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Voorwoord Isaak 

 

 

Lieve kinderen, lieve mensen, 

 

Isaak onderricht graag. Welk onderricht jullie willen ontvangen hangt van 

jullie af, maar graag willen wij onderricht geven. Maar weet lieve kinderen, we 

kunnen niet onderrichten zonder studenten. De studenten die zichzelf 

beschikbaar hebben gesteld tijdens dit onderricht in dit landgedeelte zijn 

studenten waar wij trots op zijn.  

 

Elke student komt met zijn verhaal, met zijn zwakheid of desnoods zijn 

kracht, zijn probleem of zijn hoop of wanhoop, verdriet of blijdschap. Elke 

student heeft zichzelf opengesteld om die tijd met ons door te brengen. De 

tijd van leren, begrijpen wat ons onderricht eigenlijk hen wil aanreiken. Een 

student is pas een student als hij het toepast en kinderen zijn kinderen om te 

groeien tot volwassenheid. Volwassen kun je zijn in het lichaam, maar ben je 

nog kind in je groei van spiritualiteit of emoties, dan ben je nog niet 

volwassen. Omdat het woord volwassen betekent dat je jezelf zo moet 

voelen.  

 

Ontspan op het moment dat je in paniek wilt raken. Ontspan als je jezelf 

eenzaam voelt. Ontspan als jij liefde nodig hebt en die liefde niet kan vinden 

op dat moment. Ontspan als je lichaam je zeer doet of je geest je zeer doet. 

Neem ontspanning tot je puur door het woord ontspan. Op het moment dat 

je negatieve gedachtes hebt ontspan, positieve gedachtes ontvang. Blijdschap 

ontvang, negativiteit ontspan.  

 

Hoe simpel kan onze leerstof zijn? Simpeler dan dit kunnen we het niet 

maken, maar jullie taal moeten we wel begrijpen en we begrijpen jullie taal 

alleen maar door het voelen van jullie innerlijke zelf en dat is voor ons weten. 

Nu hoort elk kind te weten welke taal hij gaat vertegenwoordigen in zichzelf 

en spreek daarover en ontspan.  
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Mijn naam is Isaak, ik ben meester door de tijd van evolutie. Jullie hebben 

getallen zoals jaargetallen; wij hebben geen tijd, we hebben alleen maar de 

ruimte om ons te beleven zonder tijd maar we schikken ons aan jullie tijd. 

Daarom hebben jullie horloges en daar kijken wij graag naar. Maar elke tijd 

die jullie vertegenwoordigen moet een tijd zijn van geluk. Is dat niet zo, 

ontspan en zeg tegen jezelf: “Ik ga mijzelf gelukkig maken, en ik geef geluk 

aan mijn broeders.” Geef, kinderen, en ontspan tijdens het ontvangen.  

 

Keer op keer hebben wij nu het woord ontspannen genoemd omdat jullie 

zijn vaak gespannen en waarom? Simpelweg omdat jullie niet ontspannen. 

Meditatie is een vorm van acceptatie. Je mediteert en je accepteert wat je 

voelt. Adem in en adem uit en weer het woord ontspan. En kinderen, als 

jullie dat woord in gedachtes keer op keer tegen jullie eigen voertuig zeggen, 

dan kunnen wij jullie nu vertellen dat je voertuig gaat ontspannen.  

 

Namasté voor jullie allen, Isaak 
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Voorwoord Tresi 
 

 

Lieve lezers, 

  

Elke ervaring is voor mij puur een ervaring, elk weten is voor mij een weten, 

geloof heb ik niet meer, maar wel het weten. Ik weet dat Isaak, mijn gids, mij 

liefde geeft en ook de medemens liefde geeft. Ik weet dat alles liefde is, 

ondanks dat het soms heel moeilijk is om in deze wereld liefde te zien in de 

lessen van je bestaan en in je leven.  

 

Mijn leven is een puur intuïtief leven, zoals mijn gevoel het mij aangeeft, of 

het nou over eten en drinken gaat of over wie mijn vrienden zijn, alles is 

voor mij gevoel, intuïtie.  

 

Soms valt het me zwaar om puur op mijn gevoel, mijn intuïtie te vertrouwen, 

maar de woorden: oordeel niet vooraf maar achteraf, houden mij dag in dag 

uit op de benen. Hetzelfde wil ik doorgeven aan de medemens via dit boek: 

oordeel niet vooraf maar achteraf en volg je intuïtie, je gevoel; volg je bestaan 

en leef.  

 

Liefs, Tresi 
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Bijeenkomst 3 september 2010 
  

 

Tresi: Ik ben Tresi Barros, ik ben helderziend, -horend, -wetend, -voelend, -

ruikend, -proevend en ik praat met overledenen en ik kan volledig in trance 

gaan. Zo meteen ga ik mezelf volledig overgeven aan mijn gids Isaak, dan ga 

ik in een andere vorm. Hetgeen wat jullie zien als Tresi zijnde is Tresi. 

Hetgeen wat jullie zien als instrument zijnde is puur bespeeld als instrument. 

Ik heb geen idee wat er vanavond plaats gaat vinden. Ik heb vijf dingen 

meegekregen toen ik ja zei: Dat is luisteren, geloven, vertrouwen, overgave 

en gehoorzaamheid. Die vijf houd ik aan. Ik luister, ik geloof, ik vertrouw, ik 

gehoorzaam en ik geef mezelf over. Dat ga ik zo meteen ook weer doen en 

dat gaan jullie ook doen. Jullie gaan luisteren naar jullie harten en vertrouwen 

dat hetgeen wat jullie hart jullie geeft juist is en dat jullie jezelf tijdens deze 

cursustijd één durven laten voelen met elkaar. Dat is zo moeilijk omdat vele 

mensen zijn bang om die kwetsbaarheid te tonen. Isaak heeft ontzettend veel 

verteld in de loop van die elf jaar en ook veel geschreven en op laten nemen 

omdat hij wil niet dat iets niet opgenomen wordt. Hij is echt een strenge baas 

wat dat betreft omdat hij wil zijn wijsheden als een steen in het water gooien 

zodat het zich uit gaat breiden. Jullie zijn wat dat betreft een goeie voor mij 

omdat ik hoef alleen maar in de auto te stappen en te rijden. Niet dat het 

weinig is omdat er gaan heel veel uren aan vooraf. Maar de mensen die Isaak 

hebben leren kennen, brengen Isaak weer door naar de volgende mens en 

weer de volgende mens. Ik ben degene die altijd maar moet luisteren, 

geloven, vertrouwen, overgave en gehoorzamen. De laatste twee vond ik een 

beetje moeilijk. Ik ben niet zo’n gehoorzaam kind, zeker niet in het huwelijk. 

Daarom heb ik er al vier opzitten.  

  

Er wordt om Tresi gelachen.  

  

Tresi: Wat wij hier gaan doen is ‘Isaak onderricht zijn wijsheid’. Jullie hebben 

de boeken daar. Laat je gaan alsjeblieft. Vraag alles wat jullie willen vragen. 

Geef Isaak de ruimte en de tijd om dus eigenlijk zijn energie in dit midden te 

brengen. Nou mag onze baas: Harrie. 
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Ik ben Harrie. Ik ben getrouwd met Ans, zij zit naast me. Ik ben via het lezen van het 

boek terecht gekomen bij Tresi en Isaak. Het boek sprak me ontzettend aan en ik vond 

het ontzettend knap wat erin beschreven en gezegd was. Ik hoop dat ik mezelf met deze 

cursus nog verder kan ontwikkelen. Daar wil ik het bij laten. 

  

Ik ben Ans en ik vind het moeilijk om onderzoek te verrichten. Ik wil graag leren om 

naar mezelf te kijken zoals: hoe komt het dan dat je je zo gedraagt en zo? Ik vind het heel 

bijzonder dat Isaak ons dat stukje vertelt, wat ik heel boeiend vind, over reïncarnaties en 

het hiernamaals. Ik vind het heel fijn dat ik daar nu weet van heb. Ik geloof daar ook in 

en ik ben ook overtuigd dat het zo is en ik wil daar graag in leren. Bij deze. 

  

Tresi: Mooi zo. 

  

Ik ben Ellen en ik heb ook het boek gelezen. Toen ik het boek las had ik het gevoel dat 

ik een knipoog van Isaak kreeg. Ik wil verder groeien om te zijn wie ik echt ben. Niet 

alleen voor mezelf maar ook voor alle mensen om me heen. 

  

Tresi: Dat is wel heel mooi dat men durft te spreken in zwakheden. Heel veel 

mensen zeggen: “Goh, ik voel me zo maar ik houd mijn mond omdat ik durf 

het niet te zeggen” omdat dan toon je toch een bepaalde zwakheid van: Isaak 

heeft me een knipoog gegeven. 

  

Ja, dat voelde ik zo. 

  

Tresi: Het gevoel is altijd juist, houd dat vast. 

  

Ik ben Bertha. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland en woon sinds een jaar of tien in 

Almelo. Van jongs af aan ben ik met levensvragen bezig geweest zoals het leven na de 

dood en dat soort dingen. Ik heb veel van Jozef Rulof gelezen. Daardoor kwamen er voor 

mij veel stukjes van de puzzel op de plek te liggen. Ik werd uitgenodigd om hier vanavond 

te zijn. Ik had nog nooit van Tresi en Isaak gehoord. Ik ben bezig om het boek te lezen en 

ben benieuwd. Het geeft me een blij gevoel moet ik eerlijk zeggen. 

  

Tresi: Dank je wel. Als je de boeken van Jozef Rulof achter je kiezen hebt 

dan heb je eigenlijk al een soort universiteit gehaald of zo. Isaak heeft 
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besloten om de boeken te vertellen in de zin dat iedereen het begrijpt. Niet 

iedereen kan de universiteit behalen omdat Jozuf Rulof heeft de boeken 

ontzettend moeilijk geschreven. Hij heeft het ook geschreven in zijn wereld 

van beeldspraak zoals hij het beleefde. Dan moet men het zelf nog gaan 

ontcijferen. Ik ben zelf helaas nooit door het eerste boek heengegaan. Ik mag 

niet lezen. Ik had het meegenomen bij de bevalling van mijn dochter. Ik heb 

vier dagen moeten liggen. Het boek was helemaal uitgevallen. Ik zat daar 

eenzaam en alleen, niemand was er. Ik heb wel van mijn gids Isaak mogen 

ontvangen dat het ontzettend moeilijke stof is. 

  

Ik heb er nachten wakker van gelegen. 

  

Tresi: Dat kan ik me voorstellen. Ik heb het geprobeerd. Ik ben een beetje 

een domme gans.  

  

Er wordt om Tresi gelachen. 

  

Tresi: Zonder Isaak zou ik het niet zo ver hebben geschopt, dat zegt iedereen 

om me heen. Domme gans is ook wel leuk.  

  

Ik ben Naomi. Ik ben getrouwd met Wim. Ik zit hier al voor de zoveelste keer. Er is 

ontzettend veel gebeurd dus ik ga er gewoon mee verder.  

  

Tresi: Wat is er gebeurd dan? 

  

Dat ik anders naar mezelf kijk en naar situaties. Dat ik niet alleen maar kijk van: goh, 

wat vervelend maar meer van: wat heeft het me te brengen, te bieden en wat zijn de 

kansen? Dus zeg maar met de positiviteit en een beetje gekkigheid. 

  

Tresi: Oh, dat moet je houden, dat is echt je leukste kant. Ik heb nog een 

boekje zo voor jullie; daar sta je heel leuk op. Ik heb jullie klokje om hè, daar 

staat masterclass Delden/Enschede op. 

  

Mooi. 
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Mijn naam is Dianne. Ik heb eigenlijk mijn hele leven al naar mijn intuïtie geluisterd, 

eigenlijk totaal onbewust. Nog niet zo lang luister ik bewust. Isaak was eigenlijk een hele 

grote ommekeer. Ik had daarvoor de boeken niet gelezen. Wat mij heel erg aanspreekt is 

dat het heel luchtig is. Ik vind alles interessant, bijna teveel. Ik spring van de hak op de 

tak. Dankzij Isaak ga ik doen wat ik wil doen. Ik begin deze maand de opleiding. 

  

Tresi: Ja, als je zelf ingewikkeld bent, wees dan maar blij dat er wat luchtigs 

naar je toekomt, of niet? 

  

Er wordt gelachen. 

  

Tresi: Heel goed, zet het door. Die lege stoel naast je moet weg anders krijg 

je een geest naast je te zitten. Ik weet niet of je dat fijn vindt? 

  

Nee. 

  

Tresi: Die stoel moet weg anders komt er iemand naast je zitten. Er komen 

straks studenten mee met Isaak en dan gaan ze gewoon op een stoel zitten. 

Laat ze maar lekker staan. 

  

Ach.  

  

Tresi: Anders voelt ze de hele tijd de energie van iemand naast zich.  

  

Ik ben Monique. Ik heb het boek een hele tijd geleden gelezen. Daarna heb ik een paar 

privé-consulten gehad. Ik ben een ander mens geworden. Ik heb het boek weer opnieuw 

gelezen en ik lees het weer heel anders. De eerste keer was ik er een beetje bang voor. Ik 

was bang voor loslaten.  

  

Tresi: Ik ben blij dat jullie gaan ruilen. Deze keer kom jij en volgende keer 

komt je man toch?      

  

Nou, niet helemaal. Het is de bedoeling dat ik kom.  

  

Tresi: Ik hoorde van Chantal dat jullie ruilden. 
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Ik had gevraagd of als ik niet kon, dat hij dan mocht komen. Ik wilde graag dat hij 

meeging maar… 

  

Tresi: Ze komt altijd met alles bij mij om toestemming te vragen. Maar jij 

bent degene die komt. 

  

Ik ben degene die komt maar ik neem alles op omdat ik wil dat hij ook alles hoort. 

  

Tresi: Wat zegt u? 

  

Ik neem alles op omdat ik wil dat hij ook alles hoort. 

  

Tresi: Oké, dus je komt toch voor twee. Welkom. 

  

Ik ben Dianne. Ik kwam Wim wel eens tegen op een beurs. Wim is ook een patiënt bij 

mij in de praktijk. We hadden het een keer over een boek: wat zullen we eens gaan lezen? 

Toen zei Wim: “Ik heb een leuke titel voor jou.” En zodoende ben ik op jouw boek 

gekomen. Het boek was heel fascinerend. Ik heb het boek ook op mijn nachtkastje liggen. 

Als ik niet kan slapen dan blader ik erin. Wat ik herken is dat ik moeite heb met 

loslaten. Dat geeft me wat meer rust. Ik waardeer mensen meer en ook dat ze me ook een 

spiegel voorhouden dat ik veel werk aan de winkel heb soms. 

  

Tresi: Wim, ik weet nog heel goed dat je op een gegeven moment in 

Ossendrecht kwam. Hij kocht bijna mijn hele inboedel. Nee hoor, zo erg was 

het niet. Hij kocht heel veel boeken en daar heb je heel veel mensen mee 

bereikt. Ik wil je daarvoor bedanken. 

  

Er komen er nog veel meer. 

  

Tresi: Ook boeken die met korting weggingen of beschadigd waren wilde hij 

er zoveel of zoveel. Ik dacht: hoeveel boeken kan je hebben? We gaan naar 

deze mooie man hier. 

  

Ik ben Dolf. Ik ben sinds een jaar of dertien in aanraking gekomen met spiritualiteit. Ik 

ben erg nieuwsgierig en veel heb ik zelf al ondervonden en gedaan en heel veel geproefd van 
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wat er allemaal is. Ik zit nu in een soort verandering dat ik het ook meer zelf wil 

uitdragen. Ik heb heel veel één op één gedaan. Ik wil dit verder uitdragen. Ik ben 

fysiotherapeut. 

  

Tresi: Je wilt het eigenlijk een andere vorm geven. 

  

Ja. 

  

Tresi: Een wat spirituele vorm of allebei? 

  

Eigenlijk allebei. 

  

Tresi: Nou, dan komen we bij onze baas. Hij noemt jou baas Harrie, maar hij 

is de baas hoor. 

  

Ik ben Wim. Ik zit hier voor mezelf. Ik zit hier voor mijn persoonlijke en spirituele groei. 

Het boek sprak me enorm aan. Loslaten is iets wat giga moeilijk is, waar ik nog steeds 

last van heb en waar iedereen last van heeft. Het boek heeft mij giga geraakt op de inhoud. 

Ik word er zoveel mee geconfronteerd.  

  

Tresi: Toen Isaak zei: “Er komt een boek uit met de titel: Bekijk het, voel het 

en laat het los” heb ik pogingen gedaan in een kamertje en dacht: ik ga het 

zelf schrijven. Nou, ik ben geen schrijfster. Isaak is een verteller. ‘Bekijk het, 

voel het en laat het los’. Ik dacht: wat is dat voor titel? Ik had liever een titel 

gehad van ‘Engelen die spreken’ of zo. Maar echt waar, sinds die tijd als iets 

me dwars zit, zeg ik: “Bekijk het, voel het en laat het los.” En ook het motto: 

alles is tijdelijk. Dat helpt me zo ontzettend dat ik denk: hoe shit de situatie 

ook is, het is tijdelijk, het gaat wel over. Dan ga ik zo’n achtbaan op en dan 

denk ik: het is tijdelijk. Ik heb angst maar ik ga overal op. Of een vliegtuig 

instappen of ziek zijn. Dan ben je ziek en dan denk je: het is tijdelijk. Dat 

helpt. En ook dat Isaak zegt: “Oordeel niet vooraf maar achteraf.” Soms dan 

denk je: oh nee man, ik heb maar een uur geslapen, ik trek het niet. Dan zegt 

hij: “Oordeel niet vooraf maar achteraf.” Dan denk ik achteraf: het ging toch 

goed. De menselijke mind heeft echt van die kaders van: dat is goed en dat is 

slecht. Dat moet weg. Je moet gewoon leven vanaf je gevoel. Dan hebben we 
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nog een kleine. Dat is Angel, mijn dochter. Wil je naar boven of blijf je 

zitten? 

  

Ik blijf zitten. 

  

Tresi: Dan gaat mama in trance, zwaai zwaai. 

  

Tresi keert nu in de tweede vorm van trance. 

  

Isaak: Goedenavond. 

  

Goedenavond. 

  

Isaak: De fysieke mens en de bewustwording van elk zijn. Op het moment 

dat jij als fysiek mens bang bent om bewust te zijn dan durf je niet het leven 

aan te gaan in volle bewustzijn. Jij als menszijnde hoort te luisteren naar 

hetgeen wat jij bent, niet wat degene is naast je of hetgeen wat de wereld 

vertegenwoordigt, het is hetgeen wat jij bent. Nu is de grote vraag: wie ben 

jij? Welk gevoel draag jij van moment tot moment? Welk gevoel wil jij dragen 

elk moment weer? Durf jij of durf je niet? Velen van onze kinderen zijn 

bang, zijn bang om veroordeeld te worden op het moment dat ze alleen maar 

zouden zeggen: “Kijk dit ben ik, kijk hier sta ik voor, hier ga ik voor, dit is 

mijn gevoel, dit is mijn leven.” Elk van jullie die hier aanwezig is, heeft 

besloten om te kiezen voor bewustwording. De bewustwording van: ik wil 

werkelijk het leven in volle intentie van beleven ervaren en natuurlijk voelen. 

We verwelkomen jullie. Nou kinderen, mijn naam is Isaak. Isaak onderricht 

zijn wijsheid en welke vragen mogen wij jullie beantwoorden? 

  

Isaak, ik heb mijn vraag op papier geschreven, dat is voor mij makkelijker, anders kan 

ik het niet verwoorden. Ik zal het even voorlezen. Ik heb uit uw boek ‘Bekijk het, voel het 

en laat het los’ begrepen dat het belangrijk is je gevoel goed te ontwikkelen. Het gevoel 

volgen is het meest zuivere. Het is voor mij niet altijd duidelijk wat er met het gevoel 

bedoeld wordt.  
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Isaak: Het gevoel is een moment van dat gevoel. Het gevoel wisselt steeds 

van moment tot moment. Je voelt je blij, je voelt je verdrietig, boos, 

opstandig, onrustig, zoekende, vragend. Het gevoel wisselt. Het gevoel mag 

nooit ofte nimmer niet gevoeld worden zoals het is. Wat is er zo moeilijk aan 

het voelen? Het gevoel is tot je gekomen voordat je wist dat je het vooraf al 

tot je hebt geroepen. Dus het was er al, is er al en je ervaart het alleen maar 

in je gevoel. Dat is toch zo kind? 

  

Ik zit alleen met het punt dat ik frustraties en emoties heb. 

  

Isaak: Op het moment dat je boos bent of je hebt een frustratie komt dat 

ergens uit voort. 

  

Uit het gevoel? 

  

Isaak: Uit de situatie, dat raakt je gevoel. Heel simpel: stel dat jij een gevoel 

uitdraagt naar een andere broeder. Dat gevoel draag je uit. Waarom draag je 

dat gevoel uit? Omdat dat zo voelt. Creëer je dat gevoel op dat moment of 

draag je het alleen maar uit omdat je dat voelt? 

  

Je draagt het uit. 

  

Isaak: Omdat je dat voelt. Stel dat je in een situatie terecht komt waar je 

gevoel geraakt wordt. Een voorbeeld: stel dat je in een groep zit en de 

persoon irriteert je, dat voel jij. De persoon brengt energie naar je toe waar jij 

gefrustreerd van raakt of geïrriteerd van raakt. Dat betekent: dat is waarheid. 

Maar de goede mens die jij zou zijn zou denken: dat mag ik niet voelen. Maar 

het is toch waarheid, waarom mag je dat niet voelen dan? 

  

Je denkt dat het slecht is. 

  

Isaak: Het is niet slecht. Het is een energie die naar je toegezonden wordt. Jij 

voelt de energie, de energie is waarheid en energie moet je zuiveren doordat 

je de energie niet afstoot maar juist omarmt. Dat betekent toelaten. Blijkbaar 
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stel je deze vraag simpelweg uit de vraag in jou zelf: waarom voel ik mij zo 

dubbel als ik spiritueel ontwikkeld ben? 

  

Ja. 

  

Isaak: Ja kind, als je spiritueel ontwikkeld bent, wil dat nog niet zeggen dat je 

niet mag voelen. Je voelt wat je voelt, simpel. Wij voelen ons verbonden met 

jullie. Wij zorgen dat wij verbonden zijn als een schakel. Op het moment dat 

de verbinding verbroken is, gaan wij onze weg en jullie ook. Op het moment 

dat wij weer in aanraking komen met jullie verbinden wij ons natuurlijk. Dat 

is een beslissing, een besluit, een waarheid. Dat betekent dat je altijd simpel 

moet loslaten en moet wachten tot het weer tot je komt.  

  

Dat vind ik moeilijk. Als ik me bijvoorbeeld agressief voel dan zou ik iemand een schop 

willen verkopen bijvoorbeeld. 

  

Isaak: De agressiviteit wordt letterlijk beïnvloed door de andere persoon. Dat 

betekent dat jij het letterlijk voelt. Dat betekent dat je die agressiviteit ook 

letterlijk moet vertegenwoordigen. Niet dat je iemand een schop onder zijn 

kont moet geven, maar zo ver reiken je benen niet. 

  

Nee, maar bij wijze van spreken. 

  

Isaak: Maar het gaat er om dat je op dat moment heel simpelweg die emotie 

voelt. Dan moet je gaan kijken: waarom voel ik dat? Waarom ben ik nu 

gefrustreerd? Nou, stellen we de vraag terug: waarom ben je zo gefrustreerd? 

  

Ik denk dat het de machteloosheid is dat ik niet tegen anderen ben opgewassen. Ik denk 

dat het mijn eigen zwakte is. 

  

Isaak: Het is niet je eigen zwakte. Het is een irritatiepunt. Men irriteert jou. 

Dat betekent: ergens in jou krijg je een beïnvloeding op je gevoel, emotie, dat 

je dat voelt en die emotie onderdruk je. Emoties zijn puur het uiten van en jij 

moet gaan leren om te voelen, te bekijken en los te laten. Dat betekent: 

verhef jezelf boven de situatie. Wees sterker dan die situatie. Iemand irriteert 
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je, je kan twee dingen doen: je kan overgaan tot aanval, je kan overgaan tot 

loslaten. Nou, ik voel die irritatie, ik ga terug in mezelf, ik laat het los. Maar 

heb je liever het overgaan tot aanval, betekent het uiten van in verbaal, 

desnoods in het uiten van energie, dan mag je dat ook doen. Maar wat je 

nooit mag doen is niet toelaten. Als je huilt, huil je omdat je dat voelt en als 

je niet gaat huilen omdat je dat voelt, dan zeggen wij: “Dat mag je nooit 

doen.” 

  

Maar beschadig ik iemand dan als ik het uit? 

  

Isaak: Je beschadigt niemand omdat je zendt uit, de andere persoon vangt 

op. Dat betekent: de andere persoon moet gaan leren om te gaan met 

hetgeen wat je uitzendt. Dat is het bestaan.  

  

Maar krijg ik dan geen karma met degene door mijn woorden? 

  

Isaak: Karma komt pas in een ergere gradatie. Karma ontstaat niet zomaar. 

Uit, spreek uit. Leer om te uiten. Misschien vind je het wel prettig om 

desnoods verbaal te zijn en even je keel open te gooien en flink over te gaan 

tot schelden. Wij kijken wel de andere kant op. 

  

Ik heb daar af en toe wel zin in. 

  

Isaak: Dan kijken we de andere kant op. Werkelijk kind, ons instrument, als 

ze uit dan uit ze zodanig dat iedereen in een grote omstreek hoort dat er 

geuit wordt en toch is ons instrument ons instrument en nog steeds 

gebruiken we ons instrument zodanig. Dat betekent dat het niet verkeerd is, 

toch? Emoties lieve mensen, gevoel lieve mensen, dat is wat je bent. Als je 

dat niet meer mag zijn, wat ben je dan? Vertel ons wat je dan bent.  

  

Niet meer jezelf. 

  

Isaak: Dan ben je toch niet meer echt? 

  

Ik voel me vaak zo slecht dan. 
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Isaak: Is er jou in jouw verleden tijd niet aangegeven dat je mag huilen? Dat 

je mag boos zijn? Dat je gewoon volledig je emoties mag laten zijn? Is dat 

jou nooit verteld in jouw opgroeiende jaren van jeugd? 

  

Nee, ik moest me juist beheersen. 

  

Isaak: Dat is nou je blokkade. 

  

Ja, nog steeds. 

  

Isaak: En je zit in dat lijf dat jij hebt gekregen en dat lijf is je voertuig. Die 

heb je al niet meer onder controle en nu wil je je controle ook weg gaan 

geven op je emoties doordat je het niet meer wilt gaan controleren zoals je 

het werkelijk voelt. Dan ben je tweevoudig aan het sterven. 

  

Dat klopt.             

 

Isaak: Dat gaan we niet doen hè? We gaan ons gevoel toelaten. Maar kind, jij 

spreekt nu, maar vraag aan je broeders of ze dat dagelijks doen. 

  

Nee. 

  

Ik begin het wel steeds meer te doen. 

  

Ik heb de kracht er niet voor. 

  

Isaak: Iedereen heeft de kracht. 

  

Ik vind ook als iets je kwetst of heel erg raakt, dan vind ik ook dat je het de ander moet 

zeggen omdat anders geef je de ander ook niet de kans om daar wat van te leren of om het 

anders te doen. Ik vind het eigenlijk wel heel eerlijk. 

  

Het is wel eerlijk, ja. 

  

Het lucht toch op? 
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Isaak: Het lucht ontzettend op. 

  

Ik heb het van de week gedaan. Ik heb een brief geschreven van drie kantjes. Ik weet niet 

hoe het gaat vallen maar tot nu toe ziet het er heel erg positief uit. Ik ben wel blij dat ik 

het gedaan heb. 

  

Isaak: Wie ontvangt de brief? 

  

Mijn schoonzus en mijn broer. 

  

Isaak: Als je een brief schrijft is het nooit goed wat je schrijft of wel? 

  

Nee, maar ze is wel geweest om te praten. 

  

Isaak: Je schrijft op wat je dwarszit. 

  

Ja. 

  

Isaak: Goed zo.  

  

Ik heb precies opgeschreven wat me dwarszat, maar ik ben wel geëindigd met zeggen dat ik 

ervan overtuigd ben dat het ook anders kan. Wat geweest is, is geweest. Mijn ouders zijn 

al oud en mijn broer wordt ook vijftig en het is zonde om zo door te gaan. Mijn broer is bij 

mijn ouders gaan praten en dat is ook een mooi gesprek geweest. Ik denk wel dat het goed 

is geweest. Ik heb het eerst bekeken, toen ben ik twee dagen woest geweest en de derde dag 

moest ik huilen en toen heb ik de brief geschreven en heb ik het ook losgelaten. Toen dacht 

ik ook van: ik ga niet meer nadenken wat ze gaan doen, het kan alle kanten opgaan. 

Maar ik dacht: ik ben er nu vanaf en ik zie het wel.   

  

Isaak: Wat wij zo jammer vinden lieve mensen is het begrip. Jullie zoeken 

begrip bij anderen maar begrijpen jullie jezelf? Zoek het begrip bij jezelf. 

Begrijp ik mijzelf? Stel die vraag. Begrijp ik mijzelf? Voel ik mijzelf wel hier 

of loop ik in deze wereld tussen al deze mensen en ik voel mezelf niet 

compleet. Ik loop in deze wereld als overlevende en ik hoop dat ik leven 

krijg en ik hoop dat iemand anders mij dat leven gaat geven, maar ik doe het 
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liever niet. Men is bang. Men is bang om te leven omdat men is ter wereld 

gekomen als een klein kind. Een klein kind was overgeleverd aan de hand 

van de vader en de moeder, aan het gezin. Je groeit op en je wordt bewuster, 

steeds bewuster en dan komen de menselijke aspecten om de hoek kijken 

van angst. Zoals deze schone vrouw zei: “Ik heb de kracht niet.” Waarom 

zegt u dat? U hoort niet te zeggen: “Ik heb de kracht niet.” Het is net als een 

kind zegt: “Ik durf het niet.”  

  

Ik heb ook wel vaak dat ik zeg: “Ik durf het niet.”  

  

Isaak: Je moet durven en dan krijg je pas de kracht. Kunnen jullie dat verschil 

trekken? Je moet durven en dan pas krijg je de kracht. Als je niet durft, krijg 

je nooit de kracht. 

  

Dat is waar. Als het grote dingen zijn dan durf ik het wel, maar als het kleine dingen 

zijn niet. 

  

Isaak: Wat is groot, wat is klein? 

  

Zoals bijvoorbeeld wat zij zojuist aangaf. Dat durf ik wel, maar als het kleine futiliteiten 

zijn dan vind ik dat de moeite niet waard en toch knaagt het aan me. 

  

Isaak: Wat is klein? 

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Het is niet klein of groot, het is zoals je ernaar kijkt. Het voelt klein of 

groot. De ene zegt: “Dat is veel voor mij.” De ander zegt: “Dat is niet veel 

voor mij.” Dat betekent: als je het gaat bekijken in grootheid van klein, klein 

of groot, groot is het even groot en even klein. Het is zoals je het bekijkt. De 

ene zegt: “Ik durf het.” De ander zegt: “Ik durf het niet.” Dus wat jij nu 

spreekt is gebaseerd op jouw angst, de kleine futiliteit zoals je het noemt. 

Noem een voorbeeld. 
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Om eerlijk te zijn naar mijn broer. Dan vind ik eigenlijk dat ik dit of dat had kunnen 

doen en dan vind ik dat het eigenlijk wel zou kunnen. Maar nou ja, dan durf ik dat niet 

te zeggen. 

  

Isaak: Dat is voor jou klein? 

  

Ja, het stelt eigenlijk niets voor. 

  

Isaak: De ander zou zeggen: “Dat is groot.” Eigenlijk moet je alleen maar 

één ding doen. We gaan je de regel geven hoe je dat doet: ik doe het gewoon.  

  

Dat is het ja, meer is het ook niet. 

  

Isaak: Ja maar hè? Die maar’s zouden we eigenlijk uit het woordenboek 

moeten halen. Maar ik wil afvallen, maar wacht maar tot januari. Ik wil 

stoppen met roken maar dan word ik dik, dus dan rook ik wel door. Maar, 

maar, maar. Maar is een excuus om het niet te doen. Maar ja, dan blijft het 

knagen. Dus jullie moeten allemaal in meditatietoestand gaan zitten en 

denken: wat knaagt aan mij? En dan weten jullie zo wat er aan jullie knaagt 

toch? Jullie zijn allemaal bewuste kinderen dus je weet precies: dit zit niet 

goed en dan is het van: afvinken, aanpakken. Als wij jullie huizen bekijken 

dan zorgen jullie ook dat jullie huizen binnenshuis of buitenshuis zodanig 

georganiseerd zijn dat er overzicht is. Hopen van wel hè? En de energie 

wordt dan in het organiseren van jullie fysieke huizen gestopt, maar de 

energie wordt vaak niet gestopt in jullie innerlijke fysieke huizen en dat is 

jammer. Dat betekent: jullie lopen gewoon met die rotzooi mee en dan 

zeggen jullie nog heel vaak: “Het komt wel.” En dan denken we: oké, dan 

wachten we en de leeftijd vordert en er komt nog steeds niets, komt wel. Er 

komt altijd weer een reden om het niet te doen omdat die maar nog steeds in 

de weg zit.  

  

Ik zie mezelf als iemand die veel durft en veel heeft gedaan en wil het ook altijd 

controleren. Ik kan het nu allemaal wat meer loslaten en leef meer in het moment. Bij mij 

speelt de vraag dat ik steeds bewuster ben geworden van wie ik ben en wat ik hier kom 

doen. Ik ben op zoek naar wat mijn kwaliteiten zijn. Ik wil meer uit mijn hart leven en 
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dat lukt me steeds beter. Ik zeg de dingen op zo’n manier dat ze duidelijk overkomen. Ik 

zou haast aan de titel willen toevoegen van het boek ‘Bekijk het, voel het, wordt er helder 

over en laat het los’. 

  

Isaak: We veranderen niets aan de titel. 

  

Een gevoel is vaak een herhaling van wat ik tegenkom. Kennelijk heb je het te doorleven 

tot je het begrepen hebt. 

  

Isaak: Maar, waarom gebruiken jullie maar’s? 

  

Angst. 

  

Isaak: Angst voor wat? 

  

Angst om iets te doen, om actie te ondernemen. 

  

Isaak: Onze heerlijke schone heer Wim, heb je maar’s in je bestaan? 

  

Ja. 

  

Isaak: Welke maar’s? 

  

Maar ik kan het niet. 

  

Isaak: Wat kan je niet? 

  

Opruimen. 

  

Isaak: Maar ik kan niet opruimen. Als we nu even gaan kijken, waarom kan je 

niet opruimen? Dan komt het boek weer terug hè?  

  

Ja.  
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Isaak: Het loslaten hè? Dus jij verzamelt. Je bent een verzameldier geworden 

of mens, geest. Waarom verzamel je Wim? 

  

Omdat ik er vanuit ga dat ik een aantal dingen heb, als ik die verzamel.  

  

Isaak: Alles is weer aan te schaffen. 

  

Ja, maar dan moet ik weer betalen. 

  

Isaak: Ja, wij hebben geen geld in onze wereld dus daar kunnen we niet over 

praten. Daar heb je gelijk in. Maar loslaten betekent ook ruimte. Als je ruimte 

maakt dan voelt dat vrij of niet? 

  

Ja. 

  

Isaak: Zijn jullie wel eens in een huis geweest of op een plek geweest waar 

alles verzameld werd? 

  

Ik wel ja. 

  

Isaak: Voelt dat vrij? 

  

Verstikkend. 

  

Isaak: Het voelt benauwd. Je hebt geen overzicht meer. Al die schone dingen 

of zaken die er zijn, zijn niet meer overzichtelijk. Stel dat daar een heel mooi 

beeld zou zijn tussen al die andere beelden, dan valt het beeld niet op hè? Val 

jij op in een grote menigte?  

  

Nee. 

  

Isaak: Je moet echt goed het vizier op je zetten anders ga je over tot de grote 

menigte. Dus wat je moet verzamelen is alleen maar de essentie van wat je 

nodig hebt. Dus jij kijkt, schone heer, naar wat je nodig hebt. Simpel toch? 

Heb ik dat nodig? Want er zijn zoveel spullen hier ter aarde. Als je dat 
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allemaal nodig hebt dan mag je wel een heel groot huis aanschaffen. Dus heel 

simpel: jouw angst heeft niets met je spullen te maken, jouw angst heeft met 

je verleden te maken. Als we nu teruggaan, lieve schone heer, hoeveel 

zekerheden heb jij gekregen in je verleden tijd? 

  

Vrij weinig. 

  

Isaak: Betekent dat jij een leven hebt gekregen vanaf het begin van je 

geboorte met onzekerheid. Leeft hij? Leeft hij niet? Daar begint het mee. 

Waar of niet? 

  

Waar. 

  

Isaak: Liefde was verstandelijk. Het was er wel maar het was verstandelijke 

liefde. Nu moet jij liefde gaan creëren voor jezelf en je hebt liefde gecreëerd 

voor je broeders. Daar haal jij je bevestiging uit. Dus je broeders bevestigen 

jou dat jij het waard bent, dat je liefdevol bent, dat men van je houdt. Is dat 

fijn? 

  

Ja, op zich wel ja. 

  

Isaak: Natuurlijk wel. Als je nee zou zeggen dan zit je hier niet goed. Maar nu 

even terugkomend in kwetsbaarheid van onze woorden. Hoeveel liefde heb 

jij voor jezelf? 

  

Te weinig. 

  

Isaak: Waarom? 

  

Omdat ik daar niet aan toekom. 

  

Isaak: Omdat jij op moet ruimen. Als je het overbodige gaat opruimen dan 

heb je tijd genoeg. Maar mensen zoals jij hebben niet geleerd om zichzelf 

eigenlijk in de prioriteit nummer één te zetten, alles komt vóór. Een 

voorbeeld: ik heb nu een aantal uren vrij, laat ik dan maar een aantal zaken 
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doen die mijn tijd invullen, maar ik ga niet met mezelf bezig zijn. Wat wij 

hiermee willen zeggen, schone mensen, heeft ermee te maken dat opruimen, 

fysiek gezien of emotioneel gezien of familiair gezien - mensen die jouw 

familie zijn, als het vrienden zijn is het ook familie - belangrijk is om te 

kunnen zijn. Maar als je niet opruimt dan heb je het druk. Als je het druk 

hebt, heb je geen tijd of er is niets te doen, leg dan contact met jezelf. Dus de 

dag begint en de dag eindigt. Dat is een feit. Maar hoe besteed je de dag? Met 

jezelf of met externe impulsen om maar niet jezelf te zijn? Begrijpen jullie 

dat? 

  

Ik ben niet aan de beurt. 

  

Isaak: Jullie mogen spreken. Graag horen we onze studenten spreken. Jullie 

mogen ook een discussie met mijn naam is Isaak aangaan.  

  

Als je nog niet zo heel lang bewust bent en de mensen met wie je omgaat zijn nog steeds 

niet bewust dan is daar op zich niets mis mee. Maar dan vind je daar niet meer wat je 

zoekt. Eigenlijk ben ik alles een beetje aan het afstoten. 

  

Isaak: Aan het loslaten. 

  

Er blijft niet veel meer over. 

  

Wij zijn er nog hoor. 

  

In het begin dacht ik: jeetje, ik ben flink aan het strepen. Er blijft weinig over. 

  

Dat is loslaten. 

  

Ja, ik moet wel zeggen dat het heel goed voelt. Ik heb er geen schuldgevoel over. 

  

Isaak: Bekijk het, voel het, laat het los. Je bekijkt het, je voelt het en je laat 

het los. Je bent hier ter aarde gekomen om eigenlijk gewoon te evolueren en 

als je niet meer kan evolueren omdat je verbonden bent met mensen die jou 

beperken in je evolutie moet je gaan loslaten toch? 
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Ja. 

  

Isaak: Ach kind, stel dat we al deze mooie prachtige meubels buiten zetten 

en iemand anders er blij mee maken dan is er ruimte om weer in te vullen 

toch? 

  

Ja, dat ga ik thuis vertellen. 

  

Symbolisch, Dianne. 

  

Isaak: Wat bedoel je daarmee? Je gaat toch niet je heer buiten zetten? 

  

Nee, maar ik vertaal het even naar mijn eigen huis. Als ik thuis zeg: “Ik zet alles 

buiten” dan denk ik niet het dat goed ontvangen wordt hoor.  

  

Isaak: Alles is tijdelijk. Hebben jullie dat door? Beseffen jullie dat werkelijk? 

  

Ja, denk het wel. 

  

Isaak: Denken jullie of weten jullie dat? 

  

Weten. 

  

Isaak: Het is tijdelijk. Hoe heerlijk is het niet om dat te weten? Voel het, dat 

het tijdelijk is. Voel werkelijk dat jouw leven tijdelijk is. Wordt er boos om 

desnoods, wordt er verdrietig om desnoods. Maar weet: het is tijdelijk. Dus 

de leeftijd die je ooit hebt gehad van twintig jaar was tijdelijk, misschien 

vijftig jaar was tijdelijk, vijfenzeventig jaar was tijdelijk en dan komt de 

leeftijd die wij de dood noemen. Glimlach, je bent klaar. Je mag gaan. Dus je 

stapt de school uit en je gaat onze wereld in. Heerlijk toch? Maar waarom 

maken jullie het jezelf dan zo ingewikkeld in je tijdelijke bestaan? Dat willen 

wij van jullie leren. 

  

Ik zou niet weten wat bezig zijn met jezelf is. 
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Isaak: Al zit je de hele dag in de meditatietoestand, dat is bezig zijn met 

jezelf. Al ga je heel de dag bij wijze van spreken je gevoel volgen en jouw 

gevoel gaat over tot sokken breien, is bezig zijn met jezelf. Maar als je gevoel 

zegt: “Ik ben bezig met mezelf doordat ik iemand anders help” dan ben je 

ook bezig met jezelf. Maar als je gevoel zegt: “Ik wil helemaal niet helpen 

maar ik doe het omdat het moet” dan ben je niet bezig met jezelf. 

  

Dat is duidelijk. 

  

Isaak: Hoeveel kinderen hebben een baan die ze afschuwelijk vinden? 

  

Lijkt me verschrikkelijk. 

  

Isaak: Nog een keer? 

  

Ik zei: “Dat lijkt me verschrikkelijk.” 

  

Isaak: De dag is eigenlijk in een groot gedeelte voorbij door de 

werkzaamheden die je verricht. Dan vragen wij ons af: waarom zit je dan in 

die functie? Dan krijgen we weer die maar’s: ik moet geld hebben, mijn huur 

of mijn hypotheek moet betaald worden. Dan zeggen we: “Kind, zoek een 

andere baan op en wordt tevreden.” Kijk naar je behoeftes. Misschien ben je 

helemaal niet geschikt voor die functie. Misschien moet je een lagere functie 

nemen en dan krijg je minder geld maar toch heb je dat geld ontvangen in 

blijdschap. Nou, wij zijn hier om jullie te onderrichten. Hebben jullie de 

boeken gelezen? 

  

Ja. 

  

Isaak: Hebben jullie het onderstreept? 

  

Ja. 

  

Isaak: Wat willen jullie erover weten? 
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In uw boek ‘Bekijk het, voel het en laat het los’ wijst u er herhaaldelijk op dat het 

belangrijk is om jezelf goed neer te zetten oftewel goed voor jezelf te zorgen. Het ikke, 

ikke, ikke is van groot belang. Iedereen is uiteindelijk verantwoordelijk voor zichzelf. Je 

mag jezelf niet opofferen voor een ander. Je bent uniek in de evolutie. Is dat alles niet wat te 

egoïstisch? Moet je uiteindelijk niet tot een totale overgave aan God of het bestaan 

overgaan?    

  

Isaak: Dat is een hele goeie vraag. Elk van jullie in deze ruimte heeft maar 

één verantwoordelijkheid en dat is?  

  

Jezelf. 

  

Isaak: Je eigen leven neerzetten, ikke. Doordat jij bij je ikke bent, ben je geen 

slachtoffer meer. Dan komen je krachten omhoog zoals je bent. Dan komt 

dus uitstraling van je energie omhoog. Als je positief bent omdat je geen 

slachtoffer meer bent, ben je positief, dat straal je uit. Dan ga je automatisch, 

lieve mensen, helpen als je dat bent. Dan ga je automatisch meer in je kracht 

staan omdat jij in jezelf gelooft en dan ga je leven zoals je bent. Dus je bent 

verantwoordelijk voor je eigen leven. Door je uitstraling betrek je andere 

mensen in jouw leven en dan heb je een wisselwerking positief en niet 

negatief. Maar als jij dat niet toepast en je gaat alleen maar je ikke opzij zetten 

en eerst jij en dan ik, dan is je kracht weg, is je uitstraling weg en wat je bent 

straal je uit, trek je naar je toe. Dus jouw leven is niet in de gradatie van die 

essentie zoals die hoorde te zijn omdat je niet durft je ikke te zijn. Een klein 

voorbeeld: stel dat je getrouwd bent en je bent ongelukkig maar je gelooft in 

die ceremonie, huwelijk tot de dood je scheidt, maar je bent ongelukkig en je 

gaat je ongeluk niet erkennen en je gaat doorleven in dat huwelijk. Dat 

betekent dat je twee ongelukkig maakt. Omdat jij dat uitstraalt, kan je niet 

zeggen: “Wij zijn allebei ongelukkig” omdat ik ben ongelukkig. Dus we zijn 

niet allebei ongelukkig of gelukkig. We zijn dus eigenlijk misschien één 

ongelukkig, de andere niet. Als de ene die helemaal gevoed wordt zegt: “Ik 

ben gelukkig, jij niet”, dan zijn we het nog steeds niet allebei. Door het feit 

dat je het aan durft te gaan met je partner, kun je jezelf gelukkig maken en de 

partner gelukkig maken of je kan kiezen om niet meer in ongelukkigheid te 

zitten. Dat is een keuze. In de gradatie van vroeger werd die keuze vaker niet 
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gemaakt. In de gradatie van vandaag wordt men heel gauw aan de kant gezet. 

Men vecht niet meer zo. Men is ongelukkig en men zegt: “Oké ik ben 

ongelukkig.” Na drie keer ruzie of misschien tien keer gaat men heel gauw uit 

elkaar. Maar je kan ook zorgen dat je gelukkig wordt in een relatie, dan moet 

je eerst de eerste vraag stellen en als die vraag negatief beantwoord wordt, 

stop met de rest. Welke vraag zou dat kunnen zijn? 

  

Hoe voelt het? 

  

Ben je gelukkig met jezelf? 

  

Wil je met mij verder? 

  

Wil je samen groeien? 

  

Isaak: Hele goeie antwoorden. Jij schone heer? 

  

Je kunt vrijuit voor elkaar kiezen of loslaten. Ik zit in een scheiding en dan kom je in een 

schikking terecht en dat is voor mij een herhaling van wat er in het verleden is gebeurd. 

Dat was een besluit. Het is een natuurlijk proces. 

  

Isaak: Welke vraag stel je als je ongelukkig bent met elkaar? Welke vraag stel 

je aan elkaar om verder te gaan tot het proces van elkaar gelukkig maken of 

elkaar laten? 

  

Geloven in elkaar? Ik weet het niet zo goed. 

  

Isaak: Wil je? Wil je dit huwelijk als een gelukkig huwelijk neerzetten? Wil jij 

jezelf gelukkig maken in dit huwelijk? Wil jij mij de kans geven om mezelf te 

zijn in dit huwelijk? Wil je? Als je ja zegt en zij zegt: “Ja” dan betekent dit dat 

degene “Ja” zegt. Dat betekent: ja ik wil. Dus al die omstandigheden 

daaromheen hebben alleen maar met ‘ja ik wil’ te maken. Dat betekent: jij 

wilt dat ik gelukkig ben, jij wilt dat jij gelukkig bent. Dit is mijn ongeluk in 

deze relatie, dit is mijn ongeluk in deze relatie. Dit is mijn geluk en dit is mijn 

geluk en hoe worden we samen gelukkig? Dus je gooit je ontevredenheid op 
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de tafel en je zegt: “Kijk dat is mijn ontevredenheid.” En misschien heb je 

vijftien jaar je mond gehouden en komt er een rol uit en niet mijn 

ontevredenheid van zwijgzaamheid, en de ander ook. Maar omdat die 

persoon zei: “Ja ik wil” gaat men het oplossen. Je gaat toch niet zeggen dat je 

het meteen binnen één nacht hebt opgelost maar het wil wel zeggen dat jij 

“Ja” zei van: ik wil en als de persoon tijdens de strijd het eigenlijk niet meer 

aankan en zegt: “Laat maar, ik wil niet meer”, dan weet je dat het huwelijk 

eigenlijk puur uit zwakheid is ontstaan. En kijk heel gauw verder dan die 

twee. Men is ongelukkig en men kijkt verder dan dat. Kijk, die zijn wel 

gelukkig. Maar ja, dat is niet zo: wij kijken in het gevoel en vele mensen zijn 

zogenaamd gelukkig omdat ze niet eens in eerste instantie gelukkig zijn met 

zichzelf, laat staan in het huwelijk. Maar nu hebben we puur het huwelijk 

aangekaart omdat we jou even wilden aankaarten. 

  

Maar in wezen is het woord: ‘ja ik wil’ de hamvraag. 

  

Isaak: Twee personen. 

  

Voor twee personen. Ja, dat hebben we allebei gezegd. 

  

Isaak: Ooit in de tijd. 

  

Tien jaar geleden. 

  

Isaak: Maar nu in deze tijd zeggen we: “Nee.” 

  

Voor nu hebben we gezegd: “Dit klopt niet meer.” We zitten mekaar teveel in de weg en 

hebben allebei ruimte nodig. Als het weer zo mag zijn dat we weer bij elkaar komen…. 

  

Isaak: Dat is onzin. 

  

Maar we hebben het losgelaten. 

  

Isaak: Oké, maar… 
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Er zit geen maar in. 

  

Isaak: Maar bij ons wel maar?... Een simpele vraag en we willen niet zeggen 

dat dit huwelijk te redden valt, je bent alleen een voorbeeld voor jouw 

broeders. Is de liefde goed? 

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Nee dus, duurt te lang. Een flinke zucht en erover nadenken dan is het 

niet zo. Als ik jou de vraag stel: heeft u kinderen? 

  

Ja. 

  

Isaak: Als ik u de vraag stel: houdt u van uw kinderen? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dan ga je er niet over nadenken hè? 

  

Nee. 

  

Isaak: Hou je van je kinderen? 

  

Ja, maar ik hou ook van mijn ex-vriendin.  

  

Isaak: Maar het is niet voldoende. Omdat houden van heb je in heel veel 

gradaties. Je kan houden van deze persoon, deze persoon, deze persoon en 

misschien in de loop van dit jaar ga je van elkaar houden. Maar dat wil nog 

niet zeggen dat je daarmee door wilt gaan als partner. Dus jij moet gaan 

kijken: is de liefde goed? Het antwoord is: nee. Omdat je houdt van de illusie 

van zoals het hoorde te zijn. Maar je houdt niet van de situatie zoals het is. 

Het is niet genoeg, het geeft geen voldoening. Nou, als de liefde goed is en 

de omstandigheden zijn niet goed dan kan je de omstandigheden veranderen 

en dan behoudt je de liefde. Maar de liefde is niet goed dus hou je ermee op. 

Dus stel altijd deze vraag: hou ik nog van? En luister naar het antwoord. 
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Komt het snel? Dan is het een ja. Komt het wat bedacht? Dan is het ja, ik 

hou van de persoon zoals ie is of het gevoel dat ik had, ons verleden. En dan 

heb je allemaal redenen waar je van houdt. Ja, het huis misschien wat we 

hebben opgebouwd, de kinderen, noem maar op. Dat is niet voldoende. Dus 

jij doet er goed aan om te scheiden. 

  

Ik ben een jaar geleden bij u geweest en toen kreeg ik de boodschap mee: maak een 

keuze.    

 

Isaak: En die heb je eindelijk gemaakt. 

  

Ja. 

  

Isaak: Hou het vast. 

  

En laat het los. 

  

Isaak: Waarom pakken we deze heer als een voorbeeld? Om jullie even 

duidelijk te maken dat je altijd moet gaan kijken naar je behoefte. Het is niet 

makkelijk om los te laten. Niets is makkelijk om los te laten, niets. Als je het 

zo makkelijk los kan laten dan was er geen liefde. Dan gaan we nu niet terug 

naar Wim dat hij zijn spullen niet los kan laten want dat is gewoon eigenlijk 

veiligheid. Hij vindt het veilig dat hij altijd zijn speurwerk in zijn eigen huis 

weer kan voltooien en hij hoeft niet een dagje naar het museum. 

  

Er wordt gelachen om Isaak’s opmerking. 

  

Isaak: De bibliotheek heeft hij ook thuis. 

  

En hij is van de straat af. 

  

Isaak: En zijn vrouw hoeft niet bang te zijn: waar blijft hij nou? 

 

Wat wil je nou nog meer? 
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Isaak: Zit het je dwars, lieve schone heer met al die spullen? 

  

Het kost me heel veel tijd.  

  

Isaak: Heb je daar last van? 

  

Ja. 

  

Isaak: Of wil je nog meer sinaasappelkisten opstapelen? 

  

Ja, ik heb er wel last van. 

  

Isaak: Heb jij schone vrouw er last van? 

  

Ja. 

  

Isaak: Waarom kunnen jullie niet - en dat is zonder beïnvloeding van onze 

kant. Alleen maar als een soort meester tot onze studenten - even op papier 

zetten wat weg moet? Gewoon gezamenlijk even samen knus op die bank 

zitten bij elkaar, liefdevol met paar kaarsjes erbij, glaasje wijn…. 

  

Daar komt de liefde van. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Maak je daar niet druk om. Romantisch kijken jullie elkaar liefdevol 

aan en je zegt: “Naomi, Wim, zorgen” en daar proosten jullie even op en dan 

maken jullie er een hele leuke avond van en jullie gaan het op papier zetten. 

Net een boodschappenlijst. En jullie gaan in gevoel door jullie huis heen en 

jullie schrijven op een lijst: weggooien. En de andere lijst: behouden. Denk je 

dat dat zou helpen? 

  

Nee. 

  

Isaak: Waarom niet schone vrouw?  
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Omdat het weggooien niet bij mij ligt maar bij hem. 

  

Isaak: Ja, maar jij speelt mee met het spel. Hij kan het niet alleen, dus jij 

speelt mee met het spel. Jij bent degene die ontzettend positief in de energie 

zit van: samen doen we dit. Is jullie vakantie al voorbij? 

  

Ja. 

  

Isaak: Maar gelukkig hebben we nog de weekenden. Als meester tot student: 

zou dat niet een goeie oplossing zijn om een fijne avond neer te zetten 

samen met je prachtige schone vrouw? Kaarslicht aan, glaasje wijn, even 

toosten voor het afscheid van de spullen, niet van elkaar.  

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: En dan gaan we een lijst maken. En elke keer, lieve schone vrouw als 

hij zegt: “Eh”, dan maak je het heel liefdevol op zijn papiertje van: 

weggooien. Als jullie dat voor mekaar zouden krijgen dan hebben jullie de 

grootste overwinning - buiten een andere overwinning, maar daar hebben we 

het nu niet over - eigenlijk overwonnen. We weten zeker, schone heer Wim, 

dat je ons dankbaar zult zijn. En als je ooit in de tijd naar ons toekomt en je 

zegt: “Dat boekje heb ik nu echt nodig en door jou heb ik het weggegooid”, 

dan zeg ik: “Sorry.” 

  

Dat is een goeie hè, Wim? 

  

Isaak: Maar zo ver gaat het niet komen want voordat je het weet hebben we 

weer nieuwe spullen in huis. Geloof, lieve schone mensen, zoals jullie hier 

zitten: afscheid is vooruitgang. Wie van jullie heeft afscheid genomen van 

een pijnlijke situatie en achteraf zeg je: “Het is vooruitgang geweest?”  

  

Ja. 

  

Isaak: Ieder toch? 
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Ja. 

  

Isaak: Je bent uit huis gegaan, is ook afscheid en misschien een positief 

afscheid. Misschien heb je verkering gehad, een baan en je staat hier nog 

steeds in je prachtigheid. Als deze schone heer die nu jullie student is en ook 

jullie voorbeeld is - hij is een student zoals jullie en hij is een voorbeeld zoals 

jullie ook - dit voor elkaar krijgt, dan mag jij werkelijk zeggen: “Ik ben trots 

op mezelf” omdat dan heb jij een blokkade opgeheven en dat komt uit je 

jeugd, de angst van verlaten. Hij is bang verlaten te worden. Spullen geven 

ook zekerheid hè. En als ik ze niet meer heb dan is het wel een beetje kil en 

koud. Dus stel dat er opgeruimd gaat worden en de kamer is minder druk en 

ik heb een kamer over omdat de spullen weg zijn,  goh, ik kan zoveel met die 

kamer doen. Misschien kan je daar je eigen praktijk neerzetten. Misschien 

ben je een voorbeeld voor de studenten die dan op dat moment in jouw 

praktijk komen en ze kijken om zich heen en ze zeggen: “Goh, vorige keer 

was het een troep.” Dan zeg je: “Ja, ik heb geleerd hoe loslaten eigenlijk 

moet. Gewoon doen.”  

  

Anders komen we met z’n allen opruimen. 

  

Isaak: Dan gaan we met z’n allen de kaarslichtjes aanzetten en romantisch 

zitten wezen. Werkelijk, besteed een aantal weekenden aan elkaar. Zorg dat 

jullie tot de volgende ‘Isaak onderricht zijn wijsheid’ alleen maar jullie 

krachtig neer gaan zetten en denken: loslaten, loslaten dat horen we te doen. 

Loslaten. En dat is één onderdeel van het loslaten en wij spreken zo meteen 

andere kinderen die ook moeten gaan loslaten, maar dit is wel een groot 

loslaten toch? Toch Wim? 

  

Ja, absoluut. 

  

Isaak: Omdat je wilt het, anders zouden we niet spreken. Als wij ons nu al 

gaan voorstellen hoe jouw huis eruit gaat zien met al het loslaten, wow, dan 

heb je het gevoel dat het huis drie keer gegroeid is. Dan kun je mensen 

ontvangen, je kan ze rond gaan leiden, je kan ze gewoon een logeerkamer 
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aanbieden of desnoods heb je een fantastische eigen ruimte met een deur. 

Geweldig. Wordt vervolgd. 

  

Denk het wel ja. 

  

Isaak: Studenten houden jullie een oogje in het zeil? 

  

Ja Wim, dan bellen we je op. 

  

Dan zijn we aan het opruimen en dan krijg je voicemail. 

  

Isaak: Of ze zijn romantisch. Romantisch in elkaars ogen kijkend: oh Naomi, 

ga jij opruimen? En Naomi zegt: “Nee, ga jij opruimen?” Ach ja, laten we 

straks opruimen. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Vragen kinderen? 

  

Ik heb nog wel een vraag als niemand een vraag heeft. Wim heb jij een vraag? 

  

Nee, ga jij maar.  

  

Isaak: Jullie moeten trouwens huiswerk maken. Het huiswerk is dat jullie de 

vragen op gaan stellen en wij het antwoord op de vraag geven. Dus de cursus 

‘Isaak onderricht zijn wijsheid’ heeft ermee te maken dat al hetgeen wat jullie 

aan materiaal hebben gelezen, dat jullie dit met ons in discussie gaan 

brengen. Ja, een meester kan van alles gaan aankondigen maar misschien 

snappen jullie het niet en misschien zijn jullie het er niet mee eens. Vraag? 

  

U heeft in uw boek een grote waardering voor de grote meester Jezus. 

  

Isaak: Ja. 
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Ik heb ook veel van Jezus gehouden en bij mij komt steeds weer de vraag op of zijn 

ondraaglijk lijden niet voor niets is geweest ter bevrijding van alle mensen? Heeft al dat 

lijden zin gehad? Had hij niet beter in zijn kracht kunnen gaan staan en een leven 

kunnen kiezen zoals bijvoorbeeld Boeddha? 

  

Isaak: De keuze die meester Jezus heeft gemaakt is een keuze die gemaakt is 

voor zijn reïncarnatie. Hij zou de mensheid gaan bevrijden. Bevrijden in de 

zin toentertijd van hun lijden. Er was veel verdriet en het geloof wilde hij 

teruggeven. Zoals jullie hem de Messias noemen is hij ook echt werkelijk de 

Messias. Het korte leven dat hij ter aarde heeft mogen hebben is het leven 

dat gekozen is voor zijn reïncarnatie. Tijdens het leven en de bewustwording 

van zijn menselijkheid en zijn fysiekheid en zijn geestelijkheid kwam 

natuurlijk ook de pijn. De pijn dat hij wist dat hij verraden zou worden. Hij 

had natuurlijk zoals ieder de keuze om zichzelf te verschuilen en niet mee te 

gaan en te ontkennen dat hij de zoon van God was. Die keuze had hij. 

Ondanks het verdriet en pijn en de kastijding die men hem heeft toegebracht 

heeft hij gekozen om sterker te zijn dan het fysieke zelf. Hij wist dat zijn 

tempel, en dan bedoelde hij zijn geest, weer opgebouwd zou worden. Maar 

tijdens het kruisigen heeft hij ook een moment gehad van zwakheid en hij 

heeft letterlijk gevraagd: “Waarom heb je mij verlaten?” Zo vaak roepen jullie 

dat, maar een meester hoort dat niet te roepen. Maar gelukkig was hij bewust 

zodat hij ook de woorden uit kon spreken: vader, vergeef hen hun zonden, 

ze weten niet wat ze doen. Maar het was een vreselijke lijdensweg ja. Maar 

die lijdensweg heeft geschiedenis gemaakt. Er is maar één Jezus en nooit ofte 

nimmer zal iemand in zijn voetsporen kunnen gaan lopen omdat niemand 

zou het kruis kunnen dragen dat hij gedragen heeft. Maar of er nou 

verlossing is geweest? Bewustwording tot heden die verlossing heet? Het 

moment dat de aarde ging schudden en het moment dat men erachter kwam 

wat men gedaan heeft, toen kwam het berouw en natuurlijk het karma na het 

berouw. Al die mensen moesten het karma dragen en mensen hebben Jezus 

geheiligd na zijn dood. Tijdens zijn leven was hij een meester die men lief 

had, degenen die zich in zijn energie durfden te bewegen. Maar toch is de 

grootste boodschap van dit hele verhaal, de ene boodschap is: kijk wat de 

mens doet. Men vrucht zichzelf uit de vruchten. Dus je pakt de vrucht en je 

vrucht jezelf, krijgt vrucht van. Maar het moment dat men moet gaan 
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getuigen om iemand het leven weer te geven en zichzelf sterk moet gaan 

maken, daarin komen de menselijke aspecten van zwakte. Waren mensen 

toen in opstand gekomen en hadden gekozen om Jezus levend te houden, 

was hij nu nog in de geschiedenis anders levend geweest. Maar ja, dat is een 

keuze. Dat de mens dus weet dat kiezen een keuze is die je moet doen vanaf 

je geloof, maar het geloof wordt verzwakt op het moment dat men bang 

wordt. En blijkbaar waren de meesten bang geworden om dus te getuigen 

voor de echtheid en oprechtheid van Jezus en ze lieten hem sterven. Is dat 

een duidelijk antwoord op je vraag? 

  

Jezus heeft zo’n kruisiging doorgemaakt. Isaak zou dat anders gedaan hebben. Boeddha 

heeft het op die manier gedaan om geestelijk te groeien. Voor ieder individu is dat 

natuurlijk anders. Praat ik nu raar? 

  

Isaak: Nee, u praat niet raar. Iedereen heeft zijn eigen evolutieproces en ook 

zijn eigen keuzes tijdens reïncarneren. De keuze van Boeddha is de keuze 

van Boeddha en de keuze van Jezus is de zware weg. 

  

Is dat bevorderlijk voor hem? Gaat het dan sneller?   

  

Isaak: Jezus was allang eigenlijk een meester die dus niet meer hoefde te 

reïncarneren. Hij is gereïncarneerd in de korte duur van zijn bestaan om 

eigenlijk geschiedenis te maken en er is geen enkele reïncarnatie meer 

voortgekomen na dat verlaten van het lichaam. Dus sfeer vijf was hij toen al 

gepasseerd en de eerste geestelijke sfeer is vier. En vijf duurt nog een tijd tot 

je daar bent van vier tot vijf. Die is hij allang gepasseerd en dan hebben we 

het over een aantal jaren geleden. 2010 is de telling, wat niet helemaal de 

telling is. Dus Jezus heeft de perfectie eigenlijk al bereikt. 

  

Dus puur uit liefde is hij een meester. 

  

Isaak: Een meester. Er zijn vele meesters in jullie midden geweest in de 

tussentijd, vele. Mahatma Gandhi is ook een meester. Hij heeft niet het kruis 

gedragen maar hoe is hij gestorven? Weten jullie dat? 
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Hij heeft wel geleden dat weet ik wel. 

  

Met een pistool. 

  

Isaak: De kogel. Hoe is Jeanne d’Arc gestorven? 

  

Op de brandstapel. 

  

Isaak: Er zijn nog genoeg meesters die gestorven zijn op een bepaalde 

manier van zelfoverdraging van hun liefde. Dus zichzelf overdragen van 

liefde en daarom eigenlijk doodgemaakt werden toch? 

  

Ja. 

  

Is dat een kwestie van bewustwording? 

  

Isaak: Is een kwestie van de mensheid. Moord staat niet geschreven in geen 

enkel levensboek De mens vermoordt de andere mens. Dat is een vrije wil, 

keuze van die mens.  

  

Zijn er ook mensen die gestorven zijn, die bewust kozen om uit te treden van: ik heb mijn 

ding gedaan en ik ga nu elders? 

  

Isaak: Zolang jij verbonden bent met je fysieke lichaam en jouw fluïde koord 

sterk genoeg is om je in leven te houden, kan je niet uittreden. Je kan wel 

geestelijk jezelf losmaken. Op het moment dat jij met het fysieke lichaam 

verbonden bent en je fluïde koord is nog sterk genoeg, kan je jezelf losmaken 

van je fysieke lichaam zodanig dat je minder pijn voelt, dat het niet meer zo 

fysiek pijn doet. Geestelijk ervaar je het wel. Maar je kan jezelf niet losmaken 

omdat je lichaam nog te levendig is en hij stuurt de energie naar je geest. Dan 

blijf je eigenlijk hangen. Dus wat er ook allemaal geschreven wordt in de 

boeken, wij hebben graag de realiteit voor ogen. We weten wel dat er 

geschreven is dat de Maya’s zijn opgelost. Dat is ook zo maar het is collectief 

gebeurd. Maar we hebben het over de fysieke mens. Stel dat je nu jezelf 

eigenlijk in gevangenschap laat zetten en men wil jou kastijden. Dan kan jij 
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jezelf los gaan maken zodanig dat je de kastijding niet meer meemaakt. Dus 

dan ga je in de geest leven, mediteren, en dat noemt men ook uittredingen, 

maar dan ben je nog steeds verbonden met het lijf. Het lijf is nog niet 

gestorven. Je kan het wel laten sterven doordat je geen voedsel meer tot je 

neemt maar verder kan je niet sterven of je moet zelfdoding plegen. Je kan je 

lichaam verzwakken, daar sterf je van. Of je drinkt niet meer. Niet alles wat 

geschreven is, is waarheid, maar ja, dat hoeven we jullie niet te vertellen. 

  

Dat is ook zo. 

  

Dat is ook mijn eigen ervaring bij mijn eigen vader. Hij is door ziekte gestorven. Het 

laatste half jaar heeft er bij hem een transformatie plaatsgevonden. Dat is voor mij echt een 

voorbeeld. Hij had een ziekbed en elke keer als hij iets te melden had of het moeilijk had, 

sprak hij over liefde. Dat was ik helemaal niet gewend om op die manier contact met hem 

te hebben.  

  

Isaak: Dat gebeurt zo vaak dat mensen in ziektebedden juist weer 

toenadering krijgen tot degenen die eigenlijk broeders zijn of hun geliefden, 

toch? 

  

Ja, dat is zo. 

  

Isaak: Daarom zeggen wij ook dat het mooiste sterven is te sterven met een 

ziektebed.  

  

Dan kun je afscheid nemen.  

  

Wat ik zo mooi vond was dat alles wat er nog bij hem speelde, dat hij dat los kon laten. 

  

Mijn ouders zijn van dezelfde leeftijd maar die doen dat gewoon niet om ons te knuffelen. 

Ik heb er nooit aan getwijfeld dat ze van mij houden, dat voel ik wel. 

  

Isaak: Maar knuffel jij dan? 

  

Met mijn kinderen? 
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Isaak: Nee, met je ouders? 

  

Nee, dat vind ik heel moeilijk. 

  

Isaak: Waarom moeten de ouders knuffelen als de kinderen niet hetzelfde 

doen? 

  

Ik zeg ook niet nu, maar ik bedoel van toen ik kind was, dat het van de ouders af had 

moeten komen. 

  

Isaak: Ja, maar nu spreken we nu.  

  

Ja, ik heb me inderdaad voorgenomen om het een keer te doen maar ik ben er nog niet aan 

toegekomen.  

  

Isaak: Is het eng? 

  

Ja, ik vind het eng. 

  

Isaak: Wat is er zo eng aan? 

  

Dat weet ik niet. Ik heb een paar weken geleden voor het eerst iemand geknuffeld. De man 

van een vriendin was in een leefcommune geweest en vertelde hoe mooi dat was en toen ik 

wegging dacht ik: nu ga ik het doen ook. Dat was de eerste knuffel. 

  

Isaak: De eerste knuffel? 

  

Nou ja…. 

  

Isaak: Met vreemden? 

  

Ja. 

  

Isaak: Nou, ga oefenen op knuffels. 
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Ik ga het wel proberen. 

  

Isaak: Knuffel je ouders. 

  

Dat ga ik doen. 

  

Isaak: Het is heerlijk om iemand te verrassen en kijk eigenlijk altijd naar de 

blik hoe ze kijken en misschien zijn ze verbaasd. 

  

Dat weet ik wel zeker.  

  

Isaak: We hebben nog meer gasten. Vragen? 

  

Ik vond dat wat je vertelde over Jezus heel mooi. Ik zag daar ook mijn eigen zwakheid in. 

Het moment dat je zwak wordt door angst heb ik zelf ook. Ik probeer goed naar mezelf te 

luisteren en krachtig te zijn in situaties die moeilijk voor me zijn. Ik begin krachtig en op 

een gegeven moment laat ik de kracht een beetje los en dan word ik weer zwakker en dan 

wil ik in de familie toch weer de lieve vrede bewaren. Ik denk dat ik op dat moment toch 

door moet zetten in hoe ik het op dat moment voel. Dus ik moet nog leren om door te 

zetten. 

  

Isaak: Waar moet je in doorzetten dan? 

  

In krachtig zijn en mijn eigen gevoel volgen. Maar dat eigen gevoel is nooit helemaal 

duidelijk omdat ik denk dan: die persoon heeft ook goeie dingen en dan zet ik weer niet 

door. 

  

Isaak: Als wij nou de regel even gaan handhaven, deze regel van ikke. Dat is 

ikke, dat voel ikke. Zonder het in te gaan vullen voor de anderen heb je al 

heel veel vrijheid. 

  

Dat is zo, ik ga het invullen voor anderen. 

  

Isaak: Ja, als je hart goed is dan is al hetgeen wat je doet goed, al komt het 

niet goed over, is het nog steeds goed. Begrijp je dat?  



 44 

Ja. 

  

Isaak: Dus stel dat jij, een voorbeeld, nu naar iemand toegaat en jij gaat hem 

de waarheid vertellen. Dat is gebaseerd op jouw waarheid, maar jouw 

waarheid is jouw waarheid, dat zegt jouw hart. Maar de persoon wordt boos, 

teleurgesteld, verdrietig en desnoods gaat de persoon zich onder de trein 

gooien. Heb jij het nog steeds niet gedaan omdat jouw hart is goed. Mensen 

die niet goed zijn van hart gaan het niet invullen voor anderen, ze denken er 

niet eens over na hoe het overkomt bij de ander. Ze doen het gewoon. Dat 

zijn dus mensen die dus egocentrisch of egoïstisch zijn. Die denken in de 

negatieve zin van ikke, ikke, ikke. Maar je hebt ook de positieve zin van ikke, 

ikke, ikke. Dus gewoon doen. 

  

Is het niet heel moeilijk om dit juist in een confrontatie te doen waarin je het overzicht 

verliest en je niet meer vanuit je hart maar uit je ego en denken een boodschap overbrengt? 

Dus dan komt de boodschap die je over wilt brengen verkeerd over. 

  

Het gaat niet om het resultaat dat je wilt bereiken maar om wat je vanuit je hart zelf  voelt 

en dan moet je het resultaat loslaten. Je moet juist loslaten dat je denkt: als ik dit of dat 

zeg dan krijgen we misschien ruzie of gebeurt dit of dat. Dat moet je juist loslaten. Dat 

zijn allemaal theorieën want je weet nooit wat er gaat gebeuren. 

  

Ik vind het belangrijk dat ik dingen vanuit mijn hart kan blijven zeggen en niet vanuit 

mijn ego of projectie. 

  

Isaak: Spreek voluit. Spreek wat je wilt spreken. 

  

Dat heb ik gesproken. 

  

Hij bedoelt algemeen. 

  

Isaak: Spreek altijd voluit, altijd, spreek. Al luister je naar jezelf en je denkt: ik 

spreek nu alleen maar onzin. Laat die onzin dan uit jezelf komen; misschien 

kom je dan tot de kern. Spreek voluit, wees niet bang om te spreken. 
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Wat je net ook tegen haar zei, is heel belangrijk, je voelt jezelf echt krachtiger worden. Ik 

durfde vroeger nooit en bleef maar aardig en vooral lief zijn. En nu ik dat bijna niet meer 

doe, word ik steeds sterker en gaat het steeds gemakkelijker en dan ga je niet meer 

nadenken, dan zie je gewoon wat er gebeurt. 

  

Isaak: Stel dat jij nu spreekt met deze persoon aan deze zijde en dat is jouw 

bevinding of je mening en die persoon is het er helemaal niet mee eens, dan 

heb je toch een discussie? Is het zo erg om een discussie te hebben? Nou, we 

hebben nog liever een discussie dan alleen maar stilzwijgend naar elkaar 

kijken en denken van: hoe vind jij de dag en hoe vind jij de dag en we zeggen 

het lekker niet tegen elkaar. Stil zijn in niet-spreken betekent eigenlijk: geen 

dialoog aangaan met je medemens, maar ook niet met jezelf. Omdat doordat 

je spreekt, hoor je ook jezelf, ga je ook in dialoog en denk je: oh, dat had ik 

misschien anders moeten zeggen. En nu blijven de gedachtes alleen maar in 

jezelf wonen. Spreek en je ziet wel wat de uitkomst is. 

  

Je kan ook op andere manieren dingen zeggen. Dat hoeft niet perse met woorden.  

  

Isaak: Als jij behoefte hebt om het zonder woorden af te doen, is dat jouw 

behoefte, maar dan is die energie niet opgelost.  

  

Het is toch hetzelfde of je het met woorden of met gebaren doet? 

  

Isaak: Op het moment dat jij jezelf ergert aan een familielid is het anders dan 

dat je je ergert aan een kennis of iemand die een voorbijganger is. Maar je 

ergert jezelf eraan en dat loopt op. Na een tijd wil je erover gaan spreken. 

Maar denk jij: ik druk je weg en ik spreek er niet meer over dan weet de 

persoon niet waar jij jezelf aan ergert. Dan kan je het toch beter 

bespreekbaar maken toch?  

  

Non-verbaal bedoel je? 

  

Ja.  
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Isaak: Maar als iemand in je buurt wil komen en jij drukt hem weg dan mag 

je hem wel zeggen waarom je hem wegdrukt. Is wel zo netjes. 

 

En eerlijk.  

  

Isaak: Als jij wegdrukt en jij zegt niets meer dan weet de persoon niet 

waarom jij de persoon wegdrukt. 

  

Nee, maar als je niet weet hoe je het moet zeggen? 

  

Isaak: Dan schrijf je het op. 

  

Ja, je gaat niet aan je hele familie brieven schrijven. 

  

Isaak: Je kan een brief schrijven. Stel dat jij in een situatie zit dat je afscheid 

moet nemen of dat je het gewoon eigenlijk niet via het woord kan vertellen, 

schrijf het op. Desnoods heb je de brief alleen bij je, dat je even voorleest of 

desnoods geef je de brief. Maar ja, gedachtes, woorden en daden. Dus wat je 

denkt, moet je eigenlijk uitspreken in woorden en dan ook de daad 

verrichten. Maar op het moment dat je zegt: “Ik druk je weg en ik bouw een 

muur op en ik bespreek het niet meer” dan ben je wel bezig jezelf eigenlijk in 

je kwetsbaarheid neer te zetten en niet in je kracht. 

  

Als het maar duidelijk is, dus dat kan ik ook in gebaren doen. 

  

Isaak: Op het moment dat jij je goed voelt bij het niet uitspreken van, dan 

moet je jezelf ook werkelijk daar goed in voelen. Betekent: ik heb er geen 

enkele gedachte meer over of ik het goed heb gedaan, ik heb het losgelaten. 

Maar door het uitspreken geef je je medemens ook de kans om jou tot 

andere bewustwording te brengen, want misschien bedoelde de medemens 

het niet zo. Misschien ben je in een situatie beland waar jouw ego jou op dit 

moment eigenlijk een signaal geeft, maar de medemens wilde jouw ego daar 

niet in stimuleren om jou de signalen te geven. Dus de medemens is 

verbaasd dat je hem wegdrukt. Misschien is het helemaal niet zo bedoeld. 

Stel dat je het vertelt en de medemens zegt: “Nou, bij deze houden we het bij 
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deze.” Dan zijn we ook tevreden, maar dan heb je tenminste het 

bespreekbaar gemaakt en dan ben je krachtig en niet zwak.  

  

Ik heb in mijn jeugd gehad dat ik aangevallen werd door een jongetje en het was voor mij 

een overwinning dat ik hem een bloedneus heb geslagen. Dus dat is non-verbaal. 

  

Isaak: Heb jij vragen schone vrouw? 

  

Nog niet, dat komt nog. 

  

Ik heb een vraag over karma. In hoeverre mag je weten en kun je weten welk karma je met 

iemand hebt? En in hoeverre mag je dat ook weten van je kinderen zodat je ze kan helpen 

op hun levenspad? 

  

Isaak: Karma is de wet van oorzaak en gevolg. Dus je draagt de gevolgen van 

wat je eigenlijk veroorzaakt hebt in dit leven en in andere levens. En je vraag 

was over je kinderen? 

  

De kinderen zullen ook met bepaalde mensen karma hebben. Mag je als ouders weten wat 

hun levensopdracht is? 

  

Isaak: Nee. 

  

Moeten ze dat allemaal zelf uitvinden? 

  

Isaak: Nee, mag je niet weten. Het is hun levenspad. De kinderen zijn 

eigenlijk aan jou toebedeeld omdat ze je hebben uitgekozen, maar je bent 

alleen maar de poort, de deur voor hun reïncarnatie. 

  

Dus je hebt er geen taak in? 

  

Isaak: Nee, de taak die je hebt is de taak om de kinderen zodanig te laten 

groeien dat ze grote mensen worden in liefde, in opleiding, in veiligheid, 

zorgzaamheid en dat je hun karakter laat zoals ze zijn, dus hen intact laat. 

Dus maak het geen jou of jou of jou, laat ze zijn zoals ze werkelijk zelf willen 
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zijn. Kijk aan, knip een beetje bij, maar knip niet teveel. Als je een hele 

mooie bonsaiboom hebt en je gaat deze vooraf al helemaal verknippen dan 

komt ie niet tot zijn recht. Vele ouders brengen de opvoeding van hun eigen 

ouders door naar de kinderen. Ze gaan ze opvoeden. Maar kinderen hoef je 

niet op te voeden. Kinderen voeden zichzelf op. Het enige wat je hoeft te 

doen is bijknippen op het moment dat ze te scheef gaan en eigenlijk het 

nodig hebben om op het rechte pad te blijven. Dus school, opleiding, 

vrienden, socialiteit is allemaal nodig voor hun welzijn. Als ze dat allemaal 

hebben, mag je alleen liefde geven. 

  

Daar heb ik wel een vraag over. Kinderen moeten ook hun dingen meemaken en als ze nou 

in de sferen hebben besloten om een zwaar leven te krijgen, terwijl jij er alles aan doet om 

ze zoveel mogelijk te laten zijn en ze eigenlijk zo goed mogelijk te begeleiden, doe je het dan 

juist goed of juist fout? 

  

Isaak: Wat doe je dan goed en wat doe je fout? 

  

Ik ben zelf spiritueel bezig en mijn man ook en je probeert de kinderen daarin mee te laten 

groeien. Als ik zelf naar mijn kinderen kijk, denk ik dat ze tot nu een mooie jeugd 

hebben gehad. Maar ze moeten natuurlijk ook dingen meemaken. Er kan natuurlijk nog 

heel veel ellende komen wat ik niet hoop, maar ontneem je ze dan ook niet dingen? Omdat 

ze moeten ook negatieve dingen meemaken. 

  

Isaak: Laat ze gewoon ervaren wat ze ervaren. Ga niet vooraf het vangnet al 

zijn. Ga niet vooraf eigenlijk bang zijn dat het kind die ervaring niet aankan. 

  

Nee, dat bedoel ik niet. Dat begrijp ik ook wel. Als je het zo doet dan zal een kind in 

principe niet ontsporen. 

  

Isaak: Een kind kan ontsporen door de socialiteit van de medemens. Als een 

kind in aanraking komt met verkeerde kinderen. Een kind is beïnvloedbaar 

dus eigenlijk zwak in het nee-zijn en eigenlijk nieuwsgierig in die werelden. 

Het kan zijn dat het kind die wereld gaat onderzoeken. Dus jij, als 

ouderzijnde, moet er even de balans op gaan zetten: heeft het kind dat nodig 

om dat te ervaren? Wil ik als ouderzijnde dat het kind dat ervaart? Dat is ook 
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nog de vraag. Want misschien kan jij als ouderzijnde de situatie niet aan, 

maar kijk naar elk kind individueel. Stel dat jouw kind nu vijftien is en hij 

zegt: “Mam, ik wil gewoon een flinke joint opzetten” of een marihuana of 

hoe dat spul allemaal heet, en het kind zit zichzelf in die wereld wel te 

voelen, dan ben jij als ouderzijnde al heel gauw geschokt van: dat mag niet, 

dat past niet in het kader van opvoeding. Maar stel dat het kind die ervaring 

op wil doen. Dan moet je weer de balans erop gaan zetten: kan het kind het 

aan? Wordt het geen verslaving? Kan ik het kind op tijd weer terugbrengen 

in de wereld die dus eigenlijk in jullie wereld normaal genoemd wordt? Dat 

moet jij als ouderzijnde wel altijd even goed overwegen. Maar op het 

moment dat je het kind die ervaring niet laat opdoen en het kind wil die 

ervaring heel graag dan doet het kind die ervaring stiekem op. 

  

Als hij het echt wil, doet hij het toch. 

  

Isaak: Ja, betekent dat je dus geen deel meer neemt aan dat stukje. Betekent 

dat jouw relatie met je kind eigenlijk vertroebeld gaat worden omdat je nee 

hebt gezegd en het kind heeft ja gezegd. Het is hetzelfde dat vroeger in de 

tijd het meisje vaak niet mee mocht met de jongens zonder een chaperonne 

hè, omdat de ouders bang waren dat er seksualiteit of intimiteit buiten het 

oog van de ouders zou plaatsvinden. Nou, opeens gaat het kind op een sluwe 

manier toch die seksualiteit beleven en over in leugens tot de ouders. Dus 

het moet allemaal bespreekbaar zijn. Maak het bespreekbaar. Wil jij bij wijze 

van spreken even een fles drank achterover gooien? Nou, drink het even hier 

met jouw vrienden. Wij gaan wel een blokje om en we vinden jullie wel 

lazerus weer terug. Bespreek het, want als het kind het werkelijk wil, dan doet 

ie het toch. Het is hetzelfde met jou als volwassen mens. Als jij naar een 

vriendin of vriend wil gaan en jij wordt beperkt om dat te doen, dan komt 

eigenlijk die activiteit bij jou omhoog, dan ga je het juist doen. Of als je het 

nu niet doet dan komt het in een later stadium juist, of je bent een 

zwakkeling en jij legt je erbij neer en bent ongelukkig. Het is niet makkelijk 

om kinderen op te voeden maar laat ze ervaringen opdoen. Er is altijd een 

weg terug. 

  



 50 

Kan het ook zo zijn dat het bij sommige kinderen niet de bedoeling is dat ze gaan 

studeren? 

  

Isaak: Er zijn kinderen die absoluut niet in de wieg zijn gelegd om te 

studeren, zijn geen studiekinderen. Kijk naar het kind. Heeft het kind de 

capaciteit om te leren? Wil het kind leren dan gaan we helpen dat een kind 

een bepaalde gradatie van studie krijgt. Het moment dat het kind niet wil 

leren maar de hersenen zijn er dan ga je erover in gesprek. Desnoods ga je 

het kind even naar een psycholoog brengen om eventjes uit te vinden 

waarom het kind niet wil leren. Heeft het kind de hersenen niet, stimuleer 

het kind om dus wel een welzijn hier ter aarde te hebben zonder studie. 

Waarom stel je die vraag? 

  

Nou, onze zoon kan het wel maar die vindt het eigenlijk allemaal vervelend. Hij is van 

lang leve de lol en bekijk het allemaal maar. Ik heb er twee jaar bovenop gezeten. Ik liet 

niet los en inmiddels doe ik dat niet meer. Eerst had ik hem helemaal de vrije hand 

gegeven en dat was ook niet helemaal goed. Nu hebben we een heel goed contact met elkaar 

maar hij doet niet zo heel veel. Hij weet ook niet wat ie wil. Hij moet examen doen. Dat 

vind ik toch best lastige dingen. 

  

Isaak: Laat het hem uitzoeken, geef hem de tijd. Waarom moet een kind op 

deze leeftijd eigenlijk al klaar zijn? Misschien is het een latertje. 

  

Hij hoeft niet klaar te zijn, maar hij doet dit jaar examen en als hij het haalt, zal hij toch 

ergens heen moeten. 

  

Isaak: Ja, maar geef hem de tijd. Al doet hij er nog langer over dat hij zegt: 

“Ik weet nog niet waar ik heen moet gaan”, geef hem de tijd. Alles heeft met 

tijd te maken. Misschien is het nu nog niet de tijd dat hij weet waar hij 

naartoe moet gaan. Nu weet ie het nog niet. Dus als hij nu een keuze zou 

maken, dan zou ie een keuze maken puur omdat ie een keuze moet maken. 

Maar ja, een verkeerde keuze is ook een keuze. Dus eigenlijk moet je tegen 

het kind gaan zeggen: “Waar gaat je hart echt naar uit?” 

  

Ja, dat weet ik niet. 
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Isaak: Nou, dan moet je dat eerst uitvinden. Want heel veel kinderen kosten 

heel veel geld aan de ouders omdat ze steeds maar andere opleidingen gaan 

beginnen en weer gaan kappen. Dat komt omdat het kind die tijd niet krijgt. 

Dus stel dat ie examen heeft gedaan en het heeft gehaald, geef hem dan de 

tijd. Als je het niet weet, dan blijf je toch thuis? 

  

Dat mag hier in Nederland niet omdat hij nog veel te jong is. Als je een beroepskeuzetest 

laat doen, is dat dan juist goed? Of is het dan van: dan ga je jezelf er weer mee bemoeien? 

  

Isaak: Als je een beroepskeuzetest doet dan krijgt hij eigenlijk inzicht in wat 

hij wel leuk zou vinden, maar hij moet wel een echte keuze maken want 

anders begint ie een studie die hij eigenlijk niet ziet zitten, betekent ook geen 

positief resultaat en een zware tijd voor de boeg. 

  

Precies, dat werkt ook niet. 

  

Isaak: Dus geef hem de tijd. Bepaalde kinderen weten het en bepaalde 

kinderen weten het niet. Bepaalde kinderen zijn gedreven en bepaalde 

kinderen zijn niet gedreven. Nou, het is het kind hè? Kijk naar je eigen kind 

zijn, was je altijd zoet?  

  

Er wordt gelachen. 

  

Kinderen moeten gewoon ergens voor gaan, ze moeten gewoon iets leuk gaan vinden en wat 

je dan ook kiest, er is altijd wel iets wat niet leuk is. Op een gegeven moment moeten ze 

gewoon een keuze maken dat ze het leuk gaan vinden. 

  

Isaak: Ja, maar ze moeten wel…  

  

Dat werkt niet. 

  

Isaak: Als je een kind een opleiding laat volgen waar een kind niet achterstaat 

in een bepaalde leeftijd van volwassenheid hè, we noemen de 

pubertijdleeftijd, dat wil je jezelf niet als ouder op de hals halen, zoals jullie 

dat noemen. Het kost geld, je krijgt het kind niet gemotiveerd en je kan nu al 
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zeggen dat het onnodig van de tijd is. Dus ga de weg op van beroepskeuze. 

Lijkt het je wat? Ga desnoods naar open dagen, lijkt het je wat? 

 

De verwachtingen van kinderen zijn al zo hoog. Als je ziet wat ze allemaal moeten leren. 

Nu is het dubbel zoveel als toen ik op school zat.  

  

Wat mij heel erg opvalt is dat het voor jongens moeilijker is. Mijn dochter fietst er veel 

makkelijker doorheen. Ze hebben ook veel vrijheid dus het is heel breed. Als ik over onze 

zoon spreek dan is het te vrij en dan weet hij het niet meer. 

  

Isaak: Hij is nog te jong om beslissingen te nemen. Dat betekent dat hij eerst 

een beslissing moet gaan nemen vanaf de inspiratie: ‘dat lijkt me leuk.’ 

  

Precies. 

  

Ik heb nog een andere vraag. Op een gegeven moment als je reïncarneert worden de 

herinneringen aan je vorige levens gewist. Als je in je huidige leven ergens tegenaan loopt of 

je kunt niet uit bepaalde dingen komen dan had het best wel handig geweest als je nog iets 

wist van vorige levens. 

  

Isaak: Het is niet gewist. 

  

Ja, maar je weet er niets meer van. 

  

Isaak: Het zit in je onderbewustzijn. Je weet ook niet meer hoe je was toen je 

twee was en in de wieg lag, of één was, maar het is er nog steeds. Het is 

alleen maar dat je via de sluier van vergeetachtigheid geboren bent, dus je 

weet er niets meer van. Maar via meditatie en ontspanning en communicatie 

met jezelf kan je dus tot antwoorden komen. Dat betekent dat je tot 

antwoorden kan komen via het onderbewustzijn naar het bewustzijn, en je 

onderbewustzijn geeft je signalen. Bij wijze van spreken een beeld of een 

gevoel en dan moet je het niet gaan verklaren met je verstand, alleen maar tot 

je nemen. Maar terugkomend op je vraag. Nee, lieve schone heer, je zou niet 

willen weten wat je in al die levens bent geweest. Je hebt al genoeg in dit 

leven. 
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Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Dat betekent dat je ontzettend veel levens achter de rug hebt, 

ontzettend veel. Dat zijn er niet één, niet twee, maar zijn er meer. Stel dat je 

jezelf al die levens nog zou kunnen heugen en daar nog mee moest gaan 

dealen, zo dan heb je nog meer om op te ruimen. Het is niet een straf dat je 

het niet meer weet, maar het is juist een bescherming dat je het niet meer 

weet. Maar ons instrument weet een aantal levens, zij zijn weer bewust 

geworden in meditatie, in trance, via ons is het bewust. Maar alleen maar die 

levens hebben we tot bewustwording gebracht, die eigenlijk toepasselijk zijn 

in dit leven, een toevoeging zijn. Dus maak in dit leven een heel mooi leven.  

  

Soms komen er stukjes boven, bedoel je dat? 

  

Isaak: Ja. Een voorbeeld: stel dat je naar een land toetrekt en je zegt: “Ik wil 

daar naartoe” en jij voelt je meteen thuis. Je kijkt om je heen en je krijgt een 

soort déjà vu, ‘al gezien’ noemt men dat. Dat betekent dat jij die energie daar 

kent, maar dan ga je het verklaren. Dat hoeft niet, alleen maar voelen, hier 

ben ik al eerder geweest. Of je komt iemand tegen en je bent als een magneet 

tot die persoon getrokken. Misschien ken je die persoon in een vorig leven. 

Stel dat die persoon je vader of je moeder is geweest in een vorig leven maar 

nu komt ie in je leven en wordt jouw geliefde. Als je dat zou weten, dan zou 

je zeggen: “Laat maar.” 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Naomi, wat wil jij weten? 

  

Ik heb geen vraag. 

  

Isaak: Wat voor tijd leven we? 

  

22.10 uur. 

  

Isaak: Zo jullie laten ons overwerken. 
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Ik heb nog wel een rare vraag. Ik zie zoveel auto’s rijden, dan denk ik: mijn God, wat 

moet dat dan straks gaan worden als we ooit weer terugkomen. Dat vind ik best wel 

beangstigend.  

  

Isaak: Hebben jullie die vraag onthouden? Wat was de vraag, schone vrouw? 

De auto’s? 

  

Ja. De techniek gaat allemaal zo hard. 

  

Isaak: Er komen ooit andere soorten voertuigen.  

  

Dat zal wel ja. 

  

Isaak: En die voertuigen gaan stijgen dus let op je hoogtevrees. 

  

Ja? 

  

Isaak: Er komen voertuigen die zichzelf van de grond los gaan maken. Maar 

dat duurt nog een tijd en dan ben je al gestorven. 

  

Helaas. 

  

Blijven we voertuigen nodig hebben? 

  

Isaak: Ja kind. Vroeger hadden we voertuigen, het paard of de ezel, en toen 

kwam de moderne techniek, maar als je kijkt in tijd, zover is het nog niet 

heen. De aarde bestaat nu al 2010 jaar in jullie telling na Jezus en hoe lang 

bestaan voertuigen nu? 

  

Sinds 1900. 

  

Isaak: Waarom duurde het zo lang? 

  

Omdat de kennis er nog niet was. 
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Isaak: Precies. Dus betekent dat jullie een snelle tijd tegemoet gaan. Kennen 

jullie vroeger nog toen jullie nog met een cassetterecorder muziek 

afluisterden? 

  

Ja.            

  

Isaak: En toen kwam er een cd en dat vonden jullie al heel wat.  

  

Ja. 

  

Isaak: En nu wordt het steeds sneller, sneller, sneller en voordat we het 

weten is de techniek eigenlijk zodanig gevorderd dat we gewoon geen 

voertuigen meer nodig hebben die op de grond zijn maar gewoon boven de 

grond. 

  

Wat is er eigenlijk de bedoeling van dat het allemaal sneller moet? 

  

Isaak: Er zijn planeten in het sterrenstelsel die zijn gevorderd. Jullie planeet is 

de traagste planeet die er is, maar misschien gaan we te ver dóór nu in de 

materie. Er zijn vele planeten. Er zijn ook planeten die niet in het kennisboek 

staan, die kent men niet. Dat betekent dat wij de sferen zijn, maar wij 

verplaatsen ons ook naar planeten om daar ook studie te verrichten. En een 

sfeer is een gevoel, dus we kunnen ons in die wereld verbinden. Daar zijn 

ook weer wetenschappers, mensen met veel kennis. Denken jullie nou echt 

dat jullie het allemaal met jullie kleine hersens voor mekaar krijgen? 

  

Nee. 

 

Isaak: Dat jullie opeens wakker worden dat jullie weten van: goh, zo moet 

het. Nee, jullie worden beïnvloed. Dus er zijn genieën tussen jullie of 

wetenschappers tussen jullie die worden beïnvloed door iemand zoals ons 

instrument wordt beïnvloed. Het zijn eigenlijk gewoon geïnspireerde mensen 

en niet eens in bewustzijn van, geen mediums, gewoon geïnspireerd. Ze 

krijgen kennis zoals Mozart, Beethoven, Vincent van Gogh, noem maar op. 

Ze brengen cultuur, ze brengen muziek, ze brengen geschiedenis. Nou, en zo 
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evolueren jullie sneller omdat jullie zijn de traagste planeet. Dus wat dat 

betreft doen jullie er toch een tijd langer over dan de planeten die daarboven 

zijn. Maar de aarde is de zwaarste energie. Daarom noemen ze het ook aarde 

hè, met twee voeten op de aarde zegt men toch? 

  

Ja. 

  

Isaak: Nou, dan heb je ook nog andere energieën. 

  

Kunnen we de energie van de aarde lichter maken door onze evolutie? 

  

Isaak: Als jullie liefdevol zijn voor de aarde, gaat de aarde liefdevoller zijn 

voor jullie. Waarom denk je dat de natuurrampen nu zo achtereen volgen? 

De aarde is het spuugzat en ze spuugt het ook letterlijk uit en ze schudt jullie 

goed door mekaar.  

  

Is het zo, dat wij als mens alleen maar op de aarde verblijven of hebben we ook verbinding 

met verschillende planeten?  

  

Isaak: Na het leven, na dit leven en nadat je klaar bent in je evolutie van, dan 

mag je andere planeten bezoeken, maar dan hebben we nog wel even een 

eeuw of een paar eeuwen te gaan. 

  

Is het ook altijd in die volgorde? 

  

Isaak: Ja. 

  

Het is niet omgekeerd? 

  

Isaak: Nee. 

  

Maar ben je er dan al geweest dan? 

  

Isaak: Nee. Als je reïncarneert is je eerste reïncarnatie aarde. Dat is de eerste. 

Je reïncarneert, je sterft, je reïncarneert, je sterft, je reïncarneert en je gaat 
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over tot je sferen. En dan kom je tot een evolutie zodat je de eerste 

geestelijke sfeer binnentreedt en dan ben je geestelijk. Vanaf die sfeer heb je 

de vrije wil en keuze om jezelf te verplaatsen. Je kan je weer terugverplaatsen 

naar de aarde en dan kom je geschiedenis maken, ga je wat betekenen. Dan 

kom je hier niet alleen maar om je tijd uit te zingen, maar dan ga je wat 

betekenen. Misschien ben je wel een wetenschapper of misschien word je 

geïnspireerd; of misschien ben je een instrument, maar dan beteken je wat, 

anders kom je niet, dan heb je geen zin meer. Als je uitgeleerd bent dan wil je 

toch iets doen met je diploma? 

  

Zeker weten. 

  

Isaak: Maar het kan zijn dat je kiest om naar andere planeten te gaan en daar 

eigenlijk je kennis op te doen. Het is zo ontzettend groot en mooi. Eigenlijk, 

jullie zorgen zijn voor ons eigenlijk geen zorgen. Maar ja, omdat we ons 

verbinden met jullie, vinden we jullie zorgen belangrijk. Daarom komen we 

graag. 

  

Heel fijn. 

  

Isaak: Ter afsluiting willen we graag dat jullie kiezen. Welke boeken zouden 

jullie willen lezen tot de volgende ‘Isaak onderricht zijn wijsheid’ om dat 

boek neer te zetten? Je mag vrijwillig een boek uitkiezen. Graag willen we dat 

jullie even opnoemen welke boeken jullie gelezen hebben. Er zijn er vijf. 

  

Ik vind ‘De woorden van Isaak’ ook heel mooi. 

  

Isaak: ‘De woorden van Isaak’, ‘Masterclass’, ‘Wie is Tresi?’,  ‘Bekijk het, voel 

het en laat het los’ of ‘Mijn naam is Isaak’. Die boeken zijn er: vijf. Je mag ze 

ook alle vijf lezen en dan een lijst neerzetten. We willen graag dat jullie 

huiswerk doen, anders kunnen wij onze wijsheid niet onderrichten als jullie 

geen huiswerk doen. Dus naar welke boeken gaat jullie voorkeur uit? Deze 

heer eerst. 

  

Ik weet het niet. 
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Isaak: Welke heb je gelezen? 

  

Alle vijf.  

  

Isaak: Oké. Wim? 

  

‘Mijn naam is Isaak’ en ‘Bekijk het, voel het en laat het los’. 

  

Isaak: Oké, schrijf dan je vragen op, huiswerk. De volgende. 

  

Ik heb gelezen: ‘Bekijk het, voel het en laat het los’, ‘De woorden van Isaak’, 

‘Masterclass’. 

  

Isaak: En voor welke kies je? ‘Isaak onderricht zijn wijsheid’? Allemaal? 

  

Ja, allemaal. 

  

Isaak: Allemaal? Dan heb je veel huiswerk. De volgende. 

  

‘De woorden van Isaak’. 

  

Isaak: De volgende. 

  

Ik heb ze allemaal gelezen. Ik ben nu weer opnieuw begonnen in ‘Bekijk het, voel het en 

laat het los’.  

  

Isaak: Welk boek zou je als studiemateriaal mee willen nemen naar de 

volgende les? 

  

Dat boek. 

  

Isaak: Oké, pak je vragen en schrijf ze op een lijst zodat volgende keer ook 

anderen hun vragen aan ons kunnen weerleggen. Vraag. Als je iets niet weet, 

ga naar de meester. Ja, het zijn mijn boeken, dus ik zal wel moeten weten wat 

ik verteld heb toch? 
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Ja, zo is het, anders gaan we weer weg. 

  

Isaak: De volgende. 

  

Ik weet het niet want ik ken al uw boeken niet. 

  

Isaak: Oké, kijk even tot de volgende maand of ‘Isaak onderricht zijn 

wijsheid’. Al die namen. De volgende. 

  

‘Bekijk het, voel het en laat het los’. 

  

Isaak: Dat is een goeie voor jou hè, ‘Bekijk het, voel het en laat het los’. De 

volgende. 

  

‘Mijn naam is Isaak’.  

  

Isaak: Dat is een heftig boek hoor, ‘Mijn naam is Isaak’ omdat daar kun je in 

de index eigenlijk meteen kijken waar je voorkeur naar uitgaat. Dan kun je al 

meteen kijken van: daar wil ik meer van weten. De andere zijn heel veel ook 

in roman taal verteld en dit zijn de lezingen die wij direct met het publiek 

hebben gevoerd. Goed zo, goeie keuze.  

  

Ik wil zeggen dat ik hier een goed gevoel aan overgehouden heb. 

  

Isaak: Oké, dank je wel. 

  

Ik heb ‘Bekijk het, voel het en laat het los’.  

  

Isaak: Dat ga je gebruiken als studiemateriaal? 

  

Ja. 

  

Isaak: Nou, laten we eventjes onze ogen sluiten. Het enige wat we doen op 

dit moment is alleen maar zijn. Je bent hier in deze ruimte met je broeders en 

je ademt in en je ademt uit en je zegt: “Ik ben” en zet de glimlach op, de 
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werkelijke glimlach en zeg: “Ik geniet van wat ik ben.” En stuur 

dankbaarheid eerst naar jezelf toe en zeg tegen jezelf: “Ik ben dankbaar, 

dankbaar dat ik ben.” Herhaal deze gedachtes tot je en ontvang die 

dankbaarheid en adem in en adem uit. Stuur dankbaarheid naar de grond 

waar jij je voeten hebt, de aarde. Zeg tegen de aarde: “Ik ben dankbaar. 

Dankbaar dat ik dit leven gebruik mag maken van jou. Dat je mij voedt, blij 

maakt, verdriet geeft, boosheid desnoods, teleurstellingen en dat je mij laat 

evolueren van klein baby tot volwassen persoon. Ik dank je dat ik dat leven 

hier mag leiden.” En stuur dankbaarheid naar de kosmos, ons, sterrenstelsel, 

het universum, de planeten en zeg tegen de kosmos: “Ik ben dankbaar dat ik 

onder dit sterrenstelsel leef en omhoog mag kijken en naar de prachtige 

sterren mag kijken en dat er planeten zijn, beïnvloeding is, sferen zijn. 

Dankbaar dat niet alleen maar deze aarde bestaat op dit hele stelsel, maar 

vele meer en daar ben ik dankbaar voor” en vergeet natuurlijk niet 

dankbaarheid naar de broeders. Stel dat je alleen zou zijn hier ter aarde en 

geen enkele broeder zou meer leven: eenzaamheid en verdriet zou je dood 

zijn omdat je niet meer jezelf levend zou voelen. Je zou je verlaten voelen en 

je zou je niet meer kunnen herkennen in iemand anders. Dus wees dankbaar 

dat je broeders hebt en dank hen in gedachtes en wij danken jullie. Tot de 

volgende ‘Isaak onderricht zijn wijsheid’.      
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Bijeenkomst 8 oktober 2010 
  

 

Tresi: Dames en heren, ik ben Tresi Barros. Ik ben helderziend, -horend, -

wetend, -voelend, -ruikend, -proevend, ik praat met overledenen en ik kan 

volledig in trance gaan. De laatste tijd laat Isaak drie soorten van trance of 

mediumschap, of hoe je het ook noemt zien. Tresi zoals ik ben, Tresi het 

medium, dat ik helderziend ben en noem maar op, en Tresi in trance. Het 

moment dat mijn ogen open gaan, mag ik eigenlijk meekijken zeg maar, maar 

toch ben ik nog steeds overschaduwd. Van het begin tot het laatst houdt hij 

de hele seance in de gaten, dat het zo gaat zoals hij het verlangt en wil. Ik 

herinner me nooit hoe en wat, maar tijdens het moment ben ik er wel bij. We 

hebben een gast erbij. Deze gast heeft zich opgegeven voor een proefles. Dat 

is eigenlijk altijd toegestaan omdat bepaalde mensen willen kijken of het wat 

voor hen is, dus welkom Frank. Hij heeft twee prachtige kinderen en een 

heel schone aanstaande vrouw. 

  

Dat klopt. 

  

Tresi: Gefeliciteerd. 

  

Dank je wel. 

  

Tresi: Ik weet niet of je het moet doen. Nee hoor.. 

  

Er wordt om Tresi gelachen. 

  

Ik heb nog bedenktijd hoor. 

  

Tresi: Ik ben twee maanden getrouwd en ben in de tussentijd al tien keer 

bijna gescheiden. Ik moest wennen aan de titel, niets voor mij. Een titel is 

een stempel. Dus ik heb tegen hem gezegd: “Oké, ik ben nu gewend.” Daar 

gaan we Isaak. Zit je lekker? Wil je alsjeblieft uitkijken Isaak, hoe wijd je gaat 

zitten? We gaan.      
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Isaak: Goedenavond. 

  

Goedenavond. 

  

Isaak: Leermomenten en keer op keer weer jezelf in ontwikkeling neerzetten 

is puur een genot. Weet lieve mensen, het moment dat je besloten hebt om 

de leermomenten te zien zoals het woord het zegt: een moment van leren, 

dan zul je zien dat het alleen maar voor jou een bewustwording gaat zijn in je 

toekomst. Elk van jullie is bewust dat ie levend is. Elk van jullie voelt die 

bewustwording van: ik leef. Maar wie van jullie is nog niet bewust dat het 

leven een leerschool is?  

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Gelukkig ieder. Maar wat wil jij leren en hoe wil jij leren? Dat bepaal jij 

nog zelf. En vele kinderen zeggen: “Ik wil leren” en dan krijgen ze een 

leermoment en dan worden ze bang. Ze duwen het leermoment weg, ze 

accepteren het leermoment niet en ze gaan over met de vraag: waarom 

overkomt mij dat? De vraag aan jullie is: wat willen jullie vanavond leren? 

Nou, wie begint met zijn huiswerk? 

  

De titel ‘Bekijk het, voel het en laat het los’ vind ik schitterend. Alleen als ik dit in de 

praktijk toepas, dan lukt het vaak niet omdat je continu blijft malen met hetgeen wat je 

overkomen is. Steeds keert dat terug. Dus ik wil loslaten, maar dan dwaalt het steeds door 

mijn hoofd dat ik niet los kan laten. Mijn vraag concreet is: hoe laat je dan los als het 

verhaal je steeds achtervolgt? 

  

Isaak: Loslaten is niet zo makkelijk, anders hadden we geen boek geschreven. 

Maar besluiten om los te laten, daar draait het om, en vele kinderen bekijken 

de situatie, ze voelen de situatie, maar ze laten niet los uit angst voor het 

woord loslaten. Op het moment dat je loslaat, dan overtuig jij jezelf dat je 

vrij kunt zijn van die energie wat op dat moment losgelaten moet worden, en 

je bent ook overtuigd dat je sterker bent dan hetgeen je los moet laten. Een 

voorbeeld: stel dat je een werksituatie los moet laten en jij hebt een conflict 

op deze situatie die werksituatie heet, betekent dat je die werksituatie bekijkt, 
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voelt en dan het laatste doet. Maar stel dat jij het loslaat, dan heb jij nog 

steeds de energie van herinnering bij je. Jij besluit als menszijnde of je die 

energie van herinneringen bij je wilt houden of vrij wilt zijn van. Weten jullie, 

kinderen, waarom de mens moeite heeft met het woord loslaten? Weten 

jullie dat? 

  

Dan moet ie veranderen. 

  

Isaak: Dan heb jij op dat moment geen controle meer. Dus stel dat je die 

werksituatie loslaat, dan heb je gevoelsmatig niet meer het gevoel dat je 

controle hebt over die situatie omdat je hebt het losgelaten. Is dat simpel? 

  

Ja. 

  

Isaak: Maar de mens wil graag de controle houden. Maar stel dat je het stuur 

van jouw wagen overdraagt aan iemand anders, dan moet jij vertrouwen dat 

degene die het stuur overneemt te vertrouwen is. Waarom hebben jullie zo 

weinig vertrouwen in ons? Stel dat wij nu het stuur overnemen en wij zeggen 

tegen je: “Loslaten, de kosmos regelt dat wel zelf.” De dag gaat over tot een 

ander moment van de dag en jij kunt vrij zijn van negativiteit. Dan hoor je te 

vertrouwen dat de kosmos jou daarin ondersteunt en helpt. Maar jij als fysiek 

mens wil graag de controle houden. Dat betekent dat wij niet de controle 

over mogen nemen toch? Dus jullie vragen steeds om hulp. Jullie zeggen: “Ik 

wil hulp.” Op het moment dat de hulp komt dan komt weer het bekende 

woord dat we niet graag gebruiken. 

  

Ja maar. 

  

Isaak: De maar. Maar ja, als ik het loslaat….Een andere situatie: stel dat jij de 

verplichtingen naar je ouders los moet laten, dan ben jij bewust dat jouw 

ouders geen toevoeging meer zijn voor je. Maar stel dat jij je menselijke 

aspect bekijkt, dan voelt dat als egoïstisch, dan voelt dat als schuldig zijn. Dat 

betekent ook dat jij als mens niet graag in deze situatie wilt belanden, maar 

wetend dat het beter is voor jou om het wel los te laten. Dus wat krijg je 

steeds? Een conflict. Een innerlijk conflict en daar genieten jullie van. 



 64 

Je zou het haast denken, ja. 

  

Het is verslavend. 

  

Isaak: Een verslaving van kastijding, zelfkastijding. Keer op keer ga jij jezelf 

er weer toe dwingen om naar je vader of moeder te gaan of een liefdevolle 

moeder te zijn terwijl jij weet: ik moet het kind loslaten, het kind is groot 

genoeg om zelfstandigheid neer te zetten, maar toch voel jij je keer op keer 

in tweestrijd. Jouw geestelijkheid is niet in tweestrijd, je menselijkheid is in 

tweestrijd. Jij durft je menselijkheid niet los te laten omdat je op dat moment 

graag je menselijkheid vasthoudt. Dat betekent dat je mensheid beïnvloed 

wordt door jouw innerlijke zelf die je geestelijkheid is, maar je geestelijkheid 

heeft geen conflict, dus waar is nou het begin en waar is nou het eind? Die 

snappen jullie niet hè? Of wie het snapt is goed. Wie snapt het? Wie begreep 

net wat we zeiden? Niet zo bescheiden. 

  

Volgens mij begrijp ik het wel. 

  

Isaak: Leg uit. 

  

Het is, denk ik, dat het voelen anders zegt dan het denken. Het gevoel weet het maar het 

hoofd zegt anders. 

  

Isaak: Wat is geestelijkheid? Is het innerlijke zelf. Dat is je gevoel dat ben jij. 

Wat is het menselijke?  

  

Je gedachtes. 

  

Isaak: Je bloed, je hartslag, je fysieke voertuig en je gedachtes, dat is je 

menselijkheid. Je innerlijke zelf weet precies dat het goed is, maar je 

gedachtes die willen het niet weten, dus dan krijg je dus een strijd tussen 

hetgeen wat je weet en wat je denkt. Dus dan krijg je botsingen, wrijvingen, 

tweestrijd, boosheid, frustraties, emoties, en dan krijg je gewoon een situatie 

die jij verliest in je gevoel omdat je menselijkheid jou dat verlies geeft. Dus jij 

moet sterker zijn dan je menselijkheid en dan heeft het weer het woord: 
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verhef jezelf boven je fysieke zelf. Dus je fysieke zelf, een voorbeeld, zegt: 

“Ik heb nu behoefte om te eten.” Je innerlijke zelf, je gevoel, die voelt of hij 

nou werkelijk trek heeft in eten en het nodig vindt om zich dus te voeden 

met etenswaren. Je gevoel weet altijd hoe het hoort te zijn. Maar stel dat je 

een verslaving hebt en je eet graag suiker, of je eet graag omdat je graag eet, 

of je eet je gevoel weg, dat gebeurt ook, emotionele eter. Heeft iemand van 

jullie daar wel eens last van? 

  

Ans. 

  

Continu. 

  

Isaak: Wie nog meer? 

  

Ik.  

  

Isaak: Dus gefrustreerd emoties weg eten, daar word je nog meer 

gefrustreerd van. Heb je daar wel eens last van kind? Ja. Waarom doet men 

dat dan?  

  

Omdat je de leegte op wilt vullen. 

  

Isaak: Omdat het een verslaving is. Je bent verslaafd geraakt aan het gevoel 

en aan de frustraties van dat gevoel, zelfkastijding. Er zijn zoveel vormen van 

zelfkastijding. Je weet: het is niet goed voor me, maar je doet het toch. Dus je 

verheft jezelf weer boven hetgeen wat je weet en dan word je menselijk. We 

kunnen deze keer wat moeilijker spreken omdat jullie in de loop van de tijd 

wel aan toe zijn aan dit gesprek. Nu gaan we terug naar de emotionele eters. 

We hadden er een aantal hier zo. Vertel ons waarom jij een emotionele eter 

bent. 

  

Het was een hele tijd een vorm van liefde die ik mezelf kon geven. 

  

Isaak: Voedsel? 
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Ja. 

 

Isaak: Dat betekent: voedsel was nog belangrijker dan aandacht van de 

medemens. Dat betekent dat je geen aandacht kreeg van de medemens. 

  

Ik liet het niet toe. 

  

Isaak: Dus je kreeg het ook niet. Want als je het niet toelaat, dan krijg je het 

niet. En waarom liet je het niet toe? Minderwaardigheidscomplex, gevoelens, 

emoties en noem maar op. Dus je voedsel voedt een leegte zoals het kind 

hier zei, maar welke leegte is het? Is het nou een fysieke leegte, dat je 

werkelijk honger hebt? Of is het een emotionele leegte? 

 

Een emotionele leegte. 

  

Isaak: En die emotionele leegte wordt nooit gevoed.  

  

Isaak maakt geluiden. 

  

Isaak: Dat zag het kind niet, degene die onze woorden uittypt. Wat deden we 

nou net? 

  

U deed voor hoe je dik wordt. 

  

Isaak: Dan word je gevoed in lichaam. Dan word je een gewichtstoename 

persoon en dan word je ontevreden en dan voed je juist hetgeen waar jij 

bang voor bent. Dus je loopt weg voor aandacht, je loopt weg voor je 

emoties, je voedt je emoties en je vernietigt juist jezelf en dan heb je reden 

om weg te lopen. Dus dan ben je eigenlijk al wat gewichtstoename 

aangekomen en dan kijk je ’s ochtends in de spiegel of je kijkt op de 

weegschaal en dan voel je je nog minder waardig en dan ga je jezelf nog meer 

voeden en dan is het een spiraal van negativiteit. Heb je het gewonnen deze 

strijd? 

  

Ja. 
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Isaak: Dus je bent tegenovergesteld gaan doen? 

 

Niet altijd maar wel 80%. 

  

Isaak: Dus op het moment dat je wilt gaan eten moet je gewoon heel simpel 

gaan kijken: heb ik honger? Ja, jij ook. Heb ik honger? Heeft mijn lichaam nu 

voedingswaarde nodig? De ene heeft meer honger dan de ander. Op het 

moment dat jouw antwoord duidelijk is: ja, mijn maag die knort, ik heb 

voedsel nodig. Geef jezelf voedsel tot de honger gestild is en dan ga je over 

tot openstaan voor het bestaan omdat je energie hebt. Vertel waarom jij 

jezelf deze kastijding geeft. 

  

Ik denk dat ik dwangmatig ben naar mezelf toe, onrustig. 

  

Isaak: Dat is een goed antwoord en meer.  

  

Ik kan mezelf niet goed onderzoeken. Ik loop de hele tijd heen en weer en dan pak ik wat 

en dan eet ik wat. Als ik mezelf gadesla dan denk ik: ik kan net zo goed naar een 

psychiatrische inrichting gaan bij wijze van spreken. Zo erg is het. 

  

Isaak: Vind jij voedsel lekker? 

  

Ja, ik kan er wel van genieten. 

  

Isaak: Misschien is dat een reden dat je een lekkerbekje bent. 

  

Daar is niets mis mee toch? 

  

Isaak: Nee, dat zeggen we juist. Een lekkerbekje is een lekkerbekje en vult je 

bekje. 

  

Gewoon doorgaan. 

  

Isaak: Dus jij eet omdat je een lekkerbekje bent. Tsja, we kunnen overal een 

oorzaak gaan zoeken maar we kunnen ook zeggen: “Het is een lekkerbekje.” 
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Ja, oké. 

 

Isaak: Dus je bent een onrustig lekkerbekje.  

  

Ja.  

  

Isaak: Dus je wordt onrustig en dan denk je nou…. 

  

Isaak maakt smakkende geluiden. 

  

Ja, en dan kan ik niet goed werken. Als ik eenmaal werk dan heb ik geen last, maar als 

ik eenmaal begin, dan ga ik naar de kast en dan ga ik weer verder werken. Het is 

belachelijk, ik weet het wel. 

  

Isaak: Onrustig lekkerbekje, ga voort met je gedrag. 

  

Nee. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Onrustig lekkerbekje, ga voort met je gedrag. 

  

Ja, maar moet ik dan mijn hele leven onrustig blijven? 

  

Isaak: Ach, je leven is bijna voorbij. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Misschien ga je nog dertig jaar maar ja, het is zo om. 

  

Ja. 

  

Isaak: Karakter. Elk van jullie heeft een karakter. Jouw karakter is zo. Vanaf 

het begin tot de leeftijd die je nu draagt. Wil je dat gaan veranderen dan moet 

jij jezelf…..  
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Vastnagelen. Dat is ook kastijden. 

 

Isaak: Vastnagelen? 

  

Ja. 

  

Isaak: Jij mag voor jezelf leven zoals jij wilt leven. Zorg dat jij jezelf niet gaat 

kastijden doordat jij jezelf gaat ontnemen wat je nodig hebt. Dat is jouw 

voedsel. Dus dit kind heeft een ander emotioneel probleem en jij hebt 

gewoon een ander probleem dat noemen wij fysiek probleem. Je bruist van 

energie, doordat je energie verbruikt, gebruik je weer energie. Dus je lichaam 

geeft je aan dat je het nodig hebt. Jij zou niet stil kunnen staan kind. Zouden 

we jou tot stilstaan neer gaan zetten dan zou je tot ongelukkigheid komen te 

staan omdat dat is niet wat jij bent in je karakter. 

  

Ik was vroeger een spring in het veld. Ik kon de hele dag touwtje springen.  

  

Isaak: En je bent al wat in leeftijd toegenomen, wat in leeftijd dus, beleefd 

zijn we wel, en je mag gewoon jezelf zijn daarin omdat je maakt een 

probleem waar wij op dit moment zeggen: “Onnodig.” Vele kinderen 

zouden blij zijn met dit antwoord. 

  

Nou inderdaad. 

  

Je hebt eigenlijk geen probleem. 

  

Isaak: In het eten hebben we het over.  

  

Ik voel het aan alle kanten. Er zit geen stop op.  

  

Je zit nog lang niet op de grootste maat. 

  

Ik ga meer sporten. 
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Isaak: Vele mensen zouden blij zijn met jouw maat. Waarom? Omdat er is 

niets mis met je maat. De jonge leeftijdsmaat is achter je gelaten. 

  

Ja, dat is waar. 

  

Isaak: De strakke huid is achter je gelaten. Men verandert fysiek door leeftijd. 

Dat noemen we acceptatie. 

  

Dat moet ik leren. 

  

Isaak: De heer aan jouw zijde die heeft een grotere acceptatie dan jij en hij 

vindt je maat geweldig. Nu komen we tot een ander probleem en wij noemen 

het wel een probleem. Wat is jouw probleem met voedsel?  

  

Het afwijzen. Het goed moeten doen omdat je anders gewoon afgekeurd wordt. Stress 

eigenlijk. Maar goed, ik vind het ook wel lekker maar de combinatie is niet zo geweldig. 

        

Isaak: Het woord lekker begrijpen we, maar jouw probleem is een probleem 

omdat jij niet jezelf bent in de persoon die jouw naam draagt. Dus jouw 

onrust in jezelf laat jou eten. Jouw onrust. Zij heeft geen probleem omdat het 

karakter is, maar jij hebt een probleem omdat het niet je karakter is, het is 

een houvast. Dus je houdt vast aan een gewoonte van. Je mag het natuurlijk 

altijd lekker vinden, maar je moet gaan kijken: is het een probleem geworden 

voor mij of accepteer ik dat ik een emotionele eter ben en mezelf daarin 

kastijd of accepteer ik het niet en ik ga dat stukje loslaten zoals we vanavond 

zijn begonnen? Wat is het antwoord?  

  

Ik wil het wel loslaten. Ja, ik vind het wel vervelend. 

  

Isaak: Waarom? 

  

Omdat je wel merkt dat je er niet echt magerder van wordt. 

  

Isaak: Is het een probleem, jouw gewicht? 
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Nou, zo langzamerhand vind ik het toch wel vervelend. 

  

Isaak: Een gewicht hoeft geen probleem te zijn. De ontevredenheid binnenin 

moet een probleem zijn. Is ontevredenheid binnenin een probleem of alleen 

je gewicht? 

  

Ik denk beide. 

  

Isaak: Omdat alleen een gewichtsprobleem betekent dat het probleem nog 

niet opgelost is, omdat je moet altijd naar de kern toegaan. Waarom doe ik 

iets? Nou, je vindt het lekker, je bent een emotionele eter, zelfacceptatie is 

ook een probleem. Eigenlijk ben jij een perfectionist, maar ook weer geen 

perfectionist omdat jij het perfectionisme in jezelf niet erkent doordat jij dat 

perfectionisme in jezelf zodanig pakt, dat je jezelf perfect neerzet en dat je 

zegt: “Ik ben nu tevreden.” Dus jij zegt: “Ik wil dat” maar je doet de andere 

kant. Dat klopt toch niet? Een voorbeeld: jij zegt: “Ik heb een probleem en 

dat is gewichtstoename.” Als je werkelijk ontevredenheid hebt daarin, wat 

doe je dan? Het aanpakken. Maar als je het niet aanpakt dan heeft men een 

overgave gegeven. Men heeft zichzelf overgegeven aan dat probleem dat nu 

net besproken werd. Wat moest jij nog bekijken, voelen en loslaten? 

  

Ik heb het gevoel dat ik een verslaving heb met eten en dat, nu ik meer tot mijn eigen 

talentontwikkeling kom en dingen doe die ik graag doe, ik niet meer zo’n behoefte heb aan 

eten. Dat moet ik loslaten. Dan heb ik ook nog alles wat me nog verhindert. Ik wil vanuit 

mijn hart leven en daar zitten nog wat controles op, maar ik kan het wel accepteren en het 

gaat steeds beter. Mijn zelfacceptatie groeit steeds meer en daar ben ik wel tevreden over.  

  

Isaak: Dus waar kunnen we jou in beantwoorden? 

  

Toen ik hiernaartoe kwam dacht ik: ik heb een gedeelte van het boek gelezen en merk dat 

ik toch wel op zoek ben naar mijn identiteit en mijn levensmissie. 

  

Isaak: Wat is de afkorting van ID? 

  

Identiteit, afkorting? 
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Isaak: Het woord ID is identiteitskaart, waar staat dat voor? 

 

Geen idee. 

  

Isaak: Weten jullie dat? 

  

Eigen ik. 

  

Isaak: Wat laat je zien met je ID? 

  

Jezelf. 

  

Isaak: Hé, je laat jezelf zien. Maar stel dat je nu elk jaar een nieuwe ID maakt, 

wat krijg je dan? Verschillende foto’s hè, verschillende foto’s. Je groeit. Stel 

dat je als jong kind een ID hebt gekregen dan groei je daarin. Dus je hoort te 

groeien in je identiteit, in je ID, zoals men dat in afkorting noemt. Heb je het 

gevoel dat je erin gegroeid bent?  

  

Ja. 

  

Isaak: Dus wat is jouw probleem nu dan? 

  

Het is niet zozeer een probleem maar meer een nieuwsgierigheid. 

  

Isaak: Daar groei je in. Dus de leeftijd die je nu hebt daar ben je in gegroeid, 

dat is nu jouw ID en de leeftijd die je morgen krijgt en overmorgen ga je 

weer groeien, dus elke dag groei je. Dus hou nooit vast aan een oude 

identiteit. Gooi die weg en vorm weer een nieuwe identiteit. Dus stel dat jij 

een foto maakt en jij besluit om heel korte haartjes op de foto te hebben, wil 

dat nog niet zeggen dat het is wat jij binnenin bent, dat is het uiterlijke 

aspect. Het innerlijke aspect moet zodanig gevoed worden, getraind worden, 

bevestigd worden, veranderd worden dat je zegt: “Dit is mijn ID, dit ben ik.” 

Schone dames en schone heren, jullie hebben zoveel identiteiten. Laten we 

het heel simpel houden. Als jij als moederzijnde jezelf neerzet, heb je een 

andere identiteit dan dat je jezelf als partner neerzet of als dochter of zoon of 
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als werknemer of werkgever, toch? Of als je het hele bord leeg kaakt en je 

denkt: nou, ik voel me rot. Dat is weer een hele andere identiteit, dat is jouw 

momentopname. Dus alles is een creatie vanuit bewustwording. 

Bewustwording, creatie vanuit bewustwording, wat bedoelen we daarmee? 

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Wat bedoelen we daarmee? 

  

Er valt weer een stilte. 

  

Isaak: Je kan niet creëren als je niet bewust bent, waar of niet? Dus je creëert 

een nieuwe relatie met iemand, in welke vorm dan ook, doordat je bewuster 

bent van je eigen ID, het past niet meer bij me, ik ben eroverheen gegroeid 

of uitgegroeid. Ik ben niet meer dochter van, ik ben nu volwassene en ik wil 

de rol niet meer spelen als dochterzijnde. Ik wil niet meer de rol spelen als 

partnerzijnde van mijn verleden of ex, ik wil een nieuwe rol spelen. Ik wil 

niet meer de rol spelen van oude werknemer of werkgever, ik wil een nieuwe 

rol spelen. Dus die bewustwording moet je eerst scheppen anders kan je de 

rol toch niet spelen? We zitten niet in de kerk, dus wij mogen gewoon 

communiceren met elkaar, anders hebben wij het gevoel dat we op de grote 

preekstoel zitten, haast letterlijk. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Dat was ook een vraag van mij. Ergens in je boek stond ook het verhogen van je 

trillingsgehalte. Ik had als vraag: hoe doe je dat? Ik dacht zelf dat je bedoelde 

bewustwording en bewust maken van anderen, dat je daardoor groeit en dat je daardoor 

ook groeit als mens en hoger in energie wordt. Bedoel je dat? 

  

Isaak: Wat is een trillingsgehalte? 

  

Je energie? 

  

Isaak: Trillingsgehalte. 
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De hoogte van je energie. 

 

Isaak: Ja. Dat is jouw gehalte dus wat je bent. Verhef jezelf boven je eigen 

menselijke beperking. Stel dat jouw gehalte heel hoog is en iemand anders 

trekt jouw energie naar beneden, wat krijg je dan? 

  

Je wordt moe. 

  

Isaak: Je voelt je down, depressief, moe, lusteloos, gefrustreerd, geïrriteerd, 

allemaal negatieve aspecten van. Dus wees voorzichtig waar je mee omgaat. 

Stel dat je nu in deze ruimte bent, moet je voelen of dit trillingsgehalte een 

positieve trilling heeft. Als we naar de gastheer en gastvrouw kijken, moet het 

alleen maar positief zijn omdat zij heeft trilling voor tien. De ander neemt 

wat trilling af, dus komen we op het gemiddelde. Jij hebt gewoon energie. 

Dat betekent dat hij, jouw heer, wordt besmet met jouw trilling. Dat houdt 

hem op de been. 

  

Dank je wel. 

  

Hoe doe je dat dan als je in gezelschap bent en er zijn er bij die jouw trilling naar beneden 

halen? Hoe voorkom je dat? 

  

Isaak: Houd het even vast, dat we dit verhaal af kunnen maken. Zij, schone 

heer, houdt jou op de been en wij natuurlijk ook op het moment dat wij 

jouw energie weer op een andere trilling doen. Via magnetiseren tillen wij je 

op buiten je fysieke energie die dus beperkend is op je fysieke lichaam. Deze 

schone vrouw, en daarom alle complimentjes naar jou toe, heeft heel veel 

trilling. Je voelt je ook heel erg onrustig en gestimuleerd van: ik voel mij 

actief. Doordat jij deze energie met hem mengt, blijft hij langer in leven. 

  

Maar ik heb zelf ook energie, dat voel ik ook wel. 

  

Isaak: Gelukkig maar. Maar we hebben het erover dat jullie energieën elkaar 

stimuleren en niet afbreken. Dus stel dat je een persoon zou hebben die 

anders zou heten dan deze schone vrouw, kan het zijn dat jouw trilling 
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afneemt en dat je sneller over zou gaan in een soort destructief lichaam. Als 

dit geen compliment is, weten we het ook niet. Hoor je wat we zeggen?  

  

Ja. 

  

Isaak: Dus jouw energie is er, maar je lichaam breekt af. Maar door de 

positieve energie wordt je lichaam weer gestimuleerd. Dus jij neemt 

supplementen, daar zit ook trilling in. Eigenlijk alleen maar trilling. Er zit 

eigenlijk niets anders in dan trilling. Dat betekent: die energie die jij opeet, 

stimuleert weer jouw fysieke voertuig, je etherische voertuig desnoods. 

Magnetiseren brengt ook weer schone energie, haalt weer negatieve energie. 

Net zoals je eventjes jezelf onder de douche zou zetten of in bad, dat je jezelf 

verschoont. Omdat vele mensen die zolang in ziekte zijn als jouw jaren die 

geteld zijn tot heden, waren allang opgegeven.  

  

Ja. 

  

Isaak: Dus de kosmos heeft blijkbaar twee schone mensen bij elkaar gebracht 

die hebben gekozen om dus bij mekaar te blijven. Dus de 

verantwoordelijkheid die jij neemt in jouw bestaan, is een groot geschenk 

voor de karma die jij met deze heer aan het opbouwen bent, die positief is na 

jullie verlaten van jullie lichaam. 

  

Dank u wel. 

  

Hebben we daar allebei baat bij?    

  

Isaak: Als het positief is wel, hè? Dus jullie hebben karma die positief is. 

Helemaal goed. Dus de kosmos heeft jullie bij mekaar gebracht om positieve 

karma af te lossen en dan ben je vrij van menselijke beperkingen, minder dan 

dat je had gehoopt, gezond zijn was het beste geweest, maar toch heb je een 

geschenk gekregen. Dus je zegeningen tellen is natuurlijk een feit. Begrijpt u 

wat we bedoelen?      

  

Ja. 
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Isaak: Jij vroeg: hoe beschermen we ons daarvoor. Wat was je vraag? 

  

Als je in een groep bent waar mensen zijn die jouw energie naar beneden trekken, hoe kun 

je dat dan voorkomen? 

  

Isaak: Je hebt twee keuzes: of je blijft zitten of je gaat jezelf verplaatsen. Maar 

stel dat je niet kan verplaatsen, dan blijf je zitten, dan ga je jezelf afsluiten en 

hoe doe je dat? Hoe sluit je jezelf af voor geluiden?  

  

Dopjes in je oren. 

  

Isaak: Niet luisteren. Dus niet concentreren. 

  

Ja, concentratie dat is het. 

  

Isaak: Als die tv aan is, hoe sluit je jezelf af voor de beelden die er zijn? 

  

Niet naar kijken. 

  

Isaak: Precies. 

  

Het is me duidelijk. 

  

Isaak: Ja, maar misschien zijn er andere mensen die het …. 

  

Dus je kunt je energie naar beneden halen en omhoog halen op ieder moment. 

  

Isaak: Op ieder moment.  

  

Maar door goed te leven kun je je energie misschien ook omhoog brengen. 

  

Isaak: Ja, als je goed eet, goed drinkt en goed slaapt voor je fysieke voertuig, 

zowel uiterlijk als innerlijk, dan heb je eigenlijk een beter bestaan dan dat je 

jezelf verwaarloost innerlijk en uiterlijk. Omdat heel veel mensen besteden 

minder aandacht aan hun uiterlijk omdat ze het maar gewoon vinden dat ze 
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een uiterlijk hebben. Maar het is wel belangrijk, omdat het lichaam geeft ook 

signalen aan je geest dat je extra aandacht geeft. Een voorbeeld: als je jezelf 

geschoren hebt en je bent hartstikke zacht en je partner zegt: “Overheerlijk 

zacht”, dan krijg je daar een goed gevoel bij. Op het moment dat jij je partner 

irriteert door die prikkels ja, dan krijg je daar een minder goed gevoel bij als 

je tenminste openstaat voor je partner. Hetzelfde met jezelf. Als jij jezelf 

koestert en je zegt: “Oh, wat ben ik schoon en ik ben blij dat dit lichaam 

zodanig in conditie is dat ik tevreden ben al is het met een maatje meer”, dan 

moet jij je lichaam positieve energie sturen. Dus jij moet jezelf concentreren 

op de positieve kant van je bestaan en niet op de negatieve kanten van je 

bestaan, want anders daalt je trillingsgehalte weer. Maar ben jij ontevreden 

met de negatieve kanten van je bestaan, moet je het veranderen. Dat is 

huiswerk. Je kan niet in de schoolklas gaan en zeggen: “Dat is leerschool 

aarde en ja, ik ben een toeschouwer en ik bekijk het, voel het maar loslaten 

doe ik niet.” Je moet loslaten om dus door te kunnen groeien in 

bewustwording van bewustwording. Dus heb je een eetprobleem dan moet 

je het eetprobleem aanvaarden en veranderen. Dus heb je een andere 

verslaving en het zijn er zoveel hè, er zijn mensen die verslaafd zijn aan 

schoonmaken. Nou, wat een lol. Poetsverslaving, smetvrees, fobieën, 

seksverslaving, rookverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving, oh, het 

zijn er zoveel, koopverslaving, spullen, spullen, spullen. 

  

Op het moment dat iets negatiefs in mijn beleving verschijnt, heb ik niet de neiging om het 

weg te drukken. Het komt in mijn systeem, dus ik kan het wegdrukken, maar aan de 

andere kant kan ik er ook van leren en kijken wat het met me doet. Hier krijg ik het idee 

dat alles wat negatief is, moeten we wegdrukken en we gaan alleen de positieve kant op. 

  

Isaak: Dat is niet wat we vertellen. Jij ontvangt die negativiteit van de mens 

om je heen, jij concentreert je erop en dan moet je ermee omgaan. Maar stel 

dat jouw trilling zakt, dan ben je niet meer veerkrachtig genoeg om ermee 

om te gaan, maar je kan ook krachtig zijn en eigenlijk jezelf verheffen boven 

die situatie. Dus stel dat een negatief persoon naast je zit heerlijk negatief te 

praten, ontvang je de negativiteit omdat je hoort het toch, maar het wordt 

niet jouw negativiteit. Dat is een groot verschil. 
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Dus eigenlijk weer hetzelfde: verhef jezelf boven je fysieke zelf. 

  

Isaak: Ja, we houden het graag relationeel, dat is voor velen bekend. Stel dat 

je een relatie hebt met wie dan ook, broer, zus, vriendin of vader, moeder, 

desnoods partner of kind en je krijgt steeds negativiteit van de persoon dan 

kan je zeggen: “Ik druk het nu weg”, maar het moment dat je het ontvangt, 

gaat het er om: ga je dit veranderen of laat je dat steeds over je heen komen? 

En dat je het accepteert in negatieve zin daarvan. Dat is niet de boodschap 

die wij mee willen geven. Je mag het wel ontvangen. Stel dat je kind steeds 

lelijk tegen je doet, mag je de negativiteit ontvangen, druk je weg in een hoek, 

maar dan ga je wel over tot verandering dat je letterlijk zegt tegen jezelf en 

emotioneel zegt tegen jezelf: “Ik kies hier niet voor”, dus dan ga je over tot 

dialoog en dan ga je over tot verandering. Op het moment dat iemand jou 

weer wegduwt omdat die persoon zijn eigen waarheid wil behouden, dan 

moet je weer sterker zijn dan je emoties van vader, moeder, vriendin of 

noem maar op. Dan moet je jezelf weer verheffen boven dat stukje en 

zeggen: “Nou, daar kies ik niet voor.” Dan kan het zo zijn dat je je kind de 

deur uit zet, dan kan het zo zijn dat je je ouders niet meer opzoekt. Maar dan 

komt het geweten weer om de hoek kijken. Want als jij geen geweten hebt, 

dan mag je jezelf even afvragen waarom. Dus een geweten is goed. Een 

egoïst vraagt zich nooit af of ie het goed doet, omdat een egoïst doet dat 

niet. Dus iemand met een geweten vraagt zich af: doe ik het goed of doe ik 

het niet goed? Dan blijf jij scherp. Bekijk het, voel het en loslaten. Wil jij in 

een relatie zijn waar jij geen aandacht krijgt? Nou, kies daarvoor, maar zeur 

ook nooit meer. Dus stel dat je dus thuiskomt en je zegt: “Partner ik wil een 

knuffel” en de partner zegt: “Nee”, dat is negativiteit en jij wilt een knuffel 

dan kan jij zeggen: “Ik druk het nu weg, ik accepteer dat het een nee is”, 

maar dan moet je wel eerlijk en oprecht gaan kijken: geeft dat mij 

tevredenheid in mijzelf? Als het antwoord nee is, verlang anders, verander 

het. Binnenkort komt er een boek uit dat ons instrument heeft ervaren voor 

jullie. Oordeel niet tijdens het lezen van. Weet waarom een ervaring tot haar 

is gekomen, puur voor het schrijven van deze informatie. Dus alles is een 

leerschool, maar je moet niet bang zijn om naar de school te gaan. Nou, de 

volgende vragen en opmerkingen. 
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Ik heb nog een vraag over het loslaten. Ik dacht dat ik daar redelijk goed in was, 

verstandelijk zeg maar. Ik begrijp mijn hele leven wel en ik begrijp ook wel waarom de 

dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Ik neem niemand iets kwalijk. Ik dacht: ik ben 

er wel klaar mee. Nu ben ik aan een opleiding begonnen en daar wordt het innerlijk kind 

behandeld. Door allerlei ademwerk ga je het gevoel opnieuw beleven. Toen bleek dat er nog 

heel veel verdriet zat. Dat vond ik wel heel lastig omdat ik heb het allemaal een plek 

gegeven. 

  

Isaak: Verstandelijk. 

  

Verstandelijk ja, had ik het allemaal keurig netjes losgelaten, maar nu komt het alsnog 

met terugwerkende kracht weer voorbij. 

  

Isaak: Vergeet niet, je kan nooit vluchten. Je kan nooit je verleden uitwissen 

maar je kan wel de lading eruit halen. Dus met ademhaling geef jij jezelf weer 

leven op die emotie, dan komt het weer omhoog en als je het uitgewerkt 

hebt, dan ga je er niet meer over tranen. 

  

Dan is het klaar. 

  

Isaak: Dan is het klaar. Dus blijkbaar heb jij het verstandelijk losgelaten van: 

ja, het is goed. Een voorbeeld, ik noem maar wat: goh, ik heb dat en dat 

meegemaakt, ik heb het losgelaten, het doet me niets meer, ik denk er niet 

meer aan en opeens ga je ademen en dan komt dat allemaal omhoog. Dan 

heb je het maar onderdrukt. Maar onderdrukt. 

  

De periode van het kind was ik nog niet bewust, maar er komt toch wel een einde aan? 

  

Isaak: Er komt altijd een einde aan. Alles is tijdelijk. Dus dat betekent: op het 

moment dat jij het werkelijk hebt gevoeld, daarom de titel ‘Bekijk het, voel 

het en laat het los’, dan heb jij het losgelaten. Dus als ons instrument over 

haar jeugd spreekt, maakt niet uit of het over slaan of niet erkend zijn gaat, is 

er absoluut niets anders dan een herinnering zonder lading. Dus tranen zal ze 

er niet meer over, maar ze begrijpt wel de medemens beter. Dus je krijgt 

weer een associatie doordat je jezelf kan verplaatsen in herkenning bij de 
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ander en zeg je: “Goh, heb ik ook meegemaakt, ik weet precies hoe je je 

voelt” en dan kan je er met de persoon over gaan praten zonder dat jij over 

je eigen pijn gaat praten, omdat die heb je losgelaten, de pijn die je begrijpt. 

Mooi hè? 

  

Ja. 

  

Isaak: Jij was ook in het proces van loslaten, dat hebben we vorige keer 

besproken. Wie zou jij loslaten? Je zat in een separatie.  

  

Ja, dat klopt. Ik merk dat ze zich op de een of andere manier steeds meldt via sms en zo. 

Ik merk dat ik een overstap wil maken naar een andere relatie. Het is een herhaling van 

de vorige relatie. Ik heb het zelf gedaan, maar ik ervaar het zo dat … 

  

Isaak: Dat je een goed besluit nam. 

  

Ook dat, maar ik wil deze relatie ook een goeie plek geven. Dat wil ik ook met haar 

afspreken. Ze meldt zich ook van: hoe gaan we in de toekomst met elkaar om? Dat wil ik 

ook leren. 

  

Isaak: Waarom doe je er niets mee dan? 

  

Ik doe er wel iets mee. 

  

Isaak: Wat dan? 

  

Ik heb een afspraak gemaakt. 

  

Isaak: Oké. En die andere relatie? 

  

Daar heb ik soms wel contact mee en daar zou ik wel wat mee willen. 

  

Isaak: Is het een vluchtrelatie of is het een aanvullende relatie, die andere 

relatie? 
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Ik ervaar de andere relatie als een aanvullende relatie. 

 

Isaak: Oké. Heb jij vaker een vluchtrelatie gehad of een aanvullende relatie 

na het verlaten van een relatie? 

  

Ik heb zeker vluchtrelaties gekend. 

  

Isaak: Dat weten we zeker. 

  

Dat klopt. 

  

Isaak: Dus waarom vult deze persoon je aan? 

  

Het is leren van elkaar en ik weet nog niet precies wat. Op het moment dat ik niet bij 

haar ben, dan denk ik er ook niet veel aan en dan ben ik in het nu, waar ik mee bezig 

hou. 

  

Isaak: Klinkt dat goed? 

  

Niet echt. 

  

Er zitten geen verwachtingen aan. 

  

Je wilt dus geen verwachtingen van haar. 

  

Het gaat erom dat je geen verwachtingen hebt naar elkaar toe. 

  

Isaak: Maar een relatie is juist verwachtingen van elkaar. Dat is een relatie. 

  

Maar je moet geen verwachtingen hebben van elkaar. 

  

Isaak: Ongelofelijk. 

 

Er wordt gelachen. 
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Ik heb ook geen relatie maar wel een leuke baan. Als ik een relatie heb met een man 

verwacht ik wel dat hij voor mij gaat en als hij kinderen heeft, dat ik wel op de gedeelde 

eerste plaats sta met die kinderen. 

  

Isaak: Het is hetzelfde schone heer, dat je dus naar een bijeenkomst gaat en 

jij hebt een fijn gevoel van die bijeenkomst. Het moment dat die bijeenkomst 

afgelopen is, heb je geen verlangen meer naar die bijeenkomst. Dus dat 

noemen wij aanvullend van dat moment. Het vult op dat moment de dag aan 

of dat moment aan. Maar als je verliefd bent, heb je gradaties van. De slechte 

gradatie van verliefd zijn is verliezen. Betekent: je bent jezelf volledig kwijt en 

je functioneert niet meer; je bent de hele dag op de tijd aan het kijken en 

wachten tot de persoon je bezoekt, of je apparatuur bekijken, maar dan 

functioneer je niet meer. Dat is werkelijk de hoogste gradatie van verliezen 

omdat je dus geschoten bent met een grote pijl cupido. Maar je kan ook 

verliefd zijn in de zin dat je zegt: “Ik ben verliefd op een normale zin”, zoals 

je ook verliefd kan zijn op een mooi gebouw hè, dat je niet vasthoudt aan dat 

gebouw, maar dat je het gewoon prachtig vindt om te ervaren. Als je verliefd 

bent, dan verlang je ook om keer op keer die ervaring mee te maken met die 

persoon omdat je die energie nodig hebt op dat moment. We zeggen het niet 

voor jou, dat mag je zelf even bepalen, we zeggen het voor de lezers. Dat de 

lezers weten dat er absoluut een behoefte vervuld moet gaan worden naar 

jezelf toe en naar anderen toe. Dus ik sta in contact met jou, ik vervul mijn 

behoeftes en daar heb je ook weer gradaties in. Je bent een goeie luisteraar 

voor mij, je bent een goeie troost voor mij, je bent een goeie aanvulling of je 

bent een vlucht voor mij. Jij zit nog in het proces van loslaten. Als je in het 

proces zit van loslaten, en luister goed, dan betekent dat, dat je er nog niet 

aan toe bent om jezelf volledig open te stellen voor een ander. Doe je dat 

wel, dan krijg je wel meteen het woord vlucht, omdat de ander geeft jou dan 

een energie waar jij je weer goed bij voelt, zoals met voedsel, drank, seks en 

al die verslavingen die we net hebben benoemd. Dat voedt je op dat 

moment, dan hoef jij niet te bekijken, voelen en los te laten. Daarom is altijd 

een soort rouwtijd nodig. De ene doet er een week over of vijf dagen over of 

drie maanden of drie jaar over. Maar je hebt altijd een proces van bekijken, 

voelen en loslaten, dat je niet meer functioneert desnoods. Omdat als iemand 

uit je leven gerukt wordt, komt er pijn. Als er geen pijn is, dan heb je er geen 
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sodemieter om gegeven. Als iemand heengaat dan komt er pijn, dat is de tijd. 

Dan hoor je ook te rouwen, of ter eer van de ander is het ook goed om te 

rouwen. Dan kan je wel met de andere persoon in een soort gesprek raken 

dat men zegt: “Oké, wij kunnen beter uit elkaar gaan, omdat we passen niet 

meer bij elkaar of het is gewoon uitgewerkt tussen ons twee, maar laten we 

de energie die wij samen hebben gehad en ook hebben ervaren, op een goede 

manier en in goede harmonie, helpen desnoods, afsluiten”. En dan geef je 

het de tijd om jezelf weer te worden en als je jezelf weer bent in 

compleetheid, dan pas kan je weer volledig overgaan tot een relatie. Anders 

is het puur een ontmoeting. Is dit duidelijk? 

  

Ja, goed gesproken. 

  

Isaak: We geven niet voor niets cursus psychologie aan psychologen. Dus 

waarom denk je dat we deze woorden tegen jou spreken als vergelijking voor 

de lezers? 

  

Er schiet me geen antwoord te binnen. 

 

Isaak: Puur omdat we jou wilden vertellen: geef jezelf de ruimte om los te 

laten. Mooi, en die ruimte bepaal je zelf. Altijd jezelf de ruimte geven. Nou, 

we willen de schone vrouw daar even toespreken. Wat voor vragen heb jij? 

  

Ik ben in gevecht met mezelf over dingen. Ik heb een hele lange tijd last van mijn schouders 

en nek. Ik doe er van alles aan, maar het helpt niet echt veel. Ik wil toch graag weten wat 

het is.  

  

Isaak: Spanning hè? 

  

Ja, spanning. 

  

Isaak: Waar zou jij spanning door kunnen hebben?  

 

Ja… 
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Isaak: Laten we dat even eerlijk en oprecht nu bekijken, voelen en 

aanpakken. Spanning.  

  

Ja, ik kan het antwoord wel bedenken. 

  

Isaak: Nee, je mag het zeggen en je medecursisten gaan kijken of jij het goed 

vertelt. 

  

Ik denk dat het, of weet het wel zeker, dat ik niet helemaal of helemaal niet mijn plek heb 

binnen de relatie. 

  

Isaak: Ah mooi, dan gaan we weer over tot relatie. Hè, hè, het werd tijd dat je 

dat ooit sprak. Vertel. Vertel aan je medecursisten wat jij hiermee bedoelt. 

  

Ik bedoel dat er gevaar in deze relatie zit omdat ik niet voor mezelf het gevoel heb, dat ik 

de ruimte krijg die ik nodig heb. 

  

Isaak: En welke ruimte heb je nodig? 

  

Puur praktisch in tijd, in de zin van ontplooiing, dus ik zit een beetje opgesloten. 

  

Isaak: Ja, dat zit je al een poos.   

  

Dat zit ik al een poos, ja. 

  

Isaak: Ja, vind je het gek dat je dan opgesloten raakt in je fysieke lijf? 

  

Nee, maar ik hoop altijd dat er ergens iets komt dat het opgeruimd wordt.  

  

Isaak: Als wij jullie relatie goed bekijken, en daar hoor jij ook bij, schone 

heer, dan is er niet een golflengte die gelijkgestemd is. Dat betekent dat jij 

moet vertellen op dit moment: op welke golflengte zit jij en op welke 

golflengte zit jij? 
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Ik ben heel druk met de dingen waar ik mee bezig ben, met werk, met cursussen en met 

ontplooiing. 

  

Isaak: Oké, welke golflengte zit jij? 

  

Dat ik me graag wil ontplooien, maar ik zit een beetje gevangen in het patroon dat we nu 

hebben. 

  

Isaak: Verander dat dan. 

  

Dat is niet zo makkelijk. 

  

Isaak: Dat is niet makkelijk nee, omdat het is een gewoonte geworden. Dus 

jij zal een stukje egoïsme neer moeten gaan zetten, en hem moeten gaan 

afwijzen in de rol die jij hebt opgenomen in de tijd van jaren of tot je hebt 

genomen. Hij zegt: “Ik ben druk bezig.” Betekent dat hij bezig is. Dat 

betekent: als hij bezig is, waar blijf jij in de tussentijd? 

  

Thuis achter de geraniums. 

  

Isaak: Dus jij wilt ruimte, maar fysieke ruimte is er wel. 

  

Eh…. 

  

Isaak: Als hij bezig is, is er fysieke ruimte. 

  

Het ligt eraan wat je onder ruimte verstaat. De dingen van alledag moeten nog gewoon 

gebeuren. 

  

Isaak: Ja, maar is ie aanwezig in die ruimte? Als hij bezig is met cursussen, 

werken, nemen wij aan dat ie afwezig is. 

  

Ja, dat klopt. 
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Isaak: Dat betekent dat jij de ruimte hebt om dus de boel de boel te laten en 

gewoon…. Mogen wij slecht spreken? 

  

Jawel. 

  

Isaak: Een verwelkomde teringzooi achterlaten voor deze heer. 

  

Er wordt gelachen om Isaak. 

  

Isaak: Ja, wij leren veel van jullie. Omdat jij bent niet zijn moeder. Je bent 

ook niet de schoonmaakster, je bent een volwaardig mens die in een relatie is 

gestapt met een doelstelling van: samen door het leven gaan. Maar ja, het 

samen door het leven gaan is nog wel een soort vraagteken, omdat we 

kunnen samen onder één dak zijn, maar dan gaan we nog niet samen door 

het leven, emotioneel hè. 

  

Ja, dat klopt. 

  

Isaak: Dus ook dat geeft je stress. Dus tweevoudig stress hebben we hier. En 

die stress is niet opgebouwd in een korte tijd maar in een lange tijd. En dat 

verdriet dat jij binnenin jezelf hebt, gaat niet weg als je het niet aanpakt. Je 

drukt het weg zoals dit kind net gesproken heeft. Wanneer ga jij, schone 

vrouw, daar wat aan doen? Omdat daarom spreken we je aan, omdat je drukt 

het weg. Jij hebt niet een vluchtgedrag omdat ze kan nergens in vluchten. Ze 

zit in een gedrag van ja, patroon. Doorbreek het patroon. Ga niet 

achter….hoe noemen jullie dat? 

  

Geraniums. 

  

Isaak: Moeilijk woord voor ons instrument, krijgt ze niet in haar mond. 

Achter de mooie planten. Ga er niet achter staan. Ga niet zorgen dat zijn 

eten op tafel staat en dat het huis aan kant is. Nee, samen hebben we een 

huishouden. We zijn alleen maar samen, dus we doen het ook samen. Doe jij 

niet mee? Doe ik ook niet mee. Dat noemen wij staken. 
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Dat is heerlijk, echt waar. De tuin is een wildernis maar het is heerlijk. 

  

Isaak: Jij moet gaan leren te staken. Als jij dat niet doet, dan is jouw 

vraagstelling nog steeds je toekomst. Jij gaat over in overleven, en verdriet zit 

in dat kind dat jij bent. Excuseer ons maar wij zijn oprecht en eerlijk. 

Excuseer ons. Maar kan het je wel wat schelen? 

  

Absoluut. 

  

Isaak: Waarom verander je het dan niet? 

  

Waarschijnlijk om dezelfde reden dat het opruimen niet zo snel gaat als ik zou willen. 

  

Isaak: Het kan hem niet schelen. Ja, als het je wat kan schelen dan verander 

je het. Als een kind naar je toekomt en het kind spreekt tot de moeder en 

vader en zegt: “Mama, ik heb verdriet” en mama en papa zeggen: “Oké, 

jammer voor je maar het is jouw verdriet, daar doe ik niets aan”, dan vraagt 

een kind zich ook af: kan het moeder wel schelen? Stel dat het kind dan 

vraagt: kan het je wat schelen mama, papa? Zeg je: “Ja, natuurlijk.” Dan zou 

het kind moeten zeggen: “Dan hoor jij hier over te gaan tot verandering, 

want ik geef aan dat ik er niet meer tegen kan en het niet meer wens.” 

Opruimen schat, is puur opruimen. Als wij nu tegen jou zeggen heer: “Ruim 

op”, dan kan je nu niet zeggen: “Ik weet niet hoe”, dan doe ik het je voor, en 

dan doe ik het je nog een keer voor en dan ga je afkijken en dan ruim je op. 

Maar het is wel makkelijk om te zeggen: “Ik kan het niet, het lukt me niet”, 

omdat dat betekent dat iemand anders het gaat opruimen of de andere 

persoon zegt: “We ruimen allebei niet op tot we zelf de ruimte niet meer 

kunnen vinden van onze zitstoelen.” Dus er moet werkelijk opgeruimd 

worden en dit is puur als helpende van mijn naam is Isaak, omdat dit loopt 

jaren met je mee en als jij hier niet over gaat tot verandering, loopt dit nog 

jaren met je mee. Is dat wat je wenst? 

  

Nee. 

  

Isaak: Jij gaat vroegtijdig ongezond worden als je zo doorgaat.  
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Dat voel ik ook. 

  

Isaak: Jij hebt het druk met werkzaamheden, jij hebt het druk met je 

spiritualiteit, maar je werk en je spiritualiteit mag je behouden en je partner 

heeft evenveel recht om gevoed te worden als die twee, die we net hebben 

genoemd. Als je zegt: “Ik neem kinderen”, dan verwaarloos je de kinderen 

niet. Als je zegt: “Ik neem een vrouw”, dan verwaarloos je de vrouw niet. 

Dat wil niet zeggen dat je je leven opgeeft voor de kinderen, dat je niet meer 

leeft naast je kinderen, maar je zet ze allemaal op de gelijke schaal van 

waardig. Hem kunnen we toespreken, gaat dus niets oplossen. Lost het op 

als wij jou nu toespreken, schone vrouw? Dat je nu voor jezelf op moet gaan 

komen en hoe je het moet doen? 

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Stel dat wij je nu vertellen hoe je een beter leven kan hebben. Zou je 

dat willen toepassen? 

  

Ik denk het wel. 

  

Isaak: Zou je het willen? 

  

Ja. 

  

Isaak: Kan jij gemeen worden? 

  

Nee. 

  

Isaak: Nee, dan houdt het op. Omdat tijdens het spreken tijdens deze 

bijeenkomst, tijdens deze woorden naar jou gericht, gaat je energie nog veel 

te veel die kant op. Dat betekent: je houdt nog veel te veel rekening met zijn 

welzijn buiten jouw welzijn. Dus jij wordt ongezond. Iemand anders heeft 

daar op zich geen problemen mee, omdat hij verandert niet en jij hebt het 

leven geleid met het woord overleven. Het verdriet zit ontzettend aanwezig 

waar of niet? 
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Ja, dat klopt. 

  

Isaak: Wij hebben je aangesproken omdat we zagen dat je ongelukkig bent en 

daar worden wij verdrietig van omdat je bent een ziel, energie, trilling, 

waardig.  

  

Je gaf net aan dat ik er geen probleem mee zou hebben, hoe bedoel je dat? 

  

Isaak: Omdat het verandert niet. 

  

Maar dat betekent niet dat ik er geen probleem mee heb. 

  

Isaak: Schone heer, als je werkelijk een probleem hebt, dan verander je het 

gewoon. Dat betekent: het probleem pak je aan. Maar als je het probleem 

niet aanpakt, heb je dat probleem toch niet? Anders pak je het aan.  

  

Oké. 

  

Isaak: Begrijp je dat? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dus het is niet persoonlijk bedoeld, maar het is zoals het psychisch 

werkt. Als ik zeg: “Ik ben te dik” en ik heb geen probleem met mijn dikte, 

dan hoef ik het ook niet aan te pakken. Heb ik daar een probleem mee, ga ik 

op de sportschool of ga ik gewoon minder eten en kijken: waar word ik dik 

van? Is het een hormonale toestand of een medische toestand, dan accepteer 

ik het. Dan heb ik daar weer geen probleem mee, omdat ik het accepteer. 

Dus jij hoort dit niet te accepteren, schone heer en dame, echt niet. Want als 

jij werkelijk nu tegen ons zegt: “Ik heb geen probleem”, ga je het dan 

aanpakken? En vraag aan deze schone vrouw wat jij kan doen om het 

probleem dus niet meer als een probleem te hebben? Ik kijk je nog steeds 

liefdevol aan hoor, dus graag hetzelfde.     

  

Wat kan ik doen, Naomi? 
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Volgens mij weet je dat wel. 

  

Isaak: Jij weet wat ze bedoelt? 

  

Ja 

  

Isaak: Zij wil aandacht, ze wil aandacht, acceptatie, liefde, genegenheid, 

geborgenheid, samen groeien we door. Ze wil niet meer je moeder zijn. Ze 

wil dat jij opruimt en gewoon opruimt. Ze wil gewoon erkenning in haar 

vrouw zijn. Dat je haar ziet en je denkt: oh, dat is de mooiste vrouw die mij 

ooit gegeven is en dat ze dat voelt. Niet dat je zegt: “Het is toch zo.” Nee, 

dat ze dat voelt. Ze wil even hard geknuffeld worden als dat jij je broeders 

knuffelt. Je knuffelt nog harder met deze heer dan met je eigen vrouw. Hoe 

komt dat? 

  

Geen idee. 

  

Isaak: Nou, geloof mij, je knuffelt harder met degenen die je broeders zijn 

dan met je eigen vrouw. Want kom jij thuis en geef je haar even een harde 

knuffel zoals wij hebben geconstateerd vanavond? 

  

Ik denk het wel ja. 

  

Isaak: Krijg je elke dag zo’n stevige knuffel? 

  

Nee. 

  

Isaak: Krijg je elke dag een knuffel? 

  

Nee. 

  

Isaak: Ja, de wereld hierboven slaapt niet hè? Dus erken dat. Dus jullie 

zeggen beleefdheidsnormen: hoi en hoe is het? Maar beleefdheidsnormen, 

wees dan minder beleefd. Eisen. Eis kind, omdat hij zit nog in het woord 

ontkenning en wij weten dat jij ontzettend veel te geven hebt, anders zou jij 
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jezelf niet wegcijferen. Maar je bent ongelukkig daarin. Hij heeft de waslijst al 

gekregen van je verlangens. Heeft hij die afgevinkt zodat die waslijst vervuld 

is geraakt? 

  

Nee. 

  

Isaak: Nee, nou begrijp je waarom wij zo spreken, schone heer? 

  

Ja. 

  

Isaak: Ben je het eens of oneens met ons? 

  

Ik ben het er wel mee eens. 

  

Isaak: Gaan we het veranderen of gaan we het niet veranderen? 

  

Ik ga het wel veranderen. 

  

Isaak: Wanneer? 

  

Nu. 

  

Isaak: Goed zo. Dus jij hebt nu een belofte gehoord dat hij overgaat tot 

verandering. Dus jij gaat een lijst maken van jouw boodschappenlijst van 

veranderingen zoals jij het wilt en die lijst wordt letterlijk ergens neergeplakt 

en jij kijkt of daar een ja of een nee achter komt te staan. En als het een nee is, 

dan wijs jij die veranderingen aan en je zegt van: “Nog niet veranderd” en er 

komt een ja achter. Dat noemen wij doeltreffend aan de slag gaan en dan 

kunnen wij vertellen dat je stress minder wordt en dat je langer in goede 

gezondheid over kan gaan. 

  

Dat zou mooi zijn, omdat het begint nu vervelend te worden en de lichamelijke klachten 

blijven.  
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Isaak: Ja, en niet alleen dat. Je wordt ook depressief omdat je 

gemoedstoestand niet happy is en dat is niet de bedoeling tijdens het zoeken 

van elkaars liefde. Zo goed? 

  

Ja. 

  

Isaak: Wat vinden jullie van deze case? 

  

Ik moest terugdenken aan mijn eigen relatie. 

  

Isaak: Daarom kijken we je ook aan. 

  

Daarom zijn we er toen uitgestapt. Dat is niet de reden dat ik vind dat je eruit moet 

stappen hoor. 

  

Isaak: Dat hebben wij niet gezegd. 

  

Het communiceren kun je verrijken, maar dat kon hij niet of daar koos hij niet voor. 

  

Isaak: Daar is nu voor gekozen, maar de praktijk zal nog uit gaan wijzen of 

het zo is.  

  

Ja precies. Ik vind toch dat er tegenwoordig niet veel gecommuniceerd wordt, terwijl mensen 

dat wel willen. Ik heb heel veel vriendinnen en wij zeggen altijd: “Een man wil een goede 

vrouw, een goede opvoeder voor de kinderen en die goed is in bed.” Dat vind ik wel 

jammer. Mannen hebben een beetje een korte blik op dat gebied. 

  

Isaak: Nou mannen…. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Mannen hebben vrouwen nodig om dus er toe gedwongen te worden 

om over te gaan tot veranderingen. Op het moment dat de vrouw klaagt 

maar ze eist niet, dan is de man alleen maar blij met dat geklaag, omdat hij 

komt er eigenlijk goed vanaf. Dus daar komt ze weer. Mannen kunnen zich 
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goed afsluiten, dus dat betekent: ja hoor, ja is goed, ik snap je, je hebt 

helemaal gelijk, ja ik zal er wat aan doen, ja ik voel wel met je mee ja, kunnen 

we nu wat anders doen? De mannen zorgen op dat moment dat de energie 

niet verandert omdat…. 

  

Ik denk dat mannen het moeilijk kunnen verwoorden. 

  

Isaak: Mannen kunnen alles verwoorden omdat hun hersengedeelte het net 

zo goed doet als het vrouwelijke gedeelte. Het is de wil of niet de wil. Maar 

als je een vrouw hebt die de man stimuleert dat hij het gaat verwoorden, en 

de man geeft om de vrouw, dan gaat ie over tot verandering. Dan gaat ie 

over tot verandering, maar als jij als vrouw zijnde daar geen verandering op 

eist dan ben jij het slachtoffer van je eigen gedrag. Het boek dat binnenkort 

uitkomt gaat jullie vertellen hoeveel geweldpleging er is geweest in de relatie 

van ons instrument, puur voor de verandering daarvan. Zou ons instrument 

niet over zijn gegaan zoals zij over is gegaan, dan was er nu op dit moment 

absoluut geen verandering in stand gekomen en natuurlijk zeker ook geen 

relatie. Dus de relatie gaat opeens over in een andere gradatie van: het is dan 

maar zo, ik accepteer het, dan ben ik maar ongelukkig, ontevreden en 

misschien komt er een oplossing of de relatie gaat over tot het is zo, maar ik 

wil het niet zo, dus we gaan het nu aanpakken want anders gebeurt er niets. 

Bij jou was het te laat. Hier is het blijkbaar nog een mogelijkheid want die 

twee zielen staan nog in deze ruimte, maar als er geen verandering komt, dan 

blijft de situatie hetzelfde, de ongelukkigheid en de stress ook. En misschien 

ga je wel de ouderdom tegemoet, maar niet in geluk zoals het eigenlijk zou 

komen. Dus de keuze ligt hier. Dus mannen moeten er toe gedwongen 

worden.  

  

Ik denk er anders over. 

  

Isaak: Daarom kijken we je ook aan. 

  

Ik vind het niet meer nodig om gedwongen te worden. Ik ben gevoelig genoeg om mijn eigen 

gevoel erin te ervaren en met eisen werkt dat niet. 
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Isaak: Maar begrijp je deze situatie dat de man gedwongen moet worden? 

  

Het is maar de vraag of dat zo is. Ik denk dat als vrije wil een eis gaat worden…. 

  

Isaak: Dan is het gewoon: ik dwing je tot verandering, anders accepteer ik 

zoals het is. Dus het moment dat je een ongelukkigheid hebt dan hoor je 

maar twee dingen te doen. Dus het moment dat het bij jou niet speelt, 

doordat jij gewoon zo ontzettend voelt wat de verlangens zijn van anderen 

en jij weet dat de persoon gelukkig en tevreden is met de persoon die jij 

eigenlijk bent en jezelf neerzet, dan telt dit verhaal niet voor jou. Maar het is 

niet globaal gezien van: alle mannen luisteren niet, alle mannen 

communiceren niet, maar in deze situatie, in deze case wel. Omdat wij 

kennen die twee zielen en we weten wat er speelt. Daarom weten we dat hij 

gedwongen moet worden omdat dit anders hetzelfde blijft. 

  

Kan hij dan doorgaan met zijn leven als zijn blokkade opheffen niet helemaal lukt? 

  

Isaak: Hoe bedoelt u? 

  

Het opruimen en zijn relatie met Naomi. 

  

Isaak: Als hij kiest om dus aandacht te besteden aan de probleemsituatie dan 

verandert de situatie.  

  

Daar groeit hij ook zelf door. 

  

Isaak: Ja natuurlijk. Een voorbeeld, een simpel voorbeeld. Er zijn heel veel 

vrouwen die geven dus de man niet meer hun seksuele behoeftes. En 

waarom? Omdat ze ontevreden raken. Dus de energie van wisselen willen ze 

niet meer, is een andere soort energie. Vrouwen wisselen energie met liefde. 

De man zegt: “Wij zijn getrouwd, wij zijn partners, laten we nu wisselen. De 

vrouw heeft de opstapeling van de dag bij zich en de vrouw zegt: “Ja dag, ik 

heb al zoveel te doen, moet ik nog deze taak verrichten ook” en dan krijg je 

dus de psychologische insteek: nou, dat gun ik je niet. Dus jij sluit je fysiek of 

emotioneel af voor de persoon, puur omdat je ontevreden bent. Maar stel dat 
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je dus gaat spreken in communicatie: hé, jij wil nu deze daad? Ik ga jou deze 

daad nu niet geven, omdat je mij al deze zaken niet hebt gegeven en mij er 

alleen mee hebt gelaten, dus ik ben ontevreden. Dan ga je in dialoog en dan 

ga je het probleem aanpakken. Dan ga je niet wachten tot het probleem 

zichzelf oplost, dan ga je het aanpakken. En heel vaak is het zo dat de man 

klagend naar ons toekomt: ja, ik mag niet meer. Dat gebeurt ook en dan gaan 

wij kijken: waarom niet? Goh, vroeger deed ze het allemaal wel en nu hoeft 

ze het niet meer, heeft ze hoofdpijn en is ze moe. Hoofdpijn is meestal geen 

hoofdpijn, ze heeft misschien hoofdpijn van jou. Dus het is letterlijk puur 

communicatie en verandering. Zijn jullie het daarmee eens of niet? 

  

Ja. 

  

Isaak: Zonder communicatie is er gewoon acceptatie zoals het is en dan groei 

je uit elkaar en dan is het gewoon gedaan. Dan is het te laat. Als eenmaal de 

energie van liefdesenergie verdwijnt dan is het moeilijk om weer terug te 

komen naar de bron van liefdesenergie, dan is er teveel gestapeld in 

ontevredenheid dat je er niet meer bij kan. 

  

Ik hou nog steeds van hem en ben al zeven jaar gescheiden van hem, maar ik hou nog 

steeds van hem op een heel andere manier. 

  

Isaak: Maar niet op de manier zoals eigenlijk partnerenergie. Dus elke energie 

is anders. Partnerenergie, moeder/dochterenergie, moeder/zoonenergie, is 

allemaal anders.  

  

Ik zou geen intimiteit meer met hem willen. 

  

Isaak: Dat heeft natuurlijk altijd een reden. 

  

Het is goed zo. 

  

Isaak: Omdat jij daaroverheen gegroeid bent. Het is klaar, het boek is 

gesloten. Dan sta je natuurlijk weer open. 
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Soms. Ik sta heel moeilijk open. 

  

Isaak: Hoe komt dat? 

  

Omdat het in het uitgaanscircuit maar om één ding draait en dat vind ik niets. 

  

Isaak: Ik denk dat we daar een stukje over moeten gaan communiceren. Je 

hebt angst gekregen. 

  

Ja, om iemand weer te verliezen. 

  

Isaak: Ja, je hebt angst gekregen. Je kan het wel goed verwoorden, maar de 

grondslag hier is angst om je weer te binden, dat noemen we bindingsangst. 

Dus jouw verleden heeft jou deze angst gegeven. Maar we hadden het over 

de titel ‘Bekijk het, voel het en laat het los.’ Dus je redeneert het goed: we 

zijn vrienden of kennissen, dus op zich zou je het eigenlijk los hebben 

moeten laten, maar dat heb je nog steeds niet gedaan. Waarom? Je hebt het 

wel losgelaten, maar als je het echt los hebt gelaten, dan ga je toch weer als 

een blij kind jezelf openstellen voor de wereld van ontmoeting? 

  

Ik sta wel open voor ontmoeting, maar als mannen te dichtbij komen dan….. 

  

Moet je opeens weg. 

  

Isaak: Je zou ook nog de hond uit kunnen gaan laten desnoods. Kom niet te 

dichtbij, hoi.  

  

Inderdaad ja. 

  

Isaak: Dat is een tegenspraak van niet openstaan. Omdat elk kind in deze 

ruimte, echt elk kind in deze ruimte is behoeftig. Technisch gezien niet, maar 

emotioneel wel. Verstandelijk misschien niet, maar emotioneel wel. Iedereen 

komt voort uit de bron van liefde en heeft liefde nodig in welke zin dan ook. 

Moeder/dochter, maakt niets uit, liefde. Vriendschapsliefde is anders dan 

kennisliefde of collegaliefde. Dus jij hebt een blokkade. Dus je dacht: ik 
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begrijp deze situatie goed, maar laat mij maar eventjes met rust. Jij meneer, 

wat wil je hierover zeggen? 

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Eén ding kun je zeggen: “Mannen zijn niet alleen maar voor één ding.” 

  

Ja inderdaad, mannen zijn niet alleen maar voor één ding. Ik denk op het moment dat je 

jezelf open gaat stellen, kom je ook andere mannen tegen en op het moment dat je je afsluit 

zul je ook niemand ontmoeten. 

  

Ja, het is denk ik wel dat ik niet opensta inderdaad, en ook dat ik niet de juiste ben 

tegengekomen. 

  

Isaak zucht. 

  

Isaak: Tegenkomen, maar je houdt ze op afstand, dus je kan ze wel honderd 

keer tegenkomen, maar ja, het woord tegenkomen blijft ook eigenlijk 

gewoon tegenkomen. Ontmoeting zeiden we. Weten jullie wat wij daarmee 

bedoelen? Ontmoeting? Ik ontmoet jou, jij ontmoet mij en we gaan over tot 

een ontmoeting, blanco. 

  

Niets moet alles mag. 

  

Isaak: Dus hoe heet jij? Wat doe jij? Wat wens jij? Waar kom jij vandaan? We 

ontmoeten elkaar, heerlijk toch? Maar de gedachte achter de gedachte is de 

gedachte die telt. Dus ik ga over tot die ontmoeting, maar de gedachte er 

achter is: jij bent toch niet te vertrouwen. 

  

Precies. 

  

Isaak: Dan is het die gedachte die telt. Dan kan je wel een vriendelijke 

glimlach opdoen, maar dan blijft het toch alleen bij vriendelijk. Dus loslaten 

van de herinneringen van teleurstelling betekent: openstaan voor een nieuwe 

ontmoeting, blanco. Hoe heet jij? Wat ben jij? Wat doe jij? En als je elkaar  
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ontmoet dan ga je elkaar leren kennen en dan ga je zien of de energieën 

klikken. Het is prettig om bij je te zijn, het klikt, zoals men dat zegt, en dan 

ga je over tot een stapje verder en op het moment dat er seksualiteit komt, 

dan staat de vrouw ervoor open. Maar stel dat de man zegt: “Ja, ik wil je 

ontmoeten”, maar hij krijgt meteen een stempel: je wilt alleen maar seks. Dan 

houdt het eigenlijk al meteen op, omdat hetgeen wat je niet wenst, is seks. 

Dus laten we het helemaal niet meer doen, omdat ik geef je dat stukje niet, 

dus bekijk het. Maar stel dat je na de twintigste afspraak zelf gevoelsmatig: 

oh, er gebeurt wat daar zo, en zelf akkoord gaat tot het woord seks, dan is 

dat toch een vrij besluit? 

  

Precies.   

 

Isaak: Dus de kaders van, willen we even afleggen hierbij, omdat mannen 

zijn niet alleen maar voor seks, maar ze zijn driftiger dan vrouwen. Ze 

hebben mannelijke energie, wordt opgebouwd, is een drift, daarom hebben 

mannen …. 

  

Een plassertje. 

  

Isaak: Nee, twee handen.  

  

Er wordt om Isaak gelachen. 

  

Isaak: De drift al kwijt. Drift, er is niets mis met drift. Als jij iets kwijt moet, 

moet je iets kwijt. 

  

Is het eigenlijk niet heel menselijk? 

  

Isaak: Is menselijk. Dus als je iets kwijt moet, moet je iets kwijt. Als jij moet 

boeren, moet je boeren en als jij uit een andere uitgang iets uit wilt laten dan 

doe je dat. Op het moment dat je zegt: “Ik moet een windje laten” en ik geef 

mezelf niet die toestemming, word je gewoon wat oncomfortabel in dat 

lichaam. Zeg je: “Goh, ik ga even de ruimte uit en ik ga even dat windje 

laten”, dan ben je opgelucht. Dus je moet wat kwijt wat normaal fysiek is. 
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Seks is een normale fysieke aandoening. Vrouwen geven vaak liefde en dan 

willen ze wel seksueel actief zijn, maar wordt gebaseerd in liefde. Kan zijn 

dat vrouwen eventjes hormonaal driftig zijn hè, en allemaal lijntjes 

uittrekken, maar in de basis, in de grondslag is het gewoon: ik wil toch graag 

een partner of iemand waar ik mezelf veilig bij voel. Dat is het verschil 

tussen die twee. Zo erg is dat toch niet? Dus als een man zichzelf seksueel 

laat gaan met zichzelf, is dat absoluut alleen maar positief. Het zou juist heel 

goed zijn, als de man eigenlijk geladen is, om zichzelf te ontladen vóórdat ie 

naar een afspraak toegaat. 

  

De groep raakt in een lachbui. 

  

Isaak: De drift is weg: er komt ruimte voor wat anders. Ach, dat mijn 

meesterschap in elk aspect zichzelf moet verbinden is een keuze. Omdat 

deze heer daar zo, heeft ook drift, toch schone heer? 

  

Ja. 

  

Isaak: En het wil niet meer, maar de drift is er wel. 

  

Ja. 

  

Isaak: Dus je kan je niet ontladen, dus je moet je emotioneel, gevoelsmatig, 

innerlijk ontladen. Dat is veel heftiger dan dat je jezelf fysiek ontlaadt. 

  

Dat is heel moeilijk. 

  

Isaak: Dus heel goed van je. Je bent een voorbeeld van hoe het lichaam 

reageert. Het is net alsof je wilt eten maar je krijgt geen voedsel, of je wilt 

drinken en je krijgt geen water. Hij wil fysiek zichzelf bevredigen, maar zijn 

lichaam geeft hem niet meer die toestemming, dus hij moet geestelijk zichzelf 

losmaken van zijn drift. 

  

Dat is niet altijd even makkelijk. 
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Isaak: Nee. Nee, en hoe doe je dat?  

 

Ik heb de manier nog niet gevonden, ik ben nog steeds aan het zoeken. 

  

Isaak: Omdat je die drift hebt, omdat je die drift hebt. We moeten toch 

eventjes nog doorspreken en dat is puur voor het afmaken van dit stukje. Je 

moet ook nooit iemand er toe dwingen om zichzelf niet te kunnen laten 

gaan. Dus stel dat men het woord onthouding aan priesters, pastoors of wat 

dan ook geeft, is fout, is net geselen. Dus jij legt wat op, of het Vaticaan of 

wie dan ook, legt wat op, mag niet, het is menselijk maar het mag niet, dan 

gaat men over tot rare praktijken.  

  

Dat is logisch. 

  

Misbruik in de kerk en zo. 

  

Isaak: Ja, en niet alleen maar dat. Stel dat jij als partnerzijnde jezelf volledig 

afsluit om liefde te bedrijven, en de persoon heeft drift maar hij heeft niet 

meer genoeg aan zichzelf, dan gaat hij vaak over tot handelen van ja, 

onbetrouwbaarheid. Dan gaat ie zichzelf openstellen voor wel die energie 

van seks met een ander iemand, dat op dat moment alleen maar met de 

stempel seks is, en ik kom weer terug in jouw warme bed en ik ben veilig en 

goed bij je, en ik wil oud met je worden, maar ik heb mezelf bevredigd 

omdat is anders, omdat dat stukje behoefte is in mens tot mens en alleen is 

toch een andere gradatie van. Dus dames, praat het uit. Ga die blokkade niet 

vasthouden als die er is. Dus wie ook deze informatie tot zich neemt: is er bij 

jou een libidogehalte van daling dan is er altijd een reden voor. Of je bent 

fysiek ongezond, of je bent geestelijk in de stress. Zou er een reden zijn 

waarom we hiermee door zijn gegaan? Dus herken jezelf erin en praat er 

desnoods met ons over of accepteer zoals het is. Vragen? 

  

Ik heb wel eens gelezen dat hoe spiritueler je wordt, hoe minder je fysieke behoefte wordt, 

maar dat kan toch helemaal niet? 
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Isaak: Nee. Nee, dus helaas. Hoe spiritueler je bent, hoe minder je gaat eten, 

klopt dat ook? 

 

Nou, ik moet wel zeggen dat ik minder behoefte heb aan foute dingen. 

  

Isaak: Ja, maar dan hebben we het niet over minder eten, je geeft nog steeds 

voedsel aan je lichaam. 

  

Ja, dat klopt wel. 

  

Isaak: Dus je eet misschien een aantal zaken niet meer, zoals iemand opeens 

geen vleeseter meer wil zijn of een chocola eter, noem maar op hè? Die 

factoren willen ze niet meer, maar je geeft jezelf nog voedsel. Dus een 

spiritueel iemand hoeft absoluut niet een goede match te zijn voor je 

nachtelijke avonturen. Juist een spiritueel iemand heeft behoefte aan delen 

van. Dus dat groeit juist zelf door de loop van de tijd, omdat je wilt contact. 

Een spiritueel iemand wil contact, zowel lichamelijk als geestelijk, en als er 

geen lichamelijk contact is, krijg je ontevredenheid. Een zweverig iemand die 

zegt: “Dat hoort er niet meer bij”, gaat de hele dag in de meditatietoestand 

zitten en zegt: “Nou, mag niet meer” en dan krijg je weer het priesters 

verhaal. 

  

Heel duidelijk, dank je wel. 

  

Isaak: Als jullie het boek lezen van ‘Wybe, wat doe je nou?’ en ons 

instrument is spiritueler dan elk van jullie bij mekaar dan weten jullie dat 

onthouding hier absoluut geen feit was. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Jullie gaan misschien nog heel verbaasd naar jullie partners kijken en 

zeggen: “Dit kunnen wij ook. Dat moeten wij ook doen. Dit lijkt me ook wel 

interessant.” Misschien is het nog wel een leerboek. Wij hebben altijd de 

andere kant opgekeken. Vragen? 
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Ik heb mijn vraag opgeschreven. Zal ik het voorlezen?  

  

Isaak: Ja. 

 

Onze ziel is op aarde gekomen om bepaalde levenservaringen of levensvisie op te doen. 

Mensen kunnen daarbij gebruik maken van uw hulp. Ik heb zelf vele jaren van mijn 

leven aan mezelf moeten werken en het vaak zelf uit moeten zoeken. Ik denk dat ik 

hiervan heb geleerd. Gaat hulp niet ten koste van de ervaring en levensles? Hoe moet je het 

met hulp zien in dit geval? Mijn vraag is: de ziel moet een bepaalde ervaring opdoen en 

wat nou als u gaat helpen, gaat dat dan ten koste van de ervaring?  

  

Isaak: De vraagstelling is moeilijk. Dus heel simpel de vraagstelling voor 

degenen die dus de lezers zijn. 

  

Gaat hulp ten koste van de ervaring die de ziel op moet doen? 

  

Isaak: De hulp die wij jullie geven? 

  

Ja. 

  

Isaak: Hulp is hulp. Betekent het moment dat we hulp geven, dan proberen 

we je te helpen waar nodig, zoals we vanavond jullie willen helpen waar 

nodig. We geven nu via deze vorm aan jullie de informatie, maar jullie 

kunnen ook geëmotioneerd raken door bepaalde informatie die je tot je 

neemt door het kijken naar je broeders of afkijken, of ervaringen die je 

broeders op hebben gedaan en je voelt dat het eigenlijk ook voor jou een 

belangrijk moment is van erkenning van: hier kan ik wat van leren. Dus ook 

je aardse broeders kunnen je helpen om verder te gaan in je evolutie, puur 

doordat je het tot je neemt en jezelf daarin herkent en bewuster wordt en 

ook de verandering toepast. Maar wij zijn er ook via dromen of via 

intuïtiviteit, begeleiders. Het is eigenlijk altijd in het woord helpen om daar te 

komen, nooit eigenbelang. Dus de ziel, dat is jouw energie die ervaart hoe 

het voor jou of jou aanvoelt om die les tot zich te nemen, die je dus 

aangeboden krijgt van de kosmos of van hetgeen wat je eigenlijk in het 

dagelijkse meemaakt. Dus jij bepaalt zelf hoe je ermee omgaat.  
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Dus de vrije wil bepaalt? 

  

Isaak: De vrije wil is: ik heb de vrije wil om ja of nee te zeggen. Dus jij 

bepaalt of je ja of nee zegt om dus de hulp aan te nemen. Deze seance heet? 

Hoe heet deze seance? 

  

Isaak onderricht zijn wijsheid. 

  

Isaak: Aha. Wie is Isaak? Isaak onderricht zijn wijsheid, dus de wijsheid die 

de naam Isaak draagt, is door levenseeuwen, evolutie, zodanig wijs 

geworden, dat wij jullie kunnen helpen waar nodig, maar afstemmen op jullie 

innerlijke zelf. Dus het is geen kant-en-klaar antwoord voor elk. Dus jouw 

antwoord zou anders zijn dan misschien voor deze heer. Daarom moeten wij 

ons afstemmen op je ziel, op je energie en daar dragen wij onze hulp aan uit. 

Daarom is psychologie een moeilijk aspect. Heel veel mensen gaan naar een 

psycholoog in jaren tijd en ze komen niet voort in hun evolutie. Omdat een 

psycholoog gaat hulp aanbieden volgens de boeken. Maar een psycholoog 

moet hulp aanbieden volgens het gevoel dat de patiënt heeft en wat hij nodig 

heeft om door te evolueren. Dus de patiënt, psycholoog of psychiaterrelatie 

of therapeutrelatie moet zodanig afgestemd worden, zodanig dat je gaat 

kijken vanaf zijn wereld, haar wereld en niet vanaf jouw wereld van kennis, 

en dat is wat wij doen. Begrijpen jullie dat? 

  

Je spreekt de taal van de patiënt. 

  

Isaak: Ja, wat heeft ie nodig? Heeft ie nodig om dus in die wereld te blijven 

hangen? Dan gaan wij geen hulp aanbieden. Wil ie verandering toepassen en  

vraagt hij om geholpen te worden? Dan stemmen wij ons af. Daarom 

moeten jullie aanvoelen in jullie harten: wat is voor jullie je waarheid? Omdat 

er is niet één waarheid, er zijn er duizenden. Maar welke waarheid past bij 

jou? Dus als de ene zegt: “Ik eet vlees” en de andere zegt: “Ik eet geen 

vlees”, welke waarheid is waar? Jouw waarheid. De ene zegt: “Ik geloof niet 

in de liefde” en de andere zegt: “Ik geloof wel”, welke waarheid is waar? 

Precies hetzelfde. Maar wij kunnen wel gaan kijken: waarom geloof je niet 

meer in de liefde en hoe kunnen we dat eigenlijk voor jou veranderen als jij 
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het wilt. Zolang er geen vernietiging is naar je broeders toe dan zijn we 

meestal voor je anders zijn we tegen je. Begrijp je wat we daarmee bedoelen? 

Stel dat je in een soort wisselwerking zit en jullie vernietigen elkaar, dan gaan 

we kijken: is er nog steeds een kans tot? Is het wel, dan geven we hem graag 

aan, maar dan moet je wel tot huiswerk overgaan. Is het er niet meer, dan 

zeggen we dat ook en dan zeggen we: “Neem afscheid van elkaar.” Je bent 

niet gekomen hier ter aarde om elkaar te vernietigen. Is jullie huiswerk al 

doorgenomen? 

  

Ik heb nog wel een vraag. In uw boek wordt heel vaak gesproken dat wij God zijn.  

  

Isaak: Ja. 

  

Ik begrijp dat, maar als ik mensen dat duidelijk wil maken die in een heel streng 

Christelijk geloof zitten, dan slaan ze me om de oren met: jij bent helemaal gek geworden. 

Die gaan de dialoog dan ook helemaal niet aan. 

  

Isaak: Dan hoor jij de discussie niet met deze mensen aan te gaan, omdat je 

moet nooit jouw geloof boven andermans geloof zetten. Respecteer het 

geloof en de oorlogen verdwijnen vanzelf. 

  

Het gaat mij puur om de verklaring. 

  

Isaak: God is liefde. Ergens kom je vandaan en je bent een vonk van de 

Goddelijke liefde, wij. De ene voelt de liefde meer dan de andere omdat ie 

zichzelf openstelt voor zijn liefdesenergie, zijn Goddelijkheid. Mensen die 

zich afwenden van het woord liefde, voelen hun Goddelijkheid eigenlijk 

afsterven. Dat wil niet zeggen dat het verdwijnt. Dus jouw liefdesenergie 

straal jij uit. Dat is toch heerlijk? Dus dan ben je God. Dus ik straal liefde uit, 

onvoorwaardelijk. Krijg ik niets terug? Vind ik het goed. Krijg ik wel terug, 

hebben we twee liefdesenergieën en dan hebben we een klik. Dus God is 

liefde. Dus liefde en haat liggen zo dicht bij mekaar. Hoe komt dat? Dat 

begrijpen we dus niet. Wie weet dat? 

  

Zou het met kwetsen te maken kunnen hebben? 
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Er zit vaak maar één stap tussen. Het kan omslaan van het één naar het ander. 

  

Isaak: Ik hou zo ontzettend veel van je en opeens haat ik je. Dat is menselijk. 

Haat is menselijk, is niets Goddelijks. Aardse geestelijke wezens bij ons 

kunnen haat uitdragen, gaan je vernietigen, kunnen je bezitten, kunnen je 

beïnvloeden negatief. In onze wereld, de energie die wij Goddelijk noemen, 

hebben wij dat niet. Omdat wij voelen pijn op het moment dat wij je pijn 

geven, omdat wij zijn met elkaar verbonden in de ziel. Energie, energie 

positief. Dus het voelt niet meer goed. Daarom leren we dat af, gebruiken we 

niet. Dus op het moment dat mijn hand zou uitslaan op je wang, dan zou dat 

mij pijn doen, omdat er is een daad verricht die niets met Goddelijkheid te 

maken heeft. Omdat mijn energie Goddelijk is – en mijn naam is Isaak – dat 

betekent dat ik deze daad niet meer kan verrichten en dat mijn oneindige 

geduld, mijn oneindige liefde aanwezig is, onvoorwaardelijk. Dus haat is 

menselijk en het is makkelijk om te zeggen: “Ik haat je.” Eigenlijk zou je 

moeten zeggen: “Ik haat je omdat ik iets te kort kom en dat doet zeer en 

daarom haat ik je.” Dus jij doet mij pijn in mijn liefde, daarom haat ik je. Dus 

eigenlijk zou je moeten zeggen: “Ik haat je, maar ik wil het niet, dus laten we 

weer liefde creëren en scheppen” en dan gaat de haat weer voorbij. Dus 

samen liefde delen, lekker, lekker, lekker, is menselijk. Deel het met mekaar 

in liefde, smelt met elkaar tijdens die daad en niet in het hoofd van: het 

wordt weer tijd, smelt. Zorg dat je liefde maakt en je krijgt het warm. Liefde 

is altijd een temperatuurverschil van koud. Dus wij doen dit niet meer, dus 

geniet nog zolang je leeft.  

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Daar hebben we ook geen behoefte aan. Maar het is een heel groot 

aspect geworden hier ter aarde, daar zijn jullie het mee eens? 

  

Ja. 

  

Isaak: Heel vaak wordt men daarop afgestraft. Ja, goed antwoord? 
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Ik heb ook nog een vraag. Ik vind het fijn om te ervaren dat door het werken met het hart 

het leven veel zachter en vervullender is. Ik ben ook veel gepest in mijn eigen leven. Ik was 

vaak te zachtaardig, te lief, niet assertief genoeg, te bang en ik twijfelde teveel aan mijn 

gevoelens. Waar ligt het onderscheid van werken met je hart en waar ben ik niet assertief 

genoeg in? Waar ligt de grens? 

  

Isaak: De grens ligt hierbij: dat je het loslaat. Dat je opnieuw gaat creëren en 

dat je het verleden laat rusten. Dat hebben we net besproken hoe je dat kan 

doen. 

  

In het moment leven. 

  

Isaak: Bekijken, voelen en loslaten. Jij schone vrouw, heb jij nog een vraag? 

  

Op het moment dat je overgaat naar het hiernamaals word je opgewacht door je geliefden, 

maar ik begrijp uit het boek dat het alleen mogelijk is als je in dezelfde sfeer thuishoort? 

  

Isaak: Dat klopt. De hogere sferen mogen natuurlijk de lage sferen 

opzoeken, kijk naar ons. Maar de lage sferen mogen nooit naar de hoge 

sferen, het licht kan je niet verdragen omdat het is energie, een sfeer, en die 

kan je nog niet aan. Op het moment dat je overgaat, kan het zijn dat je 

overgaat onbewust en je wordt wakker in het hiernamaals op de sfeer waar jij 

jezelf thuis voelt. Na een tijd van herstel, gevoelsmatig of fysiek, omdat je 

moet het fysieke lichaam ook geestelijk loslaten, dus je accepteert de dood, je 

accepteert de transformatie van lichamelijke dood, ga je steeds meer voelen 

en zien. Doordat je meer gaat voelen en zien in je gevoelswereld, ga je jezelf 

openstellen voor degenen die op hetzelfde gevoelslevel, op dezelfde energie 

zitten en dan kom je je geliefden weer tegen. Dus ja, eigenlijk goed huiswerk 

voor elk hier, zorg dat jij op dezelfde trilling zit als je geliefde. 

  

Ja, als je elkaar weer wilt zien wel ja. 

  

Isaak: En zorg ook, liefdesbinding is wat bindt, en zorg ook dat jij jezelf 

gevoelsmatig hier voedt. Als je teveel verstand meeneemt, dan moet je het 

verstand gaan verwerken bij ons. Ja, dat kan nog heel lang duren. Dus je bent 
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nog verstandelijk aan het leven. Dan komt het voor dat je nog denkt dat je 

boodschappen moet doen en dat je dus eigenlijk in de kroeg gaat zitten, 

omdat je dus met je menselijke energie bezig bent en je denkt dat je nog leeft 

lichamelijk. Je hebt nog niet de bewustwording dat jij lichamelijk gestorven 

bent. Het is voor velen een eng verhaal om dit te horen. Omdat betekent dat 

jij dus eigenlijk als een levende dode bij ons komt rondzweven en leven. Dus 

daarom hebben wij gekozen om onderricht te geven tijdens jullie leven 

omdat het makkelijker is voor ons om jullie via het fysieke toe te spreken dan 

via het geestelijke. Kijk hoe jullie het al doen nu. Jullie krijgen intuïtief wat 

door en jullie vertrouwen er niet op. Dus wij zenden intuïtiviteit, 

gevoelsmatigheid tijdens het verlaten van je lijf, kind je bent dood, je bent 

dood en jij vertrouwt het niet. Je schept je eigen waarheid. Ben je hier bezig 

met jezelf te ontplooien, te ontwikkelen, is het veel makkelijker om bij ons 

een leven op te pakken. Omdat je laat los en je geniet van het loslaten en je 

leeft. 

  

Vanaf welke sfeer kun je reïncarneren? Zijn we allemaal een beetje gelijk of komen er ook 

mensen uit de dierlijke sferen? 

  

Isaak: Nee, die laten we niet toe. Je hebt aardse sferen en die aardse sferen 

komen terug. Onmenselijke sferen, dierlijke sferen, de moordenaars, die 

horen zichzelf los te maken van hun negatieve energie die zij gecreëerd 

hebben tijdens het leven, en zichzelf omhoog te werken aards en daar krijgen 

ze lessen voor. Dus we hebben heel veel begeleiders ook hier, die zich bezig 

houden met de stervenden, dus degenen die gestorven zijn. De aardse sfeer 

komt terug naar de aardse sfeer. Op het moment dat je de eerste geestelijke 

sfeer in bent gegaan, dat is sfeer vier, dus je hebt drie en dan heb je eerste 

sfeer is vier tot zeven. De vierde sfeer die de eerste geestelijke is, is dus 

eigenlijk een verlichtingssfeer, je bent geestelijk ontwaakt, je bent puur gevoel 

kunnen we zeggen, puur gevoel. Geestelijk heb je jezelf gevonden, aards heb 

je losgelaten. Die mensen kunnen terugkomen. Die kiezen voor een leven 

om te helpen. Ons instrument is een geestelijk instrument. Betekent dat ze 

de aardse sfeer allang gepasseerd is, maar aards zichzelf neer durft te zetten 

om dus aardse energie te blijven voelen om dus wel met de realiteit van de 
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aarde te maken te hebben, want anders besef je niet meer hoe het is om 

aards te zijn als je geestelijk bent geworden. Begrijpen jullie dat? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dus de eerste geestelijke sfeer is ons instrument allang gepasseerd en 

daardoor kunnen wij geestelijk werken. Simpel toch? Dus aards heeft ze 

aardse energieën, die absoluut puur aards zijn en waar ze volkomen van 

geniet om te kunnen associëren en jullie te kunnen begrijpen en te helpen, 

omdat wij hebben de aardse energie nodig om dus de associatie in haar 

innerlijke zelf omhoog te halen, dat ze kan spreken over haar eigen 

ervaringen en jullie jezelf daarin herkennen. Maar wij kunnen niet werken 

met een aards iemand die niet de geestelijke sfeer heeft, die taal begrijp je 

niet. Dus samen zijn we gegroeid. In het hiernamaals ben ik gegroeid en in 

de aardse evolutie is ons instrument gegroeid, maar ze heeft wel de 

geestelijke sfeer verlaten om natuurlijk jullie te helpen anders zou dit resultaat 

er nu niet zijn. 

  

Fantastisch. Dank u wel. 

  

Isaak: Schone kinderen, lees jullie boeken en kom terug met jullie vragen en 

wij onderrichten jullie graag. Voor die tijd willen wij graag dat jullie jezelf 

eventjes met jullie broeders verbinden met de ogen open, elkaar aankijken en 

één voor één onvoorwaardelijkheid sturen die wij jouw Goddelijkheid 

noemen. 

  

Kan het met vasthouden van handen? 

  

Isaak: Je kan ook alleen maar aankijken en liefde geven. 

  

Sorry, ik verstond het niet goed. 

  

Isaak: Creëer de liefde, raak elkaar in de ziel, heb geen schaamte, geen 

blokkade. Menselijk kan je misschien niet op dezelfde golflengte zitten maar 

in liefde is er geen verschil. 
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De groep voert de opdracht van Isaak in alle stilte uit. 

  

Isaak: En dan zeg je het woord namasté. 

  

Namasté. 

  

Isaak: En wat betekent namasté. 

  

Ik groet jouw hart. 

  

Isaak: Precies. Mijn hart groet jouw hart. Wij vinden namasté geven één van 

de heerlijkste van geven. Jullie ook? Hoe voelt dat om te ontvangen? Vreemd 

hè? Maar wel lekker. We danken jullie allen voor jullie openheid en we hopen 

dat jullie weten dat onze informatie puur onvoorwaardelijkheid is uit 

namasté. 

  

Namasté.        
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Bijeenkomst 5 november 2010 
  

 

Tresi: Ik ben Tresi Barros. Ik moet me altijd voorstellen. Ik heb een gids die 

heet Isaak. Ik ben helderziend, -horend, -wetend, -voelend, -ruikend, -

proevend, ik praat met overledenen en ik kan volledig in trance gaan. Zo 

meteen ga ik mezelf openstellen dan gaan we de cursus ‘Isaak onderricht’ 

doen toch?  

  

Ja. 

  

Isaak weet het wel toch? 

  

Tresi: Ja, hij kent mijn agenda. Hadden jullie huiswerk?  

  

Nee. 

  

Tresi: Jij had huiswerk en jij ook. 

  

Weet je dat allemaal nog? 

  

Tresi: Nee, ik krijg een geheugensteuntje op dit moment. Jullie zien mij de 

hele tijd maar ik zie er duizenden hier zo. Ik heb een nacht in Assen geslapen 

en heb daar een demo gegeven voor de cursus ‘Intuïtieve ontwikkeling’. Ze 

mochten kiezen wat ze gaan doen, omdat ze hadden de cursus ‘Psychologie’ 

geboekt, maar had Isaak andere plannen en toen zei hij tijdens dat ik in 

trance was, dat het een demo was omdat hij de mensen niet geschikt vond 

voor de hele cursus. Ze hebben nu voor de cursus ‘Intuïtieve ontwikkeling’ 

gekozen en dat mag wel. Isaak geeft niet overal les in waar mensen zichzelf 

voor opgeven. Als Isaak vindt dat je niet geschikt bent, dan mag je die les 

niet doen. 

  

Is dat ook tien keer? 
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Tresi: Nee, je mag kiezen, vijf keer mag ook. Intuïtieve ontwikkeling is 

anders. Het is leuk want ik ben er zelf ook bij en dan blijven mijn ogen open. 

  

Hoeveel mensen moet je hebben? 

  

Tresi: Minimaal tien. Dan ga ik. 

  

Tresi keert nu in de tweede vorm van trance. 

  

Isaak: Goedenavond. 

  

Goedenavond. 

  

Isaak: De dag en de nacht, het begin en het einde. De dag die jij jezelf 

voorstelt, is het begin van elk moment dat jij jezelf durft te laten zien in 

keuzes. Jullie dagen zijn gevuld vaak in drukte van verplichtingen. Jullie 

dagen zijn vaak niet eens meer gegeven aan jullie zelf, maar aan het woord 

verplichtingen, maatschappelijke eisen en dan vragen wij ons af waarom? 

Natuurlijk is het zo dat elk van jullie verantwoordelijkheden hoort te dragen, 

maar het is niet zo dat jij jezelf verliest tijdens je verantwoordelijkheden. Dat 

betekent simpelweg dit: kies voor de dag, kies ook om de dag zodanig in te 

vullen dat er een goed einde komt aan jouw dag, en dat jij een goede nacht 

ingaat met een goede gemoedstoestand van rust, welvarendheid en 

tevredenheid. Nou is de grote vraag die wij jullie stellen: hoe vullen jullie je 

dagen in? 

  

Ik zit in een periode waarin ik veel vrijheid heb en minder verplichtingen. Dat verrast mij. 

Ik vind het fijn dat ik de tijd krijg om mezelf verder te ontwikkelen. Ik moet nog wennen 

aan het idee en dat ik mijn dag vrij kan indelen. 

  

Isaak: Is het plezierig? 

  

Ik krijg er steeds meer plezier in. 

  

Isaak: Dus het is nog niet plezierig? 
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Het is, zoals ik al zei, wennen aan de vrijheid die ik nu heb. 

  

Isaak: Heb je geen verplichtingen meer? 

  

Geen is overdreven. 

  

Isaak: Heb jij geen aardse verplichtingen meer wat werkzaamheden betreft? 

  

Ik heb kinderen en dat ervaar ik als een verplichting. 

  

Isaak: De aardse verplichtingen noemen wij de werkzaamhedenverplichting, 

de verdiensten die je werk binnenhaalt. Heb je die verplichting nog? 

  

Ik ben sinds kort weer in loondienst. 

  

Isaak: Dat betekent dat je eigenlijk een groot deel van je dag invulling hebt in 

werk? 

  

Mijn werkgever laat me heel vrij in het kunnen ontdekken van de organisatie waarin ik 

werk. Ik hou voor mezelf bij hoe ik mijn tijd en uren invul.  

  

Er gaat een autoalarm af.  

  

Het is het autoalarm van Tresi’s auto. 

  

Isaak: Geen aandacht aan besteden, gaat wel over. We moeten ons 

instrument even bij ons houden. Laten we even wachten.  

  

Het duurt even maar dan houdt het op. 

  

Isaak: Ja, moderne technieken, je kan beter geestelijk zijn. 

  

Opeens gaat weer het autoalarm af. 

  

Isaak: We mogen ons instrument niet terug laten komen. 
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Eén van de deelnemers pakt de autosleutels van Tresi om het alarm af te zetten. 

  

Isaak: Kleinigheid? 

  

Het was één druk op de knop. 

  

Isaak: Weer terugkomend naar de vraagstelling. U zegt, u heeft een aantal 

uren tot uw beschikking, die vervult u plezierig nemen wij aan? 

  

Ja. 

  

Isaak: De vervulling van de dag hoort plezierig te zijn. Op het moment dat je 

kiest om de dag te vervullen en je hebt werkzaamheden die wij 

verplichtingen noemen en werkzaamheden zoals ook deze heer zei: het 

opvoeden van zijn kinderen, hoor jij het eigenlijk altijd te doen met een 

plezierigheid. Maar plezier is geen aandoening. Plezier is niet hetgeen wat je 

kan aanleren maar aanvoelen. Dat betekent: jij moet aanvoelen waar krijg je 

plezier van? Dat betekent: je voedt het via het gevoel. Aanleren is hetgeen 

wat je dus leert, doordat je actie gaat onderrichten keer op keer. Voor 

hetzelfde geld zou één van jullie nu zeggen: “Dan zou je het ook kunnen 

aanleren.” Nee, als je iets leert, dan ben je bezig om steeds jezelf te 

programmeren. Als je het voelt, dan betekent het dat jij op dat moment je 

gevoel voedt, en dan wordt het eigenlijk een aangeleerdheid, dan word je dat 

en dat kost minder moeite. Leren is moeilijker dan voelen, mee eens of niet?  

  

Ja. 

  

Isaak: Stel dat je leert lopen, dan leer je om dus de ene voet na de andere 

voet te leggen, maar je moet aanvoelen hoe je moet lopen en als je voelt, dan 

weet je ook hoe het moet, dan heb je het ook automatisch weer geleerd. 

Simpel hè? 

  

Ja. 

  

Isaak: Weer terugkomend. Jij hebt veel tijd over, hoe komt dat? 
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Ik heb vandaag een gesprek gehad met de directrice en die heeft bewust gekozen om mij los 

te laten in de organisatie. Ze zei: “Het is niet de makkelijkste weg, maar dan leer je wel 

het meest.”  

  

Isaak: Dus betekent dat jij je plezier moet gaan vinden en voelen in de 

organisatie. Fijn. De volgende. 

  

Als je dingen doet die je geen plezier geven, die niet bij je passen, dan kost het je veel 

energie. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je moet voelen wat bij je past. Eigenlijk 

moet je daar iedere dag mee bezig zijn. Ik ga nog te snel in mijn hoofd i.p.v. te voelen. Ik 

ben er iedere dag mee bezig om meer te voelen. 

  

Isaak: Wij weten dat vele kinderen niet meer voelen. Zij zijn eigenlijk haast 

de levende doden geworden. Ze leven, maar ze voelen zich dood. Ze doen 

hun verplichtingen en ze verdienen hun geld, of ze voeden hun kinderen op 

of ze zitten in een relatie of in een familiesituatie of puur in de maatschappij, 

en ze voelen zich niet levend. Dat betekent dat het kind zichzelf weer levend 

moet gaan voelen. Dat kind moet weer tot actie overgaan. Maar dan moet 

het kind ook wel weten hoe dat kind in het leven zijn plezier wil gaan halen, 

en een plezier is iets wat fijn is, toch? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dus heb je een fijne omgeving, dan geniet je van die omgeving. Heb je 

een fijne relatie, dan geniet je van je relatie. Heb jij een fijne emotie, dan 

geniet je van die emotie. Heb je geen fijne emotie, dan geniet je natuurlijk 

niet, en de grote vraag dan is: waarom heeft de ene persoon wel een fijn 

leven en de andere persoon niet? Nou, dat is een goeie vraagstelling. 

  

Ik denk dat het te maken heeft met hoe je zelf tegen de dingen aankijkt, zeg maar. Heel 

veel mensen voelen zich heel snel slachtoffer, maar je kan ook op een andere manier kijken. 

  

Isaak: Kijken of voelen? 
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Voelen, maar in eerste instantie denk ik dat mensen geneigd zijn het met hun verstand te 

doen. 

  

Isaak: Hoe kan je naar een situatie kijken als je de situatie bent?  

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Dat is een goeie. 

  

Ja, goeie vraag. 

  

Isaak: Het is puur voelen. Hoe kan je naar de situatie kijken als je de situatie 

bent? Heel simpel: stel dat je verdriet hebt, hoe kan je naar de situatie kijken 

als je verdrietig bent? Dan voel je alleen maar het verdriet, je voelt alleen 

maar de boosheid, de irritaties. Je kijkt niet naar de boosheid of irritaties. 

Jullie mogen ons vertellen hoe jullie dat doen, dan willen we graag met jullie 

meekijken. 

  

Je kunt er toch ook aan voorbij kijken? 

  

Isaak: In je hoofd. 

  

Ik bedoel als je pijn hebt. 

  

Isaak: Dan voel je de pijn, je kijkt niet naar de pijn.  

  

Dan voel je de pijn, dat ben ik helemaal met u eens. 

  

Isaak: Goed zo. 

  

Maar je weet dat het ook een keer overgaat. 

  

Isaak: Heel veel kinderen weten het niet. Ze voelen alleen de pijn en denken 

dat het een oneindige pijn is. Jij bent een sterke persoon, jij weet, dan zeg je: 

“Ik weet dat het overgaat”, dan zeggen we: “Goed van jou.” Maar vele 
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kinderen weten het niet. Waarom beroven vele kinderen zichzelf van het 

leven? 

  

Omdat ze er niet achter kijken. 

  

Isaak: Precies, ze denken dat het voor altijd is. En als je een gevoelsmens 

bent - en daar heb je wel gelijk in gehad, ons instrument is alles behalve 

denken, een gevoelsmens - dan handel je altijd via het gevoel. En als je via 

het gevoel handelt, ben je eigenlijk altijd juist aan het handelen, omdat jij 

handelt vanuit hetgeen wat je bent via het gevoel of het innerlijke. Dat 

betekent dat je je niet laat beperken door het denken. Wat word je dan? Een 

momentopname. Is dat niet prettig? 

  

Ja, dat is heel prettig, maar ik heb ook zo’n situatie gehad in de momentopname. Als ik 

toen een beslissing had genomen in mijn relatie om ermee te stoppen, dan had ik mezelf 

heel veel groei ontzegd omdat ik er heel veel van geleerd heb en we steeds dichter bij elkaar 

komen. Dat vind ik soms wel eens lastig. 

  

Isaak: Dat is niet waar wat je nu zegt. Omdat nu vul jij het in. Nu zit jij in 

deze situatie zoals je nu in deze situatie zit. Nu spreek jij deze woorden, maar 

toen sprak je andere woorden voor die andere woorden, maar je maakte een 

andere keuze. De keuze die je toen maakte om bij wijze van spreken niet je 

relatie te beëindigen of wel je relatie te beëindigen is een momentopname, 

keuze, en je draagt altijd de wet van oorzaak en gevolg met je mee. Als je nu 

voor links was gegaan, had je weer andere gevolgen gehad. Wie zegt dat het 

slechte gevolgen waren? Misschien had je een ontzettend grote 

momentopname gehad daarna, die veel plezieriger was geweest dan deze 

momentopname. 

  

Dat zou best eens kunnen. 

  

Isaak: We hebben een hele goeie discussie met deze student en daar houden 

we van, we houden van discussie. Discussie is goed. We discussiëren een 

onderwerp uit en dan krijg je de oplossingen en de antwoorden. Vele mensen 

discussiëren niet meer, ze zwijgen. Als je voelt, hoor je meteen achter je 



 118 

gevoel te staan, meteen. Maar wat doen vele mensen? Ze gaan zwijgen omdat 

ze bang zijn dat ze niet goed voelen en dat ze impulsief handelen, en ze zijn 

bang voor de gevolgen, dus ze bedenken de situatie zodanig in hun eigen 

straatje en vaak uit gemak. Dus stel, dat is een goeie - jullie hebben het 

verhaal gehoord van ons instrument - dat jij je partner betrapt, en jij voelt dat 

die situatie jou niet zint, maar je beredeneert de situatie, dan zou je het ook 

kunnen laten en er dan achteraf spijt van krijgen. Maar je kan ook meteen de 

situatie aanpakken volgens jouw gevoel en niet volgens het persoonsgevoel 

van die ander. Daarom zijn mensen bang om hun gevoel te delen met 

anderen, omdat ze bang zijn voor de gevolgen van de anderen: hoe denkt de 

persoon over mij als ik zo en zo mezelf neer heb gezet? Krijg ik geen 

veroordeling? Word ik niet uitgebannen? Word ik niet voor gek verklaard? 

Word ik niet uitgelachen of desnoods in de steek gelaten? Dus mensen 

zoeken bevestiging bij anderen. De bevestiging hoor je nooit bij anderen te 

zoeken maar bij jezelf. Dat maakt je zo uniek en dat maakt je zo bijzonder. 

En vele kinderen lopen mee volgens de kaders van de mensheid. Wie heeft 

de kaders gemaakt van leven? Wie? Wij weten het, maar weten jullie dat? Wie 

heeft de regels gemaakt van het leven? 

  

Je ouders. 

  

Jijzelf. 

  

Isaak: Jij, goed zo. Jij hebt de regels gemaakt van het leven. Een voorbeeld. 

Mahatma Gandhi, hij heeft regels gemaakt, hij heeft wetten gecreëerd, hij 

heeft volkeren geleid volgens zijn regels. Heeft ie verkeerd gedaan of heeft ie 

goed gedaan? Mahatma Gandhi, de meester. Heeft ie verkeerd gedaan of 

heeft ie goed gedaan? 

  

Goed gedaan. 

  

Isaak: Nee, waarom is ie vermoord dan? Omdat mensen kijken zoals ze 

willen kijken. Voor ons heeft ie goed gedaan. Hij heeft liefde getoond, hij 

heeft zichzelf aan de maatschappij gegeven, hij is een leider geweest, maar 

waarom is ie vermoord? Omdat ie verkeerd heeft gedaan volgens mensen, en 
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anderen hebben hem lief gehad. Dus je hebt altijd een dualiteit van twee, 

goed en slecht. Dus wanneer doe je goed? Wanneer doe je slecht? Je doet het 

altijd goed als je voelt dat je het goed doet.  

  

Of je kunt slecht doen. 

  

Isaak: Nee, je doet altijd goed als je voelt dat je het goed doet. Als jij bij wijze 

van spreken gaat tranen hier, dan doe je het goed. Maar misschien zijn deze 

mensen er niet van gediend dat je gaat tranen, maar toch doe je het goed. Jij 

moet dan bij jezelf blijven en zeggen: “Ik doe het goed”, en die glimlach 

opdoen van: ik doe het goed. Dus de grootste veroordeling die mensen bij 

zich dragen, is hun eigen veroordeling.  

  

Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van.  

  

Isaak: We luisteren. 

  

Twee weken geleden hebben we een bezoek gebracht aan vrienden en de bedoeling was dat 

we op de terugweg een nicht zouden bezoeken. Onderweg op de terugweg reden we achter 

mijn zus en zwager die ik los wil laten. Ik wil ze niet loslaten, maar het is beter om ze los 

te laten omdat ze met mij geen contact willen. Het ging allemaal heel snel. Mijn man reed 

op de cruisecontrol en we reden harder dan zij. Ik heb tijdens het inhalen gezien dat het 

mijn zus was die in de auto zat, dus die bevestiging had ik. Intuïtief heb ik recht vooruit 

gekeken, geen aandacht getrokken en niet gezwaaid en een ontzettende boosheid gevoeld op 

dat moment van: ik ga je voorbij en nou laat ik je achter me. Ik heb me er drie dagen rot 

over gevoeld en een vreselijke huilbui van gehad, maar ik dacht van: ik kan het 100% niet 

fout hebben gedaan, want als ik aandacht had getrokken en gezwaaid had in het voorbij 

gaan, dan had ik mezelf ontzettend een huichelaar gevonden.  

  

Isaak: Goed zo, dat is een overwinning. 

  

Dat is een overwinning op mezelf. Op het moment dat ik erlangs ging, voelde ik de pijn 

helemaal in mijn buik.  
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Isaak: Wij kunnen jullie vertellen dat elk van jullie, elk, ook jij, en ook jij een 

plezierig bestaan gaan hebben, elk van jullie, op het moment dat je alleen je 

bestaan leidt volgens je eigen intuïtie en gevoel, en je blokkades durft aan te 

gaan, je kaders durft los te laten, je meesterschap durft te laten zien. En wie 

is een meester? Een meester is? Wie is een meester? Wanneer ben je een 

meester? Misschien weet deze schone heer het? Wanneer ben je meester? 

Wat doet een meester? 

  

Die staat in de klas. 

  

Isaak: Goed zo, dat is een meester, die staat in de klas, die vertelt het. Maar 

een meester moet niet alleen maar zijn kracht laten zien, zoals jullie die willen 

zien. Een meester hoort ook zijn zwakheden te laten zien, omdat een zwakke 

meester is juist een krachtige meester omdat hij durft te laten zien dat hij 

menselijk is. Maar als jij jezelf laat overstijgen boven je broeders, dan ben je 

geen meester meer, maar dan wil je graag geadoreerd worden. Dan sta je niet 

meer op dezelfde golflengte, dan praat je niet meer dezelfde taal. Meester 

Jezus, wat deed ie? Liep ie tussen de volkeren of zat ie ergens in de tempel 

zich te laten aanbidden? 

  

Hij liep tussen de volkeren. 

  

Isaak: Hij was precies hetzelfde. Meester Jezus was de grootste meester die 

op aarde was. Jij, jij en jij zijn meesters. Jij bent de meester van je kinderen 

geweest, jij ook, je hebt een voorbeeld gegeven. Maar stel dat je nooit aan je 

kinderen hebt laten zien dat tranen en huilen goed was, of dat boosheid ook 

goed was of frustratie. Als je dat nooit aan je kinderen laat zien ter 

opvoeding, dan ben je een slechte meester want die kinderen leren dat dan 

niet. 

  

Dat heeft zij gedaan. 

  

Isaak: Je vrouw heeft het voor je gedaan. Ja, en ben je dan tevreden? 
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Ja, ik ben op zich wel tevreden, maar dan wil je niet zien wat ik overdag allemaal 

uitkraam. 

  

Isaak: Je moet nooit veranderen. Zoals jij, je bent een energiek mens. In het 

kader van normaliteit val je misschien een beetje buiten het kader, maar dat 

maakt jou zo prachtig. Op het moment dat jij heengaat en je komt onze 

wereld in, dan herdenkt men jouw speciaal zijn. Maar als jij niet opvalt, als 

jullie allemaal hetzelfde uiterlijk zouden hebben, allemaal hetzelfde karakter 

zouden hebben, allemaal dezelfde normen en waarden zouden hebben, wat 

zou je van elkaar leren? 

  

Niets. 

  

Isaak: Niets. Wat doe je dan hier op aarde? Dan had je net zo goed bij ons 

kunnen blijven, dan hadden we kunnen zeggen: “Het is plezierig waar we 

leven.” Jullie hebben het moeilijker dan wij. Het is simpel: je bent ter aarde 

gekomen, je hebt deze school gekozen om te leren, waarom weiger je dan te 

leren? Waarom weiger je dan om dus een meester te zijn voor jezelf en een 

meester voor anderen? Laat je kwetsbaarheid zien. Laat zien dat jij faalangst 

hebt. Laat zien dat jij verliefd bent desnoods en deel je verliefdheid niet 

alleen met degene waar je verliefd op bent, maar met de hele wereld en vertel 

aan de mensen: kijk hoe heerlijk het is om weer verliefd te worden na het 

derde, vierde, vijfde huwelijk. Laat zien hoe het is om weer in angst te 

verkeren op het moment dat je een kind onder je borst draagt. Deel het met 

de anderen. Laat jezelf zwak zien en zwakheden zijn kracht, en dat hebben 

wij ons instrument geleerd al die jaren dat ze leeft. Wees een meester, wees 

een voorbeeld, doordat je durft te zijn zoals je jezelf op dat moment voelt, en 

de karakters die jullie hebben zijn verschillend, of niet? Zijn jullie altijd 

hetzelfde? Voelen jullie altijd hetzelfde de dag en de nacht? Of verschilt dat, 

de dag en de nacht? 

  

Dat verschilt. 

  

Isaak: In de ochtend voel je je wat anders dan in de nacht of in de avond of 

in de middag. Je emoties gaan wisselen. Als je wakker wordt, ben je anders 
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dan dat je de hele dag eigenlijk een euforie hebt of vrolijk je werk hebt 

gedaan. 

  

Dat klopt. 

  

Isaak: Voel dat, wees dat, wees plezierig. Je hebt nu een grote uitdaging: je 

mag je nieuwe werkzaamheden onderzoeken, geniet van die uitdaging. Vele 

mensen gaan dus over tot prestatie, ik heb een nieuwe baan, ik moet mezelf 

bewijzen, maar als jij je eigen bewijs bent, dan komt het toch altijd goed? 

 

Ik heb daar wel een vraag over. Als je boos bent, dan kun je echt boos blijven, maar je 

kan ook zeggen: “Ik accepteer dat ik nu boos ben, maar ik wil eigenlijk niet boos zijn.” 

Omdat als je alleen maar boos blijft, brengt het je ook nergens. Doe je het dan juist goed of 

juist fout? 

  

Isaak: Als jij een klein kind in de wieg hebt en het kleine kind is boos, wat 

doe je met het kind? Stel dat het kind nu in de wieg boos is of in de box, 

zoals jullie het allemaal benoemen. 

  

Kalmeren. 

  

Isaak: Kalmeren, nee, laat het kind boos zijn.  

  

Dan heb ik het verkeerd gedaan. 

  

Isaak: Laat het kind boos zijn. Als je iemand kalmeert dan zeg je eigenlijk: “Je 

mag niet boos zijn, je moet rustig zijn, boosheid is fout.”  

  

Maar als je het bij jezelf doet? 

  

Isaak: Laat jezelf boos zijn. Je hoeft jezelf niet te kalmeren. Het gaat wel 

vanzelf over. Ja, geloof ons maar. 

  

Ik wil dat wel graag sturen. 
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Ja, maar niet op iemand uiten. Ik heb wel eens een bezemsteel gepakt en ben ik hard gaan 

slaan waardoor ik mijn boosheid uitte. 

  

Isaak: Wij hebben gehoord dat deze heer een mattenklopper heeft. 

  

Ja, ik ook. 

  

Isaak: Daar gaat ie geen tapijt mee kloppen hoor, of wel? 

  

Nee, daar laat ik ze mee slaan op kussens. 

  

Isaak: Dat is een goedkope therapie, matten kloppen. Je moet er niet andere 

mensen mee afkloppen, dat is geweld, maar je mag wel je frustratie uiten via 

schreeuwen, boos zijn. Het geeft niet als je goederen vernietigt, dan koop je 

weer een nieuwe, maar elkaar vernietigen is niet goed. Stel dat je zodanig 

boos bent en jij gooit al je goederen op een hoop en zegt: “Fik erin.” 

  

Er wordt gelachen om Isaak.  

  

Isaak: Ja, wij hebben meegekeken. Dan lucht dat wel op. Stel dat jouw heer 

of een heer zegt: “Ik ga bij je weg” en je kijkt alleen maar hoe hij bij je 

weggaat, dan ben je toch dood? Als jij om je heer geeft, dan voel je toch een 

emotie, nemen we aan? Wat wil je doen met je emoties? Voor je houden en 

uitzwaaien? Of wil je graag uiting geven aan die emotie en bij wijze van 

spreken alle spullen het raam uitgooien. Dat lucht op. En vaak lach je 

achteraf over je eigen krankzinnigheid, of je schaamt je voor je eigen 

krankzinnigheid omdat je over je eigen gestelde grenzen heen bent gegaan. 

Goh, ik ben even de controle kwijtgeraakt, goh, goh, goh. Controle is fout. 

De controle houden betekent: ik ben de baas. Waarom zou je de baas willen 

zijn?  

  

Omdat je graag verstandig wilt zijn.  

  

Isaak: Goed zo, en dat geeft geen plezier zoals we de avond zijn begonnen. 

Geeft het je plezier als jij iemand complimentjes geeft? 
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Ja. 

  

Isaak: Maar stel dat je een vreemde vrouw naast je voelt en je kijkt en ze zit 

er ook nog werkelijk - anders is ze dood, de geestenwereld komt ook op 

bezoek - en jij voelt je aangetrokken tot die vrouw, wat zou jij in eerste 

instantie doen?   

  

Voelen. 

  

Isaak: Waarom je je aangetrokken voelt? 

  

Ja. 

  

Isaak: Voor hetzelfde geld voel jij jezelf aangetrokken puur door de 

uitstraling van die persoon en staat alleen dat gevoel tussen jullie, een mooie 

uitstraling of een mooie verschijning, kan ook. Wat doen heel veel mensen? 

Ze voelen wat en ze durven niet meer te kijken. Dan mag je wel kijken. Ze 

denken: als ik nu teveel ga kijken, word ik verraden. Mijn gevoel pikt ze op, 

dus ze zijn bang om oogcontact te leggen. Behalve brutale mensen die dus 

nergens bang voor zijn, die denken: ik kijk tot het opvalt dat de persoon 

bekeken wordt. Die zijn ook heel assertief, doeltreffend. Maar kinderen die 

verlegen en onzeker zijn, durven niet meteen over te gaan tot de actie van: 

waarom voel ik dat? Want misschien moet jij met deze persoon, al is het 

maar een korte tijd, iets uitwerken. Misschien heeft die persoon een 

informatie voor je waar jij op dat moment baat bij hebt. Misschien vertelt die 

persoon of een andere persoon waar jij op bezoek gaat, iets waar jij weer baat 

bij hebt. Dus wij zeggen allemaal misschien. Dus je oordeelt vaak te vooraf. 

Dus wij, de begeleiders en gidsen, wij kunnen jullie niet gidsen omdat jullie 

niet luisteren. Wij zeggen: “Voel nou” en jij zegt: “Denk nou goed na wat je 

doet.” Dus jullie zijn heel vaak onze vijanden. 

  

Isaak is het gevoel hetzelfde als overgave? 

  

Isaak: Ja, is alleen maar overgave. Is alleen maar overgave. Als je voelt dat je 

verdrietig bent en je geeft je over, wat gebeurt er? 
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Dan ga je huilen. 

  

Isaak: Ja, daar ben je heel slecht in hè? 

  

Ja. 

  

Is ook een zwakheid hè? 

  

Isaak: Zwakheid is kracht, onthoud dat. Als jij voelt dat je van iemand houdt, 

moet je dat gevoel delen, altijd. Doen jullie dat allemaal? Delen jullie je 

gevoel met degene waar jullie liefde voor hebben? 

  

Ja. 

  

Isaak: Allemaal? Geen schaamte, geen tegenwerking in jezelf, volledigheid, 

overgave, genot, toelating, zwakheden? Stel dat je van iemand houdt, dan ga 

je volledig bloot, hè? Je zegt alles tegen die persoon, alles. Zelfs je verdriet en 

je onzekerheden. Je houdt van iemand, stel dat je bang bent dat de persoon 

je inruilt, dan zeg je dat. Maar ja, als je een sterke persoonlijkheid bent, is het 

wel moeilijk om te zeggen, want dan ben je minder sterk. Goh, opeens is ze 

minder sterk. Ben je toch onzeker kind? Zou dan de tegenvraag zijn. “Nee 

hoor!” Als jij zegt: “Ja, heel erg onzeker, omdat ik zo ontzettend bang ben”, 

dan ben je eerlijk en oprecht.  

  

Ik zou inderdaad zeggen: “Laat ze hun gang maar gaan.” 

  

Isaak: Dat noemen we ego. 

  

Klopt. 

  

Isaak: Dat is ego, maar dat is toch niet wat je wilt? 

  

Nee. 

  

Isaak: Dan moet je toch zeggen: “Ga niet.”  
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Ja, daar moet ik op oefenen. 

  

Isaak: Kinderen toch hè. Zij mag nog veel leren. Je zegt het 

tegenovergestelde van wat je voelt. De persoon is weg en je zakt door je 

knieën en je kijkt nog gauw: niemand mij gezien? 

  

Dat is gewoon trots. 

  

Isaak: Dat is trots, maar trots: waar komt trots van? 

  

Angst. 

  

Isaak: Wat is het woord trots?  

  

Trotseren. 

  

Isaak: Wat gebeurt er als je alleen het woord trots zegt? Wat gebeurt er met 

je lichaamshouding? Je bent te trots om sorry te zeggen. 

  

Je rug recht. 

  

Isaak: Je houding gaat al meteen zo staan. Kijk naar de mariniers, kijk naar de 

soldaten, kijk hoe trots ze zijn met een geweer. Staan ze zo of staan ze zo? 

Ze staan in de houding. Is het een koude of is het een warme houding? 

  

Koud. 

  

Isaak: het is een koude houding, gezicht staat koud, geen emoties, 

uitgeschakeld. Maar zit er in die mensen wel gevoel? Natuurlijk. Maar iemand 

heeft hun verteld dat het niet meer mag. Dus als je een geweer op iemand 

richt, moet je niet voelen. Nou, dat noemen we oorlog. Maar jullie zijn 

allemaal zielen van elkaar en broeders van elkaar, dus jullie zielen zijn 

allemaal van elkaar en jullie zijn allemaal energieën en jullie vernietigen jullie 

zielen met elkaar, jullie broederschap uit trots. Dus wij hopen dat ooit de 

oorlogen geen oorlogen meer zijn en dat er geen trots meer is. Hebben jullie 
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voorbeelden over trots waar je minder trots op moet zijn? Daar willen we 

graag over discussiëren. Heb jij ergens trots? Een bepaalde situatie dat je 

denkt: goh, had ik minder trots moeten zijn, kan verleden tijd zijn. 

  

Ik zit meer te denken dat je ook trots kan zijn op iets zoals trots op je kinderen of dat je 

een diploma hebt gehaald. 

  

Isaak: Dat is weer wat anders. Dat is positieve trots. 

  

Ja. 

  

Isaak: Maar dan ben jij werkelijk trots. Maar we hebben het over: je hebt een 

trots en je laat niet jouw werkelijkheid zien. Stel dat iemand tot je komt en 

die zegt: “Sorry” en jij bent trots en je neemt de sorry niet aan, maar je wilt 

het wel aannemen, is dat goed of is dat fout?   

  

Fout volgens mij. 

  

Isaak: Het is fout, omdat jij eerlijk en oprecht moet zijn. Een voorbeeld: stel 

dat het niet goed met je gaat en je bent te trots om dat te vertellen, dan gaat 

het nog steeds niet goed met je. Dus zwakheden zijn kracht. Dus stel dat 

iemand zegt: “Gaat het goed met je?” “Ja hoor geweldig.” Maar je voelt het 

niet zo, ben je dan aan het liegen? Natuurlijk ben je aan het liegen. Dus het 

gaat niet goed met je, dan zeg je gewoon: “Het gaat niet goed met me” en je 

vertelt waarom niet. Dan heb je geen trots meer. Omdat je bent dan heel 

kwetsbaar. Maar vele mensen denken: ik ga mijn sores niet delen met 

anderen, want dan gaan ze mij daarop veroordelen. Straks, kan zijn drie 

dagen later, gaat het wel goed met mij en dan komen ze steeds met vragen: 

het gaat nog steeds niet goed met je, toch? “Jawel, ik heb het allang 

losgelaten.” “Goh, je hebt zoveel meegemaakt en nu al losgelaten?” Zeg je: 

“Ja, dan ben ik heel erg trots op mezelf.” Dus je hebt twee positieve kanten. 

Nou, we hadden het over jezelf in liefde delen. Jullie doen het allemaal. Nou, 

voorbeelden graag in het delen met elkaar, jullie geven aan elkaar, jullie delen 

met elkaar, zijn één met elkaar, jullie genieten van elkaar. Nou, daar mogen 

jullie heel trots op zijn. Allemaal mee eens? 
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Ja. 

  

Isaak: Dus elk mens dat jij nu in je bestaan hebt, en daar mogen jullie 

allemaal even over nadenken, en we willen even dat jullie de ogen sluiten en 

gaan voelen of jullie liefde delen met al die mensen die in jouw leven zijn, 

waar jij mee omgaat, of jij daar oprecht en eerlijk je liefde mee deelt. Voel 

maar en op het moment dat er een naam bij je opkomt, schrijf het op en dan 

gaan we erover praten. Ga de rij af. Je man, je vrouw, je kinderen, je vader, je 

moeder en je liefde voor hen. Misschien zijn je collega’s puur collega’s, dat 

mag ook. Je dieren, je planten. 

  

De studenten denken na. 

  

Isaak: Nou, geen namen naar voren gekomen? Het is gewoon voelen hoor, 

hoef je niet lang over na te denken. Iedereen? Iedereen, je deelt ieder mens 

waar jij van houdt, daar deel jij volledig je liefde mee? Ja? 

  

Ja. 

  

Isaak: Goed zo. Jij lieve vrouw? 

  

Ja. 

  

Isaak: Goed zo. Voelt dat zo? Geen blokkade? 

  

Ik heb wel een blokkade naar mijn zoon toe. 

  

Isaak: Oké, waarom? 

  

Ik durf niet tegen hem te zeggen dat ik hem ook wel eens zat ben. 

  

Isaak: Waarom niet.  

  

Ik heb momenten dat ik hem niet wil zien omdat het niet goed is voor de verhouding. Ik 

zie het erg zwart. We zijn zo van elkaar afhankelijk en ik vind het moeilijk om daar 



 129 

mijn grenzen in aan te geven en duidelijk te zijn. Ik ben bang dat ik hem afstoot. Ik hou 

van hem en wil hem niet kwijt, maar ik heb ook momenten dat ik denk: rot maar lekker 

op. 

  

Isaak: Krijg je nou een betere relatie met je medemens in eerlijkheid en 

oprechtheid of een slechte relatie met eerlijkheid en oprechtheid? 

  

Ik denk dat het beter wordt, maar ik zie het niet gauw gebeuren. 

  

Isaak: De confrontaties aangaan natuurlijk. We gaan de confrontaties aan, dat 

is toch zo? Als je de confrontatie aangaat, dan gebeurt er wat, zowel positief 

als negatief. Het kan zijn dat de persoon boos wordt op je, of je eigenlijk 

gewoon terugzet op je plaats. Dan mag jij weer kiezen of je op die plaats wil 

gaan zitten. Maar als jij het niet met elkaar deelt, dan gebeurt er niets. Dan 

blijft het hetzelfde. 

  

Dat klopt. Ik vind het wel moeilijk om dat te doen. 

  

Isaak: Het is altijd wel moeilijk om jezelf te verheffen boven je eigen angsten, 

maar je hoort wel dat te doen. Blijkbaar voor de goede vrede, zoals men dat 

noemt, hou je je energie voor je. Maar als je een goede relatie hebt met wie 

dan ook, mag ook alles besproken worden, of niet? Anders heb je geen 

goede relatie. Dan denk je dat je een goede relatie hebt als je je mond houdt. 

Zijn jullie het daar mee eens of niet? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dus wij zouden zeggen en dat staat ook geschreven in schrift: ga nooit 

de makkelijkste weg op, want de makkelijkste weg is gewenning. De 

moeilijkste weg is uitdaging en jij mag altijd kiezen: ga ik over tot gewenning? 

Waar ik in verzeild ben is gewenning. Of ga ik over tot uitdaging? En dan ga 

ik die uitdaging met moed en kracht en spiritualiteit aan. Spiritualiteit is je 

innerlijke zelf vertegenwoordigen. Omdat als je geïrriteerd bent, ligt er een 

lading en die lading is ontstaan ergens, maar is niet opgeheven ergens, is 

alleen maar onderdrukt. Op het moment dat jij die lading uit ben je er vanaf.  
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Maar als je een ander beschadigt, dan kun je dat toch niet verdragen? 

  

Isaak: Je moet nooit denken voor anderen want elk mens hier ter aarde is 

verantwoordelijk voor zijn eigen gevoelswereld. Hoe gaat ie daarmee om? En 

als jij nu je zoon benoemt, maar je zou nog alle andere mensen benoemen 

die je dan zou kunnen beschadigen doordat jij eerlijk en oprecht bent, dan 

ben jij een oneerlijke en onoprechte man doordat je niet durft te spreken 

volgens je gevoelswereld.  

  

Dan ga ik dat doen. 

  

Isaak: Daarom onderrichten wij onze wijsheden. Zo werkt het, zo is het. Het 

is niet de makkelijkste weg, maar is wel de beste weg, het is de vruchtbaarste 

weg. Het brengt vruchten en welke vruchten brengt dat? Misschien vruchten 

waar jij nog niet aan geproefd hebt omdat je die weg nog niet op bent 

gegaan. Jij verruimt je ziel, je verruimt je ervaringen en je bent vrij van 

kaders. Je bent vrij omdat je spreekt volgens je eigen waarheid zoals 

Mahatma Gandhi sprak over zijn eigen waarheid. En was zijn waarheid de 

juiste waarheid? Volgens velen wel en volgens velen weer niet, maar hij heeft 

wel geschiedenis gemaakt en degene die geschiedenis maakt, heeft veel 

bereikt, of niet? 

  

Ja. 

  

Isaak: Je wordt niet meer vergeten, hè? Nou, je kan geschiedenis maken in je 

gezin, bij je collega’s, je kan geschiedenis maken in je privé-bestaan dat men 

zegt: “Die vrouw of die man, die had lef en durf, die vergeten we niet zo 

gauw meer, omdat die durfde te spreken volgens zijn eigen waarheid.” 

Snappen jullie? 

  

Ja. 

  

Isaak: Wij durven nu, omdat we weten dat de energie dus eigenlijk geblokt is, 

wel te spreken, maar toch is de energie geblokt. Welke energie zou er geblokt 
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zijn op dit moment? Geblokt betekent: stroomt niet. Welke energie zou 

geblokt zijn in deze ruimte? 

  

Eerlijkheid. 

  

Isaak: Welke eerlijkheid zou dat zijn? Welke energie is geblokt? Als jullie nu 

voelen, jullie voelen energie in deze ruimte, welke energie is geblokt?  

  

Angst. 

  

Isaak: Angst, hoe kom je op angst? 

  

Dat voelt zwaar. 

  

Isaak: Waar ben je bang voor? 

  

Nee, ik heb het puur over angst in het algemeen. 

  

Isaak: Angst, maar is dat jouw energie of is dat de energie in deze ruimte? 

  

Dat voelt algemeen aan. 

  

Isaak: Algemeen aan en hoe komt dat? Als je dat voelt, weet je ook waarom.  

  

Misschien omdat er angst bij mezelf zit? 

  

Isaak: Leg uit graag. 

  

Ik kom op het stuk terecht omdat je kwetsbaar bent als je spreekt en het kan zijn dat je 

anderen op hun ziel trapt, en dan ben je nog verder weg dan als je je gevoel niet uit hebt 

gesproken. 

  

Isaak: Begrijpen jullie wat deze heer bedoelt? 

  

Ja.  
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Isaak: En wat vinden jullie daarvan? 

  

Ik vind het wel herkenbaar.  

  

Ik heb persoonlijk zoiets van: ik wil het goed doen voor een ander, dus ik zeg bepaalde 

dingen niet.       

              

Je wilt de ander niet kwetsen. 

  

Je wilt een ander beschermen. 

  

Dat heb je dan van je ouders geleerd. 

  

Isaak: Angst heeft iedereen en welke angst zou jij nu hebben, als je die zou 

kunnen vertegenwoordigen in woorden, in jouw persoonlijke bestaan of in 

jouw bestaan? 

  

Ik denk angst voor afwijzing. 

  

Isaak: Afwijzing. Afwijzing in welke hoedanigheid of bij wie of waar?  

  

Misschien bij haar. 

  

Isaak: Waar of bij wie? 

  

Waarschijnlijk thuis. 

  

Isaak: Thuis? Dus afwijzing thuis? Dan heb je het naar een persoon toe? 

  

Ja. 

  

Isaak: Oké, dus dat blok jij, dan blok jij, is dat je angst? Wij proberen tot 

diepgang te gaan samen met jou. Blok jij uit angst omdat je bang bent voor 

de wet van oorzaak en gevolg als je jezelf openstelt voor afwijzing? 
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Ja. 

  

Isaak: Dus dan wijs jij liever jezelf nu al af, blijf je liever in de blokkade dan 

dat jij de wet van oorzaak en gevolg eigenlijk tegemoet gaat, die zowel 

positief als negatief kan zijn. Nu is het eigenlijk al negatief. 

  

Dat klopt. 

  

Isaak: Is het terecht dat je die angst hebt, of is het onterecht dat je die angst 

hebt? 

  

Onterecht denk ik. 

  

Isaak: We kunnen het ook gewoon vragen. Je hebt het over je vrouw toch? 

  

Ja. 

  

Isaak: We kunnen het ook vragen. Je hebt gehoord wat deze schone heer 

heeft gezegd. Is het terecht of is het onterecht? 

  

Het is onterecht. 

  

Isaak: Is onterecht. Moeten we vijf minuten wachten? 

  

We kunnen rustig verdergaan. 

  

Isaak: Hoe reageert men op een antwoord: afwijzend of toelatend? 

  

Toelatend. 

  

Isaak: Oké, goed zo schone heer, je bent tenminste bereidwillig om te 

luisteren, naar ons dan. 

  

Er wordt om Isaak gelachen. 
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Isaak: Stel dat iemand je een compliment geeft, hoe neem je de compliment? 

Open of gesloten?  

  

Open denk ik. 

  

Isaak: Stel dat zij jou een compliment geeft, neem je het open of neem je het 

gesloten? 

  

Bij haar neem ik het grotendeels gesloten.  

  

Isaak: Hoe komt dat? Is haar compliment minder waard dan haar 

compliment? Geef een compliment. Geef een compliment. 

  

Ik vind dat je lef hebt om er zo diep op in te gaan. 

  

Dank je wel. 

  

Isaak: Geef compliment. 

  

Het is goed van je wat je nu doet. 

  

Dank je. 

  

Isaak: Dat voelt goed toch? 

  

Ja. 

  

Isaak: Is gewoon aannemen.  

  

Wat maakt haar complimentjes anders? 

  

Isaak: Blijkbaar hebben we dit onderwerp naar voren gebracht omdat in 

jouw ziel jij een oplossing wilt, in jouw ziel. Je energie wil dat wel. Maar de 

heer die jouw naam draagt is de blokkade van je ziel: jij wilt dat niet. Dus wij 

zijn al trots op je dat je tenminste probeert om dat te doorbreken doordat je 
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jezelf nu openstelt in kwetsbaarheid door het met ons te bespreken, terwijl je 

weet dat wij geen zachte heelmeesters zijn, maar we maken wel genezende 

wonden, geen stinkende wonden maar je moet wel durven genezen. De 

vrouw is trots op je en ze geeft je een compliment. Ben jij trots op jezelf? 

  

Jawel. 

  

Isaak: Nu mogen jullie hierover. Jullie weten het verhaal. Wie heeft lef? Hij 

vraagt om hulp en jullie gaan helpen. 

  

Hij weet zelf wel hoe hij met Naomi om moet gaan, dat weet ik zeker, daar heb ik geen 

twijfel over. Je hebt alle handvaten dus dat komt wel goed.  

  

En jij Wim? 

  

Ik zelf wel, ik wil geloven. 

  

Niet voor anderen denken, hebben we net gezegd.  

  

Ik denk dat Wim heel bang is voor de afwijzing van Naomi omdat hij juist heel veel van 

haar houdt.  

  

Het is wel lastig om jullie ermee lastig te vallen. 

 

Isaak: Kind, je hebt ervoor betaald.  

  

Ja, dat klopt. 

  

Wat voel je voor Naomi? 

  

Ik voel een heel liefdevolle persoonlijkheid, een lief mens. 

  

Voel jij je gewaardeerd door hem? 

  

Hier wel.  
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Isaak: Hier wel, waar niet? 

  

Thuis niet. 

  

Dus hij is hier anders dan thuis? 

  

Isaak: Dat is een vraag. Dat is een vraag, eerlijk en oprecht was even de 

oefening. Eerlijk en oprecht was het een oefening. Au, maar het was wel 

eerlijk. Zij vroeg je wat en wat is het antwoord? 

  

Kan ik niet herhalen, ik ben even de weg kwijt. 

  

Zij zegt dat ze zich hier wel door jou gewaardeerd voelt, maar thuis niet. Dus dan is mijn 

vraag: speel je toneel?  

  

Is dat een vraag? 

  

Isaak: Dat is een vraag. 

  

Wat voor vraag bedoel je dan? 

  

Zoals ik net zei. 

  

Maar bedoel je het ook als vraag? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dat was daarstraks anders verteld. Zij vraagt: geef je haar thuis een 

ander gevoel dan hier? 

  

Dat denk ik wel. 

  

Isaak: Oké, en hoe komt dat? Hier voel je je veilig blijkbaar. 

 

Waar ben je meer bij je gevoel, hier of thuis? 
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Isaak: Goeie studenten. 

  

Thuis is er een stuk angst. 

  

Isaak: Dus deze heer geeft aan dat ie bang is voor jou. 

  

Of voor zichzelf misschien. 

  

Isaak: Wat vind jij ervan als hij dat zegt? 

  

Dat vind ik jammer. 

  

Isaak: Waarom sta je dan niet open als ze het zegt? 

  

Ik sta wel open, ik heb het wel gehoord. 

  

Isaak: Maar niet geluisterd. 

  

Ik heb wel geluisterd maar het dringt niet door. 

  

Isaak: Maar zij zegt hetzelfde als wanneer iemand zegt: “Kom laat je vallen in 

mijn armen, ik vang je op.” Dus zij geeft aan: ik vang je op. Dus jij hoort 

haar de credit te geven tot zij het tegenovergestelde eigenlijk bewijst. Maar 

als jij nu al zegt: “Ik laat me niet vallen want jij vangt me niet op”, dan geef je 

discredit. Dus jij oordeelt vooraf en iemand anders kan niet anders bewijzen.  

  

Dat klopt. 

  

Isaak: Dus zij krijgt nooit de kans om eigenlijk te bewijzen dat je niet bang 

hoeft te zijn voor afwijzing. Het is hetzelfde wanneer iemand zegt: “Ik zeg de 

waarheid” en de ander zegt: “Nee, jij liegt.” Iemand zegt: “Nee, ik zeg de 

waarheid”, “Nee, jij liegt.” Hoe onmachtig word je dan niet? Dus jij hebt die 

macht en die macht die jij hebt, maakt je onmachtig. Jij hebt nu macht in 

deze situatie, maar de macht die je hebt, maakt je onmachtig. Snap je het? Hij 

heeft nu de macht. Hij zit in een situatie waar hij de macht heeft, maar hij 
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voelt zich onmachtig met zijn eigen macht. Hoe zou jij dus, dat willen we jou 

vragen, hoe zou hij dit kunnen veranderen? 

  

Ik denk dat we dan beter op de hoogte moeten zijn van wat zich eigenlijk afspeelt. 

  

Isaak: Leg jij uit, geef hem de bewustwording.  

  

Eén van de eerste dingen die ik zou willen vragen is: wat is precies het gevoel? 

  

Ik denk: bang voor afwijzing.  

  

Isaak: Jij mag meepraten, hoor.  

  

Oké. 

  

Isaak: Graag. Graag want zij leren ervan, anders zouden we deze case niet 

naar voren laten komen en andere mensen leren er ook van. Jullie namen 

worden niet benoemd als jullie dat niet willen.  

  

Ik denk dat er ook veel verdriet achter zit. 

  

Dat klopt ook wel en ook een stuk onmacht en faalangst. 

  

Isaak: Maar jij hebt de macht. Het is hetzelfde kind, wanneer een kind niet 

meer naar de moeder durft te gaan en de moeder zegt: “Ik ben er voor je”, 

maar het kind zegt: “Nee, jij wijst me toch af” en het kind wijst de moeder af 

en het kind heeft dus de macht en de moeder heeft de onmacht. 

  

Heeft het met overgave te maken? 

  

Isaak: Heeft met overgave te maken. Hij zou zichzelf moeten gaan geven in 

die angst.  

  

Kan het zijn dat er nog een stukje boosheid tussen zit? 
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Isaak: Vraag het. 

  

Kan het zijn dat er nog een stukje boosheid tussen zit waardoor die overgave er niet kan 

zijn? 

  

Daar kan ik niet echt gelijk ja op zeggen. 

  

Isaak: Die boosheid ligt daar.  

  

Bij mij niet. 

  

Isaak: De boosheid ligt daar. Vraag aan haar: heb je boosheid? 

  

Ligt er bij jou nog een stukje boosheid? 

  

Dat denk ik niet. 

  

Isaak: De boosheid die jij hebt, is dat je je onmachtig voelt. 

  

Dat wel. 

  

Isaak: Dat is boosheid. Dus jij bent eigenlijk degene die dus het geduld al 

bewezen heeft, de jaren al gegeven heeft en nog steeds wacht je tot iemand 

dat loslaat, wat eigenlijk nergens op gebaseerd is omdat je zegt: “Het is niet 

zo.” We gaan weer een voorbeeld geven. Stel dat jouw kind van huis 

wegloopt. Het kind gaat weg, gaat naar een andere persoon en zegt: “Mijn 

moeder is slecht of mijn vader is slecht”, en jij kan je niet bedenken wat je 

slecht hebt gedaan en jij gaat je best doen om het kind dus te overtuigen dat 

het kind weer thuis moet komen, maar het kind zegt: “Nee, je bent slecht.” 

Hoe verdrietig en onmachtig word je? Groot verdriet, zo voel jij je. Dus wie 

is hier de machtigste?  

  

Hij, dat heb ik altijd gezegd. 
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Ze krijgt ook geen kans op deze manier. Je loopt met je hoofd tegen de muur bij die 

onmacht. Daar kom je niet doorheen. 

  

Isaak: Daarom zijn we trots dat je dit onderwerp hebt aangekaart. Maar 

schone heer, hoeveel liefde wij onvoorwaardelijk voor elk hebben, zoveel 

liefde zou jij nu moeten hebben voor jezelf. En jezelf nu niet meer in deze 

macht neerzetten, omdat deze macht brengt je niets. Het kind zou nu terug 

moeten gaan naar het huis. Maar het kind is koppig en heeft een verbeeltenis 

nu gecreëerd die op geen waarheid gebaseerd is, maar op een eigen creatie. 

Dus het kind heeft allemaal verhaaltjes verzonnen om maar niet naar huis te 

gaan. Maar het kind gelooft in zijn waarheid, ik ben het slachtoffer. Ik ben 

het slachtoffer, ik durf niet, ik ben bang als ik moet gaan. Dus alle mensen 

om je heen zouden tegen het kind zeggen: “Ga nu naar huis, doe, doe, doe”, 

maar het kind zegt: “Nee, ik ben bang, ik ben bang.” Dus de illusie blokt. 

Dus de overtuiging, zo weten jullie dat alles een overtuiging is, is niet 

gebaseerd op waarheid, maar het voelt wel als waarheid voor je, maar het is 

niet waar. Het is hetzelfde dat in onze sferen mensen nog steeds de kroeg 

ingaan en ze zitten nog steeds zichzelf te bezatten, en wij weten dat wij niet 

meer drinken. En toch, als zij doorkomen via een instrument, vragen ze om 

een glas drinken terwijl ze niet meer drinken. Dus dan moet je nooit een 

instrument een vol glas geven, anders stikt het instrument, een leeg glas. Zij 

drinken het op. Geestelijk hebben ze het gevoel dat hun dorst gelest wordt. 

Is het waar? Voor hen wel, maar het is onwaar voor ons. Dus jouw illusie is 

gebaseerd - en misschien herkennen jullie jezelf in andere gevallen hiervan - 

jouw illusie is gebaseerd op angst die jij vasthoudt. Het is net zoals iemand 

zegt: “Als ik de lift inga, kom ik er niet meer uit.” En de paniek slaat toe bij 

de gedachte, dan krijg je last van claustrofobie of vliegangst of relatieangst of 

bindingsangst, vernietigingsdrang, vluchtgedrag, zijn allemaal gedragingen die 

men zichzelf heeft aangemeten. Heb jij daar een voordeel mee? Hou het. 

Heb je daar een nadeel mee? Laat het gaan. Ga dan de lift in. Stel dat je hoog 

woont en je moet de lift in, waarom zou je de trap nemen? Ga de angst 

tegemoet. Stel dat je vliegangst hebt, ga de angst tegemoet. Oordeel niet 

vooraf maar achteraf. Stort het vliegtuig neer? Dan is het je tijd.  

  

Er wordt gelachen. 
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Isaak: Ja, als jij niet in het vliegtuig gaat, misschien sterf je op dezelfde tijd 

ergens anders. Nou, geef jullie antwoord aan deze student wat hij moet doen. 

  

Je moet eerst onderzoeken wat je dwars zit. 

  

Isaak: Oké, doe dat.  

  

Hoe voelt het als ze tegen je zegt dat je het niet goed doet?  

  

Wim moet huilen. 

  

Isaak: We laten toe. We laten toe, praat. Ga door Harrie. 

  

Zie je het beeld voor je? 

  

Ja. 

  

Wat herinner je je? 

  

Vroeger. 

  

Welke situatie? 

  

Dat ik slecht was voor mezelf. Ik liep op mijn tenen. 

  

Dat heeft je wel geraakt. 

  

Ja.  

  

Wat heeft het kind nodig? 

  

Omarming. 

  

En als dat er niet is, hoe ga je er dan mee om? 
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Dat vind ik erg. 

  

Dat wil je wel of niet? 

  

Nee, dat wil ik niet. 

  

Wat ga je nu doen met Naomi? 

  

Het doorbreken. 

  

Hoe? 

  

Toenadering zoeken. 

  

Isaak: Laten we dan praktijkachtig dat even voor elkaar krijgen. Zou je dat 

willen? We kunnen wel bij spreken blijven maar we kunnen ook in de 

praktijk gaan. De persoon in kwestie is aanwezig in de ruimte. Als je 

toenadering wilt zoeken? Nou, zet die twee stoelen tegenover elkaar en laten 

we die toenadering zoeken. 

  

Ja. 

  

Isaak: Nou, wie wisselt van stoel? 

  

Ik.  

  

Isaak: Nee, dit kind. 

  

Stoelen tegenover elkaar? 

  

Isaak: Stoelen tegenover elkaar. Draai de stoelen om dat ze elkaar aan 

kunnen kijken. Zij ook hem aankijken, tegenover elkaar. Wij willen graag het 

overzicht. We kunnen niet lopen, zo, ja.  

  

Ik weet niet of ik dat wil.  



 143 

Isaak: Goed dat je spreekt.  

  

Ik weet niet of ik dat hier wil. 

  

Isaak: Goed dat je spreekt. Waarom zou je het niet willen? Iedereen kent de 

situatie allang. 

  

Ja, maar goed. 

  

Isaak: Leg uit. Wat is jouw gevoel op het moment? Jouw gevoel mag je even 

aan Harrie vertellen. 

  

Mijn gevoelens? 

  

Isaak: Gewoon je gevoel. Praat Harrie. 

  

Hoe voel je je? 

  

Ik voel boosheid.  

  

Je bent niet blij. 

  

Nee, dat niet. Dit voelt niet voor mij dat dit gaat lukken. 

  

Als mensen je graag willen helpen wat zeg je dan? 

  

In dit geval als dit helpen is, zeg ik: “Nee.” Ik laat bijna nooit iets toe. 

  

Isaak: We hadden het over wat? Afwijzing hè? Horen jullie hem ook? 

  

Ja. 

  

Isaak: Hij was bang voor afwijzing. Hij gaf aan dat ie bang was voor 

afwijzing. Hij liet zichzelf kwetsbaar zien. 
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Ja, dat doen we thuis wel. 

  

Isaak: Dat is een maar. Wat hebben wij al vaker gezegd met het woord maar? 

Maar is een smoes. Wordt het thuis wel opgelost? Is het thuis tot heden 

opgelost? 

  

Nee. 

  

Isaak: Nee, dus daar heb je ook genoeg maar’s gehad. Nu is het een maar 

omdat er mensen in deze ruimte zijn, maar zijn er zoveel maar’s. 

  

Wat heb je te verliezen? 

  

Het kan me niet schelen. Nu word ik wat jij thuis hebt. 

  

Nu heb ik er geen last van. 

  

Gek is dat. 

  

Isaak: Dat is goed. Doet ie thuis dat wat jij net deed? 

  

Ja. 

  

Isaak: Oké, dan weet jij hoe dat voelt en je weet nu hoe het voor hem voelt. 

Laat dat even door je heengaan. 

  

Het is dubbel wat er door me heengaat. 

  

Isaak: Ja, dus eigenlijk heb je: goh, zo voelt het dus voor mij. Goh, nu voelt 

hij hetzelfde. 

  

Nu voel ik het ook een keer. 

  

Isaak: Precies, lekker voor je. 
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Vanavond denk ik: shit. 

  

Isaak: Dat is ook niet de bedoeling: ik wil je ook geen pijn doen.  

  

Nee, natuurlijk niet. 

  

Isaak: Nee, dus aan de ene kant heb je meteen spijt doordat je eerlijk en 

oprecht hebt gereageerd. Dat was je eerlijkheid en oprechtheid op dit 

moment omdat jij in confrontatie kwam, en het kwam je nu niet uit, omdat je 

hebt eerst hem aan moeten horen en dat heeft ook een bepaald gevoel 

teweeggebracht, zoals hij zichzelf nu kwetsbaar heeft neergezet, en ook een 

bepaalde boosheid bij jou heeft gebracht, zoals we eigenlijk al zeiden, en dat 

kwam in één keer, zonder denken, kwam dat omhoog. Laten we even 

applaudisseren.  

  

De groep applaudisseert voor Naomi. 

  

Isaak: Als het zo makkelijk was geweest lieve schone vrouw, hadden jullie dit 

probleem allang opgelost of niet? 

  

Ja. 

  

Isaak: Precies. Dus gelukkig zijn jullie een moeilijk geval. Laten we gewoon 

eerlijk en oprecht even kijken of we dit probleem kunnen oplossen. Ik doe 

het samen met Harrie want wij zijn de meester en wij willen graag Harrie een 

goeie afsluiting laten doen, voor al die jaren dat hij behandelingen heeft 

gedaan, in twee zielen die nu daar zitten. Harrie heeft heel veel energie in 

jullie gestoken, waar of niet? 

  

Dat klopt helemaal. 

  

Isaak: Dus die dankbaarheid willen we eventjes aan hem teruggeven, omdat 

Harrie sluit zijn praktijk en hoe fijn is het niet om succesvol de praktijk te 

sluiten en gewoon in eer achtergelaten te worden. Ook voor Harrie zou het 

heel fijn zijn. 
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Ik voel onvoldoende diepgang. Wat jij bij Wim hebt, heb je ook naar mij toe.  

  

Dat weet ik niet. 

  

Je hebt grote stappen gezet en ontzettend veel bereikt, maar als je dat laatste stukje ook 

zou durven zou heel fijn zijn. 

  

Isaak: Laten we gewoon heel eerlijk een simpele vraag stellen hè, en de 

simpele vraag is eigenlijk: waarom hou je van haar lieve Ans? Wij zijn toch 

bezig met eerlijk en oprechtheid. 

  

Ze is zo gevoelig. 

  

Isaak: Gevoel hè. Gevoel is gevoel. Soms weet je niet wat je voelt. De ene 

voelt verdriet en de ander voelt boosheid. Schone heer, schone vrouw, als 

men ten huwelijk gaat, welke vraag wordt gesteld? Ja of nee, toch? 

  

Ja. 

  

Isaak: Oké. Voordat wij een huwelijksceremonie af gaan leggen hier, vragen 

wij heel simpel de vraag: zijn jullie bereidwillig, alle twee die daar zitten, om 

te doorbreken hetgeen wat jullie huwelijk niet in standhoudt? 

  

Ik wel. 

  

Isaak: Zijn jullie bereidwillig om te doorbreken hetgeen wat jullie huwelijk 

niet in standhoudt? 

  

Ja. 

  

Isaak: Ja, precies, je hebt het goede antwoord gegeven. Waarom zeg ik: “Niet 

in standhoudt?” Wat is een huwelijk? Weten jullie de definitie van huwelijk?  

  

Ik weet wel wat een huwelijk is. 
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Isaak: Een huwelijk is een samenzijn. Wij kiezen voor elkaar. We kiezen om 

samen te zijn, dat is een huwelijk. Het is geven en nemen tot de dood ons 

scheidt desnoods, kan ook eerder, dus schrik niet als je er eerder vanaf wilt. 

Maar het is voor goeie en slechte tijden. Samen komen we er wel. Is een hele 

mooie spreuk die men ooit heeft verzonnen. Voor ziekte en gezondheid en 

samen afbreken desnoods. Nou, jullie hebben een probleem. Het probleem 

is dat jullie huwelijk eigenlijk aan het afbreken is. Is het waar of niet? 

  

Ja. 

  

Isaak: Is dat hetgeen wat jullie in stand willen houden? 

  

Nee. 

  

Isaak: Nee. Zijn jullie bereidwillig om jullie kwetsbaarheid te tonen en dus dit 

stukje op te lossen en wel een huwelijk aan te gaan opnieuw?  

  

Ja. 

  

Isaak: Schone heer Wim, ja? 

  

Ja hoor. 

  

Isaak: Ja? Leg de handen dan op haar handen. Kijk haar gewoon even aan en 

vertrouw ons alsjeblieft, wij hebben kennis. Wim, kijk je vrouw aan. Naomi, 

kijk je man aan. Wat gaat er door je heen? Wat gaat door jullie heen? Naomi 

eerst. 

  

Ik zie heel veel verdriet bij hem. 

  

Isaak: Vraag het aan hem. 

  

Heb je verdriet? 

  

Ja.  
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Isaak: Vertel je verdriet.  

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Vertel je verdriet. 

  

Ik voel dat ik je tekort doe. 

  

Isaak: Ik heb verdriet omdat ik je tekort doe is hetgeen wat hij zegt. Wat zeg 

jij? Wat voel jij? 

  

Dat hij zichzelf tekort doet. 

  

Isaak: Zeg: “Ik heb verdriet dat jij jezelf tekort doet.” Wat zeg jij terug, Wim? 

  

Dat zou best wel eens zo kunnen zijn.    

  

Isaak: Kijk elkaar aan en maak in je hart een besluit. Een besluit van willen of 

niet willen. Willen jullie nu echt dit verdriet oplossen? Wees oprecht. 

  

Ja. 

  

Isaak: Zeg het tegen elkaar: ik wil dit verdriet oplossen. 

  

Wim, ik wil dit verdriet oplossen. 

  

Naomi, ik wil dit verdriet oplossen. 

  

Ik voel me hier wel ongemakkelijk. 

  

Isaak: Het is makkelijker dan thuis samen alleen op de bank, want dan kom 

je niet ver. Wij hebben kennis. We hebben lang genoeg toegekeken en dat 

kunnen we wel al maanden vertellen. Wij houden van jullie, vergeet dat niet. 

We doen dit niet voor ons welzijn maar voor jullie eigen welzijn. Liefde die 

God is, is onvoorwaardelijk. God die zijn kinderen ziet zichzelf 
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verwaarlozen, wat wil God dan? Liefde tussen twee zielen brengen. Jullie 

houden van elkaar, jullie zijn allebei verdrietig, jullie zijn allebei afstandelijk 

naar elkaar toe, en toch houden jullie van elkaar. Dat betekent dat jullie 

grondslag diep genoeg is om weer terug te gaan naar die grondslag om voor 

elkaar te vechten, maar dan moeten jullie wel die muurtjes afbreken en elkaar 

liefdevol aankijken en toelaten en voelen dat jullie twee zielen zijn, en het 

waardig zijn om elkaar te bedienen in die liefde. Voel het. Voel het verdriet, 

laat het verdriet toe. Kom nog dichter bij elkaar. Als je een kind knuffelt, leg 

je het kind ook niet zo van je af. Naomi gaat een heel mooi gebaar doen wat 

elk kind fijn vindt. Aai hem over zijn wang. Jullie gaan nu aan elkaar vertellen 

wat jullie wensen zijn naar elkaar en wij bemoeien ons er niet mee, dus jullie 

mogen het zelf bepalen. Zeg wat jij wenst, Naomi. 

  

Liefdevol omgaan met elkaar. 

  

Isaak: Wat zeg jij Wim? 

  

Samen en gelukkig zijn. 

  

Isaak: Gaat het jullie lukken? 

  

Ja. 

  

Isaak: Gaan jullie oefenen, zoals twee nieuwe beginnelingen oefenen? Het is 

nooit te laat, behalve als het te laat is. Spreek het met mekaar af, ga zeggen 

wat jullie gaan doen als oefenmateriaal. 

  

Dichter bij elkaar komen. 

  

Isaak: Jullie zitten dicht bij mekaar. Jullie slapen dicht naast elkaar. 

  

Anders. 
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Isaak: Anders. We gaan gewoon anders met elkaar om. Gaan jullie elkaar 

weer aanraken behalve alleen het gezicht, het hoofd, de armen, de schouders, 

het onderlichaam? 

  

Vast wel. 

  

Isaak: Ga je dat doen? Ga jij als een onnozel friemel, friemel, friemel, onder 

de dekens friemelen? 

  

Ja hoor. 

  

Isaak: Ga je kijken of daar iets te vinden valt? 

  

Wim moet lachen. 

  

Isaak: Ga je dat met een lach doen of met een angst? 

  

Wat zeg je? 

  

Isaak: Ga je dat met een lach doen of met een angst? 

  

Ik denk dat ik het aanvaard. 

  

Isaak: Je gaat ervan genieten. Hoe onnozel is het niet om jezelf tegen te 

komen in je eigen onnozelheid. Daar ga je toch van genieten? Omdat je 

hoeft niet bang te zijn om te falen. Omdat je gaat niet falen Naomi, en je gaat 

niet falen Wim, omdat er valt niet te falen. Praat met elkaar, eet met elkaar, 

hef het glas met elkaar, pak de hand met elkaar en wandel even samen, 

communiceer met elkaar wat jullie behoeftes zijn. Kunnen jullie deze simpele 

oefening doen? Ja? 

  

Ja, dat gaan we doen. 

   

Isaak: Nou, dan zijn we heel trots op jullie. Zijn jullie trots op jullie zelf? 
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Ja. 

  

Isaak: Jullie mogen de bruid kussen en de bruidegom. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Kus, kus, kus.  

  

Wim en Naomi weigeren. 

  

Isaak: Moet een ander voordoen, ze weten niet hoe het moet.  

  

Ik vind het mooi geweest, jongens. 

  

Isaak: Eén kus, één kus, anders komen wij jullie kussen.  

  

Het is mooi geweest. 

  

Ik kan me voorstellen hoe je je voelt. 

  

Isaak: Wat doet water? 

  

Reinigt. 

  

Isaak: Oké, misschien moeten jullie heel veel water drinken; jullie hebben 

toch van dat heerlijke water? Misschien reinigt dat. Elke slok die je neemt, 

zeg je: “Ik reinig mezelf, ik probeer mezelf te zuiveren”, en als je overtuigd 

bent dat water je reinigt, dan reinigt dat je ook. Het is net als geloof, alles 

heeft met geloof te maken. Oké, bedankt voor de kus. 

     

Er wordt om Isaak gelachen. 

  

Isaak: Misschien hadden we die eerder moeten geven. Harrie, ben jij 

tevreden? 
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Ik vind niet dat het erg goed ging. 

  

Isaak: Nee, maar omdat als iemand uitstraalt dat wij niet dieper mogen gaan, 

dan doen we dat ook niet. Omdat wij mogen nooit deuren openbreken op 

het moment dat mensen deuren weigeren. Dus dat is hetzelfde als 

verkrachting. Wij hebben de capaciteiten om iemand te verkrachten doordat 

wij weten hoe je in mekaar steekt; dus wij weten precies de zwakke punten 

van elk. Het moment dat we dieper gaan dan je overtuiging dat jij zelf jezelf 

in overtuiging neer durft te zetten, en we gaan dieper dan je eigen 

overtuiging, dan moeten we de toestemming krijgen. Op het moment dat de 

toestemming nee is, dan zijn wij zo ontzettend liefhebbend dat we juist niet 

door die deur heengaan. Zijn we dan niet liefde of wel?  

  

Jawel. 

  

Isaak: Ja. Wij hopen, omdat ons verdriet is groot en Harrie’s verdriet is groot, 

en misschien is het verdriet van andere mensen groot doordat wij het gevoel 

hebben van onmacht, en dan spreken wij over ons en mijn naam is Isaak al is 

ons instrument bij volle bewustzijn, is ons verdriet groot, omdat het geloof 

brengt altijd liefde, brengt altijd genezing. Elk mens die gelooft, geneest. Elk, 

elk. Maar dan moet men geloven. Op het moment dat je zegt: “Ik ben bezig 

met mijn spirituele groei”, geloof je dat je spiritueel kunt groeien, geloof je 

ook dat je anders in kaders jezelf neer kan zetten: zonder kaders. Geloof je 

ook dat je anders kan zijn, en welke cursus of welke sessies en welke 

therapeuten of desnoods opnames men gaat opzoeken, genezing komt nooit 

zonder geloof. Wij kunnen alleen maar de meesters zijn van sturen, en we 

kunnen alleen maar toekijken en respect hebben en de deuren niet 

doorbreken, omdat dat zijn wetten die ook kosmisch bepaald zijn. Toch 

hebben wij ontzettend veel verdriet als wij jullie over vijf jaar, tien jaar, nog 

zouden zien in deze energie, terwijl wij weten, niet geloven meer maar weten, 

dat de andere kant de beste kant is. 

  

Welke kant is dat? 

  



 153 

Isaak: De andere kant dat jullie dit huiswerk, deze belofte voltooien. Dat is 

de andere kant, is de beste kant. Dan worden jullie gelukkig en dan krijgen 

wij twee nieuwe mensen, twee nieuwe zielen die sprankelend in deze ruimte 

zitten en elkaar niet meer aankijken met deze tegenhoudende energie, maar 

met volle overtuigende energie. Dus we hopen dat jullie weten dat wij dit 

alleen maar doen voor jullie uit liefde en niet uit eigenbelang. 

  

Dat snappen we. 

  

Isaak: Nou, misschien willen jullie Harrie even bedanken. 

  

Heel erg bedankt Harrie. 

  

Graag gedaan. 

  

Voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 

  

Harrie krijgt een omhelzing. 

  

Isaak: Hij is krachtiger dan zijn voertuig hoor. Hij is krachtiger dan zijn 

voertuig. Soms is de geest nog sterker dan het voertuig hè, en daar is Harrie 

er één van. Zijn geest is sterker dan zijn voertuig. Die had je allang in moeten 

ruilen in de sloop, misschien krijg je er nog wat geld voor. 

  

Er wordt om Isaak gelachen. 

  

We zijn hier al blij mee. 

  

Isaak: Gaan jullie plezier hebben? Plezier, daar begonnen we de avond mee. 

In de dag en in de nacht gaan jullie plezier hebben? Plezier om gewoon 

elkaar weer te leren kennen, al kennen jullie elkaar al zo lang. Hoe fijn is het 

niet als je elkaar weer durft te leren kennen. Het is nooit te laat. Het is pas te 

laat op het moment dat je onze wereld bent ingegaan, dan kan je het niet 

meer doen fysiek gezien. Ja, wie heeft opmerkingen of vraagstellingen over 

dit stukje? 



 154 

Stukje? 

  

Isaak: Of stuk, heel de avondinvulling. Wie? Wie wil er over doorpraten? 

  

Ik vind het zo mooi wat je zei over die twee zielen die eronder zitten. Dus als persoon 

verberg je het, maar de ziel eronder is dus heel belangrijk.  

  

Isaak: Ja, ze zijn prachtige zielen. Zielen is energie, maar de mens die beperkt 

de energie. Het is net alsof je ontzettend veel op deze lamp legt. Je ziet de 

ziel niet meer, je ziet de energie niet meer, de zuiverheid daarvan. Maar op 

het moment dat je de laagjes weer weghaalt, komt de energie weer terug. Dus 

alles wat er is, is er altijd geweest en blijft er altijd, sterft nooit. Maar je moet 

de laagjes afleggen. Je moet de blokkades afleggen en dat is moeilijk. Omdat 

stel dat je je kledij nu uitlegt en je bent hier bloot, dan ben je kwetsbaar toch? 

Men kan jou zien zoals je werkelijk bent. 

  

Vaak weet je zelf niet meer wie je werkelijk bent als je er zoveel blokkades op hebt zitten. 

  

Isaak: Daarom zijn wij er, omdat wij kijken naar de ziel. Wij kijken niet wat je 

uitstraalt. Zien we wel, maar dat is niet wat je bent. Het is wat je 

momentopname neerlegt. Als je nu boos bent, is dat niet wat je bent. Je bent 

niet altijd een boos kind. Je bent boos op bepaalde emoties, situaties of 

verdrietig. Dus je moet altijd onderzoek durven plegen bij jezelf, maar heel 

veel kinderen durven dat niet meer en daar worden wij verdrietig van, omdat 

wij zien dat jullie hulp vragen en roepen met kreten van: help mij, en dan 

komen wij en dan worden wij niet gehoord omdat het moeilijk is om je eigen 

blokkades aan te gaan. En als je jouw blokkades aangaat, moet je in eerste 

instantie overgaan tot gedachten, woorden en daden en dat is eng. Dan 

komen de meeste aspecten van schaamte: wil ik niet, durf ik niet, dus de 

maar’s. Je kan het ook loslaten en juist diepgang creëren. Ons instrument 

heeft haar leven verteld van een aantal maanden achtereen en dat is een 

energie die op dat moment speelde. Die energie speelt nu niet meer, maar het 

speelde wel toentertijd. Het was toen waarheid. Zij zet zich zo kwetsbaar 

neer terwijl ze ons vertegenwoordigt en ons eigenlijk ook blijft 

vertegenwoordigen in de toekomst, en toch zet ze de kwetsbaarheid neer. 
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Waarom? Om te laten zien dat kwetsbaarheid puur kwetsbaarheid is, en dat 

mensen mensen zijn met ervaringen, en dat jij in een bepaalde wereld kan 

belanden waar jij kwetsbaarheid voelt en jezelf erdoorheen moet halen en de 

omstandigheden moet veranderen, als de liefde maar goed is. Als de liefde 

maar goed is. Dat wil niet zeggen dat je dan na zoveel maanden eigenlijk de 

finish al hebt behaald, want je behaalt de finish pas op het moment dat je 

sterft maar dan heb je dat wel aangepakt. Dus als jullie deze informatie tot 

jullie nemen, lees het, maar oordeel niet. ‘Wie zonder zonde is, gooit de 

eerste steen’, heeft ooit de meester gesproken. Maar degene die werkelijk 

zonder zonde zal zijn, die bestaat niet. Dus daarom worden er ook geen 

stenen gegooid. Als je goed naar jezelf kijkt, weet je zelf dat jij niet altijd 

zonder zonde bent gegaan. Al is het maar een negatieve gedachte die je over 

je broeders had. Begrijpen jullie het? Dus wees een meester en dan zouden 

jullie je spiritualiteit alleen maar meer gaan ervaren. Is dat jullie doel? 

  

Ja. 

  

Isaak: Jullie lezen de boeken, jullie gaan naar cursussen, maar theorie blijft 

theorie. Je kan wel praten over mooie voertuigen hoe ze ontstaan zijn, maar 

bouw de voertuigen zelf dan, als je de handleiding maar erbij pakt. Nou, deze 

schone vrouw is vandaag meegekomen als gast, welkom. Waarmee kunnen 

we je van dienst zijn?  

  

Ik heb niet echt een vraag. Ik las in de boeken over loslaten, dat je negatieve gedachten los 

moet laten. Ik dacht bij mezelf: als ik zo druk bezig ben met loslaten, dan hou ik 

misschien juist wel vast. Ik vroeg me af: hoe doe ik dat dan? 

  

Isaak: Dat is een goeie. Hè, hè, eindelijk komen vragen uit de boeken. Het is 

een goeie. Loslaten. Wanneer heb je werkelijk losgelaten? Kijk kind, we gaan 

het heel makkelijk doen. Als jij naar de wc moet, besluit je om los te laten, 

daarom ga je naar het toilet. Je gaat er zitten en je concentreert je erop en jij 

laat los. Wanneer voel je wanneer jij klaar bent met loslaten? 

  

Dan ontstaat er iets van opluchting. 
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Isaak: Precies. Hè, hè, dat was een makkelijke hè? De opluchting is loslaten. 

Je voelt je opgelucht. Een voorbeeld: je hebt dit vast, je durft niet los te laten, 

je bent heel erg blij en trots met dit, dit is van mij. Hoe verkrampt ben je 

niet? Je bent steeds beperkt, je kan je handen niet meer gebruiken ergens 

anders. Op het moment dat je loslaat, dan neem je afscheid. Dus je besluit 

om het los te laten. Dus je gaat niet bedenken van: kan ik misschien nog 

ergens gaan gebruiken of wat dan ook, ik heb een leegte, ik weet mij geen 

raad met de leegte. Nee, je laat los. Dat betekent: afscheid is vooruitgang. 

Het moment dat je los hebt gelaten, ga je niet meer met je gedachtes terug. 

Stel dat je nu de straat uit bent, ga je niet denken: oh, heb ik er wel goed aan 

gedaan? Moet ik weer terugrijden? Dus je gaat niet meer terug naar hetgeen 

wat je los hebt gelaten. Niet met gedachtes, woorden en daden.  

  

Dat is dus het punt. Je gedachtes, tenminste als ik naar mezelf kijk, dan komt dat 

gewoon. 

  

Isaak: Ja, je gedachte laat je ook passeren. Je gedachte wordt pas je gedachte 

als je erover na gaat denken.  

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Je gedachte wordt pas je gedachte als je erover na gaat denken.  

  

Ja, oké. 

  

Isaak: Dus als jij nu die tv aanzet, zie je nog steeds het beeld. Wanneer wordt 

het beeld jouw beeld? Als je erop focust. Dus je hoeft niet bang te zijn voor 

je gedachtes, daar kan je niets aan doen. Een mens heeft honderden 

gedachtes in een minuut. Als je dat hebt, ben je normaal. Als je het niet hebt, 

mag je naar de dokter. Zeg je: “Dokter, ik heb geen gedachtes meer, ik denk 

niet meer.” Dat betekent dat je voertuig eventjes een stoornis heeft, dat is 

normaal. Maar erover nadenken is: piekeren of filosoferen of controle willen 

houden. Dus denk er niet meer over na. Stel dat je nu gescheiden bent, je 

hebt er afscheid van genomen, denk er niet meer over na of je het goed hebt 

gedaan of niet goed hebt gedaan. Je hebt het besluit genomen, je laat los en 
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je verwerkt het. Betekent dat je gaat rouwen, dus bekijk het, voel het en 

loslaten. Maar je gaat niet meer terug met gedachtes van: heb ik er wel of niet 

goed aan gedaan; dat is een besluit. Dus je besluit om los te laten. Je hebt 

besloten om dit weg te doen. Ga je niet meer over nadenken: heb ik er goed 

aan gedaan om dit weg te doen? Nee, afscheid is vooruitgang. Al heb ik er 

niet goed aan gedaan, komt er weer iets anders voor terug. Dus dat weet je 

niet. De vragen worden pas beantwoord in de toekomst. Dat moment was 

een momentopname van: ik doe dat. Punt. Ik ben impulsief met de daad 

bezig van doen. Zij zegt: “Ik heb er goed aan gedaan.” Zij zal nooit weten of 

het niet zo is. Misschien is er ergens anders een prachtige prins en ja, die is 

maar voorbij gegaan: doeg, ik ben bezet. Hebben wij het weer gedaan.  

  

Is het loslaten niet iets wat je je toe moet eigenen? 

  

Isaak: Je moet willen. Is puur willen. Als jij opstaat in de ochtend, dan wil jij 

opstaan. Als jij niet wilt opstaan, wat gebeurt er? De energie blijft. Maar vaak 

wil jij niet tot actie overgaan, vind jij het lekker om te blijven liggen. Dan 

word je alleen maar luier. Doordat je het doet, achteraf word je weer content. 

Juist door iets te doen wordt het lichaam blij, tevreden, het geeft jou 

impulsen: goed zo, je hebt jezelf er overheen gezet, je hebt je luiheid 

achtergelaten, je bent de confrontatie aangegaan. Oh, je hebt de persoon 

gebeld, je hebt gewoon de waarheid verteld, goed zo. Je krijgt juist trots, 

omdat er is een mechanisme, de ziel noemen we dat, de energie die zegt: 

“Goed zo”, en de moeder - dat is de volwassen jullie of de vader - de 

volwassen jullie die zegt: “Niet doen, niet doen, niet doen, niet doen” en het 

kind zegt: “Doen, doen, doen, doen”, dat is het gevoel en het verstand zegt: 

“Dit voelt niet goed.” Hangt van jullie af wie wint. Het kind of de moeder. 

De moeder is de verstandelijke altijd hè. Het kind zegt: “Mama, ik heb daar 

behoefte aan.” De moeder zegt: “Nee.” Waarom zegt mama nee? Ja, 

bescherming. Zij wil het kind beschermen, maar het kind wil niet beschermd 

worden, het kind wil ervaringen opdoen. Dus moeder moet gaan luisteren 

naar het kind en dat is een uitdaging. Ons instrument is een kind, in de 

leeftijd van de leeftijd die ze heeft is ze nog steeds een kind en toch een 

volwassen iemand met kind, kind, kind in haar hart, en dat is gevoel en 

gevoel dat ben jij hier bij ons. Wij denken niet meer. We zeggen niet: 
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“Helaas.” We zeggen niet: “Helaas denken we niet meer.” We zeggen: 

“Gelukkig denken we niet meer.” Maar als wij nu zouden denken, hoe 

zouden we nu contact kunnen leggen met het instrument? Hoe? Weet jij de 

deur?  

  

Nee. 

  

Isaak: Hoe kan jij denken en contact leggen met een ander? Onmogelijk hè? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dus wat doen we? Wij gaan in het gevoel van het instrument, en door 

het gevoel heen gaan krijgt het instrument gedachtes, gevoelens, emoties en 

daar handelt ze naar, impulsief, instinctief, zonder nadenken. Toch zijn we 

compleet, toch hebben we heel veel resultaat geboekt. Zo verkeerd is het 

niet. Vele mensen hebben we geholpen puur door niet te denken, en hoeveel 

mensen hebben jullie geholpen door niet te denken? 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Jullie denken gewoon: nou, hoe moet ik mezelf helpen? 

  

Als je bepaalde blokkades in je leven hebt opgebouwd en je wilt er bepaalde inzichten in 

krijgen, dan ga je erover nadenken. 

  

Isaak: Je moet voelen. Voelen is voelen en dan krijg je gedachtes via je 

gevoel.  

  

Dus dan moet ik luisteren naar die gedachtes? 

  

Isaak: En dan voel je of het goed is. 

  

En dan kom je er? 

  

Isaak: Ja. 
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Maar dan ben je toch niet bij een oplossing? 

  

Isaak: Dan moet je tot daad overgaan, dan kom je tot oplossing. Weer een 

voorbeeld. Als je nu voelt hoe jij je voelt dan weet je precies hoe je je voelt 

toch? 

  

Het gaat mij om bepaalde dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. 

  

Isaak: Leg uit dan. 

  

Ik heb jong mijn ouders en broers en zussen verloren, dus dat komt bij mij aan. Er is een 

immens verdriet bij mij. Het is altijd geweest van: kop op meid.  

  

Isaak: Je kan nu gewoon gaan voelen en het loslaten. 

  

Ik ben altijd bezig geweest om mezelf staande te houden, dus ik heb altijd verstandelijk 

moeten leven. 

  

Isaak: Nu niet meer. 

  

Bij mijn kinderen huil ik ook, en dan heb ik zoiets van: ik heb verdriet en dan zeg ik het 

ook, maar soms weet ik niet waarom. 

  

Isaak: Dat hoeft ook niet. Het is gewoon een gevoel. Het gevoel is gevoel. 

Een gevoel denkt niet: oh, ik ga nu huilen omdat ik gewoon nu pijn heb daar 

en daar. Nee, je voelt gewoon dat je gewoon moet huilen en dan krijg je 

gedachtes: oh, daar huil ik om. Als jij dat mee hebt gemaakt, dan heb je dat 

gevoeld in pijn en misschien heb je dat onderdrukt, en alles wat je 

onderdrukt komt altijd weer omhoog en dan ben je nooit te oud om het weer 

te verwerken. 

  

Het gekke is, dat ik weet dat ik het weggedrukt heb, maar ik weet niet alles meer. 

  

Isaak: Dat hoef je ook niet te weten.  
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Is dat niet belangrijk? 

  

Isaak: Nee, omdat je hebt een leven gehad tot vier jaar waar jij geen kennis 

van hebt, maar je bent ooit een kleine baby geweest van een paar maanden 

en die heeft alleen maar gevoeld, en je bent groter geworden en je bent gaan 

leren lopen en al die dingen. Tot vier jaar heb jij gewoon een leven gehad 

waar jij geen herinneringen meer van hebt en toch ben je geweest. Dat was 

puur gevoel. Dus je hoeft niet te weten waarom je huilt. Je huilt gewoon en 

je voelt je zielig. Je voelt je zielig tot je je gewoon niet meer zielig voelt. Op 

een gegeven moment stopt het. Je stopt opeens met huilen. Je stopt opeens 

om boos te zijn. Stel dat je heel boos bent op je man of partner, en je bent 

zo boos, je kan je niet voorstellen dat je nu niet meer boos bent; en na drie 

weken of zo denk je: ik heb het gevoel dat ik niet meer boos ben. Zeg: “Goh, 

ik ben niet meer boos”, en dan moet jij niet denken: ja nou, ik ben nog boos, 

ik moet nu echt nog boos zijn. Het is opgelost, ik ben echt nog boos, maar 

het voelt niet meer zo. Maar het hele probleem is niet opgelost, niet 

besproken desnoods, maar de boosheid is opeens weg. Of een ander 

voorbeeld. Je voelt je heel blij worden, je denkt: goh, wat ben ik blij, ik voel 

me gelukkig, en dan krijg je dit: ik voel me blij, ik voel me gelukkig, waarom 

voel ik me blij, waarom voel ik me gelukkig? Ik voel me blij, ik voel me 

gelukkig en dan krijg je de tegenhanger daarvan en dat is de destructiviteit 

van elk mens. Die onderdrukt de blijdschap, de gelukkigheid omdat ie bang 

is om te blij te zijn of te gelukkig te zijn. Stel dat ik te blij ben en te gelukkig, 

heb ik geen controle meer. Dus als er weer iets negatiefs gebeurt, val ik. Dus 

laat ik maar stabiel zijn, niet te blij, niet te gelukkig, niet te ongelukkig, 

gewoon een beetje dobberen. Ik dobber, gaat goed hè? Ik zink niet. Ik zink 

niet, ja ik word ouder, ik heb weer een verjaardag, ik zink nog steeds niet. 

Nou, ons instrument is heel blij, heel ongelukkig, heel blij, heel ongelukkig en 

ze zinkt nog steeds niet. Waarom? Omdat de emoties brengen haar de 

ervaringen. De topervaringen en het tegenovergestelde daarvan, de ying en 

yang, man en vrouw. De kosmos heeft perfectie gegeven aan jullie. Jullie 

moeten de perfectie aanschouwen en voelen. De kosmos heeft geen enkele 

fout gemaakt. De kosmos heeft jullie al die emoties gegeven: het verdriet, de 

boosheid, alles, de angst. Maar jullie zeggen: “Kosmos, je hebt een fout 

gemaakt, het is niet goed om dat en dat te voelen.” Dus wij krijgen de schuld 
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omdat jullie bepalen dat het niet goed is. Omdat als jij liefdesverdriet hebt, 

dan vergaat je wereld en dan voel je jezelf gewoon niet meer in de wereld, en 

dan vraag je jezelf af: hoe genees ik in Godsnaam hieruit? Nou, als jij 

gewoon simpel denkt dit: alles is tijdelijk. Ik ben tijdelijk, dus ik sterf ooit, 

dus ook deze pijn sterft. Maar als je blijft vasthouden aan die pijn doordat je 

niet durft te genezen, dan ruk je iedere keer weer die pijn open, dus dan zeg 

je: “Het is me aangedaan en nu ben ik een kastijder. Mijn hele leven lang. 

Mijn hele leven lang ga ik nu boeten doordat mijn vader en mijn moeder me 

niet lief hebben gehad. Mijn hele leven lang ga ik boeten omdat ik de keuze 

heb gemaakt om die ouders mijn ouders te maken. Nu ga ik mijn hele leven 

lang ongelukkig zijn omdat ik verlaten ben door de liefde. Oh, ik vertrouw 

niet meer in de liefde mijn hele leven lang. Ik hoef geen kinderen meer, 

omdat één kind heeft mij gewoon heel veel zeer gedaan en het is een heel 

druk kind en ik kan hem niet aan, dus ik hoef geen kinderen meer”. Dus wat 

doe je? Jij boet. Je gaat boeten, maar je bent hier niet gekomen om te boeten. 

Je bent gekomen om te leren. Dus dan zeg je: “Oké, ik heb pijn. Fijn, dat 

voelt goed. Ik leef tenminste, ik heb pijn, ik heb verdriet, fijn. Het voelt niet 

fijn maar ja, het zal wel een les zijn. Ik ben blij, wat fijn. Ik ben blij, ik vertel 

het tegen iedereen.” Goh, een ander voorbeeld: ik word moeder. Fijn. Voor 

hetzelfde geld ben je niet lang moeder, maar toch zeg je: “Fijn.” Die tijd is 

fijn en dan laat je het weer los. Ik ben ziek. Oké, ik ben ziek, fijn dan ga ik 

erin zitten. Ik ziek wel uit, het is toch tijdelijk. Maar als je het wegduwt, dan 

wordt het een strijd. Als je het accepteert, dan wordt het een ervaring met de 

emoties van dien. Met de emoties van dien. Dus ga nu niet terugkomen bij 

ons van: goh, ik heb het geaccepteerd allemaal, maar nu voel ik me klote. Ja, 

dat hebben wij ook niet gezegd dat je het niet zou voelen. Maar de ene voelt 

weer anders in die situatie dan de andere. De ene die zegt: “Goh, ik ben 

opgelucht dat de relatie over is”, en de ander zegt: “Ik ga dood, ik kom nooit 

meer tot een vent of een vrouw. Ik ben nooit meer gelukkig.” Of iemand is 

ontslagen en zegt: “Heerlijk thuiszitten”, en de ander zegt: “Goh, wat moet 

ik met mijn tijd.” Het is zoals je het zelf bekijkt. Het is zoals je het zelf voelt 

en zoals je het zelf los wilt laten. Nou, de laatste. Jullie zijn allemaal 

verantwoordelijk voor jullie dag en jullie nacht. Jullie zijn allemaal 

verantwoordelijk voor jullie plezier. Dus de schuld krijgen wij zo vaak. “Jullie 

laten ons in de steek”, dat doen we nooit. Maar hoe kunnen wij jou 
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benaderen als jij niet openstaat? Dus begin de dag met een gebed en eindig 

de dag met een gebed, en dan zal je zien dat je dichter bij jezelf komt, omdat 

een gebed is voor jezelf. Laten we dat even doen. Het gebed is simpel, dit 

gebed, laten we meedoen. Mijn gebed is toewijding. 

  

Ik wijd mezelf toe hier ter plekke met een glimlach. Die glimlach creëer ik 

groot. Die glimlach laat ik zodanig groeien in mijn ziel, in mijzelf, dat ik deze 

glimlach in deze ruimte neerzet. Elk mens in deze ruimte voelt mijn glimlach. 

Weet dat ik glimlach voor hen, en ik glimlach graag andermans glimlach en 

wij glimlachen samen en de energie is overweldigend. Ik word overweldigd 

door die energie, ik laat het toe en ik glimlach met een werkelijke glimlach 

die op mijn gezicht toonbaar is, en ik zeg tegen de broeders: “Dank je wel 

voor deze prachtige glimlach”, en je ziet de glimlach voor je en je kan er 

alleen maar van genieten, en je glimlacht verder dan deze ruimte, de ruimte 

buiten deze ruimte, de wereld en je zet je glimlach op en je zegt: “Deze 

glimlach is voor jou. Wereld, ik glimlach jou toe”, en vraag terug en laat 

energie van de wereld terugkomen naar jou, voel energie. Adem energie in en 

je zegt: “Wereld glimlach tot mij”, en je ademt weer diep in en je zegt: “Dank 

je wel” en voel werkelijk dat jij dat kan voelen, de glimlach van de wereld, de 

glimlach van je broeders hier. Glimlach nu kosmisch, glimlach naar ons. Stel 

jezelf open voor ons en adem uit en je zegt: “Kosmos, deze glimlach is de 

mooiste glimlach die ik kan toveren en hij betovert mij en ik betover jou 

daarmee.” Hier de glimlach van mij naar jullie en dankbaarheid. Uit 

verlangen, verlangen om jullie nog dichter bij mij te hebben en dat we samen 

kunnen glimlachen en samen kunnen zijn. Ik wens dat, ik vraag hierom. Mijn 

vraag is simpel: help mij om te blijven glimlachen, help mij om mijn broeders 

aan te durven kijken met een glimlach. Help mij om moeder aarde lief te 

hebben ondanks al de ontevredenheid van de mensheid en van de aarde zelf, 

de oorlogen en de geweldplegingen. Laat me glimlachen alsjeblieft. Geef me 

moed en kracht om in mijn relatie de glimlach op te zetten, en ook naar mijn 

kinderen, naar mijn werkgever, naar mijn collega’s, naar mijn moeder, mijn 

vader, mijn broers en zussen, vrienden, een voorbijganger. Laat me 

glimlachen en deze glimlach voelt zo rustgevend en tevredenstellend. Dat is 

toch een gevoel dat dus waarheid is, of niet? Als ik dat voel, waarom zou ik 

anders willen voelen dan puur deze glimlach? Namasté. 
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Bijeenkomst 3 december 2010 
  

 

Isaak: Welkom. 

  

Welkom. 

  

Isaak: Onderwijs en onderricht. Wat is het grote verschil tussen onderwijs en 

het woord onderricht en zichzelf richten op hetgeen wat men heeft geleerd 

via het woord onderricht? Is dat jullie bekend? 

  

Ik snap de vraag niet. 

  

Isaak: Wat is het verschil tussen onderwijs en onderricht? Goeie vraag hè? 

  

Volgens mij gaat onderricht verder en dieper. 

  

Isaak: En onderwijs?    

  

Meer theorie. 

  

Isaak: Onderricht? 

  

Uitgediepte theorie wat is aangereikt. 

  

Isaak: Ik krijg onderwijs, we hebben een juf in onze zijde. Ik krijg 

onderwijs…. 

  

Ja, en dan moet je dat onderrichten en toepassen in de praktijk en later koppel je dat weer 

terug naar je onderwijsgever en dan ga je vertellen, hoe je daarin staat met dat stukje 

waarmee je aan het werk bent gegaan. 

  

Isaak: Als je onderwijs krijgt, ben je dan al onderricht? 

  

Nee, het wordt je voorgekauwd. 
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Isaak: U geeft onderwijs, onderricht u uw mensen? 

  

Van tijd tot tijd. 

  

Isaak: Maar hebben ze dat onderwijs ontvangen in onderricht of alleen maar 

ontvangen in onderwijs? 

  

Dat is een goede vraag. 

  

Isaak: Dat is een hele goede vraag. En nu dezelfde vraag aan jullie. Hebben 

jullie nou onderwijs of heb je onderricht? 

  

Onderricht.  

  

Isaak: Onderricht is prettig of niet? 

  

Daar kun je wat mee, je kan het toepassen. 

  

Isaak: Precies. Vele kinderen hebben geen onderricht in hun bestaan. Ze 

volgen steeds maar onderwijs en ze gaan scholen en scholen en scholen 

bezoeken en ze hebben onderwijs tot onderwijs tot zich genomen maar ze 

zijn nog steeds niet onderricht en daarom lieve kinderen is deze vraag gesteld 

aan jullie. Hebben jullie nu onderwijs of zijn jullie onderricht door ons? 

  

Onderricht. 

  

Isaak: Dat betekent dat jullie een richting onder onze richtingen zetten. Dan 

volgen jullie onze richting. Zo ver hebben jullie nog niet gedacht of wel? 

  

Nee. 

  

Isaak: En dat is moeilijk. Vele kinderen kunnen niet hetgeen wat zij in de 

loop van de jaren aan zichzelf hebben onderricht, loslaten en blijven 

vasthouden aan hun eigen wijsheden. Kan een meester jou onderwijs geven 

en onderrichten op het moment dat je vasthoudt aan je eigen wijsheden? 



 167 

Nee. 

  

Isaak: Nee, als je een taal gaat spreken en iemand spreekt een taal die jou nog 

niet bekend is, wat krijg je dan? Een vreemde taal. Wil dat zeggen dat die 

vreemde taal vreemd is? Nee, het is vreemd voor jou maar het is geen 

vreemde taal. Het is vreemd voor jou omdat je het nog niet kent, maar het is 

niet vreemd voor degene die de taal al spreekt. Waar of niet? 

  

Waar. 

  

Isaak: En dat is hetgeen wat wij jullie willen onderrichten, onze taal. Dat 

jullie onze taal begrijpen boven jullie eigen taal. Maar dan moeten jullie je 

eigen taal wel opzij kunnen zetten en vele kinderen zetten zichzelf niet 

ondergeschikt op dat moment omdat ze het eigen onderwijs en hun 

onderrichting vasthouden. Nou, dat wilden we nog even aan jullie kwijt 

omdat jullie zijn goede studenten, toch? 

  

Ja. 

  

Isaak: Nou, welk onderwijs hebben we tot nu toe gegeven en welk 

onderricht hebben jullie toegepast? Nou, de ogen gaan open. Nou, jij? 

  

Waar ik nog steeds mee worstel is het loslaten van mijn broer en zussen. Mijn broer is niet 

zo’n probleem maar één zus wel. Ik raak het maar niet kwijt uit mijn hoofd. 

  

Isaak: En waarom niet? 

  

Het is de zus die zei dat ze de relatie met mij op een laag pitje wil zetten. 

  

Isaak: En waarom niet? 

 

Omdat er toch een verlangen zit en een idee van dat je als familie in harmonie moet zijn. 
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Isaak: Dus je hebt jezelf onderwijs en onderricht gegeven dat familie bij 

elkander hoort en dat het een fijn iets is. Is dat waar? In vele gezinnen wel, in 

vele gezinnen niet, is het geen waarheid. Je hebt een familie gekregen, ook jij. 

 

Ik zal een voorval vertellen wat er onlangs gebeurd is. We zijn op bezoek geweest bij 

vrienden van ons en vroeger gingen we dan ook op de terugweg bij die zus langs. Omdat de 

situatie nu zo was hadden we gezegd: laten we mijn oudste nicht bezoeken. Ze is pas 

gescheiden en alleen en die zal er vast prijs op stellen als we eens langskomen. We gingen de 

weg op en we waren onderweg daar naartoe en op een gegeven moment zei mijn man: 

“Volgens mij rijdt je zus voor ons.”  

  

Sorry dat ik je onderbreek maar dit verhaal heb je al verteld. 

  

Oh, dat is goed dat je het zegt. Ik heb die erge boosheid gevoeld in het passeren en we zijn 

er ook voorbij gereden en toen zei ik ook: “Het is net of we ze letterlijk en figuurlijk achter 

ons laten.” Ik merk in de praktijk dat het toch niet zo werkt. 

  

Isaak: En de angst om los te laten is ieder van jullie bekend of niet?  

  

Ja. 

  

Isaak: Weten jullie waarom men bang is om los te laten? Weet jij waarom 

men bang is om los te laten? 

  

Volgens mij is dat heel verschillend. 

  

Isaak: De grote angst van loslaten is gefundeerd en gebaseerd op? 

  

Angst. 

  

Isaak: Voor? 

  

Verlies. 
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Isaak: Als je loslaat. Heel goed gezegd, dat is de enige angst: het verlies. Je 

laat los. Wat laat je los? Een situatie en wat krijg je dan? Altijd een verlies hè. 

Maar is er niet een andere regel die wij handhaven? Afscheid is? 

  

Een nieuw begin. 

  

Verandering, vooruitgang. 

  

Isaak: Vooruitgang. Afscheid is ten alle tijde vooruitgang. In eerste instantie, 

op het moment dat jij afscheid neemt, neem je afscheid omdat het niet goed 

voor je is, anders neem je niet afscheid toch? Dan ga je vooruit. Maar stel dat 

iemand afscheid neemt van jou dan ben je slachtoffer of ontvanger van het 

woord afscheid. Toch ga je vooruit en waarom? Omdat degene die afscheid 

van jou neemt niet meer in een goede energie met jou omgaat. Dan neem je 

afscheid en je verliest die persoon en toch ga je vooruit omdat die energie is 

kwijt. Mag je altijd content over zijn. Nou, degene die bang is om afscheid te 

nemen, is? We gaan weer deze heer aanspreken, is? Degene die bang is om 

afscheid te nemen is? Waarmee bezig? 

  

Ik begrijp de vraag niet. 

  

Isaak: Degene die bang is, is? Wat doet ie?  Waar is ie mee bezig? 

  

Iets vasthouden. 

  

Isaak: Dus iets levend aan het houden wat eigenlijk allang niet meer levend 

is, een illusie, een idee. 

  

Ik denk steeds bij mezelf: wat heb ik verkeerd gedaan? 

  

Isaak: Jij hebt niets verkeerd gedaan behalve één ding. Is gebeurd en is niet 

eens verkeerd. Jullie hebben dezelfde ouders uitgekozen.  

  

Er wordt gelachen. 
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Isaak: Jij stond in de rij en iemand anders stond achter je. Ja, ze kozen 

allemaal dezelfde ouders uit. 

  

Je kiest niet je broers en zussen uit? 

  

Isaak: Nee, helaas niet of gelukkig niet. 

 

Ja, gelukkig niet. 

  

Isaak: Je kiest maar één persoon uit. 

  

Als je de jongste bent, kies je automatisch voor de oudsten want die waren er al. 

  

Isaak: Nee.  

  

Houd je daar geen rekening mee? 

  

Isaak: Nee. Jij weet wel waar jij gaat wonen maar dat neem je voor lief. Je 

kiest maar één persoon uit. Ja, wie zou dat kunnen zijn van die twee? 

  

De moeder. 

  

Isaak: De deur. De moeder is de deur en het zaad is degene die dus de ziel 

brengt. Dus het kind dat jou heeft gekozen heeft de bewustwording gekregen 

door de bron der wijsheid welke zaaddonor de ziel komt brengen en dat 

vond je oké. Dus je krijgt genen mee van allebei en dat vond je oké. Fysiek 

gezien vond jij dat oké. Dan gaan we een stap verder. Op het moment dat jij 

als kindzijnde nooit meer de zaaddonor ziet dan is er geen energie 

opgebouwd op dat moment via het fysieke en geestelijk doet dat er niet toe. 

Het klinkt misschien wat onaangenamer dan dat vele heren hoopten te horen 

maar zo onaangenaam is het niet. Is puur vrijheid in de geest. De donor, de 

man, is vrijgevig, die geeft het zaad en dan komt de ziel mee. De zaaddonor 

is dus energie brengen en soms zit er een ziel tussen en dan zegt de ziel: 

“Dank je wel zaaddonor.” Terugkomend op je vraag, je hebt je moeder 

uitgekozen en de rest heb je gratis erbij gekregen. 
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Toch is er nog een bepaalde gehechtheid. 

  

Isaak: Ja, je hebt een fysieke gehechtheid. Geestelijke gehechtheid is er allang 

niet meer. Maar fysieke gehechtheid is alsof je op vakantie bent geweest en je 

herinnert je de vakantie nog en jij bent in je geest nog bij die vakantie en dan 

kun je die vakantie gaan voelen en gemis daar naartoe desnoods maar 

geestelijk is dat niet een vasthouding, is puur de herinnering fysiek maar het 

voelt als geestelijk. Daarom weten vele kinderen niet het verschil tussen geest 

en lichaam. Geest en lichaam, moeilijk hè? Wanneer is het je geest en 

wanneer is het je lichaam? Ja, we gaan vandaag iemand heel erg betrekken 

omdat weer aan deze zijde, wanneer is het je geest en wanneer is het je 

lichaam? 

  

Het lichaam is wat je fysiek voelt en het geestelijke is voor mij datgene wat me helpt te 

verwoorden wat ik voel. 

  

Isaak: Je geest is dus je gevoel zeg je? 

  

Voor mij is gevoel iets wat zich aandient, wat ik ervaar. Ik denk dat het bij mij zo 

functioneert dat ik zeg maar het geestelijke kan gebruiken om die ervaring te kunnen 

benoemen. 

  

Isaak: Bij het kruis slaan heb je drie woorden die men spreekt. Weten jullie 

die? 

  

In naam van de vader, de zoon en de heilige geest. 

  

Isaak: Nou, eigenlijk lichaam, geest en ziel. Dat zijn dus drie woorden die je 

eigenlijk bij je draagt. Lichaam, geest en ziel. De ziel is de energie. We geven 

onderricht vandaag hè. Het is de ziel, mee eens? 

  

Ja. 

  

Isaak: Oké. Als je sterft, wat laat je achter? Het lichaam. Gaat je ziel mee? We 

hopen van wel toch? Is je energie, is je ziel. Dus alles wat je bent, is je ziel. 
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Maar waar blijft de geest nou? Het lichaam laat je achter en dan heb je de 

geest en de ziel. Is geest en ziel hetzelfde? 

  

Nee. 

  

Isaak: Je lichaam sterft, je geest gaat over zoals een kind zegt: “Ik heb een 

geest gezien.” Dus je geest gaat over. Je ziel neem je mee in alle reïncarnaties 

die je hebt. Dus de ziel sterft nooit maar de geest wel. Dus je sterft, je neemt 

je geest mee, dat is je geestelijk leven en je geestelijk leven kan je ook weer 

benoemen: je gevoelsleven en je ziel is de energie die nooit ofte nimmer 

sterft. 

  

Kan die energie veranderen? 

  

Isaak: Altijd maar in wijsheid. Maar je hebt maar één ziel. Je ziel is je energie. 

Dus jouw trilling neem je mee in alle reïncarnaties van. 

  

En je geest? 

  

Isaak: Die sterft.  

  

Dus je gevoel van het leven dat je nu leidt.  

  

Isaak: Is je geest. Je hebt een auto achtergelaten, je bent uit de auto gestapt, 

je bent een geestelijk ingegaan, zoals deze heer zegt. Maar je gevoel is je 

leven. Dus eigenlijk ben je een gevoelsmatig leven tegemoet gegaan. Dus ik 

ben geestelijk bezig kan je ook hetzelfde zeggen: “Ik ben gevoelsmatig bezig, 

dus ik doe alles volgens mijn geest, vanaf mijn gevoel.” Nou, nu moet het 

makkelijk zijn of niet? Wanneer is het je fysieke of je geest die het zegt? Stel - 

dat is een valstrik - dat je nu zegt: “Ik heb honger.” Wie heeft honger? 

  

Je lichaam. 

  

Isaak: We zeiden dat het een valstrik was.  
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De geest. 

  

Isaak: Allebei. Allebei omdat ze zijn één. Als je in de auto bent en de auto is 

je voertuig en je geest zit in de auto, wie rijdt er nou in die auto? 

  

Beide. 

  

Isaak: Precies, hè jullie zijn niet van gisteren. Maar nu is de auto stuk. Je stapt 

uit de auto dus jij bent geest. Maar stel dat je nu honger hebt, je eet voedsel. 

Lichamelijk voel jij honger maar hoeveel mensen hebben geen geestelijke 

trek en gaan ze zich lichamelijk voeden omdat ze ondervoed zijn geestelijk? 

Gevoelsmatig zijn ze leeg en ze gaan eten of ze gaan drinken of ze gaan 

roken of ze gaan andere verslavingen tot zich pakken omdat ze verslaafd zijn 

aan het gevoel dat ze krijgen door een bepaalde daad zoals aandacht. Ik ben 

geestelijk verslaafd aan aandacht. Ik ben geestelijk verslaafd aan seks of 

voedsel of drugs, dus ze zijn gevoelsmatig verslaafd. Je lichaam raakt 

natuurlijk ook verslaafd maar dat is minder erg dan geestelijk. Je geeft je 

lichaam een afkickkuur en hij is afgekickt. Maar je geest die verlangt naar dat 

gevoel. Kunnen jullie het volgen? 

  

Ja. 

  

Isaak: Daarom hebben jullie zo’n moeilijk bestaan. 

  

Ik vind het toch wel lastig. Als ik dit hoor, is je geest je verstand. 

  

Isaak: Nee. 

  

Maar je verstand is niet je gevoel, dat klopt niet. 

  

Isaak: Nee. Onze student die goed onderricht is, vertel.  

  

Wat voor mij helpt tussen denken en voelen is dat ik er beide gebruik van maak. Als we 

het voorbeeld van eten nemen dan kun je bewust worden van: is het de leegte die ik voel of 

heeft mijn lichaam het nodig? 
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In dat voorbeeld zie ik de geest als het verstand. 

  

Isaak: Nee. Als jij honger hebt dan ga je er niet over nadenken. Je kan erover 

nadenken: het is tijd om te eten, heb ik nu honger? Maar als je honger hebt, 

geeft je lichaam aan: je hebt honger. Je krijgt buikpijn of je gevoel zegt: 

“Eten.” Als je na gaat denken: heb ik nu honger? Dan heb jij op dat moment 

je gedachtes ingeschakeld. Het is nu vijf uur ik moet eten maar ik heb 

eigenlijk nog geen honger. Dan ga je erover nadenken. Je verstand is je 

hersenen. We gaan het je makkelijk maken. Als je hem aardig vindt, vindt 

jouw lichaam hem dan aardig of vindt jouw geest hem aardig? 

  

Dat is dan de geest. 

  

Isaak: Nee, allebei. 

  

Ja, inderdaad. 

  

Isaak: Dat wordt toch nog een leuke les hè, iemand gaat me aardig vinden. 

  

Je geest is dan niet je verstand maar je zegt eigenlijk: of je verslaafd bent of niet hangt 

ervan af of je een sterke geest of een zwakke geest hebt. 

  

Isaak: Je hersenen zijn niet verslaafd. 

  

Maar wel je geest toch? Als je een sterke geest hebt dan ben je niet zo gauw verslaafd. 

  

Isaak: Je hersenen horen bij je lichaam. Dus je lichaam is verslaafd, je lichaam 

geeft impulsen aan je hersenen en je lichaam zegt tegen je hersenen: “Tijd 

om te eten.”  

  

Dat heb ik altijd anders gezien. Je hersenen horen bij je lichaam maar ik scheid het altijd 

van mijn lichaam af. 

  

Isaak: Nee, je hersenen is de motor van je lichaam. 
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Maar ook je denkvermogen. 

  

Isaak: Als wij je knijpen dan voel je dat in je hersenen, dan voel je het 

lichamelijk. Je hersenen zeggen: “Au.”  

  

Ja, maar dat is lastig. 

  

Isaak: Dus jij vindt hem aardig. Maar we waren er nog niet. 

  

Dat zeg jij. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Wat zeg jij dan? 

  

Isaak: Nou, wil ie het graag weten. Vind je hem aardig of niet? 

  

Ik ken hem niet zo goed maar hij komt wel aardig over. 

  

Dat klinkt wel aardig. 

  

Isaak: Ja. 

  

Wat vinden jullie ervan? 

  

Isaak: Nou, dat houden we bescheiden voor ons. Als je iemand aardig vindt, 

is het nou lichamelijk of geestelijk? Allebei zeiden we. Omdat je kan iemand 

lichamelijk absoluut niet aardig vinden maar je geest wel. Dus je gevoel vindt 

iemand aardig maar je verstand, dus je lichaam niet. Die zegt: “Nee, ik vind 

hem niet aardig. Hij is niet aardig of zij is niet aardig.” Maar je gevoel zegt: 

“Ja, ze is wel aardig.” Dan trek je naar iemand toe omdat je gevoel het je 

aangeeft maar lichamelijk wil je dat niet. Dus hoe vaak val je niet op de 

verkeerde? Heel vaak. Dat is ook weer een grote vraag: wanneer val je op de 

verkeerde lichamelijk of geestelijk? Weer allebei. Dus jouw lichaam kan 

aangetrokken worden tot jouw energie, je geest zegt: “Niet doen” maar je 
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lichaam heeft dus de overhand, hij rijdt dus die kant op zonder dat je het 

wilt. Maar andersom kan ook. Daarom is het zo moeilijk voor jullie. 

  

Het is vaak heel verwarrend.  

  

Isaak: Het is moeilijk. Je moet alleen het handvat gebruiken: is het 

gevoelsmatig of is het lichamelijk? Heb ik nou gevoelsmatig behoefte aan een 

knuffel of heb ik lichamelijk behoefte aan die knuffel. Vaak is het 

gevoelsmatig. Hoe heb jij vroeger in de tijd je gevoel tevreden gehouden? 

Met eten toch? Ja, kind had een eetprobleem. Ons instrument weet er niets 

meer van maar jij zat ergens daar. 

  

Ja. 

  

Isaak: Oké, dus welkom terug. Daarom is het ook zo ingewikkeld voor vele 

studenten het onderscheid te maken tussen het lichaam van ons instrument 

en de geest van ons. Het moment dat wij werken in deze vorm werken we nu 

fysiek of werken we nu geestelijk? 

  

Beide. 

  

Isaak: Het fysieke lichaam is maar een voertuig. Dus gevoelsmatig 

beïnvloeden wij ons instrument, geestelijk dus en fysiek komt dat tot uiting 

door spreken. Maar wij bezielen dus het instrument dat onze geest en mijn 

naam is Isaak haar bezielt. Dat doen jullie precies hetzelfde. Jullie bezielen 

jullie zelf zoals jullie dat wensen en heel vaak wensen jullie hetzelfde patroon 

keer op keer. Dus jullie gevoel blijft keer op keer weer jullie dezelfde lessen 

geven tot jullie die lessen doorbreken, tot jullie zeggen: “Ho, ik ken deze 

lessen nu. Ik wil deze lessen niet meer” en dan doorbreek je deze les doordat 

je een nieuw leven inblaast in je gevoel. Dus je kiest er niet meer voor en dan 

krijg je afscheid is vooruitgang. Dus je kiest er niet meer voor om dus te 

verlangen naar je zus. Je kiest er niet meer voor om te verlangen naar de 

familieband. Je zegt tegen jezelf: “Heb ik niet nodig.” Dan laat jouw gevoel 

dat los en dan word je geestelijk opnieuw beïnvloed zoals jij dat geestelijk 

wilt.  
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Er is een tweestrijd in mij. Er is een deel dat zegt: “Ik moet haar een kerstkaart sturen” 

en dan moet ik mijn excuus maken omdat ik vorig jaar haar kerstkaart terug heb 

gestuurd met een brief erbij van: wat wil je nou? Dat had ik niet moeten doen omdat ik 

haar daar vreselijk mee heb gekwetst. Aan de andere kant denk ik: ik kan haar wel een 

kerstkaart sturen maar als ze 7 januari jarig is dan zegt mijn gevoel helemaal niet dat ik 

een verjaardagskaart wil sturen. Ik moet er niet aan denken. Het is zo tegenstrijdig.    

 

Isaak: Nou, terugkomend op wat jij werkelijk voelt - omdat wij hebben dus 

niet die binding fysiek zoals jij die binding fysiek hebt - we kunnen het zuiver 

zien. We zien het zuiver, jij ziet het niet zuiver. De zuiverheid van dit is: 

verlangen wat je wenst wat je niet krijgt. Je krijgt daar niet een bevestiging 

van: kind je bent een aardig kind, wij houden van je onvoorwaardelijk zoals 

je bent. Dat verlangen heb je maar dat krijg je niet. Dat betekent dat jij af 

moet sluiten met die verlangens. Verlangen hoort niet bij de fouten zou ik 

zeggen omdat het is er niet. 

  

Is het dan ook niet zo dat als je onvoorwaardelijk van jezelf kunt houden je dat ook niet 

meer zo nodig hebt? 

  

Isaak: Dat klopt. Maar onvoorwaardelijk betekent: geen voorwaarden meer 

opzetten. Dan moeten jullie wel ontzettend gegroeid zijn hier ter aarde in 

jullie reïncarnatieproces dat je geen voorwaarden meer hebt. Dat betekent: 

alles mag gebeuren met je bestaan, er zijn geen voorwaarden meer. Juist dat 

mag je niet toepassen. Je moet juist voorwaarden hebben en dat is 

onvoorwaardelijk van jezelf houden. Ik heb voorwaarden in deze relatie 

omdat ik onvoorwaardelijk van mijzelf houd heb ik voorwaarden. Dus ik 

verlang van jou dat en dat en dat omdat ik onvoorwaardelijk van mij hou. Ja, 

dan mag je nog lang in de psychologiecursus zitten kind.  

  

Ja, dat denk ik ook ja. 

  

Maar die ander heeft toch ook voorwaarden? 

  

Isaak: Daarom. Je eigen voorwaarden tellen boven de voorwaarden van 

anderen. 
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Het is duidelijk. 

  

Isaak: Ja, maar dan krijg je weer: maar ben ik dan geen egoïst? 

  

Precies. 

  

Isaak: Ja, dat dachten we al. Degene die een egoïst is, stelt nooit die vraag. 

Dus ben jij een egoïst? Let op die vraagstelling dat jij toch hoe dan ook 

opeens jezelf af gaat vragen: ben ik nu niet een slecht mens als ik mezelf 

boven jou zet? Au, ik doe die persoon pijn dat doet mij pijn. Een egoïst voelt 

geen pijn van de ander. Het ego is zo egoïstisch dat hij alleen maar aan zijn 

eigen ego denkt. Geen enkele hier is een egoïst dus dat hebben we nu 

eigenlijk al uitgelegd en jij ook niet. Dus kind, krijg een persoonlijke 

bevestiging. Kunnen jullie dat, voorwaarden scheppen? Ja toch? Allemaal 

toch? Verheugen jullie jezelf om voorwaarden te scheppen? 

  

Nee. 

  

Isaak: Nu gaan we voorwaarden aanwenden. Ik hou van mezelf, ik heb een 

voorwaarde aan mezelf gegeven: ik ga elke week één keer of twee keer een 

sportschool opzoeken omdat ik hou van mezelf. Ik heb een voorwaarde van: 

kind, je houdt van jezelf, de voorwaarde is: heb je nodig, ga dat doen en dan 

komt de dag en dan zeg je: “Ach, nou andere keer maar weer.” Dus hou je 

jezelf niet aan de voorwaarden. Als je tevreden bent dat je jezelf niet meer 

schuldig voelt, mag je die voorwaarden meteen doorbreken maar als je de 

volgende dag weer zegt: “Goh, ik heb weer gefaald” dan moet je jezelf aan 

die voorwaarden houden. Je houdt je toch wat voor en daarom heb je 

waarde. Elk woord dat jullie meemaken is kieskeurig uitgestippeld hoor. Ik 

hou me wat voor en daar krijg ik waarde van. Mijn voorwaarde is: ik ga 

sporten en dan krijg ik waarde. Kijk, ik heb het gedaan. Mijn voorwaarde: ik 

bel jou maar je hoort mij terug te bellen, dat is mijn voorwaarde. Op het 

moment dat de persoon je terugbelt, zeg je: “Jij belt mij niet dus de 

voorwaarde nu is: ik bel je niet meer tot jij mij belt” en dan zit je bij de 

telefoon en die belt nog steeds niet. “Ach, laat ik die voorwaarde maar 

meteen doorbreken” dan bel ik weer: “Jij hebt mij niet gebeld dus ik heb jou 
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maar gebeld.” Zo hou je wat in stand. Je schikt maar steeds keer op keer en 

dan krijg je dus geen waarde meer hè omdat je de voorwaarden iedere keer 

weggooit dus de waarden ook. Snappen jullie het?  

  

Ja. 

  

Isaak: Zo leven jullie en dan zijn jullie oud en dan denken jullie: goh, wat heb 

ik ermee gedaan? En dan komen jullie weer bij ons en zijn jullie weer terug 

en zo blijven jullie maar in het reïncarnatieproces zitten. Dan zeggen wij als 

meester: “Oké kind, ben je er nu echt aan toe?” “Ja meester, ik heb nu 

absoluut de kennis in mezelf opgeslagen, ik weet wat mij te doen staat.” 

Verheugd sta je in de rij en dan denk je: de deur gaat zo open, de deur, zaad, 

de deur. Je springt er zo in maar je krijgt maar een tel om te reïncarneren. 

Wisten jullie hoe moeilijk dat is om de ziel in het zaad te laten komen? Heel 

moeilijk. Is puur concentratie. Jij kiest dus je moeder uit, dit wordt je vader 

en je verbindt je met die man en jij als kleine ziel, is de energie, moet jouw 

energie in die man’s lichaam zetten. Je moet hem bezielen. Dus je bezielt de 

man en die man brengt jou. Daar komt ie, net te laat, volgende maand beter. 

Je doet heel veel moeite en het is bijna genoeg om te genieten, puur bij de 

uitleg, om ter wereld te komen en dan ben je er eenmaal en dan vraag je: ja, 

wat doe ik hier? Het is ook nooit goed hè? Dan ben je ter aarde en dan kijk je 

met je heerlijke bruine of blauwe of groene ogen de wereld in en jij zegt: 

“Goh, ik ben er, hè, hè eindelijk” en dan groei je op en je wordt steeds 

ontevredener desnoods, je kan het allemaal niet meer aan. Maar als je jezelf 

geestelijk blijft voeden door eigenliefde en de voorwaarde zodanig bij jezelf 

neerzet dat je zegt: “Mijn eigen voorwaarde is: ik hou mezelf levend met 

liefde” dan kan jij het reïncarnatieproces voltooien met succes en dan mag je 

een tijd bij ons blijven. En waarom mag je een tijd bij ons blijven? Omdat je 

jouw levensboek krijgt toebediend en je zegt: “Goh, laat ik maar even kijken 

wat ik ervan heb gemaakt” en je zegt: “Goh meester, waarom heb ik hier een 

onvoldoende?” Dan leggen we dat heel graag uit en alle onvoldoendes 

worden zodanig in je bewustzijn neergezet dat jij je bewust wordt van hoe 

het zou kunnen zijn door je keuzes van je eigen pad en daar doe je heel lang 

over. Daarom reïncarneer je nooit in een heel korte tijd terug behalve bij 
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moord, dan heeft men jou de wereld ingestuurd. Dan is je boek niet af en 

dan heb je voorrang. Hebben jullie huiswerk? 

  

Hoe lang kan het duren voor een ziel weer opnieuw reïncarneert? 

  

Isaak: Het kan in jullie getal een halve eeuw zijn. 

  

Dus vijftig jaar. Niet eerder? 

  

Isaak: Bij moord. Dus stel dat je een kind hebt geaborteerd dan heb je moord 

gepleegd, mag ie weer in de rij gaan van: ik ben vermoord. Hij loopt ook in 

de geest met dit etiket rond. Dus je wordt erkent als degene die slachtoffer is 

geworden van moord. Dus weet wat je doet. Zoals jullie weten heeft ons 

instrument een abortus gepleegd om iemand anders weer een geschenk te 

geven en dat kind is kort daarna, het vijfde getal, vijf jaar daarna, 

gereïncarneerd bij degene die jullie Chantal noemen. Dat was puur uit 

voorzorg om haar dat te geven omdat anders was het nooit in stand 

gekomen die moederschap. Dus er zijn regels naast de regels maar ja, dat is 

jullie onbekend. Dat is een gevoel. Gevoelsmatig voel jij op dat moment: dit 

kind is niet van mij. Dus je handelt niet uit paniek maar je handelt omdat je 

voelt: het kind is niet van mij en dan weet je niet waarom. Ons instrument 

kreeg dat gevoel toegediend omdat het had ermee te maken dat ons 

instrument haar geïnsemineerd heeft met de ziel. Dus zij heeft het zaad 

gebracht anders was er geen zaad geweest. Dus de bezieling heeft ze 

ingespoten via de gave, die men mediumschap noemt. Dus dat is een reden 

voor het oplossen van karma weer maar het is een goed geschenk voor 

degene die de ontvanger heet maar heel zwaar voor ons instrument geweest 

om zichzelf weer daar aan te verlenen en zeker toen de boodschap duidelijk 

werd, kregen we een meningsverschil, ons instrument en mijn naam is Isaak. 

Ons instrument wilde mij even niet meer te woord staan. Maar ja, uitleg 

brengt natuurlijk weer uitkomst. Soms moet je wat uitleggen. Ik had een 

uitleg te geven aan ons instrument waarom ik toentertijd ons instrument niet 

heb geholpen tijdens het zijn van zwanger en waarom het gevoel tot haar 

was gekomen van: dit kind is niet van mij. Omdat op dat moment was er 

absoluut geen reden om over te gaan tot abortus en toch moest ons 
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instrument het kind terugsturen omdat het kind hoorde niet bij ons 

instrument, maar het hoorde bij iemand anders. 

  

Is dat altijd zo? 

  

Isaak: Ja, het kind kiest dus de moeder uit en het kind koos deze moeder uit 

en deze moeder hoorde het kind niet op te voeden. Iemand anders hoorde 

het kind op te voeden. Na de reïncarnatie van tweede geboorte, terwijl het 

kind dus gereïncarneerd is in de nabijheid van ons instrument, heeft het kind 

hoe jong ook nog het hele scenario zodanig naar zijn eigen hand willen 

spelen, hoe jong ook, in maanden tijd hebben we het over, maanden oud om 

toch weer uit de hand van de moeder weggehaald te worden, om toch in de 

nabijheid van ons instrument eigenlijk op te groeien. Betekent: een beetje de 

boel gesaboteerd. Het kind wilde weer terug naar het instrument maar 

gelukkig kreeg ons instrument op tijd de informatie wat er eigenlijk gaande 

was. Zo’n kleine ziel beïnvloedde de hele situatie om dus eigenlijk in het 

bijzijn van het instrument op te groeien en niet in het bijzijn van zijn eigen 

moeder.  

  

Ik heb nooit geweten dat zoiets bestond. 

  

Isaak: Ja, er bestaat veel meer. Dus stel dat jij geadopteerd wordt, het kan zijn 

dat jouw moeder, die je af heeft gestaan, juist beïnvloed werd door de geest 

om jou ter adoptie af te staan omdat jij daar bent geboren maar je hoort daar 

te zijn. Dus daar hoor je te zijn, alleen heb je die deur uitgekozen, omdat bij 

die deur kon je niet binnenkomen dus soms gaat iets via een omweg. Ja, dus 

adoptie is goed. Abortus is moord. Nou, toen we dat uitspraken dat woord 

toen wilde ons instrument onze vriendschap beëindigen op dat moment, 

puur omdat ons instrument toentertijd in de steek was gelaten door mijn 

naam is Isaak omdat zij kwam met de vraagstelling: wat moet ik met deze 

zwangerschap? En ik liet mij niet kennen. Ja, soms moet je niet praten voor 

je beurt. Daarom zijn beïnvloedingen voor elk van jullie. Dus denken jullie 

maar niet dat jullie nooit beïnvloed worden. Jullie worden de hele dag door 

beïnvloed door de geest. En wie beïnvloedt jullie geest? Ja, dat is jullie 

onbekend. Jullie denken jullie zelf maar dat hoeft helemaal niet. Misschien 
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beïnvloedt je partner je wel of je familie of misschien beïnvloeden wij jou wel 

maar het gaat erom: wat voel jij? En hoe voel jij je tijdens deze beïnvloeding: 

goed of niet goed? Voel je je goed? Behoud het. Voel je je niet goed? 

Beëindig het. Jij had huiswerk, toch? 

  

Ja, ik had huiswerk en dat heb ik goed gedaan hoor.  

  

Isaak: Wat was je huiswerk? 

  

We hebben het erover gehad dat ik moeilijk voor iemand open kon staan, mannen dan. Ik 

ben een man tegengekomen waar ik best leuke gesprekken mee heb. 

  

Isaak: In de tussentijd? 

  

Ja. 

  

Isaak: Weer beïnvloeding hè. Eerst moeten we vooraf eigenlijk al de les 

voorlezen voor iets wat wij weten dat ontstaat, dan sta je er anders in hè? 

  

Ja, je staat er anders in en kijkt er anders naar. Ik had normaal allang gezegd: “Stop en 

niet verder” en nu had ik zoiets van: ik stop niet en ga verder kijken wat het brengt en het 

wordt steeds leuker. 

  

Wat leuk. 

  

Fantastisch. 

  

Isaak: Ja, zo werkt de geest. Dus via beïnvloeding hebben wij jou al 

beïnvloed door de woorden van onderricht. Nu krijg je dus een les en je gaat 

anders in de les door het onderricht van ons op dat moment. Nou goed zo, 

geniet ervan. Is ie heerlijk of niet? 

  

Hij is heerlijk. 

  

Isaak: Had je niet verwacht. 
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Nee, zeker niet. 

  

Isaak: Nou mooi, we zijn blij dat ons onderricht goed is overgekomen. Dat is 

ons probleem. Vaak zoeken jullie een toeval en dan valt het je toe en dan 

nemen jullie de achterdeur. Dan moeten wij toevallig net voor het toeval bij 

jullie zijn dat jullie niet de achterdeur nemen maar blijven staan. Zijn er 

vragen over Isaak onderricht zijn wijsheden of persoonlijk?  

 

Zit er onder de macht van iemand onmacht? 

  

Isaak: Degene die macht wil, voelt zich heel vaak juist onmachtig en daarom 

gaat ie de macht uitoefenen. Maar degene die al machtig is, hoeft de macht 

niet meer uit te oefenen omdat hij al machtig is. Betekent dat hij zich niet 

onmachtig hoeft te voelen. Dus hij kan zich machtig voelen met zijn eigen 

bestaan en situatie zonder dat hij die situatie naar zijn hand gaat zetten omdat 

hij is eigenlijk al de macht van die situatie toch? Waarom deze vraagstelling? 

  

Dat komt naar aanleiding van het boek ‘Wybe, wat doe je nou?’ dat hij bang is voor zijn 

eigen onmacht. Dat komt in het boek heel duidelijk naar voren.  

  

Isaak: Dat klopt. De heer van ons instrument wilde graag de macht over het 

instrument en over de situatie waarin hij zich bevond omdat hij zich 

onmachtig ging voelen door de uitstraling en de daden van ons instrument 

en de woorden en de gedachtes van ons instrument, daarom heeft hij al 

hetgeen wat jullie tot je kunnen nemen bewerkstelligd tot hij de acceptatie 

aanging van nemen van onmacht. Ik voel me onmachtig, ik geef toe aan mijn 

onmacht. Toen pas werd hij machtig in deze situatie, had hij zichzelf onder 

controle. De uitspraak: ‘een kat in het nauw maakt rare sprongen’ is hier van 

toepassing. Ben je niet in het nauw gedrongen, maak je ook geen rare 

sprongen. Blijkbaar heeft ons instrument hem in het nauw gedrongen door 

de uitstraling en haar meesterschap zoals ze de situatie eigenlijk al machtig 

was. Zij wist precies wat hij wilde bewerkstelligen door bepaalde daden en 

woorden. Dan kon ons instrument zichzelf daarop voorbereiden en juist 

hem die onmacht geven waar hij steeds meer macht over wilde hebben en hij 

zich steeds meer onmachtig ging voelen omdat ons instrument boven zijn 
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macht stond en zichzelf zodanig ondergeschikt kon zetten aan hem dat hij 

zich weer onmachtig ging voelen. Een heel complex verhaal maar gelukkig 

een goede les voor degenen die de lezers zijn. Wat denken jullie dat de 

werkelijke boodschap is van dit boek? 

  

Dat als de omstandigheden heel moeilijk zijn dat je dan toch voor de liefde moet kiezen en 

niet voor de omstandigheden. 

  

Isaak: Precies. Als de liefde goed is maar de omstandigheden niet, behoudt 

de liefde, maar verander de omstandigheden. Maar je kan het alleen maar 

veranderen met beide toestemmingen, niet met één toestemming. Dus wil je 

een situatie veranderen, moeten er twee voor zijn, dus jij en degene. Jouw 

zus wil niet, dat betekent dat jij de toeschouwer bent en de macht krijgt om 

weer machtig te zijn in deze situatie, door die onmacht te voelen en los te 

laten.  

  

Het is inderdaad onmacht, ja. 

  

Isaak: Je kan er niets aan doen. 

  

Ik heb er geen invloed op, nee.  

  

Isaak: Precies. 

  

Wat ik ook heel sterk vind in het boek is dat je niet vooraf moet oordelen. 

  

Isaak: Ons instrument was in die situatie tijdens de situatiebeleving 

ontzettend onmachtig maar toch in haar gevoel bleef ze machtig maar in het 

fysieke was ze onmachtig. Ieder van jullie gaat nu een vraag op laten komen 

bij jezelf en die vraag gaan jullie stellen aan één van jullie medecursisten. We 

gaan kijken of het gevoel van de medecursist zodanig zichzelf af kan 

stemmen op de vraagstelling dat hij of zij daar via het gevoel een goed 

antwoord op kan geven. Eén vraag, maakt niet uit welke. Als je de vraag hebt 

dan wijs je iemand aan en je stelt je vraag aan die persoon. Maak niet uit 

welke. Heb jij een vraag? 
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Ja. 

  

Isaak: Stel je vraag aan iemand. 

  

In het boek wordt gesproken over woorden, daden en gedachten….. 

  

Isaak: Gedachten, woorden en daden. 

  

Ja, en nu vroeg ik me af: wegen de gedachten net zo zwaar als de daden? 

  

Isaak: Wie stel je de vraag? Jullie hebben allemaal het boek gelezen niet? 

  

Ja. 

  

Isaak: Ik keek al weg. 

  

Ik denk dat daden erger zijn dan gedachtes. 

  

Isaak: Mee eens medecursisten? 

  

Ja. 

  

Ik zou het anders formuleren.  

  

Het begint met de gedachtes. 

  

Isaak: Wat zei jij? 

  

Ik zou zeggen dat de daden krachtiger zijn dan de gedachtes en niet het woord erger.  

  

Isaak: Oké, de daden zijn krachtiger. 

  

Gedachten is ook energie. 
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Isaak: Je hebt drie soorten krachten elk van jullie, meer zijn er niet. De ene 

kracht is niet de andere kracht maar is een even sterke kracht. Stel dat je 

alleen maar denkt. Is dat een kracht? Natuurlijk. Je denkwereld kan je hele 

wereld beïnvloeden. Als je slecht over iemand denkt, beïnvloedt dat je hele 

wereld. Denk je over jezelf? Beïnvloedt dat je hele wereld. Woorden precies 

hetzelfde. Als je slecht spreekt, beïnvloedt dat je hele wereld en andermans 

wereld ook en daden precies hetzelfde. Maar de krachtigste van die drie is 

natuurlijk de daad omdat een daad doorbreekt beide werelden. Dus stel dat 

jij lief denkt over iemand en je zegt lieve woorden en je verricht nog een 

daad dan komt al hetgeen wat je zegt en denkt, eigenlijk tot uiting. Dus je 

moet altijd het laatste toepassen dan is de cirkel compleet. Dus stel: ik denk 

dat ik haar bel, ik denk en ik zeg het ook tegen jou ik bel je, maar jij belt niet 

dan heb je nog niets hè. Dan is de cirkel nog niet compleet. Dus gelijk, alle 

drie, maar de krachtigste is de laatste, erger niet nee. Goed gesteld.  

  

Mag ik nog iets vragen? 

  

Isaak: Je mag alles vragen. 

  

Stel dat iemand zegt: “Die knaap bevalt me niet, die moet de wereld uit.” Stel dat ik 

alleen de gedachte heb, wordt het dan net zo zwaar aangerekend als je de daad toepast? 

  

Isaak: Aan wie stel je hem?  

  

Aan haar. 

  

Isaak: Hebben jullie wat samen? 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Het is toch niet de leuke man die je ontmoet hebt? 

  

Nee. Ik vind het een moeilijke moet ik zeggen.  

  

Isaak: Stel de vraag nog een keer. 
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Stel dat ik de gedachte heb dat ik iemand wil vermoorden en het blijft bij die gedachte. 

  

Isaak: De daad is de krachtigste zeiden we al, is precies hetzelfde dus. 

  

Dan heb je het antwoord al. 

  

Isaak: Hoe vaak verwens je niet iemand in de wereld van de doden? 

  

In je hoofd, ja. 

 

Isaak: Dan heb je dat uitgezonden. De andere persoon kan het ook voelen 

van: die moet me niet of die doet me wat aan. Dan heb je het eigenlijk al 

uitgezonden en de ander ontvangt het. Dat kan wel. Dat de ontvanger 

eigenlijk al ontvangt wat jij over hem denkt. 

  

De energie die je uitzendt. 

  

Isaak: Ja, maar nog niet de daad van: hé, die persoon vertrouw ik niet. Hij is 

niet te vertrouwen of hij is een leugenaar. Die kun je ontvangen, moet je naar 

luisteren omdat je bent altijd de ontvanger. Dus eigenlijk weet je alles al. Wij 

bevestigen alleen wat je weet maar je weet het allemaal zelf wel. Dus zo 

bijzonder zijn we niet. Je weet het allemaal wel. Je weet alles. Elke informatie 

is je bekend. Je weet ook of je oud wordt met iemand ja of nee. Je wilt ook 

alleen niet weten. Je verwenst misschien de persoon naar het fabeltje van, of 

jij wenst de persoon bij je, hangt ervan af. Soms wil je graag met die persoon 

oud worden en soms wil je dat niet en hoop je dat die persoon zelf eigenlijk 

een beslissing neemt. Maar elk antwoord heb jij bij je, elk. Maar je moet 

jezelf de vraag stellen. 

  

Je moet ook het antwoord willen horen. 

  

Isaak: Dat is moeilijk. Dat is hetzelfde, dat is een hele goeie. Gewoon een 

voorbeeld, iemand weet van: ik ben wat pondjes aangekomen maar wil het 

toch niet op de weegschaal bevestigd zien. Je weet het wel maar je wilt het 

niet zien dan kun je het eigenlijk nog niet weten. Dan kan je het eigenlijk nog 
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goedpraten toch? Ach, het zal wel aan de broek liggen hè, opgezette darmen 

of zo. Dat voorbeeld gebruiken we omdat ons instrument heeft er last van in 

deze toestand. Ze weigert de weegschaal.  

  

Groot gelijk, heeft ze ook niet nodig. 

  

Je kunt het dus voelen als iemand je niet mag?   

 

Isaak: Ja, altijd. Altijd.  

  

Je kan ook voelen dat iemand bewust moeite doet om je niet te mogen? 

  

Isaak: Ja, altijd alles ja. Je kan ook voelen wanneer iemand jou wel mag en 

jou het bed in wil praten, dat kan je ook voelen.  

  

Daar doel ik niet op. Ik bedoel dus dat iemand mij het bewust moeilijk maakt om mij een 

spiegel voor te houden dat het contact dat we hebben niet meer kan?  

  

Isaak: Ja. 

  

Kan het dat je dat zo voelt? 

  

Isaak: Ja, een voorbeeld. 

  

Ik heb altijd heel goed contact gehad met mijn ex, de vader van mijn kinderen. Sinds 

anderhalf jaar heeft hij een nieuwe vriendin en die vriendin kende ik heel goed maar sinds 

ze wat met hem heeft, spreekt ze niet meer met me en toen begon hij raar te doen dus toen 

konden we niet meer goed communiceren. Die twee zitten mekaar gek te maken. 

  

Isaak: Dat klopt. Dus ze voeden elkaar en jij bent een slachtoffer van de 

situatie. 

  

Zo voel ik het wel, ja. Maar ik vond haar altijd een leuke meid. 

  

Isaak: Dat betekent dat zij jou nu ziet als concurrentie. 
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Ja, maar er hoeft helemaal geen concurrentie te zijn. 

 

Isaak: Ja, maar dat is wel zo. Dus jullie redeneren het weer weg: ach, het is 

toch een aardig mens. Het kan toch niet? 

  

Ja, precies. We konden altijd met elkaar lachen en nu is het opeens de partner van mijn ex 

en ik herken haar niet terug. 

  

Isaak: Waarom ga je nooit het gevoel als waarheid zien? We zeggen nooit 

omdat je denkt er nog veel te lang over na. 

 

Ik ben toch niet veranderd dus hoe kunnen ze me nu opeens niet meer mogen? 

  

Isaak: Ja, concurrentie. 

  

Misschien is het ook schuldgevoel. 

  

Isaak: Nee, dat is concurrentie. Nee schuldig, nee. Als je jezelf schuldig voelt, 

is het een andere energieoverdracht. Dat is het niet. Het is concurrentie. Zij 

is nu een concurrente. De ander concurreert nu op jouw verleden. 

  

Ik koester hoe wij in het verleden met elkaar omgingen. 

  

Isaak: Maar ze concurreert op je verleden kind. Er is niets ernstiger voor een 

vrouw dan te concurreren op een verleden van iemand anders. 

  

Gaat dat over of wordt het beter? 

  

Isaak: Nee. 

  

Dat denk ik niet. 

  

Isaak: Dan begrijpt u het verkeerd. Wat bedoelen we: je concurreert met 

iemands verleden. 
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Ik heb twee mooie kinderen van hem gekregen en ik kon met mijn ex-schoonmoeder goed 

opschieten dus ik heb nog steeds contact en zijn nieuwe vrouw vind dat het haar familie is 

en niet de mijne. 

 

Isaak: Dus ze concurreert op je verleden, dat noemen we jaloezie. 

  

Wil je het veranderen? 

  

Nee, ik wil het niet meer veranderen. Ik heb het los moeten laten en denk: doe lekker je 

eigen ding. 

  

Isaak: Wat je kan doen als iemand concurreert met jouw verleden? Niet meer 

meedoen. Concurreer jij lekker alleen ik doe niet mee. Dus jouw probleem. 

Dus maak van jouw probleem niet de mijne is wel een goede. 

  

Ik kan me wel voorstellen dat het voor de kinderen niet een prettige bijkomstigheid is. 

  

Nee. 

  

Hoe sterk wil jij staan voor een betere situatie? 

  

Ik wil gewoon verder. Als ik haar zie bij het voetballen samen met hem dan zeg ik altijd 

netjes gedag en dan loop ik zo verder. Ik doe net of mijn neus bloedt. 

  

Isaak: Ja, je concurreert niet mee dus jouw probleem. 

  

Zou een gesprek niets oplossen? 

  

Isaak: Waarom? Denk je nou echt dat iemand gaat bekennen dat ie een 

concurrente heeft? Dat is toch ook weer egoverlies. 

  

Je kan toch ook uit je hart praten, wat je hem nog te zeggen hebt. 

  

Afgelopen september gingen ze trouwen en toen kreeg ik weer zo’n leuk sms-je van haar. 

Toen dacht ik: ik bel haar op, ik vind het zo kinderachtig via sms, we zijn volwassen 
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mensen. Dus ik belde haar op en ik zei: “Ik kom naar je toe en dan gaan we hier even 

over praten want dit vind ik geen stijl.” Nou, dat kon niet want ze hadden visite. Om een 

lang verhaal kort te maken heb ik haar wel gezegd wat ik ervan dacht.  

  

Jij reageert ook uit een impuls, een emotie.  

  

Ik had wel zo’n gevoel, wat ik ook naar buiten heb gebracht, dat ik dacht: ze doet heel 

veel moeite en ook een bevestiging zoeken van ze moest gelijk trouwen. Hij is toch van 

haar, niet van mij.  

  

Isaak: Dat betekent dat iemand eigenlijk vrij onzeker is. De tegenpartij is 

onzeker van jouw verleden. Dus jij bent nummer één geweest en iemand 

krijgt dus eigenlijk een concurrentie. Dus je moet concurreren dus beter zijn 

dan de nummer één hier. 

  

Maar ik ben toch niet de nummer één voor hem? 

  

Isaak: Nee, maar je was vóór haar en bepaalde mensen hebben er geen 

moeite mee maar deze vrouw blijkbaar wel. 

  

Door de relaties die ik heb gehad heeft het mij geholpen te waarderen wat ze hebben 

betekend voor me, ook energetisch.  

  

Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel heb geleerd van de relatie die ik met hem heb gehad, 

ook na die tijd. Ik vind het alleen zo jammer omdat we altijd gezegd hebben dat als er een 

andere vriendin of vriend komt dat het niet zou uitmaken in onze relatie en nu heeft ie 

zich toch laten beïnvloeden en dat vind ik gewoon jammer. 

  

Isaak: Ja, mannen zijn zwakke wezens. Jij bent dus een speciale man als je 

niet zwak bent. Maar vele mannen zijn zwakke wezens omdat ze zijn 

ondergeschikt aan de vrouw. Misschien heb je in de tussentijd geleerd om dat 

niet meer te zijn maar de man is trouw op het moment dat hij zich eenmaal 

volledig geeft. Niet als ie alleen maar fysiek bezig is maar als ie eenmaal 

werkelijk van de vrouw houdt en de vrouw zegt: “Nee” en de vrouw gaat dus 

het haantje zijn dan gaat de man heel vaak zichzelf schikken aan de wensen 
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van de vrouw omdat de vrouw brengt de energie en ze is dan degene die dus 

de zeggenschap heeft. Op het moment dat de man ook nee zegt, kan het zo 

zijn dat de ruzies zodanig stijgen en dan gaat men uit elkaar op het moment 

dat je het niet eens kan worden met elkaar. Vele mannen en dat is ons 

bekend maar ook vrouwen doen dat hoor, vele mannen gaan zo over in het 

behagen van de vrouw dat ze dus gaan doen wat de vrouw wil. 

  

Maar je kunt toch niet altijd in de voetsporen van de vrouw lopen toch? 

  

Isaak: Werkelijk waar, vrouwen in het algemeen - is kosmisch bepaald -  

vrouwen kunnen heel erg beïnvloeden. De vrouw beïnvloedt eigenlijk al het 

kind tijdens de geboorte. De opvoeding doet de vrouw. Het kind krijgt dus 

eigenlijk de energie van de vrouw mee, dat brengt dus eigenlijk vruchten of 

sporen. Dus de vrouw is een heel krachtig wezen. Dus elk van jullie die 

gereïncarneerd is in een vrouw mag trots zijn dat je gekozen hebt, om dat 

geslacht mee te nemen. De man moet leren om bij zichzelf te blijven. Dus jij 

hebt blijkbaar geleerd om te zeggen: “Nee.” Zijn er vrouwen geweest die jou 

hebben willen beïnvloeden? Heb je nee gezegd? 

  

Nu wel. 

  

Isaak: Ja, maar wel eens ook ja gezegd.  

  

Ja. 

  

Isaak: Dan voel jij verschil: dat voelt goed, dat voelt niet goed. Blijkbaar voelt 

het niet goed voor jou. Je hebt het onderscheid kunnen trekken: dat is niet 

wat ik wens, dat is niet wat ik wil, dus ik zeg: “Nee” en dan krijg je vaak ook 

verlies. Als je zegt: “Nee, wil ik niet meer” dan is vaak het verlies heel nabij 

want de vrouw kan heel standaard vasthouden aan hetgeen wat ze wenst. 

Dus stel dat jouw man, je ex-man zegt: “Nee, dit is jouw probleem. Ik ga met 

mijn ex om en ik ben bevriend met mijn ex en de kinderen zijn van ons en jij 

moet jouw probleem zelf even oplossen” dan krijgt ie haar tegen zich en dat 

is hetgeen hij niet wenst dus hij kiest voor haar en niet voor jou. Maar 

eigenlijk hoort een man niet te kiezen, gewoon te zeggen: “Het is jouw 
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probleem, zoeken jullie het uit, ik ben een toeschouwer van jullie 

onenigheden.”  

  

Ik heb geen onenigheden. 

 

Isaak: Nee, maar zij maakt de onenigheden, dus ben je ook onenig dus jullie 

zijn niet op de gelijkschaligheid terecht gekomen van eens zijn met elkaar.  

  

Precies. Het is wel grappig ja.  

 

Isaak: Een vraag voor iemand. Jij Harrie? 

  

Ik heb zelf de neiging om te vluchten om maar niet de confrontatie aan te gaan en wat is de 

reden daarvan? 

  

Isaak: Wie stel je de vraag? 

  

Anita. 

  

Angst voor afwijzing zou ik zeggen. 

  

Kun je er meer over zeggen? 

  

Het is toch een bepaalde angst, denk ik, angst voor ruzie? 

  

Iets meer? 

  

Bang om in je oude pijn geraakt te worden? Afwijzing als kind? 

 

Ik denk dat een stuk ook is, dat ik niet in mijn kracht durf te staan. 

  

Isaak: Kijk, hij geeft zichzelf al antwoord. Dat is snel geleerd. 

  

Hij doet precies wat je zei, hij weet het al. 
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Isaak: Hoe vaak ga je niet met je verhaal naar iemand toe en je weet precies 

eigenlijk het antwoord op je verhaal maar je wilt het verhaal kwijt en je hoort 

eigenlijk jezelf praten en de persoon kan met elk goed advies komen. Je weet 

precies of dat advies goed bij je past of niet. Maar je wilt alleen ventileren. 

Dus jij praat en innerlijk weet je eigenlijk wat je nodig hebt. Dus stel dat je 

nou een relatieprobleem hebt, je brengt het probleem bij een vriendin of 

vriend en de persoon geeft je advies, weet je precies of dat advies een goed 

advies was of niet. Waarom breng je het probleem dan bij die ander? Ja, je 

hoort jezelf graag praten. Maar je kan ook in dialoog gaan met jezelf en het 

probleem aan jezelf voorleggen en aan jezelf de antwoorden geven en je 

schrijft het op en je houdt je eraan, dan ben je dichter bij de waarheid dan 

dat je het bij iemand anders brengt. Het is zo een verspilling kinderen, om je 

verhaal bij iemand te brengen. Terwijl de eerste persoon die het antwoord 

heeft jijzelf bent. Het is zo een verspilling. Als je eenmaal het antwoord hebt 

dan kan je het bij iemand gaan brengen en zeggen: “Ik ben erachter gekomen 

wat ik nodig heb.” Wat jullie ook zo vaak doen en dat vinden we ook zo’n 

ontzettende verspilling, dat is: jij hebt een probleem met die en je brengt het 

probleem eerst naar die, naar die, naar die en die vermijd je. Die, die, die, die, 

die en daar ligt mijn probleem maar misschien heeft iedereen advies voor 

mij. Is het probleem opgelost? Is dit probleem opgelost? Dat werkt niet. 

Echt, zo’n verspilling. Wij kijken toe en denken: och, och, och, kind, kind, 

kind. Breng het probleem altijd terug, naar degene die het je gegeven heeft. 

Altijd. Als je kledij hebt gekocht bij de ene winkel en je hebt een probleem 

met die kledij ga je toch niet eerst al die andere winkels aflopen en zeggen: 

“Ik heb een probleem met dit”, dan zeggen ze: “Dit is toch niet mijn 

probleem?” Breng het terug. Jij hebt een probleem met mij omdat ik hoef dit 

niet. Dus je brengt het terug. Als jullie in onze wereld terechtkomen dan 

gaan jullie je kostelijk vermaken, puur om te zien hoe jullie het doen. 

  

Maar ja, dat zijn we dan weer kwijt als we weer terugkomen. 

  

Is je eigen antwoord nu bevredigend voor jou? 

  

Nee, ik wou het van een ander horen hoe het met me zit. Het schoot me zo te binnen. 
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Isaak: Jij weet het zelf. Jij weet het zelf. Het is logisch dat men bevestigd wil 

worden. Elk kind vraagt bij de mama: heb ik het goed gedaan? Maar je ziet 

toch zelf of je het goed hebt gedaan. Stel dat de moeder zegt: “Ja, je hebt het 

goed gedaan” en je ziet dat het niet goed is en de moeder zegt: “Goed 

gedaan” dan geloof je het toch ook niet? Hoeveel vrouwen doen dat niet? Of 

mannen kan ook, maar dan ben je een speciale man als je dat vraagt aan de 

vrouw: vind je me te dik? Zegt de man: “Nee, ik vind je mooi.” “Nee, 

helemaal niet jij vindt me te dik.” Wat zeg je eigenlijk? Ik vind mezelf te dik, 

bevestig me dat ik het niet ben. Maar eigenlijk geeft de bevestiging die je me 

geeft geen tevredenheid want ik vind me nog steeds te dik. Dus als jij, als 

manzijnde, zo bij je vrouw komt: vind je me te dik? Dan ben je wel een 

speciale man. Dan ben je bezig om op dat moment eigenlijk een vrouwelijke 

energie, dat is eigenlijk een vrouwenkwaal, eigenlijk te gebruiken. Vrouwen 

willen altijd mooi, pracht zijn. Dat hebben ze nodig, bevestiging. Ja toch? 

Mee eens? 

  

Ja. 

  

Isaak: Vraag je jouw vrouw wel eens: ben je tevreden over mijn uiterlijk? 

  

Nee. 

  

Isaak: Heb je geen behoefte aan of wel? 

  

Nee. 

  

Isaak: Vraag je wel eens aan je man: ben je tevreden over mijn uiterlijk? Valt 

dit jasje goed? Zie ik er goed uit? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dan heb je wel bevestiging nodig. Maar stel dat hij zegt: “Goh, je ziet 

er prachtig uit” en je hebt het gevoel van niet, trek je jezelf wat aan van zijn 

mening? 
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Ja. 

  

Isaak: Ga je niet meteen de jas uitdoen als jij voelt: dat is niet goed? 

  

Jawel. 

  

Isaak: Zegt de man: “Dit en dat past bij je”, nou… Dus de man die doet het 

heel makkelijk: ja is goed, staat je goed omdat de man is ook niet meer van 

gisteren. Die weet precies hoe zijn vrouw eigenlijk werkt. Zij zoekt 

bevestiging maar wat ik zeg is toch niet goed omdat zij heeft toch nog steeds 

het laatste woord. 

  

Nou, het is geen bevestiging maar het is meer van: zie je het wel eens? 

  

Isaak: Dat is ook een goeie. Ik heb een nieuw jasje gekocht “Goh, is ie 

nieuw?” Ja, jullie moeten als man en vrouw met een lach en glimlach naar 

jullie zelf kijken. Bestudeer jullie zelf en lach en glimlach en zeg: “Ach, ach, 

ach.”  

  

Soms dan ben je zo bezig en dan weet je het niet meer en dan vraag je het aan God en de 

kosmos en dan komt voor mijn gevoel het antwoord daarvandaan. Kan dat?  

  

Isaak: Ja, kan zijn dat God jou dat gevoel geeft, dus de bron waar je vandaan 

komt, de liefdesbron geeft jou in je gevoel een bevestiging en maakt niet uit 

wie het geeft, weet ook dat jij God bent. Het gaat erom dat het antwoord 

juist is. Maar je moet er wel meteen gehoor aan geven. Ga het nou niet aan 

God vragen en dan doe je het nog niet. Omdat dan vraag je het antwoord 

maar je doet het toch niet dus dan heb je gewoon eigenlijk een teleurstelling 

omdat je weet dan het antwoord maar je doet het tegenovergestelde van je 

weten, heb je twee teleurstellingen. En ik wist het al en ik heb God weer 

eigenlijk onderdrukt, dus mijn gevoel onderdrukt. Dus als je het vraagt, 

luister er ook gewoon naar. Al is het moeilijk om er gehoor aan te geven, 

luister er naar. Dus stel dat je nu met jezelf schrijft en je zegt: “Ik ga nu een 

vraag stellen aan mezelf” en je krijgt het antwoord en je denkt: dat is niet wat 

ik wil horen en je maakt er een heel mooi antwoord van dan ben je eigenlijk 
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de boel aan het besodemieteren. Als je de vraagstelling stelt, maak een 

afspraak, luister naar het antwoord, hoe moeilijk ook. Stel dat jij nu een vraag 

stelt: wil ik nog een derde kind? Je stelt de vraag en je hart zegt: “Nee” en je 

weet dat je partner - een voorbeeld, is hier niet van toepassing - maar je weet 

dat je partner ja wil maar je gevoel zegt nee, naar welk antwoord luister je? 

  

Het gevoel. 

  

Isaak: Precies. Het moment dat je dus eigenliefde hebt, doe je dat. Maar stel 

dat je onvoorwaardelijke liefde hebt, dat betekent: ik heb onvoorwaardelijke 

liefde voor je dus ik doe het voor jou, dat kan ook. Dus je gevoel zegt nee, je 

doet het voor iemand anders, dat is een geschenk. Dus stel dat iemand zegt: 

“Kom je bij me poetsen?”, je gevoel zegt: “Nee” met je eigenliefde zou je 

nee moeten houden maar onvoorwaardelijke liefde zegt: “Oké, ik kom 

poetsen”. Dan heb je tevredenheid door je besluit. Dan ga je niet mopperend 

poetsen, dan ga je fluitend poetsen omdat jij besloten hebt om jezelf in dat 

stukje op te offeren dus dat kan ook nog. Dus je mag soms ook wat tegen je 

gevoel in doen en dan mag je niet klagen. 

  

Dus je moet het met liefde doen. 

  

Isaak: Ja, dus ik heb er geen zin in maar ik doe het voor jou en ik zeg het dan 

ook nog even. “Ik kom poetsen maar ik heb er echt geen zin in, ik doe het 

voor jou.” Dan zegt de ander meteen: “Nou, dan hoeft het al niet meer.” 

Nee, ik doe het voor jou dus neem het ook aan. 

  

Dan heb je die poetslap in je hand en dan ben je blij en dan is er toch niets mis mee als je 

dat vaker doet. Ik zou daar geen moeite mee hebben. 

  

Isaak: Dan doe je het voor die persoon. 

  

Maar als iemand je daar dankbaar voor is dan vind ik dat ook leuk.  

  

Isaak: Heel veel mensen doen het voor de ander. Maar dan moet je tevreden 

zijn met het doen voor. Ga niet na tien jaar zeggen: “Kijk wat ik allemaal 
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voor je heb gedaan. Ik heb drie kinderen genomen maar ik hoefde er 

eigenlijk geen één. Ik ben verhuisd voor je. Ik heb mijn werk voor je 

opgegeven. Ik heb twee keer in de week mezelf beschikbaar gesteld in bed 

voor je en kijk nu dump je me of nu zeg je dank je wel ik hoef je niet meer of 

opeens is het over.” Nee, nee, nee, dat noemen wij niet onvoorwaardelijk. 

Dus als je een kind opvoedt en je hebt het kind in je armen dan ga je niet, 

ook niet als ie uit huis gaat, zeggen: “Wacht even, dit heb ik allemaal voor je 

gedaan, onthoud dat goed. Zoveel heb je mij gekost, onthoud dat ook even 

goed.” Zo werkt dat niet. Jij doet het voor jezelf. Je hebt het kind in jouw 

huis laten groeien, in jouw fysieke huis, je hebt het kind in je armen gevoed 

en gedragen en je laat het kind onvoorwaardelijk gaan in de hoop dat ie de 

weg nog terugvindt en als ie de weg niet terugvindt ook goed. Ik heb ervan 

genoten zolang ik het kind had en dat is waar vele mensen ook weer de fout 

ingaan. De kinderen gaan het huis uit en opeens zijn de twintig jaar voorbij, 

na twintig jaar van wachten. En nu is een leegte ontstaan, oh. Dan zeggen we 

kind, je hebt onvoorwaardelijk je kind gevoedt, nu is de leegte, nu mag je die 

leegte vullen. Maar bestaat niet, vul hem en ga dan desnoods in treurigheid 

even rouwen en dan laat je het kind gewoon zijn eigen leven leiden en dat is 

onvoorwaardelijk. Als jullie ruzie maken met wie dan ook, wat doe je het 

meeste? 

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Beschuldigen. 

  

Zoek de boef. 

  

Isaak: Dat is een goeie, zoek de boef. Dus als je ruzie hebt, ga je iemand 

beschuldigen. Dus je ruziet: jij dit, jij zus, jij zo. Maar vaak beschuldig je en 

dan denken wij: kind, dat is niet meer van toepassing. Dat noemen jullie ook 

de ‘oude koetjes uit de sloot’. Het hele verleden komt even naar voren. Toen 

hadden we dat en toen hadden we dat. Dan zeggen wij: “Hebben jullie dat 

toen niet uitgeruzied?” Omdat hoe onmachtig wordt de andere persoon niet 

als jij een verleden gaat pakken wat er nu niet meer toe doet. Kan iemand het 

verleden goedmaken? Nee, men kan de situatie nu goedmaken waar je nu 
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eigenlijk ruzie op hebt, dat kunnen we uitvechten. We kunnen niet het 

verleden uitvechten, dat is voorbij. Die tijd hebben we gehad. Daarom 

kinderen onthoudt dit: leef in het heden en het heden maakt de toekomst 

maar wees niet het verleden. 

  

Wat ik zelf heel lastig vind is dat ik naarmate ik meer met deze dingen bezig ben ik meer 

kijk naar de mensen om me heen en nu heb ik mezelf opgelegd dat ik in iedereen iets 

moois moet zien. Is het zo dat als je iemand niet sympathiek vindt dat er dan een deel bij 

jezelf ligt of mag je iemand niet sympathiek vinden?  

  

Isaak: Goeie vraag. 

  

Ik denk dat je je gevoel volgt. Je gevoel is jouw gevoel. 

  

Ja, je hikt vaak aan tegen de beperking van iemand maar je kijkt ook vanuit je eigen 

beperking. 

  

Maar voor die persoon is het nog veel lastiger. 

  

Ik wil het niet veranderen. Ik wil er alleen geen last meer van hebben. Snap je wat ik 

bedoel? Ik denk, en zo ver ben ik nog lang niet, als je zelf groeit en steeds meer door 

mensen heen kan kijken verandert het. Ik heb laatst een ervaring gehad met een man die 

fysiek niet mijn type is op geen enkel vlak en ik moest een sessie met hem doen en ik voelde 

heel veel liefde voor hem. Dat was voor mij duidelijk liefde op zielsniveau. Toen zag ik dat 

ik op aards niveau niets met die man heb maar toch kan ik heel veel liefde voor hem 

voelen. Dan vraag ik me af: is dat iets waar je met iedereen naartoe moet of is dat te hoog 

gegrepen? 

  

Ik denk dat het vrij hoog gegrepen is maar het is wel zo dat als je je aan iemand ergert, 

aan een ander, heb je jezelf daarmee. Jij hebt daar waarschijnlijk een gebrek aan want jij 

hebt daar waarschijnlijk een negatieve ervaring mee opgedaan. Het komt altijd terug bij 

jezelf. 

  

Dat is mijn ervaring ook. Dus met andere woorden: als je die beperking oplost, kun je met 

open vizier naar iedereen kijken.  
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Ja, je moet je eerst afvragen: wat zit er in mijn hart gegrift? 

  

Isaak: Stel dat je van kinderen houdt, een voorbeeld, je bent dol op kinderen, 

wil dat niet zeggen dat je jezelf niet ergert aan kinderen. Stel dat je hier een 

stel kinderen hebt en die kinderen ergeren jou. Moet je er dan met een open 

vizier naar kijken en zeggen: “Goh, ik erger me maar ik mag me niet ergeren, 

ik moet gewoon open zijn” of ga je jezelf lekker ergeren? 

 

Dat vind ik wel lastig. 

  

Isaak: Ons antwoord hierop is: open zijn voor die ergernis en dan hou je nog 

steeds van kinderen. Dus je houdt van mensen maar je houdt niet van 

bepaalde gedragingen  

van die mensen. Kan zijn dat het niet past bij jou, in jouw kaders desnoods 

of in jouw levensstijl. Dus stel dat jij een heel beleefd iemand bent en jij bent 

gewoon een liefdevol mens, je houdt van mensen, je werkt graag met mensen 

maar je hebt iemand naast je die onbeleefd is en heel de tijd zit te vloeken en 

te tieren en te schelden en te doen en te boeren en te boeren en te boeren en 

te schijten, dat wil niet zeggen dat jij er geen last van hebt. Van goh, ik heb 

een open vizier ik erger me er niet aan, boer maar door, geen poepies 

genoeg, nee kind. 

  

Een voorbeeld. Ik heb iemand in mijn omgeving en die is enorm passelijk. Daar heb ik 

een bloedhekel aan of daar had ik een hekel aan. 

  

Isaak: Daar heb je een bloedhekel aan. 

  

Dat klopt. Maar dan denk ik: is dat mijn probleem? Moet ik daar iets mee of mag ik 

zeggen: “Ik vind het niets, basta?”     

     

Isaak: Dat is het. 

  

Geweldig. 
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Isaak: Jij bent dus bezig met spiritualiteit, met gevoel, dus ik moet nu een 

liefdevol mens gaan worden, moet iedereen respecteren en liefhebben en 

goedkeuren. Nee kind. 

  

Pff, dat is een opluchting. 

  

Isaak: Jij gaat dat pas doen als je een meester bent aan onze zijde en voor die 

tijd blijf je een student. Je hele leven lang ben je een student. 

  

Er zijn bepaalde mensen op aarde die wel heel liefdevol met iedereen om kunnen gaan.  

 

Isaak: Wat zei ze? 

  

Zij wil iets zeggen. 

  

Isaak: Wat wil je zeggen? 

  

Zijn er mensen die weer gereïncarneerd die zo ver zijn? 

  

Isaak: Ja, er zijn heel veel mensen die zichzelf ontzettend opofferen. Zij 

willen niet meer die ergernis voelen, ze willen niet meer kort minded zijn, 

denken ze dat ze zijn, juist daardoor hebben ze hun eigen normen, principes 

en waarden eigenlijk weggedaan en dan gaan ze dus iedereen tevreden 

houden. Die mensen mogen bij ons op les. Je hebt maar één mens tevreden 

te houden en dat ben je zelf. Je hebt het over een avatar. Als je naar een 

avatar gaat en die zit in zijn tempel en mensen komen bij hem darshan halen 

en die zijn daar alleen maar om te zijn omdat jij daar positieve energie 

uithaalt, dat is weer wat anders. Dat heeft een functie en die werkt, dus 

avatar. Maar de normale reguliere mens zoals jullie dat zijn mag gewoon 

volkomen achter jullie gevoelswereld staan. Dus vind jij iemand stinken, ga 

nou niet doen alsof je het niet ruikt. Hmm ruikt naar bloemetjes, hmm ruikt 

naar bloemetjes, bloemetjes, bloemetjes, bloemetjes. Ben je toch niet goed 

bezig of wel?         

  

Kan het zijn dat je diep van binnen wel liefde voor iemand voelt?  
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Isaak: Ja, tijdelijk. Je kan tijdelijk even liefde voelen doordat jij jezelf in die 

liefdesenergie laat stromen maar het wil niet zeggen dat het blijvend is.  

  

Is dat op zielsniveau? 

  

Isaak: Je ziel, je energie is positief op dat moment in die energie. Dus jij bent 

ruimdenkender dan jouw menselijkheid op dat moment. Dus je zet jouw 

menselijkheid opzij en je laat de ziel werken dus je positieve energie, de ziel 

laat je werken dan ben je op dat moment de therapeute. Een therapeute is op 

dat moment therapeutisch bezig. In dat kader moet je ook blijven. Dat 

betekent niet dat je de hele dag een therapeut moet zijn anders heb je geen 

bestaan. Als je een tandarts bent, loop je ook niet de hele dag met de tang 

rond en zeg je: “Mag ik even naar je tanden kijken?” Nee, ik heb een functie. 

Ik ben nu verloskundige, ga je toch ook niet iedereen verlossen. Wel in 

kaders blijven, die je nodig hebt. Je hebt een aantal zekerheden nodig. Je kan 

die kaders steeds breder maken maar dan moet je er wel aan toe zijn. Als 

iemand zegt: “Goh patser, niets aan de hand, ga jij maar lekker patserig zijn. 

Doe jij die kleding aan, voel je patserig”, denk je: ja, maar ik voel me niet 

patserig, is niet mijn energie. Jij hebt een energie, die is uniek, blijf daarbij en 

je mag rustig zeggen: “Ik vind die persoon helemaal niets aan.” Je mag rustig 

tegen een vriendin zeggen…. 

  

Isaak steekt zijn middelvinger op. 

  

Isaak: Dat mag ook. Dan gaat God nog niet zeggen: “Fout, fout, fout.” God 

zegt gewoon: “Kind, dat zijn jouw kaders van, die horen bij jou, klaar.” Wij 

oordelen nooit, of je nou iemand hebt verkracht of iemand hebt vermoord, 

wij oordelen nooit omdat wij ontvangen je hier wel. Dan gaan wij met je aan 

de slag. Jij oordeelt al genoeg voor jezelf en wij wijzen alleen maar hoe jij 

bent. Dus dan laten we je in de spiegel kijken en dat is al erg genoeg. Dus 

een moordenaar vertellen we: kijk in de spiegel wat je hebt gedaan, we geven 

aan en laten hem of haar voelen hoe het voelt om een moordenaar te zijn of 

een verkrachter. Maar wij zouden nooit zeggen: “Je bent een moordenaar en 

daarom maak jij geen kans meer bij ons.” Nee, we zeggen: “Je kan het altijd 
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goedmaken maar dan heb je karma en dat karma moet je natuurlijk weer 

inlossen.”  

  

Dus iemand als Adolf Hitler heeft heel veel karma. 

  

Isaak: Die blijft er nog heel lang zitten ja, nog heel lang. Die heeft de dierlijke 

sferen bereikt dus dat duurt eeuwen en eeuwen, misschien komt ie nooit uit 

de dierlijke sfeer. 

  

Maar heeft hij geen kans dan om het karma op te lossen in een leven hier? 

  

Isaak: Je bent dierlijk. Je bent dierlijk, dierlijke sfeer. Je bent niet meer 

menselijk, je bent niet bewust van je waarde.  

  

Is het druk daar? 

  

Isaak: Ja, het stinkt daar enorm. 

  

Zijn er veel zielen daar? 

  

Isaak: Ja, en het stinkt daar enorm. 

  

Hoe kun je zo ver zakken? 

  

Isaak: Je hebt jezelf laten leiden door je hebzucht of door je verleden, 

misschien kom je uit een slecht gezin, daarom ben je zo geworden. Het kan 

gewoon beïnvloeding zijn door je opvoeding. Kan zijn, dat je jezelf hebt 

beïnvloed, kan de reden zijn. 

  

Ik neem aan dat het niet Hitler’s eerste leven was? 

  

Isaak: Nee. 

  

Dus waren al die levens daarvoor dan ook al zo slecht? 
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Isaak: Dat is nu niet van toepassing. 

  

Kun je het in één leven zo verprutsen? 

  

Isaak: Ja, jij kan in dit leven, je volgende leven al zodanig verprutsen zoals je 

het zegt dat je volgende leven een heel zwaar leven wordt. Je kan het ook 

positief beïnvloeden en dat kan je doen met goed karma uitdelen. Dus doe 

goed. Wie goed doet, goed ontmoet. 

  

Aan de ene kant ben je hier ook, om bepaalde lessen te leren. 

  

Isaak: Ja. 

  

Dus het kan toch ook zijn dat als je heel veel wilt leren dat je bewust kiest voor een zwaar 

leven? 

  

Isaak: Ja. 

  

Dus dat betekent dan nog niet per definitie dat je daarvoor niet goed genoeg bent geweest? 

  

Isaak: Nee, dat is je eigen boek. Je dacht: ik neem een moeilijk boek tot me 

maar je moet het in de tussentijd niet nog moeilijker maken. 

  

Maar je kan niet zelf kiezen voor een makkelijk boek? 

  

Isaak: Jawel, heel veel mensen doen dat, kijk om je heen. Goh, makkelijk 

leven. 

  

Je zou kunnen denken dat ze dan al heel veel geleerd hebben in voorgaande levens. 

  

Isaak: Nee, ze zijn lui, ze gaan gewoon naar de lagere school. Ze gaan naar de 

lagere school lekker blijven kleuteren, blokjes bouwen, lekker makkelijk. 

“Heb je problemen?” “Nee, ik heb geen problemen.” Mensen die dus 

moeilijke levens kiezen hebben heel veel problemen. Ze komen zichzelf goed 

tegen, gevoelsmatig. Ze raken verstrikt in hun eigen levensboek. “Heb ik ooit 
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voor die ouders gekozen?” Ja, kan ik me niet voorstellen, ik ontken het. Ja 

kind, ga het maar eerst erkennen en dan heb je het begin al gedaan dat het 

jouw keuze is geweest die heerlijke ouders tot je te nemen. 

  

Oh…. 

  

Isaak: Ja, vreselijk hè? Och, ik heb het mezelf aangedaan ook nog, ik heb het 

zelf gedaan dus ik kan niet meer zeggen: “Mijn ouders”, nee ikke. Goh, ik 

heb nou vijf huwelijken achter de rug, heb ik zelf voor gekozen dus niet die, 

die, die, die, die, die, nee ikke. 

  

Is het mogelijk je levensboek te herschrijven? 

  

Isaak: Tijdens dit leven? 

  

Ja. 

  

Isaak: Je mag je levensboek zodanig ja corrigeren maar het is hetzelfde alsof 

je boeken krijgt en jij pakt de tipp-ex en je wist er een aantal woorden uit. 

Dan loopt het niet meer zo goed. Je moet je levensboek nooit corrigeren 

tijdens het beleven van. Het is hetzelfde dat je een film kijkt en je knipt 

scènes eruit, er vallen gaten. 

  

Ik heb een sessie gedaan en daarin heb ik bepaalde bladzijden in mijn levensboek 

herschreven. 

  

Isaak: Dat kan, ja. Welke waren dat? 

  

Dat ging over mijn besef over liefde. Die andere drie heb ik wel opgeschreven maar die weet 

ik nu even niet meer. Ik heb drie bladzijden in mijn levensboek herschreven. 

  

Isaak: De vaste lijnen staan vast zoals je ouders, je kinderwens, je 

werkfunctie, wat je moet leren in de werkfunctie, welke schoolopleiding je 

moet doen, welke familieleden jij misschien los moet laten, moet ervaren. 

Een aantal vaste lijnen staat vast en de rest is vrije wil. 



 206 

Bij je geboorte al? 

  

Isaak: Ja, dat staat gewoon geschreven in jouw levensboek. Dus in de bron 

der wijsheid mag je eerst kijken naar je leven en dan zeg je: “Dat wil ik.” Dus 

je hebt eigenlijk je leven al beleefd voordat je überhaupt ter wereld bent 

gekomen. Daarom heb je alle antwoorden. Ja, je weet het allemaal wel. Heb 

je niet wel eens een moment dat je denkt: hier ben ik al geweest, dit heb ik al 

gezien, oeps het komt weer even tot je. 

  

Ik heb pas geleden nog een déjà vu gehad. 

  

Isaak: Ja, je hebt het al gezien, ja boven in de bron der wijsheid. 

  

Hoe werkt het herschrijven? 

  

Isaak: Hij herschrijft doordat hij er anders mee omgaat. 

  

Dat is onder begeleiding gebeurd. 

  

Isaak: Maar je gaat er anders mee om. Je bent bewuster geworden dus je hebt 

bladzijden herschreven doordat je er anders mee omgaat. De wet van 

oorzaak en gevolg draag je dus anders. Begrijp je wat ik bedoel? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dus jij gaat je leven herschrijven maar het verleden kan je niet 

herschrijven dus je gaat je toekomst herschrijven. Doordat jij anders in het 

leven gaat staan, herschrijf jij op dat moment de wet van oorzaak en gevolg, 

want je draagt altijd de gevolgen. Wybe heeft zijn toekomst herschreven 

doordat ie anders in het leven is gaan staan dan toen in dat boek. Zou ie 

weer terugvallen in dat boek dan herschrijft ie op dat moment weer opnieuw, 

dat klopt, daar heb je gelijk in. Dus hoe ga ik met de situatie om? Vroeger 

kon je misschien stug, boos of op een andere manier omgaan en nu heb je 

zoiets: ik ga met liefde om, ik ga anders met die situatie om, ik kijk 

ruimdenkender. Dat is een besluit maar het is nog niet zo dat je die grote 
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lijnen hebt uitgewist. Dat kan niet. Want stel dat daar bladzijde 250 een 

partner staat, een nieuwe partner, dan kan je niet gewoon zeggen: “Ik heb het 

herschreven”. Nee, die nieuwe partner komt. Hoe je daarmee omgaat dat 

bepaal je zelf. Ik heb besloten om te herschrijven, ik blijf celibatair, komt die 

nieuwe partner en die maakt dus niet de bladzijden mee die in je boek staan. 

Ja, daar zouden misschien nog vijf kinderen uitkomen, die komen er ook 

niet. Ja, dan zou je nog weer gaan verhuizen, gebeurt ook niet. Oh, 

buitenland stond er ook nog. Oh, gebeurt ook niet. Dus dat is de wet van 

oorzaak en gevolg.      

  

Dus dingen die in je boek stonden die je niet doet, doe je die dan in het volgende leven wel? 

 

Isaak: Nee, kan zijn dat je denkt: nou laat maar, is een zware les, doe ik niet. 

Ik heb het toch eenmaal verprutst dus ik verpruts het een tweede maal ook 

weer. Dus je krijgt wel te voelen tijdens je geboorte hoe moeilijk je boek gaat 

worden. Dus stel dat jij kiest om ergens gehandicapt te raken tijdens een 

auto-ongeluk weet jij dat eigenlijk al. 

  

Toch heb je dan moeite om dat te doen? 

  

Isaak: Ja, dan kom je in dat vlees en dan is de klap zo hard en dan wil je het 

niet aangaan. 

  

Wat wil het zeggen als je kosmisch voor elkaar voorbestemd bent? Mijn man en ik zijn 

kosmisch voor elkaar voorbestemd.  

  

Isaak: Wie krijgt de vraagstelling? Stel het aan iemand die wijs is in dit 

midden. 

  

Ans. 

  

De vraag was? 

  

Wat betekent het dat je kosmisch voor elkaar voorbestemd bent? Kies je elkaar dan ook 

uit? 
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De ziel is een energie en die zielen zoeken elkaar weer op omdat ze elkaar heel goed 

aanvullen en je van elkaar kunnen leren. 

  

Isaak: Ook goed antwoord en we kunnen nog dieper gaan. 

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Het staat in je levensboek. 

  

Ja, dat wilde ik net zeggen. 

  

Isaak: Ja, goed zo kind, alert. Staat erin. Daar staat in: kosmisch bepaald één 

huwelijk, die persoon ontmoet je in die gelegenheid, daar ga je vijftig jaar 

mee door, daar krijg je zoveel kinderen mee, daar heb je een aantal ruzies 

mee, daar verlies je een aantal mensen mee, en samen sterft de één dan en de 

ander sterft dan. Dus de kosmos zorgt dat de gebeurtenissen komen en 

opeens kom je op bladzijde 400 en denk je: goh, ik hoef hem eigenlijk niet 

meer maar kosmisch wordt het bepaald dus zij zeggen: “Nee kind, 

doorzetten, doorzetten, doorzetten” en dan word je verliefd op iemand 

anders en de kosmos zegt: “Nee, het is niet de bedoeling dat je verliefd 

wordt, het is de bedoeling om door te zetten, moeilijke tijd” en dan ga je 

gewoon door of je beëindigt het en je gaat je boek herschrijven en je wordt 

verliefd op de ander en je gaat met de persoon een wilde weg tegemoet. 

  

Wilde weg? 

  

Isaak: Wilde weg ja, dan zit er geen toekomst in. Bladzijde zoveel zegt: “Nou, 

die staat er niet meer in. Oeps, hij is weer weg.” 

  

Waarom doen we dit allemaal? 

  

Isaak: Jullie leren graag, jullie zijn nieuwsgierig geworden om dus te groeien.  

  

Geworden? 
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Isaak: Geworden ja, de eerste reïncarnatie heeft jullie nieuwsgierig gemaakt. 

Goh, het lijkt me wel leuk. Dat doen jullie hier ook hè, werkelijk leren. Jullie 

gaan naar school. Goh, lijkt me leuk om die cursus te volgen, lijkt me leuk 

om dat te doen. Fysiek leren, maar dan heb je een groot gedeelte praktisch. 

  

Ik heb denk ik een soortgelijke relatie met mijn man. 

  

Isaak: Dat is niet zo.  

  

Wij zijn niet kosmisch, nee. Toen ik hem ontmoette was er bij mij een herkenning. Er 

zijn de nodige hobbels geweest maar toch heb ik doorgezet en daar ben ik nu heel blij mee 

maar toch zijn we niet kosmisch. 

  

Isaak: Kosmisch, niet in de zin tot misschien de laatste bladzijde maar wel 

kosmisch tot bladzijde zoveel. 

  

Oké. 

  

Dat is weer wat anders. 

  

Nu word je nieuwsgierig. 

  

Welke bladzijde zit ik? 

  

Isaak: Misschien ben je er al overheen, misschien heb je hem herschreven.  

  

Ik denk dat ik het herschreven heb, ja. 

  

Isaak: Je zegt tegen de kosmos: “Nou, dank je wel voor deze man. Ik weet 

wel dat ik nu een andere afslag moet nemen maar ik pak wel pen en papier, 

ik herschrijf hem gauw.” Dat is een keuze dat mag.  

  

Ja, precies. 
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Isaak: Ja, dat mag. Dan krijg je straks je boek daarboven en dan mag je lezen 

wat daarachter kwam. 

  

Oh, dat vind ik gemeen. 

  

Isaak: Ja, dat is juist het leukste. Oh, als ik dat had geweten. 

  

Maar je weet het toch? 

  

Isaak: Nee, oordeel nooit vooraf maar achteraf dat weet je. Oordeel nooit 

vooraf maar achteraf. 

  

Maar het antwoord weet je zelf. 

  

Isaak: Ja, maar dat wil je niet altijd weten.  

  

Het voelt voor mij niet zo. 

  

Isaak: Nu niet maar toen wel. Je hebt het herschreven.  

  

Betekent het dan ook dat je karma met elkaar hebt? 

  

Isaak: Het hoeft niet, nee. Je kan gewoon elkaar ontmoeten en in dit leven 

nieuw karma opbouwen. Een voorbeeld: ons instrument heeft nu kosmisch 

bepaald om toch deze ervaring tegemoet te gaan, kosmisch, maar dat heeft 

dus met de wet van oorzaak en gevolg te maken. De wet van oorzaak en 

gevolg is: ze ontmoet iemand, daar draagt ze de gevolgen van en dan geeft ze 

toe aan geven. Dus ze geeft iemand een kind. Dat is tenminste de wens van 

de andere partij en onvoorwaardelijke liefde heeft ze dus ze heeft een 

kosmische bepaling gemaakt: oké, je staat nu open, je staat in de lijn van 

moeder en daar komen kinderen. Oh, een moeder ter beschikking, die lijkt 

me wel aardig of daar kan ik genoeg bij leren. Dus je zet jezelf weer op de 

markt, je bent weer beschikbaar. Het kan zijn, dat vier, vijf jaar geleden die 

moeder daar niet stond. Dus kosmisch stond het niet bepaald dat een kind 

nog jou zou kiezen dus je hebt jouw boek ook weer herschreven. Misschien 
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stonden er maar drie en heb je gekozen voor zes. Dat mag. Ik sta weer in de 

rij, kom maar dan. Zo werkt het. 

  

Goed werk hè? 

  

Isaak: Ja.  

  

Wat zijn goede werken in deze tijd? 

  

Isaak: Liefde. Liefde zijn goede werken, alles uit liefde. Jij doet nu goed werk 

doordat je jezelf liefdevol hier openstelt, doe je goed werk, daar draag jij de 

gevolgen van.  

  

Dat is één ding, maar geven is een ander groot werk. 

  

Isaak: Nou, stel dat je nu zegt: “Ik ga liefdeswerk doen, ik ga oude mensen 

uit de rolstoel halen, ik ga dus mensen verzorgen” dan bouw je goed karma 

op. Die mensen wachten jou boven op en die zeggen: “Die Ans gaan we 

eventjes hartelijk bedanken in de geest voor dat goede karma.” Kan zijn dat 

je ooit in je leven goed karma nodig hebt en dat zij dus goed karma naar je 

toesturen zoals: liefde, zoals kracht, moed of mensen die je op dat moment 

weer kan gebruiken om dus door deze moeilijke tijd heen te gaan. Dus goed 

karma bouw je op en de begeleiders boven die weten heus wel, wat jij gedaan 

hebt. 

  

Maar daarnaast moet je ook liefde aan jezelf geven. 

  

Isaak: Ja. 

  

Je kan ook een creatieve cursus doen, waar je veel plezier aan kan beleven, ligt dat dan op 

dezelfde lijn? 

  

Isaak: Ja, dat is eigenliefde. Stel dat je nu zegt: “Ik doe niets meer met jullie, 

jullie kunnen me allemaal de pot op, ik doe alleen maar hetgeen wat ik nodig 
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heb” en jij voelt je daar goed bij, dan bouw jij een relatie op met jezelf. Dat is 

een keuze. 

  

En dat is ook goed werk? 

  

Isaak: Ja. 

  

Dus, je doet alleen maar goed werk. 

  

Isaak: Dit karma, jij ging daar heel gauw overheen, dat jij nu hier opbouwt, 

daar draag jij de gevolgen van. Jij hebt je huis en dit is de laatste keer nemen 

we aan? 

  

Nee, nog één keer op 7 januari. 

  

Isaak: Oké, nog één keer dus. Je hebt je huis een aantal keren opengesteld 

voor deze cursus, daarmee bouw je goed karma op. Welk goed karma bouw 

je op? 

  

Geen idee. 

  

Isaak: Nou…. 

  

De mensen. 

  

Isaak: De mensen. 

  

Oh, van jullie dank je wel. 

  

Isaak: De mensen zijn dankbaar dat jij het openstelt zeg maar, je hart en je 

huis en wij zijn blij dat je jezelf openstelt. Dus je hebt tweevoudig goed 

karma. Dus je hebt geestelijk goed karma en je hebt de menselijke goede 

karma. Het kan zijn dat door het openstellen van je huis er een relatie uit 

voortkomt, een gevolg dat je niet had kunnen voorzien vooraf. Dus alles is 

gebaseerd op die regel.  
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Er zijn nog heel veel andere mensen die heel veel goeds doen. 

  

Isaak: Dragen ook altijd de gevolgen daarvan. 

  

Is het ook zo, als je in dit leven heel veel goede werken doet dat je heel veel goed te maken 

hebt uit een vorig leven? 

  

Isaak: Dat begrijpen we niet. 

  

Stel dat ik in een vorig leven een ontzettende klootzak was, dat ik daarom in dit leven 

heel veel goed moet maken? 

  

Isaak: Ja, maar je krijgt niet alles in één leven terug. Dat kan je niet dragen. 

Stel dat je dus heel veel mensen verkeerd hebt behandeld, met al die mensen 

heb je karma. Je kan niet al die mensen in één leven weer verwerken. Omdat 

karma betekent: zware lessen mee. Misschien wordt die persoon je 

dominante man of vrouw waar jij het even mee moet uitwerken en daarna 

gaan jullie wegen scheiden en is de karma opgelost. Ons instrument had 

karma met haar echtgenoot en op één of andere dag werd gezegd - de ex-

echtgenoot - de karma is ingelost. Nu mogen jullie vrijwillig bij elkaar zijn, en 

toen was het heel gauw bekeken.  

  

Oh…. 

  

Isaak: Kind, slaapt vannacht niet. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Wat vond je nou van hem? 

  

Het is soms zo verwarrend: ontzeg ik me hele goeie lessen of ontzeg ik me heel veel plezier? 

  

Isaak: Ja, dat is dus moeilijk. 

  

Dat mag zeker niet verklapt worden? 
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Isaak: Nou kind, dat is juist zo leuk aan je. Je wilt alles graag intens beleven 

en nu heb je zoiets: mag ik even in dat boekje kijken, wat stond er nou 

eigenlijk? Dan kan ik daar mijn keuze op gaan maken. Maar stel dat iemand 

zich eigenlijk in zo’n situatie bevindt en daar staan mooie verhalen die jij 

stiekem mocht lezen en dan beïnvloeden wij jou natuurlijk. Dat maakt het je 

makkelijker om te zeggen: “Doeg, doeg, ik heb een andere, daarzo, waar ik 

mooie dingen mee heb te beleven.” Maar ja, dat wordt jou pas verteld, na je 

dood. 

  

Ik heb er inmiddels een slecht gevoel over. 

  

Isaak: Zij gaat er gewoon de resterende tijd van haar bestaan over nadenken: 

wat voel ik? Wat voel ik? En daar moet jij gewoon naar luisteren, wat je voelt 

oké? 

  

Oké. 

  

Isaak: Nou, tijd voor afscheid hè. We gaan ons natuurlijk eventjes positief 

afstemmen. Positiviteit is een bewustwording. Wees nu bewust van je 

positieve energie. Adem even in en adem uit en zeg tegen jezelf: “Ik ontspan. 

Ik ontspan en elke positieve energie in mijzelf mag tot uiting komen door 

mijn fysieke zelf.” Voel het. Laat het toe en geniet ervan. Je ademt in en je 

zegt: “Ik geniet van positiviteit die ik nu hier ter plekke creëer. Ik geniet” en 

geniet ook. Niemand kan voelen wat je voelt, alleen jij. Jij gaat voelen wat je 

wilt voelen. Wil jij extase voelen of wil jij je inhouden. Kies je voor inhouden 

dan zeggen we: “Kind jammer.” Kies je voor extase, creëer het hier ter 

plekke. Adem in en uit en glimlach voor je. Maak die glimlach, daden. Is een 

daad, glimlach maken. Adem in en adem uit en je zegt: “Heerlijk die 

glimlach.” Ik hou van mezelf, heerlijk. Glimlach en hou ook van jezelf. Hou 

zodanig van jezelf dat het gevoel intens is in jouw wezen en geniet van dat 

moment. Doe maar je ogen open. Neem het mee en blijf van jezelf genieten. 

Dank je wel. 

  

Dank je wel.  
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Bijeenkomst 7 januari 2011 

 

 

Isaak: Goedenavond. 

  

Goedenavond. 

  

Isaak: Elk besluit is een besluit uit definitie. De fysieke mens besluit uit 

definitie. Hij besluit om los te laten, hij besluit om te genieten, hij besluit om 

te leven of hij besluit het tegenovergestelde. Op het moment dat je besluit 

dan ben je een krachtig wezen, een krachtige ziel, dan ben je gemotiveerd om 

je leven te zien, te ervaren en door te maken. Op het moment dat je bang 

bent om te besluiten dan ben je bang om het leven aan te gaan, dan ben je 

bang om jezelf aan te gaan. Ook jezelf moet je aangaan. Is dat een 

overtuiging dat je jezelf kan aangaan om elk moment, om elke ervaring? 

Natuurlijk, dat geloof is hetgeen wat de mens moet dragen. Geloof in jezelf, 

geloof in je kracht, geloof in je overtuiging. Geloof brengt kracht, 

overtuiging. Zielen dat zijn jullie. Fysieke mensen dat ervaren jullie maar toch 

zijn jullie puur zielen. Hoeveel zielen zouden niet in deze ruimte aanwezig 

zijn zonder dat jullie deze zielen ervaren op dit moment? En toch leven wij 

in de energie die ziel heet. Toch zijn wij volledig intact. Al hebben we geen 

lichaam, voelen wij ons niet eenzaam zonder dat lichaam. Jullie hebben zo 

vaak eenzaamheid bij jullie en dan hebben jullie nog een lichaam en geniet 

van jullie tijdelijkheid in lichaam dan wel. Geniet van jullie tijdelijkheid in 

jullie geest dan wel maar vergeet nooit: de ziel dat is hetgeen wat jullie 

werkelijk zijn en ooit in de tijd komt de ziel weer terug bij ons. Fijn om dat te 

weten, waar of niet? 

  

Waar. 

  

Isaak: Bepaalde zielen besluiten om te reïncarneren en ze komen uit hun vrije 

wil. Dus kinderen, jullie weten allemaal dat jullie je vrije wil hebben ingezet 

voor dit leven dat jullie nu leven. Fijn hè? 

  

Ja. 
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Isaak: We wachten op applaus. 

  

Er wordt om Isaak gelachen. 

  

Isaak: Dan heb je je leven in je eigen handen. Dan ben je dat kleine kind dat 

geboren wordt in de schoot van je moeder en vader en dan kijk je met je 

grote bruine, blauwe, groene ogen of desnoods gemengd, de wereld in en 

dan ben je puur gevoel. Intuïtief voel jij, voel jij, voel jij en ben jij werkelijk 

nog aanwezig. De mensen die naar je kijken vinden je misschien schattig of 

misschien minder schattig omdat je misschien een uiterlijk hebt gekregen dat 

minder schattig is. Let op, de gedachten die men denkt, spreekt men niet 

altijd uit. Hoeveel kinderen worden geboren en dan zijn ze niet zo schattig 

en dan denk je: hmm en toch zeg je: “Schattig.” Dan zeggen wij, puur omdat 

wij weten dat het lichaam alleen een lichaam is en het gaat om hetgeen wat je 

bent vanbinnen, dus elke ziel is schattig. Elk lichaam, is puur een voertuig. 

Koester je voertuig al ben jij misschien in voertuig minder schoon in uiterlijk 

dan degene die een mooi voertuig heeft uitgekozen, wees trots op je 

voertuig. Iedereen mee eens? 

  

Ja. 

  

Isaak: Ieder van jullie groet je hart in namasté toch? Groet je hart in namasté. 

  

Namasté. 

  

Isaak: Ieder van jullie groet je hart in je fysieke zelf? Trots op je fysieke zelf? 

  

Ja. 

  

Isaak: Blij met je fysieke zelf? 

  

Ja. 

  

Isaak: Er is er maar één die het zegt. 
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Dat is een misverstand. 

  

Isaak: Ieder van jullie groet je fysieke zelf in trots? 

  

Ja. 

  

Isaak: Voel het dan ook.  

  

Isaak ademt in en uit. 

  

Isaak: Voel het dan ook.  

  

Isaak ademt weer in en uit. 

  

Isaak: Voel het dan ook. 

  

Isaak ademt nog een keer in en uit. 

  

Isaak: Voel het dan ook. 

  

En Isaak ademt nog een keer in en uit. 

  

Isaak: Ervaar het dan ook. Ervaar de trots door je heen gaan, de blijdschap, 

ervaar de blijdschap van je ziel, dat je trots bent op je fysieke zelf. Ervaar je 

geest, dat is je gevoel. Ervaar je gevoel, wees je geest hier in deze ruimte. 

Wees je gevoel in deze ruimte. Wees je blijdschap in deze ruimte. Blijdschap, 

elk moment met een glimlach. Wees trots dat jij sterker bent dan je lichaam 

dat beperkingen heeft. Welke beperking voel jij dat jij hebt? En open je ogen. 

Welke beperking voel jij dat je hebt en open je ogen. Ja, onze ogen zijn open. 

Wie spreekt?  

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Wie spreekt? 
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Ik voel zelf een beperking van mijn woorden. 

  

Isaak: Nog een keer. 

  

Ik voel zelf een beperking van mijn woorden. Dat is voor mij een beperking. 

  

Isaak: Geniet ervan. Het gaat toch niet over dan moet je er maar van 

genieten. Geniet ervan. Het gaat toch niet over, nou geniet ervan.  

  

Dat wil ik. 

  

Isaak: Geniet ervan.  

  

Ik heb verborgen angst. Nu laat ik me zien.  

  

Isaak: We zijn blij en trots op je. Een voorbeeld. Welke beperking heb jij? 

We gaan de ronde af. Welke beperking heb jij? 

  

Voor nu zou ik het even niet weten. 

  

Isaak: Geniet ervan. Je hebt geen beperking, geniet ervan. Ga geen beperking 

zoeken als ie er niet is hè. Welke beperking heb jij? 

  

Ik denk dat het op dit moment is, dat ik niet goed bij mijn gevoel kan komen. 

  

Isaak: Geniet er niet van. Waarom kan deze schone vrouw niet bij haar 

gevoel komen? 

  

Ik word afgeleid door iedereen omdat ik nog niemand ken, dus ik word afgeleid door 

allerlei dingen. 

  

Isaak: Nou, dan moet jij je afleiding nu loslaten, zonde van je avond. Gevoel 

is wat je bent, bent u daarmee eens? 

 

Ja.  
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Isaak: Ben dan, wees dan, laat zien wie jij bent.  

  

Ja, dat is een goeie. 

  

Isaak: Als dat je gevoel is, wat heb je te missen op het moment dat je je 

gevoel niet uit. Wat heb je te missen? 

  

Op het moment dat ik een gevoel niet uit? 

  

Isaak: Wat heb je te missen? Als je nu niet bent in je gevoel wat heb je te 

missen? 

  

Mijn gevoel. 

  

Isaak: Jezelf. 

  

Ja. 

  

Isaak: Jezelf. Jezelf is het gevoel. Als jij niet jezelf kan zijn dan mis je je 

gevoel en je gevoel mist jou. Als jij besluit op dit moment om je gevoel te 

zijn dan ben jij jezelf. Dat is zijn. 

  

Ik doe mijn best. 

  

Isaak: Dan ben ik trots op je en mijn naam is Isaak. Hoe gaan we ons best 

doen? 

  

Door me niets van de omgeving aan te trekken, denk ik. 

  

Isaak: Oké, en wie ben jij? 

  

Ik ben Ria. 

  

Isaak: Dat is een naam.  
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Er valt een stilte. 

  

Isaak: De persoon die gevoel is die de naam Ria heeft, wie is zij? 

  

Ik ben soms verlegen. 

  

Isaak: Afhoudend. 

  

Ja, afhoudend, voorzichtig. 

  

Isaak: Nieuwsgierig. 

  

Jawel. 

  

Isaak: Gelukkig. Noem meer, wie ben jij? Je bent meer dan dat. 

  

Ja. 

  

Isaak: Een gever. 

  

Ja, een gever. 

  

Isaak: Geen ontvanger. 

  

Nee, dat is waar.  

  

Isaak: Een liefdevolle gever. 

  

Dank je wel. Ik doe mijn best. 

  

Isaak: Een gevoelsmens, meelevend en toch zo voorzichtig. 

  

Ja. 
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Isaak: Als je al die prachtigheden bent die wij net hebben opgenoemd, wees 

niet voorzichtig dan krijgen vele mensen die geweldigheid van jou niet te 

voelen. Dat zou toch jammer zijn? 

  

Ja.  

  

Isaak: Piepende oren, geen beperking, mooi mens, een gever en daar hebben 

wij onze spreker.  

  

Ik spreek niet zoveel. 

  

Ans, de vrouw van Harrie, begint een liedje te zingen. 

  

Er wordt om Ans gelachen. 

  

Tresi we nemen haar straks mee op stap? 

  

Isaak: Ik ga niet mee, je hebt de verkeerde. Ik hou misschien wel een oogje in 

het zeil, ik moet toch uitkijken dat mijn instrument veilig thuiskomt, maar 

zichtbaar zal ik niet zijn. 

  

Deze woorden spreekt Isaak tot Kim. Voor de les hebben Tresi en Kim afgesproken te 

gaan stappen, vandaar dat Isaak deze opmerking naar Kim toe maakt. 

  

Isaak: Jouw beperking? 

  

Ik moet me vasthouden anders spring ik alle kanten op. Ik hou wel van dansen maar ik 

heb het allemaal niet onder controle. Ik heb elke dag medicijnen. 

  

Isaak: Dat ben jij niet, dat is het lichaam. Wie ben jij? 

  

Ik ben degene die het waarneemt of is dat de vraag niet? 

  

Isaak: Wie ben jij? 
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Moet ik mezelf omschrijven als de persoon die ik ben? 

  

Isaak: Ik ben ingewikkeld. 

  

Ik ben ingewikkeld ja, dat klopt. 

  

Isaak: Dat is niet wat je bent, dat is wat je maakt. Wie ben jij? Ja….. Ga je 

denken hè? Ga je denken: wie ben ik hè? Ga je denken? Wie zou deze heer 

zijn? Wat zou deze heer voelen? Hoe zou de heer zijn zonder dit voertuig? 

  

Optimistisch. 

  

Isaak: Een spreker. 

  

Iemand die veel moppen zou vertellen. 

  

Isaak: Een spreker zou jij zijn. Dan zou je een geweldige spreker zijn en de 

oren en de ogen zouden gericht zijn op u en de oren zouden luisteren naar u. 

Dat ben jij. 

  

Mooi. 

  

Isaak: Dat willen we wel graag weer terug zien omdat je bent dat lichaam 

niet. 

  

Nee, vreselijk. 

  

Isaak: Dus doe niet zo moeilijk. 

  

Ik ga mijn best doen. 

  

Isaak: Mooi. Wie ben jij? Jouw beperking? 

  

Mijn lichamelijke beperking? 
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Isaak: Jouw beperking. 

  

Ik kan ook heel moeilijk doen, heel bezorgd. 

  

Isaak: Dus je bent een piekeraar. 

  

Ja. 

  

Isaak: We hebben een piekeraar in onze midden. Dan kan je heel veel 

piekeren. We kunnen overal over piekeren. Misschien vergaat de wereld wel. 

Laten we erover piekeren, dan vergaat ie zeker, de onze dan wel. Een 

piekeraar is iemand die controle wil hebben. Een piekeraar die heeft graag 

controle. Nog een piekeraar en controller, die zien we straks. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Als je piekert, heb je daar baat bij? 

  

Helemaal niet. 

  

Isaak: Waarom pieker je dan, als je er geen baat bij hebt? 

  

Geen idee.  

  

Isaak: Ze is nog niet volmaakt hè? Er is maar één week voorbij en dan heb je 

nog 51 weken om niet meer te piekeren. Neem het voornemen nu, anders ga 

je weer tot 1 januari wachten. Dat is geen goed voornemen. Mensen die 

piekeren zijn mensen die het leven niet leven omdat als je jezelf steeds maar 

zorgen maakt dan is dat je leven. Mensen die leven zijn mensen die ervaren 

en ze zien, weer de nieuwe ervaring, met blijdschap tegemoet. Welke ervaring 

er ook mag zijn, maakt niets uit, het gaat om de ervaring toch?  

  

Ja. 
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Isaak: Wie heeft nou gezegd dat jij hier ter aarde bent gekomen om alleen 

maar goede ervaringen mee te maken? Als jij daarvoor had gekozen 

toentertijd voor je reïncarnatie was dat misschien je leven geworden. Maar je 

hebt gekozen om te evolueren, om dichter bij jezelf te komen, om jezelf te 

ervaren in je gevoel en niet in je hoofd. Dat staat in jouw draaiboek. Je 

ervaart jezelf als echtgenote, je ervaart jezelf als moederzijnde, je ervaart 

jezelf als de vrouw die je naam draagt en de rest laten we los. Jouw beperking 

is? 

  

Onrustig zijn. 

  

Isaak: Ja, dat is duidelijk. Uniek zijn, dat is saai, maar dat zijn jullie allen. 

  

Ik wil niet opvallen. 

  

Isaak: Dat doe je nu wel. 

  

Ja, dat heb ik me voorgenomen, dus dat moet ik laten zien.  

  

Isaak: Precies. 

  

Ik moet mezelf een beetje aanpakken in mijn hoofd. Accepteren kan ik ook heel moeilijk.  

  

Isaak: Wij genieten van jou, dus ga maar door.  

  

Ja, dat zal best. Ik zou ook genieten van een ander die zo doet. Nee lachen om 

gekkigheid.  

 

Isaak: Mooi mens, zuiver mens.  

  

Dat is iedereen toch? 

  

Isaak: Iedereen is .... 

  

Een goeie ziel.  
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Isaak: De ziel is de energie van de mens. Is de energie van de mens altijd 

goed? 

  

Het is maar hoe je het gebruikt als mens. 

  

Isaak: Is de energie van de mens altijd goed? 

  

De energie niet, maar de ziel wel. 

  

Isaak: De ziel is de energie.  

  

Maar een ziel heeft vlekjes hè? 

  

Isaak: Dat is de energie die je neerzet. Dus de ziel heeft een transformatie 

gemaakt van verkeerde energie maar de oorsprong van de ziel is perfect. Dus 

je wordt geleefd door je ziel en als de zielenergie niet goed is, is je geest ook 

niet goed, je gevoel is ook niet goed, dus je geest dus je mensenleven is ook 

niet goed. Op het moment dat je je ziel zuivert, dan is alles goed. Jouw ziel is 

goed. Jouw ziel is goed, je verdraagt geen slecht, dus je doet geen slecht. 

  

Nooit meer? 

  

Isaak: Tot je dood niet. 

  

Dat stukje kan ik nog overzien, de rest niet. 

  

Heb je twijfels? 

  

Het kan toch dat ik in een stomme vieze situatie terecht kom, dan kan ik ook wel boos 

worden en misschien vermoord ik dan iemand.  

  

Je kan het niet van jezelf verkroppen omdat je zuiver bent. 

  

Ja, je zegt het mooi.  

  



 226 

Isaak: Je kan in een aanleiding komen dat je verkeerd handelt. 

  

Ja, dat bedoel ik maar. 

  

Isaak: Maar dat wil niet zeggen, dat je ziel niet goed is. Stel dat jij nu bedreigt 

wordt en je gaat over tot agressie, zelfs fysieke agressie en jij pakt een 

knuppel en jij geeft met de knuppel een pak slaag en het gaat verkeerd 

aflopen, dan is je ziel nog goed, omdat jij werd op dat moment tot die 

situatie gebracht en die energie veranderde maar jouw zielsenergie is goed. 

Spijt zal meteen tot je komen en berouw en verdriet en paniek, het terug 

willen draaien van. Dus elk van jullie kan slecht gaan handelen, ondanks jullie 

positie in de maatschappij. Elk van jullie kan opeens iemand pijn doen fysiek 

en geestelijk zelfs. Hoe vaak doet de mens de ander niet geestelijk pijn? Hoe 

vaak denk je niet dat de ander eigenlijk een nietsnut is, of erger dan dat? Ja, 

durf je dat uit te spreken? Nee, je denkt het. Maar ja, gedachtes, woorden en 

daden, gedacht is het hetzelfde als gezegd, alleen wijselijk je mond gehouden. 

Een nietsnut ben jij niet. Wat is een nietsnut? Iemand die geen nut heeft hè. 

Het kan zijn dat iemand die geen nut heeft op dat moment jou een ervaring 

geeft om die ervaring door te maken, om te ervaren hoe het is om de 

donkere kant van je eigen zelf te ervaren en dat is het menselijke zelf, het 

gevoelsmatige zelf, maar het is niet de ziel zelf. Dus lieve kinderen, als je 

slecht denkt, vergeef jezelf hierop. Als je slecht doet, hetzelfde, vergeef jezelf. 

Als je slecht zegt, vergeef jezelf. En verander de energie in jezelf en doe niet 

meer slecht en denk niet meer slecht en zeg niet meer slecht. Door de 

bewustwording van jezelf, word je een beter mens maar je moet eerst 

bewustwording krijgen. Als je niet weet hoe het is om een pak slaag te 

ervaren, weet je niet hoe dat voelt. Maar hoeveel geestelijke slaag delen jullie 

elkaar niet uit? Fysieke slaag is nog: ho, dat mag niet. Maar de geestelijke 

slaag is even erg als de fysieke slaag. Kunnen jullie ons vertellen dat jullie 

zuiver zijn, dat jullie nooit geestelijke slaag hebben gegeven?  

  

Nee. 

  

Isaak: Wie van jullie heeft wel eens een fysieke slaag gegeven? 
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Weleens. 

  

Isaak: Aan wie dan ook, aan een dier desnoods? 

  

Maar Isaak dat mag soms ook wel toch? Als je het nou niet eens bent met iemand dan 

mag je toch wel eens een mep geven? 

  

Er wordt om Ans gelachen.  

  

Als je echt boos bent, wie doet dat dan niet? 

  

Isaak: Krijg jij slaag? 

  

Nee hoor, dan sla ik gewoon terug. 

  

Isaak: Heerlijk. Op het moment dat je overgaat tot fysieke slaag doe je 

precies hetzelfde als wanneer je overgaat tot geestelijke slaag. Dus degene die 

zegt: “Ik heb nooit fysiek geslagen” en hij heeft wel geestelijk geslagen is ie 

even erg als degene die fysiek heeft geslagen. Dan weten jullie dat. Dus als je 

geestelijk slaat, ga dan even over tot fysieke slaag en kijk dan welke slagen je 

terugkrijgt. 

  

Je weet niet altijd dat je iemand geestelijke slaag geeft. 

  

Isaak: Geweld, dat voel je. Dat voel je. Je voelt, als jij een goed mens bent, of 

je iemand anders geestelijke slaag hebt gegeven. Je voelt het niet als je een 

slecht mens bent. Een slecht mens heeft geen geweten. 

  

Als je nou iets zegt wat recht uit je hart komt, wat voor de ander niet zo leuk is, sla je 

dan? 

  

Isaak: Ja. 

  

Is dat zo? 
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Isaak: Ja, je geeft geestelijke slaag aan die persoon en dat komt niet uit de 

intentie van slecht voor jou, maar je geeft wel geestelijke slaag.  

  

Dat voel je toch niet altijd? 

  

Isaak: Je kan wel weten dat je dat doet. Je kan toch voelen dat de andere 

mens daar verdriet van heeft. Dat weet je. Als jij nu …. 

  

Als die persoon het laat zien wel. 

  

Isaak: Kind, je moet voelen. Je moet niet wachten wat de persoon doet. Je 

moet voelen wat het met jou doet. 

  

Moet je het dan wel of niet doen? 

  

Isaak: Wat je voelt moet je doen, dus wel. 

  

Precies, dus ondanks dat je voelt dat je een ander daarmee pijn doet, moet je het wel doen.  

  

Isaak: Ja.  

  

Dan is het goed. 

  

Isaak: Fysieke slaag is fout omdat het lichaam voelt die pijn. Geestelijke slaag 

is even fout omdat de geest voelt pijn. Menselijk gezien is slaan fout, fysiek 

slaan maar we hebben nooit gesproken dat geestelijke slaag even fout is. 

Maar jullie mensen kunnen je goed inhouden, dan gaan jullie over tot 

geestelijke slaag en dan houden jullie de fysieke slaag voor jullie.  

  

Isaak geeft een schreeuw. 

  

Isaak: Dan ga je gemene dingen zeggen. Maar wat is dit? 

  

Isaak doet iemand de nek omdraaien na. 
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Isaak: De spanning stijgt. 

  

Als je het inhoudt bedoel je? 

  

Isaak: Je voelt een gevoel opkomen, een woede. Mensen die dus de remmen 

loslaten, bespringen iemand, zoals een hond eigenlijk zich laat gaan op het 

moment dat ie gevaar ziet of zich bedreigd voelt of iets wil veiligstellen. Een 

hond denkt niet: laat ze gaan. De mens houdt zich in en gaat gemene dingen 

zeggen. Maar het is hetzelfde. 

  

Maar als je gemene dingen zegt weet ik niet of dat wel uit het hart is. 

  

Isaak: Stel dat jij op dat moment iemand met woorden aanvalt en jij hebt dat 

ook gedaan.  

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Dat voelt goed om te doen op dat moment omdat de energie in jou 

wil een gevoel creëren bij de ander.  

  

Er gaat een telefoon af. 

  

Sorry. 

  

Isaak: Geeft niet. 

  

Het doet mij denken aan de puberteit dat ik eens iemand sloeg. Dat voelde als een 

bevrijding. 

  

Isaak: Mooi, dus dan voelde je je boos. 

  

Ik weet niet of het boos was. Ik voelde me aangevallen en het voelde heerlijk om die jongen 

een dreun op zijn neus te geven. Dat was heerlijk. 

  

Er wordt gelachen. 
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Isaak: Het was een bevrijding. Een bevrijding. Je bevrijdt jouw energie door 

het te uiten fysiek. Het voelt als een bevrijding als je boos bent en iemand 

staat voor je en je bent boos op die persoon om die persoon de huid vol te 

schelden. Later als de energie gedaald is dan krijg je dus de zuivere ziel te 

zien en die krijgt een geweten en denkt: oh, dat had ik niet moeten doen. 

Aan de andere kant denkt je duiveltje: lekker voor hem. Het engeltje denkt: 

het is niet netjes. Dan krijg je dus het geweten. Elk van jullie heeft er dus 

twee op de schouder, een goeie kant, een slechte kant. Dus dat weten jullie. 

Het is alleen: welke gebruik je? Gebruik je de goeie kant of gebruik je de 

slechte kant? Stel dat jij boos bent dan kun je gewoon zeggen: “Ik ben boos.” 

Maar dat is niet voldoende op dat moment omdat je wilt wat brengen, 

teweegbrengen bij de ander. Maar als de andere persoon je niet deert dan is 

de boosheid minder boos. Als de andere persoon je deert en je wilt iets 

overbrengen dan ben je juist bozer omdat het je raakt en elk van jullie heeft 

een mechanisme van verdediging. Ik moet me verdedigen dus ik doe jou pijn 

met woorden dan verdedig ik mijn pijn. Maar mijn pijn blijft nog steeds pijn, 

ondanks dat ik jou pijn heb gedaan dus dat lost niets op.  

  

Maar je hebt wel contact. 

  

Isaak: Je hebt contact in boosheid, ja. Wij doen het anders. Wij geven liefde. 

Wij geven liefde. Het moment dat iemand ons pijn wil doen in welke 

woorden dan ook, door belediging desnoods, dan ontvangen we de 

belediging en dan sturen we liefde terug. En als je zover bent dan kan je 

jezelf meester noemen en voor die tijd noem je jezelf student. Soms wil je 

geen meester zijn al ben je een meester, dan ga je over tot de energie van dit 

samen even uitvechten. Dan zet je je meesterschap aan de kant en dan ga je 

menselijk zijn. Puur menselijk. Ons instrument is een meester en toch kan ze 

haar menselijkheid vertegenwoordigen, volledig, en het meesterschap legt ze 

even opzij. Dan kan ze net zo goed overgaan tot hetzelfde als ze ontvangt, 

puur om een meester terug te zijn van: wat je uitzendt komt zo weer terug bij 

jou. Dus stel dat iemand je een tik geeft dan kan je de ontvanger zijn maar je 

kan ook de gever zijn, dan geef je net zo hard een tik terug en dan komt er 

een gevecht en dan zijn al de haren eruit gevallen en de blauwe plekken te 

tellen en de energie is eruit en dan? Wat heb je dan na dat gevecht? 



 231 

Teleurstelling. 

  

Blauwe plekken.  

  

Isaak: Een nieuw begin. Een nieuw begin. Na het gevecht heb je een nieuw 

begin. De twee zijn uitgeput in de veldslag, kruipen naar elkaar toe, kijken 

elkaar zuchtend aan en kiezen op dat moment: welk nieuw begin gaan we 

maken? Gaan we een nieuw begin maken waarbij jij die weg opgaat en jij die 

weg opgaat en we nooit meer contact hebben met elkaar? Of ga je kijken  

hoe je verder kan gaan in het proces van evolutie zonder elkaar pijn te gaan 

doen, niet geestelijk en niet lichamelijk? Dat is een gevecht van willen. Wie 

wil, wint, wie niet wil, wint niet. Nou, wat was jouw beperking schone 

vrouw? 

  

Mijn beperking is dat ik niet altijd mezelf ben, dat ik soms toch in rollen verval, zeg 

maar, en dat wil ik niet meer. 

  

Isaak: Welke rollen? 

  

Nou, om aardig gevonden te worden of om mijn onzekerheid te verbloemen of mijn 

kwetsbaarheid niet te laten zien en nog meer dingen. 

  

Isaak: Stop ermee. 

  

Dat is ook de bedoeling. 

  

Isaak: Het tegenovergestelde doen dan je rol. Hoe kan dat nou? 

Kwetsbaarheid niet tonen, wat doe je dan? 

  

Kwetsbaarheid laten zien. 

  

Isaak: Onzekerheid voelen? 

 

Onzekerheid laten zien. 
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Isaak: Precies. Ga je niet zeker doen hè? Maar je bent gewend om dus zeker 

te doen dan? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dan moet je het tegenovergestelde doen van wat jij gewend bent om 

te doen. Stoer doen. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Ik ben zo stoer. Waar? Waar ben jij stoer? Wat is stoer? Ik ben zo 

stoer, helemaal niet. Ik ben zo stoer, helemaal niet.  

  

Dat klopt, af en toe doe ik dat nog, maar ik word me er steeds bewuster van. 

  

Isaak: Gelukkig. Welke eigenschappen zou dit kind nog meer hebben die ze 

af kan leren? Ik zal het je gaan vertellen. Als je dat nou doet dan is het zeker 

goed en de ander zegt: “Ik heb er geen behoefte aan.” 

  

Ongeduld is ook iets heel belangrijks. 

  

Isaak: Nou…   

  

Je zit wel op de stoel jij. 

  

Isaak: Ik ontplof als je niet doet wat ik zeg.  

  

Controle, ja.  

  

Isaak: Kijk naar je tevredenheid. Ben je tevreden met die eigenschappen? 

Hou ze. Wij hebben er geen moeite mee. Ben je er niet tevreden mee? 

Verander ze. Maar de mooiste eigenschap is kwetsbaarheid. Als nou zo’n 

klein kind in je armen komt, kan jij gemeen doen? 

 

Nee.  
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Isaak: Als een klein kind naar je toekomt en ze gaat aan je haartjes zitten, je 

hebt net een heel duur kapsel aangeschaft, ga jij tikken? Je denkt: poeh mijn 

haar, maar jij laat het toe. Als een klein kind met je gaat kroelen, duw jij het 

weg? Als een klein kind gaat huilen, wat doe je? Je vindt het vertederend, je 

wilt troosten of vragen: wat is er? Als een klein kind vraagt of ze je laatste 

snoepje mag, wat doe je? Liever niet maar je geeft het toch. Kwetsbaarheid is 

kracht. Degene die niet kwetsbaar is, heeft zijn kracht verloren. Dat betekent 

dat ie zichzelf steeds maar krachtig moet neerzetten. Steeds moet ie zichzelf 

opwinden in de kracht, is ie nooit in een ontspannen houding. En als je 

kwetsbaar bent, zeg je: “Ik ben zo verdrietig.” Dan heb je contact. En als je 

verdriet voelt en jij denkt: ik ben stoer, dan heb je pijn in je rug aan het einde 

van de avond omdat je jezelf niet ontspant. Mooi zo. Jij schone vrouw. 

  

Ik heb wel meerdere boekwerken. 

  

Isaak: Dat weten we. 

  

Ik heb de laatste tijd gedroomd over vertrouwen. Ik weet dat ik meer vertrouwen moet 

hebben, dat ik meer moet loslaten en meer de controle moet willen hebben. Ik kan niet zo 

goed eisen, dus in plaats van dat ik het zeg laat ik het voelen en manipuleer ik. Dat is 

vooral zo in mijn relatie, dat ie het toch wel voelt maar ik moet leren om het te uiten. 

Bekijk het, voel het en laat het los is voor mij bekijk het, voel het, uit het en laat het los. 

  

Isaak: Bekijk het, voel het en laat het los. Ga niet meer onze titel veranderen.  

  

Er wordt gelachen. 

  

Voor mij. 

  

Isaak: Wij weten dat jij je beperking los kan laten, en dan uit je het. Bekijk 

het, voel het en laat het los en uit. Uit, praat. Wat wil je zeggen tegen je 

partner? 

  

Wat ik wil zeggen? 
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Isaak: Ja, wat je niet zegt, wat je manipuleert en niet uit. 

  

Dat zijn de dagelijkse dingen. 

  

Isaak: Dus wat je wilt zeggen dat zeg je. Je gaat er niet over nadenken wat de 

reactie is, dan wacht je gewoon geduldig op de reactie, die krijg je sowieso. 

En jullie zijn lafaards. 

  

Zo? 

  

Isaak: Omdat jullie denken vooruit naar het resultaat. Dus jullie calculeren 

het resultaat. Dus als ik aardig doe tegen jou denken jullie aan het resultaat. 

Je moet uiten of je je op dat moment aardig voelt of geïrriteerd voelt, dan uit 

je dat ook. Jij moet leren om te zeggen wat je denkt.  

  

Wat je voelt. 

  

Isaak: Wat je denkt komt daarheen. De hersenen praten, het gevoel zegt het 

via je hersenen. Dan zul je zien dat je relatie een verrassing gaat krijgen. Huh, 

wat zeg je nou? Mensen gaan een beetje met een frons naar nieuwe mensen 

kijken en daar moet je van genieten. Geniet ervan. Geniet van de reacties van 

de mensen die nooit jouw echtheid hebben gezien. En ga je daarna niet 

schuldig voelen: had ik niet moeten zeggen. Dan ga je jezelf gewoon een 

complimentje geven: heb ik goed gedaan. Ja? 

  

Ja. 

  

Isaak: Mooi. Nou, beperking schone vrouw? 

  

Ik denk dat mijn beperking is dat ik onzeker ben. Ik weet dat ik mooi van binnen ben 

maar het komt er gewoon niet uit. Daar ben ik onzeker in. Dat komt denk ik omdat ik 

me teveel aantrek van wat andere mensen van me vinden. Ik wil graag horen: je bent mooi. 

  

Isaak: Dat telt niet. Als je het niet voelt dan kan iedereen het tegen je zeggen 

dag in dag uit en dat telt toch niet. Nee, we spreken: als daar een leegte is, 
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wordt die leegte nooit gevuld. Als jij die leegte niet hebt gevuld en je kijkt in 

de spiegel en je vindt jezelf niet mooi en als jij hoort dat iemand zegt: “Je 

bent mooi”, dan ga je naar de spiegel en vind je jezelf nog steeds niet mooi. 

Het beeld in de spiegel vertelt hoe je er uiterlijk uitziet. Het gevoel binnenin 

moet bevestigd worden door jou. Betekent dat jij je gevoel moet voeden en 

zeggen: “Ik ben mooi zoals ik ben. Oké, misschien is mijn lichaam in mijn 

kader, jouw kader, niet zoals ik het had gewenst maar toch accepteer ik het 

zoals ie is omdat ik moet er nog lang mee.” Dus jij moet de mensen gaan 

vertellen hoe mooi jij bent, niet andersom. 

  

Dat is met heel veel dingen zo. Net als met slecht denken dat ik denk: oh, daar heb je 

haar of hem. Dan vind ik dat ik dat niet mag denken. 

  

Isaak: Dat is normaal 

  

Ja, maar goed ik stel hoge eisen aan mezelf. 

  

Isaak: Omdat jij jezelf kastijdt. 

  

Omdat ik wat? 

  

Isaak: Je kastijdt jezelf. Je zoekt een reden om niet volmaakt gelukkig te zijn. 

  

Dat zou heel goed kunnen, ja. 

  

Isaak: Ach ja, vertel ons hoe het moet. Dus ik heb alles. Stel dat ik nu alles 

heb wat mijn hartje begeert. Hallo, dat is niet goed, ik moet iets zoeken. Dus 

jij zoekt iets om niet volmaakt gelukkig te zijn. Dus stel dat je nu helemaal 

een ander uiterlijk krijgt en van binnen is het nog steeds hetzelfde, denk je 

dat het verschil zal maken? 

  

Nee, dat maakt niets uit. 

  

Isaak: Nee, maakt niets uit. Er zijn kinderen die zijn van grote maten naar 

kleine maten gegaan en het maakt geen verschil. Misschien zeggen mensen 
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allemaal: “Goh, wat zie je er goed uit, wat ben je mooi” en dan voel je even 

de euforie van deze energie maar de leegte binnenin is hetzelfde. Dus wees 

gelukkig en als je slecht denkt dan zeg je: “Oké.” Vraag aan iemand anders: 

denk je ook wel eens slecht? 

  

Ja, precies.  

  

Isaak: En dan vraag je er misschien nog achteraan: denk je slecht over mij? 

  

Ja, dat kan ook nog.      

 

Isaak: De meeste mensen zeggen toch nee. Alleen de vertrouwde mensen 

zeggen ja. Mensen die je niet kent die durven niet of ze hebben er gewoon 

maling aan. Stel dat jij slecht zou denken en ze zegt: “Denk je slecht over 

mij?” Wat zou je zeggen?  

  

Nee, natuurlijk niet.  

  

Isaak: Maar stel dat je het wel hebt gedaan? 

  

Poeh…. 

  

Pas op hè, je moet straks met mij mee naar huis. 

  

Isaak: Hebben jullie al in de gaten hoe moeilijk het is om puur eerlijk te zijn? 

  

Ja. 

  

Isaak: Puur eerlijk. 

  

Ik heb een klein trucje. Als je niet goed over iemand anders denkt, moet je altijd zorgen 

dat je eerst iets positiefs zegt en daarna zeg je wat je minder leuk vindt aan die persoon. 

  

Dan ga je het beredeneren. 
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Isaak: Een voorbeeld: stel dat ze zegt: “Vind je me te dik?” Dan zeg je: 

“Goh, je hebt mooie handen maar de rest is niets waard.” Dat is geen 

waarheid. Dat is jezelf veilig stellen. Dan zeg je: “Ik heb toch ook iets 

positiefs gezegd.” Maar eerlijk zijn is moeilijk. Hoe vaak komen jullie niet in 

een soort gelegenheid waar het eten niet helemaal goed smaakt? Heeft het 

gesmaakt? Ja hoor. Oh ja, het is lekker. Waarom zeggen jullie niet nee? 

  

Dan krijg je nooit meer wat. 

  

Isaak: Maar dat is eerlijk. 

  

Heel vaak krijg je zo’n reactie van: ik zal het doorgeven aan de keuken maar je krijgt 

niets anders. 

  

Isaak: Dan zeg je dat toch: “Ik wil er iets anders voor terug.”  

  

Dus, dan moet je volledig eerlijk zijn. 

  

Isaak: Ja, en dan als je er iets volledig voor terug wilt en je krijgt het niet, dan 

ga je gewoon door…. 

  

Tot je een beetje van de rekening afkrijgt. 

  

Isaak: Tot je tevreden bent met uiten. Misschien ben je tevreden door het 

alleen maar te hebben gezegd en denk je: pff voelt goed maar misschien ben 

je tevreden omdat je beloond werd. Maar het gaat niet om het resultaat, het 

gaat om het gevoel dat je krijgt. Misschien word je beloond en heb je niet 

eens trek in de beloning maar je wilt het alleen maar zeggen. Dus volmaakt 

eerlijk zijn is een leerproces.  

  

Eerlijk zijn naar jezelf toe is al zo moeilijk. 

  

Isaak: Naar jezelf? 

  

Ja.  
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Is volmaakt eerlijk zijn altijd de beste keuze? 

  

Isaak: Ja.  

  

Naar jezelf wel. 

  

Isaak: Naar anderen ook. 

  

Ik heb een idioot voorbeeld. Mijn moeder is al best oud en als ze iets nieuws gekocht heeft 

en aanheeft dan is ze daar zelf blij mee en dan zegt ze: “Staat me mooi hè?” En ik vind 

er niets aan dan zeg ik dat niet maar dan zeg ik: “Staat je hartstikke mooi.” Omdat ik 

dan denk van: wat heeft het voor nut dat ik dat zeg dan heeft zij er geen aardigheid meer 

aan. 

  

Isaak: Dan ben je niet eerlijk. 

  

Nee, dat klopt maar daar kies ik dan toch voor. 

  

Isaak: Ja, op dat moment wil jij niet eerlijk zijn, punt. En daar heb jij altijd 

een reden voor. Iedereen die niet eerlijk is, heeft altijd een reden want anders 

zou je eerlijk zijn. 

  

Maar als ik eerlijk ben, geef ik haar geestelijke slaag. 

  

Isaak: Ja. 

  

Goed geluisterd. 

  

Isaak: Dat overleeft ze wel weer hoor. Iedereen overleeft geestelijke slaag 

hoor. Hoe hoog of hoe laag de slaag in gradatie kan zijn, je overleeft het. 

Fysieke slaag geneest ook. Zolang je maar niet iemand verminkt of 

vermoordt geneest het wel. 

  

Ik denk dat ze dat gewoon in liefde voor haar moeder gezegd heeft. 
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Isaak: Dus je liegt omdat je van iemand houdt. 

  

Je kan het misschien wel anders formuleren en toch eerlijk zijn. 

  

Isaak: Dus je liegt omdat je van iemand houdt. 

  

Meer ook omdat ik het nut er niet van inzie. 

  

Isaak: Dat is een voorbeeld maar mijn antwoord is: nee, niet liegen. En jouw 

antwoord is: je liegt omdat je van iemand houdt. 

  

Ja ook, maar ook omdat ik het nut er niet van inzie om over zoiets eerlijk te zijn omdat 

het levert mij niets op en haar ook niet. 

  

Isaak: Het levert wel wat op. Het levert altijd wat op om eerlijk te zijn. Al is 

het alleen de confrontatie dat ze niet bij wijze van spreken voor schut loopt, 

kan ook. Of dat ze gewoon naar zichzelf kijkt en denkt: nou, misschien heeft 

mijn dochter gelijk. Of dat ze even voelt dat het haar pijn doet dat je dat 

zegt. 

  

Ja, ik weet dat het gebeurt. 

  

Isaak: Ja, dan voelt ze dat toch? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dan voelt ze dat ook. Als je liegt, zeg je een leugentje om bestwil. 

Welke bestwil? 

  

Voor jezelf. 

  

Isaak: Ja, altijd voor jezelf, niet voor de ander toch? 

  

Ja, maar dan maakt ze haar eigen gevoelens ondergeschikt aan die van haar moeder. 
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Isaak: De redenaties die ze opnoemt zijn menselijk maar in de geest vinden 

wij dat geen goeie redenaties. Stel dat je naast iemand zit en die stinkt, wat 

doe je dan? 

  

Ja…. 

  

Je kan het heel subtiel zeggen maar je liegt in principe ook als je eromheen draait, toch? 

 

Isaak: Of je geeft voor kerst een deodorant of je haalt je kauwgom uit je tas. 

Of je eet de kauwgom en vraagt wil je er ook één? 

  

Als die ander dat voelt dan heb je hem eigenlijk al gekwetst, toch? 

  

Isaak: Precies. Dus als je het zegt, ben jij er vanaf, zit je niet naast een 

stinkend iemand. Jij komt op voor je gevoel, de persoon weet het en zorgt 

misschien beter voor zijn hygiëne. 

  

Dat zou ik eerder zeggen dan tegen mijn moeder zeggen: “Nee, dat vind ik niet zo mooi.” 

Omdat ik vind als ik iemand ruik dan heb ik daar last van en ik vind ook dat als 

niemand het tegen die persoon zegt dan ruikt iedereen het en ergert zich eraan dus dan doe 

je wel iets goeds naar die persoon toe.  

  

Isaak: Je doet iets goeds als je het zegt, ook als je dat tegen je moeder zegt. 

  

Dan moet je tegen je moeder zeggen: “Ik ga volgende keer met je mee dan hebben we een 

gezellige middag.”  

  

Ik ga soms ook wel mee. 

  

Je zou ook kunnen zeggen: “Ik vind het vervelend om te zeggen, ik hou van jou maar ik 

vind dat het je niet staat.” 

  

Ik heb in het verleden wel eens gezegd dat ik iets niet mooi vond en toen had ze zo’n 

gekwetst gezicht dat ik dacht: ach. 
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Isaak: Komt ze wel overheen. Komt toch goed. Daar komt ze overheen. 

Kinderen die liegen niet. Ze zeggen: “Huh, wat heb je daar?” Eerlijk. En 

meteen kijk je zelf of het zo is en ga je misschien minder eten. Dus het is een 

voordeel dat hij het gezegd heeft of zij. Of stel dat je lipstick overal zit en je 

denkt: nou, wat voor nut heeft het dat ik dat zeg? Dan loopt die persoon 

voor schut. 

  

Ja, dan loopt ie echt voor schut. 

  

Isaak: Dat zijn allemaal maar’s. Maar we gaan niet in discussie omdat je wilt 

altijd het laatste woord en wij ook.  

  

Er wordt gelachen. 

  

Dat is ook een beperking. 

  

Isaak: Wij hebben schik vanavond, heerlijk. En als jij jezelf te dik vindt, kan 

je beter zeggen: “Ik ben dik.” Dan is de energie gezuiverd daarin. En als jij 

slechte gedachtes hebt, zeg je: “Ik heb nu slechte gedachtes.” Dan is de 

energie gezuiverd. En als jij verdriet hebt, zeg je: “Ik heb verdriet.” Dan hoef 

je jezelf niet groot te houden. Zeg het en het lost alleen maar een gevoel op. 

  

Dank je wel. 

  

Isaak: Graag gedaan kind. Jouw beperking schone vrouw? 

  

Openstaan voor liefde.  

  

Isaak: Waar is de liefde gebleven? 

  

Ik ben heel eerlijk tegenover hem geweest dat ik moeite heb om iemand toe te laten en daar 

hebben we heel veel gesprekken over gehad en hij is ook heel begripvol. 

  

Isaak: Mooi zo, hè, hè, we waren al bang dat we je weer terug moesten 

sturen. 
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Ik ben onzeker. Ik voed twee kinderen alleen op en omdat ik veel moet werken ben ik 

ongerust of het allemaal wel goed gaat. Het zijn twee jongens van bijna elf en dertien en die 

zijn heel zelfstandig.  

  

Isaak: Dat is alleen moederzijnde. 

  

Ja, maar dat is wel eng. 

  

Isaak: Dat is een moederzijnde. Wij maken ons ook altijd even zorgen om 

jullie op het moment dat we vinden dat we ons zorgen om jullie moeten 

maken. Dat is geen beperking, dat is liefde.  

  

Dan bel ik op mijn werk even op van: heb je je brood al op? Dat doe ik altijd. Ik ben dus 

altijd met mijn gedachten bij mijn kinderen, ook tijdens het werk. 

  

Isaak: Een goeie moeder. 

  

Dank je wel. 

  

Isaak: Dat was het? 

  

Ik vind ook dat ik dienstbaar moet zijn in mijn werk. 

  

Isaak: Dienstbaar moet zijn? 

  

Ik zit in een beroep waar je altijd moet volgen wat degene zegt en soms heb je daar zelf wel 

eens een andere mening over en dat kun je niet uiten en dat vind ik jammer. 

  

Isaak: Wat voor beroep heb je? 

  

Ik ben tandartsassistente. 

  

Isaak: Waarom kan je je mening niet uiten? 

  

Omdat hij er niet open voor staat. 
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Isaak: Wie is hij? 

  

De tandarts zelf. 

  

Isaak: Wil niet zeggen dat je dan niet moet uiten. 

  

Ik uit wel eens maar dan loopt ie zo weg. 

  

Isaak: Dan loop je er toch achteraan. 

  

Nee. 

  

Isaak: Waarom niet? 

  

Ik heb wel eens gehad dat ik zei: “Als ik met je praat dan vind ik het wel handig dat je 

in mijn ogen kijkt.” Hij begon toen op de vloer te stampen van: je irriteert me mateloos.  

  

Isaak: Hij wil je toch niet kwijt dus zeg het maar gewoon. 

  

Wil ie me niet kwijt? 

  

Isaak: Nee, je bent toch een goeie kracht? 

  

Ja, dat vind ik zelf ook wel, maar goed.  

  

Isaak: Zeg het. 

  

Ja, maar dan loopt hij weer weg. 

  

Isaak: Dan loop je er achteraan. 

  

En als ie weer gaat stampen? 

  

Isaak: Dan stamp je ook even.  

  



 244 

Dat is wel een goeie ja. 

  

Isaak: Doen. 

  

Ik kan soms heel direct zijn en soms valt het me een beetje tegen en dan blokkeer ik 

gewoon. 

  

Isaak: Dan moet jij gaan spreken. Spreek. Je hoeft het niet altijd eens te zijn 

met degene die jou in dienst heeft genomen. Je hoeft het niet altijd eens te 

zijn met degene die je gebaard heeft of je vader of je vriend of je man of je 

vrouw, je moet het alleen maar eens zijn met jezelf. Dus loopt ie weg? Loop 

achter hem aan. Gaat ie stampen? Doe even na. Doet ie zo? Doe het ook, 

kiekeboe. Blijkbaar is het gewoon een drammerig, klein, egoïstisch kind. 

Omdat als je een volwassen kind bent dan hoef je je zin nooit door te 

drammen. Dan weet je gewoon dat het geven en nemen is als je samen bent. 

  

Ja, precies. En mijn collega’s zijn ook heel sociaal en dat gaat heel goed. Alleen hij is echt 

een spelbreker. 

  

Isaak: Dan zeg je dat. 

  

Ik zou het zo doen maar de anderen zeggen tegen mij: “Het komt allemaal goed.”  

  

Isaak: Het komt niet goed. Als niemand het je vertelt dan heb je dus eigenlijk 

niets gedaan.  

  

Ik heb daar een vraag over. Als je in een groep bent, is het dan niet menseigen dat er altijd 

wel één de zondebok is of waar ze de pik op hebben? Ik ben al in zoveel groepen geweest en 

er is er na verloop van tijd altijd wel eentje waar je tegenaan stoot. Het is net alsof zij zegt: 

“Ik heb leuke collega’s, ik kan met iedereen overweg maar die ene.” 

  

Ja, dat is de baas zelf hè, de tandarts. We maken daar altijd wel grapjes over van: er zijn 

mensen en er zijn tandartsen en die moet je altijd met speciale…. 
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Aanpakken. Dat heb je in meerdere groepen. Ik weet niet of jullie in groepen zitten maar 

ik voel dat vaak zo.  

  

Isaak: Je moet altijd eerlijk zijn en spreken. Als je een meester wilt zijn en je 

spreekt niet dan ben je geen meester. Je kan een meester zijn over je eigen 

leven. Spreek je gedachtes, je gevoelens uit.  

  

Maar is dat geen natuurlijk iets dat mensen dat bij elkaar doen? 

  

Isaak: Mensen zijn wezens en wezens kunnen soms gemene wezens zijn 

maar dat hoeft niet. Het kan zijn dat een groep volmaakt gelukkig is. Dat 

betekent dat men respect heeft voor elkaar, in liefde met elkaar omgaat. Al 

ben je niet de beste vriend van elkaar, laat je elkaar. Jouw beperking schone 

vrouw? 

  

Ik ben bang om mezelf te laten zien. Eerlijkheid heeft me in het leven al heel veel 

afwijzingen gegeven. 

  

Isaak: Dat heb je overleefd toch? 

  

Ja. Ik heb ook een beperking van loslaten. 

  

Isaak: Dat is een grote beperking. 

  

Twijfel. 

  

Isaak: Ook een grote beperking. 

  

Keuzes maken. 

  

Isaak: Grote beperking. 

  

Nieuwe stappen maken. 

  

Isaak: Ook grote beperking. 
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Angst voor het onbekende. 

  

Isaak: Ook grote beperking. 

  

Jeetje, wat weet je dat allemaal goed. 

  

Isaak: Ja, doe andersom. Doe andersom dan je grote beperking en dan word 

je alleen maar groot zonder die beperking. Doe het andersom. Het is zo 

ontzettend heerlijk voor je innerlijke zelf om voor jezelf op te komen.  

  

En de gevolgen? 

  

Isaak: De gevolgen zijn: oordeel niet vooraf maar achteraf. Achteraf kan je 

pas oordelen. Wat voor gevolgen er ook zijn, de gevolgen moeten er zijn 

voor de evolutie van het moment naar het volgende moment. Zonder 

gevolgen kan je niet evolueren, sta je stil in het proces. Als je altijd maar 

voorzichtig bent, ga je nooit een situatie veranderen. Als je iets wilt en je 

vertelt niet wat je wilt, dan krijg je het toch niet. Anders moet de andere 

persoon weten wat je wilt en dan brengt ie het. Maar als hij het niet weet hoe 

kan hij het dan brengen? Moet hij helderziend zijn? Dan ga je jezelf heel vaak 

gedragen alsof je signaaltjes aan het uitzenden bent en dan ga je nog mokken 

dat de signaaltjes niet zijn overgekomen. Dan zeg je het niet direct, dan zeg je 

het allemaal met een houding. Stel dat je aandacht wilt, dan ga je misschien 

harder door de kamer stampen en je hoopt dat ie het hoort. Je kan ook 

zeggen: “Ik wil aandacht.” Stel dat je geknuffeld wilt worden en je wacht tot 

je geknuffeld gaat worden. Waarom ga je de knuffel niet halen? En als ie je 

afwijst kan je een tik geven. 

  

Er wordt om Isaak gelachen. 

  

Isaak: Een geestelijke tik. Schone heer, je beperking? 

  

Op dit moment voel ik geen beperking. 

  

Isaak: Je geluk, wat is je geluk? 
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Op dit moment is mijn geluk dat ik me heerlijk voel in hetgeen ik doe. 

  

Isaak: Mooi en je ervaring van het leven is? 

  

Diep, intens en mooi. 

  

Isaak: En je rust in jezelf is? 

  

Ik wil nog ietsjes meer rust. 

  

Isaak: Waarom is daar onrust dan? 

  

Er zijn momenten dat er iets komt en dan heb ik daar wel aandacht voor en dan ga ik 

wel op onderzoek uit. 

  

Isaak: Onrust heeft altijd een oorzaak. Ben jij een nemer of ben jij een gever? 

  

Ik denk in de basis meer een gever maar ik leer het nu ook wat meer in balans te krijgen. 

  

Isaak: Meer een nemer te worden, mooi. Ben je gelukkig? 

  

Ja. 

  

Isaak: In elke vorm? 

  

Ik wil een relatie. 

  

Isaak: Een relatie met een partner? 

  

Ja, met een partner.  

 

Isaak: Waar is die andere relatie gebleven? 

  

Daar heb ik nog contact mee. Ze woont alleen en daar heb ik goed contact mee. 
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Isaak: Waarom is het niets geworden? Dat noemen we nieuwsgierigheid. 

  

Het is niets geworden omdat we in feite teveel verschillend waren. 

  

Isaak: Wat hebben we ooit gezegd over deze relatie? 

  

Helemaal in het verleden van: maak een keuze en die heb ik toen gemaakt. 

  

Isaak: Toentertijd was je nog niet klaar om het te horen. 

  

Jawel, ik heb het absoluut in herinnering meegenomen. 

  

Isaak: Ja, maar het verweer was er nog wel, de maar.  

  

Het onderzoeken en toen heeft u aangegeven: maak een keuze.  

  

Isaak: Mooi zo. 

  

Alleen kwam die keuze pas een jaar later. 

  

Isaak: Ja, wanneer de tijd er rijp voor is.  

  

Het heeft veel in beweging gezet. 

  

Isaak: Vele mensen hebben gewoon tijd nodig. Welke spreekwoord is er met 

tijd heelt….? 

  

Tijd heelt alle wonden. 

  

Isaak: Hoe komt dat spreekwoord? 

  

Als je pijn hebt, heb je tijd nodig om los te laten. 

  

Isaak: Waarom neemt men dan niet zo gauw de tijd? 
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Omdat het pijn doet en ze het niet willen voelen. 

  

Isaak: Dus dat spreekwoord is er. Dus er was ooit een wijs iemand en die 

heeft dit spreekwoord gebracht en er zijn er veel meer. Zo meteen willen we 

eventjes spreekwoorden uit gaan zoeken maar als er pijn is en het heelt alle 

wonden, de tijd heelt alle wonden dus als er pijn is, pijn heelt ook alle 

wonden. Tijd en pijn helen alle wonden, dus pijn ook. 

  

Pijn ook? 

  

Isaak: Ja, pijn heelt ook alle wonden. Waarom zeggen we dat? Hoe kan pijn 

nou alle wonden helen? 

  

Pijn heeft een functie. 

  

Isaak: Ah, je bent een slim kind.  

  

Zonder pijn geen helen. 

  

Isaak: Waarom zijn we dan bang voor pijn als het nodig is om de wonden te 

helen? Je mag spreken. 

  

Voor mij is dat oud, het hoeft van mij niet meer. Dat is een overtuiging.  

  

Isaak: Dat is goed. Maar stel dat jij weer verliefd wordt en je krijgt pijn. Je 

bent blij met pijn? 

  

Ik kijk wel of dat nog gaat komen. 

  

Isaak: Pijn. We zeggen niet dat het gaat komen maar we zeggen dat pijn een 

leermeester is. Zonder leermeester van pijn leren we niets. We moeten pijn 

voelen om te leren. 

  

Als je heel veel moet leren kost dat pijn.  
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Isaak: Ja, daar sluit ons instrument zich graag bij aan.  

  

Kan het ook anders? 

  

Isaak: Als je geboren wordt, lijd je, heb je pijn bij het uitkomen, daar begint 

het mee en daar eindigt het ook mee. Dus van het begin van je leven tot de 

dood van je leven zal pijn je leermeester zijn. In welke vorm dan ook zul je 

pijn voelen, zowel lichamelijk als geestelijk. Verheug je erop. Zonder pijn is 

er geen leven omdat geboorte daar begint het mee. Hebben jullie wel eens 

een lachende baby gezien? Daar begint het mee.  

  

En als ze niet huilen krijgen ze een pets. 

  

Isaak: Krijgen ze pijn. Jij moet pijn hebben kind. Daar begint het mee. Wat 

een opluchting kinderen om dat te weten of niet? 

  

Het is ook wel fijn als je een periode geen pijn hebt, heerlijk. 

  

Isaak: Geniet ervan en wapen jezelf voor de volgende pijn. Daar komt mijn 

leermeester weer, de pijnleermeester. Kan het ook zonder, schone heer? 

Misschien als jij jezelf uitschakelt dan kan het zonder, maar waarom zou je 

jezelf uitschakelen? Voel pijn, en voel je leven. 

  

Ik herken het zeker wel. 

  

Isaak: Dus als iemand jou pijn doet in woorden, zeg: “Dat doet pijn.” En 

wees niet te trots om dan te zeggen: “Dat doet mij geen pijn.” Wij doen het 

uit liefde voor je kind.  

  

Ja, dat weet ik. 

  

Isaak: Omdat je wilt graag leren, het gaat je toch nooit snel genoeg? 

  

Dat klopt inderdaad. Ik heb genoeg om aan de slag te gaan. 
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Isaak: Dus ook armpijn. Dus heb je liefdespijn, wat doe je dan? Je omarmt 

pijn, wat doe je dan?... Het is niet zo makkelijk om een instrument aan te 

kleden. We moeten alle energie stoppen in die ledematen. 

  

Moeten we helpen dan? 

  

Isaak: Ze hoeft er niet mooi bij te zitten toch? 

  

Nou…. 

  

Isaak: Het arme kind koelt af… Zo, waar waren we gebleven? Is er 

liefdesverdriet? Daar hadden we het over hè, wat doe je dan? 

  

Pijn hebben. 

  

Isaak: En hoeveel pijn wil je hebben? 

  

Maximaal. Als je liefdesverdriet hebt, dan heb je toch maximale pijn? 

  

Isaak: Heel veel mensen zijn te trots om liefdesverdriet te hebben, ze bannen 

het uit. Hij was dit, zij was dat en dan gaan we allemaal negatieve energieën 

gooien om maar niet te voelen. Ze gaan zich programmeren om zich sterk te 

maken om maar niet te voelen. Dan ben je negatief bezig om je eigen pijn 

niet te voelen.  

  

Totdat je hem weer tegen komt. 

  

Isaak: Ik heb geen pijn, hij was dit, hij was dat, hij was zus. Waarom ga je niet 

het andere doen? Hij was dit, hij was dat en ik kan het allemaal missen hoe 

hij was. Dan ga je naar de positieve energieën kijken en niet naar de negatieve 

energieën. Vaak als er een breuk komt zijn er negatieve energieën ontstaan. 

Stel dat ie je verlaten heeft voor iemand anders, er is negatieve energie 

ontstaan. Ga niet zeggen van: “Wat een schoft” en jezelf er sterk in maken 

en ga niet iedereen opbellen om te vertellen wat een schoft hij was. Ga lijden. 

Ga pijn hebben. Huil, huil, huil, huil, schreeuw, voel je verdrietig, wees 
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onrustig en genees. De tijd heelt alle wonden en mis hem of haar zo 

ontzettend dat het nog meer pijn doet en vraag iedere keer aan God dat ie 

weer terugkomt, dat doet nog meer pijn en hoop dat de dag heel snel 

voorbijgaat om minder pijn te hebben maar dan zal je zeggen: ik ga de dag 

inslapen, ik ga slapen dan voel ik de dag niet. Iedereen moet genezen met de 

tijd. Dus als iemand sterft, precies hetzelfde. En als je teleurgesteld bent 

precies hetzelfde en als je iets hebt gewenst en je hebt het niet gekregen, 

precies hetzelfde. Het doet pijn. Mooi. Welk spreekwoord hebben we nog 

meer? Ons instrument heeft verlangens, heel veel verlangens op dit moment. 

Hoe gaan we dit oplossen? Ons instrument heeft verlangens om te drinken 

maar we kunnen  haar geen drinken geven. Als ze iets te drinken heeft dan 

gaat ze lichamelijk drinken en wij zijn geestelijk maar de dorst is lichamelijk 

en ons instrument moet sterker zijn dan de behoefte van drinken. Dat is ook 

pijn. Honger is pijn, dorst is pijn maar je kan altijd sterker zijn dan je eigen 

pijn. Nou, welke spreekwoorden kennen jullie kinderen? 

 

Over pijn? 

  

Isaak: Over alles.  

  

De appel valt niet ver van de boom. 

  

Isaak: De appel valt niet ver van de boom. Nou….? 

  

Dat is zo. 

  

Isaak: Wat betekent dat? 

  

Dat je meer van je ouders weg hebt dan dat je denkt. 

Isaak: De appel, dat is een vrucht, de boom is een bloem. Dus de vrucht valt 

nooit ver van de bloem. Ja, die kennen jullie niet hè? Ja, je ogen zeggen 

genoeg.  

  

Het zijn de eigenschappen die je meeneemt in de evolutie. 
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Isaak: Precies. Dus de vrucht die jij bent komt voort uit die bloei. Dus je 

bent eigenlijk een stukje vrucht waar je uit voort bent gekomen maar je bloeit 

zoals je zelf wilt bloeien. Dus jij kan van de vrucht van die boom een aantal 

karaktertrekken meekrijgen en eigenschappen meekrijgen. De boom is ook 

een vrucht maar je bloeit zoals je het zelf wilt. Je kiest zelf om je eigen vrucht 

te zijn. En als je zegt: “Ik blijf dicht bij de boom waar ik vandaan kom”, dan 

blijf je in de schaduw staan van je ouders, moet je niet doen. Schaduw is 

koud. Dus zorg dat je eigen bloei creëert en schept. Mooi, dat was een 

mooie. Is toegevoegd aan uitleg. 

  

Ik ben het niet helemaal eens met deze uitleg.  

  

Isaak: Nou, leg uit. 

  

Wie zei dat van de eigenschappen? Als akker, als vrucht van een boom waar je vandaan 

komt, ontkom je er niet aan dat je daar wat eigenschappen van hebt. 

  

Isaak: Dat heb ik ook gezegd. 

  

Het is wel mogelijk dat je het tot uiting brengt. 

  

Isaak: Dat heb ik net gezegd. Mooi dat je durft in conflict te gaan met mij 

maar we hebben het wel zo gezegd, wel of niet? 

  

Ja. 

  

Een ander spreekwoord: na regen komt zonneschijn. 

  

Isaak: Na regen komt zonneschijn, ooit wel hè? Maar kan heel lang regenen 

hè? Ja, dus betekent: komt goed hè. Eigenlijk zeg je gewoon: komt goed. 

Ach, maak je geen zorgen, komt goed. Drie maanden later, nog regen, komt 

goed. Dus is positief. Dus je zegt gewoon: “Komt goed.” De volgende. Jij 

meester.  

 

Eenzaam maakt nog geen zorgen.  
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Isaak: Die hebben wij nog nooit gehoord. 

  

Ik wel hoor. 

  

Isaak: Oké. Wat betekent dat? 

  

Dus eenzaam werk is nog niet veel werk. 

  

Isaak: Dus één zwaluw is werk? Waarom zwaluwwerk? 

  

Dat is eigenlijk zomaar, ik kan van alles pakken.  

  

Misschien kent u hem niet omdat het niet positief is. 

  

Isaak: Hij is ons niet bekend.  

  

Het is natuurlijk vrij negatief. 

  

Er is niets negatiefs aan. 

  

Het is een feit dat je constateert.  

  

Een klein beetje is nog niet alles kan je ook zeggen.  

  

Als je een klein beetje gegroeid bent in je evolutie ben je er nog niet. 

  

Isaak: Ze komen los, ze komen los.  

  

Als je nog maar net student bent, ben je nog geen meester.   

Het klinkt niet heel erg positief.  

  

Je moet niet zo snel blij zijn. Er moet nog heel wat gebeuren.  

 

Isaak: Er moet nog veel gebeuren om?  
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Voordat het goed is, voordat het allemaal in orde is. 

  

Je constateert een feit.  

  

Het is op twee manieren uit te leggen. 

  

Isaak: Je maakt me blij met een dode mus. 

  

Nee, dat is weer wat anders. 

  

Isaak: Waarom is men blij met een dode mus? We hoorden hem hier vallen, 

wie was dat? Wat zei je? 

  

Blij zijn met een dooie mus. 

  

Isaak: Blij zijn met een dooie mus. 

  

Isaak moet lachen. 

  

Niet blij met een dooie mus wordt er meestal gezegd. 

  

Isaak: Maak je nou niet blij, waarom is men blij met een dooie mus? 

  

Er wordt om Isaak gelachen. 

  

Je moet juist niet blij zijn met een dooie mus. 

  

Isaak: Wat is een mus? 

  

Dat is een klein vogeltje. 

  

Geen spreekwoorden meer over vogels. 

  

Ik heb er ook nog één: blaffende honden bijten niet. 
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Isaak: Waarom bijten ze niet? Omdat ze blaffen? 

  

Er wordt om Isaak gelachen. 

  

Omdat ze heel rationeel bezig zijn en echt raken doen ze niet. 

  

Isaak: Blaffende honden kunnen heel erg bijtend zijn. 

  

Ja, maar blaffen is alleen maar…. 

  

Isaak: Dat doet zeer.  

  

Ze kunnen niet blaffen en bijten tegelijkertijd.  

  

Het spreekwoord wil zeggen dat het ongevaarlijk is.  

  

Isaak: Maar dat klopt niet. 

  

Dat is wel het spreekwoord. 

  

Isaak: Ja, maar dat is geen goed spreekwoord omdat blaffende honden bijten 

zeer. Echte honden kunnen ze niet bijten als ze blaffen, letterlijke honden. 

Maar als je veel blaft, hoeveel zeer kan je elkaar doen? Als je lucht blaft, ja….  

  

Dat bedoel ik dus. Een beetje fantasie blaffen. 

  

Isaak: Dat bijt niet.  

  

Fantasie blaffende honden bijten niet. 

 

Isaak: Maar blaffende honden, dominante honden die blaffen en je pijn doen 

met blaffen, dat bijt zeer. Ja, zeg het maar.  

  

Door de bomen het bos niet meer zien.  
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Isaak: Die kennen we, maar klopt niet. Omdat als je door de bomen kijkt, 

dan zie je toch het bos? Het bos is toch een boom? Een klein bos, een groot 

bos. 

  

Een bos is meerdere bomen bij elkaar. 

  

Je hebt het overzicht dan niet meer. 

  

Isaak: Dan zie je het overzicht niet meer. Mooi, we leren ook wat van jullie. 

  

Veel geschreeuw maar weinig woorden.  

  

Isaak: Wij denken dat jullie mensen toch andere spreekwoorden moeten 

maken.  

  

Weet jij er dan één? 

  

Isaak: Wij weten er genoeg.  

  

Zoals het thuis tikt, tikt het nergens.  

  

Isaak: Zoals het thuis tikt, tikt het nergens.  

  

Oost west thuis best. 

  

Isaak: Dat kan kloppen maar niet bij velen. 

  

Als het kalf verdronken is, dempt men de put. 

  

Isaak: Wat zeg je? 

 

Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dat is ook een rare. 

  

Isaak: Wij vinden dat jullie spreekwoorden nergens op slaan omdat jullie 

spreekwoorden zijn cryptisch gezien onduidelijk. 
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Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.  

  

Die is ook heel strak.  

  

Isaak: Bepaalde mensen hebben misschien goede spreekwoorden want het 

komt niet allemaal uit één mond. Dus misschien zijn er een aantal mensen 

wat gevoeliger bij geweest en hebben goede spreekwoorden gebracht. Maar 

een aantal spreekwoorden vinden wij gewoon niet passend. Onze 

spreekwoorden zijn heel simpel. Die vertellen we eigenlijk de hele dag door, 

we vergelijken. Dus spreekwoord: spreek en een woord. Dus je brengt een 

woord door te spreken, dus je vergelijkt iets. Wat doen wij? We trekken 

steeds maar vergelijkingen of hebben jullie ons nooit horen vergelijken? Wie 

je bent, laat je zien natuurlijk. Dus laten we dit spreekwoord pakken: wat je 

bent straal je uit, trek je naar je toe.  

  

Ja, die is logisch. 

  

Soort zoekt soort. 

  

Isaak: Ook. En oordeel niet vooraf maar achteraf. Jullie spreekwoord: liefde 

maakt blind vinden wij een stom spreekwoord. 

  

De spreekwoorden zijn gebaseerd op menselijke evaringen. 

  

Isaak: Degene die hem heeft verzonnen. Liefde maakt blind, onze liefde 

maakt ons echt niet blind hoor. Wij zijn blij dat we liefde hebben dan zien 

we juist goed hoe het moet. Liefde maakt niet blind. Verhef jezelf boven 

jezelf is ook een mooi spreekwoord. Kwetsbaarheid is kracht, die hebben we 

eigenlijk al verteld. Dus een spreekwoord is wat je zelf neerzet. Dus wees je 

eigen spreekwoord. Heb jij een spreekwoord? Zou jij een spreekwoord 

kunnen maken? 

 

Zo spontaan? Nee, daar moet ik toch even de tijd voor nemen. 

  

Er wordt gelachen. 
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Isaak: Wie heeft een zelf bedacht spreekwoord? 

  

Doe wat je wilt. 

  

Isaak: Doe wat je wilt, is die zelf bedacht of komt ie uit het boekje? Doe wat 

je wilt, mooi. Doe wat je voelt.  

  

Oké. 

  

Isaak: Wat je voelt. 

  

Wat ging goed en wat kan beter? 

  

Isaak: Wat ging goed en wat kan beter.  

  

Die is ook leuk. 

  

Isaak: Wat ging goed. Wat is goed en wat kan beter. Is een tegenwoordige 

tijd. Noem nog een mooi spreekwoord. Misschien maken jullie geschiedenis 

met jullie spreekwoorden. Iemand leest het in het boek en gaat het 

gebruiken. 

  

Maak van je hart geen moordkuil. 

  

Isaak: Ja, een moordkuil.  

  

Afscheid brengt vernieuwing. 

  

Isaak: Afscheid is vooruitgang, die is van ons.  

  

Die is heel mooi.  

 

Het is nooit zo donker of het wordt wel weer licht. 

  

Isaak: Het is nooit zo? 
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Het is nooit zo donker of het wordt wel weer licht. 

  

Isaak: Oké, en dan wordt het weer licht. 

  

Elke dag gaat de zon op.  

  

Isaak: Alles is je leermeester. Pijn is je leermeester. Geloof in jezelf brengt 

geloof in de kosmos, in het al, universum. De gever is ook de nemer. Dat 

zijn allemaal leerspreekwoorden. 

  

Die snap ik niet. 

  

Isaak: De gever is ook de nemer. Ja, het hoort zo. Als je een gever bent, 

moet je ook een nemer zijn anders ben je niet in balans zoals yin en yang.   

  

Ja, dan moet het zo zijn.  

  

Isaak: Ja, de gever is ook de nemer. Als je een gever bent, ben je ook een 

nemer. We geven je liefde en we ontvangen graag terug, dank je wel. 

  

Alles is beweging. 

  

Isaak: Alles is beweging, ja is goed. Of alles is evolutie. Evolutie is groei. 

  

Na inzicht komt weten. 

  

Isaak: Is goed. Na inzicht komt weten, is weten of komt weten?  

  

Is weten. 

  

Isaak: Of komt weten? 

 

Inzicht is weten. 

  

Isaak: Is weten?  
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Inzicht is weten. 

  

Isaak: Als je inzicht hebt, krijg je dus het weten. Dus, krijg inzicht en krijg 

het weten. Laten we deze pakken: krijg inzicht en krijg het weten. Of wees je 

inzicht en neem het weten.  

  

Helder inzicht en schep eenvoud. 

  

Isaak: Helder inzicht, schept eenvoud. Heb je die zelf verzonnen?  

  

Ik heb in mijn verslag gezet dat ik door middel van heldere inzichten het leven eenvoudiger 

kan maken.  

  

Isaak: Toelaten is vertrouwen. Toelaten is vertrouwen. Welkom heten zonder 

beperking. Welkom in mijn huis zonder beperking. Jullie spreekwoord: maak 

van mijn huis jouw huis, dat klopt ook niet. 

  

Nee, is niet helemaal eerlijk. Er zitten voorwaarden aan. 

  

Isaak: Het klopt niet. Doe alsof je thuis bent, klopt ook niet. Dat wil je toch 

niet? Stel dat ie een viezerik is of zij en die laat alles slingeren: doe alsof je 

thuis bent, misschien poept ie wel in de badkamer. 

  

Dan onderneem je wel weer actie. 

  

Isaak: Dat spreekwoord klopt niet omdat dat wil je toch niet? Kom in mijn 

huis en wees welkom. Kom in mijn huis en wees welkom. Kom binnen in 

mijn huis en wees welkom. 

  

Voel je thuis. 

  

Isaak: Voel je thuis, dat is goed. Ja. Als je het spreekwoord uitspreekt dat we 

net hebben gezegd: kom binnen, maak jouw huis zoals je dat wilt hè, zoals 

we net zeiden dan moet je er geen voorwaarden opzetten en moet je ook niet 

treuren als ie dat doet.  
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Dan moet je wel oppassen tegen wie je het zegt. 

  

Isaak: Voel je thuis is goed. Maar stel dat je tegen iemand zegt: “Doe alsof je 

thuis bent” en hij neemt het letterlijk op, misschien moet je er dan een aantal 

voorwaarden bijzetten. Het spreekwoord: ik heb je onvoorwaardelijk lief. 

Dat is een hele mooie hè? 

  

Ja. 

  

Isaak: Maar ja, jullie hanteren hem heel weinig. Ik heb je onvoorwaardelijk 

lief dus ik heb je onvoorwaardelijk lief, je mag alles doen ik heb je toch lief. 

Dus jullie hebben allemaal spreekwoorden ter wereld gebracht maar er zitten 

altijd haken en ogen aan. Waarom? Zoals deze vrouw zei: “Kan zowel 

positief als negatief uitpakken.” Maar onze spreekwoorden zijn altijd positief. 

Afscheid is vooruitgang is positief want afscheid doet pijn. Zonder pijn was 

er geen liefde, was er geen verbintenis, gaf je er niets om. 

  

Liefde heelt alle pijn of niet? 

  

Isaak: Liefde heelt alle pijn, liefde voor jezelf natuurlijk. 

  

Afstand is soms meer nabijheid. 

  

Isaak: Afscheid is vooruitgang.  

  

Afstand. 

  

Isaak: Afstand is soms meer nabij? Waarom zeg je dat?  

  

Als je van je geliefden verwijderd bent, maakt de afstand in meters niet uit omdat je in 

gedachten bij iemand bent. 

  

Daar kan ik me wel in vinden. Niet? 
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Isaak: Eigenlijk zouden we, jij, wie dan ook, blij zijn met degenen die om je 

heen zijn en als die ver weg zijn dan is er gemis natuurlijk. Dan kan je wel 

vaker aan die persoon denken maar het gemis blijft hè. Uit het oog, uit het 

hart zeggen jullie ook zo vaak hè.  

  

Wat zei je nou: “Afscheid is vooruitgang?” 

  

Isaak: Ja. 

  

Mijn vader is 85 en mijn moeder is pas overleden maar die man ervaart het echt niet als 

‘afscheid is vooruitgang’. 

  

Isaak: Wel voor haar, voor de persoon die overgaat. 

  

Ja, voor haar, maar niet voor hem.  

  

Isaak: Nee. 

  

Dus het spreekwoord geldt niet voor iedereen. 

  

Isaak: Afscheid is vooruitgang. Dus je vader moet blij zijn dat je moeder 

vooruitgaat.  

  

Ja. 

  

Isaak: Afscheid is vooruitgang. Het doet pijn als je afscheid moet nemen 

maar je moet gewoon loslaten. Afscheid is werkelijk vooruitgang maar dat 

doet pijn. Op het moment dat je afscheid neemt van een geliefde, doet dat 

pijn, ga je rouwen maar je bent blij dat de persoon vooruitgaat. 

  

Ja, dat wel. 

  

Isaak: Je kind loslaten dat uit huis gaat en afscheid nemen van je moederrol 

op dat moment omdat je het kind laat vliegen, wil dat zeggen dat je gaat 

juichen? Maar het kind gaat vooruit. 
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Ja, maar dan ben je blij voor de ander maar niet voor jezelf. 

  

Isaak: Ja, voor de ander en daardoor kan je ook blij zijn met jezelf, dan 

accepteer je de dood. Blijkbaar heeft je vader de dood niet geaccepteerd, 

hangt ie vast aan zijn vrouw dus hij wil haar terug. Dan kan hij niet blij zijn 

met het afscheid. 

  

Dat is ook hartverscheurend. 

  

Isaak: Het is hetzelfde wanneer je dus niet blij kan zijn als je geliefde bij je 

vandaan gaat.  

  

Voor sommige mensen is het positief. 

  

Isaak: Het werd tijd dat er afscheid kwam. 

  

Ik ken een vrouw wiens man is overleden en die vrouw gaat helemaal een andere weg op. 

  

Isaak: Dat mag je wel zeggen. Maar misschien was ze wel gevangen in, en 

door het afscheid is er weer vooruitgang gekomen. Zijn er nog vragen of 

opmerkingen?    

  

Ik heb nog een vraag. Is pijn altijd groei? 

  

Isaak: Ja. Als je accepteert dat pijn groei is, is het groei. 

  

Dus als je geen pijn meer voelt, dan is het niet goed? 

  

Isaak: Als de pijn weg is dan ben je uitgegroeid uit die pijn, dan heb je die 

pijn losgelaten, dan ben je van die pijn af. Stel dat jij liefdesverdriet hebt en 

die pijn is weg, dan ben je over het liefdesverdriet heen. 

  

En dan kan krijg je weer andere pijn. 

  

Isaak: Dat blijft altijd, je hele leven door. 
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Is dat dan bedoeld om jezelf wakker te houden? Om te evolueren zodat je niet stil blijft 

staan? 

  

Isaak: Nee, pijn heeft te maken met binding. Doordat jij verbonden bent met 

die persoon. Doordat er een afscheid komt, komt er ook pijn, daar groei je 

van. Doordat je voelt wat het met je doet, je krijgt er bewustwordingen van, 

je leert ervan. Je weet hoe het is om iemand te missen, je krijgt je 

herinneringen weer, je krijgt spijt en misschien ook de opluchting en je krijgt 

de vergelijkingen. Als je weer iemand anders ontmoet, kan je vergelijken, je 

krijgt de associaties. Als jij de griep hebt en je kan een week niet meer lopen, 

daar groei je van. Je hebt pijn door die griep maar je groeit ervan. Op het 

moment dat de griep over is ben je zo blij dat je weer kan lopen en daardoor 

ben je gegroeid en ben je nog dankbaar dat je loopt. Als je geld hebt, altijd 

alles kan kopen dan koester je je geld niet meer. Op het moment dat je geen 

geld meer hebt, krijg je pijn doordat je het niet meer hebt. Dan groei je. 

Omdat jij emotioneel groeit en bewuster wordt wat het geld met je heeft 

gedaan en dan koester je hetgeen wat je hebt en dan ben je dankbaar voor 

hetgeen wat je hebt en als je dan weer veel geld krijgt, ben je nog 

dankbaarder en ga je er beter mee om. 

  

Je wordt steeds dankbaarder denk ik. 

  

Dan moet je ook anders naar pijn gaan kijken, in plaats van jezelf daarin te verliezen en 

een slachtoffer te worden. 

  

Isaak: Als je pijn voelt dan moet je dankbaar zijn dat je voelt want als je het 

niet meer zou voelen, zou je niet meer menselijk zijn. Dan zou je gesloten 

zijn voor binden, liefhebben.  

 

Dat is wat ik bedoel, als je het niet meer voelt dat het niet goed is. 

  

Isaak: Nee, dan bind je niet meer, dan voel je niet meer, dan ben je niet meer 

kwetsbaar, dan ben je niet meer gevoel maar puur gesloten. 
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Maar wat als je bijna je hele leven lichamelijke pijn hebt? Die mensen zijn er ook. Hoe 

kunnen mensen daarin vooruitgang zien? 

 

Isaak: Daar groei je in de evolutie van. Doordat je lichamelijk dat leven hebt 

gekozen evolueer je in een andere graad na het verlaten van het lichaam en je 

kan leren van je beperkingen doordat je niet in de beperkingen gaat zitten 

maar met je beperkingen omgaat, hoe moeilijk ook, hoe pijnvol ook. Dus je 

accepteert het. Stel dat je altijd pijn hebt in je schouder accepteer je schouder 

en waardeer wat je nog wel hebt. Wees dankbaar dat je de andere schouder 

nog kan gebruiken en je benen. Hoe vaak groeten jullie je handen? Bijna 

nooit. Hoe belangrijk zijn jullie handen? 

  

Heel belangrijk. 

  

Isaak: De handen troosten je, geven iemand een hand, kunnen iemand 

vasthouden. Jullie hebben een lichaam en jullie zijn jezelf heel vaak niet eens 

bewust dat het lichaam tijdelijk is en ooit hebben jullie het lichaam niet meer 

en dan hebben jullie een groot gemis, dan hebben jullie alleen maar de geest, 

het gevoel, de ziel. Dus tijdens dat lichaam moet je dankbaar zijn, moet je er 

gebruik van maken. Maak er gebruik van dat je kan eten, drinken, knuffelen, 

liefhebben. Maak er gebruik van, maar geen misbruik van, wel gebruik van.  

  

Je mist iets zodra je het niet meer kunt. 

  

Isaak: Wat zegt u? 

  

Je mist iets pas zodra je iets niet meer kunt. 

  

Isaak: Ja, deuren open maken maak je zelf, dus ieder van jullie heeft de kaart 

van mogelijkheid bij zich. Ieder van jullie heeft de sleutel om dus de ene deur 

open te maken, de andere deur weer dicht te doen. Dus afscheid is 

vooruitgang maar maak het mogelijk om weer vooruit te gaan. Kies niet om 

te blijven hangen tussen twee deuren. Dat zijn onze spreekwoorden en over 

jullie spreekwoorden moeten we nadenken, dat kunnen we niet zo goed.  

 



 267 

Lieve kinderen, lieve mensen, lieve studenten, wees dankbaar voor hetgeen je 

bent. Wees dankbaar dat je student bent. Omdat kies je om te luisteren dan 

kies je ook voor de evolutie van leren hoe je een beter bestaan hier ter aarde 

kan hebben, en daar leer je van, daar groei je van, dan ervaar je jezelf beter en 

dan krijg je gelukzaligheid. Wees je gelukzaligheid en glimlach en zeg tegen 

jezelf: “Ik geniet van mijn tijdelijke bestaan omdat ik leef en ik overleef mijn 

tijd niet.” Namasté. 

  

Namasté.              
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Bijeenkomst 18 februari 2011 
  

 

Isaak: Goedenavond. 

  

Goedenavond. 

  

Isaak: De overtuiging van innerlijke rust betekent wel werkzaam zijn met het 

ontvangen van. De overtuiging van zijn in innerlijkheid is puur overtuiging. 

Meditatie, ontspanning, voldoening krijgt men door het feit dat je aandacht 

besteed aan het woord ontspanning. De ene mediteert op een manier zoals jij 

liever niet doet en de ander mediteert weer anders. Welke meditatie past bij 

jou? En wat hoort de mens te doen? Is te weten. Weet lieve mensen hoe je 

moet gaan ontspannen en hoe je kan ontspannen maar weet wel welke 

meditatie jij nodig hebt. Vele vormen bestaan er. Er bestaan actieve vormen, 

er bestaan passieve vormen maar er bestaan ook menselijke vormen. Graag 

willen wij de overtuiging van jullie horen welke meditatie bij jullie past. Nou, 

we beginnen aan onze zijde. 

  

Ik heb verschillende vormen van meditatie beoefend. Het meest de transcendente en focus 

meditatie en er is er nog eentje. De transcendente was er eentje met mantra’s en die was wel 

redelijk ontspannend. 

  

Isaak: Hoe gaat die meditatie? 

  

Ik heb een persoonlijke mantra toebedeeld gekregen en die spreek je dan vervolgens 

innerlijk uit en daarmee kom je tot ontspanning.  

  

Dat is een klankmeditatie. 

  

Nee, het was een transcendente meditatie. Ik beoefen die regelmatig maar ik ben net zo 

goed als ik in de tuin bezig ben, dan is dat voor mij ook meditatie. 

  

Isaak: Een mantra. Leg uit aan je medebroeders wat een mantra is.  
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Voor zover ik het weet is het een toon of een uitspraak. We hebben hier in deze groep ook 

twee transcendente meditaties gevolgd. Er zijn voor zover ik weet een aantal mantra’s en 

iedereen heeft toch een soort van persoonlijke mantra en dat wordt je toebedeeld door 

iemand die de meditatie begeleidt. Ik heb zelf een specifieke mantra meegekregen. 

  

Isaak: En hoe stemmen ze zichzelf af op jouw innerlijke behoeften? 

  

Ik weet niet of het mijn innerlijke behoefte is. Ik weet ook niet op welke basis zo’n mantra 

wordt toebedeeld. Ik weet niet hoeveel er zijn. Misschien dat iemand anders dat weet? Ik 

denk dat er een stuk of drie, vier of vijf zijn.  

  

Isaak: Jouw mantra, hoe klinkt jouw mantra? 

  

De mijne is: kee ainan.  

  

Isaak: Wat betekent dat? 

  

Geen idee. 

  

Isaak: Je weet niet wat je uitspreekt? 

  

Nee, omdat het gaat om de klank. Ik merk wel als ik me erop afstem dat het iets met me 

doet.  

  

Isaak: Wat doet het met je? 

  

De ene keer geeft het me wat meer rust en het moment dat ik weer in mijn gedachtes 

verzink, ga ik weer terug naar die klank. 

  

Isaak: Misschien kan je even de meester zijn. 

  

Op welke manier? 

  

Isaak: De mantra toebedelen aan je broeders.  
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Om even te mediteren misschien? 

  

Ik weet niet of ieder een eigen mantra heeft. 

  

Isaak: We nemen allemaal dezelfde mantra. 

  

Ik vind het goed. We sluiten allemaal de ogen. Een paar keer diep inademen en degene die 

dat wil kan innerlijk kee ainan zeggen.  

  

De groep keert in meditatie en zegt innerlijk de mantra: kee ainan.  

  

Isaak: Nu nog de vraag of de overtuiging van deze mantra jullie een 

meditatiegevoel heeft gegeven? Dan mag de meester nu eventjes zichzelf tot 

de studenten richten en deze vraag stellen. 

  

Stop de mantra nu en open op je eigen tempo je ogen. Wie wil er wat zeggen over zijn 

ervaring? Normaal gesproken duurt deze meditatie ongeveer een kwartier en de instructie 

die erbij wordt gegeven is dat je geen aandacht hoeft te geven aan gedachtes die je hebt. 

Neem het jezelf niet kwalijk als dat wel gebeurt. Op het moment dat je die gedachtes hebt, 

kun je weer teruggaan naar die mantra. Voor mij was ie wat onrustig. Dat is niet goed en 

niet fout. 

  

Isaak: Waar komt de onrust vandaan? 

  

Ik voelde iets aan mijn buik en dat nam ik waar. 

  

Isaak: Alles heeft een reden. Op het moment dat je mediteert is juist hetgeen 

wat je voelt belangrijk om te gaan begrijpen: waarom voel ik dat? Begrijp je 

jouw onrustige gevoel? Weet je waarom je onrust voelde? 

  

Dat ik dit hier neer moest zetten, dat is een onderdeel. Ik denk dat het belangrijkste is, 

waarom ik dat voelde. 

  

Isaak: Het is spannend. Het is spannend om even als meester jezelf neer te 

zetten maar ook wel fijn. 
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Ook ja. 

  

Isaak: Goed zo. Herhaal nog een keer jouw meditatieklank. 

  

Kee ainan.  

  

Isaak: Hebben jullie deze volledig door? Begrijpen jullie deze klank? 

  

Ik versta het niet goed. 

  

Het gaat om de klank. Je spelt het k e e spatie a i n a n.  

  

Isaak: Dus de herhaling van die klank. Zoals men de ohmklank zou kunnen 

gaan gebruiken kan je dus een andere meditatieklank gebruiken. Waarom een 

klank? Een klank heeft met energie te maken. Doordat je steeds dezelfde 

energie teweegbrengt, kom je tot een meditatietoestand. Dat is hetgeen wat 

meditatie teweegbrengt, een rusttoestand. Zijn er rustmomenten geweest van 

de studenten? 

  

Ja, absoluut. 

  

Niet door de klank maar door naar binnen te gaan en bewust te zijn van mijn ademen.  

  

Ademmeditatie is ook een meditatie. 

  

Isaak: Je hebt vele vormen van. Maar meditatie is belangrijk om rust te 

creëren in jezelf en meditatie is ook belangrijk om jezelf te ervaren. Wat zegt 

je gevoel je op dat moment? Luister daarnaar. Zoals deze meester op dit 

moment zei: “Let niet op je gedachtes, laat je gedachtes door je lichaam 

passeren”, toch?  

  

Ja. 

  

Isaak: Voel en verklaar je gevoel. Wie heeft wat gevoeld? 
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Ik was in het begin wat gespannen en op het moment dat je die klank wat langer doet, voel 

je je spieren verslappen en dat er een bepaalde rust inkomt. Je wordt onrustig doordat je 

spanning voelt. Dan kom je bijna bij een punt dat je geen gedachtes meer hebt. 

  

Isaak: Dat is heerlijk. 

  

Absoluut. 

  

Isaak: Dat is heerlijk. Ans…. 

  

Ja, wat is er? 

  

Isaak: Wat heeft het jou gegeven? 

  

Als ik de klank gebruik, begint mijn lichaam te bewegen. 

  

Isaak: De energieën die manifesteren zich doordat je onrustig wordt in 

bewegingen.  

  

Ja. 

  

Isaak: Dus jouw lichaam krijgt dus de vrije hand op dat moment om dus los 

te laten. Dat is jouw uiting. Bepaalde mensen gaan over tot gapen. Gapen is 

ook een uiting. Altijd toelaten. Of boeren of tranen. Ieder is uniek dus ieder 

mens heeft een andere manier van uiten, van voelen, maar toch zijn we 

allemaal gelijk en de gelijkenis die we hebben heeft te maken met de ziel. 

Jullie energie die ziel is hoort begrepen te worden. Waarom voel ik mij zo? 

Wat is er in mij wat gemanifesteerd moet worden? En daarom is het 

belangrijk om overtuigd te zijn dat je de tijd kan nemen om tot rust te komen 

en de bewustwording te creëren van dat moment. Wie wil spreken? 

  

Ik heb nog een aanvulling op de transcendente meditatie. Zoals ik het heb begrepen: als er 

onrust is geeft dat ook de mogelijkheid om het te laten zijn, dan lost dat ook op. Het 

uitgangspunt van transcendente meditatie is dat je het twee keer per dag beoefent en 

daarmee geef je ook je eigen systeem de mogelijkheid om goed te kunnen ontladen. Als je te 
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rustig wordt kun je een vervolgklank erbij krijgen. Ik heb begrepen dat je gevoel dan meer 

aankan. Je hebt ook soetra’s. 

  

Isaak: Wat sprak je?  

  

Soetra’s, dat zijn ook weer dertien verschillende klanken. 

  

Ik weet daar niet meer zoveel van. Ik weet nog wel over dat hoppen. 

  

Ja hoppen, dat heeft te maken met het opheffen van de zwaartekracht. 

  

Isaak: Wat een ingewikkelde benamingen. 

  

Dat komt uit India. Ik probeer dat al jaren uit om rustig te worden.  

  

Isaak: De ene heeft stiltemeditatie nodig, de ander heeft actieve meditatie 

nodig. Actieve meditatie kan zijn dat je een klank geeft doordat je je 

keelchakra gebruikt, dus je uit het. Welke meditatie past bij jou? Dat heeft te 

maken met de kennis die je opdoet door het uitproberen. De stiltemeditatie 

was een kleine oefening. Hebben jullie er moeite mee om jezelf stil te 

houden en tot je innerlijke zelf te komen dan hoort die meditatie niet bij jou. 

Dat betekent dat je een actieve meditatie moet doen zoals de ohm klank. 

Dus de ene vindt het fijn om in stilte te mediteren, de ander vindt het fijn 

om actief te mediteren. Weten jullie welke meditatie het beste bij je past? 

  

Geef mij maar de stilte. 

  

Isaak: Naomi?  

  

Ik weet het niet.  

  

Isaak: De stilte of de actieve? Je hebt wel eens de actieve gedaan, de ohm 

klank. 
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Jawel, die vind ik niet onprettig. Met de stiltemeditatie heb ik soms wel moeite, maar het 

geeft me ook wel rust. 

  

Isaak: Dus allebei zou je toe kunnen passen. En jij? 

  

De stilte. 

  

Isaak: De stilte en jij? 

  

Ik denk allebei. 

  

Isaak: Dan kan je allebei toepassen. Jij? 

  

Ik denk ook allebei. 

  

Isaak: Jij? 

  

Allebei. 

  

Isaak: Goed zo.  

  

Ik zit even te denken of de actieve meditatie echt een meditatie is of dat het ook een vlucht 

kan zijn. 

  

Isaak: De ohm klank is een meditatie. De stiltemeditatie is een meditatie. Een 

meditatie heeft ermee te maken dat je dus jezelf toelaat. Je laat jezelf toe. Via 

de ohm klank ga jij de energie van de ohm, dat is de allesomvattende klank, 

door je chakra’s heen vibreren.  

  

Isaak doet de ohm klank voor. 

  

Isaak: Hoor je, het vibreert, betekent de chakra’s komen tot een afstemming 

van loslaten. Gevoelens kunnen loskomen door de vibratie van de ohm. Je 

kan tot rust komen, je kan je kracht vinden doordat je opeens jezelf volledig 

in overgave laat gaan en loslaat door je vibratie wat los hoort te komen. Het 
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kan zijn dat je gevoelens uit tijdens de ohm. Dat je klanken maakt die je 

onbekend zijn in de menselijke vorm en je geeft jezelf er volledig aan over. 

Jullie hebben de stiltemeditatie gedaan, zullen we nog even zo meteen na het 

afronden van deze ronde de ohm klank proberen? 

  

Ja. 

  

Isaak: Het zijn allemaal kleine demo’s. Zoals deze heer zei, deze meester zei: 

“Normaal doet men er vijftien minuten over”, wij geven er nooit een tijd bij. 

Het is zoals jij jezelf er aan toe wilt geven. Op het moment dat je zegt: 

“Vijftien minuten” en na vijf minuten denk je: nog tien minuten, ben je niet 

goed bezig. Volledig jezelf overgeven tot jij die rust in jezelf gevonden hebt 

en er genoeg van hebt.  

  

Nada brahma is een meditatie die een bepaalde sfeer geeft en dan laat ik het diep in me 

zakken en dan kom ik bij mijn angsten terecht.  

  

Isaak: Waar kom je in terecht? 

  

Bij mijn angsten. 

  

Isaak: In je angsten terecht komt, dat is de brahma? 

  

Nada brahma. 

  

Isaak: Nada brahma, al die benamingen.  

  

Dat is een meditatie met klanken. 

  

Isaak: Kan je die voordoen? 

  

Je moet ook geven en nemen. Het is ook dit gebaar dat je geeft. Dus als ik dit voordoe ga 

ik een geluid maken. Dan ga ik eerst geven en dan ga ik nemen. 

  

Isaak: Nou, wij kijken toe. 
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Harrie maakt een geluid. 

  

Ik ga eerst geven, ik ga eerst losmaken. 

  

Harrie maakt weer hetzelfde geluid.  

  

Dat doe je dan een uur lang. 

  

Isaak: En welke belevenis en ervaring ontving jij? 

  

Ik voel dit heel diep gaan in mijn onderbewustzijn en dan komt er een gedachte en die voel 

je dan wegzakken door het diepe geluid en dan kom je er als het ware los van. Het is een 

heel diep stadium, zo diep dat ik er bang van word. 

  

Isaak: Welke meditatie prefereer jij?  

  

Ik denk beide. 

  

Isaak: En jij? 

  

Ik ga iedere middag ontspannen op bed liggen zodat je in een moment komt dat je 

helemaal niet meer denkt maar dat je absolute rust krijgt. Ik deed dat al voordat ik het 

woordje meditatie kende maar ik weet niet of dat meditatie is. 

  

Isaak: Ja. 

  

Dan laad ik helemaal op en dan word ik er een totaal ander mens van. 

  

Isaak: Dat is ontspanning. Ontspanning is tot jezelf komen. Op het moment 

dat je tot jezelf komt, ontspan je, ontlaad je en dan laad je jezelf weer op en 

dan kan je de dag weer met blijdschap tegemoet gaan. Wij noemen je nog 

steeds meester omdat je bent begonnen met de meditatie. 
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Voor mij is het de afwisseling. Toen hij die toon deed, deed dat me denken aan iemand uit 

de soefi beweging, ook weer een nieuwe term en daar heb ik waziri meegekregen, dat is ook 

weer een specifieke toon. De toon is vergelijkbaar met de toon die jij net deed. 

  

Isaak: Is dat een hardop toon? 

  

Ja, ik zal het voordoen. 

  

Er wordt een bepaalde toon opgezegd.       

  

Dit hoef je niet een uur te doen maar een paar minuutjes is genoeg. 

  

Isaak: En dan? 

  

Dan kom ik helemaal in de trilling. 

  

Isaak en de studenten beginnen spontaan de ohm klank te doen.  

 

Isaak: En adem uit. Op het moment dat je mediteert is het goed om contact 

te krijgen met je innerlijke zelf. Luister naar de klanken die je maakt, de 

energieën die er loskomen. We gaan deze meditatie nog één keer doen en 

dan gaan jullie luisteren naar de trilling. Op het moment dat je de ohm doet 

komt er trilling. Je focust jezelf alleen op de trilling. De klank en de trilling. 

De klank en de trilling en goed inademen en goed uitademen. Lieve heer, wij 

begrijpen dat u zo wilt zitten. De andere heer is goed als u met twee benen 

op de grond bent. Goed inademen. Neem de energie tot je. Adem in en 

neem de energie tot je en je besluit in overtuiging om dat te doen. Je neemt 

een goeie positie aan, een lichamelijke positie en je verbindt je met het 

centrum van jezelf. Je centrum is je gevoel. Je stuurt energie naar moeder 

aarde doordat je jezelf stevig in je benen zet. Je ademt in en je borstkas is 

gevuld en je ademt uit en je ontspant. Elke inademing is het leven tot je 

nemen en elke uitademing is ontspannen. Inademen, uitademen. Onrust laat 

je door je lichaam heengaan en rust krijg je daardoor.  

  

Isaak en de studenten doen weer de ohm klank. 
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Isaak: Als de emoties met de ohm klank jou ontroeren, hoor jij je emoties 

niet te onderdrukken. De energieën van de ohm klank gaan door het fysieke 

en etherische lichaam heen. Op het moment dat jij emoties voelt, betekent 

het dat er blokkades zijn. Als er blokkades zijn heeft dat een reden. Wij 

kijken naar degene die op dit moment emoties heeft, wil degene ook 

terugkijken? Welke emoties heb jij? 

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Kind, kijk me aan. 

  

Er worden kokhalzende geluiden gemaakt. 

  

Isaak: Kijk me aan.  

  

De student kijkt Isaak aan. 

  

Isaak: Waarom traan je? 

  

Er is veel gebeurd de afgelopen maand. 

  

Isaak: Vertel. 

  

Er is een sterfgeval geweest van iemand die ik heel lief heb gehad. Ik kende hem al vanaf 

kindzijnde omdat hij mijn oom is geweest. Ik had een hele sterke binding met hem. Ik heb 

als kind veel meegemaakt.         

  

Isaak: Heb je dat met deze ohm klank beleefd? 

  

Ja. 

  

Isaak: En de bewustwording is? 

  

Dat ik het kleine meisje in mij verwaarloos. 
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Isaak: Ja. 

  

Ik heb zoveel herinneringen opgehaald met mijn neven en nichten. Hij had zelf geen 

kinderen dus we hebben de crematie samen geregeld met alle neven en nichten. Het was heel 

emotioneel maar ook heel leuk.  

  

Isaak: Omarm je belevenissen. 

  

Ja precies. 

  

Isaak: Uiten.  

  

Daar ben ik heel slecht in. 

  

Isaak: Je moet niet vechten tegen je gevoelens hè. 

  

Als je nagaat dat ik de enige ben van mijn neven en nichten die mijn emoties tijdens de 

crematie liet gaan. Iedereen stond er zo stevig bij. 

  

Isaak: Tranen is hetzelfde als lachen. 

  

Op dat moment denk je: oh, dat ben ik weer. 

  

Isaak: Ben ik weer? Jij bent niet eens zo’n traner. Dat noemen wij schaamte. 

Schaamte om te tranen is hetzelfde als schaamte om te voelen. Dus dan heb 

je schaamte om te voelen. Het betekent dat jij eigenlijk jezelf niet laat zijn. 

Het is hetzelfde wanneer je tegen een kind zou zeggen: “Traan niet, huilen 

mag niet.”  

  

Dat zeg je niet tegen een kind.   

  

Isaak: Nee, zeg het dan ook niet tegen je eigen kind. Wie heeft de ohm klank 

goed beleefd? Dat is de actieve meditatie, dat betekent ook activiteit  

verrichten. De trilling, hebben jullie de trilling, gevoeld?  
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Ja.  

 

Isaak: Voelt het goed, rustgevend? 

  

Ja. 

  

Isaak: Ook voor jou? 

  

Ja, het is eigenlijk makkelijker hier dan thuis met mijn buren. 

  

Isaak: Heb jij buren? 

  

Ver weg. 

  

Isaak: Dat noemen wij ook weer schaamte. Jullie leven in rekening houden 

met anderen en dus niet jezelf zijn. Ik houd rekening met de buren dus niet 

met mijn eigen innerlijke zelf. Ook weer zo’n vergelijking over de moeder en 

het kind. Het kind speelt, het kind mag niet spelen omdat het eigenlijk niet 

een gepaste omgeving is. “Gedraag je” wordt dan gezegd. Jullie leggen jezelf 

blokkades op, betekent dat jullie niet mogen zijn. In je eigen omgeving mag 

je zijn, het is jouw huis. Houd geen rekening met de buren. Als je het midden 

in de nacht doet in de overloop zodat ze er last van hebben begrijpen we je 

schaamte. Maar als je het gewoon in normale gepaste tijden van de dag doet, 

hoef je jezelf niet te schamen. Wim…. 

  

Ik merk dat je laag begint en dan ga je een toontje hoger. Je krijgt dan meer diepte.  

  

Isaak: Dat is ook de bedoeling. Doordat je de ohm klank doet, reinig jij je 

luchtwegen. De energie van ohm, je moet wel ademen. Het klinkt zwaar 

maar eigenlijk krijg je energie ervoor terug. De inspanning geeft energie, geen 

vermoeidheid. Naomi, hoe was het voor jou? Heb je meegedaan? 

  

De eerste keer niet, de tweede keer wel. Het ging wat ongemakkelijk allemaal. 

  

Isaak: Waarom? 
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Zo met elkaar en ik was afgeleid. 

 

Isaak: Je hebt moeite met concentratie. 

  

Ja, het heeft mij nog niet in de greep. 

  

Isaak: Welke meditatie heeft je wel in de greep? De concentratiemeditatie 

heeft jou in de greep? Visualisatiemeditatie zou dat jou helpen? 

  

Nee, visualisatie helemaal niet, ik kom nooit ergens terecht. 

  

Er wordt gelachen.  

  

Nee, dat is het echt niet. 

  

Isaak: Welke meditatie heb jij nodig? 

  

Dat weet ik niet, ik heb teveel onrust. 

  

Isaak: Dat weten we. Juist die onrust komt ergens uit voort. Jij geeft jezelf 

nooit de toestemming om jezelf te zijn. 

  

Het is allemaal wat ingehouden. Ja, dat klopt. 

  

Isaak: Dat is zonde. 

  

Ja, is het ook. Ik zou ook niet weten hoe het wel zou moeten zijn. 

  

Isaak: Mediteren in je woonkamer, durf je dat ook niet? 

  

Als ik alleen thuis ben wel. 

  

Isaak: En de buren? Waarom doe je het dan niet, als je het wel durft? 

  

Dat doe ik nog wel. 
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Isaak: Is makkelijk hè? Vele mensen zeggen: “Ja, doe ik nog wel eens.” 

Degene die dat zegt, schuift af. Ik doe het nu. Deze oefeningen zijn 

oefeningen die nodig zijn om tot rust te komen. Meditatie is belangrijk, geeft 

rust toch meester? 

  

Er wordt gelachen.  

  

Isaak: Elk van jullie heeft het bewustzijn en het onderbewustzijn. Door goed 

in te ademen en uit te ademen kan het zijn dat er bij jou een klank uitkomt 

die voor jou van toepassing is. Een klank zoals deze heer en deze heer 

hebben gemaakt die eigenlijk een onbekende klank is voor velen. Dat geeft 

een trilling bij jullie en dat brengt jullie tot een bepaalde staat, deze klank die 

voor vele mensen onbekend is. Als je jezelf de toestemming geeft om 

volledig tot jezelf te komen en de klank omhoog te laten gaan die trilling is 

en die te uiten, welke klank zou uit jou komen? 

  

Ik heb dat al een paar keer gedaan en bij mij is het een A klank. 

  

Isaak: Een A klank, en jij? 

  

Ik heb het ook wel gedaan maar ik weet het niet meer, het is verschillend. 

  

Isaak: Dan mag je dat toegeven. En jij? 

  

Ik heb geen idee maar ik denk een donkere klank. Ik zal het eens proberen op de piano. 

  

Isaak: Je probeert het zo? 

  

Met die ohm klank vind ik het heel grappig, dan hoor ik mensen heel hoog en dan denk 

ik: oh, dat ga ik ook doen. Maar dat past niet bij mij. Bij mij past een lage klank.  

  

Isaak: Kan zijn dat jij een klank doet die een associatie met je heeft. Je geeft 

toe aan de emotie van die klank. Je voelt een klank opkomen en je geeft toe. 

Stel dat je heel hoog wilt gaan dan ga je hoog. Wil je een ander geluid maken, 

maak je een ander geluid. Je mag alle geluiden maken, die toestemming krijg 
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je bij deze. Iedereen in meditatietoestand betekent naar jezelf toe gericht. 

Jezelf niet laten afleiden door de klanken om je heen. Concentreer je op je 

eigen klank, dat is meditatie. Je loopt door de maatschappij met vele mensen. 

Je moet jezelf nooit verliezen in die mensen. Deze mensen zijn broeders dan 

moet jij jezelf goed op je gemak voelen. Je kent ze langer dan vandaag. Als je 

dit al moeilijk vindt dan vind je het buiten nog moeilijker Naomi. Omdat als 

deze mensen je onrust geven, zodat jij jezelf niet kan zijn, dan durf jij in de 

maatschappij ook niet jezelf te zijn. Dan ben je altijd voorzichtig en 

ingehouden.  

  

Dat klopt. 

  

Isaak: Harrie? 

  

Ik heb ook de A klank.  

  

Isaak: Je mag de A maar je mag ook je mantra opnoemen, wat jij wilt. Mooi 

zo. Jij schone vrouw? 

  

De O klank. 

  

Isaak: De O klank, mooie muziek krijgen al die klanken. Wim? 

  

I, A, O. 

  

Er wordt gelachen om Wim. 

  

Isaak: Arme Chantal, dit kind moet al die klanken en al jullie moeilijke 

benamingen uittypen. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Jij schone vrouw. 

  

De M klank. 
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Isaak: De M. Luister naar de trilling, het is een energie die je uit. Als je boos 

bent, wordt je aura heel open en vurig. Als je verdrietig bent, gaat je aura 

naar binnen toe. Dus de energieën dat ben je in een fysiek lichaam. Jij schone 

vrouw. 

  

De A klank omdat ik heel erg wil gillen. 

  

Isaak: Dat mag ook, doe de oren dicht daarnaast. Jij schone vrouw? 

  

Ik neig toch naar de O. 

  

Isaak: Naomi? 

  

Ik denk een donkere klank. 

  

Isaak: Mannelijke klank, een baringsklank. Ga je baren? Je gaat jezelf 

uitbaren. Zou kunnen hè? 

  

Wordt tijd hè. 

  

Isaak: Wordt zeker tijd. Ooit als je aan onze zijde bent, vragen we: Naomi is 

het gelukt? Jij schone vrouw? 

  

Bij mij gaat het om hoe diep het gaat. De O zit bij mij heel diep, die zit echt in de buik. 

De A die zit meer hier en hoe hoger ik ga dan zit ik op de E en de I. 

  

Isaak: Wissel. Jullie gaan verrast zijn welke klanken wij gaan geven. Wij geven 

ons over aan onze klanken. Nou, we beginnen, iedereen tegelijk. Afsluiten, 

bij jezelf blijven, goed geaard, sluit je af voor de mensen om je heen en geef 

je over aan je innerlijke gevoelens. 

  

Er klinken allerlei verschillende klanken door elkaar heen. 

  

Isaak: Laat de energie zoals die is.  
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Er valt een rustgevende stilte. 

  

Isaak: Monique, gaat ie? 

  

Ja, ik vond het interessant. 

  

Isaak: Ze vond het interessant, zegt ze. Voelen jullie de energie? Je ontspant, 

de trilling, de gewaarwording en de overtuiging. De overtuiging daar gaat het 

om. Overtuig jezelf dat je kan ontspannen. Vele kinderen mediteren niet 

omdat ze niet overtuigd zijn. Als deze heer overtuigd is dat de klank die hij 

jullie zo even gaf, de Zen klank, dat deze hem een goed gevoel geeft is dat 

jouw waarheid maar puur omdat je overtuigd bent. Ben je niet overtuigd dan 

brengt dat geen waarheid. Als je overtuiging neerzet in je bestaan kan je 

volledig in je gevoel zijn. Betekent dat je nu moet voelen of je goed geaard 

bent. Voel jij je onderste chakra goed in de stoel? Voel jij je goed in je 

energie? Ben jij in je eigen kracht? Jij? 

  

Ja. 

  

Isaak: Jullie allemaal? 

  

Ja. 

  

70% 

  

Isaak: Dat is meer dan 50.  

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Het geloof en de overtuiging schone kinderen is wat jullie dagelijks 

met je mee moet nemen. Dat jullie geloven en dat jullie overtuigd zijn dat je 

geloof je draagt. De ene gelooft en de andere durft niet. Welke kinderen zijn 

jullie? Zijn jullie gelovige kinderen of zijn jullie angstige kinderen? 

  

Gelovig. 
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Isaak: Waar geloof jij in? 

  

In de evolutie, dat je altijd sterk kan staan in de maatschappij. 

  

Isaak: Geloof jij in liefde? 

  

Ja. 

  

Isaak: Eigenliefde? 

  

Ik moet meer aan mezelf geven. 

  

Isaak: Geef het dan ook. Op het moment dat jij je ogen dicht hebt en je gaat 

je overtuigingen aanspreken spreek jezelf dan aan met overtuigingen. Dan 

gaan die overtuigingen jouw waarheden worden. Ik overtuig mezelf dat ik 

mezelf lief heb. Op het moment dat dit jouw mantra wordt: liefde, liefde, 

liefde en je bent overtuigd dat het waarheid is, zal dat ook groei geven. Als jij 

gelooft dat jouw persoon waar jij van houdt van jou houdt, dan ben je 

overtuigd dat het zo is, waar of niet? 

  

Ja. 

  

Isaak: Als je niet gelooft dat het zo is, wat brengt het jou? 

  

Twijfels. 

 

Isaak: En onrust. Doordat jij jezelf geen liefde geeft komt er onrust. Vele 

kinderen besteden weinig tijd aan zichzelf behalve de nodige tijd die je nodig 

hebt om fysiek jezelf in de maatschappij neer te zetten. Dus jullie baden, 

jullie eten, jullie drinken maar jullie vergeten je innerlijkheid. Dat is niet goed. 

Bidden, wie van jullie bid elke dag? 

  

Ik.  

 

Isaak: Wat is jouw gebed? 
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Dat is elke dag anders. 

  

Isaak: Goed zo, geeft dat een goed gevoel om te bidden? 

  

Ja. 

  

Isaak: Mooi zo. Bid jij elke dag? 

  

Nee. 

  

Isaak: Wat is bidden, weet je dat? 

  

Ik kan me voorstellen wat bidden is maar ik doe dat zelf niet. 

  

Isaak: Geloof je in bidden? 

  

Zolang het aandacht naar jezelf brengt. 

  

Isaak: Op het moment dat je bidt, ga je vragen, ga je spreken. Je vraagt aan 

de kosmos, aan het universum, aan ons wat je behoeftes zijn, waar wij je in 

kunnen steunen of in kunnen helpen. Je vraagt dat, je stuurt het uit. Dat is 

belangrijk. Waarom zijn er maar een paar handen omhoog gegaan terwijl er 

meerdere kinderen in deze ruimte zijn? Bid jij? 

  

Ja, maar niet altijd met volle aandacht. Ik bid elke avond wel maar dan vaak om mijn 

dank uit te spreken.  

  

Isaak: Geconcentreerd? 

  

Ik probeer het wel maar ik merk wel dat mijn gedachtes snel weer switchen.  

  

Isaak: Wij hebben graag dat mensen bidden met concentratie, dat is ook 

respect. Als je praat met iemand wil je graag dat iemand naar je luistert toch?  

Ja. 

  



 289 

Isaak: Dus als je met ons praat dan luisteren we graag naar je, maar als je niet 

geconcentreerd bent met spreken dan luisteren we niet, dan bid je voor niets. 

  

Moet het hardop of in je hoofd? 

  

Isaak: Hardop is beter, dan hoor je jezelf bidden. Dat is moeilijk, jullie 

hebben schaamte om jezelf te horen. Jullie vinden dat stom. Jullie denken 

veel maar jullie spreken weinig. Hoeveel gedachtes hebben jullie en hoeveel 

gedachtes spreken jullie uit? Een selectie van: dat mag wel, dat mag niet, 

toch? 

  

Ja. 

  

Isaak: Dat proberen we de studenten af te leren maar daar hebben we nog 

een harde dobber in. Wat je denkt, wat je zegt zijn twee krachten. Nou, we 

willen graag bidden met jullie. Wie heeft wensen? Waar zou je om kunnen 

bidden? 

  

Waar we het net over hadden. Ik heb een paar maanden een soort van wens uitgesproken. 

Ik heb gewenst rust te vinden in mijn leven. 

  

Isaak: Dus je bidt voor rust.   

  

Dat heb ik toen gedaan en ook gekregen. 

  

Isaak: Mooi, het helpt, bidden. Je kan ook een dialoog met ons hebben maar 

ja, dat is luisteren naar je gevoel. Dus je kan hardop bidden en hardop 

gedachtes terug ontvangen, die zijn van ons. Dat kan, maar dan moet je wel 

geloven dat de gedachtes van ons zijn. Vele kinderen denken: ach, het zijn 

mijn eigen creaties, mijn eigen gedachtes dus het is onzin. Dus geloof, alleen 

geloof. Zeker weten komt met het geloof. Nou, zeker weten komt met het 

geloof, onthoud dat. Je gelooft in jezelf en dan zul je zeker weten wie jij bent. 

Je gelooft in de liefde en je krijgt de liefde. Je gelooft in de kracht en je krijgt 

de kracht. Dus bidden is geloof. Geloof in ons en wij zijn er. Geloof je niet 

in ons zijn we er niet. Overtuiging, deze les gaat om overtuiging. Bid jij? 
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Ja, ik heb vorige week dinsdag nog een schietgebedje gedaan met die ijzel. Ik reed in de 

auto en het laatste stukje naar huis was heel erg glibberig. 

  

Isaak: Breng me veilig thuis. 

  

Sta me bij, en breng me veilig thuis. Ik ben veilig aangekomen. 

  

Isaak: Geloof. 

  

Op de momenten dat ik twijfel aan mezelf dan probeer ik me van binnen te overtuigen dat 

ik goed genoeg ben en dat ik mag vertrouwen op mijn intuïtie. Dat lukt me steeds beter, 

ook om enge dingen te doen en te zeggen die ik jaren terug niet durfde. 

  

Isaak: Je kan altijd voor kracht bidden. Als je onzeker bent, bid je voor 

kracht. “Geef me de kracht”, is gewoon een klein gebed. “Geef me de 

kracht, geef me de moed, geef me steun, help me”, zeg het hardop dat helpt. 

  

Geef me geduld. 

  

Isaak: Geef me geduld, geef me mijn verdriet, daar kan je ook voor bidden. 

Als je verdrietig bent en je houdt het in, zeg je: “Geef me mijn verdriet” en 

opeens komt het verdriet. Geloof, geloof, geloof. Het is hetzelfde dat je nu 

zou geloven dat je niet uit deze zetel zou kunnen stappen. Als je daar heel 

erg in gelooft, blijf je zitten. Je lichaam brengt je dan niet tot opstaan omdat 

jouw gedachtes houden jou in deze zetel. Als jij gelooft dat er een ongeluk 

voor de deur staat dan brengt dat angst, dan blokkeer jij, dan bevries jij en 

dan voel jij die angst, terwijl het niet waar is. Betekent: gedachtes brengen 

dus energieën met zich mee, die zowel positief als negatief kunnen zijn. Dus 

jij bepaalt wat je ermee doet. Dus jullie leven hangt van jullie af. Als jullie 

tevreden zijn over jullie levens zijn wij ook tevreden. Zijn jullie niet tevreden, 

maak het dan tevreden. Dus jullie gaan nu bidden voor hetgeen waar jullie 

behoefte aan hebben. Jij hebt kracht gebeden en jij?  

 

Vertrouwen. 
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Isaak: Vertrouwen in? 

  

In alles, in het leven, mezelf. 

  

Isaak: Ik bid voor vertrouwen en jij? 

  

In aanwezigheid. 

  

Isaak: In aanwezigheid? 

  

Voor aanwezigheid. 

  

Isaak: Dat jij aanwezig wilt zijn?  

  

Ik bid wel eens van: wat ik ook doe, wees bij me. 

  

Isaak: Dat zij jou steunen dat ze bij je zijn? 

  

Ja. 

  

Ik bid voor dankbaarheid voor alles wat ik krijg. 

  

Ik bid dat ik mezelf mag zijn en sterker mag staan in mijn innerlijke stuk. 

  

Isaak: Wim? 

  

Dat ik eindelijk mijn eigen pad mag bewandelen en me daar ook goed bij voel. 

  

Isaak: Voor kracht om te besluiten en door te zetten? 

  

Ja. 

  

Isaak: Jij schone vrouw? 

 

Voor mijn innerlijke groei en rust. Om te helpen op mijn geestelijke pad.  
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Isaak: En jij? 

  

Ik bid voor zelfvertrouwen en de angst loslaten. 

  

Isaak: Jij? 

  

Geduld en keuzes maken.  

  

Isaak: Als je bidt dan concentreer je jezelf alleen maar op jezelf en hetgeen 

waar jij behoefte aan hebt om te spreken. Je geeft jezelf volledig over aan 

spreken. Je zendt in je gedachtes de vraagstelling: kosmos, God, Jezus, noem 

degene die je lief is in gedachtes als je die kent aan gene zijde die wij zijn, 

roep het op in gedachtes en bidt daar tegenaan, dan heb jij iemand die naar je 

luistert. Misschien heb je kennis van je begeleider, misschien is een dierbare 

overgegaan en wil je contact hebben in gedachtes met die persoon en jij gaat 

hardop gedachtes uitzenden. Ieder voor zich sluit zich af voor de broeder 

naast zich en gaat een gesprek aan met de kosmos. Wij beginnen en dan gaan 

jullie allemaal volgen met jullie eigen gebed. 

  

Wij bidden voor overtuiging. Wij willen graag dat onze studenten, onze 

kinderen overtuigd zijn dat ze mogen bidden, dat ze mogen ontspannen, ze 

mogen geloven in zichzelf en de wereld waar ze in leven. Dat ze liefde 

mogen ontvangen voor zichzelf, en liefde geven aan anderen en wij bidden 

daarvoor. Wij weten dat jullie, de kosmos de broeders, altijd degene die de 

vrager is aanhoren. Dat weten wij. Wij weten ook dat de vrager heel vaak 

jullie niet aanhoort omdat ie geen geduld heeft om te luisteren naar zijn 

innerlijke stem. Daar bidden wij voor. We bidden dat de broeders wel het 

geduld hebben om innerlijk te luisteren naar de stem die terug kan praten, de 

kosmosstem, de universumstem, God of een geliefde. Daar bidden wij voor. 

  

Nou broeders, overtuig jezelf hardop, ieder voor zich en allemaal tegelijk. 

  

Alle studenten zeggen hun gebed allemaal tegelijk hardop voor zichzelf op.    
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Isaak: Probeer te luisteren naar de stem, de innerlijke stem en hardop geef je 

toe wat de innerlijke stem jou vertelt zonder schaamte en blokkades.  

  

Er valt een stilte. 

  

Isaak: Zijn er ontvangenissen geweest? Heeft iemand een boodschap 

ontvangen? 

  

Jawel. 

  

Isaak: En dat was? 

  

Ik heb gebeden voor vrijheid. Ik heb mijn vader dat gevraagd en hij zei: “Lief kind de 

vrijheid is de moeite waard om te pakken.”  

  

Isaak: Mooi, wat doet dat met jou? 

  

Het raakt natuurlijk als je vader dat tegen je zegt. De vraag die bij mij opkwam was: 

waarom doe ik dat dan niet? 

  

Isaak: Vraag het aan je vader, doe maar.  

  

Papa, waarom doe ik dat dan niet? 

  

Er valt een stilte.  

  

Isaak: Zo kan je een dialoog aangaan. Op het moment dat je jezelf afstemt 

lieve kinderen en je praat met God, Jezus of wie je ook wilt benoemen, je 

mag ook mijn naam noemen op dat moment dat mijn aanwezigheid afwezig 

is in jullie aangezicht. Spreek en ontvang onze innerlijke stem. Luister naar 

jouw innerlijke stem en dan heb je een dialoog. Ik denk dat je nog vaker 

moet bidden lieve Naomi. 

  

Dat denk ik ook. 
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Isaak: Geeft een goed gevoel, blijdschap komt tot je, als jij weet dat je in 

contact kan staan met je papa. Wij geloven dat het werkelijk zo is, maar jij 

moet het aanvaarden dat het zo is. De vrijheid kan jij ontvangen. Wees niet 

bang, waarom ben jij zo bang? Wat zou jouw vader zeggen als je dat zou 

vragen? Dan gaan wij even door met het ondervragen en jij gaat doorbidden 

en je vragen stellen aan je vader. Nou, wat was jouw gebed of wat ontving je? 

  

Ik was meer bezig om af te stemmen. Ik kon niet goed voelen. Ik vind dat nog wel een 

uitdaging. 

  

Isaak: Wat vind je een uitdaging? 

  

Om mezelf te vinden en dat afgestemde gevoel te krijgen. Dat kost me nog moeite. 

  

Isaak: Om je af te stemmen met de kosmos? 

  

Ja, of met mezelf. 

  

Isaak: Het is niet zo moeilijk, het is hartstikke makkelijk. Het is puur doen. Je 

hoeft niet de lat te hoog te leggen. Puur jezelf zijn, puur spreken zoals jij met 

ons spreekt nu, een dialoog aangaan. Je kan een dialoog hebben maar je moet 

altijd luisteren naar je innerlijke stem en vertrouwen dat je innerlijke stem 

door ons gegeven wordt. Dus de antwoorden zijn goed. Daar moet je op 

vertrouwen. Wie heeft een ontvangenis gehad? 

  

Het was gewoon een fijne sensatie. Ik heb geen antwoord gehad maar het voelde heel 

plezierig. Het was net een verandering van energie wat ik ontving. Het was een fijne energie 

innerlijk. 

  

Isaak: Het was ook fijn om de energie te horen tijdens jullie gezamenlijk 

gebed. Hebben jullie deze gewaarwording ook ontvangen?  

  

Ja. 
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Isaak: Doordat je samen bidt, ben je collectief met elkaar aan het bidden. 

Wat gebeurt er? Genezing. Hebben jullie wel eens van gebedsgenezingen 

gehoord?  

  

Ja. 

  

Isaak: Dan gaat iedereen bidden. 

  

Ik dacht dat iedereen dan hetzelfde bad en dat het dan collectief was. 

  

Isaak: Iedereen bidt hetgeen wat hij nodig heeft. Je moet bidden voor jezelf 

en niet voor anderen behalve als je daar behoefte aan hebt. 

  

Ik dacht dat als massaal iedereen bad voor de wereldvrede dat het werkt.  

  

Isaak: Ook, maar je moet voor jezelf gaan bidden en de energie die jij hier 

neerzet is jouw energie en de energie die elk hier neerzet is zijn energie en 

dan heb je dus een bundeling van energie.  

  

Met allemaal verschillende vragen en wensen. 

  

Isaak: Het is belangrijk om dus te luisteren: wat ontvang ik terug? Wat voor 

gevoel ontvang ik terug of welke innerlijke stemmen hoor je in jezelf en 

vertrouw erop. Niemand in deze ruimte is bestempeld in krankzinnigheid 

dus wees niet bang. 

  

Ik voelde liefde terug. 

  

Isaak: Liefde, mooi. Wij zijn ook liefde. 

  

Ik voelde dankbaarheid. Toen ik de vraag stelde was er ook meteen het antwoord. Ik 

denk dat het kwam doordat ik de vraag hardop stelde. 

  

Isaak: Wat was het antwoord? 
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Dat ik minder in mijn gedachten moet zitten en dat ik meer mijn gevoel moet volgen en ga 

doen wat goed voelt. 

  

Isaak: Mooi, oefen kinderen, oefen en je zal zien dat het resultaat jou gaat 

helpen om nog meer van het leven te gaan genieten en te zijn, met het leven 

te zijn, in het leven te zijn. Jij? 

  

Ik zit momenteel heel erg met een oude angst. Dat heeft te maken met een gewelddadige 

relatie. Dat is altijd een beetje een gesloten boek gebleven, ik heb dat heel erg verdrongen. 

Die angst manifesteert zich heel erg dus ik heb gevraagd die angst weg te nemen. Het gaat 

om de vader van mijn zoon. Ook met mijn zoon is de relatie lastig. Omdat hij onstabiel is 

ben ik ook bang voor zijn agressie. Op deze manier is dat een verlengstuk waardoor die 

angst juist extra in stand blijft. Daar heb ik voor gebeden en het antwoord wat ik kreeg 

was: laat die angst los, de angst van vroeger heeft niets te maken met nu en leef in liefde 

met je zoon en niet in angst. 

  

Isaak: Mooi, mooi antwoord. Dus je hebt een associatie en dat heeft met 

verleden tijd te maken en die moet je loslaten. Blijkbaar heeft het je wel 

beroerd of ontroerd. Laat het toe. Nooit schamen voor je emoties. Wim, heb 

jij ontvangen? 

  

Ja, ik heb wel een stukje ontvangen en dat was als je die weg wilt volgen moet je een stap 

nemen. 

  

Isaak: Mooi en weet je ook welke stap? 

  

Dat is de vraag. 

  

Isaak: Dan had je door moeten bidden.  

  

Wordt vervolgd. 

  

Isaak: Stop niet met bidden als je de antwoorden nog niet hebt. Het is niet 

dat je even gaat bellen met iemand en je zegt: “Oké, dank je.” Als je eenmaal 
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een lijn hebt ga je doorpraten tot je klaar bent schone heer. Nou, wat heeft 

de schone vrouw ontvangen? 

  

Ik heb gevraagd waarom ik bang was en ik kreeg als antwoord: omdat ik me minder voel. 

  

Isaak: Dat klopt. 

  

Toen werd ik onrustig en kon ik mijn vraag niet meer goed stellen en werd ik teveel 

afgeleid en te onrustig. 

  

Isaak: Gaan jullie dit toepassen in jullie dagelijkse bestaan? Ga je de lijn niet 

zo gauw ophangen?  

  

Nee. 

  

Isaak: Stel dat jij mij zou bellen, mijn naam is Isaak en jij hebt mij eindelijk 

aan de lijn en ik wil veel spreken en jij hangt op dan houdt het op hè. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Ik zal een prepaid kaart kopen met voldoende beltegoed. 

  

Isaak: Voldoende over bidden?  

  

Je zegt het wel zo mooi maar als je dan rechtstreeks met Isaak praat, kun je er dan ook 

rechtstreeks antwoord van verwachten? 

  

Isaak: Ja. 

  

Zijn wij nu bevoorrecht omdat wij u kennen of is dat gebruikelijk? 

  

Isaak: Op het moment dat jij mijn naam opnoemt dan stuur je jouw energie 

naar mijn bron. Mijn bron is collectief en mijn meesterschap heb ik niet 

zomaar verkregen. Je hoeft niet bang te zijn dat ik in jouw ruimte moet zijn 



 298 

om met je te kunnen communiceren omdat energie heeft geen tijd en heeft 

geen ruimte. Wij ontvangen en wij zenden terug, simpel.  

  

Maar dan kunnen er toch vele telefoontjes op hetzelfde moment gaan? 

  

Isaak: Maar wij hebben geen tijd en geen ruimte dus we kunnen vele 

telefoontjes ontvangen en weer terugzenden. Geloof daarin.  

  

Dat is wel moeilijk voor ons om op te pikken.  

  

Isaak: Meester Jezus zei: “Gij vraagt en gij ontvangt.” Maar ja, je moet eerst 

vragen. Denk je nou echt dat meester Jezus niet iedere broeder hoort? Mijn 

meester, die meester Jezus is, heeft mij goed onderricht hoe je het kan doen. 

Geloof daarin en ontvang. Maar als je niet openstaat voor luisteren ontvang 

je niet. Als je stomme vragen stelt, kan het zijn dat ik zwijgzaam ben. Stel 

goeie vragen.  

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Weet wel dat alles met tijd te maken heeft dus dwing het niet af. 

Luister wat tot je komt. Hadden jullie huiswerk?  

  

De boeken. 

  

Isaak: De boeken. 

  

Mag ik nog iets vragen over de God van alles. Ik lees een boek, dat gaat over de 

vrouwelijke en de mannelijke God. Is er één God? 

  

Isaak: Er is geen God, heb ik nog niet ontdekt. Vele sferen heb ik bezocht 

maar ik ben ze nog niet tegengekomen de vrouwelijke of de mannelijke. God 

is liefde, is energie, is de bron, dat is God. Je hebt meesters, die zijn 

geëvolueerd in de geestelijke sfeer. Elke meester heeft zijn eigen evolutie en 

taak. Mijn evolutie kan anders zijn dan de evolutie van andere meesters. Maar 

mijn volgelingen volgen hetgeen ik onderricht, en dat hebben ze nodig. Als 
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ze het niet nodig hebben gaan ze het niet bij mij halen maar bij een andere 

meester. Maar wij concurreren niet, wij zijn puur liefde. Ik geef en jullie zijn 

de ontvangers. De boeken. Hebben jullie vragen of opmerkingen over dit 

onderdeel?  

  

Ik heb een vraag over het boek. Er staat over overlijden dat het tijdstip vaststaat maar als 

iemand een ongeluk krijgt is dat dan ook zo bedoeld?   

 

Isaak: Een ongeluk is de manier van overlijden, dat staat vast. De 

omstandigheden worden gecreëerd zodat het ongeluk plaatsvindt en de 

persoon overlijdt. Hetzelfde met rampen. Op het moment dat collectief vele 

mensen, vele zielen naar deze kant komen voor sterven is het hun tijd.  

  

In het boek wordt geschreven de eenheid van het Al, wat wordt daarmee bedoeld? 

  

Isaak: Het Al is alles wat er is. Dat is het Al, de bron waar jij vandaan komt is 

het Al. Wij zijn één, wij hebben een eenheid, we werken gezamenlijk. Wij 

putten altijd van de bron der waarheid, we verbinden ons ermee. We kunnen 

niet zonder liefde. De bron der waarheid is volkomen rust, zaligheid, 

thuiskomen, liefdevol, geen tijd, geen ruimte, alleen maar stilte in liefde. Op 

het moment dat we elkaar ontmoeten, zielen op dezelfde afstemming, zijn 

we één ermee. Er zijn geen gedachtes, er is alleen maar innerlijke rust in het 

gevoel. We hebben geen gedachtes maar we weten wel de gevoelswereld te 

erkennen van de andere ziel puur omdat we het voelen. We stemmen ons 

ermee af, wij zijn één. Jullie zijn individu, jullie hebben je eigen individualiteit 

gekregen tijdens het lichaam. Jullie gevoel is gesloten naar je broeders toe 

behalve wanneer je jezelf verbindt en fysiek jezelf ervoor openstelt en 

gevoelsmatig jezelf ervoor openstelt. Dus je moet tweevoudig werken om 

contact te krijgen met je medemens. Wij niet, wij stellen ons open puur 

omdat we voelen dat het zo hoort te zijn. Afstemming op je broeders brengt 

saamhorigheid, thuiskomen in de bron der liefde. Is dat een mooi antwoord? 

  

Ja. 

  

Isaak: Het is de waarheid. Nog meer vragen kinderen? 
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De vraag die Harrie stelt is niet goed hoorbaar.  

  

Ingewikkeld hè. 

  

Isaak: Misschien zou je het even voor willen lezen.  

  

Moet ik dat even voorlezen? 

  

Isaak: Graag, omdat we weten dat degene die dit afluistert moeite heeft om 

dit te begrijpen en ze moet het wel goed afluisteren. 

  

Is het zo dat de menselijke vrije wil los lijkt te staan van Gods wil of de evolutiewetten of 

van de schepping en na vele levens en nog meer ervaringen hij uiteindelijk zijn eigen ego 

doorziet en terugkeert naar de wil van God? 

  

Isaak: Begrijp jij de vraagstelling? 

  

Niet helemaal maar ik heb er wel een beeld of gevoel bij. 

  

Isaak: Wat is jouw beeld? 

  

Mijn waarheid is dat ik ook in ontwikkeling ben en het licht in mezelf kan ik steeds 

sterk voelen en dat kan ik ook onvoorwaardelijk geven. Dus ik kan ook overgeven aan 

datgene wat mijn hart wil. Dus ik denk dat het daar enigszins op aansluit. Kan dat 

kloppen? 

  

Dat klopt wel. 

  

De menselijke wil staat los van God’s wil. 

  

Jouw unieke ik is, denk ik, juist wat juist is, iedereen is uniek. 

  

Ik laat het aan God over. Je kan wel zeggen er is geen God maar waar komt de mens dan 

vandaan? Die is zo ingewikkeld. 
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Isaak: Uit het fysieke. 

  

En dan? 

  

Isaak: En dan? Het fysieke is het voertuig, het lichaam, het lichaam is 

ingewikkeld. God schept geen moeilijke mensen. 

  

Maar dan vraag ik me af waar het vandaan komt. Het fysieke is zo’n wonder dat het zo 

functioneert. Dan vraag ik me af, hoe is het mogelijk? 

  

Isaak: Dan zou je jezelf de vraag moeten gaan stellen: hoe is het mogelijk dat 

er überhaupt leven is? 

  

Dat bedoel ik ook. 

  

Isaak: Het is een Godsgeschenk. Hoe is het mogelijk dat er leven is op 

meerdere planeten? Dat is een Godsgeschenk. Stel die vraag niet. 

  

Het is een mysterie. 

  

Isaak: Het is een feit dat God de werelden heeft geschapen. De werelden zijn 

je gegeven, zoals alle scholen in deze werelden waar jullie in leven bestaan en 

waarin je jezelf fysiek kan evolueren. Er zijn planeten en die planeten hebben 

allemaal hun eigen afstemmingen. De aarde is de laagste planeet die er is, dus 

jullie beginnen hier pas.  

  

Mag ik daar iets over zeggen over jouw vraag? 

  

Ja. 

  

Ik begrijp eruit dat je jezelf afvraagt of je net zo lang moet reïncarneren totdat je jouw eigen 

ego doorziet en je jezelf onderwerpt aan de wil van God. 

  

Dat klopt. 
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Dat ben ik met je eens. Als je zover bent dat je jezelf daaraan onderwerpt en je ego 

doorziet denk ik ook niet dat het nodig is om opnieuw te reïncarneren.  

  

Isaak: Je ego is je ikke, schone vrouw. Excuseer dat we je even opzij 

schuiven. Het ego is een ikke. 

  

Dat is je persoonlijke, unieke ikke. 

  

Isaak: Het heeft niets met God te maken. Je ikke heeft niets met God te 

maken. God is liefde, dus jij moet liefde worden, liefde zijn, liefde voelen, 

liefde stralen naar jezelf en naar de wereld. Dat is je grondslag, dat is je 

fundament, je basis, dat is wat je bent. 

  

Je moet je ego opheffen dan komt er liefde. 

  

Isaak: Nee, je ego is je persoonlijkheid. Die hoef je nooit ofte nimmer op te 

heffen. Hou het juist.  

  

Dat gaat vanzelf. 

  

Isaak: Je moet leven hier ter aarde, daarom heb je een ego gekregen. Als je 

die wegdoet…. 

  

Je ego is ook een stuk verzet. 

  

Isaak: Je ego is menselijk, hoort bij je. Je kan niet zeggen: “Ik doe mijn benen 

weg, dan loop je niet meer.”  

  

Dat is het fysieke. 

  

Isaak: Je ego hoort bij het fysieke, dat is hetzelfde. Je ego is je ikke, ik ben. 

Een mantra zou ook kunnen zijn: ik ben, ik ben, ik ben Harrie, ik ben Anita, 

ik ben zoals ik ben. Accepteer het. Jouw vraagstelling is gesteld omdat je niet 

volledig in acceptatie bent met de persoon die jij bent. Jij kan nog niet 

volledig één zijn met de persoon die jij bent. Jij redeneert nog veel te 
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complex. Maar liefde is niet complex dus God is ook niet complex. Dus wie 

is complex? Is de mens complex? Je kan een ikke hebben zonder 

complexheid. Dus jij bent een simpele ikke, een simpele ziel. Dus je hebt 

lichaam, je hebt geest en je hebt ziel. Lichaam heeft karakter, je kracht, je 

menselijkheid, je karakter, daar ligt een persoonlijkheid vast. Heb je nodig. 

Als je geen persoonlijkheid hebt, wie ben jij dan? Je bent uniek in je persoon 

zoals Monique, zoals Naomi, Wim, zoals jullie allen. Aanvaard je 

persoonlijkheid, breng die naar buiten. Maar wees liefde met je 

persoonlijkheid. Accepteer je persoonlijkheid en zeg: “Ik ben die 

persoonlijkheid, ik ben tevreden met die…..”  

  

Er kwam in het gebed dankbaarheid naar voren. 

  

Isaak: Ik ben tevreden met deze compleetheid. Wat zegt u? Wat zei je? 

  

Ik zei dat er in het gebed dankbaarheid naar voren schoof. 

  

Isaak: Dat is goed. Maar jij moet leren schone heer om onderscheid te maken 

tussen het lichaam en de evolutie van je geest. In de evolutie van je geest 

zeggen wij simpelweg dit: evolutie van je gevoel. Dus de geest is gevoel, 

onthoud dat. Dus je gevoel evolueert. Je gevoel is niet je persoonlijkheid. Je 

gevoel is niet je ikke. Je gevoel is wat je voelt. Je gevoel is wat je droomt, als 

je droomt. Dus wat jij bent in je gevoel dat droom je. Dus je hebt maar drie 

soorten dromen: de fantasiedroom, je kan goed fantaseren in je gevoel en jij 

droomt het. Het zijn meestal de kinderen die dat doen omdat jullie 

volwassenen durven niet meer te fantaseren. Je hebt onderbewuste dromen: 

wat je meemaakt, opgeslagen hebt in je verleden, heden en dat droom je. Je 

angsten desnoods of je bewustwordingen droom je. Dan heb je nog de 

voorspellende dromen, dat zijn wij, dat wij via voorspellingen tot je komen. 

Misschien een overledene die jou even komt groeten in je droom, in je 

gevoel dus. In je gevoel kunnen de geliefden die over zijn jou raken en daar 

droom je van. Dus je droomt opeens van die persoon en je voelt hem en dan 

word je wakker en dan denk je: is het zo geweest? Ik heb gedroomd. Nee, jij 

hebt gedroomd in werkelijkheid. Als je sterft, ben je hetzelfde als wanneer je 

droomt. Dan ben je jouw gevoel dat los is van het fysieke. Maar je ego, je 
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persoonlijkheid, moet nog loskomen van je gevoel op dat moment omdat het 

kan nog steeds versmolten zijn met elkaar. Maar naarmate je geestelijk 

evolueert laat ie los. Dus de eerste geestelijke sfeer is de sfeer dat je zonder je 

persoonlijkheid gaat leven. Dat wisten jullie nog niet. Daarom heb je de 

aardse sferen, daar hoort je persoonlijkheid bij. Elke reïncarnatie heb je weer 

een andere persoonlijkheid, een andere ikke, een andere gedaante. In je 

gevoel zitten je vorige levens dus daarom mediteren, mantra’s opnoemen. 

Misschien beleef je gevoelsmatig een vorig leven. Geloof erin. In je gevoel 

kan haar vader contact leggen met haar, maar dan moet zij zichzelf wel 

openstellen. Je kan niet zeggen: “Ik wil contact hebben” als je niet openstaat. 

Contact heb je alleen maar met elkaar, zowel hier als bij ons, met 

openstelling. Zonder openstelling geen contact. Dan zeg jij: “Nee” en dan 

respecteren wij dat. Bid je nooit dan komen wij nooit tot je. Vraag dan niet: 

“Waar zijn jullie?”, jullie hebben ons niet uitgenodigd. Wij mogen niet 

komen zonder uitnodiging. Dus als je “Help” roept komen wij graag. Maar 

zeg ook: “Ik wil geholpen worden” en geef je over aan hetgeen wat je voelt. 

Vele malen hebben wij verkondigd dat jullie je intuïtie moeten gaan 

vertrouwen. Intuïtie is hetzelfde als je gevoel. Wij kunnen jullie intuïtie 

bespelen. We kunnen je een onveilig gevoel geven en dan willen wij niet dat 

je daarheen gaat. Stel dat je een onveilig gevoel hebt en je moet het vliegtuig 

instappen, stap er niet in. Misschien stort ie wel neer en is het niet jouw tijd 

maar alle andermans tijd. Vele malen is dat al gebeurd dat iemand net niet 

instapte of die persoon werd door omstandigheden tegengehouden zodat ie 

het vliegtuig niet kon instappen. Vele ongelukken passeren de dag en het kan 

net zijn dat het jou niet raakt omdat jij behoed wordt om niet te sterven op 

dat moment. Dus wij zijn er, wij begeleiden. Collectief hebben wij genoeg 

werk te doen maar echt intens contact tussen jou en ons komt alleen maar 

door het openstellen van en jullie vraagstelling naar ons en de overtuiging 

zoals we vanavond zijn begonnen, daar begint het mee. 

  

Acceptatie is heel belangrijk voor mij. 

  

Isaak: Als jij deze wereld verlaat, onze wereld binnentreedt, dan accepteer jij 

het leven bij ons direct. Waarom? Omdat jij los bent van dat fysieke dat jou 

tegenhoudt om dus volledig vrijheid te voelen. Je voelt je vrij omdat je geen 
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fysieke hebt en jij accepteert meteen het leven bij ons. Ook omdat je in het 

leven, dit leven, onderzoek hebt verricht en je spiritueel dus gevoelsmatig 

weer hebt ontwikkeld. Betekent dat jij ons gaat erkennen in je gevoel. Je 

ontvangt ons in je gevoel. Als je geen kennis hebt van ons tijdens je leven 

kan het zijn dat je dwalende bent, je ziet niet de weg, je dwaalt in je droom, je 

droomt steeds hetzelfde en je zit vast daarin en we kunnen je niet bereiken. 

Daarom kinderen, zorg dat je jouw gevoel open gaat stellen voor het leven, 

voor je medemens en zeker voor ons. Dan pas erken je ons. Wij hebben 

gekozen om ter aarde kinderen te instrueren die het nodig hebben in hun 

gevoel om gestimuleerd te worden, om nog dichter bij hun gevoel te komen. 

Dus daarom hebben wij instrumenten en daarom hebben wij meesters ter 

aarde laten komen om jullie te helpen, omdat het moeilijk is voor ons om 

jullie te helpen, als wij dit voortraject niet hebben gedaan. Er zijn genoeg 

zielen bij ons die er lang over doen om het licht van het gevoel en liefde tot 

zich te nemen en te ontwaken en dan de reïncarnatie weer in blijdschap 

tegemoet te gaan. Het kan lang duren. Er zijn overledenen die hebben nog 

niet door dat ze gestorven zijn. Er zijn overledenen die hebben door dat ze 

gestorven zijn maar ze leven op het aardse niveau, ze zijn nog niet verlicht in 

het geestelijke niveau. Deze overledenen spreken zoals ze zijn geweest: aards. 

Ze geven hun informatie aards en ze overtuigen dat ze leven en ze hebben 

het wel omdat zij los zijn van de pijn die fysiek is, hebben ze het wel maar ze 

zijn nog niet zodanig verlicht dat ze geestelijk zichzelf kunnen verrijken. Dus 

ze zijn aardse overledenen en ze horen op de aardse sfeer. Mijn naam is 

Isaak, de geestelijke sfeer heb ik allang betreden en ons instrument ook. Ons 

instrument heeft gekozen om het fysieke weer tegemoet te gaan. Zij hoeft 

haar evolutie niet meer fysiek te beleven, ze heeft het geestelijke in het 

fysieke neergezet. Omdat een meester die geestelijk is, kan alleen een 

geestelijk instrument ontvangen dat op hetzelfde energie level werkt: 

geestelijk is. Ondanks de persoonlijkheid. Persoonlijkheid is met de naam die 

ze bezit, dat is persoonlijkheid. Dat mag maar het meesterschap dat innerlijk 

is, gevoelsmatig is, heeft niets met menselijk en fysieke te maken en niets met 

persoonlijkheid te maken. Dat meesterschap, die graad heeft ze allang 

verkregen en mijn naam is Isaak, namasté. We eindigen deze bijeenkomst 

graag met dankbaarheid. 
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Onze dankbaarheid gaat uit naar jullie. We zijn dankbaar voor de gastheer 

die besloten heeft om jullie te ontvangen en ons te ontvangen in deze ruimte. 

We zijn dankbaar dat er zielen zijn, energieën zoals jullie, die zichzelf in 

evolutie neerzetten en werkelijk wel willen groeien in dit leven. We zijn 

dankbaar voor al hetgeen God heeft geschapen omdat God heeft vele 

energieën ter wereld gezet die elk hun eigen evolutie tegemoet gaan en daar 

zijn we dankbaar voor. We danken jullie, we danken moeder aarde. Moeder 

aarde heeft het zwaar. Al die negativiteit die moeder aarde te verwerken heeft 

komt voort in rampen. Stuur moeder aarde veel liefde. Wees zuinig voor 

moeder aarde omdat vele zielen willen nog graag reïncarneren en deze school 

mag niet vernietigd worden. We danken moeder aarde dat we welkom zijn. 

En dank ook ons omdat wij, de wereld die onzichtbaar is in het oog, bestaan. 

Wij werken graag met jullie, stel jullie gevoel open voor ons, communiceer 

met ons en daar zijn we dankbaar voor. Namasté. 

  

Namasté.  
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Bijeenkomst 18 maart 2011 
  

 

Isaak: Namasté. 

  

Namasté. 

  

Isaak: Op het moment dat je de titel van het boek tot je neemt en de titel 

heeft te maken met ‘Isaak onderricht zijn wijsheid’, dan moet je zelf gaan 

bepalen welke wijsheid jij tot je wilt nemen tijdens dit onderricht. Op het 

moment dat je weet dat er wijsheden zijn buiten jouw wijsheden dan weet je 

ook dat jij moet gaan accepteren, als fysieke mens, dat er materiaal buiten 

jouw wijsheden ligt dat jij tot je kan nemen. De grote vraag is: welke 

wijsheden kan een meester tot je brengen en welke wijsheden heb je nodig 

tijdens het moment van dit moment. Op het moment dat je kiest om jezelf 

open te stellen voor het moment dat leven heet dan kies je ook zelf voor je 

leven. Weet lieve mensen dat jij wijsheid hebt. Elk van jullie, heeft 

levenservaring tot vandaag tot zich genomen. Welke levenservaring zouden 

jullie met ons kunnen delen, waar wij jullie de wijsheden op kunnen gaan 

verrichten en onderrichten?  

 

Namasté. We beginnen meteen bij onze meester Dolf. 

  

Ik ben afgelopen woensdag bij een training geweest die ging over tantra en het opwekken 

van de kundalini energie en dat sprak me heel erg aan. Oorspronkelijk gezien is 

seksualiteit ook een onderwerp waarmee je makkelijk jezelf kunt openstellen. Dus hoe 

meer energie je zelf hebt hoe makkelijker je jezelf open kan stellen. Hoe kan je dat 

realiseren is mijn vraag? 

  

Isaak: Hoe je de kundalinistroom op gang kan brengen?  

  

Ja. 

  

Isaak: Weten jullie allemaal wat de kundalinistroom is?  
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Nee. 

 

Isaak: Wie legt het uit? Leg jij het uit Harrie?  

  

Dat is energie die door je heengaat. Als ie boven komt dan geeft dat een ontlading. Ik kan 

er niet zoveel over zeggen omdat ik weet het ook niet precies.  

  

Isaak: Wie weet het nog meer? De kundalinistroom heeft te maken met de 

circulatie van de chakra’s. Welke chakra’s hebben jullie?  

  

Dertien dacht ik. 

  

Isaak: Laten we het bij zeven houden. Wat betekent de stuit? 

  

Dat zit tussen de anus en het geslacht. 

  

Isaak: We weten precies waar ze liggen ja.  

  

Er wordt gelachen om Isaak. 

  

Isaak: Heel duidelijk. Dat is de seksuele chakra, de aardse chakra, dus al 

hetgeen wat met de aarde te maken heeft, waar of niet? Dat betekent dat je 

een andere chakra hebt die boven de aardse chakra zit, welke chakra is dat? 

  

De buikchakra. 

  

Isaak: En wat is de sacrale chakra?  

  

Dat ligt onder je navel. 

  

Isaak: Ja, en wat betekent dat? 

  

Dat betekent seksualiteit. 

  

Isaak: Nee, die hebben we net gehad, jij denkt teveel aan seks. 
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Er wordt gelachen.  

 

Klopt dat? 

  

Ja. 

  

De groep moet lachen om dit antwoord. 

  

Isaak: Weet je man dat? 

  

Nou, volgens mij nog niet. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Dat is je gevoelschakra, al hetgeen wat je voelt. Als je buikpijn hebt 

kan het zijn dat je gevoel zeer heeft. Dus je verbindt de eerste chakra en de 

tweede chakra met elkaar. De seksuele chakra, de aardse chakra verbindt zich 

met het gevoel. Dat is een goed begin hè? En dan gaan we verder naar welke 

chakra? 

  

Zonnevlecht. 

  

Isaak: Ze heeft geleerd. De zonnevlecht betekent wat?  

  

Ik ben. 

  

Isaak: De openheid. Je haalt energieën van buiten naar de zonnevlecht toe. Je 

straalt energieën die jij bent naar de buitenwereld toe. Je bent open voor de 

medemens en voor jezelf, dat is de zonnevlecht. Dan gaan we verder. Je 

verbindt ze met elkaar. Nu heb je de seksuele chakra, de gevoelschakra, de 

zonnevlechtchakra. Dan ga je omhoog en dan heb je? 

  

Anahata oftewel hartchakra. 

  

Isaak: Moeilijke naam.  



 310 

Anahata.   

 

Isaak: Anahata?  

  

Ja. 

  

Isaak: Wij houden het gewoon simpel maar het is wel fijn voor de lezers. 

Deze chakra staat open voor passie, liefde, wat je voelt in passie, liefde. Heel 

veel mensen hebben de seksuele energiewisseling maar hebben geen passie, 

hebben er geen gevoel bij, staan niet open, ze liggen er maar een beetje bij. 

Kennen jullie één ervan? Misschien is één van jullie dat? Niet om te lachen 

zeker?  

  

De groep moet lachen om Isaak. 

  

Dan word je beschuldigd. 

  

Isaak: Mooi onderwerp. En dan gaan we over tot de keelchakra. Wat is de 

keelchakra? 

  

Uiten. 

  

Communicatie. 

  

Isaak: Communicatie, uiten, al hetgeen wat je voelt komt uit je keel. Dat 

betekent dat je dus geluid geeft.  

  

Isaak laat een geluid horen. 

  

Isaak: Je uit en je bent ervan af. Op het moment dat je plezier hebt, we 

hebben het nu over de simpele energie en seksualiteit, hoor jij te uiten. Vele 

slaapkamers zijn geruisloos, ze staan niet open. Dat betekent dat de energie 

niet stroomt, een blokkade. Als je plezier hebt uit je het toch? 

  

Ja.  
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Isaak: Dan gaan we door met de andere chakra’s, dat is?  

 

Het derde oog. 

  

Isaak: Wat zegt het derde oog? 

  

Inzicht. 

  

Isaak: Inzicht. 

  

Intuïtie. 

  

Isaak: Intuïtie, dus dan ben je verbonden met hetgeen wat je doet, je krijgt 

inzicht, dus je hoeft er eigenlijk geen boek bij te hebben, het gaat vanzelf. 

Dan heb je de kruinchakra, dat is?  

  

Het weten. 

  

Isaak: Precies. Als jij verbonden bent met de kosmos, met ons en je haalt de 

energie en je laat de energie stromen dan krijg je de kundalinistroom. Zullen 

we het proberen? 

  

Heel graag. 

  

Isaak: Willen jullie de kleren aanhouden? 

  

Nee. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Kijk uit, hij zit naast je. We gaan de overtuiging tot ons nemen van 

gedachtes zijn krachten. Zijn jullie daarvan overtuigd? Dat betekent dat je 

eerst alleen maar bent. Ontspan, adem in, adem uit en zeg tegen jezelf: “Ik 

ben.” Adem in, adem uit, ik ben. De ontspanning is belangrijk. Wees met je 

lichaam hier en nu, alleen maar hier en nu. De mensen in deze ruimte zijn je 
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broeders en je bent in veiligheid. Je zegt in gedachtes deze woorden: “Ik 

wil.” Je concentreert je gedachtes naar de eerste chakra die we net hebben 

uitgelegd, dat is de seksuele chakra en je zendt energie naar de seksuele 

chakra en je geeft jezelf de opdracht om je sekualiteit te openen en je blijft 

puur in concentratie met je seksuele energie. Elke inademing is tot je nemen en 

elke uitademing is ontspannen. Je neemt tot je en je ontspant. Je neemt tot je 

en je ontspant en je stuurt het naar je seksuele energie en je visualiseert dat 

die energie contact gaat leggen met de volgende chakra. “Ga naar de tweede 

chakra” zeg je dan. Inademen en uitademen. Inademen en uitademen en de 

opdracht is in gang gezet. Je voelt de prikkels en je zegt: “Laat toe.” Laat toe 

en je concentreert je, van de tweede naar de derde chakra en weer inademen 

en uitademen en laat toe. De energie verbindt zich met je derde chakra en je 

concentreert je zodat die energie naar je hartchakra gaat. Adem in, adem uit 

en laat toe. Adem in, adem uit en laat toe en je laat de energie stromen en je 

voelt alleen wat je voelt met openheid en je laat de energie stromen naar je 

keelchakra. Adem in, adem uit, laat toe. Voel de tintelingen en de sensatie 

van stroming van energie. Elke inademing is tot je nemen, uitademen is 

ontspannen. Je laat de energie doorstromen naar de keel, de uitingschakra. 

Adem in, adem uit en laat toe. Adem in, adem uit, laat toe. Je gaat door, naar 

de inzichtschakra. Adem in, adem uit, laat toe. Energie stroomt door de 

opdracht van jou. Flink inademen, flink uitademen. Flink inademen, flink 

uitademen en voel jouw derde oog tintelen, je inzicht. Je krijgt inzicht over je 

eigen seksualiteit. Ben ik open of ben ik gesloten in mijn eigen seksualiteit? 

Op het moment dat jij gesloten bent, zeg jij tegen jezelf: “Ik open mijn 

seksualiteit.” Je ademt in en je ademt uit en je geeft jezelf de toestemming 

van doen. Adem in en uit en je laat die energie naar je kruin toe gaan, de 

kosmos, en je verbindt je kruin met je eerste chakra. Je visualiseert dat jij die 

twee chakra’s met elkaar verbindt en je zegt: “Stroom die kant op. Stroom 

die kant op.” Geef jezelf de opdracht. Laat je kundalinistroom op gang 

komen en je ademt alleen maar en hoe meer je voelt, hoe heftiger je gaat 

ademen omdat jij brengt ze door naar de volgende chakra door ademen en je 

geeft een geluid. 

  

Isaak laat een geluid horen. 
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Isaak: omdat schaamte bestaat niet in onze wereld. Je lichaam is ontspannen 

en bezig om zichzelf volledig op te laden. Weer geven we het woord over 

naar meester Dolf. Hoe zou je nu verder gaan met de stroming van deze 

oefening?  

  

Dolf ademt heel diep in en uit.  

  

Isaak: Nou, we gaan de ogen even openen. Hoe zit je nu op je chakra? Hoe 

zit je nu op je eerste chakra? 

  

Ontspannen. 

  

Isaak: Zit je er stevig op? Voel je een energie?  

  

Een gelukkige energie. 

  

Isaak: Leg uit, wat voel jij? 

  

Heel levend, heel vol. 

  

Isaak: Je bent best rood in je aura, dat is goed. Je aura is helemaal rood, dat 

betekent: veel seks.  

  

Er wordt gelachen. 

  

Ik voel heel veel energie. 

  

Isaak: Ze is bijna in extase. Doe je goed. 

  

Ik voel me heel levend. 

  

Isaak: Ja, dat is energie. Door laten stromen van. Dat betekent dat je onderin 

in je chakra’s, dus bij je geslachtsdelen, ook prikkeling voelt. Energie. De 

werking is puur energie en je laat het stromen. Hoe voel jij het? 
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Bij mij voelt het wel goed van binnen. 

  

Isaak: En jij Ans? 

  

Wel prettig. 

  

Isaak: Goed zo. En jij? 

  

Ook prettig, ontspannen. 

  

Isaak: Je ging goed gapen weer, hè? Is je ontladingscursus hier. En jij meisje? 

  

Ik voel me ook prettig. 

  

Isaak: Goed zo. En jij? 

  

Ook goed. 

  

Isaak: Naomi? 

  

Rustig. 

  

Isaak: De kundalinistroom is een bewustwording. Stel dat jij jezelf verbindt 

met je hart dan heb je de bewustwording van: ik verbind mij met mijn hart. 

Stel dat je jouw hart op andermans hart zet en jij stuurt energie naar dat hart 

dan ben je verbonden. Wij gaan een oefening doen twee op twee of 

desnoods drie op twee.  

  

Twee keer twee en één keer drie. 

  

Isaak: Dus jullie twee, jullie twee, jullie twee en jullie drie desnoods of anders 

andersom. Misschien nemen we de vrouw wel naar de man toe. Kom jij maar 

lekker hier. 

  

Moet ik daar naartoe? 
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Isaak: Nee, blijf zitten.   

 

Er wordt gelachen.  

  

Isaak: Ja, het komt er allemaal uit hè? Nou, we gaan een oefening doen. We 

gaan elkaar zodanig comfortabel aankijken…, de stoelen desnoods… dat je 

de stoel zo doet, ja. Jullie zijn met z’n drieën. De heer heeft twee handen. 

Hetgeen wat de heer doet is zijn energie verbinden met jullie. Jullie hoeven 

niets te doen dus de hartenergie moet je dichterbij... Dus de heer gaat jullie 

hart aanraken. Dus de heer, hier aan deze kant is het hartchakra. Het 

hartchakra zit tussen de boezem, hier en hier is de energie doorstroming dus 

schone heer zit je wel comfortabel zo?  

  

Ik zit in het midden.  

  

Isaak: Precies.  

  

De groep praat door elkaar heen. 

  

Isaak: Geen schaamte, het is overdracht van liefde. De hand op elkaar. Dus 

de één geeft en de ander ontvangt. Dus spreek af hier hebben we de man. 

Ans geeft, laat jij maar geven, Wim geeft en het enige wat je doet schone 

mensen is toelaten. Sluit de ogen en zeg in gedachtes dat je meer wilt. Dus 

degene die de ontvanger is vraagt om meer liefde. De ogen dicht en genieten. 

Comfortabele houding, geen verkrampingen. Adem in… De gever, adem in, 

adem uit, verbindt zijn kruinchakra dus het zevende chakra met de kosmos. 

Je zegt: “Ik ontvang liefde, onvoorwaardelijke liefde, liefde van God, ik ben 

God, ik ben een doorgeefluik. Ik ben een doorgeefluik.” Hand op het 

lichaam alstublieft. Wim, één hand op het hart, één hand. Comfortabele 

houding, één hand op het hart allemaal. Dames, doen jullie je hand op het 

hart?  

  

Ja. 
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Isaak: Eén hand erop leggen. Wim, op het hartchakra ja. De andere hand laat 

je tot ontspanning. Wim, alleen je kruin open. Vraag Goddelijke energie. 

Zeg: “Ik ben liefde, mijn liefde raakt het hart van deze mensen. Mijn liefde 

raakt het hart van degene die ik nu aanraak. Ik geef Goddelijke energie en die 

Goddelijke energie is puur, zuiver, onvoorwaardelijk.” Puur, zuiver, 

onvoorwaardelijk. Degene die de ontvanger is herhaalt deze woorden: ik wil 

meer. Dus je opent je chakra en jij zuigt de Goddelijke energie die je krijgt en 

adem in en uit en laat de energie zijn werking doen. Laat de energie zijn 

werking doen. Geen schaamte, puur ontvangen. Puur ontvangen. Laat 

emoties loskomen die de energie je geeft. Stel dat je verdrietig wordt dan 

betekent dit dat jij de energie geeft en de ander geneest. De ander geneest. Jij 

geeft en de ander geneest. Jij geeft en de ander geneest. Laat toe Harrie, laat 

toe. Voel en laat toe. Voel liefde. Hoe is God? Is God liefde? Ja. Ben jij God? 

Ja. Open je liefde voor God. Eenzaamheid heeft de mens als hij zich niet 

verbonden voelt met God. Op het moment dat je jezelf verbindt met God 

dan voel je alleen maar liefde.  

  

Ans maakt kokhalzende geluiden. 

  

Isaak: Laat toe,  laat toe. Goed zo Ans, toelaten, niets aan de hand, puur 

liefde, liefde geneest. Liefde geneest. Voel liefde. Liefde raakt op de plek 

waar ie naartoe moet. Liefde raakt op de plek waar ie naartoe moet. Liefde 

raakt op de plek waar ie naartoe moet. Het kan zijn dat door liefde te 

ontvangen er genezing plaatsvindt op je hart, op je energieveld dat net niet in 

harmonie is. Is puur uiting dus wees niet bang voor uiting Ans. Het is puur 

uiting. Je uit omdat het door jouw lichaam heengaat en jouw lichaam zuivert, 

door jouw lichaam. Niet stoppen voordat we het zeggen, laat het kind. De 

energie gaat waar ie hoort te gaan. Goed zo, laat gewoon doorkomen 

Monique. Ieder van jullie is energie. Ieder van jullie komt voort uit energie, 

uit de bron die God heet. Door je open te stellen en te ontvangen krijg jij de 

juiste energie. Dan hoort de energie op dat moment jou te zuiveren waar 

nodig. Hij weet wat hij hoort te doen. Boeren, gapen, lachen, huilen, 

ontspannen zijn is puur goed. Ogen gesloten en meegaan met de stroming 

van geven en de ander is met de stroming van ontvangen. Goed zo Monique, 

heel goed. Geen schaamte puur ontvangen. De gever die ontvangt altijd 
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eerst. Dat betekent dat de energie van God eerst door jouw eigen lichaam 

heengaat en het kan zijn dat het ook een uitwerking heeft op jou. De gever 

kan zelf ook ontvangen en het heeft ook een uitwerking op de gever, omdat 

het komt eerst via jou naar de ander. Goed zo, laat het gebeuren. Laat het 

gebeuren, niet tegen vechten, laat het gebeuren. Het is puur energie die zijn 

weg vindt. De gever stuurt. Het gaat eerst via de gever en de ontvanger laat 

het gebeuren. Ontvang meer en meer, laadt het op. Vraag aan de gever om 

nog meer energie. De gever heeft geen twijfels. Hij gaat door met nog meer 

te geven. En wij gaan ontspannen en de energie weer terughalen bij ons en 

de andere persoon loslaten en laat die uitwerking van de andere persoon nog 

even uitwerken omdat energie is gestuurd. Dat betekent dat energie zijn weg 

zoekt. Jij hebt gegeven, jij hebt je werk gedaan en dat is meer dan voldoende. 

Hoe gaat het dame? 

  

Ik heb het ontzettend koud.  

 

Isaak: Ga je gang kind, het moet eruit, je bent een kikker geworden. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: De liefde, kinderen onthoud: liefde is genezend. Je kan jezelf genezen 

door jezelf eigenliefde te geven. Je kan liefde uitstralen en daardoor ontvang 

je liefde terug. Je hoort liefde toe te laten zonder angst voor liefde. Jullie 

hebben liefde toegelaten, jullie waren er niet bang voor, jullie voelden je 

veilig. Probeer deze energiewisseling toe te passen in je dagelijkse bestaan. 

Geef liefde, ontvang liefde, wees liefde. Jullie zijn stervelingen, jullie zijn 

tijdelijk. Jullie zijn hier en wij zijn waar wij zijn: geestenwereld, het 

hiernamaals, het Al, het universum. Wij weten dat vele kinderen hier ter 

aarde zijn, waar wij toekijken, en dan zien we al die kinderen. Het is hetzelfde 

als je in een groot vliegtuig bent en je kijkt naar beneden en je ziet al die 

lichtjes. Bepaalde huizen zijn niet meer verlicht, ze hebben geen liefde meer, 

geen licht meer in zichzelf en andere huizen zijn wel verlicht, ze hebben nog 

steeds liefde. En dan kijken we naar binnen en dan zien we gezelligheid, 

samenhorigheid, passie en soms zien we niets, eenzaamheid, verdriet, geen 

passie meer. Kinderen, mijn naam is Isaak, liefde is hetgeen wij uit willen 
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dragen en als je dat uitdraagt dan ontvang je natuurlijk liefde terug. Draag uit 

en ontvang. Je hebt seksuele liefde, dat kan ook. Je hebt emotionele liefde, 

dat kan ook. Je hebt broederschapliefde, dat kan ook. Vriendschappelijke 

liefde, collegiale liefde, familieliefde, zoveel soorten liefde. Moeder/kind 

liefde, echtgenoot/echtgenote liefde, maar het blijft liefde. Dus welke 

gradatie jij geeft is de gradatie zoals jij jezelf opstelt en als je jezelf opstelt in 

de positieve liefde en openstelt in de positieve liefde komt het goed. Mooi, 

dat was deze oefening. Zijn je benen nog levend? 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Deze keer bleven ze stil zitten, konden nergens heen.  

  

De groep moet lachen om Isaak. 

  

Isaak: Ook jij bent een liefdevol mens, onbaatzuchtig. Jij kiest voor deze 

vorm van liefde, het is geen seksuele vorm meer maar het is wel liefde. 

Bofkont, jij boft hè? 

  

Dat kan iedereen bereiken hoor. 

  

Isaak: Jij boft omdat je hebt een persoon die jou liefde geeft, onbaatzuchtig, 

onvoorwaardelijk. Geniet ervan. 

  

Dat doe ik. 

  

Isaak: Goed zo. Hoe voel je jezelf? 

  

Ik voel me goed, in lichte sferen. 

  

Isaak: Een beetje aan de blow gezeten? 

  

Een beetje geblowd. 

  

Isaak: Zo kijk je ook uit je ogen. 
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Er wordt gelachen om Isaak. 

  

Isaak: Dat is ook lekker hè. Als je seks hebt gehad, hoe kijk je na afloop? 

Lekker voldaan, overdracht van liefde, kan ook overdracht zijn van lust, kan. 

Zolang jij maar weet dat het overdracht is. Schone vrouw, glimlachend keek 

je toe toen je aan het genieten was. Vertel je ervaring.  

  

Ik heb ervaren dat ik eerst heel warm werd hier en ik werd heel erg blij en vrolijk en 

opeens werd ik heel erg koud.  

  

Isaak: Goed, goed gedaan. Ben je liefde? 

  

Ik heb niets gedaan. 

  

Isaak: Jawel, schokkend lag je erbij. Hoe was het voor jou? 

  

Ja, nou een beetje hetzelfde als bij haar maar mijn lichaam gaat ook mee. 

  

Isaak: De energie gaat door je lijf. Ja, toegeven. Toegeven, heerlijk hè of niet? 

  

Ja, heerlijk. 

  

Isaak: Hij weet wel hoe het moet. 

  

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Hoe was het voor jou Ans? 

  

Fijn, heel fijn. 

  

Isaak: Jij uit altijd, voor een ander? 

  

Wat zeg je? 

  

Isaak: Jij uit altijd?  
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Ja. 

  

Isaak: Dat betekent de energie gaat door je heen en dat zuivert je eigen 

chakra’s en dan komen er ook veel emoties uit, ook dat is goed.  

  

Ik voelde dat ik braakneigingen kreeg. Nou ja, dat is teveel gezegd maar iets in die trant. 

  

Isaak: Je uit. Iedereen uit op zijn eigen manier. Dat is goed. Wilde jij nog wat 

toevoegen? 

  

Ik vond het heel ontspannend.  

  

Isaak: Je houdt ervan om contact te hebben? 

  

Ja. 

  

Isaak: Je vindt het dus fijn om te geven. Vind je het ook fijn om te 

ontvangen? 

  

Dat is logisch. 

  

Isaak: Nou, hoe was het voor jou schone heer Wim? 

  

Goed, ik vond het prettig om te kunnen geven. 

  

Isaak: Dat vind je altijd wel prettig hè om te geven. Hoe was het voor jou 

Monique? 

  

Ook prettig. Ik zat de afgelopen week in een oud donker stukje van geen vertrouwen 

hebben en dat kwam er een beetje uit. 

  

Isaak: Vertrouwen in de Goddelijke wereld? 

  

Ja, ik voelde me als klein kind heel alleen en dat kwam steeds boven, dat steeds eenzaam 

voelen. 
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Isaak: Hoe is het met je kind?  

 

Goed. 

  

Isaak: Hou je jezelf aan de regels? 

  

Ja. 

  

Isaak: Goed zo, wel doen hè, niets aan de hand, puur volhouden, dat 

noemen we puppytraining.  

  

Dat gaat heel goed. 

  

Isaak: Goed zo. Hoe was het voor jou? 

  

Heel ontspannend en ik was heel zwaar. Ik dacht: gedachtes op nul en gaan. Het was 

lekker. 

  

Isaak: Mooi en voor jou Naomi? 

  

Het was heel ontspannend, rust.  

  

Isaak: Dan gaan we het uiteraard andersom even proberen. 

  

De studenten praten door elkaar heen. 

  

Isaak: Energie is energie. Ook voor jezelf, precies hetzelfde wat we net 

hebben gedaan. Gewoon, hij geniet, hij ontvangt.  

  

Moet ik op de grond? 

  

Isaak: Nee, je hoeft niet op de grond. Wat het meest comfortabel zit en ga 

over tot het geven en wij gaan door met de ohmklank, om dezelfde energie 

op te bouwen.  
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Hij heeft een kuiltje daar, dat is echt een diep kuiltje. 

  

Isaak: Dat geeft niet. Maar het was andersom nu, hij moet aan jou geven. Jij 

hebt toch al gegeven? 

  

Ik niet, ik heb ontvangen. 

  

Isaak: Oh, dus daarom ging je zo raar doen. Oh, ik dacht dat jij het ontving. 

Was hij net met jou bezig?  

  

Ja. 

  

Isaak: Nu is het andersom.  

  

Ik moet nu. 

  

Isaak: Je hoeft alleen je kruin open te doen. Wel de hand op het hart en de 

kruin, adem in en uit en weer hetzelfde openstellen. En dan gaan wij even de 

ohmklank doen. 

  

Isaak en de studenten doen de ohmklank. 

  

Isaak: Je kan alleen overgaan tot geven maar je kan ook de ohmklank doen, 

dat is jouw keuze. 

  

Isaak en de studenten gaan verder met de ohmklank.  

  

Vervolgens gaan Isaak en de studenten over in een ademhalingsoefening. 

  

Isaak: Nou, doe je ogen open en de energie laten stromen. Oh, niet op de 

bril zitten, je bril. 

  

Opstaan. 

  

Isaak: Nou, hoe voel jij je?  
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Heerlijk. 

 

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: Je hebt net een nacht met twee vrouwen gehad. Nou, de ohmklank, de 

allesomvattende klank heeft mij ook goed gedaan. Nou, hoe voel jij je Wim? 

  

Relaxed. 

  

Isaak: Mooi zo, en jij? 

  

Ik voel me lekker rustig, een beetje ontspannen. 

  

Isaak: En jij? 

  

Ontspannen. 

  

Bruisend.  

  

Isaak: Mooi, Naomi? 

  

Ik voel me rustig. 

  

Isaak: Kijk, wat energie met je doet. Energie heeft zijn werking op elk. 

Betekent dat energie werkt zoals ie hoort te werken. Je mag blijven zitten 

hoor. 

  

Iemand verschuift zijn stoel.  

  

Isaak: Lieve mensen, energie is zoals het woord het zegt: energie. Energie 

reinigt, zuivert. De ene gaat gapen, de ander gaat boeren. De ohmklank is 

ook energie. Jullie hebben elkaar geholpen, wij hebben de ohmklank gedaan. 

Het lichaam van het instrument reageert op dat moment en wordt gezuiverd. 

Wij hebben nog steeds de invloed en de beïnvloeding maar toch is ons 
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instrument in volledige hoedanigheid van ontspanning. Ook jullie kunnen 

deze oefening toepassen met jezelf. Gebruiken jullie dagelijks de ohmklank?  

 

Ja.  

  

Isaak: Mooi.  

  

Ja, op de fiets.  

  

Isaak: Op de fiets? Hardop? 

  

Ja. 

 

Isaak: Fijn, jullie hebben misschien wel partners of kinderen of vrienden, 

familieleden. Geef energie, schaam je er niet voor. Je hoeft niet een dure 

cursus te gaan volgen. Excuseer schone heer, ik maak je markt kleiner, om 

dus overdracht van energie te geven.  

  

Je moet het kanaal openhouden. 

  

Isaak: Ja, je moet altijd je kruin open doen schone vrouw. Jezelf aarden. Met 

twee voeten op de grond ben je geaard, kan het wegstromen. En deze 

oefening die we hebben gedaan: de kundalinistroom op gang laten komen, de 

ohmklank, desnoods open je alleen je handen en je vraagt en je legt het op 

een bepaalde chakra. Jullie weten nu waar de chakra’s zijn maar voor de 

duidelijkheid, dit is het kruinchakra. Hier op doen en niet daar. Dit is het 

derde oog, hierop doen en niet zo. Hier is ook een chakra. Dat is de 

doorstroming van het kanaal van geven. Dit is je keelchakra, zo. Het 

hartchakra ligt op de mooiste plek van de vrouw, tussenin. Zo is het genoeg 

dus de man hoeft niet zo te doen bij de vrouw, tik je op de vingers.  

  

Ondeugend. 

  

Er wordt gelachen. 
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Isaak: Kneedenergie, die man gaat kneden, waar is het nou dat hart? 

  

Je wilde dat ik meer ging voelen dan denken. 

 

Er wordt gelachen. 

  

Isaak: We kunnen je vertellen schone vrouw als je een broeder vraagt om 

jouw hartchakra te behandelen en hij gaat kneden dan ga je denken: wat doet 

ie nou? Dan voel je niet meer zoveel want je tenen gaan verkrampt zijn. Dat 

even tussen ons. De zonnevlecht is deze, dit gedeelte. Als je dit doet, ga je 

jezelf automatisch afsluiten. Als jij je benen kruist, ga je jezelf automatisch 

afsluiten. De zonnevlecht kan zodanig wijd open zijn dat al de emoties van 

anderen binnen komen. Betekent dat jij je hand op je zonnevlecht kan leggen 

en je kan afsluiten. Dus je hoeft niet meteen demonstratief je armen.., dat 

doen vele mensen, maar gewoon zo. Het gedeelte bij je navel, het stukje 

onder de navel is het gevoel. Het gevoel is ook de plek waar je vaak zenuwen 

voelt. Als je gespannen bent, voel je jezelf zenuwachtig op je gevoel of je 

gevoel doet pijn. Nu komt de mooiste chakra van velen, dat is de aardse 

chakra en die ligt tussen de stuit en, eigenlijk bij het schaamgedeelte. Heel 

vaak wil je niet dat iemand je daarop behandelt. Je kunt je wel omdraaien en 

dan laat je de stuit, dat betekent: het stroomt door. Dus heb je er moeite mee 

dat de persoon je aan de voorkant behandelt, kun je ook gewoon de rugkant 

geven. Dus heb je er moeite mee dat iemand aan je borstkast zit, draai je om. 

Dan gaat ie vanaf de borst naar de rug, daar is dezelfde chakra. De handen 

zijn belangrijk. De handen is het doorgeven. Dus reiki of quantum touch of 

andere namen is doorgeven. Openstellen, doorgeven. Veel mensen gaan heel 

veel met symbolen werken, ze denken dat ze door kunnen geven. Excuseer 

schone heer, het is puur een bewustwording van openstellen, je hoeft er dus 

geen cursus voor te volgen. 

  

En Merkaba technieken dan?   

  

Isaak: Wat houdt dat in? 
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Dat houdt in dat je jouw lichaam expandeert, dat zijn merkaba’s, dat je meer licht en 

energie…. 

  

Isaak: Gedachtes zijn krachten, hoe je het benoemt is mij om het even. Je 

kan energie tot je zuigen door openstellen van en door willen doorgeven van. 

Op het moment dat je in contact staat met elkaar moet de persoon willen. 

Als de persoon niet wil, ontvang je niets. Stel dat de persoon niet wil 

ontvangen, ontvang jij niets. Stel dat de ontvanger niet wil dan ontvangt hij 

ook niets. Gedachtes zijn krachten, dat betekent hij sluit. Dus eerst vraag je: 

wil jij dat ik je behandel? Of je vraagt aan jezelf: wil jij behandeld worden? 

En je zegt ja of nee en dan open jij jezelf. Je vraagt aan ons, de Goddelijke 

wereld, benoem desnoods mijn naam of welke naam dan ook, ontvang. Zet 

het op de plekken. De knieën, de heupen en onder de voeten, dat zijn ook 

allemaal energiepunten. Het zijn geen chakra’s maar het kan zijn dat je 

gespannen bent op je heupen. Betekent dat je jouw handen op je heupen kan 

zetten en daar energie kan brengen en dan strijk je naar beneden toe en dan 

leg je jouw handen op je knieën en je kan weer naar beneden toe strijken tot 

de voeten en dan klop je af. Dus je strijkt over je aura heen maar je kan het 

ook op je lichaam doen. Je etherische lichaam zit om je aura heen, is je aura 

en het lichaam is daarmee verbonden. Of je nou direct contact legt met je 

lichaam of direct contact legt met je aura of etherische lichaam is voor ons 

om het even. Je etherische lichaam breidt uit, betekent je aura heeft lagen. 

Ben je heel positief dan is je aura heel ver. Ben je heel negatief dan is je aura 

heel kort. Positieve mensen stralen zegt men. Dus je vangt de straling op van 

de energie van anderen. Je denkt dat het komt door het gezicht. Nee, het is 

het gevoel dat je krijgt omdat de aura raakt jouw aura dus dan heb je contact 

met andermans aura, etherische lichaam en dan ben je verbonden en dat voel 

je. Op het moment dat je over bent, hoef je niet eens meer te spreken, kan je 

gewoon heerlijk gewoon voelen hoe fijn het is. Als je naast iemand zit en 

jouw lichaam gaat een andere kant op dan de persoon die naast je zit 

betekent dat jouw aura vloekt met andermans aura, die wil geen contact 

hebben. Dat betekent dat je even in contact moet gaan staan met jezelf en 

jezelf de vraag stellen: waarom? Het kan zijn dat het aan jou ligt, dat je bang 

bent om je open te stellen voor je medemens of je onzeker voelt, onrustig 

voelt. Maar het kan ook zijn dat de persoon het uitstraalt en je ontvangt dat. 
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Je kan het doorbreken door praten. Gedachtes, woorden en daden. Zeg van: 

“Ik voel me niet prettig in je aura, ga uit mijn aura of wat is er met je.” Veel 

kinderen praten niet meer tegenwoordig, ze zuigen energie op en energie is 

dodelijk voor de geest, voor het gevoel dus. Op het moment dat je opeet en 

je uit het niet dan bouwt het zich op en dan gaat het op plekken in je lichaam 

zitten en dan krijg je blokkades. Het kan zijn dat je gevoel geblokkeerd raakt, 

dat je hart geblokkeerd raakt, onrustig wordt, paniekstoornis krijgt, 

hartkloppingen, lichamelijke klachten, je darmsysteem het niet meer doet en 

je jezelf niet meer vrouwelijk genoeg voelt en niet meer geliefd voelt, etc, etc. 

Daarom is het belangrijk om altijd jezelf te reinigen. De ohmklank is de 

allesomvattende klank. Heb je een partner, vriend of wie dan ook die 

spiritueel geïnteresseerd is, vraag aan de persoon: “Wil je met mij samen de 

ohmklank doen?” Hoe meer energieën de ohmklank doen, hoe meer de 

energie compact gaat worden, de ruimte wordt vervuld. Het is hetzelfde heel 

simpel als je danst. Als je alleen danst dan doe je de dans alleen, is ook 

energie. Dans je met meer word je opgetild door andermans energie. Dus elk 

van jullie sterft ooit en jouw energie gaat uit dat lichaam. Jouw energie blijft 

in tact zoals je nu bent. Dus zorg dat je een goeie energie hebt. Heb je 

negatieve energie? Dan zal je leven bij ons hetzelfde zijn. Dan ben je 

misschien even verdrietig, even ongelukkig, even zoekende, misschien even 

gesloten en even blind. Dan moeten wij je energie geven om je wakker te 

krijgen. Dat kan heel lang duren, zelfs eeuwen. Vragen hierover?  

  

Mijn energie, gevoel was niet goed, zoiets ving ik op maar ik weet niet of ik het wel goed 

beluisterd heb? 

  

Isaak: We weten niet wat je bedoelt? 

  

Je had teveel energie en je was niet goed voor je gevoel. 

  

Isaak: Negatieve energie hè.  

  

Dat woord heb ik namelijk niet gehoord. 
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Isaak: Negatieve energie ga jij op dat moment niet goed voelen. Als je in een 

goed gesprek bent, krijg je energie, voel je jezelf vitaal worden. In een 

negatief gesprek ontneemt het jouw energie dan voel je jezelf moe worden. 

Als je werkzaamheden verricht die negatief zijn op je gevoel word je er niet 

fit van. Doe je werkzaamheden waar je energie van krijgt dan heb je het 

goed. Als je moeder bent of echtgenoot bent of echtgenote bent en jij vindt 

dat het je energie kost dan moet jij in contact komen met de ziel die anders 

is, dus je kinderen of je echtgenote en dus gaan praten, je moet je nooit ofte 

nimmer in stilzwijgen neerzetten en niet praten over het feit wat jou energie 

kost. Vele mensen raken overspannen omdat ze niet praten, raken vermoeid, 

verdrietig, depressief en vinden de rol als echtgenote of moeder niet meer 

fijn, of als vader of als dochterzijnde van. Op het moment dat je 

communiceert dan zuivert de energie zich en dan kan de andere persoon op 

dat moment reageren op jouw energie. Communiceer je niet dan blijft de 

energie hangen en dan bouwt zich een spanning op in het huis en dat is 

voelbaar. Alles is energie, alles. Voedsel is energie: goed voedsel, goede 

energie. Dus als jij goed eet dan geef jij jezelf goed voedsel en dan kom jij tot 

kracht, goed drinken evenzo. Op het moment dat jij jezelf geen goed voedsel 

geeft en je gaat jezelf alleen maar op dieet zetten en je geeft je maag geen 

voedsel is het minder energie omdat het lichaam brandstof nodig heeft. Dus 

dieet is niet nodig, overmatig eten is overmatig. Eet wat je lichaam je 

aangeeft. Voel of je verzadigd bent. Ben je verzadigd? Dan stop je met eten. 

Verslavingen doordat je door gaat eten komen vaak voort uit onrust. Je wilt 

je zoet houden en dan ben je verslaafd aan. Vele kinderen zijn verslaafd aan 

zoetigheid of aan andere tussendoortjes. Heeft jouw lichaam honger of is het 

een gewoonte? Vaak is het een gewoonte: even wat eten. Dat mag, maar je 

moet nooit de energie die je naar binnen toe brengt verafschuwen. Dan voel 

je jezelf schuldig. Dan heb je weer slechte energie gegeten. Dus heb je 

gegeten? Wees blij dat je gegeten hebt. Heb je gedronken? Wees blij dat je 

gedronken hebt. Voel je nooit schuldig. Op het moment dat jij die energie 

hebt gegeten en je zegt: “Het is slecht”, dan had die energie die je hebt 

gegeten jou een slecht gevoel gegeven omdat gedachtes zijn krachten. 

Daarom zijn we tegen dieren eten. We willen niet dat ons instrument dieren 

eet. De energie van de dieren is aanwezig tijdens het eten. Je eet de gevoelens 

op van de dieren. De dieren weten precies intuïtief wat er met hen gebeurt. 



 329 

Ze weten precies dat ze het slachthuis ingaan, geslacht worden en eigenlijk 

opgevoed worden om geslacht te worden. Ze communiceren telepathisch 

met elkaar en dat is negatieve energie collectief. Ze worden vervoerd zoals 

vroeger de joden vervoerd werden en gewoon gedood werden. Die energie 

eet je op en dat is negatief. Heb jij behoefte aan deze energie dan mag dat 

maar weet wel dat het zo is. Visenergie mag, is puur energie die positief is als 

een vis in het water. Ze absorberen het niet. Ze gaan over tot het licht, ze 

hebben geen verdriet. Ze hebben niet dezelfde emoties als de dierenwereld. 

Dus je mag vis eten. Zie het als Jezus, hij vermenigvuldigde ook de vis.  

  

Hoe komt het dat kinderen vaak zo graag vlees eten? 

  

Isaak: Ze zijn nog teveel met de aarde bezig. Dus ze hebben de aardse 

energie nodig en je geeft het ze. 

  

Hebben ze het echt nodig? 

  

Isaak: Ze denken dat het lichaam het nodig heeft omdat de geest heeft het 

niet nodig. Dus kinderen die heel gevoelig zijn die kunnen vaak gewoon 

intuïtief zelf zeggen: “Dat wil ik niet meer.” Kinderen die heel aards zijn die 

willen het graag eten maar ze eten heel veel troep. Er zijn kinderen die 

vegetarisch zijn vanaf het begin, ze kiezen om geen vlees te eten, niet 

opgelegd maar eigen keuze, dat voelen ze. Hier vragen over? 

  

Er waren twee jongens op school en die voelden voor mij precies gelijk.    

  

Isaak: Dat is energie. Het kan zijn dat jij jezelf heel erg fijn voelt bij één 

energie en bij de andere energie niet of dat je de energie kent, dat je het 

gevoel hebt dat je die persoon al gezien hebt. Maar het kan ook zijn dat je 

denkt: ken ik jou ergens van? Omdat de energie is kenbaar. Het kan zijn dat 

het een ziel is geweest in een vorig leven die je nu in dit leven weer herkent 

in energie maar niet in gedaante, dus een ander lichaam. Het kan zijn dat je 

een kind ter armen krijgt en jezelf afvraagt: wat moet ik met dat kind? Omdat 

de energie voelt niet goed van dat kind maar je voelt je meteen schuldig 

omdat je net moeder bent geworden of vader. Maar het kan zijn dat er karma 
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ligt tussen jou en dat kind. Misschien is het ooit je vader geweest of je 

moeder of iemand anders dus moet je karma weer uitdelen.  

  

En als je nu iemand tegenkomt die je op de één of andere manier kent en die kom je op een 

hele andere plek tegen dan waar je normaal gesproken denkt dan ga je ervan uit dat het 

geen toeval is maar is het dan ook altijd de bedoeling dat je daar iets mee doet? Dat je dan 

contact moet houden met zo iemand? 

  

Isaak: Nee, het is misschien alleen maar een ontmoeting. Je kan voelen 

intuïtief of je langer door wilt gaan met energie ja of nee. Je kan ook opeens 

besluiten om energie los te laten en weer voort te gaan met je ontmoetingen 

die volgende ontmoetingen heten. Het is puur een keuze. Jullie leven nog 

vaak in het verleden, het moment dat je die energie van verleden tijd bij je 

houdt is dat je heden. Dus dan ben je geëvolueerd in leeftijd maar je bent 

niet veranderd in energie van, dan ben je nog steeds je verleden. Stel dat je 

jouw jeugd niet hebt verwerkt dan zit je nu nog in dezelfde jeugd ondanks 

dat je leeftijd verouderd is. Daarom is het belangrijk om los te laten. Heb je 

ooit een partner gehad en je kiest voor een nieuwe partner moet je de partner 

loslaten want de energie van die partner neem je mee naar de volgende 

energie en dat betekent dat die andere energie last krijgt van de energie van je 

ex, nooit doen. Vasthouden van energie is fout, vrijheid in energie is goed. 

Laat ieder zijn eigen energie hebben. Verander nooit de ander, verander altijd 

jezelf. Geef energie, liefde. Door jouw energie en liefde kan je andere 

mensen veranderen, zonder dat jij jezelf bewust bent, van die verandering. 

Dus dan ben je niet aan het veranderen in commando’s en dominantie maar 

ben je aan het veranderen door geven en geven is natuurlijk ontvangen. Als 

je een gever bent, vergeet nooit te ontvangen. Je geeft liefde, vraag terug. 

Krijg je niet terug? Verander het proces daarin. Betekent: ik geef, ik krijg niet 

terug, dat wil ik niet. 

  

Is het dan nog wel onvoorwaardelijk? 

  

Isaak: Jij geeft uit jouw eigen onvoorwaardelijkheid. Je stelt alleen maar 

voorwaarden in het nemen, ik neem. Dus jij geeft onvoorwaardelijk maar je 

neemt met voorwaarden. Dit neem ik niet en dit neem ik wel. Stel dat 
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iemand jou slecht behandelt: nee. Goed behandelt: ja. Soms ontgroeit men 

elkaars energie. Betekent: we zijn bij elkaar gekomen, de energie was goed, na 

een tijd is het niet meer goed, dat betekent afscheid. Vasthouden betekent 

beperking op het evolutieproces. Dat mag niet. Je mag nooit beperkingen 

geven. Ik neem afscheid uit liefde. Ik hou vast, dan beperk ik jouw evolutie, 

dan heb ik karma. Als je de evolutie beperkt krijg je karma, de wet van 

oorzaak en gevolg. Je draagt de gevolgen van hetgeen je veroorzaakt, altijd. 

Dus liefde aan jezelf geven, liefde aan je medemens geven ja, maar nooit ten 

koste van je eigenliefde. Duidelijk? 

  

Hoe zit het dan met het wereldkarma, als je kijkt naar Japan bijvoorbeeld? 

  

Isaak: Ja, wereldkarma. Moeder aarde is aan het spuien en ze moet opruimen. 

Moeder aarde heeft teveel negatieve energie ontvangen, ze draagt het niet 

meer, ze kan het niet meer tegenhouden en dan siddert ze. Moeder aarde 

zorgt dat er verschuivingen gaan komen in de wereld door de natuurrampen. 

Dus moeder aarde is aan het opruimen, moeder aarde is het zat. Jullie 

hebben moeder aarde teveel negatieve energie gegeven en ze kan het niet 

meer dragen. Doordat er zoveel mensen weer heengaan in de ziel en sterven 

wordt moeder aarde minder belast. Je moet het zien als een boot die teveel 

volk heeft, er moeten mensen uit de boot om niet volledig te zinken. Dus 

moeder aarde laat mensen sterven om zelf niet te sterven. 

  

Is dat selectief of is dat zomaar? 

  

Isaak: Moeder aarde siddert en als jij in die omgeving bent, sidder je mee. 

Dus betekent: het overkomt je. Het kan zijn dat het nog niet je tijd is. Je bent 

op dat moment op de verkeerde plek. Daarom moet je luisteren naar je 

gevoel en je intuïtie. Het kan zijn dat de geestenwereld jou waarschuwt, dat 

ze zegt: “Ga niet, stijg nou niet het vliegtuig in, ga nou niet daar naartoe of 

ga niet de boot in.” Moeder aarde gaat sidderen en de geestenwereld weet het 

en wil jou behoeden. Volg je intuïtie daarin. Je kan voor je tijd gaan omdat 

moeder aarde je terugstuurt. Niet omdat ze je niet lief heeft maar puur omdat 

ze siddert. Dan krijgen we weer het verhaal: we sterven op de juiste tijd. Ja, 

maar niet als moeder aarde dit doet.   



 332 

Is dit iets wat in de zoveel tijd gebeurt dat moeder aarde het spuugzat is of wil moeder 

aarde naar een volgende dimensie? 

  

Isaak: Moeder aarde is nu overbelast daarom spuugt ze nu teveel. Je moet het 

zien als overspannen. Je hebt teveel werk verricht, je bent ontspannen. 

Moeder aarde heeft heel veel werk verricht, ze is overspannen. 

  

Hoe kan ze dan ontspannen? 

  

Isaak: Liefde.  

  

Positieve energie. 

  

Isaak: Je hebt collectieve liefdesvorm. Stuur jij wel liefde? Begin jij maar 

eerst. Bid voor moeder aarde, stuur liefde naar jezelf, moeder aarde, naar 

ons. De aarde vergaat niet maar er komen wel verschuivingen.  

  

Wat is de grootste negativiteit die moeder aarde op dit moment heeft? 

  

Isaak: Oorlogen. Moeder aarde is je moeder en haar kinderen maken oorlog 

en moeder aarde weet niet meer hoe ze de oorlogen moet tegenhouden en de 

machten en de overbevolking. Er zijn vele zielen in onze wereld die willen 

reïncarneren. Dat betekent: ze komen. Maar stel dat in jouw draaiboek er 

maar twee horen te zijn en je luistert niet naar dat gevoel en jij gaat maar 

doorbroeden dan komen er zielen, die komen wel omdat de deur staat open. 

Ze luisteren niet. Ze gaan toch naar de aarde. Op het moment dat er een 

zaadlozing is komen vele zielen tegelijk. Eén ziel haalt het, de rest gaat weer 

terug naar het licht. Een miskraam precies hetzelfde, een doodgeborene 

precies hetzelfde, heeft het niet gehaald tot leven. Dus luister naar je intuïtie. 

Stel dat je zegt: “Vier is genoeg, ga niet tot zes” dan neem je er twee die niet 

van jou zijn. Het kan zijn dat het lichaam vanzelf reinigt en ze weer 

terugstuurt maar het kan ook zijn dat ze geboren worden en eigenlijk 

overvloedig zijn in jouw gezin. Jij als mens gaat er natuurlijk voor zorgen en 

liefde voor hebben maar het was niet de bedoeling. Wij proberen in onze 

werelden de werelden goed te handhaven in de geestenwereld. Jullie 
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proberen jezelf in de fysieke wereld te handhaven, maar ja het woord zegt 

het al: handhaven. Vaak zien we dat mensen ongelukkig zijn met elkaar. Wij 

proberen die mensen de overtuiging te geven hoe ze het anders moeten doen 

maar ze gaan niet door de lessen heen, ze weigeren en doordat ze weigeren 

blijven ze ongelukkig. Dat is je vrije wil. De vrije wil kunnen we nooit 

afnemen. Dus als je niet luistert dan kunnen we je niet luisterend maken. 

Mijn naam is Isaak, mijn waarheid is zodanig gegroeid in de eeuwen tijd en 

mijn waarheid breng ik graag tussen de mensen die studenten zijn en willen 

luisteren. 

  

Als een bepaalde les geleerd is, krijg je weer andere lessen. Worden die lessen dan altijd 

moeilijker of erger? 

  

Isaak: Op het moment dat je de les krijgt, krijg je de les om daardoor heen te 

gaan. Als jij je huiswerk niet doet op de les, dan is de les niet voltooid. Dat 

betekent dat God zegt: “We doen het nog een keer en nog een keer en nog 

een keer.” Het kan zijn dat je dus eigenlijk keer op keer een zwaardere les 

krijgt om daar doorheen te gaan. Het kan ook zijn dat ze zo barmhartig zijn 

dat ze je een wat lichtere les geven en dat je daar wel doorheen durft te gaan. 

Dat kan, maar dat zijn regels die zij maken op het moment van afstemming 

op jouw gevoelsleven. Dus ieder van jullie heeft begeleiders, helpers. Jullie 

moeten jezelf openstellen en ontvangen, de informatie via het gevoel, 

intuïtie. Jullie kunnen met je onderbewustzijn in contact staan door schrijven. 

Vele mensen noemen het automatisch schrift. Het kan zijn dat jouw 

onderbewustzijn het je vertelt, dat betekent je hogere zelf. Het kan zijn dat 

wij via je onderbewustzijn jou wat vertellen. Schrijf en geloof. Stel vragen en 

ontvang de antwoorden.  

  

Kan het zijn dat je van de verkeerde entiteiten de antwoorden krijgt?          

             

Isaak: Voel de waarheid in je hart. Het voelt goed, is goed. Voelt slecht, is 

slecht. Het is hetzelfde wanneer je iemand vertrouwt. Ik vertrouw je, maar 

blijkt het dat het niet zo is dan is het een ervaring van loslaten. Dus stel dat je 

communiceert met jezelf en het is fout, dan is het gewoon goed. Betekent 

loslaten. En bouw aan het vertrouwen dat je wel de informatie tot je kan 
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nemen die goed voor je is. Als je een gesprek hebt met iemand en het 

gesprek loopt op niets uit, wil het niet meteen zeggen dat het fout is. Het kan 

zijn dat het gesprek nog opgebouwd moet worden, dus geduld is wel 

belangrijk maar ja, dat had jij niet.  

  

Er wordt gelachen.  

  

Isaak: Nou, welke wijsheden willen we nog meer? 

  

Ik wil wel iets weten over contact maken met de bovenste lagen. Op het moment dat je 

contact krijgt dan heb je nog altijd de vraag bij jezelf: verzin ik het zelf of verzin ik het 

niet? 

  

Isaak: Dat moet je jezelf niet af gaan vragen. Neem de waarheid die komt en 

beschouw het als echt. Oefen. Op het moment dat je dus spreekt dan sta je 

open voor communicatie. Het kan zijn dat een innerlijke stem jou gaat 

vertellen wat je nodig hebt. Schrijf het op dan onthoud je het beter. Het kan 

zijn dat je voelt dat de energie in die pen is en dat het zelf schrijft en dat je 

gedachtes krijgt die niet van jou zijn. Schrijf ze op en ontcijfer ze. Ga jezelf 

niet straffen op het moment dat het niet klopt. Het kan zijn dat het puur de 

ontwikkeling is om het wel te laten kloppen in de tijd.  

  

Ik heb twee mensen opnieuw ervaren. Ik zat in de rolstoel en ik stond meteen op. Dat 

vond ik een hele vreemde ervaring: om geen controle te hebben over de situatie maar toch 

precies weten wat er gebeurt. Kunt u daar iets over zeggen Isaak? 

  

Isaak: Nee, we begrijpen niet wat je bedoelt.  

  

Dat ik niet het lichaam zag. 

  

Isaak: Dat kan. Men kan zichzelf losmaken van het fysieke voertuig door 

ontspanning. Ieder van jullie heeft wel eens last van uittredingen, het gevoel 

dat je licht bent, dat je niet in het lichaam bent maar dat je jezelf losmaakt 

van het lichaam, dat kan. Door meditatie kun je jezelf daarop oefenen, 

trainen dat je gewoon losser bent van het lichaam. Je bent verbonden met 
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het fluïde koord, je blijft verbonden maar je zweeft boven het fysieke 

lichaam dus je bent ontspannen.  

 

Het gevoel van pijn voelde ik niet. 

  

Isaak: Dan heb je jezelf losser gemaakt. Stel dat je goed kan mediteren dan 

kan je jezelf zodanig lichamelijk in een andere gradatie neerzetten dat je veel 

meer pijn kan opvangen. Je kan zelfs zorgen dat je gewoon geen pijn voelt, 

tijdens een bevalling of tijdens een vuurloop. Of andere soorten of vormen 

van pijn niet je lichaam raken omdat je jezelf er los van maakt. Daarom is 

crematie heel gevaarlijk, want als je niet los bent dan voel je wel die pijn. Dus 

oefen kinderen. Oefen om te spreken. Oefen om te uiten. Wees je spreken, 

wees je uiten, wees je leven. Wees niet bang om confrontaties aan te gaan. 

Wees ook niet bang om veranderingen tegemoet te gaan. Wees niet bang om 

liefde te geven, liefde te ontvangen. Wees niet bang om op te ruimen. 

Opruimen is goed. Verlangens vervullen. Heb je verlangens? Vervul je 

verlangens. Heb je behoefte aan een omhelzing of een omarming? Vraag 

erom. Heb je die niet? Creëer hem dan. Zorg dat je hem krijgt. Heb je 

behoefte aan liefde in welke vorm dan ook? Zorg dat je die krijgt. Zorg goed 

voor jezelf. Ben je tevreden met je lichaam? Geef je lichaam keer op keer 

tevreden complimentjes. Ben je niet tevreden met je lichaam? Verander je 

lichaam zodanig doordat je jouw lichaam een betere conditie geeft, door 

sport, minder eten desnoods en waardering.  

  

Ik ben zelf aan het experimenteren en ik merk wel dat als ik beter eet, ik me beter afstem 

en dat ik me beter voel en dat je daarop kunt teren. Is dat echt zo belangrijk? 

  

Isaak: Ja, voedsel is heel belangrijk. Er zijn mensen die nemen weinig voedsel 

tot zich, omdat ze steeds maar aan het lijnen zijn, aan het diëten. Betekent 

dat het lichaam teert op een lege accu. Op het moment dat je honger hebt, 

moet je eten. Is energie. Eet je niet? Geef je jezelf niet de energie. Slecht 

voedsel, slechte energie, zoals we het hebben verteld. Het kan zijn dat jouw 

lichaam aangetrokken wordt tot een bepaald voedsel. Dan moet je kijken: 

waarom? Stel dat jij heel veel vet eet, vraag jezelf af: waarom? Waarom eet ik 

mezelf vet? Stel dat je heel veel zoet eet. Waarom eet ik veel zoet? Heeft mijn 
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lichaam dat nodig of zijn dat je lichamelijke behoeftes? Maar geestelijke 

behoeftes kunnen anders zijn, dat het lichaam gewoon gezond voedsel wil. 

  

Als je naar de ayurveda kijkt, dat is de Indiase geneeskunst, die heeft hele strakke 

richtlijnen over wat je bent. En welk type je wel en niet moet doen. Is dat echt zo? 

  

Isaak: Nee, dat is niet zo. Je mag eten wat jouw hart je ingeeft. Op het 

moment dat je gezond voedsel neemt, geef je jezelf natuurlijk gezondheid. 

Geef je jezelf slecht voedsel? Geef je jezelf slechte gezondheid. Het is niet 

goed om veel te snoepen. Het is niet goed om vlees te eten of veel vet te eten 

omdat je dan dichtgroeit, zoals jullie dat zeggen. Het is wel belangrijk om 

veel te bewegen al is het maar in huis. Veel luiheid is niet goed voor het 

lichaam omdat het lichaam dan minder verbrandt en door het 

verbrandingsproces krijg je energie. Net zoals wrijving, betekent beweging, al 

is het alleen maar lopen, beweeg. Teveel blijven zitten op een zetel is niet 

goed, het lichaam krijgt een luie positie, betekent dat de energie daalt. 

  

Maar aan de andere kant is hardlopen beter?  

  

Isaak: Wat je gevoel je aangeeft. Stel dat jij zegt: “Ik ga een rondje lopen.” Ga 

even door de fase heen van luiheid want meestal is de eerste aanzet eigenlijk 

het begin. Dan moet ik even: ik moet nu gaan lopen of ik moet nu mijn bed 

uit. Dat kost energie om even die eerste stap te zetten. Op het moment dat 

de energie stroomt kan het zijn dat je heel graag wilt blijven lopen en dat je 

jezelf vrij daarin voelt.  

  

De ayurveda heeft op zich wel een waarheid. 

  

Isaak: Het kan, het is geloof.  

  

Alleen maar geloof? 

  

Isaak: Het is een geloof omdat degene die deze technieken en vormen naar 

de medemens heeft gebracht daar een bepaald geloof in heeft gebracht. Dat 

betekent dat geloof weer geloof trekt en dan werkt het wel. Geloof brengt 
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waarheid voor jou zelf. Als je gelooft in de liefde dan ontvang je liefde. Als je 

gelooft dat het je geneest dan ontvang je genezing. Als je gelooft dat je 

gewoon op dieet kan gaan met een bepaald voedselpatroon dan ga je ook op 

dieet. Het is gewoon een geloof. Geloof brengt waarheid in je hart. Dat 

betekent dat het werkt in je hart en dan gebeurt het ook. Het is hetzelfde 

wanneer iemand zegt: “Ik geloof niet meer in de liefde”, staat ie er niet meer 

open voor. Ik geloof niet meer in seksueel tot hoogtepunten komen, lukt het 

ook niet meer, het is puur geloof. Nou, jij nog vragen schone vrouw? 

  

Nee. 

  

Isaak: Dan gaan we eindigen met een gebed. Het gebed dat we hebben is: 

zelfbewustwording. 

  

Ik wil mijn zelfbewustwording scheppen. Ik wil bewust zijn van mijn eigen 

zelfbewustwording. Ik wil zijn in mezelf. Ik wil genieten van het leven 

zonder bang te zijn voor hetgeen het leven me brengt. Ik ben het leven dat 

geeft mij een zelfbewustwording doordat ik het weet. Ik weet dat ik zelf mag 

zijn, ik weet dat ik ben, ik weet ook dat ik liefde ben, uit kan dragen en 

geduldig kan zijn met mezelf. Ik hou van mezelf. Keer op keer ga ik mezelf 

deze waarheid geven. Ik hou van de aarde en keer op keer ga ik moeder 

aarde deze waarheid geven. Ik hou van de Goddelijke wereld en keer op keer 

ga ik dat ook uitzenden. Ik hou van mijn broeders, ik hou van mijn leven. 

Namasté.  

  

Namasté.   
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Bijeenkomst 15 april 2011 
  

 

Isaak: Goedenavond. 

 

Goedenavond. 

 

Isaak: De overtuigingen en de oefeningen die wij tot nu toe hebben 

toegepast… zijn deze overtuigingen nu op dit moment jullie overtuigingen 

geworden? Zijn jullie overgegaan tot magnetiseren van jezelf of magnetiseren 

van iemand anders? Zijn jullie overgegaan tot energieoverdracht of hebben 

jullie jezelf ingehouden en de vorige les aangenomen en losgelaten? Wie 

spreekt? 

 

Er valt een stilte. 

 

Isaak: De vorige les hebben jullie elkaar gemagnetiseerd, waar of niet?  

 

Ja. 

 

Isaak: Deze energieoverdracht heeft jullie goed gedaan toch? 

 

Dat klopt. 

 

Isaak: Hebben jullie deze energieoverdracht ook weer doorgegeven aan 

iemand anders? 

 

Ja. 

 

Isaak: Pas het toe omdat weet dat de overtuiging van overdracht op dat 

moment de waarheid is die je draagt. Ben je niet overtuigd dan draag je niet 

de waarheid, dan zit jij jezelf eigenlijk in de weg. Vele kinderen zitten zichzelf 

in de weg doordat zij zichzelf niet op de weg zetten maar zichzelf eigenlijk 

dwarszitten. Onze vraag is natuurlijk: waarom vindt de mens het moeilijk om 

overtuigd te zijn dat al hetgeen wat je bent energie is en alles wat je doorgeeft 
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aan anderen ook energie is en dat je jezelf kan verbinden met energie en 

jezelf kan overtuigen dat energieoverdracht zodanig heerlijkheid betekent dat 

je genezingen verkrijgt. Dan gaan we ervaringen benoemen die jullie hebben 

ervaren met magnetiseren. Welke ervaringen kunnen wij bespreken? 

 

Ik heb het eerst met mijn partner gedaan. Hij voelde het wel maar volgens mij stond ie er 

niet echt voor open en deed ie het meer om mij te plezieren. Later heb ik het aan Ellen en 

Annemarie gegeven. Ik vond het beide keren heel fijn om te doen. Bij Ellen merkte ik ook 

dat ze het ook goed kon ontvangen. Ik vond het heel mooi om te doen. 

 

Isaak: En hoe was het voor jou? 

 

Ik word me steeds bewuster van energie, dat alles een uitwerking heeft. Ik vind het prachtig 

om het te ontdekken en te doen. Ik had de afgelopen weken thai chi op iedere 

donderdagochtend en het was de eerste keer dat ik bij mezelf tijdens de oefeningen de energie 

van de kundalini naar boven kon brengen via de kruin naar beneden en dat ik mezelf aan 

het helen was. Zo voelde het. Ik was er de vorige keer niet bij maar door de band af te 

luisteren heb ik het toch gedaan. 

 

Isaak: De volgende. Hebben jullie oefeningen toegepast? 

 

Nee ik niet. 

 

Isaak: Ook niet, wie wel? Vertel. 

 

Ik heb het toegepast bij Anton op de cursus. Mensen ervaren vooral rust.  

 

Isaak: Geven is ontvangen. Op het moment dat je geeft ontvang je energie 

terug omdat het moment dat je geeft sta je open voor het ontvangen en dan 

geef je de positieve energie door aan degene die wij je broeders noemen. 

Mooi. 

 

Soms verzwakt je aandacht maar op het moment dat je weer heel erg met je intentie erbij 

bent van: nog meer, nog meer, dan voel je op een gegeven moment nog meer stromen. Dat 
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was mijn ervaring. Af en toe zakte het even af maar als ik dan echt bij de les was en zei: 

“Laat maar meer komen” dan gebeurde dat ook. Dat voelde ik echt. 

 

Isaak: Dat is ook zo. Omdat op dat moment ben jij attent. Als jij attent bent 

dan ontvang je de energie die op dat moment positief is en dan geef je ook 

energie door. Genezingsvermogens heeft ieder van jullie. Ieder van jullie 

bezit de bron van genezing omdat jullie allemaal uit de bron van genezing 

vandaan komen. Genezing is liefde, is energie. Op het moment dat je jezelf 

openstelt voor die liefde en voor die energie geef jij genezing. Je moet alleen 

maar toelaten. Jij? 

 

Ik heb ook een cursus quatum touch gedaan en ik merk dat het makkelijker is om tegen 

mensen te zeggen: “Ik ga je quatum touch geven” dan dat ik zeg: “Ik ga je Goddelijke 

liefde geven.” Bij sommige mensen komt dat moeilijk binnen. Ik combineer dat wel. Ik 

vraag dan ook: “Willen jullie wel vragen om genezing.” Ik merk ook dat ik vaak ‘s 

middags een middagdutje doe en dan heb ik meer energie. 

 

Isaak: Dat is ook zo. Op het moment dat jij jezelf oplaad doordat je positieve 

energie ontvangt dan ben jij op dat moment weer op het juiste 

trillingsgehalte. Op het moment dat je vermoeid raakt dan zakt je 

trillingsgehalte. Iedereen van jullie is afgestemd op een bepaald energie level. 

Op het moment dat dit energie level zakt dan ben je moe. Zet je jezelf weer 

open doordat jij energie ontvangt van ons word je weer op het juiste 

trillingsgehalte gebracht. Het kan zijn dat je op dat moment gaat uiten door 

gapen, boeren of een andere manier van uiting en dan kom je weer tot je 

kracht. Het is belangrijk dat jullie deze oefening tot jullie nemen, ook in de 

toekomst. Vele kinderen gaan een cursus volgen en gebruiken het niet meer. 

Blijf het gebruiken. Je kan het overal toepassen, zelfs op planten. Energie is 

fijn.  

 

Ik heb dat ook veel gedaan, ook bij cursisten in de klas. Deze laatste tijd heb ik ook heel 

veel positieve energie ontvangen. De natuur buiten is ook ontzettend mooi. Ik kan enorm 

genieten van wat er allemaal groeit en daar ben ik heel erg dankbaar voor. 
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Isaak: Je hebt een heer die best wel energie kan gebruiken keer op keer. 

Heeft zij het toegepast naar jou toe? 

 

Ja. 

 

We hebben niets naar elkaar toe gezegd toch? 

 

Nee dat klopt. Ik voel me er helemaal warm bij worden. 

 

Isaak: Je moet het aan elkaar gaan geven omdat de gever is ook de ontvanger 

en de ontvanger is ook de gever. Geef het aan elkaar. Leer dat te zien als 

vanzelfsprekend. Meester Jezus verkondigde deze waarheid. 

 

Moet je eerst de kundalini opwekken of kan het ook altijd? 

 

Isaak: Jezelf openstellen. Even een gebed uitzenden in gedachtes. Het gebed 

heeft puur met jouw openheid te maken en de uitzending van je woorden. 

Gedachtes, woorden en daden. Stel jezelf open en ontvang. Als je ontvangt 

dan voel je jezelf opgetild worden in een ander trillingsgehalte en dat geef je 

door en dan voel jij je fijn met het geven van. Wordt jij vermoeid dan 

betekent het dat jij energie absorbeert die jij los moet laten naar moeder 

aarde. Dan zend je het weg. Nooit bewaren. Zend negatieve energie weg en 

ontvang positieve energie. Jij? 

 

De mooiste ervaring die ik had was twee weken geleden tijdens een weekend. Ik was bij een 

workshop waar negen vrouwen waren en ik was de enige man. De begeleider was ook een 

man. Ik mocht negen keer optreden als het mannelijke aspect van de vrouw en dat was 

geweldig. 

 

Isaak: En wat moest jij doen? 

 

Ik stond voor het mannelijke aspect en ik hoefde alleen maar te staan en uit te spreken 

wat ik ervaarde in de relatie met de vrouw die dus haar vraag stelde. 

 

Isaak: En de vraagstelling was? 
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De vraagstelling was: waarmee ben jij op deze wereld gekomen? 

 

Isaak: Dat was jouw vraagstelling? 

 

Nee van haar. Ze heeft als vrouw gekozen om op deze wereld te komen maar ze heeft 

natuurlijk ook het mannelijke aspect in zich. Zo ging het rondje als het mannelijke aspect 

en daar mocht ik ook energie in geven dus ik voelde me een rijk man. 

 

Isaak: Er zijn landen waar een man vele vrouwen mag bezitten en we hebben 

het over het woord bezitten en niet over het woord hebben in liefde maar 

hebben in hebzuchtigheid. Op het moment dat jij als vrouwzijnde je eigen 

waarde inschat zoals die waarde is weet jij dat jij nooit ofte nimmer – en dat 

is niet naar jou toe gericht – een bezit bent van niemand. Elk mens hier ter 

aarde is vrijheid maar vele mensen hier ter aarde voelen zich niet vrij. Ze zijn 

bezit, bezit van hun verleden, ze zijn bezit van hun partners of hun kinderen 

of hun moeders of vaders of vrienden, collega’s of werkgever. Je bent altijd 

vrij. Dat betekent dat jij als kindzijnde altijd je eigen vrijheid moet voeden. Ik 

ben een vrij mens, ik voed mezelf in mijn vrijheid en ik luister altijd naar 

mijn vrijheidsgevoel. Voel jij je niet meer vrij dan hoor jij jezelf open te 

stellen voor ons. Dat betekent simpelweg: ik wil een relatie met de 

Goddelijke wereld en als je een relatie met ons hebt dan heb je natuurlijk 

liefde en als je liefde hebt geef je natuurlijk ook liefde. Jullie liefde is beperkt 

in fysiekheid. Jullie zijn fysiek beperkt. Jullie denken fysiek, jullie ervaren 

fysiek. Je moet niet fysiek beperkt zijn. Wat zouden we hiermee bedoelen? 

 

Dat je het fysieke moet overstijgen. 

 

Isaak: Dat is een goeie. Dat is een goeie. Verhef jezelf boven jezelf. Wanneer 

ben je fysiek beperkt? Hebben jullie daar voorbeelden van? 

 

Ik heb daar geen voorbeeld van. 

 

Isaak: Weet iemand wanneer je fysiek….. 

 

Als je vastzit aan iemand. 
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Isaak: Ook. Stel dat jij vrijheid wilt hebben en de vrijheid wordt beperkt door 

degene die jij je partner noemt of je moeder of je kind of je werkgever dan 

ben je fysiek beperkt. Op het moment dat jij deze woorden tot je neemt van: 

verhef jezelf boven jezelf dan ben je niet fysiek beperkt. Dat betekent dat je 

alleen maar luistert naar je intuïtie, naar je gevoel, naar je behoeftes. 

Behoeftes wisselen gelukkig. Behoeftes blijven niet altijd dezelfde behoeftes. 

Als je nu je bord eten op hebt dan hoef je niet nog een keer het bord eten op 

te eten. Stel dat je nu een bord eten opeet en je zegt tegen jezelf: “Ik mag het 

niet opeten”, dan ben je fysiek beperkt. Dus je moet altijd luisteren naar je 

behoeftes en ook de kaders loslaten, de kaders van beperkingen. Kennen 

jullie deze kaders? 

 

Ja. 

 

Isaak: Hebben jullie daar een voorbeeld van? 

 

Er valt een stilte. 

 

Isaak: Welke beperking legt één van jullie zichzelf op terwijl hij daar behoefte 

aan heeft maar hij doet het niet omdat hij fysiek beperkt is. Trouw zijn aan 

jezelf wil niet zeggen dat je trouw bent aan iemand anders. Ja….. 

 

Waarom zit je mij aan te kijken? Ik ben wel trouw. 

 

Isaak: Maar wil jij trouw zijn? 

 

Ja nu nog wel maar het is wel een kader. Als ik het al zou willen zou ik het niet doen. 

 

Isaak: Trouw zijn aan jezelf. Trouw zijn aan jezelf. Trouw in wat voor vorm 

dan ook, dat is belangrijk. Dan hebben we het niet alleen over het fysieke 

trouw zijn maar ook over het emotionele trouw zijn. Ik ben emotioneel 

trouw aan mezelf. Betekent: stel dat je emoties hebt dan ben je emotioneel 

trouw aan jezelf, je uit je emoties. Maar stel dat je in de ruimte bent en dan 

ben je trouw aan de ander en je uit je emoties niet, is dat goed of fout?  
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Dat is fout. 

 

Isaak: Precies. Stel dat jij een lachstuip hebt en je lacht niet en je houdt je 

lach in, wat gebeurt er met je? Die energie hou je bij je. Stel dat jij een 

ontdekker bent geworden en je zit in de energie van ontdekking en je bent 

niet trouw aan die energie van ontdekking dan ontdek je niet. Stel jij wilt 

gaan leren en je kan niet leren omdat je beperkt bent door je 

familieomstandigheden dan ben je trouw aan je familie maar niet aan jezelf. 

Stel dat je niet meer naar je vader of moeder wilt gaan omdat jij hen niet 

meer belangrijk vindt in jouw emoties en gevoel en toch doe je het wel dan 

ben je niet trouw aan jezelf. Stel dat je een kind hebt gekregen en je vindt je 

moederschap of je vaderschap eigenlijk niet voldoende en je blijft toch trouw 

moeder en vadertje spelen dan ben je niet trouw aan jezelf. Stel dat jij 

meerdere partners wilt hebben en jij weet dat je partner dat niet wilt en toch 

is je behoefte zodanig, ben je niet trouw aan jezelf. Die ervaring heb je 

blijkbaar nodig om jezelf te ontdekken. Stel dat jij aandacht wilt van iemand 

die een vriendin heet of een vader of een moeder of wie dan ook en die 

aandacht krijg je niet, ben je dan trouw aan jezelf? Hoeveel kinderen zijn niet 

trouw aan zichzelf? We kunnen bijna zeggen: “Ieder kind.” Maar als je trouw 

aan jezelf bent kom je heel vaak over als? 

 

Egoïstisch. 

 

Isaak: Maar als je trouw bent aan jezelf ben je geen egoïst. Wat is een egoïst? 

 

Iemand die alleen aan zichzelf denkt. 

 

Isaak: Een egoïst is iemand die eigenlijk zichzelf boven jou zet en daar 

absoluut geen gedachte over laat. Maar op het moment dat je trouw bent aan 

jezelf laat je daar wel een gedachte over omdat je bent geen egoïst maar je 

verheft jezelf boven die fysieke beperking zodat je zegt: “Ik ben trouw aan 

mezelf, dan kom ik over als een egoïst maar mijn hart is geen egoïst.” Weer 

een voorbeeld: Stel dat je zegt: “Ik ga de hele dag werken en ik zet mijn 

kinderen in het dagverblijf.” Dan ben je trouw aan jezelf maar niet trouw aan 

het kind en toch doe je er goed aan om trouw aan jezelf te zijn zolang je 
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zorgt dat het kind een goed onderkomen heeft. Waarom spreken we deze 

woorden? 

 

Dat is moeilijk voor elk individu. 

 

Isaak: Precies. Omdat stel dat God wil dat je trouw aan jezelf bent, hij wil dat 

je de stem van je intuïtie volgt. Maar de stem van schuldgevoelens en de stem 

van angst en blokkades is vaak jullie weg. Stel dat iemand zegt: “Ik heb alles 

achtergelaten, ik heb een wereldreis ondervonden” is ie trouw aan zichzelf. 

Maar stel dat de hele familie en vriendenclub zegt: “Dit is fout wat je doet, je 

laat ons in de steek.” Het wil niet zeggen dat het fout is wat ie doet. Zij 

willen dan de persoon beperken omdat hun visie anders is. Ieder kind hier in 

deze ruimte heeft een andere visie van het bestaan maar heeft allemaal 

hetzelfde en wat hebben jullie allemaal gemeen met elkaar? Weet jij dat? 

 

Het leven. 

 

Isaak: Precies, jullie hebben allemaal het leven gemeen met elkaar, allemaal. 

En geen enkele in deze ruimte heeft hetzelfde pad te gaan maar toch hebben 

jullie allemaal het leven met elkaar. Hoe fijn is dat om dat te weten? Nu 

willen we weten wie van jullie het overleven nog bij zich heeft? 

 

Gedeeltelijk. 

 

Isaak: Waar overleef jij in? 

 

Ik had mezelf dit jaar voorgenomen om mijn hart te volgen maar ik merk dat ik er toch 

wel wat controleaspecten in heb ten aanzien van mijn werk bijvoorbeeld. Ik ben nog niet 

helemaal vrij. Ik heb een uitdaging om dus voor een hele grote groep te kunnen staan en 

vanuit mijn hart te spreken. Dat is wat ik wil leren maar daar zit nog een angst op. 

 

Isaak: Angst overwin je met? 

 

Moed. 
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Isaak: Doen hè. 

 

Dat is ook wat ik moet doen. Het is een weg die ik aan het volgen ben maar ik merk wel 

dat het nog in beweging is. Het is nog niet helemaal vrij en rustig. 

 

Isaak: Dan ben je trouw aan jezelf. Op het moment dat je zegt: “Ik volg het 

pad van mijzelf” volg je je eigen pad en wie met jou meegaat op jouw pad is 

een toevoeging op je pad. Altijd zien: toevoeging. En altijd overweging: is het 

een toevoeging? Is het geen toevoeging dan moet je trouw zijn aan jezelf en 

het elimineren. 

 

Ik was vandaag uit eten met een kennis en achteraf is die vriendschap nooit hecht geweest. 

Ik zit nu zelf in het proces waarin ik voornamelijk omga met mensen die ook hiermee 

bezig zijn en veel meer open en warmer zijn. Nu zat ik weer bij haar aan tafel en zij was 

zo afstandelijk. Ik heb nog een paar keer geprobeerd te prikkelen doordat ik heel open was 

naar haar toe maar ze bleef afstandelijk. Eigenlijk wilde ik naar huis toe maar toch heb 

ik de tijd uitgezeten. Ik vermoed dat ze me nooit meer belt omdat ik het haar te heet onder 

de voeten heb gemaakt. Ik heb voor mezelf wel afgesproken dat als ze nu belt voor een 

nieuwe afspraak dat ik eerlijk tegen haar zal zijn. Ik vond het heel moeilijk op dat 

moment om haar erop aan te spreken. Nu vraag ik me af: moet je dat wel doen? 

 

Isaak: Ja meteen, trouw zijn aan jezelf. 

 

Dan denk ik van: ja ik ben hiermee bezig, ik heb hiervoor gekozen maar zij niet. 

 

Isaak: Trouw zijn aan jezelf. Dat betekent: spreek erover. Je bent niet trouw 

als je je gedachtes niet uitspreekt omdat dan zit je de tijd uit en die tijd is 

kostbaar. Nooit meer komt die tijd van dat moment terug. Waarom besteed 

je die tijd niet voor jezelf. Waarom ga je niet liever in meditatietoestand en 

genieten van jezelf en de verspillingen elimineren? Dit zijn verspillingen. Vele 

kinderen elimineren de verspillingen niet. Ze blijven in de verspillingen en ze 

verspillen vele uren van tijd. 

 

Ik zou dit nu niet meer doen. Als ze nu zou bellen dan zou ik niet meer gaan en het 

eerlijk zeggen maar om het nou vandaag op dat moment te zeggen vond ik te ver gaan.  
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Isaak: Dat had je moeten doen, dan zit je in de goede klas omdat meester 

Isaak zegt: “Kind wees trouw aan jezelf. Kind vervang jezelf in het nieuwe 

jasje en laat het oude jasje los.” Meester Isaak zou zeggen: “Ik ben een 

meester doordat ik meester Isaak ben geworden door de tijd doordat ik 

trouw ben aan mezelf.” Mijn waarheid is waarheid, door de eeuwen heen is 

dat mijn waarheid geworden. Dan moet ik trouw zijn aan mezelf. Zou ik 

mijn waarheid verspillen en jullie waarheid aannemen dan zou ik terugvallen 

in een energie die niet meer de mijne is. Hoe vaak vallen jullie niet terug in de 

energie die niet meer die van jullie is.  

 

Ja dat zie ik vaak. Je weet dat je anders bent en dan val je soms toch terug in die oude rol 

en dan kun je jezelf weer voor je kop slaan.   

 

Isaak: Sla je dan op het hoofd omdat je bent niet meer die kleuter, je bent 

niet meer die baby, je bent niet meer de echtgenoot van je ex of je bent niet 

meer de moeder van die peuter. Je groeit, je evolueert. Je bent niet meer het 

kleine kind van je moeder of vader of kleine broer of zusje, je evolueert. Je 

kan niet stilstaan in je evolutieproces. Je mag niet stilstaan in je 

evolutieproces anders zou ons werk voor niets zijn. Wij komen en we 

spreken omdat we willen jullie leiden, leiden naar een hoger energielevel, niet 

naar een lager energielevel. Wij zijn trouw aan ons werk dat wij te verrichten 

hebben en we gebruiken keer op keer een lichaam dat instrument heet. 

Trouw aan zichzelf is ze op dat moment niet omdat ze op dat moment puur 

de openheid van geeft. Dat betekent: ze geeft zich op dat moment. Kom laat 

mij spreken zeg ik dan en dan spreken wij en zij zet zichzelf op dat moment 

opzij. Dan is ze trouw aan mij. Heel vaak als er teveel associaties zijn 

voorgekomen moet ze haar eigen trouw zijn aan zichzelf opzij zetten maar 

dat hoort in het vak van instrument. Jullie zijn allemaal heerlijke studenten en 

jullie moeten trouw zijn aan het studiemateriaal dat wij willen aanreiken 

omdat we geven het uit liefde om jullie een gelukkig bestaan hier op aarde te 

geven maar wel met de bewustwording die bij jullie past. En de 

bewustwording die bij jullie past is de bewustwording van: wees trouw aan 

jezelf, luister naar je behoeftes, evolueer, maak schoon schip, kijk om je 

heen, wat stoort je? Praat erover, ruim het op. Stel dat je in een huis 

terechtkomt en het huis is niet proper genoeg, wees trouw aan jezelf, spreek 
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het uit. De persoon kan zeggen: “Dat is mijn huis, ik hou van een onproper 

huis” en dan ben jij wel trouw aan jezelf en je zegt: “Ik niet.” Hoe vaak 

houden jullie niet je mond omdat jullie bang zijn om veroordeeld te worden. 

Maar stel dat jij nu een spreker bent en juist jouw spreken brengt de andere 

persoon tot bewustwording en dan gaat de persoon denken: dit is niet goed. 

Of voelen: dit is niet goed. En dan gaat de persoon evolueren door jouw 

woorden. Maar als je die woorden niet hebt uitgesproken weet de persoon er 

niets van. Hebben jullie vragen? Wat was jullie huiswerk? 

 

Ik heb wel een vraag over karma. Ik weet op zich wel wat karma is maar wat ik lastig 

vind is wanneer je bijv. dienstbaar bent naar anderen je jezelf niet met de karma van een 

ander mag bemoeien. Ik had iets gelezen over dat er in Afrika een ramp was gebeurd en 

een hele groep mensen ging mediteren en positieve energie sturen naar zo’n gebied en dat het 

eigenlijk niet mag omdat dat wereldkarma is wat ze daar op moeten lossen. 

                

Isaak: Nee. 

 

Is dat niet zo? 

 

Isaak: Nee, moeder aarde laat juist deze rampen komen omdat ze de 

kinderen bij elkaar wil brengen. Moeder aarde zorgt juist dat er werelddelen 

zijn die onderstromen of dat er aardbevingen plaatsvinden, vulkanen 

uitbarsten omdat moeder aarde er genoeg van heeft dat haar kinderen 

egoïstisch zijn geworden. De kinderen letten niet meer op hun eigen 

broeders, letten alleen maar op zichzelf. En moeder aarde wil door een ramp 

de broeders bij elkaar brengen. Dan wordt er geld gespaard en dan gaan jullie 

weer in de portemonnee duiken en geld beschikbaar stellen. Jullie meesters, 

die dus de aardse meesters zijn, gaan denken hoe ze kunnen gaan helpen en 

de hulptroepen worden bij mekaar geroepen en dat brengt weer een 

collectieve positieve energie. Juist moet je bidden voor moeder aarde en het 

gebed hebben we pas geleden nog uitgezonden. Moeder aarde wil dat jullie 

bewustwordingen krijgen. Jullie zitten in een fase van andere dimensie. 

Moeder aarde is aan het opruimen. Dat betekent dat er nog vele 

natuurrampen gaan gebeuren. Misschien hoor jij bij één van die. Dan wil je 

geholpen worden toch? Als je zonder kledij bent en je maag heeft honger en 
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je voelt ziektes tot je komen dan wil je dat je broeders je helpen. Jullie lopen 

op straat langs degene die wij de zwervers of de alcoholisten noemen. Jullie 

lopen langs en jullie lopen er met een boog langs maar die ziel is ook een ziel 

en die zielen leven ook bij ons. Wij hebben veel van deze energieën bij ons, 

de lage sferen en toch – mijn naam is Isaak – heb ik ze moeten bezoeken en 

heb ik mezelf moeten verbinden met hun zielsniveau en dat doet veel met je 

natuurlijk omdat je energie wordt getrokken door een andere energie die 

lager is. Jullie lopen langs. Jullie zouden deze broeders geen kledij geven 

zoals Jezus heeft verteld. Bezoek degene die in de gevangenis zijn. Geef hen 

kledij, geef hen eten, drinken. Meester Jezus heeft gesproken in waarheid en 

dat is mijn meester. Mijn meester heeft gesproken en ik heb mezelf neergezet 

in zijn energie en hij is degene die mij de wijsheid heeft gegeven hoe liefde 

echt is en liefde is geven. Geef en je ontvangt. De kosmos is zodanig 

ingesteld dat hij weet wie de gever is, hij weet ook wie de nemer is. Hij weet 

precies jouw leven te zien van A tot Z. Hij weet je karma te zien. De kosmos 

maakt geen fouten, moeder aarde maakt geen fouten. Moeder aarde ruimt op 

en als jij niet luistert naar je intuïtie en je bent op die plek dan heb jij een fout 

gemaakt en niet moeder aarde. Als moeder aarde opruimt en jij bent op die 

plek, wij zijn er ook nog. Wij spreken op je gevoel, luister dan op je gevoel. 

Ga niet naar die vakantieplek of vakantieoord als je gevoel zegt niet doen. 

Luister niet naar je angsten maar luister naar je intuïtie. Ga bidden, sla je 

handen in elkaar en vraag om ons hulp op het moment dat je moe bent. 

Vraag om ons kracht als je die niet hebt. Vraag om moed als je die nog niet 

hebt. Vraag om op te ruimen als je niet durft. Vraag om spontaan te zijn als 

je voelt dat je niet meer spontaan bent. Vraag om de confrontatie aan te gaan 

met je broeders op het moment dat je die angst hebt om ze aan te gaan. Ga 

over tot initiatief nemen en luister niet alleen naar onze woorden en zeg: “Ik 

heb geluisterd naar meester Isaak maar ik heb het niet toegepast omdat 

meester Isaak te ingewikkeld doet.” Meester Isaak doet niet ingewikkeld, 

meester Isaak is simpel, jullie zijn ingewikkeld. Meester Jezus had discipelen, 

hij had volgelingen maar op het moment dat meester Jezus de discipelen en 

volgelingen nodig had waar waren ze? 

 

Ze waren er niet. 
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Isaak: Ze lieten hem sterven. Ze hadden een keuze om hem levend te 

houden maar het volk koos voor het slechte en liet het goede sterven puur 

voor de bewijzen. Ze wilden bewijzen dat meester Jezus was wie hij zei dat ie 

was, de zoon van God, de zoon van liefde eigenlijk en toen werd hij gegeseld 

en toen vloeide er bloed dus hij was mens en hij vloeide zoals jullie ook 

vloeien als jullie opengesneden worden. En hij was zwak en waarom was hij 

zwak? Omdat hij mens in lichaam was en geest in liefde. Waar waren al die 

mensen die bewijzen kregen, hulp kregen, waar waren ze? Degene die de 

macht had op dat moment wilde hem niet laten sterven maar hij moest hem 

laten sterven door jullie stemmen. Jullie, dan hebben we het over de mens 

toen. Hadden jullie opstandigheid getoond dan had ie niet de durf gehad.  

 

Dat vind ik soms zo moeilijk waar je moet beginnen. Je ziet de wereld de verkeerde kant 

opgaan en je kan niet meer doen dan alleen je stem uitbrengen.  

 

Isaak: Demonstreren, elkaar oproepen. Jullie hebben de moderne technieken 

als internet. 

 

Heel veel mensen kiezen voor de kant van de angst en niet voor de liefde. Wij kunnen voor 

mijn gevoel zo weinig doen. 

 

Isaak: Er is een moderne wereld. Vroeger moest je alles met koets en paard 

doen. 

 

Ja maar mensen leven zo in angst. Dan kan je wel gaan demonstreren maar dan ben je 

met een kleine groep. 

 

Isaak: Dan heb jij een goeie daad verricht. Als er een paar mensen waren 

geweest die zeiden: “Laat meester Jezus niet sterven” dan hadden misschien 

meer mensen gezegd: “Laat hem niet sterven.” Maar de eerste moet spreken. 

Maar zelfs zijn eigen discipelen hebben hem in de kou gelaten. Niet dat 

meester Jezus het niet wist maar ook hij had de dood in angst tegemoet 

gekeken, terwijl hij een geestelijk wezen is in liefde. Ook hij keek de dood 

met angst tegemoet en hij heeft een gruwelijke dood gehad. En hoeveel 

meesters hebben jullie niet doodgemaakt? Jullie zijn bang voor meesters. 
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Heel veel meesters lopen gevaar. Op het moment dat mijn reïncarnatie en 

mijn naam is Isaak in vlees was geweest, hoe hadden jullie mij omarmd? Hoe 

hadden jullie mij omarmd?  

 

In liefde. 

 

Isaak: Wat zegt u? 

 

Met veel liefde waarschijnlijk. 

 

Isaak: Hoe had ik mijn werk kunnen voltooien als ik in lichaam was 

gekomen? 

 

U had uw volgelingen wel gevonden. 

 

Isaak: Ik heb mijn volgelingen nu. Maar wat doen jullie met meesters? Jullie 

kunnen mij nu niet vernietigen. Jullie kunnen het instrument vernietigen 

maar ze is onschuldig, ze is alleen maar een instrument. Een instrument is 

hetzelfde als een tv. Gooi het kapot maar degene die achter de tv schuilt en 

uitzendt die kunnen jullie niet kapotmaken. Dus jij pakt de verkeerde aan. 

Dus ons instrument heeft geen schuld door mijn spreken. Mijn spreken is 

mijn spreken. Heeft de tv schuld aan wat uitgezonden wordt? Daarom is 

mijn keuze simpel geweest: ik kies een instrument, een bruikbaar instrument, 

een spontaan, impulsief, naïef desnoods, intelligent ook, associatie op 

associatie instrument, een voor jullie normaal wezen met een gave 

instrument. Graag hoop ik dat mijn tijd die ik als meester aan jullie besteed 

geen verspilde tijd is. Dat betekent dat de studenten die ons uitnodigen heel 

simpelweg hun huiswerk moeten maken en ook moeten gaan geloven dat het 

huiswerk hen brengt naar een nieuwe ervaring en naar een nieuw leven. Als 

wij simpel zeggen: “Ruim je huis op”, ruim dan op. Als we zeggen: “Geef 

jezelf over aan intimiteit”, geef jezelf dan over aan intimiteit. Als we zeggen: 

“Knuffel elkaar, spreek lieve woorden naar elkaar”, doe dat dan ook. Als we 

zeggen: “Ruim mensen op die negatief zijn”, ruim ze op. Zouden we ooit 

spreken omdat wij jullie willen vernietigen of willen wij alleen maar jullie 

helpen? 
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Je moet gewoon positief zijn. 

 

Isaak: Als een meester in de klas is en de meester heeft studenten in welke 

gradatie dan ook, jonge kinderen, volwassen kinderen, universiteitskinderen, 

een meester heeft altijd de gradatie van spreken in de taal van de kinderen 

maar de kinderen zitten vaak in luiheid te luisteren en dan krijgen ze 

huiswerk en ze gaan de deur uit en het huiswerk is nog niet voltooid. Het 

simpele huiswerk dat wij jullie geven is simpel en we luisteren alleen maar 

naar jullie behoeftes en daar geven we jullie je huiswerk op. En jullie 

behoefte is acceptatie. Jullie willen geaccepteerd worden in de maatschappij 

waar of niet? 

 

Er valt een stilte. 

 

Isaak: Waar of niet? 

 

Waar. 

 

Isaak: Accepteren jullie jezelf in de maatschappij? Zijn jullie de maatschappij? 

Vertegenwoordig dan ook de maatschappij. Vertegenwoordig jouw 

maatschappij. Als jij gelukkig bent om thuis te zitten en je kinderen te 

voeden, voed je kinderen. Ben je gelukkig om buitenshuis te werken, werk 

buitenshuis. Wil je een simpele baan, neem een simpele baan. Wil je een 

ingewikkelde baan doe dat ook. Wil je vijf keer huwen doe dat ook. Wil je 

één keer huwen en veertig jaar bij elkaar blijven doe dat ook als God je die 

leeftijd geeft. Volg je stem van behoefte en heb het lef om werkelijk het roer 

om te gooien op het moment dat de behoefte daar is. 

 

Stel dat ik in gesprek ben met iemand en ik raak geïrriteerd. Dan is mijn behoefte 

misschien wel om dat uit te spreken en daar iets van te zeggen. Mijn ervaring is als ik me 

irriteer aan iemand het altijd iets zegt over mezelf. De laatste tijd ben ik daar heel erg mee 

bezig om dat op te ruimen. Dus al die irritaties met mensen zeggen me iets over mezelf en 

als ik dat inzichtelijk heb kan ik dat ook laten gaan. 

 

Isaak: Nee. 
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Nee? Oh dat is interessant. 

 

Isaak: Je wordt geïrriteerd, dat is een gevoel dat tot je komt, een emotie van 

irritatie. Die irritatie komt tot je doordat iemand die energie bij je activeert. 

Doordat je het bespreekt, zuiver je die energie. Jij zegt: “Ik irriteer mij”, je 

zuivert energie. Op het moment dat je jezelf inhoudt dan zuiver je niet de 

energie dan hou je het bij je en dan probeer je een beter mens te maken van 

jezelf maar je bent eenmaal geïrriteerd door de energie die men naar jou 

uitzendt. Dat betekent: door het bespreekbaar te maken kom jij dichter tot 

jezelf. Op dat moment kan jij conflicten krijgen. Door conflicten ga je leren 

om die irritatie los te laten. Je laat de irritatie los omdat je leert wat het met je 

doet op het moment dat je tot conflict bent overgegaan. Als je tegen iemand 

zegt dat ie stom is omdat je dat zo vindt zal de reactie van de persoon 

aanwezig zijn op dat moment. Door de reactie ga jij dichter tot jezelf komen 

omdat je gaat voelen wat het met je doet. 

 

Op het moment dat je iemand stom vindt dan besef je dat het aan jezelf ligt dan kun je dat 

toch ook gelijk zeggen? 

 

Isaak: Ik vind je stom punt. En niet maar en dan is het: waarom vind je me 

stom? Daar en daar en daarom. En daarom krijg je conflicten. 

 

Kan ik het dan zo zien dat het de kortste weg is? 

 

Isaak: Het is de beste weg. 

 

Maar die andere weg werkt wel. Het duurt wat langer, daar komt het eigenlijk op neer. 

 

Isaak: Wie is meester, jij of ik? 

 

Er wordt gelachen. 

 

Isaak: Spreek, je leert jezelf kennen door spreken. Je leert jezelf kennen door 

conflicten aan te gaan omdat je gaat voelen wat het met je doet. Als je 

thuiskomt en je kinderen zijn oneerlijk tegen je en je voelt dat ze oneerlijk 
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zijn en je zegt: “Jullie zijn oneerlijk” en de kinderen liegen en je voelt dat het 

klopt dat ze liegen dan ga je spreken en je gaat niet zwijgen: ach, het zijn 

maar kinderen. Dan ga jij over tot conflict en je zegt: “Jullie liegen” en je 

gooit de emoties eruit. En dan ben je misschien niet gedempt in stem. Op 

dat moment heb je energieoverdracht en dan gaan de kinderen leren dat 

liegen niet goed is omdat moeder accepteert het niet. En dan ga jij leren wat 

het met je doet als je kinderen zo met jou omgaan en jou voorliegen. Stel dat 

jij een omarming wilt van je partner en jij zegt: “Ach, hij is zo. Hij kreeg het 

zelf nooit.” Wie zegt dat jij dat moet accepteren en hem er niet toe moet 

dwingen dat hij wel nu gaat geven? Conflicten uit de weg gaan is de minste 

weerstand omdat de sterkste weerstand is conflicten aangaan. Als jij jezelf 

verstopt achter die deur wil het niet zeggen dat hetgeen hier plaatsvindt niet 

plaatsvindt, jij ziet het alleen niet. Voor jou vindt het niet plaats maar toch 

vindt het nog steeds plaats. Dus als jij de kracht in jezelf pakt dan ga jij de 

confrontatie aan met hetgeen hier plaatsvindt en dan ga je kijken wat het met 

je doet. Je kan dan wel jezelf afsluiten en zeggen: “Ik heb het niet nodig. Ik 

vind het fijn om mezelf terug te trekken en liever achter de deur te staan.” 

Maar het kan ook zijn dat het je zwakheid is van angst voor confrontatie en 

dan leer je niet. Degene die aan de lippen hangt van de meester is degene die 

leert. Degene die aan de lippen hangt van andere mensen en luistert naar 

andere mensen behalve naar zichzelf is puur degene die niet leert hoe hij 

zichzelf moet manifesteren in het leven zelf. 

 

Maar heeft dat dan ook niet te maken met oordelen over andere mensen? 

 

Isaak: Je oordeelt toch. 

 

Ja sorry ik bedoel veroordelen. 

 

Isaak: Dat doe je toch. Gedachtes zijn krachten. Als de gedachte tot je is 

gekomen heb je het eigenlijk al gedaan. Alleen heb jij jezelf goed in de plooi 

gehouden maar je hebt het eigenlijk al gedaan. Dan ben je eerlijk en oprecht 

als je het zegt. Hoe meer je spreekt hoe meer je gedachtes gaat zuiveren hoe 

minder je gaat oordelen. Hoe meer je spreekt hoe minder je gaat oordelen. 

De irritatie van energie verdwijnt. 
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Dat is nieuw voor mij. 

 

Ik voel mijn zoon goed aan. Hij heeft de neiging om er omheen te draaien en te liegen. Ik 

merk dat ik hem de ruimte geef om zijn vrije keuze te behouden. Als hij iets niet wil 

zeggen dan is dat oké wat mij betreft. Dat is een keuze die ik maak. Ik ga de confrontatie 

niet uit de weg met hem maar ik wil hem ook de ruimte geven als hij wil liegen dat hij 

daar ook vrij in is. Dat is waar ik voor kies. Ik wil hem bij mij een veilige plek geven. 

 

Isaak: Als een kind liegt hoor jij als ouderzijnde het kind dit eigenlijk aan te 

geven. 

 

Ik spreek hem ook aan, dus hij is er zich wel van bewust. 

 

Isaak: Aan te geven: je liegt. Door je leugens word je onbetrouwbaar. Als 

meester zijnde hoor je dat te zeggen, als ouderzijnde ook. Jij bent 

onbetrouwbaar omdat ik nu niet meer weet wanneer je wel liegt of niet liegt. 

Hetzelfde wanneer lieg je nu niet? Maar ik weet het niet. Dus het is goed dat 

je het besluit hebt genomen maar weet wel dat je een kind de wereld instuurt 

dat dus doorgaat met leugens omdat iemand die liegt heeft moeite met de 

waarheid. Heeft moeite met de waarheid. Liegen doe je altijd voor je eigen 

bestwil, nooit voor andermans bestwil. Dus als een meester tot je zou 

spreken zou ie zeggen: “Confrontatie in leugens ja, accepteren van leugens 

nee.” 

 

Daarom kan ik alleen maar zelf het goeie voorbeeld geven door zelf altijd de waarheid te 

spreken. 

 

Isaak: Accepteren van leugens nee, jij liegt maar ik accepteer die leugens niet. 

 

Ik had onlangs een feestje en toen kreeg ik een rekening en de kassa was heel veel dingetjes 

vergeten om op te schrijven. Ik ben dan zo van: oh, dat vind ik wel leuk hadden ze beter 

moeten opletten. Harrie zei: “Bel op en zeg dat ze het vergeten zijn.” Dan zit ik met een 

dilemma van: wat moet ik doen? Ik vind het zelf ook prettig als ik erop geattendeerd word 

als ik iets vergeet. Ik heb de moeite niet genomen omdat ik dacht: had je beter op moeten 

letten.  
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Isaak: Als dat jouw eerlijkheid en oprechtheid is moet je deze vasthouden. 

 

Door niets te zeggen? 

 

Isaak: Als dat jouw eerlijkheid en oprechtheid is moet je die vasthouden. Als 

dat jouw behoefte is om te voelen hoe het is om op deze manier deze energie 

vast te houden moet je dat doen. Daar zouden wij als meester jou nooit op 

veroordelen. Als dat jou een gevoel geeft van heerlijkheid, ik heb nu de dans 

goed ontsprongen, ik ben nu even winnende in deze zaak, als dat gevoel bij 

je zo is dan hoor je deze ervaring zo te ervaren. Dan hoef je niet terug te 

gaan en te zeggen: “Je hebt wat gemist om aan te slaan.” Wat je nooit moet 

doen en dat is werkelijk zo lieve kinderen, elkaar beroven omdat je berooft 

elkaar persoonlijk. Stel dat jij bij deze schone vrouw wat uit haar tas haalt is 

dat haar persoonlijke bezit. Haar persoonlijke bezit is ook haar persoonlijke 

energie in dat bezit, dat is karma. De wet van oorzaak en gevolg zal tot je 

komen doordat jij dat hebt veroorzaakt en God ziet dat ook en het oog van 

God geeft jou karma. Misschien krijg je dan vier, vijf keer hetzelfde maar dan 

op een andere manier van verlies. Maar als jij in een grote organisatie bent en 

je gaat niet persoonlijk bezit maar zoals je zegt vergeten dingen aan te 

slaan….. 

 

Het was wel behoorlijk wat. 

 

Isaak: Dat geeft niet omdat op dat moment is dat een collectieve energie die 

niet persoonlijk is. Dus de energie is collectief. 

 

Kan ook kosmisch zijn. 

 

Isaak: Dat kan ook dat de kosmos zegt: “Jij mag dit ontvangen.” Dus voel bij 

jou zelf wat het met je doet. Je hoeft niet altijd eerlijk te zijn in het boek van 

eerlijkheid maar alleen maar eerlijk te zijn in het boek van je hart. Dus als het 

hem was overkomen persoonlijk gezien dan zou ie misschien meteen eerlijk 

zijn maar jouw waarheid is niet zijn waarheid en jouw waarheid is: lekker 

puh, het is van mij. 
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Er wordt gelachen. 

 

Isaak: Heb je opgebeld, nee toch? 

 

Nee, dat heb ik niet gedaan. 

 

Isaak: Doe het ook maar niet dan. Doe het dan ook maar niet omdat je daar 

geen behoefte aan hebt. 

 

Dan bel ik wel. 

 

Isaak: Waarom zou je dat doen? Niemand lijdt eronder. 

 

Die zaak mist nu inkomsten waar ze recht op hebben. 

 

Isaak: Niemand lijdt eronder. Misschien heeft de kosmos juist dit geschenk 

aan jullie gegeven omdat jullie zoveel geschenken aan anderen geven. 

 

Je bent niet van een ander Ans. Dat heb ik vroeger heel veel gedaan en dat ben ik aan het 

afleren want anders manipuleer je iemand anders wat niet binnen haar gevoel past. Ik heb 

dat heel vaak gedaan in mijn leven. Door deze lessen weet ik dat ik altijd heel erg fout ben 

geweest. 

 

Isaak: Je moet nooit je wil op andermans wil zetten, het is haar overkomen. 

 

Dat doe ik ook niet en dat wil ik ook niet. 

 

Isaak: Dan moet je luisteren. Het is haar overkomen. Dat betekent: zij komt 

in die ervaring en haar gevoel wijst haar aan dat het fijn voor haar is om op 

dit moment zo te reageren. Jouw gevoel heeft met normen en waarden te 

maken. Dat betekent dat je op dat moment niet luistert naar je behoeftes 

maar gewoon naar de normen en waarden: het hoort niet zo, het is niet 

netjes. Maar elk persoon vindt graag een briefje op de grond. Elk persoon 

wordt blij met het vinden van een briefje op de grond. 
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Ook al heb je het helemaal niet nodig. Ik heb het niet nodig hoor, ik kan het heel goed 

betalen hoor. Maar ja ik vind het wel leuk. Maar ja die mensen werken daar ook en die 

moeten ook hun balans opmaken zo denk ik ook wel.   

 

Isaak: Dat is invullen en indenken. Je moet voelen jouw waarheid. Stel dat 

wij jou dit geschenk zouden geven. Stel dat wij juist tien mensen voorbij 

zouden laten lopen en ze zouden het briefje niet zien en jij zou het briefje 

wel zien, misschien is ie juist voor jou weggelegd. 

 

Dank je wel. 

 

Isaak: Misschien hebben we juist die personen niet laten zien wat ze moeten 

aanslaan en is dat een geschenk dat je dus toekomt als karma, positieve 

karma heb je ook.  

 

Zij krijgt dus een geschenk ten koste van iemand anders. 

 

Isaak: Nee.  

 

Dat vind ik raar. 

 

Isaak: Nee, nee dat is niet waar. Het is niet ten koste van iemand anders. Het 

is niet ten koste van iemand anders. Nu kijk jij in kaders. Het is niet ten koste 

van iemand anders schone vrouw. Aan persoonlijk bezit mag je nooit 

komen. Is het persoonlijk bezit? 

 

Het is van het café. Ik heb een feestje gehad enne…. 

 

Isaak: Maar is het persoonlijk bezit? 

 

Ja van het café. 

 

Dat is bedrijfsbezit.  

 

Ja, die meisjes van achttien jaar moeten dat aanslaan. 
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Isaak: Ja, dus het is geen persoonlijk bezit. Persoonlijk bezit is als jij wat uit 

dit kind haalt, dat is persoonlijk bezit, dat is haar persoonlijke bezit. 

 

Dat doe ik ook wel eens. 

 

Er wordt gelachen. 

 

Ja, ik ben niet zo makkelijk. Dat is angst hè. Ik haal geen geld weg hoor.  

 

Ik haal mijn tas even uit jouw buurt. 

 

Er wordt gelachen. 

 

Bijvoorbeeld: op mijn werk heeft iemand iets moois gemaakt wat ik ook wel kan 

gebruiken dan maak ik daar een kopietje van. 

 

Isaak: Wie van jullie neemt niet wel eens een vulpen of een stift mee? 

 

Er klinken een paar instemmende geluiden.  

 

Maar dan heb je niet de intentie van ik doe het sneaky.  

 

Isaak: Wij zijn tegen stelen natuurlijk maar dit zijn wetten die jullie niet 

kennen. Stel dat jij nu een geschenk krijgt van de kosmos, hoe moet ie jou 

schenken? In jouw kaders of in de kaders van de kosmos? Wij leggen toch 

uit: persoonlijk bezit niet. Stel dat je hier bent en je neemt persoonlijk bezit 

mee, dan neem je de energie mee van de persoon die hier zit maar een 

organisatie die besteelt jou heel vaak. 

 

Dat is waar. 

 

Isaak: Dus dat betekent doordat iemand jou een geschenk heeft gegeven 

door het niet te hebben aangeslagen, de getallen die daarachter staan kloppen 

heel vaak niet. Die getallen hebben ze gemaakt. Een voorbeeld: iets kost in 

aanschaf misschien een klein beetje en geproduceerd in meerdere malen, 
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misschien tienvoudig of twintigvoudig en zij laten jou daarvoor betalen, wie 

besteelt wie? 

 

Dat is waar. 

 

Dat vind ik best een moeilijke. Wij hebben zelf een kleine organisatie en mijn man is daar 

heel puur en eerlijk in en iedereen zegt tegen hem: “Zo werkt het niet, zo verdien je ook 

niets.” De economie is juist zo dat je overal zoveel mogelijk aan moet verdienen maar hij 

wil dat helemaal niet. 

 

Isaak: Dan is je man zuiver omdat op het moment dat je man over de grens 

heengaat van dit voelt niet goed, dan is ie onzuiver. Dan is ie onzuiver. Een 

voorbeeld: op het moment dat wij werk verrichten zijn wij toegankelijk voor 

ieder. Maar wij zouden ook alleen maar mensen tot ons kunnen nemen die in 

een bepaalde graad ons zouden kunnen betalen omdat ons instrument 

natuurlijk loon nodig heeft. Maar wij houden het voor ieder zodanig mogelijk 

en toch zijn er boze tongen die soms nog spreken terwijl wij op een gradatie 

liggen van mogelijkheid voor ieder. Ieder kan ons bezoeken, ieder. Op het 

moment dat wij onzuiver zouden zijn zouden wij op een bepaalde gradatie 

zijn waar vele mensen buiten zouden vallen. Dat betekent: ze kunnen het 

niet bekostigen. Dat betekent dat vele kinderen in onze wereld jou niet 

zouden kunnen toespreken of wij zouden jullie deze lessen niet kunnen 

geven. Als je ziet wat ons instrument moet doen voor mij en mijn naam is 

Isaak, dan moeten jullie wel zien dat zuiverheid op dat moment spreekt. 

Omdat jullie zien alleen het moment maar achter dat moment zitten heel veel 

opofferingen. Heel veel opofferingen. Daar is ook een gezin, daar zijn ook 

kinderen, daar zijn ook mensen die van haar houden en graag bij haar zijn in 

de avonduren maar toch kiest ze anders en waarom? Omdat het een 

geverssituatie is en een gever betekent ook een nemerssituatie. Op het 

moment dat je gevoel anders had gesproken hadden we dat gevoel bij je 

ingelegd omdat wij leggen gevoelens in, intuïtie. Dan zou je jezelf schuldig 

voelen omdat je bent geen hebberig mens, je bent geen egoïst. Dat betekent 

dat het op dat moment een geschenk is. Maar vergeet niet dat vele kinderen 

aan jou te danken hebben dat wij tot nu toe hebben kunnen spreken. Vaak 
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heb jij ons uitgenodigd in jouw ruimte. Vaak heb je welkom geheten aan 

vreemde kinderen die jij niet kende om ons het werk te kunnen laten doen. 

 

Dank je wel. Leuk hè. 

 

Ans moet lachen.  

 

Isaak: Het is toch zo? Karma is de wet van oorzaak en gevolg. Soms komt er 

een geschenk naar je toe. Voel in je hart of het voelt als een geschenk of niet. 

Voelt het niet als een geschenk, voel dan: is je geweten zuiver? En als je het 

teruggeeft is het voor jou een opluchting dat je het teruggeeft? Of dat je het 

teruggeeft omdat je denkt dat je het terug moet geven? Want als jij iemand 

uitnodigt in jouw huiskamer en je geeft hem voedsel en jij voelt dat het niet 

zuiver is van geven, geef hem geen voedsel omdat de zuiverheid hoor je te 

houden. Als jij iemand uitnodigt: kom bij mij op bezoek en de persoon komt 

op bezoek en je kijkt de persoon de deur uit, nodig hem niet uit. Zeg dan: 

“Ga, ik wil je hier niet hebben.” Dan ben je zuiver en dat is de boodschap 

die wij proberen te geven in zuiverheid en oprechtheid uit je hart. 

 

Nu begrijp ik het volgens mij. Zuiverheid heeft niets met normen en waarden te maken. 

 

Isaak: Nee. 

 

Voor haar man is het zuiver om het niet te doen maar stel dat zij het wel zou willen en ze 

doet het wel dan is het ook zuiver. 

 

Isaak: Dan is het ook zuiver. 

 

Dank je. 

 

Isaak: Goed zo. We gaan weer wat anders spreken. Hoe vaak hebben jullie 

niet bezoek waarvan jullie denken: wat komt ie doen? Zijn jullie zuiver als 

jullie aardig doen tegen die persoon? 

 

Nee. 
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Isaak: Nee, omdat jullie moeten dan eerlijk en oprecht zijn: ik ben niet 

gediend van dit bezoek. Wij zouden ons niet welkom voelen als jullie ons dat 

gevoel zouden geven. Dan zouden we heengaan en dan zouden wij jullie niet 

bezoeken. 

 

Moet je aan dat eerste gevoel gehoor geven? 

 

Isaak: Ja, ik heb geen behoefte aan je. Behoefte, luister daar naar. Ik heb geen 

behoefte aan je. Dan weet de persoon dat je er geen behoefte aan hebt. Heb 

je er wel behoefte aan zeg het even hard. Stel dat je de telefoon ziet en je ziet 

de naam en je denkt: oh, belt die weer. Geef dan te kennen dat je niet gebeld 

wilt worden. Zeg niet: “Ik was bezig of druk” en je hebt alleen naar het 

toestel gekeken. Lieg niet. Lieg niet. Leugens brengen geen waarheid. 

Leugens vernietigen. Stel dat iemand zegt: “Vind je me aardig?” En je vindt 

de persoon niet aardig. Zeg dan: “Nee, ik vind je niet aardig.” Betekent dat 

de persoon kan kijken naar zichzelf en misschien onderzoek moet gaan 

verrichten: waarom vind je mij niet aardig? Misschien krijg je een dialoog en 

na de dialoog vind je hem wel weer aardig.  

 

Worden behoeftes ook ingelegd door jullie omdat het misschien te maken heeft met je 

levensvervulling? 

 

Isaak: Absoluut. Absoluut, dat proberen we uit te leggen. Absoluut. Veel 

komt in het leven van ons instrument puur door de scenario’s die wij leggen. 

Zij zoekt ze niet op, zij krijgt ze, ze ervaart ze en ze neemt ze aan. Hoeveel 

kinderen van jullie geven niet geschenken aan ons instrument, puur een 

onderkomen van: kom bij me slapen. Dat is een geschenk. De behoefte die 

jullie dan op dat moment hebben, hebben wij ingelegd. We moeten ons 

instrument toch ergens neerzetten.  

 

Er wordt gelachen. 

 

Isaak: Dus wij zorgen dat de intuïtie bij jullie aangewakkerd wordt. Intuïtief 

zijn jullie op dat moment actief, het voelt zo. Waarom gaan andere kinderen 

ons instrument dan niet uitnodigen? Omdat ze op dat moment geen 
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behoefte hebben. Ook goed, dan willen we dat ook niet. Het is goed geregeld 

in de kosmos, volkomen. 

 

Eigenlijk moet je gewoon volkomen je eraan overgeven.  

 

Isaak: Precies. Precies. Als jij een geschenk wilt kopen voor iemand, koop 

het geschenk uit je hart en niet omdat het moet. Stel dat je naar een 

verjaardagsfeestje gaat en je hebt geen behoefte om wat te geven, geef niets 

en kijk wat de persoon gaat doen met je. Misschien kijkt de persoon jou lelijk 

aan en zeg je: “Ik had geen behoefte.” En kijk wat het met jou doet als jij 

daar staat en je hebt gewoon gezegd: “Ik heb geen behoefte.” Wat doet het 

met jou? Stel dat je nu een zwerver op straat ziet en iemand zegt: “Geef 

niet.” En toch ga jij in je portemonnee en je geeft een groot briefje en jij 

geeft positieve energie op dat moment en je denkt niet: hij gaat drank kopen 

of drugs kopen maar je denkt alleen maar aan je behoeftes of je voelt je 

behoeftes, dan ben je oprecht. Maar jullie denken in kaders. Jullie denken die 

zwerver en jullie denken een associatie daarbij. Jullie zouden niet zo gauw die 

zwerver in huis nemen en zeggen: “Neem een douche, hier heb je voedsel.” 

Jullie kaders zijn angstig. Jullie denken: ze bestelen me. Jij stinkt daarom een 

douche toch? 

 

Wat ook wel grappig is dat als zigeuners muziek staan te maken op straat ik daar heel 

vrolijk van word en dat ik geld wil ergeven. Maar dan lees je in de krant dat je dat niet 

moet doen en dan merk ik toch dat ik het niet meer doe en dat vind ik heel vervelend. Dan 

kijk ik de andere kant op en dan denk: oh, ik mag niet geven. Maar eigenlijk moet ik 

gewoon geven. 

 

Isaak: Ja, vroeger had je straatmuzikanten, het leefde, het was vrolijk. Jullie 

gaan in de kring kijken, jullie voelen de energie van collectiviteit, men maakt 

muziek. Theater op straat geeft een vleugje blijdschap. Iedereen komt erop 

af, iedereen kijkt. Jullie staan stil, jullie lopen niet voorbij maar jullie lopen 

wel op het moment dat de hoed rondkomt. Jullie genieten van hun energie 

maar op het moment dat jullie moeten betalen zijn jullie pleiten. Waarom? 

Omdat jullie op dat moment alleen maar willen ontvangen maar niet willen 

geven. Maar stel dat nooit iemand meer zou geven dan is er nooit meer deze 
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heerlijkheid van straatmuzikanten. Dan gaat de wereld toch in minder 

blijdschap tegemoet. Die kinderen hebben geoefend om jullie te vermaken 

en jullie denken: ze willen ons geld. Natuurlijk willen ze jullie geld maar dat 

wil je ook als je naar je werk toegaat. Dus ze hebben gewoon gekozen om 

anders in het leven te staan dan jullie kantoorbaantje. Maar voel of je 

behoefte hebt. Heb je geen behoefte loop voorbij maar ga dan niet 

aanschouwen wat ze doen. Aanschouw je dan is het geven en nemen toch? 

Al is het maar een klein centje, heb je wel gegeven. Ieder van jullie hoort te 

gaan geven. Liefde wordt vertegenwoordigd in vele manieren. Met een 

knuffel, met een woord, met geld, met eten, met drinken. Ons instrument 

komt net van een adres waar het voedsel werkelijk puur energie was zodat ik 

kan spreken en meer omdat ons instrument kan zich nogal verwaarlozen en 

zichzelf minder in voedsel neerzetten wat warmte betreft, warm voedsel, 

goed voedsel. Die energie heb ik nodig anders kan ik niet werken met het 

instrument. Als er geen stroom is heb je geen licht. Dat betekent dat het 

geven en nemen is. Ze krijgt voedsel en we geven graag terug en we geven 

terug wat we op dat moment kunnen geven, zoals een geestelijk huwelijk, 

zoals een consult, zoals reclame, altijd helpen nooit alleen maar nemen maar 

ook teruggeven. Als iemand in je bed slaapt en je moet op de bank gaan 

slapen, zeg niet: “Het is mijn bed.” Zeg gewoon: “Slaap lekker.” Isaak 

onderricht zijn wijsheid, het blijft mijn wijsheid. 

 

Wanneer ben je jezelf bewust dat de conceptie plaatsvindt en of je dan als jongetje of als 

meisje door het leven gaat.  

 

Isaak: Tijdens de reïncarnatie. Jij bent een mannetje in zaad. Jouw energie zit 

in het zaad. Jij was boven en je keek in de bron der wijsheid en je keek naar 

je meesters en je koos voor dat leven. 

 

Daar is het bekend? 

 

Isaak: Ja. 

 

Er komt geen moment in de conceptie dat je zelf nog kan kiezen voor energie? 
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Isaak: Op het moment dat je reïncarneert dan ben jij eigenlijk al een man of 

een vrouw.  

 

Op het moment van conceptie? 

 

Isaak: Op het moment van besluiten om te komen. Doordat jij via het zaad 

bij het ei komt ben jij jouw energie en dan ben jij een man. Dus het 

lichamelijke aspect met chromosomen kan je even loslaten. Het is puur een 

bepaling. Het nadeel van reïncarnatie is dat je niet alleen reïncarneert.  

 

Dat ik niet alleen? 

 

Isaak: Reïncarneert. Dus de zaadlozing brengt meer zielen, alleen ben jij de 

vlugste van al die zielen en jij hebt de finish gehaald. Dus er zijn dode zaden 

tussen, dat betekent geen zielen erin, losse flodders maar heel veel zielen zijn 

dus bezield in het zaad. Dus jij kan misschien met twintig of dertig mannen 

of vrouwen tegelijk gaan reïncarneren en misschien blijven er twee hangen 

en krijg je dus twee zielen in een ei en dan heb je een tweeling of een 

drieling. 

 

Maar hoe zit het dan met de zielen die het niet redden? 

 

Isaak: Die gaan weer terug. Een ziel is energie, die gaan terug. 

 

En die moeten dan weer opnieuw een moeder kiezen? 

 

Isaak: Ze wachten weer op hun beurt. Ze mogen weer aan de lootjes trekken. 

 

Yes, het is me gelukt. 

 

Isaak: Het is zo kinderen, er zijn teveel zielen en teveel moeders maar er zijn 

nog meer zielen dan moeders. Dus betekent: ik wil daar naartoe en ik wil 

daar naartoe en dan krijg je een kind dat jou heeft uitgekozen en dan hoef jij 

niet blij te zijn met dat kind omdat misschien is dat kind niet het perfecte 

kind dat je je had voorgesteld maar het kind heeft gewoon de toegang 
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gevonden om te reïncarneren en dat was jij. Dus als jij een tweeling hebt, heb 

je samen die evolutie gehad in de buik, het wil niet zeggen dat je dan 

hechtenis hebt. Doordat jij gegroeid bent in de buik en dit bent geworden 

ontstaat vaak een band, een zielsband, een energieband. 

 

Tresi heeft ooit gezegd dat mijn man en ik kosmisch voor elkaar bestemd waren en we 

hadden het erover waarom en het gesprek kwam ergens anders over en er werd gezegd om 

van elkaar te leren en toen zei je dat het dieper zit maar wat zit er dan achter dat je daar 

al kiest om hier samen iets op aarde te hebben met elkaar. 

 

Isaak: Daar leer je niet alleen maar deze levenservaring maar dat betekent dat 

jullie gekozen hebben om dit leven samen te evolueren om samen door deze 

school heen te gaan, deze reis tegemoet te gaan. Samen heb je hier voor 

gekozen. 

 

Met een bepaald doel erachter? 

 

Isaak: De doel is gewoon evolueren tot perfectie en boven bij ons zal je zien 

waarom. Het is dieper. De liefdesbinding is sterk dus je hebt een goeie heer 

te pakken. 

 

Is dat dan een tweelingpartner zoals ik dat wel eens gelezen heb? 

 

Isaak: Zielsvewantschap, ze zijn verwant in de ziel. Verwant, verbonden in 

de ziel. 

 

Dat heb je toch ook weer in gradaties? 

 

Isaak: Ja. 

 

Als je boven bent bij de meesters dan kies je voor de man of de vrouw. Is het dan 

afhankelijk van welke opdracht je wilt gaan vervullen dat je kiest voor de man of de 

vrouw? 
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Isaak: Dat is een keuze. De geslachtskeuze is jouw keuze. Je kan elke 

opdracht vervullen met welk geslacht dan ook. Een mannelijke energie wordt 

wel overschaduwd via andere planeten. Dus mannelijke energieën hebben 

het moeilijker om bij hun gevoel te komen dan een vrouwelijke energie. Dat 

is een keuze en jij kiest op dat moment voor man of vrouw. Misschien wil je 

niet baren en dan word je een man. Misschien wil jij mannelijke energie 

ervaren. Hoe is het om een man te zijn? Hoe is het om mannelijke energie uit 

te geven aan vrouwelijke energie? Hoe is het om seks te hebben als een man? 

Hoe is het om seks te hebben als een vrouw? Het is allemaal een keuze. Hoe 

is het om de arbeider te zijn in huis en het werk te verrichten als een man en 

het gezin te ondersteunen en de vrouw een makkelijke positie te geven. Het 

is allemaal je eigen keuze. Het is een goeie vraagstelling. 

 

Isaak, aan het begin van de avond zei je dat hij nog wel wat energie kan gebruiken maar 

hoe kan ik dat dan concreet toepassen? Je krijgt van de aardbol energie en dat moet je weer 

doorgeven, zeg ik het dan goed? 

 

Isaak: Openstaan, ontvangen. 

 

Oh ja, je doet een gebed naar de kosmos, dat ontvang je. 

 

Isaak: Openstaan, ontvangen en doorgeven. We kunnen het collectief even 

doorgeven. Als er nog een kring gemaakt kan worden dan gaan deze twee 

schone vrouwen in de kring en dan gaan jullie handen geven aan elkaar. 

 

Ga even rechtop zitten Harrie. 

 

Isaak: Daar zit je toch niet fijn bij? 

 

We kunnen ook even staan. 

 

Isaak: De heer kan niet goed staan. 

 

Ja hoor ik kan wel staan. 
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Isaak: Oké, het enige wat je hoeft te doen is puur ogen sluiten, ontspannen 

zijn in je armen. De handpalmen, de binnenkant van de handen op elkaar. 

Aura van geven. Je stuurt positieve energie naar moeder aarde en je opent je 

kruin. Je ademt in en je ademt uit en je ademt weer in en uit en elke 

inademing die je doet is het leven tot je nemen en elke uitademing die je doet 

is loslaten. Je ademt weer in en je ademt weer uit. Je ademt weer in en je 

ademt weer uit. Elke inademing is het leven tot je nemen en elke uitademing 

is loslaten. Je neemt het leven tot je en je opent je kruin. In gedachtes zeg je: 

“Ik open mijn kruin.” En je zegt: “Al het negatieve of vermoeidheid laat ik 

uit mijn lichaam stromen en ook stuur ik het naar moeder aarde.” En je 

ademt weer in en uit. Inademen is het leven tot je nemen en uitademen is 

ontspannen. En jullie zeggen dat jullie positieve energie naar de rechterkant 

van jullie hand sturen. Positieve energie ga naar mijn rechterkant en de gever 

stuurt het weer terug naar rechts en zo komt het weer terug naar jou. 

Positieve energie en je zegt tegen jezelf: “Ik stuur positieve energie naar mijn 

broeder.” Laat jouw energie gezuiverd worden en blijf energie sturen. En 

blijf energie sturen en voel wat het met jou doet. Op het moment dat je 

energie ontvangt zuivert dat je lichaam en voel de energie. Energie zuivert 

jou, jij wordt vrij van negativiteit. Moeder aarde krijgt de negatieve energie, je 

lichaam uit het. Jullie gaan bidden en jullie gaan bidden in gedachtes voor 

Harrie. Jullie bidden in gedachtes voor Harrie. Jullie sturen positieve energie 

alleen naar Harrie toe en Harrie ontvangt alleen positieve energie. 

Gebedsgenezing noemen we dat. Gebedsgenezing bestaat werkelijk. God is 

liefde. Doordat zijn kinderen bidden voor ontvangen, voor degene waar jullie 

voor bidden. Bid voor Harrie, stuur hem energie en zeg tegen God: “Geef 

deze heer, deze man liefde, energie.” Geef hem energie, laat de energie die 

wij sturen die positief is Harrie op de juiste manier behandelen. 

Gebedsgenezing is werkelijk waar. God is liefde, God geeft en Harrie die 

zegt: “Ik ontvang graag.” En hij ontvangt en hij laat het door zich heen gaan. 

En wees een gever. Wees een gever en in liefde verbinden jullie je met de 

kosmos en jullie zeggen: “Wij geven in naam van God. We geven in naam 

van God. We geven in naam van God.” En Harrie zegt: “Ik ontvang in naam 

van God.” En wij zoeken nu een ander iemand uit en wij sturen de positieve 

energie naar Diana toe. Zend positieve energie naar Diana. De energie zoekt 

altijd zijn weg. Geven en ontvangen. Nu is zij de ontvanger en jullie zijn de 
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gever. In naam van God sturen wij positieve energie. Liefde is het mooiste 

wat er is. Liefde is alles wat er is. Liefde heeft geen tijd, heeft geen ruimte. 

Liefde beweegt zich door de mens heen. Liefde beweegt zich door de mens 

heen. Wij sturen nu positieve energie naar Dolf toe. Geven is ontvangen. 

Ook daar mag energie zijn weg vinden en ontvangen, ontvangen in naam van 

God. En laat die energie zijn weg vinden waar nodig. En we gaan de 

positieve energie sturen naar Monique. Stuur, ontvang, blijf je verbinden met 

moeder aarde. Blijf verbinden met moeder aarde. En wij sturen positieve 

energie naar Wim toe. En wij sturen positieve energie naar Naomi. Wij 

sturen positieve energie naar Ans toe in naam van God. Wij sturen positieve 

energie naar het laatste kind toe, wat was je naam? 

 

Ellen. 

 

Isaak: Ellen? 

 

Ja. 

 

Isaak: Naar Ellen. En in gedachtes gaan jullie positieve energie sturen en die 

energie is gebundeld door jullie collectieve energie en jullie sturen het naar 

ons instrument toe. Namasté.  

 

Dank je wel. 

 

Isaak: Voelbaar hè. Voelbaar of niet? 

 

Heel goed voelbaar, ik voel het helemaal trillen van mijn hoofd tot aan mijn voeten. 

 

Isaak: Laat die positieve energie nu door je heengaan, geniet er maar van. 

Positieve energie vindt zijn weg altijd. Energie is energie. Op het moment dat 

jullie het op afstand stuurden naar ons instrument was dat ook voor ons 

instrument een lichamelijke gewaarwording. Jullie zijn energie, er is niets 

meer dan dat. Wij zijn energie en er is ook niets meer dan dat, maar het 

lichaam. Jullie zijn energie kinderen. Voelen jullie je goed? Was het een fijne 

gewaarwording? 
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Ik voel me veel lichter. 

 

Ik heb meer energie. 

 

Isaak: De ene reageert zo, de ander reageert zo, het is puur de openstelling. 

Zend de energie uit, de wereld in naar moeder aarde. Zend als je boos bent, 

zend energie als je boos bent naar je boosheid toe, misschien word je juist 

bozer. Als je verdrietig bent, zend daar uit misschien word je juist 

verdrietiger. Als je blij bent hetzelfde, zend. Zend naar je moeder, vader, naar 

je geliefde. Energie heeft geen tijd, geen ruimte. Jullie sturen naar ons 

instrument, ook zij ontvangt. Collectief. Als jullie collectief gaan bidden voor 

moeder aarde dan zenden jullie energie naar moeder aarde. Word rustig 

moeder aarde, word rustig. Of stel dat je partner even boos is, zend energie 

uit, hoef je niet eens aan te raken zeg: “Word rustig partner, word rustig.” Of 

hou hem juist vast en troost hem tot ie rustig wordt of je kind. Als je in bed 

bent en het kind huilt zend energie die kant op en misschien wordt het kind 

juist rustiger. Bid voor het kind, bid voor jezelf. Kinderen jullie moeten weer 

leren te bidden. Jullie spreken met ons. Namasté. 

 

Namasté. 
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Bijeenkomst 24 juni 2011 
  

 

Isaak: Goedenavond. 

 

Goedenavond. 

 

Isaak: De vraag die wij jullie direct gaan stellen heeft te maken met het 

onderricht dat wij jullie tot heden hebben onderricht. De vraag die wij 

hebben is: welke lessen zijn je bijgebleven en welke lessen hebben je verder 

gebracht in het dagelijks bestaan? Wie spreekt? 

 

Het loslaten is voor mij een hele grote stimulans. 

 

Isaak: Op het moment dat wij onderricht verlenen aan het woord loslaten 

dan weten wij dat vele kinderen het woord loslaten wel kennen maar niet 

toepassen. De grote vraag is: waarom heeft de mens moeite met loslaten? En 

weten jullie waarom de mens moeite heeft met loslaten? 

 

Omdat ze het niet willen veranderen. 

 

Angst. 

 

Isaak: Het roept angst op. Loslaten betekent aanvaarding. Ik aanvaard mijn 

situatie, ik verander mijn situatie maar ik kan alleen maar mijn situatie 

veranderen met het woord loslaten van de oude situatie. Op het moment dat 

je bang bent om de oude situatie los te laten en de nieuwe situatie tegemoet 

te gaan dan blijf je natuurlijk hangen in het oude. Al zou het oude niet 

present zijn in het heden zou het nog steeds jou overschaduwen via je 

gevoel. Dat is waarheid toch? 

 

Ja. 
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Isaak: Laten we aantal voorbeelden eventjes opnoemen. Wie van jullie heeft 

oude patronen losgelaten en nieuwe patronen toegepast? We beginnen bij 

deze schone vrouw.  

 

Ik denk betrokkenheid bij mijn kinderen die nu op een leeftijd komen dat ze op kamers 

gaan en verkering krijgen en dat je niet meer met z’n drieeën een eenheid bent. Dat vond 

ik in het begin wel heel moeilijk en dat heb ik moeten loslaten. Daarvoor in de plaats is 

een stukje rust bij mezelf gekomen. Je kan ook zonder dat stukje wat je altijd gewend was. 

 

Isaak: En hoe voelde het proces met loslaten?  

 

Dat was niet zo leuk. 

 

Isaak: Wat kwam je tegen? 

 

Ook wel de angst van: wat is er dan? Is er misschien wel niets en wat doet dat met mij of 

wat vind ik daarvan en dat ik dat niet leuk vond. Eigenlijk is dat best wel heel leuk. 

 

Isaak: Het schept ruimte natuurlijk. Op het moment dat je loslaat schep je 

ruimte. 

 

Ja. 

 

Isaak: De mens hoort los te laten om nieuwe ruimte te scheppen voor 

zichzelf maar op het moment dat je bang bent om los te laten ben je ook 

bang voor de ruimte, je bent bang voor het nieuwe. Op het moment dat je 

zegt: “Ik aanvaard dat elke situatie een tijdelijke situatie is.” Dan aanvaard je 

de situatie zoals ie zich op dat moment voordoet en dan ga je over tot een 

volgende situatie die op dat moment ook weer tijdelijk is. Zo gaat de mens 

keer op keer nieuwe situaties tegemoet en dan evolueert hij. Loslaten is puur 

doorgaan. Loslaten is niet vasthouden aan het oude. Helaas weet de mens dat 

loslaten goed is voor hem maar helaas past de mens het niet toe omdat hij 

nog steeds de maar’s gebruikt en de maar’s zijn smoesjes. Als de mens geen 

maar’s meer gebruikt heeft ie ook geen smoesjes meer, dan zou ie moeten 

evolueren tot het volgende. De volgende.  
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Ik heb vrij veel losgelaten denk ik. Ik ben begonnen in mijn gezin met mijn man, die heb 

ik het eerste losgelaten en dat was een totale bevrijding mag ik wel zeggen. Ik heb mijn 

kinderen met heel veel dingen losgelaten. Mijn overtuiging heb ik losgelaten, de doelen heb 

ik losgelaten. Ik laat me eigenlijk een beetje meenemen door het leven. Soms merk ik wel 

dat mijn verstand zich er een beetje mee wil bemoeien maar dan leg ik me toch neer bij dat 

wat komt op dat moment goed voor mij is en dat accepteer ik dan ook.  

 

Isaak: Hoe heb je je man losgelaten? 

 

Door mij gewoon niet meer met hem te bemoeien, hij moet zijn eigen ontwikkeling 

doormaken. Ik kan hem niet helpen. 

 

Isaak: Het is zijn proces.  

 

Het is zijn proces. 

 

Isaak: De kinderen hebben hun eigen evolutie, is hun proces. Dus elk mens 

is verantwoordelijk voor zijn eigen proces. Het moment dat je niet je eigen 

proces tegemoet gaat maar andermans proces dan stopt je proces. Daarom is 

loslaten belangrijk. 

 

Wat ik ook gezien heb is dat ik hem eigenlijk door mijn gedrag heb ontkracht. Hij heeft 

dat ook laten gebeuren omdat hij het ook wel makkelijk vond dat ik alles voor hem 

regelde. Maar nu ik dat niet meer doe zie ik dat hij vele malen sterker wordt. Hij is nu 

aan het groeien. Door zoals ik het deed, weliswaar met de beste intenties, kon ik zelf niet 

groeien en heb ik hem ook belemmerd om te groeien. 

 

Isaak: Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Op het moment dat een kind een 

moeder heeft die het altijd maar voor je doet, betekent het dat het kind het 

niet zelf moet gaan doen. Op het moment dat jij als moederzijnde keer op 

keer het bed van het kind opmaakt hoeft het kind niet te leren hoe het is om 

zijn eigen bed op te maken. Op het moment dat je keer op keer het kind 

eigenlijk behoed voor fouten maakt het kind geen fouten terwijl fouten 

noodzakelijk zijn om de inzichten te krijgen van: dat is fout en dat is goed. 

Jullie beschermen graag elkaar maar jullie zijn niet verantwoordelijk voor 
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elkaar. Dat betekent: jullie horen jezelf eigenlijk te beleven in je innerlijke zelf 

en je ervaringen op te doen zonder dat jij andermans leven beïnvloedt door 

je eigen energie. Goed gedaan. Schone heer. 

 

Ik heb ongeveer hetzelfde met mijn familielid. Voor mij gaat het niet zo vanzelf, het geeft 

een beetje een rotgevoel.  

 

Isaak: Ja kind, individualiteit. Degene die je net benoemt heeft zijn eigen 

individualiteit en jij ook. 

 

Ja, dat weet ik maar dat doet zeer. 

 

Isaak: Ja, loslaten. Heb jij losgelaten of ben je bezig om los te laten? 

 

Ik ben al een tijdje bezig om los te laten. 

 

Isaak: Dan ben jij nog niet aan het loslaten. 

 

Ik probeer het wel, het is niet dat ik het uitstel. 

 

Isaak: Dat betekent dat je het nu eigenlijk al hebt toegepast of niet? 

 

Ja. 

 

Isaak: Of ben je nog bezig om het toe te passen? 

 

Nee, ik heb het nog niet afgerond, het is een proces hè. 

 

Isaak: Nee, dat proces heb je allang. Dat betekent acceptatie en loslaten nu. 

Dat betekent: ik laat je vrij. Een voorbeeld: op het moment dat je zegt: “Ik 

ben bezig met loslaten” dan ben je nog niet aan het loslaten. Op het moment 

dat je zegt: “Ik heb losgelaten” dan heb je losgelaten. Als wij jouw energie 

aftappen dan ben jij nog in strijd met loslaten maar jij weet dat je los moet 

laten. Die strijd hoef je niet te leveren als je toch weet dat je los moet laten. 

Waarom dan de zelfkastijding van strijd? Begrijpen jullie die? 
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Ja. 

 

Dat is onnodig lijden. 

 

Precies. 

 

Je bent toch met die band opgegroeid. Dat is altijd zo geweest. En nu moet je in één keer je 

twijfel erin zetten. 

 

Isaak: Ooit sterft jouw lichaam, wat moet je doen? 

 

Dan moet je ook loslaten. 

 

Isaak: Alles moet je loslaten, ook degene die je net benoemde. Op het 

moment dat je bezig bent met loslaten blijf jij in je eigen fysieke voertuig 

hangen, dus dan ga je niet over tot transformatie. Dan hoef je niet één 

persoon los te laten maar al hetgeen wat je lief is. Dan ga je over in het 

gevoel. Maar op het moment dat je gevoel nog in het aardse zit van mensen 

dan kan je niet overgaan tot het gevoel van ons. Dus oefen en pas het toe. 

Dat betekent: al zit jij volledig in strijd met jezelf dan zeg je nog steeds: “Ik 

laat je los.” Dus accepteer de strijd. Een voorbeeld weer: als je pijn hebt 

wanneer je ziet dat iemand heengaat en jij blijft alleen achter dan is dat jouw 

pijn, die verwerk je zelf en die pijn breng je niet naar de ander. Je zegt niet: 

“Ik heb pijn, ga niet.” Je zegt: “Ga” en die pijn verwerk je zelf. 

 

Ja, dat is waar. 

 

Isaak: Jij schone vrouw. 

 

Ik dacht dat ik ook vrij veel had losgelaten maar ik merk dat er nu heel veel dingen op me 

afkomen, dat ik in een draaikolk zit en dingen wil vastgrijpen. Ik kan het niet goed 

omschrijven. 

 

Isaak: Leg uit. 
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Ik ben veel in mijn hoofd bezig met dingen die komen en gaan en waar ik me dan druk 

om maak. Het is net of er iets heel ouds bovenkomt. Het is een angst die ik als kind heb 

gevoeld. Ik ben niet helemaal bij mezelf. Ik kom niet goed in mijn lichaam en zit heel veel 

in mijn hoofd en in mijn angst. 

 

Isaak: Creatie. Je creëert een angst terwijl die angst niet reëel is. Je creërt een 

probleem terwijl er geen probleem is. Dat zou je los moeten laten. Er is niets, 

waarom maak je iets? Het is hetzelfde wanneer een kind zegt: “Moeder er ligt 

iemand onder mijn bed” en de moeder kijkt en er is niets onder het bed en 

het kind blijft herhalen: “Moeder er ligt iemand onder mijn bed” en opeens 

ga je bijna geloven dat jouw oog niet laat zien dat er iemand onder het bed 

ligt. Dus je gelooft bijna in je eigen creatie terwijl het niet zo is. Dat hoor je 

los te laten.  

 

Jawel. 

 

Isaak: Wij zeggen eigelijk al: “Er is niets.”  

   

Dan laat ik het los. 

 

Isaak: Maar mensen die niet loslaten zijn ook mensen die wat nodig hebben 

om over te tobben. Hun leven is bijna te mooi en daarom laten we maar 

tobben. Jouw leven is een mooi leven toch? 

 

Prachtig.  

 

Isaak: Waarom tob je dan? Omdat het te prachtig is? Je tobt omdat je een 

creatie neerzet van gedachtes die dus werkelijkheid wordt. Hoe vaak hebben 

we niet gezegd dat gedachtes krachten zijn. Zorg dat je gedachtenloos bent 

en jij zal in je kracht komen te staan. Meditatie is belangrijk zeggen we ook 

zo vaak. Ontspanning en jezelf beïnvloeden met positieve gedachtes, dan kan 

je ook weer zijn. Dus je toekomst kun je niet creëren vanaf denken. Je kan 

wel over je toekomst nadenken en een doel neerzetten en dan zet je jezelf in 

voor die toekomst. Dan ga je die toekomst creëren. Maar tobben over je 

toekomst is niet noodzakelijk. Schone vrouw? 
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Als ik naar mijn situatie kijk van negativiteit van tobben zeg maar dan trek ik aan de 

bel en dan sla ik dat om en dan wil ik dat niet meer, dan ga ik naar het positieve toe. 

Dat helpt wel. Ik wil het gewoon loslaten en niet in dat negatieve stuk blijven hangen. Ik 

merk dat je je vrijer voelt als je loslaat. Ik sta voor de klas en dan kan je ieder in zijn 

waarde laten omdat ieder zijn eigen verantwoording heeft. Je eist wel iets van de cursisten 

maar je weet dat ze het zelf moeten doen. Die houding kan je pakken omdat je weet dat 

het loslaten is en ieder zijn eigen boontjes moet doppen. Ik vind het prettig dat ik daar ook 

in gegroeid ben. Mijn zoon heeft een relatie en zij is heel kinderlijk en dat is absoluut 

moeilijk om daar niets over te zeggen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Ik zeg er niets van 

maar als ik in een gezelschap ben dan tetter ik wel over haar. Ik vind het niet leuk dat ik 

dat doe. Ik doe dat dan en ik vind het wel eerlijk dat ik dat doe maar achteraf voel ik me 

rottig maar dan denk ik: moet ik dat zeggen om mijn eigen rotzooi op straat te gooien? 

Maar ik vind het wel zo. Ten opzichte van die twee hou ik mijn mond wel dicht maar als 

ze er niet bij zijn dan ga ik een beetje kwaad spreken over hen vind ik zelf. Maar ja, het 

is wel eerlijk. 

 

Isaak: Eerlijkheid mag je altijd verkondigen omdat het is jouw eerlijkheid, het 

is jouw waarheid. Dat mag altijd. 

 

Maar ze zijn er niet bij hè. 

 

Isaak: Dat weten we.  

 

Na afloop als ik het verteld heb, vind ik het niet leuk. 

 

Isaak: Dat moet je loslaten, de schuldgevoelens. Omdat je een goedheid bent 

heb je schuldgevoelens maar als je een slechtheid zou zijn zou je geen 

schuldgevoelens hebben. Dus eigenlijk ben je een goedheid maar je bent 

gefrustreerd en je wilt graag ventileren. Je wilt energie bij iemand brengen 

omdat je gefrustreerd bent. Je kan het niet brengen bij degene die 

schoondochter en zoon is omdat op dat moment zou je eigenlijk de wind 

van voren krijgen. 

Ja. 
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Isaak: Dat betekent: ik breng het in de groep. De groep hoort je aan. De 

groep kan je niet uit je frustratie helpen maar misschien kunnen de luisterde 

oren je troosten en de luisterende woorden kunnen je misschien ook 

troosten dus laat de schuldgevoelens los maar praat gewoon door.  

 

Ik kan het wel voor me houden. Die keuze heb je altijd. 

 

Isaak: Wij zijn niet voor zwijgen, wij zijn voor communicatie. Je doet 

niemand kwaad op het moment dat jij je gevoelens uit bij degenen die jouw 

kennisen of vrienden of familie zijn. Daar doe je niemand kwaad mee. Jij 

hoort te accepteren dat jouw zoon dat kind tot zich heeft genomen. Dat 

hoor je te accepteren maar zolang je het nog niet hebt geaccepteerd dan 

moet jij je gevoelens niet onderdrukken, daar zijn we juist niet voor. 

Gedachtes, woorden en daden, behalve als er beschadiging is naar de ander 

toe dan zouden we eigenlijk zeggen: “Kind dat hoor je niet te doen.” Maar 

omdat er geen beschadiging is naar dat kind toe doordat jij je communicatie 

naar voren brengt kan je gewoon doorpraten.  

 

Maar dat is toch niet leuk ook niet voor mijn zoon om zo te ventileren. Als hij het hoort 

of haar ouders horen het dan denk ik: nou, wat een raar mens ben ik toch om dat zo te 

vertellen. 

 

Isaak: Dat is loslaten met spreken. Blijkbaar heeft je innerlijke zelf behoefte 

aan communicatie en zou je alleen maar oneerlijk zijn als je het zou 

onderdrukken, dan ben je niet eerlijk naar je behoeftes. Hoe vaak hebben we 

niet gezegd: “Volg je behoeftes.”      

              

Waarom heb ik daar dan zo’n behoefte aan? 

 

Isaak: Omdat je gefrustreerd bent. 

 

Ten aanzien van die situatie? 

 

Isaak: Ten aanzien van dat kind.  

 



 381 

Ik kan haar niet in haar waarde laten. 

 

Isaak: Nee, je bent er nog niet zodanig in geëvolueerd dat je dat kind kan 

accepteren en dat je de keuze van je zoon kan accepteren. Je hoort de keuze 

te accepteren maar je bent nog niet zo ver geëvolueerd. Daarom moet je 

communiceren tot je het accepteert en dan kan je het wel loslaten. Zij is voor 

jou niet de juiste keuze, voor hem wel maar voor jou niet en dat ventileer je 

uit frustratie en praten is puur noodzakelijk voor het loslaten van de  

energieën die bij je zijn op dat moment dus praat gewoon door omdat er is 

geen schade naar het kind toe als je praat. 

 

Ook niet als ze het later terughoren? Het is wel waarheid wat ik zeg vind ik zelf maar als 

zij dat terughoren? 

 

Isaak: Dan zou je confrontatie krijgen met hen.  

 

Dat is niet zo erg. 

 

Isaak: Dat betekent dat er nog geen schade verricht is. Het is alleen een 

confrontatie en misschien krijg je op je kop, misschien gaat iemand jou 

daarop veroordelen maar dat is de wet van oorzaak en gevolg. 

 

Als ik die wet ken dan hou ik toch mijn mond dicht. Dan ga je toch geen rotzooi 

rondbazuinen, dat is het gevolg. Ik voel me daar rot om. Als haar moeder dat hoort dan 

denkt ze van: Ans heeft een kronkel in haar kop. 

 

Isaak: Het is de mening en het gevoel van Ans en elke mening is de waarheid 

van de persoon die het spreekt.  

 

Maar ik hoef dat toch niet perse naar buiten te brengen, er is toch geen moeten bij? 

 

Isaak: Nee kind maar ga je nou aannemen dat de waarheid die wij nu spreken 

de juiste is of blijf je met maar’s werken? 

 

Er valt een stilte. 
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Isaak: Het is puur een uiting van je frustraties. Je uit je gevoelens, je bent 

gefrustreerd en je uit het en dat is goed. Op het moment dat het ter ore komt 

van derden en je krijgt die communicatie dat is de wet van oorzaak en 

gevolg. Dan zeggen wij: “Red je daar maar uit.” 

 

Ans moet lachen. 

 

Dat bedoel ik nou. 

 

Ik snap niet wat jou tegenhoud om toch de communicatie met je zoon aan te gaan. 

 

Die beslissing is gevallen.  

 

Ja, maar is de communicatie daarmee gestopt? Wat is je relatie met je zoon en 

schoondochter? 

 

Zij is heel kinderlijk en dat moet je accepteren. Als ik met haar alleen ben dan hebben we 

wel eens confrontaties en dat roep ik dan wel op maar zij heeft vluchtgedrag.  

 

Dat gedrag komt ergens vandaan toch?  

 

Ja. 

 

Dat kan jij toch zien? 

 

Natuurlijk kan je het zien maar als iemand niet bereid is om te veranderen dan houdt het 

op. 

 

Maar moet iemand bereid zijn om te veranderen? 

 

Nee, dan moet Ans dat accepteren dat ze dat niet doet.  

 

Jij kan het aangeven naar haar waar jij moeite mee hebt en het daarbij laten zonder dat je 

misschien de behoefte hebt om haar te veranderen. Dan hoef jij het niet te accepteren maar 

dan kan je het wel uiten. Dan val je haar niet aan, je valt haar niet af maar je deelt het 
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wel mee. Dan weten ze er ook van en dan heb je geen kans op de confrontatie maar dan 

ben je wel eerlijk in je gevoelens. 

 

Isaak: Natuurlijk is het belangrijk om te communiceren schone vrouw. Maar 

het is wel zo dat op het moment dat je communiceert naar iemand die het 

niet kan aanvaarden om het aan te horen je narigheid krijgt. Deze schone 

vrouw wil geen narigheid, ze wil uiten. Dan uit je in de kringen die jou 

vrienden, kennissen, familie zijn. Omdat je die narigheid niet met hen kan 

delen, deel je het buiten hen. Normaal zijn we ervoor dat de energie van 

frustratie altijd teruggaat naar degene waarbij het thuishoort. Afstemmend op 

deze situatie geeft dat geen baat. Dat betekent: breng het niet. 

 

Dat is de beste keuze. 

 

Isaak: Breng het niet omdat het geen baat heeft, afstemmend op deze 

situatie. Dat betekent dat jij simpelweg wel moet blijven uiten en moet gaan 

vertrouwen dat zij het niet aan gaan horen van derden en als ze het aan gaan 

horen dan red je je er maar uit. 

 

Ik heb een brede rug. De zon blijft schijnen zeg ik altijd. 

 

Isaak: Jij schone heer? 

 

Een stukje minderwaarheidsgevoel heb ik losgelaten.  

 

Isaak: Een stukje of helemaal? 

 

Nog niet helemaal. 

 

Isaak: Minderwaardigheidsgevoel, wat betekent minderwaardigheidsgegvoel?  

 

Dat je een ander boven jezelf stelt. 

 

Isaak: Dat je jezelf minderwaardig voelt, dus jezelf vergelijkt met je broeders 

en hen meerwaardig laat voelen dan jouw minderwaardigheid. 
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Minderwaardigheidsgevoelens zijn complexen, aangemeten complexen, 

eigenschappen die men aangemeten heeft, het zijn geen karaktertrekken. Je 

hebt karaktertrekken en je hebt eigenschappen. Karaktertrek kan je niet 

veranderen of je moet goed je best doen. Een eigenschap kun je wel 

veranderen door hetgeen je jezelf eigen hebt gemaakt, een nieuwe eigenschap 

boven die eigenschap zetten. En hoe heb je jouw 

minderwaardigheidscomplex losgelaten? 

 

Ik heb het een paar keer los kunnen laten door tegen mezelf te zeggen: “Het gaat er niet 

om wat een ander zegt of doet.” Heel vaak is het gebleken dat de waarde die ik aan een 

ander toekende dat die achteraf helemaal niet zo waardevol bleek te zijn.  

 

Isaak: Als je van ons aanneemt schone heer dat elk mens zijn eigen 

waardigheid afmeet op zijn innerlijke en je eigen waardigheid zodanig 

waardig laat zijn zoals jij het wilt, dan ga je jezelf niet vergelijken met je 

broeders. Dan vergelijk jij jezelf alleen maar met jezelf van: hoe wil jij zijn en 

hoe zie jij je toekomst in positiviteit natuurlijk? Zorgen maken om de 

toekomst is niet nodig omdat op het moment dat de toekomst je toekomt 

kan je altijd gaan handelen in je gevoel zoals jij het gevoelsmatig tot je wilt 

nemen. Zo wil ik ermee omgaan. Welke situatie zich ook aandient, zo ga ik 

met deze situatie om. Ik ben niet bang voor de situatie, ik confronteer mezelf 

met de situatie, ik aanvaard de situatie en ik bekijk het via mijn gevoel en dan 

laat ik de situatie weer los voor een nieuwe situatie. Dan krijg je weer het 

bekijk het, voel het en loslaten. Nu is de grote vraag naar jou schone heer: 

hoe ziet jouw toekomst eruit? 

 

Dat bepaal en creëer je zelf. 

 

Isaak: Duidelijk. En hoe ziet je toekomst eruit? 

 

Ik ga ervanuit dat het positief is. 

 

Isaak: Natuurlijk, maar hoe heb je het jezelf al voorgesteld? 

 

Dat heb ik nog niet duidelijk gedaan. 
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Isaak: Dat moet je wel doen. 

 

Ik heb niet gecreëerd of gevisualiseerd. 

 

Isaak: Dat moet je wel doen. 

 

Ik blijf nu in dezelfde spiraal hangen. 

 

Isaak: Precies, je moet het je voorstellen. Zo gaat het eruit zien. Doordat je 

weet hoe het eruit gaat zien ga je het ook creëren. Het wil niet zeggen dat het 

je altijd lukt omdat de omstandigheden gemaakt moeten worden maar 

doordat jij je best doet krijg je wel een meerwaardigheidsgevoel en jij moet 

de onzekerheid in jezelf natuurlijk overwinnen door het woord doen en 

natuurlijk oordeel niet vooraf maar….. 

 

Achteraf. 

 

Isaak: Goed zo kind. Vertel over je nieuwe baan. 

 

Ik moet het gewoon doen. Ik moet een nieuwe baan creëren maar ik durf het niet. 

 

Isaak: Daarom vertel. Vertel hoe je nieuwe baan eruit gaat zien.  

 

Omgang met mensen, een stukje speelsheid mag er in voorkomen, een stukje 

dienstverlening, een stuk positiviteit, een stukje healing, een luisterend oor, mensen 

motivereen, mensen in hun kracht zetten en dat in combinatie met een stukje administratie 

erbij. Het mooiste is voor mij wel positief stimuleren. 

 

Isaak: Nou dank je wel voor het vertellen. Ga je het nu ook scheppen? 

 

Ik denk het wel. 

 

Isaak: En hoe schept men het? 

 

Door te mediteren en te visualiseren en ervanuit te gaan dat je krijgt wat je benoemt. 
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Isaak: En? 

 

Doen. 

 

Isaak: Goed zo. We kunnen wel blijven mediteren maar dan zitten we nog in 

dromenland. Helaas zitten jullie niet in onze wereld, dan hoef je het niet te 

doen dan visualiseer je het en dan heb je het al omdat jouw gevoel heeft het 

dan eigenlijk al aanvaard. Maar de aardse energie, daar leven jullie op, dat 

betekent: je moet het aards scheppen. Wees ook al dankbaar voor die baan 

die je net op hebt genoemd dan ben je ook overtuigd dat die baan tot je 

komt. Maar loslaten betekent: vooruitgang. Als jij voor een nieuwe baan gaat 

dan ga je vooruit. Schep het, neem het aan en ga vooruit.  

 

Maar die baan moet ik wel zoeken. 

 

Isaak: Je creëert het en je moet het zoeken natuurlijk omdat je doet er wat 

aan om het dus te ontvangen. 

 

Een advertentie in de krant bekijken levert voor mij niets op, op dit moment niet. 

 

Isaak: Nee, maar je kan wel je profiel zodanig al neer gaan zetten dat je zegt: 

“Dit is wat ik ben” en dan kijk je of hetgeen wat je net opgenoemd hebt in 

aanmerking komt bij hetgeen wat je wenst.  

 

Dank u wel. 

 

Isaak: Graag gedaan. We hopen dat actie nu je toekomst zal zijn en ook de 

overtuiging van scheppen.  

 

Dank u wel. 

 

Isaak: Graag gedaan. Jij schone vrouw? 

 

Ik maak me niet meer zo druk om van alles en nog wat. 
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Isaak: En dat heb je in je hart verankerd om te leven in het nu? 

 

Ik denk het wel en dat geeft ruimte en vrijheid en dat voelt prettig. 

 

Er klinken allerlei achtergrondgeluiden waardoor Isaak stil valt. 

 

Isaak: Dank je wel schone vrouw.  

 

Graag gedaan. 

 

Isaak: Op het moment dat er invloeden van buitenaf komen moeten we ons 

instrument op stop zetten omdat ze niet mag vervallen in haar menselijke 

energie. En dan is de verbinding verbroken. Deze groep hoort bij de 

leergroep en graag willen we geen storing maar daar kan de gastheer 

natuurlijk niets aan doen. Nou, u mag uw antwoord weer herhalen omdat we 

hebben ons instrument op een andere gradatie gezet daarom is het niet tot 

me doorgedrongen. 

 

Ik maak me niet meer zo druk om van alles en nog wat. Ik ben meer in het nu gaan 

leven. 

 

Isaak: En ben je nou gelukkiger dan? 

 

Op dat onderdeel wel. Het is veel vrijer en ik maak me niet meer zo druk. 

 

Isaak: Dus jij weet wat je wenst en jij weet wat je niet meer wenst? 

 

Dat niet zo direct maar ik maak me niet meer druk bij alles wat er gebeurt of erger me 

eraan of vind ergens iets van. Ik denk nu: so be it. 

 

Isaak: Dat is goed maar ook jij moet wensen op je lijst neerzetten omdat dat 

is toekomst en toekomst betekent: komt je toe. Dus wees wel actief met je 

toekomst en geniet van het proces om naar je toekomst heen te gaan. Het 

proces daar naartoe is belangrijk. Het is hetzelfde met een kind dat in je buik 

groeit, het is je toekomst en je geniet van dat proces. Als je dat proces 
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overslaat dan gaat het proces langs je heen en dan heb je verspilling. 

Belangrijk. De andere schone vrouw? 

 

Ik heb het er met Wim na de les over gehad dat hij moest opruimen en toen dacht ik: dat 

kan ik ook wel eens doen. Ik ben boven op zolder begonnen en heb alles weggedaan en heel 

veel ruimte gecreëerd. Ik dacht: ik ga wat liever zijn voor mezelf, nu ga ik iets voor mij 

doen. Nu ben ik een keer aan de beurt en nu ga ik eens dingen doen die ik leuk vind en 

wat jullie doen is jullie ding. Ik heb ander werk gekregen en dat vond ik in het begin zo 

erg omdat ik zulke leuke collega’s had. Ik heb het niet gecrëerd maar ik kan zo weer 

terecht in een andere baan dus nu zit ik alweer in een andere baan, het gaat gewoon goed. 

 

Isaak: Je hebt een goeie toekomst.  

 

Ja, het kan niet beter. Ik ben goed bezig vind ik zelf. 

 

Isaak: Ja. 

 

Soms stoor ik me nog wel eens aan de kinderen en dan denk ik: potverdorrie ik ben bezig. 

Ik laat me dan grijpen in het verstand en ik denk: een nachtje erover slapen en dan ben ik 

het weer kwijt. 

 

Isaak: Je hoeft er niet een nachtje over te slapen. 

 

Dat zeg ik dan: “Een nachtje erover slapen dan ben ik het morgen weer kwijt.” 

 

Isaak: Meteen loslaten de teleurstelling of via meditatie en dan komt er weer 

een nieuwe energie tot je die positiever kan zijn dan de oude energie. 

 

Ja, doe ik ook elke dag.  

 

Isaak: Kinderen die je hebt, heb je niet voor jezelf. Kinderen hebben is een 

taak die je tot je hebt genomen. Je hebt een opvoedkundige taak tot je 

genomen. Jullie zijn ook mijn kinderen, ik voed jullie graag op, punt. Geen 

maar’s dat hebben we niet, punt. Leer met punten te werken. Ik vind je lief, 

punt. Niet ik vind je lief maar. Dat zijn weer smoesjes. Maar’s zijn smoesjes 
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maar ook eisen. Ik vind je lief maar als je je kamer maar opruimt, dat is een 

eis. Ik vind je lief maar ik kan me niet geven, dat is een smoesje. Het is 

belangrijk dat je weet dat je als moeder of vader een tijdelijke taak tot je hebt 

genomen. Die taak hangt af van het leeftijd van het kind, de geestelijke 

gezondheid van het kind, de fysieke gezondheid van het kind en jouw 

behoefte. Op het moment dat jouw behoefte niet meer aanwezig is om die 

taak tot je te nemen mag je toegeven aan die behoefte. Dat betekent: ik geef 

de verantwoordelijkheid uit handen. Dat betekent ook dat jij zorgt dat de 

veiligheid van het kind gewaarborgd is en dat jij de verantwoordelijkheid uit 

handen geeft omdat jouw behoefte ergens anders heengaat. Dat noemen we 

gevoel, intuïtie en willen. Betekent ook dat je jezelf niet schuldig moet gaan 

voelen. Stel dat jij zegt: “Ik neem een goede oppas of ik zet de kinderen in 

opvang of ik laat het kind wonen bij de vader of bij de moeder en ik zie het 

kind nauwelijks” en het is jouw behoefte dan zeggen wij: “Akkoord.” Wij 

weten dat vele moeders en vaders zich verplicht voelen en schuldig voelen 

maar de verplichting heeft niets met je behoefte te maken, heeft te maken 

met je menselijkheid, het hoort niet zo zegt men. Wie zegt dat? Dat zijn 

mensen die dat zeggen. Dus tijdelijk heb je die taak gekregen en die 

tijdelijkheid maak jij zoals jij het wilt. Hetzelfde geldt voor het kind naar de 

ouder of naar de vader of naar de moeder of hetzelfde geldt voor een vriend 

naar een vriend, van een vriendin naar een vriendin, familieleden, collega’s. 

Al hetgeen wat je voelt vanaf je innerlijke zelf weeg je af volgens je behoefte. 

Dus voel je niet verplicht om je oude moeder te verzorgen als je daar geen 

behoefte aan hebt. Voel je niet verplicht om naar de verjaardagsfeestjes te 

gaan als je daar geen behoefte aan hebt, voel je niet verplicht om een 

geschenk te geven als je daar geen behoefte aan hebt. Voel je nergens toe 

verplicht omdat de behoefte is hetgeen wat jou vertelt wat je hoort te doen. 

Je komt jezelf tegen op het moment dat je luistert naar je behoefte. Het kan 

zijn dat de wet van oorzaak en gevolg zwaar voor je is. Je gaat niet meer naar 

de verjaardagsfeestjes en ze keuren je af. Dat is de wet van oorzaak en gevolg 

en dan krijg je de wind van voren of van achteren of van opzij. Dan 

accepteer jij de gevolgen daarvan maar blijf luisteren naar je behoeftes. Wij 

weten dat vele kinderen niet luisteren en dan verspillen ze hun kostbare 

energie. Een kind heeft jou uitgekozen, jij niet het kind. Als jij had kunnen 

kiezen had je misschien een ander soort kind gekozen. Het is net als naar de 
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winkel gaan, die past beter bij ons maar het kind vond dat jij de geschikte 

drager was of zaadlozer was. Dat betekent: het kind draagt de wet van 

oorzaak en gevolg door de keuze die het kind heeft gemaakt om bij jou te 

reïncarneren en jij hebt het aanvaard zolang je daar behoefte aan had en 

misschien verandert dat in dat proces van jaren. Duidelijk? 

 

Ja. 

 

Isaak: Mooi, jij schone man, wat heb jij losgelaten? 

 

De controle willen hebben over mijn doen. Veel meer meegaan met de levenstroom en 

aanvaarden wat er op mijn pad komt en de controle loslaten. 

 

Isaak: En wat is jouw toekomst? 

 

Ook dat heb ik losgelaten omdat het combineert wel met de doelstelling. Ik heb er wel 

ideeën en gedachten over. Ik heb pas geleden nog een mooi project opgepakt en dat is een 

festival geweest en daar was jij helaas afwezig maar daar heb ik me in begeven zeg maar, 

in energie en feest en energie voelen en creëren. 

 

Isaak: En hoe was het? 

 

Het was geweldig. 

 

Isaak: Dus die ervaring was goed. Overtuig jezelf keer op keer dat elke 

ervaring tijdelijk is. Dus jullie kinderen kunnen keer op keer tegen jezelf 

zeggen: “Het is maar tijdelijk.” Dus heb je een ziekte onder de leden, zeg 

maar: “Het is tijdelijk.” Of je daaraan overlijdt doet er niet toe omdat 

transformatie krijgt elk van jullie ooit. Als je weet dat alles tijdelijk is hoef je 

jezelf toch niet meer druk te maken? We hebben gehoord dat je binnenkort 

het huwelijk ingaat. Verheug je jezelf op? 

 

Ja. 

 

Isaak: Het is tijdelijk……dat feest. 
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Ik dacht dat je het huwelijk bedoelde. 

 

Er wordt gelachen. 

 

Isaak: Dat betekent: neem die tijdelijke dag tot je met volle overtuiging van 

genieten. Het is jouw feest en elk bezoek dat jij ontvangt heeft niets met je 

feest te maken, het is jouw feest. Dat betekent: jij creëert het van binnenuit 

en de bezoekers moeten ook een feest scheppen. Dus vermaak jezelf en als 

ze zich niet vermaken pech voor hen en geluk voor jou. Dus voel je niet 

verantwoordelijk om andere mensen een goede dag te bezorgen. Voel je 

verantwoordelijk om jezelf een goede dag te bezorgen. En als degene die 

later je echtgenoot wordt zichzelf niet vermaakt, pech voor hem, geluk voor 

jou maar dat zal wel meevallen. Waarom zeggen we dit? Wij zien dat jullie 

vaak de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van anderen. Jullie 

krijgen bezoek en jullie willen het hem of haar naar de zin maken. Waarom? 

Zij moeten het zichzelf naar de zin maken, zij komen toch op bezoek. Dus 

op het moment dat jij er zo bij zit zoals je er nu bij zit en je geniet ervan om 

er zo bij te zitten en de ander niet, pech voor hen, geluk voor jou. Maar toch 

weten wij dat jullie snel in de startkabels of startschoenen of hoe jullie dat 

ook willen noemen….. 

 

Startblokken. 

 

Isaak: Startblokken. Jullie hebben zoveel uitspraken, we kunnen ze niet meer 

allemaal vasthouden. Misschien is startkabels niet eens zo’n slechte uitspraak. 

 

Voegen we toe aan het woordenboek. 

 

Isaak: Startblokken, iemand heeft het ooit verzonnen. Jullie uitspraken 

vinden we nog steeds vreemd, startblokken. Terugkomend op het verhaal. 

Jullie weten wel dat jullie zo in elkaar steken toch? En waarom eigenlijk? 

 

Omdat we teveel bij onszelf weggaan. 

 

We het invullen voor andere mensen. 
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We willen aardig gevonden worden.  

 

Isaak: Maar je bent toch aardig? 

 

We zijn al aardig dus dat hoeft niet.  

 

Bevestigen dat je aardig bent. 

 

Isaak: Niet alleen dat, jullie zijn ook bang voor verlies.  

 

Ja ook. 

 

Isaak: Stel dat we hen geen goede avond of middag verzorgen of bezorgen, 

verzorgen en bezorgen. Dan komen ze misschien niet meer. Maar waarom 

moet jij voor de andere man zorgen? Ze moeten zelf voor zichzelf zorgen. Je 

kan ook duidelijkheid scheppen door te zeggen: “Ik heb nu geen behoefte 

om te communiceren, laten we elkaar even netjes aankijken of met rust laten, 

ik ben moe.” Dat kan. Wees duidelijk. Daar heb je een zitstoel, die kan je nog 

netjes aanwijzen, daar heb je de tv die kan je ook netjes aanwijzen, daar heb 

je de keuken kan je netjes aanwijzen en maak de persoon wegwijs in je huis 

en zeg tegen hem: “Vermaak jezelf.” 

 

Val me verder niet meer lastig. 

 

Er wordt gelachen. 

 

Doe je het licht uit als ze tegen je praten. 

 

Ga ik doen ook. 

 

Er wordt gelachen. 

Bij sommige mensen doe je dat ook wel maar niet bij allemaal. 

 

Isaak: Behoefte, heb je behoefte om met elkaar over te gaan tot gesprek dan 

heb je daar behoefte aan, begin een gesprek. Heeft de persoon geen behoefte 
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om te luisteren dan moet ie dat aangeven. Heb je behoefte om intiem te zijn 

en die persoon wil het niet dan weet je waar je aan toe bent. Misschien wil je 

handje vasthouden of misschien wil je de slaapkamer laten zien, kan ook. 

Misschien wil je gewoon jezelf tot slapen leggen of de persoon tot slapen 

leggen, dat mag ook. Alles mag, jij bepaalt het zelf. Communiceer in 

waarheid en je zal zien dat waarheid je leven zal invullen en niet onwaarheid. 

En je energie blijft, anders word je energie vermoeid. Daarom zien jullie er 

zo vaak tegenop om naar de verjaardagsfeestjes te gaan. Het woord moeten 

komt meteen bij jullie op. Ik moet nu weer. Maar als je niet moet, wil je 

misschien juist gaan. Al zeg je: “Dan ga ik mezelf te slapen leggen in de hoek 

van de bank” en ik ben daar alleen maar aan het slapen of je neemt een boek 

mee en je zegt: “Ik ga even lezen” en dan zal je zien hoe de persoon die 

gastvrouw of gastheer is je aankijkt en daar moet je ook maar van genieten. 

 

Je wordt waarschijnlijk nooit meer uitgenodigd, dat is ook een voordeel. 

 

Isaak: Misschien ben jij het gesprek van de avond die jouw avond niet meer 

is omdat jij niet aanwezig bent maar dan ben je wel eerlijk en oprecht 

geweest en dan voel jij hoe het is om jezelf zo neer te zetten en misschien 

ben je het volgende bezoek heel erg expressief en dan krijgen ze geen hoogte 

van je maar wie zegt dat dat moet? Omdat de emoties van elk van jullie zijn 

wisselvallig, die zijn niet altijd gelijk dus volg de emoties. Probeer het uit zou 

ik zeggen.  

 

Ik was laatst ook bij jullie op visite.  

 

Ik heb de laatste jaren wel vaker dat ik eerder wegga.  

 

Isaak: Je moet wat harder praten anders…..  

   

Ik ga vaak bij een verjaardag eerder weg als ik er geen zin in heb. 

Isaak: Dan ga je niet naar de verjaardag? 

 

Nee, dan ga ik niet of ik ga eerder weg. En een andere keer als ik wel zin heb, ga ik wel. 
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Isaak: En als degene die jouw partner is wel wil gaan zeg dan: “Tot later en 

vermaak je” en wees blij dat je die uren voor jezelf hebt. Hoe vaak zien wij 

niet dat als één partner naar bed toe gaat de ander zich verplicht voelt om 

mee te gaan. De persoon heeft er nog geen behoefte aan maar voelt zich 

verplicht. Jullie moeten de verplichtsgevoelens los gaan laten. Doe waar je 

zin in hebt ter ere van je eigen impulsen van gevoel en vertegenwoordig die 

impulsen. Leg het ook duidelijk uit en voel je niet schuldig. Wat was jullie 

huiswerk? Hadden jullie huiswerk? 

 

Ik niet. 

 

Volgens mij niet. 

 

Eventueel vragen. 

 

Isaak: Dat is ook huiswerk. 

 

Ik heb nog wel een vraag.  

 

Isaak: Goed zo. 

 

Als je de boeken bekijkt dan kun je wat je wenst ook creëren. Als je kijkt naar de cursus 

‘kaartleggen’ dan zie je toch dat er heel vaak bij een legging uitkomt dat hetgeen wat je wilt 

creëren dat het niet mogelijk is. 

 

Isaak: Dat het niet mogelijk is? 

 

Nee, dat het niet voor me weg is gelegd en ik beter een andere tak van sport had kunnen 

beoefenen. Ik denk dan: waar ligt de waarheid? Hoe zit het in elkaar? Voor mijn gevoel 

is dat tegenstrijdig. 

 

Isaak: Op het moment dat je de kaarten legt vertellen de kaarten jou het 

beste van dat moment. Ze vertellen jou ook de situatie waar jij je in bevindt 

op dat moment. Het is een momentopname en het zijn de richtlijnen zoals je 

het hoort te doen. Daarom begrijpen we je vraagstelling niet. 
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Als iemand een bepaald beroep zou willen uitoefenen en de kracht van de intenties kunnen 

maken dat je het gaat doen en iemand gaat daar ook mee aan de slag. Ik dacht dat het 

dan bevestigd zou worden in de kaartlegging maar de kaarten kunnen dan ook iets anders 

uitwijzen.  

 

Isaak: Het kan zijn dat de kaarten jou tegenhouden van een impuls die op dat 

moment niet de juiste is, dus een impuls van: ik wil die richting opgaan en de 

kaarten wijzen jou een andere richting op en toch hebben de kaarten gelijk. 

Dus je menselijke impuls is op dat moment niet de juiste impuls, dus dan 

wordt je tegengehouden. De kaarten spreken de waarheid maar ze kunnen 

niet jou vertellen welke beroepskeuze je moet maken, wel welke keuze je 

moet maken: moet je de wereld van creatie van een nieuw beroep ingaan of 

is het misschien verstandig om te blijven hangen in de wereld die je nu al 

hebt. Heel veel kinderen hebben een bepaalde wens, ze willen wat bereiken. 

En dan zijn ze in de creatie van die wens en dan komt die creatie niet uit. Op 

het moment dat je zegt: “Ik wil het ervaren dat die creatie niet uitkomt” dan 

zeggen wij: “Ga die weg op” omdat het is je les, jij hoort die ervaring op te 

doen. Maar het kan zijn dat we juist willen gaan behoeden voor die les omdat 

het verspilling van de tijd is. 

 

Ja oké. 

 

Isaak: Hoe kom je op deze waarheid? 

 

Omdat ik vaak boeken lees waarin staat dat wat je uitstraalt en waar je aan denkt, 

dingen die je graag wilt verwezenlijken, je ook kunt verwezenlijken.  

 

Isaak: Niet alles kan je verwezenlijken. Je kan wel de daad verrichten om het 

te gaan verwezenlijken maar het wil niet zeggen dat het gaat lukken. Stel dat 

jij vader zou willen worden en jij bent bezig om je vrouw te bevruchten en 

het wordt niet verwezenlijkt, wil wel zeggen dat je die ervaring op moet doen 

of niet? Het kan zijn dat we meteen zeggen: “Het gaat niet gebeuren” en dan 

kan je het loslaten. Het kan ook zijn dat we het niet zeggen en dan ga je die 

ervaring tegemoet omdat het nog in je levensboek staat dat je deze 

teleurstelling moet ervaren in je gevoelsleven. 
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Oké duidelijk. 

 

Isaak: Is het duidelijk? 

 

Eigenlijk kun je er dan vanuit gaan dat wat er gebeurt gewoon gebeuren moet. 

 

Isaak: Ja, maar dan moet je wel je impuls achterna, je gevoelswereld. Maar ga 

niet altijd voor het positieve resultaat omdat het kan ook een negatief 

resultaat zijn maar dan is de les wel belangrijk. Stel dat je dus gaat trouwen en 

we zien dat het huwelijk maar een korte tijd levensvatbaar is….. 

 

Er wordt gelachen. 

 

Dat zie je Monique….. 

 

Isaak: Maar dan maakt ze wel de ervaring van huwelijk mee. 

 

En van het feest. 

 

En de voorbereidingen en alles. 

 

Isaak: En ook al zien wij dat het niet levensvatbaar is, wil het nog niet zeggen 

dat we dit kind zouden gaan behoeden. Al zou het maar een aantal maanden 

levensvatbaar zijn dan is dat aantal maanden belangrijk voor dat kind. Ga 

nou niet meteen over van voorspelling omdat het is gewoon puur een 

voorbeeld. 

 

Dat is wel duidelijk. 

 

Isaak: Nog een klein complimentje die je mee mag nemen: je ziet er goed uit. 

 

Dank je wel. 

 

Isaak: Dus de heer moet zeggen: “Prachtig.” En niet: “Niet prachtig.” Voel 

je je prachtig? 
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Ik vond het zelf wel mooi ja. 

 

Isaak: Dat is hetgeen wat telt. En als ie nee zegt omdat jij niet prachtig bent 

dan is hij de verliezer en jij de winnende omdat dan heb je nog de mooie 

prachtige make-up op. Je ziet er prachtig uit.  

 

Ik heb vandaag een proefmake-up gehad.  

 

Frank zei wat over je make-up? 

 

Ja. 

 

Ans begint te zingen: Frank wil graag puur natuur. Wat zie ik als naar jou kijk? Puur, 

pure natuur, je bent de koning te rijk als ik gewoon naar jou kijk. Ik kan ook nog verder 

gaan. 

 

Er wordt gelachen. 

 

Isaak: Nou willen we wel het hele liedje horen hè. 

 

Er wordt gelachen. 

 

De recorder staat aan. 

 

Isaak: Omdat dan heeft degene die dit beluistert een volledig liedje, nu heeft 

ze een half liedje. Dat is de wet van oorzaak en gevolg.  

 

Als je ergens aan begint moet je het ook afmaken. 

 

Isaak: Wij luisteren. Als ik naar je kijk dat was het begin toch? 

 

Ja. Wat zie ik als ik naar jou kijk? Puur pure natuur. Je bent de koning te rijk als ik 

gewoon naar je kijk. Je bent zo aardig en lalala. Je bent zo hartelijk en verstandig. 

Lalalalalala. 
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De groep moet lachen.  

 

Wat mooi. 

 

Isaak: Nou, jij gaat als een prachtige bruid jezelf prachtig opmaken, dat 

noemen we feestdag. Bij feest hoort versiering en make-up is een versiering. 

Toentertijd in onze tijd gingen we ons ook schminken met de kleuren die op 

dat moment beschikbaar waren. Jullie hebben prachtige kleuren, gebruik ze 

dan, dat siert de mens. Puur natuur, andere keer dan maar. 

 

Maar versiering is ook puur natuur. Dat zwarte streepje is ook verf van houtskool 

gemaakt, is ook pure natuur. 

 

De groep moet lachen. 

 

Ja, ik wil altijd het laatste woord hebben, ik moet mijn mond dichthouden, ik moet nu 

zwijgen. 

 

Isaak: Het geeft niet kind, wij genieten van jouw onstuimigheid. De leeftijd 

heeft jou niet ouder gemaakt gelukkig. Je lichaam is oud geworden maar je 

leeftijd is nog jong in jouw hart, dat is ook puur natuur. De natuur van het 

gevoel. Wie heeft nog meer vragen? 

 

Ik heb nog wel een vraag. Wat ik een beetje lastig vind om te begrijpen over het stukje 

moord en zelfmoord is dat het afgekeurd wordt. Tegelijkertijd lees ik ook dat als mensen 

overgaan dat ze met liefde worden ontvangen. 

 

Isaak: Het wordt niet afgekeurd kind. Twee doden zijn niet voorspeld in 

jouw levensboek, dat is moord en zelfmoord. Iemand vermoordt je dus. Die 

gebruikt zijn vrije wil en jij gaat heen voor je tijd. Dus je levensboek is niet 

af. En zelfmoord: iemand slaat de hand aan zichzelf en gaat over voor zijn 

tijd. Op het moment dat je zelfmoord pleegt dan heb je dus twee soorten 

zelfdodenaars: de ene zelfdodenaar is degene die vrij komt van het lichaam, 

zijn fluïdekoord breekt af en hij komt in de sfeer terecht waar hij zich 

thuisvoelt, zijn gevoelssfeer. Maar je hebt ook zelfdodenaars die blijven 
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hangen aan het lichaam, die komen dus niet los. Dat betekent dat ze eigenlijk 

in het verrottingsproces blijven hangen en als ze in de brandoven gaan ook 

werkelijk de brand meevoelen. Daarom voorzichtig met crematie zoals jullie 

dat noemen. Het kan zijn dat de zelfdodenaar nog vele jaren tijd bij zijn 

lichaam hangt, zelfs zo lang totdat zijn natuurlijke dood op zou treden. Stel 

dat ie tachtig zou worden en hij wordt maar zeventien of achttien dan moet 

ie tot zijn tachtigste bij zijn overleden lichaam blijven omdat ie niet los kan 

komen. Ooit wordt ie wel losgemaakt en dan kan hij zichzelf weer geestelijk 

in genezing neerzetten maar dan heeft ie de wet van oorzaak en gevolg te 

dragen omdat ie dat zelf heeft veroorzaakt. Wanneer wordt iemand vrij en 

wanneer wordt iemand niet vrij? Hangt af van zijn innerlijke kracht. Als zijn 

innerlijke kracht heel sterk is zodat ie dus overtuigd is dat ie het lichaam niet 

nodig heeft en dat ie vrij kan zijn van zijn lichamelijke beperkingen van 

tegenhouding dan ben je vrij. Je wordt tegengehouden los te komen omdat je 

lichamelijk niet met jezelf in het reine bent. Anders pleeg je geen zelfdoding. 

Stel dat je werkelijk de zelfdoding hebt veroorzaakt puur omdat je vrijheid 

wilt en echt je kracht voelt opborrelen van vrijheid dan kan het zijn dat jouw 

fluïdekoord breekt, anders niet. Daarom keuren we het ook af omdat het is 

geen vrijheid die je tegemoet gaat als je al die jaren bij je lichaam moet 

huizen. En een moordenaar die bouwt natuurlijk het slechtste karma ooit op 

omdat ooit zal ie het karma moeten oplossen en het kan zijn dat hem 

hetzelfde overkomt ooit in een nieuw leven of dat hij de persoon tegenkomt 

die hij in een ander leven heeft vermoord. Het karma moet opgelost worden 

en dan kunnen we nu al vertellen: het wordt geen gelukkig huwelijk als je 

daarmee trouwt of daarmee in aanraking komt. Het karma is negatief en blijft 

zich keer op keer negatief manifesteren totdat het opgelost is en dan voel je 

de vrijheid en dan mogen jullie wegen weer scheiden. Dus als je negatieve 

mensen in je leven hebt kan het zijn dat je daar karma mee aan het oplossen 

bent. Daarom vergeef elkaar keer op keer, wees lief voor elkaar keer op keer 

en neem afscheid van negatieve mensen en zeg: “Hier kies ik niet voor” en 

dan kan je gewoon voortgaan tot je nieuwe leven zonder dat nieuwe, oude 

leven. Dat is nieuw in jouw leven gekomen maar het is oud. 

 

Wanneer is iemand verlicht? 
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Isaak: Wanneer je je verlicht voelt. Het is niet een weg die je op moet gaan, 

het is een gevoel dat je op moet gaan. Dus je kan hier van alles gaan 

ondervinden maar nog niet jezelf verlicht voelen. Je kan spirituele boeken tot 

je nemen, je kan onze cursussen tot je nemen, alles mag maar het wil niet 

zeggen dat je je verlicht voelt. Het is een gevoel van acceptatie van je 

bestaan, acceptatie van je emoties van je bestaan en jezelf aanvaarden in je 

bestaan, jezelf lief hebben, van jezelf houden, respectvol met je innerlijke zelf 

omgaan, je behoeftes volgen keer op keer, andere mensen niet boven jezelf 

zetten maar jou zelf boven ieder zetten zonder andere mensen daardoor te 

vernielen en je zal je verlicht voelen. 

 

Is dat ook niet een andere staat van zijn als je verlicht bent? 

 

Isaak: Op het moment dat jij nergens meer over inzit ben je in een andere 

staat van zijn natuurlijk. 

 

Is de wereld dan echt? 

 

Isaak: Jouw wereld is op dat moment verlichting, dat is echt ja. Wij zijn 

verlicht. Wij voelen geen emoties van pijn meer. We hebben het over de 

geestenwereld waar wij huizen. 

 

Je hebt jezelf dan losgemaakt van je persoon? 

 

Isaak: Wij hebben ons losgemaakt van al hetgeen emoties betekent van 

menselijke pijnen. Wij hebben alleen maar liefde. Wij zijn vrij van emoties. 

Wij voelen jullie emoties wel maar we zijn vrij van emoties omdat emoties 

zijn een uiting van een gevoel en wij uiten ons gevoel in liefde dus we zijn 

alleen maar liefde. Wij tranen niet meer, we worden niet boos, we worden 

niet verdrietig. Dat bestaat niet meer bij ons en dan hebben we het over onze 

gradatie waar wij in leven, onze dimensie, de geestelijke dimensie.  

 

Dat is de dimensie van eenheidsbewustzijn.  
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Isaak: Wij hebben een collectief bewustzijnsniveau opgebouwd. Wij zijn 

samen, daarom noemen wij ook het woord wij. Wij zijn heerlijkheid met 

onze broeders, liefde. Wij kennen elke gedachte van de broeder, wij 

communiceren ook via gedachtenoverdracht dus er zijn geen geheimen bij 

ons. 

 

Dat betekent dat je niet verlicht kan zijn op aarde? 

 

Isaak: Jawel, je kan verlicht zijn op aarde, dan moet jij alleen maar teren op 

liefde. Liefde voor jezelf en al hetgeen wat negatief is in liefde overwinnen. 

 

Toch zijn er mensen die op de een of andere manier toegang hebben tot een collectief 

bewustzijn. 

 

Isaak: Welke mensen? 

 

Mensen die verlicht zijn, mensen die op de een of andere manier kennis tot zich laten 

komen zonder dat ze het uit boeken hebben. 

 

Isaak: Welke mensen? 

 

Nou, ik ken dus iemand, een acupuncturist en die laat echt de kennis tot zich komen zeg 

maar. 

 

Isaak: Wees duidelijker. 

 

Je kan kennis opdoen doordat je iets leert of dat je boeken leest of doordat je het ervaren 

hebt maar soms komt iets ook gewoon bij je binnen. 

Het weten.  

 

Isaak: Schone vrouw, ons instrument heeft de kennis allang en toch is zij nog 

steeds in het proces van fysiekheid. Dat betekent dat de verlichting nog 

steeds keer op keer weer verlicht moet worden keer op keer. 

 

Moet onderhouden worden zeg maar. 
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Isaak: Precies. Dat betekent dat er teleurstellingen zijn die je dus met 

acceptatie van en verdriet van weer verlichting geeft en je weer door kan 

gaan in het nieuwe proces van maar dat wil niet zeggen dat je volledig 

verlicht bent. Je bent op dat moment weer bezig om je te verlichten. De 

kennis heeft ons instrument allang maar ze is nog steeds tranende en vaak 

ook opgeslokt door een ervaring op dat moment. Dan is ze niet verlicht, zij 

moet zichzelf weer verlichten daarvan, dat is een groot verschil. 

 

Maar de grote verlichte meesters waren die dan ook niet echt verlicht? 

 

Isaak: De avatars zijn verlicht. De avatars dat zijn mensen die de informatie 

brengen naar de volkeren. Je zou me ook een avatar kunnen noemen als ik 

een fysiek voertuig had aangenomen maar ik heb een instrument 

aangenomen. Dat betekent: ik werk via het instrument maar ik heb de 

verlichting als mijn avatar allang tot me genomen maar ik ben niet fysiek. 

Dan heb ik het over mijn naam is Isaak. De avatars zijn de kennisoverdracht, 

die brengen kennis, ze verkondigen liefde. Als je dus een avatar tot je neemt 

moet je kijken naar de volkeren die tot hen komen. Jij herkent een avatar aan 

de hoeveelheid volken die tot hem komen. Iedere avatar die zegt dat ie een 

avatar is maar geen devoties hebben naar hen broeders is geen avatar. Een 

avatar houdt onvoorwaardelijk van zijn broeders. En dat betekent dat zoals 

vroeger in de tijd meester Jezus discipelen had, volgelingen. Ze volgden zijn 

waarheid op dat moment. Hij bracht kennis. Dat betekent: hij was verlicht 

maar toch voelde hij ook de fysieke pijn op het moment dat hij gekruisigd 

werd en ook de angst om gekruisigd te worden ondanks dat ie verlicht was. 

 

Hij kon ook boos worden. 

 

Isaak: Ja, een avatar was hij wel anders zou hij geen geschiedenis hebben 

gemaakt. Een avatar maakt geschiedenis. Maar een normaal mens die nog 

niet de eerste geestelijke sfeer betreden heeft en in zijn reïncarnatieproces zit 

is niet verlicht. Zo kan de persoon misschien wel verlichte momenten voelen 

en ook verkondigen dat ie verlicht is maar dan moet je werkelijk geschiedenis 

maken en dan ben je niet een simpel werktuig. 
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Ik ken wel een meester die geschiedenis heeft gemaakt. Ze kwamen vanuit de hele wereld 

naar hem toe. 

 

Isaak: Wij kennen die persoon niet dus het zijn gewoon de regels die er zijn. 

Dus het moment dat jij discipelen hebt, mensen die jou opzoeken en de 

energie van jouw liefdesbron voelen en tappen uit jouw liefdesbron door jou, 

dan ben je een avatar. Sathya Sai Baba noemde men de avatar. Hij gaf 

darshan, de zegening, liefde. Wij brengen ook darshan, zegening, liefde. Dus 

je kan iemand altijd herkennen op het woord geschiedenis. Maakt de persoon 

geschiedenis? Blijft ie leven ondanks dat zijn lichaam dood is gegaan? En 

blijft zijn kennis nog voortdragen ondanks dat hij dood is? En eren zijn 

broeders hem nog steeds en verkondigen hem generaties op generaties? Dan 

is het een avatar.  

 

Isaak, heeft dan zo’n avatar al zoveel meer ervaringen meegemaakt dan wij mensen 

meemaken? 

 

Isaak: Ja. 

 

Wij moeten nog zo vaak terug. 

 

Isaak: Jullie zijn studenten. 

 

En wij moeten nog zo lang en zo vaak terug. Zijn die mensen als Isaak en Sai Baba al 

veel vroeger begonnen of kunnen die in één week duizend emoties verwerken en naar liefde 

omdraaien? 

 

Isaak: Jullie zijn moeilijk met loslaten. Dat betekent: jullie hebben steeds 

weer hetzelfde proces in jezelf om te verteren. Dat betekent: je droomt keer 

op keer dezelfde energie. Dan voel je keer op keer dezelfde energie. Keer op 

keer, keer op keer. Op het moment dat je dat loslaat dan ga je door naar de 

volgende les. Zie het zo schone kinderen. Als jij nou werkelijk een 

universiteitsgebouw ingaat en je hebt vele klassen of een schoolgebouw - 

misschien maak ik het jullie te moeilijk - vele klassen en je hebt de 

peuterschool, de eerste klas, we weten niet precies hoe het bij jullie in de 
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systemen werkt, en jij kiest om peuter te blijven of kleuter te blijven of 

leerling van de eerste klas en jij zegt: “Vind ik goed, ik wil die klas jaren 

bewonen.” En wij zeggen: “Kind, ga nou naar de tweede klas.” En je vindt 

het angstig omdat je bang bent voor de lessen van de tweede klas. Dan leer je 

niets. 

 

Dat is heel mooi gezegd. 

 

Is het dan ook de bedoeling dat een ieder van ons de hele school….. 

 

Isaak: Ja, alle klassen moet je doorlopen en dan ben jij in de laatste klas 

aangekomen en dan staan we daar om jullie te verwelkomen en wij hebben 

we het over de eerste geestelijke sfeer en dan zeggen we: “Welkom.” Dan 

gaat het licht jullie verblinden en dan zijn jullie verlicht fysiek en dan ben jij 

een geestelijk individue. 

 

En dan is loslaten het allergrootste item. 

 

Isaak: Precies. 

 

Liefde is allemaal aardig maar het draait om loslaten. 

 

Isaak: Ja, het draait om loslaten. Je begint bij geboorte en je begint bij 

sterven. Je begint bij geboorte, je begint bij sterven. Jullie zeuren zoveel: hoe 

moet ik dat doen? Keer op keer vertellen we het jullie en dan draaien we om 

en dan zegt het kind: “Ik heb maar’s. Ik wil wel loslaten maar en wij zeggen: 

punt. Dus weet wel kinderen, je voelt wanneer je los moet laten. Dat voel je 

maar je wilt het vaak niet voelen omdat je het dan moet doen ook. Dus je 

voelt dat je de eerste klas eigenlijk al hebt aangeleerd in je gevoel. Dan weet 

je hoe de eerste klas is. Dat weet je maar, daar komt ie weer, je bent bang 

voor de tweede klas. Dus je weet het, punt. Ik ga naar de tweede. Net als met 

opruimen. Je weet dat je moet opruimen maar. Zijn smoesjes, ruim op. Je 

weet dat je wilt trouwen maar, nee punt. Je weet dat je moeder wilt worden of 

vader, zorg ervoor. Je weet dat je een relatie wilt hebben, zorg ervoor en zeg 

niet: “Maar ik ben bang om teleurgesteld te worden en weer pijn gedaan te 
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worden.” Nee, ga het aan. Dat is wat wij doen en daarom zijn we veel verder 

dan jij. 

 

Maar als je het over loslaten hebt en je komt daarboven aan… de familie die je achterlaat 

laat je niet makkelijk los omdat je er toch een bepaalde band en gevoel mee hebt. Je weet 

toch wat er gebeurt en je maakt dingen mee en zo daal je af en toe een stukje mee naar 

beneden als ik de programma’s zo mag interpreteren? 

 

Isaak: Als je daar behoefte aan hebt wel, dat is precies hetzelfde als levend 

zijn. Je hebt behoefte om je vrouw te bezoeken of je hebt behoefte om je 

familieleden te bezoeken, dan kom je tot bezoek. 

 

Oké, dan hoef ik die familie niet los te laten? 

 

Isaak: Nee, maar…… 

 

Maar? 

 

Isaak: Maar als je dat doet dan heb je weer een smoesje om je nieuwe bestaan 

bij ons niet volledig te aanvaarden. Omdat bij ons krijg je een nieuw bestaan 

dat niets heeft te maken met je oude bestaan. Je gaat een nieuwe klas in en de 

oude klas sluit je af. Dus blijf je hangen bij je familieleden? Dan heb je 

behoefte om hen tot je te nemen maar ze kunnen jou misschien niet tot zich 

nemen. Dus je leeft eigenlijk een geestelijk leven op het aardse niveau. 

 

Maar als we allen één zijn dan maakt het toch niet uit? Of zie ik dat verkeerd? 

 

Isaak: Dat is wel kort door de bocht. 

 

Zoals ik het zie komen we allemaal op hetzelfde uit dan ga je toch geen onderscheid meer 

maken tussen mensen? Is dat niet iets wat je alleen op aarde doet? 

 

Isaak: Denk je nou echt kind dat jij meteen verlicht bent als jij sterft? 

 

Nee, maar ik denk dat het wel anders is op aarde. 
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Isaak: Ja, maar wat bedoel je met alles is één? 

 

Ik denk toch dat je in een collectief iets terechtkomt.  

 

Isaak: Nee, pas als je verlicht bent. Jij gaat deze persoon die jij hier bent 

meenemen alleen je hebt dat lichaam niet meer maar je bent volledig 

hetzelfde. Je bent etherisch, energie.  

 

Voor mijn gevoel neem ik mijn bewustzijn mee. 

 

Isaak: Je neemt - neem het maar van mij aan, ik leef in de sferen - jezelf 

volledig mee en ook je bewustzijn ja. Maar je gevoel dat is je bewustzijn en je 

krijgt keer op keer te maken met meer bewustzijn doordat jij jezelf 

gevoelsmatig keer op keer nog beter leert kennen. Omdat je hebt geen last 

van je gedachtes schone vrouw. Je kan er wel last van gaan krijgen als je blijft 

hangen in het aardse. Dan pak je de gedachtes van je geliefden op, dan voel 

je hun gemis en dan kan je niet met je eigen proces aan de slag gaan en dat is 

het proces van loslaten, je eigen levensboek bekijken, voelen en loslaten en 

dan kiezen voor een nieuwe reïncarnatie.  

 

Je kunt toch wel voor iemand kiezen die samen met jou reïncarneert?  

 

Isaak: Ja duidelijk, dat doe je ook omdat je hebt karma, goed karma en slecht 

karma. Dus je kiest de groep uit waarmee je wilt gaan reïncarneren. Het kan 

zijn dat de ene al gegaan is en dan kan jij met je meesters bij ons je hele 

draaiboek in elkaar leven en dat wordt in de bron der wijsheid in jou gelegd 

en daarom heb je vaak de bewustwording van: dit heb ik wel eens 

meegemaakt of jou ken ik ergens van? 

 

Kun je ook kiezen om niet te reïncarneren?     

 

Isaak: Ja, dat mag. Maar daar kies je opeens niet meer voor schone vrouw 

omdat je jezelf opeens verveelt. Je leeft het leven bij ons in je gevoel en je 

gevoel zegt jou: “Ik wil meer.” Omdat je dus niet meer gevoed wordt verveel 

je jezelf en dan wil je wel weer terug. Dus je kiest er zelf voor. God heeft 
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geen fouten gemaakt. Hij brengt jullie sowieso naar de klassen terug hier 

totdat jullie allemaal de graad van verlichting tot jullie hebben genomen. 

 

Is het altijd zo als iemand een overledene bij zich heeft dat die overledene dan is blijven 

hangen? 

 

Isaak: Ja. 

 

Of kun je ook nog evolueren en iemand soms nog even terugkomen? 

 

Isaak: Het is niet altijd zo maar het is vaak zo.  

 

Soms hoor je ook kinderen zeggen dat hun moeder of oma er nog is. 

 

Isaak: Die blijven hangen in de energieën van hun geliefden, ja. 

 

Die evolueren zelf dan niet verder? 

 

Isaak: Als ze blijven hangen niet. Als zij leven hier niet. 

 

Kan het wel zijn dat ze daar dan verder evolueren? 

 

Isaak: En dat ze geestelijk verbonden zijn. Jij kijkt in de geestelijke bron der 

waarheid, de waarheid waar jij inzichten krijgt van je familieleden. Dus jij 

wordt op de hoogte gesteld van je geliefden en dan kan jij jezelf verbinden 

met hun gevoelstoestand tijdens de slaaptoestand of tijdens de 

meditatietoestand. De persoon moet openstaan voor het ontvangen van 

jouw energie en dan ben je hun begeleider maar het zal niet dagelijks zijn 

maar wel in tijd van nood. Stel dat de persoon in tijd van nood is en die 

zendt ook de gedachtes uit: mama help me, dan krijg jij die zending tot je en 

je vraagt aan je meester of jij tijdelijk het kind mag beschermen.  

 

Mijn moeder is vorig jaar overleden en die zei: “Ik kom niet terug, ik kom niet spoken, ik 

ben er klaar mee.” Kan je dat kiezen op het moment dat je overgaat of vlak voordat je 

komt te overlijden? Zij was daar heel stellig in van: ik ben er klaar mee. 
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Isaak: Dat kan. 

 

Ze was er heel krachtig in. 

 

Isaak: Je kan ervoor kiezen dat je werkelijk zegt: “Ik wil niet meer.” En dan 

kunnen we die persoon ook niet overtuigen om dus ter aarde te komen om 

jou een boodschap te geven. 

 

Dat hoeft ze ook niet te doen maar ik vond het wel heel fijn dat ze zelf zo krachtig was 

van: het is goed zo, punt. Ik kom niet meer terug. Daar hoef je niet naar uit te kijken. 

Dan weet je waar je aan toe bent, klaar. 

 

Isaak: Dan blijft het een punt en geen maar. 

 

Ja. 

 

Isaak: Nou, we gaan even onze energie zuiveren om jullie weer wat tot jezelf 

te brengen en dat is simpelweg: mediteren. Mediteer volgens je eigen 

meditatie. Leg je lichaam makkelijk. Jij schone vrouw, zit je makkelijk? 

 

Nee. 

 

Isaak: Ontspanning is makkelijk. Mediteer even voor jezelf. Begin altijd met 

inademen en uitademen. De meditatie die je gaat toepassen is de meditatie 

van loslaten. Dus jij mediteert en jij laat los wat jou dwarszit. Het kunnen 

spanningen zijn, familieleden, een werksituatie van stress. Zend het uit en 

laat het los. Ieder kent zijn eigen bestaan dus je weet wat je los hoort te laten. 

Ogen dicht, ontspanning, adem in en verbindt jezelf met je innerlijke zelf. 

Verbindt jezelf met je innerlijke zelf en je zegt: “Ik leg contact met mijn 

innerlijke zelf.” En zendt uit wat je wilt loslaten en vertrouw dat wat jij 

uitzendt werkelijk wordt aangehoord. 

 

Iedere student keert in een eigen meditatie voor zichzelf. 
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Isaak: Op het moment dat je werkelijk ontspant dan horen de energieën uit 

je lichaam te vloeien en dat is vaak juist met gapen en dan ben je vrij van de 

negatieve energie en dat is ook meditatie en dan creëer je een nieuwe 

positieve energie met je eigen gedachtes. Geef toe aan loslaten. Geef toe aan 

loslaten. Zend uit: de energieën ontvang ik graag en meditatie is ontspanning 

en ontspanning betekent ook loslaten. Het fysieke voertuig vangt natuurlijk 

van andere mensen energieën op en vangt ook van moeder aarde energieën 

op. Het kan zich manifesteren in jouw energie en door meditatie ontspan je 

en kan je jouw energie weer zuiver neerzetten. Ademhaling is leven, dus altijd 

goed inademen en goed uitademen. De rust vinden in jezelf is concentratie 

naar je innerlijke zelf en tegen jezelf zeggen: “Ik ben vrij van negatieve 

energieën van welke vorm dan ook en ik laat positieve energie in mijn gevoel 

en dat geeft me juist verbinding met moeder aarde en juist verbinding met de 

kosmos en juist verbinding met mezelf. Deze gedachtes hoor je te herhalen. 

 

De groep herhaalt in gedachten de woorden die Isaak zojuist heeft uitgesproken. 

 

Isaak: En rek even je fysieke voertuig en hou jezelf in rekking en je ademt in 

en uit. Hou jezelf in rekking en adem in en uit. Hou jezelf in rekking en 

adem in en uit. Inademen en uitademen is noodzakelijk voor de ontspanning 

want blijkbaar hebben jullie veel spanningen en degene die gaapt, gaapt niet 

zomaar. Visualisatie is gedachten naar je toehalen door te denken aan 

energieën die je naar je toetrekt op het moment dat je jezelf daarop focust. 

We gaan allemaal een kleur visualiseren en die kleur laten jullie via je kruin zo 

naar je kundalini gaan, je kundalinistroom gaan. Dat betekent: breng die 

kleur naar de eerste chakra, de stuitchakra en zeg gewoon: “Ga naar de 

stuitchakra” en je laat die kleur weer teruggaan naar je kruin en dan hoor jij 

jezelf volledig te laten gaan wat je voelt. Nou, daar gaan we dan. Ogen dicht 

en de kleur die jullie gaan visualiseren geven we jullie natuurlijk aan en dat is 

de kleur blauw. Je visualiseert de blauwe kleur, je haalt de kleur tot je. Overal 

om je heen wordt het blauw en je pakt de kleur op in je gedachtes en je zegt: 

“Ik stuur die kleur naar mijn kruin” en je laat de kleur blauw zo door je 

lichaam heengaan en de kleur vindt zijn weg wel. Je stuurt hem naar de 

stuitchakra. Van de stuitchakra en dan weer omhoog naar je kruin. Naar de 

stuit en naar de kruin en de blauwe kleur is de genezende kleur, die geneest al 
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je chakra’s, het is de kosmische kleur en daar zit de positieve energie in en je 

zegt: “Stroom, reinig me.” Reinig me. Pak de kleur op en stuur hem naar je 

eerste chakra, de stuitchakra en zo weer omhoog en geef je volledig over. 

Overgave is belangrijk. Ik wil zeg je, ik wil en de genezende energie die wij 

zijn hebben wij naar je toegebracht. Laat de genezende energie, de kosmische 

energie die de kleur blauw heeft volledig door je lichaam heengaan. De 

blauwe kleur is gestuurd. Nu pakken we de liefdeskleur en de liefdeskleur 

gaan we geel noemen. Pak die gele kleur tot je, stuur het weer door je 

lichaam heen. De liefdeskleur, de onvoorwaardelijke liefdeskleur. 

Onvoorwaardelijk houden we van je, ben je een broeder van ons en wij zijn 

liefde. We pakken ook nog een andere kleur en dat is de groene kleur. De 

groene kleur is de groeikleur en jij pakt die kleur op en je stuurt het weer 

door je lichaam. En we pakken de passionele kleur en dat is de rode kleur. 

Pak de passionele kleur, de rode kleur en stuur het door je lichaam zodat je 

passioneel en passie voelt. En nu pakken we de aardse kleur, dat is de bruine 

kleur. Pak de bruine kleur en stuur het door je lichaam. En we sturen nu een 

dankgebedje naar ons en dat dankgebedje bepaal jij zelf. Leg contact met ons 

en stuur een dankgebedje, wees dankbaar voor hetgeen wat je hebt en waar 

jij blij om bent en waarvoor jij dank uitspreekt. Een dankgebed. 

 

De groep stuurt in gedachten een dankgebed naar de Goddelijke wereld. 

 

Isaak: En je stuurt een dankgebed naar moeder aarde. 

 

De groep stuurt in gedachten een dankgebed naar moeder aarde. 

 

Isaak: En je stuurt een dankgebed naar de mensen die je lief hebt en je dankt 

deze mensen vanaf deze positie dat ze in je leven zijn. Dank ze. Benoem ze 

in gedachten. Ik dank en benoem ze. Één voor één stuur jij dank energie die 

kant op. 

 

Ook dit dankgebed zenden de studenten uit. 

 

Isaak: Stuur een dankgebed naar ons instrument en mijn naam is Isaak 

omdat dank is positiviteit. 
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De groep zendt in gedachten een dankgebed naar Isaak en Tresi toe. 

 

Isaak: En stuur natuurlijk een dankgebed naar jezelf toe. Dank jezelf dat je 

levend bent fysiek. Dank jezelf dat je geestelijk bent. Dank jezelf omdat je 

van jezelf houdt en wilt blijven houden. 

 

De groep zendt een dankgebed naar zichzelf toe.  

 

Isaak: En ons dankgebed is dit dankgebed: wij danken elk kind dat zichzelf 

als student en leergierig en nieuwsgierig in onze wereld bevindt. We danken 

elk kind omdat wij zijn dankbaar dat wij onderricht mogen geven. Wij 

danken jullie allen omdat weet lieve kinderen, dankbaarheid is puur liefde. 

Namasté.  

 

Namasté.  
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Bijeenkomst 15 juli 2011 
  

 

Tresi: Ik wil jullie even allemaal welkom heten dat jullie er weer zijn voor de 

laatste les. Voordat we beginnen moet ik even een paar vragen stellen van 

Chantal, mijn baas. Ze noemt mij altijd de baas maar zij is mijn baas. Met 

welke namen willen jullie in het boek? 

 

Dolf. 

 

Ellen. 

 

Hendrik. 

 

Tresi: Hendrik? 

 

Er wordt gelachen. 

 

Prins Hendrik. 

 

Ik vind Hendrik wel leuk daar moet ik om lachen. 

 

Tresi: Hendrik? Hoe kom je daarbij gek? Mijn eerste manager heette 

Hendrik.  

 

Ik vind het wel een leuke naam, is weer wat anders. 

 

Tresi: Oké en jij lieve schat? Je ziet er trouwens beeldig uit. 

 

Dank je wel, wat een compliment. Ik wil als Midhy in het boek. 

 

Er wordt gelachen. 

 

Midhy en Hendrik. 
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Tresi: Het moet niet gekker worden. 

 

Er wordt gelachen. 

 

Hendrik en Midhy. 

 

Is toch leuk. 

 

Midhy, is toch een hele makkelijke naam. 

 

Tresi: Hoe komen jullie erbij om je namen te veranderen? 

 

Deze naam heb ik ooit gekregen van een andere goeroe. Weten jullie wat Midhy betekent? 

De waarde van de schat, vinden jullie dat geen prachtnaam? 

 

En waar staat Hendrik voor?  

 

Dat is zijn secret. Hij heeft er niet over nagedacht. 

 

Tresi: Waar staat Hendrik voor? 

 

Uitpakken van de schat. 

 

Er wordt gelachen.  

 

Hebben jullie liever dat we onze eigen naam gebruiken? Dat wil ik ook wel, dat maakt 

me niet uit. 

 

Tresi: Het is jullie keuze. Als mensen er met een andere naam in willen mag 

dat ook. Jij heet? 

 

Ik heet Midhy. 

 

Tresi: Hoe schrijf je dat? 
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M i d h y. 

 

Tresi: Dan weet Chantal ook hoe het moet. 

 

Wij zijn heel officieel gedoopt daarin. 

 

Tresi: Ik heet gewoon Tresi. 

 

Dat mag. 

 

Is dat je echte naam? 

 

Tresi: Mijn echte naam is Anna Theresa. 

 

Oh, dat lijkt erop. 

 

Tresi: Dus Tresi is mijn naam. Is goed, dan gaan we naar onze Wim. Je ziet 

er trouwens ook beeldig uit, nieuwe shirt? 

 

Ja.  

 

Tresi: Na een jaar. 

 

Gewoon Wim. 

 

Tresi: En jij? 

 

Naomi. 

 

Tresi: Naomi? Hoe kom je erop. Ben je getrouwd met Naomi Wim. Wim is 

getrouwd met Naomi. Ik zag je ogen. 

 

Gewoon Dianne.  

 

Dan blijf ik toch Harrie. 
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Er wordt gelachen. 

 

Als jullie je eigen naam gebruiken dan doe ik het ook. 

 

Tresi: Weet je wat het is? Mensen die lezen de boeken op e-book. Ze worden 

op e-book uitgegeven en dan krijgen ze een bepaald beeld bij een bepaalde 

persoon met de naam. Ik ben Tresi Barros, ik blijf Tresi Barros en dat was 

het. Ik ben nog steeds vrijgezel. 

 

Ach. 

 

Tresi: Dat is lang hè voor mij. De mannen om mij heen worden allemaal gek. 

Ze willen me allemaal hebben maar ik wil niet. Ik blijf vrijgezel. Ik krijg al 

koppijn bij de gedachte. Ik hou nog steeds van mijn eigen vent maar hij niet 

van mij. Hij houdt wel van mij maar niet op die manier. Zo Isaak daar gaan 

we. Wat moest ik doen? Moest ik nog een voorwoord doen? 

 

Ja, dat moest nog. Zal ik me ook maar gewoon Ans noemen dan? 

 

Er wordt gelachen. 

 

Tresi: Tsjonge jonge, we beginnen vandaag niet.  

 

Ik ga niet veranderen, ik blijf Naomi.  

 

Tresi: Voordat ik in trance ga, wil ik jullie allemaal bedanken voor dit jaar dat 

ik met jullie heb mogen doorbrengen. Het was voor mij wel elke keer weer 

een opgave en een reis om hier te zijn dus ik ben blij dat het jaar om is. 

 

Er wordt gelachen. 

 

Lekker vakantie straks. 

 

Tresi: Echt wel, vanaf morgen drie weken. Ik heb nog geen plannen dus ik ga 

drie weken slapen denk ik. Ik wil jullie bedanken dat jullie mij hebben 
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uitgenodigd en zeker dat jullie Isaak de gelegenheid hebben gegeven om jullie 

onderricht te geven. Dat is mijn stukje dat ik vertel. Ik wil even namasté 

zeggen. 

 

Namasté. 

 

Tresi: Natuurlijk was het geen makkelijk jaar. Jij bent heerlijk getrouwd. Ik 

hoop dat het langer duurt dan zeven maanden. Jullie zijn ook heerlijk 

getrouwd en jullie ook en zij is nog steeds aan de vent? 

 

Ja. 

 

Tresi: Houden zo. En jij was ook heerlijk getrouwd en hij is ook aan de 

vrouw. Wat ik zo mooi vind, en dat zeg ik als Tresi zijnde, is dat je zoveel 

leert en evolueert maar het is moeilijk om soms al die lessen aan te nemen. Ik 

als Tresi zijnde heb de afgelopen tijd heel veel privéprojecten aangenomen. 

Ik heb heel veel geleerd over hoe mensen zijn in de gradaties van sferen. Ik 

ben een beetje op jullie sfeer terecht gekomen om te kijken, als menszijnde 

om jullie sferen te onderzoeken. Dat was een hele grote leerschool tot nu 

toe. Jullie snappen er niets van.  

 

Hoe bedoel je het? 

 

Tresi: Je hebt het meesterschap Isaak maar je hebt ook Tresi. Tresi is 

natuurlijk altijd onder de hoede van Isaak maar Tresi moest een aantal 

mensen in de privéproject leren kennen van: hoe is dat? Ik kreeg een aantal 

mensen op mijn weg die ik privé moest onderzoeken. Niet onder de hoede 

van Isaak maar onder Tresi’s hoede om mijn eigen meesterschap een beetje 

aan te voelen en te begrijpen. Dat vond ik wel heel moeilijk naast mijn werk. 

Dat betekent heel weinig slaap en dat betekent heel weinig steun van Isaak, 

het zelf moeten doen. Maar daar begreep ik uit hoe hij het heeft gedaan 

omdat hij is meester geworden doordat hij alle sferen heeft doorzocht. 

Daardoor is hij op zijn sfeer terecht gekomen als meester Isaak. Ik ben Tresi 

in vlees en ja, dan word je altijd opgetild in zijn sfeer, dat is lekker. Maar op 

het moment dat hij je loslaat dan moet je jezelf gaan ondervinden en dat is 
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een andere sfeer en dat noemen we de meester Tresi sfeer. Die heb ik de 

laatste tijd veel moeten ontdekken. 

 

Dat is een tegenvaller. 

 

Tresi: Nee, het was geen tegenvaller, het was een zware les, nog steeds. 

Omdat als je als menszijnde jezelf verbindt met andere mensen kom je ook 

je menskant tegen en dan moet je bij jezelf blijven. Dat is een beetje moeilijk 

als je geen zelf hebt omdat je steeds de sfeer wordt. Als ik simpel kijk: liefde 

is alles wat je hebt dus ik probeer nu alles met liefde te benaderen. Heel veel 

mensen om me heen gaan bokkensprongen maken, gekke sprongen. Dat 

komt ook wel door de trilling van de maatschappij. Dan moet ik liefde 

blijven geven en dat is wel slopend om altijd maar liefde te blijven geven 

ondanks de klappen die je ontvangt. Ik ga een klein voorbeeld geven. Stel dat 

jij een vriendin van mij zou zijn, die wil liefde maar ze handelt eigenlijk niet 

uit liefde maar ze wil wel liefde ontvangen, moet je steeds maar liefde geven 

en dat is moeilijk. 

 

Dan wordt je leeggezogen. 

 

Tresi: Ja, daarom wil ik drie weken slapen. Morgen ga ik drie weken slapen 

dan heb ik vakantie. Nou, daar gaan we. 

 

Tresi keert in de tweede vorm van trance. 

 

Isaak: Goedenavond.  

 

Goedenavond. 

 

Isaak: Lieve kinderen, lieve mensen dat jullie zijn, ontvang jezelf in liefde, 

onderricht jezelf keer op keer hoe je liefde kan ontvangen en weet dat je dit 

weer door kan geven aan degenen die jouw broeders heten. Vele kinderen 

die wij kennen ontvangen de liefde niet meer, ze zijn gestopt om te geloven 

in dat woord of tenminste het willen aanvaarden dat het woord werkelijkheid 

kan zijn. Jullie hebben onderricht gehad. Het onderricht dat wij hebben 
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gegeven hebben wij uit liefde gegeven en wij hopen dat elk van jullie zijn 

onderricht toe kan passen in zijn dagelijks bestaan, hoe zwaar en hoe 

moeilijk het ook mag zijn in jouw bestaan van heden. Weet lieve kinderen, 

dat onderricht betekent: willen leren. Elk van jullie heeft zijn onderricht tot 

zich genomen en we hopen ook dat elk van jullie heeft geleerd wat hij hoort 

te leren. En de vraag naar jullie toe is: hebben jullie geleerd? 

 

Ja. 

 

Isaak: En de vraag weer hierop is: hebben jullie hetgeen wat je geleerd hebt 

ook toegepast in je dagelijks bestaan? 

 

Wel geprobeerd. 

 

Ik wel. 

 

Isaak: En de vraag hierop weer is: wat hebben jullie geleerd? 

 

Er valt een stilte. 

 

Isaak: Niets dus. 

 

Jawel. 

 

Isaak: Wat hebben jullie geleerd? Hebben jullie geleerd dat jullie moeten gaan 

vertrouwen, elk van jullie, dat jullie waardig zijn? 

 

Ja, je hebt het vaak genoeg gezegd maar soms neem ik toch onvoldoende de waardigheid nog 

aan. Ik ben me er wel van bewust, ik merk nu ook wanneer ik het onvoldoende doe. Dat 

vind ik wel positief. Om een voorbeeld te noemen: ik verstop me nogal gauw. We hadden 

gisteravond een etentje en toen kwam ik een oude collega, een oude directrice per ongeluk 

tegen en daar schrok ik van en toen zei ik: “Ik ga gauw weg.” Toen dacht ik: Ans, dat is 

toch ook niet goed, het maakt toch niets uit dat zij daar staat, zeg gewoon goedenavond en 

ga gewoon verder maar ik had echt het gevoel dat ik weg wilde gaan. Daardoor had ik in 
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de gaten dat ik er nog niet ben en beter op moet letten en mijn waardigheid aan moet 

nemen.  

 

Isaak: Leren is simpel op het moment dat jij als menszijnde leert. Op dat 

moment neem je aan wat tot je komt. De leermomenten van dat moment 

accepteer je op dat moment en dat is ingewikkeld voor velen, acceptatie. Zijn 

jullie overgegaan tot volkomen acceptatie van jullie eigen bestaan? 

 

Volkomen is wat overdreven maar het is wel een voortgaand proces. 

 

Isaak: Volkomen is het woord volkomen. Niet met maar’s aan de slag gaan, 

niet jezelf in de nietigheid zetten. Puur ik ben volkomen in de leerschool van 

acceptatie. Op het moment dat elk van jullie dat toepast in zijn bestaan dan 

kunnen we zeggen: “Dat kind heeft geleerd.” Helaas zijn jullie een voorbeeld 

voor velen en daarom zeggen wij helaas. Dat betekent dat jullie een 

voorbeeld moeten zijn voor velen omdat vele kinderen hebben niet geleerd 

en daarom het woord helaas. Maar jullie zijn wel overgegaan tot evolutie, 

puur doordat jullie jezelf beter hebben leren kennen nemen we aan. 

 

Ja. 

 

Isaak: En als we zeggen: “Wat heb je leren kennen?” Wat zeg je dan als 

menszijnde en we beginnen bij jou.  

 

Ik heb van deze cursus de dankbaarheid geleerd. Voor mij voelt alles als overvloed, dat 

alles stroomt en komt en gaat en dat is wat mij heel erg heeft geraakt. 

 

Isaak: De dankbaarheid? 

 

Ja, dat alles zo mooi is. Soms niet alles maar dan kom je weer oude stukken tegen. Ik voel 

grote dankbaarheid naar alles. Ik ben blij, liefelijk en zie overal veel meer de liefde en heb 

het gevoel dat ik met anderen wil delen. 

 

Isaak: We zijn dankbaar. Dankbaarheid is gratie. De gratie van dankbaarheid, 

wat betekent dat voor jullie? Wat betekent voor jullie het woord gratie? 
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Dat is een vertaling van dankbaarheid toch? 

 

Isaak: De gratie God, wat betekent dat? 

 

Met dank van God. 

 

Isaak: Ja, dus dankbaarheid en gratie. Ben je dankbaar dat je de gratie van 

God tot je hebt genomen? 

 

Ja. 

 

Isaak: Jij ook? 

 

Ja. 

 

Isaak: Jij ook? 

 

Ja. 

 

Isaak: Jij ook? 

 

Ja. 

 

Isaak: Met een glimlach? 

 

Ja hoor. 

 

Isaak: Glimlacht hij altijd zo tegen jou? 

 

Nu wel. 

 

Isaak: Lieve kinderen, wij zijn blij dat wij de gratie God mogen uitdelen. Zijn 

jullie blij dat jullie de gratie God door kunnen gaan geven aan je 

medebroeders? 
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Ja. 

 

Isaak: Dan zijn jullie zegeningen. Dan zegenen jullie je medemens. Op het 

moment dat je de medemens zegent dan zegen jij je eigen bestaan. Zo 

moeilijk is dat niet om te begrijpen dus daar hoef je niet over na te denken.  

 

Hoe was je bruiloft? 

 

Was heel mooi, heel liefdevol. We hadden geld gevraagd voor goede doelen, geef niet iets aan 

ons maar geef aan de mensen die het minder goed hebben. Iedereen heeft een cadeautje 

gegeven van ‘Fair Trade’. Het was zo’n liefdevolle dag en dat was onze bedoeling om de 

liefde verder te geven. Dat vond ik echt heel fijn. We kregen allemaal bedankjes. Het was 

een prachtige dag. 

 

Isaak: Elke dag is een prachtige dag. Helaas is het zo dat vele kinderen dat 

niet zien. Vele kinderen zien een prachtige dag als de zon schijnt en niet als 

het regent. Wij zijn dankbaar omdat wij weten dat alles zo tijdelijk is en we 

weten ook dat elke tijdelijkheid tijdelijk is. Dat betekent dat je al hetgeen wat 

je hebt hoort te ontvangen in jouw tijdelijk gevoel. Hoe tijdelijk het ook mag 

wezen, ontvang het. Wees je tijdelijk gevoel in dankbaarheid, in gratie van dat 

gevoel van dat moment. Jullie zijn broeders van elkaar en dat hoort elk van 

jullie te weten in zijn gevoel en zijn waardigheid van dat moment: ik ben een 

broeder van dat moment naar de andere broeder toe. Als je huilt ook, als je 

blij bent ook. Wat je nooit hoort te doen lieve kinderen is je broeder in de 

steek laten. Dus welke broeder in jouw bestaan komt en hoe nodig jouw 

broeder jou heeft, wees puur liefde in geven. Geef je liefde en zeg simpelweg: 

“Dit is genoeg.” Geef geen haat, geef ook niet je verleden of je blokkades, 

geef je liefde. Er zijn vele kinderen die nog steeds haat hebben en weet je wat 

haat is schone vrouw? 

 

Ik voel geen haat. Ik denk dat haat je verteert. 

 

Isaak: Haat bestaat en wanneer komt er haat? 

 

Als je geen liefde kunt geven. 
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Isaak: Haat komt er als je een situatie haat of een persoon haat. Ik haat dat 

gevoel daarom haat ik jou. Dat betekent simpelweg dat je haat boven liefde 

zet. Als je zegt: “Ik haat mijn menselijkheid omdat ik haat” dan haat je 

eigenlijk je gevoel omdat haat komt voort uit je gevoel, ergens in je gevoel 

ontstaat het. Daarom horen kinderen die jullie zijn simpelweg dit te zeggen: 

“Ik hou van mijn medemens en ik haat geen enkel gevoel dat mijn 

medemens mij aangeeft, ik ben schoon hierin.” Zijn jullie al zover denken 

jullie? 

 

Nee. 

 

Isaak: Nee, omdat jullie hebben nog vaak een haatgevoel. Ik haat deze 

situatie of ik haat dat ik me zo voel, of ik haat mezelf kan ook nog. Het 

woord haat klinkt cru maar is niet zo cru als het klinkt. Haten is eigenlijk iets 

niet willen. Dan moet je eigenlijk zeggen: “Ik wil dit gevoel niet.” Verander 

het dan. Zo simpel is het hè. Dus schone man, hoe voel jij je? 

 

Op dit moment? 

 

Isaak: Hoe voel jij je? 

 

Over het algemeen wel redelijk positief maar ik heb op dit moment een situatie waar ik me 

niet prettig bij voel. 

 

Isaak: Waar voel je jezelf niet prettig bij? 

 

Bij mijn werksituatie.  

 

Isaak: En heb je die werksituatie al veranderd? 

 

Nee, ik maak niet zo’n goede kans om te veranderen. Ik weet dat ik moet kijken op 

internet en zo en een profiel aan moet maken. Maar ergens heb ik ook een stuk wil maar 

aan de andere kant wordt het ook steeds moeilijker om mezelf te handhaven in zo’n 

situatie. 
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Isaak: De werksituatie, haat je je werksituatie? 

 

In zekere zin ja.  

 

Isaak: Of haat je het gevoel dat de werksituatie jou geeft? 

 

Ik denk het laatste. 

 

Isaak: Dat betekent simpelweg dat jij je werksituatie moet veranderen en het 

gevoel in jou zelf moet ook veranderd worden door de verandering van je 

werksituatie.  

 

Dat klopt. 

 

Isaak: En wie is daar verantwoordelijk voor? 

 

Wim zelf.  

 

Isaak: Gelukkig, dus je bent geen domme man dus je weet precies hoe het 

moet. 

 

Ik weet best hoe het moet maar op de een of andere manier heb ik de drive niet om tot actie 

over te gaan. 

 

Isaak: Je weet hoe het moet maar je gebruikt nog die maar’s. 

 

Ik heb ergens een stuk weerstand. 

 

Isaak: Maar’s bestonden toch niet? 

 

Nee. 

 

Isaak: Nee, met een hoge toon. Doe het dan. Elke situatie schep je zelf. Dus 

jouw situatie heb je zelf gecreëerd. 
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Ja, dat is waar. 

 

Isaak: Als je niet content bent in die situatie hoor je die situatie te 

veranderen. Simpel toch? 

 

Ja, in theorie is het heel simpel. 

 

Isaak: In praktijk ook. Wij hebben jou al een tijd onderricht gegeven en in die 

tijd van onderricht is er niet veel vooruitgang gekomen.  

 

Dat klopt. 

 

Isaak: Dat betekent dat ons onderricht ergens in is gegaan en ergens uit is 

gegaan. Waar of niet? 

 

Nee. 

 

Isaak: Dus betekent ons onderricht zit in je systeem. 

 

Ja. 

 

Isaak: Goed zo. Dat betekent ook dat je ons onderricht kan toepassen in de 

wereld van doen. Waar blijft de laatste kracht die je bezit? 

 

Het blijft verborgen. 

 

Isaak: Gedachtes, woorden en daden. De laatste is de beste die je bezit. Dus 

jij kind moet simpelweg toepassen wat je wenst en de schone vrouw aan je 

zijde moet je er haast toe dwingen en dat noemen we dus steun en toeverlaat. 

Bent u zijn steun en toeverlaat? 

 

Ja. 

 

Isaak: Dwing hem dan. 
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Vasthouden. 

 

Isaak: Dat is wat anders maar hij hoort gedwongen te worden omdat hij 

angstvallig is. Je bent bang om te vallen angstvallig. 

 

Ik heb daar een goed middeltje voor hoe het moet. Als Naomi nou eens het nummer draait 

van de werkgever en Wim komt uit een deur lopen en dan hou je de telefoon aan Wim’s 

oor en dan staat ie voor het blok. 

 

Dan moet ie wel.  

 

Is er al gebeld dan neem ik aan? Er is al gebeld en Wim krijgt de telefoon aan zijn oor en 

dan moet ie maar klakkeloos iets zeggen. 

 

Zo moeilijk is het niet, zo zou ik het doen. 

 

Dan zegt ie: “Hallo hoe is het, mooi weer.” 

 

Nee, je weet wel waar je het over hebt. 

 

Als ik zo binnen kom…. 

 

Dat doet ie toch niet bij jou. 

 

Nee, maar als ik zo binnen zou komen dan kan ik ook niet…. 

 

Ik zou het gewoon zo doen. 

 

Ik denk dat Wim zo de hoorn erop gooit. 

 

Dan bel ik gewoon weer terug.  

 

Dan voel je jezelf heel gauw opgelaten en dan weet je niet wat je moet doen.  

 

Er komt vanzelf wel wat. Ik zou het doen. 
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Ik denk er niet aan. 

 

Dat is jammer. 

  

Isaak: Dan ben je een toeschouwer. Je moet als menszijnde geen 

toeschouwer zijn op het moment dat je helpende kan zijn. Als je de 

medemens kan helpen, schouw niet toe hoe hij zichzelf niet helpt. Help de 

mens. Wees met de mens. Geniet van de mens die jouw broeder is. Mijn 

naam is Isaak, de functie die ik aan heb genomen is de helpende functie. 

Door een lichaam die wij instrument noemen kunnen wij de fysieke mens 

bereiken. Maar wij zijn toeschouwers omdat wij toeschouwen hoe de fysieke 

mens zichzelf helpt. En elk van jullie is een toeschouwer van zijn eigen 

bestaan maar hopelijk ook helpend naar zijn eigen bestaan toe. Geniet van 

het korte bestaan dat je leven noemt of heet en zie je geluk in elke ervaring 

van jouw levensvisie omdat je hebt een visie van je eigen leven en geniet van 

de dag en de nacht en al hetgeen wat er tussendoor plaatsvindt maar geniet 

wel en dan zeg je namasté. Namasté is simpelweg: mijn hart groet andermans 

hart maar namasté jezelf ook, groet dus ook je eigen hart. Hebben jullie 

vragen of huiswerk?  

 

Ik heb wel een vraag op papier gezet. Ik zal het voorlezen. Ik heb steeds meer behoefte aan 

pluimpjes, daar kan ik niet zonder. Ik heb voortdurend het gevoel of gedachten dat ik toch 

ooit als individu in de eeuwigheid hoor te verdwijnen. Ook doe ik minder voor anderen. 

Uit uw boek heb ik begrepen dat het goed is om voor jezelf te zorgen. Zijn dat goede 

ontwikkelingen of hoe kijkt u daar tegenaan vanaf de andere dimensie? 

 

Isaak: De eerste zin: je hebt meer behoefte aan? Wat sprak u? 

 

Pluimpjes. 

 

Isaak: Pluimpjes. 

 

U dacht zeker pruimpjes. 
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Isaak: Elk kind verlangt naar waardering. Elk kind verlangt om geaccepteerd 

te worden. Elk kind zoals jullie kinderen zijn verlangen om pluimpjes te 

ontvangen. Daar is niets mis mee. Het enige wat jij hoort te doen is toegeven 

aan je gevoel van behoefte. Ik verlang dat, dat is mijn gevoel, daar gaat mijn 

behoefte naar uit en kondig dat aan. Wees duidelijk in communiceren en 

vraag om complimentjes. Vraag ook om aangehoord te worden. Vraag wat je 

nodig hebt. Hoe kijken wij daar tegenaan? Simpel, simpel niet moeilijk. Wij 

weten dat elk kind hier ter aarde die behoefte heeft en we weten ook dat het 

kind hier ter aarde die behoefte moet vertegenwoordigen in spreken en dat 

zegenen wij. Dus wat is precies je vraag? 

 

Ik heb nog steeds het gevoel dat ik niet meer zoveel strijd voor mezelf moet hebben of om 

mezelf neer te zetten. Als individu verdwijn ik toch te zijner tijd. Dat ik voor mezelf de 

grenzen durf te stellen etc. 

 

Isaak: Volg je behoeftes, volg je gevoel. Wees je behoefte, wees je gevoel en 

wees duidelijk daarin. 

 

Ik weet wat u zegt maar op dat moment kan ik het niet. 

 

Isaak: Doe niet zo moeilijk. 

 

Misschien moet je niet meer zo je best doen tegenover anderen dat je daardoor minder jezelf 

bent dan je was.  

 

Daar heb ik over nagedacht maar dat was niet altijd zo. 

 

Isaak: Als je hier in deze ruimte met elkaar zit en je bent alleen maar in deze 

ruimte, wat voel je dan? De energie van elkaar, de individualiteit van elkaar. 

Ieder van jullie heeft verschillende energieën bij zich, waar of niet? 

 

Ja. 

 

Isaak: Daarom is het onderzoek altijd belangrijk. Het onderzoek is: wie ben 

ik? Waar wil ik heen? Wat wil ik vertegenwoordigen en hoe wil ik zijn in mijn 
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leven van vandaag naar het leven tot morgen en overmorgen en zo ga je 

door tot je dood je komt halen en de dood is puur de transformatie. Zo erg 

is de dood dus niet. Het is puur een transformatie. Als je jezelf aanvaardt en 

accepteert in het wezen van nu dan kan je veel hebben en wat kan je hebben? 

Al hetgeen wat God je geeft. De levenslessen, de levensscholen zijn 

acceptabel op dat moment omdat je zegt: “Ik accepteer elke levensles en 

school.” Dat is puur wat wij jullie aan willen reiken, de levenslessen en 

scholen te accepteren en blij zijn. En vandaag eindigen jullie in blijdschap 

deze cursus waar mijn naam is Isaak bij hoort en onderricht geeft aan jullie 

en wij hopen dat al hetgeen jullie hebben geleerd jullie in de praktijk 

toepassen en ook meegeven aan je broeders. Geef mee en dan komt het 

goed. Dus jij schone vrouw, wat heb jij geleerd? 

 

Ik ben bewuster geworden, ik weet dat ik in liefde moet leven. Dat lukt me heel vaak wel, 

niet altijd.  

 

Isaak: Heel vaak en vaker en vaker tot perfectie. 

 

Ik oefen daarin en soms valt het tegen en dan lukt het je een dag niet. 

 

Isaak: Dat geeft niet. 

 

Soms lukt het me een dag niet en dan gun ik mezelf die dag ook. 

 

Isaak: Goed zo. Heb jij je liefde, je echtgenoot tot je genomen? 

 

Jawel we gaan wel in liefde met elkaar om. 

 

Isaak: Heb jij in liefde je echtgenote tot je genomen? 

 

Ja. 

 

Isaak: Zijn jullie nou in het echt met mekaar verbonden? 

 

Dat gaan we weer opnieuw doen. 
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Isaak: Wat bedoel je daarmee? 

 

In het echt verbinden. 

 

Isaak: Dat betekent? 

 

We zijn ooit getrouwd en dan heb je een idee voor ogen en dan loopt het soms anders en het 

is goed om daar weer even naar te kijken om het helder te krijgen en het op te frissen en te 

kijken of je opnieuw in het echt wilt verbinden. 

 

Isaak: Dus je gaat nog een keer trouwen? 

 

Ja. 

 

Isaak: Je hebt best wel een heel mooi iets. 

 

Dat weet ik. 

 

Isaak: Wees daar heel blij mee. Wanneer gaat dat plaatsvinden?  

 

Dat weten we nog niet. 

 

Isaak: Gaan jullie geestelijk trouwen of gaan jullie fysiek trouwen? 

 

Dat is nog even de vraag. 

 

Isaak: Geestelijk trouwen is mooier dan fysiek trouwen. 

 

Er wordt gelachen. 

 

Isaak: Geestelijk trouwen betekent in de geest met mekaar getrouwd zijn. 

Fysiek trouwen sterft sowieso, het is maar tijdelijk. Dus mijn aanraden naar 

jullie toe zou zijn: zeg ja op geestelijk trouwen en we weten daar een hele 

goeie in die deze ceremonie geestelijk voor mekaar zou kunnen brengen, 

geestelijk bij mekaar kunnen brengen, maar dan moet het kind dat ja zegt 
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ook geestelijk trouwen, ook geestelijk volledig dat huwelijk willen aanvaarden 

en dat is niet een makkelijke opgave. Willen aanvaarden, ik aanvaard al 

hetgeen wat mij tot echtgenoot of echtgenote in de geestelijke zin laat zijn. 

Dus denk er goed over na. 

 

Isaak laat een diepe zucht horen. 

 

Isaak: Zijn jullie fysiek al zodanig met mekaar of zijn jullie alleen geestelijk 

met mekaar? 

 

Geestelijk. 

 

Isaak: Fysiek hoort erbij. We kunnen niet tegen jullie zeggen: “Eet nooit 

meer of drink nooit meer, voedt alleen je gevoel.” Dat kunnen we niet 

zeggen. Let op je geestelijkheid en let ook op je fysiekheid en volg je 

behoeftes bij elk van die twee. We gaan naar dit kind, onze meester in de 

afgelopen tijden in deze lessen. Vertel, wat heb jij geleerd? 

 

Meer mezelf te zijn. Ik ben rustiger, ik heb meer waardigheid naar mezelf toe, ben veel 

krachtiger. Ik ben me nog meer bewust van wie ik ben en mijn omgeving.  

 

Isaak: Mooi en jij? 

 

Ik ben druk bezig met mezelf. Vroeger was ik van: wat wil ik van het leven en nu sta ik 

open voor wat het leven van me wil. Ik geef me over aan de krachten van de kosmos, wat 

er op me afkomt zeg maar. Ik heb een drang van binnen. Al zijn het maar kleine dingen 

maar om daarin te helpen en iets te betekenen voor anderen. Ik doe dat ook in gesprekken 

met anderen dat er toch iets positievers en meer liefde in komt. Die drang zit heel erg in 

mij. Het overgeven aan de kosmos was een heel moeilijk punt voor mij omdat ik altijd 

gewend ben geweest om alles te controleren. Zo deed mijn vader het altijd en zo deed ik het 

ook. Het loslaten is voor mij ook een heel mooi punt geweest dit jaar. In het begin zat het 

in mijn hoofd en toen zijn er dingen op mijn pad gekomen dat loslaten iets heel anders is. 

Die ervaring van loslaten, om het echt te doen dan dat je het alleen maar in je hoofd hebt. 

Dat is iets heel anders dan dat je er echt doorheen moet als er dingen op je pad komen 
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waarvan je denkt: dit wil ik helemaal niet en dan moet je vertrouwen en toch loslaten en 

daar ben ik doorheen gekomen en dat heeft me heel veel gebracht. 

 

Isaak: Jij hebt al gesproken en jij? 

 

Het loslaten vind ik ook een heel moeilijk iets. Ik ben het steeds beter gaan begrijpen en 

laat het op me afkomen en ik kijk wel. Soms zitten mensen in een bepaalde energie en dan 

probeer ik het met liefde te sturen en dan gaat het niet zoals ik het graag wil en dan vind 

ik het moeilijk. Begrijp je wat ik bedoel? 

 

Isaak: Wij begrijpen precies wat je bedoelt. 

 

Dat vind ik jammer. Ik probeer het dan wel met liefde te sturen en positiviteit maar soms 

gaat het niet zoals ik het graag wil. 

 

Isaak: Dan moet jij het accepteren zoals het is en puur de liefde en energie 

die kant opsturen en de verwachtingen niet te hoog te trekken. Leer te 

ontspannen. Leer te aanvaarden zoals het is en te vertrouwen dat het zo is. 

Jij. 

 

Ik heb dat ook met loslaten in de praktijk te weinig, ik zit nog te vast hier en daar. 

 

Isaak: Ook acceptatie. 

 

Het zal wel moeten. 

 

Isaak: Je hebt geen keuze kind, dus je zal wel moeten ja. Jij. 

 

Geestelijke groei is mij veel duidelijker geworden wat dat betekent. Toen ik met Harrie 

trouwde of net iets had zei ie: “We gaan samen bouwen Ans” en nu begrijp ik pas wat 

geestelijke groei en evolutie is en dat reïncarnatie steeds maar komt en dat alles een les is en 

ook het loslaten hoort daarbij. Isaak heeft mij twee jaar lang heel goed geholpen en richting 

aangegeven hoe ik in mijn leven moet staan en wat de bedoeling en de essentie van het leven 

is. Dat je een klein lampje bent, dat je geboren bent en daar continu lessen in krijgt van de 
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kosmos. De natuur is natuurlijk ontzettend mooi en daar ben ik dankbaar voor. Ik heb 

er heel erg veel aan gehad deze twee jaar en heb er erg veel baat bij gehad. 

 

Isaak: Daar zijn we content mee. Simpelweg het toepassen in het zijn van elk 

moment van zijn en dat is hetgeen wat wij jullie hopelijk nog kunnen 

aangeven tijdens deze laatste les. De les is puur simpel: wees simpel en pas 

toe waar jouw hart naartoe gaat. Pas toe. Wees je behoeftes en laat los al 

hetgeen wat je in de weg staat om je behoeftes te vervullen. Laat los. We 

laten omdat dit de laatste les is misschien de tijd wat korter maar dat is puur 

omdat we willen dat jullie nog van elkaar gaan genieten. We willen graag dat 

elk van jullie vertelt aan de broeder, één op één, niet langdradig maar kort 

wat je van de broeder vindt. Begin jij maar met deze broeder. 

 

Ik vind het een heel liefdevol, geïnteresseerd iemand, heel open, heel fijn mens. Ik denk dat 

anderen alleen al veel kunnen leren alleen al door zichzelf te zijn.  

 

Isaak: Wat vind jij van dit kind? 

 

Een hele warme liefdevolle vrouw. Ik zie ook de openheid en ook iets van bescheidenheid.  

 

Isaak: Wat vind jij van dit kind? 

 

Een hele lieve vrouw die nog wat te bescheiden is maar heel veel aan anderen kan geven. 

 

Isaak: En wat vind jij van dit kind? 

 

Ik vond het heel mooi wat je vertelde over je huwelijksdag en de diepte die je liet zien en 

wat erachter zit en dat je zoveel aan andere mensen wilt geven, die basis. Ik vind je gewoon 

een heel mooi mens, heel liefdevol. 

 

Isaak: En wat vind jij van dit kind? 

 

Wijsheid. We hebben mekaar niet zo heel vaak gehoord en gezien. Open. 

 

Isaak: Wat vind jij van dit kind? 
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Heel mooi mens, heel medelevend, heel mooi voelend, luisterend, iemand die je bij wijze van 

spreken midden in de nacht kan bellen als je het niet ziet zitten, geen terughoudendheid 

heeft om de verbinding aan te gaan. 

 

Isaak: Wat vind jij van dit kind, jij schone vrouw, dit kind? 

 

Lief en goed mens is. In de kern een lief mens met een kwetsbaarheid die ze niet laat zien. 

Een mooi mens maar ze houdt zich iets tegen om de kwetsbaarheid niet te laten zien. Dat 

hebben we allemaal. We zitten hier in een beschermde groep dan is het makkelijker maar 

toch. 

 

Isaak: Wat vind jij van dit kind? 

 

Ik vind het zo mooi om te zien hoe je gegroeid bent dit jaar. Ik ben zo blij voor je dat 

dingen op je pad zijn gekomen. Ik denk dat je dat zelf hebt opgeroepen. Ik wil je daarvoor 

een grote pluim gegeven. 

 

Dank je wel. 

 

Ja, je bent gewoon geweldig, je doet het hartstikke mooi, met liefde. Knap ik heb respect 

voor je. 

 

Isaak: Wat vind jij van dit kind? 

 

Ik vind het geweldig hoe Harrie met zijn voertuig omgaat en hoe je met je geest heel veel 

dingen kunt vind ik super. 

 

Isaak: En wat vind jij van dit kind? 

 

Ik vind Monique erg liefdevol, ik vind dat ze zacht is en meer tevoorschijn is gekomen. Ze 

is heel liefdevol en open en eerlijk en ze is ook sociaal. Ze geeft een goed gevoel. Ik vind 

haar ook betrouwbaar. Een mooie vrouw. 

 

Isaak: En wat vind jij van dat kind, die schone vrouw? 
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Een mooie vrouw, doorzettingsvermogen. Ik vind het heel knap hoe jij met alle mensen 

omgaat en je zegt ook net dat je echt liefde probeert te geven en daar heb ik ook het volste 

vertrouwen in. Je bent daar ook heel eerlijk in ook dat het je niet altijd lukt, daar kunnen 

we wat van leren. Ik geloof ook echt dat je dat doet. Dat behoren wij ook te doen dus 

daarin ben je echt een voorbeeld voor mij. Ten aanzien van de organisatie van ons geheel 

heb je je goed ingezet. Je bent open, enthousiast, heel open, heel vrolijk, eerlijk, ik mag je 

graag. 

 

Isaak: En wat vind jij van dat kind? 

 

Een heel spontaan mens, iemand die gewoon zegt wat ze denkt, wat ze voelt. Ze zegt wat 

ze denkt en dat is heel puur en heel zuiver. Daar ben ik wel jaloers op, ik zit vaak wel te 

zoeken naar de woorden. Dat is heel leuk om te zien en te horen. 

 

Isaak: En wat vinden jij en wij van dit kind? Zij en wij, omdat ons instrument 

natuurlijk heeft ook een gedachte en wij hebben de collectieve gedachte en jij 

als instrument mag even spreken wat ze van deze kinderen vindt en het 

instrument vindt dit kind een bijzonder kind en dit kind een bijzonder kind 

en dit kind een bijzonder kind en elk van jullie een bijzonder kind omdat het 

instrument voelt elke energie van dit kind in haar hart, betekent jullie 

zuiverheid en die vertegenwoordigt zij tijdens ons, jullie energie. Wat vind ik 

en mijn naam is Isaak van jullie? Groeiend. Groeiend en groeiend. Je groeit, 

je groeit, je groeit en dat is de bedoeling van de lessen die wij aan jullie geven. 

Groei met de dag van de les die de dag aan je geeft. Spreek voluit en zeg wat 

je van elkaar vindt. Wees duidelijk daarin. Daar groei je in als je oefent en 

jullie horen simpelweg ieder te omarmen en te zeggen: “Namasté” en te 

zeggen: “Namasté” en de glimlach op te zetten en te zeggen: “Namasté” en 

desnoods de traan op te zetten en te zeggen: “Namasté.” Jullie horen alleen 

maar namasté te voelen, dag in dag uit in liefde voor jezelf en liefde voor 

anderen.  

 

Ik heb daar nog een vraag over. Als ik dat stuk in de praktijk breng en de een die 

overkomt nooit wat en de ander heeft last van ziektes, tegenslagen, banen verliezen etc. en 

dan wordt er gezegd: “Je krijgt nooit meer dan je aankunt” en iemand vraagt dan aan mij: 

“Hoe kijk jij daartegenaan?” Ik heb daar dan toch moeite mee. Wat moet ik dan zeggen 
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tegen die mensen waar ze toch iets mee kunnen en kracht uit kunnen putten? Ik heb dan 

op dat moment geen antwoord. Ik voel het wel en ik zie het wel maar wat moet ik 

daarmee? 

 

Isaak: Vlucht nooit van de situatie, wees op dat moment de situatie in je 

gevoel. Wees niet bang voor hetgeen wat je voelt, beleef het in je gevoel, 

ontspan, aanvaardt dat moment. Verander je situatie door de bewustwording 

die je krijgt van moment tot moment. Je kan iemand niet helpen als die 

persoon zichzelf niet kan helpen dus wees alleen een aangever. Wees de hulp 

met vertellen of desnoods via magnetiseren zoals jij het kan of liefdevolle 

woorden zoals jij het kan maar de mens moet het zelf doorleven en je kan 

alleen maar een toeschouwer zijn van zijn moment tot het volgende moment 

meer is er niet kind. Meer is er niet. Ja kind? 

 

Ik wil Isaak graag helpen onthouden maar ik vind het nog niet fijn dat de les is afgelopen. 

U moet het voorwoord nog geven. 

 

Isaak: Dat weten we kind. De les gaan we niet te lang maken omdat we 

willen dat jullie nog elkaar gaan begroeten met het aardse. Als jullie klaar zijn 

met deze les willen we dat jullie nog even aards met elkaar nog even tijd 

doorbreken. 

 

Doorbrengen. 

 

Isaak: Doorbreken. Tijd doorbreken wat is dat? 

 

Tijd doorbrengen. 

 

Isaak: Doorbreken. 

 

Beetje explosief. 

 

Isaak: Doorbrengen is wat anders dan doorbreken. Wanneer doorbreek je 

wat? Ik doorbreek mijn tijd is iets anders dan ik doorbreng mijn tijd of niet? 
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Dat vind ik ook. 

 

Isaak: En wat is het verschil? 

 

Anders wordt het misschien een sleur. 

 

Isaak: Je doorbreekt je tijd, je breekt je tijd, dan is er toch geen tijd meer. Hè, 

hè. Ik doorbreng mijn tijd is net uitzitten. Nee, jullie moeten leren om de tijd 

te doorbreken. Er is geen tijd in ons leven, er is alleen maar leven van 

moment tot moment. Dus doorbreek de tijd met elkaar. Leer dat. Als je bij 

elkaar bent doorbreek de tijd en niet doorbreng de tijd.  

 

We zullen de bloemetjes buiten zetten. 

 

Isaak: We gaan het voorwoord doen en daarna mogen jullie er nog over 

nadenken of jullie ons nog een aantal vragen willen stellen, zo niet dan gaan 

jullie je tijd doorbreken. Paraat?  

 

Ja. 

 

Isaak spreekt nu het voorwoord in op het opnameapparaat dat u aan het begin van dit 

boek al heeft kunnen lezen. 

 

Isaak: Voordat we de tijd gaan doorbreken, die hadden jullie nooit bedacht. 

 

Nee. 

 

Isaak: Willen we graag weten of iedereen tevreden is of zijn er nog 

vraagstellingen? We hebben alle tijd maar we willen graag dat jullie wel tijd 

met elkaar gaan doorbreken. 

 

Ik heb nog een vraag. Vroeger op school kreeg je ook les en kreeg je ook leerboeken en dit 

vind ik soms lastiger dat ik wel de les krijg maar niet de leerstof en dat ik dan moet gaan 

zoeken dat vind ik lastig. 
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Isaak: Daarom wordt het opgenomen, dat zijn dus je leerboeken. Elk woord 

dat wij in deze vorm met de studenten bespreken wordt uitgetypt dus degene 

die dit beluistert is onmisbaar. We noemen haar ook het kind van de 

onmisbaarheid. We zouden niet weten wat we zouden moeten doen zonder 

dit prachtige kind dat onmisbaar is. Haar naam kennen jullie wel maar we 

noemen haar onmisbaar. Elk materiaal kan je opvragen kind. Dat betekent: je 

kan het tot je nemen. Vraag het op en dan heb je leerboeken. Zolang mijn 

naam Isaak is en zolang ik gebruik mag maken van een instrument die jullie 

nu aanschouwen als dit fysieke voertuig zullen er boeken komen, dat is de 

bedoeling van het werk dat wij verrichten. Dat is de enige bedoeling, niet 

jullie blij te maken met een woord van toekomst maar jullie blij maken met 

het woord van evolutie, hoe jullie evolutie eruit kan zien door jullie toekomst 

zelf in je eigen handen te manoeuvreren zoals het jullie toekomt. De grootste 

les die wij proberen te geven aan elk van onze studenten en kinderen is de les 

van creatie. Je creëert je leven. Niemand is verantwoordelijk voor je eigen 

creatie, niet wij maar jullie. Nog meer vragen kinderen? 

 

Ik kom soms van die onbenulligheden van groepen tegen waar je dan op dat moment last 

van hebt, moet je alles bekijken, voelen en loslaten of moet je toch meer naar de toekomst? 

 

Isaak: Alles moet je bekijken, voelen en loslaten en dan ga je naar de 

toekomst. Het valt je toe.  

 

Wat in je opkomt is niet voor niets? Moet je daar wel naar kijken? 

 

Isaak: Niet te lang. Daarom heet het ook bekijken, voelen en loslaten. Het 

laatste is het mooiste van alles, loslaten. Wie was nog meer? 

 

Ik heb het volste vertrouwen in Isaak. U zei dat als je aan het lichaam zegt dat het 

ontspant en je herhaalt het vaak genoeg dan gaat het ook ontspannen. Kan het wel vier 

eeuwen doorduren voordat je je ontspant of mag je dat ook eerder verwachten? 

 

Isaak: Doe niet zo moeilijk, ontspan. 

 

Ja, makkelijk gezegd ontspan. Ga maar ik laat het zitten. 
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Isaak: Ga maar? Stuurt ze mij weg? 

 

Nee, maar ik weet ook niet hoe het moet hoor. 

 

Isaak: Kind stuurt een meester weg, gaat u heen. 

 

Nee, zo bedoel ik het echt niet. 

 

Isaak: En dan vraagt ze weer om contact. Kind ontspan, dat is al hetgeen wat 

wij je kunnen aanreiken. Ontspanning betekent meditatie. In je gedachtes 

jezelf zodanig manipuleren met gedachtes en woorden en daden desnoods 

om volledig in ontspanning te zijn. Als de mens in ontspannende toestand 

keer op keer zou zijn zouden wij nog veel meer contact hebben met de 

mens. Dan kunnen we je intuïtie en gevoel juist bereiken en niet als je 

gespannen bent. Als het zo makkelijk was voor elk om volledig in 

ontspannende toestand te zijn dan zouden we vele instrumenten hebben. 

Dus kind wat dat betreft ben je geen uitzondering. Leer te ontspannen. Deze 

heer heeft een lichaam dat hij moet aanvaarden. Is hij gespannen dan heeft 

het lichaam alleen maar nog meer last. Ontspant ie dan kan ie zichzelf beter 

in het voertuig voelen. Nee kind, je hoeft niet vier eeuwen nog verder te gaan 

om deze toestand van ontspanning te vinden omdat begin bij het begin dat is 

nu en we laten ons zeker niet wegsturen. 

 

Dat is ook niet mijn bedoeling hoor, dan heeft u het verkeerd begrepen. 

 

Isaak: Dat weten we kind. Nog iemand? 

 

Ik wil u bedanken voor deze laatste les. Ik denk dat het ontspannen wel heel erg 

belangrijk is ja. 

 

Isaak: Mooi. We willen graag onze dank uitspreken aan deze mensen en we 

hebben het over deze heer met de naam Wim en deze vrouw met de naam 

Naomi en deze vrouw met de naam Ans en deze heer met de naam Harrie en 

deze schone man met de naam Dolf en deze mensen hebben gezorgd dat 
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jullie deze cursus hebben gekregen en ontvangen. Mogen wij jullie daar dank 

je wel voor zeggen. 

 

Heel graag gedaan. 

 

Isaak: Jij ook schone man. Allemaal bedankt en zoals jullie dat altijd zo netjes 

zeggen: “Tot ziens.”     
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Wie ben ik? 
 
 

Ik ben Tresi Barros, ik ben medium en ik ben helderziend, -horend, -wetend, 

-voelend, -ruikend, -proevend en ik praat met overledenen. Ook kan ik 

volledig in trance gaan zodat mijn gids Isaak een rechtstreeks contact heeft 

met de aanwezige deelnemers op dat moment.  

 

Ik ben 40 jaar oud en ben moeder van 4 kinderen in de leeftijd van 9, 16, 19 

en 21 jaar oud. Ik heb van oorsprong Portugees bloed door mijn aderen 

stromen maar ik ben opgegroeid in Luxemburg. Mijn jeugd was alles behalve 

makkelijk. Op mijn zestiende levensjaar verliet ik mijn ouderlijke huis en 

woon dan ook sindsdien hier in Nederland.  

 

Mijn paranormale gave bezit ik al sinds mijn geboorte. Pas op mijn 28ste 

levensjaar was ik zo ver om mijn gave te erkennen en met Isaak, mijn gids, te 

werken om de medemens hier op aarde te helpen in hun aardse bestaan. Dag 

in dag uit werk ik samen met Isaak door het geven van privé-consulten, 

magnetiseren, huiskameravonden, openbare avonden, masterclassen in 

groepsverband of privé, avonden Isaak spreekt, Isaak onderricht zijn 

wijsheid, lezingen, geestelijk dopen, geestelijk trouwen, geestelijk begraven en  

cremeren, cursus spontaan kaartleggen, cursus psychologie, workshop 

bewustwording & groei, workshop intuïtieve ontwikkeling, cursus ADHD, 

thema-avonden, cursus rouwverwerking, cursus tantra, praten met dieren, 

baby’s/kinderen, comapatiënten en verstandelijk gehandicapten. Mijn 

werkzaamheden hebben zich door de jaren heen steeds verder uitgebreid.  

 

Mijn gids Isaak is mijn beste vriend. Isaak is een hoge leermeester uit het 

hiernamaals. Eeuwen en eeuwen heeft hij doorgestudeerd in de sferen en 

ook op aarde om de mens te bestuderen. Alle sferen heeft hij bezocht, tot 

aan de duistere sferen toe, puur om tot in perfectie te weten hoe de mens in 

elkaar zit. Mijn gids Isaak is niet meer ter aarde gekomen sinds zijn laatste 

leven in het jaartal 1230. Hij was toen een indiaan genaamd White Feather, 

een medicijnman van een stam in Noord Amerika. In dit leven was ik (toen 

een man) zijn beste vriend. Na dit leven besloot Isaak niet meer terug te 
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keren naar de aarde, maar in de sferen verder te studeren voor gids. Ik koos 

er echter voor om terug te gaan naar aarde om hier de mens te helpen. In dit 

leven ben ik Isaak’s instrument.  

 

Inmiddels heeft Isaak zijn wijsheid niet alleen maar laten zien door dag in 

dag uit te werken met de mens maar ook door zijn wijsheid te laten 

vereeuwigen op schrift. Tien boeken zijn er inmiddels al beschikbaar en vele 

boeken zullen nog volgen. De boeken worden allemaal volledig verteld in 

trance, behalve mijn persoonlijke boek(en). Ik ga op dat moment in de 2de 

trance vorm, zodat mijn gids Isaak, rechtstreeks kan spreken tot degene die 

hem interviewt. Al deze interviews zijn opgenomen op band en later 

uitgetypt. Dit resulteerde in 2004 tot het eerste boek van Isaak genaamd: 

‘Bekijk het, voel het en laat het los’. Met dit boek onder de arm zijn Isaak en 

ik het land doorgereisd en lieten we de mens zien dat de Goddelijke wereld 

daadwerkelijk bestaat. Ik ging tijdens deze avonden bij stichtingen in de 2de 

trance vorm zodat Isaak op dat moment een rechtstreeks contact had met de 

zaal en de mensen Isaak alle vragen die ze hadden konden voorleggen. Dit 

resulteerde in 2005 weer in het 2de boek genaamd: ‘Mijn naam is Isaak’. Met 

het derde boek had ik zelf heel veel moeite. Vele tranen heb ik om dit boek 

gelaten. In dit boek vertelt Isaak wie ik ben en geeft hij mij bloot. Hoe mijn 

mediumschap werkt en wie Tresi is wordt hierin verteld. Ook vertelde hij in 

dit boek dat ik geen persoonlijkheid heb, maar een aangemeten 

persoonlijkheid. Een moeilijk boek voor mij toentertijd. Dit boek genaamd: 

‘Wie is Tresi?’ kwam in 2008 uit. Het vierde boek komt voort uit het 

onderricht dat Isaak een jaar lang gaf aan 12 studenten. Volledig in trance 

onderrichtte hij zijn studenten op problemen, angsten en blokkades in hun 

eigen leven. Vele lessen ontvingen zij. Dit boek is een letterlijk verslag van 

deze middagen waarin de studenten samenkwamen onder leiding van Isaak 

om hun lessen van die maand te bespreken. Ook ikzelf speelde hierin een 

dubbelrol. Terwijl ik in trance was vertelde Isaak ook over de lessen die ik 

gedurende dit jaar te verwerken kreeg. Onder andere kwamen mijn scheiding 

van mijn ex-man en de problemen rondom mijn nieuwe liefde aan bod. Dit 

boek genaamd: ‘Masterclass’ kwam uit in het jaar 2009. Tegelijk met dit boek 

kwam ook boek 5 uit. Boek 5 bestond eigenlijk al. Jarenlang al gaat er iedere 

maand een nieuwsbulletin uit met daarin een onderwerp dat aan Isaak is 
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voorgelegd met daarin zijn antwoord hierop. Boek 5 genaamd: ‘De woorden 

van Isaak’ kwam dus ook in 2009 uit. Boek 6 met de titel ‘Wybe, wat doe je 

nou?’ is mijn zesde boek en is mijn persoonlijke boek. In dit boek neem ik 

jullie mee in twee jaar tijd van mijn relatie met Wybe. Dit boek kwam uit in 

2010. Boek zeven met als titel ´Isaak en zijn wijsheid over psychologie´ gaat 

over een groep psychologen die Isaak gedurende een jaar les heeft gegeven in 

de psychologie. Boek acht ´Isaak onderricht zijn wijsheid´ gaat dieper in op 

Isaak´s wijsheden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Boek zeven en 

boek acht kwamen net als dit boek uit in 2011. Boek negen ‘Medium Tresi 

Barros en Isaak onderrichten, luister en vertrouw op je intuïtie’ leert de lezer 

hoe ze op hun intuïtie kunnen leren vertrouwen. Ook dit boek kwam in 2011 

uit. 

 

Naast deze boeken kwam er in 2005 ook een dubbel-cd uit genaamd: ‘Volg 

de stem van Isaak’. Op deze dubbel-cd vindt u allerlei soorten meditaties. 

Deze dubbel-cd heeft Isaak zelf, volledig in trance dus, in één middag 

ingesproken. In 2009 zijn er ook twee luisterboeken uitgekomen. Het 1ste 

boek: ‘Bekijk het, voel het en laat het los’ en het 2de boek: ‘Mijn naam is 

Isaak’ zijn door professionele sprekers ingesproken. Op het 2de luisterboek: 

‘Mijn naam is Isaak’ heb ik zelf ook mijn eigen Tresi-gedeelte ingesproken. 

Momenteel liggen deze luisterboeken ook bij de blindenbibliotheek en in alle 

boekhandels.  

 

Het blijft niet bij deze boeken. Vele zullen er nog volgen. Al mijn boeken, 

luisterboeken en de dubbel-cd zijn ook via mijn website www.tresibarros.nl 

of bij mij zelf te koop. 

 
U kunt me boeken voor alle bovengenoemde activiteiten. In de agenda op 

mijn website vindt u een overzicht van al mijn activiteiten waar u zichzelf 

voor op kunt geven. 
 
Naast dit boek zijn dus ook de volgende producten beschikbaar: 
Boek 1  : Bekijk het, voel het en laat het los + luisterboek. 
Boek 2  : Mijn naam is Isaak + luisterboek. 
Boek 3  : Wie is Tresi? 
Boek 4  : Masterclass. 
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Boek 5  : De woorden van Isaak. 
Boek 6  : ‘Wybe, wat doe je nou?’ 
Boek 7  : Isaak en zijn wijsheid over psychologie. 
Boek 8  : Isaak onderricht zijn wijsheid. 
Dubbelcd : Volg de stem van Isaak. 
 
Al deze producten zijn te bestellen via www.tresibarros.nl.  
 
Voor al uw vragen, boekingen of bestellingen kunt u contact opnemen met 
mijn secretariaat, via e-mail adres: secretariaat@tresibarros.nl of via 
telefoonnummer: 06-19817843.       

 

Liefs, Tresi 

 

http://www.tresibarros.nl/
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