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VOORWOORD ISAAK 
 
 
Lieve kinderen van God,  
 
Weet wie je bent, weet waarom je bent, weet dat jij bent, weet dat God de 
bron die voeding is, jullie dagelijks kunnen voeden met liefde, met kracht en 
steun in welke vorm dan ook. 
 
Lees deze voeding. Voed jezelf in de geest en in het lichaam, puur door het 
geloof in het bestaan hier op aarde en het bestaan, na het verlaten van de 
aarde, en je intrede doet hier bij ons, in de sferen.  
 
Weet kinderen, de sfeer die jullie bij jullie dragen, in jullie ziel en fysieke, de 
sfeer zou zijn hier bij ons.  
 
Wees bewust, werk aan jullie bewustwording en je zou zien en ervaren wat 
voor blijdschap het jullie geeft, in dit leven, en na dit leven. 
 
Liefs Isaak 
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VOORWOORD TRESI 
 
 
Lieve mensen,  
 
Met blijdschap presenteer ik, Tresi Barros, instrument van mijn dierbare gids 
Isaak, jullie: “De woorden van Isaak”, zijn vijfde boek.  
 
In vijf jaar tijd heeft Isaak, de boeken: “Bekijk het, voel het, en laat los”, 
“Mijn naam is Isaak”, “Wie is Tresi?”, “Masterclass”, en nu dit boek “De 
woorden van Isaak” aan de medemens gepresenteerd.  
 
Ik weet als geen ander dat Isaak deze boeken graag uitgeeft, puur om de 
mens dichter bij de bron God te brengen, en de energie uit die bron vandaan 
kan halen om het leven beter te kunnen begrijpen en te aanvaarden, met al 
zijn gebreken en al zijn wonderen dat leven heet. 
 
Dagelijks mag ik mijzelf gezegend voelen dat ik Isaak mag 
vertegenwoordigen en de mens mag helpen met Isaak zijn liefde en wijsheid.  
 
Ook wil ik even mijn dank uitspreken naar al die liefdevolle mensen, die 
direct of indirect mijn pad zijn opgekomen en mijn werk verlicht hebben met 
hun steun en medewerking in welke vorm dan ook.  
 
Chantal de Vries, kan ik alleen als een godsgeschenk benoemen, omdat ik 
weet dat zonder deze positieve energie, ik mijn werk niet op deze manier ten 
uitvoering had kunnen volbrengen. Ze is niet alleen mijn hartsvriendin, maar 
ook Isaak’s grote steun, omdat Chantal goed voor zijn instrument zorgt, 
waar nodig. Nogmaals lieve Chantal God zegen je.  
 
Ook wil ik degene bedanken die liever niet bij naam benoemd word voor de 
financiële aanreiking, om toch in korte tijd boek vier en boek vijf in jullie 
midden te kunnen brengen. 
 
Ik eindig mijn woorden met dit simpele gebed: 
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Lieve Isaak en de Goddelijke wereld,  
 
Ik dank jullie voor al het gene jullie voor mij, mijn gezin, mijn vrienden, en 
mijn medemens gegeven hebben in het verleden, heden en in de toekomst.  
 
Ik dank jullie voor jullie geduld en toewijding naar ons de mens, die nog 
steeds de hulp van de grote machten nodig hebben om de bewustwordingen 
te verkrijgen en te behouden. Mijn liefde die door jullie steeds opgeladen 
word is met geen woord te beschrijven en ook hiervoor mijn dank. 
 
Liefs Tresi 
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JONG OVERLIJDEN 
 
 
Elise: Er is een vraag binnengekomen van een mevrouw, Marianne, over een 
meisje van 8 jaar, waarbij een hersentumor geconstateerd is in 2004. Er is 
geen hoop meer voor dit meisje en het is een lange lijdensweg. Hoe kan het 
toch zijn dat een kind geen enkele kans heeft op een toekomst en zo moet 
lijden? En waarom moeten de ouders dit meemaken, terwijl zij al zoveel op 
hun bordje hebben gehad. Het zijn goede lieve mensen. Hoe moeten wij 
eigenlijk met zulke dingen omgaan? 
 
Isaak: Deze vraag wordt duidelijk gesteld vanuit een emotioneel standpunt. 
Als iemand een vraag stelt, waarom gebeurt mij dit, dan zeg je eigenlijk, ik 
zou willen dat het mij niet gebeurt. Wij zeggen altijd, het gebeurt omdat het 
moet gaan gebeuren. Als je overlijdt, overlijd je op de juiste manier en op het 
juiste tijdstip. Daar zijn geen fouten in. Het is wel belangrijk dat de fysieke 
mens weet, dat op het moment dat jij reïncarneert, je zelf hebt bepaald hoe 
lang jouw evolutieproces hier op aarde zal zijn. Het ene mens mag langer 
leven dan de andere. Er zijn vele kinderen die overlijden, kijk naar de arme 
landen. Zoveel kinderen gaan voor hun tijd, voor jullie tijd eigenlijk, dat jullie 
denken, dat is onrechtvaardig, ze gaan te jong over. Ze gaan over ja, in het 
lichaam gaan ze jong over, maar niet in de geest, want ze zijn niet zo jong in 
de geest meer, omdat je vele levens hebt gehad. En in dit ene leven, ben jij 
nu verbonden met deze persoon. Er kan ook verbondenheid zijn voor 
meerdere levens, maar dat is nu niet van belang. Dus het is zo belangrijk dat 
jij als fysieke mens weet, het kind wat ik nu in mijn armen heb, is niet alleen 
het kind van nu, het is ook een kind geweest uit het verre verleden. Het heeft 
een leven gehad voor dit leven en dat maakt het ook draaglijker, je ziet het 
kind ook als een volwassene. Misschien heeft het kind op dat moment wel 
pijn, maar jij kunt de pijn gaan verlichten door alleen maar geduld te hebben, 
door alleen maar bezig te zijn met spreken. Ieder kind dat ziek is, heeft op 
dat moment de liefde, de onvoorwaardelijke liefde nodig van de ouder. Op 
het moment dat jij het kind in paniek voedt door jouw eigen angst, dan voelt 
het kind dat ook en dan zou hij of zij op dat moment ook in die paniek 
overgaan. Maar zou jij het kind alleen maar in je armen sluiten, alleen maar 
bemoedigende woorden toespreken en alleen maar tegen dit kind zeggen dat 
dit leven eigenlijk maar een kort leven is voor dat kind, maar dat er leven na 
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de dood is en dat het kind in de sferen doorgroeit en dan geef je het kind 
eigenlijk een stukje Bijbel of achtergrond mee, dan zal het kind in vrede 
sterven. Het kind wordt opgevangen, er zijn kindersferen en er zijn 
begeleiders die op dat moment al klaar staan om het kind daar naartoe te 
brengen. Het kind zal een welvarend leven krijgen bij ons, een beter leven 
dan bij jullie, omdat jullie hebben nog steeds veel disharmonie op Aarde, ook 
in de kinderwereld. In onze kinderwereld is er niets dan harmonie. Er is geen 
ruzie, er is geen jaloezie, er is alleen maar geborgenheid. Het kind groeit op 
in welvarendheid en dat is hetgeen de ouder moet zien. Natuurlijk, ons 
begrip is groot. We weten heel goed dat het kind eigenlijk jouw 
'eigendompje' is en dat jij als ouder zijnde geen afscheid wil gaan nemen. 
Maar we weten wel, als jij jezelf ervoor buigt en zegt, ik ben niet God in de 
zin dat ik dit kan veranderen, ik ben alleen een mens hier op Aarde die deze 
pijn moet meemaken, want het kind geeft mij een cadeau en het cadeau is dat 
hij of zij mij toont hoe het is om dood te gaan. 
 
Elise: Dat is dus vanuit een heel ander oogpunt belicht. Het is een heel 
andere manier om naar een verdrietige en pijnlijke ervaring als deze te kijken. 
Ik begrijp het wel, maar toch is het moeilijk voor de omgeving om hier op 
deze wijze mee om te gaan. 
 
Isaak: Het is heel moeilijk, omdat als wij het vanaf het fysieke oog bekijken, 
zien we alleen maar dat de fysieke mens eigenlijk ons de schuld geeft. Er is 
geen God. God is niet barmhartig, omdat hij rukt eigenlijk het dierbaarste 
wat ik bezit uit mijn leven. Eerst heeft Hij hem mij gegeven voor een korte 
tijd en daarna neemt Hij hem weer van mij af.  
 
Dat is ook zo, maar jij ziet alleen maar die baby, alleen dat kind, maar je ziet 
niet de ziel daarvan. Je ziet niet de geest daarvan. Je ziet niet de vorige levens 
daarvan. Je ziet niet de afspraak van ons met dat kind hier. Waarom moet 
iemand heel oud worden om te overlijden, want ook degene die oud is, is 
nog steeds een kind, hij heeft alleen een ouder lichaam. Hij is altijd een kind, 
want in je hart blijf je altijd een kind. Je gevoel is altijd een kind, daarom 
verjong je ook hier bij ons. Als jij bij ons bent in de sferen, dan word jij na 
een poos weer jonger, omdat jouw geest weer verjongt. Je bent niet leeftijd, 
we hebben niet eens leeftijd hier bij ons. Wij hebben alleen maar gevoel en 
wat jij bent, straal je uit en trek je ook terug naar je gevoel. Dus op het 
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moment dat je jezelf oud voelt, zal je ook oud lijken, maar ben jij jong in je 
gevoel, dan zal je ook jong lijken. Natuurlijk, de kinderen zijn jong, want ze 
moeten nog groeien in de sferen en ze gaan ook gewoon als een kind 
groeien. Maar stel dat het kind opeens de leeftijd heeft bereikt van 
volwassenheid en de persoon zegt, ik wil nu graag een taak tot mij nemen en 
al zou hij maar twaalf jaar zijn, dan zou hij een volwassen taak pakken, 
omdat hij wijsheid bezit. Je kunt in de geest zo gauw wijs worden, wijzer dan 
hier jaren en jaren op Aarde. 
 
Elise: Maar goed, het kind kiest de ouders uit. Voor de ouders is het dus 
eigenlijk wel een verrassing? 
 
Isaak: Ja, het kind kiest altijd de ouders uit. De ouders krijgen het kind 
toebedeeld, dus voor de ouders is dat een heel pijnlijk proces. Maar ja, zie het 
als een geschenk, want de tijd dat je het kind hebt is een geschenk. Zie niet 
het verlies, want het verlies is onontkoombaar. Als het kind dood gaat, gaat 
het dood, omdat zijn tijd is gekomen. Maar waarom blijf je alleen maar 
hangen in dat stukje, je kunt ook weer teruggaan naar de fantastische tijd die 
je hebt gehad met het kind. Vergeet niet, er is altijd afscheid, van het begin 
van je bestaan tot het einde van je bestaan, zal je afscheid moeten gaan 
nemen. En je kunt niet bezitten, je kunt niet een kind bezitten, want ooit 
verlaat het kind jou. Misschien neemt het kind afscheid van jou en zegt hij, 
ma of pa, nooit zal ik mijn blik weerkeren naar jou. Ook dat doet zeer, ook 
dan sterft hij eigenlijk fysiek voor je als hij nooit meer zichzelf laat zien. Ook 
dat moet je weer aanvaarden. Ook dat zien wij, dat vele mensen naar ons toe 
komen met onrechtvaardigheid, hoe kan dat kind dat doen, ik heb alles 
gedaan, ik heb hem alle voeding gegeven die ik hem heb kunnen geven, ik 
heb hem verwend. Dan zeggen wij, ja maar nu zie je hem alleen maar als 
bezit, je moet hem zien als een geschenk. Het kind is zo lang bij je geweest, 
je hebt er een mooie tijd mee gehad of minder mooie tijd, maar laat het ook 
nu los. 
 
Elise: Maar toch, heb respect voor je ouders. 
 
Isaak: Uiteraard, maar niet iedereen heeft dat. Niet iedereen heeft die 
bewustwording van, heb respect voor je ouders. Maar niet alleen maar voor 
je ouders, heb respect voor je medemens, want je ouders zijn je ouders, maar 
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zij zijn ook alleen maar weer geesten in het fysieke. Ze zijn niet meer dan je 
buren. Het is bloedverband, natuurlijk, maar als we verder gaan kijken in het 
evolutieproces, zijn het ooit niet je ouders geweest, misschien waren het ooit 
je buren. Het hangt er vanaf hoe je het gaat bekijken, maar fysiek gezien 
moet je respect hebben voor ieder mens. 
 
Elise: Maar als ik dit verhaal van het meisje van 8 nog even ga bekijken 
vanuit het oogpunt van de ouders. Ook zij hebben hun eigen script 
daarboven bepaald, stond dit dan niet in hun script? 
 
Isaak: Nee 
 
Elise: Dus ook in mijn script staan mijn kinderen niet beschreven? 
 
Isaak: In jouw script staat wel dat je kinderen krijgt. 
 
Elise: Je weet alleen niet wie, want het kind kiest jou uit en jij wordt daar zelf 
niet in gekend. 
 
Isaak: In ieder script staat wat die persoon in een leven meemaakt. Dus in 
jouw levensboek staat wat jij meemaakt en in het draaiboek van je kind staat 
zijn leven beschreven. In jouw levensboek staat dus bij wijze van spreken, 
drie kinderen, maar er staat niet in wat al jouw kinderen mee gaan maken, dat 
staat weer individueel in hun boek. Globaal staat er in wat je gaat bezitten en 
wat je niet gaat bezitten, dus er staat ook weer in wat je gaat verliezen, maar 
niet alle details, dat staat weer in een ander boek, anders moeten we te veel 
schrijven. 
 
Elise met een lach: Ja, ja, ja. 
 
Isaak: Er gebeuren heel veel wonderen, dus het is ook heel vaak zo dat juist 
de dood die dichtbij was, net weer als een wonder verdwijnt, omdat God 
barmhartig is. En het kan echt zijn en dat gebeurt heel vaak, dat er 
levensverlenging gegeven wordt. Dat er echt duidelijk de dood staat en dat 
iedereen voorbereid is, dit kind gaat dood en opeens gebeurt er een wonder 
en ook dat staat weer in het script, op het laatste moment wordt het kind 
gered van de dood. Dat gebeurt ook. Maar op het moment dat het kind 
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overgaat in een natuurlijke dood, ook een ongeluk, in welke dood dan ook, 
behalve moord of zelfmoord, staat dat geschreven in zijn boek en dat tijdstip 
is bij ons bekend. 
 
Elise: Weet het kind het ook niet, deep down inside? 
 
Isaak: Op het moment dat je aan het verzwakken bent, dan voel je de dood 
heel dichtbij. Je voelt het en dan ga je afscheid nemen. Dan ga je eigenlijk 
hallucineren in vele mensenogen, dat men denkt, dit kind is aan het 
hallucineren, dit kind spreekt wartaal, hij is aan het ijlen. Het kan zijn dat hij 
op dat moment juist openstaat voor ons, de geestelijke wereld, onze wereld. 
Dat zien wij ook heel vaak, want je etherische lichaam gaat toenemen en je 
fysieke lichaam gaat afnemen, dus je wordt meer etherisch, meer geestelijk en 
dan kunnen wij weer jou meenemen. 
 
Elise: En op het moment dat een kind of een mens stervende is, zijn jullie 
dan al heel erg met de stervende bezig? Bijvoorbeeld de laatste paar weken of 
zo? 
 
Isaak: Ja, maanden. Wij zijn eigenlijk vanaf het moment dat de ziekte 
geconstateerd wordt, al aanwezig. Dan is weer de ene aanwezig, dan is weer 
de andere aanwezig, geestelijke artsen komen kijken. Ze willen graag ook 
leren hier bij ons, hoe jullie mensen met mensen omgaan tijdens zo'n proces. 
Hoe jullie artsen de zieke behandelen, wat voor behandelingen jullie 
toedienen. Al deze dingen willen wij ons eigen maken, dus wij komen kijken. 
Wij kijken alleen maar toe, wij doen haast niets. We kunnen misschien de 
energie opvoeren in de ruimte met positieve energie. We kunnen misschien 
de moeder of de vader even troosten op het moment dat ze gaan bidden. We 
kunnen het kind even behandelen met magnetische passen, met het strijken 
over de aura, maar meer dan dat mogen wij niet doen. We mogen niet de 
weg van God gaan veranderen. 
 
Elise: Geruststelling voor de ouders, voor het kind? 
 
Isaak: Dat doen wij ook inderdaad. We doen heel vaak juist dat, met 
magnetische passen krijg je rust in de ziel, krijg je rust in de geest, dus we 
geven wel geruststelling. Het kind is meestal toch kraniger dan de rest. 
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Meestal heeft het kind dus meer gevoel en gaat het kind meer geloof krijgen, 
ma of pa, wees niet bang, ik ga dood, maar ik ben niet bang voor de dood. 
Want als jij het kind met verhaaltjes benadert en mooie boekjes voorleest, 
krijgt het kind rust, innerlijke rust. Het verstand van het kind is nog niet zo 
gecreëerd als het menselijke verstand. Jullie denken allemaal te veel en 
daarom zijn jullie ook allemaal zo bang voor de dood. Kinderen weten niet 
beter. Ze weten nog niet zo goed wat hun te wachten staat, dus ze kunnen 
ook niet zo denken en zulke scenario's maken. Het gemis zal wel groot zijn 
en de pijn die ze hebben, dat is het zwaarste. Ze willen geen pijn en vaak 
willen ze juist daardoor gauw dood gaan, maar ze willen hun pappa en 
mamma en broertjes en zusjes niet achterlaten en daarom moeten de vader 
en de moeder dus het kind geruststellen en zeggen, wees niet bang, pappa en 
mamma redden zich wel, broertje en zusje redden zich ook wel. Natuurlijk is 
er rouw, natuurlijk doet het pijn, maar het enige wat je kunt doen is in die 
rouw gaan zitten, in die pijn gaan zitten en het waardig gaan dragen. 
 
Elise: Het is ook voor de ouders een machtig groot leerproces lijkt mij. 
 
Isaak: Ja, en als je geloof hebt, is er niets aan de hand eigenlijk en dat tussen 
aanhalingstekens. Want als je geloof hebt dat het kind op een goede plek 
terechtkomt en het kind echt opgevangen wordt door de geestelijke wereld 
en dat hij of zij in de kindersfeer weer opgroeit, op dat moment heb je rust, 
dan kun jij het aanvaarden. Natuurlijk is het gemis groot, maar je bent nog 
steeds de ouder en zolang jij de ouder bent en je hebt een liefdesbinding met 
je kind, houd je het kind levend in de geest voor jou. Dat betekent dat je 
elkaar weer terug mag zien na het verlaten van je eigen leven. 
 
Elise: Nu ik als mens al deze dingen weet ... dat je weet dat een afscheid maar 
tijdelijk is .... ik vind dat wel een hele geruststelling. Natuurlijk is het 
ongelooflijk zwaar om je kind te verliezen, maar het is nu wel begrijpelijker, 
nu je weet hoe het in elkaar zit en het begrijpen maakt het weer 
gemakkelijker om te gaan aanvaarden. 
 
Isaak: Maar er zijn nog vele mensen die niet gelovig zijn, lief kind en als je 
niet gelovig bent, zie je dus eigenlijk alleen verlies. Dan zie je niet achter het 
plaatje. Zie het als een poort, de dood moet je zien als een poort, ver 
verwijderd van jou, maar als jij gaat lopen, komt de poort dichterbij. Opeens 
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gaat de poort voor je open en jij mag erin, de ander moet blijven. Het enige 
wat jullie tegenhoudt is die poort, maar je kunt hem nog steeds horen, want 
als hij goed spreekt, luid spreekt, kun je door de poort horen. Dus je kunt de 
communicatie wel voortbrengen in je gevoel en omdat de andere persoon 
geestelijk wordt en jij stoffelijk blijft, is er een soort verandering in dimensie. 
Jij hoort vanaf je oren, zij horen vanaf het gevoel, dus jullie moeten proberen 
om op dezelfde golflengte te komen en dat doen we meestal met ons 
instrument dat we de juiste verbinding leggen, maar ook jij kunt dus eigenlijk 
door gebed meer gevoel gaan worden en het kind meer naar je toe trekken 
en dat je opeens wel mama of pappa hoort. Opeens voel je rillingen of kou.  
Opeens heb je een gevoel, zonder dat het kind in jouw aanwezigheid is. Het 
kan zijn dat hij in je dromen terecht gaat komen, dat is ook de wereld van het 
onderbewustzijn, een onzichtbare wereld, maar het kind kan zich daar wel 
weer zichtbaar maken op het moment dat jij open genoeg staat. Het hangt 
allemaal van jou af of het kind met je kan spreken. Ze kunnen geen materie 
bewegen, ze kunnen wel licht laten dansen, ze kunnen wel koud maken, ze 
kunnen desnoods hun concentratie op de televisie zetten, dat iets kapot 
springt. Maar ze kunnen geen dingen bewegen, dat is onmogelijk, omdat zij 
fijnstoffelijk zijn en jij leeft in een stoffelijke wereld, dus het is een andere 
dimensie en die dimensie kunnen ze niet doordringen, ze kunnen dus niet de 
tafel optillen. Daarom, als je een tafeldans doet en je doet je handen op tafel, 
dan laat je eigenlijk materie lichter worden met de hulp van boven, maar je 
tilt het zelf op, met je eigen handen. Er wordt alleen maar geholpen door 
boven, dat je dus de kracht krijgt of de energie krijgt om het op te kunnen 
tillen. De tafel lijkt lichter door ons, maar het is niet lichter. 
 
Elise: Maar goed, ik denk dat voor ongelovige mensen vooral het gevoel van 
machteloosheid ontstaat, terwijl je als gelovige het eerder zal kunnen 
aanvaarden. 
 
Isaak: Eigen keuze. Als je kiest om gelovig te worden, dan word je gelovig. 
Kies je om ongelovig te blijven, blijf je ongelovig. Heel simpel, het is eigen 
keuze. Geloof is nog steeds geloof. Je krijgt niet meteen het weten, je krijgt 
het weten na een hele tijd gelovig zijn. God geeft je nog steeds hetgeen je 
verdient op dat moment, dus je moet toch je levensevolutie meemaken. Je 
moet toch je karma aflossen, omdat je hebt gekozen om die klas in te gaan. 
Je kunt niet zeggen, ik ga naar school en ik ga daar de hele tijd uit mijn neus 
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eten. Dat kan niet, die keuze heb je niet gemaakt. Je wordt niet wijzer als je 
de hele dag niets doet op school. Je wordt wijzer als je dus je hoofd breekt. 
Je wordt wijzer als je steeds in confrontatie komt met jezelf, dan word je 
wijzer, waar of niet? 
 
Elise: Absoluut. 
 
Isaak: Daarom is het een school, je hebt daar meesters. Vroeger noemden 
jullie die meesters, nu noemen jullie die bij naam, vinden we eigenlijk een 
slechte eigenschap. 
 
Elise: Ja, dat is het zeker. 
 
Isaak: Want het is een meester, waarom moet je een meester als een 
gelijkwaardige neerzetten naast een student. Als je zegt, ik ben meester, jij 
bent student, dan krijg je nog steeds die opkijkpositie. Als wij zouden zeggen, 
kijk, wij zijn geen meester meer, wij zijn nog student, dan zou je ons niet 
meer geloven. 
 
Elise: Voor mijn gevoel is het daar ook goed fout gegaan. Het was een 
verkeerde stap toen de leerlingen je en jij gingen zeggen en de leerkrachten 
bij de voornaam gingen noemen.  
 
Isaak: De moderne tijd. 
 
Elise: Precies, de moderne tijd. Ook de politie werd niet meer met respect 
bezien en volgens mij is het vanaf die tijd alleen maar achteruit gehobbeld. 
 
Isaak: Uiteraard de meesters willen geen meesters meer zijn, want anders 
zouden ze zich niet met de voornaam laten benoemen. Je mag mijn naam 
wel noemen, maar weet gewoon wat ik ben, dat is voor ons belangrijk. Heel 
veel kinderen hebben geen respect meer voor de meesters en daarom kunnen 
zij geen meesters zijn. Want als de meester iets aangeeft moet het kind het 
nog doen, maar als het kind geen behoefte heeft het aan te nemen, dan blijft 
het alleen nog maar een waardeloze meester. 
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Maar terugkomend naar het verhaal van Marianne. Ze had het over de 
ouders, dat hebben we beantwoord hé? Was er nog meer? 
 
Elise:  Hoe de omgeving hier mee om kan gaan. 
 
Isaak: Wat jij kunt doen is bidden. Bid collectief met elkaar. Je verzacht de 
pijn bij de ouder als je gewoon de handen vouwt en zegt, laten we samen 
gaan bidden voor dit stervende kind. Laten we deze energie even opvoeren, 
zoals we dat wel eens opvoeren, zoals we dat wel eens doen bij een 
bijeenkomst. Wij geven ook positieve energie in deze bijeenkomst, dat voelt 
alleen maar goed. Troost elkaar, huil met elkaar, vertel hoe erg je het vindt 
dat de ouder het kind moet afstaan. Blijf de ouder opzoeken, zonder te 
denken dat je te veel bent. Vraag, ben ik te veel, wil je met rust gelaten 
worden? Communiceer met elkaar. Dat is de beste steun die je kunt geven 
aan iemand die in nood is. Wees zijn maat, zijn vriend, zijn broeder. 
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ALZHEIMER 
 
 
Elise: Ik heb een vraag of bijna een hartenkreet van een dame ontvangen. 
Hoe moet ik in vredesnaam omgaan met een partner met Alzheimer, vroeg 
zij, ik raak mezelf helemaal kwijt in de zorg voor hem.  
 
Isaak: Alzheimer is dementie? 
 
Elise: Een vorm van dementie, dacht ik. 
 
Isaak: Want jullie hebben allemaal die benamingen, even op orde zetten in 
het hoofd van ons instrument. Op het moment dat iemand zwak wordt, hij 
word vergeetachtig, hij raakt opgesloten in zijn eigen hoofd en dan heeft hij 
of goede momenten of alleen maar die wazigheid in zichzelf, dan is dat 
hetzelfde alsof jij in een kleine wereld terecht bent gekomen en het alleen 
jouw wereld is. Jij kunt jezelf niet meer verbinden met andere mensen. Als jij 
dement bent of je leidt aan Alzheimer zoals je dat noemt, dan wordt jouw 
wereld steeds beperkter. Net als bij een perzik, als je die opent, dan zit er een 
kern in en het is net alsof deze kern steeds verder gaat krimpen. Jouw wereld 
gaat krimpen, dus je wordt eigenlijk opnieuw eenvoudig, je wordt gewoon 
weer de kern in jezelf. En als je die kern weer gaat planten, gaat hij weer 
groeien. Als je hem hier bij ons gaat planten, gaat hij groeien.  
 
De persoon, die mevrouw, moet op dat moment kijken of ze die last aankan. 
Kan ik het aan? Kan ik het aan om te zien dat mijn dierbare gaat aftakelen, 
want hij takelt lichamelijk af. Hij takelt geestelijk af voor het menselijk oog, 
maar niet in onze ogen, want wij zien dat de kern wel gaat krimpen, maar dat 
die persoon nog steeds intact is. Als de mevrouw de last niet meer kan 
dragen, moet zij de persoon naar een verzorgingstehuis brengen. Je moet 
gewoon zeggen, ik neem daar afstand van, ik heb mijn plicht als echtgenote 
gedaan in het huwelijk en misschien ben ik nog steeds getrouwd, maar ik ben 
niet met deze persoon getrouwd. Maar ja, dan krijg je een gewetenskwestie 
hé? Door dik en dun, wordt gezegd. In goede en in slechte tijden, in ziekte 
en gezondheid. Natuurlijk maar ook voor jouw gezondheid. Kan je het niet 
meer aan? Ontbind je dan van de persoon en laat iemand anders de 
verzorging tot zich nemen en ga daar op bezoek, ga zo vaak als je wilt, maar 



 24 

voel jezelf nooit verplicht. Wij zijn juist voor loslaten, omdat wij weten, wij 
zijn niet van elkaar, wij zijn los van elkaar. Wij zijn niet iemands bezit. Jij 
bent niet het bezit van je echtgenoot en hij is niet het bezit van jou, dus je 
kunt opeens uit elkaars aura stappen en ook dat is weer de vrije wil die je 
hebt. Wij zeggen nooit, jij moet dat doen, maar wij kijken wel naar de 
situatie. Worden de personen daar ziek van, worden ze daar geestelijk 
ontstemd van, dan kiezen we toch voor tehuizen. Dan zeggen we, breng hem 
naar een tehuis. 
 
Elise: Dus als het ten koste van de ander gaat, dan wel. 
 
Isaak: Ja, iemand met Alzheimer wordt niet meer beter, het wordt alleen 
maar erger en die persoon is zich er niet meer van bewust. Zie het als een 
baby, de baby ligt daar in de wieg, maar die heeft geen bewustwording in de 
zin zoals jij een bewustwording hebt. Hij is gevoel, het is een ziel, een geest 
en hij leeft. Gelukkig weet je dat het kind groot zal worden en dat er meer 
bewustwording gaat komen, dus daarvoor voed je het kind op. Maar degene 
die Alzheimer heeft, blijft op dat niveau, kind. Je kunt het alleen maar zien 
als ballast, je moet het steeds maar blijven voeden. 
 
Elise: Ja, moeilijk hoor. 
 
Isaak: Kun je me de precieze vraagstelling nog eens voorlezen? 
 
Elise: Hoe moet ik in vredesnaam omgaan met een partner met alzheimer, ik 
raak mezelf helemaal kwijt in de zorg voor hem. 
 
Isaak: Breng hem naar een tehuis. Wij moeten heel voorzichtig zijn met onze 
uitspraken, maar zie het niet als een verplichting, zie het als de vrije wil. Ik 
doe het uit mijn vrije wil of ik doe het helemaal niet, maar ik doe het niet 
omdat derden zeggen dat ik het moet doen. Ik doe het omdat ik het echt wil. 
Als je de zorg niet kunt dragen voor de baby daar in de wieg en je kunt er 
geen liefde voor voelen, dan kun je beter de baby ergens anders neerzetten, 
bij iemand die wel van die baby kan houden, die is op dat moment wel met 
de baby verbonden. Als jij jezelf niet kunt verbinden, krijg je alleen maar 
irritatie, jouw lichaam neemt af, je krijgt vermoeidheidsverschijnselen, je 
wordt depressief en opeens ben je zelf op. 
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Elise: Zijn er nog meer dingen die u kunt vertellen over dementie. We 
hebben het er al eerder over gehad om dit onderwerp nog wat verder uit te 
diepen, omdat het een ingewikkeld onderwerp is en het nogal wat vragen 
oproept onder ons mensen. Ook in de zaal kun je merken dat er vaak vragen 
zijn over dementie. 
 
Isaak: Wat is voor jou het verschil tussen alzheimer en dementie? 
 
Elise: Ik zou het eigenlijk niet weten, voor mij ligt dat heel dicht bij elkaar. 
 
Isaak: Het is eigenlijk hetzelfde als het verschil tussen artrose en reuma. 
Eigenlijk hetzelfde, alleen een andere benaming, misschien wel een kleine 
andere structuur, maar in feite is het hetzelfde. Reuma betekent eigenlijk dat 
je gewrichten vergroeien en artrose betekent eigenlijk dat je heel stroeve 
handjes gaat krijgen. De vergroeiingen zitten daar misschien niet zo diep in, 
maar toch, reuma en artrose liggen gewoon heel dicht bij elkaar, want als het 
heel stroef wordt, ga je ook weer vergroeien, dus heb je ook weer reuma. Dat 
is voor ons zo vaak onduidelijk, waarom benoem je iets zus en waarom 
benoem je iets zo, want jullie benoemen het, maar wij moeten ons ermee 
verbinden en wij zien alleen het feit, zeg maar. 
 
Als iemand dement wordt, zien wij eigenlijk dat iemand weer baby wordt, 
maar een baby kan ook nog slim zijn hé? Dus de ene baby is twee jaar, de 
ander drie jaar of vijf jaar. 
 
Gehandicapte kinderen blijven bijvoorbeeld ook hangen in een bepaalde 
leeftijd. Ze blijven hangen, maar omdat je het hele leven volwassen bent 
geweest, krijg je ook heldere momenten, dus opeens weet je weer wie je bent 
geweest en dan opeens ben je het weer kwijt. Het is net een lichteffect, het 
gaat aan, uit, aan, uit, aan, uit en de goede momenten zijn de slechtste 
momenten voor je, omdat je op dat moment bewust bent dat je ziek bent. 
Ben je altijd dement, dan heb je daar geen last van, maar ben je bewust van je 
dementie, dan heb je daar heel veel last van, omdat je ziet hoe andere 
mensen jou benaderen. Opeens kunnen mensen je kinderachtig benaderen 
en ze gaan misschien nog harder praten tegen je, ze denken dat je nog doof 
geworden bent ook. Dan ben jij bewust dat je op dat moment niet meer voor 
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honderd procent in waarde gehouden wordt, omdat je die waarde niet meer 
bezit.  
 
Daarom moet je eigenlijk kijken, hoe ver is die persoon heen, is de persoon 
35% dement, is de persoon volledig dement? Als de persoon eigenlijk nog 
heel vaak helder is, benader hem dan ook alsof hij heel helder is, benader 
hem dan als een kind. Voel, het is heel belangrijk om jezelf in te voelen met 
die persoon, dus jij gaat zelf afwisselen. Ga het niet over één kam scheren, zo 
ga ik voortaan met hem om, nee, invoelen, invoelen, steeds weer, maar dat 
kost heel veel energie. 
 
Elise: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. 
 
Isaak: Maar de mensen die baby zijn, echt baby zijn, die zijn gelukkig. 
 
Elise:  Dus het zijn eigenlijk de heldere momenten die pijnlijk zijn. 
 
Isaak: Ja, het is hetzelfde als je slaapt. Je slaapt en je hebt heerlijk gedroomd, 
behalve als je nachtmerries krijgt,. De nachtmerries zijn dus de heldere 
momenten. Dat is een nachtmerrie voor je, want je weet op dat moment dat 
je dement bent. 
 
Elise: Het lijkt me voor de partner erg moeilijk hoor. Het is eigenlijk ook een 
soort afscheid van je echtgenoot. 
 
Isaak: Je hebt eigenlijk geen echtgenoot meer. Je huwelijkse plicht is eigenlijk 
afgelegd op het moment dat je zegt, dit is niet meer de persoon waar ik mee 
wil samen zijn. Dit is niet meer de persoon waar ik mijn trouw aan heb 
beloofd. Dit is niet meer mijn partner, mijn wederhelft, want vele mensen 
zien alleen de partner, het gezicht, het uiterlijk, de naam. Dat is nog steeds 
hetzelfde, maar de persoon is veranderd, dus je hebt niet meer die 
gelijkwaardigheid met die persoon en op dat moment moet je jezelf afvragen, 
moet ik met die persoon blijven? Want toen, twintig, dertig, veertig jaar 
geleden was het mijn partner, maar nu heb ik eigenlijk een ander soort mens 
voor me. Wil je daar voor zorgen? Je hoeft daar niet voor te zorgen. Dat is 
eigenlijk ons antwoord, je hoeft daar niet voor te zorgen. Er zijn mensen die 
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hebben een beroep gekozen, een verzorgingsberoep en die willen graag voor 
je partner zorgen. 
 
Elise: En voel je daar dan ook niet schuldig over. 
 
Isaak: Nee, nee, die partner overlijdt, jij overlijdt en opeens kunnen jullie 
elkaar weer terugzien in de vorm zoals jullie elkaar hebben gekend. In de 
goede vorm. Maar dan moet de persoon weer helder worden bij ons en moet 
hij het stoffelijke afleggen. Als hij weer volledig zichzelf is en er is een 
liefdesbinding tussen jullie en jullie herinneren elkaar wel, dan mogen jullie 
elkaar weer opzoeken en heb je weer de juiste partner terug. Er is geen 
afscheid, er is alleen maar een afscheid in het fysieke. Maar in de eeuwigheid 
is er eeuwigheid, je kunt elkaar weer terugzien. Ooit leg je toch de partner af, 
ooit overlijdt één van de twee. Op het moment dat je zegt, nu is de dood 
ingetreden,  - hij is nog levend, maar toch is hij de dood voor mij, - mag dat 
en daar hoef jij je niet schuldig onder te voelen. Nee en als jij zegt, ik kan het 
waardig dragen, ik voel dat als mijn plicht, ik doe het in volle bewustzijn en 
ik ben er blij om dat ik die verzorging tot mij kan nemen, dan applaudisseren 
wij alleen maar. Dan zeggen wij, goed kind, goed kind. Misschien heb je 
karma met de persoon en staat het juist in jouw draaihoek dat je dat moet 
doen. Of misschien staat er juist, je mag vijftig jaar gelukkig getrouwd zijn 
maar de laatste tien jaar wordt je partner ziek en jij gaat een andere richting 
op. Oordeel nooit vooraf, maar achteraf. Als je hier bij ons bent en je hebt je 
script in handen, dan pas mag je oordelen. 
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GOD 
 
 
Isaak: En dit is een stilte, een stilte van respect. Wij hebben deze keer 
gekozen, lief kind, om eigenlijk te bidden tijdens ons voorwoord, omdat wij 
willen dat de fysieke mens weet, dat er geen schaamte hoeft te zijn als je bidt. 
Dat er geen schaamte hoeft te zijn als je de naam God benoemt. Wij weten 
dat vele mensen de naam God niet durven uit te spreken, dat ze bang zijn 
voor dat woord. Wij weten dat God liefde is en we weten dat wij blij zijn dat 
we in de bron van God mogen leven. 
 
Denk je dat ons voorwoord genoeg is? 
 
Elise met een glimlach: Ik denk dat het perfect is. Maar het is waar, het is 
waar wat u net zegt over de naam God. Ik ken het uit eigen ervaring. Ik weet 
nog dat ik in Amerika kwam en dat ik echt verbouwereerd was over het 
gemak waarmee de mensen daar over God praten en over het feit dat Hij zo 
verweven zit in dagelijkse gesprekken. Ik was verbaasd over het gemak 
waarmee God genoemd wordt en dat is hier absoluut niet zo. Nee, ik heb mij 
ook wel eens afgevraagd waarom dat eigenlijk zo is. 
 
Isaak: Ons instrument heeft pas geleden een e-mail ontvangen. Heb je die 
gelezen? 
 
Elise: Ja, ja, ja. U bedoelt met al die citaten uit de bijbel, toch? 
 
Er had inderdaad enige dagen voor dit gesprek een man een e-mailtje gestuurd naar Tresi 
met allerlei beangstigende uitingen over hel en verdoemenis als je je met dit soort 
paranormale zaken bezighoudt. 
 
Isaak met een big smile: Ach..... 
 
Elise: Schrikt ze daar van? Tegenwoordig niet meer zeker. 
 
Isaak: Ze vond het lachwekkend, net zoals wij het lachwekkend vonden. 
Maar het is wel angstaanjagend voor vele mensen die niet zo dicht bij 
zichzelf zijn en deze woorden horen. Ze horen eigenlijk dat je verdoemd 
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bent. Ze horen eigenlijk dat je uitgebannen wordt uit het Koninkrijk van 
God, omdat je een instrument bent. Mijn instrument kan niet werken zonder 
iemand anders en wij hebben tot nu toe alleen maar vele mensen gelukkig 
gemaakt en geholpen. Jezus was een instrument, een heel sterk instrument en 
als God perfect is, hoe heeft Hij zo’n fout kunnen begaan om instrumenten 
geboren te laten worden? 
 
De mensen die deze woorden schrijven, zijn mensen die niet ruimdenkend 
zijn. Zij geloven nog steeds in de straffende God. Ze geloven nog steeds dat 
God hen terecht gaat wijzen. Nooit en te nimmer heeft God dat gedaan. De 
mens doet het al op Aarde en hij zal het doen na het verlaten van zijn 
lichaam, maar wij doen dat niet. Wij zeggen juist alleen maar: kind, vergeef 
jezelf, aanvaard jezelf en ga weer voortmaken met je bestaan op Aarde. Ook 
hier bij ons zeggen we hetzelfde. Deze meneer mag zelf even voelen of God 
in zijn hart is en als God in zijn hart is, zou hij alleen maar goddelijkheid 
uitstralen en niet zulke negatieve woorden uitspreken. Het geloof is en blijft 
geloof en er zullen nog vele oorlogen komen daarvoor. Maar wij zeggen: 
waarom zou jij als individueel mens eigenlijk al een oorlog willen starten, 
puur omdat er mediums zijn die ons tot zich nemen en waar wij dus toegang 
hebben om tot jullie te spreken.  
 
Want zonder mediums zouden we niet kunnen bestaan op Aarde, zouden die 
waardevolle boeken niet op Aarde kunnen zijn. Want wij moeten een 
transformatie creëren tussen geestelijkheid en het fysieke en daar is een 
schakel voor nodig, daar zijn woorden voor nodig. Er zijn mensen voor 
nodig die jullie kunnen zien. Wij kunnen jullie mensen niet benaderen, omdat 
vele mensen geloven niet op hun gevoel, die vertrouwen niet op hun intuïtie. 
Ze zien beelden en weten niet wat ze met die beelden moeten. Ze hebben 
dromen en kunnen die dromen niet verklaren en al dit moet een instrument 
wel doen. Daarom zeggen we: ons instrument is voor ons het kostbaarste, 
want zonder het lichaam, zonder de toewijding, zonder de geest, kunnen wij 
niet werken. 
 
Nou, lief kind, wij wensen je een prettige zondag toe en wij gaan ook 
eventjes terug naar onze sfeer. We danken je. 
 
Elise: Dank u wel. 
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SATHYA SAI BABA 
 
 
Elise: Ik heb van een heer een vraag gekregen over Sathya Sai Baba. Hij 
stelde hem als volgt: 
 
Isaak vertelt dat Sathya Sai Baba het hoogst Goddelijke is wat we hier op Aarde hebben. 
Persoonlijk heb ik naar aanleiding van vele berichten en speciaal tegen hem opgerichte 
websites mijn twijfels over de zuiverheid van Sai Baba. Bovendien wordt hij als een God 
aanbeden. Oké, hij is God en hjj weet het, maar houdt aanbidding niet per definitie in dat 
men zijn eigen Goddelijkheid opzij schuift? Ik begrijp kortom niet dat juist die persoon het 
hoogst Goddelijke is wat we hier op Aarde hebben. Ik zou het waarderen als jullie dit 
kunnen toelichten.  
 
Isaak: Wij hebben toch altijd gezegd dat God iedereen is en deze persoon 
begrijpt dus ons antwoord niet. Wij zeggen dat jij God bent en ieder mens is 
Goddelijk. Iedereen kan eigenlijk zijn Goddelijkheid gaan voeden, zoals je 
een zaadje gaat voeden en het tot bloei laat komen. 
 
Sathya Sai Baba is zich bewust van zijn Goddelijkheid. Hij is geboren met die 
gave van weten. Hij weet wie hij is. Hij kent ons nog steeds en daarom draagt 
hij zijn meesterschap uit in dat land. En we weten dat op het moment dat 
iemand zichzelf neerzet als God, dat andere mensen gaan zeggen, dat ben jij 
niet en dat andere mensen hem gaan veroordelen op zijn menselijkheid, dat 
ze hem gaan onderzoeken op zijn menselijkheid en op het moment dat hij 
een been breekt of een heup breekt of in verval is, dan gaan ze meteen over 
in: kijk, hij is ook menselijk. 
 
Heeft ooit iemand anders gezegd? Hij leeft toch? Zijn bloed gaat toch door 
zijn aderen heen? Zijn hart klopt. Hij veroudert toch? Sathya Sai Baba is niet 
God zoals jullie denken dat hij God is. Hij is God zoals jij God bent, maar 
hij is alleen bewust van zijn Goddelijkheid. Vele mensen aanbidden hem, 
omdat zij het fijn vinden om hem te aanbidden, omdat ze er energie voor 
terug krijgen, liefde voor terug krijgen, zoals jij in de kerk kan gaan bidden, 
een beeld kan aanbidden of het kruis van Jezus kan aanbidden. Op dat 
moment is dat alleen een beeld. Toch voel je je gesterkt door dat bidden. 
Toch voel je je weer moedig als jij een gebed uitzendt. 
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Degenen die Sathya Sai Baba aanbidden, voelen zich daarin gesterkt. Ze 
voelen zich heel en in rust komen, maar ze verwarren heel vaak. Die mensen 
kunnen vaak niet meer de realiteit zien, ze halen alles uit proportie. Ze gaan 
alles door elkaar gooien. Ze denken dat hij God verkondigt, omdat hij zegt: 
ik ben God. Maar wij zeggen toch ook: jij bent God. Hij is God en hij 
verkondigt het woord van God. Hij verkondigt het woord van liefde. Ik 
probeer liefde te geven aan de mens en ik hoop dat jullie je liefde laten zien 
aan de mens, dat jullie niet bang zijn om liefde te zijn. Dat is het woord van 
Sathya Sai Baba en hij heeft zijn visitekaartje neergezet met zijn cadeautjes 
geven, zijn wonderen die hij werkelijk heeft verricht. 
 
En dan kwamen de Judassen, de demonen, degenen die eigenlijk afgunstig 
zijn, de negatieve entiteiten die ook aan de mens kan knagen, aan hun 
bewustzijn kan knagen en onderbewustzijn kunnen knagen en angsten in 
hun lijf gaan gooien en verwarring in hun hoofd gaan geven en zij laten de 
mens waarheden zeggen die geen waarheden zijn. Die mensen zoeken weer 
gelijkgestemden op en dan heb je dus collectief beschuldigingen. Dan komt 
het op het web, komt het in het nieuws en wordt Sathya Sai Baba 
veroordeeld op dat moment door het volk: hij is een pedofiel, hij is een 
verkrachter. Maar wij zeggen: dat is hij niet, dat is hij niet. Want hoe kan 
iemand vanaf jonge leeftijd van veertien zoveel miljoenen mensen hebben 
toegesproken zonder God te zijn? Hoe kan hij op dat moment zoveel 
wonderen hebben verricht voor het oog van de mens? En daarna wordt men 
wakker en gaat men denken en dan gaat men ontkennen. Nee, hij heeft nog 
vele discipelen en hij zal altijd discipelen behouden, zoals Jezus dat ook heeft 
gehad. Maar is daar ook niet een splitsing in gekomen? Dat degenen die 
geloofden ineens niet meer gingen geloven? En is meester Jezus ook niet 
door de hand van het volk uitgejouwd: van laat dus eigenlijk degene die dief 
is vrij en laat degene die heilig is gekruisigd worden? 
 
Kinderen, luister niet naar hetgeen je ziet via het fysieke oog, wat je hoort via 
de fysieke oren. Luister naar hetgeen je voelt als je hem hebt bezocht. Heb je 
niets gevoeld, dan heb jij je hart niet geopend voor zijn positiviteit. Je kunt 
niet ontkennen dat als wij binnentreden wij liefde geven. Je kunt niet 
ontkennen dat als hij binnentreedt hij liefde geeft. En hij is onbaatzuchtig. Al 
hetgeen hij heeft, bezit hij dat? Ja, misschien onder zijn naam of misschien is 
het in zijn naam neergezet, maar hij bezit het niet. Hij bezit een kleine 
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ruimte, hij bezit weinig voedsel, weinig kledij. Hij bezit weinig. Leeft hij in 
vijf sterren hotels? Laat hij zich verwennen zoals jullie je acteurs laten 
verwennen, jullie voetbalspelers, degenen die rijkdom hebben door jullie? 
Die gaan een leven leiden als God op Aarde en die mogen God op Aarde 
spelen, terwijl ze puur fysiek zijn, puur toneel spelen, puur een talent hebben 
dat ze hebben uitgebuit, goed hebben uitgebuit en goed naar voren hebben 
gebracht en het mag allemaal wel. Maar kinderen, veroordeel niet degene die 
wij als heilig noemen, omdat wij vinden dat hij heilige daden neerzet en 
daarom is hij voor ons heilig. 
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KERST 
 
 
Elise met een glimlach: Eigenlijk willen we u vragen een heuse 
kersttoespraak te houden voor onze trouwe lezers. 
 
Isaak zingt met een lach: Zal ik “Jingle bell, jingle bell, jingle all….. 
 
Ik schiet in de lach en zeg: Dat lijkt me een hele leuke 
 
Isaak: Maar over de kerst. Kerst is voor mij een fantastische tijd, omdat alles 
heeft te maken met energie. De lampjes worden aangezet, mensen gaan even 
hun best doen voor die dag. Mensen nodigen elkaar uit om Kerst te vieren, 
meestal in familiekring. Ze komen bij elkaar en ze doen hun best om het 
gezellig te maken. De sfeer zit er goed in en dan begint het pas. Ze gaan aan 
de drank en hun gevoel gaat open en open en open en ze spreken zoals ze 
nog nooit hebben gesproken het hele jaar. Velen dan. Zij hebben een reünie 
en dat verblijdt ons, omdat we verblijden ons altijd als mensen bij elkaar 
komen en ze gaan spreken met een open hart. Ze willen er een geslaagde dag 
van maken. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, natuurlijk zien we ook mensen 
die, misschien door drank, weer vervallen in gewelddadigheid, maar laten we 
even de goede scenario’s neerzetten. Er worden kerstliedjes opgezet, een krib 
neergezet en Jezus is levend tussen hen.  
 
Isaak houdt even stil, dan breekt er een lach door en hij zegt: 
 
En de kerken zijn leeg….. maar hun eigen tempel is op dat moment blij 
vervuld. Ze eten goed, ze drinken goed. Ze vermaken zich goed en daar 
vermaken wij ons weer mee. Dan kijken we naar beneden en zeggen wij: 
Vrolijke Kerst, lieve kinderen, houd deze energie vast voor die dag, maar 
probeer morgen geen schaamte te hebben voor al de gevoelens die je hebt 
geuit en ga niet meteen jezelf schuldig voelen als je te veel hebt gegeten. Heb 
een fijne dag, maar weet wel dat die dag voorbij gaat. Dan komen andere 
dagen. Nieuwjaar en dat is ook weer iets waar mensen tegenaan gaan kijken 
van een nieuw begin, nieuw begin, goede voornemens. Die dag passeert ook 
en dan vallen ze weer terug en krijgen ze depressies. Heel veel mensen 
krijgen na de feestdagen een terugval, ze hebben het er moeilijk mee. Alles is 
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te gewoon, het was even fijn. Daarom zeggen wij: Houdt het vast, lieve 
kinderen. 
 
Vier Kerst met degene die je lief is, nodig mensen uit, drink rijkelijk, eet 
zoveel als je wilt, maar houdt het vast. Het stukje Kerst kun jij iedere dag 
neerzetten. Het hoeft niet de 25ste te zijn, het hoeft niet de 26ste te zijn en 
het hoeft niet de 31ste te zijn. Het kan alle dagen zijn van die 365 dagen.  
 
Je eigen feestje, met je eigen mensen. En als je de kerstboom het hele jaar 
wilt laten staan, doe dat dan, maar je kunt hem ook symbolisch laten staan. 
Symbolisch verwijder ik hem niet, fysiek wel, want het is een beetje lastig als 
ik visite krijg, maar symbolisch blijft die Kerstboom, die piramide waar ik mij 
in berust. Mijn rust straal ik uit in mijn huis, al die balletjes symboliseren 
levens, wereldjes, lichtjes en ik geef licht in al die werelden van mijn 
Kerstboom en ik maak er een sier aan, de slingers en ik leg mijn geloof, de 
krib en Jezus daaronder en ik ga mijn handjes vouwen voor Jezus. Ik dank 
hem voor zijn geboorte en ik dank en ik dank en ik dank hem voor zijn 
geboorte. En dat is hetgeen wij hopen dat de boodschap is voor jullie 
prachtige aankomende Kerst. 
 
Elise: Dank u wel. 
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BEGELEIDER, HELPER, GIDS OF ENGEL 
 
 
Elise: Er is een vraag binnengekomen van een dame: zij vraagt wat het 
verschil is of een mens een begeleider, een helper, een gids of een engel bij 
zich heeft. 
 
Isaak: Degene die zegt, ik heb een begeleider en dat is een engel, dan zeggen 
we alleen maar: dat is een benaming. Je mag je begeleider zo noemen als je 
wilt. Je mag mij ook een andere naam geven als je dat wilt. Ik waardeer het 
wel als je mijn naam noemt zoals ik werkelijk heet, maar als je zegt: ik 
benoem je anders, dan nemen we dat gewoon voor lief. Er zijn alleen maar 
gidsen, er zijn alleen maar helpers en er zijn alleen maar begeleiders. Er zijn 
overledenen die verbonden zijn met jou en die kunnen ook weer onder 
begeleiders of onder helpers vallen, degene waar je dus verbonden mee bent 
geweest. Stel dat je opa een verbinding met je heeft of je oma, dan kan ze jou 
op z’n tijd gaan begeleiden of helpen. 
 
Er zijn bij ons miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen – we noemen ze 
mensen, het zijn mensen – die kiezen om de fysieke mens te begeleiden. Dan 
is het zo dat jij een tijdje een begeleider bij je draagt. Die blijft een tijd en 
daarna gaat hij weer naar iemand anders om daar ook weer zijn werk te doen 
en dan krijg je misschien weer een andere begeleider. Maar misschien heb je 
een hele tijd geen begeleider nodig, dan zal er ook geen begeleider zijn. 
 
Het kan zijn dat een begeleider gewoon een tijdje wil kijken of hij tot je door 
kan dringen om misschien een beter mens van je te maken om je bewuster te 
maken. Dat hij eigenlijk wil dat je meer spirituele boeken gaat lezen of dat je 
je gaat ontwikkelen dat hij je een bepaald levenspad op wil duwen. Hij 
probeert je te beïnvloeden. Hij probeert eigenlijk zelf rijker te worden in de 
geest door de hulp die hij jou geeft. Dus eigenlijk is het geestelijke wijsheid 
voor de begeleider. De begeleider klimt daardoor omhoog en ooit kan hij 
ook de functie krijgen van een gids, maar dan gaan er eeuwen en eeuwen 
voorbij, omdat het duurt heel lang om de volledige wijsheid te krijgen over: 
hoe werkt een mens? Hoe is een mens? Hoe werkt de Aarde? Alle aspecten, 
alle toestanden moet je kennen voordat je het stempel krijgt van gids. Dan 
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heb je ook weer categorieën daarin, maar ik bedoel hier gids in wijsheid van 
de geest. Zoveel verschillen zijn er dus niet. Maar als jij het gevoel hebt dat 
jouw begeleider jou begeleidt; luister alleen maar naar dat gevoel. Ga hem 
niet benoemen als hij geen naam wil geven, zeg dan alleen begeleider. 
Waarom zou je hen dus Jip of Jan benoemen? Waarom? Omdat je gewoon 
een naam wilt hebben? Noem hem gewoon dierbare God of dierbare 
begeleider of Kosmos. Spreek in het collectieve. Daarom zeggen wij ook 
altijd wij, omdat wij niet ik zijn. Wij zijn wij. Dus op het moment dat jij tegen 
jouw begeleider zegt: lieve God of lieve begeleider, wil je me helpen en hij is 
de eerste die je hoort en hij kan je helpen, dan helpt hij jou heus wel. Maar er 
zijn geen engelen tussen jullie. Engelen zijn lichtenergieën, die zitten in de 
lichtsferen en het komt zelden voor dat zij op Aarde vertoeven om jou te 
begeleiden. Waarom zouden ze dat doen? Je hoort hen toch niet. 
 
Elise: Nee, dat is ook de reden waarom een gids niet bij een gesloten mens 
zal staan, dat heeft geen zin, daar hebben ze niet jaren voor gestudeerd. 
 
Isaak: Nee, mijn keuze zou daar niet op vallen. 
 
Elise: Begeleiders zullen misschien wel bij mensen die gesloten zijn proberen 
een opening te vinden. 
 
Isaak: Altijd, altijd. Het kan juist zo zijn dat een begeleider zich gaat 
bundelen met het collectieve – vergeet niet dat de bron hier collectief is – en 
dat hij dus zoveel impulsen gaat geven aan de dichte persoon, dat hij toch 
gaat voelen. Dat hij toch opeens een weten krijgt en dat hij toch iets hoort en 
dat hij toch het gevoel heeft: dat moet ik doen, dat moet ik doen, dat moet ik 
doen. Dat kan. Het gebeurt heel vaak zelfs. Maar ja, het kost veel energie. 
 
Elise: Maar als een mens maar een misschien heeft en denkt: nou, misschien 
dan toch... dan is dat toch al een kleine opening? 
 
Isaak: Ja, maar de mens vervalt heel vaak weer in zijn denken en op dat 
moment kan hij de weg die hij is opgegaan weer gaan verlaten, omdat hij dus 
gaat denken dat die weg niet goed is. Het is heel vermoeiend voor een 
begeleider om de fysieke mens te begeleiden. 
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Elise: Maar daarom is het fijn om als begeleider over te kunnen stappen naar 
anderen, want anders zou je het ook niet volhouden. 
 
Isaak: Dat klopt. Ja, dat klopt. Heel veel begeleiders die komen juist op 
Aarde, omdat ze eigenlijk hogerop willen komen. Dan blijven ze een hele tijd 
alleen maar op jullie Aarde. Om hogerop te komen, om dus eigenlijk de 
lichtsferen in te kunnen gaan, de geestelijke sferen. Want je hebt ook sferen 
hier bij ons, waar ze niet in kunnen, omdat ze dus niet die rang bezitten, nog 
niet dat licht bezitten. Dan moeten ze een tijd hier blijven. 
 
Elise: De begeleiders moeten dan een tijd hier blijven? 
 
Isaak: Ze kiezen daarvoor, ja. Ze kiezen daarvoor, alles is een keuze. Ze 
kunnen ook gewoon in hun eigen toestand gaan verkeren, in hun sfeer, maar 
dat is dan de afstemming die ze bezitten. Stel dat ze op de afstemming 1 
zitten, dan kunnen ze daar een hele tijd gaan vertoeven, maar dan komen ze 
niet hogerop. Dus ze kiezen op een gegeven moment om de Aarde te gaan 
helpen en via de helpende energie kom je dus ook weer omhoog. Je bezit 
dan eigenlijk meer uitstraling. Jouw trillingsgehalte neemt toe, je hebt meer 
licht en je kunt opgetild worden in een andere sfeer. Het kan zijn dat je 
daardoor in sfeer 2 terechtkomt of in sfeer 3 terecht kan komen. 
 
Elise: Oké, maar dan zonder terug te gaan naar Aarde? 
 
Isaak: Zonder terug te gaan naar Aarde, omdat je dus geestelijk evolueert en 
lichamelijk evolueert. Maar als je weer doodgaat, dan kom je weer in je 
lichamelijke afstemming. Dus je komt dan niet meer terug op sfeer 3 als je 
sterft, je komt dan weer terug op de sfeer die je bezit. 
 
Elise: Dat was dan nog steeds sfeer 1. Bedoelt u dat? 
 
Isaak: Dat hangt af van je gevoel, het heeft met je afstemming te maken. Het 
woord afstemming. Waar ben je op afgestemd. Ben je zodanig gegroeid op 
Aarde dat je misschien hier meteen bent gekomen? Dat kan ook, dat kan 
ook. Alles heeft ermee te maken, welke energie heb je bij je, welke kracht 
bezit je, welke sfeer kun je betreden, welk gevoel heb je. Zoals we in het 
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vorige boek hebben verteld, je reïncarneert alleen maar tot een bepaalde 
sfeer. 
 
Elise: Ja, tot en met de derde sfeer. 
 
Isaak: Ja, en dan? 
 
Elise: Vanaf de vierde sfeer blijf je boven. 
 
Isaak: Ja, dan ga je boven door, maar dat is de geestelijke afstemming. Vanaf 
vier zit je eigenlijk in de lichtsferen. Dat is eigenlijk de eerste geestelijke sfeer, 
de geestelijke afstemming. Dus in de categorie vier, maar dan de geestelijke 
afstemming. 
 
Elise: Maar even recapituleren om te weten of ik het dan goed heb begrepen. 
Als een begeleider op sfeer 1 zit, dan kan hij zich aldaar – boven dus – door 
hier beneden te helpen zich omhoog werken tot 2 of zelfs tot 3. Dan zegt hij, 
oké, ik ga weer eens reïncarneren naar Aarde en dan zou hij als hij dan sterft, 
alsnog weer op 1 terecht kunnen komen. Het hangt er vanaf wat hij in dat 
leven heeft ervaren en hoe bewust hij is geweest en hoever hij daarmee komt, 
dat is dan weer zijn afstemming. 
 
Isaak: Ja, omdat je hebt de geestelijke afstemming en de lichamelijke 
afstemming. Je bent lichaam en geest. Jij ontwikkelt je in de geestelijkheid, 
maar je wordt dan weer geboren in het lichaam. Maar ga je het vasthouden in 
het lichaam? Ga je die bewustwording houden? Gaat jouw onderbewustzijn 
jou dat kunnen vertellen? Je wordt geboren in de sluier van 
vergeetachtigheid, dus daar groei je in. 
 
Elise: Ja, oké, dan komt hij bij wijze van spreken – want hij heeft het niet zo 
heel lekker gedaan – op 1 terecht, maar hij kwam eigenlijk al van 3. Dus hij is 
van 3 naar Aarde gegaan en terug naar 1 en kan hij daar dan wel weer snel 
naar die 3? Ik bedoel, ziet hij dan meteen: oeps, ik heb het helemaal niet goed 
gedaan? 
 
Isaak: Nee, daarom duurt het ook zo lang. 
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Elise: O, dat had ik nog niet zo begrepen of ik heb daar nog te weinig vragen 
over gesteld, maar ik dacht dat je dan toch weer op die drie zou uitkomen. 
 
Isaak: Niet als jij die afstemming niet meer bezit. 
 
Elise: Maar kan je dan zo snel weer afzakken? 
 
Isaak: Het kan. Omdat je lichamelijk bent en via het lichaam kun je zoveel 
impulsen krijgen, dat je dus jezelf gaat vergeten. De mens in het lichaam doet 
heel vaak niet hetgeen in zijn draaiboek staat, omdat hij zichzelf in het 
lichaam gaat vergrijpen. Hij gaat in zijn angsten zitten. Hij gaat in zijn 
beperkingen zitten. Hij luistert niet naar zijn gevoel, naar impulsen. Hij wordt 
eigenlijk meer lichaam en zijn geest wordt vergeten. Wij zeggen toch altijd: 
voed je geest en niet je lichaam. We zeggen: eet, drink, doe al hetgeen wat je 
lichamelijk nodig acht te hebben, maar vergeet één ding niet en dat is je 
geestelijke voeding. Zorg dat je bidt. Zorg dat je gelooft. Zorg dat je goed 
bent. Zorg dat je luistert. Alles heeft met afstemming te maken. Wij zeggen 
altijd, dag in dag uit: de afstemming die je bezit zal je leven zijn bij ons. 
 
Elise: Ja. Maar ik dacht eigenlijk dat je altijd wel een beetje zou blijven 
hangen. Ik zit op 2, ik ga terug naar Aarde en dan ga ik daar eens even het 
één en ander doen en als je het niet zo heel goed hebt gedaan, kom je 
gewoon weer op diezelfde 2 uit, maar dat is helemaal niet zo. Ik dacht dat je 
dan zo stapsgewijs iedere keer toch wel een stukje omhoog ging. Maar je 
kunt dus ook aardig kukelen. 
 
Isaak: Ja, maar het is wel zo dat als jij bewust bent – dat je dus echt niet meer 
verkeerd kunt doen – stel dat je dus bewust bent, een bewuste geest en je 
bent op Aarde, zal je dat gevoel uitdragen. Dan bezit je die uitstraling 
eigenlijk al vanaf je geboorte. Het kan alleen lichamelijk fout gaan, dat je bij 
wijze van spreken gebroken wordt door je ouders. Je hebt gekozen voor 
zware leerstof. Stel dat je voor verkrachting hebt gekozen, slechte ouders en 
je hebt alles meegemaakt en opeens breek je daardoor ... ja, dan ga je weer in 
de duisternis zitten, schat. 
 
Er zijn heel veel hellen hier bij ons hè? En dat is je hel die je bezit, je 
innerlijke hel. 
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Het is heel ingewikkeld. Die toestanden zijn zo ingewikkeld om uit te leggen 
en vele mensen begrijpen die toestanden nog steeds niet, omdat ze geloven 
nog steeds dat als ze dood gaan, de hemel opeens opengaat. Dat denkt 
degene die gelooft. En degene die niet gelooft, gelooft dat als ze dood gaan 
dan is er niets meer of ze vervallen gewoon desnoods ergens in een hel of zo. 
Het hangt van hen af waar ze uitkomen, omdat je geest is hetgeen voort gaat 
leven en niet het lichaam. En wat is je geest? Wat is je geest? Je geest, dat ben 
jij zonder het lichaam. Je geest is het zuiverste in jezelf. Je geest is je gevoel, 
je intuïtie. Het is eigenlijk je etherische lichaam. Wat is je etherische lichaam? 
Je etherische lichaam is de uitstraling die je bezit. Je hebt lichaam en geest. Je 
bezit dus een uitstraling van het lichaam, dat is je etherische lichaam en dat is 
dus eigenlijk hetgeen bij ons levende is. 
 
Dus je reïncarneert, je reïncarneert als mens tot 3 en vanaf 4 zit je in de 
eerste geestelijke sfeer en dan zit je bij ons. 
 
Isaak glimlacht: Dan kan je alleen maar omhoog gaan. Dan bezit je alleen 
maar licht. Het is overheerlijk, alleen maar licht. Maar je kunt wel vanaf de 
geest doordringen, maar toch moet je reïncarneren om nog weer door te 
kunnen groeien. 
 
Elise: Nog een keer, dat snap ik even niet. 
 
Isaak: Lichaam en geest. Je moet ook lichamelijk reïncarneren om lichamelijk 
en geestelijk door te kunnen gaan. Vanaf de vierde sfeer hoef je niet meer te 
reïncarneren, maar al die andere sferen moet je wel weer terug naar de Aarde. 
 
Elise: Ik begrijp het. 
 
Isaak: Maar er zijn heel veel mensen die reïncarneren toch vanaf de vierde 
sfeer, omdat ze toch even bewust naar de Aarde willen gaan. En die mensen 
komen wel altijd goed terug, omdat zij zijn meestal meesters. 
 
Elise: Die nemen nog een helpende taak tot zich hè? 
 
Isaak: Ja. 
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Elise: Nou, dat geeft toch weer een nieuw licht op de zaak. Dus je kunt maar 
beter zorgen dat je gemoedstoestand op orde is en je geestelijk gevoed bent 
op het moment dat je overgaat. 
 
Maar kan het nou niet zijn... Stel nou, dat iemand toch hier op Aarde het 
helemaal niet kan vinden, veel depressief is en zo aards is als het maar zijn 
kan en hij is bezig met het overlijdensproces. Kan hij dan in het 
overlijdensproces, terwijl hij 80 gesloten jaren achter de rug heeft, op het 
laatste moment nog klimmen door wel te gaan geloven of doordat er op hem 
ingewerkt wordt of zo. Kan het dan zijn dat hij toch nog heel veel verbetert 
in die laatste weken cq maanden. 
 
Isaak: Kan het zijn dat jij 80 jaar niet naar school bent gegaan en opeens 
binnen 2 of 3 weken alle stof tot je neemt, die jij in 80 jaar tot je had moeten 
nemen? 
 
Elise: Nee, dat niet, maar ik denk wel dat je van een ongelovig mens, een 
gelovig mens kan worden. 
 
Isaak: Dat kan wel. Je kunt van een ongelovig een gelovig mens worden, 
maar toch zal je bij ons in de lage sferen uitkomen. 
 
Elise: Omdat je niet je best hebt gedaan op school. 
 
Isaak: Omdat je niet gevoed bent. Je bent niet gevoed. Jouw etherische 
lichaam is eigenlijk nog te zwak om de lichtsferen binnen te treden. Jouw 
afstemming is niet hoog genoeg, dus je komt toch terecht in de lage sferen. 
We zeggen niet de duistere sferen, we zeggen de lage sferen. Alles is 
mogelijk. Je mag wel altijd jezelf gaan bekeren. Maar bid tot God, bid iedere 
dag tot God en laat Hem jou iedere dag zodanig voeden, dat je eigenlijk het 
gevoel hebt dat je verheven wordt, dat je jouw lichaam duidelijk niet meer 
voelt maar alleen je geestelijkheid voelt door de voeding die je geeft. Bid tot 
God. Maar toch weten wij dat de laatste twee, drie maanden niet voldoende 
zouden zijn om jou op te tillen, want twee, drie maanden is bij ons eigenlijk 
heel weinig. 
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Elise: Ja, dat geloof ik. 
 
Toch zie je wel veel – en niet dat ik dat nou alle dagen meemaak, maar toch 
– dat mensen tot inkeer komen, van ongelovig naar gelovig gaan. Dat zie je 
ook veel bij mensen die een ernstige ziekte meemaken, waarbij bijvoorbeeld 
kanker wordt geconstateerd. Die mensen worden heel erg met de neus op de 
feiten gedrukt en het lijkt wel of mensen dan niet meer hetzelfde zijn daarna. 
Het lijkt wel alsof ze daarna milder worden, de relativiteit van het leven 
inzien, dat ze heel veel veranderingen doormaken na zo’n ernstige 
gebeurtenis, na de dood van een dierbare of na een bijna-dood ervaring. 
Toch? 
 
Isaak: Dat klopt en daar zijn we blij mee. Die mensen komen tenminste niet 
in de duistere sferen terecht. Die komen dus in de lage sferen terecht, omdat 
de lage sferen en de duistere sferen zitten heel dicht op elkaar. De duistere 
sferen: het betekent dat je duister in jezelf bent, dat je geen licht verdraagt in 
jezelf. En als je dus heel duister bent in jezelf, zal je ook bij ons heel duister 
zijn. Maar ben je heel erg optimistisch en je gelooft en je gaat toch dat geloof 
als je houvast nemen, dan kom je dus wel terecht in de lage sferen, en dat is 
wel veel fijner dan in die andere sferen. 
 
Elise: En het kan – waar je dan ook terechtkomt – net zo kort of lang duren 
voordat je echt weer die bewustwording krijgt. Ik bedoel, ik neem weer even 
die begeleider hè? Hij was al op 3, hij gaat naar Aarde, hij komt op 1 terecht, 
dan kan het zowel heel kort of ook heel lang duren voordat hij weer die 
bewustwording krijgt dat hij eigenlijk veel verder was? 
 
Isaak: Ja. Dat kan heel lang duren en meestal is het weer door het afleggen 
van het fysieke dat hij op dat moment weer gaat groeien en het verhaal 
begint opnieuw. 
 
Elise met een glimlach: Tjonge, wat een ellenlang proces, hé? 
 
Isaak: Waarom denk je dat jullie zo lang over jullie evolutieproces doen? De 
Aarde bestaat al zo lang. Er is al heel lang leven op Aarde. 
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Elise: Ja, hoe lang? 
 
Isaak met een glimlach: Lang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

ISAAK’S ARTIKEL OVER ZIJN BOEK “MIJN NAAM IS ISAAK” 
 
Isaak: God zegene jullie. Als de mens naar zijn eigen fouten durft te kijken, 
dan komt de mens tot bewustwording. Op het moment dat hij kijkt naar zijn 
eigen Zelf en hij kijkt niet met een blik van kritiek, maar met een blik van 
saamhorigheid - saamhorigheid met zichzelf, dat hij in saamhorigheid is in 
zichzelf en dat hij zichzelf is zoals hij eigenlijk hoort te zijn, in vreugde en 
geluk, in harmonie en toewijding - dan kan de fysieke mens tot de conclusie 
komen dat hij vele schoonheidsfouten heeft. Schoonheidsfouten die hem 
beperken in zijn bestaan. We weten dat vele mensen zoeken naar liefde, 
hongeren naar liefde en de liefde zoeken in externe zaken. Maar we weten 
ook dat dat geen waarheid is. De fysieke mens moet liefde zoeken in zichzelf. 
Hij moet zichzelf kunnen zijn in volledigheid. Hij moet zichzelf kunnen 
aanvaarden in volledigheid. Geef jezelf geen negatieve kritiek, omdat 
negatieve kritiek beperkt jezelf in je evolutieproces. Met positieve kritiek 
kom je verder in je evolutie. We weten ook dat de fysieke mens heel vaak zijn 
blik omhoog richt en God tot zich roept. Maar dan roept hij in verlangen en 
hij smeekt dat God meteen in actie komt, dat God meteen zijn fouten gaat 
opruimen, dat Hij hem meteen zijn vrije wil wegneemt en dat hij gestuurd 
wordt zoals God dat wil, maar dan op zijn voorwaarden. Ook dat is geen 
waarheid, want zend je de blik omhoog naar God – je smeekt om hulp en je 
vraagt om begeleiding - aanvaardt dan ook Zijn begeleiding. Aanvaardt Zijn 
hulp zonder de voorwaarde die je eigenlijk vanaf dag 1 hebt neergezet. De 
voorwaarde: mijn wil moet geschieden. Eigenlijk zou je moeten zeggen: de 
wil van God zal moeten geschieden en ik ga het gewoon volgen. Ik volg 
hetgeen wat komt. Ik eis niet. Ik verlang wel, maar ik eis niet dat het gaat 
geschieden zoals ik dat wil. Ik verlang dat God me de weg wijst, zoals de ster 
de weg heeft gewezen aan de drie koningen. De ster heeft hen gebracht naar 
de geboorte van Jezus, de meester, die toentertijd een evolutie en ook 
tegelijkertijd een revolutie tot stand heeft gebracht. Maar toch is er alleen 
maar evolutie, ondanks al de revoluties die er op Aarde zijn, ondanks alle 
oneerlijkheden die er op Aarde zijn, de hongersnood en de rampen, is er 
toch een evolutie. Ondanks dat vele mensen denken dat God hen heeft 
verlaten, kunnen ook vele mensen zeggen: God heeft nooit en te nimmer 
zijn gezicht van mij afgewend. Alleen de mens heeft dat gedaan. In wanhoop 
heeft hij vaak veroordeeld en geoordeeld en in wanhoop heeft hij vaak juist 
zijn wapen gebruikt, terwijl hij het neer moest leggen en zeggen: ik vecht niet 
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tegen de mens, maar ik vecht tegen mijn eigen beperkingen. Ik verhef mezelf 
boven mijn eigen beperkingen en ik maak mezelf in volledigheid. Ik maak 
mezelf perfect, zoals ik eigenlijk hoor te zijn, in harmonie en vrede. Op het 
moment dat ik dat ben, kan ik dat ook uitzenden naar het volk. En ik ben 
mijn eigen volk en het volk dat ik ben, dat volk zal op dat moment gaan 
herrijzen om mij heen, omdat ik geloof in de wet dat wat ik ben, straal ik uit 
en dat trek ik naar mij toe. Ik geloof in de wet dat God mij alle dagen weer 
zegent en dat God mij alle dagen weer moed geeft en kracht om vol te 
houden. Al kijk ik om mij heen en zie ik alleen maar schande, al zie ik alleen 
maar verdriet en pijn. Al zie ik alleen maar wanhoop en nood, toch geloof ik, 
omdat ik geloof dat het gaat zoals het gaat. Ik geloof dat ik mijn eigen 
mensheid kan zijn, zoals ik het behoor te zijn, zonder dat ik mijzelf daarin 
vernietig. We weten dat vele mensen deze woorden al hebben gehoord. We 
weten ook dat vele mensen deze woorden al meteen weer zijn vergeten, want 
vele mensen lezen boeken en vragen op dat moment de verheffing tijdens 
het lezen, maar ze vergeten wel één ding, dat jij de vrije wil hebt om er 
verandering in te creëren. Je hebt een vrije wil om te zijn op Aarde. Je hebt 
een vrije wil om te genieten. Je hebt de vrije wil om jezelf te geven aan de 
mensheid, onvoorwaardelijk en dat je de mens tot je neemt, 
onvoorwaardelijk. Je hebt de vrije wil om te klagen en slachtoffer te zijn en je 
verleden te zien als pijnlijk. Je kunt zeggen: die en die en die hebben schuld 
dat ik nog steeds lijd. Maar je kunt ook zeggen: ik heb schuld dat ik nog 
steeds niet heb losgelaten. Onze woorden zijn zo vaak simpel en dan lijkt het 
alsof onze woorden niet van hogerhand afkomstig zijn, maar juist onze 
woorden zijn afgestemd op de mens, zodat hij onze taal begrijpt. En ja, onze 
woorden komen van hogerhand, omdat vele meesters hebben instrumenten 
op Aarde. Vele meesters begeleiden instrumenten en moeten door de 
instrumenten heen dringen en de gedachten van het instrument uitschakelen, 
zoals we nu op dit moment doen via ons instrument Tresi Barros, die vele 
harten tot nu toe heeft bereikt en nog vele harten gaat bereiken. En als jullie 
vragen waarom, waarom zetten jullie een instrument op Aarde? Wij zetten ze 
op Aarde omdat we geloof hebben. We hebben geloof dat we het 
onzichtbare tot de zichtbare wereld kunnen laten doordringen puur door de 
overtuigingen neer te zetten. Natuurlijk verlangen jullie de menselijke 
overtuigingen, zoals bewijzen over hoe gaat het verder met mijn leven? Wat 
is de beste job, de juiste baan of de juiste beslissing om te nemen in mijn 
huwelijk of in de relatie met mijn kinderen? Deze vragen worden ons dag in, 
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dag uit gesteld en daar hebben wij alle begrip voor, omdat het zijn menselijke 
vragen. En toch is er ook nog een andere kant van ons. De kant van 
wijsheid. Deze kant van wijsheid, die willen wij nog meer belichten en 
daarom hebben wij dit boek geschreven. Het eerste boek dat jullie al kennen 
is het boek met de naam “Bekijk het, voel het en laat het los en het tweede 
boek dat binnenkort tot uw oog gaat verschijnen is het boek met mijn naam 
en Mijn naam is Isaak. Zoals vele mensen mijn stem al hebben gehoord 
tijdens de bijeenkomsten die zijn gehouden in het land, zullen er nog vele 
mensen mijn stem gaan horen, want zolang mijn instrument Tresi Barros 
werkzaam is tussen het volk, zal mijn stem luiden in jullie harten. En niet 
omdat ik jullie wil beïnvloeden, maar puur omdat ik jullie het geloof wil laten 
voelen en het geloof wil aangeven, zodat jullie weer het geloof durven te 
aanvaarden dat er een God is. En de God is de God die wij kennen en dat is 
de God van liefde, de God van geduld en onvoorwaardelijkheid. De God die 
steeds weer op jullie neerkijkt en wacht, wacht tot jullie blik omhoog gaat en 
jullie Hem tot jullie willen nemen. Wij danken jullie voor het lezen van dit 
artikel en we danken jullie voor jullie begrip. God zegene jullie.  
 
ISAAK 
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GODS WIL EN DE VRIJE WIL 
      
 
Isaak: De ruimte die je maakt voor ons. De ruimte die je zelf wilt maken 
voor ons. Vele mensen zeggen: ik maak ruimte, maar ze maken zelf geen 
ruimte voor ons, omdat ze dat eigenlijk alleen maar zeggen in woorden, maar 
niet in daden. De wil, dat is hetgeen wat voor ons het allerbelangrijkste is. Je 
hebt je vrije wil, gebruik je vrije wil en laat je die nooit en te nimmer 
ontnemen. Wees je volledige zelf zoals je het eigenlijk verlangt. Op het 
moment dat je God bent en je ervaart je Goddelijkheid in jou zelf, straal je 
Goddelijkheid uit. Je kunt nooit zeggen dat je God bent, als je het eigenlijk 
niet voelt. Woorden, gedachten en daden. Wat je zegt is iets anders dan wat 
je doet. Je kunt wel iets zeggen en dan je daad er tegenaan gaan gooien, dan 
heb je dus de twee al verricht. Je gedachten, gaan steeds weer door de 
maatschappij heen. Alle gedachten die jullie uitzenden zitten hier in deze 
ruimte. Het kan zijn dat jouw gedachten, mijn gedachten nu bereiken. Het 
kan zijn dat je op dat moment telepathie hebt met mij, maar is het wel zo dat 
het jouw gedachten zijn of de mijne. Vele mensen raken daarvan in 
verwarring. Ze weten niet meer het onderscheid te maken tussen zichzelf en 
hetgeen wat in de ruimte is. Zoals gevoelens, ook gevoelens zitten in ruimtes 
verborgen, emoties, historie, alles blijft hangen tot de fysieke mens zich 
daarvan losmaakt. Duidelijk ja, de fysieke mens maakt zichzelf ervan los. Op 
het moment dat hij wil zijn, kan hij zijn en op het moment dat hij tot zich wil 
nemen, kan hij tot zich nemen, anders niet. God en de vrije wil van God. Wij 
hebben geen vrije wil. Wij moeten ons aanpassen aan jouw vrije wil. Als jij 
als fysieke mens zegt: God zou ik nooit meer aan willen kijken, het licht zal 
ik nooit meer willen zien, op dat moment is dat jouw vrije wil. Als wij tot je 
spreken en je zegt: ik luister niet naar je, dan kunnen we alleen maar zeggen: 
kind, ga heen en luister voortaan dan naar je eigen fysieke zelf, naar je 
gevoelswereld als je daarbij kunt komen en naar je gedachtewereld als je 
daaraan gewend bent geraakt. Wij zien zoveel en kunnen zo weinig zeggen, 
omdat de fysieke mens wil niet. Heel vaak zegt hij simpelweg: laat mij maar, 
laat mij in deze rottige situatie zitten en al verteer ik hier helemaal, geestelijk 
en lichamelijk, ik kies hiervoor. En dan zien we dat en we kunnen alleen 
maar aanzien, glimlachen en hopen dat de mens opeens wel wilt. Dat hij 
zegt: ja, ik wil. Dan komen wij met volle moed en overtuiging weer naar de 
fysieke mens en zeggen: kind kom, schuil onder onze vleugels van warmte en 
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voel onze liefde. Voel dat we echt van je houden en dat is geen houden van 
zoals jullie dat kennen. Het is een houden van alsof je samensmelt in 
eenheid. Je bent puur geluk op dat moment. Je bent puur één en dat is God. 
De eenheid van mens tot ziel tot geest en dan hebben we hem, dan zijn we 
compleet. En wij zijn mens, fysiek niet meer, maar geestelijke mensen. Wij 
zijn licht, energie, noem ons zielen, noem ons geesten, maar weet wel dat we 
er zijn. Als we zien dat mensen op Aarde hulp verlenen aan andere mensen, 
dan doen ze dat heel vaak voor hun eigen bestwil, niet voor de bestwil van 
derden. Ze doen het niet om er een gevoel van onvoorwaardelijkheid van te 
krijgen. Nee, ze doen het puur omdat ze denken dat ze het nodig hebben om 
te kunnen evolueren in hun evolutieproces of in het fysieke zelf. Dan zien ze 
er baat bij, iemand wil er baat bij hebben. Wij willen daar geen baat bij 
hebben, wij willen alleen maar helpen. En waarom? Het is iets normaals, 
zoals jij normaal bent als jij jezelf even in de spiegel bekijkt en zegt: dit ben ik 
en het is normaal dat ik mezelf nu in die spiegel zie. Het is normaal dat ik nu 
mijn kinderen liefde geef. Het is normaal dat ik dit doe of dat doe. Voor ons 
is het precies hetzelfde: het is normaal. Het komt geen enkele keer bij ons op 
om het niet te doen, maar we moeten wel wachten tot de mens zegt: kom 
hier. Dan zeggen wij: wij buigen ons voor jou en daarom groeten wij altijd 
met een buiging, omdat we respect hebben voor de fysieke mens. We 
hebben respect voor hun fouten. We hebben respect voor hun beperkingen 
en we hebben respect voor hun pijn en hun leed. Maar waar wij geen respect 
voor kunnen opbrengen is hetgeen de fysieke mens elkaar aandoet. En dan 
kunnen wij wel respect hebben, omdat de fysieke mens zo is, maar we 
kunnen geen respect opbrengen voor de wisselwerking die ze dan op dat 
moment met elkaar gaan creëren. Dan zeggen we: waarom eigenlijk? 
Waarom gaan die twee mensen nu eigenlijk met elkaar vechten? Waarom? 
Moeten we dat nu respecteren? Dan zegt God: ga heen en dat doen we dan 
ook.  
 
We gaan heen en we wachten tot de mens dan eigenlijk weer een blik tot ons 
aanwendt van help ons en dan komen we weer meteen met volle overtuiging 
en dan hebben we weer respect voor hen, omdat ze op dat moment ‘ja’ 
hebben gezegd naar verlossing. ‘Ja’ hebben gezegd naar ‘ik wil geholpen 
worden en dan komt natuurlijk ook de verlossing. Waar moeten wij over 
praten Elise? 
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Elise met een glimlach: Nou ja, de vraag die het spirituele tijdschrift Lotus 
heeft gesteld voor haar lezers is hiermee wel beantwoord. De vraag was: Hoe 
kunnen we het beste afstemmen op Gods wil en hoe kunnen we onderscheid 
maken tussen onze eigen wil en Gods wil. Voorts heeft u de vrijheid om zelf 
het een en ander te vertellen. 
 
Isaak:  Hm, de vraag is ook altijd: wat gaat er gebeuren in het volgende jaar. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak met een glimlach: Dat vragen wij ons ook af. 
 
We lachen. 
 
Isaak: Wat gaat er gebeuren volgend jaar. We weten dat wij iedere dag weer 
ons werk moeten gaan verrichten om de fysieke mens tot verlossing te gaan 
brengen, om de fysieke mens dichter bij zichzelf te gaan brengen. We weten 
dat iedere dag weer de mens kan gaan vernietigen en dat de oorlogen iedere 
dag weer kunnen herrijzen. Maar ook vrede en dat is onze hoop. Vrede en 
dat de fysieke mens elkaar gaat helpen en dat er meesters geboren gaan 
worden die op dat moment nog meer hulp gaan verrichten als zij er de kans 
toe gaan krijgen. Want heel vaak is het zo dat wij meesters geen kans krijgen. 
Wij vragen ons af: waarom krijgen wij geen kans? Moeten wij meedoen aan 
jullie rage? Aan jullie spiritualiteit die wij geen spiritualiteit noemen? Alle 
new-age centrums hebben van allerlei soorten cursussen opgestart en dan 
hopen wij op dat moment dat het resultaat heeft, dat het baat heeft, maar wij 
zien alleen maar winst. Winst in de kassa. Ja, dat zien wij, al zijn er veel 
mensen die er een kleine vergoeding voor vragen, dat mag, maar toch is er 
weer winst. Wij zeggen niet hoeveel winst, we zeggen winst. Waarom? De 
fysieke mens doet niets met deze informatie. De fysieke mens heeft even een 
film bekeken, hij heeft even zichzelf bezig gehouden op die avonden van 
cursussen en daarna is hij weer heen gegaan en is hij weer vervallen in zijn 
eigen ritme van zijn eigen kunnen. Op het moment dat de fysieke mens zegt: 
ik wil winst maken in mijn eigen leven, dat het eigenlijk een verdienste is 
voor mij, letterlijk en figuurlijk gesproken, op dat moment moet hij 
levenslang aan zichzelf werken en niet een aantal maanden en niet een aantal 
jaren. Levenslang, tot de dood toe gaat treden. En dan bij ons mag je ook 
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weer eeuwenlang gaan werken aan je spiritualiteit, aan je menselijkheid, maar 
dan in een andere vorm dan jullie kennen. Dus een cursus van drie maanden, 
drie jaren is alleen het begin en dan hopen we dat er geen winst is in de kassa 
- natuurlijk gunnen we alle winsten, maar in beeldvorm willen wij spreken - 
wij hopen dat er winst is in jouw eigen fysieke zelf, jouw winst. Volg 
cursussen kinderen, als jullie dat willen volgen, maar pas het toe. Je kunt 
duizend boeken lezen, je kunt duizend keer mediteren en je kunt duizend 
keer weer terug vallen. Ook ik, als gids zijnde, heb geleerd om nog steeds 
mezelf bij mijn meesters neer te zetten om meer voeding te krijgen dan de 
voeding die ik nu al heb. Nog meer wijsheid te verkrijgen en ook ik houd 
niet op met mezelf te onderzoeken. Ben ik nog steeds een geestelijk wezen 
of ben ik vervallen in het stukje fysieke - omdat wij werken dag in dag uit 
met jullie - en de conclusie blijft altijd dat ik nog steeds degene ben, zoals ik 
ben geweest toen ik besloot om mijn werk te gaan verrichten op Aarde.  
 
Dus al die toestanden die ik heb gezien hebben mij niet gevormd, hebben 
mij niet gebroken, hebben mij alleen nog maar meer laten motiveren om nog 
meer te gaan schuilen onder onze meesters, om nog meer wijsheid te krijgen 
om de fysieke mens te kunnen helpen. Wees nooit overmoedig. Dat is iets 
wat mijn meester heeft toegesproken, overmoedig jezelf nooit. Speel zoveel 
je wilt spelen, weet dat ik graag lach. Je weet dat ik humor heb en je weet dat 
ik soms andere energieën neerzet die niet van mij zijn, gewoon puur om de 
mens te overtuigen dat hun overledenen daar zijn, puur om de mens te 
overtuigen dat we hen kennen en dat we hun loopje na kunnen maken en 
lachje na kunnen doen en ook hun taal begrijpen. Als we dus schuine taal 
gebruiken, dan gebruiken we hun taal, maar het is niet mijn taal. 
 
We lachen. 
 
Isaak: Dus alles wat we zeggen op de avonden die in waarnemingen vallen 
doen we via het fysieke. We hopen het fysieke te bereiken om hun 
geestelijkheid te winnen. 
 
Elise: Dat is een mooie, een hele mooie. 
 
Isaak: We hebben geen keuze, kind, we hebben geen keuze. De geestelijkheid 
kunnen we niet krijgen zonder door het fysieke heen te dringen. En als je bij 
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ons bent, gaan we door je geest heen dringen en dat is heel moeilijk, want jij 
leeft vaak bij ons nog in het fysieke, dus hoe moeten we je dan bereiken? 
Daarom is het zo moeilijk voor ons om en de geest en het fysieke te 
bereiken, want is hij dood en is hij nog steeds te veel fysiek, dan moeten we 
hem op dat moment weer op een andere manier naar ons toe gaan trekken. 
Wij moeten ons dan gaan manifesteren in hun energie, dus de fysieke 
energie. Wij kunnen letterlijk ons gestalte op een ander trillingsgehalte 
neerzetten, zodat hij ons kan waarnemen. En gaan we weer terug in onze 
eigen vorm, zijn we ineens weg en kan hij ons niet meer waarnemen, al staan 
we nog steeds in dezelfde ruimte. We gaan terug naar ons eigen 
trillingsgehalte en die fysieke kan ons niet waarnemen, zoals jullie ons niet 
kunnen waarnemen. Jullie kunnen ons alleen waarnemen op het moment dat 
wij ons op jouw trillingsgehalte neerzetten. Wat je aan kan, kind, dat laten we 
zien. We moeten calculeren. Vele mensen werken graag met het onzichtbare, 
maar vele mensen werken niet met ons. Onthoud deze goed kind, als er tien 
meesters hier op Aarde rondlopen, dan zijn het er veel. En waarom? Omdat 
meesters komen minimaal van de sfeer vijf en als een meester rondloopt hier 
op Aarde, kan het ook een geestelijke meester zijn, zoals mijn naam het is. Ik 
weet dat vele mensen hier op Aarde mij al beschouwen als een meester. 
Toch zeg ik altijd, noem mij gewoon bij mijn naam, omdat ik wil geen 
verschil. Ik wil gewoon gezien worden zoals jullie mij willen zien en niet 
zoals ik het verlang dat jullie mij zien. Dat is moedig, zei mijn meester, om zo 
te spreken en ik vind dat hij gelijk heeft. Want hoeveel mensen willen niet 
dat andere mensen hen zien zoals zij het willen dat ze hen zien? En als je van 
de mensheid houdt, dan zeg je hetzelfde als ik. Dan zeg je toch: zie mij zoals 
je mij wilt zien. De ene ziet jou dan minder dan de andere, maar het gaat er 
ook om: hoe zie jij jezelf en ik zie mezelf als een meester, omdat ik weet dat 
ik lang heb moeten wachten om dit woord te mogen gebruiken, alleen het 
woord van meester. Mijn meester zei tegen mij: Op het moment dat jij 
bekend wordt onder het volk, dan pas noem je je naam. De naam Isaak en de 
naam White Feather en de naam meester. En dan zijn er instrumenten op 
Aarde, die kunnen soms telepathisch wat overnemen, dus jouw gevoelens en 
jouw emoties tot hen nemen, zoals jij dat ook kan als je jezelf goed afstemt. 
Ze kunnen soms gebruik maken van de bron van telepathie om ook van de 
andere kant iets te ontvangen of van de bron van helderziendheid iets in zich 
laten vallen. Maar hoe is de vertaling? Is de vertaling geestelijk of is de 
vertaling fysiek? Zien ze alleen maar fysieke zaken of zien ze ook geestelijke 
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zaken? Spreken ze zoals een meester hoort te spreken of spreken ze zoals 
een student spreekt? Jij weet hoe ons instrument is zonder mij, dan spreekt 
ze zoals een student spreekt. Haar kracht is niet dezelfde als mijn kracht. 
Haar twijfels komen altijd, dat is menselijk natuurlijk, nooit heb je mij zien 
twijfelen. Mijn woorden heb ik nooit hoeven af te wegen. Ik heb altijd 
kunnen spreken zonder dat jij mij hoefde te ondervragen, in de zin van: 
spreek nu in wijsheid. Wijsheid heb ik altijd. Jij mocht mij ondervragen en 
daar was ik blij om en je mag me nog steeds ondervragen, want meesters 
willen graag ondervraagd worden. Maar meesters spreken ook zelf, uit hun 
eigen bron, uit hun eigen informatie die ze vergaard hebben in jaren en jaren 
van studie. 
 
Elise: Dank u wel. En met een lichte buiging nemen we afscheid van elkaar. 
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EVOLUTIEPROCES EN REÏNCARNATIEPROCES 
 
 
Elise met een glimlach: Tjonge, wat een ellenlang proces is het 
evolutieproces. 
 
Isaak: Waarom denk je dat jullie zo lang over jullie evolutieproces doen? De 
Aarde bestaat al zo lang. Er is al heel lang leven op Aarde. 
 
Elise: Ja, hoe lang? 
 
Isaak met een glimlach: Lang. 
 
Elise: Maar er zijn wel mensen die er snel doorheen fietsen, zullen we maar 
zeggen. Of heeft iedereen zolang nodig? 
 
Isaak: Toen ik mijn aardse leven liet varen, had ik al een heel lang 
evolutieproces achter de rug. En ook ik heb vele jaren geleefd op Aarde… 
Mijn laatste leven, die we zo vaak benoemd hebben, daar kwamen nog 
zoveel levens voor en die hebben we nooit benoemd. Ik heb zoveel levens 
gehad, in alle staten, dat ik dus gids ben geworden ook door het 
evolutieproces. Ik ben niet zomaar gids geworden, ik bezat die afstemming al 
toen ik dood ging. Ik besloot niet meer terug te komen op Aarde. Dat 
betekent dat ik mijn reïncarnatieproces voltooid had. 
 
Elise: Heeft u uw levens toen al afgestemd met het doel om ooit gids te 
worden? Is het iets waar je naartoe werkt? 
 
Isaak: Nee, toen ik aan het reïncarneren was, was ik alleen maar aan het 
reïncarneren, zoals jij aan het reïncarneren bent. Ik was niet bewust. Ik wist 
niet waarom ik leefde. Ik was zoekende en ik wilde ook weten, antwoorden 
krijgen. Ik wilde ook weten waarom en hoezo. Maar ik was niet bewust. Ik 
werd pas bewuster na het afleggen van mijn fysieke. Toen mijn meester mij 
meenam naar mijn afstemming, mijn sfeer en ik dus alle afstemmingen 
daarna mocht bezoeken en ik mij mocht verbinden met alle toestanden in de 
geest, toen werd ik steeds bewuster en bewuster en bewuster. Dat heeft 
zoveel jaren geduurd, eeuwen geduurd, tot ik ben hetgeen ik nu ben, gids. 
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Toen werd ik bewuster. Ik werd bewuster in de geest en in het fysieke was ik 
gewoon fysiek. 
 
Mijn laatste leven op Aarde, zoals ik was in die indianentijd, was ik al heel 
bewust. Ik was al bezig met de natuur. Ik was al bezig met het sjamanisme. 
Dat betekent dat je al heel dicht bij jezelf bent. Je bent niet voor niets 
geboren in dat tijdperk. Toeval bestaat niet. Maar ik was nog een lichaam en 
ik ben nu veel wijzer dan toen, maar die wijsheid bezat ik eigenlijk wel ergens 
diep in mijzelf. Het moest alleen maar tot ontplooiing komen. Zoals jij die 
wijsheid bezit, het moet alleen maar tot groei komen, tot uiting komen en als 
je alleen maar geest bent, moet je wel weten: hoe ben jij zelf helemaal? Wie 
ben ik zelf? Wat ben ik zelf? Hoe voel ik? Hoe denk ik? Hoe doe ik? Al deze 
bewustwordingen krijg je ook in de geest. Als je dood bent, krijg je al deze 
bewustwordingen in de geest, alleen over jouw eigen zelf. Daarna moet je alle 
andere mensen bekijken. Daarna moet je jouw draaiboeken bekijken en je 
levens gaan bekijken.  
Dan moet je je fouten gaan zien, waarom je dat hebt gedaan, met wie je bent 
verbonden. Welke mensen zijn belangrijk in het heden voor mij? Welke 
mensen horen alleen maar bij toevalligheden, zogenaamde toevalligheden, 
zodat ik even weer doorkon. Dat alles duurt zo lang. Waarom denk je dat 
alles zo lang duurt? 1230 tot de geboorte van ons instrument…. 
 
Elise: Ja, dus op het moment van overlijden, de fase dat je het lichaam aflegt, 
in die fase groei je eigenlijk enorm. 
 
Isaak: Ja, dan groei je heel erg, omdat op het moment dat je het lichaam 
aflegt, dan word je geest. Dan mag je jezelf verplaatsen en mag je alle 
toestanden gaan voelen en bekijken. Je mag alles gaan begrijpen en daar groei 
je van. 
 
Elise: Dan krijg je heel veel aha erlebnissen, eye-openers. 
 
Isaak: Ja. 
 
Elise: Maar nu geeft u net zelf aan, in mijn laatste leven was ik al heel wijs, 
stond ik al heel dicht bij de natuur. Kan ik daaruit opmaken dat het “dicht bij 
de natuur staan” toch wel een teken is dat je al redelijk vergevorderd bent. 
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Isaak: Ik hield me eigenlijk al bezig met de mens, toen al. Ik genas eigenlijk al 
mensen, toen al. Ik was eigenlijk al een meester, toen al. Meester van dat 
dorp dan, maar ik was een meester. Vele mensen noemden mij ook zo. 
Medicijnman is heel hoog in een stam. 
 
Elise: Zijn er ook nog andere tekens of dingen die u aan kunt geven waaraan 
je kunt aflezen dat een mens eigenlijk al vrij ver is in zijn evolutieproces? 
 
Isaak: Een aards mens die je ontmoet op Aarde? 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak: Je kunt het zien of er egoïsme bij komt kijken of niet. Als iemand nog 
egoïstisch is, dan is hij nog heel laag. 
 
Elise: Egoïsme, maar er zijn er toch nog wel meer…hebzucht? 
 
Isaak: Egoïsme is gewoon als je heel erg egoïstisch bent, dat je graag wilt 
hebben. Dat je heel vaak vanaf je ikke spreekt, dat je vanaf je menselijke 
vorm spreekt, omdat wij spreken nooit vanaf onze menselijke vorm, wij zijn 
al hetgeen er is. Kijk, wij weten dat we nog persoonlijkheden hebben.  
Ik heb nog steeds een persoonlijkheid, mijn naam is Isaak en ik weet wie ik 
ben, maar toch spreek ik niet graag vanaf mijn eigen persoonlijkheid. Behalve 
als ik vertel over mijn levens, maar wij zijn wij. En als hier op Aarde steeds 
iemand spreekt over ikke, ikke, ikke, dan zegt hij eigenlijk dat hij iemand is 
die vanuit zijn eigen wetenschap iets naar voren haalt. Maar dat is iets anders 
dan dat iemand spreekt over God en hij zegt: ik ben alleen een instrument of 
ik ben alleen maar een stukje van God, een zaadje van God en hij is dichter 
bij eenvoud. Want God is eigenlijk liefde en is ook heel eenvoudig. Iemand 
die heel ingewikkeld doet is zelf ingewikkeld. Maar je moet makkelijk doen. 
Je moet jouw informatie kunnen overbrengen bij iemand die begrijpelijk is 
voor iedereen, van jong tot oud. Je moet kunnen invoelen. 
 
Vele meesters, zogenaamde meesters, hebben eigenlijk zelf 
persoonlijkheidsstoornissen. Die “meesters” hebben gewoon problemen met 
zichzelf en die willen graag meester zijn om zichzelf eigenlijk met iemand 
anders bezig te houden, dan hoeven ze zich niet meer met zichzelf bezig te 
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houden. Dan hebben ze op dat moment gewoon minder problemen met 
zichzelf. Maar ze kunnen niet tegen stilte, ze hebben geen rust en ze stralen 
geen meesterschap uit. Kijk als iemand bij wijze van spreken zegt: ik ben een 
meester. En hij gaat jou vertellen hoe je iets moet doen, dan moet je ook 
altijd kijken of hij het zelf wel goed heeft gedaan. En vergeet één ding niet: 
wij laten mensen niet meester worden op Aarde als ze dat niet zijn. Dan zijn 
ze gewoon vanaf het fysieke meester, maar niet vanaf de geest, want ze 
krijgen geen hulp. 
 
Elise: Maar goed, er zijn vaak genoeg mensen in hun omgeving om ze op een 
voetstuk te plaatsen en dan worden ze toch weer als meester bekeken. 
 
Isaak: Ja. In de lage sferen en in de duistere sferen heb je ook allemaal 
mensen die eigenlijk verheven worden en waar ze ook allemaal aanhangers 
hebben en die zich ook bezig houden met de Aarde en met instrumenten om 
hen dus kapot te maken. Dus ook bij ons heb je van deze “meesters”. 
 
Elise: Hm. 
 
Isaak: Het is zo ingewikkeld, lieve meid, zo ingewikkeld dat het eigenlijk 
haast niet uit te leggen is in woorden, omdat ook bij ons heb je zoveel 
mensen die hoog in de rang staan, in de lage sferen, in de duistere sferen. 
Laag en duister liggen echt heel dicht bij elkaar. In de lage sferen heb je dat 
ook, dat ze zich dus met Aarde bezig gaan houden om andere mensen via 
kruisbord of glaasje draaien, tafel tillen of helderziende waarnemingen, noem 
maar op, toch zodanig beïnvloeden. Niet via de geest, maar via het fysieke. 
Wij spreken vaak via de geest. Begrijp je het verschil? Wij vertellen je in de 
geest hoe je het moet doen, maar via het fysieke. Wij gaan niet jouw fysieke 
behoeftes bevredigen. Gedeeltelijk wel, om je gewoon geestelijk op te tillen, 
maar dat is niet onze insteek. 
 
En als je dus goed kijkt… heel veel helderzienden doen het 
tegenovergestelde. Ze hebben geen geestelijke waarheden, ze hebben haast 
geen geestelijke waarheden. Ze kunnen bijna niets vertellen over hoe de 
mens in elkaar steekt en hoe de mens het beste kan handelen of doen en hoe 
je de mens kunt helpen. Bijna niet, hun informatie is zo beperkt, omdat hun 
“meesters” hebben die wijsheid niet. En het instrument is hetgeen je gids is. 
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Ze verzinnen wat en ze lezen wat, het voelt altijd beperkt. Iemand die studie 
gaat verrichten op zo iemand, die gaat de conclusie trekken van “geen 
voldoening”. Omdat als jij iemand bestudeert en je gaat iemand onderzoeken 
en die heeft geen graad van meesterschap en jij bent slim, dan heb je hem zo 
door, omdat zijn informatie is beperkt. 
 
Elise: Dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen: wat moet ik met deze 
informatie, wat voor zin heeft het om dit te weten? 
 
Isaak: Wat heb je eraan als ik jou lichamelijk alleen maar bevredig? Wat heb 
je eraan als ik jou vertel dat jij morgen bij wijze van spreken iemand gaat 
ontmoeten waar je ruzie mee hebt. 
 
Elise: Die informatie heb je niets aan. 
 
Isaak: Wat heb je eraan als ik tegen je zeg: overmorgen krijg je een rekening 
in de brievenbus en het is nog waar ook. Wat heb je eraan? Deze waarheden 
komen ook op Aarde. Zoveel helderzienden werken met deze informatie. Ze 
bevredigen jou daarmee. Ze zeggen: je hebt gisteren een nieuwe auto 
gekocht. Wat heb je eraan als ik jou dat vertel? Ja, misschien jouw 
overtuiging naar mij toe, dat jij mij gaat geloven? Maar ja, ik kan je toch ook 
overtuigen via de geest? Ik kan je toch ook bewijzen geven via je gevoel, als 
ik jouw gevoel ga weerleggen. Als ik jou ga vertellen hoe jij bent en hoe jij je 
voelt en wat al jouw fysieke beperkingen en geestelijke beperkingen zijn, dan 
heb je toch meer bewijzen dan dat ik zeg dat je gisteren een rekening in de 
bus hebt gekregen. Je moet het weten, dat wil ik je eigenlijk vertellen. Het 
weten. Als iemand weet, dan heb je overtuiging. Stel dat wij weten wie jij 
bent, dan heb je overtuiging. Maar weet ik maar zo’n klein beetje, een 
rekening of een auto-ongelukje en verder heb ik niet veel te vertellen, dan 
ben ik toch beperkt? 
 
Elise: Nou, zeker. 
 
Isaak: Maar ja, er zijn vele mensen die vinden dat heerlijk om te krijgen. Kijk, 
kijk, kijk, ze heeft gelijk gehad. Ik heb werkelijk die rekening in mijn bus 
gekregen. En dan zeggen we: oké en wat kun je er nu mee? 
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Elise: Ja, niets. 
 
Isaak: Dan ga je weer terug, krijg je weer zulke verhalen en dan blijf je 
teruggaan. Die personen verdienen goed aan je. 
 
Elise: Nee, daar heb je niets aan. 
 
Isaak: Dat is het kaf van het koren scheiden. Wat heb je aan het kaf? Kun je 
niet eten toch? Wat heb je met het koren? Kun je zaaien. 
 
Elise met een lach: En eten. 
 
Isaak met een lach: En eten. 
 
Elise: Mmmmm, en lekkere broodjes bakken. 
 
Elise: Zal ik gewoon doorgaan met mijn vragen te stellen? 
 
Isaak: Graag, graag. 
 
Elise: Of wilt u liever nog vertellen over vorige levens van uzelf? 
 
Isaak: Wij staan tot jouw beschikking, Elise. 
 
Elise: Oké, nou, er liggen nog zoveel vragen, laat ik daar mee beginnen. Hoe 
komt het dat er steeds meer mensen op Aarde komen en kan een ziel zich in 
meerdere personen reïncarneren? 
 
Isaak: Dat laatste is onmogelijk. Lief kind, de ziel is eigenlijk de energie van 
de geest. Je geest gaat dus in een lichaam zitten. Nou, dan is het compleet: 
ziel, lichaam en geest. Dat is één plaatje, dus dat kunnen niet twee, drie 
plaatjes worden. Maar we hebben vaker gehoord dat mensen deze verhalen 
verspreiden. Het is onmogelijk. En de andere vraag was? 
 
Elise: Hoe komt het dat er steeds meer mensen op Aarde komen? 
 
Isaak glimlacht: De wachtlijst wordt korter bij ons. 
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Elise lacht: Ja, dat is wel fijn natuurlijk, dan zijn we sneller bezig met z’n 
allen. 
 
Isaak: Het heeft te maken met de snelheid van het evolutieproces. Er zijn 
meer zielen die graag willen reïncarneren. Zij hebben eigenlijk afgekeken hoe 
iemand anders reïncarneert en de ene heeft de ander verteld hoe het was en 
de ander zei: dan ga ik ook. Dat is hetzelfde als er een nieuw pretpark wordt 
geopend en de één gaat kijken en zegt: nou, het is wel leuk daar. De ander 
heeft teleurstelling en denkt: ik blijf wel even weg en op een gegeven 
moment krijg je een soort evolutie daarin. Het evolueert. Hier heb je dus 
eigenlijk alleen maar zielen en heel veel zielen besloten daar te blijven in de 
heerlijkheid. En heerlijkheid is heerlijkheid, gewoon simpel, maar ze hebben 
geen wijsheid in de geest. Ze hebben geen wijsheid, ze kunnen niet met je 
spreken in wijsheid. Ze kunnen jou alleen maar heerlijkheid geven. Nou, 
door het feit dat ze dat op een gegeven moment horen, denken ze, ja, ik wil 
toch ook wel wijsheid en dan gaan ze naar Aarde. Eenmaal het 
reïncarnatieproces in, is er geen weg terug. En daarom is dat eigenlijk. Maar 
vergeet niet, dat er genoeg ruimte is op jullie Aarde voor al deze zielen, want 
anders zou God zeggen: wacht nog maar. 
 
Elise: Het is even genoeg zo. 
 
Isaak: Ja, maar er is genoeg ruimte. Heel veel zielen reïncarneren graag in een 
snelle evolutie. Je gaat bij wijze van spreken naar China en je zegt: nou, ik ga 
daar maar eventjes in de snelle evolutie, dan val ik misschien minder op. Het 
hangt van hen af. Je mag zelf bepalen waar je wilt reïncarneren. 
 
Elise: Ja, spannend hoor, maar er zit wel een bepaalde opbouw in? 
 
Isaak: Er is alleen maar opbouw, er is geen afbraak. Iedere ziel die de Aarde 
bezoekt begint met opbouwen. En hoe vaak hij zich ook afbreekt op Aarde 
– lichamelijk of geestelijk – het is toch een opbouw, omdat je gaat ergens 
naartoe werken. Je wilt dus eigenlijk terugkomen in de volledigheid, in het Al 
aspect en dat is de zevende sfeer. Daarvoor doe je het en als je op de 
zevende sfeer bent, dan ben je een meester en dan kan je vanaf die sfeer weer 
teruggaan naar andere sferen, planeten. 
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Elise: Maar als je nooit gereïncarneerd bent, dan zit jij op diezelfde zevende 
sfeer, alleen dan zonder wijsheid in de geest. Of is het een andere sfeer? 
 
Isaak: Nee, ze zitten niet bij ons. 
 
Elise: Aha, maar dan zou toch iedereen wel willen reïncarneren? 
 
Isaak: Ja, daarom, daarom. Maar, lief kind, er zijn ook luie geesten. 
 
Elise met een lach: O, oké. 
 
Isaak lacht en zegt: Zielen dan, het zijn nog geen geesten. Er zijn ook luie 
zielen en die vinden het wel goed. 
 
Elise: En dat mag, toch? 
 
Isaak: Dat mag. 
 
Elise: Die mogen gewoon blijven zitten. 
 
Isaak: Ja, maar die hebben geen bewustwording. 
 
Elise: Maar denkt u niet dat ze toch ook ooit wel allemaal de sprong wagen? 
 
Isaak: Kijk, wij hebben een mooie vergelijking voor je. Je gaat naar de winkel 
en je ziet allemaal zaadjes in een pakketje, worteltjes en zo. En die zaadjes 
zitten daar allemaal verpakt en ze blijven misschien eeuwen en eeuwen in die 
verpakking. Tot op een gegeven moment diezelfde zaadjes mensen horen 
spreken: kijk, daar is het zo en daar is het zo en ze horen allemaal 
fantastische verhalen, maar ze zitten nog steeds in die verpakking. Dan 
zeggen ze: God, o God, ik zou ook zo graag uit die verpakking willen. God, 
o God, help mij ook even ervaren. Opeens komt God en huppakee, de 
verpakking gaat open en de zaadjes worden geplant. 
 
We lachen wat om deze grappige vergelijking. 
 



 65 

Isaak: Het is niet zo ingewikkeld als de fysieke mens wel denkt. Het zijn 
gewoon zaadjes, zielen zijn zaadjes. 
 
Elise: Maar je hebt er gewoon luie zaadjes tussen zitten. 
 
Isaak: Ja, die zitten wel lekker in die verpakking en ze zeggen: lekker warm 
hier. Die zitten in de heerlijkheid. Maar, we kunnen je wel vertellen dat alle 
zaadjes reïncarneren, omdat ieder zaadje wil opeens ervaren. Het is een 
aanstekelijk iets, omdat je wilt bewuster worden. God zegt gewoon, je moet 
gaan en dan gaat Hij jou die bewustwording geven. Ga nou maar kind, ga 
nou maar kind. Dus Hij zorgt ook voor omstandigheden dat de zaadjes 
geprikkeld gaan worden om toch te vragen om te gaan. Dus meestal denken 
de zaadjes: ik beslis het zelf, maar niets beslis jij zelf, omdat God beslist alles. 
Zo gaat het ook met jou. Dat je denkt dat je vandaag besloten hebt hier te 
komen. Nee, dat hebben wij besloten. Dan denken jullie twee mensen van: 
Goh, toevallig is er iets uitgevallen, dan kunnen we elkaar gaan spreken. Wij 
zeggen, toeval bestaat niet, dus wij wilden graag dat jullie met elkaar spraken. 
 
Elise met een lach: Ja. Toch hebben Tresi en ik daar wel eens onze 
bedenkingen over gehad, want als toeval dan niet bestaat en alles wordt 
geregeld, hoe staat dat dan in verhouding tot onze vrije wil. Dan heb je toch 
eigenlijk weer niet die vrije wil. Behalve als je echt voet bij stuk houdt en 
denkt: en ik doe het niet! Dat je echt staat te stampvoeten, dan zet je echt je 
vrije wil in, maar toch is er wel eens een schemergebied voor ons, hoor. 
 
Isaak: Nou, laten we zo zeggen. Jouw kind heeft een vrije wil hè? Je zegt 
tegen je kind: kind, je mag met iedereen spelen. Op een gegeven moment 
komt het kind met een of andere hippie naar huis en jij denkt: O God. En 
dan ga je tot je kind spreken en je beïnvloedt het kind. Je zegt: kind… en je 
vertelt het allemaal, hoe je erover denkt. Opeens heb je het kind wel 
beïnvloed. Maar dan heb je het wel gedaan met je mond, wij doen het in de 
geest. 
 
Elise: Ja, ja, ja, ja, ja. 
 
Isaak: Dus wij beïnvloeden wel, maar je hebt nog steeds je vrije wil. Het kind 
mag met iedereen spelen, maar op een gegeven moment wil het kind niet 
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meer spelen, dus het kind is beïnvloed. En als jij een slecht mens bent, kun je 
slecht beïnvloeden. Maar wij zijn goed, dus we doen alleen maar goed en we 
beïnvloeden alleen maar goed. Jij als moeder zijnde beïnvloedt het kind ook 
alleen maar goed, omdat jij weet beter. Jij weet gewoon, die hippie wil ik niet 
in mijn huis en daarom beïnvloed jij. Dat doen wij ook. Wij zorgen dat we je 
gedachten geven, gevoelens geven, inzichten geven en op dat moment word 
je een beetje gestuurd. En je mag altijd nog wel zelf kiezen op het eind, maar 
toch ben je gestuurd. Meestal is het zo dat als je heel veel hoort, je toch 
daarvoor kiest, omdat mensen zijn heel gauw beïnvloed. 
 
Elise: Ja hè? Ja, kan je nagaan als je eigenlijk al in meditatie, als je tot jezelf 
spreekt, dat je jezelf eigenlijk zo ongelooflijk omhoog kan praten – en 
andersom ook, je kunt jezelf natuurlijk ook helemaal de diepte in 
praten – als je dat zelf al kan, dan kan ik me wel voorstellen dat een ander, 
vanuit de geestenwereld, dat ook kan bewerkstelligen. 
 
Isaak: Dat zeggen wij ook altijd, dat je gedachten, je woorden en je daden, de 
krachten zijn die je bezit. Wat je denkt, wat je zegt en wat je doet. Hetzelfde: 
wij geven je goede gedachten, we geven je desnoods slechte gedachten om je 
te behoeden voor iets. We geven je goede woorden, dat je woorden krijgt in 
jezelf – gedachten en woorden zit heel dicht op elkaar – zodat je ook weer 
goede daden gaat krijgen en verrichten. Eigenlijk leeft de fysieke mens heel 
nauw met ons, omdat wij helpen. Wij zijn de begeleiders, maar wij moeten 
wel zodanig begeleiden dat wij jou niet het gevoel geven dat je een marionet 
bent. Dus je mag spelen in de tuin, anders ga jij opstandig worden. Ga spelen 
in die tuin, maar toch houden wij dus eigenlijk overzicht. We kijken, wat is 
het beste. Kijk, nou loopt er een kind uit die tuin en daar zijn de auto’s en we 
zien die auto’s al rijden. We kunnen verder kijken dan jij kijkt en wij gaan de 
weg daar sperren. Omdat we geen lichaam hebben, kunnen we ons 
verplaatsen in de tijd. Er is geen tijd en ruimte, dat betekent dat we ook de 
toekomst kunnen zien en we kunnen verleden zien. Dus we zien eigenlijk die 
auto al rijden, we zien eigenlijk het ongeluk gebeuren en wij moeten alleen 
nog maar gaan behoeden. We zien dat je gaat verhuizen, omdat we ons 
kunnen verplaatsen in jouw toestand en we zien dat je gedachten krijgt om te 
gaan verhuizen. We weten: als je je ergens inzet, haal je die energie ook weer 
naar je toe. We zien, opeens gaan we verplaatsen en via jou kunnen we zien 
of je werkelijk gaat verhuizen en wat voor soort huis etc. Die dingen zijn ons 
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niet onbekend, maar wij vragen ons af: is dat belangrijke informatie om te 
vertellen? Dus die andere mediums - hun begeleiders - zien dat ook, maar ze 
kunnen maar zien tot een bepaald level, omdat ze mogen nooit andere sferen 
in, dus ze hebben ook niet die wijsheid in de geest. 
 
Elise: Ik begrijp het. 
 
Isaak: We hebben het over aardse instrumenten hè? 
 
Elise: Ja. Ik grijp nog even terug op een ander stukje waar we het net over 
hadden. U zei al dat egoïsme een eigenschap was waaraan je kunt zien dat 
iemand nog erg aards is, zullen we maar zeggen. Zijn er de andere kant op 
ook nog dingen aan te geven, waardoor je kunt zien dat iemand eigenlijk best 
heel goed gaat in zijn evolutieproces, zoals dicht bij de natuur staan. 
 
Isaak: Wat een goede vragen. Nou, degene die dus eigenlijk sereniteit 
uitstraalt, iemand die een soort moederschap uitstraalt of een soort 
vaderschap, iemand die jou niet beïnvloedt en iemand die jou steeds het 
welkom gevoel geeft, die mensen kan je goed in je aura gebruiken. En die 
mensen halen de energie wel ergens vandaan, het kan zijn dat ze dicht bij de 
natuur zitten. Het kan zijn dat ze iedere dag yoga doen en mediteren of gaan 
zingen, maar het kan ook zijn dat ze gewoon simpel huismoeder en toch heel 
dicht bij zichzelf zijn, omdat hun gevoel is scherp. Zij voelen heel duidelijk 
aan wat zij wel moeten doen of wat ze niet moeten doen, zonder daarbij 
iemand pijn te doen. Die mensen stralen. Je kunt het zien aan iemands 
uitstraling of iemand goed is. Iemand die een bepaalde grijns op de wangen 
heeft van: hier ben ik, die heeft meestal ook zo’n uitstraling die een reactie 
oproept van: o, daar komt hij weer.  
En degene die een soort sereniteit uitstraalt, bescheidenheid uitstraalt, daar 
kun je toch ook van zien, die persoon zit goed bij zichzelf. 
 
Elise: Ja, dat is zeker herkenbaar. Toch is het raar, ik ken zo iemand, een 
vriend van mij, die een prachtige uitstraling heeft. Hij heeft heel veel rust en 
is ook wel wijs en bij zichzelf en toch gelooft hij niet in dit soort dingen. Dat 
vind ik dan toch wel een rare combinatie. 
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Isaak: Het kan zijn dat die persoon bewust niet gelooft, maar in zijn 
onderbewustzijn wel, dus hij weet niet eens dat hij gelooft. 
 
Elise: Oké… 
 
Isaak: Dus dat je bewust wel dingen weet, van dit en dit en dit en onbewust 
weet je meestal niet. Maar je handelt wel vaak vanuit je onderbewustzijn, dus 
eigenlijk weet je het ook weer wel. Dat zijn de gedachten achter de gedachten 
die jij ooit hebt uitgelegd. Dus hij straalt uit omdat hij toch eigenlijk die 
wijsheid heeft in zichzelf. 
 
Elise: Fijn, ik vond dat een wonderlijke combinatie, maar nu begrijp ik het. 
Ik heb nog wel een vraag daar aan vastgekoppeld. Ik ken mensen die zeer 
aards zijn, zoals mijn vader bijvoorbeeld. Hij gelooft helemaal niet in dit 
soort zaken. Hij is een rustige, goede man, maar hij wil zich hier helemaal 
niet in verdiepen. Ik voel het bij hem ook helemaal niet mijn taak om het aan 
te dragen. Toch wil ik juist deze zaken verspreiden, maar waarom heb ik toch 
het gevoel om dat bij sommige mensen niet te doen? 
 
Isaak: Omdat je het gevoel krijgt dat je ergens tegen een muurtje aan gaat 
stuiten, een onzichtbare muur. Vele mensen willen niet overtuigd worden. 
Zoals de Jehova getuigen, zij gaan eigenlijk duidelijk door jouw aura heen en 
ze gaan je meetrekken in hun aura. Nou, dat willen we dus ook nooit. Wij 
willen nooit dat je iemand jouw waarheid opdringt. Jouw waarheid blijft jouw 
waarheid en koester hem in jouw waarheid. En houd die waarheid altijd als 
een soort basis voor jezelf. En als je het gevoel hebt dat jouw vader die 
bewustwording niet bezit, wat ook zo is, dan moet je dat gewoon op zijn 
waarde schatten. Dan zeg je: oké, als hij een gelukkig mens is, dan vind ik het 
goed. Maar je moet wel weten, alle wijsheden die hij niet heeft vergaard hier 
op aarde, neemt hij dus ook niet mee na de dood. Hij heeft het niet, dus 
moet hij het gaan vergaren in de geest. Wat je wel kunt doen als leermeester, 
is dat je steeds blijft vertellen over hetgeen jouw overtuiging is - we hebben 
het nu gehad over sereniteit, over wat je uitstraalt – dat je hier dus geen taboe 
van gaat maken. Dat is voor jou als een soort rode draad in je leven, dat je 
dus wel je spontaniteit behoudt bij je vader, ondanks dat dit jouw geloof is 
en dat jij er dus over praat als jij er behoefte aan hebt. Heb je er geen 
behoefte aan, dan praat je er niet over, maar dat je het niet als een soort 
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stilzwijgen ziet van ik kan hier niet over praten, want men gaat mij gek 
vinden of ik ga mensen tegen het verkeerde been schoppen. Nee, praat 
erover, wees jezelf. Dat is hetzelfde als je vol bent over je kind, maar je mag 
er nooit over praten, omdat andere mensen misschien geen kinderen hebben 
of niet van kinderen houden. Nee, je praat erover, anders heb je geen 
wisselwerking, dan heb je beperkingen in jullie vriendschap of in jullie 
ouderschap. 
 
Elise: Ja, anders valt het trouwens ook op een gegeven moment stil, omdat je 
niet jezelf bent, en dan komen ook de woorden niet zo vanzelf. 
 
Isaak: Ons instrument praat altijd. Zij ziet haar leven als haar leven en haar 
leven is ook duidelijk haar leven, maar hetgeen ze doet is haar leven 
geworden. Dus eigenlijk is de overheersing heel groot van hetgeen ze 
dagelijks doet. Daar praat ze dus ook heel veel over, omdat ze graag 
meedeelt aan iemand wat ze allemaal heeft beleefd. En toch laten we haar dat 
doen, we laten haar spreken. Natuurlijk zal zij ook weer voelen op het 
moment dat ze niet moet spreken. Bij wijze van spreken als zij iemand voor 
zich krijgt die alleen maar informatie wil. Dan zou ze zwijgen, omdat ze 
spreekt uit haar vrije wil en niet uit het moeten. Dus als je het gevoel hebt 
dat iemand je uit wilt horen, moet je zwijgen. ... als je het gevoel hebt dat je 
moet zwijgen. 
 
Elise: Nou heb ik bij mijn vader niet echt het gevoel dat ik moet zwijgen, 
maar wel dat ik hem moet laten op dit moment. 
 
Isaak: Ja, maar wij weten wel dat er mensen zijn die zich opeens met 
ondervragingen bezig gaan houden, wetenschappers, de pers of de media en 
je hebt dan het gevoel dat je moet zwijgen, dan moet je zwijgen. We hebben 
het nu niet over je vader. Maar als je het gevoel hebt nee, nee, nee, ik zwijg 
nu, dan zwijg je. Want je hoeft jezelf nooit in een bepaalde situatie neer te 
laten zetten, omdat andere mensen daar genot van hebben. 
 
Elise: Hm, ik begrijp wat u bedoelt. 
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COLLECTIEVE DROOM, AARDSTRALEN, BEESTEN, 
GEDACHTEN EN BRON DER WIJSHEID 
 
 
Elise: Is er een droom waaraan wij allemaal samen kunnen werken zodat er 
een doel is voor allen tezamen? 
 
Isaak: Heb jij die vraag verzonnen? 
 
Elise: Nee hoor, deze niet… 
 
Isaak: …een droom… 
 
Elise: Ja, is er een droom, een soort ideaalbeeld – laten we het zo noemen, 
dat is wat die meneer waarschijnlijk bedoelt – waar wij samen aan kunnen 
werken, zodat er een doel is voor ons allemaal tezamen hier op aarde. 
 
Isaak: Nou, onze droom, laten we zeggen wat onze droom zou zijn. Onze 
droom zou zijn dat wij eigenlijk niet meer zouden hoeven te spreken. Want 
als wij niet meer hoeven te spreken, dan weten jullie alles. 
 
Elise met een lach: Zou wel saai zijn, toch? 
 
Isaak lacht en zegt: Dat zou onze droom zijn, maar ja, wij weten dat het nog 
eeuwen en eeuwen zal gaan duren, voordat dat zou gaan gebeuren. Dus 
eigenlijk moet je zorgen dat jij jouw droom gaat vervullen en jouw wijsheden 
hier op aarde gaat vergaren. Dat jij een bewust mens gaat worden en andere 
mensen met jouw wijsheden gaat raken in het gevoel. En dat ook die mensen 
weer iemand anders gaan raken en dat je zo een kettingreactie gaat krijgen, 
waardoor mensen bewust gaan worden hier op aarde. Een soort 
monnikeneffect hier op aarde. Monniken zijn heel erg sereen. De monniken 
die wij kennen zijn heel erg sereen, heel dicht bij de natuur, dicht bij de 
mensheid, dicht bij het geloof en als dat hier op aarde is… Dan heb je een 
paradijs op aarde. 
 
En hoe kun je dat voor elkaar krijgen? 
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Ja… Je hebt een slogan: begin bij jezelf en dat is ook wat wij zeggen: begin 
bij jezelf. En waarom spreken wij individueel met de mensen? Omdat wij 
weten, we moeten gewoon bij de mens beginnen. We beginnen altijd bij één 
mens en dan weer de andere mens. En dan komt die mens in het grote 
gebeuren in een zaal zitten en dan spreken we met vele mensen. Maar we 
weten, we benaderen ieder mens individueel, alsof hij de enige mens op 
aarde is. 
 
Dus benader jezelf individueel, alsof jij de enige mens op aarde bent en de 
belangrijkste dan ook. 
 
Elise: Deze heer vraagt zich ook nog af, hoe weet je of je zelf op het juiste 
pad zit om bij te dragen aan dat doel? 
 
Isaak: Kijk naar het resultaat. Als jij zegt, ik ben bezig met heerlijkheid, dan 
zal je opeens heerlijkheid moeten gaan uitstralen, dan zal je opeens geduld 
moeten gaan uitstralen. Als je zegt, ik ben iedere keer bezig met geduld in 
mijzelf te proppen, dan zou je opeens geduld moeten gaan stralen. Als je 
zegt, ik ben bezig met veel te praten over hetgeen ik vind, wat mijn gevoel 
mij zegt, dan zul je op een gegeven moment als een open pot van gevoel 
moeten worden. Dan zouden er geen geheimen meer zijn, dan ben je 
gewoon een zuiver mens. Dus kijk naar het resultaat. Als iemand zegt: ik kan 
heel goed zingen. Dan zeggen wij: nou, dan wil ik het resultaat zien. Altijd 
naar het resultaat kijken. Jullie kijken ook altijd naar ons resultaat. Als wij 
spreken moeten onze waarheden zodanig waar zijn dat de mensen daardoor 
geraakt worden. Wij moeten resultaat boeken. Hebben we geen resultaat, dan 
moeten wij anders gaan spreken, dan komt het niet binnen. 
 
Elise: Ik heb een vraag toegezonden gekregen van een meneer die onderzoek 
heeft gedaan naar reductie van broeikasgassen. Het onderwerp ligt hem dan 
ook na aan het hart. Hij heeft er moeite mee, want indertijd in Kyoto zijn er 
afspraken gemaakt, verdragen opgesteld, wereldwijd. Die afspraken worden 
vervolgens niet nagekomen, leiders die maar wat aanrommelen, economische 
belangen laten prevaleren boven het milieu en dat is allemaal heel zorgelijk. 
Vandaar dat hij is gekomen tot deze vraag aan u: 
 
Zal er snel balans komen tussen hoofd en hart bij de leiders in de wereld? 
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Isaak: Nee. Nee, dat zal nog heel lang duren, omdat er is nog teveel 
menselijkheid. Zolang er mensen zijn, denken mensen vanuit hun eigen 
principes, normen en waarden en dan kijken ze niet vanaf het collectieve 
bewustzijn, zoals wij kijken. Dus ze kijken zo, met oogklepjes op. Wij zien 
alleen kortzichtigheid. En meer kortzichtige mensen geeft nog geen geheel. 
Als je alle stukjes bij elkaar gaat plaatsen, moet het gewoon in elkaar 
overvloeien, dat het één geheel gaat vormen, dan haal je er resultaat uit. Als 
ik hier een kadertje plaats en daar een kadertje plaats en daar een kadertje, 
dan is het nog geen geheel. Het zijn allemaal eigen kadertje en dat zien wij bij 
dit soort mensen. Zij communiceren, ze vergaderen, ze besteden heel veel 
geld, onnodig ook. Ze verspillen heel veel geld, veel tijd en er komt geen 
resultaat. Wij zeggen heel simpel: als jij twee handen hebt en er moet iets 
opgetild worden, dan til je het gewoon op. Dan ga je toch niet de hele dag 
praten over hoe we dat nu moeten optillen, hoe we dat gaan doen? Van alle 
kanten bekijken, totdat je uitgepraat bent en zegt: ik ben nu moe van het 
praten. Je laat het weer liggen en dan ga je er een jaar later verder over 
praten. 
 
Actie, neem meteen actie. Op het moment dat je ziet dat iemand verdrinkt, 
ga je toch ook niet aan de kant staan debatteren over wie hem gaat halen? O, 
hij gaat nu koppie onder, zal ik dan dat been… nee… 
 
Elise: Je doet iets. 
 
Isaak: Ja, je onderneemt meteen actie. Dus als je het broeikaseffect wil 
reduceren, moet je actie gaan ondernemen. Dan moet het gewoon collectief 
afgesproken worden met de wereldmeesters die jullie hier bezitten. Het moet 
allemaal even duidelijk zijn in het feit van; we willen geen broeikaseffect, dus 
we gaan zorgen dat we dat elimineren. Het is net een plaag. Als er een plaag 
van dieren komt, dan zeg je: dat willen wij niet meer, dus we moeten zorgen 
dat we dat gaan elimineren. We gaan onze mouwen opstropen en even heel 
hard werken, zodat het wordt geëlimineerd. Meteen actie ondernemen. Niet 
te lang praten. Doen. 
 
Elise: Het is inderdaad wel om verdrietig van te worden, hoor. 
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Isaak: Ja, en het zal nog heel lang duren. Het heeft ook met interesse te 
maken. De interesse neemt weer af, neemt weer toe, neemt weer af. Kijk, je 
moet altijd één karwei tegelijk doen. Daarom schrijven we ook één boek 
tegelijk en niet meteen alle boeken tegelijk, omdat als je één karwei tegelijk 
doet, kun je er al je energie in stoppen. Stel dat je zegt, dat gaan wij eventjes 
doen. Dan doe je het ook gewoon en je stopt niet totdat het gedaan is. Heb 
je in die tussentijd weer onenigheden, dan zeg je: oké onenigheid begraven 
en we gaan meteen weer aan de slag. Maar ja, te veel menselijkheid, te veel 
oogklepjes op en te veel eigen denken. Ik bedoel, het gaat er toch niet om 
hoeveel geld het kost? Het gaat om het resultaat. Er is genoeg geld. 
 
Elise: Nou, even een heel ander onderwerp. 
 
Een electro-acupuncturist – ik krijg het woord haast niet uit mijn mond – 
had gemeten dat iemand echt last had van aardstralen. Haar huis moest 
ontstoord worden met een bol. Ja, ik breng het maar over zoals het mij 
gevraagd wordt. Deze bollen werken kort en zijn erg duur. Werken ze 
überhaupt? Is er iets anders tegen te doen? 
 
Isaak: Eerst moeten we kijken of het werkelijk zo is dat er aardstralen zijn. 
Want er wordt heel gauw gezegd dat er aardstralen zijn om zo’n ding te 
verkopen of omdat ze dan weer iets hebben gezegd dat interessant of 
boeiend is. Wij weten dat je aardstralen ook met zout kunt elimineren. Je 
kunt een kan of bol met zout neerzetten, want zout zuigt op. Zout neemt 
vocht op en neemt ook straling op. En dan houd je het zout weer onder een 
lopende kraan en uitgeschud zet je hem weer terug. Lekker goedkoop. 
 
Elise: Nou, inderdaad. Gewoon simpel zout. 
 
Isaak: Gewoon keukenzout, zout, zeezout, grof zout. Je hebt ook 
zoutlampen tegenwoordig, hé? Die kun je in bepaalde winkels kopen. 
Zoutlampen en die werken even goed, hoor. Je hebt ook nog zo’n rare acht 
of zo. Ik weet niet zo gauw hoe dat heet. Een koperen acht, die hebben jullie 
ook. Die kun je afspoelen en weer terug zetten. Maar zout werkt goed, hoor. 
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Elise: Maar goed, aardstralen, ik heb er van gehoord, maar ik ben daar 
helemaal niet zo bekend mee. Wat zijn aardstralen en hoezo kunnen mensen 
daar last van hebben? 
 
Isaak: Het zijn bepaalde energiepunten die samenkomen ergens onder de 
aardkorst. Op het moment dat je boven op zo’n punt woont, dan kan die 
straling jouw beschadigen als het negatieve straling is of een teveel aan 
straling is. Je etherische lichaam krijgt een soort shock, net alsof je je vinger 
in het stopcontact steekt. Op het moment dat je een zoutbol op dat punt zet, 
neemt deze de straling op. 
 
Elise: En dat moet je blijven doen. Ik bedoel, die aardstralen echt laten 
verdwijnen lukt niet. 
 
Isaak: Nee. 
 
Elise: Het blijft komen en wat voor soort klachten kun je daarvan krijgen? 
 
Isaak: Nekklachten, vermoeidheid en misselijkheid. Je kunt 
gedragsstoornissen krijgen, angstaanvallen. Dat kan er allemaal van komen, 
ja. 
 
Elise: Zo, dat is niet mis. Voelt u het meteen zodra u binnenstapt? 
 
Isaak: Wij voelen het meteen. Wij worden meteen daarnaar toegetrokken. 
 
Elise: En stel dat u komt op een huiskameravond en de huiskamer zit boven 
op zo’n punt van aardstralen, wat dan? 
 
Isaak: Het is niet zo vaak dat het voorkomt. Wij hebben al zoveel huiskamers 
gezien en zo vaak al zijn we blij terug gegaan. Maar er is wel aardstraling, 
zoals een computer eigenlijk ook straling heeft. Dat kunnen wij niet goed 
hebben. Wij voelen ons daar niet wel bij en daarom vragen we ook altijd 
netjes of het uitgezet kan worden. Een computer heeft ook straling. Je hebt 
bepaalde natuurgebieden die hebben heel veel straling, dus het hoeft niet 
speciaal in huis te zijn. Het kan ook uit de natuur zijn. Ook weer een 
samenkomst van energiepunten. 
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Elise: Maar dat is weer een fijne straling, een positieve straling. 
 
Isaak: Ja. Je kunt wel meten met zo’n aardstralingsmeter of het positieve of 
negatieve energie is. Je hebt ook zoals ze vroeger... 
 
Elise: .... zo’n wichelroede... 
 
Isaak: Ja, daar kun je ook mee gaan meten. 
 
Elise: Hm en hoe zit het dan met mij. Ik zit zo veel achter de computer voor 
mijn werk met de boeken. 
 
Isaak glimlacht: Wij ontstralen jou. 
 
Elise met een lach: O, jullie zorgen voor me. Jullie ontstralen mij. O, wat lief. 
 
Dus ook als fysiek mens kun je deze straling oppikken en daar last van 
ondervinden? 
 
Isaak: Ja, maar er zijn ook mensen die daar beslist geen last van hebben, 
omdat ze dus niet gevoelig zijn. Ook met aardstraling hè? Als je daar niet 
gevoelig voor bent, heb je er ook geen last van. 
 
Elise: Dat betekent ook dat iemand die erg aards is en potdicht zit, daar 
helemaal geen last van heeft. 
 
Isaak: Die kan gerust achter de computer zitten zonder er iets van te merken. 
Hij wordt er niet zenuwachtig of onrustig van. Er zijn ook mensen die gaan 
een beetje draaien, worden er onrustig van. Maar ook naast de computer kun 
je een zoutlamp plaatsen, want zout trekt straling. Maar wij ontladen jou wel, 
hoor. 
 
Elise: O, dat is lief. 
 
Isaak met een grijns: En we geven je ook impulsen dat je nog harder werkt. 
 
Ik schiet in de lach. 
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Elise: Ja, die toetsen van mijn piano die werken wel goed de laatste tijd, hè? 
Ongelooflijk, die vingers van mij gaan af en toe met een snelheid over het 
toetsenbord, dat is ongelooflijk. 
 
Isaak met een lach: Ja, het is net als met automatisch schrift, gaat vanzelf. 
 
Elise: Af en toe gaat het zo snel dat ik denk dat het niet eens langs mijn 
hersenen gaat. Zo snel gaat het. 
 
Isaak: Nee, maar dat is ook waar, omdat ook jij hebt begeleiders om je heen 
die kijken over je schouders heen. 
 
Isaak lacht en zegt: Af en toe geven ze je een schoppie, word eens wakker, 
dan word je een beetje slaperig, ga je een beetje indutten achter je computer. 
Dus ik krijg ook wel rapport over je, Elise Schuitenmaker. Dan gaan je 
gedachten naar buiten: o, mooi vogeltje. Blijf bij je les, omdat wij hebben 
weinig tijd. 
 
Elise: Jullie hebben alle tijd, jullie hebben toch geen tijd? 
 
Isaak: Ja, maar jullie leven niet zo lang. 
 
Elise: Nee, dat is waar, dat is waar, daarom werk ik ook hard. 
 
Isaak: Wij hebben alle tijd, maar jullie mensen zijn sterfelijk. De mens gaat 
dood en we willen graag in die tijd dat jullie nog leven en niet uitgeleefd zijn, 
willen we graag dat de boeken er zijn. Dus daarom. 
 
Elise: Maar goed, de rapporten die u over mij krijgt zijn redelijk naar wens? 
 
Isaak: Ja, we zijn wel tevreden. 
 
Elise: O, gelukkig. 
 
Isaak: Ja, ze komen wel kijken en ze staan om je heen. Dan proberen ze even 
jou die energie te geven. Mogen we dat vertellen? 
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Ach... jawel, mag wel. Dan gaan ze om jou heen in een kring en dan geven ze 
jou de impulsen, dat je eigenlijk afgeschermd bent van de buitenwereld, om 
niet weer terug te vallen in het aardse. Als je aards wordt, dan word je 
zwaarder, dan krijg je last van vermoeidheid en andere lichamelijke 
beperkingen. Dus wij maken een kring, jij bent alleen maar op dat moment 
etherisch bezig en dan geven we de impulsen dat je dus eigenlijk... ja, 
doorwerkt. Op het moment dat je vermoeid bent, legt iemand weer even zijn 
handen boven jouw etherische lichaam, op je hoofd of nek of schouder. Je 
hebt last van je nek, dan gebruiken wij onze handjes en kun jij weer 
doorgaan. 
 
Elise: Aaaah, wat leuk om te horen. 
 
Isaak: Het is hetzelfde als met de yogalessen die we met jou en ons 
instrument hebben gedaan. We verlichten ons instrument zodat ze al die 
oefeningen kon doen, omdat ze dus niet meer aards verbonden was, maar 
alleen geestelijk verbonden. Daarom kon ze haar lichaam in andere posities 
neerzetten dan zonder onze hulp, omdat ze verlicht werd eigenlijk. 
 
Nou, hetzelfde doen we met jou. Eventjes beïnvloeden, omdat er moet 
gewoon gewerkt worden, want wij willen graag dat de boeken voortmaken. 
Want de boeken zijn nu nog in een beginstadium, maar er zal nog zoveel uit 
die boeken voortkomen. Het is eigenlijk alleen nog maar wat je ziet. Er zal 
nog zoveel uit de boeken voortkomen. Neem het eerste boek. Het eerste 
boek is eigenlijk de basis van ons. Daar begint het eigenlijk allemaal mee en 
daar bouw je weer andere boeken bovenop, net als een piramide. Het eerste 
boek moet ook vertaald en weer verspreid worden. Het boek kun je via de 
computer, jullie hebben hele mooie moderne technieken dat je het boek via 
de computer op cd-rom kunt inspreken. Gewoon thuis op de basis 
huppakee, hebben we een soort kantoortje thuis. Dus via het eerste boek kun 
je een soort stam maken. En dan krijg je weer het tweede boek, ook weer 
hetzelfde. Het derde boek ook weer hetzelfde. En zo bouw je eigenlijk heel 
veel boompjes met allemaal takken en bouw je elke keer weer een tak erbij. 
Dan komt daar weer veel publiciteit bij, dat de boeken verspreid moeten 
gaan worden. In meerdere talen. Al die dingen staan nog te wachten. 
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Daarom gaan we dan ook even met ons duimpje omhoog… schrijf door 
Elise en Elise doet het graag. 
 
Elise: Ja, ik doe het graag. Het gaat goed. Ik voel me ook vitaal als ik ermee 
bezig ben. 
 
Isaak: Dat komt door ons. 
 
Elise: Ja, dat begrijp ik nu. Maar ik dacht dat het misschien ook kwam omdat 
ik uw woorden tot mij nam, dat ik daar dus… 
 
Isaak: …… maar dat zijn wij ook toch? 
 
Elise: Natuurlijk, ook, maar ik dacht dat de enige reden was. 
 
Isaak: Beide. Wij geven de impulsen in jou dat het heerlijkheid is voor je en 
omdat je er een bepaalde energie van krijgt, kun je het volhouden. Het is 
hetzelfde als je een goed gesprek hebt met iemand. Als het een goed gesprek 
is, dan is er geen tijd in dat gesprek. Heb je een slecht gesprek, dan denk je 
alleen maar, wanneer is dit gesprek afgelopen. Dus het is eigenlijk puur die 
positieve energie en jij zult heel veel harten verblijden met hetgeen je schrijft. 
Dat is ook hetgeen we bij je hebben ingelegd. Vergeet niet, wij kunnen zaken 
in je leggen. Dat is hetzelfde als jij opeens dingen weet. Dus we leggen wel 
dingen in je waarom je het ook doet. Dus ja, je zult vele mensen daarmee 
verblijden. 
 
Elise: Ja, dat is ook zo. Als er nou heel veel harten opengaan en mensen 
bewust worden, dat is een grote wens van mij. Ik wil zo graag dat ze allemaal 
weten hoe het ook anders kan. Ik heb echt het tijdperk vóór en het tijdperk 
na in mijn leven. Als je dat dan naast elkaar zet, dan denk je: och, hoe kan 
een mens eigenlijk zonder. Zonder dit, zonder het spirituele, zonder alles wat 
ik van jullie geleerd heb. 
 
Isaak: Wij leggen alles in de mens. Alles kunnen wij beïnvloeden. We kunnen 
zoals we al zeiden, de vrije wil zodanig ja… minder vrij maken – zodat men 
denkt vrije wil, geen vrije wil – maar dat doen we alleen maar voor het geluk 
van de mens. Dat doen we alleen maar voor het collectieve. Zoals je net een 
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vraag hebt gesteld: Wat kun jij als mens doen om van de aarde een betere 
leefwereld te maken? 
 
Dat is hetzelfde, wat kunnen wij doen om van de aarde een betere leefwereld 
te maken. Nou, boeken, dat helpt heel veel. Er zijn ook genoeg boeken hier 
op aarde, maar opeens zijn de instrumenten dood. En als de instrumenten 
dood zijn, ja, dan komt er op een gegeven moment weer wat nieuws. Als een 
instrument actief is, dan krijg je ook meer verkoop. Als iemand overleden is, 
neemt de verkoop af. De verkoop blijft wel bestaan, maar hij neemt af. 
Omdat als jij zingt en jij zingt voor duizenden en duizenden mensen, dan 
verkoop je op dat moment meer cd’s dan dat je in de toekomst misschien 
honderd jaar later, gaat verkopen. Omdat je niet meer zichtbaar bent, begrijp 
je wat ik bedoel? Daarom is voortmaken hetgeen we doen en het gaat heel 
snel. 
 
Elise: Ja, het gaat ook allemaal heel snel eigenlijk. 
 
Isaak: Er gaat nog heel wat komen op het gebied van publiciteit en media. 
 
Elise met een lach: Oké, ik zal zorgen dat mijn haar goed zit. 
 
Ik heb nog een heel andere vraag binnen gekregen. 
 
Waarom zijn er eigenlijk beesten als slangen, wespen en muggen. Erg nuttig 
zijn ze niet. Heeft het iets te maken met het goed en het kwaad? 
 
Isaak: Het heeft niets met het kosmische te maken. Beesten en slangen, wij 
hebben die niet, tenminste niet bij ons. De aarde heeft ook een eigen energie 
hè? De aarde heeft ook haar eigen huisregels en de aarde heeft ook gewoon 
deze dieren nodig, om de aardse cyclus in evenwicht te houden. Het eten 
van. De één eet dit, de ander dat. Het reinigt ook de wereld. Die dieren zijn 
gewoon nodig voor de aarde, maar niet voor ons. Het heeft absoluut niets te 
maken met het kosmische. Die dieren leven bij ons niet, zij leven alleen maar 
op aarde. Het is gewoon de aardse cyclus. 
 
Elise: De aardse cyclus. Eten en gegeten worden. 
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Isaak: Ja, slangen eten weer, reinigen weer, een soort evolutie. Kijk wat ze 
doen. Wat doen die wespen, die bijen, zij eten weer de muggen. En muggen 
zijn toch best wel irritante beestjes, toch? 
 
Elise: Ja, dat is zeker. 
 
Andere vraag: Gedachten zijn krachtig. Hardop spreken zet een trilling in 
gang. Wanneer moet je iets hardop uitspreken en wanneer in gedachten? Is 
er een verschil in werking of uitwerking? 
 
Isaak: Voor vele mensen is het fijner hardop te spreken omdat je spreekt en 
je hoort zelf wat je zegt. Dan kun je ook nog schrikken van je eigen stem. 
Stel dat je heel veel verdriet hebt en je denkt aan je moeder en je roept: 
mama! Dan leg je de lading op die woorden. Je gebruikt alleen op dat 
moment al twee krachten; je gedachten en je woorden. Op zich is het 
uitspreken voor ons beter, want je gedachten kun je niet bundelen. Als je 
alleen maar denkt, je gedachten vliegen van hot naar haar en je kunt daar niet 
zo goed meer bij. Maar stel dat je praat met jezelf, dan hoor je jezelf, dan 
voel je ook wat je zegt, dus eigenlijk werkt het wel veel beter. Wij zijn 
eigenlijk meer voor gedachten die je uitspreekt. 
 
Elise: Maar dat ligt toch ook een beetje aan de situatie, want ik neem aan dat 
in meditatie gedachten op zich genoeg is. 
 
Isaak: Nou, je kunt jezelf ook in meditatie brengen door het spreken. Kijk, 
toen jij met ons yoga hebt gedaan, hebben wij gesproken. Daardoor brachten 
wij jou ergens naartoe. Dus je kunt jezelf ook ergens naartoe brengen via het 
spreken. Als je alleen maar denkt, kun je vervallen in slaap of je kunt gewoon 
inzakken. Je moet kijken, hoe goed je bent met je gedachten. Kun jij jezelf in 
meditatie ergens naartoe brengen met je gedachten of blijf je in passiviteit 
alleen maar vooruit kijken en in stilte zitten. Mediteren is niet alleen maar 
zitten en daar zit ik. Nee, mediteren is ook dingen gaan beleven en dingen 
voelen en daarom kun je die gedachten uit je mond spreken.  
 
Elise: Ik heb er zelfs nooit bij nagedacht dat het een mogelijkheid zou zijn. Ik 
doe eigenlijk alles met gedachten, dus uitspreken voor jezelf... 
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Isaak: Ja, dan hoor je het ook hè? Je hebt fysieke oortjes en dan hoor je het 
ook. 
 
We doen er nog eentje Elise en dan gaan we eens afsluiten. 
 
Elise: Oké, ik heb nog wel een vraag. 
 
U sprak over de bron der wijsheid in de lezing van Eindhoven. Is dat 
dezelfde bron die u bedoelt als u spreekt over de collectieve bron? 
 
Isaak: Nee, dat is niet hetzelfde. Op het moment dat je bij ons bent, mag jij 
even gaan kijken naar je verleden, naar je toekomst in die bron. Stel dat jij 
moet reïncarneren en jij wilt graag weten waarom, dan mag jij jezelf over de 
bron der wijsheid buigen en mag je dat even tot je nemen. Het woord zegt 
het al, alles ligt in die bron en je krijgt die wijsheid tot je en die neem je in je 
onderbewustzijn of bewustzijn mee. Dus je wordt geboren met dat 
bewustzijn, maar het ligt wel in je onderbewustzijn. 
 
Het collectieve bewustzijn wat wij bedoelen, dat is eigenlijk dat wij gedachten 
uitzenden – en we werken allemaal voor het positieve – en ieder heeft zijn 
informatie, gedachten zijn sneller dan het licht en wij kunnen daaruit tappen. 
We werken collectief samen, samen werken wij met het volk. De bron der 
wijsheid is een andere wijsheid. Je kunt daar eigenlijk alles in zien. Je kunt het 
verleden zien. Stel dat je overleden bent en je wilt graag je verleden zien, dan 
mag je kijken, dan mag je dus je mensen weer zien in die bron. Je kunt ook 
vragen of een gids jou wil begeleiden, dat je even teruggaat in het heden. 
Zodat je jezelf kunt verplaatsen tijdens de dood naar het heden, dat je het 
heden kunt zien daar. 
 
Ik laat Isaaks woorden even tot me doordringen. 
 
Elise: Dat je het heden kunt zien daar.... 
 
Isaak: Dat betekent: jij bent dood en je wilt graag het heden zien van iemand 
die je achter hebt gelaten, dan mag je dat daar zien. 
 
Elise: Ja, oké, zo bedoelt u. 



 83 

Isaak: Dus je ziet je kinderen spelen, je ziet je echtgenoot en je bent er niet 
eens bij, maar je bent er wel. 
 
Elise: O, geweldig zeg, geweldig. Maar in die bron der wijsheid zit dus alles 
van iedereen. 
 
Isaak: Alles van iedereen. Het heeft met verbinding te maken. Je kunt er niet 
alleen in kijken. Je kijkt altijd met je begeleider of gids, omdat hij een andere 
afstemming heeft dan jij. Hij geeft je de juiste energie en op dat moment haal 
je die informatie tot je. Je krijgt het toebedeeld. En als je sterk genoeg bent, 
dan mag je zelf naar die bron van wijsheid gaan. Maar je moet wel zodanig 
krachtig zijn dat je die wijsheid tot je kunt nemen.  
 
Meestal heb je een begeleider of gids nodig, bijna altijd, omdat je 
trillingsgehalte is veel te laag om dat tot je te kunnen nemen. Hij voedt je, je 
bent verbonden met hem, zoals ons instrument nu verbonden is met ons en 
die wijsheid krijg je dan. 
 
Elise, wij danken je. 
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PASEN 
 
 
Het woord Pasen betekent voor vele mensen eieren zoeken of cadeautjes, 
omdat je op dat moment toch – ondanks dat het Pasen is – beladen wordt 
door kleinigheden en ook dat zijn kleine cadeautjes. Wij weten dat Pasen 
eigenlijk een herdenking is. Je herdenkt de geboorte, de geboorte van 
meester Jezus. Op het moment dat jij er bij stilstaat dat hij geboren is, maar 
ook gestorven is en gekruisigd is en weer opgestaan is, dan doe je het goed. 
Maar waar is het begin van meester Jezus en waar is het eind. Vele mensen 
zeggen de geboorte is op de kerstdagen en dat viert men. Dat is ook zo, de 
viering van de geboorte van Jezus is op Kerst.  
 
Op het moment dat je Pasen herdenkt, dan vier je ook weer de geboorte, de 
geboorte van heropstaan. Hij is weer opgestaan en heeft daarna geschiedenis 
gemaakt. Maar zou meester Jezus op dat moment niet gekruisigd zijn 
geweest, op dat moment had hij een andere geschiedenis gemaakt dan die 
kruisiging die hem bij het volk heeft gebracht. Door het feit dat hij dood is 
gegaan op deze gruwelijke manier van kruisiging, zijn mensen van hem gaan 
houden. Hoe barbaars het ook klinkt, maar dat is waarheid. Want hij had wel 
zijn werk nog kunnen gaan voltooien in al die jaren dat hij nog leefde 
toentertijd op aarde en dan was hij anders de geschiedenis in gegaan. Maar 
helaas heeft de mens hem van het leven beroofd. Herdenk meester Jezus 
iedere dag weer en ervaar iedere dag weer zijn geboorte in jouw hart. Durf 
hem toe te laten. Herdenk je eigen zelf, iedere dag weer. En ervaar je eigen 
geboorte, iedere dag weer. Maar niet je dood. Alleen de dood van het verlies, 
wat eigenlijk in het verleden hoort, maar niet de dood van je dag. De dood 
van je dag is niet nodig. De dood is alleen maar een wedergeboorte van iets 
nieuws. Dus stel dat jij zegt: ik vier op dit moment de geboorte en de dood 
tegelijk, op dat moment heb je eigenlijk twee eenheden bij elkaar gebracht en 
dat is dus de eenheid van lichaam en ziel. Op het moment dat jij het lichaam 
bent en de ziel, de energie die je bezit, in het lichaam durft door te laten 
dringen, dan zal je zien dat de positiviteit van jou naar de mens toe kan 
uitstralen. Maar stel dat jij dat nog niet doet, vier dan jouw geboorte op het 
moment dat je besluit om dat wel te gaan doen. En vier op dat moment wel 
de dood van de persoon die je bent geweest. Zeg tegen jezelf: hoe 
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ingewikkeld ik ben geweest in het verleden, zo gemakkelijk zal ik zijn in het 
heden en de dag van morgen. 
Geniet kinderen. Geniet van de geboorte van jou en draag niet het kruis. 
Meester Jezus heeft hem voor jullie gedragen. Draag alleen de blijdschap en 
geef het verdriet over aan hem. Is hij niet gestorven met de woorden: Vader, 
vergeef hen hun zonden, ze weten niet wat ze doen. Ja, dat waren zijn 
woorden, zijn laatste woorden, voordat hij zijn laatste adem uitblies. De zoon 
van God werd hij genoemd, maar hij is de zoon van allen. En jij bent de 
zoon van allen, omdat Al zegt het al, is God. Pasen wat gaan we doen of wat 
gaan jullie doen tijdens deze dagen? Je hebt de eerste Paasdag, je hebt de 
tweede Paasdag. Ga je alleen maar eieren zoeken? Ga je de kerk opzoeken? 
Of ga je gezamenlijk met je gezin een dagje uit? Wij zeggen tegen jullie: 
herdenk Pasen en ga bij wijze van spreken klokslag drie uur de handen 
vouwen of leg de handen op je vrienden en kijk even naar binnen toe en voel 
zijn geboorte na het verlaten van zijn lichaam.  
 
Amen. 
Isaak 
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KARMA 
 
 
Elise: Het tijdschrift Lotus heeft een verzoek aan ons. Zij willen van u graag 
wat meer weten over karma en reïncarnatie. Zij zouden de vraag over karma 
graag belicht willen zien als een kans. De kans om karma te ontvangen of af 
te lossen, een kans om iets goed te maken. 
 
Isaak: Je hebt twee soorten karma. Je hebt het aardse karma en je hebt het 
geestelijke karma. Het aardse karma; vanaf vandaag heb je weer karma 
opgebouwd. De wet van oorzaak en gevolg, dat is karma. Karma 
symboliseert letterlijk de wet van oorzaak en gevolg, dus als u goed doet 
tegen dat kind, dan heeft u goede gevolgen daarvan. Dan krijgt u misschien 
even een glimlach terug of een omhelzing. Op aarde bouw je ook karma op 
en daarom duurt het zo lang voordat je klaar bent. Het geestelijke karma 
betekent: door al je levens heen, bouw je ook grove karma op en in heel veel 
gradaties van karma. Dat betekent dat je dus terug mag komen om het goed 
te maken. Stel dat jullie twee elkaar niet lief vonden en elkaar het leven zuur 
hebben gemaakt, misschien wordt het nu dan je vrouw. 
 
Elise met een glimlach: Dat is dan weer een kans om het goed te maken, ja. 
 
Isaak met een lach: En dat voelt ook zo, kinderen, dus schrik niet. Je schrikt 
opeens van brrr, ik ken jou ergens van. Het is een beetje bitter van smaak of 
meteen een opheldering. Het kan zijn dat je een tijd met die persoon mag 
zijn om het karma op te lossen. Het hoeft geen 30, 40 of 60 jaar te zijn en 
dat je zegt: och, het is mijn karma, ik moet er mee leven. Nee, opeens is het 
klaar en dan voelt het ook weer zo dat je denkt: nou, de maat is vol, ik kan 
het nu loslaten. Dus je hebt persoonlijke karma, tussen personen, maar je 
hebt ook nog het wereldkarma, dat je in de wereld een betekenis moet gaan 
brengen. Dat je werk moet gaan verrichten met de mens en voor de mens 
beschikbaar moet zijn. Ook dat is kosmisch bepaald en is dan uiteraard een 
kans. 
 
Elise: Hm en kun je ook van karma afkomen zonder te reïncarneren? 
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Isaak: Nee, dan kun je er niet vanaf komen. Kun je van je schuld afkomen 
zonder terug te betalen? Nee, uiteraard niet. Je moet terug als je afgelost wilt 
worden of wilt aflossen. Je kunt ook weigeren terug te komen, maar dat 
betekent eigenlijk dat je tegen al die rotte appels aan mag blijven kijken. 
 
Elise: Is alles wat je in je leven meemaakt aan negatieve dingen het inlossen 
van karma? Want heel veel mensen gooien het meteen op karma als ze iets 
negatiefs meemaken. Maar dat hoeft toch niet zo te zijn? 
 
Isaak: Nee, absoluut niet waar. Het kan zijn dat jij als fysiek mens iets beleeft. 
Je beleeft het omdat je het beleeft. Als je iemand tegenkomt, kan het zijn dat 
die persoon toevallig op je weg is gekomen. En dan bedoel ik niet toevallig in 
de zin van, het valt je toe. De persoon is gewoon op je weg gekomen en gaat 
weer heen. Je moet niet altijd denken: die persoon is op mijn pad gekomen, 
nu moet ik met die persoon een hele poos verder gaan, ik moet daar iets van 
leren. Nee, het kan zijn dat het alleen maar een tijdelijke ontmoeting is 
geweest. Hetzelfde met gebeurtenissen. Het kan zijn dat een bepaalde 
gebeurtenis op je weg komt, maar het hoeft niet altijd karma te zijn. Dat is 
geen waarheid. Vele mensen verschuilen zich daarachter. Karma heeft te 
maken met grote aspecten in jouw leven, dat het ook zo voelt. Het voelt als 
iets heel ingrijpends.  
 
Dus stel dat je iemand tegenkomt en die maakt een ingrijpende indruk op je, 
dan kan het zijn dat je op dat moment goede karma van de persoon krijgt. 
Of juist slechte karma, dan los je weer wat in. Goed karma betekent dat je 
het krijgt, dat de persoon eigenlijk de gever is en jij alleen maar de nemer 
hoeft te zijn. Je moet het nooit zo moeilijk maken, want vele mensen zeggen 
altijd: ja, het gebeurt maar. Dat is ook weer niet zo, dat het maar gebeurt. Het 
kan zijn dat juist daar in die gebeurtenis een boodschap zit. Maar je moet 
durven te kijken naar het verhaal en naar het gevoel. Naar het verhaal: wat 
heb ik nu meegemaakt en hoe voelt dat? Omdat intuïtief weet je het altijd, je 
moet alleen maar voelen. 
 
Elise: Kan het ook zijn dat je wilt reïncarneren, omdat je graag met iemand 
verbonden wilt blijven? 
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Isaak: Ja, dat gebeurt heel vaak. Ons instrument heeft er voor gekozen om 
terug te komen in haar aardse leven, om haar werk te kunnen voltooien. 
Want hoe kan ik werken als ons instrument hier bij ons is en wij samen 
willen werken? Dat is ook een reden om te reïncarneren. Ik wil met mijn 
begeleider blijven werken, dus ik ga naar beneden, jij blijft boven en de lijn is 
nog steeds intact. Maar het kan ook zijn dat je zo graag wilt weerzien en dat 
je gaat vragen aan de meesters van hogerhand: wanneer gaat hij? Ik wil hem 
op aarde weerzien, dus mag ik misschien een paar jaar later? Als je een vrouw 
bent wil je misschien een paar jaar later, dan ben je jonger dan de man. 
Misschien even die liefde afmaken. Of een kind zegt: mijn moeder, ik wil 
graag naar mijn moeder terug. Ook dat is mogelijk. Het kan zo zijn dat je dus 
eigenlijk weer het kind terugkrijgt. Of juist andersom, dat de moeder het kind 
wordt en je even de rollen omdraait. Alles kan op het moment dat je het 
vraagt aan de hogeren die de scripts doen. Zij zitten op de sfeer zeven. Zij 
gaan kijken wanneer jij mag gaan. Maar één ding gebeurt nooit; het is geen 
waarheid dat je de personen die je achter hebt gelaten hier op aarde niet meer 
terug zult zien als je dood bent. Dat kan niet. Als er liefde is, wacht men op 
elkaar. Dus als je dood bent en jij bent boven, dan ga je niet terug naar aarde, 
maar wacht je op je geliefden. Ontmoeting in de geest vindt altijd plaats, 
maar de afstemming moet gelijk zijn. 
 
Elise: Is het overigens zo dat iedereen alle mogelijke situaties moet 
meemaken? Ik denk aan gehandicapt zijn of moord? 
 
Isaak: Nee, hoeft niet. Er zijn bepaalde mensen die weigeren om man te 
worden. Zij zeggen: ik blijf een vrouw en ze reïncarneren steeds in een 
vrouw. Terwijl je eigenlijk geen sekse hebt bij ons. Je bent een energie en als 
je dood bent, gaat je geest over in een mannelijke energie, maar je kunt ook 
weer reïncarneren in een vrouw. Er zijn bepaalde mensen die zeggen: ik 
weiger, ik wil geen man worden. Ik heb het aangezien en het lijkt me niks. 
Dan blijf je alleen maar die vrouwelijke energie voelen. Is op zich ook wel 
zonde, want het betekent dat je niet weet hoe het is om een man te zijn. Je 
wilt wel vele leerscholen meemaken, maar dat is hetzelfde als de scholen op 
aarde. Je hebt geen zin om alle studies in de maatschappij te ervaren. Daar 
heb je geen zin in, je kiest er een aantal uit. Dus je hoeft niet altijd een 
moordenaar te zijn geweest om het weer goed te maken. 
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Elise: Maar waarom zou je bij reïncarnatie kiezen voor man ofwel vrouw? 
 
Isaak: Het heeft te maken met de energie die je je op dat moment eigen wilt 
maken. De mannelijke energie is een andere energie dan de vrouwelijke 
energie. De mannelijke energie is een heel verstandelijke energie. Vele 
vrouwen hier op aarde zijn eigenlijk paranormaal begaafd en zelden zijn het 
de mannen. Zelden. Waarom? De man moet door het fysieke heen zijn 
paranormaliteit weer gaan terugvinden. Terwijl de vrouw vanaf de geboorte 
eigenlijk al intuïtief is. Ze voelt intuïtief de pijn van haar kinderen aan.  
De man moet eerst nog denken: o, het kind heeft pijn. Als vrouw voel je dat, 
omdat je bent eigenlijk een gevoelsmens. Het is iets – laten we het zo zeggen 
– wat bij de man of vrouw hoort. Als je als man toch paranormaal begaafd 
bent, dan heb je een heel goede intuïtie. Dan heb je je gevoel op dat moment 
boven laten komen en je verstandelijkheid en mannelijkheid aan de kant 
gezet. 
 
Elise: Maar dat is wel een hele overwinning dan. 
 
Isaak: Het is een hele grote overwinning. Voor vele mannen is dat geen 
prestatie, omdat ze gaan het vaak vanaf hun ego doen, ze hebben een groot 
ego. Vrouwen hebben vaak een minder groot ego, als je dus kijkt 
naar de juiste vrouwen hè? Je hebt er ook veel verkeerde vrouwen tussen. De 
verkeerde vrouwen, ze verkondigen wat, maar ze verkondigen alleen maar 
hun eigen gedachten, emoties of gevoelens. Ze denken te veel, maar ze 
weten weinig. Dat heb je hetzelfde met mannen, zij verkondigen ook vaak. 
Maar heel veel paranormale mannen hebben een hele grote weg af te leggen, 
omdat ze er moeite mee hebben. Moeite om hun zwakheden te laten zien, 
omdat als je alleen maar overgave toont, toon je ook zwakheid. 
 
Elise: Ja, vandaar dat de zalen voornamelijk vol zitten met dames. 
 
Isaak: De vrouw is een sterk wezen. De vrouw wordt ook heel vaak 
beïnvloed door de planeet Venus. De man wordt heel vaak beïnvloed door 
de planeet Mercurius. 
 
Elise: Oké, en hoe moet ik dat zien… beïnvloed? 
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Isaak: Het heeft puur met de mannelijke en vrouwelijke energie te maken. 
 
Elise: Hm, interessant, maar het voert ons misschien op dit moment te ver 
van het onderwerp ‘karma en reïncarnatie’ af. Wellicht kunnen we in een 
later stadium hier nog dieper op ingaan. Hoe kom je eigenlijk tot een keuze 
om weer te gaan reïncarneren? Is het een soort drang waar je naartoe groeit 
of wordt het toch ook wel van hogerhand aangegeven? 
 
Isaak: Opeens krijg je behoeftes, verlangens en het kan zijn dat hogerhand 
die behoeftes in jou stoppen. Opeens denk jij dat jij die behoeftes hebt… 
 
Elise lachend: En dat is niet zo. 
 
Isaak glimlachend: Dat is niet zo. Het is heel mooi, want stel dat je nu denkt: 
ik heb een ingeving, ik weet het nu. O yes, ik heb ‘m. Het kan zijn dat 
iemand van daarboven hem heeft gegeven. Hoe onderscheid je dat, of het 
van jou afkomt of dat het van God afkomstig is? Heel vaak is het juist zo dat 
het ingegeven wordt. Het wordt tijd. Je voelt het opkomen, je voelt je 
grieperig worden, het wordt steeds sterker en opeens ben je ziek. Hetzelfde 
daar. Maar het kan ook zijn dat je een heel leergierig kind bent en dat je 
denkt: o, ik wil echt terug. Je hoort alle verhalen van je broeders hoe het was 
op hun avonturen op aarde en dan wil je het toch weer meemaken. Vaak zit 
er zoveel jaren tussen, dan is er ook weer een ander tijdperk. Je reïncarneert 
echt niet binnen 3 of 4 jaar. Je blijft daar bij wijze van spreken een halve 
eeuw en dan ga je weer terug. Behalve diegenen die uit het leven zijn gerukt, 
zij mogen snel, zij hebben voorrang. Dat is als de vrije wil misbruikt is, 
degenen die vermoord zijn. Zij hebben voorrang. 
 
Elise: Reïncarnatie gaat in fases. Eerst neem je afscheid boven, dan daal je in 
de baarmoeder en ben je negen maanden in de buik. Is dat een fase tussen 
het hiernamaals en het leven op aarde in of horen die negen maanden 
eigenlijk al bij het aardse leven? 
 
Isaak: Dat is een goede vraag. Op het moment dat je besluit als geest of als 
ziel, zoals je het wilt benoemen te reïncarneren, dan begint jouw reis. Omdat 
heel veel kinderen groeien niet door tot volwassen mensen, die gaan 
misschien weer na een paar weken heen. Maar de ziel is eigenlijk al ingedaald, 
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omdat tijdens de bevruchting daalt de ziel. Dat is eigenlijk het begin van je 
reis, dus als je dat als fase wilt benoemen… Wij noemen niets als fase. Wij 
noemen alles wat er is, is er. Dus als je iets meemaakt is het op dat moment 
een tijdelijk iets en jullie noemen dat fases, zoals een kind een fase heeft van 
gekkigheid, dan zeggen jullie: och, het gaat wel weer over. Nee, de emoties 
van het kind zijn op dat moment zodanig dat het kind zichzelf even kwijt is. 
Nooit iets vergoelijken in de woorden van: gaat wel over. Nee, op dat 
moment is het werkelijkheid. Nu gaan we eigenlijk terug naar het kind. Als jij 
als moeder zijnde een kind krijgt die in de drugs terecht komt, dan moet je 
zeggen: dit is niet een fase waar het kind aan voorbij gaat. Nee, dit kind gaat 
aan de drugs, omdat het kind deze fase wil meemaken uit nieuwsgierigheid of 
uit lafheid. Vergoelijk het nooit in de zin van ‘het gaat wel over’. Daarom zijn 
we niet voor het woord fase, omdat op dat moment is het werkelijkheid. Het 
voelt als werkelijkheid en die persoon kan er ook in verstrikt raken. Dus op 
het moment dat jij besluit om geboren te worden in het fysieke, dan begint 
jouw leven. Het kan zijn dat je weer gaat na een aantal maanden, dat is een 
miskraam, het lichaam stoot het af. Er heeft dan al een reïncarnatie 
plaatsgevonden. Dat is een volmondig ja, want tijdens de bevruchting daalt 
de ziel, de geest. Dan zou je je kunnen afvragen: waarom kiest deze ziel voor 
deze kortstondigheid? Puur voor het beleven van dat moment en door te 
groeien in de sferen. 
 
Elise: Door het geboortekanaal heengaan, is dat een gelijksoortige ervaring 
als doodgaan en weer richting het hiernamaals gaan? 
 
Isaak: Nee, door het geboortekanaal heengaan is een pijnlijke ervaring. 
Daarom zien de kinderen er altijd zo benauwd uit als ze eruit komen. Het is 
niet gemakkelijk. Waarom? Je voelt op dat moment fysieke pijn. Je weet 
intuïtief – omdat je bent op dat moment eigenlijk alleen maar gevoel – dat 
jouw leven nu gaat beginnen en je wordt ontkoppeld. Je wordt ontkoppeld 
door de veilige baarmoeder en het gevoel bij de moeder is fijn. Voor een 
kind is het net alsof hij in een badje ligt, zeg maar. Het kan zijn dat het niet 
wil lukken, dat het hoofdje niet door het kanaal heen wil gaan en dan zie je 
jezelf gevangen in een soort tunnel. Het kind kan heel erg last krijgen van 
claustrofobie of je kunt er in verstikken. Daarom zijn er ook veel kinderen 
die bang zijn voor nauwe ruimtes. 
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Elise: Maar in de baarmoeder zelf, gaat de heerlijkheid eigenlijk nog even 
door, mits de moeder in een goede gemoedstoestand is, neem ik aan? 
 
Isaak: In de baarmoeder, ja, tot je eruit komt. Op het moment dat je 
ingedaald bent en je bekneld bent, is het geen pretje meer. 
 
Elise: Dank u wel. 
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DE VIER AFSPRAKEN 
 
 
Isaak glimlacht: Hallo Elise. 
 
Elise lacht en zegt: Dag Isaak. 
 
Isaak: Maak je het goed? 
 
Elise: Ja, het gaat goed. 
 
Isaak nog steeds met een lach om zijn mond: Mooi, wij ook. 
 
Elise lacht en zegt: Dat is mooi om te horen. 
 
Isaak: Wij vragen ons vaak af waarom de mens het niet goed maakt, omdat 
de mens hoort het eigenlijk altijd goed te maken, ondanks alle 
teleurstellingen. Zie het als de vier seizoenen. Op het moment dat je naar de 
vier seizoenen kijkt, het ene seizoen vervalt weer in het andere seizoen, maar 
ze kunnen niet zonder elkaar. Daarom mag je altijd blij zijn als je iets 
meemaakt. Alles wat je meemaakt is net een seizoen, je hebt het nodig om 
door te kunnen gaan. Als je kijkt naar de lente, de lente is het begin van de 
bloei, alles begint te bloeien. Maar kijk je naar de herfst, valt alles weer weg. 
De bladeren vallen vanuit de hemel en alles gaat weer over naar de dood, de 
winter. En dan heb je de zomer. De zomer is eigenlijk de tijd waar iedereen 
zich op verheugt. Iedereen heeft een illusie in zijn hoofd hoe hun zomer er 
uit zal gaan zien. Vele mensen zeggen: o, ik ga niets doen, ik blijf thuis. Ik 
geniet van de rust thuis. Maar andere mensen maken plannen, 
vakantieplannen en ze halen die positieve energie meteen naar zich toe. Ze 
zien het als een tijdelijk geluk; dan kunnen we even tot onszelf komen, 
kunnen we dit doen, kunnen we dat doen. 
 
Wij zeggen: zie je leven als vier seizoenen. De lente, de bloei. De zomer, de 
vakantietijd. De herfst, het vervallen van oud zeer en dan komt de winter en 
dan is het koud en vriesweer. Maar dan begint het weer opnieuw, dus er is 
eigenlijk geen goed en er is geen slecht. Er is alleen maar verandering. 
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Nou, wat kunnen we voor je betekenen? 
 
Elise: Er is een dame die heeft één en ander naar ons toegestuurd en dat gaat 
over vier afspraken. Als je je zou houden aan die vier afspraken, vertelt het 
verhaal, dan zou de wereld er volledig anders uitzien. In het kort zijn het 
deze vier afspraken: 
 
1. Wees onberispelijk in jouw spreken. 
2. Vat niets persoonlijk op. 
3. Maak geen veronderstellingen. 
4. Doe altijd je best. 
 
Isaak: Nou, dat is gemakkelijk, maar zo werkt het niet. Stel dat je jezelf alleen 
maar even in vier categorieën neer zou gaan zetten, dan zou je weer hetzelfde 
doen als met de vier seizoenen. Maar wij zeggen eigenlijk altijd: iedere dag 
weer moet je een afspraak maken van wat wil ik zijn vandaag? En je kunt niet 
voor de wereld afspraken gaan maken, omdat het onmogelijk is. Ieder mens 
besluit zelf wat hij met zijn bestaan wil. Wij sluiten ons niet aan bij hetgeen je 
net noemde, want wees onberispelijk. Wat was de eerste? 
 
Dus eigenlijk zeg je heel simpelweg: spreek vanaf je hart. Nou, dat is een hele 
mooie. Ieder mens moet spreken vanaf zijn hart, maar soms weet je niet eens 
wat je hart wil. Soms ben je zodanig verwijderd van je hart, dan zit je in je 
angsten of in je verleden, dat je dus niet meer onberispelijk kan spreken. 
Maar op dat moment spreek je ook weer uit je hart, maar misschien is het 
anders dan normaal, als je gemoedstoestand anders zou zijn. Dus wij zeggen 
altijd: zoals je je voelt op dat moment, zal je spreken op dat moment zijn. 
Heel veel mensen voelen zich in een ander euforiegevoel. Stel dat je hier nu 
een heel gezellige sfeer hebt met allemaal vrienden, dan spreek je iets anders 
dan wanneer je bij wijze van spreken voor de klas zou gaan spreken met alle 
blikken op je gericht. Je wordt op dat moment aangevallen alleen maar door 
het kijken van hen naar jou. Dan spreek je weer anders. Wij zeggen altijd: 
volg je gevoel, volg je intuïtie. Als je hebt gesproken, heb je gesproken omdat 
je op dat moment zo voelde. Het kan zijn dat je drie dagen later zou zeggen: 
ik had zo moeten spreken. Maar dan ga je het scenario wat je hebt neergelegd 
met viltstiften corrigeren. Daarom zeggen we altijd: zoals het nu is, is het ook 
nu. Zoals het morgen is, zie je wel weer. Dus de uitspraken zijn wel allemaal 
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goed neergezet. Deze uitspraak vinden we wel integer, maar is het wel reëel? 
Daar gaat het om. 
 
De mens is zo ingewikkeld, omdat de mens krijgt met factoren te maken. 
Kijk naar de tv of de oorlogen. Kijk eventjes, hoe moet jij jezelf in de wereld 
neerzetten? Dat is de grote hamvraag, zoals jullie dat altijd zeggen. Hoe 
moeten wij ons in de maatschappij, in de wereld neerzetten? Wees, wees, 
wees. En wat is het woord “wezen”? Ik ben hier nu op dit moment met jou 
in gesprek. Ik voer een gesprek met jou, omdat jij mij voeding geeft, omdat 
jij op dat moment in mij geïnteresseerd bent. Dan kan ik eigenlijk vanaf mijn 
hart mijn wijsheid spreken. Maar is mijn wijsheid de allesomvattende 
wijsheid? Het hoeft niet. Er kunnen mensen zijn die zeggen: nou, mijn 
wijsheid is de allesomvattende wijsheid, omdat ieder mens heeft zijn eigen 
wijsheid in zichzelf. Ik weet dat mijn wijsheid allesomvattend is, omdat ik 
spreek in de naam van de Goddelijke wereld, maar vele mensen kunnen mij 
niet horen. Ze kunnen mij niet begrijpen. Het is hetzelfde alsof jij tegen een 
kind gaat spreken, maar het kind heeft nog niet de intelligentie om je te 
begrijpen. Dus dan moet je jouw wijsheid aanpassen en moet je genuanceerd 
gaan spreken. Misschien in beeldspraak of misschien in kindertaal. Toch 
spreken we altijd waarheid, maar we spreken zodanig dat jij mij kunt verstaan 
of kan horen. Is dat niet zo in de maatschappij, dat je de hele tijd je gesprek 
aanpast aan derden? Als jij geroepen wordt bij een instantie bij wijze van 
spreken, spreek je dan niet anders dan dat je op dit moment met mij spreekt? 
 
Elise: Absoluut.  
 
Isaak: Ben je dan op dat moment aan het liegen? 
 
Elise: Nee, maar je spreekt anders. 
 
Isaak: Je spreekt anders. Je spreekt omdat je op dat moment in je hart voelt 
dat je zo moet spreken. Want als je onberispelijk zou zijn, zoals je nu met mij 
spreekt, dan zou je jezelf misschien kwaad doen. Dus wij zeggen altijd: zoals 
jij jezelf neerzet, zet het beste van jezelf neer.  
 
Het beste van jezelf en zolang je het doet van het beste van jezelf, zonder dat 
je iemand daarbij negatief beïnvloedt, is het altijd goed. Begrijp je ons? 
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Elise: Ja, ja, absoluut. 
 
Isaak: De tweede was? 
 
Ach, wat nobel.  
 
We lachen. 
 
Elise: Ja, inderdaad. 
 
Isaak: Ach, was het allemaal maar zo gemakkelijk. De oorlogen zouden 
vandaag al meteen verdwijnen. Stel dat nu een kind naar jou toe komt en die 
zegt: mama, ik mag jou niet. Dan moet je zeggen; ik vat het niet persoonlijk 
op. 
 
We glimlachen om dit voorbeeld. 
 
Isaak: Natuurlijk moet je het persoonlijk opvatten, maar het hangt er vanaf, 
wat ga je ermee doen? Ga je op dat moment zeggen: kind, ik ga je nu 
domineren, omdat ik wil dat je mij lief gaat vinden, dus ik ga mijn kracht op 
jouw kracht zetten, dan zouden we zeggen: kind, dat is verkeerd. Maar je 
kunt wel een dialoog aangaan. Je kunt eventjes vragen aan het kind: waarom 
heb je deze woorden tegen mij gezegd? Het kind heeft op dat moment een 
gevoelsuiting. Misschien heeft hij gewoon kwaaie zin, dat hij zegt: even jou 
pesten of misschien voelt hij echt dat hij jou op dat moment niet mag als je 
een daad hebt verricht waar hij het niet mee eens is. 
 
Lees hem nog een keer voor. 
 
Elise: Vat niets persoonlijk op. Niets wat anderen doen is vanwege jou. Wat 
anderen zeggen en doen is een projectie van hun eigen werkelijkheid, hun 
eigen droom. Als je immuun bent voor opinies en handelingen van anderen, 
zul je geen slachtoffer zijn van nodeloos lijden.  
 
Isaak: Ja, dan moet die persoon die dat neer kan zetten eigenlijk weer terug 
komen in onze sferen, want in onze sferen zouden we dat kunnen zeggen. 
Maar niet in de aardse sfeer, omdat je hebt nog steeds het aardse lichaam en 
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het aardse voelt ook aards, dus dan word je ook aards. Het is onmogelijk om 
jezelf op dat moment immuun neer te zetten en te zeggen: het doet mij niets. 
Het is hun projectie, dat weet je ook wel. Je weet ook wel dat als iemand iets 
zegt, dat het uit henzelf komt, dat weet je. Dus op het moment dat je in het 
vlees zit, vat je ook alles vleselijk op. Als ik tegen jou zeg: Lief kind, kom, 
wees in onze sfeer, dan zou je het zien zoals wij het vinden, dan zou jij je op 
dat moment ook verlicht voelen. Dan zou je niets meer persoonlijk opvatten, 
omdat je geen persoonlijkheid meer hebt. Maar in het aardse leven heb je dat 
wel. Hoe wil je dat dan eigenlijk realiseren? Het is een onmogelijkheid, 
behalve als je in onze sfeer gaat leven, in de geestelijke sferen en niet in de 
aardse sferen. Alles wat aards is, zal je ook aards opvatten, hoe sterk jij jezelf 
ook neer wilt zetten, het doet zeer. Als iemand tegen jou zegt: ach, jij bent 
waardeloos.  
 
Hoe sterk je ook bij jezelf bent, het doet pijn, omdat de woorden gaan in het 
fysieke zitten. Je geestelijkheid moet je op dat moment zodanig verheffen, 
dat je zegt: ik ga geestelijk wezen, ik laat me niet terugtrekken. Dan krijg je 
een dualiteit in jezelf, omdat je lichaam en geest bent. Dus het lichaam voelt 
die pijn en de geest kan wel zeggen: niets van aantrekken, maar het lichaam 
voelt nog steeds de pijn. Het is hetzelfde als dat jij nu spierpijn hebt en je 
zegt: ik ga me geestelijk verheffen zodat ik die spierpijn niet ga voelen. Dan 
kan je dus je dag beter doorkomen dan wanneer je zegt: ik ga lichamelijk zijn, 
ik ga steeds met mijn spierpijn bezig zijn. Maar toch blijft de spierpijn 
bestaan. Dat noemen wij: maak je los van je lichaam, maar wees nog steeds 
het lichaam. Laat je niet leiden door het lichaam, maar alles wat jij lichamelijk 
voelt, gaat ook lichamelijk jouw werkelijkheid zijn, dus daarom moet je je 
geestelijkheid verheffen. Je moet je geestelijkheid zodanig krachtig maken, 
dat jij het los kan laten. Natuurlijk, alles is projectie. Als iemand jou iets 
vertelt, is het zijn projectie van zijn mind of zijn hart of zijn gevoel, zijn 
verleden of heden. Je kunt dan zeggen, dat is bij jou zo, maar misschien kun 
je er wel iets van leren. Leren om die persoon in jouw zelf te nemen, zonder 
dat die persoon jouw toekomst gaat worden. Dat betekent: ik luister naar jou, 
ik absorbeer datgene waar ik iets aan heb, want misschien zit er toch wel 
ergens een stukje wijsheid in, maar ik word niet jou. En dat is wat wij heel 
vaak zien. Mensen willen graag volgen en meesters willen graag volgelingen 
hebben. Wij zeggen altijd: hier kind, wij vertellen het je wel, maar wees je 
eigen volgeling. Volg je eigen innerlijke stem. Dus stel dat wij iets tegen je 
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zeggen en jij voelt dat het wel goed is en dat het wijs is, maar jouw hart is er 
nog niet aan toe om daar aan toe te geven, dan zeggen we: volg dan je eigen 
stem. Misschien over drie of vier jaar ga je mijn stem volgen, maar dan ben je 
er aan toe. 
 
Elise: Ja, heel duidelijk. En nummer drie. 
 
Isaak: Natuurlijk kun je dat. Met alle uitspraken die je net hebt opgenoemd, 
kun je je leven veranderen. Maar ja, het doen hé? Het doen is altijd zo 
moeilijk. Kijk, stel dat je spreekt en je spreekt en je spreekt uit je hart, altijd 
weer, altijd weer en je doet het altijd in zuiverheid, het heeft met feedback te 
maken. Wie geeft jou de feedback? Zelfs wij hebben daar moeite mee. Als 
wij met je spreken en je geeft ons geen feedback, dan spreken we en spreken 
we en spreken we en dan voelen we dat onze woorden alleen maar woorden 
zijn. Daarom hebben wij graag een dialoog met de mens. En ieder mens 
heeft graag een dialoog met de mens, die wil graag het gevoel hebben dat 
hetgeen hij zegt ook binnen komt bij die andere persoon. Dus dan kun je wel 
spreken, maar spreek je het echt uit onvoorwaardelijkheid? Of heb je ergens 
toch een voorwaarde bij gelegd? En kind, ieder mens heeft er voorwaarden 
bij, bij het spreken. Als jij iets zegt tegen je kind, dan wil je toch dat het kind 
naar je gaat luisteren. Al heb je het gedaan met een open hart, met de beste 
bedoeling voor het kind of voor jezelf of jullie beiden, maar je hebt een 
voorwaarde. De gedachte achter de gedachte is toch de voorwaarde dat het 
zoden aan de dijk gaat zetten. 
 
Elise met een lach: Ja, zeker. 
 
Isaak: Niets ontkrachten wij van deze waarheden, maar toch weten wij dat 
het onmogelijk is om als mens zijnde zo te zijn, zoals dit prachtige gedicht. 
Dus lees het nog een keer voor. 
 
Elise: Maak geen veronderstellingen. Vindt de moed vragen te stellen en 
datgene wat je werkelijk wilt naar voren te brengen. Communiceer zo helder 
mogelijk met anderen om misverstanden, verdriet en drama te voorkomen. 
Alleen al met deze ene afspraak kun je je leven volledig veranderen. 
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Isaak: Oké. Natuurlijk moet je altijd vragen: hoe voel jij? Wat denk jij? Wat 
wil jij? Wat kan ik voor je betekenen? Wat kunnen wij met elkaar ervaren? 
Natuurlijk moet dat. En dan moeten we wachten en we wachten en we 
wachten, wat hier uit gaat vloeien. Ieder mens op aarde wacht, wacht tot 
opeens de verlichting gaat komen. De verlichting, misschien uit een relatie. 
Verlichting uit, bij wijze van spreken, een aanslag die je krijgt. Alles heeft 
ermee te maken dat jij op dat moment een prettig gevoel gaat krijgen. Ik voel 
me verlicht. Dus als je deze tijd af gaat werken, dan wil de persoon eigenlijk 
alleen maar zeggen: je kunt verlichting vinden hier op aarde. Maar ja, we 
zitten niet in de Maya tijd. We zitten niet in de tijd dat je jezelf kunt 
verheffen, dat je zegt: ik verlicht me van Moeder Aarde. De Maya tijd was 
hier symbolisch bedoeld, niet in dat tijdperk. Dat je jezelf kunt losmaken van 
de aarde. Nee, zolang je op aarde leeft, zal je geconfronteerd worden met 
werkelijkheid en onwerkelijkheid. Dus is dit werkelijk of onwerkelijk? Is dit 
echt zo? Of is dit niet zo? Is het illusie of niet? Soms is het gewoon allebei. 
Dat je in de onwerkelijkheid leeft, maar het voelt werkelijk. Het is ook 
werkelijk, voor jou. Andere mensen zouden zeggen: kind, het is geen 
probleem, loop eens door, waar maak je je nou druk om? Voor hen zou het 
onwerkelijk zijn. Je maakt je eigenlijk druk om niets. Maar jij zegt: ik voel me 
wel zo. Dit probleem slaat wel op mijn lichaam. Ik voel dat het wel pijn doet. 
Dan kun je wel iedere dag gaan mediteren en zeggen: ik maak me daarvan los 
en het is ook wel goed dat je gaat mediteren, maar je laat pas los op het 
moment dat je er aan toe bent om het los te laten. Je kunt je pas losmaken 
van de situatie op het moment dat je er aan toe bent. Stel dat je in een relatie 
bent en we zeggen tegen je, kind, wat doe je daarin, die persoon is niet goed 
voor je. Je kunt je er pas van losmaken op het moment dat je er aan toe bent. 
We kunnen het je vertellen en wij versnellen daardoor het proces, omdat 
onze woorden gaan bij jou in het onderbewustzijn werken en dan ga je je wat 
losmaken. Maar je hart moet je dan nog losmaken. 
 
Je moet jezelf weer terug gaan winnen. Met alle situaties hier op aarde. Het 
heeft met relaties te maken. Ik loop door de maatschappij en moet me 
losmaken van al die mensen, de ellende, het nieuws, de kranten. Maak je 
daarvan los op het moment dat je er aan toe bent om jezelf daarvan los te 
maken. Veel mensen zijn daar nog niet aan toe. Dan zeggen ze: hoe kom ik 
dan bij die situatie, bij dat punt dat ik er aan toe ga komen? Tijd, het heeft 
tijd nodig. Het heeft tijd nodig dat je zodanig versterkt bent, dat je weet: ik 
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wil dit niet meer, die persoon zijn die ik geweest ben toendertijd. Ik wil 
opnieuw mezelf neerzetten in nieuwe creaties. Creaties, ja precies, hoe creëer 
je iets? Je creëert iets door je kracht, inzet, energie. Dat is hetzelfde als dat wij 
een nieuw leven hebben moeten creëren na het verlaten van het lichaam. 
Toen zei mijn meester tegen mij, heel lang geleden: wat wil jij zijn? Toen 
besloot ik dat ik graag helpende wilde zijn. Ik wilde graag mensen gaan 
helpen. Oké, hoe ga jij dat voor elkaar krijgen? Hij zei heel simpel: zelfstudie. 
Bestudeer eerst je volledige zelf. Erken al je gevoelens en emoties. Weet wie 
je bent persoonlijk gezien, maar ook spiritueel gezien. 
 
Spiritualiteit in jou hart, wie ben jij werkelijk, zonder al het overschaduwende 
van die persoonlijke kwesties. Persoonlijke kwesties; hoe voel ik me bij die, 
hoe voel ik me bij die? Bij ieder mens voel je je weer anders, geeft je weer 
een ander persoonlijk gevoel. Persoonlijk is individualiteit. Spiritueel gezien is 
het collectieve, je hart. Pft, nou, jaren en jaren studie. En dan willen jullie in 
deze korte tijd op aarde, door de sluier van vergetelheid, opeens weten wie 
jullie zijn? Hoe jullie jezelf los kunnen maken? Dat duurt lang. Het duurt 
lang. Het is training, steeds weer tegen jezelf zeggen: oké, ik ga er doorheen. 
Ik ervaar mezelf. Ik leer mezelf kennen, nog beter. Door deze situatie ga ik 
mezelf nog beter leren kennen. Oké, ik weet nu hoe dat voelt, ik heb er een 
associatie mee en ik weet ook hoe ik iets af kan kappen. Hoe ik snel afscheid 
kan nemen, zonder dat ik daar nog drie jaar mee blijf zitten. Stel dat je jezelf 
gaat associëren met je vader, ik noem maar wat. Je vader heeft een soort 
stempel op je gelegd. Je komt iemand tegen, hij heeft die energie van de 
vader bij zich. Dus je voelt een associatie: hé, het lijkt wel mijn vader. Dan 
mag je kiezen of je daar een stukje ervaring mee wilt beleven, hé, misschien 
kan ik iets goed maken. Misschien ben ik nu zo sterk, dat ik het nu kan 
weerstaan. Of misschien moet je zeggen: nee hoor, dat heb ik gehad. Ik laat 
je meteen heengaan. Maar vele mensen willen juist dat stukje ervaren.  
Ze zeggen: ach even doorheen gaan en ze gaan er helemaal inzitten en dan 
komen ze er niet meer uit en hebben ze weer een blokkade erbij. Brrr, zwaar, 
zwaar, zwaar, zwaar. Dus toen mijn meester zei: hoe wil jij helpen? Toen zei 
ik simpelweg: ik wil helpen, omdat ik gewoon mijzelf ga helpen daardoor. 
Mijn persoonlijkheid heb ik afgelegd, toen heb ik geen ikke meer gekregen en 
gingen we in de wij-vorm spreken en toen zei ik: ik wil nu niet meer mijzelf 
helen, maar ik wil ons ermee helpen. En wie zijn ons? Wij zijn toch allemaal 
één, dat is ons. Dus op het moment dat ik je help, help ik mezelf daardoor en 
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ik help ons daardoor en dan ben ik gelukkig. Je mag vragen stellen als je het 
niet begrijpt.  
 
Elise: Nee, ik begrijp het. 
 
Isaak: Oké, dan is het goed. 
 
Elise: Ik begrijp alles heel goed. 
 
Isaak: Dat is een goeie. Doe altijd je best. Meer dan je best kun je niet doen. 
Maar ja, het is moeilijk altijd je best te doen als je moe bent. Soms zeggen we: 
oké, hoe wil jij vandaag weer je best gaan doen. Dan zeg je: vandaag wil ik 
alleen maar slapen. Nou, dat is ook je best doen. Je geeft even toe aan je 
slaap en je zegt: ach, ik heb het even helemaal gehad. Maar het is wel goed 
om altijd alles uit jezelf te halen wat je op dat moment bij je hebt, maar nooit 
overmoedig wezen. Dus stel dat je zegt: ik doe mijn best, maar jouw gevoel 
zegt: oeh, ik wil niks vandaag, dan is dat ook goed. Zeg dan gewoon, ik ga 
vandaag niks doen en morgen doe ik gewoon weer volledig mijn best. Soms 
heb je een break nodig, niets doen is ook goed. Gewoon niets doen, zoals je 
gisteren zei: gewoon een dagje sauna is ook lekker. Nou, is dat je best doen? 
 
Elise: Mwah. 
 
Isaak: Dat is je best doen om niets te doen. 
 
Elise: Ja, en dan moet je het jezelf ook echt gunnen. 
 
Isaak: Ja. 
 
Elise: Dat je dan ook volledig in dat gevoel gaat zitten. 
 
Isaak: Ja, je best doen om niets te doen en gewoon zeggen dat is goed zo. 
 
Elise: Er zijn ook mensen die pikken een dagje, zullen we maar zeggen, maar 
die gaan niet in het genieten zitten en voelen zich de hele dag schuldig dat ze 
niets doen. Dat is dan een verloren dag. 
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Isaak: Ja, dan moet je zeggen: ik doe vandaag helemaal niets en ik geniet om 
niets te doen. Stel dat je een belangrijke afspraak hebt met iemand en je belt 
op het laatste moment toch af, op dat moment heb je gewoon geen behoefte 
aan die afspraak. Heb je dan je best gedaan om jezelf te motiveren om te 
gaan? Misschien juist wel. Door het feit dat je hebt toegegeven aan je hart en 
af te bellen, heb je je best gedaan. Het is allemaal zo mooi gezegd, maar 
beeldspraak, dingen die je zegt moet je ook nog beeld geven, vorm geven. 
Die ene keer verandert het weer van beeld en vorm, dus er zijn geen 
handleidingen. Je hebt er net vier opgenoemd, maar er is geen enkele 
handleiding die voor jou passend is of voor die passend is of voor die 
passend is. 
 
De enige handleiding waarvan wij eigenlijk zeggen dat jij die moet gebruiken 
is je gevoel, je intuïtie. Dus als jij vandaag het gevoel hebt dat je niemand wilt 
zien, dan is dat jouw gevoel. Doe je dan je best om iemand te gaan zien. Nee, 
dan doe je je best om niemand te zien. Dus dat is zo cryptisch, wat is wel 
goed, wat is niet goed, wat past wel bij mij? Wij zeggen altijd: go with the 
flow. Je kunt wel tegen de stroom in gaan zwemmen en zeggen: ik ga mezelf 
bewijzen dat ik mezelf echt zodanig kan manipuleren om het beste uit mijn 
beste te halen, maar soms is dat te zwaar, want water is groter dan jouw 
kracht. Dan zeg je: oké, ik ga liggen op het water en laat me meevoeren. Ben 
je dan lui op dat moment? Nee, je bent op dat moment overgave, je geeft 
overgave. Je laat het even over je heenkomen en je vertrouwt op God op dat 
moment, volledig. Je denkt: oké, het water laat mij wel ergens uitkomen, dus 
ik laat me meevoeren. Soms moet je juist niet knokken. Soms moet je juist 
loslaten, handjes omhoog, lieve God, hier zijn mijn handjes, zie je ze wel? 
Daar zijn ze, ik houd niets vast, oké, laat me niet verdrinken en dan mag je 
wel vragen of God je toch wel even in de smiezen houdt daar beneden. 
 
We lachen. 
 
Isaak: Maar als je dus altijd maar jezelf aan het manipuleren bent, aan het 
veranderen bent, dat is zo erg zwaar geestelijk gezien, lichamelijk gezien ook. 
Daarom is het belangrijk om jezelf te bekijken, jezelf te voelen en jezelf soms 
gewoon te laten gaan in overgave, ik laat mezelf los. Mezelf zeg ik dus, mijn 
persoonlijke zelf en al mijn associaties, mijn blokkades, mijn verleden, alles 
los en dat geeft een goed gevoel. 
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Elise: Dat is eigenlijk gewoon zijn in de dag. Is het niet heerlijk om af en toe 
een dag of een weekend gewoon helemaal geen planning te hebben, maar 
gewoon te kijken hoe het zich ontvouwt voor je en hoe het zich ontwikkelt? 
 
Isaak: Precies, wat komt dat komt. Het bekende liedje Que sera sera, dat is 
een heel mooi liedje trouwens, wat is dat is. Komt wat komt, we zien het wel. 
God wil juist dat je gewoon alert bent. God wil juist dat je gewoon zegt: oké, 
ik zweef niet, ik ben in de realiteit en ik vind het vervelend als ik een 
rekening krijg van onroerend goed of weet ik veel allemaal. Dan kun je wel 
zeggen: ik vind het niet vervelend, maar je vindt het vervelend. Waarom ga je 
jezelf voorliegen dat je het niet vervelend vindt? Natuurlijk vind je het 
vervelend, schreeuw dan: whoa, ik vind het vervelend. Dan ben je er weer 
even doorheen. 
 
We lachen. 
 
Isaak: En dan laat je het los. 
 
Elise: Dan laat je het los. 
 
Isaak: Stel dat iemand je belt en die persoon beledigt je met zijn 
openhartigheid – want je kunt wel zeggen wees openhartig, maar 
openhartigheid kan heel beledigend zijn – en hij vertelt jou precies wat hij 
over jou vindt, dan is hij eerlijk. Hij gaat geen confrontatie uit de weg. Hij 
vertelt op dat moment precies wat hij op dat moment wil projecteren. Maar 
ja, wil dat niet zeggen dat die andere persoon op dat moment zegt: woeps, ik 
voel me een beetje te eerlijk. Dus soms moet je juist aanvoelen tot hoever jij 
mag gaan met je eerlijkheid. Wij zijn altijd eerlijk, maar nooit teveel. 
 
Elise: Nee, alles met mate hé. 
 
Isaak: Niet teveel. Wij kunnen je alles vertellen. We kunnen je vertellen wat je 
dag van morgen zal zijn. Maar ja, zijn we dan niet een beetje te voorbarig? 
Zijn we dan niet een beetje te machtig op dat moment, dat we denken: nou, 
ik bezit toch wijsheid, kind hier, mond open, hap, hap, hap, hap. 
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Elise: Nou, je hoeft geen blad voor de mond te nemen. Eerlijkheid is goed, 
maar ik denk wel dat je het genuanceerd moet brengen.  
 
Isaak: Soms moet je even met een paar kronkeltjes werken, directheid doet 
de pijl misschien een beetje hard aankomen, maar als de pijl met wat bochtjes 
gaat en hij is ook raak, dan vinden wij het goed. Je moet niet hypocriet zijn, 
je moet niet een hypocriet mens zijn met je geliefden natuurlijk, maar je mag 
wel voorzichtig zijn. 
 
Elise: Dus al zouden deze vier mogelijk zijn, wat niet is, omdat het een 
onmogelijkheid is om dat voor de hele mensheid voor elkaar te krijgen, maar 
als het zo zou zijn, ben je er dan? Dan bestaat er toch nog veel meer? 
 
Isaak: Nee, nee, nee, dan ben je er niet. Ach kind, zoveel mooie gedichtjes 
worden neergezet en al die gedichtjes hebben een stukje waarheid. Maar het 
is niet de waarheid. Zolang jij met deze voetjes – en de voetjes voelen wij 
hier goed op de grond – staat, betekent dat moeder Aarde confronteert je en 
God kijkt, dus jij bent allebei. Maar ja, welke kant ga je uit? Ga je de 
Goddelijke kant uit of ga je de menselijke kant uit. De meeste kanten die je 
uitgaat zolang je lichaam bent is de menselijke kant, dat zal ook menselijk 
voelen. Daarom zeggen wij juist wees boos, wees verdrietig, wees blij, ervaar 
al je emoties, je gevoelens en durf tot confrontatie over te gaan en heel veel 
mensen durven dat niet. Ze gaan het juist uit de weg en vele mensen die juist 
met spiritualiteit bezig zijn, zijn bang om te confronteren. Ze zeggen: het is 
te aards, ik wil me daar niet druk om maken dus ik trek me terug. Dan gaan 
ze met een bepaalde instelling de maatschappij in. Ze gaan zichzelf 
terugtrekken, ze trekken andere kledij aan of ze gaan andere uitspraken doen. 
Maar die zijn juist heel vaak ver verwijderd van de realiteit. Omdat de realiteit 
is dit. We kunnen wel tegen jou zeggen: kind dit is waar, maar dan zeggen we 
het vanaf ons standpunt. Ons standpunt, is dat waar? Wij gebruiken wel deze 
wetten, maar wij zijn geestelijk. Jullie zijn lichamelijk, daarom is er zo’n groot 
verschil tussen jullie en ons. 
 
Elise: Dank u wel, Isaak. 
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HET VERSCHIL TUSSEN MAN EN VROUW 
 
 
Elise: Ik heb nog veel meer vragen en daarvan wil ik er graag nog een aantal 
aan u voorleggen. Er zitten een aantal op z'n minst opmerkelijke vragen 
tussen. Ik heb hier een hele brief gekregen van een dame: 
 
Waarom moeten vrouwen in het algemeen op Aarde geestelijk en lichamelijk 
meer lijden dan mannen. Heeft het ermee te maken dat Eva van de verboden 
vruchten heeft gegeten, dat ze daardoor voor iedere andere vrouw negatieve 
karma heeft opgebouwd? Ik vind het wel onrechtvaardig dat iedere andere 
vrouw daarvoor moet boeten. 
 
Isaak: Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, kind nou toch, kom eens even in 
mijn schoot, dan kan ik je even troosten. Hoeveel mannen zouden dit 
eigenlijk niet heel erg veroordelend vinden. 
 
Elise: Ja, dat is het ook eigenlijk. 
 
Isaak: Want vele mannen hebben een grote lijdensweg. Hoeveel mannen 
zitten niet opgesloten in de psychiatrie? Hoeveel mannen voelen zich niet in 
de steek gelaten door hun eigen moeder of vrouw? Dus dat is geen waarheid. 
We kunnen wel eventjes naar de bijbel gaan grijpen en zeggen 'Adam en 
Eva', maar dat heeft niets met de verboden vrucht te maken. Het heeft er 
alleen maar mee te maken dat ieder mens op Aarde zijn eigen karma draagt. 
Oorzaak en gevolg. De man en de vrouw, voor ons zijn ze even gelijk. Alleen 
de vrouw is het krachtigste wezen wat op Aarde is, want de vrouw is eigenlijk 
degene die het kind voedt, dus de vrouw heeft de verantwoordelijkheid voor 
het kind. Het kind is de toekomst, dus heb je een jongen als kind, moet je 
zorgen dat het kind, de jongen gevoelsmatig wordt door de vrouw. De 
vrouw is de moeder, Moeder Aarde, dus de vrouw hoort haar kracht te 
gebruiken van God, die eigenlijk meteen meegegeven is met de genen. De 
vrouw is heel erg intuïtief. De vrouw is heel erg onbaatzuchtig. Kijk, ze geeft 
haar lichaam aan het kind. Het kind wordt geboren, gebruikt het lichaam, 
komt heel veel kilo's aan en wordt wat lelijker. Hoe noemen ze dat ook 
alweer, al die striemen. 
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We lachen wat voorzichtig. 
 
Isaak: En toch houdt de moeder nog steeds van het kind. Ze kijkt wat naar 
dat hangende buikje en zegt: Och, ik heb hier een prachtig wezen. Ik ga het 
voeden, ik ga er liefde aan geven en de vrouw zou letterlijk door het vuur 
gaan voor het kind. Kijk naar de leeuwin, de tijger, laten we even vergelijken 
met de dierenwereld. De leeuwin of de tijger pakt het kleintje, de welp bij het 
nekvel en draagt, al moet ze rennen, ze draagt, al zou ze zelf niet eten, als de 
kleine maar te eten krijgt. Ze treden heel erg defensief op, ze krijgen 
oerkrachten, dus de vrouw kan heel veel oerkracht krijgen, omdat de vrouw 
is eigenlijk een geschenk van God. Als jij als vrouw geboren bent - zonder te 
denigreren - ben je een geschenk van God, omdat de vrouw is intuïtief 
geboren, het is een emotioneel wezen en zit heel dicht bij de haard. De man 
wordt verstandelijk geboren. Heel veel mannen worden verstandelijk 
geboren, omdat de man heeft heel veel verstand in zichzelf. Natuurlijk, de 
gevoelskant is er ook, maar wat wint? Heel vaak is het zo dat de man niet 
door kan komen, omdat hij te verstandelijk is. Hij blokkeert zijn 
gevoelswereld. Het is eigenlijk andersom. Het gevoel van de vrouw zit hier, 
dus dat betekent het gevoel van de man hier zit, maar het werkt vanaf het 
innerlijke zelf. De man moet dus door de vrouw zodanig gevoed worden, dat 
hij intuïtief blijft, dat hij niet de mannelijke energie gaat gebruiken, maar de 
vrouwelijke energie, want ieder mens heeft man en vrouw in zichzelf. De 
vrouw is meer vrouw, omdat ze vrouw is natuurlijk en de man is meer man, 
omdat hij man is, maar je hebt ze allebei. Ook jij hebt mannelijke energie in 
je. Nou en welke is de winnende, daarom hebben heel veel vrouwen last van 
mannen en dan zeggen ze: hij begrijpt mij niet! Ja, dat is algemeen bekend, 
maar natuurlijk begrijpt hij jou niet, want hij zit in een andere wereld. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak: Hij zit hier en denk 'oké, jij hebt verdriet, laten we even oplossingen 
zoeken'. En de vrouw denkt 'ik wil geen oplossing, ik wil alleen dat je even 
luistert, ik weet de oplossing zelf wel'. Een zwakke vrouw zegt 'mag ik op je 
steunen' en de man zegt 'kom maar, kom maar'. Na een tijdje steunen zegt de 
vrouw 'ik mis wat' en de man zegt 'oh, wat kan ik dan nog meer voor je 
doen?'. De vrouw zegt 'ik wil graag wat meer contact', zegt hij 'maar je steunt 
toch op me?'. De vrouw zegt 'maar ik wil meer geestelijk contact'. 
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Pfffft, lange verhalen. 
 
Elise: Ja, moeilijk. 
 
Isaak: Wat wij ermee willen zeggen is dat de vrouw het krachtigste wezen is 
van God, maar dat wil niet zeggen dat zij beter is dan de man. Het wil alleen 
zeggen dat de man moeilijker bij zijn hart kan komen dan de vrouw. De 
vrouw kan heel vaak overschaduwd worden, dat ze dus niet meer bij haar 
hart komt, omdat ze te veel in de mannelijke energie is gaan zitten, te veel is 
gaan behagen, te veel is gaan opofferen, dus de kracht van de vrouw is 
afgenomen. Maar het kan zijn dat ze weer terugvalt bij zichzelf en zegt 'ik ga 
weer mezelf worden, ik ga niet meer wachten totdat een man of mijn 
verleden mij weer ongelukkig gaat maken, omdat het verleden is voorbij en 
de man kan mij niet gelukkig maken, want hij is toch anders dan ik. Ik ga 
zorgen dat ik mezelf gelukkig maak'. Ik kan je vertellen dat vrouw/vrouw - 
als het geestelijke wezens zijn - meestal zo is (en Isaak houdt zijn handen 
gelijk aan elkaar), ze staan even gelijk in de weegschaal. Bij de man en de 
vrouw staat de weegschaal heel vaak verkeerd, dus de vrouw moet steeds 
meer gewicht af laten nemen, dus steeds meer water bij de wijn doen en dan 
gaat de weegschaal van de man en de vrouw weer gelijk. Maar de vrouw 
voelt zich ontkleed 'ik heb teveel gegeven'. Na een poos, wanneer de liefde 
voorbij is, dan zegt ze 'ik mis wat' en eigenlijk mist ze hetgeen ze heeft 
afgelegd. Je moet het weer terug gaan halen en de man moet dus eigenlijk 
heel erg zijn best gaan doen om jou te behagen, om je tevreden te stellen. 
Wat zou de man moeten doen? Hij zal moeten gaan luisteren vanaf zijn hart. 
'Wat zeg jij, vrouw, als je zegt dat je mij mist, wat mis je? Ik ben toch fysiek 
aanwezig? Wat mis je dan?'. Dan zegt de vrouw 'ik mis geestelijk contact'. De 
man zegt 'geestelijk contact, wat is dat dan?'. Ja, simpel, geestelijk contact is 
gewoon hart op hart. Wat zegt jouw hart, zonder dat je denkt aan 
oplossingen. Gewoon gezamenlijkheid. Maar ja, verschil is er. Een kat en een 
hond kunnen het goed met elkaar vinden en een kat is de vrouw en een hond 
is de man. Laten we daar een vergelijking trekken zonder te discrimineren, 
het zijn even gelijke schepsels van God. De hond is een jager. Een hond is 
actief in het werk en de kat vindt het heel fijn om knusheid te hebben, bij de 
open haard te zitten. Een kat komt graag op je schoot zitten en laat graag 
zien hoe geweldig ze het vindt en dan gaat ze zo met haar pootjes op en neer 
en je kopjes geven, je liefde geven. Een kat kan niet tegen teleurstellingen. 
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Als je een kat vijf keer van je schoot afgooit en zegt 'ga weg, ga weg', dan 
zegt een kat op een gegeven moment 'jou moet ik niet meer! Ik sluit mij voor 
jou'. Op dat moment heeft de kat een eigen wereld gecreëerd, die buiten 
jouw wereld gaat vallen. Je kunt een hond, hoe vaak eigenlijk, slaan? 
 
Ik probeer een lach te onderdrukken en zeg: En hij blijft altijd terugkomen. 
 
Isaak: Hij blijft altijd terugkomen. De hond heeft niet de capaciteiten in 
zichzelf in de zin van 'je hebt nu wel heel erg mijn ego pijn gedaan, mijn moi, 
mijn ikke'. Een kat is een trots wezen. Kijk hoe een kat zich schoonmaakt, 
hij likt zichzelf schoon, het is een schoon wezen en zit heel vaak in het nu. 
Gewoon in de huiselijke sfeer, in het nu, maar toch is een kat ook een jager. 
Katten jagen ook op muizen, maar wel vanaf de intuïtie en honden vaak uit 
het verstand. Dus als we die nu gaan vergelijken met man en vrouw, hebben 
we eigenlijk cryptisch weer iets neergelegd. 
 
Elise: Is dat ook de reden waarom er in de zalen voornamelijk vrouwen 
zitten? 
 
Isaak: Ja. De mannen die wij kennen, die naar ons toekomen, komen 
onderzoekend. Ze hebben er over gehoord en dan komen ze even kijken of 
het zo is. Op dat moment gaan we hun hart openbreken. We gaan bewijzen 
geven en ze gaan geloven door hetgeen we op dat moment neerleggen. Heel 
veel vrouwen komen ook op dezelfde manier kijken. Ze denken 'eens effe 
zien', maar ze zijn niet oordelend vooraf, ze gaan meestal kijken. De man 
moet overtuigd worden door derden, zodat hij dan denkt 'hé, het is wel 
waar'. Ik spreek over het merendeel, niet alle mannen of vrouwen zijn zoals 
we eerder beschreven, het is niet alleen zwart of wit, alle regenboogkleuren 
zitten ertussen, maar we pakken de krachtigste er uit. 
 
Elise: Oké. 
 
Isaak: De vrouw die komt, heeft ergens in zichzelf toch geloof dat er meer is. 
Vaak ontkennen ze dat, maar toch in hun onderbewustzijn is het geloof. Het 
geloof dat God, die liefde is, kan spreken via een instrument. Ze kunnen op 
dat moment verstandelijk gaan redeneren 'ik geloof niet', maar in henzelf is 
het wel aanwezig, omdat een vrouw kan goed tegen veranderingen en een 
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man niet. Een man die zich eenmaal heeft gesetteld, heeft het heel zwaar in 
loslaten. Die man zet zich in de gedachte 'er is niet meer, er bestaat niet 
meer, het is allemaal zwart of wit, het zijn allemaal charlatans, allemaal 
geldtrekkers, zweverij'. Ze hebben dus een bepaalde gedachte daarover en 
zijn daar heel moeilijk van af te brengen. Stel dat we met een man spreken. 
Ze zijn overtuigd, blijven ze nog altijd met één oog schuin kijken, 'eens 
kijken of daar nog iets tussen valt te brengen'. Een vrouw geeft zich heel 
gauw over aan ons, want we raken hun innerlijke zelf en hun gevoel en ze 
voelen in hun hart dat het zo is. De woorden die we op dat moment 
vertellen, worden in het gevoel vertaald in waarheid en de woorden die we 
vertellen bij de man worden vaak in het verstandelijke vertaald, dus ze gaan 
er over nadenken. 
 
Elise met een lach: Daar gaan we eens rustig over nadenken. 
 
Isaak lacht en zegt: Waar ga je over nadenken? Ga je erover nadenken wat 
wij nu hebben gezegd, wat eigenlijk onzichtbaar is, zodat het opeens 
zichtbaar voor je kan worden? Ach ja, ik ben ook een man, maar ik heb 
geleerd om niet een man te zijn. Mijn persoonlijkheid heb ik afgelegd. Al ben 
ik een man, ik ben evengoed een vrouw, omdat ik spreek met een vrouw van 
hart tot hart en ik wil de vrouwen tevreden houden, dus ik ga mijn ego maar 
niet gebruiken, want dat gaat niet lukken. Dat is een goede om te onthouden, 
mannen! Als je de vrouw tevreden wilt houden, gebruik je ego niet, want dan 
gaat het niet lukken, want het is je ikke. Gebruik je ikke niet. Ga in het hart 
van de vrouw kijken. Wat zegt zij tussen de woorden in. Wat bedoelt zij als 
ze zegt 'ik voel me alleen'. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak: Zeg niet 'je hebt toch alles'. Nee, wat bedoelt ze? Ga in het hart van de 
ander kijken. Dan zeg je 'hoe doe je dat?'. Intuïtief, voel aan waar de schoen 
wringt. Hé, lieve mannen, graag willen we jullie in onze wereld laten komen, 
dat jullie in onze wereld komen, graag. Als wij uitgenodigd worden door de 
man, dan hebben wij heel veel werk nodig, omdat we zoveel energie moeten 
putten uit de collectieve bron om alleen maar een succesvolle avond neer te 
zetten, want de energie van de man is en blijft een andere energie dan de 
energie waar wij uit werken. Dat is de onvoorwaardelijke energie. Wij geven 
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het onvoorwaardelijk, maar zij gaan er meteen voorwaarden op zetten. Dan 
denk ik: oké, onvoorwaardelijk brengen we het, we doen het alleen maar 
omdat we op dat moment graag je willen overtuigen, je graag hoop en geloof 
terug willen geven, maar zet er geen voorwaarden op. Ga niet denken dat we 
daar bedoelingen bij hebben. Neem het gewoon, ervaar het gewoon en ga 
tevreden naar huis. 
 
Elise: Mooi. We gaan nog even door over de vrouw. Waarom worden 
vrouwen met een maagdenvlies geboren? Hadden ze er geen gehad, dan was 
er niet zoveel ellende. 
 
Isaak met een glimlach: Krijg jij deze vragen? 
 
Elise met een lach: Eh, ja, het zijn niet mijn vragen. 
 
Isaak: Wat voor ellende heb je als je een maagdenvlies hebt? 
 
Elise: Ik weet het niet. De achterliggende gedachte van deze vraag kan ik 
alleen maar naar raden, ik zou het niet weten. 
 
Isaak: Wij vinden deze wel heel erg prachtig. Waarom heeft een man een 
eikel? 
 
Nu kan ik mijn lachen echt niet meer inhouden en Isaak lacht met me mee. 
 
Elise: Weet ik ook niet. Geen idee. 
 
Isaak: Simpelweg, de eikel is een gevoelig punt. We gaan niet vies doen, maar 
als jij daar rond gaat, dan voelt hij prikkels. Nou, alles is zoals God het wilde, 
hij heeft geen fout gemaakt, het plezier van de man ligt heel veel op dat punt. 
Als de vrouw een maagdenvlies heeft, dat betekent op het moment dat ze 
zichzelf dus voor de eerste keer aan een man geeft, eigenlijk iets doorbreekt. 
Iemand komt in de vrouw en iets gaat openbreken, een stukje bescherming. 
Waarom heb je haren, waarom heb je oortjes? Het is gewoon een feit. 
Lijden? Ik denk niet dat je lijdt op het moment dat je door het maagdenvlies 
heen gaat breken. Nee, je moet alleen maar ontspannen. Je moet alleen maar 
ontspannen en dan zul je op dat moment opengaan voor de man geestelijk 
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gezien en ook lichamelijk gezien. Ontspanning is belangrijk. Zie het 
maagdenvlies alleen maar als een vlies. Gewoon een vlies, net zoals de naam 
al zegt, maagdenvlies.  
 
Je maagdelijkheid geef je op dat moment weg, dus je verliest een stukje 
schoonheid, omdat je lichamelijk gaat zijn met een persoon en dan heb je 
gemeenschap. Je hebt iets gemeen met elkaar, lichamelijk heb je iets gemeen. 
Wij weten niet waarom die vraag gesteld is, maar eigenlijk zouden we willen 
zeggen: vrouw, degene die dus maagd is, houd je maagdenvlies intact tot je 
écht wilt vrijen, dat je echt wilt beleven hoe het is om met een ander persoon 
één te kunnen zijn, lichamelijk gezien. En de vrouw die maagd is, voelt zich 
ook anders dan een vrouw die ontmaagd is, ook weer geestelijk. Heel veel 
vrouwen die maagd zijn, voelen zich nog niet compleet. Ze denken: ik mis 
nog wat, wat dan? En Isaak zegt, en dat is mijn naam, houdt zolang mogelijk 
jezelf schoon, omdat het lichamelijk geven betekent ook geestelijk geven. De 
vrouw geeft het lichaam voor de eerste keer, niet alleen maar om te ervaren 
hoe het is, de gedachte achter de gedachte is: ik wil jou hebben, ik wil jou 
behagen en ik wil met jou oud worden. Dat is de gedachte achter de 
gedachte tijdens het eerste lichamelijke contact. Maar ja, als je niet lang 
wacht, dan kan het zijn dat je iemand in je laat komen die dat niet waard is. 
 
Elise: Precies. 
 
Isaak: Die denkt alleen maar 'ik wil graag jou ontmaagden'. Ik vind het 
heerlijk om mijn - en daar gaan we weer - eikel door je heen te laten gaan, 
want het is de gevoeligste plek en mannen voelen op dat moment het 
doordringen van het maagdenvlies als, wat is het goede woord ervoor, 
extase? 
 
Elise: Ja, extase. 
 
Isaak: En de vrouw die wacht op dat punt van 'nu gaat het gebeuren' en voelt 
alleen een soort samensmelting van twee lichamen, maar hopelijk ook een 
samensmelting - dat is haar verlangen dan - van de geestelijkheid. Dat is vaak 
niet aanwezig als er geen basis is van vriendschap en geen basis is van liefde. 
 
Elise: Nee, en dan houd je over een gevoel van leegte. 
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Isaak: …. en schaamte. 
 
Elise: ja en schaamte. 
 
Isaak: En spijt, ik wil hem terug hebben. 
 
Elise: Ja, och. 
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DE BERMUDADRIEHOEK EN DIEREN  
 
 
Elise: Even een heel andere vraag. De Bermudadriehoek. Wat gebeurt er met 
vliegtuigen en schepen tijdens de mysterieuze verdwijning. De 
Bermudadriehoek. Die vraag heeft u vast wel eens meer gehad of niet? 
 
Isaak schud van nee. 
 
Elise: Nee? 
 
Isaak: Ons is het eigenlijk niet echt bekend. Ik heb het wel waargenomen. Ik 
heb wel gezien dat er ergens een soort, zoals mensen denken dat een 
vliegtuig door het filmscherm in de bioscoop gaat en opeens is hij weg, dat is 
eigenlijk voor jullie de Bermudadriehoek hè? Opeens is iets weg en dat is ook 
zo. Wij vragen ons af waar het blijft. Ergens verdwijnt er iets, er lost iets op, 
maar waar gaat het heen, ons is het niet bekend. We weten niet waar het 
heengaat, omdat het lost op, het is opeens niet meer zichtbaar. Zie het zoals 
ik het net heb uitgelegd, zoals het bioscoopscherm, het gaat erin, maar waar 
gaat het heen? In het oneindige, maar ja, op het moment dat er weer mensen 
inzitten, gaan ze heen in het Hiernamaals, zonder dat ze verdwijnen. Ik heb 
daar geen goed antwoord op, omdat voor ons is dat ook nog niet heel erg 
duidelijk. 
 
Elise: Oké. Hebben dieren ook een taak in de sferen en zo ja, wat zijn hun 
taken? 
 
Isaak: Zoals de bomen die daar staan, bloeien en zijn. Dieren hebben 
eigenlijk een seizoenseffect. Ze leven en ze gaan dood. Ze zijn in energie 
weer teruggekomen, ze hebben dus een geestelijk lichaam, een etherisch 
lichaam en ze zijn er. Vele mensen putten troost uit een maatje, een 
dierenmaatje, paarden, honden, katten, noem maar op, zoals ze de troost 
putten uit de bloei van een boom en dat ze graag door het bos willen lopen. 
Maar hun taak is gewoon zijn. Een dier is een dier en hij heeft een andere 
bewustwording dan de mens, dus ook een ander reïncarnatieproces. Een dier 
reïncarneert, dan komt hij weer terug in het dier en gaat hij weer dood, zoals 
de bloei van de boom. Eerst heb je een knopje, dan bloeit hij, dan gaat hij 



 116 

weer dood, dan bloeit hij weer, dan gaat hij weer dood. Dat doet hij op 
Aarde, in bloei en gaan nooit meer dood. Het dier bij ons gaat dus niet meer 
dood als hij niet meer reïncarneert. Hij blijft gewoon daar. 
 
Elise: Nu we het toch over dieren hebben. Heeft het een bepaalde bedoeling 
dat we last hebben van de gekke-koeien ziekte, MKZ en nu weer die 
vogelgriep? 
 
Isaak: Het heeft geen geestelijke bedoeling. Het zijn niet wij die het naar jullie 
toesturen om jullie uit te roeien. Nee, maar als je mensen in een soort 
container stopt, dan gaan ze elkaar besmetten, het gaat stinken. Waar mensen 
zijn, zijn ook ziektes. Waar dieren zijn, zijn ook weer ziektes. De pest, de 
zwijnenpest is er ook geweest, toen al die varkens dood gemaakt moesten 
worden. Dat komt doordat je op dat moment heel veel varkens bij elkaar 
stopt en dan krijg je ziektes, zoals jullie nu het griepvirus hebben. Jullie 
besmetten elkaar en je wordt ziek. Gelukkig is dat geen dodelijke ziekte, je 
herstelt weer. De vogelgriep is ook weer zoiets. Het wordt in de wereld 
gecreëerd, omdat er gewoon weer bacteriën ontstaan en dan gaan er dieren 
dood. 
 
Elise: Oké, dus er zit geen hogere bedoeling achter of zo. 
 
Isaak: Nee, het heeft niets met het geestelijke te maken. We worden altijd 
veroordeeld dat het geestelijk is en soms denken we: kind! 
 
Elise: Nou, ik denk niet eens dat het vaak zo bedacht wordt door de mens, 
maar meer iets op het gebied van: willen jullie ons iets laten zien, hoe we het 
anders moeten doen misschien. 
 
Isaak: Dat vind ik een heel nobele gedachte van je, maar toch worden we 
veroordeeld. 
 
Ik lach en zeg: Oké, nou niet door mij. 
 
Isaak: Nee, niet door u. Maar op het moment dat er iemand doodgaat, dan 
hebben wij het gedaan. Op het moment dat je ziek bent, hebben wij het 
gedaan. Als jij gelooft en je kind gaat heen, dan geloof je niet meer of juist ga 



 117 

je wel geloven, omdat je bang bent dat als je het geloof loslaat dat je het kind 
gaat verliezen. Via het geloof houd je het kind nog bij je. Maar heel veel 
mensen zeggen: God bestaat niet, omdat Hij laat zoveel onrechtvaardigheid 
op Aarde gebeuren. Die gaat dood, die gaat dood, allemaal ellende, dus er 
kan echt niet meer zijn dan dit hier, omdat God bestaat niet, hoe zou Hij dit 
toelaten. Maar wij kunnen dit niet veranderen, wij kunnen alleen maar 
spreken. Wij kunnen jou veranderen via dit gesprek, wij kunnen jou moed 
geven via dit gesprek en dat moet je dus volhouden. We geven het je aan, 
maar we kunnen niet jouw toekomst veranderen. We kunnen je vertellen wat 
het beste voor je is en als je onze weg volgt, dan gaat je toekomst veranderen 
natuurlijk. Dus we kunnen wel wat, maar jij moet die weg opgaan. Wij zijn 
alleen maar de fluisteraars, the whisperers, maar wij zijn niet de doeners, we 
kunnen het niet voor je doen. Iedere meester whispers, vertelt, bijbels 
vertellen het je, boeken vertellen het je. Laat die stem die er dan op dat 
moment is harder worden in jou, dat het niet meer een fluistering is, maar 
een weten is. En als je weet, dan weet je zo goed wat je moet doen. Jij hebt 
zelf gezegd, lief kind, tijdens ons vorige gesprek met ons instrument 'ik geef 
het over aan God. Hij zal er wel een 'meaning' mee hebben, he's got the 
bigger picture'. 
 
Elise: Ja, the bigger picture. 
 
Isaak: Dat zei je en dat is ook zo. Wij hebben het volledige beeld, wij weten 
wat het beste voor je is, op het moment dat je echt toegeeft aan onze 
woorden. Maar ja, we kunnen het je alleen maar vertellen. Wij hebben je 
verteld, toentertijd, dat je goed kon schrijven, dat je een schrijftalent had. Jij 
hebt wel duidelijk heel hard moeten werken om dat schrijftalent echt neer te 
zetten in schrift, dat komt niet zomaar. En vele mensen denken 'dat komt 
dan toch wel'. De gelegenheden komen, maar neem je die gelegenheid op dat 
moment voor lief of ga je in luiheid over of in gemakzuchtigheid of in angst 
over? Het gaat erom durf jij de uitdaging aan te gaan. 
 
Elise: Ja, doe je er iets mee. 
 
Isaak: Durf je te zeggen 'man, ik houd niet meer van je, je beperkt me, go 
away!'. Durf je dat of zeg je 'ja, maar ik ben al zo lang met hem'. Kind, alles is 
tijdelijk, alles. Dit gesprek is tijdelijk, hoe heerlijk ik dit gesprek ook vind. Je 
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leven is tijdelijk, hoe heerlijk je jouw leven nu ook vindt. Je kinderen zijn 
tijdelijk, hoe heerlijk jij je kinderen ook vindt. Niets is voor altijd, alleen je 
ervaringen in je hart blijven in herinnering bij ons. Wat je hebt meegemaakt 
hier op Aarde, ga jij je herinneren, maar niet hoeveel borden eten je tot je 
hebt genomen in de tijd dat je hebt geleefd, maar wat je allemaal hebt 
ervaren, wat je hebt geleerd. Mijn levens, al die levens die ik heb gehad, dat 
zijn mijn wijsheden geworden, dat ik nu als Isaak hier zo met jou ga spreken 
en dat ik kan zeggen 'ik, Isaak, zeg dat jij moet geloven dat alles veranderd 
kan worden door jouw inzicht: ik wil veranderen'. Ga je de wereld in, hoe 
koud het ook is, hoe gemeen de mensen ook zijn, dat je altijd dit geloof bij je 
draagt 'ik kan hier doorheen komen'. Het gaat wel weer over, het is net 
buikgriep. Het gaat wel weer over en er komt weer wat nieuws voor terug. 
Wat voor instanties ook op je dak komen, het gaat over. Wat voor 
geldproblemen jij ook hebt, het gaat over, omdat alles is tijdelijk, alles gaat 
over. Het is alleen maar, hoe ga je hiermee om? Stel dat je nu één been kwijt 
bent geraakt, hoe ga je om met dit verlies? Ga je er mee om en zeg je 'nou, 
dat was het?'. Of ga je er mee om en zeg je 'ik ga er het beste van maken'. Ik 
weet dat jij een positieve instelling hebt, dat weet ik, maar vele mensen 
hebben dat niet. Ons instrument heeft een positieve instelling, anders was zij 
niet wat ze is. Haar leven is geen gemakkelijk leven, nog steeds niet hoor, lief 
kind, nog steeds niet. Iedere dag weer moet ze één ding doen, wat vele 
mensen niet durven, overgave. 
 
Elise: Ja 
. 
Isaak: Vermoeid of niet vermoeid. Zieke conditie of niet, overgave, geef je 
over aan het onbekende. Laat iemand anders spreken en denk niet dat wat jij 
zegt verkeerd is. Als ik nu spreek en ons instrument zou gaan denken dat wat 
zij zegt verkeerd is, dan zou ik nu niet kunnen spreken. Dan kan ik niet 
fluisteren en kan ik niet hard spreken, maar ben ik alleen maar onzichtbaar. 
Dus al je begeleiders willen graag spreken, maar ze hebben jou daar voor 
nodig, want jij bent het oor voor hen, dus luister. 
 
Elise: Ja, ik luister graag, ik luister zeer graag. 
 
Isaak glimlacht: Nou, mooi. We hebben nog alle tijd, de energie is nog 
voldoende. 
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Elise: Ik luister overigens ook graag naar wat er in meditaties op mij afkomt, 
advies, inzichten, dat vind ik echt heel, heel fijn. Toevallig hadden Tresi en ik 
het nog over het weten, dat ik een bewustwording had gekregen, dat mijn 
begeleiders mij duidelijk maakten: Kind, waarom vraag je steeds om 
bevestiging? Je luistert goed naar je gevoel en dat gevoel is op een gegeven 
moment dan ook een weten. Waarom kom je dan nog bevestiging vragen bij 
ons? Je weet toch en als je weet, weet je, dan is het toch goed? Dat was voor 
mij wel weer even een eye-opener. Je hoeft niet meer om bevestiging te 
vragen. 'Heb ik dit wel goed gedaan? Heb ik het gedaan zoals ik het zou 
moeten doen? Gaat het allemaal goed zoals ik nu bezig ben?'. Nee, geen 
bevestiging meer vragen, want je weet dat je het goed doet. 
 
Isaak: En de toekomst zal je het leren. Dat is het juist, de toekomst. Alles wat 
je vandaag neerzet, is je toekomst, dus de toekomst zal het je leren. Als jij de 
boeken niet had geschreven, dan zou je niet weten wat het resultaat hiervan 
was. Je zou niet al die email hebben gekregen en je zou niet dit nieuwe 
bestaan hebben gekregen. Als je op dat moment in die onzekere factoren was 
blijven zitten - je had alle redenen om het niet te doen - je had ook in de 
veiligheid kunnen blijven zitten, huisje, boompje, en de beestjes gaan altijd 
dood. Grapje, we hebben het over je kleine poesje. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak glimlacht: Geen beestjes bij jou in huis, oké? 
 
Elise met een glimlach: Nee, geen beestjes meer. 
 
Isaak met een zachte glimlach: Genoeg zo, genoeg beestjes zo en dan bedoel 
ik je kinderen. Ook dat is iets wat we nu niet zomaar vertellen. Op het 
moment dat er iets komt en dat mag niet, dan gaat het weer heen, dus hoe 
heerlijk ook zo'n beestje was, het hoorde niet in jouw gezin. Je wilde iets 
geven, omdat je liefde hebt voor je kind, maar eigenlijk ben jij geen 
beestenkind. Wel in het zien, maar niet in het verzorgen. 
 
Elise: Nee. 
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Isaak: Dat is gedaan, want al had je dieren in het verleden, dat heeft niets te 
maken met degene die je nu bent. Jij hebt geen beperking nodig. Je wilt 
vrijheid. 
 
Elise: Ja, dat is ook zo. 
 
Isaak: Je wilt je vleugels uitslaan. Vrijheid, lief kind en je wilt gewoon met je 
kinderen op vakanties en met je kinderen zijn en niet denken 'o, laat ik nu 
maar even zorgen voor een beest'. Bepaalde mensen willen graag beesten, wij 
kennen mensen die hebben zoveel beesten en dan vraag je 'waarom heb je 
zoveel beesten?' dan zeggen ze 'ik wil ergens voor zorgen'. Dan zeggen we 'o, 
fantastisch, maar is dat geen vlucht?'. Wij kennen een lieve vrouw, sinds de 
dood van haar man heeft ze iets van … ik weet het getal niet … want het 
getal verandert steeds, maar het waren echt meer dan dertig katten. Iedere 
keer als we haar zien heeft ze er meer, want ze wil ergens voor leven. Ze leeft 
voor haar beesten, maar niet voor zichzelf. Dus, lief kind, alles wat je 
neerzet, zet je neer omdat op dat moment je hart zegt 'dat wil ik doen'. Maar 
je weet niet waar je uit komt, dus soms maak je een keuze… 
 
Elise: ... zonder dat je eigenlijk weet waarom ... 
 
Isaak: ... en dan moet je daar wat van leren. Ook met de dood van deze 
kitten, daar moest je iets van leren 'oké, het heeft zo moeten zijn, ik ga niet in 
de 'sorrow' zitten, het is wel heel verdrietig dat het zo is gebeurd, maar ik ga 
weer door'. Heel veel mensen blijven zoiets dan maar steeds oprakelen, je 
hebt familie, die kunnen het heel goed, oprakelen. 
 
Ik schiet in de lach, want ik weet natuurlijk precies wie Isaak bedoelt. 
 
Isaak: Oprakelen en wij zeggen 'wat heb je er nou aan om steeds te praten 
over iets wat is geweest'. Waarom zeg je niet 'laten we even iets oprakelen 
wat ik neer ga zetten', dat noemen we plannen maken en dan gaan we daar 
naartoe werken. Jij zegt bijvoorbeeld 'ik ga die benaderen en die benaderen 
en die benaderen', dan heb je plannen om iets neer te zetten. Maar als jij naar 
ons komt en je zou iedere keer weer spreken over wat je bent geweest, dan 
zouden we eens tegen jou zeggen: lief kind, wordt het niet tijd dat je dat gaat 
loslaten? Alles is tijdelijk, dus elke ervaring is tijdelijk. De ervaring die je 
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krijgt met een gesprek - het nieuws, de kranten of de tv bij wijze van spreken 
– dat zijn ook allemaal ervaringen waar je doorheen moet gaan en waar je 
naartoe moet werken. Jouw hart moet die kant opgaan, het is net alsof het 
vuur groot wordt gemaakt in jou. En dan trek je dat naar je toe, omdat ze 
zeggen niet voor niets: wat je bent, straal je uit en trek je naar je toe. Dus ben 
jij in het verleden, wat je bent, straal je uit en trek je naar je toe. 'Ja, lekker, ik 
zit er lekker op'. En de toekomst heb ik nog niet, dus de mensen die in het 
verleden zitten, willen niet in de toekomst zijn. Onthoudt deze: jouw moeder 
wil niet in de toekomst zitten, jouw vader wil niet in de toekomst zitten, jouw 
vriendin wil niet in de toekomst zitten en jij moet daar niet in meegaan. Dan 
moet je zeggen: pst, toekomst! Dan ben je een leermeester, lief kind. Dan 
ben je een vriendin ook, maar een leermeester vriendin. Je vraagt: 'Wat wil 
jij?'. Haar mond gaat open, maar de woorden zijn er niet. Wat wil jij, wat wil 
jij, wat is de bedoeling van je bestaan nu? Wat is de bedoeling geweest van 
het verleden? Dat weet je nu niet meer, dat weet je alleen als je de toekomst 
ingaat, dan ga je het weten. Krijg je soms niet antwoorden achteraf? 
 
Elise: Nou, zeker! 
 
Isaak: Dan denk je, had ik daar niet om gevraagd? Oh, ooit heb ik die 
gedachte gehad en kijk, ik heb het antwoord nu. Soms duurt het drie, vier 
jaar, soms een maand, misschien een dag, je krijgt wel antwoord. Het 
antwoord komt op tijd! Ga niet duimendraaien en wachten op het antwoord, 
maar leef door en alles wordt je duidelijk. Jouw vriendin moet je echt met 
haar twee voeten op de grond neerknallen, omdat bij haar moet het 
hardhandig, want 'zachthandig' werkt niet. Je kunt altijd zeggen 'lief kind', 
maar hoe meer je dat doet, hoe meer ze dat nodig heeft. Maar je kunt ook 
zeggen: pst, wat wil jij? Dan ben je een leermeester. 
 
Elise: Ja, het zijn ook heel vermoeiende gesprekken op die manier, het is een 
klaagzang uit het verleden. 
 
Isaak: Precies. Jij zou mij vermoeien, lief kind, als ik jou iedere keer hetzelfde 
zou moeten vertellen. Ik ben blij dat jij gewoon nieuwsgierig bent naar onze 
wereld, maar vooral omdat je er wat van leert. Mijn keuze was niet op jou 
gevallen, als ik jou na een aantal jaren nog steeds zou moeten vertellen hoe je 
het moest doen. 
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We lachen samen. 
 
Isaak lacht: Dan zou ik zeggen: heb ik wel goed gekozen, meester? Ik kom 
niet verder! Het lijkt net alsof ik iedere keer hetzelfde moet zeggen. Wil ze 
nou niet leren? Dan zou ik me falend voelen als meester zijnde. Maar 
gelukkig heb ik een goede meester boven mij, die wist wel dat ik een goede 
keuze zou maken met deze keuze. 
 
Isaak glimlacht en zucht voor zich uit: Hè, van goede gesprekken, krijg je 
goede energie. 
 
Elise: Ja, mooi hè? 
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CHAKRA’S, AURA’S, VOEDING EN DE STERREN 
 
 
Elise: Stel dat er bij je keelchakra veel zwart zit, dat betekent dat je heel erg 
negatief bent. Deze onderwerpen komen regelmatig ter sprake, maar ik moet 
zeggen dat ik Isaak nooit rechtstreeks heb gevraagd een uitleg te geven over 
de chakra's. Er is nu wel een vraag over binnen gekomen. Wat zijn chakra's 
en waar dienen ze voor?  
 
Isaak begint: Het zijn energiepunten en je hebt chakra's om je in jouw 
bestaan te kunnen laten voeden, zeg maar. Laten we het derde oog chakra 
nemen, dat is het energiepunt van helderziendheid, de openheid, de 
helderheid, het derde oog zit op een punt van zien. Op het moment dat deze 
dicht is zie je niets, dan ben je gewoon heel erg naar binnen toe gekeerd, 
maar je kunt ook een klein beetje open zijn, zodat je soms iets ziet, iets 
helder kunt zien. Dat wil niet zeggen dat je een medium bent, dat is weer iets 
heel anders, maar dat je helder kunt zien. Het boven chakra - wat ik al eerder 
zei, die moet altijd openstaan voor God - dat is het kruinchakra en door het 
feit dat je die openhoudt kun je de positieve energie daar in laten stromen. 
Dat doen ze ook bij reiki, dan blazen ze hem open of ze maken symbolen 
daarboven. Het kruinchakra is heel belangrijk en als we de hand daar 
opleggen, gaan we echt op dat energiepunt zitten en geven we daar energie. 
Heel veel mensen zeggen dat je daar niet aan mag komen, wij zeggen: juist 
aankomen, want als je je hand - en in je hand zit ook een kleiner chakra - 
daar oplegt en jij verbindt je met de kosmos, dan geef je energie en dan 
stroomt onder je voeten - daar zitten ook weer chakra's - de negatieve 
energie er weer uit.. Het keelchakra is dus het chakra van spreekvaardigheid, 
emotioneel uiten. Deze voel je bijvoorbeeld als je tv kijkt, dan voel je hem 
samenknijpen, dat is dus geestelijk. Deze reactie is geestelijk en slaat dus weer 
over naar het lichamelijke. Als je hier weer je hand oplegt en je goede 
genezende vermogens hebt, ga je weer beter uiten. Daarom is het ook 
belangrijk om klanken te maken, dan open je vanzelf weer je chakra of door 
te huilen en zo ook weer te uiten. Het zijn allemaal energiepunten, net als een 
piano die ook bepaalde functie heeft met de toetsen A en B of do, re, mi, fa, 
sol. Dan heb je het hartchakra, pijn in je hart, auw. Bij vele mensen die bang 
zijn, gaat het hart ook verkrimpen, dan nemen ze deze houding aan. Ze zijn 
bang en krimpen eigenlijk in hun hart. Daarom is het belangrijk je borst 
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vooruit te steken, open hart. Dan heb je de zonnevlecht, dat is een heel 
belangrijk chakra. Als deze te wijd openstaat dan komen alle impulsen 
binnen, daarom is het soms belangrijk om te draaien, maar je weet niet hoe je 
moet draaien en daarom moet je naar een medium toe die goed kan draaien 
en goed kan behandelen. Een goede magnetiseur kan de chakra's goed in 
evenwicht brengen. Nou, dan heb je nog het gevoelschakra, heel veel pijn in 
je buik. Zoals jij, jij hebt heel veel gevoel, daarom heb je ook altijd last van je 
darmen. Alles slaat direct op je darmen omdat dat chakra verbonden is met 
je darmen, dat is bij jou heel erg het geval. Heel veel mensen hebben last van 
hun maag, dat alles op de maag gaat zitten en dat is ook eigenlijk lichamelijk 
en geestelijk. Zo kun je eigenlijk zien hoe dicht je bij het lichaam zit via je 
geestelijkheid, want het is twee. 
 
Alle chakra's hebben ook ieder hun eigen kleur, maar de kleuren zijn op dit 
moment niet belangrijk, omdat het ook te maken heeft met jouw innerlijke 
zelf. Dus heel veel mensen zeggen en boeken over chakra's vertellen: die 
kleur past bij dat chakra en die bij dat chakra, maar dat is niet waar. Het is 
niet waar, omdat; wat je bent straal je uit. Stel dat er bij je keelchakra veel 
zwart zit, dat betekent dat je heel erg negatief bent op je keelchakra en dat je 
teveel vasthoudt. Stel dat je heel dik wordt, dan kan het zijn dat je niet door 
het voedsel dik wordt, maar door het absorberen van alles, dan word je dik 
van de stress. Als je loslaat, word je weer heel erg mager, dus je moet 
eigenlijk verwerken en je lichaam valt weer af. Als mensen stress hebben 
vermageren ze vaak, ze vallen af omdat ze veel moeten verwerken. Ze 
hebben verdriet, dat moeten ze verwerken en dan valt het lichaam af. En zo 
tel je eigenlijk alle zeven chakra's, maar zie het gewoon als energiepunten. 
Dan heb je nog de kleine chakra's, op de knieën, de ellebogen, de handen, de 
voeten. Het zijn allemaal punten op je etherische lichaam.  
 
Stel dat je nu je lichaam voor je ziet en je haalt jezelf uit het lichaam, dan zie 
je over je geestelijkheid heen overal gevoeligheidspunten, die dus met het 
lichaam - als je ze weer samenvoegt – verbonden zijn. Als je nu gaat splitsen, 
je zou uit je lichaam komen, dan zou je het fysieke zien - dat is eigenlijk het 
zware stof - en je geestelijkheid zet je daarop, het is net alsof je dan een 
blauwprint maakt. Dan kun je zien hoe je écht bent. Door het feit dat ze op 
elkaar zitten, word je heel vaak uit elkaar getrokken, dat je niet meer weet wie 
je echt bent. Even duidelijker uitleggen: als je nu dit lichaam ziet en je zou 
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jezelf als een blauwprint, een kopietje zien, maar zonder het lichaam ben je 
doorzichtig eigenlijk hè? Dan zou je al die prachtige punten zien, maar die 
worden in het lichaam gestopt, daarom is het vaak zo moeilijk om jezelf 
daarin te vinden, omdat je ook beschadigd wordt. Het lichaam is stof, het 
andere is doorzichtig en wie is winnende? Het stof of het doorzichtige? En 
we hopen dat het doorzichtige winnende is, dan sta je open en in goede 
harmonie. 
 
Isaak: Zware stof. 
 
Elise: Zware stof. Is het ook niet zo dat mensen - nu we het toch hebben 
over dik zijn - dat de mensen die vasthouden aan hun verleden daardoor ook 
neigen naar het vasthouden van gewicht? Kun je dat zo vertalen? De 
verzamelaars, zeg maar? 
 
Isaak: Ja, heel veel mensen zijn dik puur omdat ze op dat moment niet 
durven loslaten. Ze houden echt vast, hun lichaam staat op stop. Ze worden 
eigenlijk dik, omdat ze bijvoorbeeld een minderwaardigheidscomplex 
hebben, dat kan ook een reden zijn voor dik worden. Ze voelen zich 
minderwaardig en verschuilen zich achter het lichaam. Mensen die dik zijn 
willen ook eigenlijk lelijk zijn 'kijk, ik ben lelijk, niemand moet mij' en dan 
worden ze nog bevestigd daardoor, omdat het lichaam dan ook echt lelijk is 
in 't oog. Er zijn ook mensen die via de genen dik worden, die kunnen er 
niets aan doen, zij zijn gewoon mollig van zichzelf en kunnen er echt zelf 
niets aan doen. Het heeft niets met voedsel te maken, het heeft gewoon met 
aanleg te maken. Zij kunnen net zoveel eten als jij en nemen in gewicht toe, 
terwijl jij gewoon op hetzelfde gewicht zou blijven en dan komt het gewoon 
puur door de genen. Het lichaam absorbeert snel en bewaart het en dan 
wordt hij dik. Dus het hangt ervan af. We kennen mensen die echt dik zijn, 
omdat ze hun relatie niet durven los te laten of het verleden niet los durven 
laten en weinig eten of juist daardoor nog overmatig gaan eten en dan 
worden ze door het voedsel bevredigd. Ze worden nog dikker of ze blijven 
dik en als ze gaan scheiden vallen ze af. Dat betekent dat je dik bent geweest, 
omdat je in de verkeerde relatie zat. Je valt af en dat is het bewijs dat je nu 
weer tot werkelijke proportie komt zoals je eigenlijk behoort te zijn. Mensen 
met veel verdriet van onzekerheden kunnen ook heel mager zijn, omdat hun 
lichaam geen rust heeft en hij verbruikt te veel voedsel, dus alles wat hij eet 
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wordt heel gauw verbrand en dan vallen ze af of blijven ze dun. Totdat ze 
zich gaan settelen, dan worden ze weer dikker. Ze hebben hun rust gevonden 
en hun lichaam moest eigenlijk wat steviger zijn, maar door het feit dat hun 
levenspatroon verkeerd was, waren ze dun. 
 
Elise: Nu we het toch over voeding hebben. Ik krijg regelmatig vragen over 
voedsel. Zoals laatst over de 'light' producten, kent u die? 
 
Isaak: Dieetproducten? 
 
Elise: Ja, en of dat nou werkt of misschien wel juist averechts werkt. 
 
Isaak: Nou, het werkt wel. Een voorbeeld: als je 'light' drinkt en je neemt een 
sapje tot je, dan neem je minder calorieën tot je dan dat je bij wijze van 
spreken cola zou drinken. Het is echt heel erg zoet. We begrijpen eigenlijk 
niet waarom mensen dat spul tot zich nemen, maar cola 'light' - wij leven ook 
hier op Aarde, dus wij kennen ook wel al die producten - cola 'light' is ook 
wel dorstlessend voor velen, maar het is iets minder zoet en je neemt minder 
calorieën tot je. Mensen die graag aan het water zitten, drinken alleen maar 
water, maar er zijn ook mensen die willen variatie. Als je het hebt over 'light' 
producten in de vorm van chips of zo, dat is geen 'light', want chips 'light 'is 
geen 'light', het wordt allemaal gebakken in het vet en dan is het geen 'light'. 
Het kan zijn dat er iets minder calorieën inzitten, maar dan gaan de mensen 
misschien alleen maar nog meer overmatig eten. 
 
Elise: Ja, dat is het! Volgens mij werkt het inderdaad zo. 
 
Isaak: Dus ja, het hangt ervan af, als je een crackertje neemt als vervanging 
van chocolade, natuurlijk neem je dan minder calorieën tot je. Achter op het 
pakket staat het aantal calorieën vermeld, dus daar moet je dan op letten. Als 
je meent dat jouw lichaam maar 2200 calorieën kan verdragen – het hangt 
van het lichaam af, een ander lichaam kan misschien maar 1200 verdragen - 
dan houd je je aan deze stand. 
 
Elise: Ja, het is misschien ook zo dat mensen meer gaan innemen, omdat ze 
minder snel een verzadigings gevoel hebben bij 'light' producten. 
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Isaak: Ja, en beweging is ook heel belangrijk. Dus wil je 'light' eten, beweeg 
dan ook meer. Maak jezelf wat actiever in beweging, dan kun je ook weer wat 
meer eten. 
 
Elise: Ja, dat is ook zo. En vitaminepillen, werken die? 
 
Isaak: Vitaminepillen? 
 
Elise: Ja, of supplementen als mineralen of visolie? 
 
Isaak: Ja, dat werkt. Het helpt, je geeft je lichaam iets en het werkt wel. 
 
Elise: En ik kreeg nog een vraag over suiker of aspartaam. Suiker blijkt ook 
niet zo goed te zijn voor het lichaam. 
 
Isaak: Wat is dat laatste? 
 
Elise: Aspartaam? Zoetjes, zoetstof en zo. 
 
Isaak: Oké, suiker of zoetjes. Suiker heb je nodig, suiker is energie en 
suikerriet is niet voor niets de wereld in gekomen. Maar alles wat overmatig 
is, is nooit goed hè? Als jij koffie neemt en je neemt een lepeltje suiker 
daarbij, dat kan geen kwaad. Zou je zeggen 'ik neem er tien', dan denk ik dat 
het te zoet is. Maar heel veel mensen gaan naar de vervangende producten 
zoals je net noemde en op zich is dat ook goed. Stel dat je veel koffie wilt 
drinken en je neemt daar zoetjes voor, dan heb je weer minder calorieën, dus 
het werkt wel, is niets verkeerds aan. 
 
Elise: Het is dus niet slecht voor de mens. Oké, dat was even het gedeelte 
over de voeding. 
 
Elise: Het tijdstip van overlijden staat vast. Hoe zit dat met het tijdstip van 
geboorte, dat staat toch ook vast? 
 
Isaak: Ja, het tijdstip van de geboorte staat tot op de dag, tot op de minuut 
vast. 
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Isaak met een glimlach: 'Even wachten hoor, lieve vrouw, nog niet. We 
houden het kind nog even, nog niet de tijd, nog niet'. De sterren, het heeft 
met de sterren te maken. 
 
Elise met een lach: Dus dat ik met Jeroen, met tien centimeter ontsluiting 
nog even drie kwartier door moest op die manier, dat is dus ook gepland. 
Dat is niet eerlijk, dat deed heel erg zeer. 
 
Isaak lacht en zegt: Manen, het heeft met de manen te maken, het 
sterrensysteem. De invloeden van de sterren maken de persoonlijkheid. 
 
Elise: Grappig, want daar ging mijn volgende vraag over. 
 
Isaak: De persoonlijkheid wordt afgestemd op de invloeden. De sterren, de 
kosmos, alles heeft ermee te maken of je nou een waterkind bent of een 
luchtkind, ben je een aards kind of ben je een vuurkind. Al deze dingen 
hebben zoveel belang voor je karakter, voor je persoonlijkheid en door het 
feit dat de basis daar is, loop je beter op je levensboek. Voor het draaiscript 
wat we hier hebben van jou, calculeren we en zien we hoe we het kind 
geboren moeten laten worden. De ouders heeft hij al uitgekozen, daardoor 
krijgt hij ook al een stukje genen mee, want ook door de ouders word je heel 
erg gemaakt tot wat je bent. Welke ouders je hebt - en zeker de moeder - is 
een belangrijke factor. Als die is uitgekozen, komt het kind daarin, de sterren 
zijn precies goed afgestemd en zo kan het beter zijn persoonlijkheid 
ontwikkelen. De persoonlijkheid is hetgeen je nodig hebt om je karma af te 
lossen. Zoals ons instrument geboren is in het getal 8, geen begin, geen eind, 
het kosmische getal. De 8 is het kosmische getal, teken hem maar, het eindigt 
niet. Het getal 5, de maand waarin ze geboren is, de stierenmaand, krachtig, 
de stier is gebutst en heeft veel weerstand. Ons instrument moet veel 
weerstand hebben. De horentjes, doe maar een rode lap voor de stier, zij gaat 
voor haar doel, ze is niet te stuiten. Het is een traag wezen, dus het moet 
opgebouwd worden. We moesten dat ook opbouwen, want stel dat ze een 
snel wezen zou zijn geweest, dan zou ze heel veel ongeduld hebben en 
eigenlijk te snel haar mediumschap naar buiten willen brengen. Het is 
evengoed heel snel gegaan, maar wel in ons tempo, niet vanaf het 
persoonlijkheidstempo. Het is een nuchter wezen, het aardse wezen, twee 
voeten op de grond.  
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Ze is vurig, dat betekent passioneel, heel vurig. Groot hart, omdat als je dit 
werk doet moet je een groot hart hebben, lief kind. Je moet echt een groot 
hart hebben, voor ons dan tenminste, het onzichtbare en ook voor de mens, 
omdat je je persoonlijkheid weg moet kunnen cijferen. Ze is heel trouw, heel 
loyaal en dat zit allemaal in die maand, we hebben het over het 
sterrensysteem. Ze is trouw en loyaal, ze is een heel erg schuldbewust mens. 
Op die tijd dat zij geboren is, een schuldbewust mens 'als ik dit doe, voel ik 
mij schuldig', daar trekt zij haar leerstof uit. Oké, ik moet dit of dat doen, ik 
weet hoe rot het voelt als ik het niet doe, dus dan ga je ook weer daar 
doorheen. De persoonlijkheid wordt afgestemd op de invloeden. De sterren, 
de kosmos, alles heeft ermee te maken of je nou een waterkind bent of een 
luchtkind, ben je een aards kind of ben je een vuurkind. Al deze dingen 
hebben zoveel belang voor je karakter, voor je persoonlijkheid en door het 
feit dat de basis daar is, loop je beter op je levensboek. De elementen van de 
ouders spelen daarin mee. De vader symboliseert voor haar verdommenis. 
Hij wilde haar eigenlijk in de verdommenis neerzetten. 'Nou, dat gaat je niet 
lukken', daarvoor heeft ze dus die power nodig, die kracht nodig om dus echt 
het vizier een andere kant op te zetten. Ze kan heel gemakkelijk - en dat 
heeft ook met de dierenriem te maken, de ascendant van haar - ze kan heel 
gemakkelijk afscheid nemen. Alles heeft dus met elkaar te maken en pfoe, 
het is heel ingewikkeld. 
 
Elise: Ja, het is heel ingewikkeld hè? En is het dan ook mogelijk om aan de 
hand van de sterren voorspellingen te doen? 
 
Isaak: Ja, wat je mee gaat maken staat wel in de sterren. Als je een heel goede 
horoscoop persoon bent en je kunt het lezen, dan kun je er een aantal dingen 
van het verleden uithalen wat zij dus heeft meegemaakt en dat klopt dan ook 
en het betekent dat het in de sterren geschreven staat. En ook wat er nog 
gaat komen. We kunnen absoluut zeggen dat als je dus kijkt naar de 
constructie van de sterren - heel ingewikkeld allemaal - en je zou dat gaan 
lezen, dan zou je echt zien dat ons instrument geboren is onder deze gave en 
dat ze dood gaat met deze gave. Dat betekent dat er eigenlijk een stuk karma 
in zit, een rode draad waar je dus niet meer vanaf kunt komen. Het betekent 
dat alle aspecten er omheen gemaakt zullen gaan worden om dat te 
voltooien. Ze is geboren met een missie. Het is niet zo dat je een hobby hebt 
genomen, die uit de hand is gelopen. Nee, het is een missie. 
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Elise: Ja, en de omstandigheden worden zodanig gecreëerd dat de rode draad 
intact blijft. 
 
Isaak: Ja, en ik heb heel erg mijn best moeten doen, omdat ik haar op dat 
tijdstip in de wereld heb moeten laten komen om die kracht ook bij haar neer 
te kunnen zetten, want anders zou ik misschien een verkeerd instrument 
hebben gekozen. 
 
Elise: Wilt u - om mijn eigen nieuwsgierigheid te bevredigen - ook iets 
vertellen over de tweeling? Ik ben in de zesde maand geboren, behoren daar 
ook echte duidelijke eigenschappen bij? 
 
Isaak: De tweeling is een tweedelige persoonlijkheid, heel erg duidelijk. Hij 
wordt ook heel vaak erg heen en weer getrokken tussen het geweten en de 
persoon; 'mijn geweten en mijn persoon, wie ben ik eigenlijk?'. Een tweeling 
moet zich heel erg zélf vormen en ik heb het nu over jou, niet over de 
algemene tweeling. Het heeft allemaal met je tijd, met je geboorte te maken 
oké, dus de ene tweeling is echt niet de andere tweeling. Het heeft ook heel 
erg met de ouders te maken, het werkt zeer precies. Lees dus nooit die 
horoscopen in tijdschriften, dat is echt alleen maar geldtrekkerij of vermaak 
of zo.  
 
Jouw tweeling heeft echt duidelijk daarmee te maken dat je eigenlijk in 
conflict bent gekomen tussen jouw persoonlijkheid en je geweten. Je geweten 
'wie ben ik?'. Je geweten, je innerlijke stem, is ook je geweten. Nou, dat is 
heel erg in dualiteit geweest, jouw hele leven lang. Je hebt ouders uitgekozen 
die jou een stukje bevestiging hebben gegeven om jezelf ook uit te laten 
breken. Je bent doorgeslagen op een gegeven moment, dat je heel vroeg rijp 
ging worden en daarna dat je passief ging worden. Eerst ben je een streber 
geweest 'ik ga het wel laten zien wat ik kan, ik ga bewijzen wat ik kan'. 
Onafhankelijkheid en die kant van jouw karakter heb je dus heel erg laten 
zien en op een gegeven moment ben je ingeslapen en vond je het wel lekker 
om die andere persoon ook naar boven te laten komen. Die andere persoon 
heb je toen ook actief laten worden. Op een gegeven moment voel je dat je 
daar ook een stukje evenwicht hebt gevonden, die twee persoonlijkheden 
heb je ervaren, maar wie ben jij echt? De echte persoon was de eerste 
persoon. 
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Elise: Ja, klopt. 
 
Isaak: En die eerste persoon heb je weer terug gevonden op latere leeftijd, 
want er staat ook in jouw sterrenbeeld dat je later - in je veertigste jaar - meer 
Elise zou gaan worden. Je zou je losmaken van je ouders, je zou je losmaken 
van je echtgenoten en je zou je losmaken van je kinderen. En van dat laatste 
krijg je meteen een brok in je keel. Wat betekent dat dan 'losmaken van mijn 
kinderen'? Dat noemen we emotioneel losmaken, dat je dus niet jezelf gaat 
verschuilen achter iets anders, zoals je dat allemaal hier hebt gedaan. Nee, je 
verschuilt je niet meer, het is alleen maar een toevoeging. Het is alleen maar 
een taak die je hebt om hen een welvarend bestaan te geven onder jouw dak. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak: Maar ze zijn niet jou, ze worden jou niet, maar ze vliegen uit en ze 
vliegen weer terug naar het nest op het moment dat het nest weer veilig is 
voor hun evolutieproces. Vergeet niet, ook die drie kinderen zijn geboren 
onder bepaalde tekens, ook zij hebben hun levensboek en karma om te 
doorlopen. 
 
Elise: Uiteraard. 
 
Isaak: ... en ze moeten geen verlengstukje zijn van Elise, ze moeten hun eigen 
zelf zijn onder het dak van Elise. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak: Dus eigenlijk heb je veel talenten in jezelf. Je bent communicatief heel 
erg rijk, dat staat ook bij jou in je sterren geschreven. Je bent heel erg sociaal, 
maar jij hebt altijd last van je geweten. 
 
Ik lach, omdat ik het zozeer herken. 
 
Isaak: Dus de innerlijke stem van jou, wordt nog wel eens vertroebeld of 
eigenlijk werd nog wel eens vertroebeld en het zal in de toekomst misschien 
nog wel eens gebeuren, omdat je geweten is heel sterk. Doe ik het wel goed? 
Ben ik niet te overmatig? Beïnvloed ik niet teveel? Dus altijd een beetje 
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schipperen, ook weer die tweeling. Twee persoonlijkheden, dus je wilt 
eigenlijk - bij wijze van spreken – twee persoonlijkheden neerzetten. Een 
tolerant iemand, maar je wilt jezelf ook niet hierin verliezen. Je wilt bijdehand 
zijn, maar ook weer niet te bijdehand. Dat schipperen zit er toch altijd wel bij 
'nee, vind ik niet goed' en dan weer het geweten 'is het dan wel goed dat ik 
het niet goed vind', zeg maar. 
 
We lachen. 
 
Isaak: Dat is zo duidelijk in jouw maan geschreven. Het is echt een rode 
draad en het zal je tot je dood blijven achtervolgen. Maar ja, zoals ons 
instrument tot aan haar dood instrument zal blijven, zal je tot je dood een 
tweeling blijven. Maar je bent ook een luchtteken, ik weet niet of het via de 
horoscoop wel zo te zien is, maar toch zie ik lucht bij jou. Dat betekent dat 
jij heel erg je best moet doen om te aarden. Nou, weet jij of je gezien je 
horoscoop een luchtteken bent? 
 
Elise: Nee, dat weet ik niet. 
 
Isaak: Nou, wij zien lucht bij jou en dat betekent - het kan ook met de 
ascendant te maken hebben – dat betekent dat jij je heel gemakkelijk los kunt 
maken van de aarde, dat je er moeite mee hebt om consequent nog te Zijn. 
Dat je er moeite mee hebt of eigenlijk moeite mee hebt gehad, want nu door 
de spiritualiteit kun je jezelf aarden door je oefeningen, maar die heb je echt 
nodig. Je moet mediteren, je moet jezelf echt bij jezelf houden, anders ga je 
jezelf verliezen en krijg je weer hetzelfde als het verleden, dat je een tijdje niet 
Elise bent geweest. Je bent het kind van je moeder geweest, het kind van je 
vader, de vrouw van die geweest, maar je bent niet Elise geweest en daarom 
hoor je ook alleen te zijn. Dat is heel belangrijk. 
 
Elise knikt.  
 
Isaak: Daarom is het zo moeilijk om tegen de ouders te zeggen 'kind, 
projecteer niet wat jij hebt meegemaakt op je kinderen, laat die kinderen hun 
eigen stukje volledig ontplooien en jij kijkt toe en schaaft wat bij - als het 
belemmerend zou zijn voor jullie gezinssituatie – maar je laat hen wel 
zichzelf ontplooien'. 
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Hmhm. Ik glimlach naar Isaak en kijk hem onderzoekend aan. 
Isaak lacht: Die hebben we gehoord ja, daar hoorden we wat vallen. Ik dacht 
'even kijken of ze het ook heeft gehoord'. 
 
Elise lacht: Het kwartje, ja. Daar komt natuurlijk een hamvraag achteraan, 
dat begrijpt u zeker wel. 
 
Isaak lacht: Daar wachten we op. 
 
Elise lacht: Voor altijd? 
 
Isaak lacht: Wat is altijd? 
 
Elise lacht: Wat is altijd? Nou, in dit leven natuurlijk! Gekkie. 
 
Isaak lacht: Krijgen we weer last van onze hormonen, onze fysieke 
behoeftes? Ach ja, nou, hoe gaan we dit goed vertellen. Je hoort alleen te zijn 
in jouw individualiteit, dat wie dan ook jou fysiek gaat behagen of waar je 
jouw tijd mee gaat delen, je bent in je hart een eenling. 
 
Elise: Ja, dat is waar. 
 
Isaak: Dus je hoort alleen te zijn, dat betekent: geen man of vrouw in jouw 
leven die jij weer gaat bevredigen, dat je niet weer op de pauzeknop drukt. 
En dat is een gevaar, omdat wij zien dat je veertig jaar van je leven hebt 
opgeofferd, je hebt behaagd, je bent ver van jezelf geweest en niet bij jezelf. 
Jammer dat het zo is, maar je volgt ons wel. We zien daar heel veel punten in 
dat je of de excentrieke vrouw was van 'hier ben ik dan' en dat je in the 
picture wilde staan, puur om die leegte te vullen. Je wilde erkend worden, je 
voelde je vaak eenzaam. In je hart ben je een eenzame persoon om alleen te 
zijn, het betekent eenzaam zijn, maar dan in glorie, dat je kunt zijn in de 
bergen, in de natuur en al ben je met tien mensen dan kun je je nog steeds 
alleen voelen, omdat in je hart heb je dat stukje nodig en dat je op dat 
moment die mensen liever niet hebt. Dus als je een partner hebt, moet dat 
gewoon in een soort vrije relatie zijn. Niet onder één dak, één daar en één 
daar en we zien elkaar als ik daar behoefte aan heb. Niet om iemand te 
bevredigen, wanneer hij je nodig heeft, maar gewoon wanneer ik daar 
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behoefte aan heb. Maar voorlopig geen partner, dus dat betekent: je hebt nog 
gewoon werk te doen. Geeft niet, kind, geeft niet. Het gemis vult zich wel via 
hetgeen je doet. Lief kind, vertrouw op mijn woorden, als jij een partner 
krijgt, komt er weer gemis, omdat de partner gaat energie trekken, maar jij 
bent een perfectionist. In jouw hart zou je dus je kinderen het beste van het 
beste willen geven. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak: ... en je vrienden het beste van het beste willen geven, maar we zijn 
bang dat jij jezelf weer gaat vergeten daarin. Dus als je een partner krijgt dan 
is het vrijheid blijheid, puur, geniet daarvan, maak er wat van, maar wees niet 
afhankelijk van elkaar, maar gewoon in vrijheid. God zal je op dit moment 
geen partner geven, omdat Hij wil dat je jouw 'taak' gaat vervullen, omdat je 
veertig jaar hebt 'verspild' - tussen aanhalingstekens ook weer, zonder dat ik 
je beledig - maar we willen gewoon dat je bevredigd wordt. Bevredig je 
behoeftes van je daden, van wat jij betekent voor anderen, wat je kunt 
betekenen voor anderen, wat je kunt betekenen voor jezelf. En als je seks 
wilt, er zijn altijd andere manieren om je te bevredigen, al is het gewoon een 
'one night stand', zoals jullie dat noemen of even op aftr... nou ja, dat gooien 
we maar eventjes naast ons neer. Soms vinden we het moeilijk om al deze 
vieze woorden te gebruiken, het zijn maar woorden, oké? Maar dat is toch 
waar, een mens heeft behoeftes. 
 
Elise met een lach: Ja, dat is duidelijk. 
 
Isaak: Tjongejonge, moet mij weer gebeuren, zegt ze dan. 
 
Elise: Nee, nou goed. 
 
Isaak: Je begrijpt de boodschap achter de boodschap. 
 
Elise: Ik begrijp het en ergens voel ik dat ook wel in mezelf, dat het goed is 
zoals het is, omdat het ook heel compleet voelt zoals het nu is. Laatst zei 
iemand tegen mij: kun jij je voorstellen dat er een man in je huis zou zijn? En 
ik reageerde heftig: nee geen denken aan! Dan is het ook zo duidelijk voor 
mij, ik moet er niet aan denken dat ik een vent onder mijn dak zou hebben, 
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werkelijk waar. En zoals ik mijn dingen doe en mijn dag indeel, zo'n rijk 
leven als ik nu heb, zo compleet en zo geweldig eigenlijk, met zoveel rijkdom 
erin voor wat betreft ervaringen, dat zou ik voor geen goud voor zoiets 
simpels als een, een… 
 
Isaak: ... een man ... 
 
Elise met een glimlach: ...willen opgeven. Nee, daar zou ik niet meer aan 
willen tornen en daarom zei ik altijd - maar ja zeggen en doen is twee, want 
of je het kunt is altijd een tweede - dat als er al een man in mijn leven zou 
zijn, dan zou het een toevoeging moeten zijn op hetgeen ik heb. Ik zou er 
niets voor in willen leveren. Het klinkt misschien egoïstisch, maar de dingen 
die ik nu heb in mijn leven - en dan bedoel ik mijn werk, mijn kinderen en ik, 
dus die drie grote facetten in mijn leven - daarvan zou ik niets willen 
inleveren. 
 
Isaak: Er is geen tijd. Lief kind, er is geen tijd. Als jij eigenlijk moet reizen, als 
jij moet spreken en als jij gewoon jouw kind en dat is jouw werk nu als we 
het even hebben over het gedeelte waarin jij presteert - mensen vergeten dat 
wel eens, dat men ook op Aarde komt om iets te presteren en niet de tijd uit 
te zitten - dat vergt zoveel tijd van je, zoveel inspiraties moet je krijgen en 
dan kunnen we geen lastige mannen, die verstandelijk zijn en dus tijd nodig 
hebben, gebruiken. Dat wordt dan buiten jouw energie gehouden. Begrijp je 
wat ik bedoel? God zegt: oké, we hebben haar zover dat zij eigenlijk al 
volledig zichzelf flexibel heeft neergezet, dat ze toch haar moederschap goed 
kan combineren met de rest en dat ze toch volledig gepresteerd heeft, maar 
er moeten nog meer prestaties uit komen. Want er moeten toch vertalingen 
komen, er moeten boeken naar het buitenland gaan, er moet gereisd gaan 
worden en er moet gepromoot worden. Nou, als je dan ook nog allemaal 
schuldgevoelens krijgt - want we hebben het gehad over je geweten - dat je 
denkt van: o, o, o, want dat heb je nu nog wel eens met de kinderen 'doe ik 
mijn kinderen niet tekort' en dan zou je zeggen: 'doe ik mijn vent niet tekort'. 
Maar is hij een toevoeging, dat is het, is hij een toevoeging? Kijk, de 
echtgenoot van ons instrument is geestelijk geen toevoeging, maar is wel 
lichamelijk een toevoeging en daarom is het goed. Als hij een beperking zou 
zijn voor haar en zij beperkt zou zijn in haar lichamelijkheid en ook in haar 
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geestelijkheid, dan zouden we zeggen: die halen we weer bij haar vandaan. Is 
het dan gemeen als God zo spreekt? Nee, God heeft het beste met ieder 
kind voor. Maar waarom haalt Hij hem op dat moment bij haar vandaan? 
Omdat God jou op dat moment weer ruimte wil geven om door te kunnen 
gaan. Dus stel dat de man van ons instrument haar iedere dag weer zou 
belasten met verplichtingen, de huishoudelijke verplichtingen of bij wijze van 
spreken gewoon de seksuele verplichtingen of andere verplichtingen die haar 
zouden blokkeren, dan moeten wij zorgen dat dat stukje bij haar weggedraaid 
gaat worden. Dan moeten wij zorgen dat dat gewoon wat losser gaat worden 
in haar aura, want anders zou zij voor hem gaan leven. Maar zij moet niet 
voor hem gaan leven, zij moet voor zichzelf gaan leven en voor haar 
opdracht. 
 
Elise: Ja, precies. 
 
Isaak: Nou, dus eigenlijk tussen de regels in en als je goed Nederlands kunt 
begrijpen, hebben wij een opdracht voor je. 
 
Elise: Ja, daar ben ik heel blij mee en ik begrijp het ook. Ik weet hoe het in 
elkaar steekt, maar (zei zij met een lach) gooi af en toe even die deur open 
voor een 'one night stand' dan, gooi er af en toe eentje op mijn pad, dan hoef 
ik er ook geen energie in te steken om ernaar te zoeken. 
 
We schieten allebei in de lach. 
 
Elise: Dan zorg ik wel weer dat ie exit gaat, oké? 
 
We liggen in een deuk. 
 
Elise: Dat had u niet gedacht dat ik dat zou durven vragen hè? 
 
Isaak lacht en zegt: Ik zal het even voorleggen aan mijn meester. 
 
We lachen en Isaak zegt: Nu breng jij ons in verlegenheid. 
 
Elise lacht en zegt: Ja, dat dacht ik al, gedurfd wel hè? 
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Isaak: Ja, ja, ja. 
 
En in deze vrolijkheid beëindigen we ons gesprek. 
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VOORPROEFJE MASTERCLASS 
 
 
Isaak: Als jij jezelf als fysiek mens bekijkt, wat zie je dan? Je ziet op dat 
moment eigenlijk alleen maar het fysieke. Maar als je iets ervaart, dan ervaar 
je dat niet vanaf het fysieke, maar vanuit hetgeen je voelt. Hoe wil je het 
ervaren? Het hangt af van wat jij op dat moment zou willen. Je hoort het 
goed: zoals je het zelf wilt! Als jij jezelf wilt ervaren, volledig, dan zul je zien 
dat je het fysieke eigenlijk neer moet zetten zoals het is en jezelf moet gaan 
wezen zoals je werkelijk bent. Van binnen uit. Op het moment dat wij zijn, 
zijn wij eigenlijk zoals wij willen zijn. We hebben alleen maar de ervaring van 
dat moment en wij durven ons te laten zien zoals wij werkelijk zijn, via het 
hart, het gevoel, het bestaan vanaf het innerlijke. Kijk naar jezelf, kijk hoe je 
zelf zou willen zijn. Kijk of jullie zelf eigenlijk wel jullie zelf is en wees jullie 
zelf. Meer duidelijkheid en jezelf neer te durven buigen en tegen jezelf te 
zeggen: “Ik schaam me, omdat ik mij gisteren heb misdragen”, dan zeggen 
wij simpelweg: “Laat die schaamte meteen heengaan”, omdat elk moment is 
weer de ervaring en gisteren ben jij nu niet. Wat je nu bent, is hetgeen je nu 
neerzet, maar dat is ook hetgeen wij zijn, het wezen van nu. De dood, dat 
zijn wij, maar toch zijn we niet dood, niet meer dan jullie, omdat jullie zijn in 
jullie wezen zodanig gemanipuleerd dat jullie steeds sterven van binnen uit. 
Iedere keer brokkelt er weer een stukje af, omdat jullie niet durven te wezen 
vanaf het werkelijke zelf. Jullie begrijpen misschien deze woorden niet, maar 
we gaan het uitleggen. Wat is het werkelijke zelf? Het werkelijke zelf is 
hetgeen je werkelijk besluit om te wezen. Dat is de werkelijke zelf. Wij 
besluiten op dit moment om ons te laten zien vanaf het fysieke zelf, maar het 
fysieke zelf, dat zijn wij niet of wel? En dat zijn jullie ook niet. Op het 
moment dat je naar je aangezicht kijkt en naar je handen, ben jij je 
aangezicht? Ben jij hetgeen je creëert vanaf je handen? Sylvia?  
 
Sylvia: Nee, ik denk het niet. 
 
Isaak: Nee, het aangezicht is wat jij op dat moment laat zien, een glimlach 
erbij, maar dat ben jij toch niet van binnenin, als jij je niet glimlachend voelt. 
Zoveel mensen glimlachen op dat moment niet, omdat ze alleen maar een 
toneelstukje opvoeren. Hoeveel mensen zijn niet verdrietig, omdat ze zelf 
besluiten dat te wezen, dat creëren ze zelf. Je creëert het in je eigen creatie en 
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dat is hetgeen je in eigen handen hebt. Laten we het anders doen. Wat wil je 
wezen? Wie heeft daar een passend antwoord op. Kim, wat wil je wezen?  
 
Kim: Mezelf. 
 
Isaak: En wie is jezelf? Berust jezelf in hetgeen je wilt wezen. Het betekent: je 
strijd niet meer, maar je berust jezelf daarin. Voorbeeld. Als je hier met elkaar 
bent, dan berust je jezelf in dit moment en dan ben je ook dit moment. Is dat 
waarheid of niet? Maar stel dat je jezelf hier niet in berust, waar ben je dan? 
In je gedachten. Je creëert dan een ander moment boven dit moment en dit 
moment wordt overschaduwd en je ervaart het dus niet, dus je bent op dit 
moment niet aanwezig, alleen je aangezicht is aanwezig. Concentratie op elk 
moment is dus eigenlijk trainen. Je hoort jezelf te trainen om elk moment 
werkelijk te wezen vanaf je intentie van elk moment. Je voelt het moment, je 
ervaart het moment en je verheft jezelf boven je fysieke zelf. Het betekent: je 
fysieke zelf heeft niet de controle over jouw zelf, maar jouw innerlijke zelf 
heeft de controle over jouw zelf. Dat betekent ook dat jij nu spontaan kan 
wezen. Nou, hoe zou je je spontaniteit in dit gezelschap neer willen zetten?   
 
Chantal, vertel jij eens? 
 
Chantal vertelt dat ze het idee heeft dat haar spontaniteit soms ook als 
kwetsend wordt ervaren.  
 
Isaak: Ja, je misdraagt je soms door het feit dat je doet wat op dat moment 
bij je opkomt. Het kan zijn dat je andere mensen kwetst, maar dat wil niet 
zeggen dat je in de essentie van je bestaan een kwetsend mens bent, dus je 
bent niet een kwetsend mens, maar je kwetst iemand anders door je 
spontaniteit. Bij wie ligt het probleem dan? Bij de andere, precies, omdat de 
andere is dan op dat moment niet vergevensgezind. De andere zou eigenlijk 
moeten zeggen: “Ik ervaar dat moment als een moment van nu, dat je mij nu 
hebt gekwetst, maar in het volgende moment laat ik dat stukje weer los.” Je 
ervaart alles maar tijdelijk en dan maakt het niet meer uit wat je zegt of doet, 
omdat je alleen maar tijdelijkheid neerzet. Dus als je iemand hebt gekwetst, 
maar je hart is niet kwetsend, dan kwets je niet de persoon, omdat jij op dat 
moment alleen maar een moment hebt neergezet. Voorbeeld. Stel dat ik nu – 
en ik noem me nu ik, dus ik ben nu de persoon ik – jou zou beledigen, dan 
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betekent het dat mijn ikke dat heeft gedaan, maar de essentie van mijn hart 
heeft dat niet gedaan, omdat de essentie van mijn ik altijd zuiver is. Dus wie 
heeft nou wie gekwetst? Ikke. Is ‘ikke’ persoonlijk of is ‘ikke’ geestelijk?  Het 
betekent je persoonlijke moment van dat moment, maar persoonlijkheid is  
dat niet iets aangemeten? 
 
Er komen instemmende geluiden vanuit de groep. 
 
Isaak: Ja, je hebt op dat moment iets aangemeten: een kwetsende houding. 
Maar dat betekent nog niet dat je essentie van je bestaan zo in elkaar steekt.  
Kunnen jullie me volgen? 
 
Er komen nogmaals instemmende geluiden vanuit de groep. 
   
Isaak: Eigenlijk is het heel simpel. Als je zegt: “Ik heb je nu gekwetst, maar 
mijn ego, mijn persoonlijkheid die ik nu heb aangemeten in dit moment van 
nu, heeft verkeerd gesproken. Kun je mij vergeven?”, dan laat je weer een 
andere spontaniteit omhoogkomen. Als hetgeen wat je zei kwetsend was en 
je zegt meteen dat je een ego hebt neergezet, een persoonlijk moment en dan 
kun je dit persoonlijk moment weer weghalen door een ander moment dat 
misschien alleen maar positief zal zijn. Dus je bepaalt eigenlijk zelf welke 
momenten je wilt beleven. Elk kind hier dat student wil zijn, behoort dus 
eigenlijk te zeggen: “Het maakt niets uit wat ik zeg, het is maar een tijdelijk 
moment en ik kan elk moment weer veranderen in een nieuw tijdelijk 
moment.” Je kunt elke keer weer andere mensen blij maken, dus volg een  
kwetsend leven, Chantal. 
   
Paul: Ik zou mensen om mij heen niet willen kwetsen. 
   
Isaak: Waarom heb je moeite met een kwetsend woord? Ik kan me 
voorstellen dat jouw gedachten wel eens kwetsend zijn. 
 
Paul: Eh, ja. 
 
Isaak: Alleen gooi je je gedachten niet op je mond, dus op dat moment ben 
je gemaakt, omdat wat je denkt, hoor je ook te zeggen. Dat is de spontaniteit 
die wij hier bedoelen. Als je denkt: goh, wat zit je haar toch lelijk …  
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De mensen lachen.  
 
Isaak: … dan is dat misschien kwetsend voor haar, maar bedoel jij het dan 
kwetsend vanuit je hart? Nee, je hebt alleen de waarheid gesproken op dat 
moment. Dat is wat wij bedoelen: is jouw essentie slecht als 
je spreekt in waarheid. Nee, maar je gedachten hebben op dat moment iets 
geconstateerd en je spreekt het nog uit ook. Maar ja, nu heb je haar gekwetst, 
maar op elk moment kan je er weer een moment bovenop zetten, zeiden we 
net. Het haar is lelijk en hoe zou je daar nu een ander moment bovenop 
kunnen gooien? Als ik zeg: “Wat zit je haar toch lelijk”, is dat alleen maar wat 
ik op dat moment constateer. Als ik je kwets daardoor, moet je me meteen 
vergeven. Ik heb er een mooi moment bovenop gegooid en zij is niet meer 
gekwetst. Dus spreek de waarheid in oprechtheid, omdat op het moment dat 
je iets zegt, zeg je dat niet omdat je iemand wilt kwetsen, maar het kan 
kwetsend overkomen. Hoeveel mensen zwijgen niet. Een goed voorbeeld is: 
iemand heeft een snottebel. Jij probeert steeds overal te kijken, behalve naar 
die snottebel. Soms beweeg je nog even je eigen neus en hoop je dat de 
persoon dat ook doet, maar je kunt ook gewoon zeggen: “Kind, je hebt een 
snottebel.” Meteen is eigenlijk dat moment doorbroken, doordat je hebt 
gesproken in waarheid en als die persoon even uit zijn energie gehaald wordt, 
dan zeg je gewoon: “Herstel je”, of je zegt: “Wil je erover praten? Kan ik je  
troosten?” Wees duidelijk. 
 
Nou, we gaan nu lieve dingen tegen elkaar zeggen. 
 
Chantal, kies iemand uit en zeg iets liefs. 
 
Chantal zegt iets liefs tegen Paul. 
 
Isaak: Nu kun je ‘dank je wel’ zeggen, maar als je nu eens iets liefs terugzegt 
…  
 
Paul zegt iets liefs tegen Chantal. 
 
Isaak: Meen je dat? 
 
Lachend antwoordt Paul ‘ja’. 
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Isaak: Want heel veel mensen die liegen trouwens, hoor, die zeggen maar iets 
om iets te zeggen en dat is dus niet zo best. Hetgeen je zegt moet je altijd 
menen vanaf het hart, op dat moment voelt iemand de waarheid. 
 
Nu gaat iemand anders even iets liefs zeggen. Iedereen komt aan de beurt,  
dus voel je aangesproken. 
 
Een aantal voorbeelden volgen. 
 
Isaak: Dit willen we eigenlijk puur doen om te laten zien hoe jullie werken: 
jullie denken! Waar is jullie spontaniteit? Hij zegt iets, jij doet iets. Waarom? 
Omdat je dat graag doet. Hij constateert dat je mooi 
schrijft en jij doet het graag en je reageert meteen. Wat gaan mensen denken? 
Hoe ze dus moeten gaan denken op dat moment. Hoe ingewikkeld zijn jullie 
dan niet! Jullie denken op dat moment hoe jullie moeten denken: oké, hij 
zegt dat en hoe moet ik nu denken? Moet ik dat nu positief of negatief gaan 
oplossen?  
 
Hierna volgt een hele discussie over iemand de waarheid vertellen. Een 
vrouw vertelt haar verhaal over een ruzie die ze die ochtend had gehad. Isaak 
springt hierop in:  
 
Isaak: Knallende ruzie is heerlijk, omdat je kunt knallen en je mag knallen. Je 
mag ruzie hebben, dat is heel normaal. Het geeft niet, er komt weer een 
ander moment boven dat moment, dus ervaar dat moment in de essentie van 
dat moment en geniet ervan. Zeg: “Ik geniet van deze knallende ruzie”, en 
daarna ga je even bij jezelf te rade, hoe je daarmee om moet gaan. Maar op 
het moment zelf moet je ervan genieten. Klinkt gek, hè? Laten we het zo 
zeggen, lieve kinderen, op het moment dat je botst, botsen twee energieën, je 
hebt op dat moment een misverstand. De ander is misschien 
temperamentvoller dan jij en die energie gaat boven jou zitten. Dan behoor 
je niet in elkaar gedoken te gaan zitten zonder te herstellen. Je hoort op dat 
moment te knallen, dan ga je boven die persoon zitten en dan behoort die 
persoon ook boven jou te gaan zitten en dan knallen jullie even goed. Als 
jullie uitgevochten zijn, dan zijn jullie hopelijk voor rede vatbaar. Het is even 
een explosie van emoties, het is niet meer dan dat. Op het moment dat je 
explodeert, gaan er even heel veel emoties te werk met je: je weet niet meer 
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wat je denkt, je weet niet meer wat je voelt, je weet niet eens meer wat je wilt. 
Maar als je uitgeknald bent, ga je even te rade bij jezelf: hoe heeft deze 
ervaring mij nu veranderd? Heeft deze ervaring mij positief veranderd of 
negatief? Kan ik nu met deze ervaring omgaan? Kan ik hiermee in het reine 
komen of besluit ik nu om deze ervaring los te laten en door te gaan met 
mijn bestaan? Zonder die persoon misschien of met die persoon. Het is puur 
een besluit, dus het geeft helemaal niets als je met elkaar ruziet. Chantal kan 
helemaal niet ruziën. Dat moet je nog gaan leren, Chantal, want mensen die 
bang zijn om te ruziën, zijn mensen die zichzelf inhouden. Ze houden hun  
emoties in mee eens of niet? 
 
Vanuit de groep komen instemmende geluiden. 
 
Isaak: Op dat moment ga jij jezelf ongelukkig maken, omdat je slikt maar en 
je slikt maar en slikt maar. Kinderen hebben daar geen last van, hè Erik?  
 
Erik: Ik weet er alles van. 
   
Isaak: Ze hoeft haar mond alleen maar open te doen. Ze denkt er niet lang 
over na, want op dat moment ervaart ze alleen maar zichzelf, dus je ervaart 
op dat moment graag die emotie doordat je erover spreekt. Of dat nou met 
hoge woorden is of met lage woorden, maar je moet elke emotie loslaten. 
Het maakt niet uit of je traant. Het maakt niet uit of het een lach is. Het 
maakt niet uit of het frustratie is, boosheid is, agressie is, zolang je maar 
niemand beschadigt. Dus als jij de handen om iemands nek wilt doen, dan 
zeggen wij: “Kind, doe dat niet.” Maar als je visualiseert dat je het aan het 
doen bent, dan hebben we daar geen problemen mee, want op dat moment 
ben je zo gefrustreerd, ben je zo boos, dat jouw innerlijkheid omhoog komt 
en je dus eigenlijk gedachten krijgt. De gedachten kunnen zodanig de kop 
opsteken dat je alleen maar agressie wilt tonen. Zolang je geen geweld pleegt, 
mag je dat doen. Raar, hè, dat wij deze woorden vertellen? Maar ja, als jullie 
nu jullie agressies, jullie frustraties, verdriet of jullie blijdschap met elkaar 
zouden delen, dan kunnen we jullie vertellen dat jullie leven gaat veranderen 
in het woord ‘positief’, omdat de mensheid weet op dat moment precies hoe 
jij in elkaar steekt. De mensheid kan op dat moment rekening houden met de 
persoon die jij werkelijk bent en niet de persoon die je neerzet als een 
toneelstukje, want hoe kan een persoon jou volgen als jij jezelf niet eens kunt  
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volgen? Waar ging de ruzie over, lieve vrouw? 
 
Dame: Ik heb de auto kapot gereden. Ik was bij de garage geweest en ik was 
over een paar drempels en bulten gereden en de wielen waren ontzet.  
 
Isaak: En je was het niet met hen eens?   
   
Dame:  Niet helemaal, nee. Af en toe neem ik wel eens een bultje te hard, dat  
weet ik wel, maar dat het zodanig de auto ontzet … 
 
Isaak:  Typisch de ego, typisch de ego, ik bedoel uw ego. Uw ego voelde zich 
aangesproken door de beschuldiging die gedaan werd. 
 
Dame: Ja. 
 
Isaak: De geest zou daar geen moeite mee hebben, omdat de geest voelt 
zichzelf rein. Het betekent dat de geest eigenlijk zegt: “Je kunt mij wel 
beschuldigen van”, en dat was het. Vandaar dat je dus je ego laat 
spreken, dan krijg je dit; verdriet, teleurstellingen, onenigheden. Op het 
moment dat je je geest zou laten spreken, zou je alleen maar ‘soit’ spreken.  
   
Dame: En als daardoor die andere ego dan nog meer opgeladen wordt?  
 
Isaak: Dan zeg je: “Soit.” En dan heb jij gewonnen, niet de strijd met de 
ander, maar met jezelf. Dan heb jij jezelf boven je menselijke zelf gezet en 
dat is wat wij bedoelen: verhef jezelf boven je fysieke zelf. Op dat moment 
moet je bij jezelf te rade gaan: dit voelt nu als een confrontatie, ik zou nu die 
confrontatie kunnen aangaan, omdat ik er zin in heb – vaak heb je er ook zin 
in, heel lekker om te confronteren met anderen, dat kan – maar je kunt ook 
‘soit’ zeggen. Het betekent dat je dan in een heerlijke energie terechtkomt 
van ‘hè, je doet maar, je zegt maar’, de andere persoon kan daar natuurlijk 
niet mee omgaan, dat kan ik je nu al vertellen, omdat die persoon wilde dus 
eigenlijk zijn gelijk krijgen: jij hebt dat gedaan, dus zeg ook dat je het hebt 
gedaan. Op het moment dat je zegt: “Ja, ik heb het gedaan”, dan zegt de 
persoon: “Zie je nou dat je het hebt gedaan!”, dan wil hij nog meer gelijk, 
terwijl hij het al heeft gehad. Als je zegt: “Je hebt gelijk”, en de persoon zou 
zeggen: “Oké, ik ervaar nu op dit moment dat mijn ego eventjes heerlijkheid 
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heeft ervaren, puur omdat jij mij gelijk geeft, dank je wel”, dan kunnen jullie 
alleen maar weer verder gaan met jullie dag. Kunnen jullie nu beseffen hoe 
zwaar jullie leven eigenlijk is? Omdat jullie maken problemen waar geen 
problemen zijn. Heerlijkheid in het moment van nu kennen jullie niet, omdat 
heerlijkheid in het moment van nu, is gewoon zijn, wezen en dan kun je 
eigenlijk werkelijk met elkaar wezen en elkaar nemen zoals we genomen 
willen worden. Dus jullie moeten kijken: hoe wil ik genomen worden? En 
dan hebben we het niet over fysieke zaken, over seksualiteit. Maar dat 
kunnen jullie wel zeggen, omdat op dat moment wil je graag een daad 
verrichten in fysiekheid, je wilt met elkaar plezier maken. Nou, als je dat nou 
gaat toe passen voor jezelf elke dag en je vraagt aan elkaar: “Hoe wil jij nu 
genomen worden?”, en spreek dan meteen duidelijk: “Ik bedoel het niet op 
het vlak van seksualiteit.” Dat moet je wel duidelijk zeggen en niet stotteren, 
hè? Nee, je spreekt duidelijk en de persoon zegt: “Ik weet het niet, ik weet 
niet hoe ik door jou genomen wil worden.” Dat betekent dat jij op dat 
moment tegen die persoon moet zeggen:  
 
“Dan moet je nu even de ogen dichtdoen of alleen maar je gedachten 
uitschakelen en met mij wezen en laten wij dan elkaar nemen in zuivere 
energie van wisselen.” Nou, dat gaan we oefenen, twee aan twee en draai 
even de gezichten naar elkaar toe. Op het moment van nu willen jullie elkaar 
toch?  
 
Oké, kijk elkaar diep in de ogen. Je mag het ook met meerdere personen 
doen, dat maakt niet uit, kijk elkaar alleen maar diep aan.  
  
Moeilijk, hè? Elkaar diep aankijken en alleen maar zijn in dit moment, in 
werkelijkheid, want dit is werkelijkheid. Luister niet naar je gedachten, 
hoeveel heb je er nog? Zijn jullie vrij van gedachten? Welke gedachten heb je 
over dit wat je nu doet? Wie heeft er ongemakkelijke gedachten? Niemand? 
Als je nu elke gedachte zou uitspreken, elke keer weer, dan kunnen we je 
vertellen dat je in een meditatietoestand terechtkomt, omdat jij laat op dat 
moment de gedachten door je heen gaan en op het moment dat je je 
gedachten door je heen durft te laten gaan, kunnen je gedachten zich vanzelf 
reinigen. Elke keer weer, elke dag weer, elk moment weer, naar derden toe. 
En natuurlijk accepteer je elke gedachte die door je heen komt en dat is dus 
een zware les, omdat op dat moment ga je elke gedachte spreken die je bij je 
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houdt. Het is eigenlijk dezelfde confrontatie op het moment dat je het doet 
in eerlijkheid van wezen. Je bent eerlijk dan. Voorbeeld. Als jouw gedachten 
slecht zijn, deel ze dan meteen, want dan ga je jezelf confronteren met je 
eigen slechtheid, maar dan ben je eerlijk. Zware les, hè? Maar jullie willen 
toch echte wezens worden, ooit in de tijd? Voorbeeld. Stel dat ik nu vind dat 
één van jullie het mooiste mens ter wereld is dat ik tot nu toe heb ontmoet, 
dan zeg ik het graag, omdat op het moment dat ik het zeg, geef ik jou een 
groot geschenk. Ik verwoord eigenlijk iets wat ik denk en op het moment dat 
ik het niet zou doen, geef ik je dat niet. Dus ik geef een geschenk. Maar stel 
dat ik een slechte gedachte over je heb, dan geef ik je ook een geschenk. 
Want op het moment dat ik denk dat jij een slecht mens bent, dan geef ik je 
een geschenk door het feit dat ik je confronteer met hetgeen ik over je vind. 
En ik gebruik nu het woord ‘ikke’ en normaal gebruik ik het woord ‘wij’. 
Maar je ‘ikke’ is hetgeen wat je op dat moment vindt, het is je 
persoonlijkheid, je menselijkheid. Je menselijkheid hoef je niet te verstoppen. 
Nou, je hebt elkaar aangekeken. Je gaat nu vijf positieve gedachten 
uitspreken naar de persoon toe. 
 
De groep gaat meteen aan de slag hiermee en Isaak wacht geduldig.  
   
Isaak: Ja, hebben jullie die vijf positieve gedachten uitgesproken? Hoe was 
dat om te doen? Krijg je daar energie van? Krijg je daar een glimlach van?  
 
Er komen instemmende geluiden vanuit de groep. 
   
Isaak: Laat het dan door je heengaan en zeg: “Aaaaah.” Nou, laat zien dan. 
Laat het aan jezelf zien. Hoeveel mensen zijn niet ingehouden, je durft jezelf 
op dat moment niet te laten zien in dat spontane moment. Je hebt spontane 
energie op dat moment, laat het dan ook zien met een glimlach. Jouw wezen. 
Houd jezelf niet in en doe niet moeilijk. Dat doen we nooit bij ons. Wij 
houden ons nooit in, dat doe je nooit bij ons, dus oefen alvast, want als je 
ooit onze kant opkomt, dan heb je eigenlijk al een voorsprong, omdat je hebt 
geleerd hoe je eigenlijk moet wezen. Je moet op elk moment wezen, omdat je 
creatie is hetgeen je bij ons gaat wezen. Als je je goed voelt, dan ga je een 
goed leven hebben bij ons. Anders niet. En waarom niet? Omdat je hebt het 
gecreëerd. Je bent de dood, zoals jij het jezelf voorstelt. Daarom geven we  
graag deze lessen. 
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Nou, wat heeft Kim tegen haar partner gezegd? De partner mag het nu 
vertalen.  
 
Er worden een aantal complimenten in herinnering teruggehaald door de 
partner.  
 
Isaak: Weet je waarom wij dit stukje met jullie oefenen? De mens ontvangt 
heel slecht goed nieuws. Als wij nu vijf verkeerde gedachten gaan geven … 
De mens is van origine negatief, omdat de mens een aards wezen is. Het 
betekent dat je trillingsgehalte is aards. Je geestelijke helft is positief.  
Als je die twee bij elkaar zet, hangt het van jou af welke de overschaduwing 
heeft op hetgeen je nu bent. Ben je een positief mens of ben je een negatief 
mens? Degene die positief is, is geestelijk. Degene die negatief is, is 
menselijk. Het betekent dat jullie nu bij jezelf te rade moeten gaan, welke van  
deze twee overschaduwt jullie zelf? 
 
Isaak: Als jij durft te accepteren wat jij bent, dan pas kun je tot verandering 
overgaan of juist vasthouden. Het betekent dat je eerst moet accepteren wat 
je bent: ik ben nu negatief, ik accepteer dat en verander het naar positief; ik 
ben positief, ik accepteer dat en ik maak nog wat meer positiviteit in mijzelf 
wakker. Het is een keuze. Daarom moet je eerst gaan kijken: accepteer ik dat 
ik menselijk ben? Daar zeggen we natuurlijk ‘ja’ op. Daarna moeten we gaan 
kijken: wil ik dat wel? En daar zeggen we ‘nee’ op. Dan zeggen we: hoe kan 
ik het veranderen? Wil ik het veranderen? “Nee”, zeggen we dan, omdat het 
kost moeite, maar wij zeggen weer: “Ja, ik wil veranderen”, omdat anders zou 
je geen student zijn. Dus het hangt van jou af of je verandert of niet en 
niemand anders kan het voor je doen. Heel veel mensen, lieve kinderen, 
willen niet veranderen. Doe geen moeite om hen te veranderen, het is de 
moeite niet waard. Want wat je bent, straal je uit en trek je naar je toe, 
onthoudt altijd deze. Als jij verandert, straal je dat uit en trek je ook andere 
mensen naar je toe, dus je omgeving verandert ook. Je kiest niet meer voor 
bepaalde mensen, omdat je zelf deze mensen niet meer kan hebben. Je 
menselijkheid of je geestelijkheid zegt hier ‘nee’ op. De volgende graag, 
menselijk of geestelijk. 
  
Een dame geeft aan dat ze vindt dat ze menselijk is. 
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Isaak: Ben je menselijk? Ben je een negatief afgestemd mens? 
  
Dame: Een beetje wel, ja. 
 
Isaak: Dat is tenminste eerlijk. Ik vind jou heel erg menselijk. Al wil je vaak 
overkomen alsof je geestelijk bent, toch ben je menselijk, omdat je handelt 
menselijk, je voelt het menselijk. Je probeert het allemaal menselijk voor 
elkaar te krijgen, dus je manipuleert ook menselijk. Heb ik je nu 
geconfronteerd met pijn? Dan mag je dat ervaren, schat, omdat op het 
moment dat je het ervaart, confronteer jij jezelf met iets wat je nu hoort en 
dan kun je kiezen of jij het wilt veranderen. Dat is wat we net allemaal 
hebben gesproken: het is een ervaring van dit moment en op het moment 
dat ik het eerlijk zeg, met een eerlijk oprecht hart, is er niets in mijn woorden 
dat jou pijn wil doen. Maar ik weet wel dat mijn woorden jou pijn doen, 
omdat je menselijkheid voelt op dit moment deze pijn, maar je geestelijkheid 
zal dat niet voelen, kind. Waarom niet? Omdat je geestelijkheid zou eigenlijk 
‘soit’ zeggen. Dus, lieve vrouw, de vraag hier bovenop: wat wil jij zijn? 
  
De volgende die aan de beurt is, is een man die zijn zorgelijkheid uitspreekt over zijn 
leeftijd en of een mens op die leeftijd nog wel kan veranderen. 
  
Isaak: Lief kind, leeftijd is maar leeftijd. Zeg gewoon: “Ik word wijzer.” 
Anders zijn mensen heel gauw gedemotiveerd als je zegt: “Als je 80 bent dan 
weet je het.” Je bent pas 60 jaar. Ik heb respect dat je eerlijk spreekt, maar je 
bent een man die wijzer wordt, je bent een man die geestelijk wordt. Je bent 
een wijs mens, zegt men wel. Je bent een geestelijk mens, zegt men. Je bent 
een slecht mens, zegt men. Je bent mens, omdat mensheid en slechtheid 
hoort bij elkaar. Geestelijkheid en goedheid hoort bij elkaar. Dank u wel. 
  
Even terugkomend op het feit dat u spreekt dat het u uitmaakt wat mensen 
van u denken. Eigenlijk zou je anders moeten spreken, lieve vrouw. Eigenlijk 
zou je moeten zeggen: “Het maakt mij uit hoe ik over mezelf denk”, want op 
het moment dat jij goed bij jezelf bent … 
  
Isaak interrumpeert zichzelf. 
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Isaak: Wil iemand dat getik uitschakelen? Dan hoef je alleen maar op het 
knopje te drukken waar de nummertjes op staan. Anders wordt ons 
instrument verstoord.  
  
Hoe denk je over jezelf? Het is allemaal maar tijdelijkheid, dus als je zegt: “Ik 
vindt mijzelf leuk”, dan is dat maar een tijdelijke bevestiging. Maar stel nou 
dat je jezelf werkelijk leuk gaat vinden in het wezen dat je bent, dan ben je op 
elk moment in tevredenheid met jezelf. Tevredenheid en op het moment dat 
je ontevreden bent, ga je zorgen dat je tevreden gaat worden.  
 
Het wordt tijd dat de mensheid – wie er ook in deze ruimte is – gaat 
begrijpen dat men goed over zichzelf moet denken om zichzelf te 
confirmeren over hun positieve zelf. Zeg: “Ik ben een positief mens, ik zorg 
dat ik het blijf en al moet ik elke keer weer mezelf zodanig manipuleren, ik ga 
zorgen dat ik dat kan zijn.” Nou, de volgende. 
  
Een dame vertelt het één en ander, maar jammer genoeg is het op tape niet verstaanbaar. 
  
Isaak: Precies. Laten we een voorbeeld noemen: de auto. De auto dat ben jij. 
De motor is je werkelijke zelf. De werkelijke zelf is hetgeen waar hij op 
draait, de motor. De auto heb jij nodig hier op aarde, maar de motor moet 
het werk doen. De motor kan zichzelf op dit moment niet verenigen in het 
aardse, zoals jij. Eigenlijk accepteer je de carrosserie, hoe lelijk die ook mag 
wezen. Misschien heb je geluk en heb je een fantastisch mooie carrosserie 
gekregen en dan ben jij op dat moment een geluksvogel, fysiek gezien. Maar 
stel dat de motor verrot is, dan ziet men alleen maar een prachtige 
carrosserie. Daar staart men zich vaak blind op; de man wordt verliefd of de 
vrouw wordt verliefd op de carrosserie en na een poosje met de carrosserie 
te zijn omgegaan, merken ze dat er heel veel mankementen zijn in de motor 
en dan denk jij: laat ik daar maar aan gaan sleutelen. Maar ja, je blijft het 
ervaren, dus je kunt nooit alleen iemands carrosserie naar je toe halen. Als je 
zegt: “Ik neem de carrosserie naar me toe”, neem je ook de motor mee, je 
kunt niet zonder de één of de ander. Heel veel mensen kiezen voor de 
carrosserie, maar niet voor de motor, dus ze willen eigenlijk de andere 
persoon niet leren kennen, omdat als je de andere persoon echt wil leren 
kennen, dan moet je heel veel tijd besteden aan het ontdekken van het 
wezen. Veel gesprekken voeren en heel veel botsingen creëren en heel veel in 
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waarheid spreken, want alleen dan kun je zien of jullie een goede match zijn 
ja of nee. Want als jij door hebt hoe de persoon in elkaar steekt, denk jij: heb 
ik hem door? Anders moet je doorvragen, dan heb je hem pas door. Je kunt 
alleen maar ‘door hebben’ met wat die persoon laat zien, want jij hebt niet 
het vermogen om door de materie heen te kijken, dus volledig ‘door krijgen’ 
betekent dialoog voeren, confrontaties, spreken in waarheid en elkaar laten 
ook. Op het moment dat je in confrontatie bent met de ander en je zegt: 
“Mij bevalt iets niet”, dan zeg je dat in eerlijkheid. Als de persoon zegt: “Zo 
ben ik nu eenmaal”, dan zeg je in eerlijkheid wat je wel of niet verlangt. Als 
de persoon zegt: “Ik verander niet”, dan zeg je in eerlijkheid waarvoor je wel 
of niet kiest. Kies je daarvoor, heb je dat. Kies je daar niet voor, dan neem je 
afscheid. Maar vele mensen durven het laatste niet te doen, ze gaan eigenlijk 
inslapen. Ze slapen in: ik kijk niet meer hoe hij is, ik neem hem zoals hij is 
met alle frustraties van dien, met alle beperkingen van dien, met alle 
tekortkomingen van dien en het is mij gewoon zo gegeven. Dat is niet waar, 
kind. Jij hebt het jezelf eigen gemaakt, omdat jij hebt gekozen om deze 
persoon te aanvaarden zoals hij is. Dat betekent dat jij niet hebt gekozen 
voor jezelf, omdat je aanvaardt op dat moment hoe hij is, maar je ziel, je 
werkelijke zelf is het er niet mee eens. Je menselijke zelf zegt op dat moment: 
“Ach ja, ik heb pech, hij is eenmaal zo of zij is eenmaal zo, of hij heeft mij zo 
gemaakt.”  
 
Nee, jij hebt jezelf zo gemaakt, omdat jij bent je eigen creatie van elk 
moment van dien, dus als jij de persoon zo ervaart, kun je alleen maar 
accepteren dat de persoon werkelijk zo is. Op dat moment moet jij kijken of 
je dat wilt of niet. Wees duidelijk en eerlijk. Maar als je gedachten zeggen 
‘nee’, dan zegt je mond ook ‘nee’. Als je gedachten dit zeggen en je mond 
zegt iets anders, dat werkt niet, kind. Wees duidelijk en eerlijk. Durf afscheid 
te nemen. Wat gebeurt er als je afscheid neemt? 
  
Er komen een paar suggesties uit de groep. 
 
Isaak: Als je afscheid neemt, lieve kinderen, geef je jezelf de kans om weer 
iets nieuws in je leven te creëren. Iets beters, want je neemt natuurlijk 
afscheid van iets slechts, omdat anders neem je geen afscheid. En slecht is 
menselijk, dus je neemt afscheid van iets menselijks, omdat je geestelijk wilt 
zijn. Je neemt afscheid van iets wat je geestelijkheid onderdrukt of 



 152 

beïnvloedt, dus je neemt afscheid om positief te zijn en niet negatief. 
Makkelijk, hè? We gaan naar de volgende. 
  
Helaas kan ik ook dit keer niets verstaan van wat de dame zegt, maar het antwoord van 
Isaak luidt als volgt. 
  
Isaak: Je bent dus een positief mens voor anderen en een negatief mens voor 
jezelf? Want dat zei je. Er staat een bandje aan. 
  
De mensen lachen.  
 
Isaak: Je zei dat je een positief mens bent, omdat je er voor andere mensen 
wilt zijn en helpen en vaak geïrriteerd bent van binnen. Maar, lieve schat, als 
jij een positief mens bent, ben je echt geestelijk. Dat betekent dat je 
geestelijkheid gaat uitstralen, automatisch ga je over de lijn en geestelijkheid 
trekt geestelijkheid aan, dan zoek je eigenlijk een ander soort mensen op, 
omdat de menselijke mensen hebben het over zaken waar jij geen feeling of 
voeding mee hebt en die laat je gewoon heengaan. Mensen met geestelijkheid 
spreken de waarheid. Dan voel je de waarheid van de woorden, zoals ons 
instrument vaak doet. Ben je dan gekwetst? Vaak moet je je eventjes 
inhouden, omdat je menselijkheid voelt dan deze woorden tot je komen en 
dat doet even zeer. Maar je geestelijkheid begrijpt het wel, dus je 
geestelijkheid wint het dan en waarom? Omdat een geestelijk mens tegen je 
heeft gesproken. Maar stel dat een menselijke mens dit tegen je zou zeggen, 
overwin dan je menselijkheid. Moeilijk, hè? Wees positief voor jezelf, wees 
geestelijk dus, automatisch ga je anders naar andere mensen kijken en ga je 
anders met mensen om en op dat moment heb je een ander leven, een ander 
leven dat je zelf hebt gecreëerd. 
  
Helaas blijven ook de woorden van Chantal onverstaanbaar. 
  
Isaak: Ik ben blij dat ons instrument jou heeft veranderd door ons, omdat 
‘waar je mee om gaat, word je mee besmet’ en ons instrument staat onder 
onze controle. Het betekent: je gaat met ons instrument om, dan ga je ook 
met ons om. Je kunt helaas niet voor de één kiezen en niet voor de andere 
kiezen, kind.  
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Dat kan niet, omdat ze zijn eigenlijk in samenwerking één, ons instrument en 
wij zijn ‘ze’, want wij spreken eigenlijk altijd in de collectieve vorm, omdat 
een instrument kan alles weten, dus zij heeft eigenlijk vele gedachten. Jullie 
kiezen heel vaak voor de gedaante die mijn naam draagt, maar wij zijn één. 
Dat betekent dat wij, al is ons instrument met jullie ergens feest aan het 
vieren, nog steeds wij één zijn. Waarom? Omdat zij bezit geen 
persoonlijkheid. Zij heeft alleen een aangemeten persoonlijkheid die ze op 
dat moment aanmeet en ze meet hem aan door jullie, dus ze wordt jullie.  
Ze kiest jullie uit en gaat met jullie om en zij ervaart jullie zodanig heftig dat 
ze zichzelf aanmeet op jullie. Veranderen jullie? Verandert zij ook. Dat 
betekent: confronteert zij jullie? Dan doet ze dat omdat ze op dat moment in 
zichzelf dat gevoel krijgt om jullie dus hoger in jullie zelf te trekken. En of 
wij het nu doen of dat zij het doet, het maakt niet uit, we zijn nog steeds 
collectief bezig, omdat wij zijn één. Ons instrument heeft ook het 
meesterschap in haar.  
 
Ze heeft het niet zomaar gekregen, omdat kinderen, hoe zou ik – en mijn 
naam is Isaak – met ons instrument kunnen werken als zij een andere graad 
had dan ik. Dat zou niet kunnen. Waarom niet? Omdat de afstemming niet 
hetzelfde zou zijn. Wij kunnen ons verlagen op jullie afstemming, maar toch 
kunnen wij jullie nog steeds niet bereiken. Alleen maar door een fysiek mens 
– die dus ook het menselijke in zich heeft, jullie afstemming, omdat het vlees 
aanwezig is – kunnen wij jullie bereiken. Wij kiezen ervoor om instrumenten 
ter aarde te laten komen die een geestelijke afstemming hebben om jullie 
geestelijkheid te bereiken. Maar het kan alleen maar via het menselijke, dus 
we kunnen jullie alleen maar menselijk helpen op het moment dat jullie 
menselijke behoeftes hebben. We kunnen jullie geestelijk helpen op het 
moment dat jullie geest erom vraagt. Dus vraagt jullie geest om 
geestelijkheid? Daar komen jullie wel achter. Vraagt jullie geest om 
menselijkheid? Daar komen jullie ook wel achter. Allebei kunnen we jullie 
geven en jullie mogen kiezen welke jullie verkiezen. 
Even terugkomend over dat je veranderd bent. Jij bent veranderd en je gaat 
nog meer veranderen, puur door het feit dat je hiervoor hebt gekozen. Dus 
ons instrument heeft je niet veranderd, jij hebt jezelf veranderd. Zij heeft je 
alleen maar verteld hoe je er kon komen en jij hebt het gedaan. Vertellen is 
makkelijk, doen is moeilijk. Ons instrument is veranderd door ons, puur 
door het feit dat ze ons weer heeft toegelaten, ‘weer’ betekent: ze was 
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eigenlijk al bij ons, maar ze moest weer bewust worden dat wij er waren en 
dat wij er zijn, nog steeds en dat kon alleen maar door het feit dat wij haar 
menselijk tevreden gingen stellen en dat we haar geestelijk ontwaakten. 
Geduld moesten we hebben, hoor. Maar ja, alle tijd, toch? 
  
Mijn hart wordt blij nu op het moment dat ik jullie blij maak. Mijn hart 
wordt blij op het moment dat ik de kans krijg om hier in deze zetel te zitten, 
al ben ik dood. Maar ik voel me nu levend, ik voel me menselijk, maar ik ben 
het niet. Ik voel me menselijk, omdat mijn lichaam, mijn lichaam even is, 
maar toch weet ik dat in mijzelf veel meer is dan dit lichaam, omdat dit 
lichaam laat ik zo meteen weer heengaan en dan voel ik mij dus niet meer dit 
lichaam, maar ik ben nog steeds even rijk. Als jullie sterven, dan gaat jullie 
lichaam … Waar gaat je lichaam heen? Vertel mij waar je lichaam heengaat?  
  
Dame uit de groep: In de aarde. 
  
Isaak: Opgeruimd staat netjes, zegt men dan. Ik heb er al die jaren last van 
gehad, ik moest voor mijn lichaam zorgen, moest het eten en drinken geven. 
Ik moest mezelf positief afstemmen en ik moest nog steeds geestelijk 
worden. Ik heb lichamelijke mankementen gehad, griepje hier, griepje daar 
… Vele mensen gaan niet zo denken. Vele mensen schrikken: help, mijn 
lichaam en ze gaan helemaal beven. Ze beven en ze blijven vasthouden aan 
hun lichaam: dat is mijn lichaam, mijn lichaam. Op het moment dat je 
ontspant, zeg je: “Mijn lichaam is mijn lichaam en ik hoef niet bang te zijn. Ik 
ben alleen maar met mijn lichaam nu in harmonie.” En als je lichaam ziek is 
en je geest zit in jouw fysieke lichaam, dan wacht je geest wel tot je lichaam 
weer gezond wordt, dat is wel waar. Maar op het moment dat je zo vrij bent 
als wij, dan betekent dat ook dat je niet meer vast kunt houden aan het 
lichaam. Elk mens hier in deze ruimte moet dus leren om met het lichaam in 
harmonie te zijn. Dat betekent: je hebt een lichaam, maar je bent geestelijk. 
Ik ben mens en ik ben geest. Ik ben lichamelijk en ik ben geestelijk. Ik ervaar 
mezelf menselijk, ik ervaar mezelf geestelijk, ik ervaar mezelf.  
Ik kies wat ik zelf wil zijn. Als jij een persoon in je bestaan hebt die menselijk 
is en je bent geestelijk en je zorgt dat je nog steeds in harmonie bent en in 
eenheid met die persoon, mag je daarvoor kiezen. Maar op het moment dat 
je geest honger krijgt naar geestelijkheid en je krijgt menselijkheid, dan gaat je 
geest keren. Hij gaat ontevreden wezen, omdat je geest wil op dat moment 



 155 

geestelijke voeding en geen menselijke voeding. Dit is een voorproefje, lieve 
Paula, van de masterclass! 
  
Paula: Ja, mensen vragen wel wat we gaan doen. Dan zeg ik: “Alleen Isaak 
weet wat we gaan doen.” 
  
Isaak: En ook ons instrument had er geen flauw idee van hoe een masterclass 
eruit zou zien. Maar ja, zij weet gewoon dat ze overgeleverd is. Wil ze eten, 
dan moet ze eten ook. Het is maar voedsel. Maar ja, wij kunnen niet zonder 
die energie op het moment dat het trillingsgehalte te laag is, omdat het vlees 
overbelast is, is er voedsel nodig, dus jullie moeten voedsel geven, alleen met 
een milligram is het al gedaald.  
  
Jullie moeten je lichaam voedsel geven op het moment dat jullie vermoeid 
zijn. Eten, en dan hebben we het niet over chips. We hebben het niet over 
soep, we hebben het over rijk voedsel. Brood en beleg, eet sterk voedsel, dan 
is je lichaam sterk en je vermoeidheid daalt. Wie van jullie is vermoeid?  
Omdat voedsel is energie, brandstof. Op het moment dat je goed eet en goed 
drinkt, dan geef je jezelf brandstof, maar vele mensen eten soep en de 
brandstof is verdampt. Daarom moet je gewoon dooreten en dan weer goed 
in je kracht komen en natuurlijk goed slapen. Want slapen betekent dat je je 
lichaam te rusten legt en je geest is vrij, daarom droom je ook. Dromen doe 
je geestelijk. Vele wetenschappers denken dat het nog steeds menselijk is, 
maar dat is niet zo. Je droomt geestelijk en je onderbewustzijn is geestelijk, 
dus je onderbewustzijn droomt, hè Sylvia? Hoeveel dromen heb je al gehad 
vanuit je onderbewustzijn? Dus heb jezelf lief, geef jezelf energie. Ben je 
positief, geef je energie. Ben je negatief? Dan ben je down. Ga je met 
positieve mensen om, dan krijg je energie. Ga je met negatieve mensen om, 
dan ben je down. Wie van jullie heeft negatieve mensen om zich heen en 
denkt: nou, die mensen … 
Dame uit de groep: Mijn schoonouders. 
  
Isaak: Gooi ze weg. 
  
De mensen lachen. 
  
Dame uit de groep: Ik heb een partner en het zijn zijn ouders. 
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Isaak: Die partner mag je houden, maar je bent toch niet getrouwd met zijn 
ouders? 
  
Dame uit de groep: Nee. 
  
Isaak: Dus op het moment dat jij hen aan de telefoon hebt en jouw hoofd 
gaat al dit doen … 
  
Isaak gooit zijn hoofd achterwaarts en slaat zijn ogen ten hemel. 
  
Dame uit de groep: Ja, dat doet het altijd. 
  
Isaak: Dan doe je toch net alsof je vinger per ongeluk dit knopje indrukt. 
  
De mensen lachen. 
  
Isaak: Je kunt ook doen zoals wij en zeggen: “Ik ben niet van jullie gediend. 
Ik heb geen zin in jullie”, dat kun je ook doen. 
  
Dame uit de groep: Nou ja, we gaan nog op vakantie … 
 
Isaak: Zolang je maar niet in hun tent komt, dan heb je er geen last van. 
Maar ik weet wel dat je daar wel last van gaat krijgen, want je gaat erover 
nadenken. 
  
Dame uit de groep: Ja, dat is waar. 
  
Isaak: Het maakt niets uit, de energie komt toch terug bij je. Dat betekent 
misschien, kind, dat er geen tijd en ruimte is. Dus er is geen tijd en er is geen 
ruimte, maakt niet uit in welk land we leven. De energie ‘hoeps’ ontmoet 
elkaar weer, omdat gedachten zijn krachten. Wat je denkt, dat word je. Wat je 
zegt, dat word je. Wat je doet, dat word je. Denk jij op dat moment dat ze 
slecht over je denken, dan gaat de energie naar beneden. Het is menselijk, 
hoor, maar niet geestelijk. Op het moment dat je zegt: “ik gooi dat 
overboord”, dan ben je vrij van die energie en vrij van die mensen. Nou, dan 
zeggen mensen: “Maar je moet je broeders toch liefhebben?”, dat is waar. 
Maar je hebt ze lief. Je hebt ze lief, omdat op het moment dat jij deze 



 157 

personen in jouw bestaan had gekregen zonder je partner, dan had je al lang 
mee gestopt. Welles of nietes? 
  
Dame uit de groep: O, al lang! Al lang! 
  
Isaak: Door de verplichting die jij jezelf oplegt – de verplichting ‘ik moet een 
goede, trouwe echtgenote zijn – moet ik ook aanvaarden dat mijn partner uit 
zo’n verrot nest komt. 
  
Dame uit de groep: Ja, dat denk ik. 
  
Isaak: Heerlijk hè, die woorden te gebruiken … verrot nest. Ja, maar lief 
kind, iets wat verrot is, blijft rot, dus ik wil je niet beïnvloeden, ik wil je alleen 
maar deze les geven. De les van: jij bepaalt zelf welke lessen jouw bestaan 
zijn en niet de omgeving, alleen jij. Op het moment dat jouw partner jou 
accepteert – en dat doet hij natuurlijk – zal hij ook accepteren dat je zou 
zeggen: ”Die twee keer per jaar worden nu nul keer per jaar.” Dan zou jij 
eigenlijk jezelf een geschenk geven, want dan ben je eerlijk en erken jij je 
eerlijkheid en dan ben je oprecht en dan ben je echt.  
 
Mensen die dat niet zijn, zijn nog steeds gemanipuleerd door de 
maatschappij, de principes, de normen en waarden van de maatschappij en 
niet hetgeen je echt bent hier van binnen. Op het moment dat jij echt bent 
van binnen, dan verandert je omgeving vanzelf en dan houd je energie over. 
Al is jouw lichaam maar een lichaam, jouw geest is sterker dan het lichaam. 
Dat betekent dat je langer door de dag heen kan gaan, positief. Als je goed 
eet, goed voedsel tot je neemt en slaapt, ben je langer fit dan dat je met deze 
mensen omgaat – al is het maar twee keer per jaar – want die energie trek je 
toch naar je toe, ook al ver weg. Het blijft knagen. Schoon schip maken 
betekent er definitief  voor kiezen waar je niet meer wel bij bent. Nou, wie 
heeft nog zo’n dilemma. 
  
Eén van de dames geeft aan dat ook zij een dilemma heeft met haar ouders. Een andere 
dame mengt zich in het relaas en weerlegt een aantal zaken. Hierop springt Isaak even in. 
  
Isaak: Zal ik vanuit mijn simpele meesterschap even redeneren? Het is niet 
waar wat u spreekt. Waarom? Omdat juist op het moment dat je afstand 
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neemt en je groeit, dan heb je geen behoefte meer aan energieën die lager 
zijn en het maakt niet uit of je daaruit voortkomt. Menselijk gezien ben je 
daar uit voortgekomen, maar geestelijk gezien heb je daar geen voedsel. Het 
betekent dat je een afstand creëert menselijk, juist om geestelijk te kunnen 
groeien. Op het moment dat je steeds teruggaat naar die energie, wordt je 
menselijkheid weer geactiveerd en je geestelijkheid wordt weer naar beneden 
gegooid. Het kan wel zijn dat u op dat moment zo wilt spreken: “Ik 
verander, dus ik kan het gemakkelijker dragen.” Het zal wel, dat je het 
makkelijker aankan, maar als de mens niet verandert, dan draag je het alleen 
maar. Mensen om je heen veranderen alleen maar op het moment dat ze 
accepteren wat jij bent. Op het moment dat zij niet geaccepteerd wordt, zoals 
zij nu is, dan betekent het dat de mensen om haar heen haar dus eigenlijk 
denigreren in haar ‘zijn’. Het betekent, lief kind, dat jij niet mag wezen wat je 
bent en het betekent dat jij jezelf in diskrediet brengt en dat jij jezelf ontkent 
in je behoeftes. Op het moment dat je liefde hebt voor jezelf, waarde hecht 
aan jezelf, kies je niet meer voor mensen die jou de liefde en de waarde 
ontnemen en je doelstellingen eigenlijk niet begrijpen. Wij hebben het inzicht 
dat wij weten over welke mensen zij het heeft. Dus het kan zijn dat u andere 
mensen om u heen heeft, maar dan moet ik mij daarmee verbinden. Maar in 
deze situatie is het echt een volkomen ‘nee’, omdat jouw ouders onze taal 
niet begrijpen. Als je het niet begrijpt, kun je het ook niet ontcijferen, dus je 
kunt ons niet op dat moment in je leven nemen als je ons niet begrijpt. Jouw 
ouders nemen ons niet in hun leven – dat hoeft ook niet – en het zal ook 
nooit en te nimmer gebeuren. Jouw familie heeft dezelfde instelling als die 
van jou. Dat betekent dat je er alleen voor staat in jouw proces van groeien, 
in je proces van geestelijkheid. Maar is een kind niet altijd blij als hij een 
rapport heeft en thuiskomt en een goed rapport heeft. Wat wil het kind dan 
met dat rapport doen? Laten zien. Dus jij kunt niet laten zien dat je goede 
cijfers hebt gescoord. Het betekent dat jij jouw rapport alleen maar naar 
jezelf kunt richten: ‘kijk, ik heb een goed rapport!’, maar je kunt het niet 
delen met degenen die naïef zijn. Je kunt het niet delen met de familie die je 
lief is, je kunt het alleen maar delen met jezelf. Nou ja, is ook goed, maar het 
betekent dat je dus eigenlijk geestelijke afstand hebt en alleen nog maar een 
grotere gaat krijgen. Het betekent dat je alleen maar op je menselijkheid moet 
gaan teren tijdens bezoeken van hen, maar je menselijkheid neemt af doordat 
je geestelijk bent, dus jullie raakvlakken worden steeds minder. 
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Dame uit de groep: Betekent het dat ik vaarwel moet gaan zeggen? 
  
Isaak: Dat zouden wij nooit zeggen, omdat wij zouden nooit en te nimmer 
beïnvloeden, maar we vertellen je wel hoe het is. Je kunt een dochter zijn. 
Ons instrument is ook een dochter van haar ouders, maar ons instrument 
heeft gekozen om de ouders nu niet in haar leven te hebben en dat was nu 
en dat was een jaar geleden ook al. Zolang ze dat zo voelt, zal ze het ook zo 
doen, zonder dat wij hebben verteld dat ze het moest doen. Het was een 
gevoel dat ze voelde.  
 
Een gevoel van: ga ik nu de verplichting aan om erheen te gaan en mijn tijd 
uit te zitten en hopen tot er misschien een aardigheid terugkomt van 
acceptatie. Acceptatie van wat ze weten wat ze is, dat ze volledig haar 
accepteren in haar mediumschap, haar volledig accepteren in haar groei die 
ze meemaakt tot nu toe. Maar op het moment dat ze dat niet doen, heeft ze 
geen woorden voor ze. Ze merkte opeens dat ze geen woorden had, ze kon 
niet eens spreken, haar woorden waren op. Het is een kwalijk iets als je 
woorden op zijn. Stel dat wij geen woorden meer voor jullie zouden hebben, 
dan betekent het dat wij weten dat wij jullie niet kunnen bereiken. Dus jij 
weet dat je de keuze mag maken: doorgaan zoals je nu doorgaat of gewoon 
kiezen voor je werkelijke zelf.  
 
Maar ja, dat is een heel zware keuze als je jezelf zoveel jaren achtereen 
afhankelijk hebt opgesteld en nu opeens jezelf onafhankelijk moet gaan 
opstellen. Poeh, poeh, poeh, kind, dat betekent dat je zo sterk in je geloof 
moet zijn, dat jij dat voor jezelf overhebt. 
 
En met deze laatste uitspraak kwam de voorproef op de masterclass van Isaak tot een 
einde, lieve mensen. 
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GEESTELIJKE KINDEREN 
 
 
Isaak: Goedemiddag Elise. 
 
Elise: Goedemiddag Isaak. Ik heb van het tijdschrift Lotus de vraag gekregen 
om voor het winternummer nog een artikel met u te maken en de vraag van 
hen aan u is als volgt gesteld: Wil je Isaak vragen ons meer te vertellen over 
de spirituele ontwikkeling van kinderen, dat er nu kinderen worden geboren 
die al vroeg blijk geven van een diepe belangstelling en ontwikkeling in 
spirituele zaken, over de terugloop van de traditionele geloofsbeleving van de 
mensen in Nederland en hoe daardoor nu zoveel mensen erg zoekend zijn; 
wat is de rol van de kerken voor de hedendaagse mens nog? 
 
Isaak: We hebben het over de new-age kinderen, vrijetijdskinderen, 
kristalkinderen, jullie hebben heel veel namen hiervoor. Kijk, op het moment 
dat we verder in het evolutieproces zijn, dan betekent dit dat er veel meer 
geesten geëvolueerd zijn tot een ander geestelijk level. Als ze geboren 
worden, kan het zijn dat ze dus meer wakker zijn dan diegenen die nog door 
de scholen heen moeten gaan. We weten dat er veel kinderen op Aarde zijn, 
die wij geestelijke kinderen noemen. Het zijn open kanalen voor ons. We 
weten ook dat we te maken gaan krijgen met hun menselijkheid en dat 
opeens die geestelijkheid verdwenen kan zijn en dat hun menselijkheid de 
overhand gaat nemen. Helaas is dat in het merendeel van de gevallen zo, 
daarom reïncarneren ze in grote aantallen tegelijk, omdat het is eigenlijk de 
bedoeling dat de Aarde een hoger trillingsgehalte gaat krijgen, dat de mens in 
een ander bewustzijn gaat komen door de omgeving waar ze zich in 
bevinden. Zoals we al eerder hebben gezegd; waar je mee omgaat word je 
mee besmet. 
 
Geestelijke kinderen zijn boodschappers. Ze geven boodschappen, 
misschien op school, misschien aan de ouders of aan broertjes en zusjes of 
misschien bij diegenen die wij familie noemen. Bij geestelijke kinderen is het 
niet zo dat het mediums gaan worden, omdat mediums hebben weer een 
andere gradatie. Een medium wordt ontwikkeld via de geestelijke kant, via 
een gids, om helderhorend te zijn, helderziend en als zodanig onze naam te 
vertegenwoordigen. 
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Het aardse geloof neemt af, omdat men daar eigenlijk verkeerde associaties 
mee heeft opgebouwd. De kerken zijn gaan leegstromen, omdat men in de 
kerken eigenlijk heel veel misdaden heeft gepleegd. Misdaden die achteraf 
ontmaskerd zijn. De pastoren die in de kerken waren, hebben heel vaak de 
ethische lijn overschreden, ze zijn misbruik gaan maken van hun machten. 
Dat vinden wij, dat zijn onze bevindingen, maar het blijft altijd onze 
bevinding. We hebben heel veel gezien, wat wij eigenlijk liever niet hadden 
gezien. De mens op Aarde is heel vaak onwetend, maar de mens op Aarde 
wordt steeds meer wetend, want er is veel informatie beschikbaar. Er zijn 
vele boeken op de markt, vele tv-programma’s of dat men één of ander 
verhaal uitzoekt en daardoor achter de waarheid komt. Dat geeft juist 
toegang tot ons, dat wij – de geestelijke wereld, die zo geduldig jaar in, jaar 
uit heeft gewacht – nu eindelijk naar voren mogen treden en via 
instrumenten de wereld mogen veranderen. 
 
Elise: Er is een terugloop van de traditionele geloofsbeleving en daardoor 
zijn mensen dus erg zoekend … 
 
Isaak: Ze zoeken eigenlijk naar waarom ze zijn gekomen op Aarde. Kijk, er is 
geen geluk in materie, dat is alleen maar iets wat je ziet met het oog, maar als 
je heel erg materialistisch bent, dan kun je jezelf daarin koesteren en zeggen: 
“Ik voel me gelukkig in dit stukje materie”, maar de ziel heeft honger. De ziel 
is de energie die je bezit en de geest is eigenlijk zoekende. De geest zoekt 
meer dan het oog, meer dan het fysieke en dan gaat hij dus tot onderzoek 
over, waar wij altijd voorstander van zijn. Onderzoek ons, ga bijeenkomsten 
bezoeken, ga jezelf laten overtuigen dat wij bestaan. Het heeft niets met de 
instrumenten te maken, dat zij naar voren moeten komen. Natuurlijk, zij 
moeten naar voren komen om ons te laten zien, maar het draait eigenlijk om 
ons en niet om instrumenten. Instrumenten zijn alleen maar instrumenten. Je 
kunt geen muziek maken zonder instrumenten, maar het gaat om de muziek 
en niet om de instrumenten, waar of niet? 
 
Elise: Ja, dat is zeker. 
 
Isaak: Bij ons hetzelfde. Wij moeten instrumenten in de wereld brengen om 
ons te vertegenwoordigen. De bijeenkomsten zijn daarvoor in de wereld 
geroepen. Kom kijken, breng een foto van een overledene, laat ons jou 
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overtuigen en laat het instrument onze naam vertegenwoordigen. Daarom 
zijn wij heel content met al die boeken die op de wereld zijn gekomen, maar 
we zeggen altijd: wees voorzichtig, onderzoek het in waarheidsgehalte. Is er 
echt een directe lijn tussen de geestenwereld en het instrument, dan is het 
schrift meestal in waarheid geschreven, behalve als het instrument haar eigen 
persoonlijkheid neerzet en het gaat vertalen via haar of zijn menselijkheid. 
Het is zo belangrijk om uitgeschakeld te worden. Het menszijn mag er zijn 
als omhulsel, zonder omhulsel hebben wij geen stem. Maar het menszijnde 
mag nooit en te nimmer onze naam vertroebelen. Dus niet spreken in ‘ons’ 
als ‘ons’ er op dat moment niet is. 
 
Elise: Ik kom nog even terug op de new-age kinderen. U zegt dat er heel veel 
verloren gaan, dat die kinderen met de jaren die openheid verliezen. Hoe kun 
je dat bewaken als ouder? 
 
Isaak: Dat is heel moeilijk, want de kinderen zelf moeten het geloof gaan 
creëren in henzelf. Kijk, als je geestelijkheid bezit, dan bezit je dat, maar door 
hetgeen je ziet met het oog en doordat je speelt met leeftijdsgenoten, kan je 
geestelijkheid bezoedeld worden. Heel vaak zijn aparte kinderen degenen die 
onze naam gaan vertegenwoordigen, zij hebben een gedrag van autisme. Ze 
trekken zich terug in hun eigen wereldje en op dat moment worden ze niet 
zo besmet door de wereld van buiten. Maar ja, ze leven wel in de 
maatschappij en ze gaan ook naar school. Ze moeten eigenlijk het geloof 
krijgen. Op het moment dat je goede ouders hebt, ouders die je bevestigen in 
jouw kunnen, dat ze zeggen: “Kind, je bent speciaal en je mag speciaal zijn. 
Wees jezelf, verander niet om leeftijdsgenoten te behagen.” Dan ben jij 
degene die een steentje bijdraagt in dat proces. Maar wij zien dat het kind op 
een gegeven moment het verstand krijgt. Ze leren materie en ze worden 
bezoedeld door al hetgeen ze zien op tv, in kranten en in de maatschappij en 
dan verliezen we ze. 
 
Elise: Dat is jammer. 
 
Isaak: Ja, dan worden ze weer te mens. Je hebt geestelijkheid en je hebt 
menselijkheid, alle twee mag je ervaren. Zoals jij ons instrument kent, is zij 
menselijk, op normale dagen is zij menselijk, maar ze heeft nooit haar geloof 
verloren. Zij heeft nooit haar intuïtie verloren, haar mensenkennis en dit 
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vanaf haar gevoel en niet vanaf haar oog. En daarom blijven wij toegankelijk. 
Natuurlijk hebben wij heel hard moeten werken om te voorkomen dat zij te 
menselijk werd door al die slechte ervaringen uit het verleden, daar hebben 
wij ook heel veel voor gebeden. 
 
Elise: Deze spirituele kinderen, de komst van new-age kinderen naar de 
Aarde moet dus gaan bijdragen aan het verhogen van het trillingsgehalte van 
de Aarde? Dat is eigenlijk waar u met uw werk ook mee bezig bent. 
 
Isaak: Ja, wij werken dus vanaf deze kant van het instrument en het 
instrument raakt weer mensen door de gesprekken heen, door de 
demonstraties heen, door de boeken heen en door hetgeen nog allemaal in 
de toekomst ligt. Wij willen graag collectief werken, daarom hebben wij 
meerdere mensen nodig die onze naam gaan vertegenwoordigen. Niet alleen 
mijn naam, we hebben het niet alleen over mijn naam, maar onze naam, de 
naam van Heerlijkheid, de naam van God, dat je eigenlijk de Aarde moet 
behouden. Mensen die zich inzetten, zoals Greenpeace zich inzet voor het 
behoud van het milieu en de dieren, die vertegenwoordigen ook onze naam. 
Ook de mensen die opkomen voor het regenwoud – want deze vraag heb je 
ons ook ooit gesteld – die vertegenwoordigen ook onze naam. Stel dat er nu 
een kerkelijke meester op Aarde zou zijn – een meester, dus niet iemand die 
via boeken en een bijbelcursus zodanig is neergezet van ‘zo moet het’, maar 
gewoon in alle vrijheid van dien – die vertegenwoordigen ook onze naam. Er 
zijn zoveel meesters tussen jullie, die wij meesters noemen omdat zij hun 
meesterschap op dat moment laten zien. Al zijn ze beperkt in hun 
informatie, toch zijn het meesters. Dus heb lef en durf een meester te zijn. Jij 
bent eigenlijk al een meester voor je eigen kinderen, omdat jij hebt 
meesterschap naar hen toe. Ze kijken tegen je op, omdat je weet meer dan 
zij. Vertel je waarheden, maar je moet altijd kijken; zijn deze waarheden uit 
menselijk oog verteld of uit geestelijk oog. 
 
Elise: En hoe kun je eigenlijk merken of je een new-age kind hebt?  
 
Isaak: Het is een gevoel dat je krijgt. Nou, dan heb je weer een probleem. 
Krijg je wel een gevoel van het kind als het een aardse ouder betreft? De 
ouders van ons instrument hebben het dus nooit begrepen, tot aan heden toe 
niet. Maar het gevoel dat je krijgt ‘mijn kind is speciaal, mijn kind is anders’. 
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Het is een open kind, een gevoelsmatig kind. Het is een wijs kind, het kind 
weet dingen die ze niet kan weten, bij wijze van spreken dat ze veel vraagt 
over de dood of het hiernamaals. Doorvragen, ze vragen verder door dan 
‘mama, krijg ik morgen speelgoed’. Ze willen veel aandacht, ze willen veel 
vertellen in zachtheid. Het zijn kinderen die een bepaalde uitstraling hebben. 
Het kan zijn dat ze geplaagd worden in hun nachten, dat ze nachtmerries 
krijgen, want op het moment dat ze gaan slapen, komt hetgeen ze de hele 
dag tegen hebben proberen te houden naar de oppervlakte en zo worden ze 
onbewust lastig gevallen. Niet geestelijk dan, gewoon in henzelf, dat ze een 
innerlijke strijd leveren. Het zijn kinderen die heel veel warmte stralen. Ze 
komen de ruimte binnen en je voelt je blik die kant op gaan, want 
geestelijkheid trekt altijd, vergeet dat nooit. Dus als je oog getrokken wordt 
naar het kind en je voelt je aangetrokken tot het kind, dat betekent dat het 
kind een uitstraling heeft die jou aanraakt in je hart.  
 
Het is een kind die ook aardse trekken heeft, natuurlijk, het kan ook zijn dat 
je verblind wordt door de aardse trekken, dat het kind juist heel hysterisch 
kan doen op momenten dat je denkt: waar komt dat vandaan? Dan zou je op 
dat moment eigenlijk op de knieën moeten gaan en contact leggen met het 
kind en door moeten vragen, zodat je letterlijk contact gaat zoeken met het 
innerlijke van het kind.  
 
Geestelijke kinderen zijn moeilijke kinderen. Ze kunnen heel vaak een 
conflict hebben met zichzelf, concentratiestoornissen, dat ze niet willen 
leren, angsten, dat ze heel veel angst hebben over hetgeen met de Aarde te 
maken heeft. Ze hebben een dualiteit in zichzelf, maar aan de andere kant 
kan het ook weer zo zijn dat die kinderen eigenlijk in autisme verkeren, dat 
ze alleen maar in stilte verkeren, in hun eigen wereldje voor zich uit zitten te 
brabbelen en eigenlijk weinig contact leggen met de medemens. Dan moeten 
we gaan kijken; is dit kind nou fysiek autistisch of legt het kind contact met 
zijn innerlijke zelf en dan lijkt het op autisme. 
 
Elise: Kunt u ons nog iets meer vertellen over de new-age kinderen? 
 
Isaak: New-age kinderen moet je altijd proberen te behouden. Je zou ze 
eigenlijk bij elkaar moeten stoppen, zoals wij de kinderen bij ons in de 
geestelijke wereld bij elkaar stoppen in de kinderwereld. Wij zetten die 
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kinderen niet bij volwassenen, omdat ze dan te gauw verstandelijk worden en 
ze moeten leren om zichzelf via het gevoel te ontwikkelen. Dus probeer jullie 
kinderen, de new-age kinderen via het gevoel te laten ontwikkelen, laat hun 
zuiverheid intact. Als jij moeder bent van zo’n kind en je ziet dat het kind 
interesse heeft in spiritualiteit, zoals een kind interesse zou hebben voor 
ballet, breng het kind dan naar spirituele cursussen. Laat het kind contact 
krijgen met gelijkgestemden, dus zoek even op internet of in magazines of er 
meer kinderen zijn met dezelfde problemen en die dezelfde gevoelens 
hebben als jouw kind. Als je ze bij elkaar zet, is dat heel therapeutisch voor 
hun ontwikkeling. Stop ze niet in reguliere klassen, zorg dat ze in goede 
klassen terecht komen, waar aandacht is voor individualiteit, dat ze speciaal 
zijn. Het is jammer dat in de reguliere klassen de specialiteit aan het vervagen 
is, het wordt allemaal nu gezien als leerstof, we leren kinderen via het stof. 
En je zou kinderen eigenlijk stof moeten geven, maar ook meer dan dat. Dan 
hebben we het niet over een bijbelcursus, maar gewoon over hun gevoel, dat 
ze over hun gevoel kunnen spreken, dat ze over hun dromen kunnen 
spreken, over hun angsten en dat ze dus het geloof meekrijgen dat er meer is 
dan alleen het aardse, van kleins af aan. Dat wordt wel heel veel gedaan in 
landen als India. Die kinderen worden in tweevoudigheid opgevoed. Ze 
krijgen gewoon, normaal, regulier onderwijs, maar ze krijgen ook spiritueel 
onderwijs. Nou, dat zou voor ons een hele stap in de goede richting zijn. 
Een grote stap, want dan verrichten jullie eigenlijk het werk dat wij eigenlijk 
moeten verrichten op het moment dat wij een instrument willen gaan 
gebruiken. Want als wij een instrument zien, moeten wij het hele leven door 
geestelijk onderricht geven en fysiek onderricht, omdat het instrument moet 
kunnen associëren, ze moet veel meemaken. De klappen komen sowieso en 
die laten gebeuren, we zullen dan niet intreden of de klappen voorkomen. 
Wij zijn er, we kijken toe en soms kijken we weg, maar het is nodig, want hoe 
kan jij een meester worden zonder ervaring? Hoe kun je onderricht geven als 
je zelf nooit onderricht hebt gekregen? Dus lieve ouders, heb je een geestelijk 
kind? Heb je een new-age kind? Zoek gelijkgestemden. Zorg dat het kind 
speciaal onderricht krijgt, waar men ruimdenkend is, waar de juffen of de 
meesters niet afkerig zijn van deze wijsheid. 
 
Elise: Is er nog een rol weggelegd voor de kerk in de hedendaagse 
maatschappij? 
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Isaak: Het wordt steeds minder, tot aan verdwijning toe. 
 
Elise: En vinden jullie dat erg? 
 
Isaak: Nee, het hoort bij het evolutieproces. De kerken zijn niet meer in deze 
tijd gelegd. Kerken zullen opeens net als tempels worden. Gewoon tempels 
waar je heen kunt gaan om tot rust te komen, waar je dus niet meer voor de 
kerkdienst gaat, maar misschien om even tot bezinning te komen, om even 
tot jezelf te komen, daar gaan de kerken in de toekomst voor functioneren. 
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ENERGIEVOORRADEN VAN MOEDER AARDE EN DE 
ENERGIE VAN DE MENS 
 
 
Isaak: Goedemiddag Elise. 
 
Elise: Goedemiddag Isaak. Het spirituele tijdschrift “Spiegelbeeld” heeft het 
aankomende najaar onder andere als thema ‘de energievoorraden van 
Moeder Aarde’. Dit onderwerp wordt naar ik begrijp belicht vanaf de wat 
meer wetenschappelijke kant en graag wil ik van u, vanuit uw optiek, weten 
hoe het ervoor staat met de energievoorraden – zoals aardolie en gas – van 
Moeder Aarde. Graag zou ik het verhaal hierna ombuigen naar een andere 
vorm van energie: de energie van de mens. 
 
Raken de energievoorraden van Moeder Aarde uitgeput en zo ja, zijn er dan 
alternatieven? Natuurlijk worden zon- en windenergie al enigszins toegepast, 
maar hoe gaat de ontwikkeling van de Aarde op dit gebied in de komende 
decennia? 
 
Isaak: Helaas leven wij in de geestensferen en wij houden ons bezig met de 
geestelijkheid van de mens en hetgeen jullie de planeet Aarde noemen, is de 
plek waarop jullie wonen en waar jullie zuinig mee moeten zijn. Op het 
moment dat men hier op Aarde is en eigenlijk de Aarde misbruikt en gebruik 
maakt van de voorraden die zij bezit, gaan jullie natuurlijk ook de 
consequenties hiervan zelf dragen. Met alles wat je veroorzaakt, krijg je de 
wet van oorzaak en gevolg. Tot op heden is er nog genoeg toevoeging. Dat 
betekent dat het zich nog steeds aanvult, het is nog niet aan het opraken. Zie 
het als de regen. Op het moment dat de regen valt, is er regen ter Aarde 
gevallen, maar toch wordt het weer teruggebracht naar ons. Het is eigenlijk 
een cyclus van vallen en opstaan, vallen en opstaan, het wordt eigenlijk weer 
ter plekke geproduceerd. Hetzelfde met de energieën hier ter Aarde. Het 
wordt geproduceerd, maar er is natuurlijk ook wel een terugloop, want op 
het moment dat men te veel vissen uit het water haalt, moeten veel vissen 
weer veel vissen maken om weer genoeg voorraad te hebben. Maar ja, als we 
kijken in de grote zin van het woord, is er nog genoeg om de Aarde 
langdurig in stand te houden, dus de angst is bij ons nog niet aanwezig dat 
we geen zielen meer ter Aarde kunnen sturen om hun reïncarnatie en 
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natuurlijk ook hun evolutie te voltooien. Het is wel zo dat de mens bewust 
moet zijn; wat je gebruikt, raakt opeens op. Misschien moet men dan gaan 
bezuinigen en minder gaan gebruiken en niet meteen naar de alternatieven 
gaan grijpen. Op het moment dat je zegt: “Ik heb een alternatieve 
oplossing”, dan gaat men door met zijn eigen technieken en zijn eigen 
gewoonten en zegt men: “Oké, als deze op is, hebben we weer een ander in 
de voorraad staan, een andere manier om ons in leven te houden.” Het is 
hetzelfde als zuurstof. Op het moment dat je zegt: “We kappen alle bomen”, 
en de zuurstof is op, dan moet het niet zo zijn dat jullie zodanig op je hoede 
zijn geweest en een loods met zuurstofflessen hebben neergezet voor jaren 
tijd om jezelf levend te houden. Wees gewoon bewust. Wij weten dat jij, 
Elise, bewust bent met energie. We weten ook dat jij bewust bent van het 
bevuilen van Moeder Aarde en vele mensen zijn er niet bewust van en op het 
moment dat het te laat is, gaan ze de blik naar henzelf toewerpen en zeggen 
ze: “Wat heb ik de Aarde eigenlijk aangedaan?” Maar tot op heden hebben 
wij nog geen angsten en voor de toekomst ook nog niet, omdat we weten: er 
is nog genoeg. En misschien raakt de ene bron op, maar dat betekent dat een 
andere bron ergens anders weer herrijst, weer ontdekt wordt en dan kunnen 
jullie die bron weer leegzuigen. Maar nu even terugkomend op het geestelijke 
van ons, de energie van geestelijkheid. De energie van geestelijkheid is 
eigenlijk de energie die je zelf draagt. De één heeft heel veel energie, 
geestelijk, en dat betekent dat hij heel erg openstaat voor zijn eigen gevoel, 
voor zijn eigen zelf en dan groeit hij spiritueel gezien veel sneller dan degene 
die gesloten is. Maar wat voor vraag had je daarover? 
 
Elise: Nou, wij hebben zelf – als mens – allemaal een energie om ons heen 
en alles om ons heen heeft ook een energie. Niet alleen iedere plant en iedere 
steen, maar zelfs een uitwisseling van woorden, van geld, van gedachten, alles 
heeft energie. Kunt u daar misschien nog één en ander over vertellen? 
 
Isaak: De energie van elk wezen is eigenlijk het unicum dat elk wezen heeft. 
Jij hebt een energie en die draag je uit in woorden, gedachten en daden; alles 
wat je zegt, denkt en doet en dat is jouw macht, jouw kracht, je bezit. Spreek 
je eerlijke woorden, zal je op dat moment ook eerlijke mensen tot je nemen 
of de oneerlijke mensen gaan verdwijnen. Op het moment dat je heerlijkheid 
bij je hebt en je draagt het uit, zullen de mensen ook geraakt worden door 
jouw heerlijkheid, dus de wisselwerking zoals jij bent, is hetgeen je ook 
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neerzet in de maatschappij. Heel veel mensen hebben een oneerlijke energie 
bij zich, ze proberen eerlijke woorden te spreken, maar hun ziel is oneerlijk. 
Het betekent dat zij zichzelf zodanig hebben gemanipuleerd, dat ze dus in de 
maatschappij eerlijk willen zijn, maar in hun hart zit nog veel te veel 
negatieve energie. Hun harten, dat betekent dat ze slechte gedachten hebben 
of jaloezie hebben, te veel ego of zichzelf heel gauw in het nauw gedreven 
voelen of dat ze niet hier ter plekke horen en denken: we zijn hier niet 
welkom in deze maatschappij bij een aantal mensen of misschien in de grote 
zin van het woord. Op dat moment proberen ze een plek te creëren in de 
maatschappij en ze proberen erkend te worden in hun daden en ook in hun 
liefde.  
 
Ze proberen ook mensen te helpen waar ze maar kunnen helpen, maar in 
hun hart is er alleen maar geen eerlijkheid, omdat ze helpen niet vanuit de 
basis van ‘zo zit ik in elkaar’, maar ze houden zichzelf voor de gek of ze 
houden de medemens voor de gek, omdat ze hopen dat ze daardoor de mens 
bereiken en ook een goede levensstandaard in de maatschappij neer kunnen 
zetten. Genoeg mensen zijn zo, dat noemen we ook de hypocriete mens. Die 
mensen zijn hypocriet, ze zijn egocentrisch, op eigen belang uit en natuurlijk 
egoïstisch en desnoods komt een stukje machtswellust daarbij. Daar moet 
men ook eerlijk voor uitkomen, want stel dat deze mensen die we net 
hebben genoemd ook duidelijk deze woorden zouden uitspreken: “Ik ben 
van plan om oneerlijkheid neer te zetten om dit voor elkaar te krijgen”, dan 
zouden vele mensen al hun oordeel klaar hebben en natuurlijk zich ook 
daarvoor gaan beschermen. Maar ja, dat kunnen ze niet doen, omdat anders 
krijgen ze niet hun macht of hun zin. En daarom zijn vele mensen bezig met 
destructie van vertrouwen, omdat als jij degene bent die hen heeft toegelaten 
en je komt achter de waarheid, dan is je vertrouwen natuurlijk geschonden, 
omdat dan denk je bij jezelf: hoe heb ik mezelf zo kunnen laten misleiden, 
hoe heb ik zo dom kunnen zijn dat ik het niet heb gevoeld of heb gezien? En 
dan heb je allerlei redenaties: het was toch zo, het voelde toch zo, opeens is 
deze persoon omgeslagen tot een ander gehalte … en wij zeggen: “Nee kind, 
het was eigenlijk al vanaf het begin zo, maar je hebt niet je gevoel erop 
losgelaten, alleen hetgeen je ontving en ervoer op dat moment, dat heb je 
aangenomen”, en dat is op de menselijke zin en niet op de geestelijke zin. 
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Elise: Komt iedereen eigenlijk met een zuiver, schoon hart naar beneden toe? 
Ik bedoel: is de mens die reïncarneert helemaal puur en zuiver? Zoals u net 
zegt ‘alles aan negativiteit in het hart’, wordt dat eigenlijk in de loop der jaren 
opgebouwd? 
 
Isaak: Nee, nee, er zijn genoeg kinderen die geboren worden met ballast van 
vorige levens. Het betekent dat ze in dit leven eigenlijk al een moeilijke start 
hebben. Het zijn kinderen die zich moeilijk in de maatschappij neer kunnen 
zetten, zich heel gauw afgewezen voelen en ook ontstemd voelen natuurlijk: 
wat doe ik hier ter Aarde? Het kan zijn dat het huilbaby’s zijn, het kan zijn 
dat het frustratiebaby’s zijn en dat hun karakter zodanig is in het eerste oog 
dat je denkt: er is wat mis met dat kind. Maar het kan voortvloeien uit 
vroeger, ja, dat het eigenlijk nog in het onderbewustzijn heerst en dat de 
kleine baby daar niet bewust van is, maar in de jaren tijd dat het ter Aarde is 
eigenlijk tot bewustwording moet komen om zijn eigen blokkades op te 
heffen. Dat kan natuurlijk via hypnotherapie, regressietherapie of een goed 
medium. 
 
Elise: Is het dan ook zo dat bij dit soort mensen de levenslessen die hij 
opneemt in zijn levensboek geënt zijn op deze zuivering van het eigen hart? 
 
Isaak: Heel vaak is het zo dat deze mensen juist in dit leven de kans krijgen 
om de energie weer tot nihil te brengen en dat ze dus loskomen van die 
blokkade. Het betekent dat jij het eigenlijk kan stellen in dit leven zonder dat 
stukje vorig leven. Maar het betekent wel dat je er doorheen moet gaan, het 
moet gaan beleven en dat kan niet als jij het gaat ontkennen en jezelf in de 
overlevingsfactor neer gaat zetten en jezelf niet levend wil gaan neerzetten. Je 
moet letterlijk weer bekijken, voelen en loslaten en natuurlijk zul je de 
signalen bij jezelf moeten gaan herkennen: Wat is er met mij aan de hand? 
Waarom voel ik mij niet welkom in deze wereld? Waarom voel ik mij 
ontstemd? Wat is er mis met mij? En dan hoef je het niet meteen te 
betrekken op jezelf dat er iets mis is met de persoon die je nu bent, maar dat 
je weer verder gaat kijken naar vorige levens. Heel vaak komen mensen bij 
ons die naar vorige levens toe willen gaan en dat is ook weer de gevarenzone. 
Moet je niet doen. Op het moment dat je naar vorige levens toe gaat en je 
bent eigenlijk nog niet klaar om dat te beleven, kan het zijn dat je een deur 
openmaakt die meer schade verricht dan dat het je goed doet, dus je moet 
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wel voorzichtig zijn. Ons instrument kan natuurlijk wel vertellen waar je 
moet blijven; blijf je in dit leven of ga je kijken naar blokkades uit vorige 
levens, want stel dat jij in vorige levens veel hebt meegemaakt en je bent er 
nu niet bewust van, maar je wordt er weer bewust van, kan het zijn dat je het 
nu weer gaat herkauwen, terwijl het eigenlijk nu hier niet hoort. 
 
Elise: Ja, dus het kan je ook gewoon extra belasten. 
 
Isaak: Ja. 
 
Elise: Het betekent wel dat je dus een goede therapeut of een goed medium 
moet zoeken die je hierin begeleidt, anders kun je een beerput opentrekken 
die niet wenselijk is. 
 
Isaak: Ja, dat is uiteraard zo. Je moet er eigenlijk heel voorzichtig mee 
omgaan en het onderbewustzijn is dus hetgeen wat jou bewustzijn 
beschermd. 
 
Elise: Ja, op die manier eigenlijk wel. 
 
Isaak: Op het moment dat jij het onderbewustzijn benaderd, is de 
bescherming naar het bewustzijn weg en dat betekent dat je van alles kunt 
ervaren en kunt beleven in de pijnlijke zin van het woord of desnoods in de 
goede zin van het woord. Maar meestal als er een bescherming op staat, 
betekent het in de pijnlijke zin van het woord, dus wees voorzichtig. 
 
Elise: Toch hoor ik regelmatig zo links en rechts mensen die het hebben 
over vorige levens. Nou, weet ik over mezelf in dit opzicht niet veel, omdat 
ik heb er niet zo’n hang naar om alles per se te willen weten, maar ik hoor 
het wel veel om me heen: daar heb ik een vorig leven liggen of met die heb ik 
een vorig leven gedeeld of de vreselijkste gebeurtenissen die ze dan naar 
voren brengen, dus het leeft blijkbaar wel heel erg onder de mensen die zich 
een beetje spiritueel ontwikkelen. 
 
Isaak: Dan moeten ze meteen de vraag daarbij gaan zetten: hoe zuiver is deze 
informatie? 
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Elise: Ja, dat vraag ik me dus ook steeds af. 
 
Isaak: Omdat heel vaak is het zo dat de informatie die je tot je krijgt 
gefantaseerd is. Want je kunt op dat moment beelden ontvangen, maar zijn 
die beelden dan werkelijk uit het onderbewustzijn of heb je ze gefantaseerd, 
omdat je kunt hier ter plekke een wereld gaan fantaseren en er sterk in gaan 
geloven. Stel dat je nu je toekomst gaat fantaseren, dan kun je ook beelden 
krijgen en voel je eigenlijk die toekomst al blij gestemd naar je toe komen. 
Dat is hetzelfde met het onderbewustzijn;  je kunt op een gegeven moment 
alles in je gedachten neerzetten en op dat moment denken dat het werkelijk 
zo is, maar wie zegt dat het werkelijkheid is? 
 
Elise: Precies, je kunt alles visualiseren. En hoe kun je op zoek gaan naar een 
zuiver iemand die dat wel kan? 
 
Isaak: Iemand die hypnotherapie doet, moet je zodanig onder controle 
hebben dat jij dus niet de macht zelf gaat verkrijgen en dat je de 
hypnotherapeut eigenlijk voor het lapje gaat houden, maar dat hij of zij de 
juiste vragen gaat stellen en jij meteen abrupt antwoordt zonder dat daar een 
gedachte tussenkomt. En dat voel je in het wezen van je ziel en het betekent 
dat het werkelijkheid is. Dat is hetzelfde als jij op een gegeven moment niet 
meer nadenkt en alleen maar voelt, alleen maar voelt. Alles in het gevoel 
komt omhoog en het voelt ook zo. De ervaringen zijn dus voelbaar en niet 
alleen maar op je netvlies gegrift, maar ze zijn ook voelbaar in je ziel. Het 
betekent dat je de pijn voelt, de emoties voelt, het verdriet voelt, de geur 
desnoods of de omgeving voelt, niet alleen maar ziet, maar ook werkelijk dat 
je daarin weer verplaatst bent. Op het moment dat dat zo is, gaat het door 
jouw fysieke heen en dan wordt jouw bewustzijn bewust gemaakt dat het 
echt, werkelijk in jou heerst en is en dat het eigenlijk een stukje verleden van 
jou is geweest. 
 
Elise: Dus je weet het eigenlijk. 
 
Isaak: Je moet het eigenlijk in je ziel voelen. Dat betekent:  het is 
werkelijkheid voor je. Een voorbeeld. Stel dat je verdriet hebt, dan denk je 
niet alleen maar aan het verdriet, maar je voelt het verdriet ook in het wezen 
van je ziel. Het betekent dat je zeer hebt en dat je gaat huilen vanaf dat 
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pijnlijke moment. Als je teruggaat naar het verleden, naar vorige levens is het 
precies hetzelfde; het voelt werkelijk en de beelden zijn werkelijk. Het is 
hetzelfde als je terugkijkt naar gisteren, dat je weet dat gisteren werkelijk is 
geweest en dat je het ook voelt en dat het geen creatie is en dat je het je 
verbeeld hebt. 
 
Elise: Dus je moet als eerste op zoek gaan naar een goede therapeut. Dat doe 
je op gevoel, neem ik aan? 
 
Isaak: Ja, want als je het alleen doet en je gaat terug naar het 
onderbewustzijn, dan moet je jezelf toch wel zodanig kunnen splitsen dat je 
jezelf kunt leiden via de gedachtegang om de juiste informatie los te 
peuteren. En een goede therapeut kan de juiste vraagstelling hanteren waar 
hij een gevoelige snaar bij je raakt, en dan komt die informatie natuurlijk los. 
 
Elise: En hoe voorkom je dat zo’n therapeut je naar die levens toe leidt die je 
alleen maar belasten in dit leven? 
 
Isaak: Ja, dat is nu juist die gevarenzone. Therapeuten zijn vaak niet 
voldoende capabel of gediplomeerd dat ze dus aanvoelen dat ze tot hier 
mogen gaan en daar niet mogen komen. En dat is wel bij instrumenten die 
goed onder de hoede staan van hun begeleiders, dan weten ze precies dat ze 
tot hier kunnen gaan en daar is de gevarenzone. Langzaam moet je dus 
iemand daarin geleiden zodat er geen shock effect gaat komen, 
omdat iemand kan gechoqueerd raken. Want stel dat je vermoord bent of je 
bent verkracht of je komt geliefden tegen in dit leven die in dat vorige leven 
een andere rol hebben vervuld, dan kan het zo zijn dat je letterlijk dit leven 
niet meer aankan, met die persoon desnoods.  
 
Het is hetzelfde, lieve Elise, dat jij nu het instrument vertrouwt en in het 
vorige leven zou het instrument een hele andere rol hebben gespeeld die 
destructief op jou is geweest, dan zou het voor dit leven meteen moeilijker 
worden voor jou om het instrument te kunnen vertrouwen, al zou jij jezelf 
tot de orde roepen en zeggen: “Het is nu niet meer van toepassing, dit is nu, 
nu, nu”, maar toch zal het iedere keer weer herrijzen in jouw 
onderbewustzijn. 
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Elise: Ja, dat blijft dan toch hangen. Maar laten we even teruggaan naar de 
energie; de energie, hetgeen je bent, is – zoals u aangaf – ook ieder woord, 
iedere gedachte en iedere daad. 
 
Isaak: De gedachten, woorden en daden zijn de krachten die je bezit. Op het 
moment dat je denkt – en laten we het even heel simpel houden – aan 
negatieve impulsen, gaat het meteen vormgeven op je lichaam. Je energie 
daalt, je wordt vermoeider en het kan zijn dat de zin voor de dag weggaat. 
Het kan zijn dat je in paniek overgaat of depressief raakt of zelfs nog erger, 
dat je denkt: het leven heeft geen nut meer. Hetzelfde met positieve 
gedachten. Stel dat je nu positief denkt dat iemand je ongelooflijk liefheeft, 
dan krijg je een euforiegevoel, de energie stijgt. De gedachten die je alleen 
maar hebt gecreëerd, geven je een andere impuls dan de negatieve energie. 
Het kan zijn dat je juist heel veel energie krijgt en dat je vleugels ontvangt, 
dat je fluitend door het leven gaat en dat je het leven voor rozengeur en 
maneschijn aanziet; het tegenovergestelde van hetgeen we eerder hebben 
genoemd. De gedachten die je op dat moment hebt, maken je dag. Stel dat je 
je gedachten gaat uitspreken, alles wat je denkt – stel dat je heel veel 
angstgedachten hebt, je hebt angstgevoelens naar iemand toe of je voelt je 
niet lekker bij iemand – spreek je uit, op dat moment kan de energie zich 
zuiveren. Het gaat uit je systeem, het kan geventileerd worden, andere 
personen kunnen daar op reageren, dus samen kunnen jullie de energie weer 
zuiveren. Gedachten, woorden en … de daad. Stel dat je een gedachte hebt: 
dit wil ik gaan bereiken, dan spreek je dat uit, maar dan moet je de daad nog 
gaan verrichten. Het betekent dat je het nog gaat creëren. Dus drie soorten 
krachten bezit je, zowel in de positieve zin als in de negatieve zin. Wat je 
bent, straal je uit en trek je naar je toe; wat je zegt wordt werkelijkheid en wat 
je doet wordt werkelijkheid door je kracht van doen. Het kan zijn dat jouw 
gedachten je een energie geven die buiten jouw bereik is, maar het kan ook 
zijn dat juist jouw gedachten je ergens brengen bij het juiste bereik of bij het 
juiste moment. Het betekent: het is altijd goed om het te gebruiken. Het is 
altijd goed om de gedachten in acties over te laten gaan. Wat je denkt, zeg 
het gewoon. Wat je voelt, zeg het gewoon. Wat jij spreekt, wees zuinig in het 
inhouden van je woorden en wat je doet, geef je volledig over om de daden 
te verrichten die jouw innerlijke zelf eigenlijk bezit. 
 
Elise: En kunt u iets vertellen over de energie rondom de mens? 
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Isaak: De aura-energie, de uitstraling van de mens is heel erg bepalend voor 
het maken van gezelligheid. Stel dat men een energie bij zich draagt die 
terughoudend is, dan straalt men ook terughoudendheid uit en het betekent 
dat men terughoudend blijft. Op het moment dat men de barrières van 
terughoudendheid opheft en men openheid creëert, dan gaat die energie de 
ruimte vullen. Het is eigenlijk alsof er een mist in het huis hangt en dan zie je 
alles wat mistig en minder scherp dan wanneer men alles openbreekt. Als 
iemand op je afkomt met een open energie, word je daardoor dus ook 
opengemaakt. Is iemand terughoudend of gereserveerd, dan wordt men 
natuurlijk meteen hetzelfde. Dus alles heeft te maken met de uitstraling en de 
reactie van derden op je uitstraling. Ben je een open energie, kan het zijn dat 
de mensen reageren op jouw open energie. Maar stel dat jij voelt dat iemand 
niet reageert op jouw open energie, kun je meteen weer een gesloten energie 
worden uit onzekerheid of angst. 
 
Het is heel belangrijk om in je eigen energie te blijven geloven. Een 
voorbeeld. Op het moment dat ons instrument zichzelf laat zien in de zalen, 
moet ze de negatieve energieën of de gesloten energieën ombuigen in 
positieve energie en open energie. Vele mensen komen dus wat 
bedachtzaam, wat terughoudend en afwachtend en als ons instrument die 
energie tot zich zou nemen, zou ze hetzelfde worden … terughoudend en 
afwachtend, en dan zou de avond niet geslaagd zijn. Wat ze dus in no-time 
doet, is die energie opengooien, dat ze als een wervelwind die energie reinigt 
op zo’n avond en desnoods zichzelf afsluit voor degene die toch die 
uitstraling vast wil houden, zodat zij dus niet in contact komt gevoelsmatig. 
Ze absorbeert het wel in het ziende woord – ze ziet het wel, ze absorbeert 
het wel – maar ze bekijkt en voelt het, en laat het op dat moment ook langs 
haar heengaan. Want anders zouden die één, twee of drie personen de avond 
gaan overschaduwen. Dat wil niet zeggen dat het niet voelbaar is, natuurlijk 
zal het voelbaar blijven. Maar de keuze van ‘daar trek ik me niets van aan, ik 
blijf in mijn kracht staan’, moet dan boven die energie komen te staan. 
 
Maar wat je bent, straal je uit en trek je naar je toe – weer terugkomend naar 
de energieën, dus stel dat je een feest geeft en de gasten komen met volle 
moed naar jouw feest en willen zichzelf vermaken. Maar door de energie die 
op dat moment uitgestraald wordt in dat huis, gaan de gemakken eigenlijk 
steeds ongemakkelijker worden en worden ze steeds stiller en zoeken ze 
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letterlijk naar woorden of naar gespreksstof om dus een open energie neer te 
zetten. Dat lukt dan niet één, twee, drie en dan is de spiraal van negativiteit 
eigenlijk al tot stand gekomen tot iemand de moed heeft om dat te 
doorbreken en dat is eigenlijk altijd hetgeen gebeurt in het huis van ons 
instrument, ze doorbreekt alle taboes. Op het moment dat er iemand is die 
zich wat teruggetrokken voelt, gaat ze dat niet alleen tegen die persoon direct 
zeggen, maar gooit ze dat ook meteen in de groep waardoor meteen het 
shockeffect weer gecreëerd wordt en iemand zichzelf daar dus uit kan halen 
of juist weer terugtrekt en zichzelf dus weer niet welkom voelt en gauw 
huiswaarts keert. Degene die de verantwoordelijkheid draagt op het huis 
waar men in verkeert, moet de energie openbreken, dus letterlijk de vrouw 
die daar woont of de heer die daar woont, de gastvrouw of gastheer. En de 
gasten zijn op dat moment gasten en zij hoeven alleen maar te ontvangen en 
zichzelf in het gesprek te gaan mengen. 
 
Het is hetzelfde als men ruzie heeft, en die ruzies zijn stille ruzies. Het wordt 
niet uitgesproken en op dat moment blijft die ruzie dus bestaan. Als je op 
visite gaat en je voelt die stille ruzies, zonder dat men letterlijk ruzie aan het 
maken is, zouden de gasten op dat moment kunnen zeggen: “Wat is dit voor 
energie? Waarom voelen wij ons hier niet welkom? Waarom is dit geen 
prettige energie die wij nu even aanvoelen?”  
Op dat moment worden de mensen die de ruzie bij zich dragen 
geconfronteerd en dan creëert men weer het shockeffect van dat daar iets 
aan gedaan kan worden. Dus het leven hier bij jullie ter Aarde is – als we het 
over energieën hebben – alleen maar een voortgang van energiewisseling. 
Jullie wisselen energie in gedachten, woorden en daden, in het samenzijn, in 
de aura’s – de energieën plakken of stoten af – en je moet daar wel bewust 
van zijn en elke dag alert op zijn.  
 
Elise: Ja, ik begrijp het. 
 
Isaak: Ik weet niet of deze informatie toereikend is voor het blad 
Spiegelbeeld? 
 
Elise: Ja, ik denk dat ik hiervan een mooi artikel kan maken en er een aantal 
bladzijden mee kan vullen.  
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Dank u wel. 
 

Isaak: Alsjeblieft. 
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WAT IS ECHTHEID? 
 
 
Isaak: Goedemiddag Elise. 
 
Elise: Goedemiddag Isaak, fijn om u weer te zien. Het nieuwste boek van 
onze hand heet natuurlijk “Wie is Tresi?”, en het gaat ook over wie Tresi is 
als persoon, maar ook als instrument en medium zijnde. Het gaat ook over 
wie ik ben; Wie is Elise? En wie bent u als lezer? U probeert de echtheid in 
de mens naar voren te halen in dit boek. Wat is echtheid? 
 
Isaak: Echtheid is wat je op dat moment echt in jezelf wilt ervaren. Een 
voorbeeld. Als jij jezelf in een gezelschap voelt en je voelt je echt melig of je 
voelt je echt spontaan of je voelt je echt verdrietig, dan is dat jouw echtheid. 
Maar toch ligt er nog een gradatie van echtheid onder deze echtheid: 
Waarom ben jij verdrietig? Waarom ben je melig? Waarom ben je spontaan? 
Op dat moment moet je gaan kijken of het voortkomt uit de externe 
impulsen van dat moment of ligt het echt gegrift in jezelf? Het is duidelijk op 
het moment dat je duidelijk bent voor jezelf, daarom is het altijd belangrijk 
om onderzoek te verrichten. Verricht onderzoek zodat je jezelf leert kennen 
in elke situatie, elke ervaring en elk moment van dien. Het heeft te maken 
met de wisselwerking: De wisselwerking van de plek. De wisselwerking van 
de mensen die je op dat moment omringen. De wisselwerking die je zelf hebt 
met jezelf, en het is zo belangrijk dat je weet waarom jij je op dat moment 
onzeker voelt. Waarom jij jezelf op dat moment bekeken voelt, of juist 
waarom je op dat moment graag in de belangstelling wilt staan en alle 
aandacht op je wilt gaan richten. Wees duidelijk. Op het moment dat je weet 
waarom, dan ben je echt, want stel dat je alle belangstelling naar je toe wilt 
trekken en je bent duidelijk voor jezelf en je zegt: “Daarom doe ik dat”, en jij 
vertegenwoordigt deze echtheid, dan zouden we tegen jou zeggen: “Kind, je 
doet het goed.” Op het moment dat je jezelf schuilt en je geeft jezelf eigenlijk 
een plek in dat gezelschap, maar het is gebaseerd op onechtheid, omdat je 
bezig bent met manipulatie van deze situatie of om jezelf neer te zetten, maar 
het voelt niet zo, maar je hoopt dat andere mensen dat niet voelen of zien,  
dan ben je onecht. 
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Ben jij echt lief voor de mens, dan voelt dat ook zo. Maar als je lief bent, 
omdat je iemand wilt behagen en omdat jij op dat moment iemand graag wilt 
manipuleren door het geven van jouw liefde naar die persoon, dan ben je 
weer niet echt. Als je lief bent en je voelt dat en je wordt vervuld in je hart 
van blijdschap, zonder er gedachten tegenover te zetten en ook niet over na 
te denken hoe de andere persoon op je reageert, dan geef je alleen die liefde, 
omdat dat is voor jou voldoende. Het is voldoende voor jou om op dat 
moment alleen te zijn in wisselwerking met die situatie of persoon. Vele 
mensen zoeken hun echtheid, maar weten niet wat ze echt zijn. Waarom 
niet? Omdat ze bang zijn, ze zijn bang voor de medemens. Ze zijn bang om 
geconfronteerd te worden met hun eigen onechtheid op het moment dat de 
medemens hen doorziet. Op dat moment krijg je hetzelfde zoals jij. Jij werd 
bekeken door ons instrument en ze heeft je bestudeerd en ze heeft jou 
geconfronteerd met jouw onechtheid toentertijd, in het boek “Wie is Tresi?”. 
En op dat moment ging jij door hellen heen, omdat je wilde niet 
geconfronteerd worden, omdat je deed het zo goed. Je was overtuigd dat je 
het zo goed deed. Je was overtuigd dat de medemens niet eens in de gaten 
had dat je onecht was, omdat jij voelde jezelf echt op dat moment. Als je 
iemand streelde, voelde je de liefde van die streling door je lichaam 
heengaan. Maar je streelde niet omdat je dat voelde, maar je streelde omdat je 
dacht dat je dat moest voelen en omdat je op dat moment de persoon een 
bepaalde echtheid zou geven waar hij zich in zou gaan mengen of gaan 
verbinden en jou in een goed daglicht zou zetten op dat moment, tot de 
waarheid zich weer zou achterhalen. Daarom ook al die keren dat wij je terug 
hebben gebracht tot jezelf en tegen jou hebben gezegd: “Kind, bekijk jezelf 
even goed. Kijk hoe jij onecht bent door de gewoontes van vroeger.” Zoals 
je het vroeger jezelf hebt aangeleerd, is dat je gewoonte geworden in het nu. 
Je kon het niet meer anders zien dan dat moment van gewoonte, “Ik ben 
toch echt? Ik ben ervan overtuigd dat ik echt ben. Ik ben overtuigd dat ik 
goed ben. Ik ben overtuigd dat ik eerlijk ben.” Maar de gedachte achter de 
gedachte, kind, dat is altijd de gedachte die telt. Misschien ken je de gedachte 
niet, maar je onderbewustzijn, die kennen wij, omdat wij gaan door de 
materie heen en we gaan kijken in jouw innerlijke zelf, in jouw ziel, energie, 
geest: ‘wie is Elise?’ Wie is Elise zonder de blokkades van vroeger, zonder 
terughoudendheid, zonder beperkingen die ze zichzelf heeft opgelegd of  
gedachtegangen die ze zelf eigenlijk heeft gecreëerd. 
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En daarom ook weer: wie is ons instrument zonder het jasje van instrument? 
Is zij nou echt een meester? Al zien jullie een fysiek iemand, is ze echt een 
meester of is ze alleen maar mij? Is zij alleen maar mijn instrument, dat ze 
alleen maar mijn naam vertegenwoordigt – en je weet wat mijn naam is – of 
heeft zij ook een gradatie van meesterschap verworven of veroverd, omdat je 
hoort het ook te veroveren en te plaatsen in jezelf. Je moet geloven dat je 
alles kunt creëren, ook je meesterschap. En natuurlijk ons instrument is een 
meester, omdat vele keren heeft ze gesproken buiten mij om en vele keren 
heeft ze dus de toestemming gekregen om te spreken buiten mij om, en toch 
heeft zij gesproken als een meester. En waarom? Omdat ze dacht dat ik het 
was die sprak. Op dat moment kwam haar echtheid naar voren, omdat 
ze schuilde onder mijn vleugels en ze vond het prettig om altijd mij als 
degene neer te zetten die het allemaal zo goed wist. Natuurlijk heb ik mijn 
kind graag het gevoel gegeven van ‘kind, het is goed, spreek maar’. Natuurlijk 
heb ik mijn kind bevestigd in ‘wat je zegt, is goed’, maar toch heb ik alleen 
maar ter zijde toegekeken. Op dat moment komt er een euforie gevoel van 
blijdschap en komt ook de verwarring omhoog van ‘hoe kan ik dit allemaal 
weten’, omdat het voelt toch anders dan mijn meester die spreekt. 
En dat hebben wij in boek 3 naar voren willen brengen, dat ons instrument 
onder controle staat van mij, in alle tijden, en nooit en te nimmer zal iets uit 
haar fysieke zelf komen zonder dat ik het heb goedgekeurd, omdat de 
gedachten gaan zo vlug dat op het moment dat ze de gedachte nog niet heeft 
uitgedacht, heb ik eigenlijk het antwoord al gegeven. En daarom, kind, is ons 
instrument een belangrijk instrument in de maatschappij en daarom hoeft 
ons instrument niet bang te zijn om te zijn zoals zij op dat moment zelf 
verlangt. Dat is ook wat wij tegen de lezers willen vertellen: Wat verlangen 
jullie? Welke echtheid willen jullie op dat moment als waarheid in jullie zelf 
neerzetten? Welke waarheid bezit jullie echtheid op dat moment? Wat is waar 
voor je? Omdat het is waar, want als je traant, is dat toch waar? Maar traan je 
nou omdat je wilt tranen om onecht te zijn en aandacht te trekken en dat 
mensen je troosten in je tranen of traan je omdat je ziel zeer heeft en dat je 
daardoor tot bewustwording komt dat jouw tranen uit je fysieke 
zelf moeten komen om tot berusting te komen. Of traan je omdat je wilt 
manipuleren, zoals een kind manipuleert als het zijn zin niet krijgt. Lach je 
omdat je wilt lachen, omdat je dat in jezelf voelt opborrelen of lach je om in 
een goed plaatje te komen staan in het gezelschap waar je je op dat moment 
in bevindt. De mensen denken: kijk, wat een spontaan iemand. Kijk, wat een 
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schone vrouw. Of doe je dat voor jezelf omdat je dat voelt in jezelf ‘ik voel 
die blijdschap’, en dan zal je zo zijn als ons instrument … echt. 
Omdat op het moment dat ons instrument zichzelf neerzet in welke ruimte 
dan ook, probeert ze één ding niet te doen … zich te verliezen. Maar vaak 
gebeurt het juist, door de energieën om haar heen raakt ze dus verward, maar 
dat wil niet zeggen dat ze onecht wordt. Zij hoort op dat moment weer terug 
te vallen in zichzelf en dan krijg je het woord ‘stilte’. Zij bestudeert het in 
zichzelf en zij moet zich dan losmaken van de energieën en natuurlijk gaat dit 
de ene keer beter dan de andere. Maar toch is zij bewust van het feit – en 
zeker ook doordat wij het hebben belicht – dat zij steeds weer alert moet 
zijn, omdat de omgeving is heel erg belangrijk voor haar. De omgeving van 
stilte en de omgeving van vriendschap. Vroeger in de tijd kon ons instrument 
niet tussen het volk lopen. Waarom niet? Omdat ze zichzelf niet kon 
beschermen, maar het gaat in jaren tijd natuurlijk alleen maar beter. Maar 
waarom zeggen wij dan dat ons instrument echt is? Omdat ze is bewust, ze is 
bewust in haar ziel dat ze hier ter Aarde is gekomen niet voor zichzelf, maar 
voor de taak Gods. Ze is bewust in haar innerlijke zelf dat haar taak Gods 
nooit en te nimmer vergankelijk zal zijn. Maar toch laat ze nog steeds zien 
waar jullie jezelf prettig bij voelen. De ene keer een meester, de andere keer 
een introvert iemand en op dat moment voelen jullie je misschien onprettig 
bij haar introvertheid, maar juist daardoor komen jullie terug bij jezelf en dat 
vinden jullie prettig, omdat jullie ervaren jezelf op dat moment beter. Wie 
ervaren jullie dan zelf, de persoon die de naam draagt of de echte ikke? De 
echte ikke komt tot confrontatie, omdat dan wordt er onrust gecreëerd of 
het spiegeleffect. Alles is een meesterschap. Je kunt een meester zijn door 
niet te praten. Je kunt een meester zijn door juist iemand terug te werpen op 
zichzelf en die persoon te laten of die persoon te confronteren of juist over 
te gaan tot verbaal geweld. Het laatste is misschien minder prettig, maar dat 
noemen we het shockeffect. Soms moet men verbaal geweld uitoefenen, 
omdat de persoon anders niet tot wakker worden komt, omdat hij wil graag 
slapen. De wekker maakt verbaal geweld, de wekker irriteert en is op dat 
moment misschien niet hetgeen je wenst. Maar ja, de wekker heb je nodig 
om wakker te worden, anders slaap je door, dus wees niet bang om elke 
impuls die jij voelt te gehoorzamen. Dus onze woorden: luisteren, geloven, 
vertrouwen, overgave en gehoorzaamheid telt niet alleen maar naar de 
Goddelijke wereld toe, maar telt ook naar jezelf toe. 
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Isaak geeft me even de tijd deze woorden tot me door te laten dringen. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak: Luister naar jezelf, vertrouw op jezelf, geloof in jezelf, geef je over aan 
jezelf en gehoorzaam aan jezelf. 
 
Elise: Goh, ik ken die woorden al zo lang, maar ik heb het nog nooit van 
deze kant bekeken, wat mooi. 
 
Isaak: Op het  moment dat je dat als waarheid ziet, heb je het in handen. 
Toentertijd, toen wij ons instrument zodanig tot ons namen dat zij ons 
instrument werd, hebben wij deze woorden gesproken en wij wilden alleen 
maar dat zij de volgorde goed besefte. Het is precies de juiste volgorde: 
luisteren, geloven, vertrouwen, overgave en gehoorzaamheid. En de laatste, 
lief kind, is het moeilijkste. En de twee na laatste, lief kind, is de twee na 
moeilijkste, en dan wordt het steeds makkelijker. Op het moment dat je 
zegt: “Het is moeilijk om te luisteren naar mezelf, het is moeilijk om te 
vertrouwen op mezelf”, of  het is moeilijk om te geloven, het is moeilijk 
…overgave … gehoorzaamheid, of welke volgorde je ook gebruikt, het is 
moeilijk. Zeg dan op dat moment: “Het is niet onmogelijk. Ik besef me dat 
het moeilijk is, maar ik wil geen slachtoffer zijn.” Lieve lezers, zo vaak 
spreken wij met het volk. Zo vaak komt het volk naar ons toe en dan zeggen 
wij tegen het volk hetgeen ze weten. Ze zeggen letterlijk: “Je bevestigt 
hetgeen we weten”, en dan zeggen we: “Luister dan naar jezelf.” 
 
We lachen even. 
 
Isaak: Geloof dan, vertrouw dan op hetgeen je weet, dat je alleen maar hoeft 
te gehoorzamen en jezelf over te geven aan het moment van dat moment. 
Ons instrument is vervuld van liefde, maar toch is ze zuinig, omdat ze weet: 
te veel liefde geven betekent ook een shockeffect aan de medemens. Ons 
instrument kiest ook om haar tijd te gebruiken zoals jullie die gebruiken, als 
leven. De ene emotie komt op de andere emotie, maar ze leeft wel, want als 
jullie ergens heen gaan met haar, probeert ze de energieën die daar op dat 
moment zijn te absorberen en zij probeert het volkomen te worden en op 
dat moment is zij zichzelf kwijt. Het is hetzelfde wanneer je een kind loslaat 
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in de snoepwinkel of in de speelgoedwinkel … waar is het kind? Het zit 
misschien in de pot of het zit misschien in het speelgoed, het vergeet de hele 
omgeving. En jij als moeder: “Kom nou, kom nou”, en het kind zegt: “Ja 
mama, ik kom zo.” Het is overheerlijk dat moment, maar mijn kind heeft 
geleerd om dat weer in werkelijkheid neer te zetten. En waarom? Omdat wij 
degenen zijn die haar bewust hebben gemaakt, maar meer dan dat is niet 
nodig, alleen bewust worden. Vroeger in de tijd hadden we dus de 
lesavonden Bewustwording en Groei. Wordt bewust, maar pas het ook toe. 
En het is niet een pelgrimstocht van een aantal jaren, maar een pelgrimstocht 
tot je dood en dan gaat het voort hier. Dus wanneer houdt het op? Nooit. 
: 
Dus Wie is Isaak? Isaak ben ik, degene die ooit in de tijd een persoonlijkheid 
had, en de persoonlijkheid heeft heel veel namen, maar die ene naam die dus 
bekend is onder jullie is White Feather. En wie is White Feather? White 
Feather was degene die op dat moment ons instrument – toentertijd Great 
Spirit – tot opleiding moest brengen om de stam – die toentertijd nog 
overgeleverd was aan haar vader – aan haar over te leveren, toentertijd een 
hij. Maar ja, die tijd is ons niet gegeven. Maar ja, het was toch maar een 
fysieke tijd. De tijd is gekomen in de geest, door het verlaten van het fysieke 
zijn we weer één geworden, geestelijk en lichamelijk. Ons instrument heeft 
gekozen om de weg van de evolutie aards mee te maken en haar 
meesterschap daarin te vinden. En ik – en mijn naam is Isaak – heb gekozen 
om het geestelijk te voltooien, omdat ja, als God tegen je zegt dat 
geestelijkheid en fysiek één is, dan zorgen we dat twee mensen één zijn. En 
op dat moment hebben wij dezelfde energie opgebouwd; ik natuurlijk 
geestelijk en ons instrument fysiek. Daarom noem ik haar ook een meester, 
omdat zo veel leerde ik van haar, via het fysieke dan wel, omdat op het 
moment dat je je niet meer in dat wereldje zelf bevindt, in het materiële, dan 
bouw je die associatie niet op en hetzelfde in het geestelijke. Dus ik 
absorbeer van haar en zij absorbeert van ons en zo vaak is je opgevallen dat 
wat net voorgevallen is, dat ik dat weer als mijn schouwspel gebruik.  
 
Elise: Ja, zeker, zeker, heel vaak. 
 
Isaak: Genieten is dat. Het is genieten om niet te leven tussen jullie en toch 
te leven tussen jullie. Het is genieten voor het instrument om niet te leven in 
de geest, maar toch te leven in de geest. Maar toch, lief kind, het is altijd een 
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gemis, een gemis van samenzijn. Ons instrument mist mij dagelijks op het 
moment dat ik zwijg en andersom mis ik haar, omdat ik weet dat haar gemis 
groot is naar mij, dus ik absorbeer haar gemis. Het is niet mijn gemis, omdat 
ik heb perfectie, ik heb mijn thuis. Ik heb God zodanig leren kennen, dat ik 
alleen maar geëvolueerd ben in het woord ruimte, liefde, het Al, 
samenhorigheid met ieder. Ons instrument is geëvolueerd in het fysieke en 
haar geestelijkheid is er, maar de geestelijkheid is er op het moment dat haar 
lichaam zichzelf losmaakt van haar geestelijkheid, dan wordt ze volkomen 
ons. In duidelijke taal: zolang zij in het fysieke zit, zal ze pijnen dragen, zal ze 
emoties ondervinden, zal ze tranen, zal ze zichzelf in de steek gelaten voelen, 
zal ze het gemis ervaren, zal ze het tekort voelen – het betekent: ik doe tekort 
– wordt ze onzeker ook nog wel, zoekt ze zichzelf nog steeds, omdat al deze 
woorden zijn fysiek gezien en niet geestelijk gezien en het heeft niets met 
meesterschap te maken. Doordat ze zich los maakt van het fysieke – het kan 
zijn door in een andere gradatie te komen van bewustzijn – zoals ze zich nu 
losmaakt, dan is de pijn minder. En natuurlijk weet ze hoe ze het moet doen, 
ze komt naar mij. Ze gaat naar degene die haar meester is en mijn meester is 
en ze geeft de pijn weer over. Daarom slikt ze even weg en gaat ze het even 
voor zichzelf allemaal weer op een rijtje zetten, gevoelsmatig, en dan komt ze 
weer terug in volle kracht. Zonder vroeger, maar wel met de associatie van 
vroeger, maar de energieën zijn weg. En daarom heb jij iedere keer weer de 
kansen gekregen die je hebt gekregen, omdat ze is niet het verleden. Al praat 
ze over het verleden, al weet ze het verleden, is zij niet het verleden. Zij is 
werkelijk waar – en dat mogen jullie lezers, en jij Elise echt voor waar 
aannemen – een tijdelijk iemand. Het betekent: zij absorbeert alles is 
tijdelijkheid, maar ze ervaart het wel in grote hoedanigheid van tijdelijkheid, 
dus alles wat zij ervaart is intens. En dat is intenser dan dat je op dat moment 
kunt zien, maar in haar ziel is het intens. Daarom praat ik graag over haar, 
omdat ik wil dat ze me hoort. Ik wil dat zij bewust wordt dat het kind dat 
mijn kind is – omdat ik en zij de samenhorigheid hebben gecreëerd in de 
eeuwigheid en omdat ik haar nooit en te nimmer zal verlaten, ik zal altijd bij 
haar blijven, nooit en te nimmer zal ik haar verlaten – wil ik dat zij bewust is 
dat de tijd is gekomen om het meesterschap te ervaren in de ziel. En toch 
mag zij nog steeds de persoon zijn die ze neer wil zetten en als we weer 
teruggaan naar de dag van gisteren, legt ze dus eigenlijk meesterschap neer 
met een lach, met spontaniteit, met ondeugendheid, met directheid … met 
concentratie en directheid en toch een luchtigheid. En waarom? Omdat ze 
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weet op dat moment precies de energieën te absorberen die in de ruimte zijn 
en precies datgene neer te zetten zoals elk hart – tevreden of ontevreden – 
het ervaart.  
 
Het kan zijn dat iemand het met ontevreden hart ervaart, maar dat heeft 
niets met ons instrument te maken, het heeft met de persoon zelf te maken. 
En daarom lezers, als iemand ontevreden is over jou, schudt je hoofd en zeg 
tegen jezelf: “Dat ben jij, dat ben ik niet! Dit ben jij. Jij bent ontevreden, 
misschien omdat ik iets laat zien aan jou in mijn meesterschap van dien, in 
welke gradatie je het ook wilt benoemen, jij kan niet tegen mijn energie. 
Misschien ben ik te spontaan. Misschien ben ik te direct. Misschien kom ik 
niet overeen met jouw gedachtegang. Misschien verwacht je andere woorden 
uit mij, maar misschien spreek ik ze net niet, omdat ik weet wat je wilt horen, 
maar misschien mag ik ze niet uitspreken.” En als je deze woorden durft te 
ventileren in jezelf, dat je precies gaat aanvoelen via je intuïtie ‘dit kan ik nu 
zeggen, dit is geschikt en dit is niet geschikt’, dan zal je een beter bestaan 
hebben. Dus voel aan via je intuïtie, een gevoel, elke dag weer, wat juist is en 
wat niet juist is. En als je ontevredenheid hebt naar de mensen toe, spreek 
het uit. Durf het uit te spreken. Durf op iemand af te stappen en zeg tegen 
de persoon: “Jouw waarheid, het is jouw waarheid.” Zeg gewoon ‘dit vind ik 
van jou’.  
 
Elise: Als je de echtheid bij jezelf wilt vinden, betekent het ook dat je 
absoluut goed bij je gevoel moet kunnen komen en ook dat het van dag tot 
dag kan veranderen, want je voelt niet altijd hetzelfde. Je verandert, je 
evolueert, dus dat betekent volgens mij dat als je bij je echtheid wilt komen, 
dat je dus ook goed bij je gevoel moet kunnen komen, anders is het 
vertroebeld. 
 
Isaak: Dat is precies zoals je het zegt. Het gevoel is, de definitie van het 
gevoel is eigenlijk hetgeen wat wij ‘jou’ noemen, dat ben jij, dat is het gevoel. 
Hetgeen aards is, is hetgeen wij materie noemen, het fysieke. Je gedachten 
zijn fysiek, je angsten zijn fysiek, maar het komt allemaal voort uit iets wat 
gecreëerd is. Je gedachten kunnen dus door je gevoel gecreëerd worden, dan 
krijg je angstgedachten. Dus als jij werkelijk alleen maar in zuiverheid bij je 
gevoel durft te zijn, dan durf je al je gedachten uit te spreken. Gedachten, 
woorden en daden, dan zuiver je de ziel, want op het moment dat jij angstig 
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bent en jij spreekt steeds je angst uit, op een gegeven moment zuiver je je 
ziel. Als je blijft hangen in die angst en je durft niet daarover te spreken – en 
jij weet daar alles van, lieve Elise – dan wordt het alleen maar meer. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak: Omdat de gedachten gaan zich helemaal in jouw zelf vestigen. Die 
gedachten worden dus Elise – of iemand anders met een naam – en op dat 
moment weet je niet meer wie je bent, omdat de gedachten te sterk zijn 
geworden. Stel dat je bang bent om dood te gaan en je spreekt het steeds uit: 
“Ik ben bang om dood te gaan, ik ben bang om dood te gaan”, en je spreekt 
het uit naar je broeders toe, dan heb je het op dat moment zodanig gezuiverd 
dat jij misschien dood gaat, maar niet meer bang bent om dood te gaan. Het 
is hetzelfde als je angst hebt om iets te doen waar jij dus geen gewenning aan 
hebt en je zegt: “Ik ben bang om dat te doen”, en jij weet op dat moment dat 
jij bang bent om het te doen, maar je gaat de daad verrichten om het wel te 
doen – gedachten, woorden en daden – dan ben je ervan af. Een voorbeeld. 
Hoogtevrees, men is bang voor hoogte. Het is een gedachte, men heeft er 
een associatie op, misschien ben je ooit gevallen, zou kunnen, maar het kan 
ook zijn dat je gewoon bang bent voor die hoogte en dat je geen controle 
hebt. Op dat moment ga je de hoogte op en opeens ben je niet meer bang 
voor de hoogte. Vliegangst hetzelfde … ga erin en vlieg even door. Als je 
toch neerstort, heb je op dat moment een ervaring opgedaan. Wees niet bang 
om de ervaringen op te doen, omdat elke situatie die er is, is een ervaring. Je 
ervaart het doordat je het meemaakt. Je kunt het niet ervaren als je het niet 
meemaakt. Op het moment dat jij wilt ervaren hoe het is om boos te zijn en 
jij wilt echt weten hoe het is om bij wijze van spreken alles om je heen kapot 
te maken, kun je het alleen maar weten als je het hebt gedaan. 
 
We lachen. 
 
Isaak: Misschien is het een slechte ervaring, maar dan weet je dat je de 
tweede keer die boosheid niet meer zo wilt ervaren, dan ga je anders met je 
boosheid om. Als jij het g-woord gebruikt – dat is het God woord en dan 
nog dat andere woord erachter –  je gebruikt dat g-woord en je ervaart de 
trilling op je hart en jij voelt dat dat g-woord jou niet prettig ondersteunt, 
maar alleen maar een rotsmaak achterlaat, dan moet je dat g-woord nooit 
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meer gebruiken. En op het moment dat je het g-woord kan gebruiken en je 
hebt daar bevrediging in, dan kun jij even heel goed bij jezelf te rade gaan 
waarom jij het woord van God zodanig kan gebruiken en er jezelf nog goed 
bij voelen ook. Dan is je hart niet zuiver. Als je slechte energieën neerzet en 
je voelt je rot dat je het hebt gedaan, dan weet je dat je dat niet meer hoort te 
doen. Daar leer je toch van? Maar als je een hardleers kind bent en je blijft 
het doen en blijft het doen … kind, alle tijd. Je kunt veranderen. En ons 
instrument hoort elke dag weer bij zichzelf te blijven en jij weet haar leven, 
omdat jij bent heel dichtbij op haar leven. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak: Je weet hoe ze leeft en ook dat zij intens leeft en op het moment dat 
zij het even heeft gehad … wat doet ze? Ze gaat eigenlijk terug naar de 
essentie van zichzelf. Ze gaat terug, ze laat alle impulsen los, ze wil niemand 
meer spreken, ze wil alleen maar zichzelf weer gaan ervaren. 
 
Elise: Ja, terug naar de basis. En wat beoogt u te bereiken door ons hier 
allemaal op te wijzen? Heeft het er bijvoorbeeld mee te maken dat je als ziel 
eigenlijk wilt bereiken dat we hier op Aarde net zo zijn als we boven in de 
sferen zijn? 
 
Isaak: Wat beoog jij? Wat beoog jij te bereiken, lieve Elise, op het moment 
dat je je kinderen opvoedt? 
 
Elise: Dat ze zichzelf zijn. 
 
Isaak: Waarom doe je dat? Waarom voed jij je kinderen op? 
 
Elise: Omdat ik wil dat het individuen worden op zich, in alle ruimte en 
vrijheid van dien. 
 
Isaak: Wij hetzelfde. 
 
We lachen. 
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Isaak: Wij voeden onze kinderen op, omdat we willen dat ze terugkomen op 
hun echtheid. We willen dat de kinderen het beste ervaren in hun bestaan, 
zoals God de bedoeling heeft gehad op het moment dat jij hebt gekozen om 
te reïncarneren. En God – weer terugkomend op het woord God –  is de 
bron waar je vandaan komt, dus de bron heeft jou losgelaten. Jij, de moeder, 
hebt jouw kinderen in je schoot gekregen en jij hoort ze dus eigenlijk los te 
laten, maar je probeert hen een goede levenswijsheid mee te geven zodat zij 
een zelfstandig bestaan kunnen hebben, een goed leven fysiek gezien, 
desnoods spiritueel gezien.  
En wij willen dat onze kinderen evolueren in perfectie, dat zij het goed 
hebben hier, aards gezien en dat zij het goed gaan hebben hier bij ons.  En 
waarom eigenlijk? Dat noemen we de onvoorwaardelijkheid, de liefde. 
Waarom voed je je kinderen op? Omdat het zijn maar mensen die in je buik 
groeien. Waarom heb je daar liefde voor? Omdat ze in je buik zijn gegroeid? 
Nee kind, omdat ze je ziel hebben bereikt. Waarom voelt de moeder de 
liefde voor het kind? Het is maar een fysiek iemand. Waarom? Omdat er een 
verbinding is ontstaan. 
 
Elise: Ja, dat is zeker! 
 
Isaak: En die verbinding blijft ook bestaan na de dood. Je hebt er liefde voor, 
onvoorwaardelijk. Je wenst al het beste naar het kind toe als je goed bent in 
je hart. Dus wij, goede geesten, wensen het allerbeste naar onze kinderen toe. 
Ja, het zijn onze kinderen, omdat wij krijgen dus eigenlijk hun positie. Zoals 
jij de moederpositie krijgt, hebben wij een positie van meesters. En de 
meesters zorgen dat hun leerlingen, hun volgelingen, hun studenten of hun 
aanbidders of hun … noem maar wat … bewust worden. Ook voor de 
leerlingen die zichzelf afzetten en die dan op dat moment opstandig zijn en 
hun agressie eigenlijk ook projecteren naar God toe, dan zijn wij nog steeds 
degenen die hen tot bewustwording willen brengen. Het maakt niet uit van 
welk huis je komt, wij zijn er altijd, maar wij zijn er alleen maar op het 
moment dat jij in je ziel daar verlangen naar hebt. Dus zij die ons afwijzen, 
zij die agressief naar ons zijn, die zeggen ‘die wereld bestaat niet’, en jij komt 
in aanraking met één van hen en jij gelooft wel in ons en zij zijn destructief 
en ze proberen het geloof af te pakken … ook hen hebben wij lief. Wij 
hebben iedereen lief, maar toch laten we ze. Kinderen voeden zichzelf op? 
Ja, maar toch hebben ze lessen nodig. En jij als ouder zijnde van een fysiek 
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kind brengt je kinderen naar school en dan krijgen ze hun lessen en wij geven 
de geestelijke scholen. En ooit in de tijd, als alles geëvolueerd is en alle 
kinderen weer terug zijn bij het Al, wij allemaal collectief bij elkaar zijn en er 
geen gedachten meer zijn dan alleen dit gevoel dat liefde is en 
samenhorigheid en niets meer is verscholen achter, alles is meteen echt en 
werkelijk, dan hebben we ultiemheid bereikt. Dan hebben we de sferen 
allemaal doorlopen en gaan we terug naar al hetgeen er is en wat er niet is. 
 
Elise: Nou, dit lijkt me een prachtig slot van dit artikel. Dank u wel, Isaak. 
 
Isaak: Dank je wel, Elise 
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MEESTERSCHAP, ISAAK, VERLICHTING, ZIEKTES, STERVEN 
EN AUTISME 
 
 
Isaak: Goedemiddag Elise. 
 
Elise: Goedemiddag Isaak. 
 
Isaak: Dat is lang geleden dat we elkaar hebben gesproken. 
 
Elise: Dat is zeker lang geleden, het is fijn u weer te zien. Ik heb in de loop 
van de tijd een heel aantal vragen over zeer uiteenlopende onderwerpen 
binnen gekregen en ik dacht er een aantal achter elkaar te stellen om te 
verwerken in het nieuwsbulletin. Ik heb getracht het een beetje te ordenen, te 
rubriceren waar mogelijk, en we beginnen met een tweetal vragen over u. 
 
De eerste vraag die ik u wil stellen is: Waarom bent u niet teruggekomen als 
meester op aarde, maar heeft u gekozen voor de combinatie 
meester/instrument? Dus waarom bent u niet gereïncarneerd als meester met 
een menselijk lichaam, maar waarom heeft u gekozen voor deze vorm? 
 
Isaak: Hm, goede vraag. 
 
Elise: Nou, hè? Dat vond ik ook al. 
 
Isaak: Op het moment dat je kiest om fysiek te zijn, betekent het ook dat je 
fysieke klachten krijgt, menselijke beperkingen, omdat je moet altijd door het 
vlees heen werken, ook als je meester bent. Dus elke meester die ter aarde is 
gekomen – en noem maar een aantal meesters op – hebben ook fysieke 
beperkingen gehad. Dat betekent dat ze zichzelf zodanig moesten verbinden 
met hun meesterschap, elke keer weer en dat ze zichzelf moesten overstijgen 
zodat hun fysieke zelf op dat moment minderwaardig werd. Dat betekent 
wel dat zij zich door de menigte kunnen gaan bewegen. En dat betekent wel 
dat de menigte het contact met die meester op dat moment zodanig kunnen 
adoreren en hoog opstellen, dat de meester een positie krijgt in de 
maatschappij. Maar waar liefde is, is ook haat. Het betekent dat die meesters 
ook vaak met haat te maken krijgen en dat vele mensen hen kunnen 
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verafschuwen. Vele meesters die wij hebben gestuurd in het fysieke zelf 
hebben jullie het leven ontnomen. 
 
Elise: Ja, dat is zeker zo. 
 
Isaak: Waarom? Omdat die meesters een gevaar dreigden te worden, ze 
waren dus te confronterend en ze spraken te veel wijze woorden en dan krijg 
je dus mensen die anti zijn. 
 
Op het moment dat je geest bent, bezit je geen fysiek lichaam. Dat betekent 
dat je jezelf volkomen in zuiverheid kan houden. Je hoeft alleen maar je 
meesterschap elke keer te vertegenwoordigen en het één te laten smelten met 
degene die ons instrument is. En doordat ons instrument een fysieke zelf is 
en zichzelf volledig openstelt aan ons, kunnen wij volkomen ons werk 
voltooien. En toch is ons instrument op dat moment in veiligheid.  
Al die woorden die wij spreken, zijn onze woorden, dus op het moment dat 
ons instrument mij zou zijn, kan het zijn dat alle woorden die ik net heb 
besproken in werkelijkheid zou kunnen verkeren. Dus dat betekent dat ons 
instrument op dat moment op een voetstuk gezet kan worden, dus veel 
liefde en veel haat kan ontvangen. Maar doordat ons instrument een puur 
instrument is en ook een puur mens is, zoals jullie ook, is het gevaar 
natuurlijk minder. Het betekent ook dat ons instrument elke keer weer in 
tweevoudigheid moet gaan spreken; de naam die ze bezit, de persoon die ze 
is in haar fysieke zelf, haar leven dat ze leidt als moeder, als partner, als 
vriendin, een normaal leven. Dat betekent dat mensen om haar heen haar als 
een normaal mens kunnen ervaren. Als je een normaal mens bent … een 
normaal mens ga je niet zo gauw vereren, die ga je gewoon liefhebben, die ga 
je gewoon accepteren zoals die is.  
 
Op het moment dat ons instrument weer ons wordt, dan pas komt de 
meester door. In deze vorm kunnen we dan spreken, zoals we nu met jou 
doen, maar we kunnen ook spreken in de vorm van helderziende 
waarnemingen, dan is ons instrument ook een meester. Op dat moment 
geeft ze haar meesterschap ook prijs, maar wel haar meesterschap vanaf haar 
graad. Op het moment dat mijn meesterschap weer doorkomt, komt het 
meesterschap op mijn eigen graad, mijn geestelijke graad, en samen zijn wij 
één. Geestelijkheid overtreft fysiekheid, dus daardoor hebben wij altijd de 
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macht over ons instrument. Altijd bezitten wij de macht om ons instrument 
zodanig te beïnvloeden dat ze precies ons meesterschap vertegenwoordigt, 
en toch mag zij een normaal bestaan leiden met alle ervaringen van dien, met 
alle associaties van dien en met alle genot en verdriet van dien. En dat laat ze 
ook zien, zij spreekt volkomen openhartig, elk mens weet wat haar bestaan 
is. Op het moment dat ze iets heeft ervaren, deelt ze dat mee aan het publiek. 
Het maakt niets uit of het publiek haar maar één keer heeft gezien of 
meerdere keren heeft gezien, zij durft haar zwakheden te laten zien. Als je je 
zwakheden laat zien, vorm je natuurlijk meteen minder gevaar. 
 
Elise: Ja, dat is waar. 
 
Isaak: De keuze is gemaakt, omdat op het moment dat wij één zijn, zijn we 
één in compleetheid en wij vertegenwoordigen het woord, het woord van het 
Al, het woord van de mens. Op het moment dat ons instrument mij niet had 
ontvangen, en ik had gekozen om zelf tot leven te komen, dan had ons 
instrument haar karma niet af kunnen maken. Want ook zij heeft een 
levensloop en haar levensloop vertegenwoordigt zij op dit moment en 
daarbij bied ik mijn hulp graag aan. 
 
Even is het stil. 
 
Isaak: Toevoegingen of aanmerkingen? 
 
Elise met een lach: Nou, aanmerkingen heb ik niet zo gauw op u, hoor. 
Mogen we wat meer weten over dat karma van het instrument waar u het net 
over heeft? 
 
Isaak: Alles heeft met de wet van oorzaak en gevolg te maken. Dat betekent 
dat ons instrument meerdere levens heeft doorlopen en daar draagt ze ook 
de gevolgen van. Haar wijsheid heeft ze niet zomaar vergaard, maar ze huist 
nog steeds in een lichaam en dat is wat we net verteld hebben. Het lichaam 
kan de overschaduwing van je geestelijkheid zijn tot een bepaalde graad en 
dan komt het meesterschap weer aan bod. Zo vaak zien jullie dat ons 
instrument opeens wijs wordt zonder dat ik – en mijn naam is Isaak – 
spreekt. 
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Elise: Ja. 
 
Isaak: Dat betekent dat ze zichzelf eigenlijk verheft boven haar fysieke zelf 
en vaak verliest ze zichzelf in haar fysieke zelf, dan is ze eigenlijk op dat 
moment puur fysiek en die kant kennen jullie ook. 
 
Elise: Absoluut. 
 
Isaak: De wet van oorzaak en gevolg draagt ze en zij draagt nu de gevolgen 
van haar levensloop van jaren en jaren en jaren achtereen en dat zijn nu 
positieve gevolgen doordat ze jullie kan beïnvloeden positief, doordat ze 
jullie gevoelswerelden herkent met al hetgeen ze heeft meegemaakt in de 
helpende zin en ook dat ze dus eigenlijk haar talenten die ze bezit in dit leven 
ook weer kan vertegenwoordigen. Kijk naar hetgeen ze elke keer weer doet 
met hetgeen wat jullie de kaartlegging noemen. 
 
Elise: Ja, dat is haar talent. Dan blijf ik nog even bij de persoon Isaak. Heeft 
uw naam een bepaalde betekenis? 
 
Isaak: Isaak; leider der volken, ik leid graag de volken, de lachende gids; de 
vader van velen; de troostende hand; de bron van inspiratie; de rust die ik je 
kan geven, puur door mijn aanwezigheid en motivatie en geduld. Mijn naam 
mag je benoemen zoals je hem wilt. Het betekent: mijn naam is Isaak en wat 
betekent Isaak voor jou. Welk gevoel ontvang jij op het moment dat jij met 
Isaak bent, als jij Isaak ziet, ontmoet, omarmt, wanneer Isaak jou even 
toespreekt? Die naam mag jij vertegenwoordigen. 
 
Het is even stil en dan spreekt hij met een glimlach. 
 
Isaak: Maar toch leid ik de volkeren … 
 
Elise met een lach: Ja! 
 
Isaak: …  met een lach. 
 
We lachen. 
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Elise: U zei eerder in een gesprek met mij eens dat wij als mens op aarde juist 
onze persoonlijkheid moeten afleggen. Kunt u daar een toelichting op 
geven? Wat is eigenlijk je persoonlijkheid afleggen? 
 
Isaak: Wat is eigenlijk je persoonlijkheid? 
 
Elise: De mens die je werkelijk bent? 
 
Isaak: De persoon die je lijkt. 
 
Elise: O, oké, de persoon die je lijkt, moet je afleggen. 
 
Isaak: Je moet gewoon ‘zijn’. Dat betekent: zijn zoals je bent. De 
persoonlijkheid kan heel koppig zijn. De persoonlijkheid kan heel erg 
moedig zijn. De persoonlijkheid kan heel erg intuïtief zijn. Je kunt eigenlijk 
alle benamingen achter het woord persoonlijkheid benoemen wat je lijkt. Het 
is belangrijk dat je jezelf zodanig durft te wezen, zonder eigen 
persoonlijkheid. Dat betekent dat je eigenlijk al hetgeen bent wat je wilt zijn, 
omdat je geen persoonlijkheid bent. Dat betekent: Je kunt je koppigheid 
meteen weerleggen. Je kunt eigenlijk al hetgeen weerleggen wat minder 
belangrijk is op dat moment of destructief op je werkt. Stel dat je zegt: “Ik 
ben een heel impulsief mens”, misschien is die impulsiviteit niet zo goed 
voor je doordat je eigenlijk zonder nadenken iets doet. Dan zou je zeggen: 
“Nadenken moet je eigenlijk niet doen”, maar soms moet je je hoofd wel 
gebruiken. Als je zonder nadenken oversteekt, kan het zijn dat je in gevaar 
komt, dus soms moet je jezelf gewoon even tot rust brengen en naar links en 
naar rechts kijken en dan de overstap maken. Op het moment dat je dus 
werkelijk wilt zijn in al hetgeen je bent, dan vertegenwoordig jij je 
Goddelijkheid, dan ben jij de ziel, dan ben jij de energie, dan ben je geestelijk. 
En al hetgeen met menselijkheid te maken heeft, gaat steeds minder vorm 
nemen; de menselijkheid neemt af en je geestelijkheid neemt toe. Maar je 
leeft nog steeds op aarde, je ontmoet nog steeds mensen op aarde en je hebt 
nog steeds jezelf in handen op aarde, maar toch ben jij al hetgeen waar jouw 
hart naartoe wilt gaan. Op het moment dat je dus behoefte hebt om iemand 
te ontmoeten in een bepaalde vorm, dan straal je die energie uit en die 
ontmoeting volgt. Wat je bent, straal je uit en trek je naar je toe. Maar als je 
persoonlijkheid angst is voor ontmoetingen, dan ontmoet je niemand. En als 
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je persoonlijkheid teleurstelling vertegenwoordigt, dan ontmoet je steeds 
weer teleurstellingen. En als je persoonlijkheid de toekomst steeds als groots 
ziet ‘de toekomst is groot voor me’, dan kan het zo zijn dat je een grote 
toekomst tegemoet gaat, dat je heel veel blijdschap tegemoet gaat. Daarom 
zeggen we: “Creëer het eigenlijk al voordat het ontstaan is.” Wees ook 
dankbaar voor het er is. Dat is moeilijk als je mens bent, omdat de mens 
heeft de persoonlijkheid en de persoonlijkheid heeft dus ervaringen 
opgedaan, heeft herinneringen, angsten en blokkades, associaties, de ladingen 
en dat kan juist het nieuwe in de weg staan. Leg het af, zorg dat je bent, 
geniet van het nu. Kom elke keer weer tot de essentie van nu: Wat wil ik nu? 
Waar heb ik nu behoefte aan? En stel jezelf open voor dat stukje en geef 
jezelf de kans om dat stukje nu tot je te laten komen. En je zal zien dat ook 
jij de grote brede glimlach op je gezicht dagelijks draagt. 
 
Elise: En is dat dan eigenlijk wat jullie bedoelen met verlichting? Op het 
moment dat je je persoonlijkheid af kunt leggen, dat je bent wie je werkelijk 
bent, de ziel, als je dat kunt op aarde, is dat dan het ultieme? 
 
Isaak: Dan heb je alleen maar een heerlijkheid. Al hetgeen negatief is, heb je 
losgelaten, dus je bent gelukzalig en op het moment dat je een ontmoeting 
hebt, laat je die ontmoeting tot je doordringen of niet. Je kiest ervoor, omdat 
je voelt intuïtief of die ontmoeting goed voor je is of niet. Je bent niet meer 
bang om te ontmoeten en je bent ook niet meer bang om te verliezen, je 
bent alleen maar. En dat is een grote angst voor vele mensen; alleen maar 
zijn. Is dat genoeg? Alleen maar zijn? Alleen maar zijn, is al wat je bent. 
 
Elise: En dat is dus genoeg. 
 
Isaak: Je hoeft niet extern jezelf te vinden, je moet jezelf intern vinden en dat 
is dus de verlichting. Op het moment dat je jezelf kunt verheffen boven je 
fysieke zelf, heb je een andere graad van dimensie in het fysieke zelf laten 
ontstaan, dan heb je dat gecreëerd en is dat waarheid voor jou geworden. 
Blijf in die kracht, blijf in die verlichting, maar moeilijk is het wel, kinderen, 
want op het moment dat je weer in contact staat met de wereld die aards is – 
en de aarde is toch de negatieve energie, omdat er ligt een andere graad op de 
aarde dan bij ons, de aarde is zuigend, de aarde heeft heel veel destructiviteit 
– en dat kan dus jouw verlichting in de weg staan. Op het moment dat je 
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jezelf afschermt van de aarde, maar toch actief bent op de aarde en bij jezelf 
blijft, dan kun je jezelf werkelijk verlichten en dan ben je gewoon jezelf. De 
Maya’s hebben dat voor elkaar gekregen. Zij hebben zichzelf letterlijk 
kunnen laten oplossen. 
 
Elise: Echt waar? 
 
Isaak: Opeens waren ze er niet meer. Hoe kan dat? 
 
Elise: Ja, hoe hebben ze dat dan gedaan? 
 
Isaak: Zij hebben zichzelf laten oplossen, zij zijn overgegaan in een andere 
dimensie. Omdat wij hebben dimensies tussen dimensies, ook op deze 
planeet aarde. Dus op het moment dat je jezelf kunt verlichten, kun je 
werkelijk jezelf van de grond losmaken, dus je kunt jezelf verlichten. Je kunt 
jezelf verplaatsen, al ben je fysiek. Je zou zwevend door het leven kunnen 
gaan als je dat zou besluiten. 
 
Elise met een glimlach: Het klinkt een beetje als hocus pocus. 
 
Isaak: Tja, jullie mensheid heeft deze gave nog lang niet. Dat betekent dat 
jullie dat niet kunnen. Maar hoeveel mensen hebben wel zichzelf eigenlijk al 
laten zien zwevend boven de grond? Het bestaat werkelijk. 
 
Elise: En dat zijn dan de mensen die … 
 
Isaak: … zichzelf los kunnen maken van het fysieke. Ze kunnen zichzelf 
zodanig geestelijk maken dat de fysieke stof lichter en lichter wordt. De 
zwaartekracht neemt af en je bent alleen maar geestelijk en je leeft nog 
steeds. 
 
Elise: Bijzonder zeg, maar dat zijn dan slechts enkelen op aarde zeker? 
 
Isaak: Je kunt het zo zien dat op het moment dat wij ons instrument 
oefeningen laten doen, dan nemen wij de zwaartekracht weg. Op dat 
moment kan ons instrument oefeningen doen die ze in normale staat niet 
zou kunnen doen. Gelukkig laten we haar net niet zweven, maar we nemen 
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wel de zwaartekracht af om zichzelf beter in de yogalessen neer te kunnen 
zetten.  Omdat haar fysieke toestand is zodanig dat wij even de verlichting 
geven. Maar doordat zij steeds bezig is met yoga wordt haar fysieke toestand 
eigenlijk flexibeler. Dus het ene werkt met het andere. Dus geestelijkheid en 
fysiekheid is toch één. Maar we gaan niet te ver uitweiden, omdat anders 
wordt het te zware stof. 
 
Elise: Oké, dan ga ik even door naar een wat meer medisch verhaal, ik zal u 
de vraag voorlezen. Ik heb jaren op oncologie gewerkt en ook zelf 
radiotherapie gekregen en chemotherapie ondergaan in verband met 
borstkanker. Ik heb veel geluk gehad en bedoel deze brief zeker niet als 
klaagzang, maar ik wil wel graag tot inzicht komen in het volgende. Eén van 
de vele nadelen van chemo is zoals bekend de extreme vermoeidheid die je 
daaraan voor lange tijd kunt over houden. Hoewel de medische wereld door 
onderzoeken geen enkele fysieke oorzaak kan vinden voor deze 
vermoeidheid, is hij bij velen wel degelijk voor lange tijd aanwezig en een 
behoorlijk lastig gegeven. Na de behandeling is het enige mogelijke antwoord 
er maar mee te leren leven. Nou weet ik heus wel dat alles energie is, je lijf, je 
gedachten enzovoort, maar toch zou ik ooit eens willen horen en begrijpen 
waarom herstel zo lang kan duren ondanks rust, vertrouwen en de positieve 
manier waarop mensen in het leven staan. Ik weet niet of ik jullie zo’n vraag 
mag voorleggen, maar vele mensen zouden hiermee geholpen zijn als hier 
eens wat meer aandacht voor en inzicht in zou komen. 
 
Isaak: Nou, heel simpel. Wat doet chemo? 
 
Elise: Het is destructief, het vernietigt. 
 
Isaak: Ja, het vernietigt goede cellen en ook de slechte cellen. Het reinigt 
eigenlijk – tussen aanhalingstekens – jouw lichaam. De kankergezwellen of 
de kankercellen worden op dat moment aangepakt. Het betekent dat je 
lichaam eigenlijk volkomen een reinigingsritueel tegemoet is gegaan en dat 
betekent dat hij zichzelf langdurig weer moet gaan programmeren. Hij moet 
weer de goede cellen gaan programmeren en weer neer gaan zetten en dat 
kan heel lang duren. Het betekent dat er vermoeidheid komt daardoor, 
omdat hij in strijd is. Op het moment dat je heel veel werkzaamheden 
verricht, word je vermoeid; je lichaam is aan het werken om zichzelf weer 
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zodanig neer te zetten zoals hij eerst was, omdat hij weet heel goed zoals hij 
eerst was. Hij is geprogrammeerd, hij herkent zichzelf, maar hij wil gewoon 
diezelfde graad weer gaan vinden in zichzelf. Maar doordat er veel 
destructiviteit is geweest, zijn er veel cellen verloren gegaan en daardoor ben 
je minder energiek dan eerst. 
 
Elise: Oké, dat is duidelijk. Ik heb nog meer medische vragen. Door 
vrijwilligerswerk kom ik vaak in contact met oudere mensen en ik vind dat er 
heel veel mensen aan kanker lijden. Ook jonge mensen, het lijkt wel of het 
steeds erger wordt. Is dit verbeelding van mij of kwam het vroeger ook zo 
vaak voor, maar wisten we het toen nog niet? Hoe komt het dat deze ziekte 
zo vaak voorkomt? Is het onze welvaart of is het een zaak van erfelijkheid? 
Heeft het misschien te maken met alleen Nederland of komt het over de 
gehele wereld voor? Kunnen we iets doen zodat we die ziekte niet krijgen? 
 
Isaak: Gezond leven is eigenlijk het voornaamste. Gezond eten, gezond 
drinken, niet roken, matigheid, dat geeft het fysieke eigenlijk al een 
voorsprong. Maar toch kan die ziekte jou achterhalen doordat het in de 
genen kan zijn ontstaan. Dat betekent dat het in jouw genen eigenlijk al staat 
dat je dus ooit in de tijd die ziekte gaat ontvangen. Dat is hetzelfde als je 
reuma in je genen hebt, dat je het bij je draagt. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak: Vele landen hebben minder last daarvan, en waarom? Het kan zijn dat 
het collectief is, dat de energie in die landen collectief sterker is dan in een 
aantal andere landen. Het heeft ook met je gemoedstoestand te maken; 
depressiviteit is ook heel slecht voor het fysieke. Op het moment dat je 
gemoedstoestand heel laag is, dan programmeer jij jezelf heel negatief en 
negativiteit slaat natuurlijk ook op je fysieke zelf. Het is niet motiverend, het 
ontneemt energie en op het moment dat je energie laag is, kan het juist zo 
zijn dat daardoor je meer kans maakt om ziek te worden. Maar vele mensen 
zeggen: “Ik heb nooit gerookt. Ik heb altijd goed op het eten gelet, en toch 
ben ik ziek geworden”, dan moet je het gaan weiden aan het woord God, dat 
jij die ziekte mee moet maken om over te gaan op die manier en die ervaring 
op te doen of misschien juist die ziekte te overwinnen en die ervaring te 
kunnen delen met anderen, met je broeders. Dus ga nooit in angst verkeren 
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en bang zijn dat je iets ontvangt, het maakt niet uit welke vorm van ziekte. 
Leer ervan, accepteer die ziektes steeds weer en zeg: “Ik leer van jou.” Op 
het moment dat je reuma hebt: “Ik leer van reuma.” Dat betekent: Ik kan 
minder. Ik moet ermee leren omgaan. Ik accepteer mijn ziekte. Ik probeer 
positief te blijven en het leven te nemen zoals het komt. Dus het is heel 
belangrijk, lieve mensen, dat je nooit en te nimmer bang bent voor iets wat 
nog niet bestaat. Op het moment dat het bestaat, kan de angst even tot 
heftigheid komen. Ga door die angst heen, bekijk het, voel het en laat het 
los, en ga door deze periode heen met alle motivatie van winnen. “Ik wil het 
winnen”, en dan hebben we het over kanker. Win je het niet, geef jezelf dan 
de verlichting, omdat de verlichting komt altijd na het verlaten van het 
lichaam. 
 
Elise: Ja. 
 
Isaak: Dat is mijn antwoord. 
 
Elise: Hoe kan het zijn dat mensen van kleins af aan depressief zijn, kinderen 
dus, en medicatie nodig hebben? 
 
Isaak: Het kan psychisch zijn, dat de kinderen in een wereld terecht zijn 
gekomen dat ze daar psychisch onder lijden, dat ze het niet zo goed hebben 
in hun thuisfront, dat ze misschien tekortkomen bij hun ouders of bij hun 
broer of zus, dat ze zichzelf minder goed voelen in de maatschappij, dat ze 
zichzelf niet thuis voelen in de maatschappij. Misschien accepteren ze hun 
eigen fysieke zelf niet, hebben ze een minderwaardigheidsgevoel, hebben ze 
zwakte, voelen ze zich zwak, voelen ze zich zwak tegenover wat er allemaal 
nog moet gaan gebeuren. Het kan zijn dat die kinderen overmatig gevoelig 
zijn, dat ze al de gevoelens van de mens tot zich nemen en daar bezwaard in 
raken. Het kan ook zijn dat die kinderen te veel gedachten hebben en 
zichzelf veel te veel in die gedachten gooien en dat ze zichzelf zorgen maken 
over hun geliefden of hetgeen nog allemaal voor de boeg staat, wat nog moet 
gaan gebeuren in hun bestaan, dat ze de lat te hoog leggen, dat ze 
prestatiegericht zijn, dat ze willen uitblinken. Het kan ook gewoon zijn dat 
het fysiek is, dat je een of andere stof tekort komt in je hersenen waardoor je 
dus eigenlijk een lage gemoedstoestand hebt en dan hoor je dus medicatie te 
krijgen. Vele kinderen hebben tegenwoordig stoornissen; ze zijn te druk, ze 
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hebben geen concentratie. Het voedsel is vaak gebaseerd op kleurstoffen of 
andere substanties die schadelijk zijn voor het kind. Het heeft vele redenen, 
maar weet wel dat elk kind dat last heeft van zijn gemoedstoestand geholpen 
moet worden. Dat betekent: er moeten therapieën toegepast worden. Het 
kind moet leren praten, communiceren, zelfstandigheid durven tonen en 
uiten en moet begeleid worden. Het kan langdurig zijn, maar begeleiding is 
noodzakelijk.  
 
Op het moment dat het een stoornis is, dat kinderen dus medicatie nodig 
hebben, geef die kinderen medicatie en begeleidt ze en ook nog steeds door 
het leven heen, dat ze wel een goed bestaan hebben in de korte tijd dat ze 
tijdelijk zijn. 
 
Elise: Nu we het er toch over hebben, is ADHD dan ook typisch iets wat te 
herleiden valt vanaf voeding, de kleurstoffen en zo? 
 
Isaak: Het draagt eraan bij. Je weet zelf dat als je veel suikers tot je neemt, 
kun je gewoon heel erg actief worden. Het kan zijn dat in een bepaalde drank 
te veel kleurstoffen of bepaalde suikers zitten of extracten waardoor het kind 
bepaalde impulsen krijgt. Energiedrank zegt ook genoeg, hè? 
 
Elise: Ja.  
 
Isaak: Men drinkt niet voor niets koffie. Men neemt niet voor niets nicotine, 
ook daar krijg je een impuls van, wordt men higher van. Vele kinderen zijn 
onderzoekend en het kan zo zijn dat die kinderen in bepaalde levensjaren 
zichzelf in werelden van drugs of alcohol gaan bevinden. Mensen die dus een 
stoornis hebben, ADHD – een van de kinderen van ons instrument heeft 
ooit gezegd: “Alle Dagen Heel Druk.” – die kinderen moeten eigenlijk iets 
gaan krijgen om alle dagen minder druk te zijn. En natuurlijk letten op de 
kleurstoffen, de suikers en de extracten. Gezond eten, veel communiceren, 
veel beweging, weinig impulsen van buitenaf zoals TV, computer. Dat kan 
een kind met ADHD alleen nog maar onrustiger maken. Al die impulsen 
hebben flitseffecten, en dat werkt natuurlijk ook etherisch door. 
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Elise: Nou, ik denk dat het vaak ook een optelsom is van die dingen. 
Inderdaad de kleurstoffen, maar ook de leefgewoontes, die TV en computer 
zijn vaak zo nadrukkelijk aanwezig. 
 
Nou, volgende vraag: wat is een black-out? 
 
Isaak: Niet meer weten, hè,? Simpel. Het betekent dat er eigenlijk een soort 
kader bestaat in het hersengedeelte waar je dus informatie opgeslagen hebt 
die je wel kunt achterhalen door hypnose of door diepe meditatie. Maar je 
mens-zijn heeft het uitgeschakeld, en dat betekent dat je het niet meer weet. 
Het kan zijn ter bescherming van jezelf, dat je jezelf zodanig onbewust aan 
het beschermen bent, dat je het niet meer wilt weten. Stel dat je een trauma 
hebt opgelopen en opeens weet je het niet meer, dan heb je jezelf eigenlijk 
een black-out gegeven. Het kan ook zijn door overmatig drankgebruik of 
drugsgebruik, dat de hersenen op een gegeven moment zo’n sterke impuls 
krijgen dat ze dus eigenlijk uitgeschakeld worden. Je functioneert nog steeds 
op de automatische piloot, dus je beleeft jezelf nog steeds, maar je slaat het 
niet meer op; de spons is te vol, het komt niet meer tot je, maar toch ligt het 
allemaal in je onderbewustzijn. Een black-out kan heel gevaarlijk zijn. Maar 
op het moment dat je een black-out hebt en je weet niet meer wat je hebt 
gedaan, dan weet je ook niet meer de informatie van de daad of de tijd dat je 
hebt bestaan, dus hoe ga je daarmee om? Ja, op het moment dat je daar niet 
mee om kan gaan, zou ik je toch adviseren om tot hypnose over te gaan om 
die informatie tot je te nemen om weer verder te kunnen gaan of gewoon 
voorzichtig zijn met een aantal toevoegingen zoals drugs of alcohol en een 
veilige omgeving creëren. De omgeving is natuurlijk heel belangrijk. Op het 
moment dat je een veilige omgeving hebt en je bent in bijzijn van anderen, 
kunnen andere mensen vertellen wat er wel met je gebeurd is. Het kan ook 
medisch zijn, dat je medisch gezien zodanig een soort wereld hebt gecreëerd 
die we wel eens autisme kunnen noemen of psychotisch, dat je dus in die 
wereld terecht bent gekomen, erin gezogen bent, en dat je dus niet meer de 
realiteitswereld meemaakt. Daar kun je ook een black-out van ontvangen. 
 
Elise: En dan heb je ook nog van die kleine black-outs, zoals een kind wat 
voor de klas een boekbespreking moet houden bijvoorbeeld – wat natuurlijk 
best scary is voor zo’n kind – en ineens weet je helemaal niets meer. Is dat de 
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angst die een soort blokkade vormt zodat je die informatie niet meer kunt 
pakken? 
 
Isaak: Ja, de druk is te hoog. Je legt de druk te hoog en op dat moment noem 
je het een black-out, maar je hebt het eigenlijk op dat moment niet meer 
onder controle, dus je kunt je niet ontspannen zodanig dat de informatie 
vloeiend door je heen gaat. Nee, het is gespannen en daardoor komt de 
informatie niet meer tot je. De druk is te hoog, de spanning is te hoog en 
daardoor heb je een black-out. 
 
Elise: Nog een ingezonden vraag: wat is een burn-out? 
 
Isaak: Het woord zegt het eigenlijk al, je bent eigenlijk op. De kaars is 
opgebrand, dus je hebt jezelf te veel onder druk gezet. Je bent maar 
doorgegaan en doorgegaan en je hebt te veel emotionele klappen ontvangen, 
te veel gevoelsmatige blokkades ontvangen. Je hebt gewoon veel druk op 
jezelf gelegd. Het kan zijn dat je heel prestatiegericht bent geweest in de 
maatschappij, dat je gewoon maar wilde presteren en opeens zegt het 
lichaam en de geest ‘ik kan niet meer, ik ben moe’. En een burn-out heeft tijd 
nodig omdat je op dat moment gewoon weer terugvalt op jezelf. Je moet de 
tijd nemen om jezelf de tijd te geven om dus weer de oude te worden. Maar 
de meeste mensen die een burn-out hebben, herstellen weer volledig. 
 
Elise: En dat betekent: rust, rust, rust en nog eens rust. 
 
Isaak: Rust, rust, rust, rust en acceptatie dat je rust moet gaan creëren en niet 
bang zijn dat je niet meer de oude wordt. Gewoon de tijd ervoor nemen, de 
tijd geneest. 
 
Elise: We blijven nog even in het medische circuit. Ik ben vrijwilligster aan 
het bed van terminaal zieke patiënten en ik kom regelmatig het volgende 
tegen. Veel mensen zijn bang voor de dood en hoewel men vaak ook bang is 
of er nog iets na de dood is of niet, is men toch meestal bang voor het 
sterven zelf. Hoe ga je dood? Men is bijvoorbeeld bang voor verstikking en 
pijn. Het houdt mezelf ook bezig. Ik las in boeken dat men geen angst voor 
de dood hoeft te hebben en dat je het sterven zelf, dus het lijden op dat 
moment al niet meer lichamelijk beleeft, omdat de ziel al uit het lichaam 
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getreden is. Het lichaam ondergaat de kwelling wel, maar de persoon zelf 
maakt het niet meer bewust mee. Ik zou zo graag zieke mensen, maar ook 
mezelf kunnen geruststellen met een antwoord hierop van Isaak hoe het 
werkelijk is om te sterven. 
 
Isaak: Sterven is het verlaten van het lichaam. Dat betekent dat jouw 
etherische lichaam vorm gaat krijgen en je fysieke lichaam gaat sterven. Het 
betekent dat je jezelf eigenlijk zodanig gaat materialiseren in etherisch vorm. 
De energie wordt omgevormd. Het etherisch lichaam is eigenlijk het lichaam 
dat je bent in de geestenwereld. Dat is dus je geest, zo zou je het kunnen 
noemen, je aura, zo zou je het ook kunnen noemen. Het fluïde koord is 
hetgeen je levend houdt. Het fluïde koord begint af te brokkelen, de energie 
stroomt niet meer naar het lichaam toe. Dat betekent: het contact met 
lichaam en geest gaat gebroken worden. De mens heeft een oerkracht in 
zich, maakt niet uit wat voor leeftijd je hebt, maakt niet uit wat voor geloof je 
hebt, die oerkracht wil leven.  
 
Dat betekent dat je jezelf zodanig sterk moet gaan maken om de oerkracht 
los te laten en jezelf dus volledig te laten ontspannen en laten wegglijden en 
in slaap laat vallen. Het is hetzelfde dat als je in bed gaat liggen en je bent 
onrustig, dan slaap je minder snel in dan dat je rustig bent. Het kan zijn dat je 
dus nog een verlenging krijgt en dat je nog langer in de doodstrijd zit, puur 
omdat je niet kunt ontspannen. Daarom sterven vele mensen als de geliefden 
net uit het oog zijn, want daardoor kunnen ze ontspannen en zijn ze ook 
eigenlijk minder gevoed door de energieën die zij bezitten, of de angsten, ze 
houden hen nog wakker. Als je gaat slapen en je hebt mensen om je bed, 
slaap je misschien minder goed in dan dat je alleen bent. 
 
Elise: Precies. 
 
Isaak: Vele mensen willen juist aan de bedzijde zitten op het moment dat 
iemand sterft. Maar weet wel dat niet iedereen zichzelf zodanig kan 
ontspannen als hun geliefden toekijken. Wel is de troost heel belangrijk, ze 
ontvangen wel troost. Zie het zo: vele vrouwen zeggen: “Mijn man valt als 
een blok in slaap”, nou, blijkbaar heeft hij geen last van zijn omgeving. Het 
kan zijn dat je nog uren wakker ligt omdat je wel last hebt van gedachten of 
andere zaken die op dat moment spelen en met je mee zijn gegaan op de dag. 
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Op het moment dat je dus dood bent fysiek, dan pas gaat de geest leven, dan 
pas gaat de ziel leven, dan pas kun je jezelf langzaam laten wegdrijven en 
meegaan naar het gevoel dat je krijgt en de stem die je hoort, de innerlijke 
stem dat je dus overgaat. Het kan zijn dat je zodanig verzwakt bent, dat de 
begeleiders en je geliefden zien dat je de tocht niet zelf kunt maken, dan ga je 
onbewust over. Dat betekent dat je zodanig in slaap gebracht wordt dat je de 
overtocht niet zelf hoeft te maken, en dan word je wakker in de sferen. Dan 
kun je daar herstellen en langzaam tot je kracht komen en dan ontmoet je je 
geliefden. Maar het kan ook zo zijn dat de calculatie van de begeleiders en 
degenen die jou meenemen in de dood kunnen zien en aanmeten dat je de 
overtocht wel alleen kunt, dan loop je hem zelf wel over. 
 
Elise: Met de overtocht bedoelt u tot aan de poort? 
 
Isaak: Overgaan, je gaat over, je gaat de geestenwereld in. Dat betekent dat je 
dus eigenlijk gezogen wordt naar het licht, zoals men dat zegt. Een ander 
noemt het de poort of de brug, kan ook. Je gaat over en je kunt op dat 
moment je gevoel volkomen volgen. Je bent niet bang, je ziet je lichaam, je 
kijkt terug en je voelt alleen maar rust, omdat de begeleiders, de helpers, 
degenen die je los hebben gemaakt, je rustig maken door hun gedachtegang. 
Jij absorbeert het en je krijgt er energie van. Waarom maakt de één wel de 
overtocht mee en de ander niet? De ervaring. Er zijn er velen die de 
overtocht niet hebben meegemaakt, dan hebben ze die ervaring niet 
meegemaakt. Het is een prachtige ervaring om mee te maken om zelf de 
overtocht mee te maken, omdat je bent de ruimte. Je voelt geen 
zwaartekracht, je voelt je vrij, je voelt geen pijn. Je voelt geen leeftijd meer, je 
bent fit. Je voelt gelukzaligheid en je ontmoet in de geest licht en liefde in je 
hart. Het kan zijn dat je ogen nog niet zien, maar toch weet je dat en 
langzaam wen je aan die nieuwe transformatie en dan kan het zijn dat je wel 
kan waarnemen, maar velen voelen het alleen maar. Ze gaan over in het 
gevoel en later krijgen ze dus de ogen, dat ze later in de jaren dat ze leven 
steeds meer om zich heen kunnen zien en de prachtigheid van het leven hier 
bij ons kunnen ervaren. 
 
Elise: Dat lijkt me een rare gewaarwording dat je later pas kunt zien. Ogen 
zijn voor ons toch één van de belangrijkste zintuigen, als je dat moet missen, 
dat is haast niet voor te stellen. 
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Isaak: Tja, daarom moet je jezelf geestelijk sterk maken. Zien is geestelijk. 
Hoeveel mensen zien niet geestelijk? Heel veel mensen zijn te aards, je moet 
geestelijk zien, je moet intuïtief zien, gevoelsmatig zien. Op het moment dat 
ons instrument ziet, ziet ze in de geest. Het bestaat niet werkelijk in jullie 
oog, maar toch ziet ze. Hoe kan dat? Jullie zien het niet. Op het moment dat 
wij de beelden projecteren, ziet ze het wel. Maar jullie zien het niet en jullie 
zitten in dezelfde ruimte. Hoe komt dat? Omdat ze geestelijk afgesteld is. Ze 
kan zich geestelijk afstellen. Dat betekent dat ze kan zien. Als ze gaat 
mediteren, kan ze al die beelden vertegenwoordigen en ook bespreken met 
jullie. En jullie kunnen het horen, maar zien de beelden niet of misschien een 
fractie ervan. Daarom is meditatie belangrijk. Daarom is ontspanning 
belangrijk. Daarom is spiritualiteit belangrijk. Hetgeen je hier ter aarde hebt 
gedaan, hoef je niet meer bij ons te doen. Als je alleen je lichaam hebt 
gevoed, dan kom je tekort in de geest. Daarom … wees geestelijk, ontvang 
jezelf in de geest. Laat je geest los, ontvang je geest in liefde. Durf geestelijk 
te zijn en toch nog fysiek te zijn. Maar op het moment dat je je geestelijkheid 
ontkent, dan zie je niet, kind. De één komt sneller door bij ons instrument 
dan de ander. De één heeft de energie zodanig compact gemaakt dat hij haar 
kan spreken, hij wil graag, hij wil graag spreken met zijn geliefden op aarde. 
Anderen kunnen gewoon nog heel lang in de andere wereld zitten die wij 
nog niet onze wereld noemen. 
 
Elise: Ik heb nog een andere vraag. Ik lees al heel wat jaren allerlei boeken 
over het hiernamaals. Dit vooral ook naar aanleiding van het overlijden van 
ons dochtertje. En dan komt toch het verlangen om daar zelf straks te zijn. 
Je weet dat je hier met een doel op aarde bent en je moet het volbrengen, 
hoe moeilijk soms ook, maar ik kijk toch wel uit naar wat er achter ons 
sterven ligt. Daarover te lezen voelt al zo goed, dat je daar al zou willen zijn. 
Ik kan mij voorstellen dat Isaak zal zeggen geduld te hebben en je leven zo 
goed mogelijk te leven zodat je zult groeien hier op aarde. Maar zullen niet 
vele lezers zich voelen zoals ik en al uitkijken naar gene zijde? 
 
Isaak: Als je weet dat alles tijdelijk is en als je weet dat je niets mag bezitten 
behalve jezelf, dan weet je ook dat op het moment dat iemand niet meer aan 
je zijde is, dat diegene er nog steeds is, omdat hij leeft voort in je hart. Hij 
leeft voort in je gedachten en neemt deel aan je leven doordat je die energie 
steeds blijft uitstralen daarheen en diegene voelt dat op het moment dat 
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diegene een leven op aarde heeft gehad. Is het leven ongeboren geweest, dan 
heb je niets met die persoon, dan kun je die persoon loslaten, omdat diegene 
heeft gekozen om in de geest zijn leven te voltooien en jij bent eigenlijk 
alleen maar het tijdelijke kanaal geweest om die tijdelijke ervaring op te doen 
om weer terug te kunnen gaan in de sferen. Op het moment dat je verlangt 
om het lichaam achter je te laten om dus degenen te ontmoeten die in de 
sferen zijn, moet je dat verlangen eigenlijk accepteren. Maar je moet niet in 
dat verlangen blijven hangen. Je moet je leven duidelijker vormgeven omdat 
het is jouw karma die je leeft en niet andermans karma. Het is jouw 
levensboek dat je leeft en niet andermans levensboek. Dus weet, lieve 
mensen, wie je ook verloren hebt, welke geliefde je ook verloren hebt, maakt 
niet uit of het vader of moeder is of je eigen kind of je eigen partner, 
accepteer dat verlies. Omdat op het moment dat je het leven bij ons bent 
ingegaan en de liefdesbinding is ontstaan ter aarde ook na het verlaten van 
degene die je liefhad, en de liefdesbinding blijft, dan kun je elkaar weer 
ontmoeten. Je ontmoet elkaar omdat je sterk in verbinding bent en die liefde 
zuigt naar elkaar toe en dan krijg je een verbinding in de geest. Maar geef de 
persoon de vrije hand om zijn leven bij ons te leven zonder te veel jouw 
negatieve gedachten en impulsen te ontvangen, omdat op het moment dat je 
een liefdesbinding hebt, kan het zodanig positief zijn, maar ook negatief, 
omdat ze weten hoe je je voelt. Omdat er is geen afstand en geen tijd, ze 
voelen jouw gedachten en ze voelen je verdriet. En op het moment dat ze 
veel liefde voor je hebben, hebben ze er ook verdriet van. 
 
Elise: Ja, natuurlijk, dat voelen ze. Een volgende vraag die ik heb ontvangen 
was: ik werk als verpleegkundige autismespecialist bij de GGZ en ik kom 
tegenwoordig steeds vaker in contact met jongvolwassenen met autisme die 
mij vertellen dat ze mensen zien die overleden zijn. Dit wekt mijn interesse, 
daarom heb ik mij meer opengesteld voor dit onderwerp. Nou blijkt dat er 
veel mensen met autisme deze ervaringen hebben en daarnaast niet serieus 
genomen worden. Aangezien ik een onderzoek wil verrichten over dit 
onderwerp, vroeg ik me af of Isaak me meer zou kunnen vertellen of er een 
verband bestaat tussen autisme en paranormale gaven. Een cliënt van mij 
worstelt erg met deze ervaringen en ik zou haar daar graag bij willen helpen, 
maar ik denk niet dat ik daarvoor de juiste persoon ben. 
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Isaak: Op het moment dat je dus een autisme hebt of een vorm van 
terugtrekking in je eigen geest, kom je ook in een soort wereld terecht die je 
een meditatietoestand zou kunnen noemen. Een meditatietoestand betekent 
ook dat je jezelf kunt openstellen voor je eigen gedachten, voor je eigen 
behoeftes, voor je eigen impulsen. Het kan zijn dat je dan waarneemt 
hetgeen binnenin je zit. Dat betekent dat het niet altijd extern hoeft te zijn. 
Dat betekent dat het niet altijd de geestenwereld hoeft te zijn die je ontmoet. 
Het kan zijn dat je je eigen belevingswerelden ontmoet. Dus deze verhalen 
die je net hebt opgenoemd, zouden we individueel moeten gaan bekijken op 
waarheid. Is het wel zo of is het niet zo? Hebben ze verbeelding of is het 
waarheid? Het is net als schizofrenie: zijn de stemmen echt of zijn de 
stemmen niet echt? 
 
Elise: Ja, zitten ze in je hoofd of komen ze van buitenaf? 
 
Isaak: Dus dit zijn individuele behandelingen die wij eigenlijk zouden moeten 
gaan brengen en we zouden individueel die personen moeten gaan 
behandelen om te kijken hoe die persoon in elkaar steekt. 
 
Elise: Ja, ik begrijp het. Verder heb ik nog heel veel vragen gekregen over 
voeding. 
 
Isaak: Kunnen we die vragen ook de volgende keer beantwoorden? 
 
Elise: Ja, natuurlijk, is het tijd? 
 
Isaak: Nou, het is niet tijd, maar het is wel genoeg voor het nieuwsbulletin? 
 
Elise: Ja, dit is zelfs genoeg voor meerdere nieuwsbulletins. 
 
Isaak: Dan spreken we graag weer een andere keer met je. 
 
Elise: Dat is goed, tot de volgende keer dan. 
 
Isaak: Tot de volgende keer, Elise 
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U kunt Tresi ook boeken voor een privé-consult, huiskamermiddag en/of 
avond helderziende waarnemingen of Isaak spreekt, masterclass, cursus 
"Spontaan kaartleggen", workshop "Bewustwording & Groei", lezing in het 
bedrijfsleven en geestelijk trouwen. 
 
In de agenda op Tresi's website vind u een overzicht van de openbare 
avonden waar u zich voor op kunt geven. 
 
Van de hand van Tresi Barros en haar gids Isaak zijn de volgende producten 
beschikbaar: 
 
Boek 1: "Bekijk het, voel het en laat het los" 
Boek 2: "Mijn naam is Isaak" 
Boek 3: "Wie is Tresi?" 
Boek 4: "Masterclass" 
Boek 5: "De woorden van Isaak" 
Dubbelcd: "Volg de stem van Isaak" 
 
Al deze producten zijn te bestellen via www.tresibarros.nl. 
 
Voor al uw vragen, boekingen of bestellingen kunt u contact opnemen met 
Tresi's secretariaat, via e-mail adres: secretariaat@tresibarros.nl of via 
telefoonnummer: 06-19817843.       
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