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Voorwoord Meester Isaak & de Schittering 
 

 

Namasté, de Schittering en ik, haar Meester Isaak, hebben gezamenlijk dit 

boek ter wereld geroepen via de bestelling van mijn instrument Tresi 

Barros. Tresi, wie is Tresi? De Schittering? Wie is de Schittering? Waarom is 

Tresi Barros door mij, haar Meester Isaak, van Tresi naar de Schittering 

geëvolueerd? 

 

Tresi Barros heeft een groot verleden met vele zelfinzichten en ervaringen, 

zowel positief als negatief. Mijn kind heeft zich volledig in overgave gegeven 

aan mij, haar Meester Isaak en de goddelijke wereld, genaamd: de Bron der 

Wijsheid.  

 

Met angst is Tresi Barros onze weg ingeslagen en vroeg zij zichzelf steeds af: 

waarom ik? Waarom ben ik de uitverkorene om het werk van de Bron der 

Wijsheid te verrichten? Het antwoord is simpel: omdat de Schittering deze 

reïncarnatie samen met mij heeft gekozen en heeft afgesproken. Ze wilde als 

de Tere Bloem ter aarde komen. Ze wilde alle energieën leren kennen. Ze 

koos de lijdensweg die bij deze reïncarnatie hoorde. We zouden elkaar 

terugvinden. En ik, haar Meester, zou haar wakker maken en haar vertellen 

wie ze is tijdens dit leven. Haar keuze was gemaakt en ze werd geboren en 

snel gingen wij aan de slag met bekijk het, voel het en laat het los.  

 

Nu, zoveel jaren verder, weet ze hoe ze het moet toepassen. Loslaten is haar 

niet vreemd, bekijken ook niet en voelen helemaal niet. Elke dag bekijkt ze 

jullie gevoelens en voelt ze en laat ze los wat niet meer voor haar van 

toepassing is. Mijn instrument kan letterlijk jullie gevoelens vertalen en jullie 

zijn tijdens het invoelen. Ook mij kan ze letterlijk vertalen en mij laten zijn in 

jullie midden.  

 

Wat je bent, straal je uit, trek je naar je toe. Kijk naar haar, onderzoek en voel 

de waarheid van haar woorden. Ze vertelt uit haar hart en dat is de waarheid 

van elk woord daarvan. De strijd die ze levert om de narcist te begrijpen en 

te helpen. Haar liefde voor hem te blijven voeden, ondanks de innerlijke pijn 
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die hij haar geeft door zijn gedachtes, woorden en daden. Maar hij, de 

narcist, is geen verloren ziel. Hij, de narcist, is een kind van God, zoals jullie 

ook. Als de liefde goed is en de omstandigheden niet, behoudt de liefde en 

verander de omstandigheden.  

 

In namasté, Meester Isaak 
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Automatisch schrift 10 februari 2020 
 
 
Schittering: Deze vraag houdt mij vaak bezig en ook de mensen die op 

consult komen en die aan Meester Isaak vragen wat hij daarmee bedoelt. 

Heb ik werkelijk mijn exen aangetrokken? Mijn ex, de narcist? Heb ik alles 

aan mijzelf te danken? Is niemand anders schuldig dan ikzelf? Mijn 

achtenveertig jaren op aarde heb ik het geloof aangetrokken, heb ik mijn 

broeders en vrienden aangetrokken. Ikzelf ben schuldig toen ik besloot mijn 

leven in Nederland te leven en ik ben schuldig voor deze dag en de dagen die 

er zijn geweest en nog gaan komen. In augustus 2019 trok ik de waarheid 

aan, de waarheid. En de waarheid was: ik moest loskomen van mijn ex Najib, 

waar ik zes en een half jaar mijn hoop en mijn toekomst, in emotionele 

afhankelijkheid beleefde. Elke seconde was hij het die mijn ziel en geest 

bezat. Ik leefde minder voor Meester Isaak, minder voor mijzelf en voor de 

kinderen. En ook de vrienden vergat ik makkelijk, puur omdat mijn ziel was 

niet meer van mij, maar van hem. Mijn stemming was hij, mijn vluchtgedrag 

was hij, mijn goede humeur kwam even door hem, mijn tijd draaide om hem. 

Ik maakte altijd tijd vrij als hij erom vroeg, ook als hij er niet om vroeg. Ik 

hield er altijd rekening mee van: misschien gaat hij om mijn tijd vragen en 

niets wil ik liever, dan mijn hoop en mijn energie vullen met eigenlijk 

desillusie. Meester Isaak, als ik het juiste antwoord hierop zou vragen, wat 

zou dan hierop het antwoord zijn van boven? 

 

Isaak: De mens die kan pas begrijpen wat de wet van aantrekking is, als hij 

zichzelf pas begrijpt. Onderzoek naar zichzelf van: wie ben ik, wat ben ik en 

waarom ben ik? Is zo belangrijk. Wie is hij, de mens tussen al die mensen? Is 

hij liefdevol, is hij begripvol, is hij een nemer of een gever? Is de mens alleen 

met zichzelf bezig of is de mens met zijn evolutie bezig? Slaapt de mens of 

niet? Fysiek weet je vaak: ik ga nu slapen, maar geestelijk weet je het vaak 

niet, omdat jij denkt dat je geestelijk bent. Maar je kan pas geestelijk zijn als 

jij jezelf losmaakt van je gedachtes en werkelijk alleen voelt wie jij bent en 

hoe jij bent en waarom je emotionele afhankelijkheid bezit. Accepteer en je 

zegt: wil ik dat, wil ik emotioneel afhankelijk zijn? Wat de ander van mij vind 
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of denkt, of wil ik volledig mijn leven de vervulling geven wat bij mij tijdelijk 

past? 

 

Schittering: Meester Isaak, waarom koos ik dan Naijb als mijn liefdespartner, 

indien ik wist vanaf het begin dat hij fout was en mij pijn zou geven op vele 

manieren van zijn kunnen?  

 

Isaak: Jouw keuze was een afhankelijke keuze. Jij ging over tot zijn energie, 

tot zijn bewustzijn. Je liet jouwzelf vertellen wie jij was en wat jij was. Die 

aannames nam jij aan, al wist jij: dat is niet zo, het klopt niet. Maar jij hoopte 

dat jouw tijd, liefde, geld, geduld en ook vernedering, jouw dichter bij zijn 

hart en ook toekomst zou brengen. Jij hoopte en wilde het weldegelijk. Jouw 

hoop en tranen werden niet begrepen, alleen door mij, je Meester Isaak. En 

mijn naam is Isaak, en keer op keer, al die jaren door, vertelde ik jou wat 

liefde is en liet jou liefde voelen, innerlijk, maar ook uiterlijk. Ik liet jou 

stralen en gaf jou de ruimte om jezelf te ontdekken, waar jij behoefte in had. 

Jij, de Schittering, gelooft altijd graag van: eerst zien en dan geloven. En dat 

weten wij, dus we laten jou eerst zien en dan ga jij ook geloven, al duurt het 

jaren om jou te vertellen kind wat een narcist is. En ook jou te vertellen dat 

jij een narcist aantrekt, juist om ons werk te kunnen doen en ook om de 

mens te kunnen vertellen in jouw deskundigheid, wat jij als mens weet, als 

ziel weet, en natuurlijk wat wij weten. De eenheid Wij is zo belangrijk, omdat 

de eenheid Wij is geen ik, het is wij. Wij zijn samen met jou aan het werk 

voor de mensheid en waarom? Puur omdat wij weten dat de mens ons nodig 

heeft om verder te komen dan alleen dagelijks te vechten met het leven zelf, 

indien het leven zo makkelijk is. Omdat het leven bij jullie is gewoon zijn in 

het nu. Wat ben ik nu op dit moment en wat trek ik nu op dit moment naar 

mij toe? Welke magneet van mijn zijn ben ik nu? Deze bewustwording van: 

wie ben ik nu, wat trek ik nu tot mij? Is zo belangrijk om de juiste 

beslissingen te nemen dagelijks met de elementen wat in je leven is en speelt. 

Wees niet bang om het leven opnieuw te gaan vertrouwen, omdat als je gaat 

vertrouwen dan ga je ook geloven , dan ga jij ook volledig voelen wat juist of 

onjuist is. Elk antwoord ligt in jouw bewustzijn of onderbewustzijn. Elk 

antwoord kan jij naar je toetrekken. Wees bewust, wees in stilte. Als je niet 

jezelf hoort zonder je gedachtes, God is genadig, ben jij genadig? Ben jij 
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God? Weet jij wie God is? Weet jij wat God is? Of ben jij bang om te 

zeggen: ik geloof in God? Eigenlijk ben ik God en ik weet dat zijn 

goddelijkheid de mens kan aanraken en kan vertellen wat hij hoort te horen 

en hoort te weten. Dat hij nooit een definitief slachtoffer hoeft te zijn van 

wat hem aangedaan is, omdat alles wat er is geweest, niet nu is. Het is puur 

de energie, de gedachtes van: ooit en toen naar nu. De mens moet weten dat 

ooit niet nu is, en nu is alles wat er is. In Gods zegen 
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Automatisch schrift 11 februari 2020 
 
 
Schittering: Meester, ik droom veel en soms stap ik gewoon bewust uit die 

droom. Mijn dromen gaan veel over liefde, mannen, intimiteit, mijn gemis. Ik 

merk dat ik eigenlijk verwerking geef aan mijn zijn via dromen. Ze herhalen 

zich ook vaak, en als ik er genoeg van heb kan ik ook eruit stappen, letterlijk 

Meester. 
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Automatisch schrift 16 februari 2020 
 
 
Isaak: Geloof lief kind, dat jouw dromen jou vertellen, de werkelijkheid van 

jouw innerlijke zelf. Jij bent bewust in het loslaten wat jouw grote gemis is, 

de mannelijke liefde lief kind. Jouw gemis is groot kind, jaren verlang jij om 

erkent te worden in je wezen, zoals jij bent. Jouw wezen kind, is liefde, 

onvoorwaardelijke liefde. Jij bent een gever en de nemers die jij aantrekt 

raken jouw innerlijke schoonheid. Deze schoonheid durf jij niet meer te laten 

zien door de innerlijke verwerkingen die jij op dit moment ervaart. Jij bent 

zoals jij bent, ervaar dat ook zodanig. Verlaag jezelf niet naar minder dan jij 

bent, en geloof dat er ooit een tijd zal komen dat jij jezelf hierin beter 

begrijpt. Hou vast aan dat geloof en ga niet over tot minder dan je innerlijke 

behoefte. Elke ziel die jouw ziel heeft geraakt, heeft jou in verdriet 

achtergelaten, het geloof en het vertrouwen is weg kind. Najib, de open 

narcist, en degene die jij in vertrouwen hebt genomen, de gesloten narcist, 

dat betekent: al die twee narcisten heb jij vertrouwt en je vertrouwen is 

beschaamd kind. Bouw jezelf in het geloof weer op en zie groei in je evolutie 

en weten. Nu weet jij kind, wat een narcist is, open en gesloten, en open je 

hart voor een gever. Een gever herken je meteen in de vorm van energie, die 

geeft jou energie en ontneemt jou niet de energie die jij dagelijks nodig hebt 

om jouw leven als instrument en als Meester en ook als het woord van mij, 

die samen met jou als instrument Isaak en de Schittering heeft opgericht. 

Zonder de stem en jouw geloof, zou de Bron der Wijsheid nooit tot deze 

energie zijn gekomen. Dankbaarheid zal getoond worden, en onthoud altijd 

kind: het resultaat zal het je vertellen en tijd geeft antwoord, op de tijd die 

jullie bezitten en wij niet. Elke droom is een manifestatie van drie vormen: 

fantasie, onderbewustzijn en voorspellende dromen. Welke van die drie zijn 

op dat moment van toepassing lief kind? Ontdek je ziel in het zuivere van 

jezelf en weet dat tijd ook jouw tijd van het heden naar het verleden 

brengt. Je Meester Isaak. 
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Automatisch schrift 17 februari 2020 
 
 

Schittering: Meester, zou Meester Isaak voorbeelden willen geven hierover? 

Omdat ik merk dat vele mensen niet eens de titel van dit boek begrijpen. 

Voorbeeld Meester Isaak over geweld? 

 

Isaak: Geweld bestaat pas op het moment dat de mens geweld uitzend. De 

mens die negatief is zoekt geweld op. Geweld is voor vele mensen een 

voeding. Een voeding om te kunnen zijn in het dagelijkse zelf. Zij stralen in 

zichzelf negativiteit uit en ze willen graag negativiteit weer terugtrekken naar 

zichzelf. Ze trekken negatieve mensen aan, plannen, macht en geld. En op 

het moment dat zij macht en geld krijgen en ze krijgen aanhangers en volgers 

van hen eigen ideeën en idealen, dan gaan ze zichzelf richten op het woord: 

manifestatie. Ze willen graag het manifesteren in het gezelschap van anderen, 

klein of groot. Op het moment dat je zegt: ik wil graag geweld hebben, dan 

ben je eigenlijk die gedachtes al aan het uitzenden. Je zendt eigenlijk die 

gedachtes uit: geestelijk geweld, fysiek geweld, manipulatief geweld, 

hebzuchtig geweld. Geweld is een vorm van macht. Op het moment dat je 

geweld gaat uiten, wil je graag de macht hebben over de situatie. Maar op het 

moment dat je zegt: ik als mens zijnde wens om gewelddadig te zijn, dan ga 

je die woorden eigenlijk denken en uiten, dan ga je daden verrichten en dan 

komen er toevalheden ook op je af. Die toevalheden zullen jou de energie 

geven die je nodig hebt om tot geweld over te gaan. Een voorbeeld: je komt 

thuis en je ziet een situatie die positief is en in jouw hart heb je behoefte dat 

die situatie veranderd wordt, omdat je op dat moment niet tegen die 

positieve energie kan. Dan zend je op dat moment geweldsenergie uit. Dan 

ga je eigenlijk een energievorm aannemen die op dat moment ook weer naar 

je toegetrokken wordt, en dan komen er misschien woordenwisselingen of er 

wordt simpelweg één woord verkeerd gezegd en dan pak je dat woord op en 

dat woord is voldoende om op dat moment een gewelddadig conflict te 

creëren in het gezelschap. Dan kan je overgaan tot het manipuleren van de 

andere en dat is ook geweld, innerlijk geweld. Jij wil graag die andere persoon 

bemachtigen en onmachtig maken. Op het moment dat je zegt: ik wil geen 

geweld, dan ga je meteen tot positieve woorden, positieve gedachtes en 
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positieve daden. Ben je negatief ingesteld, dan zorg je dat de situatie 

gewelddadig gaat worden, al is het alleen maar in je hart. Dan kom je niet 

verder dan dat, omdat de andere persoon er niet op reageert. Op het 

moment dat andere mensen erop gaan reageren dan blijft het niet alleen maar 

bij je hart, of bij je gedachtes, dan gaat het over tot manipulatie van de 

situatie. Het kan klein zijn, het kan groot zijn. Geweld kan grootschalig 

gewelddadig zijn, doordat je jezelf eigenlijk met meerdere gewelddadige 

energieën neerzet. Op dat moment dan wil je die negativiteit en dan ga je nog 

meer plannen maken om de wereld bij wijze van spreken te veroveren met 

geweld, zoals een bankoverval of iemand te beroven. Al zijn jullie maar met 

zijn tweeën. Of een bepaalde situatie zodanig gewelddadig neerzetten dat het 

eigenlijk gewoon puur geweld is. Dus de mens kiest voor geweld. Hij kiest 

voor geweld omdat hij oprecht niet tegen liefde kan. Op het moment dat jij 

een liefdevol mens bent, dan zou je nooit ofte nimmer voor geweld kiezen. 

Dan zou jij de oplossingen zoeken zonder geweld te plegen, zoals Mahatma 

Ghandi dat heeft gedaan of Nelson Mandela of andere leiders, die de wereld 

hebben veroverd zonder geweld te gebruiken. Maar hen gedachtes, hen 

woorden, maar geen fysieke daden wat gewelddadig was. Dus je overwint 

een situatie ook liefdevol. Op het moment dat je gelooft dat God, die liefde 

is, jou steunt in de energie die je op dat moment wil teweegbrengen, wil je 

positiviteit trek je positiviteit naar je toe. Wil je negativiteit, trek je negativiteit 

naar je toe. Ieder mens is tweevoudig, hij is zowel positief en negatief. De 

mens moet bij zichzelf ten rade gaan: welk mens ben ik? Ben ik een positief 

mens of ben ik een negatief mens? Ben ik een nemer of ben ik een gever?  

 

Schittering: Meester Isaak, ik weet dat ik een positief mens ben, en ik weet 

ook dat ik een gever ben, maar toch heb ik in mijn leven heel veel geweld 

aangetrokken. Mensen die gewelddadig tegen mij waren en mij zodanig 

manipuleerde dat ik eigenlijk mijn positiviteit verloor en negatief was naar 

mezelf toe en ook naar de mensen die ik liefhad. Omdat ik mezelf eigenlijk 

in destructie neerzette en niet meer geloofde in de positieve energie van 

mijzelf. Zoals met mijn vorige relatie, Najib, hij gaf mij geweld en ook ik 

reageerde gewelddadig terug, in gedachtes, woorden en ook daden. Wil dat 

zeggen dat ik een negatief mens ben? Wil dat zeggen dat ik een nemer ben?  



 19 

Isaak: Een nemer vraagt zichzelf nooit af of hij een nemer is. Een nemer die 

neemt, omdat hij vind dat hij het recht heeft om te nemen. Een gever die 

geeft automatisch uit zijn hart, hij voelt zich goed om te geven. Hij denkt er 

niet over na. Hij geeft en hij voelt zich prettig bij het woord: ik geef, ik mag 

geven en ik ontvang daardoor een glimlach of een positief woord terug, of 

desnoods meer dan dat. Maar een nemer die denkt er niet over na. Die 

neemt en die zal geen empathie hebben voor het feit dat hij misschien door 

zijn nemersschap andere mensen negatief benadeeld. Een nemer die negatief 

is, zal ook nooit ofte nimmer zeggen: ik wil een gever zijn en ik wil 

positiviteit in jouw hart brengen. Een nemer die zegt eigenlijk: ik, ik, ik. En 

dat betekent dat hij leeft vanaf zijn eigen energievorm ik. Een gever die leeft 

van de energievorm wij. Omdat op het moment dat jij een gever bent, wil je 

graag het wij in stand houden. Je wilt graag dat de andere persoon die dus het 

wij is ook een positieve dag zal krijgen, of een positieve moment gaat krijgen 

met jouw positiviteit, die je op dat moment neerzet. Kan zijn met kleine 

gebaren tot grote gebaren. Maar op het moment dat jij een gever bent en je 

geeft volledig, onvoorwaardelijk, zal je zien dat je leven positief opgevangen 

gaat worden. Maar weet wel, dat heel veel nemers dan naar je toetrekken uit 

de energie van jaloezie, of uit de energie van: daar valt wat te nemen. Ze 

komen in je bestaan zonder dat jij weet dat deze mensen nemers zijn, omdat 

een nemer kan in eerste instantie volledig overgaan tot manipulatie en jou het 

gevoel geven dat hij een gever is. Maar op een gegeven moment komt er een 

punt dat de nemer niet meer kan geven, omdat hij uitgegeven is. En dan gaat 

hij verlangen, eisen stellen en eigenlijk zichzelf boven jou stellen. Op het 

moment dat je dat niet ontdekt, dan ben je zodanig overgegaan tot jezelf 

verliezen en dan kan jij op dat moment niet meer bij je volle bewustzijn zijn, 

of goed aanvoelen dat jij te maken hebt met een nemer. Dan ga je excuses 

verzinnen. Misschien ga je zeggen: deze persoon heeft een slecht verleden 

gehad, een slechte jeugd gehad, of is in zijn herstelling van scheiding, 

echtscheiding of heeft financiële problemen en je gaat eigenlijk het hand 

boven zijn hoofd houden, of haar hoofd houden, omdat je wil niet aanvoelen 

wat de werkelijkheid is.       

 

Schittering: Ik weet wel Meester Isaak, als ik terugkijk naar mijn jeugd, weet 

ik wel dat de energie van mijn vader zodanig negatief was, dat ik eigenlijk 
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bang was. Ik was bang om mezelf te zijn, ik was bang om te spreken, te 

spelen of voor mijn mening uit te komen. Omdat ik wist: ik zal nooit ofte 

nimmer hem kunnen overtuigen met mijn kindertaal. En toen dacht ik: als ik 

volwassen ben ga ik anders zijn, maar toch nu achteraf kijkend heb ik 

meerdere narcisten aangetrokken. Die mij zodanig hebben geprobeerd kapot 

te maken, emotioneel, fysiek en ook financieel en ook hetgeen wat ik op heb 

gebouwd, zoals Isaak & de Schittering, en mijn broeders en meer dat mij lief 

was, waarom is mij dat overkomen? 

 

Isaak: Door je eigen wil. Uiteindelijk is hetgeen wat jij wilde, was dat. Omdat 

je koos om ermee door te gaan ondanks dat je wist: het voelt niet goed. Je 

voelde innerlijk: het doet pijn. Je voelde de energie afdwalen. Je voelde dat je 

minder inzet toonde naar je omgeving, naar hetgeen wat je lief had. Dus je 

liet het toe. Jouw wil gaf je op en je volgde zijn wil, de nemers wil. En 

waarom deed jij dat kind? Uit liefde. Jij dacht bij jezelf: hoe meer ik ga geven, 

hoe meer die persoon mij gaat liefhebben, hij mij gaat respecteren en hij mij 

gaat volgen in mijn levensstandaard. Hoe jij leefde, jij dacht dat je de persoon 

kon veranderen. Maar weet: op het moment dat je een narcist tot je krijgt, zal 

je altijd moeten weten dat een narcist altijd winnende is en jij altijd de 

verliezende bent. Omdat een narcist weet altijd precies de zwakke punten en 

hij zal je voeden in hetgeen wat je nodig hebt, puur om te krijgen wat hij wil. 

Kan zijn dat hij jou een fantastische avond geeft en dat je volledig overtuigd 

bent dat je te maken hebt met een goed mens, tot je verdergaat in de dag of 

in de volgende dag en dan kom je erachter dat alles gewoon manipulatief was 

en een spel was om te winnen. Een narcist wil eigenlijk altijd de hand boven 

de situatie hebben, dus eigenlijk de hand boven je leven. Een narcist geeft je 

nooit de ruimte om je eigen mening te geven, omdat zijn mening is de 

mening die telt. De narcist weet precies bij elk mens, waar hij mee omgaat, 

wat de zwakke punten zijn en de minder zwakke punten zijn en de goede 

punten zijn, en daar maken ze gebruik van of zoals wij dat zeggen misbruik 

van.  

 

Schittering: Meester Isaak, ik weet zelf dat op het moment dat ik hem leerde 

kennen, mijn narcist, waar ik zes en een half jaar mee ben geweest, dat hij 

vanaf het begin eigenlijk kenbaar maakte, dat hij mij niet lang vast zou 
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houden in zijn bestaan. Hij zei simpelweg: je mag blij zijn als ik acht 

maanden met je ben, en je mag ook blij zijn dat ik naast je loop, je mag blij 

zijn dat ik de persoon ben die jou lief heeft. Vanaf het begin heeft hij 

eigenlijk aangegeven dat hij mij zou slaan, en ik zei steeds: nee, dat ga je niet 

doen. En waarom ben ik er niet uitgestapt, op het moment dat hij overging 

tot werkelijk de daad van slaan? 

 

Isaak: Omdat je een gever bent. Op het moment dat jij een nemer zou zijn, 

dan zou je het niet nemen, dan zou jij zeggen: genoeg en daar is het gat van 

de deur. Maar op het moment dat jij een gever bent, dan denk je heel gauw 

dat het aan jou ligt. Dat jouw woorden of jouw gedachtes verkeerd waren of 

dat jouw daad hem zodanig beschadigd heeft dat hij over is gegaan tot 

emotionele chantage, fysieke chantage en ook financiële chantage en dat hij 

jou eigenlijk zo behandelde door jouzelf, dat het jouw eigen schuld was. Dus 

jij geloofde in zijn woorden, zelfs zodanig dat jij jouzelf in minder ging 

zetten. Al hetgeen wat jouw verleden was ging jij in twijfel trekken. Je ging 

mij, je Meester, in twijfel trekken, doordat jij meer in hem geloofde dan in 

hetgeen wat ik, jouw Meester, jou eigenlijk vertelde. En mijn plannen 

doorgaf en mijn energie gaf, dat jij jezelf volledig zou storten op hetgeen wat 

je bent, een instrument, volledig zou storten op Isaak & de Schittering en je 

emotionele gezondheid, fysieke gezondheid en het doel zou gaan bereiken. 

Wij weten dat jij ons liefhebt. We weten dat wij jouw energievorm zijn. We 

weten dat jij nooit ofte nimmer ons de rug toe zou keren. Maar we weten wel 

dat jij vaak energie hebt verspild en minder tijd aan ons hebt besteed, en aan 

je broeders, en aan Isaak & de Schittering. Puur omdat je geen energie meer 

had door de narcist die op dat moment jouw energie had opgegeten en jij 

lusteloos was, verdrietig was, niet meer wilde eten, overging tot misbruik van 

drank en jezelf onwaardig ging voelen. En wij, de toeschouwers van jouw 

bestaan, konden niets doen, behalve jou de inzicht geven, keer op keer, dat je 

te maken had met een gewelddadig persoon, die door zou gaan tot geweld, 

tot de laatste snik van zijn dagen. Omdat hij zal nooit veranderen, behalve als 

hij zou inzien dat hij een narcist zou zijn en in therapie zou gaan met volle 

overtuiging van genezing. Want als een narcist geen volle overtuiging heeft 

van genezing, zal de genezing ook nooit ofte nimmer plaatsvinden. 
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Schittering: Wat ik ben, straal ik uit, trek ik naar me toe. Dus wat was ik op 

dat moment dat ik dat uitstraalde en het naar me toe trok Meester Isaak? 

 

Isaak: Onzeker, je was onzeker over jezelf. Je was onzeker over je fysieke 

vorm, je lichaam. Je was onzeker over hetgeen waarom jij jezelf had 

gevestigd in Rotterdam. Je was onzeker over je toekomst, zou jij altijd alleen 

blijven zonder mannelijke liefde? Je was onzeker en je hoopte dat deze 

persoon eigenlijk vervulling zou geven op het leven dat eigenlijk al vervuld 

was. Al hetgeen wat jij hebt opgebouwd, in de jaren tijd tot een instrument 

en zelfs tot cum laude Meesterschap, heb je volledig aan de kant geschoven. 

Om alleen maar gelukkig te zijn met één mens, die zelf niet het woord geluk 

kent. En zelf niet eens weet hoe hij andere mensen gelukkig kan maken, 

omdat deze narcist gaat alleen vanuit zijn eigen perspectief uit en al hetgeen 

wat jij lief hebt haalt hij in het negatieve daglicht, dan ga jij twijfelen. Op het 

moment dat hij zei: deze persoon is zus en zo, en zus en zo, en hij vertelt een 

hele uitleg over die persoon, ga je op dat moment luisteren. Je gaat empathie 

krijgen met de woorden die hij zegt en dan ga jij hem geloven of tenminste 

het in twijfels trekken. En jouw wetenschap, jouw gevoel, niet meer 

vertrouwen als waarheid. Maar zijn gevoel boven jouw waarheid zetten en 

ook boven onze waarheid. Op het moment dat je hem gelooft, geloof je niet 

jouzelf. En wij werken met het instrument dat jij bent, dus jij hoorde op dat 

moment te luisteren naar wat ik zei, je Meester. En elke keer als wij je 

toespraken en elke keer dat jij ons een vraag stelde in jouw dagboeken van 

jaren, hebben we je altijd uitleg gegeven hoe hij was, waarom hij was en 

waarom hij zo deed. En toch bleef jij vasthouden aan geloof en hoop, 

wanhoop en je hoopte dat hij tot inkeer zou komen en dat hij de man voor 

jou zou zijn, die werkelijk zou investeren in de toekomst samen. Maar alles 

om je heen bleek anders. Hij brak je heden af, hij brak je verleden af en hij 

brak ook je stukje toekomst af. Maar alles wat jou toekwam, kwam eerst hem 

toe en dan kwam het jou toe. Dus ons geld werd zijn geld. Ons Isaak & de 

Schittering werd zijn Isaak & de Schittering. Onze chauffeurs werden zijn 

chauffeurs. Jouw broeders moesten hem gaan gehoorzamen. Dus een narcist 

is altijd met zichzelf bezig en een narcist laat altijd de mens twijfelen over 

zijn eigen waarheden, over zijn eigen zelf.  

 



 23 

Automatisch schrift 3 maart 2020 
 
 
Schittering: Meester, Meester, wat gebeurt er met de mens als de mens zich 

zo verwaarloosd en hij alleen maar zijn intuïtie volgt, zijn gevoel volgt? Ik 

heb mijn intuïtie gevolgd en mijn gevoel gevolgd en mezelf naar Marokko 

gebracht om daar mezelf weer te hervinden. De laatste stap van acceptatie, 

loslaten en hervindt jezelf. Ik heb het geaccepteerd dat de relatie tussen mij 

en Najib over is, omdat hij is zoals eerder geschreven in ‘Het verhaal achter 

Tresi Barros’ een narcist, en blijft. Ik kan hem niet veranderen. Maar 

Meester, hoe hervindt je jezelf op de laatste stap? Hoe kom je tot de laatste 

stap Meester Isaak? 

 

Isaak: Ieder mens doet het op zijn eigen manier. Het woord hervinden is 

weer zuiver worden. Dat je bij jezelf te rade gaat: wie ben ik eigenlijk? Wie 

ben ik buiten mijn maskers? Wie ben ik buiten mijn angsten? Wie ben ik met 

de droom en hoop voor de toekomst? Waarom trek ik eigenlijk altijd mensen 

aan die mij een nieuw masker op laten zetten en mij nieuwe angsten geven? 

Waarom trekt de mens elke keer weer zichzelf naar beneden, om zichzelf te 

verliezen emotioneel bij de ander? Dat zijn vragen die de mens zichzelf moet 

afvragen. En deze vragen, als je die beantwoord hebt, dan gaat de mens over 

tot hervindt jezelf. Tot die tijd zou de mens gaan zoeken naar de waarheid 

van zijn eigen ritme, van zijn eigen geloof. Waar gelooft ie in? Gelooft ie dat 

de ander mens hem gelukkig kan maken en zichzelf kan verliezen in de 

andere? Gelooft ie dat ie zichzelf gelukkig kan maken en om zich heen kan 

kijken en eigenlijk simpelweg kan zeggen: dit is de werkelijkheid waarin ik 

leef, dit is de wereld die God mij heeft gegeven. Dit is de wereld die ik 

eigenlijk moet bewonen, met mijn gevoelens, met mijn maskers en ook 

zonder maskers. En elke keer kan je de angst overwinnen door jezelf sterk te 

maken en in geloof te blijven hangen, en niet los te laten. Laat nooit het 

geloof waarin jij gelooft los, behalve als je daar niet meer in gelooft. En dan 

kan jij verdergaan naar de volgende evolutie van je eigen wezen, wie je 

werkelijk kan zijn in het aardse bestaan.  
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Automatisch schrift 4 maart 2020 
 
 
Schittering: Meester, mijn vraag is: waarom kunnen mensen zodanig oneerlijk 

zijn? De waarheid ligt daar dan zo dichtbij lijkt het wel, maar dat vertellen ze 

je niet en je gaat twijfelen aan jezelf. Dus mijn intuïtie raakt in de war, omdat 

mijn gevoel zegt: oh, als die persoon dit vertelt, dan gaat mijn intuïtie daar 

eigenlijk antwoord op geven en op reageren. Maar achteraf, als de waarheid 

niet vertelt is, gaat mijn intuïtie daarop reageren. Wat is dan mijn intuïtie op 

dat moment? Is dat dan de verkeerde intuïtie? Of laat ik mij misleiden? Of 

wil God mij iets vertellen? Of moet ik daar iets mee? Moet ik een bepaalde 

pad opgaan met de waarheid die vertelt wordt, die eigenlijk onwaar is? Dat 

gebeurde mij dus nu, met mijn ex. Hij vertelde mij een verhaal en ik geloofde 

hem. En hij vertelde me een verhaal dat hij geblokkeerd was in de liefde 

tussen hem en een vrouw, al jaren terug, doordat hij een nare ervaring mee 

had gemaakt. Hij was verliefd geworden op een getrouwde vrouw en die 

getrouwde vrouw die was gekomen in het Vijf Meibad in Leiden, waar hij 

een drankje mee wilde gaan drinken. Ze weigerde, ze wilde naar haar 

echtgenoot en ze hield even zijn hand vast. Hij vertelde het zodanig in 

details, dat ik daar uren naar heb geluisterd. Zonder jaloezie, eigenlijk meer 

van: oh, dus dat is het probleem, dat je daarom niet goed met een vrouw kan 

omgaan, ook niet met mij. Omdat je daarom eigenlijk agressief bent en 

eigenlijk zegt: ik kan nooit verliefd zijn op iemand door die ervaring van 

vroeger. Als dat het is, dan kunnen we dat misschien oplossen. Dit verhaal 

heeft mij dus naar Marokko gebracht eigenlijk. Omdat ik ging geloven dat de 

persoon werkelijk een blokkade op heeft gelopen. Dat hij werkelijk zichzelf 

in de verliefdheid heeft gezet die is uitgelopen in liefdesverdriet. Nou als het 

zo is dat die persoon, mijn ex, zei: misschien kan ik het afsluiten zoek die 

vrouw voor mij op, als je die voor mij opzoekt kan ik het afsluiten. Dat 

betekent natuurlijk dat hij die actie had gedaan, dat daar de waarheid ligt. Als 

ik die zesenhalf jaar daardoor eigenlijk klappen heb moeten ontvangen, en 

agressiviteit, en dat hij nooit hebt lief heeft kunnen doen tegen mij. En dat 

hij dan alleen maar boos was en bang was om zichzelf te geven door die 

ervaring, als dat het is, misschien kan hij wel genezen, dat hij dan geen narcist 

meer is. Die uren aan verhalen die ik daar heb geluisterd, betekende eigenlijk 
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niets. Ik heb geen jaloezie, indien ik best wel een jaloers mens ben. Ik heb 

begrip voor hem en ik voelde eigenlijk geen energie. Geen energie van, ik 

voelde alleen maar compassie, maar geen persoonlijke energie, geen verdriet 

of ja moet ik daaronder lijden? Hij heeft mij meegenomen naar het Vijf 

Meibad en daar heeft hij me helemaal de huid vol gescholden en zei: ik dacht 

ik neem je mee naar het Vijf Meibad en dacht dan kan ik dat dan weer even 

beleven, dat ik daar haar ben tegengekomen. Hij werkte voor haar man, en 

hij heeft daar nooit een seksuele relatie mee gehad, hij was gewoon verliefd 

op d’r en ze heette Tina, Bettina. Hij zag in haar ogen het verdriet van haar 

kind, haar man, die haar ex-vriendin wilde versieren en hij zou haar nooit 

zoveel verdriet doen als ze de zijne was. Nou, ik persoonlijk, moest 

daaronder lijden, ik zou dan willen zeggen: ja maar, zoveel liefdevolle 

woorden heb je nooit tegen mij gezegd, zoals: zou je maar de mijne zijn. Je 

hebt er niet eens een seksuele relatie mee gehad. Je hebt er niet eens een 

band mee opgebouwd en dan zulke woorden heb ik in die zesenhalf jaar 

nooit gehoord. En nu zit ik hier zelf in Marokko, ik zit hier omdat hij heeft 

mij dit verhaal vertelt. Eigenlijk zou hij vertrekken naar Marokko en ik wilde 

eigenlijk het uitspreken, niet alleen maar dat stukje, maar zijn blokkades. En 

ook Marokko, daar gaan we nu eigenlijk al zolang heen, misschien twee jaar, 

misschien langer of korter, om hier ook een aantal blokkades op te heffen. 

Omdat hier in Marokko heeft hij gewoon een erfeniskwestie die eigenlijk al 

meer dan dertien jaar loopt en misschien kan ik hem daarin ook helpen. Ik 

was nodig tot ik niet meer nodig was. En dat gevoel doet zeer. Dus hij zegt: 

ik vertrek naar Marokko en parkeert dit verhaal bij mij. Hij zou vertrekken. 

En ik ben zo iemand die nooit de antwoorden onbeantwoord laat. Als je me 

dan afzet thuis, en wij hebben dan als vrienden - en dan zegt hij nog: je bent 

mijn beste vriendin - een gesprek gehad, en je parkeert het bij mij, ga ik dat 

onderzoeken, en dan wil ik er verder uitkomen. Blokkades zijn er om 

opgeheven te worden. Maar die kans heb ik niet gekregen. Ik werd afgezet en 

het gesprek werd genegeerd en hij zei: ik zie je over tien dagen. Ja, degene die 

mij kent die weet gewoon: zo laat je me niet achter. Marokko is voor mij 

eigenlijk ook een land die ik heb bezocht met hem, als mijn beschermer. 

Omdat als vrouw zijnde maakte hij mij bang om hier rond te lopen op straat. 

Omdat de steden waar wij heengaan, zoals Fez, Tanger, Marrakesh, als 

vrouw alleen op straat, als Europese vrouw lopend, is eigenlijk al een trekker 
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voor deze mannen. Dus ik ben gewoon het vliegtuig ingestapt. Nu hopend 

dat hij zijn woord in eerlijkheid heeft verteld, dat hij ook hier was, en nee, hij 

is hier niet. En nu is voor mij de vraag: wat trek ik aan? Trek ik nu een 

nieuwe wijsheid aan? Of trek ik nu angst aan? Omdat er zijn heel veel 

associaties van angst ook hier. Omdat heel veel agressiviteit hier was, omdat 

je in het land was van hem en hij me niet goed behandelde. Of trek ik nieuwe 

ervaringen aan? En wie ben ik zonder masker? En misschien was hij mijn 

masker, omdat ik schuilde mijzelf achter hem, achter zijn veiligheid. 

Misschien leefde ik met een masker met hem. En wie ben je zonder masker 

en overwin je angsten? Als ik die titel dan even weer tot mij neem, dan denk 

ik: misschien moet ik de dag plukken en kijken: wat leer ik nu van deze 

waarheid, die onwaarheid was. En hoe kom ik tot mijzelf? Hoe leef ik mijn 

droom? Meester Isaak heeft altijd tegen mij gezegd, vanaf het begin: bekijk 

het, voel het en laat het los. Alles moet je bekijken, voelen en laat het los. 

Meester Isaak heeft ook altijd tegen mij gezegd: jij bent liefde, en wat je bent, 

straal je uit, trek je naar je toe. Ik ben liefde, en in liefde ben ik met hem in 

zee gegaan, zesenhalf jaar relatie met aan-uit. Eigenlijk zitten we nu op zeven 

jaar, omdat het is gewoon een half jaar uit. Maar in liefde probeer ik dan 

afscheid te nemen. In liefde probeer ik hem dan te helpen. Als hij zegt: help 

me dan met die erfenis, help mij om die vrouw te zoeken die mij die 

blokkade heeft gegeven, help mij om gewoon niet meer ziek te zijn omdat ik 

noem mezelf ziek, indien ik zeg: wat heb je eigenlijk? Dus mijn vragen zijn 

allemaal deze, Meester. 

 

Isaak: Wie ben je zonder maskers? Op het moment dat jij jezelf hebt 

verschuild achter hem, heb jij zijn masker opgezet die hij droeg, die draagt ie 

eigenlijk al bijna vijftig jaar, omdat hij is binnenkort jarig. En hij leeft zijn 

waarheid, die hij neerzet vanuit zijn eigen innerlijke belevenis. Hij associeert 

zichzelf met vele films die hij heeft gezien, en vele negatieve mensen waar hij 

mee om is gegaan. En veel criminaliteit die hij heeft opgezocht, en hij heeft 

mensen tot zich genomen die niet in liefde leven in eerlijkheid oprechtheid, 

die hebben allemaal maskers op. Hij is daar zelf ook gevoelig in, en hij die 

ook een slachtoffer is van zijn eigen opvoeding, en eigenlijk ook opgegroeid 

is met een narcistische ouder, zijn moeder eigenlijk. Hij weet niet wat liefde 

is, niet de liefde die jij kent. Jij kent de liefde van God. Je kent mij, je 
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Meester. Jij weet dat je altijd in gebed tot mij kan komen en dat je met mij 

kan communiceren. En dat weet je eigenlijk jouw hele leven al, wat nu al 

achtenveertig jaar is. Dus kind, op het moment dat jij zijn masker hebt 

opgezet, heb jij jouw geschuild achter zijn masker en ben je niet 

ongemaskerd door het leven gegaan. Jij hoopte hem te helpen door te geven 

wat hij vroeg. Je gaf hem macht en je gaf hem geld. Je betaalde al die reizen 

en hij ging mee in jouw wereld van veiligheid, dacht jij. Maar hij gaf jou 

onveiligheid, omdat jouw innerlijke zelf werd steeds overschaduwd door 

hem. Hij bepaalde de dag, hij bepaalde je ochtend, hij bepaalde je hele dag 

door, hoe jij jezelf neer moest zetten in zijn bijzijn. Jij ging langs hem leven. 

En je ging steeds maar hem tevreden stellen. Je probeerde hem te behagen 

en je probeerde hem gelukkig te maken door te geven wat hij vroeg, al was 

het maar kleding, al was het maar eten. En al was het maar reizen, en al was 

het maar leuke dingen die hij leuk noemde. Maar wie was jij tijdens die 

ervaringen? Was jij,  jij? of was jij hem? Ging jij niet over in zijn verhaal en 

vergat jij jezelf? En mijn antwoord naar jou toe kind is: dat jij jezelf werkelijk 

hebt verloren in zijn energievorm die gebaseerd was op zijn waarheden, die 

geen waarheden zijn in de letterlijke zin van het woord. En jij moet leren om 

jouw angsten te overwinnen. De angst van verlies. De hele relatie was je 

bang om hem te verliezen, omdat hij je nooit de zekerheid gaf dat jij zijn 

vriendin was, of zijn partner was. Je was eigenlijk steeds een denigrerend 

woord. Hij schelde je uit, hij gaf je angst, en steeds als het hem niet beviel 

kreeg hij agressieve woorden en ook agressieve daden. Hij sloeg je en je bleef 

volhouden omdat je de liefde dacht te overwinnen. Jij dacht en je verloor 

jezelf in jaren tijd. En omdat je geen ophoud kind bent, dat je ophoudt en 

zegt: nee, dit is genoeg, ben je maar doorgegaan en heb jij geaccepteerd dat jij 

steeds op de wacht was. En als hij weer verdwenen was naar zijn vrienden 

toe en je kreeg geen antwoord waar hij uithing, raakte jij in paniek, en ging jij 

jezelf zelfkastijden door de vlucht te zoeken. De vlucht in de energie van 

anderen. Vluchten in het werk. Vlucht bij mij, je Meester. Maar je ging ook 

terugvallen krijgen, indien je maanden nuchter was en geen alcohol 

gebruikte. Ging je dan weer jezelf kastijden om de pijn te vergeten door te 

drinken en aandacht te krijgen en te zoeken naar de waarheid. En de 

waarheid vond je niet bij hem, de waarheid vind je bij jezelf. En de waarheid 

is om met nuchterheid naar iets te kijken. Vanaf de blik van nuchterheid, 
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vanaf de blik van je hart. De blik van je hart die moet je nu openen. Nu zit jij 

in Marokko zonder hem, door de wet van oorzaak en gevolg. Hij 

veroorzaakt het verhaal en jij draagt nu de gevolgen daarvan. En nu in deze 

ochtend hoor je de vogels fluiten en wordt je niet uitgescholden, sta je in 

contact met mij en vraag je mij hulp van: Meester, Meester, wat is hier aan de 

hand? Wij kunnen jou vertellen: angst is aan de hand. Angst om jezelf te 

hervinden na deze periode van zelfkastijding, verwaarlozing, opoffering. Je 

offerde jezelf op en ging overal heen. Vele landen heb je bezocht in die 

zesenhalf jaar tijd om maar bij hem te zijn, omdat het was de enige manier 

dat jij dacht in contact te komen met hem, met zijn innerlijke zelf. Maar je 

verloor het contact met ons en je verloor het contact met jezelf, het contact 

met je broeders en het contact met je vrienden en contact met de 

werkelijkheid. De werkelijkheid is kind: dat jij geboren bent als een 

instrument, dat jij een gave hebt om te spreken met mij, volledig 

overschaduwd kan zijn met mij en ik jou kan vertellen via het schrijven van 

je dagboeken en daar antwoorden op kan geven. Maar ook via deze manier, 

dat mijn gedachtes jouw gedachtes worden en dat wij eenheid vormen van 

geest en het fysieke. Wie ben jij zonder maskers? Jij kind. Jij bent vaak de 

masker van de ander, omdat je jezelf verbindt met de ander, en de 

werkelijkheid van de ander wordt jouw werkelijkheid.  

 

Isaak: Jouw schoonheid, je innerlijke schoonheid wordt besmeurd en keer op 

keer hebben wij mogen zien, wij de geestelijke wereld, dat jij jezelf 

verwaarloosde en dat jij de vlucht zocht bij anderen, zoals mannen, en 

aandacht zocht bij mij. Indien ik zo vaak tegen jou heb gezegd: kind, wees je 

eigen oprechtheid en je eigen eerlijkheid en vertel werkelijk wat jij voelt. 

Maar als je geen gehoor krijgt, dan wil iemand niet luisteren naar wat je voelt 

en wil iemand alleen maar luisteren naar wat hij zelf voelt. Maar als de 

werkelijkheid bij hem dat is, en dat is niet jouw werkelijkheid. Dan ga jij over 

tot zelfkastijding en de vernietiging van en de opbouw van al die jaren die je 

hebt opgebouwd. Je hebt Isaak & de Schittering opgebouwd, daar kwam hij 

tussen. Je hebt je mediumschap opgebouwd, daar kwam hij tussen. Hij 

beledigde mij en hij wist precies hoe jij in mekaar stak. Een narcist heeft een 

duidelijke kennis van: hoe kan ik de ander bemachtigen, hoe krijg ik de 

macht over de gevoelens van de ander. En je wist niets over narcisme, indien 
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je zelf ook opgevoed bent door een narcist. En ook niet snapte dat jouw 

moeder jaren en jaren dat toeliet en de kinderen eigenlijk die pijnen liet 

ondervinden die jullie hebben ondervonden. Je wist maar één ding: ik verlaat 

het huis van onvrede snel. Dat heb je ook gedaan en je bent het pad 

opgegaan van onderzoeken. Je ging ons onderzoeken. Je ging God 

onderzoeken. Je ging jezelf onderzoeken. Je ging de kracht in jezelf 

onderzoeken. En je ging je kwaliteiten naar voren halen. Zonder scholing 

heb jij succes, materiële succes kunnen neerzetten. Je hebt een normale 

werkbaan kunnen vinden, en je hebt mensen kunnen helpen in situaties 

waarin zij zaten, omdat je kwam bij de mensen thuis als 

verzekeringsadviseuse en je hielp ze. Je hielp ze zonder dat jij wist dat je ze 

hielp, maar wel intuïtief was en jezelf afstemde op hen energievorm. Is de 

ander persoon eerlijk en oprecht naar jou toe, dan kan je intuïtie ook eerlijk 

en oprecht reageren. Omdat intuïtie is jouw gevoel, je zuiverheid van je ziel. 

Maar als de ander persoon jou niet de zuiverheid geeft, dan ga jij ook niet 

weten wat jouw intuïtie jou hoort te vertellen. Je raakt in een waas, de waas 

van onduidelijkheid. Je wilde een relatie met Najib, je ex was onduidelijk. Hij 

gaf jou nooit duidelijk de antwoorden die jij wilde horen. Je wilde horen dat 

je aantrekkelijk was, dat je spiritueel was en dat je mij had. Je wilde horen dat 

je een goede moeder was, een goede collega, een goede werkgever en ook 

een goede coach. Maar niets van dat kreeg je. Je kreeg al hetgeen wat negatief 

was. En je bleef volhouden, en wij keken toe hoe jij keer op keer jezelf weer 

moest gaan erkennen en terug moest vinden. En als je een reis had 

meegemaakt en je kwam terug als gebroken vogel en je kwam terug met een 

gebroken hart of letterlijk iets gebroken, als je gewoon weer in ontmoeting 

was met hem en hij gooide je op de grond en je brak je arm. Of hij liet je uit 

bed vallen en de beschadigingen zaten op dat moment weer in het lichaam of 

hij gebruikte zijn vuisten. Je was elke keer weer ver van je eigen zelf. Dus wat 

straalde je uit? Je straalde kwetsbaarheid uit. Maar die kwetsbaarheid werd 

niet gewaardeerd. Je kwetsbaarheid werd letterlijk misbruikt. Je droeg je geld 

af en je droeg eigenlijk je werk af, omdat je dan op dat moment niet kon 

functioneren als instrument. Omdat je weer in een intermezzo zat van: erken 

jezelf, erken je ziel, erken wie ben ik zonder masker en hoe overwin ik mijn 

angst. Omdat jouw grootste angst was hem te verliezen. En je grootste angst 

was jezelf te verbinden met hem, omdat elke keer als je jezelf verbond werd 
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je weer teruggeworpen in niets. Er was weer niets. Dus verlatingsangst, 

bindingsangst en vernietigingsdrang kwam echt om de hoek kijken. En dat 

moet je overwinnen. En in dit proces zit je nu. Na het boek ‘Het verhaal 

achter Tresi Barros’ is dit het vervolg daarvan. Nu ben jij uitgekomen. Het 

verleden weet je. De toekomst, die staat open voor je en die moet je toe laten 

komen doordat jij werkelijk nu tegen jezelf gaat zeggen: ik ga erkennen dat ik 

een slachtoffer ben geweest van een narcist. Ik ga erkennen dat er vele lessen 

zijn geweest tijdens die zesenhalf jaar. Ik ga erkennen dat hij mij heeft 

gebracht waar ik niet hoor te zijn, een slachtoffer van vroeger, maar ook een 

slachtoffer van nu. Hij bracht je naar Marokko, indien je eigenlijk Marokko 

nooit durfde in te lopen zonder hem, omdat hij noemde zich jouw 

beschermer, jouw bodyguard en het kostte je geld. Het koste ons veel geld. 

En nu ga jij vragen hoe het is om te genieten van de omgeving, van de 

mensen, van de natuur, van de zon, die ook hier schijnt en ook in je hart kan 

schijnen. Dus kind, mijn antwoord op jouw vraag is: alles is tijdelijk. Het was 

een tijdelijke ervaring tussen jou en hem en die tijdelijke ervaring heb jij 

vastgehouden en langer gemaakt en nog langer gemaakt. Toen jij besloot zelf 

om zes maanden geleden de relatie te beëindigen, ben jij destructief geweest. 

Je bent overgegaan tot een andere man in jouw leven te zetten, en die voor 

zijn neus te zetten. En die man was een gesloten narcist. En die man ging jou 

volledig weer bezitten en jij liet het toe, omdat je wilde genezen van je ex. 

Dus je ging je weer schuilen en je ging niet door de rouw heen van: bekijk 

het, voel het en laat het los. Maar eigenlijk hoopte jij, dat de andere man 

jouw genezing was. Maar geen enkele man is jouw genezing, zelfs ik je 

Meester, kan jou niet genezen zonder dat jij bekijk het, voelt en loslaat. En 

de werkelijkheid ziet van jou belevenissen binnenin. Ieder woord die ik heb 

geschreven, in jaren tijd, die gebaseerd zijn op onze waarheden, de waarheid 

van de Bron der Wijsheid, heb je aan de zijkant geschoven en je bent maar 

doorgegaan. Tot hoever wilde je gaan? Toen jij die andere man voor zijn 

neus zette was gewoon voor Najib eigenlijk de druppel, dus dat hij zichzelf 

verraden voelde, en dat jij ontrouw was in zijn ogen, indien hij vooraf tegen 

jou zei: het is weer uit. En elke keer als hij zei: het is uit, liet hij jou met de 

pijn en dan was hij verdwenen maanden, en jij moest maar de weg vinden. 

En jij vond de weg dacht jij, in die andere persoon, die eigenlijk later een 

stalker bleek te zijn. Een gesloten narcist, en ook veel schade heeft 
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toegebracht aan jou. En nu heb jij andere mannen losgelaten en nu ben jij 

volledig teruggeworpen op jezelf en je gaat A accepteren B laten gaan en C 

hervind jezelf. Dus de zuiverheid van de opvoeding die je hebt gekregen van 

kinds af aan. De zuiverheid van je geest, je gevoel. En dan zal je intuïtie jou 

vertellen wat jij nodig hebt, en niet de andere. De ander kan jou niet vertellen 

wat je nodig hebt, maar jij. Dus geef jezelf je jij terug. Wie ben jij en waarom 

ben jij? En dan kunnen wij met jou in de toekomst, als jij weer volledig in de 

laatste fase van hervindt jezelf bent.  

 

Schittering: Meester, ik hou niet van falen en ik heb zoveel mensen 

gesproken, zoveel, ontelbaar, met al mijn optredens en huiskameravonden, 

sessies. Al die mensen die mij bezochten, van elke stad of desnoods 

buitenland, die mij telefoneerde en wij dus ook hen konden helpen, 

succesvol, waarom heb ik hem niet kunnen helpen? Omdat als de liefde 

overwint dacht ik, als ik alles geef wat hij wenst, wat ik ook heb gedaan, elke 

wens die hij uitsprak gaf ik hem. Ik deed alles voor hem. En ik dacht: liefde 

overwint maar mijn liefde heeft niet overwonnen dan. Nu, als ik in het nu zit, 

en ik bekijk nu waar ik in beland ben, na al die jaren strijd, vraag ik me af: 

overwint liefde niet altijd? Moet je dan verder met dit verlies? Natuurlijk 

Meester, mijn liefde voor hem was enorm, anders zou ik niet alles hebben 

gedaan, zou ik me niet zo weg hebben gegeven. Maar Meester, je weet dat ik 

een goed mens ben, en je weet dat ik een sterke persoonlijkheid ben, 

ondanks jullie zeiden: ik heb geen persoonlijkheid, een aangemeten 

persoonlijkheid. Wat ik ook weet wat het is, omdat ik meet mezelf aan de 

omgeving, en ik meet mezelf op aan de mensen om mij heen, omdat anders 

zou ik niet kunnen zijn als instrument zoals jullie willen dat ik ben. Dus 

liefde overwint niet altijd Meester, of overwint liefde wel op een manier dat 

ik nu nog niet kan zien? Zou deze narcist, zou Najib, ooit de bewustwording 

krijgen dat ik een goed mens ben geweest in alle gedachtes, woorden en 

daden? Zou hij het gemis voelen in zijn hart, als hij mij nooit meer zou zien 

of nooit meer zou ervaren? En mij weer zou zien glunderen en stralen als de 

Schittering, in de armen van een ander desnoods. Of alleen maar met mezelf, 

met mijn werk en mijn toekomst? Liefde is het ingewikkeldste woord dat ik 

heb moeten leren in de jaren. Ik zoek liefde. Liefde bij God, in de kerken. 

Liefde bij mijn medemens. Liefde bij jullie. Mijn dagboeken. Volgeschreven 
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dagboeken. Dus mijn vraag is: kan een narcist door de liefde die ik heb 

gegeven, de bewustwording krijgen, dat hij een narcist is en dat hij destructief 

is en dat hij kan genezen als hij dat erkent? Kan hij dezelfde zoektocht doen 

die ik nu doe? Kan het hem lukken om een normale relatie met iemand op te 

bouwen en één te zijn met een ander of niet? Dat is de grote vraag Meester.    

 

Isaak: Liefde overwint altijd, naar jezelf toe kind. Op het moment dat jij 

jezelf, die liefde in jezelf, niet dood laat gaan. En jij weer volledig in je eigen 

kracht komt te staan, en in liefde komt te staan met jezelf, met de dag, van 

ochtend tot nacht. En dat jij om je heen kijkt en ziet dat er meer is dan alleen 

de energie tussen jou en de narcist. En als jij niet helemaal overgaat tot het 

bevredigen van de narcisme, maar overgaat tot bevredigen van jezelf en je 

eigen leven leeft, volgens je eigen intuïtie, volgens je eigen spiritualiteit en 

bewustwording van jaren, dan zal de narcist nooit winnen over jou. De 

narcist die geeft jou op dat moment de macht terug. Hij heeft de macht over 

jou gehad, maar die macht is hij kwijtgeraakt door je te verliezen. En een 

narcist kan niet tegen om onmachtig te worden. Een narcist kan niet zonder 

aandacht. Een narcist heeft aandacht nodig, externe impulsen. En jou narcist 

die zocht aandacht in de werelden van criminaliteit, waar hij nooit duidelijk 

in is geweest wat voor soort criminaliteit. Maar je weet wel dat zijn verleden 

heeft aangetoond dat hij bezig is geweest met negatieve criminaliteit. Omdat 

anders zou hij niet daarvoor hebben moeten boeten en gestraft worden. En 

ook dat heeft hij jou niet verteld in jaren tijd. Je wist niet met wie jij omging. 

Je vroeg het niet aan ons, en we mochten natuurlijk ook niet zonder zijn 

toestemming vertellen wie hij werkelijk was. Door de ervaringen heen 

mochten we jou begeleiden en inzichten geven: kind, wat is goed en slecht. 

Gelukkig heb jij jezelf nooit in zijn wereld gemanifesteerd en ben je niet 

meegegaan in zijn wereld. Je bent er ook uitgebleven, dus hij vertelde jou ook 

niet waar hij mee bezig was, maar je voelde intuïtief aan dat het fout was. 

Waar haalde hij het geld vandaan, indien hij altijd geld aan jou vroeg en 

natuurlijk ook bij ons. Hij leefde een dubbelleven. Hij genoot van de 

aandacht van jou en de macht die hij had over jou, en dan had hij een leven 

ernaast. En dat leven, die hij ernaast had, was jou onbekend, gaf hij jou 

uiteraard geen kennis over, omdat een narcist wil zijn macht niet uit handen 

geven. Als jij zou weten waar hij mee bezig zou zijn, zou hij kwetsbaar 
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worden, en dan zou jij macht over hem kunnen uitoefenen en dan zou hij 

bang zijn dat jij anders op hem zou reageren, omdat dan was zijn masker 

afgevallen. Dus kind, wat belangrijk is om te weten is, dat jij alles hebt 

gedaan wat in jouw menselijkheid en jouw spiritualiteit mogelijk was om hem 

tot bewustwording te brengen. En ja, je hebt momenten gezien dat je hem 

raakte en dat hij tranen huilde en oprechte woorden sprak, maar die waren 

maar kort. Een narcist gaat altijd weer over tot verdediging en zelfbehoud. Al 

moet hij mensen om zich heen vernietigen en gebruiken. Als zijn zelfbehoud 

maar intact blijft. Jij was niet meer intact. Omdat als wij zien, hoe jij keer op 

keer beschadigd terugkwam, emotioneel beschadigd, fysiek beschadigd, 

geestelijk beschadigd. Als jij met hem omging, een tijd wegging, dan zagen 

wij dat we weer werk te doen hadden. We moesten jou weer terugbrengen in 

de werkenergie van liefde en dan kon je associëren en dan kon je mensen 

helpen. En die mensen die stonden open voor jouw hulp en jouw associaties. 

Ze stonden open om mijn boeken te lezen en te lezen dat jij als mens zijnde 

mensen aan kan trekken die negatief zijn, omdat je hebt nemers en gevers. 

En je trok heel veel nemers aan, de gesloten narcist en de open narcist, 

mensen die hulpbehoevend waren. Je kon geen armen meer zien zonder dat 

jij hen, die armen, wat geld wilde geven. Maar je kan niet de wereld 

verbeteren, je kan alleen je eigen wereld verbeteren, vanuit je eigen wereld 

naar buiten toe, de wereld om je heen verbeteren. Mensen die zich met jou 

durven te verbinden en onze wijsheden tot zich willen nemen. Mijn naam is 

Isaak en een Meester laat een student, en ook al bezit je de graad van 

Meesterschap ervaren, en hij de narcist moet ervaren hoe het is om zonder 

jou te zijn. En hoe hij zijn leven leeft zal jou onbekend blijven, omdat hij zal 

nooit prijsgeven waar hij echt werkelijk mee bezig is. En jij was altijd maar 

bang dat hij zich zou verbinden in liefde met een andere vrouw en dat jij het 

nakijken had en dat hij gelukkig zou worden met een andere vrouw, indien je 

alles hebt gegeven om de beste vrouw te zijn in zijn ogen. Als hij vroeg: doe 

een borstvergroting, deed jij dat zonder na te denken, indien hij dat niet eens 

waardeerde. Zelfs die borstvergroting niet zag of koesterde, of zag wat voor 

daad je verrichtte naar hem toe. Wat jij moest leren kind, en wat jij nog gaat 

leren in de toekomst is: blijf bij je eigen waarheid. Als de narcist zijn 

waarheid niet veranderd en hij niet tot zelfkennis komt dat hij een narcist is, 

en dat hij jou schade heeft gegeven, en ons schade heeft gegeven, en de 
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medemens schade heeft gegeven, ook in zijn verleden, en dat hij met 

onwaarheden de wereld ingaat en leugens vertelt en die leugens manifesteren 

zich dan in reactie van de ander. Zolang hij dat niet erkent, zal hij liefdeloos 

blijven. Hij zal tijdelijke liefde ontvangen, maar het zal geen oprechte liefde 

zijn. De liefde van Jezus die aan het kruis is gestorven voor alle broeders, en 

alle mensen, en alle volgelingen, die ook na zijn dood nog zijn volgelingen 

zijn geworden. Dus pak de hand van Jezus en laat nooit los. En pak God, en 

het woord liefde van God, en vul je hart daarmee en straal het uit en wees de 

Schittering. Vertel je verhaal en laat je kwetsbaarheid zien, en dan zullen 

mensen dit boek lezen en zichzelf erin herkennen, en dan ook zij zullen zien: 

ik ben liefdeloos opgevoed, ik ben in een liefdeloze relatie gestapt, ik heb 

liefdeloze vrienden. Ik heb mezelf weggegeven, ik heb mijn tijd uitgezeten op 

aarde, ik heb verspilling gegeven aan mijn tijd. Verspil je tijd niet, wees je tijd, 

tijd is kostbaar. Het lichaam is tijdelijk, je geest niet, je gevoel niet, je 

bezieling niet. Zie deze tijd hier bij mij kostbaar en zie het verlies dat hij hier 

niet is, als winst. Doordat hij nu niet hier is kan jij nu jezelf richten op jezelf 

en contact leggen met mij en de vragen stellen die jou bezighouden, en ik zal 

deze vragen beantwoorden. Altijd heb ik jou de vragen beantwoord, vanaf 

kinds af aan. Maar luisteren, geloven, vertrouwen, overgave en 

gehoorzaamheid, zijn één van die vijf regels die van toepassing zijn voor 

ieder, ook voor jou kind. Kan een narcist genezen? Ja, hij kan genezen als hij 

wil genezen, zoals jij kan genezen als jij wil genezen. Kan jij loskomen van 

hem? Ja. Wil je loskomen? Dat is het besluit dat je neemt, of je blijft hangen 

en probeert de narcist te veranderen. Dat heeft je moeder ook geprobeerd. Is 

het haar gelukt? Zijn er mensen om jou heen die jou kunnen vertellen: het is 

mij gelukt om mijn narcist te genezen? Of moest het slachtoffer zichzelf 

gaan genezen en verdergaan en bekijken, voelen en loslaten, zoals de eerste 

titel van het boek is. Vele boeken heb jij vertelt in mijn naam en er is nog 

geen enkel boek die jij hebt verteld, dat jij de vraagstellingen stelt, zoals jij die 

stelt in jouw dagboeken. En wij die kunnen beantwoorden met de bezieling 

van mijn energie naar jou toe.  

Hou jezelf in jouw positiviteit en doe waar jij behoefte in hebt. Leef volgens 

je eigen behoeftes, en weet dat de behoefte van God, de behoefte van liefde, 

jou steeds meer gaat vertellen waar jij behoefte aan hebt. En dan zal je zien 

dat je een vrije geest zal zijn, een vrij gevoel zal zijn. En die Najib die blijft 
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die Najib. Als hij jou nodig heeft weet hij jou te vinden. En hoe heeft hij van 

jou gehouden? Op zijn manier. Omdat een narcist houdt van iemand op zijn 

manier. Hij houdt van macht en geld en hij houdt ook van zijn evolutie, op 

zijn manier, en daarin sleept hij anderen mee. En vandaag is het besluit van 

jou naar mij: dat jij gaat luisteren, geloven, vertrouwen, overgave en 

gehoorzaamheid tijdens deze ervaring hier in Marokko, en laat je leiden 

zonder te lijden. In namasté, je Meester    

 

Schittering: Meester, als ik nou de vraag stel over het Vijf Meibad, die sauna? 

Op het moment dat hij me meenam, en ik daar eigenlijk vanaf het begin, 

zeven jaar terug nu. Dat hij me meenam om dus eigenlijk zijn frustraties en 

pijn te uiten, als dat op waarheid berust is, omdat ik weet niet meer wat 

waarheid is of niet waarheid is. Omdat elke vraagstelling die ik vraag krijg ik 

een afwijkend antwoord op. Ik krijg niet de antwoorden die ik eigenlijk wil 

horen, omdat hij ontwijkt de antwoorden, of hij geeft geen antwoorden, of 

hij beschuldigd mij, dan heb ik het weer gedaan. Dus het is altijd: ik, ik, ik 

heb het gedaan, niet hij. Hij heeft nog nooit zijn fouten bekend. Als ik een 

gesprek met hem aanga, en vertel over mijn gevoelens, dan draait het 

allemaal zo in spiegelvorm, alsof hij naar mij toewijst, dat je echt gaat 

twijfelen aan jezelf. En dat is ook wat ik heb gedaan. Ik ging twijfels zaaien 

bij mezelf. Ik dacht: als ik dit doe, of dat doe, dan gaat hij gewoon anders 

reageren naar mij. Dus wat ik ook deed, het lag altijd aan mij. Dus ja, had hij 

de bewustwording op dat moment dat hij ziek was? Dat hij een narcist was? 

Of heeft hij die bewustwording helemaal niet? Weet hij wat er speelt? Is zijn 

gedrag in de afgelopen zeven jaar puur manipulatief geweest en draaide echt 

alles om geld? Draaide alles om reisjes en vakanties? Omdat ik ben zo veel 

weg geweest, zoveel landen, en ik heb het toegelaten, omdat ik wilde gewoon 

heel veel reizen. Ik had behoefte om te reizen, na dertien jaar mijzelf te laten 

zien in de zalen, huiskamergroepen, openbare groepen, sessies. Ik had 

behoefte om andere culturen te leren kennen, zeker de Arabische landen. 

Ben ik met hem meegegaan. En hij diende zichzelf aan als bodyguard, ik 

moest betalen voor die diensten, en dat deed ik ook, omdat ik weg wilde. 

Mijn vraag is gewoon: was hij bewust vanaf het begin van zijn spel? Heeft hij 

vanaf het begin misbruik gemaakt van mijn naïviteit, van mijn 
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geloofwaardigheid? En zag hij mijn spiritualiteit, zag hij de voedselcentra 

eigenlijk als een soort winsituatie van zijn eigen wezen?  

 

Isaak: De mens die narcistisch is, die weet dat zijn gedrag niet een normaal 

gedrag is. Maar omdat ze geen empathie hebben en zichzelf niet in de ander 

kunnen invoelen, ze voelen niet aan wat ze de ander aanrichten, blijven ze 

eigenlijk empathisch naar zichzelf toe. En in empathisch of on empathisch 

naar de ander toe. Het is heel belangrijk dat jij weet als mens zijnde, dat jij 

hem niet hebt kunnen redden. Welke woorden je ook had gezegd, en welke 

daden je ook had verricht, het had geen verschil gemaakt. Omdat hij alleen 

maar aan zijn eigen dacht. Hij dacht alleen maar aan zijn eigen. Dus hij nam 

je mee naar het Vijf Meibad omdat hij wist: daar is een sauna, en daar kwam 

hij vanaf vroeger heen. Hij ging er eigenlijk als kind zijnde al daarheen. Hij 

komt uit Leiden, omdat hij is opgegroeid in Leiden. En hij nam je mee, maar 

vanaf het begin, dat jullie iets deden buiten de deur, heeft hij nooit 

empathisch naar jou gereageerd. En tot op heden zal hij zeggen: het ligt aan 

jou. Jij maakt hem boos, jij hebt hem nachtmerries gegeven, jij hebt hem een 

slechte tijd gegeven, het ligt allemaal aan jou. Indien hij weet zijn aandeel van 

de hele relatie. Hij weet dat hij zodanig voortging in zijn negativiteit om jou 

boos te maken. Hij weet ook wanneer hij weer het goed moest maken. Op 

het moment dat jullie naar een situatie gingen, waar mensen bij waren. Wilde 

hij niet dat die andere mensen op de hoogte waren van zijn narcisme. Een 

narcist wil niet graag ontmaskerd worden. Dus hij wil ook niet dat een ander 

weet wat er speelde. In de auto bijvoorbeeld, als jullie daarheen gingen, dan 

maakte hij het goed met een kus en dan zei hij simpelweg: - zoals jij zelf weet 

-  doe normaal. Eigenlijk moet jij weten, dat jij de Schittering, een slachtoffer 

bent geweest van manipulatief gedrag, een pathologische leugenaar. Iemand 

die liegt en gelooft in zijn eigen leugens, die alleen maar dacht aan zijn eigen 

bestwil. Hij dacht niet aan de bestwil van de kinderen van jou, de broeders 

van jou. Hij dacht niet aan de bestwil van Isaak & de Schittering. Hij dacht 

ook niet in mijn bestwil, je Meester. Hij dacht in zijn eigen bestwil. Als jij dat 

weet kind, dan weet jij ook dat jij hem nooit of te nimmer hebt kunnen 

veranderen. Omdat zijn bestwil gaat boven al iemand anders bestwil. Wat jij 

wel uit deze situatie moet gaan leren, is dat wat jij hem hebt gegeven, heb je 

op dat moment gegeven uit jouw onvoorwaardelijkheid. Jij wilde met hem 
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op reis. Je wilde graag met hem deze ervaringen opdoen. Dus jij koos ervoor. 

Elke keer als wij tot je spraken, koos je niet voor mijn waarheid, en koos je 

niet om naar mij te luisteren. Omdat iedere keer zei jij: Meester, Meester, 

Meester, ik hou van hem, kan hij veranderen? En in het laatste boek ‘Het 

verhaal achter Tresi Barros’ geven wij jou duidelijk te kennen dat een narcist 

pas kan veranderen, als hij zelf wil veranderen. En al gaat hij in therapie, dan 

zorgt hij dat hij zichzelf daar eigenlijk in hulp neerzet, terwijl hij toch de hele 

situatie gaat manipuleren naar zijn bestwil. En dan zou hij weer de schuld bij 

jou gaan leggen, omdat hij is de onschuldige. Omdat hij is eigenlijk degene 

die eigenlijk meer wil, dan dat hij heeft gekregen. Dus hij wilde graag de 

eigenaar zijn van Isaak & de Schittering. Hij wilde eigenlijk de eigenaar zijn 

van jouw leven. Hij wilde je auto. Hij wilde gewoon de macht hebben van 

jouw vermogen en hij voelde zich onmachtig als je dat niet gaf. Dus kind, 

wat jij moet leren uit deze situatie is: dat een narcist volkomen bewust is, dat 

hij weet dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft, dat hij zichzelf in 

manipulatief gedrag gedraagt. Omdat een narcist weet hoe de mens reageert, 

maar zonder empathie gaan ze door met hun spel. Tot eigenlijk op dat 

moment de stekker uitgetrokken wordt van de ander. Dus daarom heeft een 

narcist weinig vrienden, en weinig mensen die langdurig in zijn na bijzijn zijn. 

Ze zijn kortdurend. Na een tijd kan het zijn dat de narcist ze weer opzoekt, 

en weer vriendschap met hen opbouwt, maar het is eigenlijk altijd maar 

tijdelijk. Een narcist houdt niet van om zich te verbinden en hen maskers af 

te leggen, omdat een narcist leeft met angsten. Ze leven met angsten, angsten 

om ontmaskerd te worden. Ze willen eigenlijk altijd de winnende zijn in elke 

situatie, en nooit verliezen. En als een narcist verlaten wordt en jij keurt de 

narcistengedrag af, en je verlaat hem, en je vertelt hem de waarheid, wordt 

een narcist boos of depressief of ze vernietigen op dat moment, of ze geven 

jou de stiltebehandeling. En na de stiltebehandeling komen ze weer terug 

naar jou, omdat ze op dat moment weer denken iets te kunnen halen. Een 

narcist is altijd bewust van zijn eigen doen en laten. Maar ze geven nooit de 

schuld aan zichzelf, altijd de schuld aan anderen.    
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Automatisch schrift 7 maart 2020 
 
 
Schittering: Nou Meester Isaak, ik ga nu van de ene plek naar de andere plek 

in Marokko. Eerst ben ik naar Fez geweest, dat is dus de stad waar we jaren 

heengingen en daar woont zijn moeder in Taza, dat ligt eigenlijk dichtbij, dat 

is een dorp en daar heeft zijn moeder ook een huis. Ik  was zo nieuwsgierig 

altijd om de culturen te leren kennen, daarom ben ik meegegaan. Hij vroeg 

één keer op Valentijn: help mij om mijn recht te krijgen, omdat er waren 

jaren voorbij gegaan dat zijn vader overleden was. Maar hij had nog niet zijn 

recht gekregen wat de erfenis betreft. Dus help mij, hij vroeg om die hulp 

met Valentijn. Ik zei: ik help je, dus ook financieel. Dus we gingen jaren naar 

Marokko en ik mocht mee, de eerste keer was echt schokkend, want de 

cultuur, ik kende helemaal niets van de cultuur. Ik kende niet de mentaliteit, 

de mens, en hij zou mijn bodyguard zijn, als ik hem geld gaf dan zou hij me 

wel beschermen. En ja, dat deed ik. Ik liet me volledig eigenlijk manipuleren 

en kleineren, en ik liep tien passen achter hem. Ik trok pyjama’s aan en ik liet 

mij volledig overschaduwen door zijn mentaliteit,  ook de mannelijke 

mentaliteit. Dus in Fez kon ik niet zo goed tegen die energie van die mensen. 

Ik begreep niet dat die mensen leefden hoe ze leefde en dat de huizen niet 

afgemaakt waren. Het leek meer een oorlogsgebied zeg maar. En de hotels 

waren natuurlijk fantastisch. We zochten eigenlijk altijd kwaliteit hotels op. 

Dus ook op vakantie, vier/vijf sterren hotels. Maar buiten was voor mij echt 

wennen. Ik was ook heel klein, ik voelde me ook heel klein, ik voelde me ook 

heel nederig. Als hij even naar de wc ging was ik bang dat hij niet terug zou 

komen. Hij had volledig de macht over mij en dat wist hij, hij maakte me 

alleen maar bang. Ik mocht niet met iemand praten, ik mocht niemand 

aankijken, ik was gewoon bang om tien meter van hem af te stappen en dat 

er dan iets met mij zou gebeuren. Maar dat is eigenlijk niet zo Meester Isaak. 

Ik ben nu in Fez geweest, drie nachten, en ik heb het ervaren. Ik heb ook de 

energie ervaren die ik nu anders kon zien buiten zijn energieveld. Ik heb het 

ook heel anders ervaren. En mijn vraag is eigenlijk Meester Isaak: waarom 

heb ik dat aangetrokken? Waarom heb ik die angst aangetrokken? Waarom 

was ik bang om dus te reizen naar Marokko zonder hem? Waarom heb ik het 

aangetrokken dat hij steeds verder kon gaan in mij te denigreren en te 
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mishandelen en mij ziek te maken? Dat ik echt werkelijk mijn ware identiteit 

verloor, hoe komt dat eigenlijk dat ik zo ver ben gegaan? En die 

nieuwsgierigheid is nu eigenlijk bij mij opgekomen, sinds de drie dagen in 

Fez, omdat ik kijk nu met hele andere ogen naar Marokkaanse mensen, 

Marokkaanse mannen. Omdat ik zie dat Marokko toch echt wel een 

mannenwereld is. En ik snap wel nu beter waarom de mannen en de 

vrouwen apart staan. We zijn naar een bruiloft geweest en dan waren de 

mannen apart van de vrouwen. Ik snap gewoon veel meer nu, wat de vrouw 

eigenlijk zelf, met haarzelf laat gebeuren. En de mannen steeds meer macht 

gaan krijgen in Marokko, ook over het welzijn van de vrouwen. Ik begrijp 

het nu. Dus het slachtoffer van ik, wat ik ben over de persoon van de narcist 

zeg maar, ik begrijp nu eigenlijk veel beter waarom ik dat toe heb gelaten. 

Omdat hij manipuleerde mij in mijn hoofd zodanig, dat ik gewoon bang was 

om in Marokko zelf te bewegen. Hij vertelde aan mij over Marokkaanse 

mensen heel veel dingen, en hij denigreerde ze. Marokkanen waren niet te 

vertrouwen, het waren dieven, het waren oplichters, het waren kakkerlakken. 

Hij maakte me bang en mijn uitstraling die ik kreeg was ook gewoon angst. 

Ik werd er gewoon bang van. Ik kreeg last van verlatingsangst, bindingsangst 

en ook vernietigingsdrang dat ik de situatie wilde vernietigen, ik niet de 

situatie wilde beleven steeds keer op keer. Dus ik heb veel geleerd in die drie 

dagen van Fez, omdat die drie dagen Fez heeft mij eigenlijk verteld dat Najib 

eigenlijk opgevoed is in die mentaliteit. Dus als een narcist ontstaat in 

opvoeding, en hij slachtoffer is geweest van zijn opvoeding, dan begrijp ik 

gewoon heel goed waarom hij eigenlijk een narcist is geworden. Omdat ik 

weet het verhaal dat hij vertelde, dat zijn moeder hem heeft achtergelaten in 

Marokko en de andere twee zoons mee heeft meegenomen. En dat hij van 

het dak was gevallen en beneden was beland en zijn arm had gebroken en 

daar drie maanden heeft gelegen en dat niemand naar hem omkeek. Dat hij 

vertelde dat zijn moeder hem kwam opzoeken en op een gegeven moment 

vroeg: waar is mijn zoon en hij stond er gewoon naast. Ze herkende hem niet 

eens. En dat hij gewoon op zijn negende in een weeshuis terecht is gekomen 

en dat hij een meisje had, die heette Nina, en die had polio. Ze was verkracht 

door haar broer en dat ie daar drie jaar lang zelf eigenlijk gebruik van heeft 

gemaakt en zei: ik heb drie jaar mezelf eigenlijk plezier gegeven, omdat ik 

was een klein Marokkaantje met krulletjes. Dus ik kwam in dit land en het 
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kon allemaal wel. Dus als ik al die dingen bij mekaar optel Meester Isaak, en 

ik ga in de retraite dat je mij geeft, eventjes nadenken waarom je mij 

überhaupt hiernaartoe hebt gebracht. In het land waar eigenlijk alles is 

gebeurd, omdat in zesenhalf jaar hebben wij een rondreis gemaakt door 

Marokko. En in de jaren tijd misschien vier/vijf keer gekomen en ik kon mee 

omdat ik de belofte had gemaakt: ik wil je wel helpen met je erfenis te 

krijgen, of een gedeelte van je erfenis. Hij heeft gezegd: ik ben een erfgenaam 

van de eerste huwelijk van mijn vader en daarna is er een tweede huwelijk 

gekomen, en daar zijn ook kinderen uitgekomen, acht. Het is allemaal 

volledige corruptie en hij wilde alles investeren. Ik vroeg hem ook toen ik 

hem leerde kennen, één van de eerste gesprekken ging over: waarom doe je 

er eigenlijk niets aan? Ja, mijn oudste broer is ermee bezig. En na een aantal 

jaar verder was het: waarom doe je niets? Nou, hij liet me het land zien en hij 

deed niets tot die Valentijnsdag hij mij vroeg: ga je me helpen? Ik zei: ja, ik ga 

je helpen, dus ja, ik ga je financieel helpen en we gaan het land in. Ik gaf hem 

eigenlijk al die tijd altijd maar geld omdat hij altijd zei: als ik mij man wil 

voelen, moet je mij geld geven. Dus hij betaalde nooit iets. Ik betaalde 

eigenlijk altijd alles en als we ergens heen gingen droeg ik mijn geld af. Dan 

zei hij: dan voel ik me pas man, als ik kan betalen. Hij ging er heel makkelijk 

mee om. Als we van hotel wisselde dan had hij het in de safe gedaan, in de 

kluis, en dan was hij weer boos. Dan verwisselde ie van kamer en dan vergat 

hij gewoon het geld in de kluis. Hij ging er zo makkelijk mee om, dat 

irriteerde mij, dat hij constant de macht over mij kreeg en ik maar steeds 

onmachtig bleef. En ook weer daar de vraag: waarom straalde ik dat uit en 

waarom trok ik dat naar me toe? Waar en in welke context kan ik dit 

plaatsen? Als Meester Isaak zegt: wat je bent, straal je uit, trek je naar je toe, 

zou ik wel heel graag antwoord willen hebben: wat straal ik uit? Waarom trok 

ik dat naar me toe? Dat is de vraag Meester Isaak.      

 

Isaak: Lieve Tere Bloem, zo hebben wij jou altijd genoemd in het begin van 

jouw mediumschap. Onze Tere Bloem, je was teer in het hart. Je bent teer in 

je hart, overgevoelig, hypergevoelig, paranormaal begaafd. Je hoorde mij, je 

voelde mij en je wist niet dat ik altijd dicht bij je was in de geest. De 

opvoeding van jou was aan mij gegeven. Jouw reïncarnatie was gepland en 

wij zouden elkaar weer terugvinden ter aarde. Jaren moest ik jou overtuigen 
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dat jij dat kind was die de uitverkorene was van mij, ik jouw Meester, 

genaamd Isaak, Meester Isaak. Weet kind, het was een lange weg voor ons 

alle twee, om met elkaar de verbintenis aan te gaan tot heden. Luisteren was 

moeilijk voor jou. Geloven, vertrouwen, overgave en gehoorzaamheid, die 

vijf vond jij ontzettend moeilijk om aan te nemen. Met liefde en geduld en 

overtuiging heb ik jou steeds dichter bij mij gekregen. Dat jij jouw energie 

open ging stellen voor mij, dat wij één werden, en dat wij dus in wij konden 

spreken. Weet lief kind, dat jij de Meesterschap in jou hebt, en dat is al van 

voor jouw reïncarnatie. Jij hebt een bepaalde Meesterschap meegekregen en 

die Meesterschap zal je alleen maar kunnen ontwikkelen in een hogere graad 

ter aarde. Daarom heb jij gekozen om ter aarde te komen. Jij hebt gekozen 

voor dit leven kind. Je hebt gekozen om mij tot je te nemen en samen dit 

werk te gaan doen. Dat was jouw magneet van zijn, en dat was jouw wat je 

bent, straal je uit, trek je naar je toe. Je bent een instrument kind. Dat straal je 

uit en trek je naar je toe. Een medium staat altijd tussenin, tussen de fysieke 

mens en de geestelijkheid. Altijd heb jij jezelf zo gevoeld. Je voelde jezelf niet 

thuis ter aarde en je miste ons altijd. Dat weten wij. Pas in jaren tijd heb jij 

steeds meer jezelf open kunnen stellen voor mij, je Meester. En toen jij mijn 

naam hoorde, en toen jij ja zei op het instrument zijn en mediumschap, 

moesten wij jou nog spiritueel gaan ontwikkelen. We moesten je hoog 

sensitief gaan gebruiken, dat jij nog steeds meer en meer associaties kon 

opbouwen om mensen te helpen. Dus wat jij bent, straal je uit, trek je naar je 

toe. En je straalt nieuwgierigheid uit, en jouw nieuwsgierigheid heeft jou naar 

Marokko gebracht. Jouw nieuwsgierigheid heeft jou naar de landen gebracht 

waar je heen bent gegaan. Jouw nieuwsgierigheid heeft jou bewezen dat ik 

werkelijk jou kan gebruiken in volledige trance. En ook zodanig kan 

gebruiken dat jij een dialoog met mij kan voeren zoals wij dat kunnen. Dat 

mijn energie jou overschaduwd en dat jij de antwoorden in jou krijgt, in jouw 

geestelijkheid. Dat wij al die woorden die jij hebt opgebouwd in de loop van 

de jaren konden gaan gebruiken, en al je zintuigen konden gaan gebruiken 

zoals zien, voelen, ruiken, proeven, weten. Dat jij ook jezelf open kan stellen 

voor de dodenwereld en dat jij kan communiceren met de doden. Dat heb je 

uitgestraald, dat heb je ook naar je toegetrokken kind. Naarmate de jaren 

verstreken wilde jij steeds meer groeien, omdat je houdt niet van stilstand. 

Dus elke man die jij hebt aangetrokken, heb je van geleerd, heb je ook 
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kinderen van gekregen, heb je ook kinderen verloren. Dus niets is voor niets 

geweest kind, niets. Geloof dat en weet dat. Er is geen enkele fout begaan in 

jouw bestaan, die wij fout noemen, alleen maar evolutie. Je bent geëvolueerd, 

je bent sterker geworden, je bent wijzer geworden. Maar jouw 

overgevoeligheid brengt jou in situaties waar je nu in zit. In de situatie van 

willen begrijpen waarom jij jezelf hebt overgegeven aan een narcist. Waarom 

jij al je zintuigen heb verwaarloosd. Al jouw Meesterschap aan de kant hebt 

geschoven en waarom jij niet hebt geluisterd naar mij, die jou keer op keer 

vertelde dat jij niet moest gaan luisteren naar zijn woorden, maar naar mijn 

woorden. En we hebben jou laten reizen. We wisten dat jij een leergierig kind 

bent. Je hebt veel geleerd, onthoud dat. Je naam is nu de Schittering, 

ondanks alles blijf je altijd mijn Tere Bloem. Maar je hoort te schitteren, 

schitteren in de overtuiging van mij, dat ik jouw Meester ben. Wat jij bent, 

straal je uit, trek je naar je toe. Jij bent een instrument kind, dat straal je uit, 

en trek je naar je toe. Al die mensen die jij aantrekt, heb jij aangetrokken 

omdat jij daarvan leerde. Je leerde hen te ontcijferen, hen te begrijpen, hen 

emoties te vertalen en het terug te brengen naar hen, dat ze het ook konden 

begrijpen. Je leerde de symbolen ontcijferen, die wij gebruiken, onze taal via 

telepathie. Je leerde vele geloofsovertuigingen van mensen te begrijpen, 

ondanks dat je bij je eigen geloofsovertuiging bleef en dat is de 

geloofsovertuiging van Jezus en wij, de Bron der Wijsheid. Jij spreekt keer op 

keer de wijsheid van ons, en ook jij bezit wijsheid in jouzelf omdat je ben 

achtenveertig nu. In de achtenveertig jaar van dit leven heb je veel geleerd 

kind. Als jij jezelf afvraagt: waarom heb jij Najib aangetrokken? Dan moet jij 

jezelf deze vraag ook afvragen: heb ik daardoor ook andere mensen weer 

aangetrokken die slachtoffer zijn van narcisten? Ja kind, omdat jij hebt vele 

mensen advies kunnen geven en associaties kunnen geven en spiegelingen 

kunnen geven en jouw leven kunnen vertellen hoe jij eigenlijk in de handen 

bent gevallen van een narcist. Heb jij hen kunnen leiden zonder het woord 

lijden. Je leidde hen naar een betere toekomst om hen te vertellen hoe jij het 

hebt ervaren, en hoe zij het eigenlijk ook hebben ervaren. Omdat die emoties 

zijn hetzelfde, gevoelens zijn hetzelfde. En hoe men los kan komen van een 

narcist, door zichzelf eigenlijk in A B C te zetten. A accepteren B laten gaan 

en C hervind jezelf. En nu ben jij in Marokko op al die plekken waar jullie 

zijn geweest. In Fez, zoals jij dat zegt, in het dorp van zijn moeder. Je kijkt 
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naar die mensen met andere ogen, omdat je niet in de overschaduwing bent 

van hem, maar volledig in je eigen energie staat. Je kijkt nu met andere ogen 

naar de feiten, die er eigenlijk altijd zijn geweest, maar die jij niet kon zien, 

omdat jouw liefde was alleen Najib. Jij hield zoveel van hem, en je houdt nog 

steeds van hem en je hoopte maar één ding, en dat is gelukkig worden met 

hem. Dat hij jou gelukkig zou maken. Maar weet kind, jij straalt het geluk uit. 

Jij trekt het geluk naar je toe. Jij bent jouw magneet van zijn. En al die 

angsten die jij hebt moet jij overwinnen. Dat kan niemand anders doen dan 

jij. En als jij jezelf ontmaskerd en jij weet dat jij een hoog sensitief kind bent, 

en een instrument van de Bron der Wijsheid, en je weet dat alle vragen die jij 

stelt ook beantwoord worden door de bewustwording van ons, dan weet jij 

dat jij de uitverkorene bent. En als jij vragen hebt over Najib, om te genezen. 

Dan moet jij in het land gaan, in het land waar het allemaal is gebeurd. Dan 

moet je naar die plekken gaan waar het allemaal is gebeurd. En in Nederland 

heb jij vele plekken bezocht waar jij met hem bent geweest. En dan ervaar je 

het anders zonder hem dan met hem, en dan zie je ook het anders. Want 

alles wat je ervaart binnenin, is ook wat je ervaart met je gevoeligheid, met je 

gedachtes en ook woorden en ook daden. Je hebt woorden ertegenaan 

gegooid en nieuwe daden verricht. De daad die je nu hebt verricht komen uit 

zijn woorden, hij zei hij ging naar Marokko en dat heeft jou weer een daad 

laten verrichten, dat je naar Marokko bent gegaan. En je kreeg die gedachtes 

en woorden en die daden heb je uitgesproken en gedaan. En daar zijn we 

trots op. Jij mag trots op je zijn, dat jij nu hier in Marokko bent en met mij 

communiceert en dat wij één zijn. Weet lief kind, dat eenheid creëer je niet in 

één leven. Eenheid creëer je door levens heen. En de eenheid die wij hebben 

gecreëerd gaat verder dan dit leven. Vele mensen en lezers hebben eigenlijk 

al mij ontmaskerd, en ze weten dat ik White Feather ben geweest in het 

laatste aardse leven dat ik heb geleefd in 1230. En ze weten dat jij Great 

Spirit bent geweest in het leven samen met mij. Mijn masker heb ik 

afgegooid tijdens het vertellen van mijn leven toentertijd, als medicijnman in 

de Sioux-stam in Noord-Amerika. Jij kind, werd mij aangewezen ter 

opvoeding. Ons leven was kort toentertijd. Maar ons leven is ondanks de 

dood nooit gescheiden geweest. We zijn verdergegaan in de evolutie. We 

hebben elkaar weer gevonden in de geest, en we zijn samen geweest hele 

lange tijd. En keer op keer vroeg jij weer aan de Meesters om weer te 
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reïncarneren. Je wilde niet bij mij blijven en mijn evolutie doormaken in de 

geest. Jouw nieuwsgierigheid naar de aarde was te groot, jouw onrust was te 

groot. Je wilde terug naar aarde en de Meesters hebben jou toestemming 

gegeven om terug te gaan, op één voorwaarde: dat onze banden nooit 

verbroken zouden worden. En die voorwaarde is er nog steeds. Onze band 

wordt nooit verbroken kind, niet in dit leven en niet na dit leven, omdat ik 

en jij kind hebben een één eenheid gecreëerd in de evolutie van jaren. Het 

laatste leven heb ik vertelt, maar jij weet kind dat er meerdere levens zijn 

geweest, waar wij ook samen zijn geweest. En jij, die nu de Schittering bent, 

en geboren bent met de naam Anna Theresa Barros, de naam die jij nooit 

aan wilde nemen. Jij en ik zijn wij. En wat jij bent, straal je uit, trek je naar je 

toe. En je straalt mij uit, op het moment dat ik jouw fysieke lichaam mag 

gebruiken, straal je mij uit. Je laat de mensen zien dat jij een instrument bent 

en dat ik, je Meester, kan spreken vanuit jouw lichaam, vanuit je gevoelens en 

vanuit je woorden. Gedachtes, woorden en daden alweer. Kind, de 

eeuwigheid zal ons gegeven worden als we voortgaan met het doel. En het 

doel is wat de Bron der Wijsheid ons heeft aangewezen en als wij het doel 

bereiken, dan bereiken wij de eeuwigheid. Dat betekent dat wij verder 

kunnen gaan in de geestelijke evolutie, dan de evolutie van de menselijkheid. 

Jij hebt nog een evolutie in de menselijkheid te voltooien dit leven, maar ook 

nog een ander leven kind. En ook dan zal ik weer bij je zijn. Op het moment 

dat jij het licht van Meester Jezus aan mag zien en aan kan schouwen, dan zal 

jij verlicht zijn van al je karma en van al die pijnen die in je ziel gegrift zijn, 

van al die levens, van vorige levens tot vorige levens, tot deze en ook het 

volgende leven. Al dat verdwijnt en dan zal jij weten waarom Jezus gestorven 

is voor zijn kinderen die hij lief heeft. En het kruis dat hij gedragen heeft 

dragen jullie maar tijdelijk in de energie van willen. Jullie willen het kruis 

dragen. Jullie willen jullie zelf kastijden, puur omdat jullie geen keuze kunnen 

maken. De keuze van loslaten. Zoals het eerste boek al vertelt heeft ‘Bekijk 

het, voel het en laat het los’ en het boek ‘Wie ben ik zonder maskers’ en ‘Wat 

je bent, straal je uit, trek je naar je toe’, het boek wat hopelijk snel uitgebracht 

gaat worden. En hoe overwin je je angsten en leef je je droom? Zijn allemaal 

vragen die de mens zichzelf moet afvragen. Want hier ter aarde ben je maar 

tijdelijk. En als je een narcist hebt aangetrokken, is het maar een tijdelijke 

ervaring. En die tijdelijke ervaring hoeft niet een eeuwigheid te zijn. Als jij 
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weet kind, dat de liefde die jij hebt ervaren met Najib, voor jou op dat 

moment echt was, en voor dat moment de behoefte was om je dat te laten 

ervaren. En dat je jaren daaraan hebt gegeven, omdat je niet los wilde laten 

en niet los kon laten, omdat je nieuwsgierigheid bleef. Je wilde zijn ziel 

kennen. Je wilde hem leren kennen zonder maskers. Je wilde weten wat zijn 

angsten waren en zijn dromen. En hij vertelt jou leugens kind. Hij vertelt jou 

leugens en leugens op leugens. Hij vertelt jou niet de waarheid, omdat hij wil 

niet ontmaskerd worden. Een narcist wil niet ontmaskerd worden. Omdat op 

het moment dat een narcist zich laat ontmaskeren is ie onmachtig. Dan kan 

hij niet meer spelen met de zielen om zich heen, met de energieën om hem 

heen. Dan zal hij anders uit gaan stralen, anders naar zich toetrekken, en dan 

zal hij zijn kwetsbaarheid moeten tonen en dan zal hij zijn liefde moeten 

tonen, de werkelijke liefde. En daar is een narcist bang voor, hij is bang voor 

de werkelijke liefde. Heel veel narcisten zoeken spiritualiteit op omdat ze 

voeden zichzelf met de naam van God. Ze leunen aan kerken of zoeken 

Meesters op, zoals ook jij een Meester bent, en ze schuilen onder mijn dak, 

onder mijn vleugels, zoals de arend vleugels heeft. En ze voelen zich gevoed 

door mij, omdat de spiritualiteit is dichtbij denken ze. Maar spiritualiteit is 

echter: wie ben jij zonder maskers? Dat is pas spiritualiteit. Wie ben jij in 

kwetsbaarheid? Hoeveel empathie heb jij? Heb jij empathie? Kan jij voelen 

wat de wet van oorzaak en gevolg is, wat je de ander aandoet met jouw 

woorden, met je gedachtes en daden? Op het moment dat jij iemand breekt 

voel jij de pijn van de ander als je hem breekt. Als je hem negatief toespreekt, 

voel jij de pijn van de ander of doet het je niets? Of ga je verder tot de 

volgende slachtoffer? of energie die misschien slachtoffer wordt van jouw 

tijdelijkheid, of sta jij stil bij jouw wet van oorzaak en gevolg? Sta jij bij stil 

wat jij veroorzaakt hebt? En dat zal een narcist moeten leren, de 

bewustwording en de groei daarvan, van: ik ben een narcist en ik leer nu om 

mezelf het af te leren. Ik wil geen narcist meer zijn, ik wil empathie tonen, ik 

wil voelen hoe het is wat ik de ander aandoe. Dus elke klap die Najib jou 

heeft gegeven zal hij moeten erkennen. Elk geld dat hij af heeft gepakt van 

jou, zal hij moeten erkennen. En elke traan die jij hebt gelaten zal hij moeten 

erkennen. En elk woord die hij negatief heeft gesproken over zijn broeders, 

die hij niet als broeders noemt, maar die wij als broeders hebben 

uitgesproken, zal hij moeten erkennen. Hij zal moeten erkennen dat hij een 
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nemer is, een nemer van de positieve ziel van een gever. Omdat een narcist 

zoekt altijd een gever op. Een narcist zoekt nooit een nemer op. Omdat een 

narcist voelt zich veilig bij een gever, omdat hij kan vragen en vragen en ook 

eisen. En een slachtoffer van een narcist zal geven. Omdat een narcist speelt 

een spel, het spel van manipulatie, neppe tranen, invoelingsvermogen. Hij 

leest je. Omdat een narcist is opgevoed daarmee. Hij is opgevoed door de 

instinct van overleven en hij overleeft zijn tijd hier ter aarde. En hij voelt zich 

werkelijk goed met het feit dat hij op die manier kan functioneren. En al die 

slachtoffers die hij of zij hebben gemaakt, die moeten zichzelf herstellen, die 

moeten weer de ziel van hen eigen ziel voelen en voeden en zeggen: ik ben 

een gever geweest naar een narcist toe, maar ik stop met geven. En nu ga ik 

aan mezelf geven, en al die tijd die ik heb verspild aan de ander, zal ik nu niet 

meer gaan verspillen. Dus A accepteer het feit dat je een slachtoffer bent 

geweest van een narcist en voel die pijn in je hart, en huil kind als je moet 

huilen, en wees woest en ontstemd. En vraag je af wat je je moet afvragen en 

breng de vraag naar mij en ik zal ze beantwoorden. Omdat weet dat A 

accepteren is, is stap één  is geen makkelijke stap. Omdat je moet accepteren 

dat je eigenlijk de naïviteit hebt gehad, dat jij een narcist gelukkig hebt 

kunnen maken en dat jij jezelf in verloren hebt. Verliezen, verliefd zijn, en 

dat het niet wederzijds was op hetzelfde niveau van energie. En een narcist 

kan van je houden op zijn manier, maar is het de juiste manier kind voor jou? 

Misschien heb jij geborgenheid nodig gehad. Heeft de narcist jou 

geborgenheid gegeven? Misschien heb jij een luisterend oor nodig gehad. 

Heeft hij jou een luisterend oor gegeven? Misschien heb jij meer nodig 

gehad, dat jij hebt ontdekt tijdens je ervaring met die narcist en ben je jezelf 

niet meer gaan afvragen: wat heb je meer nodig. En ben je stil gaan staan met 

acceptatie van wat hij/zij jou heeft gegeven. En sta nu stil bij acceptatie, dat 

jij jezelf gaat geven kind. En dan ga je naar stap drie, hervind jezelf. Hervind 

de zuiverheid van jouzelf en de liefde van God, verbonden met jouzelf, en 

voel die liefde in jouw hart weer schijnen en dan zeg jij: ik ben genezen van 

een narcist. En dan ben je weer de Schittering en dan zal jij weer prachtig 

kunnen zijn en erken deze woorden. Namasté. 
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Automatisch schrift 8 maart 2020 
 
 
Isaak: Dit is het levenspad, de relatie tot het levenspad en ook de 

zelfkastijding, de pijn en de boodschap. Spiritualiteit op het levenspad en 

fases afsluiten. Dus op het moment dat wij vinden dat ons instrument terug 

moet gaan komen in haar eigen spiritualiteit en levenspad. Moet ze ook 

begrijpen dat ze simpelweg haar geluk moet gaan vinden met afsluiten en 

daar geen bergen tegenop zetten maar gewoon volledig ervoor gaan. Een 

narcist blijft een narcist tot hij het inzicht krijgt dat hij wil genezen. Mijn 

instrument wil altijd graag genezing volbrengen. Mijn instrument wil altijd 

resultaat en mijn instrument heeft ontzettend veel moeite met loslaten. Dat is 

wat wij weten. Dus op het moment dat wij harmonie willen hebben op haar 

levenspad, en ook met de relatie tot de liefde. Dan moet zij in balans komen 

met haar spiritualiteit en met haar innerlijke rust en zichzelf niet in moet gaan 

kastijden met vraagstellingen. Ik vraag me dit af, ik vraag me dat af. Dat kost 

energie en daar plukt ze dan op dat moment de negatieve vruchten van, 

omdat dan zal een relatie tot een prins of liefde puur een blokkade zijn. Dus 

wat wij eigenlijk vinden, dat trouw zijn aan spiritualiteit en aan de dood, de 

definitieve kaart, dat betekent dat dat belangrijker is dan eigenlijk simpelweg 

jezelf focussen op één persoon waar alles om draait. Zij heeft heel veel 

energie gegeven aan een narcist. Ze is een slachtoffer van een narcist en de 

narcist is niet bewust van zijn narcistische manieren van. En wij willen haar 

bewustwording geven dat deze narcist een narcist is geworden door A de 

opvoeding B door toelaten en C door het te laten ontwikkelen. Dus een 

narcist heeft dus daar power op gekregen, het werkte voor de narcist. Zijn 

manier van doen werkte. Dus als hij het instrument sloeg en zij vergaf hem, 

werkte dat voor de narcist. Dus de narcist kon eisen stellen en het werkte 

voor de narcist. Maar het werkt niet voor ons meer. Dus op het moment dat 

wij een bepaalde koers willen varen en daar onszelf mee willen verankeren, 

moet het instrument slimmer zijn dan degene die dus de man is. Dus in het 

reine komen en de inzicht krijgen op het hart. Dat is dus waarom wij 

eigenlijk dit kind naar Marokko hebben gebracht en waarom wij eigenlijk 

simpelweg haar de bewustwording willen gaan geven van: wat jij bent, straal 

je uit, trek je naar je toe. Dus jij hebt die narcist aangetrokken. Jij bent in 
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associatie gegaan met jouw eigen verleden en ze heeft dus dat gekend. Dus 

de Schittering weet dus heel goed dat zij een moeder heeft gehad die 

narcistisch behandeld werd, zij zelf narcistisch behandeld werd. De 

Schittering weet heel goed welke pijnen er zijn ontstaan in de familie Barros 

door een narcist. En het kind heeft altijd gezegd: ik wil nooit iemand zoals 

mijn vader, ik wil ook nooit zo zijn zoals mijn vader. En ze werd eigenlijk 

bijna haar vader doordat ze de keuze had in de puberteit om narcist te 

worden ja of nee. En ze koos om het huis te verlaten en God op te zoeken 

en te gaan bidden. Dus de narcistische energie heeft haar niet bezield. De 

God energie heeft haar bezield, ik heb haar bezield. Wij zijn wij geworden, 

de Tere Bloem, de Schittering, Lachende Gids, zijn wij geworden en wij 

hebben haar dus heel veel energie gegeven die eigenlijk simpelweg haar 

gelukkig maakte in haar innerlijke zelf. Een Meester maakt zich altijd zorgen, 

zorgen om de Schittering. We zagen dus: zij komt niet los, dat betekent laten 

we de Bron der Wijsheid dan even informatie vragen. De informatie bij de 

Bron der Wijsheid was: breng haar terug naar de bron waar het allemaal 

ontstaan is. En we hebben dat gedaan. In Nederland hebben we haar op 

plekken gebracht waar ze eigenlijk ook blokkades had, herinneringen. En nu 

kon ze de vergelijking trekken tussen de energieën in herinnering met hem 

daar op dezelfde plek. Dezelfde entourage, en de energie ook daar met een 

vriendin, met iemand anders. En nu is zij naar Marokko gegaan en nu kwam 

ze op die plekken, wat eigenlijk puur associaties is van destructie. Hier had 

hij volledig de macht over haar. Nu kan ze haar energie vinden van: was het 

allemaal waar van wat hij vertelde of heeft hij alleen maar manipulatie 

gedaan? Heeft hij de Schittering alleen maar bang gemaakt? Ja, hij heeft de 

Schittering alleen maar bang gemaakt. Dus dat associëren wij weer met 

macht en geld. Dus wilde hij macht, wilde hij geld? Ja, hij wilde macht en 

geld. Had jij macht en geld? Ja, hij had macht en geld. Zeker in zijn land 

heeft hij nog meer macht en geld. De Schittering ging met gebogen hoofd 

door het leven in de tijd dat ze hier was, en ze durfde niet naar links en 

rechts te kijken en wat eigenlijk ook hier gewoon is. Ze gebruikte niet haar 

vrouwelijke energie en ze was niet haarzelf, en nu kan ze heel makkelijk bij 

haar basissen komen en voor haarzelf opkomen in de overschaduwing van 

de kaart van mogelijkheid. Dus wij maken nu mogelijk dat ze in het reine 

komt met haar hart dat overschaduwd is met de inzichten. Dus deze 
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kaartlegging nu, is nu neergelegd door mij, door Meester Isaak. Met de 

overschaduwing van mijn instrument leg ik neer, om even duidelijk te maken 

dat wij in vele gradaties kunnen werken. We kunnen werken in de gradatie 

van volledige overschaduwing, overschaduwing van in trance gaan, tweede 

graad. En ook dat wij de kaarten neerleggen en dat de Schittering dus 

eigenlijk boodschappen krijgt van de kaarten, hier op de tafel of de grond. 

Dat zij eigenlijk zelf met haar eigen ogen kan zien wat ik eigenlijk vertel. We 

vertellen eigenlijk tegen haar: kind, je bent een slachtoffer van een narcist en 

jij bent aangetrokken. En kind, jij hoeft nu niet meer bang te zijn, omdat je 

hoeft het ook niet meer aan te trekken. Want als je bij je spirituele kennis 

komt en als je bij je innerlijke zelf komt, dan ga je heel selectief met mensen 

om. Betekent dat je gaat zeggen: ik wil niet meer een narcist. En wat je bent, 

straal je uit, trek je naar je toe. Bestelling, geloof en ontvangen. Dus als je 

werkelijk niet meer een narcist wilt aantrekken, dan hoef je ook niet bang te 

zijn dat je een narcist zal aantrekken. Want het instrument moet de 

bewustwording krijgen waarom zij hem heeft aangetrokken, omdat het heeft 

heel veel schade verricht bij haar. Maar ze heeft daardoor ook heel veel 

kunnen vertellen aan de ander over haar schade. Dus het heeft ook zijn 

waarde gehad. Hij heeft absoluut geen controle nu over haar leven, dus ze is 

ver weg van hem. Haar behoefte om hem te ontmoeten is eigenlijk aan het 

minderen, en haar levensenergie van het leven dat ze had, is eigenlijk aan het 

wegebben. Dat betekent dat wij gewoon straks een verschoning hebben 

gehad op de ziel en dan kunnen we weer ons werk voltooien. 
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Automatisch schrift 9 maart 2020 
 
 
Schittering: Vraag aan Meester Isaak: kan een narcist als hij de 

bewustwording krijgt genezen van zijn nemersenergie en een gever worden 

en empathie gaan voelen? Of is het zo, dat een narcist nooit geneest? Is mijn 

werk van jaren echt voor niets geweest naar vele narcisten die ik heb 

aangetrokken? 

 

Isaak: Een narcist is alleen te genezen bij de wil en bewustwording van zijn 

ziekte, die persoonlijkheidsstoornis heet. Hij moet spijt krijgen van zijn 

gedachtes, woorden en daden, en de kracht van de wil gebruiken. En als de 

kracht van de wil, in werkelijke daden omgezet word, zal de narcist zijn 

gedachten, woorden en daden moeten gebruiken op een positieve manier. 

En de wil zal hem dan de waarheid geven van zijn verleden, naar het heden 

en de toekomst. De wil is het zuiverste van zijn energie, dat zou ruimte 

geven om zijn ziel, die negatief is, te erkennen. 

 

Schittering: Meester Isaak, in het boek ‘Het verhaal achter Tresi Barros’ werd 

veel vertelt over narcisme en ook over wat mij is aangedaan, en toch ben ik 

niet boos op Najib. Ik voel die boosheid niet, wel de teleurstelling van het 

mislukken ervan. Ik heb hem los moeten laten, ondanks mijn liefde voor 

hem niet dood is gegaan, en mijn behoefte om hem te vervangen door een 

ander man, lukt mij niet, om dat waar te maken. Ik heb vele slachtoffers 

gesproken, die jaren in deze pijn blijven hangen, en ik bid tot de Bron der 

Wijsheid, dat dit mij niet gaat overkomen. De vraag is: lukt dat Meester? Zal 

ik ook weer een man kunnen liefhebben, zonder hem te vergelijken met de 

narcist? 

 

Isaak: Geloof lief kind, dat de tijd jouw tijd is. De tijd van nu, er is geen 

andere tijd dan deze tijd. Genezing is willen en acceptatie. En wil jij de 

narcist accepteren, zodanig, weet jij ook dat hij niet zal veranderen, en niet 

op zelfkennis en waarheid zijn leven zal veranderen. Als jij kind veranderd, 

en jouw onafhankelijkheid weer aanneemt, dan pas gaat een narcist voelen 

hoe groot zijn gemis is of juist niet. Voedt de narcist niet meer met macht en 
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geld, voedt jezelf en je behoefte. Heb jij behoefte aan de energie van liefde 

van een man, moet jij weten dat de narcist volledig in het verleden moet 

gaan. En jou niet meer moet raken met zijn leven, die leeg is, en ook 

eenzaam is zonder de batterij van de ander. 

 

Isaak: Leef je leven, ervaar jezelf zonder hem en wees emotioneel 

onafhankelijk. Omdat een narcist maakt zijn slachtoffer emotioneel 

afhankelijk. Wees onafhankelijk en vind je innerlijke kracht terug kind. Vraag 

jezelf niet af of jij vervangen bent door wie dan ook, man of vrouw, omdat 

weet: jij hebt geen narcist nodig die jou ongelukkig maakt, jij hebt jezelf 

nodig, die jou mens en ziel gelukkig maakt. 
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Automatisch schrift 11 maart 2020 
 
 

Schittering: Meester Isaak, nou nu zit ik van Agadir naar Marrakesh en 

Meester Isaak zei tegen mij: luister naar je intuïtie, en mijn intuïtie raakte 

volkomen in de war Meester Isaak, omdat ik niet kon geloven dat iemand 

zo’n masker op kon zetten en eigenlijk gewoon mij zo voor de gek kon 

houden. En nu voor mij, zeven jaar later, is de masker afgevallen. Ik werd 

wakker in de nacht en ik had een droom, laatste tijd heb ik heel veel dromen, 

dat zijn voorspellende dromen, en ik appte meteen en ik was bang om op de 

verzendknop te drukken. Omdat ik was bang dat ik het misschien weer zou 

verknallen en hij weer de stiltebehandeling zou geven. Maar hij beantwoorde 

terug en ik gaf te kennen dat ik eigenlijk wist waar hij mee bezig was en ik zei 

eigenlijk gewoon de feiten van: jij bent in Marokko, je bent vertrokken toen 

ik was vertrokken, je hebt alles in scené gezet. Je hebt mij laten geloven dat jij 

in Nederland nog was en daar bezig was, maar eigenlijk was je gewoon in 

Marokko en wilde je graag dat ik uit Fez, jouw stad vandaan zou gaan. Je 

wilde graag dat ik gewoon naar Agadir zou gaan en ik voelde die opluchting 

toen ik zei: ik ga naar Agadir. En Meester, ik moest zodanig uit de mist 

komen van verwardheid van: ligt het aan mij, ben ik nu paranoïde? Omdat 

hij schrijft zoveel woorden die zo echt zijn, waar je echt letterlijk in moet 

trappen. Maar mijn intuïtie die kwam steeds meer naar voren, het gevoel van 

onbehaaglijkheid. En ik wist het klopt niet en toen deed ik net of ik alles wist 

en ik gaf de informatie wat ik wist van A tot Z. En nog steeds met een 

knoop in mijn maag wachtte ik op de stiltebehandeling of blokkade op het 

toestel. Maar ik kreeg dus een telefoontje en daar bekende hij volledig mijn 

gelijk. Ik werd niet boos, het was net alsof op dat moment een last van mij 

viel, een last van erkenning van: erken je intuïtie, erken dat deze persoon 

volledig achter de masker leeft en die erkenning deed zeer maar tegelijkertijd 

luchtte het ook op. Omdat ik ben niet gek. Hij laat me geloven steeds dat het 

aan mij ligt, dat ik gek ben. Maar nee, hij wilde mij niet in zijn buurt hebben. 

De missie die hij zogenaamd met mij had opgestart, met het geld van Isaak & 

de Schittering, en de dominantie van: je moet me helpen, je moet me geld 

geven. Dat geld heeft hij nu niet nodig, omdat het geld was gegeven en hij 

kon nu zijn gang gaan dus ik was overbodig. Ik liet me niet uitschakelen en ik 
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bleef eigenlijk voortgaan en alles wat hij mij heeft ontnomen, veel heeft hij 

me ontnomen, zoals mijn eigenwaarde, mijn zelfvertrouwen, zoals mijn 

spontaniteit en mijn liefelijkheid. Alles wat hij heeft proberen af te pakken bij 

mij, heb ik terug moeten winnen. Ik moest door de angsten heen. Van Fez 

naar Agadir, van Agadir naar Marrakesh, waar ik nu zit. Vrijdag de dertiende 

wordt hij vijftig jaar en ik heb hem uitgenodigd om te komen om zijn 

vijftigste verjaardag, op vrijdag de dertiende te vieren. Ik vind het eigenlijk 

bijna lachwekkend dat dat precies op die dag valt en eigenlijk ook altijd zei: je 

bent onder de verkeerde sterren geboren, omdat constant is hij degene die 

iedereen de schuld geeft van zijn negativiteit, indien hij eigenlijk altijd 

zichzelf projecteert en creëert en ik, de Schittering, schitterde niet meer. En 

hoe hij zich voelt, wetende dat ik ook eigenlijk zonder hem naar Marokko 

zou gaan en zonder hem me ergens vermaakt. Dat hij mij de vraag stelt: en 

heb je het leuk daar? Ja, hartstikke. Dan voel je ook eigenlijk intuïtief dat hij 

dat niet leuk vind en dat hij eigenlijk zijn eigen glazen in heeft gegooid. Dus 

mijn vraag aan Meester Isaak is: wat heb ik bereikt? Ik heb hem ontmaskerd. 

Ik weet nu dat hij een leugenaar is en eigenlijk van A tot Z mij heeft 

gemanipuleerd in leugens. Dat weet ik nu, in dit stuk van zeven jaar verder, 

maar natuurlijk denk ik dan ook hij heeft alles gemanipuleerd? Hij heeft alles 

gelogen, alles was gewoon nep, niets was echt. Zijn tranen zijn nep. 

Woorden die hij zei, daden, niets was echt. Alleen dat wetend, dat het niet 

echt was doet zo’n zeer. Omdat dat betekent dat ik in een onechte wereld 

ben gestapt indien bij mij eerlijkheid en oprechtheid voorop staat. Leugens 

haat ik. Waarom moet een mens zoveel liegen? Waarom moet een mens 

zichzelf sterk maken met leugens? Indien Meester Isaak altijd zegt: zwakheid 

is kracht. Ik heb geleerd van Meester Isaak: toon je zwakheid, je bent kracht. 

Wees eerlijk en eerlijkheid zal je terugtrekken. Al dat heeft Meester Isaak mij 

geleerd achtenveertig jaar. Eerlijkheid en oprechtheid, overwin je angsten, 

leef zonder maskers, droom je leven. Ik droomde mijn leven met hem in 

oprechtheid en eerlijkheid. Ik droom mijn leven met God, met liefde. Ik 

droom mijn leven met mijn broeders, met mijn kinderen, met mijn kleinkind. 

Ik droom mijn leven met Isaak & de Schittering en het bereiken van het doel 

van de Bron. Daar droomde ik van. Ik droomde niet van een leven om een 

magneet van zijn te zijn van een narcist. Ik droomde niet van een leven van 

slachtoffer worden van een narcist. Dat heb ik gezien in mijn jeugd en dat 
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was iets wat ik nooit wilde. Ik wilde nooit zijn zoals mijn moeder. Als ik niet 

uit was gestapt, zes maanden geleden nu, dan was ik nu nog meer in de pijn 

dan wat ik nu ben. Ondanks dat ik sterk ben, en ik zie dat ik sterk ben, en 

Zuid-Afrika heb ik gedaan alleen en nu ben ik naar Marokko. Ondanks dat 

blijft het knagen. Het knaagt in mijn ziel, dat ik van iemand hou die 

onoprecht is, een leugenaar is, en mij gebruikt en misbruikt. Geslagen, 

gedenigreerd, geld afgepakt, zelfs mijn rijbewijs afgepakt doordat hij me 

alcohol voerde, indien hij wist dat ik maanden geen alcohol dronk en even 

een cola met Bacardi neerzette en dan een drama opzette en politie liet 

uitrukken. De vrienden die mij ophaalden konden niet rijden. Ik zette even 

de auto aan de kant en ik werd meegenomen en mijn rijbewijs was weg. 

Nergens heeft hij schuld bekend en nergens heeft hij spijt van. Ik zou het 

verschrikkelijk vinden als mens zijnde om iemand zo doelrecht pijn te doen, 

zo doelgericht te manipuleren. Zo doelgericht iets wijsmaken of uitschelden, 

aan de drank brengen of iemand het ziekenhuis inslaan. Ik zou nooit in de 

spiegel kunnen kijken als ik zo’n mens zou zijn. Ik zou niet kunnen leven 

met mezelf. Nu moet ik leven met de waarheid van een narcist. Nu moet ik 

leven van deze schade die hij heeft aangeleverd. Ik hoop Meester Isaak, dat 

ik kan leren uit deze ervaring en ik hoop ook dat er een andere energie in mij 

ontstaat die narcisten weg schrikt van: daar moet ik niet aankomen. Want als 

ik daar aan kom dan gaat mij dat alleen maar schade geven. Dat de rollen 

omgedraaid zijn. En echt, werkelijk waar Meester Isaak, mijn gebeden zijn 

altijd oprecht en ik vind echt oprecht dat de narcisten die in mijn leven zijn 

gekomen echt hun karma terug mogen ontvangen. Dat ze echt moeten gaan 

voelen wat ze hun derden hebben aangedaan. Zoals in de Bijbel staat: doe 

niet anderen aan wat jij niet aangedaan wil worden. Dat deze woorden ook 

bij een narcist terugkomt en dat ze gaan voelen ergens in henzelf, al zijn ze 

narcist van: dit is onmenselijk, dit is fout. En ik hoop dat die narcisten niet 

gelukkig gaan sterven en al die slachtoffers achterlaten. Mijn gebed is 

oprecht, de Bron der Wijsheid mag dat overwegen. Ik ken nu aantal narcisten 

in mijn leven die zijn geweest, en die narcisten verdienen niet een beter leven 

boven andermans leven. En daar ben ik eerlijk en oprecht in. Omdat wat ze 

mij hebben aangedaan en wat ik zie in mijn praktijk, die mensen die kapot 

terug komen in de sessie. En die helemaal hysterisch zijn en verward, 

desnoods opnames nodig hebben of pillen om te kalmeren. Al die mensen 
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zie ik ook in mij. Omdat ik zie als ik verder was gegaan met die narcist, had 

ik zo geëindigd kunnen worden. Ik ben uitgestapt en toch na zes maanden 

denk ik nog steeds: waarom is het niet weg? Waarom is hij niet uit mijn 

systeem? Het lijkt net of hij in mijn bloed zit. Hij kruipt in mijn bloed, hij 

kruipt in mijn gedachtes. Ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed en ergens 

tussendoor wordt het steeds rustiger maar dan is er weer een associatie en 

dan komt weer de narcist omhoog en die ervaring met de narcist. Meester 

Isaak, hoe geneest een slachtoffer volledig van een narcist? Hoe genees ik 

volledig van een narcist? Nu ik de waarheid weet en zijn masker is afgevallen 

en ik weet dat hij een week lang mij heeft voorgelogen. Zijn terugvlucht was 

de dertiende en als hij die vlucht nu niet pakt en hij komt zijn verjaardag met 

mij vieren, wens ik echt dat zijn verjaardag een verjaardag is die hij zich altijd 

zal heugen van positiviteit met de juiste woorden. In Gods zegen vraag ik 

hierom.   
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Automatisch schrift 12 maart 2020 
 
 
Isaak: Elk slachtoffer die vraagt hierom. Elk slachtoffer verlangt om 

genezing. Elk slachtoffer wil zich losmaken van de narcist. Elk slachtoffer 

wil naar zijn eigen identiteit omdat de narcist is ingekropen in het systeem 

van het slachtoffer. En langzaam en langzaam gaat het slachtoffer in de 

energie over van een narcist. De energie van de narcist wordt op dat moment 

de energie van het slachtoffer. Het slachtoffer verliest zichzelf in de narcist. 

Alles wat lijkt op waarheid berust te zijn, en later onwaarheid is, voor het 

slachtoffer, in de erkenning van dat moment. En het andere moment en elk 

moment die is geweest in het verleden en ook in het heden en ook in de 

toekomst weer momenten van het verleden naar het heden en de toekomst 

zal zetten. Betekent dat het slachtoffer in moet zien dat er mensen zijn die 

narcistisch zijn, die niet in volle bewustzijn het leven,  leven, zoals het 

slachtoffer wil en wenst. Het bewustzijn van de narcist is een ander soort 

bewustzijn. Men kan het ziek noemen, maar kan het ook overleving noemen. 

Maar als jij een normaal mens bent, met het gevoel open voor de mens en 

het hart open voor de mens en jij verliefd wordt op een narcist en jezelf 

daarin verliest, moet je weten dat je jezelf moet terugvinden en dat de laatste 

stap is van A, B, C. A accepteren, B laten gaan en C hervind jezelf. Het 

laatste hervind jezelf is zo moeilijk, omdat je vraagt jezelf af. Indien de 

narcist heeft de vraag bij jou gezet, de vraag van: wie ben ik buiten de energie 

van de narcist? Kan ik buiten de energie van de narcist weer volledig de 

puurheid vinden, hoe ik was voor ik de relatie aanging met de narcist? Ja, het 

slachtoffer kan volledig zichzelf hervinden, volledig. Maar het slachtoffer 

moet wel weten dat hij of zij een slachtoffer is en de waarheid van de narcist, 

niet de waarheid is van het slachtoffer. En nooit de waarheid moet gaan zijn 

en worden van het slachtoffer. Weet dat jij als slachtoffer van een narcist aan 

de Bron der Wijsheid kan vragen over de karma. En karma is de wet van 

oorzaak en gevolg. Hij, de narcist, zal de wet van oorzaak en gevolg gaan 

dragen, buiten jouw energie of in de energie van de toekomst, dat hij straks 

evolueert. Want hij zal in de toekomst nog meer slachtoffers maken. En elk 

slachtoffer zal weer reageren terug naar de narcist of hij verlaat de narcist of 

hij confronteert de narcist. Weet wat je weet kind. Wat je weet is waarheid. 
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Jouw waarheid is sterker dan zijn waarheid. Jouw waarheid is de waarheid 

van God. Omdat je bent verbonden met God, met liefde. En nog steeds 

probeer je hem die liefde tot waarheid te brengen. Maar jouw liefde, is die 

voldoende of is het tijdelijk? Als jij accepteert dat de liefde van een narcist 

altijd een moment is op moment. Op dat moment is hij machtig. Als hij 

zichzelf weer kan voeden en jij de batterij bent. Op het moment als jij niet 

meer de batterij bent financieel niet meer, emotioneel niet meer, dan is er 

niets meer te halen bij je. Dan zal hij afscheid nemen van jou omdat hij zegt: 

er ligt niets meer voor mij. Zoals je hier ziet, de mensen die op je afkomen 

die willen geld van je, ze willen gevoed worden materieel. Ze willen 

misschien jouw glimlach, maar de gedachte achter de gedachte is winnen, 

altijd winnen. En ze winnen omdat je verliest. Altijd de gebruikmaking van 

de narcist. Zolang je jezelf niet verheft boven je verliefdheid en verlangens, 

blijf je verliezen. Omdat je zal je altijd verlagen naar het niveau van de narcist 

en hem behagen en hem juist geven wat hij nodig heeft. Dus weet, jij moet 

weten wat je nodig hebt. Elk slachtoffer moet weten wat hij nodig heeft. Heb 

je een narcist nodig of heb je jezelf nodig? En kind, jij hebt geen narcist 

nodig. Je hebt jezelf nodig. Je hebt God nodig. Je hebt ons nodig, de Bron 

der Wijsheid en een narcist heb je niet nodig. Al verlang je zo naar de narcist, 

zie het letterlijk als verslaafd zijn. Verslaafd aan de energie van de narcist. De 

energie van de narcist is verslavend, omdat jij wilt een narcist naar jouw hand 

maken. Je wilt dat hij luistert. Je wilt dat hij jou gelooft. Je wilt dat hij jou 

volgt op jouw pad van jouw spiritualiteit of het pad van ons. Je wilt dat hij 

jouw gevoel volgt, jouw woorden volgt. Maar een narcist kan dat niet, omdat 

hij volgt zijn woorden, zijn gevoel en niet de jouwe. En omdat zijn gevoel 

machtig is, omdat hij de macht ziet over jou, het slachtoffer, is hij machtig. 

Onthoud dat goed. Als jij zelf de macht wil hebben over je eigen bestaan, 

moet je accepteren dat een narcist een narcist is. Een hond, een hond. Een 

pad, een pad. Een mens, een mens. Een nemer, een nemer. Een gever, een 

gever. Je wilt hem zijn verjaardag geven, hij neemt zijn verjaardag en wat 

neem jij? Zijn aanwezigheid of wens jij iets anders? Wens jij dat hij op dat 

moment wakker wordt en inziet dat hij een nemer is en dat hij volledig 

overgaat tot het geven wat jij verlangt, niet alleen op die dag maar op de 

dagen die volgen? Dat jullie in Nederland iets op kunnen bouwen, een 

gelukkig bestaan, is dat wat jij wenst? Als jij dat wenst en hij wenst dat niet, 
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zal je wens nooit in vervulling komen, omdat je wint nooit van een narcist. 

Zijn wil is zijn wil. Jouw wil wordt onderdanig daaraan, onderdanig aan zijn 

wil. Jij zal moeten behagen. Jij zal een goede vakantie moeten geven. Jij zal 

zorgen dat hij het fijn heeft. Hij neemt en jij geeft. Kind, onthoud dat goed. 

Een narcist is het bloed en je adem zolang jij jezelf voedt met zijn adem en 

met zijn energie. Namasté, je Meester.  

 

Schittering: Meester Isaak, ik heb alles gelezen wat je zei en ik ben tot het 

besef gekomen dat ik een besluit moet nemen. Vrijdag de dertiende, zijn 

vijftigste, wil ik graag aan hem geven. Het is een gevoel, een intuïtie. Of hij 

komt of niet komt weet ik niet, omdat de hele vakantie is gelogen van A tot 

Z. Ik ben nu tien dagen onderweg en hij zou zogenaamd niet zijn gekomen 

naar Marokko, maar hij is wel gekomen. Hij heeft mij uit Fez weggejaagd 

door te zeggen: ik zit nog steeds in Nederland, ga weg naar het strand, naar 

Agadir of ga naar Marrakesh. Ik hoorde opluchting in zijn stem toen ik zei: ik 

ga. De wet van oorzaak en gevolg is dat ik gewoon ontzettend veel heb 

geleerd in die tien dagen dat ik op reis ben. Mijn reis eindigt op vrijdag de 

dertiende, of hij komt of niet komt, dan heb ik veel geschreven voor dit boek 

’Wat je bent, straal je uit, trek je naar je toe’. Dan ga ik keuzes maken. De 

keuze is dat ik volledig iets anders uit wil gaan stralen. Ik wil niet meer 

uitstralen de kwetsbaarheid, of maak misbruik van mij. Mijn woorden, 

gedachtes tellen niet meer, mijn daden ook niet meer. De drie krachten die 

men heeft om zijn leven te bouwen. Ik wil het anders gaan gebruiken. Ik zal 

zonder maskers gaan leven en ook zeker niet zijn masker op gaan zetten. Ik 

zal al mijn angst overwinnen en mijn droom gaan leven. Mijn droom is Isaak 

& de Schittering, is mijn mediumschap, is mijn reïncarnatie te voltooien. 

Mijn droom is ook om weer compleet te zijn, in mijn hart, dat ga ik doen. Ik 

ga mezelf volledig hervinden. De persoon die ik ben geweest voor ik de 

narcist heb leren kennen en eigenlijk ook nog terug in de tijd, voordat ik 

‘Wybe, wat doe je nou?’ dat boek geschreven heb en hem heb leren kennen. 

Dat is elf jaar geleden nu. Om die persoon weer te worden. Noem me maar 

dan naïef, of noem mij een gever, of noem me spontaan, of noem mij een 

instrument. Noem mij een Tere Bloem, zoals Meester Isaak mij eigenlijk in 

het begin van mijn mediumschap noemde. Hoe hij mij toen noemde, om mij 

te overtuigen dat ik een Tere Bloem was, en toch later in de tijd de 
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Schittering heb kunnen zijn. Dus Meester, de Tere Bloem, blijft teer. De 

Schittering gaat weer schitteren. Deze zware lessen die ik als les neem voor 

spirituele groei, zie ik niet meer als de les van slachtoffer meer, dat wil ik niet 

zijn. Meester Isaak zegt altijd: A bestelling, B geloof en C hervind jezelf. Ik 

kan alles bestellen. Ik kan alles geloven en ik ga alles ontvangen, en dan zal ik 

zien wat de hand van God mij gaat geven in de lessen van toekomst. Omdat 

ik weet dat ik boeken moet schrijven, en ik weet dat ik veel associaties moet 

opbouwen. Ik moet heel veel emoties kunnen begrijpen van de ander. 

Daarom ben ik dan ook een deskundige. Ik kan associëren en ook in de ik-

vorm spreken. Ik weet Meester Isaak, dat de Bron der Wijsheid deze lessen 

aan mij geeft, puur omdat hij weet dat ik het kan dragen en ik een voorbeeld 

kan zijn voor anderen. Ik zal een voorbeeld zijn voor anderen en ook een 

voorbeeld zijn voor mezelf. Ik weet nu dat ik een narcist niet kan genezen. Ik 

weet nu al hetgeen wat geschreven staat, en ik weet dat ik daar God voor 

moet bedanken en mijn toekomst tegemoet moet gaan en alle vernietiging 

die de narcist heeft gedaan, dat ik in mijn best van mijn kunnen ga herstellen. 

En dat ik het geloof in de liefde, en de menselijke liefde, van één op één, van 

gever tot gever, ga bestellen en ontvangen en daarin ga geloven. Ik heb vele 

mensen gesproken nadat ik uit deze situatie ben gestapt, dat het mij duidelijk 

werd dat ik te maken had met een narcist, een persoonlijkheidsstoornis, en 

dat het niet aan mij lag. Dat iedereen het kan overkomen, zelfs ik, die een 

Meester aan haar zijde heeft en die mij op heeft gevoed. En dat andere 

mensen, die zelf slachtoffer zijn geweest, eigenlijk zichzelf ook in mij kunnen 

herkennen. Ze kunnen zeggen: oh, als een instrument die met de hoge Bron 

der Wijsheid werkt dit kan overkomen, dat ze zichzelf kan verliezen in een 

narcist, dan is zij misschien een voorbeeld dat ook ik eruit kan komen. 

Omdat ik kan jullie vertellen, er is veel gebeurd de afgelopen zeven jaar, en 

elf jaar met het boek ‘Wybe, wat doe je nou?’ erbij. Maar ik sta nog steeds in 

mijn energie van lachen, ondernemen en werken en groei. Ik sta nog steeds 

liefdevol naar de ander toe. Ik heb het doel nooit uit het oog gehad. Ik ben 

blij dat ik veel reizen heb mogen maken. Vele dingen heb ik in de wereld 

mogen ervaren en zien en voelen. Dat had ik niet meegemaakt zonder die 

narcist. Helaas zijn de vakanties vaak op niets uitgelopen, ze waren slecht. 

Maar ik weet wel dat ik er veel van heb geleerd. Ik heb geleerd om in mijn 

eigen waarheid te blijven geloven. Ik heb geleerd om mijn schoonheid 
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innerlijk en uiterlijk te accepteren. Ik heb ook geleerd ondanks mijn 

gebroken arm, gebroken schouder, ziekenhuisopname, drankmisbruik en 

verdriet, dat je dat allemaal kan overwinnen. Omdat ook dat heb ik 

losgelaten. Ik drink geen druppel meer, ook niet in verdriet. Mijn botten zijn 

hersteld, misschien niet meer zoals ze waren, maar ze functioneren nog. Ik 

kan het opgeven of verdergaan. Ik wacht vrijdag de dertiende af en dan keer 

ik terug naar Nederland en dan pak ik weer mijn routineleven op. Dan sta ik 

weer als Meester in de praktijk, in de werksfeer die mij vult. De vrienden en 

de liefde geven en de waardering geven die God mij eigenlijk toezend. 

Omdat ik geloof nog steeds: wat je bent, straal je uit, trek je naar je toe. Ik 

straal liefde uit. Ik ben liefde. Ik ben een kind van God en jullie ook. Vergeet 

dat nooit. Emotionele afhankelijkheid is één van de zwaarste verslavingen die 

je hebt. Dat je emotioneel afhankelijk kan worden van iemand, dat je emoties 

afhankelijk zijn van de ander. Overwin emotionele afhankelijkheid en 

hervind jezelf. Hervind jezelf compleet en zie de ander als toevoeging. Heb 

lief. Geef de liefde die je hebt aan de ander en weet ook dat God, die liefde 

is, je geeft en je wordt beloond op zijn manier. Misschien geeft hij jou zware 

lessen en overwint hij jou wil, omdat je niet wilde leren vanaf het begin, en 

door bent gegaan. En dan ontnam hij jou materiele zaken of vrienden of 

familieleden. Een narcist kan niet tegen een driehoeksverhouding. Maar het 

is nooit te laat om weer jezelf te hervinden en te herstellen. Je bent nooit te 

laat om nieuwe vrienden te maken, nieuwe broeders, en weer af te spreken 

met familieleden waar je een discussie mee hebt gehad of ruzie mee hebt 

gehad, en te zeggen: het spijt me. Het spijt me dat ik mezelf heb laten gaan in 

die narcistische relatie en mijn vrienden ben vergeten. Dat ik geen rekening 

heb gehouden met jullie gevoelens en met jullie angsten over mij. Vele 

kinderen die mij lief hebben waren bang dat ik het niet zou redden, dat ik 

over al mijn grenzen heen zou gaan en dat ik het niet zou redden. Zelfs ik 

dacht: ik red het niet, het is te zwaar. Maar ik heb het gered. Omdat ik vertel 

nu in dit boek, en ik sta nu centraal in dit leven. Maar ik neem afscheid op 

mijn manier, wat het juiste is voor mij. Mijn manier zal mij de waarheid 

vertellen, hoe ik mijn leven weer volledig invulling kan geven en hoe ik 

mensen opnieuw kan toelaten en ook lief kan hebben. Zou fijn zijn ook.  
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Meester Isaak, dit is mijn besluit en ik hoop dat de Bron der Wijsheid trots is, 

dat hij mij heeft uitgekozen als instrument, en dat ik mijn werk kan voltooien 

op de manier die God mij wil geven en die manier accepteer ik volledig. 
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Automatisch schrift 14 maart 2020 
 
 
Wat je bent, straal je uit, trek je naar je toe, zegt Meester Isaak. Wat was ik 

dan? Dat ik hetgeen naar mij toetrok wat mij zeer ongelukkig heeft gemaakt? 

Ik was wanhopig, ik was verliefd, ik was emotioneel afhankelijk. Dat was ik, 

dat straalde ik dus uit Meester Isaak. Ik wil dat nooit meer zijn. Ik wil niet 

meer wanhopig zijn, afhankelijk zijn van de mannen en mijzelf daarin 

verliezen. Ik wil niet meer in pijn en alcohol mijzelf verdrinken en steeds 

weer na een tijd mijzelf weer hervinden. Dus Meester Isaak, hoe moet ik dat 

dan doen? Omdat ik weet nu dat ik emotionele afhankelijkheid heb sinds 

kinds zijnde. Dat betekent dat ik wat zoek bij de ander, wat ik mijzelf niet 

kan geven Meester. Mijn reis naar Fez, Agadir en Marrakesh heeft mij 

gegeven wat ik wilde. Hij is naar mij gekomen op zijn verjaardag, de 

dertiende, op vrijdag. Hij is nog wel naar mij toegevlogen. En daar stond ik 

dan met zenuwen in mijn buik hem op te wachten, zou hij wel of niet in het 

vliegtuig zijn gestapt? Zou ik uiteindelijk na maanden van pijn en wanhoop 

mijzelf kunnen hervinden in zijn aangezicht, zoals Meester Isaak dat altijd zo 

mooi zegt? Met mondkapje op zag ik hem al bij de uitgangsdeur en ik dacht: 

zou hij het zijn? En ja, hij was het. Koeltjes groeten wij elkaar en gingen wat 

eten (hij ging eten), zijn ontbijt. We spraken wat over de leugens, ik merkte 

dat het niets uitmaakte wat hij zou zeggen, vraagtekens zou ik blijven houden 

en antwoorden zou hij mij niet geven. Het probleem lag niet bij hem, ik had 

een probleem, ik straalde deze energie uit, ik maakte mijzelf slachtoffer. Alles 

lag bij mij, dus ik moest veranderen en dat besluit nam ik ter plekke. Ik 

verraste hem met mijn hotel en met de liefde van geven, een dag voor jou op 

mijn kosten. En deze dag is goed verlopen Meester Isaak. En de volgende 

dag, vandaag dus, heeft het Coronavirus ons een vliegverbod gegeven. We 

zijn nu in Marrakesh en de vliegtuigen vliegen niet naar Nederland, mijn 

verblijf wordt verlengd en we gaan in Gods zegen deze tijd tegenmoet. Mijn 

besluit staat vast, ik ga dit boek afmaken, en ook dat emotionele stukje 

aangaan. Omdat een narcist kan de bewustwording niet hebben en zichzelf 

niet veranderen, maar ik de Schittering, Meester Isaak, ga wel deze 

bewustwording in gedachtes, woorden en daden veranderen in Gods zegen, 

de Schittering.  
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Isaak: Elke ervaring wordt de mens rijker. Op het moment dat jij als mens 

zijnde een ervaring opdoet, dan is dat een besluit. En op het moment dat je 

dat besluit neemt, dan straal je dat uit en dan schep je eigenlijk energie om 

het besluit eigenlijk waar te maken, als je erin gelooft. Bestellen, ontvangen 

door geloof. Op het moment dat je niet gelooft dan ontvang je het niet. Op 

het moment dat je zegt: ik geloof dat mijn bestelling juist aankomt, dan ga je 

de energie bundelen en dan ga je in deze waarheid jezelf in vastbinden. Jij 

geloofde ondanks al hetgeen wat wij zeiden, geloofde jij dat jij de juiste 

bestelling maakte. Dat betekent dat jij je eigen sterk maakte en jouw vrije wil 

uitzond. Elk mens heeft de vrije wil om te kiezen. Op het moment dat jij 

voor nee kiest, en de Bron der Wijsheid zou zeggen: ja, en jij kiest voor nee, 

dat betekent dat jouw nee boven die van de Bron der Wijsheid zal tellen. 

Omdat jij leeft je eigen karma, je eigen wet van oorzaak en gevolg. De Bron 

der Wijsheid is wijs, die besluit op dat moment om een nieuwe karma aan de 

mens te geven, aan jou te geven. Op het moment dat je het afwijst, dan wijs 

je dat besluit af en dan kies je om nog een tijd, zolang je zelf bepaald of de 

ander bepaald, om dat te beleven en jezelf daarmee te verbinden. Alles heeft 

mee te maken met verbintenis en geloof. Op het moment dat je gelooft dat 

je die persoon, die jij aan wil trekken, werkelijk tot jou aangetrokken kan 

worden, dan zal je een andere energie neer moeten zetten dan jou bekend is. 

Omdat de mens reageert op datgeen wat je uitstraalt. Straal jij aardigheid uit, 

dan zal het kunnen zijn dat de mens anders zal reageren dan dat jij jezelf zal 

vasthouden aan gewoontes van verleden tijd. Dus weet lief kind, dat elk kind 

hier ter aarde zijn eigen leven kan keren op een positieve manier en ook op 

een negatieve manier. Dat wil hij, dat besluit hij, en dat krijgt hij. Op het 

moment dat jij zegt: ik geloof werkelijk dat mijn liefde de andere persoon tot 

inkeer kan brengen, en je gelooft erin, dan is het je geloof. Op het moment 

dat het niet werkt, dan zal je geloof in ongeloof gaan treden en dan zal je 

weten: mijn geloof heeft mij niet het juiste gegeven en dan accepteer je op 

dat moment de situatie van dien, ondanks je emoties en gevoelens van pijn. 

Dan zou je tegen jezelf zeggen: ik accepteer. Omdat als je niet accepteert dan 

vecht jij tegen de situatie van dat moment. Op het moment dat je vecht dan 

verlies je energie en dan ga je eigenlijk vermoeid raken. Zoals we al eerder 

gezegd hebben: positiviteit brengt positiviteit, negativiteit brengt negativiteit. 
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Dus probeer je eigen leven zodanig te scheppen dat vanuit jouw positiviteit 

de omgeving om jou heen positief zal zijn. Jij vertelde ons hoe jouw ervaring 

is geweest van Fez naar Agadir, van Agadir naar Marrakesh. En we weten dat 

deze ervaring jou rijker heeft gemaakt, bewustwording heeft gegeven, 

gevoelens heeft gegeven, emoties heeft gegeven, herinneringen heeft 

gegeven, dat weten wij. Maar wij weten ook dat elk moment van dat moment 

belangrijk voor jou was, om op het punt te komen waar je nu in staat. Het 

punt waar je nu instaat is belangrijk, omdat je ziet hoe het nu is. En wat er nu 

is heb je zelf geschept, doordat jij jezelf daar in heb verbonden en mee heb 

verbonden. Dus je hebt in de situatie verbonden en jezelf met de situatie 

verbonden. Dus de situatie werd werkelijkheid voor jou, door je wilskracht 

en doorzettingsvermogen, is het je gelukt, omdat jij het wilde en het 

doorzette. En de ander heeft positief gereageerd op jouw wilskracht. Dus de 

ander persoon heeft toegegeven en is niet weggebleven maar gekomen. En 

de Bron der Wijsheid wist een tijd, dat er op dit moment een crisis ontstaan 

is van infectie en dat het Coronavirus eigenlijk alleen maar erger wordt, dat 

meer mensen besmet gaan worden en dat het systeem waar jullie in leven 

jullie gaat beperken in jullie vrijheid. Dat wisten wij. Doordat jij je wilskracht 

hebt getoond zit je nu in de situatie, waar je nu inzit, dat is de wet van 

oorzaak en gevolg. Je had het negatief kunnen gaan aanvoelen op het 

moment dat je niet positief in die ontmoeting was gegaan en dat jullie nu niet 

positief met elkaar kunnen omgaan, alleen maar negatief. Maar omdat nu de 

situatie positief is, voelt het niet bezwaard, maar voelt het bevrijdend. Maar 

stel dat de situatie gaat keren en jullie elkaar het leven weer, zoals in verleden 

tijd, zuur gaan maken, dan zullen jullie spijt van krijgen dat jullie hier 

vastzitten in Marokko. Maar weet dat elke situatie, waar jij jezelf in bevind, is 

actie reactie. Dus de persoon reageert op hetgeen wat jij denkt, zegt en doet. 

Dus denk positief, zeg positiviteit en  doe positiviteit en je zal zien dat je 

verblijf in Marokko minder bezwaard zal zijn dan dat jij jezelf weer in de 

oude situatie neer gaat zetten en hem gaat irriteren of hem gaat uitdagen en 

hem gaat manipuleren, puur omdat je weet nu waar hij boos om kan worden. 

Dat wist je eerder niet. Dus je weet ook, op het moment dat jij nu boosheid 

gaat scheppen, dan krijg je boosheid reactie terug. Onthoud wat we zeggen. 

Jij bent de schepper van je eigen bestaan. Jij schept je eigen karma. Jij draagt 

de wet van oorzaak en gevolg. En jij bent degene die je eigen leven in handen 
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hebt, zowel positief als negatief. De Bron der Wijsheid heet niet voor niets 

de Bron der Wijsheid, hij weet wat wijsheid is. Maar de Bron der Wijsheid 

weet ook, dat op het moment, dat de mens kiest om zijn wijsheid boven de 

Bron der Wijsheid zijn wijsheid neer te zetten, moet de Bron der Wijsheid op 

dat moment akkoord in geven. Omdat jij, en ieder ander hier ter aarde, heeft 

zijn vrije wil meegekregen bij geboorte. Als je ons vraagt: in welke situatie 

beving ik me nu? Dan zeggen wij: jij bevind jezelf in de situatie waar jij jezelf 

in vast heb geklampt. Jij wilde in die situatie terecht komen. En jij ervaart het 

nu positief en dan zeggen wij: wees dan ook positief, ervaar het positief en 

straal het ook positief uit naar jezelf toe, naar de ander toe.  

In Namasté, je Meester Isaak.  

 

Schittering: Meester Isaak, en toch ben ik blij dat ik het heb gedaan. Omdat 

Meester, nu kan ik het ervaren, opnieuw overdoen, en mijzelf anders gaan 

opstellen. Omdat Meester, ik geloof zelf dat een narcist puur een slachtoffer 

is van zijn opvoeding, en daardoor heeft een narcist geen empathie. Maar wil 

dat zeggen Meester, dat ze niet kunnen voelen? Heb zo vaak wat gevoeld van 

bezorgdheid of paniek, ook verdriet. Ook al ging dat vaak over tot agressie, 

verbaal en fysiek, weet ik dat er wel gevoel ergens binnenin zit. Zijn het niet 

gewoon over levers Meester? Omdat als ik hier een eind loop, in de medina, 

zie ik zoveel over levers van hen opvoeding. Kinderen die op straat bedelen, 

die kinderen worden ooit volwassen, in Gods zegen toch en dan Meester? 

 

Isaak: De wereld die jullie aarde noemen en die wij eigenlijk jullie thuis 

noemen, tijdelijk, omdat door deze tijdelijkheid moeten jullie jezelf gaan 

ervaren en dichter bij God komen. Omdat God, die liefde is, brengt inzicht 

in de naam van liefde. Op het moment dat je jezelf openstelt voor de Bron 

der Wijsheid en voor Jezus, Meester Jezus, en je openstelt voor het geloof, 

puur het geloof van: ik ben liefde, ik geef liefde en maakt niets uit welke 

religie je beoefend. Maakt niets uit welke afkomst jij hebt. Het gaat erom dat 

jij in dit leven jezelf ervaart in verbinding met God. Op het moment dat je 

opgevoed wordt in een wereld van armoede, dan verwijder je jezelf heel 

gauw van God, omdat je voelt jezelf niet in verbinding met God en je voelt 

geen liefde. Omdat je arm bent en moet bedelen voor je voedsel en omdat je 

verwaarloosd bent in het maatschappelijk leven, en dat je jezelf eigenlijk sterk 
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moet houden keer op keer, om jezelf maatschappelijk neer te zetten 

dagelijks. Armoede brengt armoede in het hart, omdat jij in armoede bent 

opgevoed weet je niet beter. Weet je niet dat er rijkdom is in de vorm van 

belevenis. Je kan het zien door de mensen die voorbijgaan. Je kan het zien op 

tv of andere media opzichten. Maar je voelt het niet werkelijk, omdat je bent 

arm en je strijd elke dag om de armoede dus te kunnen overwinnen. Je 

bedeelt, je verlaagd jezelf, gaat over tot criminaliteit of je verkoopt je lichaam. 

Je handelt naar de armoede toe. Op het moment dat jij uitzichtloos bent, dat 

er geen uitzicht is, in deze belevenis van ervaring, dan zal je jezelf ook zo 

blijven voelen. Op het moment dat jij strijdlustig bent en je strijd om jezelf 

uit deze levenssituatie te halen, en je gaat jezelf verbinden met God, en je bid 

tot God, en je voelt de liefdesenergie van God tot je komen en je voelt jezelf 

één met God, dat je zodanig zegt: God, die mijn hand neemt zal mij gaan 

leiden, je zal mij uit het lijden gaan verlossen. Op het moment dat dat in 

jouw reïncarnatieboek staat, dat jij in dit leven niet teveel karma hoeft in te 

lossen, maar ook uit deze karma uit kan komen. Dan zal jij op dat moment 

toevalheden tot je krijgen en die toevalheden, als je de hand van God pakt, 

zullen je brengen tot een beter bestaan. Dus mensen, nooit ben jij alleen. 

Verbind jezelf alleen maar met de juiste mensen. Op het moment dat jij 

jezelf in geloof neer gaat zetten, en je zoekt de kerken of religie op, of de 

moskee op, en je bid en je vraagt om hulp, dan mag een liefdevol iemand, die 

zichzelf verbind met de naam van God, werkend voor de moskee of kerk, 

jou niet afwijzen. Op het moment dat je werkelijk op straat gaat bedelen, en 

je bedeld en een aantal toeristen loopt langs, en je bedeld, de toeristen zien 

jou niet. Ze zien een verwaarloosd iemand en ze zijn op dat moment bang 

om te geven, omdat ze weten niets anders dan wat ze zien. Ze zien op straat 

armoede en ze zijn bang voor het gevoel van armoede. Dat gevoel straal je 

uit, dus dat gevoel trek je ook naar je toe. Dus jij, die arm bent, en je bedelt, 

en trekt eigenlijk op dat moment armoede terug. Dus degene die jou een cent 

geeft of wat meer geeft, die geeft misschien uit medelijden en die grijpt in 

zijn tas en die geeft jou wat. Maar toch zal het niet genoeg zijn om een 

toekomst op te bouwen. Wat wel genoeg is, is dat je de weg zoekt naar God 

en je gaat jezelf eerbieden, buigen en je vraagt uit een eerbiedig hart: help mij, 

en de Bron der Wijsheid en de kosmos of de moskee zal je gebed horen. En 

dan op dat moment moet je openstaan voor hetgeen wat komt. Het leven 
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hier ter aarde kan uitzichtloos zijn, misschien omdat het geschreven staat in 

je geschriften, dat dat jouw leven is, maar het kan ook een beter leven 

worden. Dus je hoeft niet een slachtoffer te zijn van je opvoeding. Dus geen 

enkel kind hoeft een slachtoffer te zijn. Hij mag een slachtoffer zijn. Weet 

wat wij nu spreken voor velen onwaarheden zal zijn, dat je zegt: maar dat kan 

toch niet? Dat kind is uitzichtloos. Nee, er is altijd toeval, er is altijd liefde, 

maar je moet jezelf verbinden met de juiste mensen. Dus ben jij een 

slachtoffer van je opvoeding en zie jij je leven uitzichtloos, dan is het leven 

ook gevoelsmatig zodanig. Zie je leven meer dan wat jij bent op dat moment, 

en je verbind jezelf met een beter leven, dan ga je energie opbouwen en dan 

gaat jouw energie die kant op. Dat betekent dat jouw toevalheden tot je 

komen. Een narcist is opgevoed door narcistische ouders of heeft een 

trauma opgelopen in zijn jeugd en heeft zichzelf afgeschermd voor de 

werkelijkheid, die jullie kennen, die dat niet hebben, de narcistische 

empathie, onvermogen. Op het moment dat je dat bent, een narcist, wil nog 

niet zeggen dat jij niet geholpen kan worden. Maar je zal jezelf moeten 

bekijken, voelen en loslaten en opnieuw moeten gaan programmeren en 

opnieuw moeten gaan zeggen: ik wil een ander bestaan en ik ga geloven, dus 

mijn bestelling is anders, mijn geloof is anders en mijn ontvangen is anders. 

En weet, op het moment dat jij daar jezelf volledig aan overgeeft, dan zal je 

zien dat God werkelijk bestaat, ook voor jou. Terugkomend naar jou, op de 

vraagstelling die je stelde Schittering. Weet wel, de keuze die jij maakt in 

jouw bestaan is voor je eigen. Je kan zeggen eigenbelang, of puur voor je 

eigen evolutie of associaties. Of puur omdat het staat in je levensboek, dat jij 

zodanig degene bent die wij de uitverkorene noemen. De uitverkorene die 

zichzelf kan verbinden met werelden van anderen, en op dat moment de 

kennis kan opdoen, de kennis van weten. Op het moment dat je weet hoe de 

persoon zich voelt, kan je dat ook vertalen in woorden. En kan jij de persoon 

helpen in de duisternis van zijn bestaan. Op het moment dat jij de hand 

uitreikt en jij zegt tegen ons: ik wil die persoon helpen, en wij zeggen tegen 

jou: die persoon wil niet geholpen worden, is dat hetgeen wat we zien. Dat 

wil niet zeggen dat je ongelijk hebt. Het wil zeggen dat wij zien dat de 

persoon op dat moment niet de hand aanraakt die aangereikt wordt. En jij, 

degene die gelovig is, en jij degene die gevoelig is, wil die persoon het licht in 

de duisternis geven. En dan zeggen wij: kind, ervaar het zelf. Kind, ervaar de 
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duisternis van die persoon en voel hoe het is om dus een narcist te zijn, in 

verbintenis met de narcist. Voel hoe het is om slachtoffer te zijn van een 

narcist. Weet wel, elk mens hier ter aarde heeft de keuze en de keuze is: ben 

ik gelukkig of ben ik ongelukkig? Op het moment dat je zegt: ik ben 

ongelukkig, dan zeg je: waar ben ik ongelukkig over? En op het moment dat 

je ziet en voelt en weet: dat is de situatie die mij ongelukkig maakt, dan 

zeggen wij: kind, waarom verander je de situatie niet? Waarom wil je de 

situatie zodanig vasthouden? En dan weten wij dat jij zou zeggen: omdat ik 

van de persoon hou.  En dan zeggen wij weer: maar hou je ook van jezelf, 

zodanig dat je zegt: ik hou van die persoon, maar ik kies niet meer voor deze 

energievorm, ik kies voor een nieuwe energievorm en dan komt het weer: 

wat je bent, straal je uit, trek je naar je toe. En soms kan het zijn kind, dat 

jouw energie zodanig sterk is dat jij de winnende bent van deze negativiteit. 

En vaak zien we ook de andere kant, dat je het slachtoffer bent en dat jij als 

mens zijnde niet de persoon kan veranderen, omdat de persoon niet de hand 

van God aanneemt. Namasté, je Meester. 
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Automatisch schrift 15 maart 2020 
 
 

Schittering, Namasté, update hierzo. Wat ik ben, straal ik uit, trek ik naar mij 

toe, dat boek wil ik afschrijven, letterlijk van mij afschrijven, maar het is 

zwaar, heel zwaar, omdat ik de waarheid onder ogen moet zien, en dat is dat 

een narcist niet te genezen is. Zijn verjaardag is voorbij en dat heb ik hem 

willen geven, en dat heb ik hem gegeven. Twee dagen had ik daarvoor over, 

en nu we van kamer zijn verandert, verandert ook weer onze 

verstandshouding. Ik ben hier omdat God mij heeft gezonden, en ik ben de 

uitverkorene om zijn woord te vertegenwoordigen, en dat moet op God zijn 

manier en niet op mijn manier, die emotionele afhankelijkheid heeft getoond 

en gevoeld. En daar kick ik vanaf. Zoals ik ook afkick van deze emotionele 

afhankelijkheid, en dat is zwaarder dan van drank af te komen of snoep en 

meer gevoelsmatige verslavingen, zoals oxazepam, en mannen. Ik zoek het 

nu bij mijzelf, omdat Najib kan het mij niet geven, maar ikzelf, omdat hij 

heeft niet de bewustwording die ik heb. In Gods zegen, ik geef het op, ik kan 

hem niet genezen, de Schittering.  
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Automatisch schrift 16 maart 2020 
 
 
Schittering: Meester Isaak, het is een update die ik nu heb gegeven van: wat 

ben ik, straal ik uit, trek ik naar me toe. Ik heb in de tijd dat ik hier ben, in 

Marokko, eigenlijk heel goed zitten analyseren, te bekijken, voelen en ook 

zitten loslaten van oude gewoontes in mezelf, oude gedachtes, oude woorden 

en oude daden. Ik heb gemerkt dat het ontzettend moeilijk is om mezelf te 

deprogrammeren en te programmeren opnieuw, ondanks de bewustwording 

die ik heb als mens zijnde. Ik weet heel goed wat ik wil en wat ik wens. Maar 

toch straal ik blijkbaar steeds wat anders uit dan hetgeen wat ik wil en wat ik 

wens, en geef ik mijn energie iedere keer weer weg aan de verkeerde, de 

verkeerde van wat ik eigenlijk wens werkelijk. Dus de gedachte achter de 

gedachte is de gedachte die telt. Dus de gedachte achter de gedachte die telt 

voor mij, is dus blijkbaar angst, angst om hetgeen te zijn wat ik werkelijk ben, 

een Godsgeschenk. Ik ben gekomen met de gave van God. Ik heb acht 

gaven, ik ben helderziend, -horend, -voelend, -ruikend, -proevend, ik praat 

met de overledenen, -wetend en ik kan volledig in trance gaan. En is het dan 

nog niet genoeg? Als je geboren bent als de uitverkorene, om Meester Isaak’s 

woord te vertegenwoordigen, en mezelf volledig te richten op hetgeen waar 

ik eigenlijk voor mijn geboorte voor heb gekozen, deze reïncarnatie, om mijn 

karma op te lossen van vorige levens. En nu in dit leven mijn leven neer te 

zetten zoals ik het eigenlijk voor me heb gezien. Als ik dat allemaal weet van 

tevoren, voor ik geboren werd en dit lichaam de bewustwording mee heeft 

gekregen, dat ik het weer weet. Weet ik ook dat ikzelf mezelf sterk moet 

maken en mezelf aan moet pakken om de emotionele afhankelijkheid 

eigenlijk los te laten en niet meer afhankelijk te zijn van de fysieke mens, die 

me tijdelijk even vervuld. Of het nou mooie vakanties zijn, of de kinderen, of 

mijn kleinkind, of mijn broeders, maar puur afhankelijkheid hebben boven 

mijn eigen wilskracht, wie ik ben en waarom ik ben. En als ik weet dat ik die 

wilskracht echt werkelijk neer kan zetten en ergens weet dat ik het geluk bij 

mijzelf kan vinden en dat ik dat kan uitstralen, dan weet ik toch ook dat ik 

gewoon een gelukkig mens kan zijn met mijn gave en met mijn aardse leven, 

met mijn broeders, en met mijn vakanties en alles wat God mij geeft. Dat ik 

daar gewoon puur gelukkig mee ben, dat ik zeg: dat is genoeg. Omdat er is 
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ook genoeg. Wat God mij geeft is genoeg. Maar blijkbaar maak ik het altijd 

voor mijzelf niet goed genoeg. Ik heb eigenlijk een bewustwording gekregen, 

Meester Isaak, dat de wereld om mij heen eigenlijk doordraait. Het draait 

letterlijk door, door het Coronavirus, maar het draait ook gewoon door, elke 

nacht en elke ochtend, draait iedereen door met zijn eigen gevoelens en 

emoties en eigen kunnen. Ieder is uniek en ieder weet precies wat hij wenst 

op dat moment, denkt hij tenminste. Op dat moment weet je dat, dat is wat 

ik wens, dat is hetgeen wat ik wil, daar ga ik voor. Hij denkt op dat moment 

dat hij dat wenst en is, op dat moment. Betekent ook dat het tijdelijk is, zoals 

het leven tijdelijk is, een tijdelijke emotie, een tijdelijke reïncarnatie, een 

tijdelijke ervaring. In Gods zegen weet ik dat mijn tijdelijke emoties en 

ervaringen puur verheffing is boven mezelf. Mijzelf, die ik op dat moment 

mijzelf noem. Omdat, wie ben ik echt? Wie ben ik zonder masker? Wie ben 

ik zonder angsten en hoe leef ik mijn droom hier op aarde? Dat is een vraag 

die misschien vele mensen zichzelf afvragen, waar ik eigenlijk mee bezig ben? 

Omdat er is nog een toekomst, ook voor deze mensen die na deze virus 

eigenlijk zichzelf weer herstellen en misschien mensen hebben verloren, 

maar ook bewust zijn geworden dat alles tijdelijk is. Zoals deze ziekte maar 

tijdelijk is, maar ook deze tijdelijke ervaring, en dat ze dan terug kunnen 

kijken en ze kunnen zeggen van: ik heb het overleefd, ik heb deze 

tijdelijkheid overleefd omdat mensen zijn heengegaan. Moeder Aarde is nu 

aan het opschonen en Moeder Aarde heeft dit bepaald, de kosmos heeft dit 

bepaald. Het is misschien een tijd, van nu. Een tijd van nu dat het aan ons 

gegeven word en een tijd van nu, dat we dit moeten ervaren op de juiste 

manier. Niemand heeft de sleutel van zijn eigen waarheid, behalve als je 

voelt: dit is de waarheid. Maar toch weet ik nu, Meester Isaak, dat elke 

waarheid in het hart een tijdelijke waarheid is. En waarom weet ik dat? 

Omdat ik maak die waarheid zelf, ik maak deze illusie zelf, ik maak het 

geloof zelf. Je denkt zelf: dat is waar. Je denkt zelf: die persoon daar trouw ik 

mee, dat wordt een huwelijk voor altijd. Die kinderen zet ik op aarde, die 

worden mij gegeven in Godsgeschenk, die kinderen voed ik op en brengen 

mij geluk. Ja, de kinderen hebben mij geluk gebracht en ook heel veel stress, 

en heel veel zorgen. Ik wilde voelen hoe het is om moeder te zijn en angst te 

hebben om hen te verliezen. Had ik nooit kunnen hebben als ik nooit 

moeder was geworden. Ik had nooit kunnen voelen hoe het is om echt 
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iemand lief te hebben, op dat moment, en hen weer te moeten verliezen en 

afscheid van hen te moeten nemen. Ik had nooit kunnen weten hoe het is 

om te reizen, alleen of met iemand om mezelf te ervaren daarin. Ik had nooit 

geweten hoe het is om eenzaam te zijn, verdrietig te zijn, verloren te zijn, me 

te verzuipen en me rustig te houden met Oxazepam. Ik had nooit geweten 

hoe het zou zijn als ik het nooit had ervaren. Ik had nooit geweten hoe het is 

om te knielen in de moskee en te bidden daar, te bidden voor anderen en 

werkelijk te roepen tot God: help mij hieruit en God geef de mensen hen 

karma terug die ze mij hebben gegeven, hen wet van oorzaak en gevolg. Dat 

ik daarvoor bid, voor positieve karma en negatieve karma tegelijk. Dat komt 

door de bewustwording die ik heb binnenin mezelf. De bewustwording dat 

ik wel belangrijk ben en dat al mijn emoties ook belangrijk zijn en dat 

niemand het uit me kan slaan. En niemand kan mijn waarheid, die ik op dat 

moment voelde, anders neerzetten met hun woorden en hen gedachtes en 

hen daden. Ik weet dat verliefdheid verliezen is voor vele. Zij zien het verlies 

als verlies en dan moet jij verdergaan naar loslaten en hervind jezelf. Hoe 

hervind ik mezelf na verlies? Hoe weet ik hoe ik zal zijn in de toekomst 

zonder die persoon die ik lief heb gehad, werkelijke liefde voor heb gevoeld? 

Hoe het is om tijdelijk in een vreemd land te zijn en even tijdelijk in 

quarantaine te zijn, volledig te wachten tot dit virus afgelopen is en dat het 

ook goed afloopt met de mensen die je lief hebt, en die je achter hebt 

gelaten. Hoe is het om volledig te vertrouwen op God? En deze vraag wordt 

mij beantwoord, hopelijk in de toekomst. Hoe is het om volledig te 

vertrouwen op God? Namasté.  
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Automatisch schrift 17 maart 2020 
 
 
Schittering: Meester, Meester, toeval bestaat niet, dat was me al duidelijk. 

Toevallig heb ik zeven jaar nog te verwerken en ook vragen over vele 

aspecten van onze mislukte relatie. En nu, precies nu, is hij op zijn verjaardag 

van Fez naar Marrakesh gevlogen, indien hij loog, niet zeggende dat hij daar 

was. Mijn intuïtie zei: hij is daar wel. Op zijn verjaardag is hij bij mij gekomen 

en op zijn verjaardag hebben wij twee verjaardagsfeestjes gehad, twee dagen 

samen, en toen vloog niets meer, toen gingen de vliegvelden dicht. Nu zitten 

wij in Marrakesh met elkaar, aangewezen op elkaar, en kunnen niet uit 

Marokko. Ik weet toeval bestaat niet en ik weet ook wat je bent, straal je uit, 

trek je naar je toe. Ik heb veel gebeden om de karma op te lossen tussen hem 

en mij. Mijn gebed komt tot verhoring. Omdat het is moeilijk als je nog nooit 

echt op elkaar aangewezen was. Je hebt altijd een toevlucht om weer terug te 

gaan naar je eigen huis, een ander land of andere bestemming van vakantie. 

Nu kunnen wij geen kant meer op. Nu moeten wij het uithouden met elkaar. 

Al zijn wij niet, op dit moment, heel erg open tot emotionele gesprekken, ik 

probeer het wel om mijn gevoel te uiten en te spreken. Natuurlijk zijn reactie 

zou niet de mijne zijn. Toch is op dit moment de oplossing: elkaar te 

verdragen en elkaar laten en proberen het beste van deze situatie te maken. 

Het Coronavirus heeft de hele wereld beïnvloed. Ik zie ook het positieve 

daarvan. Ik zie dat Moeder Aarde aan het opschonen is. Ik zie ook dat de 

mens tot bewustwording moet komen dat niet alles zomaar is. Al ben je 

minderbedeelde, omdat we werken met de minderbedeelden bij Isaak & de 

Schittering, is er ook voor jullie minderbedeelden, altijd genoeg geweest. 

Omdat de voedselbanken zijn er, en de uitkeringen zijn er, de 

schuldsaneringen zijn er, er is altijd hulp. En nu kan dezelfde mens, die 

minderbedeelde is, erachter komen dat hen minderbedeelde situatie niet zo 

minderbedeelde is. Alle horeca, alles wat de mens vermaakt is dicht. Nu 

word je aangewezen op jezelf, en met elkaar, en de vrienden die je hebt. En 

daar het beste uithalen. Al verlies je een geliefde, al gaat ie dood en gaat ie 

naar de sferen, en jij niet degene bent die doodgaat, moet jij dankbaar zijn 

dat jouw tijd nog niet is gekomen en dat je deze tijd gaat navertellen. Ik 

geloof dat deze tijd niet voor niets is. Ik geloof ook dat ik vele antwoorden 
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ga krijgen over mijn emotionele afhankelijkheid en in mijn kracht kan staan, 

en in blijven, en ook zien wie mijn echte vrienden zijn en broeders. Omdat 

die broeders moeten blijven staan ondanks dat ik, de Schittering, nu ver weg 

ben, moet ik kunnen werken met mijn thuisfront. Gelukkig kan ik bellen, 

face-time kunnen we praten met elkaar en kunnen we elkaar zien, we kunnen 

elkaar appen en ik kan bijsturen en zelfs mijn sessies blijven doorsturen. 

Gelukkig is dat er nog. Ik hoop, in gratie God, dat mijn geliefden beschermd 

zijn en dat ik beschermd ben en dat ik het na kan vertellen aan degene die nu 

niet bij me zijn. En ook dat ik kan vertellen hoeveel liefde ik voor hen heb, 

hoeveel waardering ik voor hen heb, hoe zij zich dagelijks inzetten voor 

Isaak & de Schittering en voor de liefde God. Het is net als Jezus, die is 

gestorven en de apostelen het zwaar hadden en in het geloof moesten 

blijven. Om te verkondigen, samen met Meester Isaak, ons geloof, van onze 

overtuigingen, wat we samen dagelijks neerzetten en twintig jaar van mijn 

leven eigenlijk neerzetten. Nu ben ik weg en de broeders moeten blijven 

staan, net als de apostelen het werk voortzetten, zoals Jezus het eigenlijk 

achter heeft gelaten. Gelukkig was zijn moeder Maria daar om de apostelen 

te steunen en te sturen. Ze geloofde in God. Jezus was niet te vernietigen. Ik 

ga me verder richten op het boek ‘Wat je bent, straal je uit, trek je naar je 

toe’. Hopelijk krijgen wij allemaal de juiste antwoorden hiervan. Namasté, de 

Schittering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Automatisch schrift 18 maart 2020 
 
 
Schittering: Meester Isaak, mijn onderzoek tot nu toe, heeft mij gebracht dat 

ik eigenlijk nu achter ben gekomen, op het moment dat ik emotioneel 

afhankelijk was, dat betekent dat ik dus mijn afhankelijkheid met mijn 

emoties verbind. Dus ik ben afhankelijk van mijn emoties. Die emoties 

vertellen mij op dat moment: ik wil niet hem verliezen, ik wil niet deze pijn 

dragen, ik wil niet eenzaam zijn, ik wil niet zonder hem, een man, een 

echtgenoot, door het leven gaan, ik wil niet zonder mijn kinderen of mijn 

broeders door het leven gaan. Dus ik zet mezelf emotioneel afhankelijk. Dus 

mijn emoties worden afhankelijk van de ander. Dus eigenlijk heb ik voor 

mezelf de bewustwording gekregen deze dagen in Marokko. Op het moment 

dat ik me eigen sterk maak, dat ik op mijn eigen intuïtie vertrouw, op mijn 

eigen kunnen vertrouw en op mijn eigen zelf vertrouw, dat die emotionele 

afhankelijkheid eigenlijk naar de achtergrond gaat. Dus mijn emoties willen 

nog wel graag afhankelijk zijn, ik wil graag in vertrouwen met de ander zijn, 

ik wil graag in verbinding zijn met de ander. Maar ik weet wel, op dat 

moment, dat dat niet hetgeen is wat ik moet doen. Ik moet eigenlijk 

afhankelijkheid neer gaan zetten bij mezelf. Omdat ik leef mijn eigen leven, 

ik besluit mijn eigen leven, en ik droom mijn eigen leven. En elke angst die ik 

heb die overwin ik daardoor, door mezelf sterk te maken en vol te houden 

en keer op keer te zeggen tegen mezelf: ik kan wel van iemand houden, maar 

de andere persoon moet net zoveel gaan houden van jou als jij van hem. Op 

het moment dat ik dus een ander persoon aantrek, die dus narcist is, dat 

betekent dat ik op dat moment gewoon moet gaan kijken bij mezelf: waarom 

zoek ik dat? En ik zoek dat omdat de leegte in mij zodanig groot is dat ik 

eigenlijk dat stukje love bombing of beminnen op dat moment goed genoeg 

vind om eigenlijk mezelf in te verdrinken. Dus mijn emotionele 

afhankelijkheid moet ik gaan overwinnen door bij mezelf te rade te gaan: hoe 

overwin ik dat? Hoe kan ik mezelf zijn met de ander zonder emotionele 

afhankelijkheid? Hoe kan ik zonder pijn met de ander zijn? En mijn gevoel 

zegt: ik kan het zijn door duidelijkheid. En op het moment dat ik duidelijk 

spreek, duidelijk eigenlijk mijn gedachtes verwoord en duidelijk ook bij mijn 

daden blijf daarin, dan kan ik op dat moment voor mezelf eigenlijk kiezen en 
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de ander laten voor wat hij is. Is hij een narcist, dan laat ik hem zijn zoals hij 

is en dan kies ik op dat moment niet meer voor die energie. Is de persoon 

een persoon die volledig overgaat tot love bombing, moet ik eigenlijk bij 

mezelf te rade gaan: komt dat voort uit narcisme of komt het voort uit het 

feit dat de persoon gewoon liefdevol is en genegenheid heeft en ook een 

gever is van liefde, of is het puur een soort manipulatie of gewoon jezelf te 

verliezen in de persoon die met love bombing jouw ziel gaat veroveren. Dus 

de tweede narcist, die na de eerste is gekomen, die was een gesloten narcist, 

volledig in liefde, volledig in tranen, alles deed ie voor mij. Ik hoefde het 

maar te zeggen en hij deed het. Hij wilde zichzelf zelfs neerzetten als een 

slaaf van mij. Hij traande, hij opende zichzelf honderd procent voor mij, leek 

het wel. Het leek zo, maar op het moment dat ik een nee gaf op zijn respons, 

en mijn respons een nee was, dan begon hij eigenlijk zijn masker af te gooien 

en dan begon hij eigenlijk te laten zien wie hij werkelijk was. Hij was een 

gesloten narcist. Een gesloten narcist is veel moeilijker, veel ingewikkelder 

dan een open narcist. Bij een open narcist zie je gewoon: dat is het en dat 

krijg je. Wat je ziet, wat je krijgt. Dus de gesloten narcist is iemand die 

eigenlijk op dat moment zich volledig achter die masker verschuild. Op het 

moment dat jij door die masker heengaat en je ziet de ware aard van die 

persoon, dan komt daar het stuk kijken, dat eigenlijk jij en ik de conclusie 

trekken: ik heb hier te maken met een narcist, maar dan heb je te maken met 

een gesloten narcist. De love bombing en al hetgeen wat de persoon deed, 

heeft geen effect gehad op mij omdat mijn hart was gesloten. Ik was nog niet 

los van de andere narcist. Dat betekent dat de gesloten narcist in volledig 

love bombing over is gegaan, hij raakte mij niet. Alles wat hij deed was niet 

rakend voor mij. Als de andere partner dat had gedaan dan was ik er heel erg 

mee ingegaan en was ik blij, gelukkig, tevreden en had ik daar mijn toekomst 

mee op willen bouwen. Maar met deze nieuwe partner, die zichzelf als 

partner neer wilde zetten, kreeg ik geen opening in mijn hart. Dat betekent 

dat ik eigenlijk hetzelfde was als de love bombing. Dus mijn reactie naar die 

persoon was heftiger. Ik zette die persoon weer terug in zijn eigen energie en 

toen begon hij werkelijk alles tot alles uit de kast te halen om mij te 

saboteren, om mij te dwars bomen en te manipuleren, te chanteren. Puur 

gemeen, niets meer was er van liefde over. Niets was er meer wat je zou 

kunnen noemen liefde. Alles was puur manipulatie met love bombing en na 
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de love bombing kwam dus de ware aard en dat was de persoon die eigenlijk 

achter de masker leefde. Omdat mijn hart niet openstond voor die persoon, 

heeft het geen effect gehad op mij. De eerste narcist, waar ik zeven jaar mee 

ben geweest, die heeft alle effecten op mij gehad, omdat alles wat ik was gaf 

ik weg. Dus ik was volledig overgegaan tot verliefdheid en tot emotionele 

afhankelijkheid. De tweede narcist die daarna is gekomen, om de eerste 

narcist te vergeten, heb ik mezelf niet opengesteld. Dus doordat ik mezelf 

niet open heb gesteld, heb ik mezelf eigenlijk uit deze nare situatie kunnen 

redden, ondanks alle schade die deze narcist aan mij wilde geven. Hij is 

overgegaan tot volledig destructie van mijn eigen persoonlijkheid, van mijn 

eigen broeders en zelfs van Isaak & de Schittering. En toch doordat ik 

mezelf niet in emotionele afhankelijkheid heb gezet, heeft het geen impact 

gehad emotioneel gezien. En materieel gezien heeft het wel impact gehad, 

financieel gezien heeft het wel impact gehad, op Isaak & de Schittering heeft 

het wel impact gehad, ook op mijn broeders heeft het impact gehad, maar 

niet in mijn gevoelswereld omdat ik mijzelf ervoor afschermde. Mijn raad en 

conclusie op dit moment is: blijf bij jezelf, zorg dat je jezelf eigenlijk altijd in 

balans gaat zetten van wie ben ik tijdens de relatie met anderen. Ben ik een 

gever in de relatie? Is de andere persoon puur een nemer? Ben ik een gever 

en wordt ik leeggezogen? Ben ik een gever en ik doe het uit liefde en krijg ik 

het terug? Op het moment dat ik een nee op krijg van: nee, ik krijg niet terug, 

dan moet ik op dat moment gewoon simpelweg mijn emotionele 

afhankelijkheid aanpakken en dan moet ik eigenlijk tegen mezelf zeggen: dit 

is niet wat ik wens, dit is niet wat ik wil, dit is eigenlijk wat ik moet gaan 

loslaten. En loslaten is één van de moeilijkste dingen die je kan doen. In de 

loop van de jaren heb ik vele mensen in de praktijk gehad en die hadden dus 

eigenlijk een kind en dat kind was een narcistisch kind, was puur een nemer 

en maakte het hele gezin in destructie kapot. Die moeder kwam op sessie bij 

mij en Meester Isaak. En Meester Isaak vertelde dan op dat moment dat het 

beter was dat het kind uit de aura van het gezin zou gaan, uit de energie van 

het gezin, en ergens anders ondergebracht zou worden. Zelfs dat, wetend dat 

wij gelijk hadden, en het kind jaren bezig was om het gezin kapot te maken, 

is het voor een moeder ontzettend moeilijk om dat besluit te nemen. Omdat 

een moeder wil nooit ofte nimmer het kind aan zijn lot overlaten, niet als het 

een echte moeder is, een voedend bron, een moeder die de kinderen een 
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leven wil geven met voeding, de juiste voeding. Op het moment dat de 

moeder eigenlijk praktisch gezien, en emotioneel gezien, niet meer in staat is 

om voor het kind te zorgen, is het van Meester Isaak zijn kant en van de 

Bron der Wijsheid kant en natuurlijk ook van mijn kant - omdat vele heb ik 

gehoord en gezien en ook in twintig jaar bevestigd - om dan op dat moment 

het kind onder te brengen en te vertrouwen dat de deskundigen dan op dat 

moment beter zijn, dan jij die emotionele afhankelijkheid toont naar je eigen 

kind toe. Dus emotionele afhankelijkheid ligt overal te loer. Je kan eigenlijk 

jezelf nu goed gaan onderzoeken: waar ben ik emotioneel afhankelijk van? 

Waar zijn mijn emoties emotioneel afhankelijk van? En hoe kom ik tot mijn 

eigen inzichten en tot mijn eigen kracht? En hoe kom ik tot mijn eigen 

wetenschap? Dat ik eigenlijk aan mezelf moet werken en een andere energie 

uit moet gaan stralen en daardoor ook een nieuw leven ga opbouwen, zonder 

narcisten om me heen en zonder teveel emotionele schade in de toekomst.   
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Automatisch schrift 19 maart 2020 
 
 
Vraagstelling student: Hoe werkt dat eigenlijk Schittering en Meester Isaak, 

kan God ons voor een besmettelijk virus beschermen? Wordt ons 

immuunsysteem versterkt zodat we een besmetting aankunnen? 

 

Isaak: Ieder mens reageer anders dan de ander op het virus, omdat het 

lichaam en de conditie van het lichaam en ook de geestelijke conditie daarvan 

afhangt. De mens moet zichzelf zien als een lamp met voltage erop, 

geestelijke voltage en fysieke voltage. Als die twee in goede balans zijn, kan 

het lichaam het virus ontvangen, maar dan ruimt de geest en het lichaam het 

virus op en maakt antistoffen ertegen. Jij wint dan in het geheel deze fysieke 

en geestelijke ziekte. Als je angst hebt voor het virus, dan bouw jij je geloof 

en geestelijkheid af en dan zal jij lichamelijk moeten strijden, dan sta je er 

alleen voor. Bouw jij je kracht geestelijk op, en blijf je die vijf gebruiken: 

luisteren, geloven, vertrouwen en overgave en gehoorzaamheid tonen aan 

jezelf, aan je intuïtie, aan je lichaam, dan zal jij geestelijk de rust vinden die je 

nodig hebt en je kracht vinden om te strijden, en niet te verliezen. Jij verliest 

niet als je die twee eenheid met elkaar samenbundelt, omdat jij bent vanaf 

begin van de geboorte lichaam een geest. En zoals Jezus zei: ik bouw mijn 

tempel op binnen drie dagen, kan jij je tempel opbouwen door de kracht en 

geloof in het onzichtbare en zichtbare, dat ben jij. Wees niet bang voor de 

ziekte, wees in geloof dat jouw tijd staat geschreven in het boek van 

reïncarnatie, de dag van geboorte, maand, jaar van geboorte, ook de exacte 

uur van geboorte, dat geven de sterren jou mee, de astrologie en de 

numerologie staan in jou gegrift. Het levenspad ook en je karma bouw je in 

dit leven op, vorige leven los je in, in dit leven en volgende leven. Het geloof 

van welke religie dan ook brengt jou dichter bij eerlijkheid, oprechtheid en 

kracht, en de negatieve energie brengt jou dichter bij hetgeen wat wij 

duisternis en overleven noemen. Leef je dag in het nu, en wees je dag in het 

nu. Het Coronavirus gaat vele slachtoffers maken, als opoffering voor balans 

voor de planeet aarde. Jullie gebruiken en misbruiken Moeder Aarde, en nu 

betalen jullie terug wat jullie haar hebben gegeven. En de hele wereld gaat 

lijden onder dit virus, puur omdat jullie de balans moeten vinden tussen 
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lichaam en geest en de hand van God aannemen als een helpende God en 

niet als een straffende God. Jullie buigen jullie zelf tot God, die liefde is 

onvoorwaardelijk en vertrouwen op God, dat hij jou puur wil leren om weer 

liefdevol naar elkaar te zijn. Er is genoeg in de wereld voor ieder hongerig 

kind en dorstig kind, en ook kinderen zonder huis en geld. Deel met elkaar je 

brood en liefde en jullie zullen zien dat liefde overwint jullie strijd hier ter 

aarde. Erken je ziel, je energie. Ben je een gever of nemer? En je zal zien dat 

ook de nemers weer licht in hun ziel kunnen voelen tijdens de gedachten, 

woorden en daden, die positief horen te zijn van geven. Namasté Meester 

Isaak en de Schittering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 87 

Automatisch schrift 20 maart 2020 
 
 
Schittering: Meester, vandaag is het alweer 20 maart. Najib is op zijn 

verjaardag gekomen, vrijdag de 13e. Dat betekent nu al een week, dat we met 

elkaar zijn, en ik een week de tijd krijg om hem te onderzoeken en mijzelf in 

relatie tot hem ook. Wat ik heb ontdekt is dat hij zoveel op mijn overleden 

vader lijkt. Soms zie ik gewoon mijn vader in hem en ook de gelijkenissen 

tussen die twee zielen. Mijn vader was zeer dominant naar mijn moeder, naar 

de kinderen en naar de buitenwereld toe. Het hele gezin ging gebukt onder 

zijn karakter en energie, en ook zijn dominantie. Als mijn vader in de buurt 

was gingen wij, de kinderen en ook zijn vrouw, meteen ons aanpassen. Ik 

werd heel stil en trok mij terug in mijn eigen wereld en zei niets meer. Ik ging 

naar buiten zonder bestemming en hing de vagabunda uit, zoals mijn moeder 

mij noemde. Ik bezocht het huis van die twee oude mannen, die pedofielen 

waren, en waar ik vanaf mijn zevende tot mijn twaalfde mij liet misbruiken, 

zonder penetratie, maar de poging werd gewaagd, maar ik was te jong. Die 

oude man van tachtig kreeg geen erectie en kon mij niet penetreren. Ik ging 

mijzelf sterk maken voor hen, die mijn onschuld wilde afpakken, en richtte 

mijzelf op de zwakkeren die daar ook kwamen en liet mij niet meer 

misbruiken. Op een bepaald punt richtte ik mijzelf op het huishouden daar 

en ik kon niet wegblijven, totdat ik sterk genoeg was op mijn twaalfde en 

opeens wel weg kon blijven. De oudste was ondertussen al gestorven en na 

mijn wegblijven hoorde ik dat de jongste van de trap was gevallen en dood 

werd aangetroffen. Jaren bleef ik in ongeloof en dacht dat zijn dood in scène 

was gezet en dat hij, Norbert, nog leefde.  

Nooit heb ik hem via mijn mediumschap gesproken, wat ook goed is. Met 

zijn karma zou hij het licht niet hebben mogen ontvangen, neem ik aan. Er 

was liefde daar, maar op een negatieve energie, omdat anders zouden ze niet 

al die kinderen toelaten in dat huis. Najib is geen pedofiel, maar kijkt teveel 

naar jong, zoals mijn vader dat ook deed. Maar ik geloof niet dat mijn vader 

ooit zich heeft vergrepen aan jong, ondanks dat mijn zus, die volwassen en 

rijp op jonge leeftijd was, teveel aandacht van hem kreeg, en hij mij maar een 

grote, zoals hij dat steeds noemde, grootste steen aan zijn voet noemde. Mijn 

besluit om mijn leven in eigen handen te nemen deed ik al op heel jonge 
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leeftijd. Ik voelde mij toch anders dan de wereld waar ik in terecht was 

gekomen. Vreemd en afgezonderd van de mens en mijn geestelijkheid. Ik 

wist echt niet wat ik hier deed. Vergelijk het maar met een 

vakantiebestemming die je geboekt hebt en eenmaal aangekomen moet jij 

jezelf weer volledig aanpassen aan de nieuwe omgeving. Zo’n gevoel had ik 

altijd, ik moet me aanpassen aan deze wereld, maar ik kom hier niet vandaan. 

Ik wist: ik ben anders, maar mijn lichaam was nog jong en ik moest dat 

lichaam accepteren, mijzelf accepteren, mijn vader, mijn moeder, mijn zus en 

mijn broer, maar ik wist ook dat er veel niet klopte. Waarom weet ik dingen 

die ik niet kan weten? Hoe komt het dat ik mijzelf bij ieder mens anders 

opstel en voel? Wie ben ik, dat was de zoektocht, wie ben ik? Mijn vader die 

deed ons pijn, hij kon niet tegen blijdschap, hij kon niet tegen mijn energie. 

Ik voelde angst naar hem toe, maar ook weerstand. Ik kwam tot weerstand, 

weigerde te praten, trok mij steeds alleen terug, wilde geen vrienden, ging 

dieren verzamelen. Ik voelde God steeds mij roepen en bleef bidden tot 

hem. Ik kon niet slapen zonder gebed. Ik ging naar de kerk, ik zong in de 

kerk en diende de kerk. Ik was een gelovig kind, ik geloofde dat God mij uit 

deze gekte zou halen en mij een beter leven zou geven, omdat hier hoorde ik 

echt niet thuis. Dat gevoel was zo sterk. Op school kon ik niet meekomen, ik 

kon niet leren, wilde niet leren, zette mijzelf tegen iedereen af. Niemand kon 

echt begrijpen wat er met mij was. Ik zag er ongelukkig uit en ik was 

ongelukkig. Ik wilde naar huis. Heimwee heb ik al mijn hele leven, heimwee 

naar huis. Maar ook als ik op vakantie ga dan komt er altijd heimwee, ik mis 

mijn kinderen, mijn broeders, mijn omgeving. Waar ik ben heb ik heimwee 

naar huis, omdat pas als ik met Meester Isaak ben, één met hem, verdwijnt 

heimwee, dan ben ik echt oprecht gelukkig, dan bestaat er geen tijd, geen 

ruimte, bestaat alleen dat oprechte gevoel van thuis, één zijn met hem, mijn 

Meester Isaak. Mijn vaders energie voelde ik. Wat was die man ontevreden 

en ongelukkig. Hij had zichzelf van niets tot rijk gewerkt, en er kon geen lach 

vanaf. Hij kon het niet en zag het alleen als overleven, en hij was slachtoffer 

van het leven, van zijn opvoeding, en dat gaf hij door aan mij, maar ik 

weigerde. Ik weigerde volledig niet in die man te gaan geloven, al zag ik 

ergens wel dat hij een hart had, wist ik: wat jij bent, straal jij uit, trek jij naar 

je toe. Jij bent ongelukkig, dat straal jij uit vader en wat wil jij naar je 

toetrekken? Dat wij ongelukkig zijn? Dat er niks met ons terechtkomt, is dat 
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wat jij wilt vader? Mijn opvoeding is mijn leermeester geworden, omdat er 

was daar geen liefde, geen tastbare liefde. Nooit heb ik mijn vader, mijn 

moeder liefdevol zien aanraken of ons liefdevol heeft aangeraakt en blijkbaar 

kon hij die liefde niet toelaten of voelen. Mijn moeder wilde nooit haar 

trouwfeest vieren, omdat ze had geen goed huwelijk, maar ze bleef bij hem. 

Hij sloeg haar, dat zag ik als kind. Hij intimideerde haar en gaf haar de 

verkeerde informatie over het leven. Mijn moeder koos voor een leven van 

moeder, vrouw, en huishouden. Alles wat ze was gaf ze weg aan hem. Één 

meter achtenveertig kleine man, en hij genoot  van die energie. Hoe in 

Godsnaam kan je genieten van een etentje aan tafel, waar iedereen bang voor 

je is, geen kinderen die lachen of spelen. Hoe kan je slaan en geestelijk 

mishandelen, zonder daar iets van spijt te voelen? Deze vragen had ik al als 

kind, en nu weet ik het antwoord, hij was een narcist, hij kon niets voelen, 

wilde niets voelen, behalve macht en geld. En dat had hij tot zijn dood, 

macht en geld. Macht over ons gezin, maar niet over mij, omdat ik had allang 

besloten als jong kind en later als jonge vrouw, om dit huis te verlaten en het 

zelf te doen. En ik ging weer uitstralen van: ik zoek liefde, en toen ontmoette 

ik ook de liefde, mijn eerste liefde, mijn eerste man, mijn eerste toevlucht 

naar een nieuw leven toe. Met die man werd er een driehoeksverhouding 

gezet toen mijn vader erachter kwam. Hij was jaloers, wij zijn kinderen, 

mochten blijkbaar niet verliefd worden. Ik heb meteen tegen mijn vader 

gezegd: jij kan mij slaan en meer, maar ik laat deze man niet gaan. Na uren 

discussie, en mijn vader sloeg mij toen niet, maar wel een tijd erna, en dat 

was zijn laatste slaan naar mij toe. Ik was weg en kwam niet meer terug. Ik 

zocht mijn vrijheid op in Nederland, en die vrijheid werd afkicken van alles 

wat ik achter mij heb gelaten en opnieuw beginnen met een leven zonder 

narcist, maar wel de schade van een narcist. Wat ik ben, straal ik uit, trek ik 

naar mij toe, heb ik dan werkelijk deze narcist uitgezocht? Omdat Meester 

Isaak zegt altijd dat we zelf de ouders uitkiezen. Was dat mijn keuze voor de 

geboorte Meester Isaak en waarom zou ik bij deze ouders geboren willen 

worden Meester? 

  

Isaak: De ouders zijn de basis van je bestaan. Als de basis geen fundament is, 

betekent dat jij jezelf moet vinden in jouw basissen en met jouw 
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fundamenten van: wie was jij in de relatie tot je ouders? Hoe voelde jij je 

daar, zonder liefde die jij wenste? Deze vragen moet jij jezelf afvragen kind. 

  

Schittering: Meester, ik weet hoe ongelukkig ik was en met niemand kon 

praten over mijn ongelukkig zijn. Ik wist: ik hoor daar niet thuis, niet in 

Luxemburg, en voelde de drang om weg te lopen. Maar wist mijzelf niet 

zozeer een uitweg te geven, tot hij opeens mij de klappen gaf, puur omdat ik 

mijn fiets uit had geleend aan mijn vriend van toen, later mijn eerste 

echtgenoot. Hij had die jaloersheid zo onderdrukt en uiteindelijk barstte hij 

los. Zijn agressie was mijn kracht om weg te gaan van thuis en nooit meer 

terug te komen, ook al was ik maar zestien jaar oud. Ik voelde mij zo 

eenzaam Meester, dat ik naar God ging. Ik zocht God en ik bad tot God en 

ik wenste en vroeg God om mij een beter leven te geven.  

 

Isaak: Geloof lief kind, juist door deze ouders werd jij sterk gemaakt in je 

persoon, die jij niet daar kon bouwen, bleef zonder persoonlijkheid juist. 

Omdat er geen juiste was voor jou, werd jij alert en ging jij op onderzoek uit 

en wilde jij weten wat de wereld inhoudt. Jij wilde jezelf neerzetten en jij had 

zoveel wensen, en jij hield vast aan je wensen, en dat is wat jij uitstraalde. Jij 

straalde je geloof uit in gedachten, woorden en daden. Ergens wist jij: ik hoor 

hier niet thuis, en ik bouw mijn eigen fundamenten op zonder vader, moeder 

en gezin. En dat deed jij, jij ontkoppelde jezelf en toen werd jij weer 

emotioneel afhankelijk van de eerste echtgenoot, eerder vriend genoemd.  

 

Schittering: Emoties en meer emoties, dat is wat ik dus blijkbaar ben. Gevoel 

en emoties, meer is er nu niet hier tijdens deze retraite. Ik voel zoveel en wil 

niet zwijgen. Zwijgen wat ik voel, wat ik ben, en wie ik ben. Maar toch word 

hier, in deze mannenwereld, je gevoel steeds tot zwijgen gebracht. Zwijg en 

volg de man, als ik dat zou gaan doen zou ik niet zijn wie ik nu ben toch 

Meester Isaak? Een vrijgevochten vrouw die niets tegen haar gevoel in wil 

doen en toch word je gevoel heel vaak door de mannenwereld, die mij 

omringt heeft en omringt, nog steeds overschaduwd. De man energie is zo 

anders dan de vrouw energie en ik bid voor karma, karma dat elk mens inziet 

wat hij is en waarom hij is. Elk mens heeft het recht om zichzelf te zijn, maar 

niet ten kostte van anderen. Ieder mens heeft gevoelens en ook gedachten en 
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macht over zijn eigen bestaan. Wat is mijn macht nu nog, als je steeds 

onmachtig gemaakt wordt? 

 

Isaak: De macht is het leven zelf, hoe je leeft, hoe je denkt, en hoe jij jezelf 

voelt. Ieder mens voelt eenzaamheid als hij niet begrepen word, hoe hij voelt 

en is. Hij is waardig, maar die waardigheid moet hij eerst zelf erkennen, 

zonder die erkenning blijft de mens eenzaam achter in dat gevoel. Erken je 

ziel, je energie, geen enkele energie is hetzelfde. Jij bent jij, hij is hij, ieder is 

zijn eigen energie en anders. Als je dat weet, voelt en bent, komt het geluk, 

het geluk van zijn. Ik ben, ik ben de energie God, ik durf te uiten in die 

energie en durf God toe te laten, en hem toe te laten hierin. Durf te 

vertrouwen, durf blindelings te vertrouwen dat de weg van God misschien 

anders is dan jouw gedachteweg. Maar als hij jou de weg wijst, en hij liefde is, 

dan weet hij ook dat jij het aankan. Jij kan de last dragen, al is de last zo 

zwaar dat je er bijna in bezwijkt, weet als jij de energie van God weer 

terugneemt, jij jezelf goed voelt. Die voeding heb je nodig om verder te 

komen dan jouw evolutie is, en het is jouw evolutie, en niet jouw evolutie 

namens de ander. 

 

Schittering: Maar meester, het is zwaar om volledig jezelf te hervinden als er 

zoveel onrecht is, dat ik de Schittering graag recht wil zien. Ik weet dat een 

narcist jou volledig kan overschaduwen en zijn energie jou volledig lam kan 

slaan, en ze voelen niet wat ik voel en weet. Omdat wat ik voel en weet is 

puur empathie, en de narcist heeft dat niet. Hij heeft geen empathie en 

begrijpt niet mijn taal. Daarom Meester Isaak, het inzicht heb ik nu al, nu 

nog het begrijpen en laten gaan volledig Meester. Laten gaan van de onmacht 

en mij weer de macht geven die ik nodig heb, om weer puur mij te zijn, in 

alle eenvoud ervan. De Schittering. 
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Automatisch schrift 21 maart 2020 
 
 
Schittering: Eindeloos lijkt deze strijd om mijzelf weer terug te vinden na de 

breuk met de narcist, mijn ex. Meerdere pogingen gedaan om hem te 

begrijpen en dat lukt mij niet, omdat ik ben niet zo. Ik moet mijzelf begrijpen 

waarom ik een narcist heb aangetrokken, macht en geld, dat zei Meester 

Isaak, daar gaat zijn wereld om. Mijn wereld niet. Dus moet ik de macht en 

geld terugpakken, en het in mijn leven zetten. Het is geven en nemen. 

Dominantie en mij laag houden in mijn vrouw energie, daar kies ik niet meer 

voor. Ook niet voor seks als er macht in het woord seks is. Ik kies voor 

onvoorwaardelijke liefde en een man die mij ziet, mijn innerlijke zelf ziet. Nu 

nog loskomen. Zit in quarantaine hier met hem, in de Sahara, en we kunnen 

geen kant op, ook niet met elkaar. En toch weet ik: ik ben hier voor 

inzichten en mijn genezing. Zijn genezing lukt mij niet, dat heb ik 

opgegeven, omdat hij een narcist is. En zolang hij dat niet ziet, is er niks, 

niets tussen hem en mij. De man die ik mij liet slaan, en ook geestelijk zoveel 

toe heb gelaten, en waar ik - de breuk officieel nu zeven maanden is - nee op 

heb gezegd. Na zeven jaar was het genoeg, geen pijn meer innerlijk en 

uiterlijk. Nu nog genezing Meester, hoe doe ik dat? 

 

Isaak: Hoe je dat doet Tere Bloem, erkenning. Jij erkent je ziel, je emotionele 

afhankelijkheid, en jij gaat jezelf terugvinden. Deze karma hebben jullie 

veroorzaakt, en jullie moeten het samen oplossen. Jij hebt de boosheid bij 

hem wakker gemaakt door nee te zeggen, en hem terug te werpen in 

onmacht. Nu moet jij kind, inzien wat macht met de mens doet. Jij gaf hem 

jaren de macht over jouw geld en ook over jouw innerlijke, maar wat gaf hij 

jou hiervoor terug? Niks kind, wat jij verlangde. En nu is het de tijd dat jij 

duidelijk bent naar hem toe. Doe het in liefde, zoals jij bent, niet in haat of 

macht, zoals hij dat ziet, maar in duidelijkheid. Wees duidelijk en zie wat zijn 

duidelijkheid terug zal zijn naar jou toe. Je Meester. 

 

Schittering: Meester, heb hem proberen uit te leggen hoe het voor mij was, 

hoe hij tegen mij deed jaren achtereen en dat ik door hem naar de klote bijna 

ging. Dat wil hij niet inzien. Ik moet inzien dat het dweilen met de kraan 
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open is, omdat als iemand in zijn waarheid gelooft, wie ben ik dan? Niks 

toch. Daarom Meester moet ik terugkijken naar het verleden, hoe het 

allemaal is ontstaan bij mijn vaders opvoeding en bij de mannen die erop 

lijken. Mijn vader en hij, ze lijken op elkaar. En zie hoe mijn moeder eruit is 

gekomen, ze sloot zich op in haar huis, diende zich volkomen aan mijn 

vader. Wij, de kinderen, en mijn moeder waren eenzaam en ongelukkig, puur 

omdat ook mijn vader de narcist was, die ik zag als kind zijnde. Die narcist is 

nooit tot inzicht gekomen. Hij was de schuldige van zijn omgeving en onze 

pijn.  

 

Isaak: Kind, je vader was een slachtoffer, Najib is een slachtoffer en een 

slachtoffer maakt slachtoffers, meer is er niet kind. Jij weet hoeveel energie 

dat jij hebt gekregen van hen, die jou pijn hebben gedaan. En nu word het 

tijd dat jij nee op zegt en aankijkt wat hij nu terug gaat geven, wat hij besluit. 

Omdat jij hebt al besloten om hem te laten gaan, omdat jij kiest niet meer 

voor een narcist.  

 

Schittering: Klopt Meester, maar dat is juist stap twee. Eerste is accepteren, 

tweede laten gaan, en drie herwin mijzelf. Ik hoop dat de derde stap met de 

hand van God mij gaat overkomen Meester. We zijn negen dagen verder en 

mijn bewustwording is ook negen dagen verder. Negen dagen heb ik de 

energie van een narcist om mij heen, en bijna ging ik geloven dat hij 

veranderd was, maar zijn masker is weer eraf. Op zijn verjaardag zagen we 

elkaar, twee dagen ging het goed, was natuurlijk bang dat ik weer verliefd zou 

worden.  

Gelukkig heb ik mijn hart niet geopend voor hem, omdat anders Meester, 

was ik weer bij het begin gekomen, wat het einde was. Ik stopte met de 

relatie Meester in Tanger, dat is nu een jaar verder toen hij mij als een man in 

elkaar sloeg wist ik: hier kies ik niet meer voor. In Nederland was het over en 

toch viel ik drie maanden weer in zijn armen en liet mij weer overtuigen dat 

we misschien toch gelukkig samen zouden kunnen worden. En dat werd in 

augustus, toen was het weer zoals al die zeven jaar, geen innerlijk contact, 

geen gesprek, geen liefde zoals ik dat wenste. Ik trok mijn energie weer terug 

en ging na maanden van niet, weer mijzelf verdoven met wijn. Na de 

verdoving kwam de rouw, die diep was, zeer diep. Vier maanden geen 
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contact en ik had weer iemand toegelaten die een verborgen narcist was. Met 

zoveel liefde en woorden en zelfs daden, dacht ik: misschien vergeet ik dan 

sneller. Dat was eerst wel het geval, maar het werd alleen slechter. Ik bleef in 

de rouw van de open narcist en nu kwam er een gesloten narcist en liet zijn 

masker vallen. Hij werd niet fysiek agressief, maar wel verbaal, met chantage. 

En die chantage werd zo ernstig dat ik toch liever voor de wet van oorzaak 

en gevolg koos, dan voor deze gesloten narcist. Hij had niks laten zien in 

weken dat we samen waren. We bespraken alles, ik had geen geheimen voor 

hem, maar ik was eerlijk en duidelijk, loog geen woord over mijn gevoelens 

en toch wilde ook hij de macht over mijn besluit. Ik besloot om de relatie te 

beëindigen en het werd nog erger, hij dreigde met zelfmoord en stopte niet 

met een stalker te zijn. Al kwam de politie en al, er kwam alleen ellende van. 

Deze tweede narcist, gelukkig heb ik hem snel uit mijn leven gezet, al heeft 

hij veel schade gebracht op zijn manier, naar mijn broeders en Isaak & de 

Schittering. Ook heeft hij mij geholpen bij de eerste periode van rouw, weet 

ik dat een narcist mij nooit meer tijdelijk gelukkig zal maken, omdat mijn 

intuïtie vertelde mij toen: dit klopt niet, en mijn intuïtie zou mij nu ook 

vertellen hoe ik mijzelf hieruit ga halen, zonder schade voor de toekomst.  

Ik ga mijzelf bevrijden, dat staat vast. 
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Automatisch schrift 24 maart 2020 
 
 
Schittering: Oudjaar-nieuwjaar, was voor mij een beslissing, de beslissing dat 

2020 een ander jaar zou zijn dan 2019. Tien uur ’s avonds kwamen mijn 

broeders en mijn dochter Angel en haar vriend, die waren aanwezig. Die dag 

was ik op mezelf aangewezen. We gingen vuurwerk kijken bij de 

Erasmusbrug, wat we eigenlijk elk jaar doen. En elk jaar, jaren achtereen, zat 

ik daar met Najib en de kinderen, met mijn geliefden om naar het vuurwerk 

te kijken. Dit jaar was ik alleen. De stalker had ik eigenlijk geparkeerd 

zodanig dat hij me met rust zou laten dacht ik. En Najib was bij zijn familie 

zei hij, dus ik was alleen. Ik was aan de zijkant van de groep en ik keek naar 

het vuurwerk en ik kon twee dingen doen: huilen, maar ik kon ook gewoon 

besluiten om een goed besluit te maken. Ik liet even 2019 van me afglijden 

en dan zag ik de beelden dat hij in februari eigenlijk een jaar eerder, dat hij 

me voor het laatst had geslagen. Ik zei toen in Marokko tegen mezelf: het is 

genoeg geweest, laat je nooit meer slaan. Vroeger zei hij altijd: als ik je sla, sla 

ik je met vlakke hand. Maar die keer uit het niets, sloeg hij met volle vuisten. 

Toen hij klaar was,  probeerde ik te vluchten en mezelf te redden. Ik liet alles 

achter, mijn auto, telefoon en ik klom uit het raam en ik rende naar het 

dichtstbijzijnde hotel-restaurant en ik vroeg een taxi. Maar ergens was zijn 

intuïtie alert, omdat normaal zou hij me nooit gaan zoeken. Zou hij tv gaan 

kijken en denken ze ligt op bed, geschuild met de pijn. Maar deze keer ging 

hij intuïtief voelen dat ik er niet meer was en hij ging mij zoeken. Hij vond 

me twee keer. De eerste keer stuurde ik hem weg. De tweede keer stond hij 

buiten op mij te wachten, dat ik met hem de rit naar huis moest maken. Ik 

had een keuze: koppig zijn of toegeven. Ik gaf toe, maar nam wel het besluit: 

je slaat me nooit meer. Ik moest thuiskomen en mijn auto ook. Ze checken 

daar je naam en dan zou je niet de grens overkomen. Dus drie dagen 

onderweg, drie dagen met dat besluit. Op het moment dat ik mijn spullen 

had gepakt in zijn huis, liep ik het huis uit hem aankijkend, voor mij wetend: 

mij zie je niet meer terug. Dat besluit hield ik vast. Kort daarna ging ik dus 

op datingssites op internet en ontmoette ik die stalker. Hij had mij zo 

veroverd. Ik was in een emotionele staat, geestelijk zwak en die afleiding 

vond ik goed genoeg. Maar wel wetende dat hij niet een partner zou worden 
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van mij, dat hij niet mijn hart zou krijgen. De stalker is in mijn leven geweest 

en Najib is naar Tanger gegaan alweer, kort daarna na Marokko. Uiteindelijk 

had ik gezegd: jij bent mijn ex nu. Dus ik voelde me vrij om te bewegen en te 

doen en ik genoot van de tijd met de stalker. Maar toen Najib terugkwam, 

toen kwam ook die bewustwording terug, ik ga weer zwak worden en dat 

werd ook zo. We gingen met mekaar om, naar de bios of even achterop de 

scooter. Op Bevrijdingsdag kwam het goede nieuws dat mijn dochter, die het 

huis uit was gegaan, weer terug zou komen, met mijn kleindochter Anastasia. 

Elke dag had ik daarom gebeden: kom terug kind, kom terug kind. Ze was 

weggegaan met haar nu ex-partner. Maar toentertijd was ze jong getrouwd en 

dacht ze snel volwassen te kunnen worden. Mijn kleinkind was nog maar één 

maand oud. Op Bevrijdingsdag kreeg ik het bevrijdende bericht dat mijn 

dochter en kleindochter terug zouden komen. Gelukkig was ik weer in 

normale staat van bewustwording. Ik kwam net uit een bevrijdingsfeest 

samen met mijn toentertijd ex, Najib. En gelukkig was ik, hij kwam terug. 

Mijn leven stond op zijn kop, mijn kleinkind was terug, mijn dochter was 

terug, ik was hersteld. Ik had weer mezelf nuchter neergezet, geen wijn. Op 

het moment dat mijn ex, Najib, mij weer veroverde ging ik daar weer mee in. 

Ik was niet sterk genoeg om hem los te laten. De stalker moest ik veilig uit 

mijn leven zetten omdat ik wist: ik heb niets verkeerd gedaan. De relatie was 

uit toen ik de stalker toeliet en nu is het weer aan en nu laat ik de stalker 

gewoon op een zijspoor. Hij werkte voor Isaak & de Schittering en hij kreeg 

geen toegang meer tot mijn bestaan. Ik heb het heel verkeerd gecalculeerd 

met de stalker. Hij stond alleen maar op de wacht. Hij wachtte tot er een 

zwak punt kwam bij mij en dan zou hij zich weer manifesteren en me 

volledig in love bombing veroveren. Dat werd ook zo. De tijd gaf dat aan. 

De laatste trip achter hem aan naar Marokko, vier dagen onderweg omdat 

alle vliegtuigen waren geannuleerd door een storing in de brandstoftoevoer. 

Ik heb er drie dagen over gedaan om aan te komen in Agadir en daar wachtte 

Najib mij op. Twee dagen hebben we het fijn gehad. De verliefdheid kwam 

weer terug en ik herinner me een beeld dat ik achterop de scooter was en hij 

zijn hand zachtjes over mijn been liet glijden, dat was voor mij goed genoeg. 

De vlucht was nog niet geland in Nederland en hij sloeg weer om. Hij begon 

weer te schelden als vanouds en ik wist: dit is niet vol te houden, de dood 

gaat in onze relatie intreden, ik moet wat doen en zodanig heb ik dat gedaan. 
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Ik heb mezelf vol laten lopen voor het huis van Najib, gaan liggen wachten 

tot hij thuiskwam. De stalker had mij via mijn Iphone gevonden, hij stond 

voor de deur van Najib. Op het moment dat Najib thuiskwam liep de stalker 

zo in zijn armen. Het kon me op dat moment niets schelen en ik vertelde het 

verhaal. Ik kan me niet meer zoveel herinneren omdat ik was ladderzat. De 

politie kwam even kijken en ik weet dat ik een klap kreeg in mijn gezicht en 

toen was het vier maanden radiostilte, geen contact meer met Najib en ik 

dacht: eindelijk vanaf. Mijn hart bleef elke dag schreeuwen om antwoorden. 

Mijn hart kon niet zichzelf sluiten voor het verleden. Ik wilde weten wat hem 

bezielde en wat er in hem omging, dat hij mij die prachtige twee dagen 

herlevingsvakantie weer aan de kant heeft geschoven voor zijn vrienden. En 

die stalker die liet geen enkele seconde onbenut om mij in de weg te lopen. 

Hij liep elke seconde maar heen en weer. Ik ging EMDR therapie doen en ik 

kwam als een ander mens terug. Alles was leeg in mij, ook mijn gevoel naar 

de stalker, ieder uur konden we praten, ik vertelde over mijn bestaan, over 

mijn werk en over privéomstandigheden. Hij was een luisterend oor, uren en 

uren. Hij masseerde mij, hij gaf me liefdevolle aandacht, kookte voor de 

groep. Hij organiseerde een groepsmeeting waar we elke week samen konden 

komen. Hij zou koken voor een aantal mensen, twintig, dertig personen, 

uren mee bezig geweest en ik kon mijn mediumschap volledig weer 

gebruiken en mijn Meesterschap ook. Maar het voelde niet goed. De stalker 

zat mij in de weg. Op het moment dat iets in mijn weg staat dan wil ik dat 

ook uit mijn weg. Ik probeerde van hem los te komen. Hij lag voor mijn 

deur, hij huilde, hij dreigde met zelfmoord en meer, zelfs mij meenemen in 

de dood. Als hij mij zou verliezen dan zou hij niets meer te verliezen hebben. 

Omdat deze stalker was een vluchteling. Hij kwam uit Jordanië en hij had 

blijkbaar daar schade achtergelaten. Hij zei: ik was tegen de koning, er hangt 

vijf jaar gevangenisstraf boven mijn hoofd. Eigenlijk had ik al wakker moeten 

worden met deze uitspraken dat hij gewoon gevaarlijk was. Ik werd niet 

wakker omdat ik zag alleen maar de love bombing. Alles deed hij voor mij. 

Uren en uren, praten, huilen en tranen. Mijn schoenen werden aangetrokken, 

mijn jas werd aangetrokken. Hij zat zo op mijn huid, ik kreeg zelfs 

huiduitslag op mijn rug. Hij zat letterlijk op mijn rug, ik kreeg eczeem. Ik heb 

de stalker geparkeerd maar de stalker had mij niet geparkeerd. Op een 

onbewaakt moment ging hij pillen nemen, slaappillen en toen ik terugkwam 



 100 

kreeg hij een verzakking en hij zakte in de stoel in en ik dacht: is het spel, is 

het echt, is het onecht? Eind van de rit hebben we hem uit het appartement 

gesleept, de ambulance erbij gehaald en werd hij ergens ondergebracht en de 

volgende dag had hij macht. Macht over mij omdat hij ging het hele verhaal 

omdraaien en zichzelf bij de politie aankondigen en zeggen dat ik iets in zijn 

drank had gegooid, indien wij met z’n allen waren. Ik was niet alleen in huis, 

ik had nog een vriendin, mijn ex-schoondochter, mijn dochter en mijn 

kleinkind waren in huis. We hadden hem alleen willen helpen. We sleepten 

hem naar de lift omdat ik had geen zin in drama in huis waar mijn kleinkind 

erbij was. Hij gebruikte deze macht weer om mij terug te krijgen. Hij zei: als 

ik jou niet terug krijg dan ben jij in gevaar, alle instanties die ik kan oproepen 

roep ik op voor jou. Zo gezegd zo gedaan. Maar ik koos liever dat, dan mijn 

hart weggeven aan een stalker die misbruik maakte van mijn goedheid en 

mijn zwakheid. Hij heeft zichzelf bij de politie aangemeld en aangifte tegen 

mij gedaan. Hij heeft geprobeerd mij terug te halen op het moment dat ik 

naar Zuid-Afrika ging vliegen en instanties op mij afgestuurd en Isaak & de 

Schittering en mij gebruikt. Mijn werknemers gechanteerd en ik liet het 

allemaal maar aan de tijd over. En de tijd brengt me antwoorden, de tijd 

brengt me nu op 24 maart hier, en ik heb nu dagen de tijd gehad om mijn 

gevoel te analyseren. Dat heb ik gedaan en ik heb Najib geanalyseerd. Eerst 

ging ik anders uitstralen naar hem, maar die twee dagen dat we het 

fantastisch hebben gehad ging hij natuurlijk weer een machtsspel spelen, 

macht en geld. We zijn gestrand in quarantaine. Dus die verjaardag die alleen 

maar één dag zou duren, dertien maart. Er zijn nu elf dagen voorbij eigenlijk. 

We zitten nu elf dagen op elkaar en na de derde dag ging het al mis. Hij bleef 

eigenlijk die oude gewoontes handhaven, tot mijn vriendin zei: zou je niet de 

tekst lezen hier vooraf, dat jij de energie kan draaien? Jij hebt de macht om 

positief te zijn. Al meteen toen ik het las dacht ik: ja, misschien moet ik dat 

doen, als macht en geld heel belangrijk is bij een narcist. Als ik nu de macht 

zodanig draai dat ik dus wel de macht hou maar ook hem wat macht geef in 

deze situatie. Dat wij hier zijn wachtend tot de vluchten weer gaan, dat wij 

terug naar Nederland kunnen gaan in liefde, geef die macht waar hij wil, waar 

hij zichzelf goed bij voelt, wat hij nodig heeft. Dus we hebben een gesprek 

gehad. Het was meer een eenzijdig gesprek. Het gesprek is goed afgelopen, 

nu gaat het goed. Ik doe aardig, hij doet aardig. We zijn lief, we kunnen zelfs 
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elkaar liefhebben op bepaalde momenten. Ik weet wel dat ik bij mezelf moet 

blijven en mezelf niet moet gaan verliezen. En behalve die paar uitspattingen 

van woede, en dat heeft met die stalker te maken, dat hij zichzelf bedreigd 

voelde en zichzelf niet wilde verbinden met mij en dat hij niet de DNA wilde 

voelen. Ik zei: dan heb je slecht geluisterd naar mij. Ik zei: kort na de laatste 

mishandeling van jou, is hij in mijn leven gekomen en toen jij weer mij 

terugnam is hij uit mijn leven gegaan, dus je hebt sowieso al met zijn DNA te 

maken, daar mag je boos of woedend op zijn. Na die dag en na mijn 

toewijding van kalmte en rust en emoties is het nu oké. Maar ik weet dat een 

narcist altijd explosief is. Een narcist die heeft altijd graag de macht. Dus zou 

ik iets doen wat hem niet zou bevallen, zou hij weer explosief kunnen zijn. 

Maar hij heeft mij nog niet agressief benaderd, met slaan. De laatste keer in 

februari, meer dan een jaar geleden, was voor mij duidelijk: genoeg, dit 

gebeurt niet meer. En nou heeft hij weer de neiging gehad, wetend dat hij die 

macht tot zich kan nemen, weet hij ook dat ik de macht terugneem doordat 

ik simpelweg hem op laat pakken door de politie. Een narcist is wel bewust 

wat hij doet. Hij slaat op het moment dat hij weet dat hij kan slaan. Hij is 

verbaal agressief en hij is manipulatief. Ik heb gezien hoe manipulatief hij is 

naar de huiseigenaar van de quarantaine plek. Dus hij weet wat hij doet. Hij 

weet ook wat hij de afgelopen zeven jaar heeft gedaan. Dus leugens en 

leugens en leugens, heeft Meester Isaak gezegd, het zijn bewuste leugens. Al 

is mijn hart nog steeds een gevershart, al hou ik nog steeds van hem, weet ik: 

zolang een narcist niet volledig aan zichzelf werkt, zal ik niet meer mijn hart 

gaan geven aan een narcist. En moet ik deze tijdelijkheid hier in quarantaine 

zien als de antwoorden op mijn gebeden, die ik vroeg aan Meester Isaak 

zeven maanden lang: geef me antwoord, wat bezield Najib? Wat bezield een 

narcist dat hij zo zichzelf op kan stellen, zoveel pijnen kan verrichten naar 

mij zonder berouw? Die antwoorden die krijg ik hier Meester Isaak, toch? En 

ik wil graag deze gesprekken weer voortzetten, dat ik even een time- out heb 

genomen om te genieten van deze quarantaine plek. Ik zie de zon opkomen 

nu, kijk naar het water. Ik zit bij de zee, in de Sahara en het is geregeld. We 

zijn wel in lockdown en alleen als twee mensen in één groot hotel met 

personeel erbij. We zijn op elkaar aangewezen. Mijn vraag aan Meester Isaak 

is: hoe ga ik hiermee om en wat is hier mijn les in? Wat is onze les hierin? En 

wat is mijn karma met Najib, in dit stukje? Hoe ga ik hier gelukkig zijn, 
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samen met mijzelf, met mijn sessies die ik via facebook kan doen? Met mijn 

gesprekken die ik met mijn kinderen via facebook doe? En gelukkig is mijn 

telefoon terecht, ik was hem vergeten bij de receptie, in een ander hotel. 

Maar gelukkig heb ik hem teruggevonden, anders zou ik echt een vreselijke 

tijd van eenzaamheid hier doorbrengen. Dus er is contact tussen mij en mijn 

broeders, er is contact tussen mij en Meester Isaak, en er is contact tussen 

mij en mijn vriendin Chantal, en mijn kinderen, dus ik ben niet zonder 

contact. Dus ik heb wel geleerd Meester, dat je niet kan leven zonder de 

mens, je hebt broeders nodig. Ik weet wel je hebt geen nemers nodig, omdat 

hij was weer even een nemer geworden, in deze tijd van macht. Toen ik 

negatief tegen hem deed en dat nam mijn energie en levensvreugde af. Het 

draaide door mijn energie te keren en positiviteit uit te stralen, en nu is hij 

lief en rustig. Ik moet in deze energie blijven, ik moet anders uit gaan stralen 

tegen deze narcist, deze nemer en als ik negatief ga uitstralen dan trek ik dat 

terug. Hij kan zelf het tij niet keren, dan moet ik het tij keren. Dat besef heb 

ik wel en graag heb ik ook het antwoord van mijn Meester: wat heb ik hier 

ervaren in de tijd van opsluiting, van quarantaine van het Coronavirus.  

 

Schittering: Meester Isaak, ik ga eerst met deze vraag beginnen, een vervolg 

op het stukje wat ik net heb ingesproken, was ook een vraag, ik hoop dat die 

ook beantwoord kan worden later. Maar iemand heeft mij deze vraag 

gegeven. Mijn vraag aan Meester Isaak: wat vind Meester Isaak eigenlijk van 

de maatregelen die wereldwijd genomen zijn tegen het Coronavirus? Zijn 

deze maatregelen voldoende om het virus uit te bannen op de langere 

termijn of zouden er andere maatregelen genomen moeten worden? Het 

virus treft nu vooral de Westerse wereld waar de medische middelen goed 

zijn, maar wat nu als het de allerarmste ter aarde bereikt, de sloppenwijken 

van bijvoorbeeld India, waar geen goede medische middelen zijn, waar de 

hygiëne slecht is en waar de maatregelen van afstand houden door de krappe 

bevolking, niet tot slecht mogelijk is? Wat als het deze mensen bereikt, 

kunnen zij zich hier wel tegen beschermen? Meester Isaak, deze vraag heb ik 

gekregen en wat vind Meester Isaak daarvan? Meester Isaak, voordat je 

begint, bedankt voor deze tweede yoga. Gisteren ben ik met mijn eerste yoga 

begonnen en zo zijn we eigenlijk begonnen met elkaar. Bij de yoga begon ik 

automatisch te zingen, gisteren, automatisch de ohm-klank, de 
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allesomvattende klank en ik voelde automatisch jouw energie, de Goddelijke 

energie en de gedachtes die kwamen, de positieve krachten die jullie hebben 

gegeven aan mij. Ik wilde besluiten om vandaag van de sisha af te blijven, de 

waterpijp, waar ik eigenlijk aan zit te lurken zonder dat ik kan roken, maar 

toch lurk je die damp in. Ik merk dat mijn longen slecht worden. Tijdens 

mijn yogaoefeningen merk ik gewoon dat mijn longcapaciteit minder wordt, 

ook tijdens het sporten hier in het resort, tijdens het verblijf. Dus ik heb nu 

besloten om de sisha aan de kant te zetten, dus geef mij de kracht Meester 

Isaak om bij mijn besluit te blijven. Dus net besloten, dus ik hou je op de 

hoogte of het gelukt is. Nou, Meester Isaak zegt over het Coronavirus…  

 

Isaak: Op het moment dat het Coronavirus de bevolking volledig besmet, 

betekent dat er overal doden vallen. En natuurlijk, deze vraag is goed gesteld. 

Er is nog geen genezing. Omdat de mens weet dat hij letterlijk zichzelf over 

moet gaan geven aan deze besmetting, omdat hij kan de besmetting niet 

tegenhouden, behalve de voorzorgmaatregelen handhaven. Dus op het 

moment dat jij de voorzorgmaatregelen handhaaft en jezelf op afstand houdt 

en jij je hygiëne goed in acht neemt en afstand neemt van de andere mens, 

dan hou je je eigenlijk aan de voorzorgmaatregelen en hoop je dan maar het 

genoeg is. Het kan je sowieso overkomen, of je nou wel in contact staat met 

de ander mens of niet. Jouw immuunsysteem vertelt het je. Omdat op het 

moment dat jij het Coronavirus te pakken hebt, zouden we ook kunnen 

noemen als een slechte vorm van influenzavirus. Coronavirus is schadelijk 

voor de longen en de luchtwegen. Het influenzavirus is eigenlijk ook een 

virus die ook doden kan opeisen en zeker in ouderdom. En het Coronavirus 

is wat heftiger of veel heftiger, omdat het werkelijk tot nu toe bewezen is dat 

vele mensen doodgaan, maar ook vele mensen genezen daarvan. En de 

aandacht wordt heel veel gevestigd aan de doden, en er moet meer aandacht 

komen aan de overlevers van het Coronavirus, de overlevers van de 

quarantaine, de tijd die men heeft doorgebracht om tot goede gezondheid te 

komen. Het Coronavirus pakt overal, ook in de sloppenwijken zouden daar 

genoeg mensen doodgaan aan een slechte gezondheid. Als het aangewezen 

wordt, het is Corona, of puur deze persoon is in slechte gezondheid en is 

gestorven aan een slechte gezondheid. En de dood wordt verteld, dat haalt 

de media, omdat de media richt zichzelf eigenlijk nu wereldwijd, en dan 
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nemen ze een aantal aspecten in de wereld waar ze aandacht aan besteden en 

dan zien jullie beelden van het Coronavirus, die dus ziekenhuisbeelden zijn 

of straatbeelden of mensen die hun verhaal vertellen. Jullie zien ook veel 

politiek, jullie ervaren ook de angst van de maatschappij door jullie 

beeldschermen, beeldbuizen heen. De sloppenwijken waar werkelijk geen tv 

is en ook geen radio en de mensen ook gewoon letterlijk de dag overleven en 

eigenlijk hongerig en dorstig zijn, en de nood werkelijk voelen elke dag, die 

mensen zullen ook sterven. Ze sterven hoe dan ook, aan Corona of ze 

sterven aan andere onhygiënische omstandigheden. En de bevolking die zal 

zich niet handhaven aan de regels of zouden de regels niet handhaven van 

anderhalve meter afstand, omdat die mensen zijn niet op de hoogte van wat 

er in de media eigenlijk speelt. De mensen worden ziek en ze voelen zich 

grieperig, ze voelen zich verkouden en ze gaan dood. Dus ja, de wereld gaat 

minder worden in aantal bewoners, omdat vele mensen gaan dood. Heel veel 

mensen gaan het ook overleven en die aandacht moet ook gegeven worden, 

dat er ook mensen door deze crisis heenkomen, en dat de doden die gevallen 

zijn, die vallen omdat hen tijd is gekomen in schrift. In India, zoals we net 

hebben verteld, geloven ze in het kastesysteem. Ze geloven dat ze de armen 

op straat moeten laten liggen en dat ze, ze dood moeten laten gaan en dat ze 

dan in een andere reïncarnatie een beter leven gaan krijgen. Ze geloven 

daarin. Hen geloof is hen overtuiging. Zoals jullie geloven, en mijn naam is 

Isaak, met jullie spreekt via mijn instrument, de Schittering. Dat is ook het 

geloof. En dat de Bron der Wijsheid via ons werkt met de mens. En de mens 

is niet alleen maar de Schittering, zijn ook de broeders, zijn de mens die zich 

toewijden aan de Bron der Wijsheid door het gebed en door de overtuiging 

dat zij geloven dat er meer is dan het oog laat zien. En deze mensen zijn 

collectief verbonden met de Bron der Wijsheid. Ze krijgen misschien een 

droom of ze krijgen een opdracht binnenin, of ze krijgen een inspiratie. Elk 

kind die zichzelf richt aan Meester Jezus en bid tot Meester Jezus, werkt met 

ons de Bron der Wijsheid. Wij, je Meesters, zijn de poort naar de Bron der 

Wijsheid, omdat rechtstreekser bij de Bron der Wijsheid kan je niet komen, 

wel de instrumenten. Er zijn genoeg mensen hier ter aarde waar jullie je 

aangezicht zouden kunnen keren, waar jullie hulp kunnen vragen en die 

zichzelf verbinden met de Bron der Wijsheid, omdat ze gelovig zijn in de 

naam van Jezus, ze geloven in het Christendom, desnoods geloven ze in een 
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andere geloofsovertuiging, als het maar Jezus heet, de weg van God. 

Toentertijd was het onze weg en het is werkelijk onze weg ook. Wat in de 

andere sferen plaatsvind is hetzelfde als in de andere planeten plaatsvind, dat 

is onze wereld niet. We verbinden ons met ons instrumenten en die 

gebruiken we, ze moeten bruikbaar zijn positief. Daar verbinden wij ons 

mee. We verbinden ons met het doel en het doel is de minderbedeelden te 

helpen om minder hongerig te zijn en minder dorstig te zijn. De 

minderbedeelden die komen bij Isaak & de Schittering uit fysieke nood en 

wij geven hen geestelijke voeding. Op het moment dat zij naar binnentreden 

voelen ze de ashram, omdat de ashram heet Isaak & de Schittering, en mijn 

energie is daar gezegend in. En mijn instrument die werkzaam is op kantoor, 

die kan jij ook bezoeken als jij jezelf aanmeld en zegt: ik wil een afspraak met 

Meester Isaak en het instrument. Dus ook daar is een deur open om bij ons 

te komen. Er is altijd een weg om bij God te komen, maar je moet de juiste 

weg vinden. En het instrument is nu in Marokko, maar ze heeft haar weg 

gezocht, haar liefdes pad. Ze was zo in kwelling, ze had zoveel pijn en dat 

zag de Bron der Wijsheid. De Bron der Wijsheid zag haar pijn, voelde haar 

pijn en de Bron der Wijsheid die heeft de wijsheid in de bron.  De Bron zei: 

het boek ‘Het verhaal achter Tresi Barros’, is af en de Schittering zei: het 

boek is niet af. En aangezien ze zo krachtig is, heeft ze gebeden, vele 

gebeden hebben wij gehoord en zij vroeg om karma. Ze zei: Meester, 

Meester, Meester, Bron der Wijsheid – ze noemde werkelijk de naam Bron 

der Wijsheid – geef Najib de karma terug, zijn negatieve karma, zoals hij mij 

het heeft aangedaan en Isaak & de Schittering heeft benadeeld. Hij heeft 

mijn rijbewijs afgepakt, hij heeft mij laten drinken, hij heeft mijn arm 

gebroken, hij heeft mij in het ziekenhuis geslagen, al dat heeft hij mij 

aangedaan. Meester, Meester, laat het niet zomaar gaan en geef hem de 

karma terug en laat hem voelen wat hij mij heeft aangedaan. Dat waren 

letterlijk de gebeden die zij doorstuurde dagelijks. En wij hoorde haar gebed 

met gedachtes en woorden en wij hebben dus toegestemd om haar te laten 

gaan naar Marokko en haar levenspad te gaan zoeken. Wat de liefde betreft, 

en misschien zal zij dan de waarheid vinden, de waarheid dat een narcist niet 

te genezen is, als hij niet wil gaan genezen. En de waarheid is begonnen, zij 

weet dat een narcist niet te genezen is, omdat hij, Najib, haar niet kan geven 

wat ze verlangd. Omdat wat ze verlangd is onvoorwaardelijke liefde. Maar nu 
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komt zij, ons instrument, tot bewustwording dat die onvoorwaardelijke liefde 

ook uit haarzelf moet komen. Dat ze niet emotioneel afhankelijk moet zijn 

van hetgeen wat hij niet kan geven. En als je dus niet emotioneel afhankelijk 

bent en je kan jezelf losmaken van wat jij wenst. En je neemt genoegen met 

wat er is, dan is dat ook goed genoeg en dan, als jij je leven inderdaad vult 

met hetgeen wat jou vult, je werk, je kinderen, je sociale contacten, een boek 

lezen of een tv-programma zien en je vervult jezelf. Dat jij eigenlijk de rest 

wat de wereld je geeft,  als toevoeging ziet, dan wordt je niet emotioneel 

afhankelijk van één persoon. De emotionele afhankelijkheid van de ene 

persoon die laat je gaan, omdat je zegt tegen jezelf: ik hoef niet emotioneel 

afhankelijk te zijn van één persoon. Omdat er zijn zoveel mensen op de 

aarde en die mensen kunnen mijn emoties vervullen. Dus mijn emotionele 

afhankelijkheid, mijn emoties zijn niet afhankelijk van één persoon, zijn 

afhankelijk van mezelf en van de aarde, van Moeder Aarde, en dat is hetgeen 

wat wij tegen je willen vertellen. Wij hebben tegen haar verteld: kind, jij hoeft 

niet jezelf te richten op één persoon. Zoals jij je niet moet richten op je 

dochter en je kleinkind alleen en alles tot stilstand moet zetten omdat je van 

je dochter houdt en van Anastasia. En dat jij je vast gaat klampen aan het 

verleden. En dat jij je vast gaat houden aan hetgeen wat je aangedaan is, van 

verleden tijd, zoals je vader die narcist bleek te zijn, nu in erkenning van je 

eigen ziel. Als jij jezelf los kan maken, je laat je werkelijk gaan en je zegt: ik 

ben alleen maar emotioneel afhankelijk van mezelf. En je zet jezelf in 

verbinding met God en je bid en je gaat zoals het kind nu doet, je gaat op 

deze yoga mat zitten. Je staart hier naar het oneindige. De blik van haar is 

werkelijk in het oneindige. Ze heeft de prachtigste blik ooit, ze kijkt over zee, 

vrijheid, puurheid, water. En ze kijkt naar de horizon en ze ziet dus de zon 

opkomen en de zon ondergaan en ze ziet mij in de elementen van deze 

natuur, omdat ik ben liefde. En als zij zichzelf terugtrekt op deze plek, dan 

voelt ze mijn liefde en dan raak ik haar ziel. En als zij dan tegen mij zegt: 

Meester, Meester, ik wil in verbinding staan met jou, de vogels fluiten om mij 

heen en het water golvend over de stenen heen, ze voelt de warmte op haar 

huid. En ze voelt de stilte van deze ruimte dan vergeet ze op dit moment 

Corona. En ze vergeet, en ze vergeet even dat Najib, degene die wij ooit 

doopte als de Zachtheid, op haar zit te wachten tot ze weer terugkomt uit 

deze ruimte van yogaruimte, ze is in contact met mij. Ze heeft deze ruimte 
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gepakt, niemand is hier behalve zij. En ze heeft de ruimte gepakt en ze is 

verbonden met mij, haar Meester, dan voel ik mij één met haar en dan 

kunnen wij voort gaan zetten met dit boek. En dan gaan we over tot haar 

tweede yogales en dan gaan we haar de inzicht geven van: kijk kind, 

toentertijd was je zo ver verwijderd van mij. En ik zette je op een mat ergens 

in Anna Jacobapolder en ik liet jou mediteren, ik liet jou de Ohm-klank 

maken en ik liet jou eigenlijk mij voelen. En ik kon jouw lichaam gebruiken. 

Toentertijd ging jij over tot het geloof van: Meester, Meester, hoe kan jij mijn 

lichaam gebruiken, hoe haal jij de zwaartekracht weg? En toen gingen wij 

oefenen, oefenen puur dat jij een instrument werd. Omdat kind, je had de 

gave nog niet ontwikkelt, je kon mij niet toelaten in de vorm die ik nu kan 

spreken. En een hele tijd hebben wij niets anders gedaan dan yoga. Jij ging 

jezelf laten zien aan studenten en jij wist eigenlijk nog niet wat jouw kennis 

was. Jij wist nog niet dat jij een instrument was in volle overtuiging van de 

acht elementen. En nu weet je dat kind, en je hebt jezelf verwijderd van mij, 

je Meester, toen je volledig in verdriet was. En jij Najib, die wij gedoopt 

hebben als de Zachtheid, boven mij hebt gesteld omdat je verdriet was zo 

intens. Je was zo emotioneel afhankelijk, dat je emoties niet meer afhankelijk 

waren van mijn goed gevoel, die ik jou gegeven heb. Zie jou nu hier zitten 

met mij één, wij zijn één en je voelt mij, weer honderd procent kind en ik kan 

spreken met jou voor honderd procent. Puur omdat jij mij hebt toegelaten, je 

hebt de Bron der Wijsheid, de liefde toegelaten. Had jij nooit gedaan als je 

afhankelijk was, van de Bron, van Gods energie die in jouw ziel gegrift is 

vanaf geboorte en vanaf eerdere reïncarnaties, tot de eeuwigheid toe. Dat is 

wat je nodig hebt. En elk mens die er is, is een toevoeging op je bestaan kind. 

En als je mensen helpt door je mediumschap en ons werk en jezelf niet laat 

tegenwerken kind, door andere mensen die jou verdriet hebben gedaan, laat 

de mens eigenlijk toe. En ons ook toe en dan zijn we compleet, dan hebben 

wij op dat moment ons werk voltooid. Dus doe je werk kind. Maak dit boek 

af, ‘Wat je bent, straal je uit, trek je naar je toe’, en dit is nu wat je bent, deze 

meditatie, deze yoga, hier ter plekke samen met mij. Heeft jou dichter 

gebracht bij mij, omdat er is alleen maar ik en jij kind. En zo meteen ga jij de 

sessie doen die jij ter bestelling krijgt. Al zit je aan het einde van de wereld, ik 

ga met je mee kind. Omdat nooit zal ik je verlaten. En laat de hand van God 

nooit meer los, en probeer vrede te sluiten in je hart met de omstandigheden 
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die er zijn en ook de situatie. Probeer het verleden met Najib los te laten en 

een nieuwe constructie te creëren: hoe ga je nu met elkaar om, hoe gaat het 

nu zijn tussen jou en hem? Omdat jullie hebben vrede gesloten een aantal 

dagen terug. Jullie hebben een akkoord gesloten. Hij krijg, jij krijgt, dus de 

macht is verdeeld tussen die twee. Jij je zin, hij zijn zin. Kind, wees er 

tevreden mee. Als dat vrede gaat stichten tussen deze twee zielen dan is de 

Bron der Wijsheid daar akkoord mee, en dan zeggen wij: kind, jouw besluit 

om het vliegtuig in te stappen, om hier te zijn, en hier op dit moment met 

mij te communiceren over deze prachtige uitzicht, dan zeggen wij: kind, je 

hebt het goed gedaan. En heeft de Bron der Wijsheid toestemming gegeven, 

niet wetende hoe jij de reis zou dragen naar Marokko toe zonder hem en hoe 

jouw reis zou eindigen, dat is aan jou. Wij hebben toestemming gegeven dat 

je ging en we weten dat je veilig bent hier. En wij weten dat die veiligheid 

puur met tijd te maken heeft. De tijd om jezelf te hervinden, stap drie. 

Hervind je zelf en nu jij hier spreekt is dat stap drie, je hebt jezelf gevonden 

en samen zijn we nu gelukkig. Voel het geluk, we weten hoe gelukkig je kan 

zijn puur met mij, je Meester Isaak. En dat jij deze waarheid kan vertellen 

tegen de lezers en kan zeggen: ja, ik was mezelf kwijt, ik was emotioneel 

afhankelijk, ik heb zelfkastijding toegepast, ik heb me laten slaan, ik heb 

gedronken, ik heb mijn rijbewijs kwijtgeraakt tot twee keer toe. Ik heb mijn 

kinderen in de steek gelaten omdat ik iedere keer ging reizen, ik heb veel geld 

van Isaak & de Schittering over de balk verspild, ik heb een stalker in mijn 

leven gelaten, die heeft veel schade verricht bij mijn broeders en ook bij 

Isaak & de Schittering. Toch ben ik hier op deze dag, die jij de 

vierentwintigste noemt, maart 2020. Je voelt de elementen van de natuur, de 

wind op je gezicht, water voor je, de aarde onder je en jij bent gelukkig. Hou 

dat geluk vast en wees niet emotioneel afhankelijk van Najib. Wees 

emotioneel afhankelijk van dit gevoel en je zal zien dat wij alleen maar 

dichter bij elkaar komen en nog veel werk kunnen verrichten en Isaak & de 

Schittering volledig in leven kunnen zetten, zoals de Bron der Wijsheid wil, 

en dat jij mij vertegenwoordigd zoals jij hebt beloofd voor je reïncarnatie. En 

dat die zijpaden die jij hebt bewandeld, dat die eigenlijk een les van 

associaties zijn. En vergeet nooit, leer uit verdriet, maar vergeef wel jezelf 

voor de fouten, vergeef de ander ook. Vergeef en begin opnieuw waar 
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mogelijk, waar mogelijk uit vergevenis van beide partijen. In namasté, je 

Meester. 
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Automatisch schrift 27 maart 2020 
 
 
Schittering: Ik zit op mijn yoga mat, zon op mijn gezicht en ik heb Isaaks 

woorden nagelezen en de waarheid sprak in mijn hart. Ik kies niet meer om 

mezelf te laten kleineren, te laten overschaduwen door een energie die een 

persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij stoort steeds weer mijn persoon, de 

persoon die ik binnenin ben. De persoon in dromen, in tederheid, in 

spontaniteit, in krankzinnigheid, in lachen, huilen, hypergevoelig, een 

instrument van God. De persoon die elke dag weer de mens helpt door 

zichzelf ermee te durven verbinden en emoties en energieën te lezen en te 

vertalen en terug te geven in de juiste bewoording. Elke keer weer is dat mijn 

werk, om mensen te begrijpen in welke situatie ze zich bevinden. En op het 

moment dat ik de juiste energie uitstraal, door de juiste energie naar me toe 

te trekken, om het juiste werk te doen, het werk van Isaak & de Schittering. 

Isaak & de Schittering zijn twee, Meester Isaak, mijn Meester, mijn White 

Feather uit 1230. De man die mij alles heeft geleerd wat ik nu weet, de man 

die mij de herinneringen terug heeft gegeven over mijn leven toentertijd als 

Great Spirit. En deze man die mij de herinneringen terug heeft gegeven over 

andere levens voor dit leven. Elk van die zijn mij bekend en ik kan die 

associaties halen daarvan. Niet alleen maar dit leven, de dingen die ik mee 

heb gemaakt uit associaties van nu, maar ook uit vorige levens. Ik herken 

mijn ziel ook daarin. Ik weet dat het waarheid is. Ik weet dat ik die energieën 

heb beleefd en die ervaringen heb opgedaan. En ik weet dat wij in 

groepsverband zijn gereïncarneerd. En ik weet dat ik mensen ontmoet die 

ook te maken hebben met mijn vorige levens en dat we daar energie hebben 

die als karma bestempeld kan worden. Goede karma, slechte karma. Helaas 

zijn er broeders die ik heb leren kennen uit vorige levens niet bewust meer. 

Ze zijn in dit leven nog niet wakker door de sluier van vergeetachtigheid. Ze 

weten niet meer, dus ik heb ze weer moeten overtuigen dat ik hen ken en dat 

zij deze invloed op mij hebben, in dit leven. Maar dat het niet alleen maar 

hierbij hoort maar dat het ook verder hoort. Mijn broeders die terug zijn 

gekomen in mijn leven, waar ik herinneringen heb uit vorige levens, daar 

werk ik mijn karma positief af, omdat het zijn positieve energieën, het is 

geven en nemen. Als ik negatieve karma wil betekent dat wij dat ook moeten 
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doen zonder voorwaarden. Ik heb vele mensen ontmoet de afgelopen jaren. 

Vele mensen hebben van mij echt geleerd hoe zij zijn en hoe ik niet ben. Ze 

hebben ook geleerd hoe ik ben zonder dat zij zo zijn. Zoveel van elkaar 

geleerd. Ze hebben mij informatie gegeven die kostbaar is en ik geef hen de 

informatie die kostbaar is. Als ik de wakkere mens - en ik ben niet geboren in 

de sluier van vergeetachtigheid – wakker maak, ik weet hen levens met mij in 

verbinding staande, daarom zijn ze nu in mijn leven. Ik weet ook hen karma 

naar mij toe en ook naar de Bron der Wijsheid en ook naar zichzelf toe. Dat 

maakt je eenzaam omdat je bent een instrument. Als ik geen persoonlijkheid 

heb, wie ben ik dan als ik in gezelschap ben met de ander? Ben ik hen of ben 

ik puur een instrument? Ik weet dat ik altijd een instrument ben. Ik weet dat 

ik altijd zie, ruik, proef en huil daardoor. Heel vaak huil ik omdat ik zie 

dingen die ik niet wil zien, proef dingen die ik niet wil proeven en dan huil ik 

daardoor en toch zwijg ik en dan weet ik ook en dan zwijg ik. Ik praat alleen 

op het moment dat ik de toestemming krijg om te praten. Dus mijn 

emotionele afhankelijkheid is volledig naar Meester Isaak en de Bron der 

Wijsheid. Dus mijn emotionele afhankelijkheid haal ik daar niet weg, omdat 

zonder hen ben ik niet de uitverkorene. Ik weet dat mijn taak hier ter aarde is 

om mensen te helpen. Ik ben de uitverkorene van Meester Isaak en van de 

Bron der Wijsheid. Hoe eenzaam ik ook ben op dit eiland, omdat ik heb nu 

alleen mijzelf en degene waar ik mee ben, een narcist. Een narcist in 

emotionele afhankelijkheid van mij naar hem. Ik kies niet meer voor een 

narcist, dat is werkelijk zo. Maar waar kies ik dan voor? Kies ik dat een 

narcist tot inzicht komt en zijn best gaat doen om veranderingen toe te 

passen? Kies ik daarvoor? Heb ik daar geduld en tijd voor? Ja, ik heb daar 

geduld en tijd voor. We zijn op dit eiland en er is niemand anders dan wij 

tweeën en het personeel in dit gebouw. Ik heb geduld en tijd voor mezelf 

ook. Omdat als ik mezelf verbind met de Bron der Wijsheid en met Meester 

Isaak en ik trek me terug en ik zie de schoonheid van het water hier voor mij 

en de zon die op mijn gezicht schijnt, dan kan ik die energie terugvinden bij 

mezelf. Als Meester Isaak al die woorden spreekt over emotioneel 

afhankelijk zijn en wees emotioneel afhankelijk van jezelf en je doet dat niet 

dan heb je jezelf niet lief. Ga niet de dag af laten hangen van hem, laat de dag 

afhangen van jezelf. Bouw energie op met jezelf en met het doel. Tijdens je 

verblijf hier wat is je doel? Mijn doel is gewoon dat ik oké ben. Oké ben met 
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alle verwerkingen van vroeger. Dat weet ik Meester Isaak. En de 

herinneringen die ik heb en de links die ik heb, dat ik die links begrijp. Ik 

begrijp nu mijn vader, die heeft een heel grote rol gespeeld in mijn leven. En 

ik begrijp ook dat hij mij gevormd heeft, dat ik eigenlijk gewoon mezelf af 

heb gezet en ik wilde zijn hoe ik nu ben. En in mijn droom was ik in mijn 

droom gaan leven. Ik heb mijn angst overwonnen en ik heb mezelf neergezet 

zonder maskers en al is er geen persoonlijkheid daarachter, er is alleen een 

instrument van Meester Isaak daarachter, hypergevoeligheid en al die 

paniekstoornissen, hypochondrie en emotionele afhankelijkheid, 

zelfkastijding, alcohol, vluchten in mannen, vier keer trouwen, scheiden, 

kinderen, al dat ligt achter de masker. Een misbruikt kind in het verleden. Als 

ik dat zie en ik gooi die masker af, zie ik die persoon niet meer maar wie ik 

nu ben. Omdat ik heb die energieën achter de maskers. Maar de masker die 

ik nu opzet is de masker die ik wil zijn. Dat is de droom die ik wil zijn. Ik wil 

werken voor de Goddelijke wereld. Ik wil gewoon onvoorwaardelijk 

vertrouwen hebben en ik wil onvoorwaardelijk mensen liefhebben. Ik wil 

mensen dienen, ik wil God dienen. Ik wil mezelf gelukkig maken in de 

functie van. Ik wil mezelf niet schuilen achter werk en gaan werken en mij 

dan gelukkig voelen, omdat de energie van Meester Isaak is overweldigend, 

heerlijk. Nee, ik wil mensen een boodschap geven, de boodschap die ik heb 

verzameld in de jaren tijd en de boodschap is: als je emotioneel afhankelijk 

bent, trek jezelf terug in je eigen wereld en zeg tegen jezelf: jij bent 

emotioneel afhankelijk van de ander. Omdat ik hou van de ander, ik heb de 

ander lief, maar ik wil niet kapot gaan door de ander. Ik wil niet 

verslavingsgevoelig zijn naar de ander toe, dat hij jouw verslaving sust. Nee, 

ik wil emotioneel afhankelijk zijn van God, de Goddelijke wereld en de 

spiritualiteit in mijzelf ontwikkelen, dat ik beter kan voelen, ruiken, proeven, 

zijn. En ik wil contact leggen met Moeder Aarde als ik mezelf terugtrek in 

meditatie en ik voel de grond waar ik op zit. Ik kan contact leggen met de 

kosmos, doordat ik mezelf ermee verbind en een gesprek aanga met God en 

de antwoorden hoor in mijn hoofd. Ik wil de glimlach geven aan de dag, 

omdat ik gewoon weer wakker ben geworden van de nacht. Ik wil gewoon 

de mens vertellen dat ik geniet van hen bellen en appen en hen vertellen hoe 

geweldig het is dat jij in mijn bestaan bent gekomen, dan kunnen we het 

verdriet delen en ook onze blijdschap maar ook mijn wijsheid. Ik wil het 
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masker opzetten dat ik niets mee heb gemaakt en dat ik alleen een 

instrument ben, dat ik gewoon beschermd ben en dat de Goddelijke wereld 

mij lief heeft, dat hij me niets laat ervaren behalve geluk. Nee, ik wil de mens 

vertellen dat God juist, die mij lief heeft, geeft me zoveel lessen dat ik denk: 

waarom ik? Waarom moet ik nog meer klappen ontvangen van het leven? 

Waarom moet ik zo’n zwaar leven hebben? Waarom moet ik iedere keer 

weer lief hebben en dan afscheid nemen van de persoon die ik lief heb? 

Waarom wordt ik niet begrepen? Waarom is er niemand om mij heen die 

dezelfde gave heeft als ik? Waar ik mee kan lachen en kan zeggen: zo doe jij 

het en zo doe ik het en zo werken wij voor de Bron der Wijsheid en heb je 

ook een Meester, hoe heet ie? Nee, ik kijk dan het nieuws op tv en dan zie ik 

dat iemand zichzelf verkondigd, hij zegt: ik ben een medium en de kijkcijfers 

worden dan op dat moment gestimuleerd, omdat de persoon dan eigenlijk 

zichzelf laat zien van zijn kunnen, van werken met God, desnoods illusie 

daarvan. Ik heb altijd gekozen om niet die weg op te gaan, alleen klein blijven 

groot worden. Ik ben nog steeds klein en ik weet dat mijn hart steeds groter 

wordt door de leerschool aarde. En ondanks dat de leerschool aarde zwaar is 

en zeker de laatste zeven jaar, zo zwaar, zo pijnlijk en ik bezit geen schaamte. 

Ik zeg schamen, maar ik schaam me niet. Omdat ik weet dat schaamte niet 

bij mij hoort. Ik moet dankbaar zijn voor wat ik mee heb gemaakt de 

afgelopen zeven jaar. Ik heb wel iemand gehad waar ik onvoorwaardelijk 

mijn hart aan heb gegeven. En waar ik ondanks al die mensen die mij 

waarschuwde mijn hart alleen maar heb laten openen en volgen. Bij elk 

negatief woord ging mijn hart dicht en bij elk lief woord ging mijn hart weer 

open. Ik besteedde zoveel geld in het vervullen van zijn wensen, Isaak & de 

Schittering geld. Ik zette mezelf in het negatieve. Mijn hart heeft nooit 

afscheid genomen van Meester Isaak, maar dan waren Najib en ik weer 

verdwenen, ergens naar het buitenland, en dan kwam ik weer als een 

gebroken vogel terug. Meester Isaak kon dan op dat moment niet werken 

met de mens, mijn agenda werd leeg gezet en Meester Isaak wachtte tot ik 

weer in staat was om te werken. Meester Isaak die heeft me altijd liefgehad 

ondanks ik dan weer in verdriet mezelf in bed zette en alleen maar hoopte 

dat het weg zou gaan die pijn, heeft Meester Isaak mij getroost. En als hij zag 

dat mijn lichaam het niet meer trok gaf hij mij de geestelijke spuit. Hij 

magnetiseerde me, dat mijn lichaam het kon hebben. Híj heeft mijn leven 
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gered, dank je wel Meester Isaak. Ik weet me wel dit moment te herinneren, 

dat ik op bed lag en ik keek naar de klok en ik zag de klok op kwart voor drie 

staan, dat was op mijn verjaardag. Ik zou twee goede vriendinnen geestelijk 

trouwen, maar ik had zoveel verdriet. Het is nu vijf jaar geleden, we gaan het 

zesde jaar in. Ik was zo verdrietig en ik wist niet hoe ik het huwelijk moest 

voltrekken, maar ik wist wel: ik moet sterk zijn, omdat die vriendinnen ken ik 

al jaren. Ze waren al een keer geestelijk getrouwd geweest en toen moesten er 

daar nog een aantal ervaringen opgedaan worden, tussen die twee 

vriendinnen, dat ze ongehuwd door het leven moesten en daarna als 

vrienden door het leven gingen. Ik heb ze geestelijk gescheiden en daarna 

geestelijke vriendschap. Gelukkig mocht ik ze weer geestelijk trouwen. Ze 

zijn nog steeds getrouwd. Maar mijn energie was laag, ik was laag. Mijn 

gemoedstoestand was zo verdrietig. Als we nu terugkijken in de tijd, had ik 

toen nog maar een half jaar/jaar een relatie met deze narcist. Toen was ik al 

gebonden en ik kwam niet uit mijn bed. Mijn kind, mijn dochter was twaalf 

en ze wilde een cadeautje kopen en ze ging met mijn vriendin toentertijd op 

stap om een cadeautje te kopen en ik dacht: ik kom niet tot gezondheid. En 

opeens de klokte tikte vooruit en ik keek en de klok tikte op drie, mijn armen 

op bed gespreid en ik voelde dat mijn arm vastgehouden werd en ik voelde 

een prik in mijn aderen en ik voelde het vloeistof vloeien, de heerlijkste 

vloeistof en ik ging in extase, alles was stil. Toen ging de bel en ik was 

springlevend. Mijn kind wist niet wat haar overkwam, ze zei: je was zo ziek 

en zie je nou. Ik wist niet dat het dit was, totdat Meester Isaak zei de 

levensspuit, dat hij mijn leven heeft gered. Ik heb het huwelijk voltrokken en 

ze zijn nog steeds getrouwd. Hij was erbij bij het huwelijk en hij liet me in 

spanning achter. Hij liet me jaren in spanning achter. Elke keer moest ik de 

weg gaan vinden, de weg van: wie ben ik tijdens de relatie, buiten deze 

relatie, tijdens het verlangen om hem te zien, hopende dat we een leuke 

avond of middag hadden. Daar kies ik niet meer voor. Ik besluit afscheid te 

nemen van deze spanning en deze ervaringen van pijn. Ik hoef die pijnen 

niet meer. Ik hoef niet de hoop dat ik de gezegende ben, die hem uit zijn 

narcisme haalt. Hij is me dierbaar. Nu vanaf de dertiende tot heden, is nu 

twaalf dagen of veertien dagen al, twee weken. Twee weken heb ik nu nog 

niet mezelf in de emotionele afhankelijkheid gezet. Ik heb verteld hoe ik 

dacht. Ik heb verteld hoe ik me voelde. Ik heb grenzen gesteld. Ik heb mijn 
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verlangens geuit. Ik heb mezelf niet meer in de emotionele afhankelijkheid 

gezet. Als ik verdrietig werd door zijn energie liet ik het zien, mijn boosheid 

ook. Als hij me afwees, dan liet ik zien dat ik dat niet wilde en niet 

accepteerde. Hij probeerde wat opener te zijn. Als hij met zijn telefoon bezig 

was, dan stopte hij niet meteen zijn telefoon weg en dat ik achterdochtig zou 

moeten worden. Toch zijn we er nog lang niet, niet zoals ik het wens. Ik 

wens niets meer naar hem toe, omdat ik wacht nu gewoon af wat de dag 

geeft, wat de tijd geeft, met de dag. Totdat het Coronavirus overtroffen is, 

genezen is of gestimuleerd is positief. Dat we gewoon weer gezond worden, 

dat er niet teveel doden gaan vallen en dat de wereld economisch gezien snel 

hersteld. Op het moment dat ik dit eiland verlaat dat ik mijn werk op de 

vloer bij Isaak & de Schittering weer kan voltooien. Dus deze ervaring hier 

maakt me niet ongelukkig, het maakt me anders. Omdat Meester Isaak zegt 

dat ik teer op de accu van anderen, maar nu ben ik alleen de accu en de 

narcist die ik afwijs. We hebben de tijd en de ruimte is er genoeg. Ik hoop 

dat de lezers van dit boek mij begrijpen, ‘Het verhaal achter Tresi Barros’ is 

een boek voor dit boek. Lees eerst dat boek en dan volgt dit boek. In ‘Het 

verhaal achter Tresi Barros’ heb ik nog niet mijn hele innerlijke zelf aan jullie 

laten zien, omdat ik was toen gericht op Najib en nu ben ik gericht op 

mezelf. Wie ben ik? Ik ben Anna Theresa Barros, de Schittering. Meester 

Isaak noemde mij de Tere Bloem. Paranormaal begaafd sinds geboorte. Ik 

hoor de dodenwereld zoals ik jullie hoor. Ik word de dodenwereld op het 

moment dat ze mij die pijn laten voelen zoals als ze overleden zijn aan een 

hartstilstand, dan voel ik dat. Ik word één met hen. De persoonlijkheid die ik 

niet heb smelt met hen en dan kan ik het overgeven aan jullie met vertaling. 

Ik zie wat jullie niet zien, maar dan zie ik het ook in de geest. Ik voel veel 

meer dingen dan de normale mens. Ik ruik, ik weet, ik zie, voel, hoor en 

proef. Ik kan volledig in trance gaan en mijn Meester kan spreken. Ik kan 

ook overschaduwd zijn, dat ik spreek en hij gebruikt mij als instrument maar 

ik ben nog steeds aanwezig bij het spreken van. Dat is wat ik ben. Ik ben 

nooit erkend tijdens mijn jeugd. Ik moest erover zwijgen. Dat heb ik niet 

gedaan, opeens kon ik het niet meer voor me houden. Ik ben uit de kast 

gekomen en ik heb armoede gezien. Ik was weggelopen van huis en ik had 

alleen maar hoop dat de man met wie ik weg was gelopen, mij een gelukkig 

leven zou geven. De lat lag niet zo hoog, ik was zo ongelukkig bij mijn 
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ouders, die mij niet begrepen, en mijn karakter in mijn zijn. De lat lag niet 

hoog en toch is het hem niet gelukt. Hij heeft niet bij mij gebracht wat ik 

wenste op de lange duur. Voor de korte duur was het goed. Ik was geen 

tevreden mens. Ik was alleen maar aan het wachten tot hij thuiskwam van 

zijn werk en hij mij aandacht kon geven. Daar was ik emotioneel afhankelijk 

van. We waren de hele dag samen, er was geen geld, er was niets, alleen wij 

zoals nu ook. Er volgde een kind en later kwam er een ander kind. Vijf jaar 

heb ik ermee gezeten en ik wilde die relatie allang beëindigen, maar mijn 

emotionele afhankelijkheid liet hem niet gaan. Ik was bang dat ik het niet zou 

halen. Ik had geen geld, ik had geen verblijfsstatus. Ik had een onzichtbare 

stem in mijn hoofd en toch zette ik door. Ik was ongelukkig achtergebleven 

met twee kinderen en ik hield vast aan het vertrouwen dat er een nieuw leven 

zou ontstaan, met deze keuze en werkelijk waar afscheid vooruitgang zou 

zijn. Afscheid heeft vooruitgang gegeven. Ik kon mezelf in status in de 

maatschappij neerzetten. Ik kon mezelf financieel onafhankelijk maken van 

hem, zonder een uitkering aan te vragen. Ik kon mijzelf richten op mijn 

dromen en werk zoeken, zonder opleiding kwam ik toch ergens uit. Dat 

werk heb ik vijf jaar gedaan. Als verzekeringsadviseur heb ik vijf jaar voor 

een bedrijf gewerkt. Maar ergens tussendoor kreeg ik een kans, een kans van 

iemand die mij begreep en mij simpelweg een functie gaf deur aan deur, om 

verzekeringen te verkopen. Dat deed ik. Die kans heeft mij een vaste baan 

gebracht en die vaste baan heeft mij dichter bij Meester Isaak gebracht. De 

hele dag door was ik met de mensen aan het praten over hen innerlijke 

toestanden en ik was niet zo zeer bezig met verzekeringen en toch scoorde ik 

goed in dat bedrijf. Omdat mijn emotionele empathie was groot. Ik begreep 

ze. En toen moest ik daar ook weer afscheid nemen. Afscheid is vooruitgang 

zoals Meester Isaak zegt. Toen ging ik werken voor Meester Isaak en hij zei: 

het resultaat gaat het je beantwoorden of je goed bent of niet goed bent, 

bruikbaar ben of niet. Het resultaat heeft het me verteld tot heden, ik ben 

goed en ik ben bruikbaar. Ik heb de werelden gekend, in verleden tijd, van 

anderen waar ik afscheid van heb genomen. Ik heb vele mensen achter me 

gelaten. Elke keer was mijn emotionele afhankelijkheid aanwezig en toch kon 

ik het. En nu sta ik op hetzelfde punt, mezelf financieel, emotioneel niet 

afhankelijk maken door niemand. Ik ben Isaak & de Schittering en dat is het 

werk van God, dus financieel ben ik daar niet afhankelijk van, omdat God, 
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daar werk ik voor. Hij beloond mij waar nodig en hij vervult mijn dromen 

waar nodig. Dus ik bouw op mijn relatie met God niet met geld op. Ik bouw 

mijn relatie op geloof. Dus als hij van mij houdt, God, die liefde is, zal hij 

weten wat mijn innerlijke behoeftes zijn. Dan zal hij mij daarin vervullen. 

Emotioneel afhankelijk ben ik wel van God, omdat mijn emoties kunnen niet 

zonder hem. Hij geeft mij flashbacks om het te volgen en ik kan vertellen 

daarover. Dus emotioneel afhankelijk ben ik daar ook in. Hij stuurt dit 

gesprek. Hij zet mij in deze ochtend op deze mat en hij vertelt hoe het boek 

moet beginnen en hoe het boek weer moet beginnen en hoe het boek moet 

aflopen. Hij wil dat ik jullie vertel: wie is de Schittering. Dit is de Schittering, 

een gedeelte van mij en hoe is de Schittering morgen? Dat is waar ik mee 

leef, de droom in mezelf en ik gooi mijn maskers af en ik laat mijn 

kwetsbaarheid zien. Ik laat zien mijn angsten, mijn blijdschap, alles wat ik 

ben. En wie mij lief heeft zoals ik ben, die heeft mij lief omdat ik zo ben. En 

wie me wil afstraffen omdat ik zo ben, moet God afstraffen en niet mij, 

omdat God heeft mij zo gemaakt. Hij heeft mij al mijn lessen gegeven omdat 

hij wist dat ik het aankon. Hij wist: de Tere Bloem, dat ongewenste kind, kan 

praten met ons, kan ons zien, ze kan verschil maken tussen de levenden en 

de doden. Zij kan mensen helpen in de moeilijkste beslissingen, maar eerst 

moet ze het zelf meemaken.   

 

Schittering: Van al hetgeen ik meemaak, vanaf mijn begin van geheugen van 

de fysieke mens, en vanaf mijn onderbewustzijn en vanaf hetgeen wat ik 

weet, en weten is zo sterk. Wie kan jouw weten in de weg staan? Ik kan mijn 

eigen weten niet in de weg staan. Dat heb ik geprobeerd. Ik heb geprobeerd 

om mijn eigen weten opzij te zetten en ben meegegaan in andermans weten. 

Andermans weten is gebaseerd op het fysieke en de leerstof van de aarde en 

van de boeken. Mijn weten is het weten dat God mij geeft. Alles wat hij mij 

geeft heeft een bedoeling, de bedoeling van het hogere plan, het plan van 

God. Als ik het woord God noem, noem ik ook het woord liefde. Mijn liefde 

voor de mens houdt niet op bij een ontmoeting, maar bij de ervaringen met 

die mens. Die mens is voor mij een leermateriaal, schoolmateriaal om mij tot 

bewustwording te brengen dat ik meer ben dan het oog laat zien. Ik ben 

bang geweest voor de Schittering. Ik schuilde me achter de naam Tresi 

Barros. De naam heb ik aan mezelf gegeven en die naam gaf mij blijdschap. 
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Door die naam was ik niet meer mijn vader, of mijn jeugd. Door die naam 

was ik de nieuwe mens, de nieuwe droom en daardoor kon ik mijn eigen 

angsten overwinnen, en mijn angst overwinnen elke dag weer. Angst voor de 

dood heb ik niet. Ik heb meer angst voor het leven, omdat Meester Isaak zei: 

het wordt alleen maar zwaarder en hij heeft woord gehouden daarin. Hij 

heeft mensen op mijn levenspad gezet die belangrijk voor mij waren, waar ik 

onvoorwaardelijk van hield. En die mensen waren tijdelijk en toch niet de 

tijdelijke ervaringen, omdat ze zijn gegrift in mijn geheugen. Als ik in de 

wereld kijk en naar de wereld kijk, dan zie ik zoveel onrecht. Ik zie zoveel 

verderf, zoveel discussies, zoveel gepraat, maar het nutteloze van praten 

zonder inhoud. Ga praten met de bewustwording van God. De 

bewustwording van liefde, de bewustwording van geven en nemen, dat is 

echt. Ik weet, ik ben echt, ik handel vanuit mijn echtheid, vanuit mijn 

innerlijke zelf, vanuit mijn gevoelens. Mijn vader was mijn leermeester. Mijn 

relaties zijn mijn leermeesters. De kinderen, mijn kleinkind zelfs, zijn mijn 

leermeester, mijn broeders ook. Al hetgeen wat ik zie om mij heen leert mij 

om te waarderen en te accepteren. Ik heb een narcist geaccepteerd, meerdere 

zelfs, maar ik heb wel gemerkt dat dat ook laten gaan betekent. Laten gaan 

van wat ze projecteren vanuit hun innerlijke zelf. De projectie die ze doen 

ben ik niet, dat zijn zij. Ik bepaal of ik een slachtoffer ben. Jij bepaald of jij 

een slachtoffer bent van je armoede, van je rijkdom, van je vader, van je 

moeder, van je vrienden, van je werksituatie, van je geldsituatie. Jij bepaald of 

dat jouw leven bepaald. Als jij weet dat je nee kan zeggen daarop, en dat je 

een droom kan scheppen in jouzelf, en de bewustwording kan scheppen bij 

jezelf, dat je alles kan bepalen, dan zou je energie anders zijn en die energie 

zou je anders uitstralen. Verhef jezelf boven jezelf zegt Meester Isaak. 

Oordeel niet vooraf maar achteraf. Ik zit nog steeds in achteraf mag ik pas 

oordelen wat het heeft gedaan, wat mijn lessen mij hebben gedaan. Wat mijn 

situatie mij heeft gegeven, mijn mediumschap en mijn broeders. Achteraf is 

pas het moment, als je de aarde verlaat en dan naar huis gaat. Achteraf 

bepaald het gesprek wat het gesprek met mij heeft gedaan, elke ontmoeting, 

hoe tijdelijk ook. Dus ik, de Schittering, gaat schitteren. Ik, de Schittering, ga 

de mens vertellen dat zij ook kunnen schitteren, onvoorwaardelijk naar 

henzelf toe. Omarm de pijn die je hebt. Wees die pijn die je hebt, maar 

bekijk het ook, en voel het ook, en laat het los. Er zijn vele boeken 
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geschreven nu en er zullen er nog meer komen, en de hand die het schrijft is 

geïnspireerd door God en de verteller, die ik ben, is geïnspireerd door God, 

dus we zijn een eenheid. In die eenheid kunnen we ook in eenvoud beseffen, 

als je weet dat je tijdelijk bent, dat het Coronavirus je dood kan maken, maar 

ook het leven kan besparen, dan weet je dat je kwetsbaar bent en jij kan de 

dood ingaan, je kan ook het leven weer ingaan, opnieuw op een andere 

manier. Dus weet lieve mensen, mijn reis naar Marokko is niet voor niets 

geweest. Mijn reis naar Zuid-Afrika is niet voor niets geweest. Al die reizen 

die ik heb gemaakt met Najib zijn niet voor niets geweest. Dus mijn hele 

levensreis van achtenveertig jaar is niet voor niets geweest en jij bent ook niet 

voor niets geweest. Maak het beste van jouzelf naar de buitenwereld toe, 

wees je innerlijke zelf naar de buitenwereld toe, spreek wanneer je moet 

spreken, zwijg wanneer je moet zwijgen, huil wanneer je moet huilen, lach 

wanneer je moet lachen en weet jij bent de schepper van je eigen 

bewustwording. Meester Isaak heeft een Schepper gedoopt, heeft een 

Wervelwind gedoopt, heeft een Explosieve gedoopt, Barmhartige gedoopt, 

de Vurige gedoopt, de Rots in de Branding, vele andere namen heeft hij 

gegeven aan zijn broeders en zijn studenten. Niet omdat hij zomaar doopte, 

hij wilde dat jij die naam krachtig zou maken, dat ik zou gaan schitteren. In 

de tijd dat ik in de scheiding zat moest ik gaan schitteren. Elke dag moet ik 

schitteren. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Als je ooit gedoopt ben als de 

Onmisbare, maak je dan ook onmisbaar en niet misbaar. Leef je droom en 

verander je werkelijkheid en wees de werkelijkheid van het Al, al wat er is. 

Leef en kies niet voor een narcist, maar kies voor jezelf. Laat de narcist 

inzien dat hij ook voor zichzelf kan kiezen en opnieuw een mens kan zijn 

met empathie, met gevoelens, Ervaar je echtheid. Als je echt bent zal je zien 

dat je je echtheid ook gaat manipuleren van onecht naar echt, van leugens 

naar geen leugens meer, van kracht naar onmacht en machtig zal je worden 

over je eigen leven. Vandaag krijg ik het nieuws, het nieuws dat er een kind 

geboren moet worden. Het kind is nu onmachtig, omdat het zit vast aan het 

lichaam van iemand anders. Het is een ziel, een kracht. En die ziel zal zijn 

eigen ontwikkeling op de aarde moeten gaan ervaren vanaf het moment dat 

hij de eerste adem hier ter aarde uitblaast, op een positieve manier uitblaast. 

Het beleven van het uitblazen van een nieuw leven. Als jij een nieuw leven 

uitblaast kom je bij ons, dus wees niet bang voor de dood, wees de dood in 
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transformatie. En weet, jij als mens zijnde transformeert door de 

bewustwordingen en groei van je eigen bestaan. Contact leggen met de 

andere wereld is contact leggen met jezelf. De wijsheid van psychologie is 

wijs. Onderzoek jezelf, wie is Meester Isaak? Onderzoek en voel zijn 

woorden in waarheid. Wat doet het met jou? Wat doet de dag met jou? Wat 

doet de natuur met jou? De kinderen, de huwelijken of scheidingen? Wat 

doet het leven met jou? 
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Automatisch schrift 28 maart 2020 
 
 
Schittering: Hoe toeval is toeval? Als ik één dag later uit Marrakesh was 

vertrokken, was het me niet gelukt omdat de hotels zijn daar dicht, er is geen 

zon en de sfeer is dood. Dus het was de laatste vlucht naar de Sahara. Hier is 

tenminste zon, zee, eten, maar er is wel een lockdown. Hoe toeval is toeval? 

Het was mijn vrije wil om hier te komen, maar dat kan toch echt niet zonder 

de juiste begeleiding van de Bron der Wijsheid lijkt mij? Plus, ik kan mijn 

karma met Najib oplossen, elke dag weer. Pff, ik mis mijn thuisfront wel. 
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Automatisch schrift 29 maart 2020 
 
 
Schittering: Meester Isaak, dat betekent dat achtenveertig jaar van mijn leven 

allemaal toevallig is. Alles wat ik mee heb gemaakt, tot heden, is zodanig 

toevallig naar me toegekomen. En het toeval van God is, dat ik alleen maar 

wijzer moest worden. Dat ik moest leren hoe het is om slachtoffer te zijn van 

mijn vader zijn persoonlijkheid, van die oude mensen die mij hebben 

geprobeerd te vernietigen eigenlijk in mijn jonge jaren, zonder dat ze wisten 

wat ze deden. Al die huwelijken, al mijn kinderen en al die miskramen en 

zelfs het syndroom van down kind, alles is toevallig op mij afgekomen, op 

mijn levenspad. Ik moet niet meer bang zijn voor de dag, omdat de dag is 

een geluksdag. Omdat ik kies voor mijn geluk en ik kies voor mijn ongeluk, 

ik kies voor mijn verdriet en ik kies voor mijn blijdschap, ik kies om los te 

laten en ik kies om niet los te laten. Dus ik kies om deze ervaringen hier in 

Marokko te beleven buiten mijn kaders. Geen extern vermaak. We kunnen 

nergens heen waar we heen willen. Alleen water, zee en mensen die vis 

vangen voor ons avondmaaltijd. Ik zit op het balkon, genietend van de zon, 

water zie ik, rotsen, waar ik me niet in waag. Ik zit in het verhaal van de 

lockdown tot twintig april. Tot twintig april kan ik hier niet uit. Ik heb zo’n 

hekel om opgesloten te zijn Meester Isaak. Ik heb zo’n angst op het moment 

dat ik ergens uit wil en niet uit kan komen. Ik weet dat dat te maken heeft 

met een vorig leven. Ik weet dat mijn vorig leven mij die gevoelens heeft 

gegeven en ook de toeval heeft gegeven, dat ik het weer weet. Het weten is 

zo sterk Meester. Ik weet de tijd in de Sioux stam. Ik weet de tijd met jou 

Meester. Ik weet jou nog te zien en te herinneren als medicijnman, als White 

Feather en ik als Great Spirit. Ik weet dat nog Meester. Ik zie nog de groeven 

op je gezicht komen. Jouw wijsheid, je was slim en wijs. Als je sprak zei je 

alleen maar prachtige woorden die wij eigenlijk allemaal nog niet konden 

begrijpen toentertijd. Nu begrijp ik je beter dan toen. Je had het over de 

sterren, je had het over natuurwetenschappen, die voor mij niet natuurlijk 

waren. Je had het over zaken waar ik toen geen verstand van had en waar ik 

nu wel verstand van heb. Ik weet de elementen van de natuur, ik weet ook 

dat er water, vuur, lucht en aarde is. Maar toentertijd, in de tijd van Great 

Spirit, wist ik niet veel. Mijn reïncarnaties hebben mij dichter bij jou gebracht 
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Meester Isaak. Het enige wat ik wist toen ik geboren werd in dit leven, was 

dat ik hier niet thuis hoorde. Ik wist ik ben anders, maar ik wist niet wat er 

anders in mij was. Ik zag dingen, ik wist dingen, het was zo sterk, maar er 

was niemand die mij vertelde dat wat ik zag goed was of niet goed was. Mijn 

gebeden zond ik uit dagelijks. Ik was alleen maar bezig met God en zuiver te 

zijn. Opeens kon ik zeggen tegen een vriendin op school: ik ben paranormaal 

begaafd. Ik had dat nooit gehoord en kijk mij nu. Nu ben ik niet alleen dat 

woord, maar ook de daden, ik verricht dagelijks de daden. Dagelijks ben ik 

bezig met God en de elementen van het leven en de natuur, om een goed 

mens te zijn. Ik ben een goed mens voor mezelf, ook voor mijn medemens. 

Ik wil gewoon de mens vertellen wat God is en ik wil aan mezelf vertellen 

wat God is. Ik wil tegen de mens vertellen dat ze moeten vergeven. Omdat 

als ik mijzelf niet vergeef, wat ik allemaal heb toegelaten, dan heb ik geen 

leven Meester. Ik heb het toegelaten, de toeval is mij toegevallen. Ik moet mij 

herinneren dat ik geen geld had, ik was zo arm en ik was verliefd op mijn 

eerste werkgever. Doordat hij bezet was had ik mezelf ziekgemeld en ik 

durfde die ervaring niet aan. Opeens hoorde ik die stem in mijn hoofd van: 

ga naar Tempo Team toe. Ik ging naar binnen en er kwam een fax uit met 

medewerker gezocht. Ik werd uitgenodigd op gesprek en er kwam een 

vervolggesprek, en al die twee gesprekken waren zo niet gepland. Ik wist niet 

wat ik zei, ik wist niet wat ik moest zeggen, ik stuntelde en ik handelde 

eigenlijk niet volgens het protocol en toch kreeg ik die baan. Vijf jaar heb ik 

daar gewerkt. Vijf jaar kwam ik bij mensen thuis en vertelde ik hen wat ze 

moesten weten. Over verzekeringen wist ik weinig van, dus kon ik er ook 

weinig over vertellen. Op het moment dat ik bij ze aan tafel zat dan vertelde 

ik tegen die vrouw: het lukt niet zo best om kinderen te krijgen, ze schrok en 

zei: hoe weet je dat? Toentertijd wist ik nog niet dat ik die gave had zoals nu. 

Ik wist dat ik anders was, zo noemde ik het ook altijd: ik ben anders. Ik dacht 

dat ik autistisch was, maar ik was gewoon anders. Die vijf jaar hebben mij 

dichter bij de mens gebracht en heeft mij veel geleerd. Nu werk ik al twintig 

jaar met de mens. Ik heb yogalessen gegeven indien ik niet eens wist wat 

yoga was, stretch en move. Ik gaf mijn lichaam ter beschikking aan de 

Goddelijke wereld. Ze deden oefeningen en dat gaf mij vertrouwen dat ik 

eigenlijk gebruikt kon worden als een instrument. Ik hoefde alleen maar te 

geven, te ontspannen en toe te geven. De energie door me heen laten 
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stromen en te voelen wat God is, zoals nu ook. Nu zit ik midden in het 

leven, aarde, lucht. De grond waar ik op zit is aarde, water en vuur, dat zijn 

de vier elementen. In al die jaren tijd dat ik met Meester Isaak werk heb ik 

nooit niet geleerd. Ik heb altijd geleerd. Elke associatie die hij gebruikte wist 

ik dat ik het moest doormaken. Ik wist dat hij mij lessen gaf. Dus alles moest 

ik meemaken. Ik moest verkracht worden ergens. Ik moest liefdesverdriet 

hebben. Ik moest het meemaken, het is nooit toevallig geweest. Ik ben geen 

slachtoffer, en ja ik kan gelukkig zijn met mijzelf. Ik kan emotioneel 

onafhankelijk zijn van de ander. Afhankelijkheid hoef ik niet. Emoties wil ik 

graag hebben, omdat emoties is menselijk. Ik ben een mens met een gave en 

wat ik ben, straal ik uit, trek ik naar me toe. Soms ben ik heel erg kinderlijk 

en soms ben ik heel erg streng, dominant, jaloers. Noem een emotie op en ik 

kan je vertellen hoe het voelt. Ik ben gelovig. Blijf gelovig ondanks al die 

ongelovige mensen om je heen. Al die mensen die stribbelen met hun eigen 

zelf komen naar mij en Meester Isaak. Meester Isaak en ik kunnen vertellen, 

wij zijn één, hij zegt altijd wij, we zijn ook wij. Hij vertelde zoveel en zo 

weinig wist ik toen, ik werd nog meegenomen in strubbelingen, emoties, 

verstand, gevoel en pijn. Elke keer liet hij mij weer tot bewustwording 

komen dat God, die ik ook ben, moet toelaten in mijn dagelijkse zelf met 

gedachten, woorden en daden. Dat ik de mensen moet overtuigen dat God 

er is, door hen aan te leren hoe ze Goddelijk kunnen zijn, dus ook vergeven. 

Vergeef elkaar zegt Meester Isaak. De mens zegt: hoe vergeef je? Ze zeggen: 

ik vergeef hem anders vergeef ik mezelf niet. Dus ik vergeef de andere 

persoon voor al hun woorden, anders vergeef ik mezelf niet. Eerst zijn de 

gedachten gepasseerd en dan de daden, anders vergeef ik mezelf niet. Zoals 

Jezus zei: wie zonder zonde zijt gooie de eerste steen. Gelukkig heb ik 

genoeg meegemaakt in mijn leven, dat ik niet kan zeggen dat ik zonder 

zonde zijt. Ja, ik heb weleens verkeerd gedacht over iemand. Ik heb weleens 

iemand vervloekt ook. Ik heb zelfs Najib toegewenst dat hij zijn karma terug 

zou krijgen en ook de stalker. Ik wil dat de stalker zijn karma terugkrijgt, nog 

steeds, en Najib ook. Ik wil ook mijn karma dragen van de wet van oorzaak 

en gevolg. Als er iets op te schonen is in dit leven dan wil ik het opschonen. 

In het volgend leven wil ik het weer herinneren en nog dichter bij God zijn. 

De aarde wordt er niet beter op. Kijk, nu hebben we het Coronavirus, het 

Coronavirus maakt mensen dood. Maar het brengt mensen ook tot 
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bewustwording dat dood transformatie is en dat het leven tijdelijk is. Jullie 

vechten allemaal om levend te blijven, maar toch ben je geboren met de 

dood. Het Coronavirus brengt ook een boodschap en de boodschap is: 

tijdelijk zal je leven en je tijdelijkheid kan je niet vasthouden, omdat er hoeft 

maar een ongeluk te gebeuren of God roept jou, het is gewoon je tijd. Het 

Coronavirus is collectief. Collectief zullen heel veel mensen doodgaan, zoals 

in de oorlogen mensen collectief doodgaan en in natuurrampen. Dit is ook 

een natuurramp, een grote natuurramp. Deze natuurramp gaat nog een tijd 

voort en misschien wel een hele lange tijd. Ik kan mezelf in de bescherming 

zetten in de Sahara, samen met Najib, maar als ik terugga naar Nederland 

dan komt de werkelijkheid weer tot mij en dan zie ik alles wat ik achter heb 

gelaten weer volledig voor mij. Isaak & de Schittering is doorgegaan. Andere 

winkels zijn dichtgegaan of mensen zijn failliet gegaan. Mijn kinderen zijn 

misschien wat ouder geworden dan toen ik weg ben gegaan. Het leven draait 

door, de wereld draait door. Ik ben een gelukkig gezegend mens, omdat ik 

weet dat Meester Isaak aan mijn zijde staat, hij geeft me de troost daardoor. 

Als je bid tot God geeft hij jou de vreugde, hij geeft jou zachtheid. Najib heet 

de Zachtheid, hij is gedoopt door Meester Isaak. Zelfs Najib werd boos, hij 

zei: waarom de naam Zachtheid? Hij wilde liever crimineel zijn, hij wilde 

liever harten breken, hij wilde stoer zijn, waarom de Zachtheid genoemd 

worden? Omdat God ziet zachtheid in hem, Meester Isaak ziet zachtheid in 

hem, ik zag geen zachtheid in hem, ik zag veel wat ik wilde zien, dus mijn 

eigen belevenis. Ik beleefde hem zoals ik hem beleefd heb. Een ander 

beleefde hem zoals een ander hem wilde beleven. Alles heeft mee te maken 

met wat je bent, straal je uit, trek je naar je toe. Dus je ziet iets zoals jij het wil 

zien. Ik zag Najib zoals ik hem wilde zien. Omdat ik zie meer en ik 

associeerde hem met mijn vader en mijn jeugd, een echte overlever. Dit is 

hij. Hij stoorde mijn persoonlijkheid en hij heeft een 

persoonlijkheidsstoornis. Hij verstoord zijn eigen geluk ook. Dus ja, we 

hebben mekaar gelukkig gemaakt. We hadden alle twee verwachtingen en 

voorwaarden op ons bestaan samen, op een goede relatie. Dus Meester Isaak 

die heeft mij nooit in de steek gelaten, ik heb mezelf in de steek gelaten. Ik 

ben zelf in dat bed gekropen en ik legde die fles wijn of andere soort alcohol 

naast me en ik dronk me helemaal lam. Ik kreeg op dat moment de energie 

die ik zelf schepte. Ik ben bewust dat ik bindingsangst heb en verlatingsangst 
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en vernietigingsdrang, die drie. Daar ben ik bewust van. Ik ben ook bewust 

dat ik het heb kunnen overwinnen. Ik ben bewust dat ik in het nu ga zitten 

en mezelf niet in die drie destructies neer moet zetten. Ik ben ook bewuster 

geworden, deze tijd hier, dat ik Najib niet kan veranderen en dat ik hem niet 

ga veranderen. Ik neem hem gewoon zoals hij is en misschien hebben we het 

dan leuk samen. Dus ik verwacht niet een andere manier van zijn uitstraling 

naar mij toe. Ik moet uitstralen en ik straal het uit. Zijn uitstraling naar mij 

toe, straalt hij uit. En ik ga dat uit de weg of ik ga dat in de weg staan, of ik 

ga de confrontatie aan, of ik laat het gewoon en ik accepteer het. Accepteren, 

laten gaan en hervind jezelf. Dat heeft Meester Isaak ook gezegd. Ik 

accepteer dat hij een narcist is. Ik accepteer dat mijn vader een narcist was. Ik 

accepteer mijn verleden, mijn ervaringen van die oude mensen. Ik accepteer 

mijn spontaniteit, het kind zijn in mij, mijn volwassen zijn in mij, mijn 

angsten. Ik accepteer de elementen van de natuur, mijn aarde, mijn God, 

mijn water, verschoning, mijn vuur, mijn passie. Al die elementen van mijn 

zijn en zelf zijn en ter bewustwording van dat zelf zijn. ‘Het verhaal achter 

Tresi Barros’ is een goed boek en dit boek ‘Wat je bent, straal je uit, trek je 

naar je toe’, moest ik schrijven omdat ik vind dat ik in ‘Het verhaal achter 

Tresi Barros’ heb ik weinig gesproken over mijn eigen gedachtegang. Meester 

Isaak was veel aan het woord in dit boek. Als hij spreekt, dan spreekt hij en 

daar kom ik niet tussen. Ik kan je nu vertellen, ik ben nu achtenveertig jaar 

en ik zal deze Coronavirus niet zien als de vijand, maar als de bewustwording 

dat de Coronavirus mij hier in Dakhla heeft achtergelaten. En dat ik gewoon 

mezelf kan vermaken met mezelf, met Najib, met het voedsel dat wij krijgen, 

met het zwembad, met het kleine sportschooltje en de dag die lang duurt, om 

toch in het ritme te gaan zitten. Ik sta op tijd op, ik eet op tijd, praat met 

elkaar wat je wilt, maar niet teveel, zoen elkaar, heb elkaar lief. Ik kan nog 

steeds werken al zit ik hier. Het is heel bijzonder dat het mogelijk is en dat ik 

die bewustwording heb dat afstand geen afstand is. De liefde die ik heb is 

hetzelfde. De liefde die Meester Isaak heeft voor mij is hetzelfde als toen hij 

nog leefde of toen wij in de geest samen waren, voor mijn reïncarnatie. Er is 

geen verschil gekomen, omdat afstand bestaat niet. Tijd ook niet. Ik ben 

tijdloos. Ik sta op wanneer ik wil opstaan. Ik eet wanneer ik honger heb. Ik 

drink wanneer ik dorst heb. Ik mediteer wanneer ik daar behoefte aan heb. 

Ik volg alleen maar mijn gevoel. Ik hoop dat de lezers van dit boek eigenlijk 
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hetzelfde gaan aanleren. Dat ze gaan aanleren dat alles tijdelijk is. Dus alles 

wat je mee hebt gemaakt, van geboorte tot dood, is tijdelijk, toevallig op je 

weg gekomen. Toeval bestaat niet. Al die mensen die jij hebt in je leven heb 

jij aangetrokken, omdat jij dat wenst. Jij wenst die energie van die mens die je 

naar je toetrekt. Jij moet kijken naar de mensen om je heen. Wat voor soort 

broeders heb je? Wat voor soort vrienden heb je? Wat voor soort werk heb 

je? Wat voor soort kinderen heb je? Wat voor soort echtgenoot heb je? Wat 

voor soort energie heb je om je heen? Die soort energie heb jij uitgestraald, 

omdat jij hebt het toegelaten. Dus het was een ja of een nee. Jij bent niet het 

slachtoffer van die kinderen of die man. Omdat als je je kinderen niet wilt, 

kun je ze altijd wegbrengen en iemand anders gelukkig mee maken. Als je 

een dier niet wilt doe je hetzelfde. Als je je baan niet wilt, zoek je een andere 

baan. Dan zeg je: ik straal anders uit, ik straal een andere energie uit van ik 

geloof dat mijn bestelling goed zal zijn. Omdat ik heb werkelijk waar alles 

gekregen waar ik in geloofde. Ik wilde dat huis, ik kocht dat huis. Ik wilde die 

man en ik heb die man gekregen. Ik wilde gaan scheiden en ik ben 

gescheiden. Ik wilde die boeken, omdat ik ben een schrijfster in het hart. 

God creëert zodanig situaties dat ik kan schrijven. Ik vertel over mijn 

ervaringen als les en ben het instrument van mijn Meester. Toch zijn er 

boeken die op papier geschreven zijn door degene die het uitschrijft, 

Chantal. Mijn auto had ik, mijn rijbewijs had ik, alles heb ik ingeleverd, ga 

niet zeggen het is andermans schuld, het is jouw schuld. Je zat in de situatie 

met hem en jij straalde het uit en liet het gaan kind, zou Meester Isaak tegen 

mij zeggen: kijk, naar jezelf. De schuld ligt niet buiten jou, de schuld ben jij. 

De enige schuldige die je kan aanwijzen ben jij, maar weet wel: er bestaan 

geen fouten. Vergeef jezelf en zeg tegen jezelf: ik accepteer, laat gaan en ik 

hervind mezelf. God zegen deze dag.  
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Automatisch schrift 4 april 2020 
 
 
Schittering: Meester, Meester, het is nu 4 april en ik ben nu meer dan een 

maand weg uit Nederland, en ik zit in deze retraite. Veel bewustwording heb 

ik hier meegemaakt, zoals: hoe is het om in een lockdown te zijn met iemand 

waar het alleen maar van één kant moet komen, mijn kant. Hoe is het om 

een nemer om je heen te hebben die niets voelt om terug te geven, zoals een 

positieve energie terug te geven of iets uit hemzelf te geven, zonder dat ik 

erom vraag. Hij, die narcist is, heeft geen empathie, dus hij voelt niet dat er 

iets mis is, als er wat goed mis is. Zijn eten heeft hij, de zon, zijn verblijf, ik 

die beschikbaar ben als onderlegger bij zijn behoefte aan porno, daar krijgt 

hij zijn zieke prikkels van. Het maakt niet uit of ik mijn borsten vergroot heb 

voor hem, er zal altijd iets zijn wat hij vind bij mij, en niet bij zichzelf. Hij is 

in zijn gevoel perfect en ik ben in zijn gevoel tekortgeschoten, omdat hij niet 

ziet dat hij geen empathie heeft. Hij ziet het gewoon niet Meester. Hij voelt 

geen seks van tederheid of samenzijn, hij heeft zijn wereld en ik de mijne. 

Mijn wereld is de inhoud van het leven, geen oppervlakkig bestaan. Ik ben te 

nieuwsgierig hoe de mens is, wat de mens is, en waarom de mens zo is. Ik ga 

altijd over tot de grens van meer dan alleen de eerste indruk, eerste woord, 

waar komt dat woord vandaan en waarom? Waar komt zijn agressieve gedrag 

vandaan? Waarom heb ik dit alles toegelaten? Wat is er mis met mij 

hierin? Mijn onderzoek heeft mij vertelt dat mijn hart te groot is en dat ik 

overal empathie heb, en ook mijzelf snel verlies in de ander, omdat ik alles 

via mijn hoog gevoeligheid kan begrijpen. Ik hoop dat mijn Meesterschap, de 

ander tot bewustwording brengt, maar het is onmogelijk bij een narcist, 

omdat een narcist nooit zelfonderzoek doet bij zichzelf maar wel bij de 

ander. Hij kent zijn slachtoffer al te goed. En ben ik niet de voeding, dan 

zoekt de narcist om ergens voeding vandaan te halen. Geld en macht staat 

hoog geschreven in hen zelf en ze geven onmacht terug aan de slachtoffers 

die het toelaten. Ik kies niet om slachtoffer te zijn, niet meer. Ik heb alles 

gedaan, gezegd in gedachten, woorden en daden, wat ik kon. Nu kan ik 

alleen maar het laten gaan en mijzelf hervinden met leermomenten, zonder 

boosheid en ook verwachtingen Meester Isaak. 
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Schittering: Ik ben blij met deze tijd, al heb ik die tijd afgedwongen. Ja, ik 

heb die afgedwongen, en wat geeft het voor resultaat? Het resultaat gaat mij 

precies geven wat ik nodig heb om bewust te worden. De bewustwording 

heb ik wel en daar ben ik dankbaar voor. Er is niets wat ik zou willen doen 

of kan doen, om iemand tot bewustwording te brengen. De enige 

bewustwording is en ben ik. 

 

Schittering: Heb ik jullie al verteld over mijn stalker, een verborgen narcist? 

Wat jij bent, straal je uit, trek je naar je toe. Mij aangaand, de jaloerse mens. 

Heb ik al verteld wat dat inhoud? De jaloerse mens wil altijd wat hij niet is of 

niet kan krijgen. Heel veel mensen zijn jaloers op wat ik ben, de persoon die 

ik neerzet dagelijks en ze vragen zich af: hoe kan de Schittering zoveel 

verdragen? En nog steeds krijgen we daar geen grip op. Ze slikt de gedachten 

die ik uitspreek en ook de daden die ik negatief tegen haar uitoefen, hoezo 

kan ze dat slikken als we gericht haar daarmee willen pakken? Waar haalt ze 

haar positieve energie vandaan? Haar doorzettingsvermogen, is het natuurlijk 

of bovennatuurlijk? Heeft ze echt Meester Isaak aan haar zijde? Als we naar 

haar kijken, zien we een kleine opgewekte vrouw. Ondanks dat ze ons 

verteld, in kwetsbaarheid haar hele leven tot in details. Wat missen wij, de 

narcisten, wat zij de Schittering bezit? We missen empathie, de emoties van 

invoelen. We gaan de karma uit de weg, maar kan je karma uit de weg gaan 

als het een wet is, de wet van oorzaak en gevolg? De Schittering heeft veel 

veroorzaakt en ze draagt de gevolgen. Ze is niet bang, juist sterk door de 

angst niet te laten winnen en de confrontatie aan te gaan. De narcist 

verborgen of open, vergeet dat ze juist de strijd aangaan met het geloof, een 

strijd die je nooit wint. Omdat de strijd kan je niet winnen, omdat het 

bovennatuurlijk is, onzichtbaar voor de normale mens. En niet voor de 

paranormale mens, die ik ben. Ik, de Schittering, weet waarom een stalker of 

een narcist juist zijn vermaak en genot wil halen bij slachtoffers. Maar stel je 

geen slachtoffer bent, omdat je boven deze negatieve energie bent en staat. 

Nee, een stalker die dreigt met van alles, puur om de macht te krijgen over 

een onmachtig gevoel die er ontstaan, is bij hem. Macht heb je niet door 

bedreigingen, of omdat jij jezelf hoger zet en juist laag bent. Kijk goed naar 

een narcist, en je ziet geen inhoud, geen emotionele inhoud, geen 

invoelvermogen, maar alleen hen eigen waarheid die nergens op slaat.  
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De emotionele waarde blijft laag, alleen de zogenaamde intelligente, wat 

gebaseerd is op zijn overlevingsvermogen. Het grappigste is, dat geen stalker 

of geen narcist beter weet, anders zou die persoon ook beter doen toch? Een 

stalker gebruikt mensen of systemen waar die binnen kan dringen bij mij, dat 

denkt hij tenminste. Bij mij niet, en waarom niet? Omdat de keuze ligt bij 

mij, en die keuze maak ik niet, nu niet en ook niet in de toekomst. Blijf bij 

jezelf en besteedt geen aandacht aan energie eters die jou of mij negatief 

willen benaderen. Zorg voor je welzijn en zie je geluk niet bij de ander, maar 

bij wat jij wilt zijn. Wat wil je zijn? Wil je deze tijd ter aarde leven of 

overleven? 
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Automatisch schrift 5 april 2020 
 
 
Schittering: Meester Isaak, gisteren is er extern weer geprobeerd om binnen 

te komen in mijn innerlijke retraite. Ik dacht dat ik de bewustwording had en 

de acceptatie had van narcisme,  dat ik ermee om kon gaan. En toeval is geen 

toeval Meester. Opeens toen ik terugkwam uit mijn terugtrekmoment, om 

via stilte mijzelf weer beter te begrijpen, kreeg Najib van een stalker 

berichten. Die stalker is al maanden bezig om binnen te dringen in mijn 

leven en mijn leven via zijn manier van manipulatie weer schade toe te 

richten. Hij had zich gericht op Najib en informatie gestuurd die hij in bezit 

had via het hacken van mijn telefoontoestel, maanden geleden. Ik weet wie 

het is en mijn gevoel laat mij hierin niet in de steek. Het is begonnen toen ik 

een einde maakte aan de korte relatie met een gesloten narcist. Deze persoon 

wist dat ik nog lang niet genezen was toen hij in mijn leven kwam. Eerlijk 

heb ik hem mijn verhalen toevertrouwt, omdat mijn verhalen zijn geen 

geheime verhalen. Omdat ik deel mijzelf op Facebook in het openbaar, 

voordat überhaupt het boek in boekvorm geschreven staat. Deze stalker 

dacht Najib af te schrikken met het toezenden van een politieaangifte, ooit 

gedaan tegen Najib voor zijn gedrag toentertijd. Meteen ging Najib het aan 

mij voorlezen, ondanks dat ikzelf deze persoon via app doorgaf: jij kan hem 

wel benaderen en proberen indruk op hem te maken. Ondanks dat hij weet 

dat wij in quarantaine samen zijn hier in de Sahara en geen kant op kunnen 

gaan. Ging deze persoon de confrontatie niet met mij aan en blokkeerde mij 

en ging voort door Najib mijn geplaatste Facebookpagina door te sturen. 

Dat werkte eigenlijk in mijn voordeel Meester, omdat ik leef niet met 

geheimen Meester, en ik ga altijd de wet van oorzaak en gevolg aan. Hij 

stuurde juist mijn documenten naar Najib en ik zei hem: lees het, zo kan jij 

zien wat er in mijn innerlijke bewustwording omgaat, ik schrijf een vervolg 

op het boek ‘Het verhaal achter Tresi Barros’ en dit boek is een innerlijke 

zoektocht naar mij. En ja jij komt erin voor, niet om je af te schilderen als 

slecht, maar om mijzelf terug te vinden en mijzelf te begrijpen. Waarom ik 

jou heb toegelaten in mijn leven, en ondanks al die zeven jaar van ervaringen 

wilde ik meer weten waarom ik jou heb aangetrokken. En ondanks de 

berichten die bedoeld waren om schade te verrichten, hebben juist die 
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berichten ons tot een gesprek gebracht dat open en eerlijk was. En nee, de 

stalker heeft niet gewonnen in zijn daad met woorden, juist het 

tegenovergestelde heeft hij bereikt. Mijn open gesprek en mijn geschreven 

documenten hebben op dat moment juist de brug van communicatie weer 

opengesteld. Najib liet mij weer toe en zei: ik hou van jou en ik heb veel van 

jou getolereerd en jij van mij, en hou jij van mij? Ja, ik hou van jou, maar jij 

moet tot bewustwording komen dat jouw persoonlijkheidsstoornis veel 

schade heeft gegeven en hoe gaat dat verder in de toekomst? Mijn hoop is nu 

weer gericht op genezing, omdat juist als Najib mijn innerlijke strijd begrijpt 

en zichzelf hierin verandert, kan zoals Meester Isaak zei, hij pas genezen, bij 

bewustwording. En daar richt ik mijzelf nu op in openheid en eerlijkheid 

toon ik mijn kwetsbaarheid en ik trek dan hopelijk ook zijn kwetsbaarheid 

naar mij toe. Die stalker die graag onbekend blijft is blijkbaar zo 

geïnteresseerd in mij dat hij dacht: ik breng schade. Maar nee juist het 

tegenovergestelde heeft hij gebracht Meester en daar ben ik dankbaar voor. 

Meester, hoe verklaar jij dat, Meester? 

  

Isaak: Geloof lief kind, dat het schrijven van jouw innerlijke strijd, is juist 

positief. Omdat jij geeft aan hoe jij jezelf onderzoekt. En jij wilt juist de 

waarheid achterhalen, en door jouw waarheid trek jij de waarheid aan. Zo 

vaak hebben wij gezegd dat een slachtoffer van zijn opvoeding weet niet 

beter dan wat hij uitstraalt, keer op keer. En juist door jouw zachtheid en 

vertellen hoe het voor jou was, om in deze relatie terecht te zijn gekomen, 

ging jij jezelf er beter in begrijpen. Als de liefde goed is en de 

omstandigheden slecht, behoud de liefde en verander de omstandigheden, 

dat hebben wij altijd tegen jou gezegd kind. En nu zitten jullie in deze 

veranderingsproces, alle twee kunnen alleen dit, omdat er zijn geen 

vluchtmogelijkheden nu. Maar het tonen van je gedachten, woorden en 

daden. Jouw gedachten deel jij met ieder, ook je woorden en daden, en wat 

trek jij nu naar je toe? Leg de energie niet extern in onmacht, maar in macht, 

omdat jij kind bezit teveel macht om  jouw waarheid te onderzoeken en 

ermee in het reine te komen. Zie juist deze externe hulp als toeval die niet 

bestaat, omdat toevallig kwam deze negatieve energie niet negatief aan, maar 

positief, omdat daardoor kom jij in het reine en Najib ook. Dus geef de 

macht niet aan een stalker en loop niet over tot het invullen van Najib’s 
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reactie. Omdat jij hebt zijn reactie nu ervaren en juist dat is positief, omdat 

hij, de narcist, die zonder empathie de berichten tot zich nam, heeft het 

gewoon laten gaan. Het interesseert hem niet wat de ander schrijft, het 

interesseert hem juist wat jij schrijft. Kind, schrijf door, omdat jouw 

waarheid is jouw waarheid en jij weet dat de waarheid nooit verliest als jij niet 

bang bent voor de waarheid. Jouw doel is juist zuiver, om de mens mee te 

nemen in jouw bewustwording van: wie ben jij zonder masker en overwin je 

angsten en leef je droom. Leef je droom en overwin je angsten en leef 

zonder masker. Een stalker leeft met maskers, omdat hij komt in jouw leven 

bewust. Om via zijn gesloten narcisme schade te verrichten, dat alleen is het 

doel. Dat doel is niet bereikt, omdat jij praat en legt uit en op die manier 

neem jij Najib mee in jouw innerlijke wereld, die hij alleen kan begrijpen bij 

het spreken van jouw woorden. Wat heb jij geleerd hieruit kind? 

  

Schittering: Meester, wat ik heb geleerd is dit, dat opgeven nooit mijn kracht 

was. Juist volhouden en veranderingen willen toepassen, dat is mijn kracht. 

En ook wetend dat deze wereld, de aarde, juist een nemerswereld is. Iemand 

probeert te nemen wat mij lief is, en pas bij toegeven daaraan overwin jij niet 

je angsten en leef jij niet je droom, dat heb ik geleerd. Ik kan gewoon nu 

voortgaan met deze innerlijke reis, zonder mijzelf af te stemmen op de 

lezers, maar juist af te stemmen op mijzelf. Wat ik wil bereiken met deze 

retraite en deze innerlijke antwoorden. Wat ik ook heb geleerd Meester, is 

blijf bij de waarheid, jouw waarheid, mijn waarheid en wees een voorbeeld 

door,  door te gaan met het vertellen.  

 

Isaak: Jij weet beter wat jou beweegt, en als je gelijk hebt hoef jij nooit gelijk 

te zoeken bij anderen, alleen bij jezelf kind. Wees trots op jezelf en juist nu 

kan jij in duidelijkheid aangeven waarom jij niet hebt opgeven. Omdat jij 

bent geen slachtoffer van een gesloten narcist, en open narcist, ook niet van 

een stalker, omdat jij laat het niet toe en daar ligt juist de sleutel. Zeg nee op: 

ik laat het toe en leef die wereld en die angst en die droom. Nee kind, leef 

jouw weten en jouw droom en betrek je geliefden in die wereld die jij leeft en 

vervul je droom hierin. Namasté, je Meester. 
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Isaak: Kind, verspil deze tijd niet. Juist deze tijd is geen toeval, maar juist 

jouw genezing, en daar gaat het om, jouw genezing. Dat was jouw bestelling 

en jouw geloof en jouw ontvangen van deze bestelling toch, kind?       
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Automatisch schrift 7 april 2020 
 
 
Schittering: Meester Isaak, de wereld Meester is werkelijk zo anders nu. Ik zit 

nu in de Coronatijd en zonder terug boek mogelijkheid. Dat voelt zo raar, 

maar ergens ook weet ik dat het mij iets wil vertellen. Waarom ben ik 

überhaupt naar Marokko gegaan? Gebaseerd op een sterk gevoel van: ik 

moet. Niets kon mij tegenhouden. Ik boekte mijn vlucht en kondigde het 

gewoon aan van: ik ben weg. Ik had niets terug geboekt, mijn gevoel gaf mij 

dat niet aan. Ik vond het ook niet erg om zonder hem te vliegen, ik moest 

het zelf ervaren, en de eerste tien dagen zonder hem was zeer leerzaam en 

waardevol. Mijn ego kreeg een mooie boost, omdat waar ik ook liep, ik werd 

aangesproken en versierd. De leeftijden waren bijna allemaal die van mijn 

kinderen hun leeftijd en ik wist gewoon: ik kan zoveel adventure aangaan, als 

ik dat wil. Maar dat wilde ik niet. Elke keer als ik weer van stad veranderde, 

was die drang er weer: ik moet weg en ik luisterde heel goed naar die drang 

en ging. Zeven maanden lukte het mij niet om Najib echt te benaderen, 

omdat hij was boos en afstandelijk, omdat ik hem had ingeruild tijdelijk voor 

een stalker. Maar ik wist ook Meester, zonder de antwoorden zou ik niet 

verder kunnen. Elke toekomst met een man zou geen kans krijgen, omdat ik 

zou die man met Najib vergelijken. Ik wist het is niet uitgewerkt. Ik moest 

zelf veranderen en inzichten krijgen: wat is mijn aandeel van het mislukten 

van deze relatie? En nu weet ik het. Ik zette de lat te hoog voor hem en voor 

mij. Ik moet de lat laag gaan zetten, omdat als ik zijn inhoud zie, zonder mijn 

verwachtingen, kan ik ook de juiste reactie teruggeven. Ik vroeg het 

onmogelijke van hem. En hij is hij en ik ben ik, kan ik daar tevreden mee 

zijn? Nu, zolang samen op een zogenaamde onbewoonde eiland, ben ik tot 

conclusie gekomen. In Nederland was er geen ruimte voor hem en mij, 

behalve extern, de leuke dingen doen. Ik bleef maar verzinnen: wat is er voor 

leuks weer wat we kunnen doen. Overal zei hij ja op en dat was onze tijd. In 

zijn huis was ik nooit graag lang, en in mijn huis was hij nooit graag lang. Dat 

werkte niet. Extern ging het ook bijna altijd mis, omdat mijn verwachtingen 

waren te hoog. Nu God heeft ingegrepen en mij ook de basis terug heeft 

gegeven van niets extern, maar intern. Weet ik dat er bij mij ook teveel 

beschadigingen nog waren, in associatie met mijn lange verleden. En dat ik 
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die moet bekijken, voelen en moet loslaten. Hij is romantisch op zijn manier. 

Hij denkt en voelt op zijn manier en ergens is er kwetsbaarheid. Ik kwam 

steeds bij die kwetsbaarheid en zoals Meester Isaak altijd zegt: kwetsbaarheid 

is kracht. En ik kwam aan zijn kracht en nu laat ik zijn kwetsbaarheid intact. 

Ik laat hem hem zijn, zo is hij. Kan ik daarmee omgaan? Ja, ik kan ermee 

omgaan, omdat ik mijn verwachtingen nu bij mijzelf heb gezet en niet bij 

hem, en dat geeft zoveel ruimte om gewoon mijzelf te zijn, punt. 

 

Isaak: Geloof lief kind, dat dat de juiste waarheid is en een boodschap voor 

jou, en voor de wereld: wees jezelf in elke relatie tot iedereen. Ga niet de 

ander gelukkig maken, maar maak jezelf gelukkig. Volg jouw behoefte en zie 

of de ander ook daar behoefde in heeft. Jouw vakantie, jouw leuke dingen 

doen, waren jouw behoefte en die ben jij achteraan gegaan. En hij ging mee, 

tot zijn graad van bewustwording. Hij ging nooit mee om jou bewust pijn te 

doen, maar reageerde altijd anders dan jouw gedachten, woorden en daden.  

En nu weet jij dat jouw gedachten, woorden en daden niet de zijne zijn. Jij 

hebt altijd Gods gezicht, liefde in alles en hij had en heeft geen relatie met 

God. Hij heeft een relatie met zichzelf, met zijn onverwerkte trauma’s kind. 

En nu jij dat weet, weet ook jij dat jij ook onverwerkte trauma’s hebt en die 

moet je eerst aanpakken. Jouw droom, jouw fantasie, hoe jij het wilt zien en 

ervaren, zijn niet in realiteit van zijn droom en fantasie, laat dat gaan. Jouw 

intuïtie en het volgen van jou intuïtie, brengt jou op plekken die jij wilde zien 

en ervaren. En je wilde het met hem zien en ervaren, en wees dankbaar dat jij 

dat was en bent en naar je toe hebt getrokken. We weten dat jouw onrust nu 

rust is geworden en acceptatie. Jij accepteert nu dat hij niet jij bent. Jij 

accepteert nu dat jij hem niet kan veranderen. En jij hebt jezelf eindelijk nu 

erbij neergelegd. Er is altijd een weg terug. En deze weg heb jij nu 

teruggelegd en bij jou begin gezet. Jouw opvoeding vanuit jouw basis van 

opvoeding, vanuit jouw vader, moeder en jouw gezin van vroeger. Jij hebt 

jezelf er nu eindelijk in vergeven, dat jij anders bent dan je omgeving en dat 

de omgeving anders is dan jij. Vanuit deze bewustwording ga jij nu verder, en 

elke keer moet jij jezelf weer corrigeren als je het weer buiten jezelf zet. Ieder 

heeft zijn wereld, leer de jouwe kind. Jij haalt energie uit positieve energie. 

Hij haalde energie uit negatieve energie. En doordat jij jezelf ermee verbond 

werd jij steeds ziek en verdrietig en onrustig. Zoveel toeval zie jij, als het 
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moet zo zijn, en je gaat tevreden in die lessen zijn. Negatieve toevallen zag 

hij als straf en hij ging zich weren, hij veerde die liefde en je goede 

bedoelingen en jullie kwamen in oorlog met elkaar. Nu jij bent gestopt om 

hem te willen veranderen, maar jezelf te veranderen, komt er weer inspiraties 

en energie los die jij nu positief gebruikt om via jouw kwetsbaarheid mensen 

te vertellen over jou. En jij bent nu sterk, ook tijdens deze tijd die Coronatijd 

heet. Wees trots op jezelf en vraag niet de ander om trots op jou te zijn. 

Wees gewoon trots kind. 

 

Schittering: Ja Meester, ik ben trots, omdat ik nu leef. Ik leef met het 

vertrouwen dat niets voor niets is en ook ik na deze tijd, de Coronatijd, 

straks anders in het leven ga staan. En dat mijn schepping anders zal zijn na 

deze tijd. En dat ook de mens, die straks door de Coronatijd veel is 

kwijtgeraakt, ook de tijd heeft gekregen. Zoals ik ook hier en nu, om anders 

in het leven te gaan staan.  

 

Isaak: De mens zal er armer uitkomen en bewuster zijn dat er armoede of 

juist rijkdom is. De mens die een sociaal wezen is, zal zijn verbintenis met de 

andere mens hopelijk anders aanpakken. Jij zou niet de wetende de schuld 

moeten gaan geven voor zijn verlies, maar de schuld geven aan zichzelf. Hij 

moet Moeder Aarde dankbaar zijn, dat de mens überhaupt ter aarde is 

gekomen, omdat elke reïncarnatie is belangrijk. Jouw spiritualiteit is sterker 

nu, omdat dat is jouw spiritualiteit, in het hier en nu. En vanaf het hier en nu 

moet jij God toelaten, omdat God gaat jou vertellen: wat is het volgende wat 

op jouw pad komt. Al hetgeen jou is aangedaan, omarm het en verwerk het 

nu. En niet na je dood, wat transformatie heet. Wees je eigen transformatie 

nu op aarde en creëer een nieuwe toekomst. Elk mens die nu in deze 

Coronatijd is, is niet hetzelfde. Door nu een nieuwe toekomst te creëren kind 

en het geloof en vertrouwen niet te verliezen, en met het ritme van het 

dagelijkse meegaan. Niet in paniek en angst leven, maar juist bidden tot God: 

ontneem mijn paniek en angst. En tot God bidden: laat mij het goedmaken, 

maak het goed waar het nog mogelijk is. Jij dacht dat het nooit meer nodig 

was om dit goed te maken en jij ging gebukt door verdriet en gaf jezelf de 

schuld. Indien jij niet de schuldige was, maar jullie waren de schuldigen. En 

nu ben jij de schuldige om anders te scheppen en te creëren kind. De 



 142 

schoonheid bezit elk kind, de schoonheid van zuiverheid. De mens ziet 

alleen hetgeen wat niet schoon is, loslaten en weer bij je ware kern komen 

van: wat wil ik en wie ben ik hierin. Je kinderen heb jij goed opgevoed, 

omdat jij hebt het met liefde gedaan. Jezelf ervaren in deze opvoeding, maar 

dat is verleden tijd en nu is het tijd dat jij in het heden gaat en je leven gaat 

vertrouwen, dat wat jij als toeval weer aantrekt, jij hebt, en dan sta jij en dan 

trek jij naar jezelf toe. Je Meester Isaak. 
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Automatisch schrift 8 april 2020 
 
 
Isaak: Een narcist heeft geen empathie. Al de gedachten, woorden en daden 

zijn gebaseerd op eigenbehoud. Een narcist denkt dat hij de macht heeft, en 

als je een narcist tijdelijk dat gevoel geeft. En jij blijf ondanks dat alles bij 

jezelf, zal je zien dat jij de macht terug kan vinden. Ontmasker de narcist bij 

jezelf, met jezelf, en al breng je de waarheid naar de narcist, hij zal nooit 

toegeven. Omdat een narcist heeft zijn masker nodig om te overleven. Ze 

gebruiken steeds andere maskers om hen eigen identiteit veilig te stellen. Als 

men hen door heeft wat dan? Niets, als je een narcist doorhebt dan krijg jij 

nog steeds niet je gelijk, omdat ze zouden jou het gelijk niet geven, waarom 

zouden ze dat moeten doen? Omdat ze vechten voor de liefde, omdat ze niet 

zonder jou kunnen? Natuurlijk niet, een narcist vecht voor alles wat met hen 

te maken heeft. En niet voor de andere mens, zonder zijn winst uit te 

halen. De zoektocht naar wie ben ik zonder masker en hoe overwin ik mijn 

angsten en hoe leef ik mijn droom, is belangrijk voor de tegenpartij van de 

narcist. Ga niet een masker opzetten om de narcist tevreden te houden, 

omdat je kan nooit een narcist voorgoed tevreden houden. Je kan hem 

tijdelijk tevreden houden, als je in zijn wereld stapt en jouw wereld de rug 

toedraait. Jouw angsten komen naar de buitenkant, als jij jezelf ziet als de 

gever van jouw energie naar de narcist toe. En dan moet jij je eigen dromen 

weer leven. Maar als je teveel in de wereld van de narcist ben gestapt, gaan je 

dromen naar de achtergrond, dan zijn ze minder zichtbaar. Omdat jouw 

dromen zijn niet wat jij ontvangt. Omdat jij als een gever wil liefde, 

tederheid, begrepen worden en een eenheid zijn. Dat is jouw droom. Jouw 

droom is niet jezelf verliezen en steeds jezelf op te offeren en genoegen te 

nemen met minder dan je behoeftes. Hoe overwin jij je angsten? 

Confrontatie. Geef jezelf de confrontatie van de werkelijkheid, wat jij ziet, 

hoort, ontvangt is de werkelijkheid. Er is niets meer dan deze werkelijkheid. 

Geeft het je energie? Geeft het je blijdschap? Natuurlijk niet, omdat de 

narcist eet je energie op en jouw blijdschap, tot jij zegt: genoeg, het is genoeg 

geweest, ik kies hier niet meer voor. Wat dan? Voor mij is het dan niets. Wat 

er is, is er en wat er niet is, is er gewoon niet. Leef je dromen en weet wat jij 

wilt. Ontvang je eigen zelf weer terug en je zal zien dat het een weg van 
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genezing zal zijn. Genees je ziel met je eigen gedachten, woorden en daden, 

omdat jij bent het waard. Een narcist voelt niet wat jij voelt en wat jij 

probeert te vertellen, omdat een narcist denkt alleen aan zijn eigen ego, ik.  

 

Schittering: Ik heb veel geleerd in mijn onderzoek, en het voornaamste wat 

ik heb geleerd in mijn jaren van onderdrukking van mijn eigen gevoel, is dat 

mijn gevoel altijd juist is. Mijn zuiverheid van geven is altijd aanwezig 

geweest en mijn overgave ook. Maar mijn besluit om los te komen van een 

neprelatie is puur een wil, de wilskracht van toelaten, mijzelf weer 

toelaten. Ik verwacht niets van de narcist, ik verwacht alles uit mijzelf. Ik ben 

daar allang mee bezig, met mijzelf en de schoonheid van mijn eigen zelf weer 

te hervinden. Ik ben liefde en de voorwaarden van mijn liefde waren 

blijkbaar voorwaardelijk. Ik wilde terug, ik wilde liefde terug, erkenning 

terug, maar bij een narcist krijg je dat niet terug. Omdat een narcist zou niet 

weten hoe. Ik weet hoe. Als ik naar mijzelf luister, weet ik hoe. Accepteer ik 

een narcist of accepteer ik mijzelf? Het laatste is de keuze die men maakt, die 

ik maak en die keuze heb ik gemaakt toen ik tot zelfonderzoek 

overging. Mijn wereld verandert als ik verander. De wereld van de narcist 

ook, als die ervoor kiest en dat is niet mijn keuze, maar zijn keuze. 
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Automatisch schrift 9 april 2020 
 
 
Schittering: Meester Isaak, vandaag is het 9 april. Gisteren had ik de keuze, 

dat vond ik wel een hele mooie Meester Isaak, ik heb mijn gevoel geuit naar 

Najib toe. Hij weet dat ik een boek aan het schrijven ben over hem. Hij weet 

niet de inhoud van het boek, maar hij weet wel dat hij de inhoud is van dit 

boek. Dat interesseert en irriteert hem ook. Hij heeft er heel veel moeite mee 

omdat hij is bang dat ik meer vertel dan wat ik vertel. Zoals over zijn 

persoonlijke zakelijke stukje en zijn verleden, wat er eigenlijk niet toe doet. 

Omdat het is mijn zoektocht, mijn innerlijke zoektocht. Hij is de hoofdrol in 

mijn innerlijke zoektocht omdat hij een grote rol in mijn leven heeft, nog 

steeds. In de ochtend heb ik mezelf geuit over een aantal onenigheden 

binnenin mezelf. Ik was stellig en duidelijk. Ik heb hem werkelijk uitgemaakt 

voor narcist, ik zei: je bent een narcist en je hebt geen empathie. Ik gooide 

mijn gevoel in het openbaar en hij reageerde daar uiteraard op. In plaats van 

dat hij erin bleef hangen en er weer dagen over zou laten gaan, ik dacht zo 

meteen krijg ik de stiltebehandeling, maar nee, hij verbrak de stilte door 

eigenlijk toenadering naar mij toe te zoeken en eigenlijk zijn kwetsbaarheid te 

tonen aan mij. In eerste instantie was mijn eerste reactie: ik ben een stier en 

ik wilde hem afweren. Zijn toenadering die hij op een speelse manier naar 

mij toe gaf, wilde ik afweren, ik wilde koppig blijven in mijn negatieve 

energie. Ik merkte wel dat mijn negatieve energie wel energie at. Op het 

moment dat ik dat had geuit werd ik alleen maar moe. Ik wilde slapen, mijn 

lichaam had rust nodig. Ik wist: mijn energie moest op een ander niveau 

komen, omdat je moet zo een aantal sessies geven en dan moet je weer in de 

positieve energie zitten en niet meer deze negatieve ontevreden energie 

vasthouden. Je hebt alles geuit, je hebt je standpunt gegeven, je bent duidelijk 

geweest wat er aan je knaagde. Doordat ik hem heb toegelaten en niet verder 

ben gegaan met dezelfde woorden. En heb geluisterd naar wat hij zei, ging 

mijn energie van het ene op het andere moment omhoog, ik voelde me beter 

en ik kon mijn twee sessies op een andere dimensie weer neerzetten en ik 

voelde me goed. Dus ik merk wel als je een energie hebt van verdriet, een 

energie hebt van emotionele afhankelijkheid, maar ook de energie hebt van 

loslaten, dat je energieniveau ineens op een andere dimensie komt. Dat je 
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zelf eigenlijk de keuze kan maken: hoe ga ik ermee om? Ik maakte de keuze 

om mezelf te uiten en mezelf daar niet in te verliezen en ook een bericht te 

schrijven en ook door duidelijk te zijn: zo denk ik over je, zo ben jij en 

herken je ziel daarin. Dus hij kon boos blijven, hij kon in zijn narcistische 

houding, zonder empathie de dag doorkomen. Hij is sterk om de dag door te 

komen, al leef je naast elkaar, al eet je naast elkaar. Hij is anders dan ik, 

omdat ik ben een amoureus persoon. Ik hou van gezelligheid, ik hou van 

romantiek. Hij kan zich volledig afsluiten en zich bezighouden met zijn tv. 

Hier in quarantaine zijn er niet veel externe impulsen. Hij kan zich ook 

bezighouden met zijn mobiel. Ik hou me meestal bezig extern, doordat ik 

gewoon mijn werk doe vanaf deze werksituatie. Ik ben nog steeds in 

quarantaine in de Sahara. Ik weet dat ieder mens hetzelfde kan. Wat jullie 

kunnen is de erkenning hebben van wat doet het met je? Ik merk dat heel 

veel mensen, in jaren tijd, hetzelfde patroon hebben. Dus jaren herhalen ze 

hetzelfde patroon. Dan weten ze niet beter als het oude, actie-reactie, actie-

reactie. Ze komen dan niet verder in hen eigen evolutie omdat ze 

automatisch reageren op hetzelfde patroon. Ik weet wel als jij in een 

bepaalde situatie terechtkomt, moet jij eigenlijk als een toeschouwer naar die 

situatie kijken en jezelf eigenlijk verheffen boven jezelf. En dan kijk je naar 

de situatie, je laat de situatie zijn, je laat niet je gevoel meteen reageren op de 

situatie, nee in bepaalde sereniteit kan je op een bepaald moment besluiten 

toeschouwer te zijn van die situatie en dan kan je relativeren. Die actie-

reactie, wordt dan anders ingecalculeerd, omdat je op dat moment anders 

gaat kijken naar wie jij bent. Op het moment dat jij meteen automatisch van 

actie-reactie, hetzelfde patroon gaat neerzetten en geven, dan doorbreek jij 

niet de oude gewoontes. Ik heb een patroon dat ik heel graag gehoord wil 

worden, altijd. Op het moment dat ik niet gehoord wordt, dan voel ik me 

niet gehoord natuurlijk en dan wil ik mijn gelijk gaan halen. Maar als ik als 

toeschouwer kijk naar de situatie kan ik simpelweg als toeschouwer kijken 

naar de situatie. En mij ook niet gehoord voelen, maar ik kan wel anders 

gaan reageren op situaties doordat ik naar mezelf toega en zeg: nu wordt je 

niet gehoord, mensen laten je aan het lot over. Je bent nu even eenzaam in 

de strijd van deze situatie, wat ga je nu doen? Ga je nu in verdediging of ga je 

nu in berusting? En dit moment is het moment dat je ergens voor kiest. Ja, 

soms wil je je gaan verdedigen en wil je je gelijk halen, maar soms moet je de 
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tijd gewoon de tijd laten zijn. Dus dat je jezelf herroept en zegt: nee kind, 

trek jezelf terug uit de situatie, ga met je emoties aan de slag, je voelt je pijn 

omdat je niet gehoord wordt. Je voelt jezelf onrustig, omdat je die persoon 

niet in je leven hebt en je wil eigenlijk de persoon in je leven. Ga terug bij 

jezelf en ga jezelf analyseren en ga kijken naar het patroon. Ik heb letterlijk in 

augustus de relatie beëindigd en in februari was het voor mij in één moment 

duidelijk, het woord genoeg. Hij heeft toen werkelijk alle macht gehad. We 

waren in een situatie gekomen dat ik volledig in Marokko overgeleverd was 

aan zijn goodwill. Zou hij het goed willen laten aflopen, of zou hij het slecht 

laten aflopen? Hij had de macht over mij. Ik had mezelf gegeven in een 

bepaalde situatie dat ik geen macht meer had, dat wist ik. Die macht heeft hij 

gebruikt of misbruikt. Het heeft me heel veel geld gekost, die machtssituatie. 

Ik was overgeleverd in Marokko onder zijn hoede en hij had mijn bestaan, 

laat ik het zo zeggen, duidelijk honderd procent in zijn handen. Ik had een 

aantal moeilijke beslissingen te maken en ik was in een ver land. En ik kon 

even zakelijk niet reageren op die beslissingen en hij had de macht. Zou hij 

me veilig terug laten komen in Nederland, omdat hij reed in de auto, of zou 

hij misbruik maken? Het laatste is gebeurd. Hij ging mij misbruiken. Hij 

gebruikte zijn macht maar hij gebruikte ook agressiviteit om nog meer macht 

uit te oefenen. Omdat hij wist: ik kon toch geen kant op. Ik heb mezelf 

overgeleverd aan hem. Letterlijk kwam bij hem de negatieve energie, die hij 

zich nu misschien niet meer kan herinneren, die ik me nog haarscherp kan 

herinneren. Die kwam omhoog en er kwam een situatie dat hij volledig 

doorsloeg. Hij begon me te slaan en hij sloeg me zodanig, maar niet van: ik 

geef je een tik met de zachtheid, met de vlakke hand, nee letterlijk hij sloeg 

mij met vuisten. Ik verborg mij in de slaapkamer en ik wist gewoon het is 

genoeg. Ik hoorde het woord in mijn hoofd: genoeg! Hij ging naar de 

woonkamer om tv te kijken en normaal zou hij niet naar me omkijken. Ik 

wist: ik heb nu de vrije hand om te doen wat ik wilde. Ik wilde weg. Ik dacht: 

nu heb je mijn auto, nu heb je de macht over mijn geld, die ik tijdelijk bij jou 

onder heb gebracht, omdat ik het nergens anders onder kon brengen.  

Ik dacht: nu heb jij de macht, wat ga jij daarmee doen? Ik heb jou 

ondersteund, financieel, in jouw erfeniskwestie, ik heb daar heel veel geld aan 

uitgegeven. Ook daar heb je nu de macht, omdat ook daar is niets van 

teruggekomen. Wat ga jij doen? Ik koos voor mezelf, ik dacht: beter nu 
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weggaan en letterlijk kiezen voor niets, dan de weg terug met hem te gaan en 

het erger te laten worden. Dus ik rende weg. Ik klom uit het raam en ik rende 

weg en schuilde mij in een restaurant, niet in dit hotel waar we waren, maar 

een ander hotel en ik nam een taxi. In paniek merkte ik dat ik niet mijn 

toestel mee had genomen maar zijn toestel, dus ik had geen contact meer 

met de buitenwereld. Dus ik kon doorzetten of teruggaan. Ik koos om door 

te zetten en dacht: dan maar geen telefoon, dan maar geen auto, ga naar het 

vliegveld en ga naar huis. Opeens stapte hij zo het restaurant in en hij keek 

me zo aan en stapte op me af en hij ging zitten en hij zei zijn woorden en ik 

de mijne. Ik had alles onthouden van de hele rit in de auto, van hoe negatief 

hij tegen mij sprak en hoe hij me zat uit te schelden, nul komma nul procent 

positief tegen mij, ik was niets. Alles wat hij maar kon verzinnen heeft hij in 

een rit van twee en een half uur tegen mijn hoofd gegooid. Het was nog in 

mijn geheugen gegrift en ik gaf de woorden terug en ik zei: ga weg. Later 

koos hij om weg te gaan. Zelfs de restaurantbedieners zagen dat er nood aan 

de man was en ze gingen een andere kant op. Toen ik in ben gestapt stond 

hij buiten, hij hield mij vast en hij zei: blijf! Ik zei: nee. Hij zei: ik mis je nu al. 

Ik wist: nu moet ik een keuze maken. De keuze is: koppigheid en 

eigenwijsheid of je gaat zitten en je gaat naar huis. Het is allemaal de wet van 

oorzaak en gevolg van het nu, of je gaat geduld hebben en die drie dagen 

onderweg tegemoet. Ik koos dus voor de drie dagen. Daar koos ik voor, 

maar het was een zware reistijd, omdat hij had me in elkaar geslagen. Drie 

dagen is lang. Verhef jezelf boven jezelf, dat je persoonlijke gevoelens op dat 

moment niet tellen. Ik ging in die auto en ik ging drie dagen in zijn energie 

zitten. Ik wist: het is genoeg. Ik wist: als ik thuis ben, pak je je spullen die van 

jou zijn uit zijn huis en ga die trap af en kijk nooit meer terug. Zo gezegd, zo 

gedaan. Ik pakte mijn spullen en hij liet mij gaan. Hij stond bij de deur en 

eiste nog geld. Ik zei: je hebt genoeg gehad. Omdat alles draait om macht en 

geld. Hij eiste geld en hij zei: denk er nog maar een week over na. Ik zei: 

waarom moet je meer geld, ik heb je toch net zoveel gegeven en de 

afgelopen zeven jaar heb je me zoveel geld gekost met extern vermaak, 

zoveel vakanties, alleen maar aan het reizen geweest. Elke wens die hij wilde 

betaalde ik, alle uit etentjes, sauna’s, noem maar op. Ik had er twee huizen 

voor kunnen kopen en nu eis je nog meer geld? Hij had nog iets kostbaars 

van mij in bezit en zei: dan krijg je het pas terug als je mij het geld geeft. De 
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rit ging voorbij en ik had besloten dat kostbare achter te laten. Ik zei: nee, je 

krijgt niets. Kort daarna ben ik in aanraking gekomen met een afleiding die 

heel prettig was. Die persoon had ik leren kennen op een datingsite. Ik kon 

vele gesprekken met hem voeren en ik kon eerlijk en oprecht naar hem toe 

zijn. Najib was uit mijn bestaan en hij was weer teruggegaan naar Marokko 

zonder mij. Die persoon die deelde zijn positieve energie met mij. Ik kreeg 

energie van hem. Najib die kreeg energie omdat hij had genoeg geld, dus 

macht, om zijn leven te vervolgen. Hij wist niet dat ik al bezig was om mezelf 

werkelijk los van hem te maken. Hij ging naar Marokko en hij had zijn macht 

en zijn negatieve woorden weer achtergelaten. En in de tussentijd heb ik een 

nieuw persoon in mijn leven leren kennen die prettig was in het begin. Op 

het moment dat ik steeds dichterbij kwam bij de werkelijke essentie van: wie 

ben ik? Ik ben een emotioneel afhankelijk persoon en ik moet mijn 

emotionele afhankelijke liefde verplaatsen naar de emoties van iemand 

anders. Dus zijn emoties raakte mijn emoties. Ik liet mij meeslepen in zijn 

emoties. Ik dacht: daar kan ik mijn geluk uithalen, daar kan ik mijn voeding 

uithalen. Ik wist ook in mijn binnenste dat dat niet de oplossing was. Omdat 

degene voor mij een associatie was van de relatie die ik heb gehad met Najib. 

Ik had het niet verwerkt. Mijn verjaardag passeerde, in de lunchtijd was ik 

met Najib en in de avondtijd met mijn kinderen en de nieuwe persoon. Ik 

deed niets verkeerd, ik was vrijgezel. De relatie was verbroken, maar ik was 

nog niet eerlijk en oprecht, niet naar Najib toe door niet tegen hem te 

vertellen dat ik iemand anders had leren kennen. Ik wist ook dat hij niets 

meer met mijn leven te maken had, omdat hij koos om weer terug te gaan 

naar Marokko. Om de missie af te maken wat zijn erfenis betreft, die al jaren 

een kwestie is van sponsoring van mijn kant. Hij koos om het zonder mij af 

te maken. Hij koos om iets kostbaars in bezit te nemen en het mij niet terug 

te geven, omdat hij wilde daar geld tegenover. Hij koos om mij in elkaar te 

slaan met volledige vuisten, daar de laatste dag in Marokko. Voordat we de 

auto instapte en de reis van drie dagen terug maakte. Hij koos om mij nog te 

bestelen door het kleine beetje geld wat ik nog bij me had zich over te 

ontfermen. Hij koos er ook voor om het geld aan mij terug te geven en te 

zeggen: ik kan jou niet bestelen. Hij hoopte met zijn gebaar iets bij mij te 

bereiken, doordat ik meestal zou zeggen: hou het maar. Hij koos om mij elke 

keer zo’n verdriet te doen, dat ik echt niet wist waar ik het moest zoeken. Ik 
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kon het leven niet aan emotioneel. Mijn emoties werden heen en weer 

getrokken en hij bleef daar maar op inspelen. Hij gooide mij op de grond, ik 

brak mijn arm en hij haalde zoveel stress naar voren dat hij mij alcohol gaf,  

ik weer dronk na vijf maanden niet te hebben gedronken. Na twee glazen 

uitte ik zoveel emoties dat er weer politie bij moest komen en dat hij mij op 

de verkeerde voet zette. Dat ik in de auto stapte en ik zo mijn rijbewijs kwijt 

ben geraakt. Ik stapte in de auto en kwam niet verder dan een meter, omdat 

hij alweer de politie erbij had betrokken. Tot twee keer toe was ik mijn 

rijbewijs kwijt.  

Ik heb het geaccepteerd en die wet van oorzaak en gevolg heb ik ook 

geaccepteerd. Je weet als je drinkt moet je niet gaan rijden. Nooit ben ik in 

mijn hele leven aangehouden met drank achter het stuur. Altijd als hij mij 

drank gaf en een situatie schepte die zodanig was, dat hij politie liet 

uitrukken. En de politie kwam, dan was ik weer de dader van rijden onder 

invloed, indien het puur in scene gezet is. De laatste keer met mijn rijbewijs 

zei hij: ik nodig je vrienden uit, maar op het moment dat ze kwamen wilde hij 

ze niet binnenlaten. Hij schepte zo’n situatie van stennis, dat er politie erbij 

kwam. Die vrienden konden mijn auto niet rijden, dus ik zei: ik parkeer hem 

wel hier aan de kant. Ik werd in het busje meegenomen, omdat de politie was 

geroepen door hem. De eerste keer dat ik mijn rijbewijs kwijt was, was 

hetzelfde. Ik was bij hem thuis, ik was zes uur lang niet eens in de 

gelegenheid gekomen om wat te drinken, omdat ik al die tijd bij hem was. Hij 

begon weer te schelden en gooide me het huis uit. Het was zes uur en hij 

wist wel dat ik een aantal drankjes had genomen eerder, hij schold me uit en 

ik vroeg de bloemen terug die ik mee had genomen. Hij zei: waarom moet je 

die terug? Ik zei: voor je graf. Zo boos was ik. Ik ging op mijn scooter naar 

huis en op het moment dat ik bijna thuis was zag ik dat ik mijn telefoon was 

vergeten. En ik ging weer terug en opeens kwam er van alle kanten politie 

uitrukken. Ook daar had hij weer zijn macht over. Hij liet de politie 

uitrukken, ik werd meegenomen, ik moest blazen en indien ik een slechte 

lever heb en het werkelijk niet afbreek, moest ik mee. Hij wist dat er zes uur 

lang geen sprake was van drinken, omdat ik bij hem was, ben ik zo mijn 

rijbewijs kwijtgeraakt. Er was maanden geen contact tussen hem en mij en 

op het moment dat er weer contact was, hij dook op en ik ging langs en ik 

parkeerde mijn auto. En op het moment dat ik uitstapte kwam er een auto 
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langs en die reed zo hard dat mijn hele deur eruit gereden werd. Het 

grappigste was, ik had een voet uit de auto gezet en ik vergat mijn telefoon 

op mijn passagiersstoel, zodat ik mij voorover boog en de telefoon wilde 

pakken, net die ene seconde heeft mijn benen gered. Het was een dronken 

automobilist, omdat zo dronken leek ie me tenminste, heeft mijn deur 

beschadigd. Toentertijd moest ik eigenlijk al weten: dit is geen goed teken, je 

gaat weer ergens met Najib in komen, gaat hij je weer zo drijven in wanhoop 

dat je gewoon moet uitkijken. Nu is je auto zo beschadigd, de hele deur was 

eruit van mijn auto toentertijd. Toen begon weer de ellende van hem naar 

mij. Als ik terug ga denken in die zeven jaar tijd, heb ik altijd de macht 

weggegeven. De macht van geld en de macht over mijn hart. Hij had de 

macht over mijn hart. Ondanks dat ik altijd mij heb verdedigd, bleef hij de 

macht houden. Ondanks dat ik mijn vermaak ging zoeken bij andere mannen 

en ze ook toeliet als broer, als vriend of als kennis, bleef hij de macht 

houden. Ik kon hem niet vergeten. Er zijn in die zeven jaar mannen geweest 

waar ik ook een leven mee kon opbouwen. Ik kon me niet laten gaan daarin. 

Mannen konden wel een seksuele ervaring zijn, maar het zou niet verdergaan 

dan dat. Najib bleef altijd weer terugkomen en ik bleef altijd weer teruggaan. 

Maar het veranderde nooit, het bleef eigenlijk altijd hetzelfde, we bleven 

altijd samen in hetzelfde. De retraite heeft mij veranderd. De retraite heeft 

tegen mij gezegd dat ik emotioneel mijzelf moet gaan veranderen, dat ik mijn 

zelfkastijding niet moet gaan gebruiken, dat ik mijn emotionele 

afhankelijkheid moet overwinnen. Dat ik de links moet gaan leggen tussen 

mijn opvoeding van vroeger en het nu. De links zie ik bij mijn vader. Ik zie 

hoe mijn vader was en ik zie dat Najib eigenlijk heel veel energievormen 

heeft van mijn vader. Ik zie mezelf als klein kind in de verlangens, dat mijn 

vader mij zou erkennen en mij lief zou hebben. Dat ik later naar mijn vader 

ging en liet zien hoe goed ik het maakte in Nederland en dat ik zonder 

school en opleidingen een goede carrière heb opgebouwd in de 

verzekeringswereld. En dat ik zonder echtgenoot mijn kinderen een goede 

toekomst heb gegeven, dat ik in een goede auto reed, goed huis had. Mijn 

vader kon mij nooit dat gevoel geven, dat erkenningsgevoel. Dus ik wist: ik 

moet mezelf gaan erkennen hierin, ik ben de schuldige hierin, omdat nu geef 

ik Najib de macht en ik geef hem het geld. Geld kan heel machtig zijn. We 

hebben hard gewerkt voor dat geld. Meester Isaak en ik gingen al twintig jaar 
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het land in, om mensen te overtuigen dat wij bestaan. Mijn hele leven heb ik 

gewerkt om op mijn achtentwintigste te zeggen: Meester, ik ga me schikken 

aan de wet van oorzaak en gevolg en ik draag deze gevolgen. Ik heb veel 

gedaan, werken met de mensen op geestelijk niveau en Isaak & de Schittering 

opzetten. Ik heb bereikt wat ik wilde. Ik heb de vakanties mogen bezoeken 

die ik wilde. Ik heb heel veel geld aan Najib kunnen geven. Ik gaf hem eerst 

de helft om mee te gaan naar die vakantie, omdat hij wilde eerst de macht 

voordat hij eigenlijk het vliegtuig instapte. Dus ik vond dat allemaal goed. Ik 

had niet dat respect naar mezelf toe, wat dat betreft. Omdat dan zat ik in een 

ander land, al die dagen in volledige afhankelijkheid zonder geld, omdat ik 

had het weggeven. Dat voelde voor hem goed. Hij ging er makkelijk mee 

om. Hij verloor het ergens links of rechts, of hij vergat het in de kluis. Hij 

dwong me om nog meer geld te halen bij de pinautomaat. Mijn respect naar 

geld toe ging zodanig minder worden dat Meester Isaak en de Goddelijke 

wereld mij overtuigingen moesten gaan geven: respect voor geld is belangrijk 

omdat geld is energie, daar koop jij positieve energie voor. Ik weet nog een 

voorval dat ik weer wilde verdwijnen naar het buitenland en ik had geld 

meegenomen om weg te gaan op vakantie. En ik had dat geld bij en ik ging 

even wat drinken en mezelf weer lam drinken. Ik zag een persoon die echt 

verkeerd behandeld werd door de ober, hij kreeg geen drank en werd buiten 

gezet. We raakte in gesprek en ik zag zijn erbarmelijke omstandigheden, waar 

hij woonde, en ik gaf hem gewoon het geld wat op dat moment in mijn bezit 

was aan hem. Die tweeduizend euro nu nog, denk ik bij mezelf: kind, hoe 

disrespectvol ben jij met Meester Isaak zijn geld omgegaan, je bleef maar 

geven aan mensen. Iemand hoefde maar te vragen je gaf en je gaf. Meester 

Isaak heeft mij verteld dat alles een wet van oorzaak en gevolg is. Wat je 

bent, straal je uit, trek je naar je toe. Ik trok dus ook mensen aan die bij mij 

kwamen halen. Najib wist ook, zij geeft weg, dus ze neemt mensen in huis en 

dan geeft ze weer die mens wat die nodig heeft.  

Het is mij ook overkomen dat ik iemand eventjes huisvestiging gaf bij mij. 

Dan werd ik wakker en dan was hij uit het raam geklommen en had hij alles 

meegenomen wat hij mee kon nemen. Dat heeft ook weer heel veel geld 

gekost. Dus mijn gevoel naar geld toe was ook niet goed. Ik moest daarmee 

in het reine komen. Ik moest werkelijk zien dat overvloedigheid van: ik heb 

het maar, ik kan uitgeven, heeft ook negatieve mensen aangetrokken die dus 
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eigenlijk geld ruiken en niet jouw bedoelingen ervaren. Dus Meester Isaak 

heeft me daar het afgelopen jaar heel veel bewustwordingen over gegeven. 

Geld is macht, maar kan je ook onmachtig maken. Ik heb geld nooit gezien 

als macht. Ik heb geld gezien als een ruilmiddel. Ik had geld. Ik heb een 

opvoeding gehad zonder geld. Die oude mensen die mij misbruikte gaven 

mij vijftig cent als ik langskwam. Dus ik spaarde het geld op en ik maakte van 

die vijftig cent veel meer geld en dan kocht ik cadeautjes voor mijn zus, mijn 

broer, mijn moeder, maar nooit voor mijzelf. Dus ik ben in aanraking 

gekomen met geld op hele jonge leeftijd. Ik ben heel arm geweest zonder 

geld, dat ik niet eens wist wat ik zou moeten eten en wat ik op tafel moest 

zetten. Toen ik ging scheiden en twee kleine kinderen had ging ik carrière 

maken in de verzekeringswereld, ging ik van arm naar goed, toen had ik weer 

geld. Op het moment dat ik Isaak & de Schittering ging openen kwam ik 

meteen in de realiteit van armoede, omdat ik zag dat er in Rotterdam veel 

armoede was. Dus mijn geld, die ik op had gebouwd, stopte ik in Isaak & de 

Schittering en ook in de boeken. Ik stopte mijn optredens in het land en ik 

liet mijzelf als directie de macht over beslissingen nemen, over mijn broeders 

en het sturen van. Ik had gelukkig Chantal, ze was toentertijd mijn 

rechterhand in mediumschap, in jaren van tijd. Ik moest daar mijn 

emotionele afhankelijkheid ook weer in overwinnen, wat ik ook later heb 

gedaan. Onze wegen zijn gescheiden, wat Isaak & de Schittering betreft. 

Maar toch hebben wij er een weg in kunnen vinden wat privé betreft. Soms 

moet je een beslissing nemen die noodzakelijk is om naar de volgende 

dimensie te komen. Een dimensie is een energievorm. Als je heel lang in een 

bepaalde dimensie hangt en er steeds maar niet uitkomt, dan kom je ook 

jezelf tegen. Je komt jezelf tegen in angst, gedachtes, emoties en gevoelens. 

Mijn angst naar Chantal was dat ik het niet zonder haar zou halen, omdat ik 

wist, zij is zodanig belangrijk dat ik zonder haar niet kan beslissen. Wat mijn 

agenda betrof of mijn optredens betrof of zakelijk wel of niet deze beslissing 

nemen, omdat ik hing mijn beslissing op haar beslissing af. Nu weet ik dat 

die emotionele afhankelijkheid ook daarnaartoe ging. Mijn zelfvertrouwen 

was laag. Haar zelfvertrouwen gaf me zelfvertrouwen om juist sterk te zijn, 

om te tekenen voor het contract van Isaak & de Schittering en een nieuw 

pand volledig te verbouwen en te openen. Dus ik weet dat ik zonder haar 

nooit ofte nimmer die beslissing had durven nemen. Maar mijn emotionele 
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afhankelijkheid ging mij parten spelen, het ging tegenzitten. Wat ik in deze 

jaren van evolutie heb geleerd is emotionele afhankelijkheid, wat houdt dat 

in? Je emoties zijn afhankelijk van de ander. Dus dat betekent jij moet je 

emoties afhankelijk maken van jezelf. Dus welke emotionele afhankelijkheid 

heb jij? Welke emoties toon jij naar de ander toe? Dat kan ik werkelijk terug 

gaan brengen naar zolang ik het kan heugen, dat ik altijd afhankelijk was van 

de emoties van anderen. Dus de andere persoon die gaf mij bepaalde emoties 

die mij blokkeerde. Om dus mezelf te kunnen zijn of mezelf te gaan geven in 

volledige relatie. Of mezelf te gaan geven aan een vriendschap of gewoon 

een prestatie. Er was altijd een strijd, ook met mijn loyaliteit. Ik ben loyaal 

aan mijn moeder, maar mijn vader brak mijn hart keer op keer. Mijn loyaliteit 

liet mij nog langer in huis blijven dan ik eigenlijk wenste. Totdat mijn 

loyaliteit afgebroken werd en ik een kans kreeg en niet meer terugkeerde. 

Mijn loyaliteit naar Najib brak ook, dat ik dan weer een andere weg opging 

en een andere man toeliet. Zoals ik al eerder zei, in februari wilde ik die 

relatie met het woord genoeg stoppen. Die stap heb ik genomen. Ergens 

tussen mijn verjaardag in heb ik hem weer toegelaten en in augustus, een 

aantal maanden verder. Heb ik hem volledig uit mijn leven gezet en zeven 

maanden van bewustwording en groei en loslaten volgden. Bekijk jezelf, voel 

jezelf en laat jezelf los in dezelfde destructie van zo’n energie die je kent en 

die je niet doorbreekt. Nu, 9 april, op een onbewoond eiland, in quarantaine 

met het Coronavirus. Kom ik tot bewustwording dat ik de bepalende factor 

ben van alles. Ik bepaal ieder mens die nu mijn vrienden zijn of niet. Ik 

bepaal in genegenheid wie ik toelaat of niet. Ik bepaal dit boek, omdat ik 

vertel mijn innerlijke waarheid of niet. Ik bepaal de relatie tussen mij en 

Chantal, omdat ik vertel hoeveel ik om haar geef wel of niet. Of ik hou 

mezelf in een bepaalde boosheid, door al hetgeen wat is gebeurd tussen haar 

en mij zodanig tegen. Dat ik niet meer open en eerlijk, oprecht hoef te zijn 

naar mijn hart toe. Dus ik bepaal, niemand anders. Mijn vader bepaalde met 

wie ik in contact mocht zijn, met die mag je niet praten, met die mag je niet 

omgaan. Dat laat ik niet meer toe, ik bepaal. Omdat mijn Meesters mij 

hadden verteld: de keuze is aan jou, omdat jij ziet wat jou geluk geeft, 

niemand is jij. Niemand weet wat voor jou het beste is. Dus op het moment 

dat je bepaald, bepaal je naar je hart toe. Jij bepaald dit leven, als je maar naar 

je hart luistert. Chantal heb ik naar me toegetrokken omdat ik had haar nodig 
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en nog steeds heb ik haar nodig. Toentertijd, toen ik in Rotterdam kwam 

wonen had ik haar zodanig nodig om mij wegwijs te maken in de mentaliteit 

van Rotterdam. En de menselijke aspecten van het leven. Ik was alleen maar 

bezig met geestelijkheid en mezelf te laten zien als Isaak & de Schittering in 

mijn werk. Zij stuurde mij van de ene locatie naar de andere locatie. Ik trad 

op en ik liet zien wat ik kon. Zij hielp mij om te zijn wat ik was. Dat bepaalde 

ik, omdat ik liet het toe, totdat er zoveel onenigheden ontstonden en de 

energie eigenlijk niet meer alleen maar positief was. Niet alleen maar door 

haar, maar ook door mensen waar we eigenlijk in groepsverband mee waren, 

dat ik weer opnieuw moest bepalen. Maar ook daar moest ik een nieuwe 

bepaling zetten. Hoe ga ik daarmee om? Moet ik haar volledig uit mijn 

bestaan halen of ga ik daar een weg in vinden? De tijd zal daar antwoorden 

in geven, omdat uiteraard zijn er heel veel vragen die onbeantwoord waren 

voor beide kanten. Maar ook heel veel boosheid van beide kanten en het niet 

eens zijn met elkaar. Omdat als je een ontwrichting hebt gehad, dan is 

negativiteit waar je eigenlijk in terechtkomt en dan moet je het uitvechten 

met elkaar en dat bepaal je ook zelf. Ga ik het goed uitvechten of ga ik het 

met ego uitvechten van: ik heb gelijk en jij hebt ongelijk? Zo werkt het niet 

want elk mens heeft gelijk, omdat elk mens heeft zijn eigen bewustwording 

en elk mens heeft zijn eigen groei in die bewustwording. Elke ziel is 

belangrijk. De energie ziel is jouw ziel. Is jouw ziel een spirituele ziel? Is jouw 

ziel een aardse ziel? Is jouw ziel een onervaren ziel? Is jouw ziel nog teveel 

verbonden met je vorige reïncarnatie? Ben je niet door je reïncarnatie 

doorgekomen? Zit je nog in bepaalde oplossingen van je menselijkheid, je 

geestelijkheid, je evolutie? Iedere ziel is uniek. Dus ik bepaal mijn ziel, mijn 

reïncarnatie omdat ik gekozen heb om te reïncarneren met mijn groep. Ik 

bepaal ook mijn vrienden. Ik bepaal mijn kinderen, mijn kinderen heb ik 

toegelaten en zij zijn tijdelijk bij mij. We bepalen ook hoe we omgaan met 

deze bewustwording. We zijn ook verbonden met elkaar. Ieder mens is ter 

aarde gekomen voor zijn eigen evolutie. Dus ik bepaal en de mens bepaald 

en mijn bepaling is gericht op mijn welzijn en andere mensen hun bepaling is 

gericht op hen welzijn. Als je hart goed is, wil niets in jou de andere mens 

kapotmaken en puur destructief zijn. Waarom zou je over moeten gaan in: ik 

bepaal jouw leven? Waarom zou je moeten zeggen: jij gaat nu loslaten. Ieder 

slachtoffer zou tegen de narcist moeten zeggen: jij gaat nu met mij 
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samenwonen, jij gaat nu voor mij werken, jij gaat nu alles terugbetalen wat je 

mij hebt gekost. Jij gaat mij liefhebben, jij gaat mij mijn zelfvertrouwen 

teruggeven, de vrouw in mij laten groeien. Je zit letterlijk in de macht van de 

ander. De ander kan jou alleen maar gelukkig maken als toevoeging. Je kan 

wel aangeven wat je wensen zijn. Dit wil ik hebben, dit wil ik terug, dat kan 

jij doen. Weet wel, als de ander persoon nee op zegt, wat ga je er dan mee 

doen? Ga je dan zeggen: ik wil je nooit meer zien, geef je dan de strijd op en 

zeg je: dit was het? Of ga je daar een weg in vinden, dat je zegt: oké, ik heb 

gewoon twee huizen aan jou gegeven in materiële zaken, reizen, uit eten. Ik 

heb je zoveel gegeven, je hebt me zoveel geld gekost, je hebt me zo vaak 

psychisch mishandeld, fysiek mishandeld, ziekenhuizen laten zien. Door jou 

ben ik terechtgekomen in spanningen, ben ik gaan drinken en mijn rijbewijs 

kwijtgeraakt, tot twee maal toe. Ik heb zoveel geleden onder jouw 

dominantie dat ik de verkeerde beslissingen heb genomen van toelaten van 

deze mannenenergie, die tijdelijk in mijn leven waren. En dan kreeg ik een 

stalker over me heen, doordat jij mij zodanig in de wanhoop bracht. Jij bent 

de schuldige van mijn karma. Ik heb ruzie met mijn vrienden gehad door jou. 

Ik heb mijn werk verwaarloosd door jou. Ik heb jou zelfs boven Meester 

Isaak gezet. Ik heb mezelf keer op keer moeten terugvinden door die stress 

die jij hebt gegeven. Jij hebt mij ongelukkig gemaakt. Nee, Meester Isaak 

zegt: dat is geen waarheid. Jij hebt jezelf ongelukkig gemaakt. Jij hebt het 

toegelaten. Jij hebt jezelf in die energie willen brengen. Jij hebt jezelf 

emotioneel afhankelijk willen maken. Jij hebt hem willen zien als de prins op 

het witte paard. Jij wilde tijd met hem doorbrengen. Jij wilde jaren met hem 

zijn. Jij wilde niet verder kijken dan alleen de energie hij. Ik, ik, ik, heb het 

zelf gedaan. Nu is hetzelfde, ik, ik, ik, kan het ook weer zelf doen. Ik kan 

hem zodanig in mijn leven toelaten dat het geen pijn meer doet. Dat hij me 

geen pijn meer doet. Dat ik wel alles kan herstellen wat er te herstellen valt. 

Ik wil mijn rijbewijs weer terughalen. Ik wil mijn zakelijke dingen weer 

zodanig op een rij zetten, dat het weer voortgezet kan worden waar het is 

gebleven. En de schade die het heeft gebracht met de externe impulsen, die 

mij willen vernietigen, die Isaak & de Schittering hebben geprobeerd te 

vernietigen. Die mij en Meester Isaak zijn geld probeerde af te pakken, dat ik 

dat in het verleden kan zetten en dat ik kan zeggen: oké, het is maar materie, 

het is maar geld. Je krijgt je tweeduizend euro niet terug die je spontaan hebt 
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gegeven. Je krijgt je onschuld niet terug. Dat je in de ogen van Najib vreemd 

bent gegaan, je zou het zo als je het wil bestempelen vreemdgaan, kunnen 

noemen. Als ik het vanuit mijn perspectief ziet niet, ik heb het eerst 

uitgemaakt en dan de man toegelaten. Het is de wet van oorzaak en gevolg, 

had je het maar niet uit moeten maken. In je hart was het niet uit, maar je 

hebt het uitgemaakt. Je liet jezelf in de woorden en emoties van: het is uit. 

Dan pakte je een fles wijn en liet je meesleuren. Je raakte in paniek en je kon 

niet meer slapen. Je ging zwerven op straat en je zocht vermaak, externe 

vermaak, je reed onder invloed en je was op straat midden in de nacht onder 

invloed. Je zat in één of andere louche bar voor je uit te staren, dat is jouw 

wet van oorzaak en gevolg. Jij veroorzaakte dat in jouw bewustwording van: 

dit is goed voor mij. Nu moet jij weer teruggaan in de essentie van wat is 

werkelijkheid voor jou: is het goed om dronken te zijn? Nee kind. Is het 

goed om dagen op bed te liggen? Nee kind. Wil jij dat? Nee kind. Deze 

bewustwording heeft Meester Isaak mij de afgelopen maanden, duidelijker 

dan eerder gegeven. Ik wist wel dat ik niet oké was, omdat Meester Isaak zei: 

kind, als je het wil ervaren, wie ben ik om het jou niet te laten ervaren. Ik ben 

je Meester en een Meester wil ook dat zijn studenten hen eigen Meesterschap 

ervaren in het heden en in de toekomst. In het verleden was jij de Tere 

Bloem en nu ben jij de Schittering, zorg dat je weer gaat schitteren. Ja, ik ben 

de Schittering en ik ben trots dat ik door het afgelopen jaar, wat mij 

ontzettend veel heeft geleerd en pijn heeft gedaan, alleen maar sterker ben 

geworden. Alleen maar sterker. En Isaak & de Schittering staat er nog, we 

zijn er nog, ondanks dat er externe impulsen zijn geweest. Zoals de 

Belastingdienst, die even heel de boekhouding op zijn kop wilde gooien door 

een tipgever van jaloezie. Mijn auto werd in beslag genomen doordat de 

Belastingdienst zei: hoe kom je aan het geld? Ik heb duidelijk aangegeven: 

kijk naar het werk wat ik heb gedaan van verleden tijd, als de Schittering, als 

het medium en dat ze daar de boekhouding op na gaan pluizen. Puur door 

iemand die een tip geeft en zegt: hoe hebben zij Isaak & de Schittering 

neergezet? Er is een giftige slang bij Isaak & de Schittering binnengekomen. 

Ik zeg altijd: wat recht is, is recht en wat krom is, is krom. Dus als de 

Belastingdienst ons krom vind moeten wij het rechtzetten en wij moeten 

aangeven: dit is wat er is en meer dan dat is er niet. Zelfs hierop heb ik geen 

geheimen, anders deel ik het niet in dit boek. Het is wel dat de wereld 
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zodanig gemeen kan zijn dat jaloezie veel kapotmaakt. Omdat als Isaak & de 

Schittering voor de minderbedeelden is en wij het hebben opgezet in de 

puurheid van ons hart, gegeven aan de minderbedeelden. De hele stichting is 

opgebouwd van mijn donaties, met mijn dagelijkse opreden, van mijn 

jarenlange bloed, zweet en tranen. Als ik de enige sponsor van Isaak & de 

Schittering ben en er op papier ook te zien is dat er geen andere donaties zijn 

dan mijn donaties, waarom zou ik dan iets verkeerds hebben gedaan? Dus ik 

blijf bij recht en ik blijf niet bij krom. Ik geloof en dan zeg ik tegen God: jij 

wilde dat ik Isaak & de Schittering opzette, dus zorg ook God dat wij hier 

uitkomen. Dus als de mens jou belast zoals de Belastingdienst belast, hoe ga 

je met de belasting om? Gewoon letterlijk hoe ga je met de echte belasting 

om. Hoe ga je met de mens belasting om, hoe ga je met je kinderen om, hoe 

laat je je belasten? Of zeg je: ik laat mij niet belasten? Ik kijk naar wat 

werkelijk is en wat onwerkelijk is probeer ik werkelijk te maken. Ja, machten 

zijn er boven mij. Dus ja, ik kan me schikken naar de machten, maar 

niemand kan mijn hart belasten, niemand kan mijn geweten belasten zoals ik 

dat kan belasten. Dus als ik ergens geld moet gaan geven en ik beschuldigd 

wordt van: ja, jij hebt gereden onder invloed, ze kijken niet verder van: jij 

bent even de auto ingestapt. Je hebt gezeten en dat is verboden en je bent je 

rijbewijs kwijt. Ze kijken niet verder dan dat moment. Ze kijken niet wat de 

belastbare situatie is geweest, waarom ik in die auto stapte. Dan weet ik, de 

mens kan jou hier niet gelukkig maken, in elk moment van moment. Jij moet 

jezelf gelukkig maken in elk moment van moment. Dus zorg dat jij jezelf 

goed bekijkt, goed voelt en loslaat. Ruim je troep op. Heb je ruzie met een 

vriendin, ruim die ruzie op. Heb je ruzie met je kinderen, ruim het op. Als jij 

het niet opruimt, wie moet het dan opruimen? De grootste levenservaring is 

het gemis van mijn dochter. Mijn dochter heeft altijd gezegd: mam, als ik jou 

zie drinken dan ben ik weg. Omdat zij heeft een hekel aan mijn situaties van 

dronken zijn, op bed liggen, ziek zijn, onverzorgd en de beschadigingen die 

het bracht. Omdat ik was niet bereikbaar, ik was ook niet dienstbaar, ik kon 

niet werken en dan moest ik een aantal dagen mezelf weer herstellen. Het 

was altijd maar een aantal dagen, omdat ik ziek werd en weer nuchter moest 

worden. Met oudjaar-nieuwjaar werd de stress weer te veel dat ik na 

maanden, vier/vijf maanden afstand had genomen en weer volledig oké was. 

Najib gaf me zoveel stress met Kerst en de emoties die daar in huis waren, 
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tussen mijn schoonzoon en mijn dochter en net geboren kleinkind, brachten 

mij tot frustratie. Dat ik gewoon macht probeerde uit te oefenen door een 

foto te sturen van een glas wijn. Die gevolgen heb ik gedragen, vijf maanden 

lang. Mijn dochter was uit huis gevlucht met mijn kleinkind en ik wist niet 

wat er met mijn kleinkind gebeurde en wanneer ik ze terug zou zien. Dat is 

op Bevrijdingsdag gebeurd, vijf mei, dat mijn kleinkind weer terugkwam en 

mijn dochter. Mijn dochter had besloten een einde te maken aan haar relatie, 

omdat hij een grote invloed had op haar relatie. Al die stress en emoties 

voelde ik al die tijd, zonder dat het uitgesproken was. Mensen voelen elkaar 

aan. Je weet dat de energie goed is. Je weet soms niet waarom je iets voelt als 

je in de nabijheid van de ander bent en leeg raakt. Ik voelde in de Kerst 

periode stress. Ik voelde dat mijn blik afwendde van de blik van mijn 

schoonzoon. Ergens in mijzelf wist mijn innerlijke zelf de strekking hiervan. 

Achteraf, weer achteraf, kwamen de antwoorden. Hij beïnvloedde mijn 

dochter en hij ontnam mij mijn kleinkind, de eerste tijd van haar leven. En 

nu, weet ik: mijn dochter is terug en nu weet ik, er is een tweede terugval 

geweest in augustus. Mijn dochter was weer weg en nu is mijn dochter weer 

terug. Nu, zoveel maanden verder, zal mijn dochter niet uit huis verdwijnen 

zolang ik weet wat ik doe. Wat ik doe is altijd mijn intuïtie volgen. Mijn 

intuïtie zegt: heb je ooit drank lekker gevonden? Nee. Heb je het ooit echt 

geproefd of niet? Waarom deed je het? Mijn intuïtie zegt: het is vernietiging. 

Waarom wilde ik mezelf vernietigen? Ik wilde niet mezelf vernietigen, ik 

wilde de situatie vernietigen. Omdat ik ongelukkig was. Waarom was je 

ongelukkig? Omdat ik zocht liefde. Bij wie zocht je de liefde? Bij Najib. Dus 

dan kwam ik altijd weer bij Najib. Vond je geen liefde bij andere mannen? 

Nee. Waarom liet je de andere mannen dan toe? Vermaak. Het is puur 

vermaak. Het maakte de situatie alleen maar erger. Dus de antwoorden liggen 

bij jezelf. Als jij jezelf af gaat vragen: waarom, waarom, waarom? Dan komen 

automatisch zonder na te denken de antwoorden. Luister naar de eerste 

intuïtie die binnenkomt. Als je erover na gaat denken is het niet meer intuïtie, 

maar zijn het je gedachtes. Ik werk nu al twintig jaar als medium en natuurlijk 

voor de lezers, als ik een moment had van terugval en ik dronk, dan was ik 

niet aanwezig en was ik ergens ver in het land verstopt. In welk land het ook 

mag zijn, welke buitenland of mijn dromenland. Dan was ik niet 

praktiserend, omdat Meester Isaak werkt niet met iemand die onder invloed 
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is en zeker niet als ik hem werd. Dat betekent dat hij het lichaam in moet 

treden, in het lichaam van mij, maar mijn Meester zal zich niet in schande 

neer gaan zetten. Ik heb veel geleerd. Ik heb geleerd het woord acceptatie, 

accepteer om je waarheid te vertellen aan de mens. Accepteer je emoties. 

Accepteer dat je gevoel je leermeester is en ervaar emoties. Accepteer dat je 

in de Coronavirus zit en de wereld niet kan veranderen, alleen je innerlijke 

wereld, hoe ga je met deze tijd om? Accepteer dat Najib en jij niet toevallig 

bij mekaar zijn, omdat je hebt erom gevraagd, je hebt erom gebeden, je hebt 

erom gesmeekt. Gooi deze mooie tijd niet destructief weg. Accepteer je 

lichaam en verander er wat aan. Vind je jezelf te dik, val af. Ik bepaal zelf hoe 

mijn lichaam eruit moet zien. Ben ik niet eens met een aantal rimpels die 

ontstaan zijn, dan kan ik daar medische chirurgie toepassen. Mijn borsten 

heb ik al veranderd. Dat bepaal ik zelf. Wil ik mijn auto terug, dan moet ik 

mijn rijbewijs halen. De auto is terug in mijn garage. Mijn financiële zaken 

moeten op orde gezet worden, door al die stalking verhalen die me 

achtervolgen en de jaloezie mensen die eigenlijk jaloers waren op Isaak & de 

Schittering en dus navraag gingen doen in het kliksysteem. Ben ik financieel 

rijker in geworden? Nee. Ben ik emotioneel rijker geworden? Ja. Ik was niet 

eerbiedig met een aantal zaken en nu ben ik eerbiedig. Ik eer en ik bid. Ik bid 

tot God, dat hij mij de weg wijst en dat deze Coronatijd een leerzame tijd is, 

omdat ik kan de wereld niet veranderen, maar ik kan wel mijn innerlijke 

wereld veranderen. Ben ik anders na deze Coronatijd? Omdat in Nederland 

confronteert de waarheid, de waarheid kom je tegen en de waarheid ben ik. 

De waarheid van elk moment. De waarheid tussen mij en wie dan ook. Ik 

kan op afstand ook de waarheid vertellen, dus ik hoef niet eens aanwezig te 

zijn. Maar dat is een andere soort waarheid, omdat als je op afstand bent dan 

zit je niet in elkaars energie. Je zit in de energie van verstand maar je zit wel 

in elkaars energie van het hart, omdat ik hou van mijn mensen en ze houden 

ook van mij. Dus elke waarheid is gebaseerd op de waarheid van dat 

moment, maar niet waarheidsgericht naar jou als mens zijnde. Maar mijn 

waarheid is wat ik ben in liefde. Ik ben een gever en ik heb veel fouten 

gemaakt, omdat die fouten hebben mij wegen laten zien die misschien niet 

nodig waren geweest. Maar als ik die wegen niet had gezien had ik er niet 

over kunnen spreken. Dus is het fout of is het niet fout? Dat zal God 

bepalen. Omdat mijn waarheid is de energie God en hij bepaald of het goed 
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is of niet goed is. Omdat op het moment dat ik terug ga naar huis en ik zie 

God in mijn hart en hij zegt tegen mij: kind, hoe tevreden ben jij? Dan moet 

ik in waarheid tegen God kunnen vertellen: ik ben zodanig tevreden of ik 

moet tegen God vertellen: ik ben niet tevreden, ik wil weer reïncarneren, ik 

wil het anders doen. God weet wat mijn behoeftes zijn en hij zal zeggen: 

kind, heb jij je behoeftes gevolgd? Zeg ik ja. Heb je de wet van oorzaak en 

gevolg geleerd? Zeg ik ja. Wat voor behoeftes heb je nu? Ik zeg: ik wil nu bij 

Meester Isaak zijn, ik heb hem zodanig moeten missen, fysiek gezien, dat ik 

moest leven op zijn energievorm. Ik moest hem levend maken door mij en ik 

wil hem zien, ik wil hem voelen en nu ben ik geest, ik heb geen fysieke 

lichaam meer. Ik kan hem nu zien zonder beperking en dan kan ik met hem 

gaan praten van geest tot geest, in energie over al hetgeen wat me bezig heeft 

gehouden en dan wil ik één ding weten van Meester Isaak: ben ik een goed 

instrument, ja of nee? Op het moment dat ik deze vraag stel weet ik dat hij 

zegt: wat vind je zelf? Ben je een goed instrument ja of nee? Namasté, de 

Schittering. 
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Automatisch schrift 10 april 2020 
 

Paasboodschap 2020 
 
 

Isaak: Namasté. Pasen is de dag der herdenking. De herdenking van Jezus 

Christus, de zoon van Maria en de zoon van Jozef, de zoon van God. De 

zoon die zijn leven heeft opgeofferd om alle zonden tot zich te nemen in zijn 

kruisiging en te sterven, dan ook met al hetgeen wat er in het verleden en in 

de toekomst zal plaatsvinden. Hij draagt de zonden, hij draagt de belasting 

van elk. Hij bevrijd je van je zonden en van elke belasting geestelijk en 

lichamelijk. Hij, die jouw hart kan vervullen, als jij jezelf tot hem keert. Als jij 

bid tot het oneindige, het Al, en jij roept zijn naam en je zegt: Jezus, en je 

vraagt om Jezus, om geestelijke moraal en fysieke steun. Dan zal hij jou de 

steun geven omdat hij hoort elk gebed, dat energie is. Vier Pasen met jezelf. 

Vier Jezus in je hart. Hij die geboren is en hij die gestorven is. Al dat maakt 

de eenheid compleet van geboorte en dood. Jullie vieren zijn geboorte en 

jullie vieren zijn kruisiging en jullie vieren zijn her opstand, dat hij weer 

herrijst, in het midden van elk. Zijn tempel is afgebroken en zijn tempel heeft 

hij opgebouwd in de harten van de mens. En nu, in de telling van jullie, is het 

al 2020 jaar geleden dat hij tussen jullie leefde. En weer zeggen wij: lieve 

kinderen, hij leeft voort in elke ziel, in elke flora en fauna, in elke evolutie 

van ieder en iedere reïncarnatie is bestemd en gaat naar zijn bestemming toe. 

Ieder welkom bij ons, is dood bij jullie. En ieder welkom bij jullie, is dood bij 

ons. Ontvang zijn liefde en ontvang zijn namasté. Hij groet jouw hart door je 

opening van je eigen zelf. Jij bepaald of er een opening is, ja of nee, en hij 

groet je hart in namasté. Namasté is het woord: mijn hart groet jouw hart, en 

je opent je hart voor hem. Ieder weet de beelden te herkennen in de kerken 

of in jullie huizen. En als je het Jezusbeeld aankijkt dan zie je dat hij wijst 

naar zijn hart. Hij wijst naar zijn namasté. En hij vraagt dat jullie naar jullie 

eigen wijsheid wijzen en dat jullie jullie wijsheid met hem verbinden en zijn 

wijsheid tot jullie nemen in overschaduwing. Hij begeleid de mens met zijn 

wijsheid. Ik, de Schittering, ben wijs geworden door gebed en door toelaten. 

Ik laat Jezus Christus toe in mijn hart. Volg je intuïtie, volg je hart. Wees je 

intuïtie en wees je hart. De wereld is een mooie planeet waar jullie op mogen 
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reïncarneren. De wereld moet nog vele levens tot zich laten komen en die 

reïncarnaties moeten voltooid worden. Omdat op het moment dat het licht 

uitgaat op jullie wereld, dan zouden jullie zien dat er kinderen zijn in de 

wereld die het onzichtbare heet, niet tot evolutie kunnen komen, dat zij 

vrijheid in de eeuwigheid gaan vinden. Daarom lieve mensen, en mijn naam 

is de Schittering, en samen met mijn Meester Isaak spreken we dit voor jullie 

in, dat jullie een paasboodschap mogen hebben. En de paasboodschap is 

deze: wie ben jij zonder God en wie ben jij met God? Zal God jouw leven 

verbeteren als jij een relatie met God opbouwt? Of zou God jou straffen als 

jij zegt: ik ben gelovig, ik geloof in de eeuwigheid en ik geloof dat God mijn 

gids is. Hij gidst mij in de liefde van de vorm van wezen: ik ben Hij wijst me 

de weg vanuit mijzelf en ik kan de mens een boodschap ook doorgeven 

doordat ik mezelf openstel voor het doorgeven van deze boodschap. Wees 

God, liefde is samenzijn. Liefde is delen. Liefde is overgave. Deel je liefde 

met de ander. Geef jezelf over aan de ander en wees samen. Wees samen in 

deze tijd van tijd, omdat deze tijd van tijd is voor vele mensen een 

angstaanjagende tijd, een tijd van evolutie en opruiming. De mens kan 

komen tot innerlijke inzichten en de mens gaat inzien dat wat hij in 

natuurlijke weg alleen maar heeft gehad, zal hij nu in de natuurlijke weg weer 

terug moeten gaan vinden met balans. Balans tussen lichaam en geest en ziel. 

En de natuurlijke weg is balans op Moeder Aarde. Moeder Aarde verdient 

liefde van zijn inwoners. Moeder Aarde verdiend jullie toewijding, dat jullie 

Moeder Aarde in goede orde behouden. Behoud Moeder Aarde voor jullie 

naasten en behoud jullie Moeder Aarde voor degene die gaan volgen na jullie 

leven. Laat Moeder Aarde een ruimtelijke planeet zijn voor ieder en deel haar 

goederen met ieder in ruimte. Er is ruimte genoeg voor ieder. Maar er is ook 

genoeg energie voor ieder, positieve energie. Dus geef de Moeder de ruimte 

en de energie die Moeder Aarde nodig heeft om te kunnen bestaan. Vervuil 

Moeder Aarde niet. Wees voorzichtig met vervuiling. Vervuil jezelf niet. 

Wees voorzichtig met vervuiling van jezelf. Wees schoon naar jezelf toe, 

maar wees ook schoon naar Moeder Aarde toe. Geef haar de energie terug 

die zij uitstraalt. Geef haar de liefde terug. En simpel kan het zijn door een 

gebed, dat je zegt: Moeder Aarde wordt rustig, ontvang mijn liefde. En 

simpel zal het zijn als je tegen de Moeder zegt: ik zal mezelf verschonen in 

hart, in ziel en in lichaam en ik zal jullie aarde ook in hart en liefde 
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schoonhouden. Omdat jullie aarde is de aarde van de kosmos. Omdat de 

aarde is één planeet van reïncarnatie voor de fysieke mens. Maar jullie aarde 

bestaat in de kosmos tussen al die planeten en is niet van de mens, is van de 

kosmos, van het Al. En de aarde mag zijn in de kosmos en wij mogen zijn op 

de aarde, door de wil van Moeder Aarde. Ontvang mijn liefde Moeder Aarde 

en laat mij in liefde terugkeren naar huis als de tijd, die mijn tijd is, is 

gekomen. En tot die tijd zal ik Moeder Aarde zien als mij thuis en haar 

verwelkomen in mijn hart, en de mens verwelkomen in mijn hart, die op 

Moeder Aarde leven en om mijn hulp vragen. De hulp van Meester Isaak & 

de Schittering en de Bron der Wijsheid. Mijn liefde is gevoed door de Bron 

der Wijsheid, is geen menselijke liefde. Menselijke liefde is beperkt, het is een 

kosmische liefde. En mijn kosmische liefde ontvang ik door bidden. Ik bid 

naar Moeder Aarde, omdat ik ben te gast bij Moeder Aarde en ik bid naar de 

kosmos, omdat ik dank de kosmos dat ik alle elementen van het bestaan heb 

ervaren. Het elementen van aarde is een belangrijke element. Het element 

van vuur, energie is een belangrijke element. Het element van lucht is een 

belangrijke element. Het element van water is een belangrijke element. Dus 

ik doop mezelf in het water, ik ontvang mijn vurige energie terug, ik zette 

mezelf op Moeder Aarde en ik bid tot God en ik ben verbonden met het Al. 

Al wat er is, is al wat ik ervaar. Heerlijkheid zal het antwoord zijn. Ik ontvang 

heerlijkheid, zachtheid, overstroming en energie. Ik, de Schittering, groet 

jullie allen samen met mijn Meester Isaak in namasté. Fijne Pasen.  

 

God zegen jullie. 

De Schittering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 167 

Automatisch schrift 11 april 2020 
 
 
Schittering: Namasté. Morgen is het Pasen, de dag van mijn Meester, onze 

Meester. Meester Jezus is gestorven voor de waarheid. Hij stond voor de 

waarheid. Hij vertelde dat hij een kind van God is, en heeft ons verteld dat 

wij dat ook zijn, een kind van God. Hij vergaf iedereen tijdens zijn 

doodsstrijd, zelfs zijn verraders. Wees Jezus op Pasen en wees een kind van 

God. Verhef jezelf boven je eigen, zoals Meester Jezus dat ook heeft gedaan. 

Wees liefdevol, ook voor je naasten die je niet lief hebt, maar in herinnering 

van jullie Meester. Open je hart en deuren, die bij aankloppen niet geweigerd 

mogen worden door je eigen beslommeringen en blokkades. Meester Isaak 

en ik gaan erbij zijn en we vieren het collectief in bewustwording van onze 

Meester en zijn leerscholen. Deze dag van Pasen is ook de dag van Maria, 

omdat wij besloten Maria de mensen te laten begeleiden en zijn lering niet 

dood te laten gaan, zoals Jezus fysiek dood is gegaan maar in de geest nog 

leeft. 

  

De Schittering  

 

Schittering: Soms hoeft er maar één ding te gebeuren en opeens slaat je 

blijdschap om en verdwijnt het als sneeuw voor de zon. De hele dag was ik 

blij, ondanks deze quarantaine en niet wetende wanneer ik naar huis kan. Ik 

heb zelfregulering en ik was blij ik even naar buiten kon, al is het met een 

masker op. Er is niets te zien, behalve zielsarme gebouwen die restauratie 

nodig hebben of afgemaakt moeten worden. Het was voor mij oké, ik had 

goede gesprekken gevoerd waar ik mij nuttig en dienstbaar in voelde en ook 

gewaardeerd. Ik hou altijd rekening met mijn omgeving, ook of mijn energie 

positief is. Ook heb ik altijd tegen de kinderen gezegd: mobiel uit aan tafel. 

Hier gaan de mobiels steeds aan, omdat hoe hou je anders contact met je 

geliefden, maar bellen aan tafel, toen Najib een keer zei: kan dat niet later? 

Toen deed ik dat ook, maar andersom is het: bellen, appen, filmkijken. Na 

het sporten deed ik toch de moeite om, al hoeft het voor mij niet zo zeer, er 

is hier toch niemand die mij mooi aangekleed hoeft te zien. Toch nog de 

zoveelste douche en hup wat aantrekken wat anders is dan mijn gemakkelijke 
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kleding. We zijn letterlijk nog geen één minuut aan tafel en hij gaat bellen en 

blij wezen. Ik dacht daar stopt hij zo wel mee, maar nee hoor, hij bleef praten 

en had de grootste lol. Het voorgerecht kwam, eindelijk een goed 

voorgerecht dacht ik, het smaakt goed, ziet er goed uit, maar nee, iets knaagt 

hier. Ik zei: kan dat niet straks, de hele dag heb jij tijd voor anderen, even 

respect naar mij toe nu. Hij pakte het gesprek weer op en ging doorpraten en 

opeens liet ik met geluid de vork vallen en stond op en vertrok. Ik wist: die 

komt binnen. Omdat een narcist wil niet ontmaskerd worden, en hij doet nu 

al sinds we hier zijn zo zijn best om de maskers op te houden. Wat doe ik 

nu? Mij onbeschoft daar bij hem aan tafel houden. Ik bleef weg, reageerde 

een tijd niet op zijn oproepen en toen hij via een bericht weer narcistische 

opmerkingen maakte, heb ik maar gezegd het niet lekker was. Ben ik maar 

teruggegaan, ook met geluid, ik zag dat hij mijn eten op zijn bord had gelegd.  

Nu zat hij in schaamte, zo keek hij ook om zich heen. Hier was de omgeving 

niet de omgeving waar hij op los kon slaan en kon schreeuwen, we zitten 

tenslotte in quarantaine, niet wetend hoelang en dat ook nog op mijn kosten, 

zoals al zeven jaar lang. Dus deze narcist weet echt een situatie naar zijn 

hand te spelen en omdat ik los ben van zijn emotioneel projectie kan ik nu 

gewoon mijzelf zijn en nee zeggen op zijn manier van doen. Ik kies niet meer 

voor een narcist en de hele inhoud van de narcist, dat betekent ik verander 

en zal mijn omgeving daardoor ook veranderen? Nou, als hij, Najib, die 

bewustwording tenminste krijgt, dat hij moet veranderen als hij nog in mijn 

leven wilt zijn na deze quarantaine, dan zal hij echt wel moeten veranderen in 

Gods zegen. Morgen is het Pasen, ik ben benieuwd hoe God mij gaat 

beïnvloeden voor deze Pasen. Omdat vorig jaar Pasen was ik in wanhoop en 

hoop over deze narcist en vierde Pasen met Chantal ik liet die stalker voor 

het eerst toe in mijn huis en leven, wat een verhaal naar Najib toe werd. Maar 

niet de moeite waard is om teveel te benoemen. Omdat echtheid bleek 

onecht te zijn op het moment dat ik hem afwees als mijn partner. Indien ik 

daar wel eerlijk en oprecht in was van: zie mijn verdriet en zie mijn wanhoop 

en hoop. Maar ik ben nog niet los van Najib en niet bereid om iemand toe te 

laten in deze tijd, wel als pleister, maar niet in echte verbintenis naar de 

toekomst toe.  
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Automatisch schrift 12 april 2020 
 
 
Schittering: Mijn eerlijkheid en oprechtheid is er. Degene die mij persoonlijk 

kent, weet dat ik veel praat over echtheid en emoties en altijd mensen help, 

als ik nood zie. De stalker kwam voor Pasen en wilde meteen tekenen voor 

altijd. Zou dat komen omdat hij een asielzoeker was en mij een verhaal 

vertelde waarom hij asielzoeker is geworden? Het verhaal was dat hij de 

eigenaar was van een luxe maar klein hotel, met veel grond en natuur. 

Doordat hij zijn politieke mening heeft geuit kreeg hij als straf vijf jaar 

gevangenisstraf. Dat heeft hij gekregen, en natuurlijk in mijn nare tijd van 

genoeg tegen de narcist. Jij misbruikt mijn energie niet meer, jij slaat mij niet 

meer met je negatieve dominantie, daardoor trok ik de moeilijkste narcist 

aan, een gesloten narcist. In het begin merkte ik niets op, behalve volledige 

overlading van liefde. Al zijn woorden waren juist de woorden die ik van 

Najib wilde horen, en ook al zijn daden, zelfs zijn gedachten waren zo 

positief. Ik was zijn lichtpuntje in zijn donkere tijden en in mijn donkere 

tijden kreeg ik liefde, of het echt of onecht is, dat is de vraag. De maanden 

gingen voorbij en ik kon niet genieten van hem. Hij gaf mij irritatie. Er was 

geen ruimte meer in mijn privacy en na vele gesprekken van geef mij de 

ruimte, stop met je overdrijven van teveel energie van jezelf te geven. 

Besloot ik dan maar om alleen los te komen van Najib, dan met hem, de 

stalker, die ik nu zo noem. De stalker wist niet van ophouden en hij liet juist 

mijn karakter zien. In hem zag ik mijzelf, zo was ik dus naar Najib toe, 

precies zoals hij nu tegen mij deed, zo was ik naar Najib toe. Ik zag het 

verschil zo goed van emotionele afhankelijkheid of sterk bij jezelf blijven. Ik 

stopte hem het liefst in het verleden en dat gaf mij alleen maar schade en 

schade naar mijn broeders toe. Schade aan Isaak & de Schittering en zelfs 

aan mijn kinderen, maar dat was mijn wet van karma wist ik. Ik ontweek de 

karma niet, ik liet die karma toe. En ja, ik heb die karma geaccepteerd en dat 

gaf de stalker wanhoop en hoop. En ja, ik ben er sterker uitgekomen en ik 

ben naar een EDMR therapie gegaan.  

En nu, een jaar na mijn ontmoeting, zit ik hier, sterker dan ooit in het woord 

nee te zeggen. Ik wil geen narcist, verborgen of open, aantrekken en wat nu? 

Nu is er wat er nu is en meer dan wat er nu is, is er niet. In afwachting van 



 170 

wat morgen geeft, blijf ik oefenen om niet in een terugval te vallen van 

emotionele afhankelijkheid en ook niet extern. Maar intern mijzelf compleet 

te voelen, wat een hele zoektocht betekent. Ik geef de tijd, de tijd om mij de 

antwoorden te geven, om het nu verankerd te laten worden. Mijn nieuwe 

instelling, of blijft het bij goede voornemens? Na dit tafel incident en mijn 

energie die ik nog steeds vasthoud en niet loslaat, is het wachten of Najib 

berouw gaat tonen. Dat het soms nodig is om zelf nu het tij te gaan keren, en 

niet af te wachten totdat ik weer het tij ga keren. Omdat ik altijd begon te 

keren en nu het Pasen is, zou ik een goede reden hebben om het tij te gaan 

keren ook. Jezus is vandaag in aandacht, maar mijn Jezus is elke dag in mijn 

innerlijke aandacht, omdat ik verkondig zijn leringen uit aan Meester Isaak 

zijn studenten. Ik wil een voorbeeld zijn voor mensen die een narcist in hen 

leven hebben en dat no contact, wat de deskundigen steeds zeggen: heb geen 

contact met een narcist, een narcist is een verloren ziel. Daar blijf ik niet in 

geloven, omdat een narcist kan genezen bij zijn eigen wil van willen, toch 

Meester Isaak? 

 

Isaak: Kind, vergeten is moeizaam, het gaat moeizaam. Stap voor stap moet 

de mens besluiten om te vergeten wat hem is aangedaan. Op het moment dat 

de energie van de remmingen weg zijn en het is werkelijk in 

vergeetachtigheid gebracht, tijdens het fysieke leven nu. Dan zal de mens 

zien dat ook al leef je in dezelfde tijdlijn, hij over kan gaan tot het opbouwen 

van nieuwe herinneringen en dan vergeet ie zijn verleden. Behalve als de 

mens weer die energie in zijn verleden gaat opzoeken, hij gaat zich mee 

verbinden en weer overgaat tot herinnering, kan hij daar op teren. Mensen 

die terug willen gaan naar vorige levens, ze willen weten wie zij zijn geweest 

en waarom. Dat zij bij ons komen en ze willen in geboorte weer via 

ademhalingstechnieken of via hypnose toe gaan passen en die herinneringen 

op gaan halen, die altijd gegrift zijn in je onderbewustzijn, in je ziel, daar zijn 

we tegen. Het beste is om in het nu te leven en al hetgeen wat je mee hebt 

gemaakt, wat negatief is, puur te vergeten. Dat doe je met zelfdiscipline. Je 

gaat jezelf zelfdiscipline toe eigenen dat je tegen jezelf gaat zeggen: ik leef nu. 

En vanaf het nu schep je nieuwe herinneringen, begin je nu en ga je jezelf 

verbinden met hetgeen wat  je wenst en wilt. Het doel, en laat je niet 

weghouden van je doel. Je kijkt hoe jij je doel kan bereiken en je kijkt ook 
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hoe mensen deel kunnen nemen in dit leven nu, dit moment van nu met je 

doel en je vervolgt je leven. Dus je leeft in het nu en je bouwt het op naar de 

toekomst. Dan is jouw innerlijke zelf en jouw hersencapaciteit zodanig actief 

dat ze gaan vergeten. Ze gaan vergeten wat hen is aangedaan. Dus al hetgeen 

wat hen is aangedaan vergeet je. Als je werkelijk wilt vergeten, dan zal je zien 

dat je kan vergeten. Als je niet wilt vergeten dan blijf je die energie instappen 

door gedachtes, woorden en daden te gebruiken. Dus je gaat erover 

nadenken, je gaat erover spreken, dus je verricht een daad daardoor. Het is 

belangrijk om te besluiten in het verleden, in het heden en in de toekomst. 

Dus als je ons vraagt deze zin: hoe vergeet je? Dan is dit de uitleg. En 

vergeef je, dan is dit de uitleg. Vergeef omdat je wint alleen maar bij vergeven 

en je verliest alleen maar bij het niet vergeven. Je wint positieve energie, je 

wint je dag, je veranderd je moment van nu door te zeggen: ik vergeef je. 

Dan heb je een andere dag dan dat je blijft hangen in het niet willen 

vergeven. De energie neemt toe en je wordt positiever, je omgeving wordt 

positiever, je ziet het leven weer positiever in dan dat je blijft hangen in: ik 

vergeef niet. Dus de dag is afgestemd op je wil. Wil je een andere dag 

tegemoet gaan dan ga je ook vergeven. Wil je de dag zo behouden in de 

energievorm die jij op dat moment voelt om niet te vergeven, doordat je erin 

blijft hangen: ik wil niet vergeven. Ik kan ermee leven, zeg je dan. Ik red me 

wel, zeg je dan. Als je al dat verzint als een smoes, als excuus, om niet te 

vergeven en los te laten, dan is het jouw keuze. Maar wij zeggen, de Bron der 

Wijsheid zegt: vergeven is nodig omdat zonder vergeving blijf je hangen in 

het verleden en vergeet je ook niet. Dus vergeef en leef nu. Besluit voor 

jezelf als het genoeg is geweest om dan in het stukje pijn, onenigheid te 

blijven hangen dat het genoeg is geweest voor je. Is het genoeg geweest? Dan 

zeg je ja, ik ga dit loslaten, ik bekijk het, voel het en laat het los. Doe dat dan 

ook. Geef jezelf de ruimte, de keuze om dus positieve gedachtes tot je te 

nemen en de toekomst te zien vanuit positieve gedachtes. Ieder van jullie kan 

dat, kan die positieve gedachtes tot zich nemen, kan de toekomst veranderen 

door die positieve gedachtes. Kan alleen zijn met zichzelf en zich niet alleen 

voelen, omdat ie verbonden is met het universum, met God. Vandaag is een 

belangrijke dag voor velen op aarde, omdat het is Pasen. Waar je ook bent in 

quarantaine, met wie je ook bent, verspil deze dag niet. Gebruik deze dag 

positief, deze positieve dag. Zorg voor jezelf en voor de mensen waar jij 
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jezelf mee af hebt gestemd. Wees gelukkig dat je er bent in deze Coronatijd. 

Namasté, je Meester Isaak.  

 

Schittering: Het is Pasen. Bij de kruisiging zei Meester Jezus, zijn ogen naar 

de hemel toe gericht: Vader, vergeef deze mensen, ze weten niet wat ze doen. 

Toen viel zijn hoofd naar beneden en hij stierf. Dat is het beeld dat in mij 

gegrift is. Hoe het beeld in mij is gekomen, misschien is het me toegevallen. 

Dat beeld heb ik in mijn geheugen als ik me met deze woorden verbind: 

Vader, vergeef deze mensen, ze weten niet wat ze doen. Mijn blik is ook 

altijd gericht op het innerlijk, naar God. Ik vergeef ieder, omdat ik weet dat 

ze niet weten wat ze doen. Maar vergeten is wat anders. Omdat als ik mijn 

vorige reïncarnaties kan herinneren, in vele aspecten daarvan, en werkelijk 

nog kan voelen als het heden. Als ik weet wie ik ben geweest, waarom ik ben 

geweest en hoe ik ben doodgegaan, wat de betekenis was van dat leven en ik 

weet hoe het is om deze wereld in te komen en de welkom die er niet is 

geweest, vanaf mijn vaders kant. Als ik dat nog weet en dat koester in mijn 

hart, door het weten, weet ik ook dat al hetgeen wat Najib me heeft 

aangedaan, niet in vergeetachtigheid is gegaan. Het is niet geboren in de 

sluier van vergeetachtigheid, het is nog duidelijk in mijn geheugen gegrift. Al 

die geestelijke en fysieke mishandelingen, die er zeven jaar lang hebben 

plaatsgevonden, in toestemming van mij blijkbaar. Omdat wat ik ben straal ik 

uit, trek ik naar me toe, zijn gegrift in mijn geheugen. Hoe laat je los? Zoals 

Meester Isaak zegt: bekijk het, voel het en laat het los, dan begin jij een 

nieuw leven in het nu, zonder reïncarnaties. Het is de wil. Ik wil opnieuw 

beginnen. Er kan dan een verleden persoon in de heden tijd met je zijn, 

ondanks dat je weet wat hij jou heeft aangedaan. Als ik terug ga denken aan 

alle agressieve gedrag, en ik mezelf daarin heb verlaagd, duidelijk niet mezelf 

ben geweest van kracht en ook van woorden, dan is het voor mij heel 

moeilijk om dus daar een balans in te vinden. Hoe kan ik de persoon 

vertrouwen in het nu en in de toekomst? Als hij volledig in manipulatie en 

calculatie en zelfbehoud en aftroggelen van hetgeen wat van mij was kan 

overgaan? De schade heeft hij toegebracht aan Isaak & de Schittering, door 

mensen negatief te beïnvloeden over mij. Hij, die een narcist is, gedraagt zich 

nu rustig. Maar is hij werkelijk rustig of gedraagt hij zich rustig, omdat hij op 

dit moment deze keuze heeft gemaakt, tot een ander moment, dat hij weer 
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een andere keuze maakt? Hoe kan ik hem vertrouwen, dat deze keuze die hij 

nu heeft gemaakt, tijdelijk is of langere tijd tijdelijk is of heel lang tijdelijk is? 

Als ik terugkijk naar wat hij mij heeft aangedaan, zoals situaties zo heftig te 

laten ontstaan, dat eind van die situatie ik met een gebroken arm zat. Of 

situaties zodanig hoog op liet lopen en manipuleren, dat aan het eind van de 

situatie ik geen rijbewijs meer had. Elke keer weer, als wij ergens heengingen, 

manipuleerde hij de situatie zodanig dat de situatie negatief was. Als ik dan 

de volgende dag wakker werd met een blauw oog, of hij had zichzelf weer 

helemaal los laten gaan op mijn lichaam. Had hij mij geslagen zomaar omdat 

ik bij wijze van spreken niet deed wat hij wilde. Omdat elke keer was het wat 

hij wilde. Zijn wil geschiedde. Ik herinner me al die situaties nog en ook de 

vernedering in mijn hart, dat ik niet los kon komen. Omdat ik mezelf in bed 

ging leggen in verdriet en niet los kon komen van deze schaamte van pijn. Ik 

schaamde mezelf dat ik me zoveel pijn liet doen. Ik schaam me niet zo gauw, 

eigenlijk nooit. Niet als ik een normale toestand in het leven neerzet, wat 

voor mij een normale toestand is, waar ik zelf voor kies. Ik schaam me wel 

op het moment dat ik mezelf verlaag, zodanig dat ik voor anderen moet 

staan en zeggen: hij heeft me dit aangedaan. Daar schaam ik me voor. Als ik 

mijn eigen spontaniteit neerzet, daar heb ik geen schaamte over. Ik heb geen 

schaamte om te vertellen wat ik ben. Ik schaam me niet over mijn eigen 

lichaam. Ik zoek vele werelden op die voor andere mensen misschien 

onbegrijpelijk zijn, zoals een parenclub. Ik schaam me niet over het boek 

‘Wybe, wat doe je nou?’. Ik schaam me niet om te vertellen dat ik genoeg 

feestjes heb gehad en mezelf heb laten lam lopen. Daar schaam ik me niet 

voor. Ik schaam me wel als ik de sterke persoonlijkheid van mezelf - indien 

ik geen persoonlijkheid heb, eigenlijk een aangemeten persoonlijkheid - als ik 

die volledig weghaal en als gehypnotiseerde persoon deed wat hij wilde en 

gaf wat hij wilde, me verlaagde, achter hem aanging als een hondje, voor zijn 

deur lag smekend, daar schaam ik me voor. Ik ging geestelijk en lichamelijk 

niet meer eten. Ik kon dagen mijn bed niet uitkomen, met de fles naast me 

en alleen maar hem elke seconde in mijn hoofd hebben. Ik schaam me daar 

voor, omdat waar ben ik geweest al die tijd? Waar is mijn spontaniteit 

geweest? Waar is mijn doorzettingsvermogen geweest? Hoe heb ik zoveel 

kunnen bereiken, de afgelopen zeven jaar, ondanks de narcist in mijn leven. 

Ondanks dat hij mij keer op keer misbruikte, geld aftroggelde, voorloog. In 
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spanningen liet voor maanden, verdween voor maanden, de telefoon niet 

opnam en mij blokkeerde. Me zodanig agressief maken dat de politie erbij 

kwam kijken, of dat ik roekeloos ging rijden met de auto en mijn auto 

helemaal beschadigde door een ongeluk te veroorzaken. Dat ik uit boosheid 

de auto instapte, wetende dat de politie mij aan zat te kijken en wetend dat ik 

onder invloed van alcohol was. Keer op keer voor hem ging staan en niet 

bang zijn en mijn woorden tot hem gooide en bleef gooien. Die woorden 

waren niet zacht. Ik gooide ze letterlijk en dan sloeg hij mij. Dan kwam er 

weer een klap hier, een klap daar. Ik kan me nog herinneren op Sinterklaas 

dat hij zomaar uit het niets een klap uitdeelde tegen mijn borstkas aan met 

volle vuist. In de avond moest ik het ziekenhuis opzoeken. Dat vergeet ik 

ook niet. Of dat ik een week in het ziekenhuis lag, onder een andere naam, 

onder bescherming van de politie en dat hij was gearresteerd. Ik heb de 

beelden teruggezien van mijn zaak, Isaak & de Schittering, en hem zag, op de 

grond geduwd door meerdere politieagenten, politiewagens en een hond. Hij 

werd ondervraagt en ze vroegen: hoe komt het dat deze vrouw vijfendertig 

blauwe plekken heeft? Hoe komt het dat zij twee blauwe ogen heeft, een 

kapotte lip, wie heeft haar dat aangedaan? Zoiets hebben wij nog nooit 

gezien, dat werd mij gezegd tenminste. Wat deed ik? Vergeven. Ik stuurde 

mensen naar het politiebureau en liet hen een verklaring afleggen, omdat ik 

kon niet verdragen dat hij daar vastzat. Omdat ik empathie heb en mijn 

gevoel mij vertelde dat het niet prettig zou zijn om vast te zitten in een 

politiecel. Ik hoopte dat hij het zou waarderen. Nee, op het moment dat hij 

weer een voet buitenzette was hij verdwenen naar zijn vrienden toe en had ik 

weer maanden geen contact en zat hij weer in zijn illegale wereld. Waar ik 

nooit iets over hoorde of wist, maar mijn vermoedens en mijn intuïtie laat 

me nooit in de steek. Hoe kom je aan dat geld als je niet werkt en zolang 

wegblijft en opeens weer geld hebt? Mijn capaciteit van mijn hersenen laten 

mij niet in de steek, wat calculatie betreft. Dus Meester Isaak, mijn vraag aan 

jullie is: hoe kan ik vergeven en vergeten, zoals Jezus dat verkondigde? 

Vader, vergeef mensen, ze weten niet wat ze doen, is dat het Meester Isaak?    
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Automatisch schrift 19 april 2020 
 
 
Schittering: Coronatijd, bezinningstijd, eenzaamheid, boosheid, onzekerheid, 

verwardheid, de Coronatijd is voor vele mensen op dit moment één van de 

moeilijkste tijden der tijden. Mijn Coronatijd is een tijd die zonder tijd is te 

beleven, omdat ik zit in Dakhla, samen met Najib in de Sahara. In het begin 

was het allemaal geweldig, dicht aan zee. Mijn kamer ligt aan zee. De kamer 

is een grote suite die ik heb voor een afgesproken prijs. Er zijn geen gasten, 

dus het is stil en eenzaam zonder anderen. De bediening moet zichzelf 

bezighouden met het opknappen van dit hotel, omdat aan ons hebben ze 

alleen tijdens het ontbijt en avondeten werk. De schoonmaakster heeft 

genoeg aan het schoonmaken van onze kamer, maar waarom moet ze het 

hele hotel schoonmaken? Ik zie drie donkere Afrikaanse mensen twaalf uur 

per dag lang zich uitsloven voor weinig salaris. Duidelijk kan je zien dat geen 

één van de drie het naar zijn zin heeft, zeker de bediening vind  dat ze nu 

ook in de overlevingstijd zitten. Mijn tijd in Marokko, is de tijd van 

bezinning. Waarom? Alle waarom probeer ik achter te komen, het waarom. 

Zoals een kind niet kan rusten tot het kind echt weet. Ik wil weten waarom 

ik Najib heb aangetrokken, wat bezielde mij om alles te accepteren wat ik 

nooit wilde accepteren? Waarom heb ik dat aangetrokken? En hoe kom ik 

los van deze verslaving om negatieve ervaringen tot mij te trekken, als ik 

toch weet wat ik wens? Wens ik niet liefde, werkelijke liefde, eenheid in de 

liefde die ik mij voorstel? De romantische gevoelens willen gehoord worden, 

willen tederheid. Ik wil tederheid, zachtheid, en zekerheid. Ik wil echtheid in 

dat gevoel. Ik wil op dezelfde golflengte zitten als mijn geliefde. En waarom 

trek ik dan afstand aan? Waarom trek ik iemand aan die mij onzeker heeft 

gemaakt, met mijn uiterlijk en met mijn spontane zelf? Waarom heb ik daar 

een boek al eerder over geschreven? Het boek ‘Wybe, wat doe je nou?’, ook 

die persoon heeft mij hetzelfde gegeven, wanhoop en hoop liggen zo dicht 

bij elkaar. Ik hield zoveel van hem en hoe het is geëindigd, lees mijn 

ervaringen van die relatie en dat huwelijk. Zoveel pijn heb ik tijdens die 

relatie gehad. Ook daar ging ik overmatig drinken en met seks maakten we 

het altijd goed, tijdelijk weer goed, tot zijn volgende aanval van 

krankzinnigheid.  
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Ik was gebroken nadat ik het op een einde liet uitlopen. Wybe zat twee jaar 

in mijn systeem. Mijn waarom zijn nooit beantwoord, tot op de dag van 

vandaag niet. Daarom stel ik de waarom nu bij mijzelf. Waarom trek ik het 

tegenovergestelde aan van wat ik wens? Is het zo moeilijk om gewoon 

mijzelf los te maken van deze emotionele verslaving en gewoon de 

werkelijkheid te zien? Is de werkelijkheid gewoon niet dat ik moet 

veranderen in mijn verlangens? Dat ik niet meer over mijn nee-grenzen moet 

gaan? Dat ik het aan mijzelf moet bewijzen dat ik leef voor God? Dat ik leef 

voor mijzelf en dat God mij lief heeft, als ik ook mijzelf lief heb? Waarom 

heb ik mijzelf niet lief als ik weet dat ik lief ben en oprecht ben? Mijn 

gedachten zijn altijd goed, mijn woorden zijn oprecht en mijn daden ook, 

altijd in volle overtuiging van: ik ben liefde, ik vertegenwoordig liefde, ik 

werk voor Meester Isaak en de Bron der wijsheid. Ik help dagelijks mensen, 

ik luister naar hen innerlijke, ik wijs hen de weg, samen met Meester Isaak. Ik 

heb zoveel mensen geholpen, word het niet tijd dat ik mijzelf help voorgoed? 

Moet ik niet gewoon zien wat er is? Moet ik gewoon niet luisteren wat er 

gezegd word? Moet ik de daden ook niet gewoon zien? Idealiseer het niet, 

fantaseer het niet, het is gedachten, woorden en daden, meer is er niet. Mijn 

zoektocht naar de waarheid heeft mij antwoorden gegeven, en een antwoord 

is dit: ik ben ik en wat ik ben, moet ik uitstralen en naar mij toetrekken. En 

nu in deze Coronatijd is er genoeg ruimte en tijd om tot antwoord te komen. 

Wil ik de antwoorden horen? Ja, ik wil het horen, en wat ik hoor is dat ik 

mijzelf ben vergeten, in mijn behoefte, in mijn zijn. Ik zocht de liefde extern 

en ben mijn innerlijke liefde voor mijzelf gaan verwaarlozen, en nu na zoveel 

jaar verder ben ik wakker geworden van wat ik niet wil, maar wat ik wel wil. 

Nu zit ik in quarantaine met de man waarvoor ik liefde voel en waarbij ik 

weet dat hij liefde voor mij voelt, maar niet spiritueel is en niet verlangend is 

zoals ik. Hij kijkt vanuit zijn ik-inzicht, ik kijk vanuit de wij-inzicht. Dat 

betekent dat eerst hij en dan ik of iemand anders. Ik heb geen geheimen 

meer. Ik heb alles vertelt wat ik moest vertellen, dat hij mij in die zeven jaar 

tot drank bracht, tot de mannen bracht, die het ook niet waren, maar tijdelijk 

wel in vermaak. Mijn stalker was er, omdat ik hem aantrok en ik kreeg de wet 

van oorzaak en gevolg met hem, en dat heeft veel schade gebracht in Isaak &  

de schittering en bij de broeders en ook bij mij. Maar ik koos voor die vlucht 

en dacht dat het de juiste vlucht was, de vlucht van: ik vergeet Najib als ik 
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een ander heb. Maar die ander liet alleen maar zien wat ik fout had gedaan bij 

Najib en hoe ik het had gewild. Ik had nooit het einde gewild, maar ik heb 

antwoorden gewild, en daarom nam ik de vlucht naar Marokko en zit ik nu al 

zes weken in quarantaine met de man die mij vele wetten van oorzaak en 

gevoeg heeft gegeven. Ik moet die allemaal één voor één opruimen. Ik moet 

dat doen, hij kan het niet doen. Zijn ego is gekwetst, omdat ik een andere 

man heb toegelaten. Ik heb meerdere toegelaten en niets hielp. Wat nu gaat 

helpen is mijn nieuwe instelling met mijn nieuwe bewustwording van het nu. 

Ik ga deze bewustwording me eigen maken, als eigenschap. Ik ga nu zorgen 

voor mijn eigen innerlijke zelf en vanaf daar zorgen voor geluk in de liefde, 

geluk in alles wat met mij verbonden is. Hoe zwaar ook, dit boek is er om 

duidelijk te maken dat wat men zelf is, zelf uitstraalt, hoe makkelijker het 

achteraf zal zijn voor mij, als ik weet dat het boek een nut heeft en het nut 

heet bewustwording. Zoals nu Moeder Aarde ons de bewustwording wil 

geven dat wij nemers zijn van haar, onze woonplaneet, en dat wij in liefde 

met elkaar moeten omgaan en niet met haat. Ja, ik heb Najib lief en ook al 

mijn exen en mijn verleden, maar mijn toekomst moet anders worden dan 

mijn verleden, omdat mijn verleden gaat niet mijn herhaling zijn, maar een 

open weg om andere energieën aan te trekken. Energieën die een positieve 

invloed hebben op mijn reïncarnatie als medium, instrument en zoals men 

mij noemt, moeder voor velen. Mijn lockdown word verlengd tot twintig mei 

2020 zeggen ze nu, dat is nog meer dan een maand. In het nu leven is nu een 

feit. Meer dan nu is er niet, behalve de bewustwording die ik met jullie 

deel. De Schittering.  
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Automatisch schrift 20 april 2020 
 
 
Vragen aan Meester Isaak: Waarom lieten jullie het instrument naar Marokko 

gaan? Nu zit ze met Najib samen in lockdown in Marokko en kan ze niet 

terugkeren naar huis. Dit terwijl jullie Najib niet goed voor haar vonden, 

waarom hebben jullie wel deze toestemming dan gegeven? Is dit niet het 

magneet van zijn van het instrument zelf? Zij wilde bij Najib zijn, dus de 

vraag is: wat wenste zij nou echt van Najib, ondanks alles ze wist hij was en 

zij niet wenste? Waarom trekt ze naar hem toe, terwijl er in het verleden 

zoveel geweld en misbruik was? Het instrument heeft geen persoonlijkheid is 

zo vaak verteld, hoe kan het dan dat als Najib haar afwijst en zijn energie 

haar niet wil, dat zij toch naar hem wilde. En zij in het verleden voor zijn 

deur ging liggen, hij wilde dat toch niet? Omdat geen persoonlijkheid hebben 

betekent dan toch dat je juist niets doet wat de ander niet wil, omdat je wordt 

de ander als het ware toch?  

 

Isaak: De aangemeten persoonlijkheid is er vanaf de geboorte. Aangemeten, 

wat men ziet, en vanaf dat zien ook voelt, ruikt, proeft en weet. Een 

aangemeten persoonlijkheid groeit in de jaren ter aarde, en een instrument 

stemt zich af op de energie van anderen, en meet haar eigen welzijn hierin op 

af. En ons instrument heeft zich altijd afgemeten om haar gevoel volledig te 

leren te vertrouwen. Wat zij voelt, wat zij denkt, zegt en doet. Misschien niet 

meteen, maar het gevoel blijft haar in de weg lopen, tot zij zichzelf hieraan 

gaat toegeven. De drang neemt niet met de tijd af, het verdwijnt niet, tot ze 

in het reine komt met haar gevoel. Ze moet weten en wil weten, en de wil 

kunnen wij, de Bron der Wijsheid, niet afnemen, dat is de vrije wil. Onze 

woorden die wij hebben gesproken, hebben wij toentertijd gesproken, omdat 

dat de waarheid is en blijft. Een narcist heeft een persoonlijkheidsstoornis en 

die persoonlijkheidsstoornis stoort ons werk zodanig en ook het leven van 

het instrument. Dat wij kozen om haar van hem (de narcist) af te houden. 

Maar het instrument koos daar niet voor, ze koos om haar vrije wil neer te 

zetten via gebeden, via vragen aan mij, haar Meester. Keer op keer werden 

mijn antwoorden gehoord en begrepen, maar ook weer kwam haar gevoel in 

strijd met onze waarheid op dat moment. En ze koos om haar gevoel te 
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volgen, en wij gaven toe aan haar gebeden. En wie niet wil luisteren, moet 

voelen,  vanaf dat gevoel komen de antwoorden die het instrument nodig 

heeft om verder te kunnen beslissen, wat voor haar juist is of onjuist is. Ieder 

mens kiest en vanaf die keuze kan je opnieuw kiezen wat voor jou juist voelt. 

Kan het instrument leven met de waarheid van wat ze nu weet, en in de 

dagen die voorbijgaan, steeds meer gaat weten. Najib die is nu rustig, in deze 

Coronatijd, omdat hij weet dat alleen zichzelf rustig houden is het juiste 

antwoord om deze Coronatijd te overleven, omdat macht en geld is nu niet 

meer in zijn handen, maar bij ons instrument. Het instrument is eerlijk en 

oprecht naar hem toe, ze verbergt niet haar waarheid, ze verteld over 

haarzelf, zonder angst voor de reactie, omdat zijn reactie is nu niet meer van 

belang in deze tijd. Wat belangrijk is, wat leer jij als mens zijnde van deze 

keuze, de keuze om naar Marokko te gaan en hem te onderzoeken en hem 

de bewustwording te geven die jij, als instrument, hem wilt geven. 

 

Vraag aan de Schittering: Je noemt deze tijd een tijd van bezinning en 

onderzoek, wat heeft deze tijd jou tot heden gebracht? En wat heb je tot nu 

toe geleerd tijdens je zelfonderzoek? Je stelt eerder in het boek vele vragen, 

heb je daar inmiddels antwoorden in jezelf op gekregen? 

 

Schittering: De antwoorden heb ik, er is geen vertrouwen meer van mijn kant 

naar hem toe. Ik geloof hem niet, ik vertrouw hem niet, en ik ben 

achterdochtig naar hem toe. Die inzicht heb ik. En hoe kom ik erbij de 

schade van de afgelopen jaren, die zijn zo heftig geweest, gebroken arm, 

enkel, schouder, bont en blauw in het ziekenhuis beland. Het is gewoon een 

grote schade die het geluk, het vertrouwen zodanig heeft kapotgemaakt dat 

ik daar niet onderuit kan. Zonder die openheid en zonder die kwetsbaarheid 

kan ik niet de toekomst met Najib zien. Vriendschap zit er niet in, omdat 

ook die basis moet er zijn. Mijn antwoorden heb ik, leugens hebben ons 

kapotgemaakt, en mijn reactie naar hem toe heb ik nooit kunnen uiten op 

deze manier, omdat ik dronk mijn pijn steeds weg en was zo naar de afgrond 

toe, steeds weer door paniek. Mannen zocht ik op en dat hielp niets. Niks 

hielp, omdat ik wilde antwoorden en die heb ik nu. Bang om verlaten te 

worden, bang om mij te binden en bang dat hij mij zou vernietigen, wat bijna 

is gelukt. En nu ik in A ben van accepteren, B laten gaan en C hervind 
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mijzelf, wat zo zwart-was in al die jaren. Ik heb mijzelf gevonden, omdat hij 

is niet de rust, de liefde, die ik wilde. Zijn spel die hij speelde heeft mij alleen 

wanhoop gegeven. Ik erken dat in mij en ik geef het op. Ik verlang niets 

meer van hem, omdat hij zal altijd vrouwen zoeken die ik niet kan zijn. Hij 

kijkt naar porno en geeft daar zijn liefde die hem bevredigd. Ik ben niet die 

vrouw, mijn rondingen, mijn lichaam is niet dat wat hij zoekt in een vrouw. 

Ik ben geen maagd waar hij mee kan trouwen, ik ben niet jong of onschuldig. 

Mijn diepgang in onderzoek wie ik ben, dat zou hij nooit begrijpen, als ik het 

maar begrijp. Macht en geld is er niet meer, niet van zijn kant meer naar mij 

toe. Wat is er nog dan? Het verleden? Nee, dat is niet mijn toekomst, omdat 

daar kies ik niet meer voor. Leeg, hij is leeg, niet diepzinnig, maar een 

overlever en ik ook, maar ik overleef het op een andere manier, niet op zijn 

manier. We passen niet bij elkaar, behalve als hij gaat veranderen en hij gaat 

vervullen wat ik zoek bij een man. Zou ik dat voor elkaar krijgen hier en nu, 

in deze tijd van Coronatijd? Ga ik zijn empathie ontvangen? Dat is nu de 

vraag. Maar nu wacht ik af, ik strijd niet meer, omdat ik accepteer wat er niet 

is en ga mijzelf hervinden zonder mannen en zonder drank, wat ik allang niet 

meer doe. Ik ga de schade die er is gekomen uit die zeven jaar loslaten en ik 

ben nu een deskundige en blijf open voor wat mijn toekomt brengt. 

Namasté.  

 

Vraag aan Meester Isaak: Najib is rustig nu zegt Meester Isaak,  maar is dat 

puur manipulatie of constateren jullie een werkelijke verandering in zijn 

bewustwording, nu in deze Coronatijd, die hij met het instrument 

doorbrengt? Heeft hij haar werkelijk vergeven voor de maanden die ze met 

de stalker was of houdt hij zich puur rustig omdat hij weet hij geen kant op 

kan en haar nodig heeft? Is hij oprecht naar het instrument toe? 

 

Isaak: Najib, degene die wij, de Zachtheid, hebben genoemd, is niet 

veranderd. Zijn boosheid heeft hij niet losgelaten. Het instrument heeft hij 

niet vergeven, alleen heeft hij dat in zichzelf bewaard en op het moment het 

hem uitkomt, zal hij weer het verleden naar voren brengen en het instrument 

ermee belasten. Hij heeft haar geluk overschaduwd met zijn gedachten, 

woorden en daden. Hij heeft bewust haar willen beschadigen, en hij heeft 

daar geen spijt van en empathie, voor de strijd die het instrument heeft 
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geleverd al die jaren van strijd. Ze wilde dat hij haar lief had. Ze wilde 

gehoord worden, begrepen worden en al dat heeft hij tot heden niet gedaan, 

maar het tegenovergestelde kreeg het instrument terug van hem. En nu moet 

het instrument zien en voelen wat wij allang weten, dat de narcist niet 

veranderd is, maar het instrument is veranderd. Ze weet nu meer dan dat ze 

eerder wist. Ze moet inzien dat de persoonlijkheidsstoornis, die hij heeft, 

haar persoon stoorde. Het stoorde haar zodanig dat ze handelde in wanhoop 

en bleef hoop houden. Ze hoopte dat hij zou erkennen dat ze mooi was, 

aantrekkelijk, sterk en doelbewust, en dat heeft tijd nodig gehad tot heden. 

Alle rustgevende pillen en drankmisbruik heeft het instrument achtergelaten. 

Haar slaappillen heeft ze ook afscheid van genomen. Ze doet het nu uit haar 

innerlijke kracht, de kracht die God bij geboorte haar mee heeft gegeven. Ze 

is een sterk kind, uit de naam van God, die haar bezield heeft. Ze moet alleen 

terugkomen bij haar waarheid en Najib’s waarheid aanhoren, zoals die het 

haar heeft verteld. Zijn woorden, zijn gedachten in woorden, zijn daden, 

waren echt en zijn nog steeds echt. Hij heeft niks gewonnen tijdens die jaren 

met het instrument. Het instrument heeft gewonnen, ondanks haar verlies. 

Ze heeft zichzelf sterk gemaakt en de waarheid gezien, zoals hij die haar 

heeft getoond. Zijn leugens zijn manipulatie. Zijn macht heeft hem niks 

gebracht, alleen dit punt, het punt van: wat gaat het instrument doen terug in 

Nederland? Wat gaat hij nu verliezen? Gaat hij haar verliezen of gaat hij in de 

hoop dat het instrument weer de macht gaat geven over Isaak & de 

Schittering? Haar leven, zou hij zich onafhankelijk gaan maken en niet meer 

de hand ophouden bij de instanties en bij zijn vrienden, die hem steeds 

financieel helpen? Wat gaat hij doen? De Bron der Wijsheid geeft hem zijn 

karma terug, omdat het instrument heeft gebeden en gevraagd en is haar 

magneet van haar gebed. De vraag is nu niet meer: wat gaat het instrument 

doen, maar wat gaat hij doen? Gaat hij in de laatste weken zijn omkeer zien, 

voelen, of gaat hij zijn oude manier van leven aanhouden? Wij weten dat hij 

haar niet heeft vergeven en wij weten dat het instrument hem heeft vergeven, 

en nu moet het instrument zichzelf vergeven, dat zij zich zo teer en 

kwetsbaar heeft opgesteld. 
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Automatisch schrift 24 april 2020 
 

 

Schittering: Wat je bent, straal je uit, trek je naar je toe. Ik weet het antwoord 

hierop. Ik kom uit een gezin waar ik altijd zag wat onrecht was, mijn vader 

die onrecht aan mijn moeder gaf, die vrouw, zo lief, zo onschuldig, die haar 

hele leven aan mijn vader gaf. Hij gaf haar onderdak, ons onderdak, hij gaf 

haar geen liefde die ik liefde noem. Mijn moeder verlangde weinig, ze 

verlangde een gezin, dat had ze, ze had drie kinderen, ze had ons. Was dat 

genoeg? Niet voor mij. Ik was een jong kind en ik zag hoe ontevreden ik 

was. Het klopte niet, niets klopte. De sfeer niet, de pijn niet in haar ogen, de 

pijn in mijn ogen niet. We zwegen, we zeiden niets, we lieten het over ons 

heen komen. Terug denkend is het vreselijk dat mijn vader zoveel macht 

over ons gezin had. Mijn moeder was ongelukkig en de kinderen ook. En wij 

deden ons best om de stilte in huis te vinden, maar dat lukte niet. Wij liepen 

op eieren, wij voelde de energie en er was geen band. Ik, het overgevoelige 

kind, werd niet begrepen. Ik werd aan mijn lot overgelaten en ik zocht de 

liefde in het huis van die twee mannen en die mannen maakten daar misbruik 

van mijn onschuld. En ook daar moest ik over zwijgen. Altijd zien, horen en 

zwijgen. Als ik zei wat ik zag en voelde, werd dat niet als waarheid gezien. Ik 

was niet de waarheid van mijn woorden, van mijn denken, ik was het 

onmogelijke kind. Het kind dat bestempeld werd en niemand zag mijn gave, 

de gave dat ik God overal zag en ook de duivel van de mens, die negatief is, 

en misbruik maakt van de onschuld. De onschuld van mijn moeder, die in 

jaren tijd een man had die geen empathie had in de relatie tot de kinderen en 

tot haar. Hij begreep haar tranen niet, haar liefde niet. Ik begreep niet wat hij 

tekort was gekomen en waarom hij zo in het leven is gaan staan en een 

overlever is geworden, tot de dood toe. Geld en macht, daar ging het 

allemaal om. Macht om ons en onmacht over zichzelf. Hij kwam liefde 

tekort, hij kwam zichzelf tegen in verbinding tot een gezin, wat hij niet 

aankon. Hij kon geen lachende kinderen aan. Hij kon zijn onschuldige vrouw 

aan. Hij kon het echte gevoelsleven niet aan. Hij kon het aardse aan en daar 

had hij geld en macht gemaakt. Hij kon niet omgaan met geld en macht en 

ondanks dat hij veel geld en macht had, bleef hij ons pijn doen, wij die blij 

waren met niets, omdat er was gevoelsmatig niets. Ik zag zoveel als 
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toeschouwer. Ik keek, ik sprak niet en wist één ding, ooit hen ik hier weg en 

kom nooit de energie terugbrengen naar hem, die mijn vader was, omdat er 

werd nooit gesproken over ons leed, er werd altijd gesproken over zijn 

leed. De man die in een huis was opgegroeid, waar geen liefde was. Zijn 

moeder dronk. Ik heb altijd drank gezien, mijn vader dronk en ik heb 

gedronken, maar heb het overwonnen. Ik dronk niet omdat ik een geestelijke 

verslaving had, ik dronk omdat ik de pijn niet meer wilde voelen. Elke keer 

dat ik wat dronk, was ik overspannen en voelde ik mij ongelukkig, omdat ik 

niet begrepen werd en mijzelf dan kon accepteren en kon laten gaan in alles 

wat ik dacht, zei en deed. 

 

Isaak: Een mens die zijn gelijk heeft, innerlijk, hoeft nooit te begrijpen 

waarom hij ongelijk krijgt. Ons instrument heeft gelijk als ze spreekt zoals ze 

spreekt, omdat ze spreekt de waarheid. De waarheid wat ze ziet, voelt en is. 

Het instrument hoort te blijven geloven in haar waarheid. Wat waarheid van 

de mens is, is de waarheid van elk. Wees je waarheid en geloof in je waarheid 

en laat je nooit overtuigen wat waarheid is, wat voor jou niet de waarheid 

is. Het instrument moet haarzelf overtuigen dat al haar belevenissen uit haar 

jeugd in haar herinneringen blijven gegrift. Het zijn kostbare herinneringen 

die haar wijsheid hebben gegeven over de mens en hoe de mens is en 

zichzelf ervaart in zijn waarheid. Najib heeft vele gelijkenissen, wat haar 

vader ook heeft gehad. Wat zij nooit wilde aantrekken, heeft ze wel 

aangetrokken. De karma heeft het instrument aangetrokken, de karma van 

zien en voelen. Ze voelde de pijn van haar moeder en ook van haar vader, en 

ze heeft het eigen gemaakt. De karma op het huis heeft ze bekeken, gevoeld 

en moet ze loslaten. Loslaten wat haar moeder heeft aangetrokken en heeft 

meegemaakt, en ook wat ze in haar kindertijd heeft meegemaakt. Ze is niet 

haar moeder en Najib is niet haar vader, ondanks ze parallel met haar 

moeder en vader loopt. Het verdrietige kind dat onrecht heeft gezien. Het 

kind dat misbruikt werd en agressieve energie heeft ervaren, jaren achtereen. 

Het kind wat onbestemd was en zich ook onbestemd voelde. Het kind dat 

zich afvroeg: waarom zij het kind was met deze beperkingen? Het kind was 

beperkt in haar normale omgang, met haar vader en moeder, zus en broer. 

Vrienden waren er niet, alleen eenzaamheid en wij, de Goddelijke wereld, 

hebben haar opgevoed tot het instrument wat ze nu is. De vraag: is Najib 
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bewust van haar innerlijke wereld? Nee, zou ons antwoord zijn, omdat Najib 

zich niet verbind met haar wereld, hij luistert slecht, vanuit zijn oogpunt en 

gevoelspunt. Wat hij ziet en voelt en niet vanuit het gevoelspunt van het 

instrument. Zijn angst om het instrument te verliezen onderdrukt hij, omdat 

hij bang is zichzelf kwetsbaar op te stellen. Hij wil zich niet kwetsbaar 

opstellen, indien zijn naam de Zachtheid is. Hij hoort zijn zachtheid te 

voelen en toe te laten en niet zijn dominantie. Kwetsbaarheid is kracht en dat 

is een ervaring die men pas achteraf kan veroordelen of oordelen. Het 

instrument is altijd een hoopvol kind, en ze durft te analyseren en ze durft 

ook haar gevoel voor haarzelf duidelijk te maken. De kennis innerlijk, is 

gevoelsmatig zo ruim, dat er geen ruimte bestaat in haar gevoel, ook niet wat 

opgeven betreft. Als het instrument van iemand houd, dan houd ze oprecht 

en diepzinnig van die persoon. En op het moment dat ze los moet laten, 

komt puur leegte en die leegte moet ze vullen met wat ze wenst en wil en dan 

ben jij weer de magneet van je eigen zelf en trek je deze werkelijkheid naar je 

toe. Je Meester Isaak. 
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Automatisch schrift 9 augustus 2020 
 
 
Schittering: Corona is niet weg, wij leven nog steeds in de Coronatijd, maar 

ik ben alweer maanden thuis. De relatie met Najib is in Nederland gewoon 

doorgegaan. Het ging een tijdje goed, maar toen hij weer zijn opgehouden 

masker af heeft gezet kwam die narcist weer volkomen terug en kwam mijn 

innerlijke zelf weer in opspraak. Ik bleef tot heden in mijn energie en ik gaf 

hem steeds terug wat hij uitzond naar mij toe. Het was dodelijk vermoeiend 

en een grote energieverlies. Ik kan niet lief doen of geduldig zijn. Ik kan 

alleen teruggeven wat hij uitstraalt en naar zich terugtrekt en dat is nogal veel 

op de dagen dat we elkaar zien. Afgesproken is dat we woensdagavond, 

vrijdagavond en zaterdagavond wat leuks doen. Maar ik ben blij als het weer 

zondag is, zijn rustdag, zoals hij dat noemt. Mijn conclusie in dit alles is dat 

hij nooit zal gaan veranderen en dat er nooit een wij zal zijn in woorden. 

Daarom geef ik het op. Ik ga hem nooit een ander mens krijgen dan de mens 

die hij is en die ik ken. Al zijn woorden, al zijn gedachtes, en ook daden 

blijven negatief. Al zijn er ergens mooie gedachtes en woorden, die zijn zo 

tijdelijk dat ook ik mijzelf  er niet mee kan voeden. Emotioneel afhankelijk 

zijn is een zware strijd. Hoe overwint men dat? Accepteren, laten gaan en 

hervind jezelf, zegt Meester Isaak. Accepteren is nooit gelukt. Ik kon niet 

accepteren wat hij mij heeft aangedaan en ook niet dat hij er zo makkelijk 

vanaf is gekomen. Ik heb nooit de pijn kunnen accepteren die hij mij heeft 

aangedaan, de agressie, de woorden, de gedachtes over dit of dat, over mij en 

ook zijn daden niet. Kan ik dat accepteren? Nee, ik kan het niet accepteren. 

Ik kan het verleden met hem niet accepteren. De schade is duidelijk te groot, 

te traumatisch. Ik ben beschadigd voor wat de mannelijke liefde betreft. Hij 

die mij alleen maar negatief benaderd. Hij die mij onzeker maakt. Hij die 

mijn vertrouwen in het simpele zijn met de man heeft beschadigd. Ik zoek 

geen liefde meer van de man naar mij toe. Niet meer, omdat het accepteren 

ervan is er nooit geweest van mijn kant niet, maar ook niet van zijn kant. Hij 

kan mijn verleden ook niet accepteren. Laten gaan, hem laten gaan, betekent 

pijn, gemis en wanhoop, omdat we trekken als magneten naar elkaar toe en 

stoten elkaar ook af. Hem laten gaan betekent de emotionele afhankelijkheid 

laten gaan. Mijn jeugd, ook mijn vader, waar hij mij zo aan laat denken, aan 
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hoe mijn vader was en hoe wij eronder hebben geleden. Mijn vader, die nu al 

vijf jaar dood is en waar ik nu pas de link tussen hem en mijn vader zie. Mijn 

moeder die beschadigt achter is gebleven en wij kinderen ook. Mijn vader die 

een krachtig mens was in karakter en die mij heeft laten zien dat werken een 

uitkomst kan zijn van succes. Mijn vader die ook die charisma had en die 

sprankelende ogen had, zoals Najib ook. Mijn vader die mijn energie 

leegzoog al vanaf jongs af aan. Hij die puur door zijn aanwezigheid alles 

bestempelde. Mijn vader waarvan ik dacht: ik hou niet van hem en nu kan ik 

zeggen: ik hou wel van mijn vader, maar hij was een narcist. En nooit heeft 

hij in de wij-vorm gedacht. Ik mis het wij en daarom heb ik een wij opgezet, 

samen met Meester Isaak, mijn broeders, mijn kinderen en Anastasia, mijn 

kleinkind en mijn vrienden, die wij zijn in mijn hart.  Hervind jezelf, hoe? Als 

de persoon die ik ben geen persoonlijkheid heeft, maar puur een instrument 

is die ter aarde is gekomen om het werk van God te doen. Hervind mezelf in 

de strijd van al die emoties die ik dagelijks mag voelen, door mijn werk en 

mijzelf volledig één te maken met die persoon, zo kan ik mijn werk 

verrichten. Hervind mijzelf als ik niemand vind die is zoals ik, een medium 

met Meester Isaak en dat wij Isaak & de Schittering zijn. We werken voor de 

minderbedeelden, wij maken verschil puur door geestelijk werk en fysiek 

werk te verrichten. De wereld begint bij jezelf en dat is mijn wereld, de 

wereld die de mooiste wereld is die ik neer had kunnen zetten, maar ook de 

ingewikkeldste wereld, omdat mijn strijd als mens om de wereld en mijn 

wereld een betere wereld te maken, dat kan begrepen worden of niet. Ik heb 

jullie meegenomen in mijn wereld, al zoveel boeken eerder en ik ben de 

hoofdkarakter geweest in alle boeken, omdat zonder mij zouden er geen 

boeken zijn, zou er geen Meester Isaak zijn en zou er ook geen hulp zijn van 

de goddelijke wereld aan jullie. Overwin je angsten en leef je droom, dat is 

een dagelijkse strijd voor ieder, ook voor mij. Wie ben ik zonder masker? Ik 

zou me kwetsbaar opstellen. Vertel wie jij bent, wat jij bent en waarom jij 

bent. Ik heb jullie vertelt wie ik ben en wat ik ben en waarom ik ben. Dat is 

de waarheid, de volkomen waarheid in zwakheid die kracht moet zijn. Ik ben 

het medium Tresi Barros en ben geboren om verschil te maken. Met tijd en 

aandacht maak ik verschil tussen de onzichtbare wereld en de zichtbare 

wereld. Ik dank God dat hij mij op deze wereld heeft gezet en mijn 

dankbaarheid gaat uit naar de mensen toe die oprecht verschil willen maken 
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tussen deze geestelijke armoede en fysieke armoede. Wat jij bent, straal je uit, 

trek je naar je toe, dat is de titel van dit boek. Het magneet van zijn is ook 

tegelijk geschreven met dit boek. Doe onderzoek hierin, wat ben jij? Wat 

straal jij uit? En wat trek jij naar je toe? Welk magneet ben jij? Mijn magneet 

is: ik trek de nemers aan en leer keer op keer om een gever te blijven in 

puurheid van mijn ziel, ondanks de nemers om mij heen. Ik hou van de 

mens, ondanks hen fases van evolutie en dat is de waarheid. De Schittering.  
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Wie ben ik? 
 

 

Ik ben Tresi Barros, ik ben medium en ik ben helderziend, -horend, -wetend, 

-voelend, -ruikend, -proevend en ik praat met overledenen. Ook kan ik 

volledig in trance gaan zodat mijn gids Isaak een rechtstreeks contact heeft 

met de aanwezige deelnemers op dat moment.  

 

Ik ben negenenveertig jaar oud en ben moeder van vier kinderen in de 

leeftijd van achttien, zesentwintig, achtentwintig en dertig jaar oud en oma 

van een kleindochter van één jaar oud. Ik heb van oorsprong Portugees 

bloed door mijn aderen stromen, maar ik ben opgegroeid in Luxemburg. 

Mijn jeugd was allesbehalve makkelijk. Op mijn zestiende levensjaar verliet ik 

mijn ouderlijk huis en woon dan ook sindsdien hier in Nederland.  

 

Mijn paranormale gave bezit ik al sinds mijn geboorte. Pas op mijn 

achtentwintigste levensjaar was ik zo ver om mijn gave te erkennen en met 

Isaak, mijn gids, te werken om de medemens hier op aarde te helpen in hun 

aardse bestaan. Dag in dag uit werk ik samen met Isaak door het geven van 

privé-consulten, magnetiseren, huiskameravonden, openbare avonden, 

masterclassen in groepsverband of privé, avonden Isaak spreekt, Isaak 

onderricht zijn wijsheid, lezingen, geestelijk dopen, geestelijk trouwen, 

geestelijk begraven en cremeren, cursus spontaan kaartleggen, cursus 

psychologie, workshop bewustwording & groei, workshop intuïtieve 

ontwikkeling, cursus ADHD, thema-avonden, cursus rouwverwerking, 

cursus tantra, praten met dieren, baby’s/kinderen, comapatiënten en 

verstandelijk gehandicapten. Mijn werkzaamheden hebben zich door de jaren 

heen steeds verder uitgebreid.  

 

Mijn gids Isaak, is mijn beste vriend. Isaak is een hoge leermeester uit het 

hiernamaals. Eeuwen en eeuwen heeft hij doorgestudeerd in de sferen en 

ook op aarde om de mens te bestuderen. Alle sferen heeft hij bezocht, tot 

aan de duistere sferen toe, puur om tot in perfectie te weten hoe de mens in 

elkaar zit. Mijn gids Isaak, is niet meer ter aarde gekomen sinds zijn laatste 

leven in het jaartal 1230. Hij was toen een indiaan genaamd White Feather, 
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een medicijnman van een stam in Noord-Amerika. In dit leven was ik toen 

een man, Great Spirit genaamd en ik was zijn beste vriend. Na dit leven 

besloot Isaak niet meer terug te keren naar de aarde, maar in de sferen verder 

te studeren voor gids. Ik koos er echter voor om terug te gaan naar de aarde 

om hier de mens te helpen. In dit leven ben ik Isaaks instrument.  

 

Inmiddels heeft Isaak zijn wijsheid niet alleen maar laten zien door dag in 

dag uit te werken met de mens maar ook door zijn wijsheid te laten 

vereeuwigen op schrift. Achttien boeken zijn er inmiddels al beschikbaar en 

vele boeken zullen nog volgen. De boeken worden allemaal volledig verteld 

in trance, behalve mijn persoonlijke boek(en). Ik ga op dat moment in de 

tweede trance vorm, zodat mijn gids Isaak, rechtstreeks kan spreken tot 

degene die hem interviewt. Al deze interviews zijn opgenomen op band en 

later uitgetypt.  

 

Naast deze boeken kwam er in 2005 ook een dubbel-cd uit genaamd: Volg 

de stem van Isaak. Op deze dubbel-cd vindt u allerlei soorten meditaties. 

Deze dubbel-cd heeft Isaak zelf, volledig in trance dus, in één middag 

ingesproken. In 2009 zijn er ook twee luisterboeken uitgekomen. Het eerste 

boek: Bekijk het, voel het en laat het los en het tweede boek: Mijn naam is 

Isaak zijn door professionele sprekers ingesproken. Op het tweede 

luisterboek: Mijn naam is Isaak heb ik zelf ook mijn eigen Tresi-gedeelte 

ingesproken. Momenteel liggen deze luisterboeken ook bij de 

blindenbibliotheek en in alle boekhandels.  

 

Het blijft niet bij deze boeken. Vele zullen er nog volgen. Al mijn boeken, 

luisterboeken en de dubbel-cd zijn ook via mijn website www.tresibarros.nl 

of bij mijzelf te koop. 

 
U kunt mij boeken voor alle bovengenoemde activiteiten. In de agenda op 

mijn website vindt u een overzicht van al mijn activiteiten waar u zichzelf 

voor kunt opgeven. 

 

Naast dit boek zijn dus ook de volgende producten beschikbaar: 

Boek 1  : Bekijk het, voel het en laat het los + luisterboek 
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Boek 2  : Mijn naam is Isaak + luisterboek 

Boek   3 : Wie is Tresi? 

Boek   4 : Masterclass 

Boek   5 : De woorden van Isaak 

Boek   6 : Wybe, wat doe je nou? 

Boek   7 : Isaak en zijn wijsheid over psychologie 

Boek   8 : Isaak onderricht zijn wijsheid 

Boek   9 : De wijsheid van Isaak 

Boek 10  : Luister, voel en vertrouw op je intuïtie 

Boek 11  : Wat is echtheid en hoe kom je tot echtheid? 

Boek 12  : Ontdek de wijsheid in jezelf 

Boek 13  : Wie ben ik? 

Boek 14  : Contact leggen met de andere wereld 

Boek 15  : Als de mens zijn bewustzijn wil ontdekken in zichzelf  

                            moet hij nooit opgeven en twijfelen 

Boek 16  : De ontwikkeling van je gevoel 

Boek 17  : De ontdekking van je ziel en goddelijkheid 

Boek 18  : Het verhaal achter Tresi Barros 

Boek 19  : Wie ben ik zonder mijn maskers & Overwin je angsten en                              

                           leef je droom 

Dubbel-cd : Volg de stem van Isaak   

 

Liefs,  

De Schittering, Tresi 

 

 

Alle producten zijn te bestellen via e-mailadres: secretariaat@tresibarros.nl. 

Heeft u vragen omtrent boekingen of wilt u één van de boeken, 

luisterboeken of de meditatie-cd bestellen, dan kunt u contact opnemen met 

het secretariaat van de Schittering via e-mailadres: secretariaat@tresibarros.nl 

of via telefoonnummer 06-46917450 of via www.tresibarros.nl. Tevens zijn 

de boeken te koop via www.bol.com en als e-book via 

www.boekenbestellen.nl. 
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